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Özet hakkında - 2083 


"Avrupa kamuoyunun en çok hayranlık duyduğu kişiler en cüretkar yalancılardır; en çok nefret ettikleri kişiler ise onlara doğruyu söylemeye çalışanlardır." 


Aşağıdaki bağlantıları ziyaret ederek derlemenin bir film sunumunu görebilirsiniz. Uzun bir süre boyunca mevcut olmayacaktır, bu nedenle yedek bir kopyasını almayı düşünün: 


http://www.youtube.com/watch?v-vOOfH8Djımw http://www.veoh.com/watch/v21123164bZCBOeZ8 


Yıllar süren bir çalışmanın ardından "2083 - Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi" derlemesinin ilk baskısı tamamlandı. Eğer bu kitap elinize geçtiyse, ya eski 7000 vatansever Facebook arkadaşımdan birisiniz ya da FB arkadaşlarımdan birinin arkadaşısınız demektir. Batı Avrupa'nın geleceği konusunda endişeleriniz varsa, bu bilgileri kesinlikle hem ilginç hem de son derece yerinde bulacaksınız. 


Bilgileri yazmak, araştırmak ve derlemek için birkaç yılımı harcadım ve bu süreçte zor kazandığım fonların çoğunu harcadım (300.000 Euro'dan fazla). Bunun için herhangi bir ücret talep etmiyorum çünkü bu, bir vatansever olarak size bir armağandır. 


Bu derlemede (3 kitap) sunulan bilgilerin çoğu, hükümetlerimiz ve siyaseten doğru ana akım medya (MSM) tarafından Avrupa halklarından kasıtlı olarak uzak tutulmuştur. AB ve ulusal parlamenterlerin 9690'ından fazlası ve gazetecilerin 9695'inden fazlası Avrupa çokkültürlülüğünün ve dolayısıyla Avrupa'nın süregelen İslami kolonizasyonunun destekçileridir; ancak bu doktrinleri uygulamak için Avrupa halklarının iznine sahip DEĞİLDİRLER. 


"2083 - Bir Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi" adlı derleme, 1000'den fazla sayfa boyunca İslamlaşma korkusunun tamamen mantıksız olduğunu belgeliyor. 


Aşağıdaki ana konuları kapsamaktadır: 


1. Batı Avrupa'da kültürel Marksizmin/çokkültürlülüğün yükselişi 
2. Batı Avrupa'nın İslami sömürgeleştirilmesi ve İslamlaştırılması neden başladı? 


3. Batı Avrupa Direniş Hareketlerinin (Marksizm karşıtı/Cihat karşıtı hareketler) mevcut durumu 


4. Batı Avrupa için çözümler ve direniş olarak önümüzdeki on yıllarda nasıl ilerlememiz gerektiği 


5. t 8 farklı siyasi cephenin tamamına yönelik çözümler ve stratejiler de dahil olmak üzere son derece ilgili tüm konuları kapsar 


Bu derleme/kitap, vatansever düşünen tüm bireyler/hareketler için ileri düzeyde ideolojik, pratik, taktiksel, örgütsel ve retorik çözümler ve stratejiler sunmaktadır. İster ılımlı, isterse kendini kültürel muhafazakârlığa adamış bir milliyetçi olun, bu kitap ilginizi çekecektir. 


Ayrıca demografik çalışmalar, tarihi istatistikler, tahminler ve Avrupa'nın devam eden ve gelecekteki mücadelesiyle ilgili çeşitli konularda görüşler deyer almaktadır. Bu kitapta, Batı Avrupa'nın, akademi dünyamızın talimatlarıyla ortadan kaldırdığı ya da tahrif ettiği, geçmişteki ve günümüzdeki İslam Emperyalizminin tarihi olayları ve yönleriyle ilgili pek çok konu yer almaktadır. 


kültürel görelilikçi elitler (kültürel görelilik-kültürel Marksizm). Avrupalıların çoğunluğu tarafından bilinmeyen İslam hakkında kapsamlı bir analiz sunmaktadır. 
Çokkültürlülük/kültürel Marksizm/kültürel görecilik olarak bilinen siyasi doktrinlerin nasıl oluşturulduğunu ve uygulandığını belgelemektedir. Çokkültürcüler/kültürel Marksistler genellikle hümanizm kisvesi altında faaliyet gösterirler. Çoğunluk milliyetçilik karşıtıdır ve Avrupa kimliğini, geleneklerini, kültürünü ve hatta ulus devletlerini yıkmak istemektedir. 


Hepimizin bildiği gibi, Avrupa'nın sorunlarının temelinde kültürel özgüven eksikliği (milliyetçilik) yatmaktadır. Çoğu insan hala milliyetçi siyasi doktrinlerden korkuyor ve eğer bu ilkeleri tekrar benimsersek, yeni "Hitler'lerin" aniden ortaya çıkıp küresel kıyameti başlatacağını düşünüyor... Söylemeye gerek yok; Batı Avrupa'da sayıları giderek artan milliyetçiler, mevcut kültürel Marksist/çokkültürcü siyasi kurumlar tarafından sistematik olarak alaya alınmakta, susturulmakta ve zulme uğramaktadır. Bu 1945'te başlayan ve sürekli devam eden bir süreçtir. Milliyetçi doktrinlere karşı duyulan bu irrasyonel korku, İslami kolonizasyon her geçen gün artarken kendi ulusal/kültürel intiharımızı durdurmamızı engelliyor. Bu kitap mevcut sorunlarımızın tek çözümünü sunmaktadır. 


Çok kültürlülük/kültürel Marksizm ile kendini gösteren siyasi doktrinleri ortadan kaldırmadan İslamlaşmayı yenemez ya da Batı Avrupa'nın İslami kolonizasyonunu durduramaz/tersine çeviremezsiniz... 


Derlemenin yaklaşık yarısını kendim yazdım. Geri kalanı ise dünya çapında birçok cesur bireyin çalışmalarından derlenmiştir. Başlangıçta yüksek kaliteli grafik çizimler ve resimlerden oluşan bir veri tabanı eklemeyi planlamıştım. Ancak, belge (dosya) pratik olmayan bir şekilde büyük olacaktı ve bu da etkin dağıtım sürecini zorlaştıracaktı. 


Kitabın dağıtımı 


Özetin içeriği gerçekten herkese aittir ve herhangi bir şekilde veya biçimde dağıtılmakta serbesttir. Aslında sizden tek bir ricam var; bu kitabı tanıdığınız herkese dağıtmanızı rica ediyorum. Lütfen başkalarının bununla ilgileneceğini düşünmeyin. Açık konuştuğum için üzgünüm ama işler bu şekilde yürümüyor. Eğer biz, Batı Avrupa Direnişi, başarısız olursak ya da duyarsızlaşırsak, o zaman Batı Avrupa düşecek ve onunla birlikte sizin ve çocuklarımızın özgürlüğü de... Sistemlerimiz 2 ila 7 yıl içinde çökmeden önce herkesin en azından gerçekle tanışması çok önemli ve elzemdir. Bu nedenle sizden naçizane bir kez daha bu kitabı mümkün olduğunca çok sayıda vatansever düşünceye sahip kişiye dağıtmanızı rica ediyorum. Bu derlemenin Avrupalı yurtseverlerin büyük bir kısmına dağıtılmasının sonunda zaferimizi garantilememize katkıda bulunacağından 4100 eminim. Çünkü bu üç kitapta, devam etmekte olan Batı Avrupa kültürel savaşını kazanmak için gerekli araçlar yatmaktadır. 


Daha önce de belirtildiği gibi; bu derleme, dünya çapında birçok cesur bireyin çalışmalarından oluşan bir derlemedir. İçeriğin çoğunu yazmak ve/veya derlemek için üç yıldan fazla zaman harcadım. Diğer yazarların hiçbirinden pratik ve güvenlik nedenleriyle bu projeye katılmaları istenmedi, ancak çoğu materyallerini dağıtıma hazır hale getirdi. Çok sayıda kişinin ihtiyaçları az sayıda kişinin ihtiyaçlarından daha ağır basmaktadır. Bu nedenle bu derlemenin içeriğinin serbestçe yeniden dağıtılmasına ve çevrilmesine izin vermeye karar verdim. Bunu tüm Avrupalılara kişisel hediyem ve katkım olarak kabul edin. Bu nedenle kaynaklar belgenin içine yerleştirilmemiştir (çeşitli makaleleri kullanmak ve dağıtmak daha kolaydır). Ancak, materyal kullanıldığında yazar(lar)a atıfta bulunulması gerekmektedir. 


Bu nedenle, bu derlemenin fikri mülkiyeti Avrupa dünyasındaki tüm Avrupalılara aittir ve herhangi bir sınırlama olmaksızın dağıtılabilir ve tercüme edilebilir. Etkili dağıtım ve dolaşım, en azından bazı bölümlerini kabul edenler tarafından mümkün olacaktır. 


içerik, ilkeler veya fikirler bilginin yayılmasına katkıda bulunur. Eğer bu yazıyı okuyorsanız, pek çok kişinin derlemeyi (3 kitap) edinmekle ilgileneceğini biliyorsunuzdur. Bu ivmeyi kendi yararımıza kullanalım, çünkü mücadelemize kesinlikle fayda sağlayacaktır. 


Bu kitabı ya da içeriğinin bir kısmını/tamamını mümkün olduğunca çok sayıda vatansever Avrupalı siyasi aktiviste dağıtmanız konusunda size güveniyorum. Onlara neler olup bittiğini ve her birimizden ne istendiğini anlatın. Sonuçta, sadece mevcut gelişmelere direnme hakkına sahip değiliz, kimliklerimizin, kültürlerimizin, geleneklerimizin ve ulus devletlerimizin yok edilmesini önlemek Avrupalılar olarak görevimizdir! Lütfen bu derlemenin 26 Avrupa ülkesinin tamamında mümkün olduğunca çok sayıda yurtsever Avrupalıya dağıtılmasına katkıda bulunun. Bu sadece bir başlangıç...! 


"Yasal sorumluluk reddi "ni"3. Kitap"a dahil ederek; herkesin içeriği herhangi bir Avrupa yasasını ihlal etmeden dağıtmasına izin verecektir. Hala şüpheniz varsa, dağıtımdan önce belirli bölümlerdeki ifadeleri silmekten veya değiştirmekten çekinmeyin. 


Lütfen bu kitabın çeşitli torrentler, bloglar, web siteleri, Facebook, Twitter, forumlar ve diğer ortamlar aracılığıyla erişilebilir kılınmasına yardımcı olun. Bu kitap gerçekten de türünün tek örneği, eşsiz ve harika bir araçtır ve önümüzdeki on yıllarda tüm kültürel muhafazakârlar tarafından kullanılabilir ve kullanılmalıdır. 


Öncelikli hedef - kitabın Almanca, Fransızca ve İspanyolca'ya çevrilmesi. 


Özellikle bir Fransız, Alman ve İspanyol vatanseverin sorumluluk almasını ve bu özetin dağıtılmasını ve/veya kendi dilinize çevrilmesini sağlamasını şiddetle tavsiye ederim. 
Kültürel muhafazakarların/milliyetçilerin/yurtseverlerin yoğun olarak bulunduğu torrentlere, web sitelerine, Facebook gruplarına ve diğer siyasi gruplara dağıtılmalıdır. Dil engelleri nedeniyle bu özeti özellikle Fransızca, Almanca ve İspanyolca konuşan kişilere etkin bir şekilde dağıtmakta başarısız oldum. Bu nedenle, birilerinin öne çıkması ve insani olarak mümkün olduğunca çok kişiye dağıtmak için sorumluluk alması çok önemlidir. Eğer siz de çok meşgulseniz, müsait değilseniz ya da çeviriye katkıda bulunamayacak durumdaysanız, lütfen ülkenizdeki kültürel muhafazakar/milliyetçi entelektüellerden/yazarlardan/gazetecilerden biriyle temasa geçin. Siyasi doğruculuğun sınırları dışında hareket etmekten korkmayan tanıdığınız kişilerle iletişime geçin. Bizler, Avrupa'nın sağ kanat Direniş Hareketleri, bu derlemede yer alan bu hayati bilgilerin etkin bir şekilde yeniden dağıtılmasına bağlıyız. Bu kitabın Avrupa'daki tüm milliyetçilere etkin bir şekilde dağıtılması, gelecekteki rejim değişikliklerine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Çünkü bu derlemenin içinde mevcut rejimlerimizin tam olarak nasıl değiştirileceğine dair araçlar ve bilgiler yatmaktadır. Umarım birileri bu çok önemli görevi kabul eder ve katkıda bulunur; çünkü siz yapmazsanız kimse yapmaz... 


Belgeden bilgi çıkarma veya Word dosyasından PDF dosyasına dönüştürme * çeviri hizmeti 


Microsoft Word/Office yazılımına (tercihen Word 2007 veya daha yenisi) sahip olmanız koşuluyla belgeyi Word dosyasından PDF dosyasına veya başka bir formata dönüştürmek kolaydır. Bu yazılıma sahip değilseniz, Word yüklü olmasa bile Word belgelerini görüntülemenize, yazdırmanıza vekopyalamanıza olanak tanıyan ücretsiz "Word Viewer "ı indirebilirsiniz. Aşağıdaki sitede "Word Viewer" anahtar kelimesini aratmanız yeterlidir: http://www.microsoft.com/downloads veya aşağıdaki doğrudan indirme bağlantısını kullanın: 


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang-en&FamilylD—-3657ce88-7cfa-457a-9aec-f4f827f20Ocac 


Ayrıca tam Office paketini satın alabilir veya Microsoft sitesinden ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz: http://office.microsoft.com veya alternatif olarak, ücretsiz indirmek için aşağıdaki torrent sitelerinden birine gidin: 


1. thepiratebay.org 3. torrentreactor.net 5. torrentz.com 
2. btscene.com 4. extratorrent.com 6. btmon.com 


Öncelikle bir torrent uygulaması indirmelisiniz. En iyi torrent uygulamasını (uTorrent) buradan indirebilirsiniz: www.utorrent.com Word 2007'yi 60 günlük deneme süresinden daha uzun bir süre için istiyorsanız, muhtemelen yazılımın kilidini kalıcı olarak açmanıza veya en azından deneme süresini 6-12 ay uzatmanıza olanak tanıyan bir seri kodu indirmeniz gerekecektir. 


Özeti Word dosyası olarak göndermeyi şu nedenle tercih ettim: 


MS Word en yaygın ve popüler yazılım formatlarından biridir 
PDF'e kıyasla belgeyi düzenlemek önemli ölçüde daha kolay 
Bir Word dosyası bir PDF dosyasından önemli ölçüde daha küçüktür (3,5 MB'a karşı 8-10 MB) 


Görüntülerin kalitesi PDF'ye göre çok daha iyi korunur 


İd m edi 


Dağıtım: 5 MB'den küçük bir dosya ile spam filtrelerinden kaçınmak daha kolaydır 


Belgeyi Word formatında göndermeyi tercih ettiğim için tüm bilgileri ve resimleri Word dosyasından kolayca çıkarabilirsiniz. Bu nedenle belgeyi kilitlemekten kasıtlı olarak kaçındım. Görüntüleri word'den çıkarmak istiyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz: 


1. Basitçe MS Paint'i (standart Windows programı) açın, resmi Word'den kopyalayın ve Paint'e yapıştırın. Daha sonra görüntüyü Paint'te jpg veya başka bir formatta kaydedin. 


İstenirse dosyayı bir PDF dosyasına veya başka bir formata dönüştürmek kolaydır. Word dosyasını PDF dosyası olarak kaydetmeniz yeterlidir. PDF dosyasından çıkarma işlemine 

gelince; Adobe Acrobat'ın yeni sürümleri de dahil olmak üzere çeşitli yazılım programları dönüştürme ve çıkarma işlemine izin verir. Google'da "PDF'den Word'e dönüştürücü" 


kelimesini aratın veya aşağıdaki ücretsiz dönüştürücü yazılımını indirin: http://www.hellopdf.com/download.php 


Ücretsiz ve güçlü bir çevirmen hizmetine gelince; google çeviri hizmeti güçlü ve nispeten doğru bir araç sunar: http://translate.google.com 


Kindle/nook/iPad kullanarak görüntüleme 


Kindle, nook veya iPad, e-kitap ve diğer dijital medyaları okumak için çok uygun bir donanım platformudur (LCD kart). İkinci el piyasasında 100-200 USD gibi düşük bir fiyata satılmaktadır. Ayrıca, iPhone gibi başka el cihazları da vardır. Tek yapmanız gereken Word'ü girdi olarak ve kindle/nook/iPad/iPhone'u çıktı olarak seçmek ve dosyayı aktarmaktır. 


Word dosyasını kağıda dönüştürme 


Günümüzün başarılı kendi kendine yayıncıları, baskı maliyetlerine veya envanter ve stoklama ücretlerine para harcamak zorunda kalmadıkları talep üzerine baskı hizmetlerinin sağladığı avantajlardan yararlanmaktadır. 


Bazen talep üzerine yayın olarak da adlandırılan "talep üzerine baskı" (POD) hizmeti, bir kitabın yeni kopyalarının sipariş alınana kadar basılmadığı bir baskı teknolojisi ve iş sürecidir. Birçok geleneksel küçük matbaa, geleneksel baskı ekipmanlarını POD ekipmanlarıyla değiştirmiş veya baskılarını POD sağlayıcılarına ihale etmiştir. 


Müşteriler kitaplarını sipariş ettiklerinde, Cafepress.com ve diğerleri (listeye bakınız) gibi kendi kendine yayın yapan kuruluşlar ihtiyaç duyulduğu kadar kitabı talep üzerine basacak ve ayrıca bunları gönderecek ve sipariş verenlerden ödemelerini alacaklardır. Bu kendi kendine yayıncılık hizmetleri Word veya PDF dosyaları gibi yüklenen dijital içerikleri kabul etmektedir. Ancak, bu kitabın içeriğinin tartışmalı olması nedeniyle, ilk düzenlemeyi yapan kişinin dikkatli olması ve bu gibi ticari hizmetleri kullanmadan önce bazı bölümleri kesmesi gerekebilir. 


Kendi kendine yayıncılık hizmetleri / talep üzerine kitaplar hizmetleri: 


lulu.com xlibris.com authorhouse.co.uk unibook.com createspace.com webook.com spirepublishing.com createbooks.com cafepress.co.uk selfpublishing.com trafford.com booksurge.com booksondemand.com infinitypublishing.com lightningsource.com blurb.com 


Kendi kendine yayıncılık rehberi: http://www.masternewmedia.org/self-publish-your-book-guide-to-the-best-self-publishing-services/ E-kitap formatına giriş: 


http://toc.oreilly.com/2008/04/ebook-format-primer.html 


Özet oluşturulurken yapılan fedakarlıklar 


Hayatımın toplam 9 yılını bu proje üzerinde çalışarak geçirdim. İlk beş yıl çalışarak ve finansal bir temel oluşturarak, son üç yıl ise araştırma, derleme ve yazma ile tam zamanlı çalışarak geçti. Bu derlemeyi oluşturmak bana kişisel olarak toplam 317 000 Avro'ya mal oldu (130 
000 Avro kendi cebimden harcadım ve üç yıl boyunca gelir kaybı için 187 500 Avro). Ancak 
tüm bunlar, bu kitabın dağıtımıyla ilgili olarak yapılan fedakarlıklarla, gerçek pazarlama operasyonuyla karşılaştırıldığında çok az fark edilir;) 


Gerçeği yaymanın ve sağlam stratejiler dağıtmanın önemi, mevcut direniş çabalarımızın tam merkezinde yer aldığı için küçümsenemez. Umarım okumak için zaman ayırırsınız. 
Çalışmanın birçok yönü gerçekten eşsizdir ve bugün benzer bir derleme mevcut değildir. 
Kitaplarda tartışılan konuların sizi çok fazla ürkütmesine izin vermeyin. Konuların birçoğu bugün tamamen saçma veya çok radikal görünebilir, ancak birkaç on yıl içinde mücadelemizle olan ilgisini anlamaya başlayacaksınız. 

Bununla birlikte, içerik sizi çok fazla korkutuyorsa, silmek isteyeceğiniz bir dereceye kadar, bunu bir USB flash sürücüye (küçük bellek yongası) kaydetmenizi ve yongayı güvenli bir yere yerleştirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü büyük olasılıkla zaman içinde bir noktada okumak isteyeceksiniz. Sonuçta, gerçekliğin temel yönlerini ancak bu kadar uzun süre görmezden gelebiliriz. 


Derlemenin yazarından/yaratıcısından bir mesaj 


Umarım bu özeti beğenirsiniz. Şu anda çözüm odaklı konularda en kapsamlı veri tabanını sunuyor. Belirttiğim gibi, sizden tek bir şey istiyorum; bu kitabı arkadaşlarınıza dağıtmanız ve onlardan "kendi" arkadaşlarına, özelliklede vatansever bir zihniyete sahip bireylere iletmelerini istemeniz. Lütfen zaferimizi sağlayacak araçların yayılmasına katkıda bulunarak bize ve kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza yardımcı olun; çünkü gerçek bilinmelidir... 
Devam etmekte olan İslamlaşmayı önleyerek kimliğimizi, kültürümüzü ve ulusal egemenliğimizi korumaya katkıda bulunmak sadece hakkımız değil, aynı zamanda görevimizdir. Bizim gibi bireyler katkıda bulunmayı reddederse Direniş Hareketi diye bir şey kalmaz... 


Bildiğiniz gibi çok kültürlülük (kültürel Marksizm/politik doğruculuk), Avrupa'nın süregelen İslamlaşmasının temel nedenidir ve bu da demografik savaş yoluyla (kendi liderlerimiz tarafından kolaylaştırılan) Avrupa'nın süregelen İslami kolonizasyonuyla sonuçlanmıştır. Bu derleme, çözümleri sunmakta ve önümüzdeki on yıllarda her birimizden tam olarak nelerin beklendiğini açıklamaktadır. Herkes bir şekilde katkıda bulunabilir ve bulunmalıdır; bu sadece bir irade meselesidir. 


Zaman çok önemli. Büyük şehirlerimiz demografik olarak Müslümanlar tarafından tamamen istila edilmeden önce yeterli düzeyde bir direnişi sağlamlaştırmak için sadece birkaç on yılımız var. Bu derlemenin mümkün olduğunca çok sayıda Avrupalıya başarılı bir şekilde dağıtılmasını sağlamak başarımıza önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Kendi ülkelerimizde İslami çoğunluk yönetimi altında şimdiki ve gelecekteki zimmiliğimizden (köleleştirilmemizden) kaçınmanın tek yolu bu olabilir. 


Çeşitli nedenlerle bu özeti birçok kişiye gönderemedim, bu nedenle katkıda bulunmaya istekli olacağınızı umuyorum. 


İngilizce'nin benim ikinci dilim olduğunu ve bazı güvenlik önlemleri nedeniyle belgeleri profesyonel olarak düzenletemediğimi ve düzeltme okuması yaptıramadığımı belirtmek isterim. Söylemeye gerek yok, edebi açıdan geliştirilebilecek bir potansiyel var. Bu nedenle, bunu bir "ilk baskı taslağı" olarak kabul edin. Malum nedenlerden dolayı daha fazla geliştiremeyeceğim için sorumluluk artık size düşüyor. 


Uygun becerilere sahip tüm bireyler, ihtiyaç duyulan yerlerde bu özeti geliştirerek ve genişleterek ikinci bir baskıya katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir. 


En içten ve vatansever saygılarımla, 
Andrew Berwick, Londra, İngiltere - 2011 


Avrupa Tapınak Şövalyeleri Adli Şövalye Komutanı ve Ulusal ve Pan-Avrupa Yurtsever Direniş Hareketi'nin çeşitli liderlerinden biri 


İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Avusturya, İtalya, İspanya, Finlandiya, Belçika, Hollanda, Danimarka, ABD ve diğer ülkelerdeki kardeşlerimizin yardımlarıyla. 


Derlemeye giriş - "2083" - 


Giriş bölümü, "kültürel" Marksizmin 2. Dünya Savaşı sonrası toplumlarımıza nasıl yavaş yavaş sızdığını açıklıyor. Bugünkü sorunlarımızı anlamak için bunun nasıl başladığını anlamak çok önemlidir. Bu bölüm özellikle ABD için yazılmıştır ancak Batı Avrupa için de geçerlidir. 


Giriş - "Siyasi Doğruculuk" Nedir? 


Muhafazakârlığın en önemli anlayışlarından biri, tüm ideolojilerin yanlış olduğudur. İdeoloji, bir ya da daha fazla filozofun ürünü olan entelektüel bir sistemi alır ve "Bu sistem doğru olmalıdır" der. Kaçınılmaz olarak gerçeklik, genellikle giderek artan sayıda noktada sistemle çelişir. Ancak ideoloji, doğası gereği, gerçekliğe uyum sağlayamaz; bunu yapmak sistemi terk etmek olur. 


Bu nedenle gerçekliğin bastırılması gerekir. Eğer ideolojinin gücü varsa, bu bastırma işlemini gerçekleştirmek için gücünü kullanır. Bazı gerçeklerin yazılmasını ya da konuşulmasını yasaklar. Amacı, "doğru olması gereken" ile çelişen düşüncelerin sadece ifade edilmesini değil, bu tür düşüncelerin düşünülmesini de engellemektir. Sonuç kaçınılmaz olarak toplama kampı, gulag ve mezardır. 


Ancak bugün etnik gruplar arasında farklılıklar olduğunu ya da kadın ve erkeklerin geleneksel toplumsal rollerinin farklı doğalarını yansıttığını veya eşcinselliğin ahlaki açıdan yanlış olduğunu öne süren Avrupalılara ne oluyor? Eğer kamuya mal olmuş kişiler iseler, bitmek tükenmek bilmeyen özürler dileyerek yerlerde sürünmek zorunda kalıyorlar. Eğer üniversite öğrencisi iseler, yıldızlar odası mahkemeleri ve olası okuldan atılma durumuyla karşı karşıya kalırlar. Eğer özel şirket çalışanıysalar, işlerini kaybetmekle karşı karşıya kalabilirler. Suçları neydi? SSCB'nin yeni ideolojisi "Siyasi Doğruluk" ile çelişmek. 


Peki ama "Siyasi Doğruculuk" tam olarak nedir? Marksistler bu terimi en az 80 yıldır "Partinin Genel Çizgisi" ile geniş anlamda eşanlamlı olarak kullanmaktadır. Politik Doğruculuğun bugün Batı Avrupa ülkelerindeki Müesses Nizamın Genel Çizgisi olduğu söylenebilir; elbette buna karşı çıkmaya cüret eden hiç kimse bu Müesses Nizamın bir üyesi olamaz. Ancak bu yine de bize bunun gerçekte ne olduğunu anlatmaz. 


Bu soruya cevap aramalıyız. Herhangi bir ideolojinin anlaşılabilmesinin tek yolu, tarihsel kökenlerine, analiz yöntemine ve yükseköğretimdeki yeri ve Feminist hareketle olan bağları da dahil olmak üzere bazı temel bileşenlerine bakmaktır. 


Eğer galip gelmeyi ve ülkelerimizi tam anlamıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne kavuşturmayı umuyorsak, düşmanımızı tanımamız gerekir. Siyasi Doğruculuğun gerçekte ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Birazdan göreceğiniz gibi, eğer Politik Doğruculuğun gerçek kökenlerini ve doğasını ortaya çıkarabilirsek, onu yıkma yolunda dev bir adım atmış olacağız. 


Her şey nasıl başladı - Politik Doğruculuk Kültürel Marksizmdir 


Avrupalıların çoğu 1950'li yılları iyi bir dönem olarak hatırlıyor. Evlerimiz güvenliydi, öyle ki pek çok insan kapılarını kilitleme zahmetine bile katlanmıyordu. Devlet okulları genellikle mükemmeldi ve sorunları sınıfta konuşmak ve koridorlarda koşmak gibi şeylerdi. 

Çoğu erkek kadınlara hanımefendi gibi davranırdı ve çoğu hanımefendi zamanını ve çabasını iyi bir yuva kurmaya, çocuklarını iyi yetiştirmeye ve gönüllü çalışmalarla toplumlarına yardım etmeye adardı. Çocuklar iki ebeveynli ailelerde büyüyordu ve okuldan eve döndüğünde anne çocuğu karşılamak için oradaydı. Eğlence tüm ailenin keyif alabileceği bir şeydi. 


Ne oldu? 


1950'lerde yaşamış bir adam 2000'lerde aniden Batı Avrupa'ya gelse, buranın aynı ülke olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sürekli korku içinde yaşamayı öğrenmediği için soyulma, arabasının çalınması ya da daha kötüsü gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. 
Şehrin belirli bölgelerine girmemesi gerektiğini, arabasının sadece kilitli değil aynı zamanda alarmlı olması gerektiğini, pencereleri kilitlemeden ve kapıları sürgülemeden - ve elektronik güvenlik sistemini kurmadan - gece uyumaya cesaret edemeyeceğini bilemezdi. 


Eğer ailesini de yanında getirseydi, o ve karısı muhtemelen çocuklarını neşeyle en yakın devlet okuluna götürürlerdi. Çocuklar öğleden sonra eve geldiklerinde, binaya girmek için metal dedektöründen geçmek zorunda kaldıklarını, başka bir çocuk tarafından komik beyaz bir toz verildiğini ve eşcinselliğin normal ve iyi olduğunu öğrendiklerini söylediklerinde, ebeveynler anlayışsız olacaktı. 


Adam ofiste bir sigara yakabilir, "küçük hanım "a bir gönderme yapabilir ve firmanın önemli pozisyonlarda bazı siyahları istihdam ettiğini görmekten mutlu olduğunu söyleyebilirdi. Bu davranışlardan herhangi biri hızlı bir kınama cezası almasına ve birlikte kovulmasına neden olabilirdi. 


Alışveriş yapmak için şehre gittiğinde, karısı güzel bir takım elbise, şapka ve muhtemelen eldiven giyerdi. İnsanların neden baktığını ve alay ettiğini anlayamazdı. 


Ve tüm aile akşam yemeğinden sonra oturup televizyonu açtığında, kalitesiz, boş cepheli bir "Sadece Yetişkinler" büfesinden pornografinin setlerine nasıl girdiğini anlamayacaklardı. 


Ellerinden gelse, 1950'lerdeki ailemiz, anlatacakları sürükleyici bir korku hikayesiyle birlikte, olabildiğince hızlı bir şekilde 1950'lere geri dönerdi. Onların hikayesi, yarım yüzyıldan kısa bir süre içinde dünyanın en büyük ülkelerinden suç, gürültü, uyuşturucu ve pisliğin istila ettiği Üçüncü Dünya ülkelerine geçerek inanılmaz bir hızla çürüyen ve yozlaşan bir ulusun hikayesi olurdu. Roma'nın çöküşü buna kıyasla daha zarifti. 


Bu neden oldu? 


Son elli yılda Batı Avrupa, daha önce Rusya, Çin, Almanya ve İtalya'yı ele geçiren aynı güç tarafından fethedildi. Bu güç ideolojidir. Başka yerlerde olduğu gibi burada da ideoloji, egemen olduğu geleneksel kültüre büyük zarar verdi, onu her yerde parçaladı ve büyük bir kısmını silip süpürdü. Onun yerine korku ve yıkım geldi. Rusya'nın komünizmden kurtulması bir nesil ya da daha fazla zaman alacaktır, tabii kurtulabilirse. 


Batı Avrupa'yı ele geçiren ideolojinin en yaygın adı "Siyasi Doğruculuk". Bazı insanlar bunu bir şaka olarak görüyor. Ama değil. Son derece ciddidir. İnsanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen resmi ve gayri resmi neredeyse tüm kuralları değiştirmeyi amaçlamaktadır. Davranışları, düşünceleri, hatta kullandığımız kelimeleri bile değiştirmek istiyor. 


Önemli ölçüde de zaten öyle. Dili kim ya da ne kontrol ediyorsa, düşünceyi de o kontrol ediyor. Artık kim "bayanlar "dan bahsetmeye cesaret edebilir? 


"Politik Doğruculuk" tam olarak nedir? Politik Doğruculuk aslında kültürel Marksizmdir (Kültürel Komünizm) - Marksizmin ekonomik terimlerden kültürel terimlere çevrilmiş halidir. 
Marksizmi ekonomiden kültüre tercüme etme çabası 1960'lardaki öğrenci isyanlarıyla başlamadı. En azından 1920'lere ve İtalyan Komünist Antonio Gramsci'nin yazılarına kadar geri gider. 1923'te Almanya'da bir grup Marksist bu geçişi sağlamaya adanmış bir enstitü kurdu: Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (daha sonra Frankfurt Okulu olarak bilinecekti). 
Kurucularından biri olan George Lukacs, enstitünün amacını "Bizi Batı Uygarlığından kim kurtaracak?" sorusuna yanıt vermekolarak ifade etmiştir. Frankfurt Okulu, 1930'larda Almanya'daki Nasyonal Sosyalizm'den kaçan birçok önde gelen isminin tüm Avrupa'ya ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılmasının ardından Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde derin bir etki kazanmıştır. Batı Avrupa'da ise 1945'ten itibaren üniversitelerde etkili olmaya başlamıştır. 


Frankfurt Okulu Marx ile Freud'u harmanladı ve daha sonraki etkiler (bazıları Marksist olduğu kadar Faşist) "Eleştirel Teori" ve "yapısökümü" yaratmak için dilbilimi ekledi. Bunlar da eğitim teorisini büyük ölçüde etkilemiş ve yüksek öğretim kurumları aracılığıyla bugün "Politik Doğruculuk" dediğimiz şeyi doğurmuştur. Soyu açıktır ve Karl Marx'a kadar izlenebilir. 


Eski ekonomik Marksizm ile kültürel Marksizm arasındaki paralellikler açıktır. Kültürel Marksizm ya da Politik Doğruculuk, klasik Marksizm ile "sınıfsız toplum" vizyonunu paylaşmaktadır, yani sadece fırsat eşitliğinin değil, koşulların da eşit olduğu bir toplum. Bu vizyon insan doğasıyla çeliştiği için - insanlar farklı oldukları için, başlangıç noktası ne olursa olsun sonuçta eşitsizdirler - toplum zorlanmadıkça buna uymayacaktır. Dolayısıyla, Marksizmin her iki varyantında da bu zorlama söz konusudur. Bu, klasik ve kültürel Marksizm arasındaki ilk büyük paralelliktir: her ikisi de totaliter ideolojilerdir. Politik Doğruculuğun totaliter doğası, "PC "nin üniversiteyi ele geçirdiği kampüslerde görülebilir: konuşma, basın ve hatta düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. 


İkinci büyük paralellik, hem klasik, ekonomik Marksizmin hem de kültürel Marksizmin tarihin tek faktörlü açıklamalarına sahip olmasıdır. Klasik Marksizm tüm tarihin üretim araçlarının mülkiyeti tarafından belirlendiğini savunur. Kültürel Marksizm ise tarihin tamamen hangi grupların - cinsiyet, ırk, din ve cinsel normallik ya da anormallikle tanımlanan - diğer hangi gruplar üzerinde güç sahibi olduğuyla açıklandığını söyler. 


Üçüncü paralellik ise Marksizmin her iki türünün de belirli grupları erdemli, diğerlerini ise a priori, yani bireylerin gerçek davranışlarını dikkate almaksızın kötü ilan etmesidir. 

Klasik Marksizm işçileri ve köylüleri erdemli, burjuvaziyi (orta sınıf) ve diğer sermaye sahiplerini ise kötü olarak tanımlar. Kültürel Marksizm ise kurban olarak gördükleri tüm azınlıkları; Müslümanları, Feminist kadınları, eşcinselleri ve diğer bazı azınlık gruplarını erdemli, etnik Hıristiyan Avrupalı erkekleri ise kötü olarak tanımlar. (Kültürel Marksizm, Feminist olmayan kadınların varlığını kabul etmez ve Politik Doğruculuğu reddeden Müslümanları, Asyalıları ve Afrikalıları tıpkı yerli Hıristiyan ve hatta ateist Avrupalılar gibi kötü olarak tanımlar). 


Dördüncü paralellik ise araçlarla ilgilidir: kamulaştırma. Ekonomik Marksistler, iktidarı ele geçirdikleri yerlerde, burjuvazinin mülkünü kamulaştırmış ve işçilerin ve köylülerin "temsilcisi" olarak devlete devretmişlerdir. Kültürel Marksistler, iktidarı ele geçirdiklerinde (kendi hükümetimiz de dahil olmak üzere), Avrupalı yerli erkeklere ve kendileriyle aynı fikirde olmayan diğerlerine cezalar verir ve destekledikleri "mağdur" gruplara ayrıcalıklar tanırlar. Olumlu ayrımcılık buna bir örnektir. 


Son olarak, Marksistlerin her iki türü de ideolojilerinin her durumda doğruluğunu göstermek için tasarlanmış bir analiz yöntemi kullanır. Klasik Marksistler için analiz 


ekonomiktir. Kültürel Marksistler için analiz dilbilimseldir: yapısöküm. Yapıbozum, geçmişteki ya da günümüzdeki herhangi bir "metnin" Müslümanlara, kadınlara, eşcinsellere vb.yönelik baskıyı gösterdiğini, bu anlamı metindeki kelimelere (gerçekanlamlarına bakılmaksızın) okuyarak "kanıtlar". Elbette her iki yöntem de kanıtları önceden belirlenmiş sonuçlara uyacak şekilde çarpıtan sahte analizlerdir, ancak ideolojiye 'bilimsel' bir hava katarlar. 


Bu paralellikler ne dikkat çekici ne de tesadüfidir. Çünkü Politik Doğruculuk doğrudan klasik Marksizm'den türetilmiştir ve aslında Marksizm'in bir varyantıdır. Marksizm tarihinin büyük bölümünde, kültürel Marksistler klasik, ekonomik Marksistler tarafından hareketten "okunmuşlardır". Bugün, ekonomik Marksizm öldüğünden beri, kültürel Marksizm onun yerini doldurmuştur. Araç değişmiştir, ancak mesaj aynıdır: devletin gücüyle dayatılan radikal eşitlikçi bir toplum. 


Politik Doğruculuk artık Batı Avrupa toplumunun üzerinde bir dev gibi dolaşıyor. Hem sol hem de sağ siyasi kanatları ele geçirmiş durumda. Batı Avrupa'nın sözde "muhafazakar" partileri arasında gerçek kültürel muhafazakarlara kapı gösteriliyor çünkü kültürel muhafazakar olmak politik doğruculuğun özüne karşı çıkmaktır. Kültürümüzün en güçlü unsuru olan medya ve eğlence endüstrisini kontrol etmektedir. Hem kamu eğitimine hem de yükseköğretime hakimdir: birçok üniversite kampüsü sarmaşıklarla kaplı küçük bir Kuzey Kore'dir. Hatta pek çok Hıristiyan kilisesinin üst düzey din adamlarını bile ele geçirmiştir. 
Müesses Nizam'da onun emirlerinden ayrılan herkes hızla Müesses Nizam'ın bir üyesi olmaktan çıkar. 


En hayati soru şudur: Batı Avrupalılar Siyasi Doğruculukla nasıl mücadele edebilir ve toplumlarını kültürel Marksistlerden nasıl geri alabilir? 


Sadece Siyasi Doğruculuğu eleştirmek yeterli değildir. Belli bir miktar eleştiriye, hatta nazikçe alay etmeye bile tahammül eder. Bunu, diğer bakış açılarına gerçek bir hoşgörü göstermek için değil, muhaliflerini silahsızlandırmak ve kendisini olduğundan daha az tehditkar göstermek için yapar. Kültürel Marksistler henüz tam bir güce sahip değiller ve zaferleri kesinleşene kadar totaliter görünmeyecek kadar da akıllılar. 


Aksine, kültürel Marksizmi yenmek isteyenler ona meydan okumalıdır. Onun yasakladığı kelimeleri kullanmalı ve emrettiği kelimeleri kullanmayı reddetmelidirler; unutmayın, cinsiyet toplumsal cinsiyetten daha iyidir. Şeriata ulusal ve yerel düzeyde karşı çıkmamız, ülkelerimizin İslamlaştırılması, şiddet içeren suçların orantısız bir şekilde Müslümanlar tarafından işlendiği ve AlDS vakalarının çoğunun gönüllü, yani ahlaksız cinsel eylemlerden edinildiği gibi bastırmaya çalıştığı gerçekleri evlerinin tepelerinden haykırmalıdırlar. 
Çocuklarını devlet okullarına teslim etmeyi reddetmelidirler. 


Her şeyden önce, Siyasi Doğruculuğa karşı çıkanlar, kültürel Marksistlerin koyduğu yeni kurallara göre değil, kültürümüzün eski kurallarına göre davranmalıdır. Bayanlar polis ya da asker değil, eş ve ev kadını olmalıdır ve erkekler hala bayanlar için kapıları açık tutmalıdır. Çocuklar evlilik dışı doğmamalıdır. Eşcinselliğin yüceltilmesinden kaçınılmalıdır. 
Jüri üyeleri İslam'ı cinayet için bir mazeret olarak kabul etmemelidir. 


Meydan okuma yayılır. Diğer Batı Avrupalılar bir kişinin Siyasi Doğruculuğa meydan okuduğunu ve hayatta kaldığını gördüklerinde - ki şimdilik hala yapabilirsiniz - cesaretleniyorlar. Onlara da meydan okumak cazip geliyor ve bazıları bunu yapıyor. Tek bir meydan okuma eyleminin, kilden bir putun üzerine yürüyüp burnunu kırmanın yarattığı dalgalar çok uzaklara ulaşabilir. Siyaseten Doğruların açık bir meydan okumadan daha fazla korktukları bir şey yoktur ve bunun iyi bir nedeni vardır; bu onların başlıca zayıf noktasıdır. 
Bu durum kültürel muhafazakarları her fırsatta kültürel Marksizme karşı çıkmaya yöneltmelidir. 


Saat geç olsa da, savaş henüz sonuçlanmış değil. Çok az sayıda Batı Avrupalı Politik Doğruculuğun aslında Marksizmin farklı bir giysiye bürünmüş hali olduğunun farkında. Bu farkındalık yayıldıkça, meydan okuma da onunla birlikte yayılacaktır. Şu anda, Siyasi Doğruculuk şu yollarla gelişmektedir 


kendini gizliyor. Meydan okuyarak ve kendi payımıza eğitim yoluyla (ki bu her meydan okuma eyleminin bir parçası olmalıdır), kamuflajını sıyırabilir ve "duyarlılık", "hoşgörü" ve "çokkültürlülük" vitrini altındaki Marksizmi ortaya çıkarabiliriz. 


Cesaret eden kazanır. 


"Siyasi Doğruculuğun" Tarihsel Kökleri 


Batı Avrupa bugün "Siyasi Doğruculuk" olarak bildiğimiz yabancı bir inanç, tutum ve değerler sisteminin egemenliği altındadır. Politik Doğruculuk, tüm Avrupalılara tek tip düşünce ve davranış dayatmaya çalışmaktadır ve bu nedenle doğası gereği totaliterdir. 
Kökleri, toplumsal bir devrim yaratmak amacıyla geleneksel kültürün radikal bir şekilde tersine çevrilmesini amaçlayan Marksizmin bir versiyonuna dayanmaktadır. 


Toplumsal devrimin, Platon'un Cumhuriyet'ine kadar uzanan uzun bir tarihi vardır. Ancak Karl Marx'a on dokuzuncu yüzyılda teorilerini geliştirmesi için ilham veren 1789 Fransız Devrimi olmuştur. Yirminci yüzyılda, Rusya'daki 1917 Bolşevik Devrimi'nin başarısı, Avrupa ve Amerika'daki Marksist güçler arasında yeni proleter eşitlik dünyasının nihayet oluşmakta olduğuna dair iyimser bir beklenti dalgası yarattı. Rusya, dünyanın ilk komünist ülkesi olarak devrimci güçleri zafere taşıyacaktı. 


Avrupa'daki Marksist devrimci güçler bu fırsatın üzerine atladılar. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Almanya'nın Berlin kentinde Rosa Luxemburg önderliğinde Komünist "Spartakist" bir ayaklanma; Bavyera'da Kurt Eisner önderliğinde bir "Sovyet" ve 1919'da Bela Kun tarafından kurulan bir Macar komünist cumhuriyeti kuruldu. O dönemde, tüm Avrupa'nın Bolşevizmin bayrağı altına girebileceğine dair büyük bir endişe vardı. Bu yaklaşan kıyamet duygusu, Troçki'nin 1919'da Kızıl Ordu'nun Polonya'yı işgal etmesiyle daha da canlandı. 


Ancak Kızıl Ordu 1920'de Vistula savaşında Polonya kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. 
Spartakist, Bavyera Sovyeti ve Bela Kun hükümetlerinin hepsi işçilerden yaygın destek alamadı ve kısa bir süre sonra devrildiler. Bu olaylar Avrupa'daki Marksist devrimciler için bir ikilem yarattı. Marksist ekonomi teorisine göre, ezilen işçilerin kendilerini iktidar yapısının tepesine yerleştirecek bir toplumsal devrimin yararlanıcıları olması gerekiyordu. Ancak bu devrimci fırsatlar kendilerini gösterdiğinde, işçiler buna karşılık vermedi. Marksist devrimciler bu başarısızlıklar için kendi teorilerini suçlamadılar. İşçileri suçladılar. 


Bir grup Marksist entelektüel bu ikilemi, Marx'ın yaptığı gibi ekonomik altyapıdan ziyade toplumun kültürel "üstyapısına" odaklanan bir analizle çözdü. İtalyan Marksist Antonio Gramsci ve Macar Marksist Georg Lukacs bu yeni kültürel Marksizme en çok katkıda bulunanlar oldu. 


Antonio Gramsci 1923-24 yılları arasında Moskova ve Viyana'da Komünist Enternasyonal için çalıştı. Daha sonra Mussolini'nin hapishanelerinden birine hapsedildi ve burada ünlü "Hapishane Defterleri "ni yazdı. Marksistler arasında Gramsci, sınıf egemenliğinin aracı olarak kültürel hegemonya teorisiyle tanınır. Ona göre, herhangi bir siyasi devrim mümkün olmadan önce yeni bir "Komünist insan" yaratılması gerekiyordu. Bu da entelektüellerin eğitim ve kültür alanlarındaki çabalarına odaklanılmasına yol açmıştır. Gramsci, hükümet, yargı, ordu, okullar ve medya da dahil olmak üzere toplumun kurumları arasında uzun bir yürüyüş öngörüyordu. Ayrıca işçilerin Hıristiyan bir ruha sahip oldukları sürece devrimci çağrılara yanıt vermeyecekleri sonucuna vardı. 


Georg Lukacs zengin bir Macar bankacının oğluydu. Lukacs siyasi hayatına Komünist Enternasyonal'in bir temsilcisi olarak başladı. Tarih ve Sınıf Bilinci adlı kitabı, Karl Marx'tan bu yana önde gelen Marksist kuramcı olarak tanınmasını sağladı. Lukacs, yeni bir Marksist kültürün ortaya çıkması için mevcut kültürün yok edilmesi gerektiğine inanıyordu. 
“Toplumun devrimci yıkımını, çağın kültürel çelişkilerinin tek ve biricik çözümü olarak gördüm" ve "Değerlerin dünya çapında böylesine altüst edilmesi, eski değerlerin yok edilmesi ve devrimciler tarafından yenilerinin yaratılması olmaksızın gerçekleşemez" diyordu. 


Lukacs, 1919'da Macaristan'daki Bolşevik Bela Kun rejiminde Kültür Komiser Yardımcısı olduğunda, "Kültürel Terörizm" olarak bilinen şeyi başlattı. Bu terörizmin bir parçası olarak Macar okullarında radikal bir cinsel eğitim programı başlattı. 

Macar çocuklarına özgür aşk, cinsel ilişki, orta sınıf aile kodlarının arkaik doğası, tek eşliliğin modası geçmişliği ve insanı tüm zevklerden mahrum bırakan dininyersizliği öğretildi. 
Kadınlar da zamanın cinsel adetlerine karşı isyan etmeye çağrılıyordu. Lukacs'ın "Kültürel Terörizm" kampanyası, Politik Doğruculuğun daha sonra Batı Avrupa okullarına getireceği şeyin bir habercisiydi. 


1923 yılında Lukacs ve Almanya Komünist Partisi ile ilişkili diğer Marksist entelektüeller, 
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Frankfurt Üniversitesi'nde Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nü kurdular. Frankfurt Okulu olarak bilinen Enstitü, Moskova'daki Marx-Engels Enstitüsü'nü örnek almıştır. 1933 yılında Naziler Almanya'da iktidara geldiğinde, Frankfurt Okulu üyeleri kaçtı. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. 


Frankfurt Okulu üyeleri, Almanya'da Nasyonal Sosyalizmin yükselişinin ardında yattığına inandıkları inançlar, tutumlar ve değerler üzerine çok sayıda çalışma yürütmüştür. Frankfurt Okulu'nun çalışmaları Marksist analizi Freudyen psikanalizle birleştirerek Hıristiyanlık, kapitalizm, otorite, aile, ataerkillik, hiyerarşi, ahlak, gelenek, cinsel kısıtlama, sadakat, vatanseverlik, milliyetçilik, kalıtım, etnosentrizm, geleneksellik ve muhafazakârlık gibi Batı kültürünün temellerini eleştirdi. Toplu olarak Eleştirel Teori olarak bilinen bu eleştiriler, Frankfurt Okulu'nun Erich Fromm'un Özgürlükten Kaçış ve İsa'nın Dogması, Wilhelm Reich'ın Faşizmin Kitle Psikolojisi ve Theodor Adorno'nun Otoriter Kişilik gibi eserlerinde yansıtılmıştır. 


1950'de yayınlanan Otoriter Kişilik, Batı Avrupalı psikologları ve sosyal bilimcileri önemli ölçüde etkilemiştir. Kitap, Hıristiyanlık, kapitalizm ve ataerkil-otoriter ailenin bir toplumdaki varlığının ırksal ve dini önyargılara ve Alman faşizmine eğilimli bir karakter yarattığı şeklindeki temel bir fikre dayanıyordu. 

Otoriter Kişilik, bu kötülüklerin ortadan kaldırılmaması halinde Avrupa kıtasında yeni bir Holokost'un yaşanabileceği teorisiyle her türlü önyargı ve ayrımcılığa karşı ulusal bir kampanyanın el kitabı haline geldi. Bu kampanya da Politik Doğruculuk için bir temel oluşturdu. 


ön. inn in o. 


Eleştirel Teori, "anaerkil teori", "androjenlik teorisi", "kişilik teorisi", "otorite teorisi", "aile teorisi", "cinsellik teorisi", "ırk teorisi", "nukuk teorisi" ve "edebiyat teorisi" dahil olmak üzere mevcut kültürün belirli unsurlarını parçalamayı amaçlayan alt teorileri içeriyordu. Uygulamaya konulduğunda, bu teoriler hakim toplumsal düzeni yıkmak ve toplumsal devrimi başlatmak 


için kullanılacaktı. 


Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Teorisyenleri bunu başarmak için geleneksel inançların ve mevcut toplumsal yapının yıkılması ve ardından değiştirilmesi gerektiğini kabul ettiler. 
Ataerkil toplumsal yapının yerini anaerkillik; kadın ve erkeklerin farklı olduğu ve farklı rollere sahip oldukları inancının yerini androjenlik; heteroseksüelliğin normal olduğu inancının yerini eşcinselliğin de aynı derecede "normal" olduğu inancı alacaktı. 


Frankfurt Okulu'nun Eleştirel Teorisyenleri, yerli Hıristiyan Avrupalı heteroseksüel erkeklerin içsel değerini inkar etmeyi amaçlayan büyük bir plan olarak, Troçkistlerin ırksal ve cinsel düşmanlıklarına kapı açtılar. Birçoğu ezilen Müslümanların, Avrupalı olmayan azınlıkların ve Feministler ve Eşcinseller gibi diğerlerinin Avrupa'da komünist bir devrimin öncüsü olabileceğine inanıyordu. 


Troçki'nin fikirleri, azınlık devrimcilerini hareketlerinde liderlik pozisyonlarına yükseltmeye çalışan 1960'ların karşı kültür hareketinin birçok öğrenci lideri tarafından benimsendi. 


Öğrenci devrimciler, Frankfurt Okulu'nun bir başka üyesi olan Herbert Marcuse'nin fikirlerinden de güçlü bir şekilde etkilendiler. Marcuse, tüm temel Batı kavramlarının, cinsel özgürlüğün ve feminist ve siyah devrimin erdemlerinin reddi olan "Büyük Red" vaazını verdi. 
Temel tezi, üniversite öğrencilerinin, getto siyahlarının, yabancılaşmışların, asosyallerin ve Üçüncü Dünya'nın Komünist devrimde proletaryanın yerini alabileceğiydi. Marcuse, Özgürleşme Üzerine Bir Deneme adlı kitabında değerlerin radikal bir şekilde dönüştürülmesi, tabuların gevşetilmesi, kültürel yıkım, Eleştirel Teori ve anlamın metodik bir şekilde tersine çevrilmesi anlamına gelecek dilsel bir isyan hedeflerini ilan etti. Irk çatışmasına gelince, Marcuse beyazların suçlu olduğunu ve siyahların isyanın en doğal gücü olduğunu yazdı. 


Marcuse, Politik Doğruculuğun kökenleri açısından Frankfurt Okulu'nun en önemli üyesi olabilir, çünkü 1960'ların karşı kültürünün kritik bağlantısıydı. Hedefi açıktı: "Haklı olarak bir kültürel devrimden söz edilebilir, çünkü protesto mevcut toplumun ahlakı da dahil olmak üzere tüm kültürel düzene yöneliktir..." Onun amacı, 1955 yılında yayınlanan Eros ve Uygarlık adlı kitabında vaaz ettiği gibi, seksin güçlü, ilkel gücünü uygar kısıtlamalarından kurtarmaktı. Marcuse 1960'ların ergen cinsel isyanının başlıca gurularından biri haline geldi; "savaşma seviş" ifadesini kendisi buldu. Bu rolle birlikte Frankfurt Okulu aracılığıyla Marksist etki zinciri tamamlanmış oldu: Lukacs'ın 1919'da Bolşevik Macar hükümetinde Kültür Komiser Yardımcısı olarak görev yapmasından 1960'larda Batı Avrupalı ve Amerikalı öğrencilerin bayrak yakıp üniversite yönetim binalarını elegeçirmesine kadar. Bugün aynı üniversitelerin birçoğu Politik Doğruculuğun kaleleri haline gelmiş ve eski radikal öğrenciler fakültelere yerleşmiştir. 


Politik Doğruculuğa en önemli katkıda bulunanlardan biri Betty Friedan'dır. Friedan, The Feminine Mystigue adlı kitabı aracılığıyla Feminizmi Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme teorisiyle ilişkilendirmiştir. Maslow, ilk yıllarında kadın egemenliği ve cinsellik üzerine araştırmalar yapan bir sosyal psikologdu. Maslow, Brandeis Üniversitesi'nde Herbert Marcuse'nin arkadaşıydı ve 1936 yılında Erich Fromm ile tanışmıştı. Fromm'un Frankfurt Okulu ideolojisinden çok etkilenmişti. Eleştirel Teori'nin kişilik teorisini yansıtan ve 1944 yılında yayınlanan "Otoriter Karakter Yapısı" adlı bir makale yazdı. 

Maslow, kişilik teorisinin bir diğer Frankfurt Okulu kökenli ismi olan Wilhelm Reich'ın çalışmalarından da etkilenmiştir. 


Betty Friedan'ın cinsiyet rollerinde gerçekleştirdiği devrim, Karl Marx tarafından başlatılan toplumsal devrim sürecinin bir tezahürü olarak görülmedikçe, Politik Doğruculuğun tarihsel köklerinin önemi tam olarak anlaşılamaz. Friedan'ın Abraham Maslow'un Frankfurt Okulu ideolojisini yansıtmasına bel bağlaması sadece bir göstergedir. Diğer göstergeler arasında Friedan'ın cinsiyet rollerindeki devriminin Georg Lukacs'ın eski değerlerin yok edilmesi ve yenilerinin yaratılması ve Herbert Marcuse'nin değerlerin dönüştürülmesi ile örtüşmesi yer almaktadır. Ancak ataerkilliği anaerkilliğe dönüştürme fikri - ki cinsiyet rollerinin tersine çevrilmesi bu amaçla tasarlanmıştır - doğrudan Friedrich Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitabıyla ilişkilendirilebilir. İlk olarak 1884 yılında yayınlanan bu kitap, ezilen kadın cinsiyetine yönelik köklü ayrımcılığın ataerkilliğin bir işlevi olduğu yönündeki artık kabul gören feminist inancı yaygınlaştırmıştır. Anaerkilliğin ataerkilliğe karşı bir çözüm olduğu inancı, Marx'ın The 


Alman İdeolojisi, 1845'te yayımlandı. Marx bu eserinde, eşlerin ve çocukların ataerkil erkeğin ilk mülkü olduğu fikrini ileri sürmüştür. Frankfurt Okulu'nun anaerkil teorisi ve onun yakın akrabası olan androjenlik teorisi bu kaynaklardan doğmuştur. 


Siyasi Doğruculuk - ya da gerçek adıyla kültürel Marksizm - savunucuları halka hitap ederken inançlarını çekici bir şekilde sunarlar. Her şeyin sadece diğer insanlara karşı "duyarlı" olma meselesi olduğunu söylüyorlar. "Hoşgörü" ve "çeşitlilik" gibi kelimeler kullanarak "Neden hepimiz iyi geçinemiyoruz?" diye soruyorlar. 


Gerçek ise farklıdır. Politik Doğruculuk "iyi olmakla" ilgili değildir, tabii eğer gulagların iyi yerler olduğunu düşünmüyorsanız. Politik Doğruculuk, ifade özgürlüğünün kaybı, düşünce kontrolü, geleneksel sosyal düzenin tersine çevrilmesi ve nihayetinde totaliter bir devlet anlamına gelen her şeyiyle Marksizmdir. Frankfurt Okulu tarafından yaratılan kültürel Marksizm, Rusya'yı mahveden eski ekonomik Marksizmden daha korkunçtur. En azından ekonomik Marksistler, Frankfurt Okulu ve torunlarının yaptığı gibi cinsel sapkınlığı yüceltmiyor ve anaerkil bir düzen yaratmaya çalışmıyordu. 


Bu kısa makale, klasik Marksizm ile 1960'larda Batı Avrupa'da patlak veren "kültürel devrim "in bileşenleri arasındaki kritik bir bağlantıyı göstermeye çalışmıştır. Elbette, eylem 60'larda sona ermedi; Frankfurt Okulu'nun çalışmaları, özellikle eğitim alanında, hala bizimle birlikte. 
Bu konu ve Frankfurt Okulu düşüncesinin günümüzdeki diğer etkileri daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 


Kültürel Marksist profiller 


Georg Lukacs 
»* Siyasi hayatına Komünist Enternasyonal'in Kremlin ajanı olarak başladı. 


» Tarih ve Sınıf Bilinci adlı eseri, Karl Marx'tan bu yana önde gelen Marksist teorisyen olarak tanınmasını sağladı. 


* 1919 yılımda Macaristan'daki Bolşevik Bela Kun Rejimi'nde Kültür Komiser Yardımcısı oldu. "Kültürel Terörizm" olarak bilinen olayı başlattı. 


»s Kültürel Terörizm, Avrupa ve Amerikan okullarında yaşanacakların habercisiydi. 


» "Patlayıcı" bir cinsel eğitim programı başlattı. Macar okullarında özel dersler düzenlendi ve çocuklara özgür aşk, cinsel ilişkinin doğası, burjuva aile kodlarının arkaik doğası, tek eşliliğin modası geçmişliği ve insanı tüm zevklerden mahrum bırakan dinin ilgisizliği hakkında bilgi vermek için literatür basıldı ve dağıtıldı. Çocuklar, baba otoritesini ve Kilise'nin otoritesini reddetmeye ve alaya almaya ve ahlak kurallarını görmezden gelmeye teşvik edildi. Kolayca ve kendiliğinden, sadece polisin başa çıkabileceği suçlulara dönüşüyorlardı. Macar çocuklarına yönelik bu isyan çağrısı, Macar kadınlarına yönelik bir isyan çağrısıyla eşleştirildi. 


»s Lukacs, Bolşevizmin uygarlık ve kültürün yıkımı anlamına geldiği fikrini reddederken şöyle demiştir: "Değerlerin dünya çapında böylesine altüst olması, eski değerlerin yok edilmesi ve devrimciler tarafından yenilerinin yaratılması olmaksızın gerçekleşemez." 


se Lukacs'ın ruh hali kendi sözleriyle ifade edilmiştir: 


- "Gençliğimden beri nefret ettiğim ve ruhen yok etmeyi amaçladığım tüm toplumsal güçler, şimdi Birinci Küresel Savaşı başlatmak için bir araya geldi." 


- "Toplumun devrimci yıkımını, konuşmanın kültürel çelişkilerinin tek ve biricik çözümü olarak gördüm." 


- "Asıl soru şu: Bizi Batı Medeniyetinin boyunduruğundan kim kurtaracak?" 
- "Bolşevizmi Batı'ya getirebilecek herhangi bir siyasi hareketin 'Şeytani' olması gerekir." 


- "Ruhun biricikliğinin terk edilmesi, devrimi yaratmak için gerekli olan tüm şiddetin içinde gizlenen şeytani güçleri 'serbest bırakma' sorununu çözer." 


»s Lukacs'ın ruh hali, Devrimci Marksizm'in güçlerini temsil edenlerin tipik bir örneğiydi. 


» Lukacs, 1923'te Almanya'da yapılan gizli bir toplantıda, devrim için gerekli bir ön koşul olarak Batı halklarında umutsuzluk ve yabancılaşma halini arttırmak amacıyla "Kültürel Kötümserlik" yaratma kavramını önerdi. 


* Bu toplantı, 1923 yılında Almanya'daki Frankfurt Üniversitesi'nde Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün kurulmasına yol açtı - Marksist ve Komünist yönelimli psikologlar, sosyologlar ve diğer entelektüellerden oluşan ve kendisini Georg Lukacs'ın programını uygulamaya adayan Frankfurt Okulu olarak bilinen bir örgüt. 


Antonio Gramsci 


» Georg Lukacs ile aynı entelektüel düzeyde bir İtalyan Marksistiydi ve Batı'da devrimi kışkırtmada entelektüellerin kritik önemi konusunda Lukacs ve Frankfurt Okulu ile aynı sonuçlara analiz yoluyla ulaşmıştı. 


» Kendisi 1917 Bolşevik Devrimi'nden sonra Sovyetler Birliği'ne gitmiş ve Hıristiyan ruhlarının doğası gereği Batılı işçiler tarafından Bolşevik tarzı bir ayaklanmanın gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varmasına neden olan bazı isabetli gözlemlerde bulunmuştu. 


» Antonio Gramsci İtalyan Komünist Partisi'nin lideri oldu ve bu sayede 1930'larda Mussolini'nin hapishanelerinden birine girdi ve burada Hapishane Defterleri ve diğer belgeleri yazdı. 


»* Bu eserler İngilizler ve Amerikalılar tarafından İngilizce olarak kullanılmaya başlandı. 


» Entelektüellere tavsiyesi, başarılı bir siyasi devrimden önce yeni bir Sovyet insanı yaratmak için ulusun eğitim ve kültür kurumlarında uzun bir yürüyüşe başlamalarıydı. 


»s Bu, Sovyetler Birliği'ndeki liderlerinin Bolşevik Devrimi'nden sonra böyle yeni bir Sovyet insanı yaratamadıkları yönündeki gözlemlerini yansıtıyordu. 

» Zihin ve karakter değişimine yönelik bu plan Gramsci'yi Amerikan eğitiminde Devrimci Marksizmin kahramanı haline getirmiş ve eğitim karteli tarafından okullarda Yeni Amerikalı Çocuğun yaratılmasının önünü açmıştır. 


» Antonio Gramsci'nin devrimci stratejisinin temel niteliği Charles Gramsci'nin 

A. Reich'ın Amerika'nın Yeşillendirilmesi: "Bir devrim geliyor. Bu geçmişteki devrimlere benzemeyecek. Bireyden ve kültürden kaynaklanacak ve son eylemi olarak siyasi yapıyı değiştirecek. Başarılı olması için şiddete ihtiyaç duymayacak ve şiddetle başarılı bir şekilde karşı konulamayacak. Bu, Yeni Neslin devrimidir." 


Wilhelm Reich 


» 1933 tarihli Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitabında Frankfurt Okulu'nun "Burjuva" ile "Proletarya "yı karşı karşıya getiren Marksist sosyolojiden ayrıldığını açıklamıştır. Bunun yerine, savaş "gerici" ve "devrimci" karakterler arasında olacaktı. 


» Ayrıca 1960'larda olacakların habercisi olan Cinsel Devrim adlı bir kitap yazdı. 


» Onun "seks-ekonomik" sosyolojisi, Freud'un psikolojisini Marx'ın ekonomik teorisiyle uyumlu hale getirme çabasıydı. 


» Reich'ın teorisi onun sözleriyle ifade edilmiştir: "Otoriter aile, otoriter devletin minyatür halidir. İnsanın otoriter karakter yapısı, temelde cinsel dürtülerin canlı özüne cinsel engellemelerin ve korkunun yerleştirilmesiyle üretilir. Ailesel emperyalizm, ulusal emperyalizmde ideolojik olarak yeniden üretilir... otoriter aile... gerici ideolojinin ve gerici yapıların üretildiği bir fabrikadır." 


» Wilhelm Reich'ın teorisi, Georg Lukacs'ın Macaristan'daki cinsel eğitimiyle birleştirildiğinde, Amerikan eğitim kartelinin anaokulundan itibaren cinsel eğitim konusundaki ısrarının ve baba ailesini, dış otoriteyi ve geleneksel karakter yapısını tamamen olumsuzlamasının 


kaynağı olarak görülebilir. 


» Reich'ın teorisi, Amerikan eğitimine nüfuz etmiş gibi görünen başka iddiaları da kapsıyordu: 


- Hıristiyanlığın örgütlü dini mistisizmi, Faşizme yol açan otoriter ailenin bir unsuruydu. 
- İnsanın içindeki ve dışındaki ataerkil güç tahttan indirilecekti. 


- Devrimci cinsel politika, otoriter ideolojinin tamamen çökmesi anlamına gelecektir. 


- Doğum kontrolü devrimci bir ideolojiydi. 
- İnsan temelde cinsel bir hayvandı. 


» Reich'ın Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitabı 1991 yılında dokuzuncu baskısını yapmıştır ve çoğu üniversite kitapçısında bulunmaktadır. 


Erich Fromm 


» Wilhelm Reich gibi Fromm da 1930'larda Amerika'ya gelen Frankfurt Okulu'na mensup bir sosyal psikologdu. 


»* 1941'de yayımlanan Özgürlükten Kaçış adlı kitabı, Wilhelm Reich'ın Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitabının ideolojik bir tamamlayıcısıdır. 


»* Fromm, erken kapitalizmin, Nazi ideolojisinde yeniden canlandırılan insanların temel eşitsizliği ilkesini yansıtan Calvin'in Kader Teorisi ile sonuçlanan bir sosyal düzen yarattığını ileri sürmüştür. 


» Otoriter karakterin yalnızca tahakküm ya da boyun eğmeyi deneyimlediğini ve "ister cinsiyet ister ırk olsun, farklılıkların onun için mutlaka üstünlük ya da aşağılık anlamına geldiğini" ileri sürmüştür. 


* "Pozitif Özgürlük "ün, eşsiz bireysel benlikten daha yüksek bir güç olmadığı; insanın yaşamın merkezi ve amacı olduğu; insanın bireyselliğinin büyümesi ve gerçekleştirilmesinin, daha büyük bir saygınlığa sahip olduğu varsayılan amaçlara tabi kılınabilecek bir amaç olduğu ilkesini ifade ettiğini ileri sürmüştür. 


* Fromm, bu "Pozitif Özgürlük "ün gerçek anlamını, kendisi gibi devrimci bir karakteri, kan ve toprak bağlarından, anne ve babasından, devlete, ırka, partiye ya da dine olan özel bağlılıklarından özgürleşmiş bir insan olarak tanımladığı bir başka kitabında (The Dogma of Christ) açıkça ortaya koymuştur. 


»* Fromm, Mesih'in Dogması'nda devrimci niyetini çok açık bir şekilde ortaya koyar... 
"Devrimi psikolojik anlamda tanımlayabiliriz; devrimin, devrimci karaktere sahip insanlar tarafından yönetilen ve devrimci karaktere sahip insanları kendine çeken siyasi bir hareket olduğunu söyleyebiliriz." 


Herbert Marcuse 


» Wilhelm Reich ve Erich Fromm gibi Marcuse de 1930'larda Amerika'ya gelen Frankfurt Okulu'na mensup bir entelektüeldi. 


» Sıklıkla Marksist bir filozof olarak tanımlanmıştır, ancak aslında Karl Marx ve Georg Lukacs'ın Alman toplumunun parçalanmasını düşündüğü gibi Batı Avrupa ve Amerikan toplumunun parçalanmasını düşünen tam kanlı bir sosyal devrimciydi: "Haklı olarak bir kültürel devrimden söz edilebilir, çünkü protesto mevcut toplumun ahlakı da dahil olmak üzere tüm kültürel düzene yöneliktir... tam bir güvenceyle söyleyebileceğimiz bir şey var: geleneksel devrim fikri ve geleneksel devrim stratejisi sona ermiştir. Bu fikirler modası geçmiş fikirlerdir... Üstlenmemiz gereken şey, sistemin bir tür yaygın ve dağınık parçalanmasıdır." 


» Marcuse 1955'te 1960'ların karşı kültürünün kurucu belgesi haline gelen ve Frankfurt Okulu'nu Batı Avrupa ve Amerika'daki kolej ve üniversitelere taşıyan Eros ve Uygarlık'ı yayınladı. 


» Modern sanayi toplumunun tek boyutluluğundan kurtulmanın tek yolunun, "teknolojik rasyonaliteye" karşı isyan ederek insanın erotik yanını, duyusal içgüdüsünü özgürleştirmek olduğunu ileri sürdü. 


» Bu erotik özgürleşme, kapitalist canavarın ve teknolojik akıl ve ritüel-otoriter dil de dahil olmak üzere tüm eserlerinin toptan reddi olan "Büyük Red" biçimini alacaktı. 


»* Ergen cinsel isyanı ve "Savaşma, Seviş" sloganı için gerekli entelektüel gerekçeleri sağladı. 


» Teorisi, Kadın Kurtuluş Hareketi'nin muhalefetin en önemli bileşeni ve potansiyel olarak en radikali olacağı inancını içeriyordu. 


» Onun devrimci çabaları, devrimci Marksizm tarafından okullarda ve üniversitelerde Avrupalı beyaz erkeğe karşı tam ölçekli bir savaşa dönüşecekti. 


Theodor Adorno 
» 1930'larda Amerika'ya gelen bir başka Marksist devrimci ve Frankfurt Okulu üyesiydi. 
» Adorno, diğer yazarlarla birlikte 1950'de yayımlanan Otoriter Kişilik adlı kitabı kaleme aldı. 


se Adorno'nun kitabı, Wilhelm Reich, Ericn Fromm ve Herbert Marcuse'nin 1923'te başlayan Alman toplumunun analitik incelemelerine dayanan çalışmalarında ortaya konan aynı tür teorik iddialardan esinlenmiştir. 


se Temel tema aynıydı. Arzu edilen devrimci karakterin tam tersi olan otoriter karakter diye bir şey vardı. Bu otoriter karakter kapitalizm, Hıristiyanlık, muhafazakarlık, ataerkil aile ve cinsel baskının bir ürünüydü. Almanya'da bu kombinasyon Frankfurt Okulu teorisine göre önyargı, antisemitizm ve faşizmi tetikledi. 


»s Batı Avrupalı ve Amerikalıların çoğu gençliklerinde kapitalizmin, Hıristiyanlığın, muhafazakârlığın, ataerkil ailenin ve cinsel baskının ürünleriydi. Dolayısıyla Theodor Adorno ve Frankfurt Okulu'nun diğer üyeleri, Georg Lukacs ve Antonio Gramsci'nin Almanya yerine Batı Avrupa ve Amerika'da toplumsal devrim yaratma programını uygulamak için altın bir fırsat yakaladılar. 


» Batı Avrupalılar ve Amerikalılar arasında önyargı eğilimleri olan otoriter kişiliklerin varlığını öne sürecek ve ardından önyargıları ortadan kaldırmak için yapıldığı bahanesiyle Batı Avrupalıları ve Amerikalıları "bilimsel olarak planlanmış yeniden eğitime" zorlamak için bunu istismar edeceklerdi. 


» Bilimsel olarak planlanmış bu yeniden eğitim, Avrupa'nın ve Amerika'nın temel değerler sisteminin Avrupa eğitiminde karşıt devrimci değerleredönüştürülmesinin anaplanı haline gelecek, böylece okul çocukları Frankfurt Okulu'nun devrimci karakterlerinin kopyaları haline gelecek ve böylece Yeni Batılı Çocuk yaratılacaktı. 


se Bu durum, Otoriter Kişiliğin, Benjamin Bloom'un 1964 tarihli Eğitim Hedefleri Taksonomisi'nin duyuşsal alanının temel kaynağı olduğunu ve daha sonra eğitim karteline rehberlik ettiğini belirterek doğrulanabilir. 


Yükseköğretimde Siyasi Doğruculuk 


Giderek artan sayıda üniversite kampüsünde fikirleri ifade etme ve tartışma özgürlüğü 

— Sokrates zamanından beri yüksek öğretimin temel taşı olan bir ilke 

— endişe verici bir hızla erozyona uğruyor. Artan trendlerden sadece birini ele alalım: muhafazakar öğrenci gazetelerinin yüzlerce (bazen binlerce) nüshası ya çalındı ya da radikal öğrenciler tarafından alenen yakıldı. Çoğu durumda bu eylemler fakülte ve yöneticilerin zımni desteği ile gerçekleşmiştir. Failler nadiren disiplin cezasına çarptırılıyor. 


Bu tür hoşgörü gösterilerini öğrenci şakaları olarak nitelendirmek kolay olsa da, bu olaylar daha yaygın ve sinsi bir eğilimin yüzeysel tezahürleridir - Batı medeniyetinin yaratılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olan liberal sanat geleneğinin yok edilmesini hedefleyen bir eğilim. 


Bazı uzmanlar siyasi doğruculuk olarak bilinen ideolojik hoşgörüsüzlüğün yaygınlığının abartıldığını iddia etse de, bunun tam tersi gerçeğe daha yakındır. Siyasi doğruculuk Batı Avrupa ve Amerikan yüksek öğrenimine öylesine derinlemesine yerleşmiştir ki, artık pek çok kampüste bir belirsizlik ve endişe atmosferi hakimdir. Giderek artan sayıda kendini bu işe adamış öğrenci ve öğretim üyesi, entelektüel hakikat arayışlarının siyasi doğruculuğun Büyük Engizisyoncularını rahatsız edeceği korkusuyla yaşamaktadır. 


Siyasi doğruculuğun teknikleri artık çok iyi biliniyor: "çok kültürlülük" adına müfredata yapılan saldırılar, kısıtlayıcı ve muğlak ifadelerle dolu "konuşma kuralları "nın dayatılması ve sistematik ideolojik endoktrinasyon çabalarından biraz daha fazlası olan birinci sınıflar için zorunlu "duyarlılık eğitimi" kursları. Ancak siyasi doğruculuğun etkisi başka rahatsız edici şekillerde de yayılmıştır. 


Yükseköğretimde Siyasi Doğruculuğun Kökenleri 


Politik doğruculuk ideolojisinin kampüslerimizle sınırlı olduğu söylenemese de, kökeninin buralara dayandığına şüphe yok. Bu fenomenin entelektüel kökleri yüzyıllar öncesine uzanmaktadır. Nihayetinde, PC'nin kökenleri modern ideolojinin yükselişine ve güç arayışına kadar uzanmaktadır. İnsanın ahlaki düzeni anlama ve kendini ona uydurma ihtiyacını vurgulayan klasik ve Yahudi-Hıristiyan geleneklerinin aksine, modern ideolojiler dünyaya hükmetmeye ve onu kontrol etmeye çalışmıştır. Yirminci yüzyılda bu ideolojiler Komünist devletlerde siyasi güç kazanmıştır. 


Ancak Batı'da ideoloji, düzenli özgürlük geleneklerimize böylesine doğrudan bir saldırı gerçekleştirememiştir. Bunun yerine, radikal entelektüeller, çabalarını üniversitenin dönüşümü üzerinde yoğunlaştırarak bilginin temellerini sarsmaya çalışmışlardır. 


Akademideki dönüm noktası 1960'larda militan öğrencilerin Batı kültürü ve liberal sanat geleneklerine gerilla saldırısı başlatmasıyla geldi. Sadece gösteriler yoluyla kalıcı bir güç elde edemeyeceklerini gören bu militanların çoğu "sistem içinde" kalmayı tercih ederek profesör oldular. Bu "Kültürel Marksist radikaller" kuşağı artık yüksek öğrenim kurumlarımızın büyük çoğunluğunda müesses nizam haline gelmiştir. Üniversite müdürleri, dekanlar ve bölüm başkanları olarak, kendi suretlerinde başka ideologları işe almaya başladılar ve politik doğruculuk olarak bildiğimiz baskıcı politikaları başlattılar. Bu siyasallaşmış akademisyenleri mevcut iktidar pozisyonlarından uzaklaştırmak son derece zor olacaktır. 


İdeoloji ve Liberal Eğitim 


Bu fikir savaşındaki riskler yüksektir, çünkü özgürlük kavramının kendisini de içermektedir. 
Batı Avrupalılar ve Amerikalılar liberal eğitim ile siyasi özgürlük arasındaki yakın ve hayati bağlantıyı her zaman anlamışlardır. İşte bu nedenle siyasi doğruculuk, ülkelerimizin kalbine indirilmiş bir ölüm darbesinden başka bir şey değildir. 


Kardinal John Henry Newman, ufuk açıcı kitabı The Idea of a University'de (Üniversite Fikri) "liberal sanatları" bilginin kendi iyiliği için aranması olarak tanımlamıştır. Buna karşılık, "kölece sanatları" yalnızca belirli, anlık amaçlara hizmet eden çalışma biçimleri olarak tanımlamıştır. Newman'a göre liberal sanatlar özgürleştiricidir, çünkü insanların bizi bilgelik ve erdeme yönlendiren temel ilkeleri keşfetmelerini sağlar. 


Newman bugün yaşasaydı, siyasi doğruculuğu "kölece" olarak görürdü çünkü amacı siyasi bir gündemi ulusal güç konumuna yükseltmektir. Sayıları giderek artan militan profesörler, kürsülerini utanmazca minberlere dönüştürüyor, nesnel hakikat arayışını bir kenara bırakıyor ve öğrencilerinin beyinlerini yıkamaya koyuluyor. 


Harap Edilmiş Müfredat 


Siyasi doğruculuğun savunucuları, çabalarını liberal bir eğitimin özü olan müfredat üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Onların çabaları, Batı Avrupalı ve Amerikalı yeni nesillerin öğreneceklerini kökten değiştirecektir. Bu savaşta siyasi doğruculuğun hizmetçisi "çok kültürlülük" hareketi olmuştur. Bazı eleştirmenler haklı olarak çok kültürlülüğün, bir zamanlar dezavantajlı ya da baskı altında olan gruplara odaklanan dersler için bir argümandan daha fazlası olduğuna dikkat çekmiştir. Çokkültürlülük daha ziyade, öğrencilerin Batı geleneğini öğrenmelerini engelleyecek şekilde müfredatın sistematik olarak yeniden yapılandırılmasını içermektedir. Politik doğruculuğun ardındaki gizli amaç, Batı Avrupa ve Amerikan toplumunu eşitlikçi çizgide yeniden yapılandırma girişimi olduğundan, savunucuları için öğrencilerin zihinlerine eksiksiz bir kültürel görecelilik aşılamak zorunludur. 


Müfredata yönelik siyaseten doğrucu saldırının belki de en rahatsız edici yönü, bunun seçkin üniversitelerimizin birçoğunda meydana gelmiş olmasıdır. Örneğin, Amerikan yüksek öğretiminde uzun süredir liderlik rolü oynayan Stanford Üniversitesi örneğini ele alalım. Stanford 1988 yılında uzun süredir devam eden Batı medeniyeti zorunluluğunu kaldırmış ve yerine "Kültürler, Fikirler ve Değerler" olarak bilinen çok kültürlü bir program getirmiştir. Bu yeni program kapsamında Stanford'daki birinci sınıf öğrencileri Orta Amerika'daki Marksist devrimcileri de Platon, Shakespeare ya da Newton gibi rahatlıkla inceleyebilmektedir. 


Stanford aynı zamanda ciddi tarih çalışmalarından uzaklaşma hareketine de öncülük etmiştir. Stanford'daki öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi 50 üniversitesinden biri hariç diğerlerinde olduğu gibi, tarih alanında tek bir ders almak zorunda değildir. Bunun yerine, "Amerikan Kültürleri" başlığı altında bir dizi ders seçeneği sunuluyor. Stanford'dan yeni mezun olan bir öğrenciye göre, Protestanlık, İrlandalı Amerikalılar veya Amerikan Batısı üzerine çalışarak "Amerikan Kültürleri" şartını yerine getirmek mümkün değilken, şartı yerine getiren dersler arasında "Film ve Edebiyat" yer alıyor: ABD-Meksika Sınır Temsilleri" ve "Çağdaş Etnik Drama" gibi dersler bulunmaktadır. Stanford öğrencileri ayrıca "Chicana İfade Kültürü" ve "Rönesans'ta Kadın Düşmanlığı ve Feminizm" gibi "Dünya Kültürleri" ve “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları" derslerini de almak zorundadır. 


Stanford gibi seçkin kurumlar Amerikan ve Avrupa yükseköğretiminin geri kalanı için örnek teşkil ettiğinden, diğer üniversiteler de bu yıkıcı saldırıları hevesle benimsemektedir 


müfredat üzerinde. Bu "damlama" etkisi, Batı Avrupalı ve Amerikalıların gelecek nesillerinin eğitim şekli üzerinde uzun süreli bir etkiye sahip olacaktır. 


Hoşgörüsüzlük ve Özgürlüğe Saldırı 


Geleneksel olarak liberal sanatları ayakta tutan iki temel unsur akademik özgürlük ve ifade özgürlüğüdür. Gerçeğin peşinden gitme, özgürce yazma ve konuşma özgürlüğü olmaksızın özgün bir akademik çalışma yapmak mümkün değildir. Ancak bu temel özgürlüklerin her ikisi de konuşma kuralları, "duyarlılık" sınıfları ve kampüste genel bir korku ve sindirme atmosferinin yaratılmasıyla rutin olarak ortadan kaldırılmıştır. 


Örneğin, henüz kadro almamış genç profesörler sadece söylediklerine değil, yayınladıklarına da dikkat etmelidir. 1990'lardaki ideolojik üniversite yöneticileri, 1950'lerde anti-komünist Senatör Joseph McCarthy'nin yarattığı ortamdan çok daha yoğun bir kuşkunun hakim olduğu bir ortam yaratmışlardır. 


Bu politik doğruculuk çağının en trajik kurbanları öğrencilerdir. Liberal sanatlar eğitiminin geleneksel amacı olan, öğrencilerin geçmişten miras kalan bilgeliği özümsemelerini sağlayan kültürlenme bir kenara bırakılmıştır. Günümüzde üniversite eğitimi giderek artan bir şekilde siyasi endoktrinasyon içeriyor gibi görünmektedir. Her şey söylenip yapıldığında, siyasi doğruculuk, geleneksel eleştirel düşünme alışkanlıklarının yerine kendini beğenmiş doğruluk duygularını ikame etmektedir. Seçkin bir akademisyen kısa bir süre önce "yüksek öğretimin giderek bir üniforma gibi giyilen tutum ve görüşlerin edinilmesi anlamına geldiğinden" yakındı. 


Akademi nispeten yalıtılmış bir dünya olduğu için, siyasallaşmış yöneticilerin kampüsü toplumsal dönüşüm deneyleri için bir laboratuvara dönüştürmesine izin verebilir. Politik doğruculuğu eleştirenler kampüsteki atmosferi totaliter bir devletle kıyasladıklarında, liberal uzmanlar onları histerik olmakla suçlamakta gecikmedi. Bu uzmanların çok azı kampüsteki günlük yaşamı ilk elden tecrübe etmiştir. 


Akademik Reform Hareketi 


Kampüs radikallerinin kurumsal gücüne rağmen, otantik akademik reformu teşvik etmek isteyen güçler iş başındadır. Akademik reform hareketi hesap verebilirlik, iletişim ve özgün akademik çalışmalara bağlılık ilkelerine dayanmaktadır. Akademik reformun güçlerinden biri, ebeveynler arasında kolej ve üniversitelerden daha fazla hesap verebilirlik taleplerinin artmasıdır. Araştırmaların öğrencilerin her zamankinden daha fazla para ödeyip daha az şey öğrendiklerini gösterdiği bir dönemde, sayıları giderek artan ebeveynler ayrımcı tüketiciler haline gelmektedir. 


Bir diğer güç ise, gazetecileri kampüsteki siyasi doğruculuk maskaralıklarını kamuoyuna duyuran bağımsız öğrenci gazeteleridir. Pek çok üniversitede, kampüs radikalleri üniversitenin kapalı dünyasında hala rakipsizdir. 


Ancak alternatifler de var. Alternatif öğrenci örgütleri akademik hayatın her kademesindeki suiistimalleri tespit etmiş ve oldukça adil ve doğru bir şekilde araştırmacı gazetecilik yapmıştır. Belki de en bilinen "atlatma haber" Yale Üniversitesi'nin Collegiate Network tarafından desteklenen alternatif gazetesi Light & Truth'tan geldi. Light & Truth editörleri, mezunlardan Lee Bass'ın 20 milyon dolarlık bağışının, Batı medeniyetinde entegre bir dersi destekleme amacına uygun olarak kullanılmadığını keşfetti. 
Hazırladıkları rapor skandalı ortaya çıkardı ve bu skandal Yale 


Bay Bass'ın parasını iade etti. Sonrasında yaşanan öfke Yale'e Bay Bass'ın 20 milyon dolarından çok daha fazlasına mal oldu - hem parasal anlamda hem de birçok Yale bağışçısının mevcut yönetime güvenebileceğine dair güven kaybı anlamında. 


Alternatif kampüs gazeteleri tarafından ortaya çıkarılan skandalların hepsi bu büyüklükte değildir, ancak araştırmacı öğrenci gazeteciliği ile ortaya çıkarılabilecek sayısız suiistimal vardır. Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Savunma Bakanlığı'ndan federal vergi dolarları almasına rağmen, ABD ordusu temsilcilerinin orada asker toplama masaları kurmasını yasakladı. Özgürlüğe yönelik bu çirkin saldırı hakkında hem öğrenciler tarafından yönetilen Carolina Review'da hem de ISI tarafından yayınlanan ulusal öğrenci gazetesi CAMPUS'ta yayınlanan bir makale, kampüs içinde ve dışında büyük tepkilere yol açtı. Kuzey Carolina yasa koyucuları derhal harekete geçerek, vergi mükelleflerinin desteklediği okulların, muhtemel işverenler üniversiteye geldiğinde orduya karşı ayrımcılık yapmasını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. 


Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'nde muhafazakar bir öğrenci gazetesi olan UWM Times, bir üniversite yöneticisinin, üniversite çalışanlarının siyasi kampanya yürütmesini yasaklayan eyalet yasasını doğrudan ihlal ederek, yerel Demokrat adaylar için imza topladığını ortaya çıkardı. Üniversite söz konusu yöneticiyi kınamayı reddetti - belki de rektörün kendisi iş başındayken dilekçelerden birini imzalayarak hem eyalet yasasını hem de kendi yönergesini ihlal ettiği için. Hikaye Milwaukee Journal-Sentinel tarafından ele alındı ve istismara son verildi. 


Alternatif gazeteler ve akademik reforma adanmış kuruluşlar artık seslerini duyurmaya başladığından, yüksek öğrenim kurumlarımızı çevreleyen daha geniş topluluklar da ciddi akademik reforma daha fazla dahil oluyor. Örneğin, Ulusal Akademisyenler Birliği, üniversite mütevellilerini politik doğruculuğun aşırılıklarına karşı daha aktif ve sesli bir rol almaya teşvik ediyor. Bu tür çabalar genişletilmeli ve yoğunlaştırılmalıdır. 


Uzun vadede, siyasi doğruculuğun sorgulayıcılarını yenmenin en doğrudan yöntemi onlara karşı durmaktır. Bireysel meydan okuma eylemleri genellikle ciddi riskler içerir: öğrenciler küçük düşürücü ve moral bozucu yıldızlar odası yargılamalarıyla karşı karşıya kalabilirken, öğretim üyeleri de kadro alma tekliflerini kaybedebilirler. Ancak her direniş eylemi bir dalgalanmaya neden olarak başkalarını da ideolojik sindirmeye karşı durmaya teşvik eder. 
Önemli sayıda veli, bağışçı ve mezunun desteğiyle bu Davutlar, üzerlerinde yükselen Golyat'ları öldürebilirler. 


Doğru Öğrenmenin Ateşi 


Gerçek akademik reform için belki de en güçlü kuvvet, fikirler savaşını kazanarak politik doğruculuğun ideolojik tahribatını yenmeyi amaçlayan güçtür. Bununla birlikte, bazı kolejler ve üniversiteler çağımızın ideolojik gelgitlerine karşı yüzmeye devam etmektedir. 


Edmund Burke'ün en ünlü sözlerinden biri "kötülüğün zaferi için gerekli olan tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır" sözüdür. Nesiller boyunca Batı Avrupalılar ve Amerikalılar, liberal sanatların özgürleştirici gücüne olan inançlarının bir göstergesi olarak yükseköğretime huşu ile yaklaşmışlardır. Ancak politik doğruculuk karşısında, Batı Avrupa ve Amerikan kamuoyunun saygısını eleştirel bir duyarlılıkla yumuşatmasının ve akademiden hesap sormak için daha doğrudan bir çaba içine girmesinin zamanı gelmiştir. 
İyi erkek ve kadınların, Batı Avrupa yüksek öğreniminin en iyi geleneklerine bağlı kalmasını ve siyasi doğruculuğun zorbalığından kaçınmasını talep etmelerinin zamanı gelmiştir. 


Politik Doğruculuk: Yapısöküm ve Edebiyat 


Edebiyat, en önemli kültürel gösterge değilse bile, en azından bir toplumun uygarlık düzeyinin önemli bir ölçütüdür. Doğamız ve çevremiz birleşerek her bireyin zihnini oluşturur ve bu zihin de kendini kelimelerle ifade eder. Edebiyat, toplumun kolektif olarak örnek aldığı kelimeler olarak, bir tür başlangıç noktasıdır - kültüre açılan bir pencere. 


Bu nedenle günümüzün edebiyat alanı, mevcut kültürel ortamımıza ilişkin sağladığı içgörüler açısından incelenmeye değerdir. Çağdaş Batı Avrupa ve Amerikan edebiyat alanı "izm "lerle dolup taşıyor. Marksizm, Freudculuk, feminizm ve benzerleri. Bunların çoğu, yaygın kültürde "Politik Doğruculuk" olarak adlandırılan şeyin akademik kuzenleridir. Edebiyat kuramcıları, metnin "keşfedilmiş" bir anlamında kendilerini doğrulama çabasıyla kendi özel eleştiri markalarını alır ve bunu edebiyata uygularlar. Örneğin feminist bir eleştirmen için Andrew Marvel'in "Upon Appleton House" adlı eseri artık tema olarak arazinin güzelliğinden değil, ataerkil miras çizgisinin kötülüklerinden bahsetmektedir. 

Edebiyatı belirli bir kültürün bakış açısına göre eleştirdikleri için bu şekilde adlandırılan bu "kültürel eleştirmenler" 1960'larda ortaya çıktı, ancak eleştiri okulları ancak 1970'lerde yapısöküm okulunun gelişiyle gerçek anlamda hız kazanmaya başladı. 


Yapısökümün babası Jacgues Derrida'nın eserleri 1970'lerin ortalarında Amerikalı profesör Gayatri Spivak tarafından Fransızcadan çevrilmeye başlandığında, ABD edebiyat sahnesi Derrida'nın etkisi için olgunlaşmıştı. Ekonomik Marksistler Batı Avrupa ve Amerikan kampüslerinde canlı ve iyi durumdaydı ve kültürel eleştirmenler hala zamanın radikalizminden besleniyordu. Feministler önceki on yılda kendilerine bir yer edinmişlerdi ama cephaneliklerinde sadece belli belirsiz bir baskı hissi vardı. Eksik olan şey felsefi destekti - kendi logolarına sahip olmanın verdiği cesaret. Fransa'dan yapısökümün gelişi bu felsefeyi sağladı. 


O dönemde, o akademisyen kuşağı tüm akademisyenlerin yaptığını yapıyor, bir önceki kuşağa her şeyin yanlış olduğunu söylüyordu. Bu durumda isyan Yeni Eleştirmenler'e karşıydı - şimdi bile, en parlak dönemlerinden onlarca yıl sonra sözde. Yeni Eleştirmenler, yazarın niyeti gibi arka plan bilgilerine bakmaksızın metinlerin anlamını bulma konusunda uzmanlaşmışlardı ve bu süreçte yol gösterici ilke olarak "metin her şeydir" ilkesini benimsemişlerdi. 


Yeni nesil eleştirmenler bu ilkeyitersine çevirmek için yola çıktılar. "Metin her şeydir" yerine, yeni nesil "her şey metindir" iddiasında bulundu ve edebi eserle ilgili her şeyi ve her şeyi analiz etmeye yöneldi. Eğer bir şair bir kadın karakter içeren bir şiir yazmışsa, eleştirmenler eserin yorumunu ortaya koymak için şairin annesi, karısı, kız kardeşi ve benzeri kişilerle olan ilişkisine bakıyorlardı. Bunun, biyografik bilgileri kullanarak eser hakkında yeni bir anlayış kazanma gibi olumlu bir etkisi olabilirdi (ve çoğu zaman da olmuştur); ancak bu yeni yorumlar (Yeni Eleştirmenlerin yaptığı gibi) eserin gerçek anlamını keşfetmeye ya da hatta (geleneksel okumaların yapmaya çalıştığı gibi) yazarın amaçladığı anlamı keşfetmeye yönelik girişimler değildi. 

Bu yeni nesil eleştirmenler bunun yerine edebiyat çevrelerinde "kültürel eleştiri" olarak bilinen şeyin başlıca uygulayıcıları oldular. Edebiyata "kadın bakış açısı", "mağdurlar" ya da "radikal azınlık bakış açısı" ile bakmaya çalıştılar. Çabaları anlam bulmak değil - bunun için görecelilerden çok fazla etkilenmişlerdi - erkek, Avrupalı veya heteroseksüel yazarların eserlerinde cinsiyetçilik, ırkçılık veya "homofobi" bulmaktı. 


Derrideci yapısöküm bu kültürel eleştirmenler için bir araç haline gelmiştir. Basitçe ifade etmek gerekirse, yapısöküm kelimelerin hiçbir anlamı olmadığını öne süren bir düşünce ekolüdür. Bunun yerine, kelimelerin anlam "izleri" vardır. Bir sözcüğün anlamı sürekli olarak kaybolmakta ve bize yalnızca o anlamın bir zamanlar ne olduğuna dair bir anı ya da iz bırakmaktadır. 


Kültür eleştirmenleri, bu düşünce ekolünün gücünü fark ettiklerinde, onu hemen benimsediler, çünkü burada geleneksel yorumlara karşı bir saldırı yöntemi keşfetmişlerdi. 


edebi eserler. Yapıbozumu geleneksel anlamı ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir anlam koymak için kullandılar. Bu anlam, bugün toplumumuzu istila eden Politik Doğruculuktu. 
Örneğin, "How Do | Love Thee?" şiirinin geleneksel anlamı yukarıda anlatılan süreçte istikrarsızlaştırıldıktan sonra, feminist bir eleştirmen ortaya çıkıp -istikrarlı bir geleneksel yorumun yokluğunda- şiirin "gerçekten" on dokuzuncu yüzyıl İngiltere'sinde kadınların kendilerini erkeklere göre ikincil olarak görmeye nasıl şartlandırıldıklarıyla ilgili olduğunu ilan edebilir. 


Entelijansiya, siyasetini geliştirme telaşıyla edebiyatını unutmuştu. 


Ne yazık ki bu durum, kültür eleştirmenlerinin bu yeni nesle feminist yorum, Marksist felsefe ve sözde "gueer teori" aşılamasını engellemedi. Shakespeare, Milton, Chaucer ve diğer ölü beyaz erkekleri okuma zorunluluğu ortadan kalkıyor, yerine "Rönesans'ta Kadınların Rolleri" (geçmişin cinsiyetçiliğine ağıt yakmak için bir bahane) veya "Edebiyat Olarak İncil" (İncil'i Tanrı'nın gerçeği yerine zekice hazırlanmış bir kurgu olarak karalamak için tasarlanmış bir ders) gibi çalışmalar alma seçenekleri geliyor. 


Entelijansiyanın güvenilir kurtarıcısı sıradan insan ve onun sağduyusudur. Sağduyu, kelimelerin bir anlam ifade ettiğini belirtir ve yapısöküm aksini iddia ettikçe toplumun kenarlarına itilecektir. Ne yazık ki etkileri devam edecektir - kültürel eleştiriye bir geçerlilik hissi vermiş ve fikirleri için bir pazar yeri oluşturmuştur. 


Radikal Feminizm ve Politik Doğruculuk 


Belki de Siyasi Doğruculuğun hiçbir yönü bugün Batı Avrupa yaşamında feminist ideolojiden daha belirgin değildir. Feminizm, Politik Doğruculuğun geri kalanı gibi, 1930'larda Almanya'dan ithal edilen kültürel Marksizme mi dayanmaktadır? Feminizmin Batı Avrupa'daki tarihi kesinlikle altmış yıldan daha uzun olsa da, son on yıllardaki çiçeklenmesi, kültürel Marksistler tarafından ileriye taşınan gelişmekte olan sosyal devrimle iç içe geçmiştir. 


Radikal feminizmin yükselişini nerede görüyoruz? Neredeyse her büyük dizide bir kadın "güç figürünün" yer aldığı, olay örgüsünün ve karakterlerin erkeğin aşağılığını ve kadının üstünlüğünü vurguladığı televizyonda. Orduda, savaş pozisyonlarında bile kadınlar için fırsatların genişletilmesine çifte standartlar ve ardından standartların düşürülmesinin yanı sıra genç erkeklerin askere alınmasındaki düşüş eşlik ederken, hizmetteki "savaşçılar" sürüler halinde ayrılıyor. Kadınlara fayda sağlayan ve erkekleri hizada tutmak için "cinsel taciz" suçlamalarını kullanan hükümet tarafından zorunlu kılınan istihdam tercihleri ve uygulamalarında. Kadınların toplumsal cinsiyet çalışmalarının yaygınlaştığı ve kabul ve istihdamda "olumlu eylem" uygulanan üniversitelerde. Pozitif ayrımcılığa ek olarak "duyarlılık eğitimine" daha önce görülmemiş bir zaman ve dikkatin verildiği kamu ve özel sektördeki diğer istindam alanlarındadır. Devlet okullarında "öz farkındalık" ve "öz saygı" giderek daha fazla teşvik edilirken akademik öğrenim azalmaktadır. Ve ne yazık ki, birçok Avrupa ülkesinin liberal kürtaj politikalarıyla birlikte doğum kontrol haplarının ücretsiz dağıtımına izin verdiğini ve finanse ettiğini görüyoruz. 


Radikal feminist hareket, kültürel Marksizmden türeyen günümüz Politik Doğruculuk ideolojisi tarafından benimsenmiş olsa da, feminizmin kökleri daha eskiye dayanmaktadır. 

Feminizm 1830'larda, sanayi devriminin ilk aşamasını yaşayan kuşakta tasarlandı ve 

doğdu. Yüzyıllar boyunca tarımsal bir yaşamda hayatta kalmanın zorluklarını paylaşan kadınlar, "kız kardeşleri" için gazete makaleleri ve romanlar yazmaya daha fazla zaman ve enerji harcayan orta sınıf bir soylunun parçası haline geliyordu. Avrupa kültürünün kadınsılaşmasının ilk aşamaları başlamıştı. 


Kendi dönemlerinde radikal olan bu feministler kadın haklarını, eşitlikçiliği, sömürgecilik karşıtlığını, pasifizmi ve bugün popüler kültürde gözlemlediğimiz diğer davaları desteklemişlerdir. Günümüzün radikal feministlerinin aksine, 1890'ların ve 20. yüzyılın başlarının sosyal feministleri daha az totaliter bir karaktere sahipti. Kadınlara oy hakkı verilmesini savunurken aynı zamanda ailenin güçlendirilmesini de savunuyorlardı. 


Bugün, 1960'lardan bu yana hızla ilerleyen Avrupa kültürünün feminizasyonu yoğunlaşmaya devam etmektedir. Gerçekten de, kitlesel Müslüman göçünü destekleyen günümüzün radikal feminist saldırısı, sömürgecilik karşıtı çabalarıyla siyasi bir paralellik taşımaktadır. Bu güncel saldırı kısmen, Avrupa kültürünün temeli olan geleneksel Avrupa yapılarını yok etmeye yönelik yüzyıllık bir çabanın devamı niteliğindedir. 


Medyada "günümüz erkeğinin" radikal feministgündeme boyun eğen, alıngan bir alt tür olması beklendiğine şüphe yok. Hollywood'un, televizyon kanallarındaki sitcom ve filmlerin ve talk show'lardaki siyasi uzmanların vazgeçilmezi. Feministleşme o kadar belirgin hale geliyor ki gazete ve dergiler bunu farkediyor. Örneğin Washington Times ve National Review dergileri bir araya gelerek "günümüzün erkek dergilerindeki 'erkek işleri" kutlamalarının ardında bir güven krizi yatıyor. 90'larda erkeksi olmak ne anlama geliyor?" 
Günümüz erkek dergilerinin (Esguire, GO, Men's Health, Men's Fitness, Men's Journal, Details, Maxim, Men's Perspective) "hepsinin yeni bir kadınsılaştırılmış erkeğe yönelik olduğu...." ortaya çıktı. Bazı örnekler? 

Kişisel görünüme yönelik eski erkeksi tutum yok oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam, babalarımızın kişisel bakım eylemleri çoğunlukla tıraş olmak ve kravat takmakla sınırlıydı. Lowry'e göre: 


'Plaj için düz bir göbek' (Verge) ya da sonbahar sezonu için üç yeni erkek parfümü (GO), hatta 'Yeni Sonbahar Takım Elbisesi' (Esguire) hakkındaki makalelerle ilgilendiklerini hayal etmek zor. Ancak bir süre sonra erkekler güçlü ve sessiz olmaktan ziyade kendilerini güzelleştirmekle ilgilenmeye başladılar. 


Gerçekten de Avrupa kültürünün kadınsılaştırılması neredeyse tamamlanmıştır. Ve erkek egemenliğinin son kalesi olan polis gücü ve ordu saldırı altında. 


Eğer bu "kadınsılaşma" eğilimi sadece erkek egemen hiyerarşiyi yıkmak isteyen radikal feministler tarafından yönlendirilseydi, tarihin döngülerinin Avrupa'yı kadın ve erkek arasında istikrarlı bir uzlaşmaya doğru götüreceğine dair daha fazla umut olabilirdi. Ancak bu dürtü daha derindir ve hiçbir uzlaşmayla tatmin olmayacaktır. Radikal feministler daha geniş ve derin kültürel Marksizm hareketini benimsemiş ve bu hareket tarafından kucaklanmışlardır. Kendini bu işe adamış Marksistler için strateji, görünürdeki eşitsizliğin potansiyel bir "ezilen" kurban grubu -Müslümanlar, kadınlar vs- yarattığı her noktada saldırıya geçmektir. Kadın ve erkek kültürel Marksistler bundan en iyi şekilde yararlanmakta ve Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen teori ideolojiyi sağlamaktadır. 


Frankfurt Okulu, otoriter kişiliğin ataerkil ailenin bir ürünü olduğu teorisini ortaya atmıştır. 
Bu fikir, Engels'in anaerkilliği destekleyen Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı eseriyle doğrudan bağlantılıdır. Dahası, Komünist Manifesto'da radikal bir "kadınlar topluluğu" kavramı hakkında yazan Karl Marx'tır. Ayrıca, 1845 yılında Alman İdeolojisi'nde ailenin toplumun temel birimi olduğu fikrini küçümseyerek yazmıştır. 


"Otoriter kişilik" kavramı sadece önyargılara karşı savaşın yürütülmesi için bir model olarak yorumlanmamalıdır. Avrupalı erkeğe karşı, onu geleneksel inanç ve değerleri savunmaya isteksiz hale getirecek bir psikolojik savaş el kitabıdır. Başka bir deyişle, amaç onu hadım etmektir. Frankfurt Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, "kişiliği değiştirmek için psikolojik teknikler" terimini kullanırken kuşkusuz bunu kastediyordu. 


1940'lı ve 1950'li yıllarda Batı Avrupalılar ve Frankfurt Okulu'nun Amerikalı takipçileri tarafından incelenen "otoriter kişilik", erkek cinsiyet rolüne karşı bu tür bir psikolojik savaşın yolunu hazırlamıştır. Bu amaç, Herbert Marcuse ve diğerleri tarafından "kadın özgürlüğü" kisvesi altında ve 1960'lardaki Yeni Sol hareketinde desteklenmiştir. Kişiliği değiştirmeye yönelik psikolojik tekniklerin özellikle Avrupalı erkeğin hadım edilmesine odaklanmayı amaçladığına dair kanıtlar, "üçüncü kuvvet hümanist psikoloji "nin kurucusu ve devlet okulu sınıflarında psikoterapi tekniklerini teşvik eden Abraham Maslow tarafından da sağlanmıştır. Maslow, "kişisel evrimde bir sonraki adımın hem erkekliğin hem de kadınlığın genel insanlığa doğru aşılması olduğunu" yazmıştır. 


Kültürel Marksist yiğitler görünüşe göre ne yapmak istediklerini ve bunu nasıl yapmayı planladıklarını tam olarak biliyorlar. Aslında gündemlerinin çoğunu gerçekleştirmeyi çoktan başardılar. 


Avrupa üniversitelerinde bu durum nasıl ortaya çıktı? Gertrude Himmelfarb, çok geç olana kadar geleneksel akademisyenlerin neredeyse farkına varmadan geçip gittiğini gözlemlemiştir. Bu durum o kadar "sessizce" gerçekleşmiştir ki, "kafalarını kaldırdıklarında" postmodernizm tüm şiddetiyle üzerlerine çökmüştür. "Radikal feminizm, tarih ve diğer dersler olarak yapısöküme uğratılmış görecelilik gibi çok kültürlü konulardan oluşan ve Batı medeniyetinin devamlılığını baltalayan bir gelgit dalgası tarafından kuşatılmışlardı". 
Gerçekten de bu gelgit dalgası tam da Antonio Gramsci ve Frankfurt Okulu'nun öngördüğü gibi, Batı medeniyetini yok etmeyi amaçlayan ve Tanrı karşıtı, Hıristiyanlık karşıtı, aile karşıtı, milliyetçilik karşıtı, vatanseverlik karşıtı, muhafazakarlık karşıtı, kalıtımcılık karşıtı, etnosentrik karşıtı, erillik karşıtı, gelenek karşıtı bir Avrupa nefret ideolojisini yayan sessiz bir devrime dönüştü. 

Ahlak karşıtı. 


Frankfurt Okulu tarafından vaaz edilen " Kültürel Marksizm", "pozitif ayrımcılık", "çok kültürlülük" ve " çeşitlilik" gibi yaygın ve yıkıcı kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugün bu kavramlardan kaçmak mümkün değil. Bu kavramlar Avrupa toplumunun tüm savunma yapılarını tahrip ederek Avrupa'nın İslamlaşmasına zemin hazırlamıştır. 


Sonuçlar 


Kitle psikolojisinde uygulanan Eleştirel Teori, Avrupa kültüründe toplumsal cinsiyetin yapısökümüne yol açmıştır. Eleştirel Teoriyi takiben, erkeklik ve kadınlık arasındaki ayrım ortadan kalkacaktır. Anne ve babaların geleneksel rolleri çözülecek ve böylece ataerkillik sona erecektir. Çocuklar biyolojik cinsiyetlerine ve toplumsal cinsiyet rollerine göre değil, biyolojik farklılıklarına göre yetiştirilecektir. Bu, geleneksel ailenin parçalanmasına yönelik Frankfurt Okulu mantığını yansıtmaktadır. 


Dolayısıyla, Eleştirel Teori'nin temel ilkelerinden biri geleneksel ailenin parçalanması gerekliliğiydi. Frankfurt Okulu akademisyenleri vaaz verdiler: 


Ailede ebeveyn otoritesinin kısmen kırılması bile, gelecek neslin sosyal değişimi kabul etmeye hazır olma durumunu artırma eğiliminde olabilir. 


Kültürel Marksistler tarafından öngörülen Avrupa kültürünün dönüşümü, toplumsal cinsiyet eşitliği arayışının ötesine geçmektedir. Gündemlerinde yer alan "anaerkil teori" ile Avrupa kültürünü kadın egemenliğine dönüştürmeyi amaçlamaktadırlar. Bu, Frankfurt Okulu üyelerinden Wilhelm Reich'a doğrudan bir geri dönüştür. 


psikanalitik terimlerle anaerkil teori. 1933'te "Faşizmin Kitle Psikolojisi" adlı kitabında anaerkilliğin "doğal toplumun" tek gerçek aile tipi olduğunu yazmıştır. 


Richard Bernstein çokkültürlülük üzerine yazdığı kitabında, "Avrupa ve Amerika'da son birkaç on yıldır Marksist devrimci süreç, daha önceki dönemlerde olduğu gibi sınıf savaşından ziyade ırk ve cinsiyet savaşına odaklanmıştır" diye yazmıştır. Bu, toplumu yeniden yapılandırmak için ekonomiden daha total bir planı yansıtmaktadır. Sosyal devrimcilerin kolayca ilan ettikleri gibi, amaçları beyaz erkeklerin hegemonyasını yok etmektir. Bunu başarmak için, "güç yapısı" içinde daha fazla kadın ve azınlığın yer almasının önündeki tüm engeller, mevcut tüm araçlarla yıkılmalıdır. Yasalar ve davalar, gözdağı verme ve beyaz erkeklerin ırkçı ve cinsiyetçi olarak şeytanlaştırılması kitle iletişim araçları ve üniversiteler aracılığıyla sürdürülmektedir. Devrimci sürecin psiko-dinamiği, karşı çıkanların psişik olarak güçsüzleştirilmesini - başlarının kesilmesini - hedeflemektedir. 


ABD'nin kurucuları Bağımsızlık Bildirgesi'nde üç temel değer tanımış ve bunları uygun bir şekilde sıralamışlardır: Yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı. 


Bu temel insan haklarının sıralaması değiştirilirse - mutluluk özgürlükten önce veya özgürlük yaşamdan önce gelirse - ahlaki kaos ve sosyal anarşi ortaya çıkar. 


Yargıç Robert Bork'un "modern liberalizm" olarak tanımladığı durum tam da budur. Bork bu liberalizmin özelliklerini "'radikal eşitlikçilik' (fırsatlardan ziyade sonuçların eşitliği) ve 'radikal bireycilik' (kişisel tatmin sınırlarının ciddi ölçüde azaltılması)" olarak tanımlamaktadır. 


Yargıç Bork ayrıca radikal feminizmi bu modern liberalizmin "en yıkıcı ve fanatik" unsuru olarak tanımlamaktadır. Ayrıca radikal feminizmi "totaliter ruhlu" olarak tanımlamaktadır. 


Çoğu Batı Avrupalı ve Amerikalı, kurumları aracılığıyla, yeni bir düzen yaratmak için mevcut toplumsal düzenin sürekli olarak yıkılması gerektiğini düşünen toplumsal devrimciler tarafından yönetildiklerinin farkında değil. 
Devrimciler Yeni Çağ Elit Boomer'larıdır. Şu anda 
Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu kurumlarını kontrol ediyorlar. Karşı 
: devrimle başlayan "sessiz" devrimleri gençliklerinin kültür devrimi tamamlanmak üzeredir. Potansiyel takipçileri arasında en büyük siyasi ve sosyal seçmen kitlesini temsil ettiği iddia edilen feminizm, kilit, hatta baskın bir unsurdur. Marksist hareket, son zamanlardaki "sessiz" kültürel evresinde, görünüşe göre önüne çıkan her şeyi silip süpürüyor. Medya üzerindeki hakimiyetiyle, feminizmin tamamen pençesindeyken, bir karşı kültürün kıpırtılarını fark etmek zordur. Mevcut kültürel Marksist/çokkültürcü elitler, Yeni Totaliterler, Batı tarihindeki en tehlikeli kuşaktır. Sadece Avrupa toplumunun temel yapılarını yok etmeyi başarmakla kalmadılar. Milyonlarca Müslümanın Avrupa'yı sömürgeleştirmesine izin veriyorlar. Sadece elli yıl içerisinde Müslüman nüfusu birkaç binden 25 milyonun üzerine çıkmıştır. 
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Siyasi Doğruculuğa meydan okumak için kim ayağa kalkacak? Avrupa medeniyetinin kaderi Avrupalı erkeklerin Politik Doğrucu feminizme karşı kararlılıkla direnmelerine bağlıdır. Daha da ötesi, radikal feminizmin sadece bir saldırı yolu olduğu kültürel Marksizm olan Politik Doğruculuğun daha geniş kıskacına becerikli bir şekilde karşı çıkmalıdırlar. 


Frankfurt Okulu Üzerine İleri Okumalar 


Bu, Özgür Kongre Vakfı'nın Politik Doğruculuk ya da gerçek adıyla kültürel Marksizm üzerine yazdığı kitabın altıncı ve son bölümüdür. Akademisyenler için kapsamlı bir kaynak olarak değil, Batı Avrupa ve Amerika'yı ele geçiren ideoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ilgili vatandaşlar için bir rehber olarak tasarlanmış kısa bir bibliyografik makaledir. 


Politik Doğruculuğu ya da sözde kültürel Marksizmi ve yarattığı tehdidi anlamak için tarihini, özelliklede onu yaratmaktan en çok sorumlu olan kurumun, Frankfurt Okulu'nun tarihini 
anlamak gerekir. Frankfurt Okulu ya da resmi adıyla Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü, 1923 
yılında Almanya'daki Frankfurt Üniversitesi'nde kurulmuştur. Bu gerçek bile tek başına önemlidir, çünkü bize Politik Doğruculuğun sadece 1960'lar ve 1970'lerdeki Avrupalı öğrenci isyanlarının bir kalıntısı olmadığını söylemektedir. 


O uzun zaman öncesine, 1923 yılına ait bir başka gerçek de aynı derecede önemlidir: Frankfurt Okulu için düşünülen isim Marksizm Enstitüsü'ydü. Enstitünün babası ve finansörü Felix Weil 1971'de "Enstitünün bilimsel bir disiplin olarak Marksizme katkıları nedeniyle tanınmasını ve belki de ünlü olmasını istediğini..." yazmıştı. Politik Doğruculuğun hala sürdürdüğü bir geleneği başlatan Weil ve diğerleri, Marksizmlerini gizlerlerse daha etkili çalışabileceklerine karar verdiler; bu nedenle, düşündükten sonra, kulağa nötr gelen Sosyal Araştırma Enstitüsü (Institut für Sozialforschung) adını seçtiler. 
Ancak "Weil'in en içten dileği hala Moskova'daki Marx-Engels Enstitüsü'ne benzer - profesör ve öğrencilerden oluşan bir kadro, kütüphane ve arşivlerle donatılmış - bir vakıf kurmak ve bir gün bunu bir Alman Sovyet Cumhuriyeti'ne sunmaktı." 1933 yılında Almanya'dan ayrılan ve New York'ta yeniden kurulan bu gizli "Marksizm Enstitüsü", zamanla ideolojisini Batı Avrupa ve Amerikan toplumuna enjekte etmeye odaklandı. 


Frankfurt Okulu'nun en okunabilir İngilizce tarihi Martin Jay'in The Dialectical Imagination adlı kitabıdır: A History of the Frankfurt School and the Institute for Social Research, 1932 - 
1950 (University of California Press, Berkeley, CA, 1973 - 1996'da yeni baskı) adlı kitabıdır. 
Bu kitap ciltsiz olarak basılmıGtır ve herhangi bir kitapçıdan sipariG edilebilir. Okuyucu, Jay'in kitabının, Frankfurt Okulu üzerine bir başka çalışmanın ifadesiyle, "yarı resmi" bir tarih olduğunu, yani büyük ölçüde eleştirel olmadığını bilmelidir. Enstitü hakkındaki neredeyse tüm diğer İngilizce yazarlar gibi Jay de politik solda yer almaktadır. 

Yine de kitap, Frankfurt Okulu'na sağlam bir giriş niteliğindedir ve okuyucu bu kitapta günümüzün Politik Doğruculuğunun köklerini ve kökenlerini ayırt etmekte pek zorlanmayacaktır. 


"Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün Kuruluşu ve Frankfurt'taki İlk Yılları" başlıklı ilk bölümde Jay, Enstitü'nün Marksist kökenlerini ve doğasını ve aynı şekilde her ikisini de gizleme çabalarını gözler önüne seriyor: "Enstitüye Institut für Marxismus (Marksizm Enstitüsü) adını verme fikri çok kışkırtıcı bulunarak terk edildi ve daha Ezopça bir alternatif arandı (Frankfurt Okulu'nun tarihinde son kez değil)." Enstitünün ilk müdürü Carl Grünberg hakkında Jay şöyle yazıyor: "Grünberg açılış konuşmasını, bilimsel bir metodoloji olarak Marksizme olan kişisel bağlılığını açıkça belirterek bitirdi. Tıpkı liberalizm, devlet sosyalizmi ve tarihsel okulun başka yerlerde kurumsal evleri olduğu gibi, Marksizm de Enstitü'de egemen ilke olacaktı." Jay'in ilk bölümü aynı zamanda Enstitü'nün günümüzün Politik Doğruculuğunun, diğer bir deyişle kültürel Marksizmin temelini oluşturan eleştirel değişimini de tanıtmaktadır: "Enstitü'nün tarihinin ilk yıllarında öncelikle burjuva toplumunun sosyo-ekonomik altyapısının analiziyle ilgilendiği söylenebilirse de, 1930'dan sonraki yıllarda asıl ilgisi kültürel üstyapıya yönelmiştir." 


"Eleştirel Teorinin Dehası" başlıklı ikinci bölüm, şu anda üniversitelerde Siyasi Doğruculuğun yazı tipleri olarak hizmet veren "Eleştirel Çalışmalar" bölümlerinin kalbine iniyor 


kampüsler. Bunların hepsi, ilk olarak 1930'larda Frankfurt Okulu tarafından geliştirilen Eleştirel Teori'nin dalları ve torunlarıdır. "Eleştirel Teori" teriminin kendisi bir kelime oyunudur. İnsanın aklına "Peki, teori nedir?" diye sormak geliyor. Cevap şudur: "Teori eleştirmektir." Jay şöyle yazıyor: "Eleştirel Teori, adından da anlaşılacağı üzere, diğer düşünürlerin ve felsefi geleneklerin bir dizi eleştirisi yoluyla ifade edilmiştir... Sadece kendi terimleriyle, diğer sistemlerin bir aygıtı olarak yüzleşerek tam olarak anlaşılabilir." Eleştirel Teori'nin amacı hakikat değil, praksis ya da devrimci eylemdi: mevcut toplumu ve kültürü aralıksız, yıkıcı eleştiri yoluyla alaşağı etmek. Jay'e göre, "Horkheimer, Marksizm'in gerçek amacının (Max Horkheimer, Temmuz 1930'da Carl Grünberg'in yerine Enstitü müdürü oldu) değişmez hakikatlerin ortaya çıkarılması değil, toplumsal değişimin teşvik edilmesi olduğunu savunuyordu." 


Enstitünün 1930'ların başında karşı karşıya olduğu temel soru, Marksizmin kültüre nasıl uygulanacağıydı. Jay'in üçüncü bölümünün başlığı cevabı vermektedir: "Psikanalizin Entegrasyonu." Bu noktada Jay'in kitabı, Enstitü'nün Marx ve Freud'u nasıl bütünleştirdiğine dair net bir anlayış sunmadığı için bir ölçüde başarısızlığa uğruyor. 
Cevap, Freud'un daha sonraki eleştirilerinin kapitalist, burjuva bir düzene bağlı olarak yapıldığı şeklinde görünmektedir: devrimci, post-kapitalist bir toplum insanı Freudyen baskısından "özgürleştirebilir". 

Burada yine, cinsel "özgürleşme" talebi ve "ataerkil" Batı kültürüne saldırı da dahil olmak üzere, Politik Doğruculuğun temel yönlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. 


Marx ve Freud'un harmanlanmasının kesin doğası Jay tarafından açık bırakılsa da, bir sonraki bölüm harmanın uygulamasını netleştirir: "Enstitü'nün İlk Otorite Çalışmaları." Enstitü, Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesi nedeniyle 1933 yılında Almanya'dan New York'a taşınmıştır. Enstitü'nün New York'taki ilk görevlerinden birinin Nazizme karşı çıkmak olması şaşırtıcı değildir. Bunu büyük ölçüde "otoriter kişilik" için psikolojik bir "test" uydurarak yaptı. 
Sözde, bu otoriter kişiliğe sahip insanların Nazizmi desteklemesi muhtemeldi. Hem kavram hem de metodoloji en iyi ihtimalle şüpheliydi. Ancak Enstitü'nün çalışması sol için önemli bir araç, yani sağdaki herkesin psikolojik olarak dengesiz olduğu fikrini ortaya koydu. Enstitü için Batı Avrupa ve Amerika'da Politik Doğruculuğun doğuşunda önemli bir dönüm noktası oldu, çünkü çalışmaların gerektirdiği ampirik araştırma Batı Avrupalılar ve Amerikalılar üzerinde yapıldı. Nihayetinde sonuç, Enstitü üyesi Theodor Adorno'nun 1950 yılında yayınlanan ve son derece etkili olan Otoriter Kişilik kitabı oldu. 

Jay'in beşinci bölümü olan "Enstitü'nün Nazizm Analizi" " otoriter kişilik" temasını sürdürüyor. Ancak altıncı bölüm olan "Estetik Teori ve Kitle Kültürünün Eleştirisi", çoğu "ciddi" modern sanat ve müziğin neden bu kadar berbat olduğu sorusuna bir cevap veriyor. 
Öyle olması amaçlanmıştır. Theodor Adorno, Enstitü'nün yüksek kültür konusundaki öncü figürüydü - hayatına bir müzik eleştirmeni ve Schönberg'in destekçisi olarak başladı - ve onun görüşü, burjuva toplumunun "baskıcılığı" karşısında, sanatın ancak yabancılaştırıcı olması, etrafındaki yabancılaşmış toplumu yansıtması halinde "gerçek" olabileceğiydi. Jay, Adorno'dan şu alıntıyı yapar: "Başarılı bir eser, nesnel çelişkileri sahte bir uyum içinde çözen değil, çelişkileri saf ve uzlaşmaz bir şekilde en iç yapısında somutlaştırarak uyum fikrini olumsuz bir şekilde ifade eden eserdir." 


Adorno, kaçırılmış bir fırsat gibi görünen yeni kitle kültürünü - film, radyo ve caz - küçümsedi: bugün eğlence endüstrisi Politik Doğruculuğun en güçlü destekçisidir. Frankfurt Okulu'nun bir diğer önemli ismi Walter Benjamin potansiyeli görmüştü: "paradoksal bir şekilde siyasallaşmış, kolektifleşmiş sanatın ilerici potansiyeline umut bağlamıştı." Bir noktada birileri - kim olduğu sorusu Jay'in kitabının sınırlarını aşıyor - Benjamin'in algısını Frankfurt Okulu'nun genel görüşüyle bir araya getirdi ve Jay bunu "Institut, kültür endüstrisinin insanları daha önceki dönemlerde uygulanan kaba tahakküm yöntemlerinden çok daha incelikli ve etkili yollarla köleleştirdiğini düşünmeye başladı" şeklinde özetledi. 


Kitabın geri kalanında Jay, Enstitü'nün 1940'larda, daha önceki anket "araştırmaları" ile aynı sorunlarla kuşatılmış olan (bir tür) ampirik çalışmasının izini sürüyor ve Enstitü'nün İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Frankfurt, Almanya'ya dönüşünü takip ediyor. Ancak bu noktaya gelindiğinde, okuyucu zaten resmi anlamış olacaktır. Marksizmin ekonomik terimlerden kültürel terimlere nasıl tercüme edildiğini görmüş; günümüzün Politik Doğruculuğunu oluşturan cinsel özgürlük, feminizm, "mağdurlar" ve benzeri temaları fark etmiş; ve Eleştirel Teori'de "PC "nin ortaya döktüğü "ırkçılık, cinsiyetçilik ve homofobi" hakkındaki bitmek bilmeyen feryatların kökenlerini bulmuş olacaktır. Tarihin önemli bir parçası eksik: Jay'in sonsözünde belirttiği gibi, "Marcuse'nin Frankfurt Okulu'nun çalışmalarını 1960'larda yeni bir Batı Avrupalı ve Amerikalı izleyici kitlesine etkili bir şekilde aktarmasının analizi". Ayrıca Jay, Horkheimer ve Adorno'nun şahsında Enstitü'nün savaş sırasında Los Angeles'a etkili bir şekilde taşınmasını da ilginç bir şekilde çok az tartışarak geçiştiriyor. Orada kurdukları bağlantılar, Frankfurt Okulu felsefesinin Batı Avrupa ve Amerikan sinemasına ve savaştan sonra televizyona enjekte edilmesinde herhangi bir rol oynadı mı? Jay bu konuya değinmiyor. 


Ancak günümüzün Politik Doğruculuğunun kaynağı olarak Frankfurt Okulu'nu yeni tanıyan okuyucular için Jay'in Diyalektik İmgelem'i sağlam bir temel sunuyor. Kitap, Frankfurt Okulu'nun ve Frankfurt Okulu hakkındaki çalışmaların kapsamlı (açıklamalı olmasa da) bir bibliyografyası ile sona eriyor. 


Frankfurt Okulu hakkındaki diğer erişilebilir eserlere gelince, Almanca'daki en önemli modern çalışma yakın zamanda İngilizce'ye çevrildi: Frankfurt Okulu: The Frankfurt School: Its History, Theories and Political Significance by Rolf Wiggershaus, (translated by Michael Robertson, The MIT Press, Cambridge, MA, first paperback edition 1995). Martin Jay'in kitabıyla büyük ölçüde aynı konuları ele alan bu kitap, Enstitü'yü savaş sonrası Almanya'ya dönüşünden Adorno'nun 1969'daki ölümüne kadar takip etmektedir. 
Wiggershaus, Jay'den daha ayrıntılıdır ve kendisi de politik olarak solda yer almasına rağmen Jay'den daha eleştireldir. Kitabın Sonsöz'ünde Wiggershaus, Frankfurt Okulu'nun bazı Alman muhafazakâr eleştirilerine kısa bir bakış (ve düşmanca bir bakış) sunuyor. 
Ortaya, Politik Doğruculuk sarmalına hapsolmuş Batı Avrupalı ve Amerikalılara tanıdık gelecek bir tablo çıkıyor: 


Rohrmoser, 1970 yılında Eleştirel Teorinin Sefaleti adlı kitabının yayınlanmasından bu yana, Marcuse, Adorno ve Horkheimer'in, Kültür Devrimi'ni Hıristiyan Batı'nın geleneklerini yok etmek için kullanan teröristlerin entelektüel koruyucu ebeveynleri olduğu görüşünü sürekli değişen biçimlerde yaymıştır. Kendilerini eğitimci ve liberal demokrat olarak gören Ernst Topitsch ve Kurt Sontheimer gibi akademisyenler de Rohrmoser'in izinden gitti. 1972 yılında Graz'da Felsefe Profesörü olan eleştirel rasyonalist Topitsch, "rasyonel tartışma" ve "tahakkümden arınmış diyalog" sloganlarının ardında üniversitelerde " Nazi tiranlığı altında bile daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir siyasi inanç terörizmi" yaratıldığını belirtmişti. 


Frankfurt Okulu üzerine ek çalışmalar 


» T.B. Bottomore tarafından yazılan Frankfurt Okulu (Tavistock, Londra, 1984). Bir sempatizan tarafından yazılmış başka bir tarih; Jay ya da Wiggershaus ile daha iyi 

olur. 

se "The New Dark Age: The Frankfurt School and 'Political Correctness'" Michael Minnicino, Fidelio, Vol. 1, No. 1, Winter 1992 (KMW Publishing, Washington, DC) Frankfurt Okulu'na sempatizan olmayan biri tarafından bakılan az sayıdaki makaleden biri olan bu uzun makale, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün bugün "Politik Doğruluk" olarak bildiğimiz ideolojinin yaratılmasındaki rolünü açıklamaktadır. Ne yazık ki, inandırıcılıktan yoksun bazı sapmalar makalenin değerini azaltıyor. 


se Angela Davis: An Autobiography by Angela Davis (Random House, New York 1974) Önde gelen Amerikalı siyah radikal ve Komünist Parti üyesi Angela Davis, Frankfurt Okulu üyesi Herbert Marcuse tarafından "en iyi öğrencim" olarak tanımlanmıştır. Kendisi de Frankfurt'ta Adorno'nun yanında eğitim görmüştür. Bu kitap, Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile 1960'ların Yeni Solu arasındaki bağlantıyı önemli bir katılımcının gözünden gösteriyor. 


»* The Young Lukacs and the Origins of Western Marxism, Andrew Arato (Seabury Press, New York, 1979). Yazar her zamanki gibi Lukacs sempatizanıdır, ancak bu çalışma Lukacs'ın Frankfurt Okulu ve daha sonra Yeni Sol düşüncesinde oynadığı kilit rolü göstermektedir. 


» Negatif Diyalektiğin Kökeni: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin ve Frankfurt Enstitüsü, Susan Buck-Morss (Free Press, New York, 1977). Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori'nin Yeni Sol ile ilişkisi üzerine önemli bir kitap. 


» Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas, David Held (University of California Press, Berkeley, 1980). Frankfurt Okulu'nun bir hayranı tarafından yazılmış bir başka tarih kitabı, ancak Nietzsche'nin Frankfurt Okulu'nun önemli figürleri üzerindeki etkisini tartışması açısından değerli. 


» Adorno: A Political Biography by Lorenz Jager (translated by Stewart Spencer, Yale University Press, New Haven, 2004) Frankfurt Okulu'nun en önemli "yaratıcı ruhu" olan Theodor Adorno'nun bu son çalışması, Politik Doğruculuğun kökenlerine dair son derece okunabilir ve belki de meslekten olmayanlar için en iyisi olan bir giriş sunuyor. Lorenz Jager, Almanya'nın en etkili gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine'in editörüdür. 
Frankfurt Okulu'nun eleştirel olmayan bir hayranı değildir ve bu nedenle Adorno'yu alışılagelmiş hagiografi yerine dengeli bir şekilde ele almaktadır. 


Bu ikincil çalışmaların ötesinde, Frankfurt Okulu üyeleri tarafından üretilen geniş bir literatür yer almaktadır. Bazı önemli eserler İngilizce yazılmıştır ve Almanca yazılanların birçoğunun çevirisi mevcuttur. Marksist eserlerde genellikle olduğu gibi, düzyazı tarzı ve kelime dağarcığı genellikle onları neredeyse okunamaz hale getirecek kadar karmaşıktır. Dahası, Frankfurt Okulu'nun kendi gelecek vizyonunu açıkça ortaya koymayı reddetmesi, üyelerinin çoğunu aforizmalar halinde yazmaya yöneltmiş, bu da bir başka anlaşılmazlık katmanı eklemiştir. 


Ancak bir çalışma o kadar önemlidir ki, zorluğuna rağmen tavsiye edilmelidir: Herbert Marcuse'nin Eros and Civilisation (Beacon Press, Boston, ilk ciltsiz baskısı 1974'te yapılmıştır ve halen basılmaktadır). Alt başlığı Freud Üzerine Felsefi Bir Soruşturma olan bu kitap, iki nedenden dolayı merkezde yer almaktadır. Birincisi, Marx ve Freud'u bütünleştirme görevini tamamlamaktadır. Marksizm sotto voce olsa da, kitabın tüm çerçevesi aslında Marksisttir ve Freud bu çerçeve üzerinden ele alınmaktadır. İkinci olarak, Eros ve Uygarlık ve yazarı, Frankfurt Okulu'nun entelektüel çalışmalarının 1960'ların öğrenci isyanına enjekte edildiği temel aktarım aracıydı. Bu kitap, 1965'ten itibaren Batı Avrupa ve Amerika'daki üniversite kampüslerini ele geçiren ve halen öğretim üyesi olarak orada bulunan genç radikallerin İncil'i haline gelmiştir. 


Kısacası, Eros ve Uygarlık geleneksel Batı kültürüne karşı topyekün bir isyan - "Büyük Red"- çağrısı yapıyor ve devrime katılanlara bedava seks ve çalışmadan oluşan bir Candyland ütopyası vaat ediyor. Kitabın yaklaşık üçte ikisinde Marcuse kitabın argümanlarının şu özetini sunuyor: 


Yerleşik gerçeklik ilkesinin özgül tarihsel karakterine ilişkin tanımımız, Freud'un evrensel geçerlilik olarak kabul ettiği şeyin yeniden incelenmesine yol açtı. Bu geçerliliği, uygarlık tarafından dayatılan baskıcı kontrollerin ortadan kaldırılmasının tarihsel olasılığı açısından sorguladık. Bu uygarlığın başarıları, performans ilkesini geçersiz kılıyor, içgüdülerin baskıcı kullanımını arkaik hale getiriyor gibi görünüyordu. Ancak uygarlığın başarıları temelinde baskıcı olmayan bir uygarlık fikri 


performans ilkesi, içgüdüsel özgürleşmenin (ve dolayısıyla tam özgürleşmenin) uygarlığın kendisini patlatacağı argümanıyla karşılaşmıştır, çünkü uygarlık yalnızca feragat ve çalışma (emek) yoluyla, başka bir deyişle içgüdüsel enerjinin baskıcı kullanımı yoluyla sürdürülmektedir. Bu kısıtlamalardan kurtulan insan, çalışmadan ve düzen olmadan var olacak; doğaya geri dönecek ve bu da kültürü yok edecektir. Bu argümanı karşılamak için, baskıcı üretkenliğin kültür kahramanlarının aksine, yaratıcı alıcılığı sembolize eden belirli hayal gücü arketiplerini hatırladık. Bu arketipler, insanın ve doğanın tahakküm ve sömürü yoluyla değil, içsel libidinal güçlerin serbest bırakılması yoluyla tatmin edilmesini öngörüyordu. Daha sonra kendimize bu sembolleri "doğrulama", yani performans ilkesinin ötesinde bir gerçekliğin sembolleri olarak doğruluk değerlerini gösterme görevini verdik. 
Orfik ve Narsisistik imgelerin temsili içeriğinin, düzenin güzellik ve çalışmanın oyun olduğu estetik tutumda insan ve doğanın erotik uzlaşması (birliği) olduğunu düşündük. 


Marcuse bu özetten sonra "performans ilkesinin ötesindeki gerçekliğin", yani çalışmanın ve üretkenliğin önemsiz olduğu yeni bir uygarlığın erotik içeriğini ortaya koymaya devam eder. "Bu (estetik) boyuttaki temel deneyim kavramsal olmaktan çok duyusaldır," yani duygular mantıktan daha önemlidir: "Estetik disiplini aklın düzenine karşı duyusallığın düzenini kurar." 


"Almanca'da duygusallık ve duygusallık hala tek ve aynı terimle ifade edilmektedir: Sinnlichkeit. İçgüdüsel (özellikle cinsel) hazzı çağrıştırır... Artık tam zamanlı bir emek aracı olarak kullanılmayan beden yeniden cinselleştirilecektir... (bu) ilk olarak tüm erotojenik bölgelerin yeniden harekete geçirilmesinde ve sonuç olarak genital öncesi polimorf cinselliğin yeniden canlanmasında ve genital üstünlüğün azalmasında kendini gösterecektir. 
Beden bütünüyle bir kateksis nesnesi, zevk alınacak bir şey - bir zevk aracı haline gelecektir. 
Libidinal ilişkilerin değer ve kapsamındaki bu değişim, özel kişilerarası ilişkilerin düzenlendiği kurumların, özellikle de monogamik ve ataerkil ailenin parçalanmasına yol açacaktır." 


Bu, Marcuse'nin elli yıllık eşi Sophie Marcuse'ye ithaf ettiği bir kitap! 


1955'te yayınlanan bu mesajın - "Eğer iyi hissettiriyorsa, yap" - 1960'ların öğrenci isyancılarında nasıl yankı bulduğunu görmek kolaydır. Marcuse, Frankfurt Okulu'ndaki diğer meslektaşlarının çoğunun anlamadığı bir şeyi anlamıştı: George Lukacs'ın 1919'da ortaya koyduğu hedef olan Batı medeniyetini yok etmenin yolu abartılı bir teoriden değil, seks, uyuşturucu verock'n'roll'dan geçiyordu. Marcuse, Yeni Sol'u doğuran yeni nesil için başka eserler de yazdı: Tek Boyutlu İnsan (1964), Saf Hoşgörünün Eleştirisi (1 965), Özgürleşme Üzerine Bir Deneme (1969), Karşıdevrim ve İsyan (19 72). Ancak Eros ve Uygarlık, kibriti çakan anahtar eserdi ve öyle de kaldı. 


Frankfurt Okulu üyelerinin diğer önemli çalışmaları arasında şunlar sayılabilir: 


se Theodor Adorno'nun Otoriter Kişiliği (Harper, New York, 1950). Bu kitap, muhafazakarlığı psikolojik bir kusur olarak tasvir eden sonraki her şeyin temelini oluşturmuştur. Özellikle eğitim teorisi üzerinde muazzam bir etkisi olmuştur. 


» Aydınlanmanın Diyalektiği, Theodor Adorno ve Max Horkheimer (çev. John Cumming, Verso, Londra, 1979). İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde Nazizme tepki olarak yazılmış (ve kapsamlı bir şekilde anti-Semitizm tartışmalarına ayrılmış) karmaşık bir felsefi çalışma olan bu eser, Aydınlanmanın yıkıntıları arasında "özgürleştirici" bir akıl çekirdeği bulmaya çalışmaktadır. 


» Minima Moralia: Theodor Adorno'dan Reflections from a Damaged life (çev. E.F.N. 
Jophcott, New Left Books, Londra, 1974). Neredeyse tamamen anlaşılmaz bir aforizmalar kitabı, ancak Adorno'nun çalışmalarının etkili bir sonucu. 


* Erich Fromm'dan Özgürlükten Kaçış (Farrar & Rinehart, New York, 1941, hala ciltsiz olarak basılmaktadır) Fromm, Enstitü'nün "mutlu yüzü" idi ve bu kitap 1960'larda üniversitelerde sık sık zorunlu olarak okunuyordu. Kitabın tezi, insanın doğası gereği, "topluma hakim olmadığı ve ekonomik makineyi insan mutluluğunun amaçlarına tabi kılmadığı", yani sosyalizmi benimsemediği sürece özgürlüğünü bir kenara atıp faşizmi kucaklayacağıdır. Bu noktada Fromm Enstitü'den kopma sürecindedir ve sonraki çalışmaları Frankfurt Okulu külliyatının bir parçası olarak değerlendirilemez. 


» Eclipse of Reason (Oxford University Press, New York, 1947). Esasen Aydınlanmanın Diyalektiği'nin devamı niteliğindeki bu kitapta sadece Horkheimer'ın ismi yer alsa da, kitap ağırlıklı olarak Adorno ve diğer Frankfurt Okulu şahsiyetlerinin eseridir. Kitabın içeriği Horkheimer'ın 1944 yılında Columbia Üniversitesi'nde verdiği bir dizi derse dayanmaktadır. 
Düzyazı tarzı şaşırtıcı derecede okunabilirdir, ancak içerik tuhaftır; normalde Frankfurt Okulu için anathema olan güçlü bir nostalji vardır. Kitabın kilit bölümü olan "Doğanın İsyanı" garip bir Retro anarşizmi yansıtmaktadır: "Uygarlığın zaferi gerçek olamayacak kadar eksiksizdir. 
Bu nedenle, zamanımızdaki uyum, bir kızgınlık ve bastırılmış öfke unsuru içerir." 


» Eleştirel Teori: Selected Essays by Max Horkheimer (çev. Matthew O'Conneli, Seabury Press, New York, 1972). "Geleneksel ve Eleştirel Teori" başlıklı deneme özellikle önemlidir. 


Bu küçük bibliyografya ilgili bir okuyucunun başlaması için yeterli olacaktır; Jay'in ve Wiggershaus'un kitaplarındaki bibliyografyaların da gösterdiği gibi, Frankfurt Okulu üzerine ve Frankfurt Okulu tarafından yazılantüm literatür muazzamdır. En azından İngilizce'de eksik olan şey, Frankfurt Okulu'nu ve eserlerini Politik Doğruculuğun yaratılması açısından açıklayan, meslekten olmayanlar için yazılmış, okunabilir bir kitaptır. Bu kısa kitap en azından bu boşluğu doldurmak için bir başlangıçtır. 


Kaynak: 


http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt School http://www.freecongress.org/centers/cc/pcessay.aspx 


1. Bilmeniz gerekenler, tahrif edilmiş tarihimiz ve diğer kültürel Marksist/çokkültürcü propaganda biçimleri 


(Kitap 1) 


Tarih, Marksizm ve İslam - Hükümetinizin, akademinin ve medyanın sizden sakladıkları. Yatıştırma ve Avrupa karşıtı düşünceye dayalı revizyonizm. 


"Bugünü kontrol eden, geçmişi de kontrol eder." 


George Orwell 


1.1 Tarihsel revizyonizm (olumsuzlamacılık) 


Tarihsel revizyonizm, geçmiş hakkında yaygın olarak kabul edilen fikirleri değiştirme girişimidir(1J. Olumsuzlamacılık, tarihi suçların inkârıdır. 


Gönderen; İslam ve Batı, Bernard Lewis: 


Geçmişin kayıtlarını tahrif etmek ve tarihi bir propaganda aracı haline getirmek için büyük çabaların sarf edildiği ve sarf edilmeye devam edildiği bir zamanda yaşıyoruz; hükümetlerin, dini hareketlerin, siyasi partilerin ve her türden kesimin tarihi, olmasını istedikleri gibi, takipçilerinin öyle olduğuna inanmalarını istedikleri gibi yeniden yazmakla meşgul oldukları bir zamanda. Tüm bunlar, kendimiz ve başkaları için, ötekiliği nasıl tanımlarsak tanımlayalım, gerçekten de çok tehlikelidir - ortak insanlığımız için tehlikelidir. 
Çünkü, hiç kuşkunuz olmasın, geçmişle yüzleşmek istemeyenler bugünü anlayamayacak ve gelecekle yüzleşemeyeceklerdir. 


CELEBRATE 


CULTURAL SUICIDI 


YOUR ANCESTORS 
WERE EVİL 
ANYWAY! 


İronik bir şekilde, devlet onaylı revizyonizme yönelik bu sert eleştiri, Osmanlı İmparatorluğu'nun vahşetini önemli ölçüde küçümseyen bir Ermeni Soykırımı inkârcısından geliyor. Bununla birlikte Lewis, mevcut Bush yönetimi de dahil olmak üzere birçok ana akım politika yapıcı tarafından sıklıkla aranan ılımlı bir Oryantalist olarak görülmektedir. 


İşlendiği cehalet göz önüne alındığında, gayrimüslimlere ve 
Avrupa'ya karşı 1400 yıllık son İslami Cihadın tarihi, tarihsel olumsuzlamanın en radikal biçimlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kitabın ilk bölümü devam etmekte olan bu cihadın anısına adanmıştır. Gerçek İslam tarihinin yeniden tanıtılacağı zamana hazırlanarak, devlet onaylı tahrifat süreciyle mücadele etmek ve bu süreci tersine çevirmek için çaba göstermeliyiz. 
Mevcut Avrupa rejimleri çöktüğünde (ve bizim 


çok kültürlülüğe dayalı mevcut sistemler çökecektir) önümüzdeki 150 yıl içinde, İslam'ın gerçek tarihini bir kez daha tanıtmamıza ve kullanmamıza olanak sağlayacaktır: İslam tarihi, İslam hukuku ve Cihad, Zimmet ve İslam'ın diğer tahrif edilmiş yönlerinin gerçek tanımları. 
Bunun temel amacı, bu gerçek sansürsüz tarihi koruyarak tarihsel amneziyi önlemektir. 


İslam'ın 7th yüzyılda ortaya çıkışından günümüze kadar İslami Cihad sistematik olarak 
300 milyondan fazla gayrimüslimi öldürmüş ve 500 milyondan fazla kişiye işkence etmiş 
ve köleleştirmiştir. 11 Eylül 2001'den bu yana, dünya çapında bir ya da daha fazla gayrimüslimin ölümüne yol açan 12.000'den fazla Cihatçı terör saldırısı meydana gelmiştir 

Saldırı başına (2). Başka bir deyişle; dünya genelinde her ay yaklaşık 150 ölümcül Cihatçı saldırı gerçekleşmektedir. Bu eğilim, gayrimüslim hedefler olduğu ve İslam var olmaya devam ettiği sürece devam edecektir. 


İtiraf etmeliyim ki, 3 yıldan daha uzun bir süre önce İslam tarihi ve İslami vahşet üzerine çalışmaya ilk başladığımda, mevcut "siyaseten doğru" bilgiler konusunda gerçekten şüphelerim vardı. Yüzeyi kazımaya başladım ve İslami vahşete ilişkin çok sayıda "çirkin, bilinmeyen" gerçeği ortaya çıkardığımda şok oldum. İslam ve Hıristiyanlıkla ilgili yaygın bir yanlış kanı var. Bugün pek çok insan Hıristiyanlığın hala İslam kadar kötü olduğuna inanıyor! Bunun kesinlikle doğru olmadığına tanıklık edebilirim. Cihat motivasyonlu cinayetler, işkence ve köleleştirme, Hıristiyan motivasyonlu cinayetlerin 10 katından daha fazladır. Ancak, siyaseten doğru Batılı kurumlar aksini düşünmemizi istiyor. 


Çokkültürlülüğün özü, tüm kültürlerin ve dinlerin "eşit" olduğudur. Bu bağlamda Batılı hükümetlerimiz, kendi halklarına karşı büyük bir "aldatma kampanyası" başlatarak, İslam ve Avrupa Medeniyetinin tahrif edilmiş bir versiyonunu yaratmayı ve böylece onları eşit kılmayı hedeflemişlerdir. Onlara göre çokkültürlülüğün başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için buna ihtiyaç vardır. İslamcılar, Arap Milliyetçileri ve Marksist teorisyenler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihimizi tahrif etme konusunda ön saflarda yer almışlardır. Özellikle Edward Said'in 1978 yılında yayınlanan Oryantalizm kitabı bu süreçte itici güç olmuştur. 


Geçmişte Avrupa'nın İslam'a karşı basmakalıp bir görüşü olduğu gibi İslam'ın da bize karşı basmakalıp bir görüşü vardı ve bu görüşler büyük ölçüde düşmancaydı. Yüzyıllar boyunca İslam, gevşek bir şekilde Hıristiyan âlemi olarak adlandırılabilecek âlem için muazzam bir tehditti. Avrupa tarihini her yönüyle şekillendirmiş ve Avrupa'nın sömürge imparatorluklarından doğrudan sorumlu olmuştur. Yaklaşık 1750'ye kadar bizim çıkarlarımıza karşı tehlikeli ve doğrudan bir rakipti. 1780'lerde yazan Gibbon tehlikenin geçtiğini düşünen ilk kişiydi. Yerel ölçekte bu tehdit daha da uzun sürdü. Berberi korsanlar 1830'lara kadar İngiltere kıyılarını kasıp kavurmuş, kıyı köylerini köleleştirmiş ve daha da geç tarihlerde İrlanda ve İzlanda'nın batı kıyılarını ele geçirmişlerdir. Ve bu Britanya İmparatorluğu'nun zirvede olduğu bir dönemdi. Cihatçıların Endülüs'ü ilk işgalinden bu yana 1,5 milyondan fazla Avrupalı köleleştirilmiş ve bunların çoğu Kuzey Afrika'ya getirilmiştir. 


Britannica Ansiklopedisi 


Gerçek: Britannica Ansiklopedisi ilk olarak 1768 yılında yayımlanmıştır. Katkıda bulunanlar genellikle diğer ülkelerden geliyordu ve kendi alanlarında dünyanın en saygın otoritelerinden bazılarını içeriyordu. 


İslam konusunda Batılı devletler tarafından onaylanan inkârcılık ya da "siyasi amaçlı tarihsel revizyonizm" ilk kez 19. yüzyılın sonlarında Büyük Britanya'da başlamıştırih . Bu süreç, İngiliz-Müslüman işbirliği ve ticareti için iyi bir temel oluşturmak amacıyla siyasi olarak motive edilmiştir. 


Türk-Rus Savaşıl3) sırasında Rusya, İslami Osmanlı İmparatorluğu'nu yenmeyi başardı. 
1878'de, "Berlin Kongresil|41"nden sonra, Disraeli-Büyük Britanya, Osmanlılarla bir anlaşma yapmaya karar verdi ve onları Rusya'ya karşı "otuz yıl" boyunca askeri olarak koruma sözü verdi. 


gümüş parçaları" ki bu durumda bu Kıbrıs'tı. İngiliz-Osmanlı ilişkilerini geliştirmek amacıyla, o zamana kadar İslam'ı, Müslümanları ve İslami uygulamaları "kötü" olarak tanımlayan Britannica Ansiklopedisi (10th baskısı ve sonrası) ve diğer kaynak materyallerin geniş çaplı bir revizyondan geçirilmesine karar verildi. Bu, Avrupa'nın resmi tarihsel tahrifat sürecinin başlangıcıydı. 


Bunu anlamak için İngiliz-Rus ilişkilerini incelememiz gerekiyor: 


19'uncu yüzyılın süper gücü Büyük Britanya, diğer potansiyel süper güçle bir "bölgesel savaş" yürüttü: Rusya ile. İki ülkenin çıkarlarının kesiştiği yer Balkanlar'dı (0 zamanlar Türk işgali altındaydı). 


Rusya'nın bölgede nüfuz sahibi olması en doğal olanıdır. Baskı altında tutulan Balkan uluslarının çoğu (Sırplar, Yunanlılar, Rumenler ve Bulgarlar) Ruslar gibi Doğu Ortodoks'tur. Bu durum İngiliz çıkarlarına uymuyordu. İngiltere bu şekilde Türkiye ile ittifak kurdu ve Müslüman hoşgörüsü efsanesini icat etti. 


Türkler Balkan Hıristiyanlarının boğazlarını kestiğinde, kadınlarına tecavüz ettiğinde ve 


çocuklarını çaldığında İngilizler için sorun yoktu - bu hoşgörünün bir ifadesiydi... Ruslar Balkanlar'da nüfuz sahibi olmadıkları sürece. 


Tahrifat ve özür dileme retoriğine örnek olarak şunlar verilebilir: 


9 Müslümanların kültürel ve bilimsel katkılarına ilişkin abartılı iddialar. 


9 Osmanlı İmparatorluğu hoşgörülüydü. 


9 Osmanlı İmparatorluğu'ndaki "Yahudi deneyimi 
deneyimdi...". 


..sakin, barışçıl ve verimli b i r 


9 Balkan Hristiyan erkek çocukları, Osmanlı devşirme sistemine "devşirilerek" büyük bir sosyal 
ilerleme elde edebiliyordu. 


9 Ermeni Soykırımı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu daha ziyade iki halk arasında tek bir 
vatana sahip olmak için verilen bir mücadeleydi. 


9 Müslüman Endülüs (Mağribi İspanya), Müslüman savunucular tarafından sık sık 
Yahudilerin ve Hıristiyanların İslami hükümet tarafından eğitim ve devlet yönetimi kademelerinde yükselmelerine izin verilen bir tür çok kültürlü harikalar diyarı olarak gösterilir. 


© Cihat kişisel mücadele demektir 
* İslambir barışdinidir 
* Hristiyanlık ve İslam tarihi zulümler açısından eşittir 


9 Maruni Hıristiyanlar (Lübnanlı Hıristiyanlar) yanlış bir şekilde mağdur olduklarını iddia 
etmektedir. 


Önemli konuların sistematik olarak silinmesine/görmezden gelinmesine örnekler Batı Avrupa hükümetleri, aşağıdaki alanlardaki okul müfredatlarının sansürlenmesi de 


dahil olmak üzere, tarihimizin büyük bir bölümünün silinmesini ve görmezden gelinmesini onaylamıştır: 


9 Hindikuş, insanlık tarihindeki en büyük soykırım 
9 Ermeni Soykırımları 

9 Yunan Soykırımları 

9 Asur Soykırımları 


9 Kıpti Soykırımları 


9 Orta Doğu ve Asya'da Hıristiyanlara ve diğer gayrimüslim halklara yönelik geçmiş cihatlar, 
işkenceler ve köleleştirmeler 


9 Orta Doğu ve Asya'da Hıristiyan ve diğer gayrimüslim halklara veya bireylere yönelik devam 
eden cihatlar, işkence ve köleleştirme 


© Jus Primae Noctis - Osmanlı İmparatorluğu döneminde resmi olarak onaylanmış tecavüz 


© Batı'nın Hıristiyan Lübnan'ı Küresel İslam Ümmeti'nin (aralarında İran, Suriye, Mısır, Ürdün gibi birçok Müslüman ülkenin de bulunduğu) Cihatçı işgallerine karşı engelleme ya da savunma konusundaki isteksizliği. Bu Cihat sonunda Hıristiyan Lübnan devletinin yıkılmasına yol açtı. 
1911 yılında Lübnan'da “80 Hıristiyan varken, bugün 25'ten azı kalmıştır ve bu azınlık hala 
zulüm görmektedir) 


9 Haçlı Seferleri Gerçekte Nasıldı? 


9 Avrupalı Köleler, Arap Efendiler - 1,5 milyondan fazla Avrupalı köleleştirildi 


Okul müfredatlarımızdaki Batı karşıtı propaganda örnekleri 


9 Haçlı Seferleri hakkında yanlış bilgi (saldırı değil savunma amaçlı bir seferdi) 


9 Batı sömürgetarihi (Batı karşıtı önyargı, bu (öncelikle finansal sömürü), 300 milyondan fazla 
insanın sayısız soykırımına ve 300 milyondan fazla insanın köleleştirilmesine ve zorla din değiştirmesine neden olan 1400 yıllık İslami Cihad ile karşılaştırıldığında hiçbir şey değildi) 


Yukarıdaki bilgiler, Müslüman savunucuları ve Avrupa devletinin tahrifat süreciyle neden mücadele edilmesi ve bu sürecin yenilgiye uğratılması gerektiğini hatırlatmaktadır. 


Ne yazık ki günümüz gazetecilerinin, editörlerinin, yayıncılarının 9695'inden fazlası Avrupa yanlısıdır (Avrupa çok kültürlülüğünü desteklemektedir). Aynı durum Batı Avrupalı siyasetçilerin 9685'i ve AB parlamenterlerinin 2690'ından fazlası için de geçerlidir. 


Ayrıca, Avrupa'da İslam konusundaki revizyonizmin arkasındaki itici gücün AB (5) olduğunu da unutmamalıyız. 


Eurabia Kodu'ndan: 


Venedik (1977) ve Hamburg'da (1983) gerçekleştirilen Avrupa-Arap Diyaloğu Sempozyumları, başarıyla uygulanan tavsiyeler içeriyordu... 


4. Avrupa'daki eğitimli kamuoyuna Arap-İslam medeniyeti ve çağdaş Arap meseleleri hakkında olumlu bir resim sunmak için Avrupalı ve Arap uzmanlar arasında işbirliğinin gerekliliği. 


Avrupa-Arap Diyaloğu (EAD), Avrupalılar ve Araplar arasında mükemmel bir uyum sağlamak üzere tasarlanmış siyasi, ekonomik ve kültürel bir kurumdur. Yapısı Kopenhag ( 15 Aralık 1973) ve Paris'teki (31 Temmuz 1974) konferanslarda oluşturulmuştur. Bu politikanın başlıca temsilcisi 1974 yılında kurulan Avrupa-Arap İşbirliği için Avrupa Parlamenterler Birliği'dir. 
Diyalog'un diğer başlıca organları MEDEA Enstitüsü ve 1995 yılında Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle kurulan Avrupa Akdeniz ve Avrupa-Arap İşbirliği Araştırma Enstitüsü'dür. 


Frontpage Magazine'den Jamie Glazov'a verdiği bir röportajda Ye'or, "iç politikada EAD'nin Arap ve Avrupa medyası televizyon, radyo, gazeteciler, yayınevleri, akademi, kültür merkezleri, okul ders kitapları, öğrenci ve gençlik dernekleri, turizm arasında nasıl yakın bir işbirliği kurduğunu anlattı. Bu politikanın geliştirilmesinde kiliseler arası diyaloglar belirleyici olmuştur. 
Dolayısıyla Eurabia bu güçlü Avrupa-Arap dernekler ağıdır - politika, ekonomi, demografi ve kültür alanlarında işbirliği ve ortaklığı içeren kapsamlı bir simbiyoz." 


Eurabia'nın itici gücü olan Avrupa-Arap İşbirliği Parlamenterler Birliği 1974 yılında Paris'te kurulmuştur. Şu anda Avrupa'daki tüm büyük siyasi partilerden kendi ulusal parlamentolarında ve Avrupa parlamentosunda aktif olan altı yüzden fazla üyesi bulunmaktadır. Fransa bu birliğin başlıca öncüsü olmaya devam etmektedir. 


Bat Ye'or'un bana gönderme nezaketinde bulunduğu belgelerden biri (Eurabia hakkındaki 
kitabının Fransızca versiyonunda bahsettiği ancak İngilizce versiyonunda yer vermediği) 19 
Haziran 2000 tarihli Avrupa Konseyi Ortak Stratejisi - AB'nin Akdeniz Bölgesi Vizyonu'dur. 


gibi birçok tavsiyeyi içermektedir: 


"Özellikle Akdenizli ortaklarıyla düzenli istişareleri ve bilgi alışverişini teşvik ederek ortaklık kurma tedbirlerini detaylandırmak, Akdenizli ortaklar arasında ve onlarla AB arasında altyapının birbirine bağlanmasını desteklemek, sivil toplumun katılımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek ve AB ile Akdenizli ortaklar arasında insan değişiminin daha da geliştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak. STK'ların ikili ve bölgesel düzeylerde işbirliğine katılmaları teşvik edilecektir. 

Medya ve üniversitelere özel önem verilecektir (benim vurgum)|." 


Strateji ayrıca "hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek amacıyla kültürler ve medeniyetler arasındaki diyaloğun sürdürülmesini" istemektedir. 


Ortak Bir Gelecek Vizyonu için Cezayir Deklarasyonu (11) Şubat 2006'da Cezayir'de düzenlenen bir Kongre'nin ardından yapılmıştır. Belgede şu ifadeler yer almaktadır: "Evrensel Değerler üzerine kurulu bir Avrupa-Akdeniz oluşumu yaratmak elzemdir" ve "Marjinalleştirilmiş veya unutulmuş olsa bile tüm ortak kültürel mirası olumlu bir şekilde vurgulamak çok önemlidir." Bir Ortak 

Eylem Planı, bu yeni Avrupa-Akdeniz oluşumunun nasıl gerçekleştirileceğine dair çok sayıda tavsiyede bulunmaktadır. Bu tavsiyeler arasında şunlar yer almaktadır: 


e Mevcut kuruluşların ve medya içeriklerinin Kuzey-Güney diyaloğunun hedeflerine uyarlanması ve bir Avrupa-Akdeniz gazetecilik merkezinin kurulması 


© "Uyumlaştırılmış bir eğitim sistemi" (Arap dünyası ile Avrupa arasında "uyumlaştırılmış bir eğitim sistemi" mi? Bu neyi içeriyor? Bilmek istiyor muyum? Bir oldu bittiye getirilmeden önce bize söyleyecekler mi?) 


Avrupa tarih kitaplarını daha İslam dostu hale getirmek için tamamen yeniden yazan ve "İslamofobiyi" ırkçılık olarak yavaş yavaş susturan bu anlaşmalar şu anda bile uygulanmaktadır. 


Haziran 2005'te Fas'ın Rabat kentinde (14) "Kültürler ve Medeniyetler Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferans UNESCO, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), İslam Konferansı Örgütü (OIC), Arap Ligi Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO), Danimarka Kültür ve Kalkınma Merkezi (DCCD) ve Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı (İskenderiye, Mısır) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. 


DCCD Genel Müdürü Sayın Olaf Gerlach Hansen tarafından dile getirilen öneriler arasında: "Medyada, kültürde ve eğitimde yeni eylemlerle ilgileniyoruz. 
Bu teklifler şunları içermektedir: 


- Yeni nesil gazetecilerin eğitiminde "kültürlerarası yetkinliklerin" geliştirilmesine yönelik somut girişimler - Gazeteciler, editörler, medya kurumları arasında kültürlerarası işbirliğini teşvik eden bağlantılar ve değişimler için somut girişimler" - Yeni eğitim materyalleri ve mevcut ders kitaplarının revizyonu yoluyla müfredat geliştirmeye yönelik somut girişimler. 


Doğrudan ifade edilmemiş olsa da, Avrupalı öğrencilere tarih öğretmek için kullanılan ders kitaplarından çıkarılması gereken "olumsuz klişeler" arasında, Avrupa'ya karşı 1300 yıldır devam eden Cihad savaşına yapılan her türlü atfın da yer aldığı düşünülebilir. Bu tavsiyeler kabul edilmiş ve Rabat Taahhüdüne dahil edilmiştir. 


ECRI, AB üye ülkelerini İslam hakkında ciddi bir tartışmayı fiilen yasaklayacak ve Müslüman yanlısı "pozitif ayrımcılık" getirecek tedbirler almaya çağırdı. Avrupa ülkeleri şunları yapmalıdır: 


© "Dini ve kültürel tarihin çarpıtılmış yorumlarını" ve "İslam'ın düşmanlık ve tehdit algısı üzerinden tasvir edilmesini" önlemek için müfredatın değiştirilmesi; 


e Medyada, İslam'a ilişkin aktardıkları imaj ve önyargı ve önyargıyı sürdürmekten kaçınma sorumlulukları konusunda tartışma yapılmasını teşvik edin. 


1.2 Avrupa İslam Negasyonizminin genel özellikleri 


"Bir ülke efsanelerini reddediyorsa, Geçmişte sadece yalanlar görüyorsa; Ve insanları Atalarını aptalların ve yalancıların ışığında görüyorsa, Bu onun düşüşünün işaretidir ve ihtişamı uzun sürmez. Köklerini çürüten dallar, kalıcı meyveler için özsu vermez." 


Rudyard Kipling 


Avrupa'nın kendine ait tam teşekküllü bir inkârcılık markası var: İslam'ın insanlığa karşı işlediği büyük ölçekli ve uzun vadeli suçları inkâr eden bir hareket. Bu hareket İslam savunucuları ve Marksist akademisyenler tarafından yönetilmekte ve kendilerini laik olarak adlandıran tüm politikacılar, gazeteciler ve entelektüeller tarafından takip edilmektedir. 
Ermeni soykırımına ilişkin Türk inkârcılığına benzer şekilde, İslam'ın korkunç siciline ilişkin Avrupa inkârcılığı da müesses nizam (AB, Batı Avrupa hükümetleri) tarafından tamamen desteklenmektedir. Medya üzerinde neredeyse tam kontrole sahiptir ve toplumsal sorunla (daha doğru bir ifadeyle İslam sorunu) ilgili tüm devlet ve hükümet söylemlerini dikte etmektedir. 


Teknikleri esasen başka yerlerdeki olumsuzlamacılarınkiyle aynıdır: 
1. Kafa kafaya inkâr: Olumsuzlamacılığın en kaba biçimi, açıkça gerçeklerin basitçe inkarıdır. Bu çoğunlukla aşağıdaki gibi genel iddialar şeklinde yapılır: "İslam hoşgörülüdür", "İslam İspanyası çok kültürlü bir uyum modeliydi", "Siyonizm ve antisemitizm birlikte Avrupa'dan İslam dünyasına girene kadar Müslümanlar arasında Yahudi karşıtı nefret bilinmiyordu". İslam'ın belirli bir suçunun kamuoyunun dikkatine sunulması nadir olduğundan, belirli suçları ortaya çıkarmak ve inkar etmek için çok az fırsat vardır. Türkiye'de vetüm Müslüman dünyasında resmi olarak inkar edilen Ermeni soykırımı bunun istisnasıdır. 


Rüşdi olayı büyük ölçekte bir olumsuzlama vesilesi oldu. Şu sorunun kesin bir cevabı vardır: "Peygamberi eleştirenleriöldürmek İslami midir?" Medyaya ve çoğu uzmana göre cevap kesinlikle hayırdır. İslam'ın temel geleneklerine göreise cevap: evet. 
Muhammed ve onun yakın halefleri, hem resmi infazlar hem de gece vakti bıçaklamalarla eleştirmenleri öldürmüştür. İslam hukukunda Peygamber'in örneği geçerli bir emsaldir. 
Bazı hukukçular Rüşdi'nin önce bir İslam ülkesine kaçırılması ve İslami bir mahkeme önünde pişmanlık duyması için bir şans verilmesi gerektiğini düşünse de, Ayetullahlar hiçbir pişmanlığın Rüşdi'yi kurtaramayacağına hükmetti. Eğer kitabının arkasında durursa, sözde ılımlılar bileonun öldürülmesi gerektiğini düşünüyor. İslam hukuku hem dinden dönmeyi hem de Peygambere hakareti ölüm cezasıyla cezalandırıyor: Rüşdi için iki kez kaçış yok. Yine de dışarıdaki kamuoyuna birçok uzman tarafından Rüşdi'nin öldürülmesinin İslami olmadığı söylendi. 


Basın ve eğitim medyası üzerindeki hakimiyetiniz yeterliyse, düz inkar çok işe yarayacaktır. Aksi takdirde, kişinin gerçekte ne kadar inkârcı olduğunun ortaya çıkması tehlikesi vardır. Bu durumda, bir dizi daha yumuşak teknik kullanılabilir. 


2. Gerçekleri görmezden gelmek: Bu pasif inkârcılık kesinlikle en güvenli ve en popüler olanıdır. Medya ve ders kitabı yazarları, uygunsuz tanıklıkların geniş külliyatını okuyucuların gözünden uzak tutmaktadır. Bu, tarihsel ve güncel bağlamda gayrimüslimlerin sistematik olarak katledilmesi, işkence görmesi ve köleleştirilmesi (Soykırımlar ve Zimmilik dahil), Müslümanların toplumları sistematik ve kademeli olarak ele geçirdiğini gösteren demografik gelişmeler (Kosova, Lübnan ve şimdi birçok Batı Avrupa ülkesi dahil) ve İslam'da takiyye/ketman - Ümmet - Kur'an'ın neshi ve Cihadların önemi hakkındaki bilgilerin çoğunu içermektedir. Suudi Arabistan'ın geleneksel İslam'ın yayılmasındaki rolü gibi diğer temel gerçekler de göz ardı edilmektedir. 


İslam (sözde İslami teofaşizm ya da Avrupalıların adlandırmayı sevdiği şekliyle Vahhabilik). Avrupa halkına Suudi Arabistan'ın son yirmi yılda "gerçek İslam "ı yaymak için yurtdışında 87 milyar dolardan fazla para harcadığını söylemeyi ihmal ettiler. Bu fonun büyük bir kısmı dünya genelinde binlerce cami, medrese ve Müslüman kültür merkezinin inşası ve işletme giderlerine gitmektedir. Bu İslami kurumlar artık Batı'nın her ülkesinde - Batı Avrupa'nın her yerinde - bulunmaktadır. 


3. Gerçekleri küçümsemek: Çok sayıda Müslüman vakanüvisin belirli bir kâfir katliamını bizzat rapor etmiş olması gibi sakıncalı bir gerçeğe işaret edilirse, bu vakanüvislerin hamilerinin savaşçı kibrini okşamak için abartmış olmaları gerektiği önsel olarak ileri sürülebilir - sanki Müslüman hükümdarların kâfirlerin toplu katilleri olarak tanımlanmaktan gurur duymaları yeterince önemli değilmiş gibi. 


İslami suçların mutlak boyutunu küçültmenin yanı sıra, popüler bir teknik olan göreceli küçültme tekniği de vardır: gerçekleri, dikkatle seçilmiş diğer gerçeklerle karşılaştırarak daha küçük göstermek. Böylece, "tüm dinler hoşgörüsüzdür" denilebilir ki, bu açıkça yanlış olmasına rağmen pek çok kişiye makul gelmektedir: Roma İmparatorluğu'nda sadece siyasi emelleri olan mezheplere zulmedilirken (Yahudiler bağımsızlık için savaştıklarında, Hıristiyanlar ise İmparatorluğu ele geçirip diğer tüm dinleri yasaklamak istediklerinde, ki bunu fiilen yaptılar), diğerleri religio licita statüsüne sahipti; benzer şekilde Pers İmparatorluğu ve diğer pek çok devlet ve kültürde de durum böyleydi. 


İslam'a yöneltilen suçlamalara karşı sık sık öne sürülen bir karşı ağırlık da Hıristiyanlığın fanatizm sicilidir. Hıristiyanlığın çok sayıda tapınak yıkımından ve zulümden suçlu olduğu gerçekten de iyi bilinmektedir. Ancak bu fanatizmin nedeni her iki dinin de ortak teolojik temelinde yatmaktadır: dışlayıcı peygamberlik tektanrıcılığı. Hıristiyanlığa karşı açılan dava aynı zamanda İslam'a karşı açılan bir davadır. Dahası, teolojik olarak motive edilmiş hoşgörüsüzlük eğilimine rağmen, Hıristiyanlık "yaşa ve yaşat" deneyiminden geçmek zorunda kalmıştır çünkü oluşum döneminde çoğulcu Roma İmparatorluğu'ndaki sayısız mezhepten yalnızca biriydi. 


İslam hiçbir zaman bu deneyime sahip olmamıştır ve Hıristiyanlık, fanatizm potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için birkaç kez İslam'ın etkisine ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla Saksonları zorla yenen Şarlman'ın Poitiers'de İslam ordusunu yenen Charles Martel'in torunu olması tesadüf değildir; Baltları zorla din değiştirten Cermen şövalyelerinin Haçlı Seferlerinin, yani Filistin'i İslam'dan kurtarma seferinin gazileri olması da tesadüf değildir; İspanyol Engizisyonunun İslam baskısından kurtulmak için yüzyıllara ihtiyaç duyan bir ülkede ortaya çıkması da tesadüf değildir. Son olarak, Hıristiyanlık genel olarak kendi tarihinin gerçekleriyle yüzleşmektedir, ancak bu gerçeklerin sorumluluğunu üstlenme ihtiyacıyla hala mücadele etmektedir. 


İslami fanatizmi göreceli karşılaştırmalarda boğmanın daha da genel bir yolu, sonuçta emperyalist motivasyonlu her savaşın nazik olmaktan çok daha az nazik olduğuna işaret etmektir. Bu doğru olabilir, ama o zaman bu dünyanın Cengiz Hanları için tarikatlar kurmuyoruz. Bir din, insanın açgözlülük ve zalimlik gibi doğal kusurlarını aşmasına katkıda bulunmalı, bunları onaylayıp yüceltmemelidir. 


4. Aklama: Kişi gerçekleri gizleyemediğinde, inkar edemediğinde veya küçümseyemediğinde, daha yakından analiz edildiğinde göründükleri kadar kötü olmadıklarını iddia edebilir. Kişi açıkça yanlış olana doğru diyebilir. Bu çok ileri gidebilir, örneğin Maxime Rodinson, Muhammed'in biyografisinde, Medineli Yahudilerin Muhammed tarafından yok edilmesinin şüphesiz en iyi çözüm olduğunu utanmadan ilan etmiştir. İslam'a ilişkin çok sayıda popüler tanıtımda, İslam'ın dinden dönenlere ölüm cezası uyguladığı (modern terminolojide İslam'ın din özgürlüğüne en radikal şekilde karşı çıktığı) gerçeği kabul edilir; ancak daha sonra "İslam'ın 


Müşrikler için irtidat, vatana ihanet ve firarla eşdeğerdi ki bu da laik toplumumuzda hala ölümle cezalandırılmaktadır." Tamam, ama asıl mesele İslam'ın diğer tüm dinlerle olduğu gibi Arabistan'ın geleneksel diniyle de savaş halinde olmayı seçmiş olması ve bu savaş halini hukuk sisteminin kalıcı bir özelliği haline getirmiş olmasıdır. 


5. Temsili olmayan gerçeklerle oynamak: Olumsuzlamacılığın popüler taktiklerinden biri, olumlu ancak karakteristik olmayan bir olay bulmak ve genel tabloyu kamuoyunun gözünden uzak tutarken bunu vurgulamaktır. Örneğin, oğulları zorla Osmanlı Yeniçeri ordusuna alınan Hıristiyanların, oğulları bu orduda yüksek mevkilere geldiği için gurur duyduklarını ifade ettikleri bir belge bulunur. Bu insanların oğullarının kaçırılması, köleleştirilmesi ve zorla din değiştirmesinin iyi yanlarını görebilmeleri, gayrimüslimlerin Müslüman yönetimi altında oldukça mutlu olduklarını kanıtlamak ve devşirmenin, yani Hıristiyan çocukların beşte birinin Osmanlı yetkilileri tarafından zorla din değiştirmesi ve kaçırılmasının, yüzlerce yürek parçalayıcı şarkı ve hikayede ağıt yakılan sürekli ve korkunç bir terör oluşturduğu gerçeğini gizlemek için kullanılıyor. 


Bir başka örnek olarak, inkârcılar her zaman Müslüman olmayanların işbirliği yaptığı vakalardan (Ermeni Soykırımında Alman desteği vb.) bahsederek bunların ortak ve eşit muamele gördüğünü ve Müslüman yönetiminin oldukça yardımsever olduğunu öne sürmektedir; oysa aslında her işgal tarihi, en acımasız olanı bile, aynı zamanda bir işbirliğinin tarihidir. Daha önce de belirtildiği gibi, Nazilerin Varşova gettosunda Yahudi muhafızlar çalıştırması, Nazilerin Yahudilere yönelik baskısını çürütmektedir. 


6. Sebebi inkar etmek: Olumsuzlayıcılar bazen gerçekleri kabul eder, ancak kahramanlarının bu gerçeklerdeki sorumluluğunu reddederler. Böylece Muhammed Habib, İslami işgalcilere alternatif nedenler atfederek İslam'ı temize çıkarmaya çalıştı: Türk barbarlığı, açgözlülük, tapınaklarda mayalanan komploları bastırma ihtiyacı. 
Gerçekte, kâfirlerle topyekün bir çatışmadan kaçınmak için seküler sebepleri olan yöneticiler, İslami görevlerini ihmal ettikleri için din adamı saray mensupları tarafından sık sık azarlandılar. Aynı din adamları, bir hükümdarın zihnindeki olası seküler güdüler konusunda, bunlar onu kâfirlere karşı harekete geçirdiği sürece asla gereksiz yere endişelenmemişlerdir. Her halükârda, İslam'ın (örneğin Budizm'in aksine) yağma ve köleleştirmeyi meşrulaştırmak için rutin olarak kullanılabileceği gerçeği hâlâ yeterince önemlidir. 


7. Sis perdesi: Bir başka yaygın taktik de tartışmanın terimlerini sorgulayarak sorunu bulanıklaştırmaktır: "İslam diye bir şey yoktur, çünkü ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteren birçok İslam vardır vs." Bu kadar kötü tanımlanmış bir şeyi eleştirmek gerçekten de zor olacaktır. Ancak basit gerçek şudur ki İslam vardır: İslam, tüm Müslümanlar için normatif olan Kuran'da ve en azından tüm Sünni Müslümanlar için normatif olan Hadislerde yer alan doktrindir. Hukuk ekolleri arasında küçük noktalarda farklılıklar vardır ve elbette Müslümanların İslami doktrine ne ölçüde sadık kaldıkları ve buna bağlı olarak İslami olmayan unsurlarla ne ölçüde karıştırdıkları konusunda önemli farklılıklar vardır. 


8. Uç fenomenleri suçlamak: İslami fanatizmle ilgili katı gerçeklerle karşılaştıklarında, inkârcılar genellikle bunları, günümüzde yaygın olarak köktendincilik veya Vahabilik olarak bilinen bazı uç eğilimlere bağlamaktadır. Bunun sömürge sonrası hayal kırıklığının bir ürünü olduğu ve temelde gerçek İslam'a yabancı olduğu söylenmektedir. Gerçekte, Maulana Maudoodi ve Ayetullah Humeyni gibi köktendinciler Kuran'ı, onları kötü Müslümanlar olarak damgalayan kendini kandıran laiklerden daha iyi biliyorlardı. 
Köktendincilik ya da Vahhabilik olarak adlandırılan şeyin aslında orijinal İslam olduğu, köktendincilerin sömürgecilikten çok öncesinden beri var olduğu gerçeğiyle kanıtlanmıştır; örneğin 13. yüzyıl ilahiyatçısı İbn Taimiya, bugünün Maududileri, Turabileri, Madanileri ve Humeynileri için hala bir deniz feneridir. Ayetullah Humeyni, İslam'ın hedefinin Müslüman olmayan tüm ülkelerin fethi olduğunu ilan ettiğinde, bu sadece Muhammed'in uzun vadeli hedefinin yeniden formüle edilmesiydi. 


vadeli strateji ve Allah'ın tüm dünyayı İslam'a vaat ettiğine dair Kur'an güvencesi. 
Komünizm söz konusu olduğunda suç Marx'tan Lenin ve Stalin'e kaydırılabilir, ancak İslami terörizm Muhammed'in kendisiyle başlamıştır. 


9. Argümanlar ad hominem: Kanıtları inkar etmek mümkün değilse, her zaman seçici alıntılar yaparak ve kaynak materyalin asıl yazarlarına güdüler atfederek ya da alıntıları manipüle ederek asıl yazarın sunduğu genel resmin tam tersini söylemelerini sağlayarak kanıtları çarpıtmak mümkündür. Tüm dikkati seçilmiş birkaç parçadaki gerçek ya da hayali kusurlara odaklayın ve sanki tüm kanıt külliyatı güvenilmez hale getirilmiş gibi davranın. Bir kanıt parçasının güvenilmez olduğu iddiasını tüm kanıt külliyatına yaymak için, kanıtı sunanlara karşı şüphe yaratmak gerekir: bu kişilerin tarihi tahrif etmeye yönelik bir planları olduğu, bu planın bu tek kanıt parçası söz konusu olduğunda açığa çıktığı, ancak iddia edilen kanıtların geri kalanının uydurulmasının arkasında da bu tür motive olmuş tarih tahrifatçılarının olmasının mantıklı olduğu ima edilir. 


Uygunsuz kanıtların tartışılması engellenemiyorsa, insanlığa karşı işlenen suçların her kurbanının kaçınılmaz olarak sahip olduğu insani kusurlar (Yahudilerin Filistinlilere karşı sertliği, Hinduların dokunulmazlığı) gibi başka konuları gündeme getirerek tartışmayı dağıtın; hakikat talebini bu kusurları meşrulaştırmak ve örtbas etmek için bir manevra olarak tanımlayın. Eğer gerçeklerle yüzleşilmesi gerekiyorsa, o zaman kurbanı suçlayın. Eğer insanlar sizin çarpıtılmış tarih versiyonunuzu görmezden gelir ya da reddederse, onları tarihi çarpıtmak ve siyasi olarak istismar etmekle suçlayın. 
Tanıklıkları uygunsuz olan akademisyenlere iftira atın; dikkatleri sundukları sağlam kanıtlardan uzaklaştırmak için onlara siyasi ya da başka saikler yükleyin. 


10. Sloganlar: Son olarak, tüm tartışmalar basit bir slogan atma tekniği ile sabote edilebilir: önyargı, mit, "ırkçılık/İslamofobi". Mücadeleyi argümanların ortak savaş alanından rakibin kampına taşıyın: önyargı ve İslamofobi gibi çirkin şeylerden nefret eden medeni bir şirketin üyesi olarak kendine olan saygısı. Ne de olsa saldırı en iyi savunmadır. 


Olumsuzlamacılığın biçimlerini özetledikten sonra, nedenlerine bakmamız gerekir. 
Akla aşağıdaki faktörler gelmektedir: 


1. Oryantalizm ve İslamoloji: th"Sahtekâr Muhammed" aleyhindeki Ortaçağ Hıristiyan broşürlerinden sonra, ki bu broşürlerin medya kampanyaları 19. yüzyılın sonlarında sona ermiştir, İslam'ın ideolojik ve olgusal suçlarını şematize eden pek fazla yayın yapılmamıştır. Örneğin "İslam'da kölelik" üzerine kitaplar son derece nadirdir: böyle bir yayını doldurabilecek ham bilgi, İslam'a sadece geçerken atıfta bulunulan ve çoğu zaman yazarın İslam'ın değerlendirilmesindeki sonuçlarının farkına varmadığı daha genel yayınlarda bulunmak zorunda kalacaktır. Sıklıkla ("önyargıların çürütülmesi" anlatılırken) insanların İslam'ı her zaman hoşgörüsüzlükle ilişkilendirdiği söylenir; ancak özellikle İslami hoşgörüsüzlük konusuna adanmış bir kitap bulmak daha zor olacaktır. Sırf gayrimüslim oldukları için İslam tarafından kaç on milyon kişi öldürülmüştür? Henüz hiç kimse genel bir tahmin yapmak için eldeki rakamları tablolaştırmadı. Sadece İslam'a yönelik eleştirel araştırmaların pek de teşvik edilmediğini ve İslam eleştirisi konusunda giderek artan bir oto-sansür eğilimi olduğunu fark edebiliriz. Bu kısmen, uzun süredir terk edilmiş olan Hıristiyan polemik yaklaşımına karşı çok gecikmiş bir tepkiden kaynaklanmaktadır. 


Avrupa'daki İslam Araştırmaları bölümlerinin giderek daha fazla Müslümanlar tarafından yönetildiği ve İslami vakıflar ve devletler tarafından desteklendiği günümüzde, İslam'a yönelik eleştirel çalışmalar için ortam daha da kötüleşmektedir. Encyclopaedia of Islam'ın (Leiden, Hollanda) ilk (2. Dünya Savaşı öncesi) baskısı ile yeni baskısı karşılaştırıldığında 


eleştirel gözlemler giderilmiştir. Ancak geçmişte bile İslam, akademik çevrelerde oldukça elverişli bir muamele görmüştür. Bu nedenle, önde gelen Hollandalı İslamolog C. Snouck-Hurgronje 1887'de (yani Amerikalıların güney eyaletlerinde köleliğin kaldırılmasını dayatmak için savaş açmasından otuz yıl sonra ve kolonilerde kaldırılmasından yaklaşık yetmiş yıl sonra) İslami kölelik hakkında şunları yazmıştır "Kölelerin çoğu için kaçırılmaları birlütuftu... Kendilerini ilk kez insan yapan şeyin köleleştirilmeleri olduğuna kendileri de ikna olmuşlardır." 


İslambilimin büyüme evresinin siyasi bağlamı, açıklamanın bir kısmını sağlamaktadır. 
Olgun sömürgecilik Gslam'a karGı savaG açmamığG, sömürge altındaki toplumlarda yerleGik sosyal güçlerle iGbirliği yapmaya çalıGmığtır. İngilizlerin Hintli Müslümanlarla ortak çalışması iyi bilinmektedir; 1906'da "Hintli Müslümanlara Britanya İmparatorluğu'na sadakat aşılamayı" amaçlayan Müslüman Birliği'nin kuruluşu bunun bir örneğidir. Aynı dönemde Fransız Batı Afrikası'nda İslam bir sosyal istikrar unsuru olarak kabul edilmiş ve General Lyautey Cezayir'de bir Fransız-İslam sentezi kültürü hayalinin peşine düşmüştür. 1930'larda, Avrupa'nın son yeni sömürgeleştirmegirişiminde, İtalyan Faşistleri Afrika Boynuzu'nda İslam'ın yayılmasını aktif olarak desteklediler. Ancak 1853'ten beri sömürgeci güçler, özellikle Kırım Savaşı'nda (eğer varsa yanlış bir savaş) bir Hıristiyan güç olan Rusya'ya karşı Halifeliği destekliyordu ve bu durum Müslüman kültürüne yönelik iyi niyet iklimine güçlü bir katkıda bulunmuştu. 


2. Kilise politikası: Hıristiyanlık yüzyıllar boyunca İslam'a karşı canlı bir polemik yürütmüştür. Son zamanlarda bu eleştiri azalmıştır. Daha da kötüsü, din adamlarının polemik yaratan çalışmaları geri çekilmiş ya da yayınlanmamıştır (bu yüzyılın başlarında Peder Henri Lammens'in Muhammed'in vahiylerinin psikopatolojik bir fenomen olduğunu savunan makalesi gibi). Bunun bir nedeni, Kilise'nin İsa'nın ve Muhammed'in misyonları arasındaki benzerliğin farkında olması ve bu nedenle İslam'ın temellerine yönelik bir eleştirinin Hıristiyanlığa geri tepebileceğidir. İkinci neden ise Müslüman dünyasındaki Hıristiyanların İslam'a ideolojik bir saldırının bedelini ödemek zorunda kalacağı korkusudur (bu nedenle Kilise polemikçileri en keskin sözlerini Hinduizm gibi zararsız dinlere saklamaktadır). Bu korku, İsrail devletinin tanınmaması gibi diğer Kilise politikalarını da motive etmektedir. 


Bu arada Kilise'nin çehresi de değişti. İkinci Vatikan Konsili'nin ardından gerçekleşen küçük ama önemli bir olay, yortusu 24 Eylül'de olan Kölelerin Kurtuluşu Meryem Ana'nın Azizler takviminden çıkarılmasıydı. Ortaçağ'da özel bir ruhban tarikatı ve Berberi'de tutulan Hıristiyan kölelerin kurtarılmasına ("geri satın alınmasına") adanmış bir fon toplama ağı vardı. 19. yüzyıla kadar İtalya'daki kıyı köylerinde, köle avcısı Barbar korsanların gemileri yaklaştığında halkı uyarmak için gözetleme kuleleri vardı. İslami köleliğin dehşeti 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Hıristiyan tarihinin kalıcı bir özelliğiydi, ancak şimdi Kilise bu hafızayı silmek için çok çalışıyor. 


Bugün papazları İslam'ın haklarını en hararetli şekilde savunanlardır. Avrupa'daki Müslümanlar onlar için kaybolan cemaat üyelerinin yerine geçmektedir. Varlık nedenleri sorgulanan ayrı Hıristiyan kurumları, İslam'ın da ayrı okullar, hayır kurumları ve hatta siyasi partiler açmasıyla yeni bir meşruiyet bulmaktadır. İslam, düzenli olarak barış dini olarak övülen bir kardeş din haline gelmiştir. 


3. Sömürgecilik karşıtlığı: Sömürgecilik karşıtlığının ideolojik ilkelerinden biri şuydu: "(Eski) sömürgeleştirilenler hakkında iyilikten başka bir şey söylenmemelidir." Bu nedenle, Müslümanlar tarafından uygulanan sömürgecilik ve kitlesel kölelikten bahsetmek istenmeyen bir durum haline gelmişti. 


Bu genel tabuya, İslam eleştirisinin Maxime Rodinson tarafından "sömürgeci yerleşimci devlet" olarak tanımlanan İsrail'e destek anlamına geldiği uyarısını da ekleyin. Eğer biri 


İslam'ın Yahudilere her zaman baskı yaptığını kabul eden biri, İsrail'in sadece Avrupalı değil aynı zamanda İslami Yahudilik karşıtlığından da kaçan Yahudiler için gerekli bir sığınak olduğunu kabul eder. Sömürgecilikten kurtulmanın hemen ardından Yahudi ve Hıristiyan azınlıklara yönelik ayrımcılığın ve saldırıların arttığını ve kaçabilen Yahudilerin derhal İsrail'e (ya da Cezayir örneğinde Fransa'ya) kaçtığını unutmayalım. Bu Sefarad Yahudilerinin çoğunlukla İsrail'deki sertlik yanlılarının destekçileri olması tesadüf değildir. 


4. Düşmanın düşmanı dosttur: Hıristiyan ya da nominal Hindu olarak yetiştirilen pek çok insan, ergenlik çağında ebeveynlerinin dinine karşı duydukları isyanı asla bastıramazlar ve bu nedenle hor görmeye başladıkları dinin her rakibine ya da muhalifine otomatik olarak sempati duyarlar. İslam en büyük tehdidi oluşturduğundan, onu çok severler. 


5. Solculuk: Bu yüzyılda İslam, doğal olarak solcu bir "eşitlik dini" olarak tanıtılmaya başlanmıştır. Bu çizgi Muhammed Habib gibi Müslüman savunucular tarafından geliştirilmiş ve hatta Muhammed'in "son Peygamber" olduğu yönündeki mantıksız iddianın rasyonelleştirilmesi olarak ele alınmıştır: ne de olsa "eşitlik peygamberi" olarak, üzerinde hiçbir iyileştirmenin mümkün olmadığı nihai mesajı getirmiştir. 
Pakistan'ın kurucularından Sir Muhammed İkbal, "İslam eşittir Komünizm artı Allah" iddiasında bulunmuştu. Buna karşın İranlı Ayetullahlar ve Afganistan'daki Sovyet-İslam savaşından sonra sesiniyükselten Müslümanların çoğu, Komünizmin sadece ateizmi nedeniyle değil, aynı zamanda serbest girişimi reddetmesi nedeniyle de İslami olmadığı yönündeki ortodoks pozisyonu yeniden dile getirdiler; şu anki iddia İslam'ın Komünizmden "daha iyi bir eşitlik biçimi" sağladığı yönündedir. 


İslami İran'da komünistler katledilirken ve siyasi analistler İslamcı hareketleri "aşırı sağcı" olarak sınıflandırırken bile, solcuların çoğu İslam'a karşı sempati beslemeye devametti. Lübnan iç savaşı sırasında bize " solcu Müslümanlar, sağcı Hıristiyanlar", "İslamcı-ilerici, Hıristiyan-gerici" haberleri verdiler. 


Avrupa'da olumsuzlamacılık, Marksizmin büyüsüne kapılmış tarihçiler ve yazarlar tarafından büyük bir ustalıkla uygulanmaktadır. Lenin, Müslümanları Fransız ve İngiliz sömürgecilere karşı kullanmak istemişti. Marksist sempatiye sahip modern solcular İslam'ı İsrail ve ABD'ye karşı bir müttefik olarak görmektedir. 


6. Sağcı gelenekçilik: İslam'a karşı sağcı bir sempati de söz konusudur. Bariz bir anlaşma noktası elbette Yahudilik karşıtlığıdır. Sempatinin daha ince bir temeli, Rene Guenon ve Frithjof Schuon tarafından temsil edilen ve hala bir takipçisi olan sözde gelenekselci akımdır: İslam'ı ve özellikle Sufizmi moderniteye karşı eski philosophia pernnis'in koruyucusu olarak idealize etmektedir. Rusya'da bazı Slavofil Batı karşıtı gruplar, toplumlarının yaklaşmakta olan Amerikanlaşmasına karşı İslam ile ittifak arayışına girmişlerdir. ABD'de Hıristiyan köktendinciler ve İslami örgütler, ahlaki çürüme eğilimlerine (kürtaj, pornografi vb.) karşı seslerini duyurmak için giderek dahafazla ortak platformlar oluşturmaktadır. Bu gelenekçi ittifak kurma olgularından bazıları oldukça saygıdeğerdir, ancak yine de İslam'ın olumsuzlanmasına yol açmaktadırlar. 


7. Ekonomik Liberalistler: Liberaller Müslüman göçünü sonsuz bir ucuz işgücü kaynağı olarak görmekte ve ellerinden geldiğince onları savunmaya çalışmaktadırlar. 
Ayrıca Türkiye'nin AB üyeliğini de desteklemektedirler. 


8. Liberal İslam: İslam dünyasında İslam'a doğrudan saldırmak akıllıca değildir. Yine de bazen bu ülkelerdeki insanlar, İslami olmayan kültürel kalıntılara yönelik cadı avı, Müslümanlara yönelik şiddet gibi İslami olgulara ve kampanyalara karşı çıkma ihtiyacı hissetmektedir. 


gayrimüslimler, cinsiyet eşitsizliğinin aşırı biçimleri. Bu insanlar bir şansa sahip olabilmek için İslami bir dil kullanmak zorundadır: 


"Muhammed aslında çok eşliliğe karşıydı", "başkalarına yönelik şiddet Muhammed'in 


bize öğrettiği hoşgörü ile çelişmektedir", "ve diğer kültürlere saygı İslam geleneğinin bir parçasıdır". 


Hümanist görüşlerini kabul ettirebilmek için İslam'la resmi olarak özdeşleşmek ve İslam'ın içeriği hakkında yalan söylemek zorundadırlar. 


Pek çok Müslüman kendi söylemlerine inanmaya başlamıştır. Onlara Kuran'ın hoşgörüsüzlüğü ve inanmayanlara karşı savaşı en açık ifadelerle öğrettiğini söylerseniz, birçoğu içtenlikle itiraz edecek ve ilgili Kuran pasajlarını gösterdiğinizde ne diyeceklerini bilemeyeceklerdir. Faslı yazar Fatima Mernissi'nin, çok eşli ev düzeninin nasıl organize edileceğine dair Kur'an talimatlarının çok eşliliğin kaldırılması olarak okunması gerektiğine dair kendi argümanına gerçekten inandığından şüphe etmekiçin hiçbir neden yoktur (örtülü terimlerle de olsa, çünkü yaygın putperestlik ve çoğulculuk geleneklerine doğrudan karşı çıkan aynı Yüce Allah, zamanın ruhunu rahatsız etmemek için dikkatli olmak zorundaydı). 
Birçok nominal Müslüman İslami değerleri aşmış ve modern değerlere bağlılık geliştirmiştir, ancak çocukluklarında aşıladıkları dine olan duygusal bağlılıkları İslam'dan resmen kopmalarını engellemekte ve İslam hakkında pembe bir tablo çizmelerine neden olmaktadır. 


Müslüman sözcüler arasında inkârcılığın en aktif savunucuları kesinlikle köktendinciler değildir. Asghar Ali Engineer gibi liberaller İslam'ın kafirlere karşı savaşı emrettiğini inkar etmektedir. Avrupalılar tarafından iyi "/aik" Müslümanlar olarak alkışlananlar da bunlardır. Laik olmak isteyen bir İslam laik olamaz ve bu nedenle sahtekar ve kendine karşı dürüst değildir. Ne yazık ki, hoşgörülü bir İslam bir çelişkidir ve liberal Müslümanların pozisyonunu yatıştırmak için İslam için hoşgörülü bir geçmiş "yaratmak" bir yalandır. 


9. Müslümanlar İslam'dan farklıdır: Birçok insanın iyi bir insan olan Müslüman bir komşusu var ve bu deneysel gerçekten şu sonuca varıyorlar: Arkadaşımız Mustafa'ya bakılırsa İslam o kadar da kötü olamaz. Bu tek ampirik olgu onlara İslami hoşgörüsüzlükle ilgili tüm bilgilere karşı muazzam bir direnç sağlıyor. İnsanlar genellikle dünyayı kendi deneyim alanlarına indirgerler ve İslami fanatizmin genel tarihsel gerçeklerinin iyi komşuluk ilişkilerinin özel deneyimini rahatsız etmesine izin verilmez. 


Birçok nominal Müslüman Kuran'dan ahlakla ilgili bazı muğlak genellemeleri muhafaza etmiştir ve normalde gayrimüslimlere karşı doktrinde öngörülen düşmanlığı geliştirmeden kendi vicdan ve duyarlılıklarına göre hareket ederler. Bu iyi insanlar, kötü Müslümanlar olmalarına rağmen, İslami doktrini görmezden gelebilir ancak değiştiremezler. 

Kur'an'ın nefret mesajının, en azından kardeşleri arasında daha duyarlı olan bazılarına ve hatta belki de gelecekte çocuklarına veya torunlarına bulaşmasını engelleyemezler. 


Aklı başında Müslümanların daha isyankar kardeşlerini sakinleştirdiği durumlar kesinlikle olmuştur ve bu tür bireyler gerçek bir fark yaratmaktadır. İnsanları insani niteliklerinden ziyade sadece Müslüman topluluğa ait olup olmamalarına göre yargılamak gibi İslami bir hataya düşmemeliyiz. Ancak bir topluluğun resmi ve kimlik tanımlayıcı ideolojisi olarak bir hoşgörüsüzlük doktrininin varlığının, ayrılıkçılık ve çatışma eğiliminde olan sürekli bir baskı uyguladığı da bir gerçektir. Hümanist ideolojinin hafifletici varlığı 


faktörü, Müslüman toplum içinde bile İslami faktörlerin uğursuz varlığını inkar etmek için kullanılmamalıdır. 


“Tarihi inkar edenler onu tekrar etmeye mahkumdurlar": Nazizm ikinci bir şans elde edemeyecek kadar lekelenmiş olsa da, İslam kesinlikle inanmayanları zimmiliğe zorlayacak (düzinelerce Müslüman ülkede çeşitli derecelerde olduğu gibi) ve hatta bu kez kitle imha silahlarıyla yeni cihatlaragirişecek bir konumdadır. İslam'ın tarihi kayıtlarını çarpıtarak veya gizleyerek insanların gözlerini bu tehlikeye kapatmaya çalışanlar, İslam'ın çözülme zamanı gelmeden önce neden olacağı adaletsizlik ve yıkımın etkin suç ortaklarıdır. Bu nedenle, inkârcılık olgusunun her uygulandığında ifşa edilmesini ve kınanmasını tüm entelektüellerin bir görevi olarak görüyorum. 


Tahrif edilmiş tarihin bir başka örneği: 


H. M. Elliot ve John Dowson, The History of India as Told by Its Own Historians, (Londra, 1867-1877) Müslüman zulmünü ve barbarlığını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. 


100 yıl sonra, birçok Batılı ülke tarihsel tahrifat konusunda çeşitli reformlar gerçekleştirmişti: 


Stanley Lane-Poole, Medieval India under Mohammedan Rule, 712-1764, G.P. Putnam's Sons. New York, 1970. s. 9-10. Müslüman dostuydu. İstilaları neredeyse barışçıl ve dostane bir jest olarak tanımlıyor... 


Bu kampanyaların amaçları bağlam içinde görülmelidir. İngiltere/ABD/Fransa/Almanya, Hindistan/Rusya/Çin'i "şer" ekseninde gördüğünüz soğuk savaş ortamında artık Arap/Müslüman yanlısıydı. Bu nedenle 1900'den sonra Batılı tarihçilerin yeni Müslüman müttefikleri hakkında olumsuz bir şey yazmalarına izin verilmedi. Bu nedenle 1900 yılından sonraki Batılı kaynakların çoğu tahrif edilmiştir. Kaynak materyaller temelde, tek amacı Sovyetlere karşı savaşta avantaj sağladığı kanıtlanan stratejik bir müttefiki yatıştırmak olan 
tahrif edilmiş masalların bir derlemesidir. 1900'den önceki İngiliz (Batılı) tarihçilerin 1900 
sonrası tarihçilerden tamamen farklı bir bakış açısına sahip olduğu bilinen bir gerçektir. 


Kaynaklar: 


. http://en.wikipedia.org/wiki/Negationism 

. http://www.thereligionofpeace.com/ 

. http://en.wikipedia.org/wiki/Russo-Turkish War (1877WE24804931878) 

. http://en.wikipedia.org/wiki/Congress of berlin 

. Bkz: Eurabia Kodu 

- Alex Alexiev, "Terörizm: Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyüyen Vahhabi Etkisi", ABD Senatosu Yargı Komitesi, Terörizm, Teknoloji ve İç Güvenlik Alt Komitesi Önündeki Tanıklık, 26 Haziran 2003. 


AU BUNP 


1.3 Batı Üniversitelerinin Başarısızlığı 


Fjordman tarafından 


Oslo Üniversitesi'nde din tarihçisi olan Kari Vogt, İbn Warrag'ın "Neden Müslüman Değilim" adlı kitabının İslam çalışmalarıyla Protokoller kadar ilgisiz olduğunu belirtmiştir 


Siyon'un Bilgin İhtiyarları'nın Yahudilik çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Norveç'te İslam konusunda önde gelen uzmanlardan biri olarak kabul edilmekte ve ulusal medyada İslam ve Müslüman göçü ile ilgili konularda sık sık alıntılar yapılmaktadır. Bilgilerinin çoğunu ana akım medyadan alan insanlar, ki bu nüfusun çoğunluğu için geçerli, özgür araştırma idealini büyük ölçüde yerine getiremeyen üniversitelerimizden sistematik olarak İslam hakkında önyargılı bilgiler ve yarı gerçeklerle beslenecektir. Ne yazık ki bu durum Batı'daki üniversitelerde|1| ve kolejlerdel(2J) de oldukça benzerdir|31. 


Giderek İslam yanlısı bir kampüs haline gelen Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS|41), Yahudi öğrencilerinden birine üniversitedeki antisemitizme karşı protestolarına son vermesi için tehditte bulundu. Amerikalı Gavin Gross, Londra Üniversitesi'nin bir parçası olan SOAS'ta Yahudi öğrencilerin koşullarının kötüleşmesine karşı bir kampanyaya öncülük ediyordu. SOAS, hem şiddet hem de sıklık bakımından Yahudi karşıtı faaliyetlerin tırmanışına tanıkolmuştu. Yılın başında İslam Toplumu, Yahudiliği Satanizm ile karşılaştıran bir video gösterimi yapmıştır. 


Bu arada Suudi Arabistan, "İslam ve Batı arasındaki anlayışı teşvik etmek" amacıyla önde gelen bir İngiliz müzesine yaklaşık 13 milyon SR bağışladı(5). Yetkililer, Prens Sultan'dan gelen paranın İslam kültür ve medeniyetinin doğru perspektiflerle yansıtılmasına yardımcı olacak yeni bir Suudi ve İslam galerisi için harcanacağını söyledi. Ayrıca Oxford Üniversitesi'ndeki Suudi öğrencilere burs sağlanmasına da yardımcı olacak. 


Suudiler ve diğer petrol zengini Araplar, Batılıların İslam hakkında duydukları şeyler üzerinde nüfuz satın almakla meşguller. Suudi Kraliyet Ailesinin bir üyesi olan Prens Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, şu anda dünyanın en zengin on kişisi arasında yer alan uluslararası bir yatırımcıdır. ABD'de Ekim 2001'de İkiz Kuleler Fonu için New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani'ye sunduğu 10 milyon dolarlık çekle tanınmaktadır. Belediye Başkanı Giuliani, prensin ABD'ye "Orta Doğu'daki politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve Filistin davasına karşı daha dengeli bir tutum benimsemesi" çağrısında bulunduğunu öğrenince hediyeyi iade etmiştir. 


Prens Talal ayrıca Amerikalı Müslümanları hedef alan Al-Resalah|J6J adlı bir TV kanalı kuruyor. Halihazırda Suudi Arabistan'da yayın yapmaktadır. Bin Talal 2005 yılında Fox News'in ana şirketi News Corp'un 965.46 hissesini satın aldı. Aralık 2005'te Middle East Online'a izleyicilerin Fox News'te gördüklerini değiştirme yeteneği ile övündül7J. O sonbaharda Fransa'daki ayaklanmaları(8|) haberleştiren Fox, şöyle bir afiş yayınladı: "Müslüman ayaklanmaları." Bin Talal bu durumdan memnun değildi. "Telefonu elime aldım ve Murdoch'ı aradım |...| (Ive onal bunların Müslüman isyanı olmadığını, yoksulluktan kaynaklanan isyanlar olduğunu söyledim" dedi. "30 dakika içinde başlık Müslüman ayaklanmaları yerine sivil ayaklanmalar olarak değiştirildi." 


Cornell Üniversitesi tarafından yapılan bir anket, Amerikalıların yaklaşık yarısının İslam hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu ortaya koymuştur|9)J. Dünya Müslüman Gençlik Asamblesi (WAMY) merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen eski ABD Kongre üyesi Paul Findley, Amerikan toplumunda Müslüman ve İslam karşıtı duyguların kanser gibi yayıldığını ve ortadan kaldırılması için düzeltici önlemler alınması gerektiğini söyledi. 
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'n in (CAIR) televizyon, radyo ve gazeteleri kapsayan 50 
milyon dolarlık büyük bir medya kampanyası başlatacağı açıklandı. "Projemize mali destek vermesi için Prens Alwaleed ibn Talal ile görüşmeyi planlıyoruz. Kendisi geçmişte de cömert davranmıştı." 


Usame Bin Ladin'in yeğeni tarafından ABD'de kurulan Dünya Müslüman Gençlik Asamblesi, Kuzey Amerika İslam Toplumu ve Kanada İslam Merkezi ile ofislerini paylaşmaktadır. WAMY Kanada,(10J gençler için bir dizi İslami kamp ve hac ziyareti düzenlemektedir. ABD Özel Ajanı Kane, WAMY tarafından hazırlanan bir yayından şu alıntıyı yapmıştır: "Selam olsun! 

Selam! Ey Fedakâr Askerler! Bize! Bize! Bu cihat gününde bayrağı savunalım diye mi kanlarınızda cimrilik ediyorsunuz? Ve hayat sizin için daha mı değerli oldu? Ve geride kalmak 


daha tatlı?" Ona göre, bu öğretilerin hedef kitlesi 14-18 yaş arası çocuklardı. 


Harvard Üniversitesi ve Georgetown Üniversitesi İslami çalışmaları finanse etmek üzere Prens bin Talal'dan 20 milyon dolar bağış aldı|11J. Harvard'ın rektörü Steven E. Hyman, "Küresel hedefleri olan bir üniversite için Harvard'ın İslam konusunda dünya çapında ve disiplinler arası güçlü bir programa sahip olması çok önemlidir" dedi. Georgetown, bugüne kadar aldığı en büyük ikinci bağış olan bu bağışı Müslüman-Hıristiyan Anlayış Merkezi'ni genişletmekiçin kullanacağını açıkladı. Martin Kramer, "Ivory Towers on Sand: Amerika'da Orta Doğu Çalışmalarının Başarısızlığı" kitabının yazarı Martin Kramer: "Prens Alwaleed, eğer bir etki yaratmak istiyorsanız, Harvard ya da Georgetown gibi çevre yolunun içinde olan yerlerin fark yaratacağını biliyor." 


Müslüman-Hıristiyan Anlayış Merkezi'nin kurucu direktörü Georgetown profesörü John Esposito, muhtemelen diğer tüm akademisyenlerden daha fazla Batı'ya yönelik Cihatçı tehdidin küçümsenmesine|12J katkıda bulunmuştur. Kramer,|(13)J 1970'lerdeki ilk günlerinde Esposito'nun tezini Filistinli bir pan-İslamist ve "bilginin İslamileştirilmesi" teorisyeni olan Müslüman akıl hocası İsmail R. Farugi'nin yanında hazırladığını belirtmektedir. John L. Esposito, kariyerinin ilk bölümünde hiçbir zaman önemli bir Orta Doğu merkezinde çalışmadı ya da ders vermedi. 80'li yıllarda İslam gibi kitaplar yayınladı: İslam üzerine bir dizi olumlu kitabın ilki olan Islam: The Straight Path gibi kitaplar yayınladı. Esposito 1993 yılında Georgetown Üniversitesi'ne geldi ve daha sonra bu alanda "otorite" statüsü kazandı. 


2003 yılında Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) yetkilileri Esposito'yul(14)J sadece Kuzey 
Amerika'da değil tüm dünyada "İslam'ın ve Müslüman toplumunun Ebu Taleb'i" olarak kabul etmiştir. ISNA Genel Sekreteri Dr. Sayyid Syeed, Esposito'nun "Müslüman toplumlar ve kültürler hakkındaki efsaneleri ortadan kaldırmaya yönelik sayısız çabasını" takdir ederek, Esposito'nun rolünü, henüz zayıf ve savunmasız oldukları bir dönemde Mekke'deki Müslüman toplumuna koşulsuz destek veren Muhammed'in gayrimüslim amcası Ebu Taleb'in rolüne benzetti. 


Esposito'nun öne çıkması, 1980'ler ve 90'larda Batı üniversitelerinde İslam üzerine yapılan eleştirel çalışmaların - kimilerine göre Batılı olmayan hemen her şey üzerine yapılan eleştirel çalışmaların - başarısızlığını simgelemektedir. Fransız Olivier Roy 1994 gibi erken bir tarihte Siyasal İslam'ın Başarısızlığı başlıklı bir kitap yayınladı ve Ortadoğu'nun "post-İslamizm" aşamasına girdiğini yazdı. Martin Kramer'inde belirttiği gibi, "akademisyenler "Müslüman Martin Luther'lerle" o kadar meşguldüler ki, Bin Ladin ve onun Amerika'ya yönelik suçlamaları hakkında tek bir ciddi analiz bile yapamadılar. BinLadin'in eylemleri, açıklamaları ve videoları, Amerikalıları "siyasal İslam'ın" yüzleşmeden çekildiği konusunda temin eden akademisyenler için bir utanç kaynağıydı. 


En azından ABD üniversiteleri artık Bin Ladin'in farkına varıyor. Duke Üniversitesi'nde din profesörü olan Bruce Lawrence|15J Usame bin Ladin'in konuşma ve yazılarından oluşan bir kitap yayınladı. Lawrence, "Onu kendi sözleriyle okursanız, küresel politikada çok yüksek fikirli ve hoş karşılanacak bir ses olacak birine benziyor" dedi. Lawrence ayrıca Cihadın "daha iyi bir öğrenci, daha iyi bir meslektaş, daha iyi bir iş ortağı olmak" anlamına geldiğini iddia etmiştir. Hepsinden önemlisi, kişinin öfkesini kontrol etmesi" anlamına geldiğini iddia etti. 


Bazıları ise bu Cihat meselesini çok fazla büyüttüğümüze inanmaktadır. Ohio Eyalet 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John Mueller, Foreign Affairs'in Eylül 2006 
sayısında|16J) ABD'ye yönelik terör tehdidinin uydurma olup olmadığını sormuştur: "Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'den bu yana hiçbir terör saldırısına maruz kalmamasının tamamen inandırıcı bir açıklaması, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon Amerikalıların ya da sonrasında Amerikan Komünistlerinin yarattığı tehdit gibi, ülke içinde yetişen ya da ithal edilen teröristlerin yarattığı tehdidin büyük ölçüde abartılmış olmasıdır." "11 Eylül'den bu yana inşa edilen devasa ve pahalı iç güvenlik aygıtı bazılarına zulmediyor, birçoklarını gözetliyor olabilir, 


Birleşik Devletler'i varlığından bile haberdar olunmayan bir düşmana karşı savunmak için herkesi zora sokmak ve herkesi vergilendirmek." 


Lee Kaplan, MESA'nın (Orta Doğu Çalışmaları Derneği) San Francisco'daki bir konferansına|17|) katıldı: "Washington Report on Middle East Affairs adlı parlak bir haber dergisinin ücretsiz kopyaları konferansa katılan akademisyenlere dağıtılıyordu. Çoğu insan bu yayını gördüğünde Newsweek ya da Time'a benzediğini düşünebilir." "Çoğu insanın bilmediği şey ise Washington Report on Middle East Affairs dergisi ve web sitesinin - aslında arkasındaki tüm organizasyonun - Amerika'daki her kampüse, özellikle de ABD'deki Orta Doğu Çalışmaları merkezleri aracılığıyla sessizce giren despotik bir rejim olan Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğidir." 


"Chicago Üniversitesi'nden bir profesör olan Nabil Al-Tikriti ile tanıştım." "Amerika'nın yurtdışındaki savaş çabalarını ve yurtiçindeki güvenlik ihtiyaçlarını gerçekten destekleyen akademik Orta Doğu akademisyenlerini davet ederdim. Daniel Pipes ya da Martin Kramer gibi insanları." "Neden MESA Konferansı'nda değiller?" diye devam ettim. Al- Tikriti, "Bağırıp çağırırlardı," diye cevap verdi. 


Jihad Watch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hugh Fitzgerald MESA ile ilgili endişelerini paylaşıyor|(181: "Bir kuruluş olarak MESA, son yirmi yılda yavaş ama emin adımlarla İslam savunucuları tarafından ele geçirilmiştir." "Bu özür dileme, Cihat, zimmet, hatta öğrencilere Kur'an, Hadis ve Sira'yı tanıtma konularını neredeyse hiç tartışmamaktan ibaret." "(KarenJ Armstrong ve Esposito seviyesinde kitaplar ve Maria Rosa Menocal'ın The Ornament of the World'ü gibi iyi hissettiren saçmalıklar veriliyor." 


"MESA'nın hiçbir üyesi, yalnız kurt İbn Warrag kadar Muhammed, Kur'an'ın kökenleri ve erken İslam tarihi üzerine önemli yeni çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak için çaba göstermemiştir. Hiç kimse zimmi kurumu üzerine yalnız kurt Bat Ye'or(19) gibi bir çalışma yapmamıştır. En önemli çalışmaların çoğunun üniversitelerde yapılmıyor olması hayret verici bir durumdur, çünkü birçok üniversite merkezi bir tür İslam Enternasyonali tarafından ele geçirilmiştir." 


Hugh Fitzgerald haklı. Cihat konusunda son yıllarda ortaya çıkan en önemli eserlerden biri olan Cihadın Mirası, 2001'deki terör saldırılarının ardından konuyla ilgili mevcut materyallerin çoğundan memnun olmayan bir tıp doktoru olan Andrew Bostom tarafından yazılmıştır. İslami zimmet kurumu konusunda belki de en önde gelen uzman olan Bat Ye'or kendi kendini yetiştirmiştir. Ibn Warrag ise yerleşik üniversite sisteminin dışında kalarak Kuran'ın kökenleri ve İslam tarihinin ilk dönemleri üzerine birkaç mükemmel kitap yazmıştır. 
Tüm bunlar kişisel olarak onlar için büyük bir övgüdür, ancak Batı Üniversitelerinin statüsü için bir övgü değildir. 


Birkaç Suudi vatandaşının Batı tarihindeki en büyük terör saldırısını düzenlemesinden yıllar sonra, Amerikalı ya da Batılı yetkililerin neden hala Suudilerin geleceğin Batılı liderlerine İslam hakkında öğretilenleri finanse etmesine izin verdiğini anlamak zor. 
Amerika Birleşik Devletleri Nazi Almanya'sının ABD Üniversitelerinde nüfuz satın almasına izin vermedi. Sovyet Komünistlerinin Batı'da kendi savunucuları ve ücretli ajanları olmasına rağmen, ABD hiçbir zaman Sovyetler Birliği'nin önde gelen üniversitelerine açıkça sponsor olmasına izin vermedi. Peki neden Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkelerinin bunu yapmasına izin veriyorlar? Suudiler düşmandır ve üniversitelerimiz ve büyük medyamız üzerinde doğrudan etkide bulunmaları yasaklanmalıdır. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. 


Yine de, rüşvet ve Suudi petrol parası, eleştirel Batılı İslam çalışmalarının önünde ciddi bir engel teşkil etse de, hiçbir şekilde tüm sorunları oluşturmuyor. Oldukça az sayıda akademisyen Batı karşıtı ideolojiye öylesine dalmış durumda ki, Batı'yı yerden yere vurmaktan ve İslam'ı bedavaya alkışlamaktan mutluluk duyacaklardır. 


Geçtiğimiz nesil boyunca Batılı yüksek öğrenim kurumlarında İslam'a yönelik eleştirel tartışmaları Edward Said'in 1979 tarihli Oryantalizm kitabından daha fazla yozlaştıran çok az eser olmuştur. Bu kitap gerçek bir Saidistler ordusu ya da Ibn Warrag'ın deyimiyle Üçüncü Dünya Entelektüel Terörizmi|20) yaratmıştır. Ibn Warrag'a göre, "bu eser bütün bir Arap nesline kendine acıma sanatını öğretti - "kötü emperyalistler, ırkçılar ve Siyonistler olmasaydı, bir kez daha büyük olurduk" - 1980'lerin İslami köktendinci neslini cesaretlendirdi ve İslam'a yönelik her türlü eleştiriyi susturdu." 


"Oryantalizmin saldırgan üslubu, benim 'entelektüel terörizm' olarak adlandırdığım şeydir, çünkü argümanlar veya tarihsel analizlerle ikna etmeye çalışmaz, aynı fikirde olmayan herkese ırkçılık, emperyalizm, Avrupa-merkezcilik suçlamaları yöneltir." “Tercihettiği hamlelerden biri, Doğu'yu Batı emperyalizminin, hakimiyetinin ve saldırganlığının daimi kurbanı olarak tasvir etmektir. Doğu hiçbir zaman bir aktör, özgür iradeye sahip bir fail, kendine ait tasarımları ya da fikirleri olan bir unsur olarak görülmez." 


Ibn Warrag ayrıca Said'i Batı'daki eleştirel düşünce geleneğini tanımadığı için eleştirmektedir. Yunan medeniyeti ve tarihini biraz daha derinlemesine araştırsaydı ve Herodot'un büyük tarihine bakma zahmetine katlansaydı, Said "Batı medeniyetinin de derin özellikleri olan ve Said'in gizlemeye çalıştığı ve izin vermeyi reddettiği iki özellikle karşılaşırdı: bilginin kendi iyiliği için aranması." "Tarih sözcüğünü aldığımız Yunanca historia sözcüğü "araştırma" ya da "sorgulama" anlamına gelir ve Herodot eserinin bir araştırmanın sonucu olduğuna inanıyordu: gördükleri, duydukları ve okudukları, ancak sorgulama yoluyla tamamlanmış ve doğrulanmıştı." 


"Entelektüel merak, Batı medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden biridir. J.M. Roberts'ın da belirttiği gibi, "Bazı medeniyetlerin büyük ilgisizliği ve diğer dünyalara karşı merak eksikliği çok geniş bir konudur. Neden yakın zamana kadar İslam alimleri Latince ya da Batı Avrupa metinlerini Arapçaya çevirmek istememişlerdir? Neden İngiliz şair Dryden, Moğol imparatoru Aurungzeb'in ölümünden sonra Delhi'deki verasete odaklanan bir oyunu güvenle yazabilirken, hiçbir Hintli yazarın on yedinci yüzyıl İngiliz sarayının aynı derecede dramatik siyaseti hakkında bir oyun yazmayı düşünmediği güvenli bir tahmin midir? 
Avrupalıların merak ve maceraperestliğinin açıklamasının, önemli olsalar da, ekonomiden daha derinlerde yatması gerektiği açıktır." 


Martin Kramer, romancı Salman Rushdie'nin Said'in cesaretini övmesindeki ironiye dikkat çekiyor: "Profesör Said, Amerika'daki Yahudi Savunma Birliği'nden periyodik olarak güvenliğine yönelik tehditler alıyor," demişti Rüşdi 1986'da, "ve bence New York'ta bir Filistinli olmanın - birçok yönden Filistinli - kaderlerin en kolayı olmadığını takdir etmemiz önemli." Ancak Humeyni'nin 1989'da Rüşdi'nin ölümü için çağrıda bulunmasının ardından Said'in kaderi Rüşdi'ninkine tercih edilir oldu. Kusursuz solcu kimliklere sahip postkolonyal bir edebiyat aslanı olan Rüşdi'nin bazı Müslümanlar tarafından Oryantalist İslam düşmanlığının simgesi haline getirilmesi ironikti." 


F.A. Hayek, The Intellectuals and Socialism (Entelektüeller ve Sosyalizm) adlı makalesinde, on yıllar önce "Sosyalizm hiçbir zaman ve hiçbir yerde ilk başta bir işçi sınıfı hareketi olmamıştır. Teorisyenlerin" ve entelektüellerin, "ikinci el fikir tüccarlarının" bir inşasıdır. 
"Tipik bir entelektüelin fikirlerin yayılmasında aracılık rolünü yerine getirebilmesi için herhangi bir konuda özel bir bilgiye sahip olması, hatta özellikle zeki olması bile gerekmez. 
Bu sınıf sadece gazetecilerden, öğretmenlerden, bakanlardan,öğretim görevlilerinden, yayıncılardan, radyo yorumcularından, roman yazarlarından, karikatüristlerden ve sanatçılardan oluşmaz." Aynı zamanda "bilim adamları ve doktorlar gibi birçok profesyonel adamı ve teknisyeni de içerir." 


"Bu entelektüeller, modern toplumun bilgi ve fikirleri yaymak için geliştirdiği organlardır ve kitlelere ulaşmadan önce tüm yeni kavramların geçmesi gereken elek gibi işleyen de onların kanaat ve görüşleridir." 


"En parlak ve başarılı öğretmenlerin bugün sosyalist olma olasılığı daha yüksektir." Hayek'e göre bunun nedeni sosyalistlerin daha zeki olmaları değil, "en iyi beyinler arasında sosyalistlerin çok daha yüksek bir oranının kendilerini modern toplumda kamuoyu üzerinde belirleyici bir etki yaratan entelektüel uğraşlara adamalarıdır." "Sosyalist düşünce gençlere hitap etmesini büyük ölçüde vizyoner karakterine borçludur." "Entelektüel, tüm mizacı gereği, teknik ayrıntılar ya da pratik zorluklarla ilgilenmez. Ona çekici gelen şey geniş vizyonlardır." 


"Bildiğimiz şekliyle özgür bir toplum kendi yıkımının güçlerini kendi içinde taşıyor olabilir, özgürlük bir kez elde edildiğinde kanıksanır ve değer görmez hale gelir ve özgür bir toplumun özü olan fikirlerin özgürce gelişmesi, dayandığı temellerin yıkılmasına neden olur." 
"Bu, özgürlüğe ancak kaybedildiğinde değer verildiği, özgürlük güçlerinin yeniden güç kazanabilmesi için dünyanın her yerde sosyalist totalitarizmin karanlık bir aşamasından geçmesi gerektiği anlamına mı geliyor?" "Eğer böyle bir gelişmeden kaçınmak istiyorsak, hayal gücüne hitap eden yeni bir liberal program sunabilmeliyiz. Özgür bir toplumun inşasını bir kez daha entelektüel bir macera, bir cesaret işi haline getirmeliyiz." 


Roger Scruton|21|) Modern Kültür adlı kitabında sol ideolojinin süregelen cazibesini bu şekilde açıklamaktadır: 


"Marksist teori, ekonomik ilişkilerdeki temel değişikliklerin her zaman devrimci olduğu, eski düzenin şiddetli bir şekilde devrilmesini ve bunun üzerine inşa edilmiş olan siyasi "üst yapının" çöküşünü içerdiği inancıyla ayırt edilen bir ekonomik determinizm biçimidir. Teori neredeyse kesinlikle yanlıştır: yine de Marks'ın resminde, aydınlanmış insanlarda inanma isteği uyandıran bir şey vardır. Marx, kültürü maddi güçlerin bir yan ürünü olarak açıklayarak, maddi güçlerin var olan tek güç olduğu şeklindeki Aydınlanma görüşünü onaylamaktadır. Tanrıları, gelenekleri ve otoriteleriyle eski kültür, bir yanılsamalar ağı gibi gösterilir - 'insanların afyonu', onların sıkıntılarını yatıştırır." 


Dolayısıyla, Scruton'a göre, Aydınlanma'nın ardından, "sadece Burke ve Herder tarafından tipikleştirilen ve romantikler tarafından süslenen tepki değil, aynı zamanda kültür fikrine yönelik karşıt bir sinizm de ortaya çıktı. Kültürü, ahlaki mirasımızı tanımlayan bir düşünce tarzı olarak değil, yapay güçlerin kendilerini doğal haklar olarak temsil ettiği özenle hazırlanmış bir kılık değiştirme olarak dışarıdan görmek normal hale geldi. Marx sayesinde, çürütücü kültür teorileri kültürün bir parçası haline geldi. Ve bu teoriler Marx'ın öncülük ettiği yapıya sahiptir: iktidarı gerçeklik, kültürü ise maske olarak tanımlarlar; aynı zamanda bizi ezenlerin uydurduğu yalanlardan gelecekteki bir 'kurtuluşun' habercisidirler." 


Yazar Dan Brown'un tüm zamanların en çok satan on kitabından biri olduğu düşünülen 2003 
tarihli uluslararası hit Da Vinci Şifresi'nin temasının tam olarak bu olduğunu fark etmek çarpıcıdır. Roman, basit bir gerilim romanı olmasının yanı sıra, Hıristiyanlığın tüm modern tarihinin, İsa ve Mecdelli Meryem ile evliliği hakkındaki gerçeği örtbas etmek için Kilise'nin bir komplosu olduğunu iddia etmektedir. 


Eski bir Marksist olan Avustralyalı yazar Keith Windschuttle|22J akademiye nüfuz eden Batı karşıtı eğilimden bıkmış durumda: "Son otuz yıl ve daha uzun bir süredir, üniversitelerimizdeki, medyadaki ve sanat alanındaki önde gelen fikir üreticilerinin çoğu, Batı kültürünü en iyi ihtimalle utanılacak, en kötü ihtimalle de karşı çıkılacak bir şey olarak görmektedir. 

Batı'nın ürettiği bilimsel bilgi, pek çok "bilme biçimi "nden yalnızca biridir. 


"Kültürel görecelilik, insan kültürünü değerlendirmek için mutlak standartlar olmadığını iddia eder. Dolayısıyla tüm kültürler farklı da olsa eşit kabul edilmelidir." "Kabullenme ve açık fikirlilik çağrısı, Batı kültürünün kendisini kapsamamaktadır. 


tarih, insanlığın geri kalanına karşı işlenmiş bir suçtan biraz daha fazlası olarak görülüyor. 
Batı diğer kültürleri yargılayamaz ama kendi kültürünü mahkum etmelidir." 


Bizi kültürümüzün bazı unsurlarının ne kadar eşsiz olduğunu hatırlamaya çağırıyor: "Özgür araştırma, özgür ifade ve yerleşik inançları eleştirme hakkı gibi kavramları o kadar kanıksamışız ki, neredeyse soluduğumuz havanın bir parçası haline gelmişler. Bunları belirgin bir şekilde Batılı olgular olarak kabul etmeliyiz. Bunlar hiçbir zaman Konfüçyüs ya da Hindu kültürü tarafından üretilmemiştir." "Ama bu kavram olmasaydı, dünya bugünkü gibi olmazdı. Kopernik, Galileo, Newton ya da Darwin olmazdı." 


Batı tarihinin yeniden yazılması o kadar kötü bir hal aldı ki, oyun yazarı William Shakespeare bile gizli Müslüman ilan edildi. Kendisi de bir Sufi Müslüman olan İslam alimi Martin Lings, "Shakespeare Sufizmden zevk alırdı" dedi. The Guardian'ın haberine göre Lings, Shakespeare'in Londra'daki Globe Tiyatrosu'nda düzenlenen Uluslararası Shakespeare Globe Fellowship Konferansı'nda Shakespeare'in eserlerinin " İslami Sufi tarikatının öğretilerine benzediğini" savundu. Lings konuşmasını İslam Farkındalık Haftası sırasında yaptı. 


Shakespeare uzmanı ve Shakespeare and the Culture of Christianity in Early Modern England kitabının editörlerinden David N. Beauregard, "Shakespeare'in Müslüman olması imkânsız," diyor. Shakespeare "önemli doktrinel farklılıklar konusunda Roma Katolik inançlarını sürdürmüştür." Beauregard, "bunun Shakespeare'in dini drama yazmakla meşgul olduğu anlamına gelmediğini, yalnızca belirli bir dini geleneğin eserlerini bilgilendirdiğini" belirtiyor. 


Robert Spencer'a (23) göre, "Shakespeare, Batı Hıristiyan kültürünün Müslüman dostu bir şekilde yeniden yaratılan en son paradigmatik figürüdür." Kısa bir süre önce |ABD)J| Dışişleri Bakanlığı, en ufak bir kanıt olmaksızın, Kristof Kolomb'un (aslında Amerika'ya ilk ziyaretiyle aynı yıl, 1492'de Müslümanları İspanya'dan sürdükleri için Ferdinand ve Isabella'yı övmüştür) yolculuklarında Müslüman bir denizciden yardım aldığını iddia etmiştir. 
"Amerikan eğitiminin durumu bugün o kadar iç karartıcı ki, öğretmenler bu tarihi fantezilere karşı koyacak donanıma sahip değiller." 


Gates of Vienna blogu|24|J Amerikan Mütevelli ve Mezunlar Konseyi (ACTA) tarafından ABD Üniversiteleri hakkında hazırlanan bir rapordan alıntı yapmıştır. Araştırmaları, "siyasi duruş ve pedagojik yaklaşımda dikkate değer bir tekdüzelik olduğunu ortaya koymuştur. Beşeri bilimler ve sosyal bilimler boyunca, hangi disiplinden olursa olsun aynı konular tekrar tekrar gündeme geliyor. Edebiyat, felsefe ve tarih; sosyoloji, antropoloji ve dini çalışmalar; kadın çalışmaları, Amerikan çalışmaları, |...) derslerinde sürekli olarak belirli bir konu listesine odaklanılıyor: ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve "kimliğin sosyal inşası"; küreselleşme, kapitalizm ve ABD "hegemonyası"; baskının her yerde olması ve çevrenin tahrip edilmesi." 


"Dersten derse aynı temel mesaj, akademik bir "yabancı" için çoğu zaman neredeyse anlaşılmaz görünen terimlerle tekrarlanıyor." "Kısacası mesaj, ataerkil, ırkçı, hegemonik ve kapitalist olan statükonun, gerekliliği ve değeri verili olarak kabul edilen bir toplumsal dönüşümü teorileştirme ve kolaylaştırma aracı olarak "sorgulanması" ve "eleştirilmesi" gerektiğidir." "Disiplinler arasındaki farklılıklar ortadan kalkmaya başlıyor. Örneğin edebiyat, sosyoloji ve kadın çalışmaları gibi birbirinden farklı görünen alanlardaki dersler birbirinin aynadaki görüntüsü haline gelmiştir." 


Yazar Charlotte Allen,(25) Harvard Üniversitesi Başkanı Lawrence Summers'ın, cinsiyetler arasındaki doğuştan gelen farklılıkların, erkeklere oranla daha az sayıda kadının bilimde üst düzey pozisyonlarda yer almasıyla bir ilgisi olabileceğine dair bir konuşma yaparak nasıl bir fırtınaya neden olduğunu yorumladı. Summers 2006 yılında, kısmen bu konuşmanın yarattığı baskı nedeniyle, eğitim yılı sonunda istifa etme niyetinde olduğunu açıkladı. "Bilimsel araştırmalardan haberdar olmasanız bile - Bay Summers'ın alıntıladığı bir makale 


Genel olarak kadınlar erkekler kadar zeki olsa da, bilimsel deha üreten en yüksek zeka dilimlerine erkeklerden çok daha az sayıda kadın giriyor - sağduyu size Bay Summers'ın haklı olması gerektiğini söylüyor. Kısa bir süre önce Harvard'ın Sanat ve Bilim Fakültesi Bay Summers'a güvensizlik oyu verdi. Erkeklerin ve kadınların güçlü ve zayıf yönleri hakkında açıkça konuşmak daha tercih edilir olmaz mıydı?" 


Evet, Bayan Allen, olur. Summers yanılmış olabilir, ancak önemli konuların hiç tartışılmadığı bir yola girmemiz tehlikelidir. Batı medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden biri, her şey hakkında soru sormaya olan açlığımız olmuştur. Dolayısıyla Politik Doğruculuk hem biçim hem de niyet olarak Batı karşıtıdır. Bu olayda Feministlerin, Üniversitelerimizi İslami tehdide karşı körleştiren aynı ideoloji olan PC'nin öncüleri olduğunu belirtmek gerekir. 


Akademideki diğer Feministlerin peçenin, hatta burkanın "alternatif bir Feminizm "'i temsil ettiğini iddia ettiklerini bilmek durumu daha da kötüleştiriyor. Dr. Wairimu Njambi Florida Atlantic Üniversitesi'nde "Kadın Çalışmaları" alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarının büyük bir kısmını kadın sünnetinin (FGM) aslında Feminizm için bir zafer olduğu ve aksini iddia etmenin nefret uyandırıcı olduğu fikrini geliştirmeye adamıştır. Njambi'ye göre "kadın sünneti karşıtı söylem, 'normal' bir beden ve cinselliğin belirli bir Batılı imgesini evrenselleştirerek sömürgeci bir varsayımı sürdürmektedir." 


Yine de direnen kesimler var. Oslo Üniversitesi'nden Profesör Sigurd Skirbekk|26) Batı'nın göç politikalarının altında yatan varsayımların çoğunu sorguluyor. Bunlardan biri, zengin ülkelerin, doğal afetler, siyasi baskılar ya da aşırı nüfus nedeniyle acı çeken diğer uluslardan tüm insanları kabul etmekle yükümlü olduğu düşüncesi. 

Ona göre, bu ülkelerin kültürel, siyasi ve dini elitlerinin nüfuslarının kontrolsüz bir şekilde artmasına izin vermeleri ve daha sonra fazla nüfuslarını diğer ülkelere itmeleri ahlaki 

olarak kabul edilemez. 


Skirbekk, Avrupa ülkelerinin daha önce Almanları lebensraum argümanını dış politikaları için bir motivasyon olarak kullandıklarında reddettiklerine dikkat çekiyor. Şimdi de diğer ülkeler nüfusları için yer sıkıntısı çektikleri argümanını öne sürdüklerinde aynı şeyi yapmalıyız. Ona göre, dünyanın bu yüzyılda karşılaşacağı ekolojik zorluklarla ilgili çok sayıda literatür mevcut. Bu tür nahoş ahlaki meselelerle yüzleşmeyi reddederek çok liberal bir göç politikası yürütmek uzun vadede sürdürülebilir bir alternatif değildir. Bu durumda sadece gelecek nesilleri zor ikilemlere itmiş oluruz. 


Danimarka'da dilbilimci Tina Magaard|27) İslami metinlerin terörü ve savaşmayı diğer dinlerin orijinal metinlerinden çok daha fazla teşvik ettiği sonucuna varmıştır. Paris Sorbonne'da Metin Analizi ve Kültürlerarası İletişim alanında doktora yapan Magaard, on dinin orijinal metinlerini karşılaştıran bir araştırma projesi için üç yılını harcamıştır. 
"İslam'daki metinler, diğer dini inançlara sahip insanlara karşı şiddet ve saldırganlığı daha fazla teşvik ederek kendilerini diğer dinlerin metinlerinden ayırıyor. 

Ayrıca doğrudan terör çağrıları da var. Bu, İslam araştırmalarında uzun zamandır bir tabu olarak görülüyor ancak bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor." 


Dahası, Kuran'da diğer inançlardan insanlara karşı savaşılması için yüzlerce çağrı bulunmaktadır. "Eğer pek çok Müslüman'ın Kuran'ı Tanrı'nın yorumlanamaz ya da değiştirilemez gerçek sözleri olarak gördüğü doğruysa, o zaman bir sorunumuz var demektir. Bu metinlerin terör ve şiddeti teşvik ettiği tartışmasızdır. Sonuç olarak, Müslümanların kendilerine, eğer metni olduğu gibi okuyorlarsa, metinle nasıl bir ilişki kurduklarını sormak makul olmalıdır" diyor Magaard. 


Skirbekk, Magaard ve diğerlerinin örnekleri gerçekten de cesaret vericidir, ancak Batılı akademisyenlerin büyük ölçüde Siyasi Doğruculuk ve Batı karşıtı duygular tarafından felç edildiği genel tabloyu önemli ölçüde değiştirecek kadar çok değildir. 


Yazar Mark Steyn|28) "gerçek dünyada 1990'ların gerçek küreselleşme başarı öyküsünün, gezegenin nispeten belirsiz bir bölgesinden her Batı şehrinin kalbine ideoloji ihracı olduğu görülüyor" yorumunu yapıyor. "Somali gibi ulusların çöküşü hakkında yazan Atlantic Monthiy'den Robert D. Kaplan, bu tür "devletlerin" " vatandaşlarından" "yeniden ilkelleştirilmiş insan" olarak bahsetmiştir. 


ön. 


"Ömür boyuTorontolular kafa kesmek için yanıp tutuşurken, doğma büyüme balık 'n' cips, kriket ve berbat İngiliz pop müziğine düşkün Yorkshire'lılar Londra metrosunda kendilerini patlatırken, "yeniden suçlulaştırılmış insan" fenomeni gezegenin dört bir yanına başarıyla ihraç edilmiş gibi görünüyor. Bu tersine küreselleşme: En ücra köşelerdeki patolojilerin artık her Batı kentinde franchise satış noktaları var." 


Burada bir bağlantı görmek mümkün. Çokkültürlülük üniversitelerimizde ideolojik kabileciliği yayarken, büyük şehirlerimizde de fiziksel kabileciliği yaymaktadır. Tüm kültürler eşit olduğuna göre, Batı medeniyetini korumaya ya da yasalarımızı sürdürmeye gerek yoktur. 


Nesnel hakikat idealine hiçbir zaman tam olarak ulaşamayacağımız doğrudur, çünkü hepimiz kişisel deneyimlerimiz ve önyargılarımızla anlayışımızı az ya da çok sınırlandırmış durumdayız. 

Ancak bu, idealden vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmez. Geçtiğimiz on yıllar boyunca olan da buydu. Üniversitelerimiz hakikati aramaya bile çalışmıyor; en başta "hakikat" 

diye bir şey olmadığına, sadece hepsi eşit derecede geçerli olan farklı görüşler ve kültürler olduğuna karar verdiler. Doğası gereği kötü olan ve parçalanıp "yapısöküme" uğratılması gereken Batı kültürü hariç. Batı Üniversiteleri Akıl Çağı'ndan Yapısöküm Çağı'na geçmiştir. 


Çin, Hindistan, Kore ve diğer Asya üniversiteleri her yıl milyonlarca motive mühendis ve bilim insanı mezun ederken, Batı üniversiteleri Batı'nın kötülüğünü ve barbarlığın nimetlerini öğreten küçük hippi fabrikalarına dönüşmüştür. Bu durum, Batılı ulusların uzun vadeli ekonomik rekabet gücüne yönelik ciddi bir meydan okumayı temsil etmektedir. Bu kötü bir şey ama endişelerimizin en küçüğü. Müslüman olmayan Asyalılarla rekabet edememekten çok daha kötüsü, bize boyun eğdirmek ve tüm medeniyetimizi yok etmek isteyen İslam ülkelerinden gelen tehdidi tanımlayamamaktır. Bu, basitçe kabul edemeyeceğimiz bir başarısızlıktır. Ve bununla başa çıkmayı başaramazsak muhtemelen yaşayamayacağız. 
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1.4 İnceleme 1: Barış Dini mi? İslam'ın dünyaya karşı savaşı - İslam 101 


İslam 101, insanların İslam'ın temelleri hakkında daha iyi eğitim almalarına ve daha bilgili olanların gerçekleri başkalarına daha iyi aktarmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
İslam'ın halk tarafından anlaşılmasına açıklık kazandırmak ve hakim görüşlerin yetersizliğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 


İçindekiler 
1. Temel Bilgiler a. İslam'ın Beş Şartı b. Kur'an - Allah'ın Kitabı c. Sünnet - Muhammed Peygamber'in "Yolu" 
i. Bedir Savaşı ii. Uhud Savaşı iii. Medine Savaşı iv. Mekke'nin Fethi d. Şeriat Hukuku 
2. Cihat ve Zimmilik a. "Cihat" ne anlama geliyor? 
b. Müslüman Alim Hasan El-Benna cihat üzerine c. Dar el-İslam ve dar el-harb: İslam Evi ve Savaş Evi i. el-Takiyye -- Dini Aldatma ii. Takiyye Avrupa'nın İslamlaşmasının Nasıl Merkezi Bir Parçasıdır? 
ili. Kur'an'ın neshi (Nesih) 


d. Tarih Boyunca Cihat 


i. İlk Büyük Cihat Dalgası: Araplar, MS 622-750 ii. İkinci Büyük Cihat Dalgası: Türkler, MS 1071-1683 


e. Dhimma f. Modern Dönemde Cihat 


3. Sonuç 


4. Sıkça Sorulan Sorular 


a. Peki ya Haçlı Seferleri? 

b. Eğer İslam şiddet içeriyorsa, neden bu kadar çok Müslüman barışçıl? 

c. Peki ya Kutsal Kitap'taki şiddet içeren bölümler? 

d. İslami bir "Reform" İslam'ı pasifize edebilir mi? 

e. Peki ya İslam dünyasındaki Batı sömürgeciliğinin tarihi? 

f. Şiddet yanlısı bir siyasi ideoloji nasıl olur da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ikinci dini olabilir? 

g. Tüm İslami düşünce ekollerini şiddet yanlısı olarak resmetmek adil midir? 
h. Peki ya İslam medeniyetinin büyük başarıları? 


5. Daha Fazla Kaynak 

1. Temel Bilgiler 

a. İslam'ın Beş Şartı 

İslam'ın beş şartı, dinin en temel ilkelerini oluşturmaktadır. Bunlar 


1. Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğinin kesinliğine inanç (iman) ("Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir" beyanı (Kelime-i Şehadetl ile belirtilmiştir). 


2. Planlanmış beş vakit namazın (salah) tutulması. 
3. Sadaka (zekat). 
4. Oruç (sawm). 


5. İmkanı olanlar için Mekke'ye hac ziyareti. 


Beş şart kendi başlarına bize inanç hakkında ya da bir Müslüman'ın neye inanması veya nasıl davranması gerektiği hakkında çok fazla şey söylemez. İkinci ila beşinci sütunlar - dua, sadaka, oruç, hac - birçok din tarafından paylaşılan unsurlardır. Ancak Muhammed'in peygamberliğinin kesinliği İslam'a özgüdür. İslam'ı ve Müslüman olmanın ne anlama geldiğini anlamak için Muhammed'i ve onun aracılığıyla Allah tarafından verilen ve Kur'an'ı oluşturan vahiyleri anlamamız gerekir. 


b. Kur'an - Allah'ın Kitabı 


İslami öğretiye göre Kuran, Allah'tan Başmelek Cebrail aracılığıyla Peygamber Muhammed'e bir dizi vahiy olarak inmiş, o da bunu takipçilerine yazdırmıştır. 
Muhammed'in ashabı Kur'an'ın bazı bölümlerini ezberlemiş ve ellerine geçen her şeye yazmışlardır. Bu bölümler daha sonra Muhammed'in ölümünden birkaç yıl sonra üçüncü Halife Osman'ın yönetimi altında kitap haline getirilmiştir. 


Kur'an yaklaşık olarak Hıristiyan Yeni Ahit'i kadar uzundur. Bölümler olarak kabul edilebilecek farklı uzunluklarda 114 sureden (Peygamber'in hayatını anlatan Sira ile karıştırılmamalıdır) oluşur. İslami doktrine göre, Muhammed'in Başmelek Cebrail vasıtasıyla Allah'tan ilk vahyi alması MS 610 civarında Mekke şehri yakınlarındaki bir mağarada (bugün Suudi Arabistan'ın güneybatısında) gerçekleşmiştir. Vahiy Muhammed'e sadece "okumasını" ya da "ezberlemesini" emrediyordu (Sure 96); söylemesi emredilen sözler kendisine ait değil, Allah'a aitti. Mekke'de geçirdiği sonraki on iki yıl boyunca Muhammed'e, şehrin sakinlerine pagan yöntemlerini terk etmeleri ve tek Allah'a ibadet etmeleri için bir mesaj teşkil eden başka vahiyler de geldi. 


Mekke'deyken, paganizmi (çoğunlukla) kınamasına rağmen, Muhammed Hıristiyan ve Yahudi sakinlerinin tektanrıcılığına büyük saygı gösterdi. Gerçekten de Kur'an'ın Allah'ı, Yahudilerin ve Hıristiyanların taptığı Tanrı'nın aynısı olduğunu iddia ediyordu ve şimdi kendisini Arap halkına seçilmiş elçisi Muhammed aracılığıyla açıklamıştı. Muhammed'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde, o ve ilk Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gittikten sonra gelen Kuran vahiyleri, İslam'ı nispeten iyi huylu bir tektanrıcılık biçiminden, günümüze kadar devam eden yayılmacı, askeri-politik bir ideolojiye dönüştürdü. 


Ortodoks İslam, Kuran'ın başka bir dile çevrilmesinin, örneğin Kral James İncili'nin orijinal İbranice ve Yunanca Kutsal Yazıların bir çevirisi olması gibi bir "çeviri" olduğunu kabul etmez. İslam savunucularının eleştirileri savuşturmak için sık sık dile getirdikleri bir nokta, Kuran'ı sadece Arap okuyucuların anlayabileceğidir. Ancak Arapça da diğerleri gibi bir dildir ve tamamen tercüme edilebilir. Gerçekten de Müslümanların çoğu Arapça okuyucusu değildir. Aşağıdaki analizde, iki Müslüman alim tarafından yapılan ve burada bulabileceğiniz bir Kuran çevirisini kullandık. Metindeki tüm parantez içi açıklamalar çevirmenlere aittir, ancakparantez içindeki f$ ) benim eklemelerim hariçtir. 


c. Sünnet - Muhammed Peygamber'in "Yolu" 


İslam'da Muhammed al-insan al-kamil ("ideal insan") olarak kabul edilir. Muhammed hiçbir şekilde ilahi olarak görülmez ve ona tapılmaz (putperestliği teşvik etmemesi için Muhammed'in hiçbir resmine izin verilmez), ancak otüm Müslümanlar için nasıl davranmaları gerektiği konusunda mükemmel bir modeldir. Müslümanlar iyi ve kutsal bir yaşamın ne olduğunu Muhammed'in kişisel öğretileri ve eylemleri -ki bunlar "Peygamber'in yolu" olan Sünnet'i oluşturur- aracılığıyla anlarlar. Peygamber hakkındaki ayrıntılar - nasıl yaşadığı, ne yaptığı, Kur'an dışı sözleri, kişisel alışkanlıkları - her sadık Müslüman için vazgeçilmez bilgilerdir. 


Sünnet hakkındaki bilgiler öncelikle Muhammed'in ölümünden yaklaşık yüz yıl sonra, MS sekizinci yüzyılda kodifiye edilene kadar sözlü olarak aktarılan Muhammed'in hayatı hakkındaki Hadislerden ("raporlar") gelir. Hadisler Kuran'dan sonra İslami metinlerin en önemli kısmını oluşturur; temelde Muhammed'in hayatı hakkında onu şahsen tanıyanlardan kaynaklandığına inanılan anekdotların bir derlemesidir. Binlerce Hadis vardır, bazıları birkaç sayfayı bulurken bazıları da ancak birkaç satır uzunluğundadır. Hadisler MS sekizinci yüzyılda ilk kez derlendiğinde, birçoğunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. İlk Müslüman Hadis bilginleri hangi Hadislerin güvenilir, hangilerinin şüpheli olduğunu belirlemek için muazzam bir çaba harcamışlardır. 


Buradaki Hadisler, İslami ilimlerin tüm ekolleri tarafından sağlamlığı kabul edilen, Müslüman bir alim tarafından tercüme edilen ve burada bulabileceğiniz en güvenilir ve yetkili koleksiyon olan Sahih El-Buhari'den alınmıştır. Hadislerin farklı tercümeleri cilt, kitap ve sayı bakımından farklılık gösterebilir, ancak içerik aynıdır. Her Hadis için önce sınıflandırıcı bilgiler, sonra Hadis'in kaynağının adı (genellikle Muhammed'i şahsen tanıyan biri) ve daha sonra da içeriğin kendisi listelenir. Sağlam bir Hadis'in bile mutlak gerçekliği pek garanti edilmese de, yine de İslami bağlamda yetkili olarak kabul edilirler. 


Muhammed'in kendisi ahlakın ölçüsü olduğu için, onun eylemleri bağımsız bir ahlaki standarda göre değerlendirilmez, bunun yerine Müslümanlar için standardın ne olduğunu belirler. 


Cilt 7, Kitap 62, Numara 88; Ursa'dan rivayet: Peygamber Aişe ile altı yaşındayken ( evlilik sözleşmesi) yaptı ve dokuz yaşındayken onunla evlendi ve dokuz yıl ( yani ölümüne kadar) onunla birlikte kaldı. 


Cilt 8, Kitap 82, Numara 795; Enes'ten rivayet edilmiştir: Peygamber, Urve kabilesine mensup erkeklerin ellerini ve ayaklarını kesti ve onlar ölünceye kadar (kanayan uzuvlarını) dağlamadı. 


Cilt 2, Kitap 23, Sayı 413; Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiştir: Medineli Yahudiler, Peygamber'e içlerinden (zina eden) bir erkekle bir kadın getirdiler. Her ikisinin de mescidin yanında cenaze namazı kılınan yerin yakınında taşlanarak öldürülmesini emretti. 


Cilt 9, Kitap 84, Sayı 57; İkrime'den rivayet edildi: Bazı Zanadıka (ateistler) Ali'ye (dördüncü halife) getirildi ve o da onları yaktı. Bu olayın haberi İbn Abbas'a ulaştı ve şöyle dedi: "Eğer ben onun yerinde olsaydım, onları yakmazdım, çünkü Allah'ın Elçisi bunu yasakladı ve "Hiç kimseyi Allah'ın azabıyla (ateşle) cezalandırmayın" dedi. Allah'ın Elçisi'nin "Kim İslam dinini değiştirirse onu öldürün" sözüne göre onları öldürürdüm. 


Cilt 1, Kitap 2, Sayı 25; Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir: Allah'ın Elçisi'ne, "En hayırlı amel nedir?" diye soruldu. "Allah'a ve elçisine (Muhammed'e) iman etmektir" diye cevap verdi. 
Bunun üzerine soruyu soran, "Sonra gelen (iyilik) nedir?" diye sordu. "Allah yolunda cihada katılmaktır" diye cevap verdi. 


İslam'da, Kur'an ve Sünnet'te belirtilen belirli örnek ve emirleri aşan "doğal" bir ahlak veya adalet anlayışı yoktur. Muhammed Allah'ın son peygamberi ve Kuran da bizzat Allah'ın ebedi, değiştirilemez sözleri olarak kabul edildiğinden, İslam ahlakının başka kaynaklardan gelen ahlakla değiştirilmesine veya bütünleştirilmesine izin veren evrimsel bir ahlak da yoktur. Tüm İslami ahlak evreni yalnızca Muhammed'in yaşamı ve öğretilerinden kaynaklanır. 


Güvenilir Hadislerin yanı sıra, Muhammed hakkında kabul edilen bir diğer bilgi kaynağı da İslam'ın büyük alimlerinden Muhammed bin İshak'ın MS sekizinci yüzyılda kaleme aldığı Peygamberin Hayatı adlı eseridir. 


Muhammed'in peygamberlik kariyeri anlamlı bir şekilde iki bölüme ayrılır: ilki on dört yıl boyunca İslam'ı kabul etmek için çalıştığı Mekke'de; ve daha sonra güçlü bir siyasi ve askeri lider haline geldiği Medine'de (Allah'ın Elçisinin Şehri). Mekke'de, tövbe ve hayırseverliği vaaz eden, etrafındakiler tarafından taciz edilen ve reddedilen İncil'e benzer bir figür görüyoruz; daha sonra Medine'de, kendisine karşı çıkanları sistematik olarak fetheden ve öldüren yetenekli bir komutan ve stratejist görüyoruz. Muhammed'in hayatının daha sonraki yılları, MS 622'den 632'deki ölümüne kadar, kibar bir ortamda nadiren gündeme gelir. 622 yılında, Peygamber elli yaşından daha büyükken, o ve takipçileri Mekke'den yaklaşık 200 mil kuzeydeki Yesrib vahasına (daha sonra Medine olarak yeniden adlandırıldı) Hicret (göç ya da kaçış) ettiler. Muhammed'in yeni tektanrıcılığı Mekke'nin pagan liderlerini kızdırmıştı ve Medine'ye kaçış Muhammed'in hayatına yönelik olası bir girişimle hızlandı. Muhammed, karşılanmasını sağlamak için Medine'ye elçiler göndermişti. Medineli kabileler tarafından Müslümanların lideri ve kabileler arası anlaşmazlıkların hakemi olarak kabul edildi. 


Muhammed Mekke'nin düşmanlığından kaçmadan kısa bir süre önce, Mekke'nin dışında Akabe denilen bir tepede yeni bir grup Müslüman ona bağlılık yemini etti. İshak burada Sira'da bu olayın önemini aktarır: 


Sira, 5208: Allah, Elçisine savaşma izni verdiğinde, ikinci (bağlılık yemini) Akabe, ilk bağlılık antlaşmasında olmayan savaşla ilgili koşullar içeriyordu. Şimdi onlar (Muhammed'in takipçileri) kendilerini Allah ve Elçisi için herkese ve her şeye karşı savaşa bağladılar, o da onlara sadık hizmet karşılığında cennet ödülü vaat etti. 


Muhammed'in doğmakta olan dininin bu noktada önemli bir değişim geçirdiği açıktır. Bilgin İshak, (Müslüman) okuyucularına, İslam'ın ilk yıllarında "hakarete tahammül eden ve cahilleri affeden" nispeten hoşgörülü bir inanç iken, Allah'ın kısa süre sonra Müslümanlardan "Allah ve Elçisi için herkese ve her şeye karşı savaşmalarını" istediğini açıkça vurgulamayı amaçlamaktadır. İslami takvim, Hicret'in gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl belirleyerek Hicret'in büyüklüğüne tanıklık eder. Hicret yılı olan MS 622, Muhammed'in doğum ya da ölüm yılından ya da Kuran'ın ilk vahyinin geldiği yıldan daha önemli kabul edilir çünkü İslam her şeyden önce siyasi-askeri bir girişimdir. Ancak Muhammed'in Mekke'den askeri birliğiyle ayrılmasıyla birlikte İslam gerçek anlamda siyasi- askeri eklemlenmesine kavuşmuştur. İslami takvimin (kameri ayları kullanan) yılları İngilizce'de "AH" veya "After Hijra" olarak adlandırılır. 


i. Bedir Savaşı 


Bedir Savaşı, Peygamber tarafından gerçekleştirilen ilk önemli çarpışmadır. Hicret'in ardından Medine'ye yerleşen Muhammed, Suriye yolu üzerindeki Mekkeli Kureyş kabilesinin kervanlarına bir dizi gazveye (baskın) başladı. 


Cilt 5, Kitap 59, Sayı 287; Kab bin Malik'ten rivayet edilmiştir: Elçi, Kureyş kervanlarını karşılamak için yola çıkmıştı, ancak Allah onları (yani Müslümanları) düşmanlarıyla beklenmedik bir şekilde (önceden hiçbir niyetleri olmadan) karşıladı. 


Cilt 5, Kitap 59, Sayı 289; İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir: Bedir savaşı günü Peygamber şöyle dedi: "Ey Allah'ım! Ahdini ve vaadini yerine getirmen için sana yalvarıyorum. Ey Allah'ım! Eğer sana ibadet edilmemesini istiyorsan (o zaman putperestlere zafer ver)" dedi. 
Bunun üzerine Ebu Bekir onun elinden tuttu ve "Bu sana yeter" dedi. Peygamber çıktı ve şöyle dedi: "Onların kalabalıkları dağılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar." (54:45) 


Savaştan sonra Medine'ye dönen Muhammed, burada yaşayan Yahudi kabilesi Kaynuka'yı İslam'ı kabul etmeleri ya da Kureyş ile benzer bir kaderle karşılaşmaları konusunda uyardı (3:12-13). Kaynuka, mülklerini ellerinde tutmaları şartıyla Medine'den ayrılmayı kabul etti ve Muhammed de bunu kabul etti. Beni Kaynuka'nın sürgün edilmesinin ardından Muhammed, Medine'de haince davrandığını düşündüğü kişilere yöneldi. Peygamber özellikle yeni dinini ve peygamberlik iddiasını alaya alan birçok şairden hoşlanmamış gibi görünmektedir 

-— Bu tema bugün Müslümanların İslam'la alay edildiği algısına karşı gösterdikleri şiddetli tepkilerde açıkça görülmektedir. "İdeal insan" muhaliflerine karşı harekete geçerek, Müslümanların dinlerini kötüleyenlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda tüm zamanlar için emsal teşkil etmiştir. 


Sira, s367: Sonra o (Kab bin el-Eşref) Müslüman kadınlar hakkında aşağılayıcı nitelikte ayetler yazdı. Elçi şöyle dedi: "Beni İbnül-Eşref'ten kim kurtaracak?" Beni Abdu'l-Eşhel'in kardeşi Muhammed bin Mesleme, "Senin için onunla ben ilgileneceğim, ey Allah'ın Elçisi, onu öldüreceğim" dedi. "Yapabilirsen yap" dedi. "Sana düşen tek şey denemektir" (Peygamber Muhammed bin Mesleme'ye dedi). O, "Ey Allah'ın Elçisi, yalan söylemek zorunda kalacağız" dedi. O (Peygamber), "İstediğini söyle, çünkü sen bu konuda özgürsün" diye cevap verdi. 


Cilt 4, Kitap 52, Sayı 270; Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir: Peygamber, "Allah'ı ve Elçisini gerçekten inciten Kab bin El-Eşref'i öldürmeye kim hazır?" dedi. Muhammed bin Mesleme dedi ki, "Ey Allah'ın Elçisi! Onu öldürmemi ister misin?" diye sordu. O da olumlu cevap verdi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ona (yani Kab'a) gitti ve "Bu kişi (yani Peygamber) bizi görevlendirdi ve bizden sadaka istedi" dedi. Kab, "Allah'a yeminolsun ki, ondan bıkacaksınız" diye cevap verdi. Muhammed ona, "Biz onu takip ettik, bu yüzden işinin sonunu görene kadar onu bırakmayı sevmiyoruz" dedi. Muhammed bin Mesleme onu öldürme fırsatını buluncaya kadar onunla bu şekilde konuşmaya devam etti. 


Sira'nın önemli bir kısmı, Muhammed'in takipçileri ve düşmanları tarafından sahadakileri yansıtan retorik düellolarda yazılan şiirlere ayrılmıştır. Kişinin kendisini, kabilesini ve Tanrı'sını yüceltme, hasmını ise belagatli ve akılda kalıcı bir şekilde alaya alma konusunda gayri resmi bir rekabet varmış gibi görünmektedir. Kardeşi Kab bin el-Eşref'e suikast düzenleyenlerden biri olan Kab bin Malik şunları yazmıştır: 


Sira, 5368: Kab bin Malik dedi ki: Onlardan Kab orada secdede bırakıldı (Onun düşüşünden sonra (Nadir'in Yahudi kabilesi) alçaltıldı). Muhammed'in emriyle, Kab'ın kardeşini gece gizlice Kab'a gönderdiğinde elimizde kılıçla onu kestik. Onu kandırdı ve hile ile indirdi Mahmud güvenilirdi, cesurdu. 


ii. Uhud Savaşı 


Mekkeli Kureyşliler Medine'deki Müslümanlara saldırmak için yeniden toplandılar. 
Muhammed kendisine saldırmak için gelen Mekkeli kuvvetlerin haberini aldı ve kuvvetlerini Medine'nin kuzeyindeki Uhud adlı küçük bir tepede kamp kurdu. 


Cilt 5, Kitap 59, Sayı 377; Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir: Uhud savaşının olduğu gün, bir adam Peygamber'e geldi ve "Eğer şehit olursam nerede olacağımı bana söyleyebilir misin?" dedi. Peygamberimiz "Cennette" diye cevap verdi. Adam elinde taşıdığı birkaç hurmayı attı ve şehit oluncaya kadar savaştı. 


Cilt 5, Kitap 59, Sayı 375; Anlatan El-Bara: Düşmanla karşılaştığımızda, kadınlarının dağa doğru koştuklarını, elbiselerini bacaklarından kaldırdıklarını ve bacak aralarını gösterdiklerini görünceye kadar topuklarına sarıldılar. Müslümanlar, "Ganimet ganimet!" demeye başladılar. Abdullah bin Cübeyr, "Peygamberburadan ayrılmayacağıma dair benden kesin söz almıştı" dedi. Fakat arkadaşları (burada kalmayı) reddettiler. Bunun üzerine (orada kalmayı) reddedince (Allah) onları şaşırttı, nereye gideceklerini bilemediler ve yetmiş kayıp verdiler. 


Uhud'da zaferden mahrum kalmasına rağmen, Muhammed hiçbir şekilde yenilmedi. 
Müslüman olmayı sadece Allah'ın gözünde erdemli değil, aynı zamanda kazançlı kılan akınlar yapmaya devam etti. İslami dünya görüşünde zenginlik, güç ve kutsallık arasında bir uyumsuzluk yoktur. Gerçekten de, gerçek inancın bir üyesi olarak, kişinin Allah'ın maddi lütfundan da zevk alması mantıklıdır - bu, kâfirlerden yağmalamak anlamına gelse bile. 


Muhammed Bedir'den sonra Yahudi kabilesi Beni Kaynuka'yı etkisiz hale getirdiği gibi, Uhud'dan sonra da Beni Nadir'e yöneldi. Sira'ya göre, Allah Muhammed'i kendisine suikast girişiminde bulunulacağı konusunda uyarmış ve Peygamber Müslümanlara Beni Nadir'e karşı savaşa hazırlanmalarını emretmiştir. Beni Nadir, Muhammed'in taşınabilir mülklerini ellerinde tutmalarına izin vermesi halinde sürgüne gitmeyi kabul etti. Muhammed, zırhlarını geride bırakmaları dışında bu şartları kabul etti. 


iii, Medine Savaşı 


MS 627 yılında Muhammed yeni toplumuna karşı en büyük meydan okumayla karşılaştı. O yıl Mekkeli Kureyşliler Müslümanlara karşı en kararlı saldırılarını Medine'de gerçekleştirdiler. Muhammed, Uhud'da olduğu gibi onlarla meydan savaşına girmemeyi, üç tarafı lav akıntılarıyla korunan Medine'ye sığınmayı uygun buldu. Mekkeliler kuzeybatıdan, akıntılar arasındaki bir vadiden saldırmak zorunda kalacaklardı ve Muhammed şehrin savunması için orada bir hendek kazılmasını emretti. 


Cilt 4, Kitap 52, Numara 208; Enes'ten rivayet edilmiştir: Hendek savaşı günü Ensar (İslam'a yeni girenler), "Bizler yaşadığımız müddetçe cihad etmek üzere Muhammed'e biat edenleriz" diyorlardı. Peygamber onlara şöyle cevap verdi: "Ey Allah'ım! Ahiret hayatından başka hayat yoktur. O halde Ensar'a ve muhacirlere ikramda bulunun. 

Cömertliğinizle (Mekke'den)." 


Mücaşi anlatıyor: Kardeşimle birlikte Peygamber'e geldik ve hicret için bizden biat almasını istedim. Dedi ki: "Hicret, ehli ile birlikte geçip gitti." "O halde bizden ne için biat alacaksın?" 
diye sordum. "İslam ve cihat için (biat) alacağım" dedi. 


Mekkeliler hendek yüzünden engellendiler ve hendeğin karşısına sadece küçük akıncı birlikleri gönderebildiler. Birkaç gün sonra Mekke'ye geri döndüler. Zaferinin ardından Muhammed, Medine'deki üçüncü Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza'ya yöneldi. Beni Kaynuka ve Beni Nadir sürgüne maruz kalırken, Beni Kureyza'nın kaderi çok daha vahim olacaktı. 


Sira, s463-4: Sonra onlar (Kurayza kabilesi) teslim oldular ve elçi onları Medine'de Beni Neccar'dan bir kadın olan d. el-Haris'in mahallesinde hapsetti. Sonra elçi Medine çarşısına çıktı ve orada hendekler kazdı. Sonra onları çağırttı ve gruplar halinde kendisine getirildiklerinde o hendeklerde başlarını vurdu. Bunların arasında Allah'ın düşmanı Huyeyy bin Ahtab ve reisleri Kab bin Esad da vardı. Toplamda 600 ya da 700 kişi vardı, ancak bazıları bu sayıyı 800 ya da 900'e kadar çıkarıyordu. Gruplar halinde Elçi'ye götürülürken Kab'a onlara ne yapılacağını düşündüğünü sordular. O da şöyle cevap verdi: "Hiç anlamayacak mısınız? Çağıranın hiç durmadığını ve götürülenlerin geri dönmediğini görmüyor musunuz? Allah'a yemin olsun ki bu ölümdür!" Elçi onların sonunu getirene kadar bu böyle devam etti. 


İslamcı teröristlerin kurbanlarının kafalarını kesme konusundaki tuhaf eğilimlerini açıklayan açık emsali böylece buluyoruz: bu sadece Peygamberleri tarafından bahşedilen bir başka emsaldir. 


Müslümanların bir başka baskınından sonra, bu kez Khaibar adlı bir yere, her zamanki gibi "Khaibar'ın kadınları Müslümanlar arasında dağıtıldı". (Sira, s511) Khaibar'daki baskın, Muhammed'in daha önce Medine'den sürgün ettiği Beni Nadir'e karşı yapılmıştı. 


Sira, s515: Beni Nadir'in hazinesine sahip olan Kinane bin el-Rabi, onu soran Elçi'ye getirildi. 
Nerede olduğunu bildiğini inkâr etti. Bir Yahudi Elçi'ye geldi ve Kinana'yı her sabah erkenden belirli bir harabenin etrafında dolaşırken gördüğünü söyledi. Havari Kinana'ya, "Eğer sende olduğunu anlarsak seni öldüreceğimi biliyor musun?" diye sorunca, Kinana, "Evet" dedi. Elçi harabenin kazılması için emir verdi ve hazinenin bir kısmı bulundu. Elçi ona geri kalanını sorduğunda, o hazineyi getirmeyi reddetti, bunun üzerine Elçi Zübeyr bin Avvam'a, "Elindekini çıkarıncaya kadar ona işkence et" diye emir verdi, o da neredeyse ölünceye kadar göğsünde çakmaktaşı ve çelikle ateş yaktı. Sonra Elçi onu Muhammed bin Mesleme'ye teslim etti ve o da kardeşi Mahmud'un intikamını almak için kafasını kesti. 


iv. Mekke'nin Fethi 


Muhammed'in en büyük zaferi, kendisi ve takipçilerinin Medine'ye kaçmak zorunda kalmasından on yıl sonra, MS 632'de geldi. O yıl, yaklaşık on bin Müslüman ve müttefik kabilelerden oluşan bir güç topladı ve Mekke'ye indi. "Elçi, Mekke'ye girdiklerinde komutanlarına, Kâbe'nin perdeleri altında bulunsalar bile öldürülecek olan az sayıda kişi dışında, kendilerine direnenlerle savaşmalarını emretmişti." (Sira, s550) 


Cilt 3, Kitap 29, Sayı 72; Enes bin Malik'ten rivayet edilmiştir: Allah'ın Elçisi, Fetih yılında başında bir Arap miğferi olduğu halde Mekke'ye girdi ve Peygamber onu çıkardığında, bir kişi geldi ve "İbn Khatal Kâbe'nin örtüsünü tutuyor (Kâbe'ye sığınıyor)" dedi. Peygamber "Onu öldürün" dedi. 


Mekke'nin fethinin ardından Muhammed, dininin geleceğinin ana hatlarını çizdi. 


Cilt 4, Kitap 52, Sayı 177; Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir: Allah'ın Elçisi şöyle buyurdu: "Siz Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak ve arkasına saklanan Yahudi şöyle diyecektir "Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi saklanıyor, onu öldür" diyecek. 


Cilt 1, Kitap 2, Sayı 24; İbn Ömer'den rivayet edilmiştir: Allah'ın Elçisi şöyle buyurdu: "Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum; eğer bunu yaparlarsa, canlarını ve mallarını benden kurtarmış olurlar. 


Bu gibi savaş yanlısı açıklamalardan hareketle İslam alimleri dünyayı dar el-İslam (İslam Evi, yani Allah'a teslim olan milletler) ve dar el-harb (Savaş Evi, yani teslim olmayanlar) olarak ikiye ayırır. Muhammed'in zamanında da bugün de dünya bu yönetim altında yaşamaktadır. O zaman da şimdi olduğu gibi, İslam'ın inanmayan dünyaya mesajı aynıdır: teslim olun ya da fethedilin. 


d. Şeriat Hukuku 


Pek çok dinin aksine İslam, toplum için zorunlu ve son derece spesifik bir yasal ve siyasi plan olan ve yaklaşık olarak "yol" veya "yol" olarak tercüme edilen Şeriat'ı içerir. Şeriat'ın ilkeleri Kuran ve Sünnet'in (güvenilir Hadisler ve Sira'da bulunan Muhammed'in öğretileri ve emsalleri) emirlerinden türetilmiştir. Kur'an ve Sünnet birlikte, iyi bir İslam toplumunun planı olan Şeriat'ın emirlerini oluşturur. Şeriat Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklandığı için isteğe bağlı değildir. Şeriat, Allah tarafından tüm insanlık için emredilen yasal koddur. 
Şeriatı ihlal etmek ya da onun otoritesini kabul etmemek Allah'a isyan etmektir ve Allah'a inananların bununla mücadele etmesi gerekir. 


İslam'da dini ve siyasi olan arasında bir ayrım yoktur; daha ziyade İslam ve Şeriat toplumu her düzeyde düzenlemek için kapsamlı bir araç teşkil eder. Teorik olarak bir İslam toplumunun farklı dış biçimlere sahip olması mümkün olsa da - seçimli bir hükümet sistemi, kalıtsal bir monarşi vb. - hükümetin dış yapısı ne olursa olsun, şeriat öngörülen içeriktir. İşte bu gerçek Şeriat'ı 


Kur'an ve Sünnet dışında herhangi bir şeye dayanan yönetim biçimleriyle çatışır. 


Şeriatın emirleri iki kısma ayrılabilir: 


1. İbadet eylemleri (el-ibadat), şunları içerir: 


Ritüel Arınma (Abdest) Dualar 
(Namaz) 

Oruç (Savm ve Ramazan) 
Sadaka (Zekat) 

Mekke'ye Hac Ziyareti (Hac) 


2. İnsan etkileşimi (al-muamalat), şunları içerir: 


Finansal işlemler Bağışlar 

Miras kanunları 

Evlilik, boşanma ve çocuk bakımı 

Yiyecek ve içecek (ritüel kesim ve avlanma dahil) Cezai yaptırımlar 

Savaş ve Barış 

Adli konular (tanıklar ve kanıt biçimleri dahil) 


Görülebileceği gibi, Şeriat'ın özel olarak düzenlemediği çok az yaşam alanı vardır. El yıkamaktan çocuk yetiştirmeye, vergilendirmeden askeri politikaya kadar her şey şeriatın emirleri altındadır. Şeriat, Kur'an ve Sünnet'ten türetildiği için, yoruma biraz yer bırakır. 
Ancak İslami kaynaklar incelendiğinde (yukarıya bakınız), şeriatın herhangi bir anlamlı uygulamasının Batılı anlamda özgür veya açık bir topluma benzeyen herhangi bir şeyden çok farklı görüneceği açıktır. Zina edenlerin taşlanması, dinden dönenlerin ve dine küfredenlerin idam edilmesi, diğer dinlerin baskı altına alınması ve İslami olmayan uluslara karşı düzenli savaşlarla noktalanan zorunlu bir düşmanlık norm olacaktır. O halde İslam'ı ve onun Şeriat kurallarını bir totalitarizm biçimi olarak sınıflandırmak doğru olacaktır. 


2. Cihat ve Zimmilik a. "Cihat" ne anlama geliyor? 


Cihat kelime anlamı olarak "mücadele" demektir. Müslüman savunucuların sık sık belirttiği gibi, cihatkesinlikle "kutsal savaş" anlamına gelmez. Bununla birlikte, ne tür bir "mücadelenin" kastedildiği sorusu hala geçerlidir: tutkulara karşı içsel, ruhsal bir mücadele mi yoksa dışsal, fiziksel bir mücadele mi? 


Belirli bir konuda İslami öğretiyi belirlemeye çalışan her durumda olduğu gibi, Kuran ve Sünnete bakılmalıdır. Bu kaynaklardan (yukarıya bakınız), bir Müslüman'ın çeşitli şeylere karşı mücadele etmesi gerektiği açıktır: namazda tembellik, zekat vermeyi ihmal etmek vb. Ancak bir Müslüman'a kafirlere karşı fiziksel savaşta da mücadele etmesi emredildiği de açıktır. Muhammed'in etkileyici askeri kariyeri, askeri eylemin İslam'da oynadığı merkezi rolü kanıtlamaktadır. 


b. Hasan El Benna cihat üzerine 


Aşağıda Hasan El Benna'nın Cihad adlı risalesinden alıntılar yer almaktadır. El-Benna 1928'de, bugün Mısır'da Müslüman Kardeşler'den sonra en güçlü örgüt olan Müslüman Kardeşler'i kurdu. 


hükümetin kendisi. El-Benna bu risalesinde Müslümanların kâfirlere karşı silahlanması gerektiğini savunur. Şöyle der: "Kur'an ve Sünnet ayetleri genel olarak insanları (en beliğ ifade ve en açık anlatımla) cihada, savaşa, silahlı kuvvetlere, kara ve deniz savaşlarının tüm araçlarına çağırır." 


Tüm Müslümanlar Cihat Etmeli 


Cihat, Allah'ın her Müslüman'a yüklediği bir farzdır ve ne göz ardı edilebilir ne de kaçılabilir. 
Allah cihada büyük önem vermiş, şehitlerin ve kendi yolunda savaşanların mükâğfatını muhteşem kılmıştır. Sadece benzer şekilde hareket edenler ve cihat performanslarında şehitleri örnek alanlar bu ödülde onlara katılabilir. Dahası Allah, mücahitleri (cihat edenleri) hem bu dünyada hem de öbür dünyada faydalanmaları için hem ruhani hem de pratik bazı istisnai niteliklerle özel olarak onurlandırmıştır. Onların temiz kanları bu dünyada zaferin sembolü, gelecek dünyada ise başarı ve saadetin işaretidir. 


Ancak sadece mazeret bulabilenler, son derece korkunç cezalarla uyarılmış ve Allah onları en talihsiz isimlerle nitelendirmiştir. Korkaklıkları ve ruhsuzlukları yüzünden onları azarlamış, zayıflıkları ve kaçamakları yüzünden onları kınamıştır. Onlar bu dünyada zilletle kuşatılacaklar, öbür dünyada ise ne kadar çok mala sahip olurlarsa olsunlar kaçamayacakları ateşle kuşatılacaklardır. Cihattan kaçınma ve uzak durma zaafı, Allah tarafından büyük günahlardan ve başarısızlığı garantileyen yedi günahtan biri olarak kabul edilir. 


İslam, cihat meselesi ve tüm Ümmet'in (küresel Müslüman topluluğu) tek bir vücut halinde doğru davayı tüm gücüyle savunmak üzere seferber edilmesiyle, ister dini ister sivil olsun, diğer tüm eski veya modern yaşam sistemlerinden daha fazla ilgilenmektedir. Kur'an ayetleri ve Muhammed'in ( s.a.v.) Sünneti tüm bu yüce ideallerle dolup taşmakta ve genel olarak insanları (en beliğ ifade ve en açık anlatımla) cihada, savaşa, silahlı kuvvetlere ve kara ve deniz savaşlarının tüm araçlarına çağırmaktadır. 


El-Benna burada Müslümanlar için savaşın gerekliliğini gösteren Kuran'dan ve güvenilir Hadislerden alıntılar sunmaktadır. Alıntılar İslam 101 bölüm 1b'de yer alanlarla karşılaştırılabilir niteliktedir ve burada atlanmıştır. 


Cihat Konusunda Alimler 


Az önce sizlere cihadın önemine ilişkin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler ve sahih hadisler sundum. Şimdi de cihadın kuralları ve hazırlıklı olmanın gerekliliği ile ilgili olarak bazı son dönem otoriteleri de dahil olmak üzere İslami düşünce ekollerinin içtihatlarından bazı görüşleri sizlere sunmak istiyorum. Bu sayede ümmetin İslam'ı uygulamada ne kadar sapmış olduğunu, alimlerinin cihat konusundaki görüş birliğinden de anlayabileceğiz. 


'Mecma' al-Anhar fi Snharh Multagal-Abhar' kitabının yazarı, Hanefi Ekolüne göre cihat kurallarını açıklarken şöyle demiştir: "Cihat, lügatte söz ve eylem olarak kişinin elinden gelen tüm çabayı göstermesi anlamına gelir; Şeriat'ta (İslam hukukulj ise kafirlerle savaşmaktır ve İslam düşmanlarının gücünü kırmak için onları yenmek, mallarını yağmalamak, ibadet yerlerini yıkmak ve putlarını kırmak da dahil olmak üzere gerekli olan tüm olası çabaları içerir. Bu, cihadın, sizinle savaşanlarla ve zimmilerle (İslam yönetimi altında yaşayan gayrimüslimler) savaşmak gibi yollarla İslam'ın gücünü sağlamak için azami gayret göstermek olduğu anlamına gelir. (antlaşma şartlarından herhangi birini ihlal ederlerse) ve mürtedler (iman ettikten sonra inkâr ettikleri için kâfirlerin en kötüsüdürler). 


Düşmanlarla savaşmak üzerimize farzdır (vaciptir). İmam her yıl en az bir veya iki kez Dar-ül Harb'e (Savaş Evi - Müslüman olmayan dünyaj askeri bir sefer göndermeli ve insanlar bu konuda onu desteklemelidir. Eğer insanlardan bazıları 


yükümlülükten kurtulur, geri kalanlar yükümlülükten kurtulur. Bu farz-ı kifaye (toplumsal yükümlülük) o grup tarafından yerine getirilemezse, sorumluluk en yakın komşu gruba, ondan sonra en yakın gruba vb. aittir ve farz-ı kifaye tüm insanlar dışında yerine getirilemezse, o zaman insanların tümü üzerinde namaz gibi bir farz-ı ayn (bireysel yükümlülük) haline gelir. 


Açıkça görüleceği üzere, âlimler bu konuda tek bir görüşe sahiptir ve bu, bu âlimlerin müctehid veya mukallid olmalarına bakılmaksızın ve bu âlimlerin selef ( erken) veya halef ( geç) olmalarına bakılmaksızın böyledir. Hepsi de cihadın İslam davetini yaymak için İslam ümmetine farz-ı kifaye olduğu ve düşmanın Müslüman topraklarına saldırması durumunda cihadın farz-ı ayn olduğu konusundaittifak etmişlerdir. Bugün kardeşim, bildiğin gibi Müslümanlar başkalarının önünde boyun eğmeye zorlanıyor ve kâfirler tarafından yönetiliyor. Topraklarımız kuşatıldı ve hurrümalarımız (kişisel mülklerimiz, saygı, onur, haysiyet ve mahremiyet) ihlal edildi. Düşmanlarımız işlerimizi görmezden geliyor ve dinimizin ritüelleri onların yetkisi altında. 
Buna rağmen Müslümanlar omuzlarındaki davet sorumluluğunu yerine getirmiyorlar. 
Dolayısıyla bu durumda cihat etmek her bir Müslümanın görevi haline gelmektedir. Kendini zihinsel ve fiziksel olarak öyle hazırlamalıdır ki Allah'ın kararı geldiğinde hazır olsun. 


Size şunu belirtmeden bu tartışmayı bitirmemeliyim: Müslümanlar, tarihlerinin her döneminde (onurlarının kaybolduğu mevcut baskı döneminden önce) cihadı asla terk etmediler, hatta dini otoriteleri, mutasavvıfları, zanaatkârları vs. bile cihadı yerine getirmede ihmalkâr davranmadılar. Hepsi her zaman hazır ve nazırdı. Örneğin, çok bilgili ve dindar bir adam olan Abdullah ibn el Mübarek, hayatının büyük bir bölümünde cihadın gönüllüsüydü ve sufi ve dindar bir adam olan Abdülvahid bin Zeyd de aynıydı. Ve onun zamanında sufilerin şeyhi Şakik Belhi öğrencilerini cihada teşvik etmiştir. 


Cihatla İlgili Bağlantılı Konular 


Günümüzde pek çok Müslüman yanlışlıkla düşmanla savaşmanın cihad-ı asğar (daha küçük cihad), kişinin nefsiyle savaşmasının ise cihad-ı ekber (daha büyük cihad) olduğuna inanmaktadır. Aşağıdaki rivayet (Jathar)J kanıt olarak aktarılmıştır: "Biz küçük cihattan büyük cihada çıkmak için döndük." Dediler ki "Büyük cihad nedir?" Dedi ki: "Kalbin cihadı veya kişinin nefsine karşı cihadıdır." 


Bu rivayet bazılarınca savaşmanın önemini azaltmak, savaşa hazırlanmaktan vazgeçirmek ve Allah yolunda cihat etmekten caydırmak için kullanılmaktadır. Bu rivayet sahih (sağlam) bir hadis değildir: Meşhur muhaddis Hafız ibn Hacer el-Askalani Tasdidu'I-Kavs adlı eserinde şöyle demiştir 


"İyi bilinen ve sık sık tekrarlanan bir sözdür ve İbrahim b. Abla'nın bir 

sözüdür. Al Hafız Al Iragi, Takhrij Ahadith al-Ahya' adlı eserinde şöyle 

demiştir: 

"Beyhaki zayıf bir ravi zinciriyle Cabir'den, Hatib de tarihinde Cabir'den rivayet etmiştir. 
Bununla birlikte, sağlam bir gelenek olsa bile, Müslümanların topraklarını kurtarmak ve kâfirlerin saldırılarını püskürtmek için cihadı terk etmeyi veya cihada hazırlanmayı asla gerektirmez. Bilinmelidir ki bu rivayet, tüm eylemlerimizin tek amacının Allah olması için kişinin nefsine karşı mücadele etmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Cihadla ilgili diğer konular iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Hadiste şöyle buyrulmaktadır: "Cihadın en büyük şekillerinden biri, zalim bir hükümdarın huzurunda hak sözü 


söylemektir." Ancak hiçbir şey şehadeti kübra (en yüce şehitlik) şerefiyle veya mücahitleri bekleyen ödülle kıyaslanamaz. 


Sonsöz 


Kardeşlerim! Asil ve şerefli bir şekilde ölmeyi bilem ümmete bu dünyada yüce bir hayat, öbür dünyada da ebedi saadet verilir. Alçaklık ve şerefsizlik, dünya sevgisinin ve ölüm korkusunun sonucudur. Bu nedenle cihada hazırlanın ve ölümü sevenlerden olun. Hayatın kendisi sizin arkanızdan gelecektir. 


Kardeşlerim, bir gün ölümle yüz yüze geleceğinizi ve bu uğursuz olayın yalnızca bir kez gerçekleşebileceğini bilmelisiniz. Bu vesileyle Allah yolunda acı çekerseniz, bu dünyada sizin yararınıza ve öbür dünyada da ödülünüz olacaktır. Ve unutma ki kardeşim, Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey gerçekleşemez: Kutlu ve Yüce Allah'ın ne dediğini iyi düşün: 


"Sonra o sıkıntının ardından sizin için güven indirdi. İçinizden bir grubu uyku bürüdü, diğer bir grup ise (diğerlerini ve Peygamberi görmezden gelerek kendilerini nasıl kurtaracaklarını) düşünüyor ve Allah'a karşı cahilce bir düşünceye kapılıyorlardı. "Bizim bu işte bir payımız var mı?" dediler. (Ey Muhammed) de ki "Şüphesiz iştamamen Allah'a aittir." Sana açıklamaya cesaret edemedikleri şeyi içlerinde gizliyorlar ve şöyle diyorlar "Eğer bizim bu işle bir ilgimiz olsaydı, hiç birimiz burada öldürülmezdik." De ki: "Eğer siz evlerinizde kalsaydınız, haklarında ölüm hükmü verilmiş olanlar mutlaka ölüm yerine giderlerdi; fakat Allah, kalplerinizde olanı denemek ve kalplerinizdekini (günahları) temizlemek içindir ve Allah kalplerinizde olanı hakkıyla bilendir." (Sura 3:154) 


c. Dar el-İslam ve dar el-harb: İslam Evi ve Savaş Evi 


Kur'an'ın şiddet içeren emirleri ve Muhammed tarafından belirlenen şiddet içeren emsaller, İslam'ın siyasete ve dünya tarihine bakışının tonunu belirler. İslam bilimi dünyayı iki etki alanına ayırır: İslam Evi (dar al-İslam) ve Savaş Evi (dar al-harb). İslam boyun eğmek anlamına gelir ve bu nedenle İslam Evi, İslami yönetime boyun eğen ulusları, yani şeriat hukukuyla yönetilen ulusları içerir. Şeriathukukunu kabul etmeyen ve bu nedenle teslimiyet durumunda olmayan dünyanın geri kalanı, Allah'ın iradesine karşı bir isyan veya savaş durumunda bulunmaktadır. Bütün milletler Allah'ın iradesine boyun eğip şeriatı kabul edinceye kadar darü'l-İslam'ın darü'l-harb ile savaşması zorunludur. İslam'ın Müslüman olmayan dünyaya mesajı Muhammed'in zamanında ve tarin boyunca olduğu gibi şimdi de aynıdır: boyun eğ ya da fethedil. Muhammed'den bu yana darü'I-İslam'ın darü'l-harb ile aktif olarak savaşmadığı tek zaman, Müslüman dünyasının etkili bir şekilde savaşamayacak kadar zayıf veya bölünmüş olduğu zamanlardı. 


Ancak İslam Evi'nin Savaş Evi'ne karşı ilan ettiği süregelen savaştaki duraksamalar, bir ilke olarak cihattan vazgeçildiğini göstermez, stratejik faktörlerdeki bir değişikliği yansıtır. 
Müslüman ulusların, kafir ulusların açık savaşın mantıklı olamayacağı kadar güçlü olduğu zamanlarda hudna ya da ateşkes ilan etmeleri kabul edilebilir. "Öldürmek ve öldürülmek" (Sure 9:111) bireysel düzeyde teşvik edilse bile cihat kolektif bir intihar anlaşması değildir. Son birkaç yüz yıldır Müslüman dünyası Batı için büyük bir tehdit oluşturamayacak kadar siyasi olarak parçalanmış ve teknolojik olarak geri kalmıştır. Ancak bu durum değişiyor. 


1.5 Al-Tagiyya - Dini/politik aldatma 


Darü'l-İslam ve darü'l-harb arasındaki savaş hali nedeniyle, kafirlere sistematik olarak yalan söylemek İslami taktiklerin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Darü'l-harb'deki Müslüman örgütlerin " İslam'ın bir barış dini" olduğunu ya da Müslüman şiddetinin kökenlerinin belirli bireysel "fanatiklerin" dengesiz ruh hallerinde yattığını papağan gibi tekrarlamaları, kafir dünyanın gardını düşürmeye yönelik dezenformasyon olarak değerlendirilmelidir. Elbette, bireysel Müslümanlar dinlerini gerçekten "barışçıl" olarak görüyor olabilirler, 


Ancak gerçek öğretilerinden habersiz oldukları ölçüde ya da İslam ve Evrensel Barış adlı eserinde İslam'ın dünyayı fethettiği anda gerçek barışın hakim olacağını öne süren Mısırlı teorisyen Seyyid Kutub'un anladığı anlamda. 


Dinlerini barışçıl olarak sunan Müslümanlar darü'l-harb'de bol miktarda bulunurken, darü'l-İslam'da neredeyse yok denecek kadar azdır. Müslüman bir mürted bir keresinde bana İslam'ın bir "barış" ve "hoşgörü" dini olduğuna inanan Batılılar için bir turnusol testi önermişti: Ramallah'ta, Riyad'da, İslamabad'da ya da Müslüman dünyasının herhangi bir yerinde bir sokak köşesinde bunu yapmayı deneyin. Bana beş dakika bile yaşayamayacağınızı garanti etti. 


(Dar al-harb'deki Müslümanlarla ilgili olarak) kanun ve düzenle ilgili bir sorun, kök anlamı "sadık kalmak" olan ancak gerçekte "takiyye" anlamına gelen eski bir İslami hukuk ilkesinden kaynaklanmaktadır. Tam bir Kuran otoritesine sahiptir (3:28 ve 16:106) ve Müslüman'ın dıştan İslami olmayan ya da İslami olmayan hükümetin gerekliliklerine uymasına, içten ise İslam'a uygun olduğunu düşündüğü şeye "sadık kalmasına" ve akıntının tersine dönmesini beklemesine izin verir. (Hiskett, Some to Mecca Turn to Pray, 101.) 


Cilt 4, Kitap 52, Sayı 269; Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilmiştir: Peygamber şöyle buyurdu: "Savaş hiledir." 


Tarihsel olarak takiyye örnekleri arasında kişinin canını kurtarmak ya da bir düşmana yaranmak için İslam'ın kendisinden vazgeçmesine izin verilmesi de yer almaktadır. 
Takiyyenin sonuçlarının son derece sinsi olduğunu görmek zor değildir: esasen müzakere edilmiş çözümü - ve aslında darü'l-İslam ile darü'l-harb arasındaki tüm doğru iletişimi - imkansız hale getirir. Bununla birlikte, bir savaşın taraflarından birinin diğerini araçları ve niyetleri konusunda yanıltmaya çalışması şaşırtıcı olmamalıdır. Jihad Watch'tan Hugh Fitzgerald takiyye ve bununla bağlantılı bir aldatma biçimi olan kitman'ı özetlemektedir. 


"Takiyye", kökeni Şii İslam'a dayanan ancak günümüzde Şii olmayanlar tarafından da uygulanan, İslam'ı ve İnananları korumak amacıyla dini konularda kasıtlı olarak takiyye yapılmasını öngören, dini olarak onaylanmış bir doktrindir. Daha geniş bir uygulama alanı olan ilgili bir terim de "zihinsel çekince" olarak tanımlanan "kitman "dır. "Takiyye "ye bir örnek, bir Müslüman savunucunun "elbette" İslam'da vicdan özgürlüğü olduğu konusunda ısrar etmesi ve ardından Kur'an ayetinden alıntı yapmasıdır - "Dinde zorlama yoktur." 
12:256) Ancak verilen izlenim yanlış olacaktır, çünkü "dinde zorlama yoktur" gibi erken bir ayetin daha sonraki, çok daha hoşgörüsüz ve kötü niyetli ayetler tarafından iptal edildiği Müslüman nesh doktrininden bahsedilmemiştir. Her halükarda tarih, İslam'da Müslümanlar ve gayrimüslimler için "dinde zorlama" olduğunu ve her zaman olduğunu göstermektedir. 

"Kitman", " takiyye "ye yakın bir kavramdır, ancak düpedüz yalan söylemekten ziyade, gerçeğin sadece bir kısmının söylenmesini ve "zihinsel çekince" ile geri kalan kısmın ihmal edilmesinin meşrulaştırılmasını içerir. Bir örnek yeterli olabilir. Bir Müslüman "cihadın" aslında "manevi bir mücadele" anlamına geldiğini iddia ettiğinde ve bu tanımın İslam'da yeni bir tanım olduğunu (bir asırdan biraz daha eski) eklemediğinde, geri çekilerek yanlış yönlendirir ve "kitman" uygulamaktadır. Bu şüpheli önermeyi desteklemek için, Muhammed'in birçok savaşından birinden evine dönerken, "Küçük Cihat'tan Büyük Cihat'a" döndüğünü söylediği bildirilen hadisi (bir aktarıcı zincirinden ya da isnaddan bilindiği gibi) eklediğinde ve doğru olduğunu bildiği şeyi, bunun en saygın muhaddisler tarafından gerçekliği şüpheli olarak kabul edilen "zayıf" bir hadis olduğunu eklemediğinde, daha da "kitman" uygulamaktadır. 


Darü'l-harb'in daha güçlü olmasının cihadın dolaylı bir yaklaşım benimsemesini gerektirdiği zamanlarda, bir Müslüman'ın kafir dünyaya karşı doğal tavrı aldatma ve görmezden gelme olmalıdır. Darü'l-İslam'ın nihai hedefinin fetih olduğunu açıkça ortaya koymak 


ve askeri kozlar dar al-harb'in elindeyken onu yağmalamak stratejik bir aptallık olacaktır. 
Cihatçıların şansına, çoğu kafir Kuran'ın nasıl okunması gerektiğini anlamıyor ve Muhammed'in gerçekte ne yaptığını ve ne öğrettiğini bulma zahmetine katlanmıyor; bu da seçici alıntılar ve ihmaller yoluyla "İslam'ın bir barış dini" olduğu izlenimini vermeyi kolaylaştırıyor. Böyle bir kurguya inanmak isteyen herhangi bir kâfir, bir avuç Mekke ayetinden alıntı yapıldıktan ve Muhammed'in büyük bir dindarlık ve hayırseverlik adamı olduğu söylendikten sonra hatasında mutlu bir şekilde ısrar edecektir. Sadece biraz daha derine inmek bile bu yanlışı ortadan kaldırmak için yeterlidir. 


ii. Takiyye'nin Avrupa'nın İslamlaştırılmasının nasıl merkezi bir parçası olduğu 


Aşağıdaki makale "et-Takiyye" kavramının İslam'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bir Şii uydurması OLMADIĞINI gösterecektir. Analizi önemli ölçüde kısaltmak zorunda kaldım. Ancak daha fazla materyal için kaynaklara bakabilirsiniz. 


"El-Takiyye" kelimesi tam anlamıyla şu anlama gelmektedir: "İster şimdi ister daha sonra olsun, büyük bir tehlike anında kişinin kendisini fiziksel ve/veya zihinsel zararlardan kurtarmak için inançlarını, kanaatlerini, fikirlerini, duygularını, görüşlerini ve/veya stratejilerini gizlemesi veya saklaması." Tek kelimelik bir çevirisi "Dissimulation" olacaktır. 


Takiyye'yi reddetmek, gösterileceği gibi, Kur'an'ı reddetmektir: 


Referans 1: 


N 


Celaleddin Suyuti, "ed-Dürrü'l-Mantür Fi't-Tefsiri'I-Mantür" adlı kitabında, Sünniler nezdinde en meşhur ve güvenilir hadis ravisi olan İbn Abbas'ın Kur'an ayetindeki takiyye ile ilgili görüşünü aktarır: "Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost ve yardımcı edinmesinler; kim bunu yaparsa, artık Allah ile hiçbir ilişkisi kalmaz; ancak ihtiyat ("tat- taküh") yoluyla onlardan korunabilirsiniz ("toogatan"). (3:281" İbn Abbas'ın söylediği: 


"Takiyye sadece dil ile olur; kim Allah'ı öfkelendiren bir şeyi söylemeye zorlanırsa ve kalbi rahatsa ( yani gerçek inancı sarsılmamışsa), o zaman (söylemeye zorlandığı şeyi söylemek) ona (hiç) zarar vermez; ( çünkü) takiyye sadece dilileolur, (kalp ile değil)." 


NOT 1: Arapça Kuran'da geçen "tat-tagooh" ve "toogatan" kelimelerinin her ikisi de aynı "al-Tagiyya" kökünden gelmektedir. 


NOT 2: Yukarıda ve daha sonraki bölümlerde bahsedilen "kalp", bireyin varoluşundaki inanç merkezini ifade eder. Kur'an'da birçok kez bahsedilmiştir. 


Referans 2: 


İbn Abbas da Sünen-i Beyhaki ve Mustedrek el-Hakim'de rivayet edildiği üzere yukarıdaki ayeti şöyle tefsir etmiştir 


"Takiyye, kalbin imanla rahat olduğu bir sırada dilin konuşmasıdır." 


NOT: Bunun anlamı, kalp etkilenmediği ve kişi hala imanla rahat olduğu sürece, dilin ihtiyaç anında her şeyi söylemesine izin verildiğidir. 


Referans 3: 

Ebu Bekir er-Razi, "Ahkamu'I-Kur'an" adlı kitabında, v2, s10'da, yukarıda bahsedilen ayeti şöyle açıklamıştır "...ancak ihtiyat ("tat-takooh") yoluyla, kendinizi onlardan koruyasınız ("toogatan")diye............... (3:281" diyerek Takiyye'nin kullanılması gerektiğini teyit etmektedir 

kişi canından ve/veya uzuvlarından korktuğunda. Buna ek olarak, Kutade'nin yukarıdaki ayetle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet etmiştir: 


"Takiyye farz olduğu zaman küfür sözlerini söylemek caizdir." 


Referans 4: 

Abdurrazak, İbn Sa'd, İbn Cerir, İbn Ebi Hatim, İbn Merdeveyh, Beyhaki tarafından "el-Delail" adlı kitabında rivayet edilmiş ve el-Hakim tarafından "el- M üstedrek" adlı kitabında düzeltilmiştir: 


"İnanmayanlar Ammar İbn Yasir'i tutukladılar ve Muhammed hakkında kötü sözler söyleyinceye ve tanrılarını (putlarını) övünceye kadar (ona işkence ettiler); ve onu serbest bıraktıklarında doğruca Peygamber'e gitti. Peygamber şöyle dedi: "Aklında bir şey mi var?" 
Ammar İbni Yasir dedi ki: "Kötü (haber)! Ben seni kötülemedikçe ve onların tanrılarını övmedikçe beni bırakmazlar!" dedi. Peygamber şöyle buyurdu: "Kalbini nasıl buluyorsun?" 
Ammar cevap verdi: "İman ile rahat." Bunun üzerine Peygamber şöyle dedi: "Eğer senin için geri gelirlerse, aynı şeyi tekrar yap." Allah o anda şu ayeti indirdi: "....ancak zorlama altında kalanlar müstesna, onun kalbi iman üzere sabittir............. (16:106J" 


NOT: Yukarıdaki geleneğin bir parçası olarak kısmen alıntılanan ayetin tamamı şöyledir: "Kim Allah'a iman ettikten sonra, zorlama olmadıkça, kalbi iman üzere sabit kalarak küfre saparsa, işte onların üzerine Allah'tan bir gazap vardır ve onlar için korkunç bir azap vardır (16:106)J." (Benim vurgum) 


Referans 5: 
Sünen-i Beyhaki'de İbn Abbas'ın yukarıdaki ayeti şöyle açıkladığı rivayet edilir: "Kim Allah'a iman ettiktensonraküfresaparsa........................ (16:106)J" diyerek ifade etmiştir: 


"Allah'ın bildirdiği mana şudur: Kim iman ettikten sonra küfrünü açıklarsa, Allah'ın gazabını ve korkunç bir azabı hak etmiş olur. Ancak zorlanan ve bu nedenle zulümden kurtulmak için kalplerinin tasdik etmediği şeyleri dilleriyle söyleyenlerin korkacakları bir şey yoktur; çünkü Allah, kullarını kalplerinin tasdik ettiği şeylerden sorumlu tutar." 


Referans 6: 


Yukarıdaki ayetin bir başka açıklaması da Celaleddin Suyuti tarafından "ed-Dürrü'l-Mantür Fi't-Tefsiri'I-Maâtür" adlı kitabında, cilt 2, 5178'de verilmiştir: 


"İbn Ebi Şeybe, İbn Cerir, İbn Münzir ve İbn Ebi Hatim'in Müctehid'den rivayet ettiklerine göre bu ayet şu olay üzerine nazil olmuştur: Mekke'den bir grup insan İslam'ı kabul etti ve imanlarını ikrar ettiler; bunun üzerine Medine'deki sahabeler onlara Medine'ye hicret etmelerini, eğer bunu yapmazlarsa müminlerden sayılmayacaklarını yazdılar. Grup buna uyarak Mekke'den ayrıldı, ancak kısa süre sonra varacakları yere ulaşmadan önce inanmayanlar (Kureyş) tarafından pusuya düşürüldüler; küfre zorlandılar ve bunu itiraf ettiler. Sonuç olarak, "...ancak zorlama altında kalanlar hariç, kalbi iman üzere sabit kalanlar (16:106)J..." ayeti nazil oldu." 


Referans 7: 


İbn Sa'd, "et-Tabakat el-Kübra" adlı kitabında, İbn Sirin'in otoritesine dayanarak şunu rivayet eder: 


Peygamber, Ammar İbn Yasir'in ağladığını görünce onun gözyaşlarını sildi ve şöyle dedi "İnanmayanlar seni tutukladılar ve şöyle şöyle diyene kadar (yani, Peygamber'i kötülemek ve zulümden kaçmak için putperest tanrıları övmek) seni suya batırdılar; eğer geri gelirlerse, o zaman tekrar söyle." 


Referans 8: 


Al-Sirah al-Halabiyyah, v3, s61'de şöyle rivayet edilir: 


Hayber şehrinin Müslümanlar tarafından fethinden sonra, Peygamber'e Hac İbn-i Atâ tarafından yaklaşıldı ve şöyle denildi "Ey Allah'ın Peygamberi: Mekke'de fazla malım ve bazı akrabalarım var, onları geri almak istiyorum; (zulümden kurtulmak için) seni kötülersem mazur sayılır mıyım?" Peygamber onu mazur gördü ve şöyle dedi: "Ne söyleyeceksen söyle." 


Referans 9: 


Gazali'nin "İhyau Ulumi'd-Din" adlı kitabında rivayet ettiğine göre 


Bir Müslüman'ın hayatını korumak, uyulması gereken zorunlu bir yükümlülüktür ve bir Müslüman'ın kanının dökülmesi söz konusu olduğunda yalan söylemek caizdir. 


Referans 10: 


Celaleddin Suyuti, "el-Eşbah ve'n-Nezair" adlı kitabında bunu teyit eder: 


"Büyük bir açlık anında (midenin tüm yiyeceklerden yoksun kalacağı kadar açlık) ölü bir hayvanın etini yemek, (boğulma korkusuyla) bir lokma yemeği alkolle gevşetmek ve küfür sözleri söylemek (bir Müslüman için) caizdir; ve eğer kişi kötülüğün ve fesadın yaygın bir norm olduğu ve izin verilen şeylerin ( Helal) istisna ve nadir olduğu bir ortamda yaşıyorsa, o zaman ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut olan her şeyi kullanabilir." 


NOT: Ölü bir hayvanın tüketilmesine yapılan atıf, ihtiyaç anında yasaklanmış şeylerin bile mubah hale gelebileceğini göstermek içindir. 


Referans 11: 


N 


Celaleddin Suyuti, "ed-Dürrü'l-Mantür Fi't-Tefsirü'I-Mantür" adlı kitabında, v2, s176'da şunu anlatır: 


Abd İbn Hamid, el-Hassan'dan rivayetle şöyle demiştir: "Takiyye kıyamet gününe kadar caizdir." 


Referans 12: 


Sahih-i Buhari, v7, 5102'de Ebu'd-Derda'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir: 


"(Şüphesiz) biz birtakım insanlara güleriz, kalplerimiz ise (o insanlara) lanet eder." 


Referans 13: 


Sahih-i Buhari, v7, 581'de Peygamber'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: 


"Ey Aişe, Allah katında insanların en kötüsü, aşırı edepsizlikleri yüzünden başkalarının kendilerinden uzak durduğu kimselerdir." 


NOT: Buradaki anlam, insanlarla iyi geçinmek için hile kullanmaya izin verildiği şeklindedir. Yukarıdaki rivayet, bir kişi bir başkasından 

Peygamber'i görmek için izin istedi ve izin istemeden önce Peygamber onun iyi bir adam olmadığını ama yine de onunla görüşeceğini söyledi. Peygamber o kişiyle son derece saygılı bir şekilde konuşmuş, bunun üzerine Ayşe, Peygamber'in o kişinin karakterine rağmen neden onunla saygılı bir şekilde konuştuğunu sormuş, bunun üzerine yukarıdaki cevap verilmiştir. 


Referans 14: 
Sahih-i Müslim (İngilizce versiyon), Bölüm MLXXVJII, v4, 51373, Gelenek #6303'te rivayet edilmiştir: 


Humeyd b. Abdurrahman b. Avf, annesi Ukbe b. Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün -ki o, Allah'ın elçisine ilk biat eden muhacirlerdendi- Allah'ın elçisini şöyle derken işittiğini haber vermiştir Yalancı, insanların arasını düzeltmeye çalışan ve (anlaşmazlığı gidermek için) hayır söyleyen veya hayır tebliğ eden kimse değildir. İbn Şihab, insanların yalan olarak konuştukları şeylerin üç durum dışında istisna edildiğini duymadığını söyledi: Savaşta, düşmana sızarken ve insanların arasını geçici olarak düzeltmek için. 


Sahih-i Müslim'in bu cildinin (Sünni) yorumcusu Abdülhamid Sıddıki aşağıdaki yorumu yapmaktadır: 


Yalan söylemek büyük bir günahtır ancak bazı durumlarda bir Müslüman'ın yalan söylemesine izin verilir. 


Lütfen 


Sahih-i Müslim Cilt IV, Bölüm MLXXVII, Gelenek no 6303 s1373'e bakınız, sadece 


İngilizce - Abdul Hamid Siddigui 


Takiyye ve İkiyüzlülük (21 


Bazı insanlar takiyye ile münafıklığı birbirine karıştırma gafletine düşmüştür;oysa takiyye ve münafıklık birbirine zıt iki uç noktadır. Takiyye imanı gizlemek ve inançşsızlığı sergilemektir; Münafıklık ise inançşsızlığı gizlemek ve inancı sergilemektir. İşlev, biçim ve anlam bakımından birbirlerine tamamen zıttırlar. 


Kur'an, 


Kur'an 


Ayrıca: 


Ve ayrı 


Üstelik 


münafıklığın doğasını aşağıdaki ayetle ortaya koyar: 


"İman edenlerle karşılaştıklarında, "İnandık" derler; ama kötüleriyle baş başa kaldıklarında, "Biz gerçekten sizinle beraberiz, biz sadece şakalaşıyorduk" derler (2:14)J." 


daha sonra aşağıdaki ayetlerle et-Takiyye'yi açıklar: 


"Firavun'un kavminden imanını gizlemiş olan bir adam dedi ki "Bir adamı, 'Rabbim Allah'tır' dediğiiçinöldürecekmisiniz?..................................... (40:28)J" 


"Kim Allah'a iman ettikten sonra, bir zorlama olmadıkça, kalbi iman üzere sabit kalarak küfre saparsa, işte Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için korkunç bir azap vardır." (16:106) 


ca: 


"Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost ve yardımcı edinmesinler; kim bunu yaparsa, Allah'a karşı kendisinden sakınacağınız bir ihtiyat ("tat-taküh") dışında hiçbir ilişkisi kalmaz?!" mese siye laaan lamel kara zamani Mi yn ai 13:28)" 


Musa öfkeli ve kederli olarak kavmine döndüğünde şöyle dedi Ben sizi bıraktıktan sonra tuttuğunuz yol ne kötüdür! Rabbinizin hükmünü acele mi istiyorsunuz? Levhaları yere attı ve kardeşini başından yakalayıp kendisine doğru sürükledi. (Harun) dedi ki: "Annemin oğlu! 
İnsanlar bana zulmettiler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Düşmanlarımı sevindirme ve beni günahkârlardan sayma. (7:150|" 


Şimdi, Allah'ın kendisinin, sadık kullarından birinin inancını GİZLEDİĞİNİ ve zulümden kaçmak için Firavun'un dininin bir takipçisi gibi davrandığını belirttiğini görüyoruz. Ayrıca Harun Peygamber'in hayatı tehlikedeyken takiyye yaptığını da görüyoruz. Takiyyeye ihtiyaç anında AÇIKÇA izin verildiğini de görüyoruz. Aslında Allah'ın Kitabı bize, bir hiç uğruna yok olmamıza neden olan bir durumdankaçmamızı emretmektedir: 


"ve kendi ellerinizle yok oluşunuza katkıda bulunmayın (2:1951)" 


Takiyye Yapmanın Akıl ve Mantığı 


Takiyyenin caiz ve gerekli olduğuna dair Kur'an ve Hadis talimatlarının yanı sıra, bu tür bir gereklilik mantıksal ve rasyonel bir bakış açısından da çıkarılabilir. Allah'ın, yarattıklarına kendilerini yaklaşan tehlikelerden korumaları için bazı savunma mekanizmaları ve içgüdüleri bahşettiği dikkatli bir gözlemci için açıktır. Aşağıda, yukarıdaki noktayı açıklamaya hizmet eden bazı örnekler yer almaktadır. 


Bir savunma ya da saldırı mekanizması olarak takiyyenin, Allah'ın yarattıklarına bir rahmeti olduğu ve onları korumasız bırakmadığı açıktır. Bu nedenle takiyye, Allah'ın insanlara bahşettiği içgüdüsel bir savunma/saldırı mekanizması üzerine inşa edilmiştir. Zayıf veya savunmasız olduğunuzda zulümden kaçmak için dilinizi kullanma yeteneği gerçekten de savunmanın en üstün örneğidir. Takiyye bir hakikattir çünkü hayatta kalmak ve gelişmek için içgüdüsel bir ihtiyacı karşılar. 


Yorumlar 


"Takiyyeyi Destekleyen Sünni Kaynaklar" başlığı altında, Gazali'nin iddia ettiği gibi, herhangi bir gayrimüslim karşısında dezavantajlı veya savunmasız olduğunuzda (örneğin, Müslümanlar Avrupa'da hala azınlık olduğu sürece) yalan söylemenin ve aldatmanın caiz olduğu gösterilmiştir; Suyuti'nin de belirttiği gibi küfür sözleri söylemenin meşru olduğunu; Buhari'nin de teyit ettiği gibi bir kişiye kalbiniz lanet ederken gülümsemenin kabul edilebilir olduğunu; "Takiyye ve Riyakarlık" bölümünde gösterildiği gibi takiyyenin Kur'an'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu Peygamber'in en önemli sahabelerinden biri olan Ammar İbn Yasir tarafından uygulandığını ve Suyuti'nin Takiyye'nin kıyamete kadar (İslam tüm dünyayı fethettiğinde) caiz olduğunu rivayet ettiğini gördük; ve bir kişinin tehlikeli ve kısıtlayıcı bir durumdaysa Peygamber'i kötülemek de dahil olmak üzere istediği her şeyi söyleyebileceğini; ve ayrıca Peygamber'in kendisinin bile, fethedilinceye kadar seçilmiş komşu halklar arasında "geçici" iyi ilişkiler geliştirmeye hizmet eden bir aldatma tarzında takiyye uyguladığını gördük. 
Dahası, Muhammed Peygamber'in peygamberliğinin ilk üç yılında misyonunu açıklamadığını ve bunun da aslında genç İslam'ı yok olmaktan kurtarmak için Peygamber'in bir başka takiyye uygulaması olduğunu unutmayın. 


Takiyye konusunda Sünniler ve Şia arasında hiçbir fark yoktur; sadece Şia, Sünnilerin zulmünden korktuğu için Takiyye'yi uygularken Sünniler bunu Batı dünyası ile ilişkilerinde aktif olarak kullanmaktadır (Özellikle Avrupa ve ABD'ye göç eden Müslümanların (Sünnilerin) çoğunluğu için). 


Bugün Suudi Arabistan gibi ülkelerde bile kafanızın kesilmesi için "Ben Şiiyim" demeniz yeterlidir. Sünnilere gelince, onlar hiçbir zaman Şiilerin maruz kaldığı şeylere maruz kalmadılar, çünkü çağlar boyunca her zaman sözde İslami hükümetlerin dostları oldular. 


Benim buradaki yorumum, Vehhabilerin kendilerinin gerçekten de takiyye yaptıkları, ancak akıl hocaları tarafından psikolojik olarak öyle bir şekilde programlandıklarıdır ki, takiyyeyi gerçekten uyguladıklarında bile bunun farkına varamamaktadırlar. Anmed Didat, Hıristiyanların İncil'i milyonlarca kez okuyabilecekleri ama asla bir hata göremeyecekleri şekilde programlandıklarını söylemiştir! Âlimleri öyle dediği için ona inanmaya kararlıdırlar ve yüzeysel bir seviyede okurlar. Ben bu durumun Takiyye'ye karşı çıkanlar için de geçerli olduğunu söylüyorum. 


Dr. al-Tijani, Londra'ya giden bir uçakta Sünni bir alimin yanında oturduğu kısa bir olayı yazdı; her ikisi de bir İslam Konferansına katılmak üzere yola çıkmışlardı. Odönemde Salman Rushdi olayı nedeniyle hala bir gerginlik vardı. İkili arasındaki konuşma doğal olarak ümmetin birliği ile ilgiliydi. Dolayısıyla Sünni/Şii meselesi de konuşmanın bir parçası olarak ortaya çıktı. Sünni alim şöyle dedi: "Şia, Müslümanlar arasında ayrılığa ve düşmanlığa neden olan bazı inanç ve kanaatleri bırakmalıdır." Dr. al-Tijani cevap verdi: "Ne gibi?" Sünni âlim cevap verdi: "Takiyye ve Muta' fikirleri gibi." Dr. al-Tijani hemen ona bu fikirleri destekleyen birçok delil sundu, ancak Sünni alim ikna olmadı ve bu delillerin hepsi sahih ve doğru olmasına rağmen, ümmeti birleştirmek için onları atmamız gerektiğini söyledi!!! Her ikisi de Londra'ya vardıklarında, göçmenlik memuru Sünni âlime sordu: "Ziyaretinizin amacı nedir efendim?" Sünni alim şöyle demiş: "Tıbbi tedavi için." 
Sonra Dr. al-Tijani'ye aynı soru soruldu ve o da cevap verdi: "Bazı arkadaşları ziyaret etmek için." Dr. al-Tijani Sünni alimi takip etti ve şöyle dedi: "Ben sana Takiyye'nin bütün zamanlar ve durumlar için olduğunu söylemedim mi!" Sünni âlim şöyle dedi: "Nasıl yani?" Dr. el-Ticani cevap verdi: "Çünkü ikimiz de havaalanı polisine yalan söyledik: Ben bazı arkadaşlarımı ziyarete geldiğimi söyledim, sen de tedavi için burada olduğunu söyledin; oysa aslında İslam Konferansı'na katılmak için buradayız!" Sünni alim gülümsedi ve şöyle dedi: "Peki, İslam Konferansı ruh için şifa sağlamıyor mu?!" Dr. al-Tijani hemen cevap verdi: "Ve dostları ziyaret etmek için bir fırsat sağlamaz mı?!" 


Gördüğünüz gibi, Sünniler gerçeği kabul etseler deetmeseler de takiyye yaparlar. Kendini kurtarmak insan doğasının bir parçasıdır ve çoğu zaman bunu farkına bile varmadan yaparız. 


Benim yorumum yineşudur: Allah aşkına, Dr. al-Tijani tarafından kendisine sunulan delillerin HEPSİ sahih olmasına rağmen, ümmeti birleştirmek uğruna bunların bir kenara atılması gerektiğini söyleyen bu Alim kimdir? Ümmetin Allah'ın emirlerini terk ederek birleşeceğine gerçekten inanıyor musunuz? Yukarıdaki ifade ilmi liyakati mi temsil ediyor, yoksa o alimin saf retoriğini, cehaletini ve ikiyüzlülüğünü mü? Böyle cahilce sözler söyleyen bir âlim itaat edilmeye ve dinlenmeye layık mıdır? O kim oluyor da Allah'a, Kâinatın Yaratıcısına ve O'nun Elçisine neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyebiliyor? Takiyye hakkında Allah'tan daha mı çok şey biliyor? Allah, dinini yorumlamak için her türlü akıldan yoksun olanlar tarafından hakarete uğramaktan yücedir. 


İmam Cafer-i Sadık (Ehl-i Beyt'in Altıncı İmamıl şöyle buyurmuştur: 


"Takiyye benim dinim ve atalarımın dinidir." Ayrıca şöyle demiştir: "Kim takiyye yapmazsa, dinini uygulamamış olur." 


Kaynaklar: 


http://www.al-islam.org/ENCYCLOPEDİIA/chapter6b/1.html 
1. http://www.al-islam.org/ENCYCLOPEDİ|A/chapter6b/3.html 


1.6 Nesih - Kur'an'ın yürürlükten kaldırılması 


Kur'an'ın yürürlükten kaldırılması (Nesih) İslam'ın bir diğer merkezi ve az analiz edilen kısmıdır. 


Kur'an'ın bir çevirisini eline almayı başaran Batılılar, "nesh" olarak bilinen kritik öneme sahip bir Kur'an yorumu ilkesini bilmedikleri için çoğu zaman Kur'an'ın anlamı konusunda şaşkınlığa düşmektedirler. Nesih ilkesi - el-nesih ve el-mansuh (nesh eden ve nesh edilen) - Muhammed'in kariyerinde daha sonra vahyedilen ayetlerin, talimatlarıyla çelişebilecekleri daha önceki ayetleri "nesh etmesini" - yani iptal etmesini ve değiştirmesini - yönlendirir. Böylece, Muhammed'in kariyerinde daha sonra Medine'de indirilen pasajlar, daha önce Mekke'de indirilen pasajları geçersiz kılar. Kur'an'ın kendisi nesh ilkesini ortaya koymaktadır: 


2:106. Biz (Allah) hangi âyeti nesheder veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? 


Görünüşe göre 2:106 ayeti, Allah'ın vahiylerinin zaman içinde tamamen tutarlı olmadığına dair Muhammed'e yöneltilen şüpheciliğe yanıt olarak vahyedilmiştir. Muhammed'in yanıtı, "Allah'ın herşeyi yapabileceği" - hatta fikrini değiştirebileceği - şeklindeydi. 
Meseleleri daha da karıştırmak için, Kuran Muhammed'e yaklaşık yirmi yıl boyunca sırayla vahyedilmiş olmasına rağmen, kronolojik sıraya göre derlenmemiştir. Kuran nihayet Halife Osman döneminde kitap haline getirildiğinde, sureler vahyedildikleri sırayla ya da tematik içerikleriyle hiçbir bağlantısı olmaksızın en uzundan en kısaya doğru sıralanmıştır. Kur'an'ın belirli bir konuda ne söylediğini öğrenmek için, Muhammed'in yaşamında vahiylerin ne zaman gerçekleştiğine dair ipuçları veren diğer İslami kaynakları incelemek gerekir. Böyle bir inceleme sonucunda, Müslümanların savunmasız olduğu bir dönemde vahyedilen Mekke surelerinin genellikle iyi huylu olduğu; Muhammed'in kendisini bir ordunun başına getirmesinden sonra vahyedilen Medine surelerinin ise savaşçı olduğu keşfedilir. 


Örneğin, her ikisi de Mekke'de nazil olan 50:45 ve 109. Sureleri ele alalım: 


50:45. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliriz ve sen (ey Muhammed) onlar üzerinde (onları imana zorlayacak) bir zorba değilsin. Ancak benim tehdidimden korkanları Kur'an ile uyar. 


109:1. (Ey Muhammed, o müşriklere ve kâfirlere) de ki "Ey Kafirler (Allah'a, O'nun birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, kadere (her şeyin ilahi takdirle olduğuna ve devam ettiğine) vs. inanmayanlar)! 


109:2. "Ben sizin taptıklarınıza tapmam." 109:3. 

"Sizde benim taptığıma tapmayacaksınız. 

109:4. "Ve ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmayacağım. 
109:5. "Benim taptığıma siz de tapmayacaksınız. 

109:6. "Sizin dininiz size, benim dinim bana (İslam tevhidi) olsun." 


Sonra, Müslümanlar Medine'ye ulaştıktan hemen sonra ve hala savunmasızken ortaya çıkan bu pasaj var: 


2:256. Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz doğru yol, yanlış yoldanayrılmıştır. Kim tağutu inkâr eder ve Allah'a iman ederse, artık o, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Ve Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 


Buna karşılık, genellikle "Kılıç Ayeti" olarak anılan 9:5, Muhammed'in yaşamının sonlarına doğru vahyedilmiştir: 


9:5. Haram aylar (Hicri takvimin 1, 7, 11 ve 12. ayları) çıkınca, artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her türlü tuzağı hazırlayın. Ama eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, onları öldürün. 

(Sonra da yollarını serbest bırakırlar. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 


Muhammed'in yaşamında 50:45, 109 ve 2:256'dan daha sonra vahyedilmiş olan Kılıç Ayeti, 2:106'ya uygun olarak onların barışçıl emirlerini yürürlükten kaldırır. 9. Sureden kısa bir süre önce indirilen 8. Sure de benzer bir temayı ortaya koymaktadır: 


8:39. Fitne (küfür ve şirk, yani Allah'tan başkasına tapma) kalmayıncaya ve din (ibadet) yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (Allah'tan başkasına tapmaktan) vazgeçerlerse, şüphesiz Allah, onların yaptıklarını hakkıyla görendir. 


8:67. Yeryüzünde (düşmanlarını) büyük bir bozguna uğratmadıkça, savaş esirleri edinmek (ve onları fidye ile kurtarmak) hiçbir peygambere yaraşmaz. Siz dünya menfaatini (esirleri kurtarmak için fidye vermeyi) istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Ve Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 


9:29. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve kitap ehlinden (Yahudi ve Hıristiyanlardan) hak dini (İslam'ı) tanımayan kimselerle, onlar gönülden boyun eğerek cizye verinceye kadar savaşın. 


9:33. Müşrikler (müşrikler, putperestler, Allah'ın birliğini inkâr edenler) nefret etseler de, bütün dinlere üstün kılmak üzere, Resülünü (Muhammed'i) hidayet ve hak din (İslam) ile gönderen O'dur (Allah'tır). 


Kur'an'ın Müslümanlara, Müslüman olmayanlara karşı Allah adına savaş açmaları yönündeki emirleri açıktır. Dahası, bu emirler Peygamber'in kariyerinin sonlarına doğru vahyedildikleri için kesinlikle otoriterdirler ve bu nedenle barışçıl davranmaya yönelik önceki talimatları iptal eder ve onların yerine geçerler. Nesih ilkesi hakkında bilgi sahibi olmayan Batılılar Kur'an'ı yanlış okumaya ve İslam'ı bir "barış dini" olarak yanlış teşhis etmeye devam edeceklerdir. 


Nesih - Kur'an'ın yürürlükten kaldırılması - kökeni ve uygulanması 


Nesih (Kur'an'ın yürürlükten kaldırılması), ilk olarak 9ih yüzyıl İslam alimleri tarafından Kur'an ve hadislerdeki görünüşte çelişkili ayetleri anlamak amacıyla uygulamaya konulan hukuki bir uygulamadır. Cihatla ilgili pratik sonucu, Kur'an'ın saldırgan Medine ayetlerinin barışçıl Mekke ayetlerini iptal etmesidir. İslam'ın ilk dönemlerine kadar 


Kaynakların bizi götüreceği üzere, Müslüman hukuku Kur'an'daki neshi ('Nesih' veya 'Man- sookh') fark etmiştir. Kur'an'ın neshine ilişkin en eski geniş tartışmalardan biri Ebu Ubeyd'in (MS 839) el-Nesih ve'i-mensuh fi'l-Kur'an adlı eseridir. Dokuzuncu yüzyıla ait bir diğer kaynak ise el-Haris ibn Esad el-Muhasibi'nin Kitab Fehm el-Kur'an'ıdır. 

Aynı yüzyıla ait diğer kaynaklar Şafii ve İbn Kuteybe'nin yazılarıdır. Bu "eserlerin" vardığı sonuçlar arasında Medine (savaş çığırtkanlığı yapan) ayetlerinin yeri geldiğinde Mekke (barışçıl) ayetlerini iptal ettiği de vardır. 


Her ne kadar neshedilmiş metinler Kuran'ın bir parçası olarak kalsa ve hatta namazlarda okunsa da, bunların uygulanması veya bunlardan uygulanabilir bilgiler çıkarılması uygun değildir. Bu ikilik temeli, Kuran ve Hadis'i farklı zorluklara karşı koyarken son derece etkili kılar. Her Müslümanın koşullara göre uygun metinleri kullanmasına olanak tanır. Mekke ayetlerine, demografik savaş yoluyla (Avrupa'da gördüğümüz gibi) ulusların devam eden barışçıl fetihlerinde taktiksel nedenlerle veya uygun olduğunda vurgu yapılırken, saldırgan Medine ayetlerine Sudan'da gördüğümüz gibi düzenli Cihad ( savaş) yoluyla vurgu yapılır. 


Fesih için dayanak 


Nesh kavramı temel olarak iki Kur'an metninden çıkarılmıştır: 


IS 2:106) Biz (Allah| bir âyeti neshettiğimizde veya unutturduğumuzda, onun yerine ondan daha hayırlısını veya en azından benzerini getiririz. Gerçekten Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmiyor musun? 


Yukarıdaki metinde kullanılan 'Ayet' kelimesi "işaretler" anlamına gelmektedir. Kuran boyunca bu kelime çeşitli anlamlarda kullanılır ve Kuran ayetleriyle sınırlı değildir (örneğin bkz. 30:21). 


Genellikle Kur'an'ın neshine dayanak olarak gösterilen ikinci pasaj ise şöyledir 


IK 87:6-7) Biz JAllah|J sana Jilmil anlatacağız, öyleyse unutma, Allah'ın dilediğinden başka. 
Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizli olanı da. 


Nesih kavramının gelişimini şu şekilde anlayabiliriz; müfessirler görünüşte çelişkili olan ayetleri anlamakta zorlanmışlardır. Bu nedenle Peygamber'in uygulamalarını (özellikle çeşitli hadisleri) ve Müslümanların ilk nesillerinin eylemlerini değerlendirdiler. Bu sayede pek çok karışıklık önlenebilmiştir. 


Örneğin; Müslümanlara benzer bir duruş sergileyenlerle barışçıl bir ortamda kalmalarını emreden 8:61 ayetinin yerine 9:73 ayeti getirilmiştir; 


IEy Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir varış yeridir. 


Peygamber'e İslam'ın zayıf ve savunmasız olduğu ve düşmanlarının sürekli saldırısı altında olduğu bir zamanda (dolayısıyla barışçıl Medine ayetleri) verilen ve açıkça sınırlı bir kapsama sahip olan barışçıl 8:61 ayeti görmezden gelinerek, İslam dünyayı fethedene kadar sürekli Cihad için bir temel oluşturulmuştur. 


9:73 gibi metinler her yerde İslamcılar tarafından alıntılanmaktadır. 


Mükemmel bir örnek olarak 2:62'ye bakın. Bu ayet, 5:69ile birlikte, Müslüman olmayan bazı dini grupların inanç ve eylemleri için Tanrı tarafından ödüllendirileceklerini belirtmektedir. 
Ancak bu ayetler 3:85 (ve 5:3 gibi diğer metinler| tarafından iptal edilmiş ya da Muhammed'in zamanından önceki uluslaraatıfta bulunduğu söylenmiştir. 


Günün sonunda, aşağıdaki sahih Hadis'in de açıkladığı gibi, Muhammed'in kendi gündeminin ve vardığı sonuçların ne olduğu konusunda gerçekten hiçbir şüphe yoktur: 


Peygamberimizin Hadisi 


"Lataftahanna al-Oustantiniyya ve lani'ma al-amiru amiruha ve lani'ma al-jayshu dhalika al-jaysh." 


"Şüphesiz Konstantinopolis'i fethedeceksiniz. O ne harika bir lider ve o ordu ne harika bir ordu olacak!" 


Söylemeye gerek yok; her bir kâfir başkenti günümüz Konstantinopolis'i olarak kabul edilmektedir. Tek fark, Avrupa'ya karşı Cihad'da kullanılan stratejik silahın düzenli piyade birlikleri yerine (Sudan Cihadı'nda tercih edilen yöntem) İslami demografik savaş olmasıdır. 


d. Tarih Boyunca Cihat 


MS 622'de (İslami takvimde birinci yıl, AH 1) Muhammed Mekke'yi terk ederek Arap yarımadasının 200 kadar kuzeyindeki Medine (Yesrib) şehrine gitti. Medine'de Muhammed, kendi etkisini ve dininin etkisini tüm Arabistan'a yayacak olan paramiliter bir örgüt kurdu. 
İslam'da hiçbir zaman siyasi-askeri ve dini bir ayrım olmadığı için, bu gelişme İslami ilkeler açısından tamamen doğaldı. MS 632'de öldüğünde, Muhammed bir dizi akın ve savaşla kontrolünü güney Arabistan'ın çoğuna yaymıştı. Bu bölgelerin fethedilen halkları ya Müslüman yönetimine boyun eğmek ve koruma vergisi ödemek ya da İslam'a geçmek zorundaydı. 


i. İlk Büyük Cihat Dalgası: Araplar, MS 622-750 


Muhammed hayatının sonlarına doğru Orta Doğu'nun büyük imparatorluklarına mektuplar göndererek kendi otoritesine boyun eğmelerini talep etmiştir. Bu, Peygamber'in İslam'ın yayılmasının Arabistan'la sınırlı kalmasını amaçladığı düşüncesini ortadan kaldırmaktadır. 
Gerçekten de, son ve en eksiksiz peygamber tarafından açıklanan tek gerçek dinin evrensel bir etkiye sahip olması mantıklıdır. Böylece, Muhammed'in Arap yarımadasındaki halklarla savaşıp onlara boyun eğdirdiği gibi, halefleri Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ("dört doğru yol gösterici Halife" olarak bilinir) ve diğer Halifeler de Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa halklarıyla Allah adına savaşıp onlara boyun eğdirdiler. 


Cilt 4, Kitap 53, Sayı 386; Cübeyr bin Hayya'dan rivayet edilmiştir: Ömer fikinci halife) Müslümanları putperestlerle savaşmaları için büyük ülkelere gönderdi. Düşman topraklarına vardığımızda, Khosrau'nun (Pers) temsilcisi kırk bin savaşçıyla çıktı, 


Bir tercüman ayağa kalkarak, "Biriniz benimle konuşsun!" dedi. El Muğire şöyle cevap verdi: "Rabbimizin Elçisi Peygamberimiz, siz yalnız Allah'a ibadet edinceye veya cizye verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti; ve Peygamberimiz bize Rabbimizin şöylebuyurduğunu bildirdi: " Bizden kim öldürülürse (yani şehit edilirse), hiç görmediği kadar lüks bir hayat sürmek üzere cennete gidecektir ve bizden kim sağ kalırsa, sizin efendiniz olacaktır." 


Muhammed'in ölümünden sonraki on yıllarda İslam, dünyaya zamanının en büyük saldırısını yaparak hızla Bizans, İran ve Batı Avrupa topraklarına yayıldı. Birbirleriyle savaşarak gerileyen Bizans ve Pers güçleri, bu beklenmedik saldırıya karşı çok az direnç gösterdiler. Müslüman Arap orduları Kutsal Topraklara hücum etti, şimdiki Irak ve İran'ı fethetti, ardından Kuzey Afrika boyunca batıya, İspanya'ya ve nihayet Fransa'ya doğru ilerledi. Müslüman saldırısı Batı'da nihayet MS 732'de Paris'ten çok da uzak olmayan Poitiers/Tours Savaşı'nda durduruldu. Doğuda ise cihat Orta Asya'nın derinliklerine kadar nüfuz etti. 


Muhammed'in düşmanlarını yağmaladığı gibi, halefleri de fethedilen bölgeleri - Arabistan'ın ıssız kumlarından hem maddi hem de kültürel olarak kıyaslanamayacak kadar zengin olan - zenginliklerinden ve insan gücünden mahrum bıraktı. Orta Doğu, Kuzey Afrika, İran ve İberya'nın daha gelişmiş medeniyetleri neredeyse bir gecede tarımlarının, yerel dinlerinin ve nüfuslarının yok edildiğini ya da yağmalandığını gördü. 
Şartlı teslim olmayı başaran bir avuç surlu şehir dışında, bu toprakların uğradığı felaketler neredeyse tamamlanmıştı. 


Cihat üzerine önemli bir risalenin 14. yüzyıldaki Granadalı yazarı İbn Hudayl, İber yarımadasının ve Avrupa'nın diğer bölgelerinin şiddetli, kaotik Cihat fetihlerini kolaylaştıran orijinal yöntemleri açıklamıştır: 


Düşmanın topraklarını, tahıl ambarlarını, yük hayvanlarını, Müslümanların ele geçirmesi mümkün değilse ateşe vermek, ağaçlarını kesmek, şehirlerini yerle bir etmek, kısacası onu mahvedecek ve cesaretini kıracak her şeyi yapmak, imamın uygun görmesi, düşmanın İslamlaşmasını hızlandırması veya onu zayıflatması şartıyla caizdir. Aslında tüm bunlar ona karşı askeri bir zafere ya da onu teslim olmaya zorlamaya katkıda bulunur. 


On yedinci yüzyılda Cezayir'in Tlemcen kentinde yaşayan tarihçi el-Makkari, Müslümanların bu akın ve çıkarmalara sahne olan bölgelerde yayılması sırasında Arap atlı ve denizcilerin yarattığı paniğin, eğer karar verilmişse, daha sonraki fetihleri kolaylaştırdığını anlatır: 


Allah, diyor, böylece kâfirlere öyle bir korku saldı ki, gidip fatihlerle savaşmaya cesaret edemediler; sadece barış için yalvarmak üzere onlara elçi olarak yaklaştılar." 


İslam'ın yayılması ve gayrimüslimlere muamelesi konusunda önde gelen akademisyenlerden biri olan Bat Ye'or, yüzyıllar süren İslam fetihlerini anlatan çok sayıda birincil kaynak belgeyi derleyip tercüme ederek paha biçilemez bir hizmette bulunmuştur. 
Bu belgelere İslam tarihi ve İslam yönetimi altındaki gayrimüslimlerin durumu üzerine yazdığı eserlerinde yer vermiştir. Cihat tarihinde sivillerin katledilmesi, kiliselere saygısızlık edilmesi ve kırsal alanların yağmalanması sıradan olaylardır. İşte Suriyeli Michael'in, Müslümanların Halife Ömer yönetiminde MS 650 yılında Kapodokya'yı (güney Türkiye) işgaline dair anlattıkları: 


... Muaviye (Müslüman komutan) (Ermenistan'daki Euchaita'ya) vardığında, tüm halkın kılıçtan geçirilmesini emretti; kimsenin kaçmaması için muhafızlar yerleştirdi. Şehrin tüm servetini topladıktan sonra, liderlere işkence etmeye başladılar. 


Onlara gizlenmiş olan şeyleri |(hazineleri| gösterdiler. Taiyaye (Müslüman Araplar) kadın erkek, çoluk çocuk herkesi köleleştirdiler ve o talihsiz kentte pek çok ahlaksızlık yaptılar: Kiliselerin içinde ahlaksızlık yaptılar. Sevinç içinde ülkelerine döndüler. (Suriyeli Mikail, Bat Ye'or'dan alıntı, İslam Altında Doğu Hıristiyanlığının Çöküşü, 276-7.) 


Müslüman tarihçi İbnü'l-Esir'in (MS 1160-1233) MS sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda Kuzey İspanya ve Fransa'dakirazzialara (akın seferleri) ilişkin aşağıdaki tasviri, savaşçı olmayanlar da dahil olmak üzere kafirler üzerinde yaratılan yıkımın boyutundan duyulan memnuniyetten başka bir şey ifade etmemektedir. 


177 <17 Nisan 793> yılında İspanya prensi Hişam, Abdülmelik b. Abdülvahid b. Mugit 
komutasındaki büyük bir orduyu düşman topraklarına gönderdi ve bu ordu Narbonne ve Jaranda'ya kadar ilerledi. Bu general önce seçkin bir Frank garnizonunun bulunduğu Jaranda'ya saldırdı; en cesurlarını öldürdü, şehrin duvarlarını ve kulelerini yıktı ve neredeyse ele geçirmeyi başardı. Daha sonra Narbonne'a yürüdü ve burada da aynı eylemleri tekrarladı, ardından ilerleyerek Cerdagne topraklarını (Pireneler'de Andorra yakınlarında) ayakları altında çiğnedi. Birkaç ay boyunca bu toprakları her yönden dolaştı, kadınlara tecavüz etti, savaşçıları öldürdü, kaleleri yıktı, her şeyi yaktı ve yağmaladı, kargaşa içinde kaçan düşmanı geri püskürttü. Arkasında kim bilir ne kadar ganimet sürükleyerek sağ salim geri döndü. Bu, Müslümanların İspanya'daki en ünlü seferlerinden biridir. 223 <2 Aralık 837> yılında, İspanya hükümdarı Abdurrahman b. el Hakem, Alava'ya karşı bir ordu gönderdi; kuşattığı Hisn al-Gharat yakınlarında kamp kurdu; orada bulunan ganimeti ele geçirdi, sakinleri öldürdü ve kadınları ve çocukları esir alarak geri çekildi. 231 yılında <6 Eylül 845>, bir Müslüman ordusu 
Galiçya'ya, kâfirlerin topraklarına doğru ilerledi ve burada herkesi yağmalayıp katletti. 246 
yılında 

<27 Mart 860>, Muhammed b. Abdurrahman çok sayıda asker ve büyük bir 

Pamplona bölgesine karşı askeri aygıt. Yağmaladığı ve ölüm ektiği bu bölgeyi küçülttü, harap etti ve yakıp yıktı. (İbnü"l-Esir, Yıllıklar, alıntılayan Bat Ye'or, İslam Altında Doğu Hıristiyanlığının Çöküşü, 281-2.) 


Bu ilk cihat dalgası Bizans, Vizigot, Frank ve Pers İmparatorluklarının çoğunu yuttu ve yeni doğan İslam İmparatorluğu'na Güney Fransa'dan güneye, İspanya'ya, Kuzey Afrika'nın doğusundan Hindistan'a ve kuzeyden Rusya'ya kadar uzanan toprakları kontrol etme imkânı verdi. MS ikinci bin yılın başlarında, doğudan gelen Moğol istilası İslam İmparatorluğu'nu büyük ölçüde zayıflatmış ve buradaki Arap hakimiyetine son vermiştir. 


ii. İkinci Büyük Cihat Dalgası: Türkler, MS 1071-1683 


İlk Haçlı ordusunun Kutsal Topraklar için Orta Avrupa'dan yola çıkmasından yaklaşık yirmi beş yıl önce, Türk (Osmanlı) orduları, Roma İmparatorluğu'nun başkentinin MS 325 yılında Konstantinopolis'e taşınmasından bu yana bugünkü Türkiye'yi yöneten Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'na saldırmaya başladı. Malazgirt Savaşı'nda (1071) Hıristiyan kuvvetleri feci bir yenilgiye uğramış ve Anadolu'nun (Türkiye) büyük bir kısmı istilaya açık hale gelmiştir. Bu ikinci cihat dalgası, Haçlı Seferleri sırasında işgalci Latin Orduları tarafından geçici olarak durduruldu (bkz. İslam 101 SSS), ancak 14. yüzyılın başlarında Türkler Konstantinopolis'i ve Avrupa'nın kendisini tehdit ediyordu. 


Batı'da, Roma Katolik orduları, 1492'de kesin olarak kovulana kadar (Reconguista) Müslüman güçleri İber yarımadasından aşağıya doğru yavaş yavaş zorluyordu. Doğu Avrupa'da ise İslam yükselişini sürdürüyordu. İstilacı Müslümanlar ile bölgenin yerli halkları arasındaki en önemli çatışmalardan biri, 1389'da Türklerin Sırp Kralı Aziz Lazar komutasındaki çok uluslu bir orduyu yok ettiği Kosova Savaşı'ydı, ancak Avrupa'ya ilerleyişleri önemli ölçüde yavaşladı. 

Yedinci yüzyıla kadar uzanan sayısız girişimin ardından, Konstantinopolis 


Doğu Hıristiyan dünyasının en büyük imparatorluğu, nihayet 1453'te Sultan İkinci Mahomet'in ordularına yenildi. Cihadın ilk dalgasında yaşanan vahşet, faillerinin "Araplığına" atfedilmesin diye, Türkler Kuran ve Sünnet'in ilkelerine tamamen uygun yaşayabileceklerini gösterdiler. Paul Fregosi Cihad adlı kitabında Konstantinopolis'e yapılan son saldırının ardından ortaya çıkan manzarayı tasvir etmektedir: 


Hayatta kalanlardan birkaç bini katedrale sığınmıştı: soylular, hizmetkârlar, sıradan vatandaşlar, eşleri ve çocukları, rahipler ve rahibeler. Büyük kapıları kilitlediler, dua ettiler ve beklediler. (Halifeş Mahomet (11) askerlere serbest bölge vermişti. Elbette ilk kurbanları rahibeler olmak üzere tecavüz ettiler ve katliam yaptılar. Mahomet öğle vakti katliamı durdurmadan önce en az dört bin kişi öldürülmüştü. Bir müezzine fezan okuyan kişi) Ayasofya'nın minberine çıkmasını ve binayı Allah'a adamasını emretti. O zamandan beri cami olarak kalmıştır. Nüfusun yarısından fazlasını oluşturan elli bin kişi toplandı ve köle olarak götürüldü. Bundan sonraki aylar boyunca Türkiye pazarlarında en ucuz mal köleler oldu. Mahomet ölen imparatorun cesedinin kendisine getirilmesini istedi. Bazı Türk askerleri onu bir ceset yığınının içinde buldular ve Konstantin'i (XI) çizmelerine işlenmiş altın kartallardan tanıdılar. Sultan, başının kesilmesini ve imparator Justinianus'un atlı bronz heykelinin altındaki atın bacakları arasına yerleştirilmesini emretti. Kafa daha sonra mumyalanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun başlıca şehirlerine vatandaşların beğenisine sunulmak üzere gönderildi. Daha sonra Mahomet, hayatta kalan Grandük Notaras'ın huzuruna çıkarılmasını emretti ve Notaras'ın kendisine verdiği tüm önde gelen soyluların, memurların ve vatandaşların isimlerini ve adreslerini istedi. Hepsini tutuklattı ve başlarını kestirdi. Köleleştirilmiş olan yüksek rütbeli esirleri sahiplerinden (yani Müslüman komutanlardan) sadistçe satın aldı ve kendi önünde başlarını kestirmekten zevk duydu. 
(Fregosi, Jihad, 256-7.) 


Bu ikinci Türk cihat dalgası, 1529 ve 1683'teki başarısız Viyana kuşatmalarında en uç noktasına ulaşmıştır; bu son örnekte Kara Mustafa komutasındaki Müslüman ordusu, Polonya Kralı John Sobieski komutasındaki Roma Katolikleri tarafından geri püskürtülmüştür. Takip eden on yıllarda Osmanlılar Balkanlar üzerinden geri püskürtüldüler, ancak Avrupa kıtasından asla tamamen atılamadılar. Yine de, imparatorluk cihadı duraksarken bile, Müslümanların karadan ve denizden Hıristiyan topraklarına akınları devam etti ve Hıristiyanlar 19. yüzyıla kadar İzlanda'ya kadar uzak yerlerden köle olarak kaçırıldı. 


e. Dhimmitude 


İslam'ın gayrimüslimlere yönelik zulmü, Müslüman ve gayrimüslim dünya arasındaki temel ilişki bu olsa da, hiçbir şekilde cihatla sınırlı değildir. Cihadın belirli bir bölgede kâfir topraklarının fethiyle sonuçlanmasının ardından, fethedilen "Kitap Ehli "ne - tarihsel olarak Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştler - zimmet veya koruma anlaşması verilebilir. 
Zimmet, Müslüman yöneticiler izin verdiği sürece kafirlerin can ve mallarının cihattan muaf tutulmasını sağlar; bu da genellikle tabi gayrimüslimler -zimmiler- İslam devletine ekonomik olarak faydalı oldukları sürece anlamına gelir. Kuran, Müslüman derebeylerinin zimmileri sömürmesinin en göze çarpan aracı olan cizye (cizye ya da kelle vergisi; Sure 9:29) ödemesini açıklar. Ancak cizyenin işlevi sadece ekonomik değildir; zimmiyi aşağılamak ve ona İslam'ın üstünlüğünü kabul ettirmek için de vardır. On beşinci yüzyılda yaşamış bir Müslüman ilahiyatçı olan Al-Maghili şöyle açıklar: 


Cizyenin ödeneceği gün onlar (zimmiler) sug (ticaret yeri) gibi umumi bir yerde toplanacaklardır. Oradaen alçak ve en pis yerde ayakta bekleyeceklerdir. Yasayı temsil eden görevliler onların üzerinde yer alacak ve hem onlara hem de başkalarına görünecek şekilde tehditkâr bir tavır takınacaklardır, 


Amacımız, mallarını alıyormuş gibi yaparak onları aşağılamaktır. Onlardan cizye alarak ve onları serbest bırakarak onlara iyilik yaptığımızı anlayacaklardır. (Al-Maghili, Bat Ye'or'dan aktaran, İslam Altında Doğu Hıristiyanlığının Çöküşü, 361.) 


İslam hukuku zimmilere yönelik, hepsi de Kur'an ve Sünnet'ten kaynaklanan çeşitli başka kısıtlamalar da getirmektedir. Zimmi halklara doğru muamele konusunda yüzlerce yıllık İslami düşünce, on yedinci yüzyılda Müslüman dünyasının en prestijli öğrenim merkezi olan Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nin başında bulunan Al-Damanhuri tarafından özetlenmiştir: 


.. zimmilerin kilise inşa etmeleri yasakolduğu gibi, başka şeyler de onlara yasaklanmıştır. Bir Müslüman'a karşı bir kâfire yardım edemezler... bir İslam meclisinde haç çıkaramazlar... 

kendi bayramlarında bayrak açamazlar; silah taşıyamazlar... ya da evlerinde bulunduramazlar. 
Böyle bir şey yaparlarsa cezalandırılmalı ve silahlarına el konulmalıdır. ... (Peygamber'in) ashabı, kafirin zilletini göstermek ve zayıf müminin imanını korumak için bu noktalar üzerinde anlaştılar. Çünkü onları alçakgönüllü görürse, inançlarına meyletmez; onları güç, gurur veya lüks kıyafetler içinde görürse bu doğru değildir, çünkü tüm bunlar onu kendi sıkıntısı ve yoksulluğu karşısında onlara saygı duymaya ve onlara meyletmeye teşvik eder. Oysa kafirlere saygı duymak küfürdür. (Al-Damanhuri, aktaran Bat Ye'or, The Decline of Eastern Christianity under Islam, 382.) 


Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın büyük bölümündeki Hıristiyan, Yahudi ve Zerdüşt halklar yüzyıllar boyunca zimmetin baskıcı kuralları altında acı çekmiştir. Bu zimmi halkların statüsü, birçok yönden milattan sonra Güney Amerika'daki eski kölelerin statüsüyle karşılaştırılabilir. İbadethane inşa etmeleri ya da mevcut olanları onarmaları yasaklanan, cizye nedeniyle ekonomik olarak kötürüm bırakılan, sosyal olarak aşağılanan, yasal olarak ayrımcılığa uğrayan ve genel olarak Müslüman derebeyleri tarafından sürekli bir zayıflık ve savunmasızlık durumunda tutulan bu halkların sayılarının azalması ve birçok yerde yok olma noktasına gelmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Son birkaç yüzyılda İslam medeniyetinin genel olarak yanlış anlaşılan gerilemesi, teknik ve idari yeterliliğin ana motorlarını sağlayan zimmi nüfusun demografik gerilemesiyle kolayca açıklanabilir. 


Zimminin zimmet koşullarını ihlal etmesi durumunda - belki de kendi dinini ihtiyatsızca uygulayarak veya bir Müslüman'a yeterli hürmeti göstermeyerek - cihat yeniden başlar. 
İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde, zimmi halklar tabi oldukları statünün üzerine çıkmış ve bu durum genellikle zimmet şartlarını ihlal ettiklerine inanan Müslüman halklar tarafından şiddetli misillemelere neden olmuştur. Ortaçağ Endülüs'ü (Mağribi İspanya), Müslüman savunucular tarafından sık sık, Yahudilerin ve Hıristiyanların İslami hükümet tarafından öğrenim ve devlet yönetimi kademelerinde yükselmelerine izin verilen bir tür çok kültürlü harikalar diyarı olarak gösterilir. Ancak bize söylenmeyen şey, bu engellerin gevşetilmesinin Müslüman halkın yaygın isyanıyla sonuçlandığı ve başta Yahudiler olmak üzere yüzlerce zimminin öldürüldüğüdür. İslam'a geçmeyi reddederek ve zimmetin geleneksel kısıtlamalarından uzaklaşarak (yetenekli insan gücüne ihtiyaç duyan İslami hükümetin emriyle bile olsa), zimmiler Kuran'ın izin verdiği diğer tek seçeneği dolaylı olarak seçmişlerdi: ölüm. 


İspanya'da zimmilik (İber yarımadası) 


İber yarımadası MS 710-716 yıllarında kuzey, orta ve güney Arabistan'dan gelen Arap kabileleri tarafından fethedilmiştir. Bu fethi kitlesel Berberi ve Arap göçü ve İber yarımadasının kolonizasyonu takip etmiştir. Kiliselerin çoğu camiye dönüştürülmüştür. 
Fetih ortaklaşa planlanmış ve yürütülmüş olmasına rağmen 


aralarında bir piskoposun da bulunduğu İberyalı Hıristiyan muhaliflerden oluşan bir grupla birlikte, büyük çaplı yağmalar, köleleştirmeler, sürgünler ve öldürmelerle klasik bir cihat olarak ilerledi. Araplara ilk kez 711 ya da 712'de boyun eğen Toledo, 713'te 
isyan etti. Şehir yağmalanarak cezalandırıldı ve tüm ileri gelenlerin boğazları kesildi. 730 
yılında Cerdagne (Septimania'da, Barselona yakınlarında) tahrip edildi ve bir piskopos diri diri yakıldı. İstikrarlı İslam kontrolü altındaki bölgelerde, boyun eğdirilmiş gayrimüslim zimmilerin -Yahudi ve Hıristiyanların- diğer İslam topraklarında olduğu gibi yeni kilise ya da sinagog inşa etmeleri ya da eskilerini restore etmeleri yasaklandı. Özel mahallelerde tecrit edildiler ve ayrımcı kıyafetler giymek zorunda kaldılar. Ağır vergilere tabi tutulan Hıristiyan köylüler, egemen Arap yönetici elitleri tarafından sömürülen bir köle sınıfı oluşturdu; birçoğu topraklarını terk edip şehirlere kaçtı. Sakatlama ve çarmıha germe gibi sert misillemeler, Mozarab'ın (Hıristiyan zimmiler) Hıristiyan krallardan yardım talep etmesine neden oluyordu. Dahası, bir zimmi bir Müslüman'a zarar verirse, tüm topluluk koruma statüsünü kaybederek yağma, köleleştirme ve keyfi öldürmelere açık hale gelirdi. 


Sekizinci yüzyılın sonuna gelindiğinde Kuzey Afrika ve Endülüs hükümdarları, Müslüman hukukunun baskın ekolü olarak katı ve sert Maliki fıkhını getirmişlerdi. Üç çeyrek yüzyıl önce, siyasi doğruculuğun tarihsel yayın ve söylemlere hakim olmadığı bir dönemde, Endülüs'ün önde gelen akademisyeni Evariste L&vi-Provençal şöyle yazmıştır: 


Müslüman Endülüs devleti böylece ilk kökenlerinden itibaren kıskanç bir ortodoksinin savunucusu ve şampiyonu olarak ortaya çıkar, katı bir doktrine kör bir saygı içinde giderek daha fazla kemikleşir, en küçük rasyonel spekülasyon çabasından peşinen şüphelenir ve mahküm eder. 


Dufourcag, zimmilerin maruz kaldıkları dini ve hukuki ayrımcılıklar ve İslam'a geçmeleri için yapılan teşvikler hakkında şu örneği vermektedir: |İislam'alJ geçmekle, kişi artık belirli bir bölgeye hapsedilmek, ayrımcı önlemlerin kurbanı olmak ya da aşağılanmalara maruz kalmak zorunda kalmayacaktır. Dahası, tüm İslam hukuku din değiştirmeyi destekleme eğilimindeydi. Bir "kâfir" Müslüman olduğunda, Peygamber'e hakaret ettiği ya da Tanrı'nın Sözü'ne küfrettiği için ölüm cezasına çarptırılmış olsa bile, daha önceki tüm suçları için derhal tam bir aftan yararlanırdı: ihtidası onu tüm hatalarından, önceki tüm günahlarından beraat ettirirdi. 


Endülüslü bir müftünün dokuzuncu yüzyılda verdiği bir hukuki görüş oldukça öğreticidir: Hıristiyan bir zimmi, Müslüman bir kadını kaçırıp ırzına geçmiş; tutuklanıp ölüme mahküm edildiğinde hemen Müslüman olmuş; otomatik olarak affedilirken, kadınla evlenmeye ve ona statüsüne uygun bir çeyiz sağlamaya zorlanmıştır. Olayla ilgili olarak, belki de kadının erkek kardeşi tarafından danışılan müftü, mahkeme kararının tamamen yasal olduğunu, ancak din değiştiren kişinin iyi niyetle Müslüman olmaması ve gizlice Hıristiyan olarak kalması durumunda kırbaçlanması, katledilmesi ve çarmıha gerilmesi gerektiğini belirtti. 


Endülüs mükemmel bir cihat ülkesini temsil ediyordu. Her yıl (bazen yılda iki kez) kuzeydeki Hıristiyan İspanyol krallıklarını, Bask bölgelerini ya da Fransa ve Rhone vadisini yağmalamak, ganimetve köle getirmek için akıncı seferleri düzenlenirdi. Endülüs korsanları Sicilya ve İtalya kıyıları boyunca, hatta Ege Adaları'na kadar saldırıp istila ediyor, gittikleri her yeri yağmalıyor ve yakıp yıkıyorlardı. Binlerce gayrimüslim esir, halifenin Hıristiyan Avrupa'nın her yerinden getirilen on binlerce Hıristiyan köleden oluşan bir milis kuvveti (Sakaliba) ve esir alınan Hıristiyan kadınlarla dolu bir harem bulundurduğu Endülüs'te köleliğe sürüldü. 
Toplum etnik ve dini çizgilerle keskin bir şekilde bölünmüştü; Arap kabileleri hiyerarşinin en tepesinde yer alıyor, onları İslamlaşmalarına rağmen hiçbir zaman eşit olarak tanınmayan Berberiler takip ediyordu; 


Daha alt sıralarda mülhidler ve en altta da zimmi Hıristiyanlar ve Yahudiler yer alıyordu. 


Endülüslü Maliki hukukçu İbn Abdun (6. 1134), M.S. 1100 civarında Sevilla'da Yahudiler ve Hıristiyanlarla ilgili şu önemli hukuki görüşleri sunmuştur: 

Hiçbir Yahudi ya da Hıristiyan, ne bir aristokratın, ne bir hukukçunun, ne de varlıklı bir kişinin elbisesini giyemez; aksine onlardan nefret edilmeli ve kaçınılmalıdır. Onları "Selamün aleyküm" diyerek selamlamak yasaktır. Gerçekte, Şeytan onları ele geçirmiş ve onlara Allah'ın uyarısını unutturmuştur. Onlar Şeytan'ın partisinin müttefikleridir; Şeytan'ın müttefikleri kesinlikle kaybedenler olacaktır!" (Kuran 58:19 (modern Davud çevirisi)). 
Tanınabilmeleri için onlara ayırt edici bir işaret konulmalıdır ve bu onlar için bir tür utanç olacaktır. 


İbn Abdun ayrıca bilimsel kitapların zimmilere, bunları tercüme ettikleri ve dindaşlarına ve piskoposlara atfettikleri bahanesiyle satılmasını yasaklamıştır. Aslında Yahudi ve Hristiyan kütüphanelerinin tamamı yağmalanıp yok edildiği için intihali kanıtlamak zordur. Endülüs'ün bir diğer önde gelen hukukçusu Kurtuba'lı İbn Hazm (6. 1064), Allah'ın kâfirlerin mallarını sadece Müslümanlara ganimet sağlamak için sahiplendiğini yazmıştır. 


Gırnata'da, Yahudi cemaatini koruyan Yahudi vezirler Samuel İbn Naghrela ve oğlu Joseph, 1056 ile 1066 yılları arasında suikasta kurban gitmiş ve ardından Yahudi nüfusu yerel Müslümanlar tarafından yok edilmiştir. Müslümanların 1066 suikastına eşlik eden pogromunda beş bin kadar Yahudi'nin öldüğü tahmin edilmektedir. Bu rakam, yaklaşık otuz yıl sonra, Birinci Haçlı Seferi'nin başlangıcında Haçlıların Rhineland'ı yağmalamaları sırasında öldürdükleri bildirilen Yahudilerin sayısına eşit ya da daha fazladır. Gırnata pogromu muhtemelen kısmen, dönemin tanınmış Müslüman hukukçusu ve şairi Ebu İshak'ın Yahudi karşıtı acı kasidesi tarafından kışkırtılmıştır: 


Onları yerlerine indir ve onları en aşağılık konuma geri getir. Etrafımızda aşağılanma, hor görülme ve küçümsenmeyle kaplı paçavralar içinde dolaşırlardı. Gömülecek bir adama kefen olacak pis bir paçavra parçası bulmak için gübrelikleri karıştırırlardı... Onları öldürmenin hainlik olduğunu düşünmeyin. Hayır, onları alay eder halde bırakmak ihanet olur." (Çevirmen daha sonra özetler: Yahudiler ahitlerini bozmuşlardır (yani Ömer'in ahdine atıfla hadlerini aşmışlardır) ve merhamet etmek yersiz olacaktır). 


İspanya ve Kuzey Afrika'daki Müslüman Berberi Muvahhidler (1130-1232) hem Yahudi hem de Hıristiyan nüfus üzerinde muazzam bir yıkım yarattı. Bu yıkım -katliam, esaret ve zorla din değiştirme- Yahudi tarihçi Abraham İbn Davud ve şair Abraham İbn Ezra tarafından anlatılmıştır. İslam'a geçen Yahudilerin samimiyetinden şüphelenen Müslüman "engizisyoncular" (yani Hıristiyan İspanyol meslektaşlarından üç asır önce) çocukları bu ailelerden alarak Müslüman eğitimcilerin gözetimine vermiştir13 . Ünlü filozof ve hekim Maimonides de Muvahhid zulmüne maruz kalmış ve 1148 yılında tüm ailesiyle birlikte Kurtuba'dan kaçmak zorunda kalmış, Fatımi Mısır'ına sığınmadan önce geçici olarak Müslüman kılığında Fez'de ikamet etmiştir. 


Gerçekten de, Maimonides'e sık sık Endülüs'ün aydınlanmış yönetiminin kolaylaştırdığı Yahudi başarısının bir örneği olarak atıfta bulunulsa da, kendi sözleri Yahudilere yönelik İslami muameleye ilişkin bu ütopik görüşü çürütmektedir: 


.. Araplar bize çok zulmettiler ve bize karşı yasaklayıcı ve ayrımcı yasalar çıkardılar... Hiçbir ulus bize onlar kadar sarkıntılık etmedi, aşağılamadı, küçük düşürmedi ve bizden nefret etmedi... 


Osmanlı Zimmiliği 


Türk düşmanı 19. yüzyıl seyahat yazarı Ubicini bile bu dokunaklı tasvirde Osmanlı zimmetinin baskıcı yükünü kabul etmiştir: 


Köleleştirilmiş halkların tarihi her yerde aynıdır, daha doğrusu tarihleri yoktur. Yıllar, yüzyıllar onların durumunda herhangi bir değişiklik yaratmadan geçer. Nesiller sessizlik içinde gelir ve gider. Yanlarında uyuyan efendilerini uyandırmaktan korktukları düşünülebilir. Ancak onları yakından incelediğinizde bu hareketsizliğin sadece yüzeysel olduğunu keşfedersiniz. Sessiz ve sürekli bir tedirginlik onları sarmıştır. Yaşam tamamen kalbin içine çekilmiştir. Yeraltında kaybolan nehirlere benzerler; kulağınızı toprağa dayarsanız, sularının boğuk sesini duyabilirsiniz; sonra birkaç fersah ötede bozulmadan yeniden ortaya çıkarlar. Osmanlı yönetimi altındaki Türkiye'nin Hıristiyan nüfusunun durumu budur. 


Osmanlı Devşirme-yeniçeri sistemi 


Devşirme sistemi üzerine ciddi ve detaylı çalışmalar yapan akademisyenler şu sonuçlara varmışlardır; örneğin Vryonis Jr. kasıtlı olarak az ama öz şu gözlemleri yapmaktadır; 


..devşirme konusunu tartışırken, İslam'a geçmenin sunduğu maddi avantajlara rağmen, birinci sınıf vatandaşlıktan mahrum bırakılan dini bir toplumun üyesi olarak kalmayı tercih eden çok sayıda Hıristiyanla ilgileniyoruz. Bu nedenle bazı tarihçiler tarafından ileri sürülen, Hıristiyanların devşirmeyi çocuklarına harika fırsatlar sunduğu için memnuniyetle karşıladıkları önermesi, bu Hıristiyanların ilk etapta Müslüman olmayı seçmedikleri, Hıristiyan olarak kaldıkları gerçeğiyle tutarsızdır. Çocuklarının alınmasını hiç de hoş karşılamadıklarına dair çok sayıda tanıklık bulunmaktadır. Aile bağlarının güçlü doğası ve İslam'dan dönmemiş olanların Hıristiyanlığa olan güçlü bağlılıkları göz önüne alındığında bu tür duygular beklenebilir. 
Osmanlılar her şeyden önce Hıristiyanların çocuklarını kaybetme korkusundan yararlanmış ve Hıristiyan topraklarının teslimi için yapılan pazarlıklarda devşirme muafiyeti tekliflerini kullanmışlardır. 

Bu tür muafiyetler, Yanya, Galata, Morea, Sakız vs. için verilen teslim şartlarına dahil edilmiştir. Osmanlı devleti için önemli olan uzmanlık gerektiren işlerle uğraşan Hıristiyanlar 

da aynı şekilde, emeklerinin imparatorluk için öneminin tanınması amacıyla 

çocuklarından alınan vergiden muaf tutuldular. Bu vergiden muafiyet bir ceza değil, bir ayrıcalık olarak görülüyordu. 


..onların (yani Hıristiyanların) hoşnutsuzluğunun çok daha açık olduğu başka belgeler de vardır. Bunlar arasında, devşirmelerin kendilerinin bunları toplamaktan sorumlu görevlilerden kaçtığı özel durumları ele alan bir dizi Osmanlı belgesi de yer almaktadır. 
1601'de (devşirme ile ilgili) bir ferman... (Osmanlı| görevlilerine sert yaptırım önlemleri sağlamıştır ki bu da ebeveynlerin oğullarından ayrılmaya her zaman istekli olmadıklarını göstermektedir. 


"...Şeyhül İslam'ın bilinen ve kutsal fetvasının (fetval emrini uygulamak için. Buna uygun olarak, kafir ebeveynlerden biri veya bir başkası oğlunun Yeniçerilere teslim edilmesine karşı çıkarsa, kanı değersiz görülerek derhal kapısının eşiğine asılır." 


Vasiliki Papoulia, acımasızca dayatılan bu Osmanlı vergisine karşı Hıristiyan halkların süregelen umutsuz ve çoğu zaman şiddetli mücadelesine dikkat çekiyor: 


Halkın bu tedbire şiddetle karşı çıktığı açıktır (ve vergil ancak zorla uygulanabilirdi. 
Oğullarını teslim etmeyi reddedenler -en sağlıklıları, en yakışıklıları ve en akıllıları- oracıkta asılarak öldürüldü. 

Yine de elimizde silahlı direniş örnekleri var. 1565 yılında Epir ve Arnavutluk'ta bir isyan meydana geldi. Bölge sakinleri devşirme subaylarını öldürdü ve isyan ancak sultanın yerel sancak beyine destek olarak beş yüz yeniçeri göndermesiyle bastırılabildi. Yerroia'nın tarihi arşivleri sayesinde, 1705 yılında Naousa'da çıkan ve halkın Silahdar Ahmed Çelebi ve yardımcılarını öldürüp isyancı olarak dağlara kaçtığı ayaklanma hakkında daha iyi bilgi sahibiyiz. Bazıları daha sonra tutuklandı ve idam edildi. 


Vergiden kaçmak mümkün olmadığı için halk çeşitli hilelere başvurdu. Bazıları köylerini terk edip çocuk vergisinden muaf olan bazı şehirlere kaçtı ya da Venedik'in elindeki bölgelere göç etti. Sonuç kırsal kesimin nüfusunun azalması oldu. Diğerleri çocuklarını erken yaşta evlendirdi... Nicephorus Angelus... çocukların zaman zaman kendi inisiyatifleriyle kaçtıklarını, ancak yetkililerin ebeveynlerini tutukladığını ve onlara ölümüne işkence ettiğini duyduklarında geri dönüp teslim olduklarını belirtir. La Giulletiere, babasının hayatını kurtarmak için saklandığı yerden dönen ve daha sonra inancından vazgeçmektense kendisi ölmeyi tercih eden genç bir Atinalı'nın vakasını aktarır. Türk kaynaklarındaki kanıtlara göre, bazı ebeveynler çocuklarını askere alındıktan sonra kaçırmayı bile başarmışlardır. Askere alınmaktan kaçmanın en başarılı yolu rüşvetti. Bu yöntemin çok yaygın olduğu, sultanın yolsuzluk yapan memurların el koyduğu büyük miktardaki paradan anlaşılmaktadır. Son olarak, aileler çaresizlik içinde Papa'ya ve Batılı güçlere bile yardım için başvurdular. 


Papoulia şu sonuca varıyor: 


...bu ağır yükün Hıristiyan nüfusun en zor sıkıntılarından biri olduğuna şüphe yoktur. 


Osmanlı yönetimi altındaki Yunanistan'da zimmilik 


A.E. Vacalopoulos, History of Macedonia, 1354-1833, Thessaloniki, 1973, s. 67-74, 353- 358, 636-652; "Background and Causes of the Greek Revolution", Neo-Hellenika, Cilt 2, 1975, s.53-68; The Greek Nation, 1453-1669, New Brunswick, New Jersey, 1976, Chaps. 
1-4. 


Vacalopoulos, Osmanlı yönetimi altında cihadın dayattığı zimmiliğin Yunan Devrimi için nasıl kritik bir motivasyon sağladığını anlatmaktadır (Yunan Devriminin Arka Planı ve Nedenleri, Neo-Hellenika, s.54-55): 


1821 Devrimi, Yunanlıların Osmanlı egemenliğine karşı direnişinin son büyük aşamasından 
başka bir şey değildir; daha esaretin ilk yıllarında başlamış olan amansız, ilan edilmemiş bir savaştı. Ekonomik yağma, entelektüel çürüme ve kültürel gerileme ile karakterize edilen otokratik bir rejimin acımasızlığı, muhalefeti kışkırtacaktı. Her türlü kısıtlama, yasadışı vergilendirme, zorla çalıştırma, zulüm, şiddet, hapis, ölüm, kız ve erkek çocuklarının kaçırılması ve Türk haremlerine kapatılması, çeşitli ahlaksızlık ve şehvet eylemleri ve daha az saldırgan sayısız aşırılık - tüm bunlar hayatta kalma içgüdüsüne sürekli bir meydan okumaydı ve her türlü insani terbiye duygusuna meydan okuyordu. Rumlar tüm hakaretlere ve aşağılamalara acı bir şekilde içerlediler ve acıları ve hayal kırıklıkları onları isyanın kollarına itti. 

Arta beylerinden biri tarafından yapılan açıklamada hiçbir abartı yoktu. 


mücadelenin vahşetini açıklamaya çalıştı. Dedi ki: 'Rayalara (zimmilerel| (yani Hıristiyan tebaamıza) haksızlık ettik ve hem servetlerini hem de onurlarını yok ettik; çaresiz kaldılar ve silahlandılar. Bu sadece bir başlangıç ve sonunda imparatorluğumuzun yıkılmasına yol açacak. Dolayısıyla, Osmanlı yönetimi altındaki Rumların çektiği acılar ayaklanmanın temel nedeniydi; koşulların doğası da psikolojik bir teşvik sağlıyordu. 


Filistin'de Zimmilik 


Profesör Tudor Parfitt, Osmanlı yönetimi altındaki 19. yüzyıl Filistin Yahudileri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmada (The Jews of Palestine, s. 168, 172-73) şu özet gözlemlerde bulunmuştur: 


"...Kasabaların içinde Yahudiler ve diğer zimmiler sık sık yerel Müslümanlar ve Türk askerleri tarafından saldırıya uğruyor, yaralanıyor ve hatta öldürülüyordu. Bu tür saldırılar genellikle önemsiz nedenlerden kaynaklanıyordu: Wilson (İngiliz Dışişleri Bakanlığı yazışmalarındal, eşeğini Sultan'ın bir askerine teslim etmesi emredildiğinde hemen atından inmediği için bir Türk askeri tarafından ağır yaralanan bir Yahudi ile tanıştığını hatırlıyor. Birçok Yahudi daha azı için öldürüldü. Yetkililer zaman zaman bir tür tazminat alma girişiminde bulundular ama bu her zamanböyle olmadı: Türk yetkililer bazen kanıtlanmamış bir suçlama yüzünden Yahudileri öldüresiye dövmekten bizzat sorumlu oldular. Böyle bir olaydan sonra İngiliz Konsolosu)J Young şunları söylemiştir: 'Vali'nin bu kadar vahşi birroloynayabilmesine üzüldüğümü ve şaşırdığımı söylemeliyim - çünkü onu gördüğüm kadarıyla böyle ahlaksız bir insanlık dışılıktan daha üstün olduğunu düşünmeliydim - ama bu bir Yahudi'ydi - arkadaşı ya da koruması yoktu - zavallı Yahudi'nin on dokuzuncu yüzyılda bile günden güne hayatından 


endişe ederek yaşamasının sebepsiz olmadığını göstermeye hizmet ediyor". 


Tanzimat dönemi ve sonrasında zimmilik - Osmanlı İmparatorluğu 


Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden düzenlenmesi anlamına gelen Tanzimat, 1839'da başlayıp 1876'da Birinci Meşrutiyet ile sona eren bir reform dönemidir. Tanzimat reform dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nu modernleştirmek, milliyetçi hareketlere ve saldırgan güçlere karşı toprak bütünlüğünü güvence altına almak için çeşitli girişimlerle karakterize edildi. Reformlar, Osmanlı İmparatorluğu içindeki milliyetçi hareketlerin önünü kesmeye çalışarak İmparatorluğun farklı etnik grupları arasında Osmanlıcılığı teşvik etmiştir. 
Reformlar, gayrimüslimlerin ve Türk olmayanların sivil özgürlüklerini artırarak ve İmparatorluk genelinde eşitlik sağlayarak onları Osmanlı toplumuna daha iyi entegre etmeye çalışmıştır. 


Edouard Engelhardt, La Turguie etla Tanzimat, 2 Vols. 1882, Paris; Engelhardt bu gözlemleri Tanzimat dönemine ilişkin detaylı analizinden yola çıkarak yapmış ve Kırım Savaşı'ndan (1853-56) ve Tanzimat reformlarının ikinci tekrarından çeyrek yüzyıl sonra aynı sorunların devam ettiğini belirtmiştir: 


Müslüman toplum, fethedilen halkları ikincil kılan önyargılardan henüz kurtulamamıştır... 
raya |zimmiler)| Osmanlının aşağısında kalmaya devam etmektedir; aslında ıslah edilmemiştir; ilk günlerin fanatizmi dinmemiştir... (liberal Müslümanlar bilel... sivil ve siyasi eşitliği, yani fethedilenlerin fatihlerle asimile edilmesini reddetmiştir. 


1860'larda Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan İngiliz konsolosları tarafından Hıristiyan reayanın durumuna ilişkin sistematik bir inceleme yapılmış ve kapsamlı birincil kaynak belgesel kanıtlar elde edilmiştir. (54). İngiltere odönemde Türkiye'nin en güçlü müttefikiydi ve doğrudan, saldırgan Rus veya Avusturya müdahalesini önlemek için Hıristiyanlara yönelik baskının ortadan kaldırıldığını görmek stratejik çıkarlarına uygundu. 22 Temmuz 1860'ta Konsolos James Zohrab, Saraybosna'dan İstanbul'da ki büyükelçisi Sir Henry Bulwer'e, 1856 Tanzimat reformlarının ardından Bosna ve Hersek vilayetlerinin yönetimini analiz eden uzun bir rapor gönderdi. Reform çabalarına değinen Zohrab şöyle demektedir: 


Rahatlıkla söyleyebilirim ki, (bunlarj| pratikte ölü bir harf olarak kalmaktadır... (bul Hıristiyanlara eskiden olduğu gibi muamele edilmesine izin vermeye kadar uzanmasa da, Müslümanların onları ağır vergilerle yağmalamasına izin verdiği için dayanılmaz ve adaletsizdir. Sahte hapisler (asılsız suçlamalarla hapsedilme) her gün meydana gelmektedir. Bir Hıristiyan'ın, hasmı bir Müslüman olduğunda kendini temize çıkarma şansı çok azdır (...) Hıristiyan kanıtları, kural olarak, hala reddedilmektedir (...)) Hıristiyanların artık gayrimenkul sahibi olmalarına izin verilmektedir, ancak bunu elde etmeye çalıştıklarında karşılaştıkları engeller o kadar çok ve can sıkıcıdır ki, henüz çok azı bunlara göğüs germeye cesaret edebilmiştir... Farklı Güçlerin Konsolosluk Temsilcilerinin ikamet ettiği ve bir dereceye kadar kontrol uygulayabildiği vilayetin başkentindeki (Saraybosna) Hıristiyanlara karşı Hükümet tarafından izlenen yol genel olarak böyleyken, daha uzak bölgelerdeki Hıristiyanların, genellikle fanatik ve (yeni reform) yasalarına aşina olmayan Mudirler (valiler) tarafından yönetilen ne kadar acı çektiği kolayca tahmin edilebilir.. 


Modern Osmanlıcı Roderick Davison bile ("Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Eguality in the Nineteenth Century" American Historical Review, Vol. 59, 

s. 848, 855, 859, 864) reformların başarısız olduğunu kabul etmekte ve zimmet sistemine içkin İslami inançlara dayalı bir açıklama sunmaktadır: 


Hiçbir zaman gerçek bir eşitlik sağlanamadı... Türkler arasında bazen açık bir fanatizme dönüşebilen yoğun bir Müslüman duygusu vardı... Ancak fanatik patlamalar olasılığından daha önemli olan, Müslüman Türk'ün doğuştan sahip olduğu üstünlük tavrıydı. İslam onun için gerçek dindi. Hıristiyanlık, Muhammed'in sonunda tam olarak açıkladığı gerçeğin sadece kısmi bir vahyiydi; bu nedenle Hıristiyanlar gerçeğe sahip olma konusunda Müslümanlarla eşit değildi. İslam sadece bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. İnsanın Tanrı'yla olduğu kadar insanla olan ilişkilerini de düzenliyordu ve toplumun, hukukun ve hükümetin temelini oluşturuyordu. Bu nedenle Hıristiyanlar, hem dini vahyin ışığında hem de Osmanlılar tarafından fethedilmiş olmaları nedeniyle kaçınılmaz olarak ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorlardı. Tüm bu Müslüman bakış açısı genellikle duygusal ve oldukça hoş olmayan imalarla 'inançsız' veya 'kafir' anlamına gelen yaygın gavur (veya kafir) teriminde özetlenmiştir. Gavurla yakın ya da eşit koşullarda ilişki kurmak en iyi ihtimalle şüpheliydi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamış bir tarihçi olan Asım, "Dinsizlerle ve kâfirlerle yakın ilişki kurmak İslam halkına yasaklanmıştır," diyordu, "ve karanlıkla aydınlık gibi birbirine yakın olan iki taraf arasında dostça ve samimi bir ilişki arzu edilmekten uzaktır."... Eşitlik fikri, özellikle de 1856'daki hakaret karşıtı madde, Türklerin doğasında var olan haklılık duygusunu rencide ediyordu. "Artık gavura gavur diyemiyoruz" deniliyordu, bazen acı bir şekilde, bazen de yeni düzende yalın gerçeğin artık açıkça söylenemeyeceği belirtilerek. Gavura gavur demeyi yasaklayan reformlar kabul edilebilirmiydi?... Yüzyıllarca süren Müslüman ve Osmanlı hakimiyetinin şartlandırdığı Türk zihni henüz mutlak bir eşitliği kabul etmeye hazır değildi... 
Osmanlı eşitliği ne Tanzimat döneminde |yani 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, 1839- 1876) nede 1908 Jön Türk devriminden sonra elde edildi... 


Dhimmitude - İran'daki Zerdüştler 


Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, s. 7-8; Napier Malcolm 19. yüzyılın sonunda İran'ın orta kesimlerindeki Yezd kentinde Zerdüştler arasında yaşamıştır. Five Years in a Persian Town (Bir İran Kasabasında Beş Yıl), New York, 1905 adlı anlatısında şunları belgelemiştir, 

pp. 45-50: 


1895 yılına kadar hiçbir Parsi'nin (Zerdüşt) şemsiye taşımasına izin verilmiyordu. Yezd'de 
bulunduğum süre boyunca bile şehirde şemsiye taşıyamadılar. 1895'e kadar gözlük ve gözlük takmaları yasaktı; 1885'e kadar yüzük takmaları yasaktı; kuşakları kaba kanvastan yapılmak zorundaydı, ancak 1885'ten sonra herhangi bir beyaz malzemeye izin verildi. 
Parsiler 1896'ya kadar sarıklarını katlamak yerine bükmek zorundaydılar. 1898'e kadar gaba |dış ceket| veya arkhalug (iç ceket| (vücut giysileri) için sadece kahverengi, gri ve sarıya izin verilirken, bu tarihten sonra mavi, siyah, parlak kırmızı veya yeşil dışında tüm renklere izin verilmiştir. Ayrıca beyaz çoraplara karşı bir yasak vardı ve yaklaşık 1880'e kadar Parsiler geniş, kıvrık burunlu özel bir tür çirkin ayakkabı giymek zorundaydı. 1885'e kadar yırtık bir şapka giymek zorundaydılar. 1880'e kadar pantolon yerine kendi renklerinde dar külotlar giymek zorundaydılar. 1891'e kadar tüm Zerdüştler şehirde yürümek zorundaydı ve çölde bile herhangi bir rütbede bir Müslümanla karşılaştıklarında atlarından inmek zorundaydılar. Yezd'de bulunduğum süre boyunca çölde ata binmelerine izin verildi ve sadece büyük bir Müslümanla karşılaştıklarında attan inmek zorunda kaldılar. 

Bahsedilemeyecek kadar çok sayıda ve önemsiz başka benzer kıyafet kısıtlamaları da vardı. 


Sonra hem Parsilerin hem de Yahudilerin evleri, çevreleyen duvarlarla birlikte, bir Müslümanın elini uzatarak tepesine ulaşabileceği kadar alçak inşa edilmeliydi; ancak yol seviyesinin altına inebilirlerdi. Duvarlar kapının etrafındaki beyazla kaplanmalıydı. İran kapılarının yaygın biçimi olan çift kapılar ve üç ya da daha fazla pencere içeren odalar yasaktı. Biz Yezd'deyken Bad-gir'ler (Hava bacaları) hala Parsilere yasaktı, ancak 1900'de büyük Parsi tüccarlardan biri valiye ve baş müçtehide (Müslüman rahip) bir tane inşa etmesine izin verilmesi için büyük bir hediye verdi. Üst odalar da yasaklanmıştı. 


Yaklaşık 1860 yılına kadar Parsiler ticaretle uğraşamazdı. Eşyalarını kiler odalarında saklar ve gizlice satarlardı. Artık kervansaraylarda ya da pansiyonlarda ticaret yapabiliyorlar, ancak pazarlarda ya da keten kumaş ticareti yapamıyorlar. 1870 yılına kadar çocukları için okul açmalarına izin verilmiyordu. 


Cizye ya da kâfirlerden alınan verginin miktarı Parsi'nin servetine göre değişirdi ama hiçbir zaman ikitümenden |bir miktar para, 10.000 dinarl| az olmazdı. Bir toman şimdi yaklaşık üç şilin ve sekiz peni değerindedir, ancak eskiden çok daha değerliydi. Şimdi bile, para çok değer kaybetmişken, bir işçinin on günlük ücretini temsil eder. Para, tahsildar olarak görev yapan farraş (kelime anlamıyla halı süpürücüsü. Gerçekte bir hizmetçi, esas olarak açık havada) adamla karşılaştığında, yerinde ödenmelidir. Farraş cizyeyi toplarken istediğini yapmakta özgürdü. Adamın evine gidip parayı getirmesine bile izin verilmiyor, ancak para verilene kadar dövülüyordu. 1865 yılı civarında bu vergiyi toplayan bir farraş, bir adamı bir köpeğe bağladı ve her birine sırayla birer darbe indirdi. 


1891 yılı civarında bir müçtehit, şehrin meydanlarından birinde beyaz çorap giyen bir Zerdüşt 
tüccarı yakaladı. Adamın dövülmesini ve çoraplarının çıkarılmasını emretti. 1860 yılı civarında yetmiş yaşlarında bir adam kaba kumaştan beyaz bir pantolonla çarşıya çıktı. Onuepeyce dövdüler, pantolonunu çıkardılar ve kolunun altında pantolonla evegönderdiler. Bazen Parsiler bir müçtehidin evinde, hatırı sayılır bir miktar para ödemeyi kabul edene kadar tek ayak üzerinde durmaya zorlanırdı. 


Merhum Şah Nasiruddin döneminde, Hindistanlı bir İngiliz Parsi olan Manukji Limji uzun bir süre Parsi temsilcisi olarak Tahran'da bulundu. Cizye, kıyafet kısıtlamaları ve evlerle ilgili olanlar olmak üzere neredeyse tüm Parsi engelleri kaldırıldı, ancak miras yasası değiştirilmedi, buna göre Müslüman olan bir Parsi 


Zerdüştkardeşlerinin önüne geçmiştir. Cizye ve evlerle ilgili bazı kısıtlamalar gerçekten de kaldırılmıştı, ancak fermanın geri kalanı ölü bir mektuptu. 


1898'de şimdiki Şah Muzafferud Din, Parsi Anjuman ya da Komitesinin şimdiki Kalantarı (Baş Adamj| Dinyar'a bir ferman vererek kalan tüm Parsi engellerini iptal etti ve ayrıca Parsilerin İslam'a geçişlerinde hile ya da aldatmaca kullanmanın yasadışı olduğunu ilan etti. Bu fermanın hiçbir etkisi olmamış gibi görünüyor. 


Nasiruddin Şah'ın fermanı ilan edildikten sonra, 1883 yılı civarında, Parsilerden biri olan Rüstemi Ardişiri Dinyar, Yezd yakınlarındaki köylerden biri olan Kuça Biyuk'ta, Parsilerin eskiden sınırlı olduğu yüksekliğin biraz üzerinde, üst odası olan bir ev inşa etti. 
Müslümanların kendisini öldüreceklerini duyunca geceleyin Tahran'a kaçtı. Onun yerine başka bir Parsi olan Tirandaz'ı öldürdüler ama evi yok etmediler. 


Dolayısıyla en büyük zorluk yasanın iyileştirilmesinden ziyade uygulanmasını sağlamaktı. 
Manukji (Tahran'daki İngiliz Parsi ve konsolos| Yezd'deyken, yaklaşık 1870 yılında, iki Parsi şehrin dışında iki Müslüman tarafından saldırıya uğradı ve biri öldürüldü, diğeri ise kafasını kesmeye çalıştıkları için ağır yaralandı. Vali suçluları Yezd'e getirdi ama onlara hiçbir şey yapmadı. Manukji onları Tahran'a götürmek için izin aldı. Ancak Başbakan ona hiçbir Müslümanın bir Zerdüşti ya da Zerdüşt için öldürülmeyeceğini ve sadece piç edileceklerini söyledi. Bu sırada Manukji, bir Zerdüşt'ün kan bedelinin yedi tümen olacağının doğru olup olmadığını sordu. Biraz daha fazla olması gerektiği yanıtını aldı. 


Yezd Parsileri, İngiliz tebaası olan Bombay'daki ajanlar tarafından önemli ölçüde desteklenmiş ve son yıllarda işler biraz daha iyiye gitmiştir. 


f. Modern Dönemde Cihat 


1683'te Viyana surlarında uğradığı yenilginin ardından İslam, yükselen Avrupalı sömürgeci güçler tarafından giderek daha fazla domine edildiği stratejik bir gerileme dönemine girdi. Batı karşısındaki maddi zayıflığı nedeniyle darü'l-İslam, kâfir topraklarına büyük çaplı askeri seferler düzenleyemedi. O dönemde Osmanlı Türkleri tarafından yönetilen İslam İmparatorluğu, giderek daha yırtıcı hale gelen Avrupalı güçlerle mücadele etmek zorunda kaldı. 


1856'da Batı'nın baskısı Osmanlı hükümetini, İmparatorluğun gayrimüslim tebaasının tabi olduğu zimmeti askıya almaya zorladı. Bu durum, eski zimmilerin sosyal ve kişisel gelişimleri için şimdiye kadar bilinmeyen fırsatlar sunmuş, ancak aynı zamanda bunu Şeriat'ın ihlali ve Allah'ın kendilerine bahşettiği kâfirler üzerindeki üstünlükleri olarak gören Ortodoks Müslümanların kızgınlığını da körüklemiştir. 


19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, İmparatorluğun Avrupalı tebaası arasındaki gerginlikler, Osmanlı hükümetinin 1876 yılında Osmanlı yönetimine karşı isyan ettikleri iddiasıyla 30.000 Bulgar'ı katletmesiyle gün yüzüne çıktı. Bulgaristan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanan Batı müdahalesinin ardından, Osmanlı hükümeti ve Müslüman tebaası, bağımsızlık isteyen diğer gayrimüslim gruplardan giderek daha fazla tedirgin oldu. 


Ermeni soykırımının ilk aşaması 1896 yılında yaklaşık 250.000 Ermeni'nin katledilmesiyle işte bu atmosferde gerçekleşmiştir. Katliamlarda hem siviller hem de askeri personel yer aldı. Peter Balakian, The Burning Tigris (Yanan Dicle) adlı kitabında tüm bu korkunç hikayeyi belgelemektedir. Ancak 1890'lardaki katliamlar, yaklaşık 1,5 milyon insanın hayatına mal olan 1915'teki çok daha büyük soykırımın sadece başlangıcıydı. 

Katliama çeşitli faktörler katkıda bulunmuş olsa da 


Katliamlar, artık zimmet tarafından korunmayan Ermenilere karşı yürütülen bir cihattan başka bir şey değildi. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi güçlerin yanında |. 
Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte, Hıristiyan karşıtı resmi bir cihat ilan edildi. 


Osmanlı İmparatorluğu'nun en üst düzey dini lideri olan Şeyhülislam'ın cihat fikrini yaymak için yayınladığı beyanname, Müslüman dünyasını ayaklanmaya ve Hıristiyan zalimlerini katletmeye çağırıyordu. Belgede, "Ey Müslümanlar," deniyordu, "mutluluktan havalara uçan ve hak uğruna canını ve malını feda etmenin ve tehlikelere göğüs germenin eşiğinde olan sizler, şimdi İmparatorluk tahtının etrafında toplanın." Alman mülkiyetine yeni geçen Türk gazetesi İkdam'da cihat fikrinin altı çiziliyordu: "Düşmanlarımızın eylemleri Tanrı'nın gazabını indirdi. Bir umut parıltısı belirdi. Genç, yaşlı, erkek, kadın ve çocuk tüm Müslümanlar görevlerini yerine getirmelidir. ... Eğer bunu yaparsak, boyun eğmiş Muhammedi krallıkların kurtuluşu garantidir." ... Bir broşürde şöyle yazıyordu: "Bizi yönetenlerden tek bir kâfiri bile öldüren, bunu ister gizli ister açık yapsın, Tanrı tarafından ödüllendirilecektir." (Balakian'dan alıntı, The Burning Tigris, 169-70.) 


Hıristiyanlık karşıtı cihat 1922'de Akdeniz kıyısındaki İzmir'de doruğa ulaştı ve 150.000 
Rum Hıristiyan, Müttefik savaş gemilerinin kayıtsız bakışları altında Türk ordusu tarafından katledildi. Toplamda, 1896-1923 yılları arasında yaklaşık 2,5 milyon Hıristiyan öldürülmüştür ki bu, bugün Türk hükümeti tarafından inkar edilen ilk modern soykırımdır. 


Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İslam İmparatorluğu'nun dağılmasından bu yana, bağımsız Müslüman uluslar ve devlet altı cihatçı gruplar tarafından dünyanın dört bir yanında çeşitli cihat savaşları verildi. En sürekli çaba, eskiden darülislamın bir parçası olan topraklarda darülharbi yeniden inşa etmek gibi affedilmez bir günah işleyen İsrail'e karşı gösterilmiştir. 

Afganistan'da Sovyetlere, eski Yugoslavya'da Sırplara karşı Müslüman Boşnaklara, Kosova'da Sırplara karşı Müslüman Arnavutlara ve Kafkasya'da Ruslara karşı Çeçenlere karşı verilen savaşlar diğer önemli cihatlardır. Kuzey Afrika'da, Filipinler'de, Tayland'da, Keşmir'de ve dünyanın pek çok başka yerinde de cihatlar düzenlenmiştir. Ayrıca, 11 Eylül 
2001 (ABD), 11 Eylül 2004 (İspanya) ve 7 Eylül 2005 (İngiltere) saldırıları da dahil olmak 
üzere, dünya genelindeki terörist saldırıların ezici çoğunluğu Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. (Müslüman saldırılarının daha kapsamlı bir listesi için wWww.thereligionofpeace.com adresini ziyaret edebilirsiniz). 


Gerçek şu ki, bugün dünyada İslam'ın dahil olmadığı çatışmaların yüzdesi oldukça düşüktür. İslam geri dönüş yapıyor. 


3. Sonuç 


Bugün İslam'ın daha iyi anlaşılmasının önündeki en büyük engel -belki de düpedüz korku dışında- özensiz kullanılan dildir. Başlangıç olarak, çok övülen "teröre karşı savaş "ı ele alalım. Dikkatle incelendiğinde, "teröre karşı savaş" ifadesi" yıldırım savaşı", "mermi" ya da "stratejik bombalama" kadar anlamlıdır. "Teröre karşı savaş", düşmanın bizi yok etmeye çalışmasının - ve gerçekten de bunu başarmasının - bu süreçte "terör" kullanmadığı sürece 


gayet iyi olduğunu ima etmektedir. 


"Terörizm "in bir hedefi ilerletmek için kullanılan bir taktik ya da strateji olduğu açıktır; anlamamız gereken İslami terörizmin hedefidir ve bu da mantıksal olarak İslam'ın anlaşılmasını gerektirir. 


Gördüğümüz üzere, bir avuç müntesibi şiddete başvursa bile gerçek İslam'ın barışçıl olduğu yönündeki yaygın ısrarın aksine, İslami kaynaklar şiddete başvurmanın 


Gayrimüslimlere karşı şiddet İslam'ın merkezi ve vazgeçilmez bir ilkesidir. İslam kişisel bir inanç olmaktan ziyade, İslami olmayan medeniyetler, kültürler ve bireylerle temel ve kalıcı bir savaş halinde olan siyasi bir ideolojidir. İslami kutsal metinler tüm insanlık için sosyal, yönetimsel ve ekonomik bir sistemin ana hatlarını çizmektedir. İslami yönetime boyun eğmeyen kültürler ve bireyler, Allah'a karşı fiili bir isyan halindedir ve zorla itaat altına alınmalıdır. Yanlış kullanılan "İslamo-faşizm" terimi tamamen gereksizdir: İslam'ın kendisi bir tür faşizmdir ve ancak devletin yetkilerini üstlendiğinde tam ve doğru biçimine ulaşır. 


İslami terörizmin 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarındaki olağanüstü eylemleri, İslam'ın MS 7. yüzyılda Hazreti Muhammed'in günlerinden beri yürüttüğü ve bugün de hızla devam eden küresel fetih savaşının en son tezahüründen başka bir şey değildir. Bu, bugün dünyanın gözünün içine bakan - ve geçmişte de defalarca gözünün içine bakmış olan - ancak bugün çok az kişinin düşünmeye istekli göründüğü basit, apaçık bir gerçektir. 


İslam hakkında konuştuğumuzun farkına varmak önemlidir - İslami "köktencilik", "a şırılık", "fanatizm", "İslamo-faşizm" veya "İslamcılık" değil, Muhammed'in zamanından günümüze kadar doğru inanan Müslümanlar tarafından anlaşıldığı ve uygulandığı şekliyle ortodoks şekliyle İslam. İslami terörizmin 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında artan olayları, büyük ölçüde Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından yaşanan jeo-stratejik değişimlerden ve teröristlerin elindeki teknik seçeneklerin artmasından kaynaklanmaktadır. 


Müslüman dünyanın büyük bölümü üzerindeki Sovyet hegemonyasının çökmesi ve Müslüman petrol üreticisi ülkelerin gelişen zenginliği ile birlikte, Müslüman dünya dünya çapında cihadı destekleme özgürlüğüne ve araçlarına giderek daha fazla sahip olmaktadır. Kısacası, Müslümanların bir kez daha Müslüman olmayan dünyaya karşı savaş açmalarının nedeni bunu yapabiliyor olmalarıdır. 


Bununla birlikte, Batı topraklarında bir daha büyük bir terör saldırısı meydana gelmese bile, İslam'ın Batı için hala ölümcül bir tehlike oluşturduğunu belirtmek son derece önemlidir. 
Terörizmin durması sadece İslam'ın taktiklerinde bir değişiklik anlamına gelecektir - belki de Müslüman göçü ve daha yüksek doğum oranlarının İslam'ı bir sonraki şiddet turundan önce zafere yaklaştırmasına izin verecek daha uzun vadeli bir yaklaşıma işaret edecektir. 
Müslüman terörizminin İslam'ın bir semptomu olduğu ve İslam'ın kendisi sürekli düşmanca kalmaya devam ederken yoğunluğunun artabileceği ya da azalabileceği ne kadar vurgulansa azdır. 


Muhammed Tagi Partovi Samzevari, "İslami Hareketin Geleceği" (1986) adlı eserinde İslami dünya görüşünü özetlemektedir. 


Peygamberimiz... bir general, bir devlet adamı, bir idareci, bir ekonomist, bir hukukçu ve birinci sınıf bir yöneticiydi. ... Kur'an'ın tarihi vizyonunda Allah'ın desteği ve halkın devrimci mücadelesi bir araya gelmelidir ki şeytani yöneticiler alaşağı edilsin ve öldürülsün. Adil bir toplum yaratmak için ölmeye ve öldürmeye hazır olmayan bir halk Allah'tan herhangi bir destek bekleyemez. Yüce Allah bize, tüm insanlığın İslam sancağı altında birleşerek yaşayacağı, Muhammed'in sembolü olan Hilal'in her yerde üstün olacağı günün geleceğini vaat etmiştir. ... Ancak o gün, cihadımızla, canlarımızı sunmaya ve Muhammed'in mi'racında ("Allah'ın 'sarayına' gece yolculukları") göklerden getirdiği ışığı görmeyenlerin kirli kanlarını dökmeye hazır olmamızla hızlandırılmalıdır.... Silahı elimize veren Allah'tır. 
Ama sırf biz korkak olduğumuz için tetiği de O'nun çekmesini bekleyemeyiz. 


Burada sunulan analizlerin tamamının İslami kaynakların kendisinden türetildiği ve eleştirel Batı biliminin ürünü olmadığı vurgulanmalıdır. (Aslında, İslam üzerine yapılan modern Batılı akademik çalışmaların çoğu anlamlı anlamda "eleştirel" değildir). Şiddeti gerekli kılan ve yücelten İslam'ın kendi yorumudur, herhangi bir yabancı yorum değil. 


4. Sıkça Sorulan Sorular 


İslam'ın şiddet içerdiğinden bahsedildiğinde her zaman ortaya çıkan birkaç soru vardır. 
Bu sorular çoğunlukla yanıltıcı ya da alakasızdır ve şiddetin İslam'ın doğasında olduğuna dair gerçek kanıtlara ya da argümanlara itiraz etmezler. Bununla birlikte, İslam'a yönelik ciddi incelemeleri saptırmada retorik olarak etkili oldukları kanıtlanmıştır ve bu nedenle burada bazılarını ele alıyorum. 


a. Peki ya Haçlı Seferleri? 


Bu soruya verilecek en açık yanıt "Peki ya onlar?" olacaktır. Diğer dinler adına işlenen şiddet, mantıksal olarak İslam'ın şiddet içerip içermediği sorusuyla bağlantılı değildir. Ancak İslam savunucusunun umudu, Haçlı Seferleri'nden bahsederek dikkatleri İslami şiddetten uzaklaştırmak ve genel olarak dinleri ahlaki açıdan eşdeğer göstermektir. 


Hem Batı akademi ve medyasında hem de İslam dünyasında Haçlı Seferleri, kanlı fikirli Hıristiyanlar tarafından barışçıl Müslümanlara karşı yürütülen saldırı savaşları olarak görülmektedir. Haçlı Seferleri kesinlikle kanlı olmakla birlikte, kışkırtılmamış, tek taraflı bir saldırıdan ziyade, yüzyıllardır süren cihada karşı Batı'nın gecikmiş bir tepkisi olarak anlaşılması daha doğrudur. Kutsal Topraklar'daki Müslüman egemenliği 7. yüzyılın ikinci yarısında, Arap cihat dalgası sırasında, ikinci "doğru yolu gösteren Halife" Ömer'in Şam ve Kudüs'ü fethetmesiyle başladı. İlk kanlı cihattan sonra, buradaki Hıristiyan ve Yahudi yaşamı zimmet kuralları çerçevesinde hoş görülmüş ve Müslüman Araplar genellikle yurtdışındaki Hıristiyanların kutsal yerlerine hacca gitmeye devam etmelerine izin vermişlerdir ki bu uygulama Müslüman devlet için kazançlı olmuştur. 11. yüzyılda İslam İmparatorluğu'ndaki iç savaş nedeniyle Kutsal Topraklar'daki nispeten iyi niyetli Arap idaresi yerini Selçuklu Türklerine bıraktı. Türkler 11. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'na karşı savaş açmış ve onu Antakya ve Anadolu'daki (şimdiki Türkiye) kalelerinden geri püskürtmüşlerdir. 1071 yılında Bizans kuvvetleri, bugün Doğu Türkiye'de bulunan Malazgirt Savaşı'nda ezici bir yenilgiye uğradı. Türkler Kutsal Topraklar'da cihada yeniden başladılar, buradaki ve Küçük Asya'daki Hıristiyanları taciz ettiler, soydular, köleleştirdiler ve öldürdüler. Hıristiyan âlemini, 1009 yılında Halife El-Hakim bi-Amr Allah tarafından yıkıldıktan sonra Bizans himayesinde yeniden inşa edilen Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi gibi en kutsal mekânlarından koparmakla tehdit ettiler. 


Ortadoğu'da yenilenen cihat bağlamında Roma Papası Urban Il, 1095 yılında Batılı Hıristiyanlara Doğulu kuzenlerinin yardımına gelmeleri için bir çağrı yayınladı (ve 1054'te Doğu Hıristiyanlığı ileyaşanan Büyük Bölünme'den sonra Kudüs'ü Papalık için talep etme umudu taşıdığı anlaşılıyor). Askerlerin yanı sıra çok sayıda sivilin de katıldığı bu "silahlı hac yolculuğu" yıllar sonra Birinci Haçlı Seferi olarak bilinecekti. Bugün anladığımız anlamda bir "haçlı seferi", yani bir Hıristiyan "kutsal savaşı" fikri, yıllar sonra Tapınak Şövalyeleri gibi "haçlı seferlerini" bir yaşam biçimi haline getiren örgütlerin yükselişiyle gelişti. En ateşli Haçlılar olan Frankların, yüzyıllar boyunca Fransa-İspanya sınırı boyunca cihat ve razzialarla karşı karşıya kalan ve Müslümanların Hıristiyanlara yaşattığı dehşeti herkesten daha iyi bilen kişiler olduğunu belirtmek gerekir. Birinci Haçlı Seferi sırasında Küçük Asya, Suriye ve Filistin'in nüfusu, Müslümanlar tarafından yönetiliyor olsa da, hala ezici bir çoğunlukla Hıristiyan'dı. Batılı Hıristiyan ordularının "Haçlı" seferleri o dönemde nüfusları, toprakları ve kültürleri Müslümanların eline geçmiş olan Doğu Hıristiyanlarını özgürleştirme savaşı olarak meşrulaştırılmıştı. 


Yüzyıllarca süren cihat ve zimmilik yüzünden harap olmuştur. Tanrı için cihat tarzında toprak fethetmek Hıristiyanlığa yabancı bir fikirdi ve sonunda Batı'da yok olup gitmesi ve Doğu'da hiçbir zaman üstünlük kazanamaması şaşırtıcı olmamalıdır. 


Kudüs'ün 1099'da Latin orduları tarafından çok kanlı bir şekilde ele geçirilmesinin ve Edessa, Antakya ve Kudüs'te Haçlı Devletlerinin kurulmasının ardından, Müslüman ve Hıristiyan güçler, her iki tarafında savaş zamanı ahlaksızlığının olağan gamından suçlu olduğu bir dizi tahterevalli savaşı yaptı. Zamanla, Avrupa'dan takviye Haçlı Seferleri düzenlense bile, tehlikeli iletişim hatları üzerinde bulunan Haçlı Devletleri yavaş yavaş üstün Müslüman gücüne yenik düştü. 1271'de son Hıristiyan kalesi Antakya da Müslümanların eline geçti. 
Artık Doğu Akdeniz'deki Hıristiyan sahil şeridini zapt etmek için güçlerini yönlendirmek zorunda olmayan Müslümanlar, Güney ve Doğu Avrupa'ya karşı 400 yıl sürecek ve durdurulmadan önce iki kez Viyana'ya kadar ulaşacak bir cihat için yeniden toplandılar. Jeo- stratejik açıdan Haçlı Seferleri, Batı'nın savaşı düşmana taşıyarak İslami cihadın ellerinde kendi yıkımını önleme girişimi olarak görülebilir. Bir süreliğine işe yaradı. 


Anlamlı bir şekilde, Batı bir süredir Haçlı Seferleri'nin yanlışlığından yakınırken, hiçbir ciddi İslami otorite diğer toplumlara karşı yüzyıllar boyunca sürdürülen cihat ve zimmilikten duyulan pişmanlıktan söz etmemektedir. Ancak bu pek de şaşırtıcı değildir: dini şiddet Hıristiyanlığın temelleriyle çelişirken, dini şiddet İslam'ın DNA'sında yazılıdır. 


b. Eğer İslam şiddet içeriyorsa, neden bu kadar çok Müslüman barışçıl? 


Bu soru biraz da "Eğer Hıristiyanlık alçakgönüllülük, hoşgörü ve affetmeyi öğretiyorsa, neden bu kadar çok Hıristiyan kibirli, hoşgörüsüz ve kindar?" sorusuna benziyor. Her iki durumda da cevap açıktır: herhangi bir din ya da ideolojide, onun ilkelerini benimseyen ancak uygulamayan pek çok kişi olacaktır. Nasıl ki bir Hıristiyan için karşılık vermek, senden daha kutsalı oynamak ya da başkalarını küçümsemek çoğu zaman daha kolaysa, bir Müslüman için de cihada atılmak yerine evinde oturmak çoğu zaman daha kolaydır. 
İkiyüzlüler her yerdedir. 


Dahası, kendi inançlarını gerçekten anlamayan ve bu nedenle de öngörülen sınırların dışında hareket eden insanlar da vardır. İslam'da, Kuran'ı Arapça okumanın önemi sayesinde dinlerini gerçekten anlamayan ancak anlamak zorunda olmayan pek çok Müslüman olması muhtemeldir. Allah'ın merhametli dikkatini çeken, dua edenin Kur'an bilgisinden ziyade Kur'an'ın kelimeleri ve sesleridir. Özellikle Batı'da, buradaki Müslümanların Batılı yöntemlerden etkilenme olasılığı daha yüksektir (bu da neden burada olduklarını açıklar) ve yurtdışındaki İslami bir zulümden kaçmış olabilecekleri topluma karşı şiddet eylemlerinde bulunma olasılıkları daha düşüktür. 


Bununla birlikte, herhangi bir toplumsal bağlamda, İslam daha fazla kök saldıkça - takipçi sayısı arttıkça, daha fazla cami ve "kültür merkezi" inşa edildikçe vs. -- ), taraftarlarının bir kısmının şiddet içeren ilkelerini ciddiye alma olasılığı da o kadar artar. Bugün Batı'nın karşı karşıya olduğu sorun budur. 


c. Peki ya Kutsal Kitap'taki şiddet içeren bölümler? 


Birincisi, İncil'deki şiddet içeren pasajların İslam'ın şiddet içerip içermediği sorusuyla ilgisi yoktur. 


İkinci olarak, İncil'deki şiddet içeren bölümler kesinlikle dünyanın geri kalanına karşı şiddet uygulanmasına yönelik bir emir niteliği taşımamaktadır. Kuran'ın aksine, Kutsal Kitap farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından farklı dillerde yazılmış devasa bir belge koleksiyonudur. 


Bu da çok daha fazla yorumlama özgürlüğüne izin verir. Öte yandan Kur'an sadece tek bir kaynaktan gelmektedir: Muhammed'den gelir. Kur'an'ın kendisinin de söylediği gibi, Kur'an Muhammed'in yaşamı aracılığıyla anlaşılmalıdır. Onun savaşları ve cinayetleri Kuran'ın anlamını hem yansıtır hem de bilgilendirir. Dahası, Kuran'ın katı literalizmi, şiddet içeren emirleri söz konusu olduğunda yoruma yer olmadığı anlamına gelir. Hıristiyanlık kutsal metinlerini nasıl "Barış Prensi" Mesih örneği üzerinden yorumluyorsa, Müslümanlar da Kuran'ı savaş ağası ve despot Muhammed örneği üzerinden yorumlamaktadır. 


d. İslami bir "Reform" İslam'ı pasifize edebilir mi? 


İslami kaynakları inceleyen herkesin açıkça görebileceği gibi, İslam'dan şiddeti çıkarmak için iki şeyden vazgeçmek gerekir: Allah'ın kelamı olarak Kuran ve Allah'ın peygamberi olarak Muhammed. Başka bir deyişle, İslam'ı pasifize etmek, onun olmadığı bir şeye dönüşmesini gerektirecektir. Sıklıkla örnek olarak kullanılan Batı Hıristiyan Reformu, Hıristiyanlığın özünü, yani Mesih'in ve Havarilerin örnek ve öğretilerini geri kazanmaya yönelik bir girişimdi (başarılı olsun yadaolmasın). Muhammed'in örneğine geri dönmeye çalışmanın çok farklı sonuçları olacaktır. Gerçekten de İslam'ın bugün dünya çapında artan cihatçı faaliyetlerle birlikte "Reformasyon" sürecinden geçtiği söylenebilir. Bugün Selefi ("ilk nesiller") ekolüne mensup Müslümanlar, Muhammed'in ve onun ilk haleflerinin hayatına odaklanarak tam da bunu yapmaktadır. Bu reformcular, karşıtları tarafından aşağılayıcı bir terim olan Vahhabi olarak bilinmektedir. İlhamlarını Muhammed'den ve Kuran'dan alan bu reformcular, her zaman şiddete eğilimlidirler. Üzücü gerçek şu ki, İslam on dört asırdır neyse bugün de odur: şiddet yanlısı, hoşgörüsüz ve yayılmacı. Birkaç yıl ya da on yıl içinde yabancı bir medeniyetin temel dünya görüşünü değiştirebileceğimizi düşünmek ahmaklıktır. İslam'ın şiddet yanlısı doğası verili olarak kabul edilmelidir; ancak o zaman hayatta kalma şansımızı arttıracak uygun politikalar üretebiliriz. 


e. Peki ya İslam dünyasındaki Batı sömürgeciliğinin tarihi? 


Osmanlı ordusunun 11 Eylül 1683'te Viyana önlerinde Leh kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından İslam, Avrupalı güçlerin ezici bir üstünlük kurduğu stratejik bir gerileme dönemine girmiştir. Darü'l-İslam'ın büyük bir kısmı, üstün teknolojilerini kullanan ve sömürge yönetimi kurmak için Müslüman dünyası içindeki rekabetleri istismar eden Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirildi. 


Batılı emperyal güçlerin sömürgelerinin yönetimindeki uygulamalarının birçoğu açıkça adaletsiz olsa da, Batı emperyalizmini - çoğu zaman olduğu gibi - Batı'ya karşı modern kızgınlığın temeli olan endemik bir suç girişimi olarak görmek tamamen yersizdir. 
Hindistan, Pakistan, İsrail, Güney Afrika, Zimbabve gibi modern ulus-devletler ancak Batılı güçlerin iddialı rolü sayesinde ortaya çıkmıştır. Batılı örgütlenme olmasaydı, bu bölgeler muhtemelen yüzyıllardır var oldukları gibi kaotik ve kabilesel olarak kalmaya devam edecekti. 


Sömürge sonrası dünyaya bakıldığında, en başarılı sömürge sonrası ulusların ortak bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir: Müslüman değiller. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hong Kong, İsrail, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri, çoğunluğu Müslüman olan sömürge sonrası meslektaşlarını - Irak, Cezayir, Pakistan, Bangladeş, Endonezya vb. - -) hemen her standarda göre geride bırakmaktadır. 


f. Şiddet yanlısı bir siyasi ideoloji nasıl olur da dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ikinci dini olabilir? 


Şiddet yanlısı bir siyasi ideolojinin dünyanın büyük bir kısmı için bu kadar çekici olması şaşırtıcı olmamalıdır. Faşist fikirlerin çekici gücü tarih boyunca kanıtlanmıştır. İslam, dini inancın sağladığı içsel rahatlığı, dünyayı dönüştüren bir siyasi ideolojinin dışadönük gücüyle birleştirmektedir. Komünizmin devrimci şiddeti gibi cihat da ölüm ve yıkım için özgeci bir gerekçe sunar. Böyle bir ideoloji doğal olarak şiddet yanlısı insanları kendine çekerken, şiddet yanlısı olmayanları da silahlanmaya ya da şiddeti dolaylı olarak desteklemeye teşvik edecektir. Bir şeyin popüler olması onu iyi huylu yapmaz. 

Dahası, Batı Avrupa gibi İslam'ın en hızlı büyüdüğü bölgeler, dini ve kültürel miraslarından büyük ölçüde arındırılmış durumda ve bu da İslam'ı anlam arayışında olanlar için mevcut tek canlı ideoloji olarak bırakıyor. 


g. Tüm İslami düşünce ekollerini şiddet yanlısı olarak resmetmek adil midir? 


İslam savunucuları sık sık İslam'ın yekpare olmadığını ve farklı İslami düşünce ekolleri arasında görüş farklılıkları bulunduğunu belirtmektedir. Bu doğrudur, ancak farklılıklar olsa da ortak unsurlar da vardır. Tıpkı Ortodoks, Roma Katolik ve Protestan Hıristiyanların Hıristiyanlığın pek çok yönü konusunda farklılık göstermelerine rağmen önemli ortak unsurları kabul etmeleri gibi. İslam'da da durum böyledir. Tüm İslami düşünce ekollerinin ortak unsurlarından biri, ümmetin Allah adına dünyayı fethetme, zapt etme ve şeriat hukuku altında yönetme yükümlülüğü olarak anlaşılan cihattır. Dört Sünni mezhebi (fıkıh ekolleri) - Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli - Müslümanların dünyanın geri kalanına savaş açmasının kolektif bir yükümlülük olduğu konusunda hemfikirdir. 
Dahası, Sufizm ve Caferi (Şii) ekolü de dahil olmak üzere Sünni ortodoksluk dışındaki düşünce ekolleri bile cihadın gerekliliği konusunda hemfikirdir. Cihat meseleleri söz konusu olduğunda, farklı ekoller düşmanlıklar başlamadan önce kafirlerden İslam'a geçmelerinin istenip istenmeyeceği (Usame bin Ladin El-Kaide'nin saldırılarından önce Amerika'dan din değiştirmesini istemiştir); yağmanın muzaffer cihatçılar arasında nasıl dağıtılacağı; dar al-harb'e karşı uzun vadeli bir Fabian stratejisinin (Rakibini yıprat) topyekün bir cephe saldırısına tercih edilip edilmeyeceği gibi konularda anlaşmazlığa düşmektedir. 


... 


h. Peki ya İslam medeniyetinin tarih boyunca elde ettiği büyük başarılar? 


İslam'ın sanat, edebiyat, bilim, tıp vb. alanlardaki başarıları, İslam'ın özünde şiddet olduğu gerçeğini hiçbir şekilde çürütmez. Roma ve Yunan medeniyetleri de bu alanlarda pek çok büyük başarıya imza atmış, ancak aynı zamanda güçlü şiddet gelenekleri de geliştirmişlerdir. 
Roma, dünyaya Virgil ve Horace'ın parlaklığını armağan ederken, gladyatör dövüşlerine, Hıristiyanların katledilmesine ve zaman zaman yaygın militarizme de ev sahipliği yapmıştır. 


Dahası, İslam medeniyetinin başarıları, Batı, Hindu veya Konfüçyüs medeniyetleriyle kıyaslandığında 1300 yıllık tarihi göz önüne alındığında oldukça mütevazıdır. İslam'ın pek çok başarısı aslında İslam İmparatorluğu içinde yaşayan gayrimüslimlerin ya da İslam'a yeni geçenlerin eseridir. En büyük İslam düşünürlerinden biri olan İbn Rüşd, İslam dışı (Yunan) felsefe çalışmaları ve Batılı düşünce tarzlarını tercih etmesi nedeniyle İslami ortodokslukla tersdüşmüştür. İmparatorluğun zimmi nüfusu MS ikinci bin yılın ortalarına doğru azaldığında, İslam sosyal ve kültürel olarak "gerilemeye" başlamıştır. 


Orijinal kaynak (orijinal kaynak 2083'ün yazarıtarafından dahada geliştirilmiş/genişletilmiştir): 


http://jihadwatch.org/islam101/ Gregory M. Davis 


1.7 İnceleme 2: İslam - Batı'nın bilmesi gerekenler 


İçindekiler 


1. Giriş 

2. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. 
3. Mücadele 

4. Genişleme 

5. Savaş Aldatmacadır 

6. Bir Dinden Daha Fazlası 


7. Savaş Evi 


Bu film belgeseline buradan da ulaşabilirsiniz: http://video.google.com/videoplay?docid--871902797772997781 


1. Giriş 


Tony Blair: 


Daha önce de defalarca söylediğim gibi son olarak şunu söylemek isterim ki bu İslam ile bir savaş değildir. Bin Ladin ve arkadaşlarının İslami teröristler olarak tanımlanması Müslümanların büyük çoğunluğunu olduğu gibi beni de öfkelendiriyor. Onlar saf ve basit teröristlerdir. İslam barışçıl ve hoşgörülü bir dindir ve bu insanların eylemleri Kuran'ın öğretilerine aykırıdır. 


George Bush: 


İnancınıza saygı duyuyoruz. Bu inanç milyonlarca Amerikalı ve Amerika'nın dost olarak gördüğü ülkelerdeki milyonlarca kişi tarafından özgürce uygulanmaktadır. Öğretileri iyi ve barışçıldır ve Allah adına kötülük yapanlar Allah'ın adına küfretmiş olurlar. 


Bill Clinton: 


Eylemlerimiz İslam'a karşı değildi. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca iyi, barışsever insanın inancı. Hiçbir din masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesine göz yummaz. Ancak bizim eylemlerimiz, cinayeti doğruluk kisvesine büründüren ve bu şekilde adına hareket ettiklerini iddia ettikleri yüce dine saygısızlık eden fanatikleri ve katilleri hedef alıyordu. 


Serge Trifkovic, Dış İlişkiler Editörü, Chronicles Dergisi 


Batılı siyasi liderlerin Ortodoks İslami Ana Akım ile terörist şiddet arasındaki bağlantıyı inkar etme eğilimleri, hem Batı Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da nereye bakarsanız bakın üniversitelerde ve medyada tekrarlanmaktadır. 


Elit sınıfın üyeleri, İslam'ın barışçıl ve hoşgörülü olduğunu ve şiddetle ilişkili Müslümanların temsili olmayan bir grup olduğunu ilan etme eğilimindedir. 


Bu tür iddialarda bulunan kişilerin, İslam'ın ilk günlerinden, Muhammed peygamberin ve onun yakın haleflerinin ilk günlerinden, kayıtlı tarihin 1300. yüzyılı boyunca şiddetin sürekliliğini açıklayabilmelerini gerçekten takdir ediyorum. 


Robert Spencer, Yazar, Islam Unveiled, Jihadwatch.org Direktörü 


İslam ve İslam medeniyeti, dünyanın dört bir yanında kendi adına işlendiğini gördüğümüz şiddeti gerçekten onaylıyor mu? 


Eğer bu konuda dürüst olacaksak mutlak bir evet cevabı vermemiz gerekir. İslami kaynaklar, Kur'an'la başlayan ancak Kur'an'la sınırlı olmayan İslami metinler, Hadis dahil İslami metinler, İslami gelenek, İslami teoloji, İslami hukuk, tarih boyunca Kur'an yorumlarının gelenekleri ve İslam tarihinin kendisi; İslam'ın kafirlere karşı şiddeti emreden gelişmiş bir doktrin teoloji ve hukuka sahip olduğuna tanıklık etmektedir. 


Bat Ye'or, Yazar - The Dhimmi: İslam Altında Yahudiler ve Hıristiyanlar 

Bunun kökenleri elbette Müslümanların tüm dünyaya tek dini - tek adil din olan İslam'ı - empoze etme ve tüm dünyada Allah'ın egemenliğini tesis etmek için diğer tüm dinleri bastırma arzusundadır. Bu, tüm toplumu bağlayan dini bir görevdir ve Müslüman toplumu bunu empoze etmekle yükümlüdür çünkü Allah'ın emrine itaat etmekle yükümlüdürler ve bu, Kur'an vahyinde ifade edildiği gibi Allah'ın arzusudur. 


Abdullah Al-Araby - Direktör, Kalem Kılıca Karşı Yayınları 


Başkalarına zarar vermek isteyen teröristlerin, İslam'ın ilk dönemlerinde Muhammed ve takipçileri tarafından uygulanan gerçek İslam'ı uyguladıklarına inanıyorum. 


2. Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun 


peygamberidir Robert Spencer 


İslam teolojisinde Muhammed peygamber "a/-insan al-kamil" mükemmel insan olarak kabul edilir. Bir Müslüman ne kadar çok ona benzerse o kadar iyi durumdadır. Bu nedenle Muhammed Peygamber bugün İslam dünyasında insan davranışının birincil modeli olarak saygı görmektedir. 


Abdullah Al-Araby 


Bir örnek olarak, Muhammed'in aşağıdaki örnekleri, Filistin'deki Yahudilere karşı Cihat için savaşan mevcut Filistinli gruplara ilham vermektedir. 


Otoriter İslam Tarihi - Muhammed'in Hayatı/Sırat Resul Allah - Yazan Muhammed bin İshak 
(6. MS 773). Abdul Malik bin Hişam (6. MS 840) tarafından düzenlenmiştir. Prof Alfred Guillaume tarafından çevrilmiştir (1955). 


Muhammed'in Hayatı - S 464 


Teslim oldular ve Elçi onları Medine'de hapsetti. Sonra Elçi Medine çarşısına çıktı ve orada hendekler kazdı. 


Muhammed'in etkisinin bugün İslam dünyası üzerindeki etkisinin en tüyler ürpertici örneklerinden bir diğeri de geçtiğimiz günlerde radikal bir Müslüman partinin Mısırlı lideri tarafından sergilenmiştir. Kısa bir süre önce Irak'taki kafa kesme olaylarının Müslümanlar tarafından protesto edildiğine inanamadığını yazmıştır. Peygamber Muhammed'in Arabistan'daki Yahudi Kureyza kabilesini mağlup ettikten sonra bizzat kendisinin 600 ila 
900 kişinin başını kestiğini bilmiyorlar mıydı? Peygamber bunu yaptıysa, o zaman doğru 
davranışın bu olduğunu anlamadılar mı? Yani Irak'ta insanların kafasını kesen mücahitler sadece peygamberin örneğine uyuyorlardı. 


O halde, Muhammed peygamberin birçok savaşa ve baskına katıldığını ve gerçekten de bu kafa kesme olaylarını gerçekleştirdiğini, siyasi muhaliflerinden bazılarının öldürülmesini emrettiğini ve genel olarak tipik bir 7. yüzyıl savaş ağası gibi davrandığını görebiliriz. Sorun şu ki, bu 21. yüzyıl davranışlarına ve 21. yüzyıl davranış bağlamlarına aktarıldığında ortaya çıkan şey teröristlerdir. 


Kur'an, Batı medeniyetinde benzeri olmayan bir yere sahiptir. Kur'an, Müslümanlar ve geleneksel İslam teolojisi tarafından, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed peygambere kelimesi kelimesine yazdırılmış olarak kabul edilir. Sonuç olarak Kur'an'ın her kelimesi bizzat Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın başka bir bölümü tarafından iptal edilmediği sürece Kur'an'ın her kelimesi tüm zamanlar için geçerlidir ve İslami bağlamda sorgulanamaz, reforme edilemez, değiştirilemez. Bu da ılımlı Müslümanların, eğer samimiyseler barışçıl Müslümanların Kur'an'ın literalizmini tamamen reddetmeleri gerektiği, ancak bunu yapmanın onları tarih boyunca ortodoks İslam olarak kabul edilen her şeyin dışına iteceği anlamına gelmektedir. Bunu yapmak, İslam'ın en temel önermesi olan, Allah tarafından yazdırılan ve mükemmel bir kitabın, cennette Allah ile birlikte sonsuza dek var olan kitabın anası olan "Ümmü'i-Kitâb "ınmükemmel bir kopyası olan bir kitap olduğunu reddetmektir. 


Kur'an-ı Kerim 


Dr. Muhammad Tagi-du-Din Al-Hilali ve Dr. Muhammad Muhsin Khan tarafından parantez içi notlarla çevrilmiştir. 


Sure 98 Ayet6 


Şüphesiz, kitap ehlinden (Yahudi ve Hıristiyanlardan) ve müşriklerden (diğer kâfirlerden) (İslam dinini, Kur'an'ı ve Muhammed'i) inkâr edenler, cehennem ateşinde ebedi kalacaklardır. Onlar yaratılmışların en kötüsüdür. 

Serge Trifkovic 


Dolayısıyla Kuran, Yahudilik ve Hıristiyanlığın doğrudan emirleri, açıklamaları, bazen de çok çarpıtılmış açıklamalarıdır. Bu emirlerin doğası gereği, İslami yorum için ikinci bir "beden" Hadis'tir, Muhammed peygamberin geleneğidir. 


Hadisler Kuran'ı anlamlandırmak için kesinlikle gereklidir çünkü Allah Kuran'da Muhammed'e hitap eder ve Muhammed'in hayatındaki olaylardan bahsederler ancak anlatı detaylarını doldurmazlar. Kuran'da neyin neden söylendiğini anlamak için Hadis'e, Muhammed peygamberin geleneklerine gitmeniz gerekir. Hadisler, peygamberin 
geleneklerinden oluşan birçok cilttir. 8. yüzyılda başlayan çeşitli Müslüman alimler, 632 
yılında ölen Muhammed'in hayatından önemli bir süre sonra bu gelenekleri toplamaya başlamışlardır. Bu gelenekleri toplamaya ve sahih olanları sahih olmayanlardan ayırmaya başladılar. İslami açıdan bakıldığında, Muhammed'in söylediği ya da yaptığı bir şey bu kitaplarda kayıtlıysa, Kuran'dan sonra ikinci bir otoriteye sahiptir. Ve bu kitaplarda Kuran'ın ne söylediğini ve Müslümanların huzurunda nasıl uygulanabileceğini aydınlatan büyük bir şey vardır. 


Peygamber Muhammed'in Yetkili Gelenekleri - Sahih-i Buhari'nin Hadisleri, Dr. 
Muhammed Muhsin Han tarafından Parantez İçi Notlarla tercüme edilmiştir. 


Sahih-i Buhari 
Cilt 4, Bk 52, Hadis 53 


Peygamber şöyle buyurmuştur: "Ölen ve Allah'tan (ahirette) hayır bulan hiç kimse, kendisine bütün dünya ve içindekiler verilse bile dünyaya geri dönmek istemez. 


.. ancak şehitlik mertebesinin üstünlüğünü görerek dünyaya geri dönmek ve (Allah yolunda) tekrar öldürülmek isteyen şehit müstesna. 


Peygamber şöyle buyurdu: "Öğleden sonra veya öğleden önce Allah yolunda bir tek çaba (savaş), bütün dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır." 
Serge Trifkovic 


İslam'da doğal ahlak anlayışı olmadığından, neye izin verilip neye izin verilmediğini öğrenmek için Kuran'a veya Hadislere başvurmanız gerekir 


Ve bu kitaplarda Muhammed'in, savaş meydanında kâfirlerle karşılaşıp onları davet etmenin her Müslüman'ın sorumluluğu olduğuna dair çok açık talimatları vardır 


Ya İslam'ı kabul edecekler ya da İslam devletinde ikinci sınıf zimmi statüsünü kabul edecekler. Eğer her iki alternatifi de reddederlerse o zaman onlara karşı savaş açacaklardır. 


Sure 9 Ayet 29 


Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan kimselerle savaşın. 


... Kitap Ehlinden (Yahudi ve Hıristiyanlardan) hak dini (yani İslam'ı) kabul etmeyenlerle, onlar gönülden boyun eğerek cizyeyi (Yahudi/Hıristiyan vergisini) verinceye ve kendilerini boyun eğmiş hissedinceye kadar savaşın. 


Kur'an iki bölüme ayrılmıştır: Biri Mekke olarak adlandırılır, yani Muhammed'e Mekke'de ilham edilenler ve diğeri Medine olarak adlandırılır, Muhammed'e Medine'de ilham edilenler. 


Mekke'de, Muhammed'in Yahudi ve Hıristiyan toplumuyla barış ve uyum içinde yaşadığı barışçıl ayetlerin çoğunu bulabilirsiniz. Bu ayetler neredeyse değişmez bir şekilde Muhammed'in peygamberlik kariyerinin başlangıcına ve güçsüz olduğu, takipçilerini yeni yeni çekmeye başladığı memleketi Mekke'ye dayanmaktadır. 


Abdullah Al-Araby - Direktör, Kalem Kılıca Karşı Yayınları 
O dönemde sadece akrabalar ve arkadaşlar dini kabul etti. Birçok düşmanı vardır, bu yüzden o zamanın vahiyleri çok barışçıldır. Tüm bunlar Muhammed'in Medine'de teokratik bir devlet kurmasıyla değişir. Bir savaş ağası ve totaliter bir devletin başı haline gelir, çok zengin, güçlü ve çok hoşgörüsüz olur ve sonra bu ilk Ayetlerin çoğu yürürlükten kaldırılır. 
2. Surenin 106. Ayetinde Allah diyor ki, eğer bir ayeti yürürlükten kaldırırsam size daha hayırlısını veririm. 
Sure 2 Ayet 106 
Biz hangi âyeti nesheder veya unutturursak, ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. 
Allah'ın herşeye kadir olduğunu bilmez misin? 
Bu, Kur'an'ın "Nesih" yani nesh doktrininin temeli, esasıdır. Kur'an'da çelişkili ayetler 


olduğunda, Allah'ın vaat ettiği gibi kronolojik olarak daha sonra indirilenin daha iyi olduğu ve öncekini iptal ettiği fikridir. 


Walid Shoebat - Eski Müslüman ve FKÖ Fetih Tugayı Üyesi, Yazar; Cihadı Neden Terk Ettim 
Şimdi şiddet başladı, şimdi barışçıl Ayetler ile barışçıl olmayan Ayetler arasında tartmak 


zorundaydınız. Sonuç, barışçıl olanların hükümsüz kılınması oldu. 


Serge Trifkovic 


Bir gayrimüslim için Tanrı'nın bir konu hakkındaki fikrini değiştirebileceği fikrini kabul etmek gerçekten de çok tuhaf bir kavramdır. MS 614 yılında bir emir yayınlayabilir; 


Sure 2 Ayet 256 


Dinde zorlama (yani baskı) yoktur. 


Ve sonra MS 627'de çok farklı bir tane; 


Sure 9 Ayet5 


Kâfirleri nerede bulursanız öldürün. Ama tövbe eder ve İslam'ı kabul ederlerse... ozaman yollarını serbest bırakın. 


Ancak İslam'da olan şey gerçekten de budur. 


Kur'an'ın kronolojik olarak düzenlenmediğini, en uzun bölümden en kısa bölüme göre düzenlendiğini anlamak çok önemlidir. 


Serge Trifkovic 


Dolayısıyla, kitabın kendisinde, şiddeti ve kafirlerin boyunduruk altına alınmasını savunan hoşgörüsüz ayetlere kıyasla daha hoşgörülü olan bazı ayetleri daha geç bir dönemde bulacaksınız. Ancak bu onların daha sonra ortaya çıktığı anlamına gelmez, tam tersine. Bu nedenle "Medine'de" gelenler geçerliliğini korurken, Mekke'de daha önce gelenler yürürlükten kaldırılmıştır. 


Walid Shoebat 


Barışçıl Ayetler, Kılıç Ayetleri ile karşılaştırıldığında hükümsüz ve geçersiz hale geldi. 


Geleneksel İslam teolojisine göre Kur'an'ın dokuzuncu bölümü olan 9. Sure, peygamberin kariyeri boyunca vahyedilen son suredir. Ve "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" diye başlamayan tek suredir. Bazıları bunun sebebinin bu bölümde şefkat ya da merhamet bulunmaması ve Kur'an'ın Cihad ve özellikle de Müslümanların kâfirlere karşı nasıl davranmaları gerektiği konusundaki son sözü olduğunu söylemiştir. İçinde meşhur Kılıç Ayeti vardır. 


Walid Shoebat 


Peki Kılıç Ayeti ne diyor? Çok açık; Kitap ehlini (Hıristiyanları ve Yahudileri) nerede bulursanız öldürün, onları kuşatın, onlara pusu kurun, onları nerede bulursanız öldürün. 
Aslında ben Hıristiyanlığa geçtim, Muhammed açıkça belirtti ki, günlerin sonunda dinden dönen birçok kişi olacak, onları öldürün 


Onları nerede görürseniz görün. İşte Batı'nın anlaması gereken soru bu: Öldürmenin hangi kısmını anlamıyorlar? 


3. Mücadele 


Condoleezza Rice; 


Biz insanları dini inançlarına ya da renklerine göre değil, hepimizin Amerikalı olduğu gerçeğine göre değerlendiren bir ülkeyiz, dolayısıyla mesajın ilk kısmı buydu. Mesajın ikinci kısmı ise dünyanın dört bir yanında Müslüman olan pek çok dostumuz olduğu, ABD'nin uzun süredir dostu olan İslam inancına sahip ülkeler bulunduğu ve Başkan'ın bunun bir medeniyetler savaşı olmadığının, İslam'a karşı bir savaş olmadığının çok açık bir şekilde bilinmesini istemesidir. Bu, birçok yönden İslam'ın temsil ettiklerini saptıran insanlara karşı bir savaştır. İslam barışı ve şiddetsizliği temsil eder. 


İslam ve İslam medeniyeti, inanmayanlara karşı duruşu bakımından benzersizdir. İslam, inanmayanlara karşı şiddeti emreden gelişmiş bir doktrin teolojisi ve hukuku olan dünyadaki tek dindir. Barışçıl Müslümanlar olduğuna, dünyanın dört bir yanında ılımlı, gayrimüslim komşularıyla uyum içinde yaşayan ve onlara karşı hiçbir şekilde savaş açmaya niyeti olmayan Müslümanlar olduğuna şüphe yoktur. Ancak gerçek şu ki, İslami kaynaklar içinde kendi barışçıllıkları için çok zayıf bir gerekçeye sahipler. Komşularıyla ancak ya İslam'ın Müslümanların inanmayanlara karşı nasıl davranması gerektiği konusunda öğrettiklerinden habersiz oldukları ya da İslam'ın bu unsurlarını açıkça ve bilinçli olarak reddettikleri ölçüde barış içindedirler. Kısacası barışçıl ve ılımlı Müslümanlar vardır ama barışçıl ve ılımlı İslam yoktur. 


Ancak İslam'ın bir barış dini olduğu fikri paradoksal bir şekilde en şiddet yanlısı ve radikal Müslümanlar tarafından bile savunulmaktadır. Mısırlı Müslüman teorisyen Seyved Kutub (1906-1966, İslam ve Evrensel Barış'ı yazdı), yazıları bugün radikal Müslümanlar ve teröristler tarafından saygı görmektedir. İslam'ın bir barış dini olduğunu yazmış ve bunda ısrar etmiştir. Yazılarını incelediğinizde, İslam'ın tüm dünyada İslam hukukunun hegemonyasını kurmaya adanmış olduğunu kastettiğianlaşılır. Bu hegemonya kurulduğunda dünyada barış hüküm sürecektir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. 


Walid Shoebat 


Sorun şu ki, barışçıl Müslümanlar İslam'ın içtihadından çıkan "fermanları" anlamıyorlar. El-Ezher Üniversitesi'nde, Kudüs'teki İslami Şeriat okullarında, Ürdün'de, Suriye'de, Şam'da, tüm Orta Doğu'da bu ayetlerin yorumlanmasına bakarsanız, İslam'ın içtihadı açıkça Kılıç Ayetlerinin barışçıl ayetleri hükümsüz kıldığını belirtmektedir. Peki Kılıç Ayeti ne diyor? 


Sure 9 Ayet5 


Haram aylar (Hicri takvimin 1, 7, 11 ve 12. ayları) çıkınca, artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her türlü tuzağı hazırlayın. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekât verirlerse, artık yollarını serbest bırakın. Şüphesiz Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. 


Walid Shoebat 


Onları gördüğünüzde, nerede bulursanız öldürün. Bu alegorik bir öldürme değil, gerçek bir öldürme. Zerkavi'nin kameranın önünde öldürülmesi, Ramallah'ta gördüğünüz linç, bir milyondan fazla Sudanlının öldürülmesi, ellerin ve ayakların karşı taraftan kesilmesi. Ve burada bir ikilem var. Bush tarafından alıntılanan barışçıl Ayet bile şu şekildedir; 


Kim haksız yere veya yeryüzünde fesat çıkarmak için bir cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş olur. 


Aynı ayeti Yahudi Kutsal Kitap geleneğinde de bulabilirsiniz ancak çoğu Batılı bu ayetten sonra durur. Devam ediyor; Ama yeryüzünde fesat çıkaranların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesin ve onları çarmıha gerin. Ve Afganistan'da, Sudan'da gördüğünüz şey budur, büyük miktarda çarmıha germeler, öldürmeler ve kafa kesmeler. Ayrıca uzuv kesme ve halka açık suikastlarda var. İslam'ı gerçekten eskiden olduğu gibi canlandırmak istiyorlar. Bu yüzden buna İslami köktencilik diyorlar. 


Sure 5 Ayet33 
Allah'a ve Resülüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranların cezası, ancak öldürülmeleri, yahut çarmıha gerilmeleri, yahut elleriyle ayaklarının çaprazlama kesilmesi, ya 


da o yerden sürülmeleridir. İşte bu, onların dünyada rezil olmaları, ahirette de büyük bir azaba uğramalarıdır. 


Sahih El-Buhari 
Cilt 8, Bk 82, Hadis 795 


Peygamber, Urâne kabilesine mensup erkeklerin ellerini ve ayaklarını kesti ve onlar ölene kadar kanayan uzuvlarını dağlamadı. 


Walid Shoebat 


İslam düşüncesinde, kurtuluşunuzun güvencesi şehit olarak ölmektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayete göre; "Cihatta ölenleri ölü sanmayın, bilakis onlar diridirler". Yani bu kurtuluşun garantisidir. 


Modern intihar bombacılığının arkasındaki hesap budur, modern Müslüman savunucuları 


"İslam intiharı yasaklar" diyeceklerdir ve bu açıkça sahtekârlıktır çünkü İslam dünyasındaki tüm intihar bombacılığı savunucuları "Bu intihar değildir" diyerek söze başlarlar. Niyet 


kişi kendini öldürmek değildir. Kişinin niyeti başkalarını öldürmektir. Ve bu İslami Cihad olduğu için onaylanmıştır. Ve bu süreçte kendileri de öldürülürse, bu eylemlerinin kaçınılmaz bir sonucudur ve cennette şehitlerin ödülüyle ödüllendirileceklerdir. 


Serge Trifkovic 


Kur'an, Allah yolunda savaşırken şehit düşen bir cihatçının alacağı ilahi ödül konusunda oldukça nettir. Kendisine anında cennete giriş hakkı verilecektir ve Müslüman cenneti son derece şehvetli bir cennettir. Şehidi bekleyecek olan siyah gözlü güzeller (72 bakire) ile doludur ve bunu takip eden haz sonsuzdur. 


Kur'an, Allah yolunda öldürenler ve öldürülenler dışında hiçbir cennet garantisi içermez. 


Sure 9 Ayet 111 


Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında kendilerine cennet verilmek üzere satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, böylece öldürürler ve öldürülürler. O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin. İşte en büyük başarı budur. 


Başka bir deyişle, cennetin garantileri, dünyada Allah'ın veya İslam hukukunun hegemonyasını kurmak için öldürürken öldürülen insanlar içindir. 


Cihat ruhani ya da fiziksel olabilir. Manevi cihat daha iyi bir Müslüman olmak için çabalamaktır. Ancak fiziksel Cihat göz ardı edilemeyecek bir şeydir. 


Walid Shoebat 


İslam'da cihat mücadele anlamına gelir. Kelimenin gerçek anlamı budur. Ancak Batı'nın anlamadığı şey, Cihad hakkında 100'den fazla Hadis olduğudur. Ve bunların her birine baktığınızda hepsinin kılıç, savaş ya da askeri bir çaba içerdiğini görürsünüz. 


Serge Trifkovic 


Bu, İslami öğretinin çok tehlikeli bir unsurudur çünkü şehitlikten elde edilen bu anlık tatmin çekici bir kavramdır. Örneğin Hamas tarafından sözde bir şehit operasyonu gerçekleştirildiğinde, camilerdeki minarelerden duyurulan şey saldırıyı gerçekleştiren "x" kişisinin öldüğü değil, "x" kişisinin hurilerle (70 bakire) evleneceğidir. Başka bir deyişle, hemen "x" kişisinin ailesinin, ebeveynlerinin vs. onun ortadan kaybolması ve fiziksel yaşamının sona ermesi üzerine ağlayıp yas tutmak yerine kutlama yapmaları, mutlu olmaları ve parti vermeleri gerektiği imasındabulunurlar çünkü oğulları artık sadece cennete götürülmekle kalmayıp orada 70 bakire tarafından karşılanmaktadır. 


Walid Shoebat 


Şehid kelimesi tanıklık etmek, şahitlik etmek anlamına gelir. Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna tanıklık etmek. Ve bu uğurda şehid olarak ölürsünüz. Siz bir şahitsiniz, bir şehitsiniz. Ve bir şehit yüceltilir. Sen öldükten sonra ailen seni yüceltecek. 


Orta Doğu'da yaşayan bir Müslüman köktendinci olarak, inisiye olmanız gerekir. Temelde ilk Yahudinizi öldürmeniz ya da ilk Siyonist altyapınızı yok etmeniz gerekir. Buna layık olduğunuzu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamak zorundasınız. Ve bol miktarda öğrenci, genç, şehit olarak ölmeye, patlayıcı yerleştirmeye istekli erkek var. Şehit başvuruları doldu. Çok sayıda başvuru var. Başvuranları karşılayacak kadar bombayok. Ve bu görevlerden birine katılmak için güçlü bir aday olmanız, yeterince şiddet yanlısı olmanız, Kudüs sokaklarındaki, Beytüllahim'deki her gösteriye katılmış olmanız, daha büyük bir operasyona layık olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Ölmek üzereyseniz ya da kayda değer miktarda risk alıyorsanız, İslami yetiştirilme tarzınızın gereklilikleri ile hayatınıza değer verdiğiniz gerçekler arasında mücadele edersiniz. 


4. Genişleme 


İslam, dünyevi misyonunu, Allah'ın kanunlarını dünyaya zorla yaymak olarak anlar. Şimdi bu, dini zorla yaymaktan farklıdır. Müslümanlar genellikle İslam'ın eski deyimle kılıçla yayıldığını ve herhangi bir kimsenin İslam'a geçmeye zorlandığını öfkeyle reddederler. 
Zorla din değiştirme İslam tarihinin değişmez bir özelliğidir ancak teknik olarak İslam hukuku tarafından yasaklanmıştır. İslam'daki fikir, Müslümanların İslam hukukunun hegemonyasını kurmak için savaşması gerektiğidir. Herkes Müslüman olmaya zorlanmayacaktır ancak gayrimüslimler ikinci sınıf statüsüne düşürülecektir. Toplumda Müslümanlarla eşit olarak yaşayamayacaklardır ve bu tür bir toplumu tesis etmek için savaşmak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarınsorumluluğudur. 


Sahih-i Buhari - Cilt 4, Bk 53, Hadis 392 


Biz camideyken Peygamber dışarı çıktı ve "Yahudilere gidelim" dedi. Beyt-ül Midras'a varıncaya kadar dışarı çıktık. Onlara şöyle dedi: "Eğer İslam'ı kabul ederseniz güvende olursunuz. 
Bilmelisiniz ki, yeryüzü Allah'a ve Resulüne aittir ve ben sizi bu topraklardan çıkarmak istiyorum. Eğer içinizden birinin malı varsa onu satabilir, yoksa yeryüzünün Allah'a ve Elçisine ait olduğunu bilmelisiniz. 


Bat Ye'or 


Müslümanlar cihadı, kafirleri kafirliklerinden kurtaran bir savaş ve İslam dinine girmeleri ve yanlış inançlarını terk etmeleri için bir ayrıcalık olarak görürler. Dolayısıyla Cihat, kafir halka yollarını değiştirmeleri ve gerçek din olan İslam'a geçmeleri için verilen bir lütuf olarak görülmektedir. 


Sure 8, Ayet 67 


Yeryüzünde (düşmanlarını) büyük bir bozguna uğratmadıkça, savaş esirleri edinmek (ve onları fidye ile kurtarmak) hiçbir peygambere yaraşmaz. Siz dünya menfaatini (esirleri kurtarmak için fidye vermeyi) istiyorsunuz, Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Ve Allah Aziz'dir, Hakim'dir. 


Walid Shoebat 


Müslüman düşüncesinde, Müslüman şeriatında dünya iki ev olarak tasvir edilir; İslam Evi ya da Savaş Evi. Yani tüm dünya bu iki evin altındadır. Eğer Müslüman değilseniz Savaş Evi'nin altındasınız demektir. Batı'da İslam savunucuları şöyle der; hayır, bu doğru değil. Bu Barış Evi ve İslam Evi'dir. Ve aslında bu doğru değil, Hadislere bakarsanız ve Orta Doğu'daki en yüksek içtihatlardan gelenlere bakarsanız öğretilenin bu olduğunu görürsünüz. 


Bat Ye'or 


Şimdi kafir halklar bu savaşı bir soykırım savaşı olarak görüyorlar, çünkü Müslüman Cihat tarihçileri ve çok sayıda Hıristiyan kaynak tarafından anlatıldığı üzere bu savaş büyük bir vahşetle yürütüldü, tüm şehirler katliamlara teslim edildi, tüm halklar köle olarak sürüldü veya katledildi. 


Sahih-i Buhari - Cilt 4, Bk 53, Hadis 386 


Ömer Müslümanları putperestlerle savaşmaları için büyük ülkelere gönderdi. ... Düşman topraklarına vardığımızda, Hüsrev'in (İran) temsilcisi kırk bin savaşçıyla çıkageldi ve bir tercüman ayağa kalkarak, "Biriniz benimle konuşsun!" dedi. El Muğire cevap verdi... 
"Peygamberimiz, Rabbimizin Elçisi, yalnızca Allah'a ibadet edinceye veya cizye ( haraç) verinceye kadar sizinle savaşmamızı emretti ve Peygamberimiz bize Rabbimizin şöyle dediğini bildirdi: Bizden kim öldürülürse (şehit edilirse), hiç görmediği bir nimet içinde yaşamak üzere cennete gidecek ve bizden kim sağ kalırsa, sizin efendiniz olacaktır. 


Bat Ye'or 


İki büyük cihat dalgası yaşanmıştır: 7. yüzyılda başlayan ve sadece bir yüzyıl içinde Portekiz'den Ermenistan'a ve aynı zamanda İran'a kadar büyük toprakları İslamlaştıran Arap dalgaları. O dönemde Irak'ın kuzeyi Hıristiyan, güneyi ise Yahudi/Hıristiyandı. 


İlk dalga 


MS 634 Basra Savaşı (Hristiyan/Yahudi) 
MS 635 Şam Fethedildi 

MS 636 Ctesiphon Fethedildi 

MS 637 Kudüs fethedildi MS 

641 İskenderiye fethedildi MS 

666 Sicilya fethedildi 

MS 670 Kabil Fethedildi MS 

698 Kartaca Fethedildi 

MS 711 Güney İspanya Fethedildi 

MS 720 Narbonne (Güney Fransa) Fethedildi 
MS 732 Poitiers Savaşı - Müslümanların İlerleyişi Durduruldu 


İkinci dalga 


MS 1064 Ermenistan Fethedildi 


MS 1071 Malazgirt Savaşı MS 

1331 İznik Fethedildi 

MS 1453 Konstantinopolis Fethedildi 

MS 1460 Yunanistan Fethedildi 

MS 1389 Kosova Savaşı MS 

1521 Belgrad Fethedildi 

MS 1683 Viyana Kuşatması - Müslümanların ilerleyişi durduruldu 


İkinci İslamlaşma dalgası on birinci yüzyılda Türk boyları ile başlamıştır. Doğu Avrupa'nın tüm bölgeleri, Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'nun merkezi olan Anadolu (şimdiki Türkiye), Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya. Bir zamanlar Hıristiyan olan Akdeniz çevresindeki tüm ülkeler İslam İmparatorluğu haline geldi. 


Bu Türk dalgası on birinci yüzyıldan on yedinci yüzyıla kadar sürmüş ve Osmanlı ordusu 
1683 yılında Viyana kapılarında durdurulmuştur. 


Haçlı Seferleri MS 1095-1270 
Serge TIrifkovic 


Haçlı Seferleri bugün Müslüman dünyasında, Batı akademisinde ve Batılı elit sınıf arasında anlaşıldığından çok farklı anlaşılmıyor. Her ikisi de Haçlı Seferlerinden Hıristiyan Avrupa'nın barışçıl masum Müslümanlara karşı giriştiği saldırgan bir fetih savaşı olarak bahsetmektedir. 
Ancak bu Müslümanların ilk etapta kutsal topraklarda ne aradığı sorulabilir. Muhammed ve halefleri bir dizi fetih savaşına girişmiş ve MS 624'teki bu saldırılardan birinde kutsal topraklar - Filistin, Kudüs Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Ardından Selçuklu Türkleri, Hıristiyan hacıların Kutsal Topraklara, Kudüs'e gitmelerine müdahale etmeye başladı. Fiziksel güvenlikleri artık garanti altında olmadığında, batılı Hıristiyanlar sadece bir zamanlar kendilerine ait olan Kutsal Toprakların yeniden fatihleri olarak değil, aynı zamanda haklı olarak kutsal yerlerinin koruyucuları olarak da hareket ettiler. Müslümanların durumunda bir savunma savaşı bile bir fetih savaşıdır. İslam'ı yaymakla yükümlüdürler ancak özellikle bir zamanlar Müslüman olan topraklar yeniden fethedilmelidir ve Cihad bu yeniden fetih savaşının haklı adıdır. Antakya ve Kudüs'teki Haçlı devletlerini asla kabul edemezlerdi çünkü onlar "dar al-harb" ya da "Savaş Evi" idi - "Dar al-İslam" ya da "İslam Evi" haline getirildiler. 
Bu, birçok Batılının tam olarak farkında olmadığı İsrail-Filistin çatışmasının çağdaş bir yönüdür. 


Selahaddin ve diğerlerini Haçlılarla savaşmaya iten psikolojinin aynısı şimdi Hamas'ı motive ediyor. Her iki durumda da mesele sadece Arapların Avrupalıları ve Yahudi yerleşimcileri kovmak için duydukları milliyetçi arzu değildir. Aynı zamanda, bir zamanlar Müslümanlar tarafından yönetilen toprakların yeniden Müslümanların yönetimine geçmesini sağlamak tüm iyi Müslümanların Kur'an'dan kaynaklanan yükümlülüğüdür. 


İngiliz tarihçi Hilaire Belloc'un Büyük Sapkınlıklar (The Great Heresies) kitabından - 1938 


"... Bana her zaman İslam'ın yeniden dirileceği ve oğullarımızın ya da torunlarımızın Hıristiyan kültürü ile bin yıldan fazla bir süredir onun en büyük rakibi olan kültür arasındaki o muazzam mücadelenin yeniden başladığını görecekleri mümkün ve hatta muhtemel görünmüştür." "İslam'ın yeniden dirilebileceği düşüncesi kulağa fantastik geliyor - ama bunun tek nedeni insanların yakın geçmişten her zaman güçlü bir şekilde etkilenmiş olmalarıdır: - geçmişin onları körleştirdiği söylenebilir..." "Ama çok uzun zaman önce değil, Bağımsızlık Bildirgesi'nden yüz yıldan az bir süre önce... Viyana neredeyse alınıyordu ve ancak Polonya Kralı komutasındaki Hıristiyan ordusu tarafından kurtarıldı... tarihin en ünlüleri arasında olması gereken bir tarihte -- 


11 Eylül 1683, 


11 Eylül 1683'te Viyana kuşatması kırıldı. Bu, İslami Cihadın Avrupa'ya yayılmasınınen yüksek 
noktasıydı. Bundan sonra İslam düşüşe geçti ve İslam dünyası sömürgeleştirildi ve büyük ölçüde zayıfladı. Usame Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'i İslam dünyasındaki gerilemenin sona erdiğini, Cihatçıların geri döndüğünü ve 1683'te Viyana'da bıraktıkları yerden devam edeceklerini işaret etmekiçin seçmiş olması çok muhtemel, hatta bana göre neredeyse kesin görünüyor. 


Serge Trifkovic 


Bugün İslam dünyası ile İslam dışı dünya arasındaki tektonik plakalara baktığımızda çok ilginç bir şey fark ederiz. Tek bir medeniyet etiketi altında kolayca damgalanamayan çok farklı Müslüman toplumların bile ortak bir noktası vardır ve bu da komşularıyla çatışma içinde olma eğilimidir. İslam'ın en uç noktalarına baktığımızda Doğu Timor'da Endonezyalı Müslümanların bu eski Portekiz kolonisinin Roma Katoliği olan nüfusunun üçte birini katlettiğini görürüz. Güney Filipinler'de son derece şiddetli bir İslami isyan son yıllarda giderek tırmanmıştır. Endonezya'da, Hıristiyan azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Baharat Adaları'nda dini çatışmalar yaşandı. Hem Tayland'da hem de Çin'de, Xingjian'da çok aktif İslami hareketler var. Hint alt kıtasının tarihi gerçekten de trajiktir; ortaçağda Hindu soykırımının yaşandığı, Batı dünyasında İslam tarihinde çok az bilinen ancak bölge halkı üzerinde derin travmatik izler bırakan ve Keşmir eyaletinde çatışmaların hala devam ettiği bir yerdir. Afrika'da Sudan'da 1987'den bu yana devam eden bir savaş var. Bu savaşta kaç kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etmek zor ancak büyük olasılıkla yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Nijerya'da yeniden dirilen merkezi kuzey eyaletleri arasında sürekli bir istikrarsızlık var ve bu eyaletlerde şeriat hukukunu toprakların yasası olarak kabul etmesi için hükümete giderek daha fazla baskı yapıyorlar. Ve tabii ki Müslümanların sürekli olarak Müslüman olmayan güneylilerle savaştığı Moritanya var. Sonra tabii ki Kafkasya-Çeçenistan var ve Avrupa'da da eski Yugoslavya'da Bosnalı Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlar arasındaki çatışma, Arnavutlar, Sırplar ve Makedonlar arasındaki çatışma ve muhtemelen çok uzun olmayan bir süre içinde Arnavutlar ve Yunanlılar arasındaki çatışma var. Bu çatışmaları, Çeçenistan'ı, Balkanları, Sudan'ı ortadan kaldırırsak dünya oldukça huzurlu bir yer olur. Terör denkleminden son 5 yılda Müslümanlar tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini çıkarırsak, terörle savaşın gereksiz olduğunu, çünkü terörün çok büyük bir sorun olmadığını anlarız. 


5. Savaş Aldatmacadır 


Nevada'dan ABD Senatörü; 


Daha önce de bu kürsüde İslam'dan ve ne kadar büyük bir din olduğundan bahsetmiştim. 
Daha önce de söyledim ve tekrar ediyorum; eşimin başlıca doktorları İslam inancına mensup iki kişidir, dahiliye uzmanı ve onu ameliyat eden kişi. Onları iyi tanıyorum, evlerinde bulundum, onlarla sosyalleştim, onlarla çok ciddi şeyler hakkında konuştum; ailevi sorunlarda birbirimize yardımcıolduk. Onlarla birlikte Las Vegas'taki yeni camiye gittim. 
Onlar harika aileleri olan harika insanlar ve İslam'ın iyi bir din olduğunu, iyi bir yaşam biçimi olduğunu, insanların dinlerinin emrettiği gibi iyi bir sağlık kuralına sahip olduklarını ve dinlerinin emrettiği gibi büyük manevi değerlere sahip olduklarını fark ettim. Dünyanın dört bir yanında bazı insanların, yanlış yönlendirilmiş insanların, bunu ortadan kaldırmaya çalışması çok kötü. 


çok güzel bir din. Bu dinin adını kötüye çıkaramayacaklarına inanıyorum; bu dinin gücünün ve bu dinin içindeki insanların gücünün, bu güzel dini masum insanlara kötülük yapmak için kullanan bu kötü insanların üstesinden geleceğini düşünüyorum. 


İslam bir dindir ve inanmayanlara karşı din değiştirene ya da boyun eğene kadar savaş yürütülmesini emreden siyasi bir sistemdir. Dünyanın dört bir yanındaki teröristlerin yaptıkları için kullandıkları gerekçe budur ve bu gerekçe İslami geleneğin temel unsurlarına dayanmaktadır. Hal böyleyken ılımlı Müslümanların, barışçıl Müslümanların İslam toplumu içerisinde ayağa kalkıp "bu İslam'ın bir parçası değildir" demeleri çok zordur. Bunu ancak İslam'ın "Takiyye" doktrinine - dini aldatma - uygun olarak Batılıları yanıltmak amacıyla bilinçli bir aldatmacayla yaparlar ya da İslam'ın gerçekte ne öğrettiğinden habersiz oldukları için yaparlar. 


Sahih-i Buhari - Cilt 4, Bk 52, Hadis 269 


Peygamber dedi ki; "Savaş hiledir." 


Abdullah Al-Araby 


Genel olarak konuşmak gerekirse, İslam'da yalan söylemeye izin verilmez. Ancak diğer dinlerden farklı olarak, bir Müslümanın yalan söyleyebileceği ve bunun kabul edilebilir, hatta teşvik edilebilir olduğu bazı durumlar vardır. Bu kavrama "önleme" anlamına gelen " e/- Takiyye" denir. Yani bir Müslüman'ın kendisine, grubuna ya da İslam'a gelebilecek bir zararı önlemek için yalan söylemesine izin verilir 


Kişi baskı altında olduğunda dinini korumak için yalan söyleyebilir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de 3. 
Bölüm, 28. Ayet ve 16. Bölüm, 106. Ayette öğretilmektedir. 


Abdullah Al-Araby 


Yalan söylemek için belirli hükümler vardır. Bir Müslüman İslam davası için yalan söyleyebilir, huzuru korumak için ailesine yalan söyleyebilir, yani eşine yalan söyleyebilir. Bir Müslüman, toplumda barışı sağlamak için Müslüman kardeşine yalan söyleyebilir. 


Muhammed'in kendisi insanlara yalan söylemelerini emretti. Gidip birini öldürmelerini emrettiği insanlar ona dediler ki; o kişiye yalan söylemezsek onu öldüremeyiz. O da dedi ki; tamam, iyi, yalan söyleyin. 


Muhammed'in Hayatı - S 367 


Elçi dedi ki... "Beni İbnul-Eşref'ten kim kurtaracak?" Beni Abdul-Eşhel'in kardeşi Muhammed bin Mesleme, "Senin için onunla ben ilgileneceğim, ey Allah'ın Elçisi, onu öldüreceğim" dedi. Elçi; "Yapabilirsen yap" dedi. ... "Ey Allah'ın Elçisi, yalan söylemek zorunda kalacağız" dedi. "İstediğini söyle, çünkü sen bu konuda özgürsün" dedi. 


Serge Trifkovic 


İslam'ın Batı dünyasındaki sözcüleri oyunu nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Davalarını sadece ana akım toplum tarafından kabul edilebilir değil, aynı zamanda makul ve adil bir şekilde nasıl sunacaklarını bilirler. Demokratik kurumlara ve insan haklarına, ellerine güç geçtiğinde bu kurumları ortadan kaldıracaklarını ve bu hakları başkalarından esirgeyeceklerini bile bile başvururlar. 


Sahih-i Buhari - Cilt 7, Bk 67, Hadis 427 


"Vallahi ve billahi, eğer bir yemin eder de sonra ondan daha hayırlısını bulursam, o zaman daha hayırlısını yapar ve yeminimi bozarım." 


Walid Shoebat - "Takiyye" Yapmakla İlgili Kişisel Deneyimler 


Chicago'daki Luc College'da çevirmen olarak çalıştığım dönemde cihatçı hareketler için bağış toplama etkinlikleri düzenlerdik, FKÖ de bu örgütlerden biriydi. Etkinlik duyurularını Kolej'in duvarlarına asar ve dağıtırdık. Arapçasını hatırlıyorum; arkadaşlarınızı getirin, Güney Lübnan'da İsrail'e karşı savaşan Lübnan'daki Cihatçı kardeşlerimize destek olmak için para toplamak niyetindeyiz. Ve sonra İngilizce kısmı gelirdi. İngilizce kısımda standart olurdu; bir Orta Doğu kültürel etkinliği düzenliyorduk, hepiniz hoş geldiniz, kuzu eti ve "baklava" ikram edeceğiz... 


Dolayısıyla Batı, ılımlı Müslümanlar da dahil olmak üzere sosyal yaşamın her alanında devam eden "sosyal aldatmacanın" büyüklüğünü gerçekten kavrayamıyor. Grup olarak bir araya geldiğimizde konuşmalarımız farklı oluyor. Bir Batılı sahneye girer girmez bütün konuşma değişiyor. Batılı zihinlerle uyumlu hale geliyor. 


İşe gittiğimde, Körfez Savaşı sırasında bir Amerikan şirketinde çalışıyordum, Riad'a bir scud füzesi ya da benzeri bir şey isabet ettiğinde herkes televizyonların etrafında toplanırdı ve Amerikan kampına bir scud düşerse herkes perişan olur, mutsuz olurdu. 
Ben de Amerikalı meslektaşlarımın arasında olurdum ve şöyle derdim; "oh bu çok kötü, can kaybı yaşadığımız için üzgünüm". Gerçekte ne hissettiğimi saklamak zorunda kalmanın verdiği hayal kırıklığıyla otoyolda eve dönerken camı indirir ve avazım çıktığı kadar bağırırdım; Allahu ekber!, Allahu ekber! 


Bu, düşman öldürüldüğünde, kazandığınızda yaptığınız büyüdür. Yani Iraklılar için muzaffer bir günse, bir scud füzesi indirdiklerinde, kimsenin beni duyamayacağı otoyolda "Allahu achbar" olacaktı. Evime geldiğimde apartmanın geri kalanı da Orta Doğu'dan gelen Araplardı. Dairemde bir araya gelir, uydu televizyonundan Körfez savaşını izler ve Amerikalıların öldürüldüğü her olayda Allah'a şükrederdik. Ama bu Amerikan ortamında takındığımız yüz ifadesiyle aynı değildi. Amerikan ortamında farklı bir senaryo oynardınız, sanki onların tarafındaymışsınız gibi davranırdınız. Yani tüm bu cephe yerinde duruyor ve gerçek çoğu zaman batıdan gizleniyor 


Bat Ye'or 


İslam'ın bu yeni versiyonunun bir barış ve hoşgörü dini olarak görülmesine en büyük katkıyı sağlayan kişi "Oryantalizm" kitabının yazarı Edward Said'dir. Bu görüşler artık tüm Batı Üniversitelerinde ve akademide yerleşik hale gelmiştir. Bu temelde tüm Dhimmitude ve Cihad tarihi ortadan kalkmıştır. 


Edward Said "Oryantalizm" adlı kitabında Batılıların İslam dünyasına yönelik eleştirilerinin ırkçı ve emperyalist olduğunu yazmıştır. Siyasi puan toplamak, Batılıları Müslümanların Avrupa ve ABD'de kalıcı oldukları ve Batı toplumunun seküler çerçevesine sadakatleri açısından sorgulanmamaları gerektiği fikrine alıştırmak için yayılmaktadır. İslam'ın tarihsel ve siyasi karakterine rağmen bu konuda sorgulanmamalılar çünkü İslam barış dinidir. Bu kurgu Amerikan ve Avrupa kamusal söyleminde öylesine yerleşik halegelmiştir ki bunu sorgulayan herkes derhal ırkçı, nefret taciri ve yobaz olarak damgalanmaktadır. 

Ayrıca bu, ırkçılığın en büyük günah olduğu bir ülkede, Müslüman göçmenlerin şeriat hukukuna olan bağlılıkları ve şu anda içinde bulundukları laik sistemlere yönelik niyetleri hakkındaki her türlü etkili tartışmayı susturmak için çok etkili bir araçtır. 


6. Bir Dinden Daha Fazlası 


Bush yönetiminin sözcüsü: 


Bu İslam ya da Araplar arasında bir çatışma değil, bu özgürlükle ilgili, kültürle değil. Bu, modern dünyaya doğru ilerlemek isteyen İslami hükümetlerle birlikte çalışmakla ilgilidir. 
Kendi yüzlerini barışın yüzü olarak gören İslami hükümetlerle çalışmak, şiddet ve teröre, dünyayı durdurmaya çalışan ve başkaları için barış ve özgürlüğü bozmaya çalışan insanlara karşı çalışmak. İşte bizim için mesele budur, biz İslam'ın gerçek inancının bir barış dini olduğuna inanıyoruz ve bu konuda onlarla birlikte çalışmak niyetindeyiz. 


Abdullah Al-Araby 


İslam bir dinden daha fazlası olarak bilinmelidir. İslam'ın örneğin Hıristiyanlık gibi ruhani bir din olduğu fikri tamamen yanlıştır. 


Serge Trifkovic 


İslam'ı öncelikle bir din olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Muhammed'in hayatındaki ilk başlangıcından bu yana aynı zamanda jeopolitik bir proje, bir hükümet sistemi ve siyasi bir ideoloji olmuştur. 


İslam başlangıcından itibaren hem bir din hem de bir hükümet sistemiydi. F. Örneğin; İslami takvim 1. yılı Muhammed'in doğduğu zamana ya da Muhammed'in Allah'tan ilk vahyi aldığı zamana dayandırmaz ki bence her ikisi de Batılıların beklediği şeydir. Yıl 1, Muhammed'in Medine'de bir ordunun lideri ve devlet başkanı olduğu zamandan itibaren başlar. Bu İslami takvimin başlangıcıdır çünkü İslami anlayışa göre İslam bireysel bir inanç olduğu kadar siyasi ve sosyal bir sistemdir. 


Serge Trifkovic 


İslam'da geçici seküler ve dini güç arasındaki ayrım sadece imkansız değil, aynı zamanda sapkındır. Sadece insan faaliyetlerinin tüm yönleri ile devletin siyasi ve hukuki işlevlerinin tüm yönlerinin tam olarak harmanlanmasıyla, Allah'ın hoşuna giden, düzgün bir şekilde organize edilmiş bir devlet olan Halifeliğe sahip olabiliriz. 


Walid Shoebat 


Batılılar İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm ve Budizm gibi dinleri düşündüklerinde bunun kişisel bir mesele olduğunu, bir Budistin tapınağa gidip huzur içinde ibadet edeceğini, bir Yahudi'nin tapınağa gidip "mitzvah "ını yapacağını, bir Müslüman'ın camiye gidip "zekat" vereceğini, bir Hıristiyan'ın Pazar günü kiliseye gidip dua edeceğini düşünürler. Bunun kişisel bir mesele olduğunu, dinin kişisel bir mesele olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla İslam'a baktıklarında İslam'ı kendi anladıkları dinlerle karşılaştırıyorlar ve bu ilk hata. İslam kişisel kullanım için bir din değildir, İslam şeriattır, İslam dünya için bir yönetim biçimidir, SONRA kişisel bir uygulamadır. Sadece nasıl dua ettiğiniz ve Mekke'ye doğru dua ettiğiniz değil, nasıl giyindiğinizdir, Arap kültüründe giyinirsiniz, Arapça konuşursunuz, Arapça dua etmezseniz cennete gidemezsiniz, Kuran'ı İngilizce okuyup cennete gitmek için iyi işler yapmayı bekleyemezsiniz. Kur'an'ı Arapça okursunuz. Artık herkesin Arapça konuşmak, Arapça düşünmek ve dini Arapça uygulamak zorunda olduğu emperyalist bir sistem haline gelir. Bu sadece nasıl yemek yediğinizde değil, nasıl evlendiğinizde, hükümetinizle nasıl ilişki kurduğunuzda, ordunuzla nasıl ilişki kurduğunuzda, gençlerle nasıl ilişki kurduğunuzda, kadınlarla nasıl ilişki kurduğunuzda bir hukuk biçimidir - hayatınızın HER yönü İslam olur. Her şey İslam'dır. 


Sahih-i Buhari - Cilt 2, Bk 23, Hadis 413 


Yahudiler, Peygamber'e içlerinden gayrimeşru cinsel ilişkide bulunan (zina eden) bir erkek ve bir kadın getirdiler. Peygamber, her ikisinin de mescidin yanında cenaze namazı kılınan yerin yakınında taşlanarak öldürülmesini emretti. 


Sahih-i Buhari - Cilt 7, Bk 62, Hadis 88 


Peygamber, Aişe altı yaşındayken onunla evlilik sözleşmesi yapmış, dokuz yaşındayken onunla evlenmiş ve dokuz yıl boyunca (yani vefatına kadar) onunla birlikte kalmıştır. 


İslami şeriat, İslami yönetim hiçbir şekilde Batı'nın insan hakları ve vicdan özgürlüğü anlayışıyla uyumlu değildir. Geleneksel İslam, İslam'dan dönmeyi ve İslam'ı terk etmeyi yasaklar. Hiçbir çıkış yolu yoktur. Müslümanları ve 

gayrimüslimlerin toplumda eşit olarak yaşamalarını yasaklamaktadır. Gayrimüslimlerin ikinci sınıf statüsünü (zimmi) zorunlu kılar, Müslümanlar üzerinde otorite sahibi olmalarını yasaklar ve sonuç olarak belirli işlerde çalışmalarını yasaklar. Hatta tarihsel olarak (Yahudilerin ve Hıristiyanların) ibadethanelerinin inşa edilmemesini ya da onarılmamasını emretmiş, bunun sonucunda da toplulukların sürekli bir çöküş içinde olmalarına neden olmuştur. 


Sure 5, Ayet51 


Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli (dost, koruyucu, yardımcı) edinmeyin; onlar ancak birbirlerinin velileridir. İçinizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. 


Serge Trifkovic 


Müslüman bir toplumda yaşayan bir gayrimüslimin, şeriat kavramından bağımsız veya ayrı olarak medeni haklarını ve insan haklarını kullanması mümkün değildir. Şeriata isteyerek boyun eğmesi beklenir ve zimmetini kabul ederse korunan bir kişi olacaktır. Korunan kişi, aslında Müslüman efendilere gönüllü olarak tabi olan kişidir. 


Muhammed'in Hayatı - S 368 


Namaza durduğunda ona selam verdik, yanımıza geldi ve ona Tanrı'nın düşmanını öldürdüğümüzü söyledik. Yoldaşımızın yaralarına tükürdü ve hem o hem de biz ailelerimize döndük. 


Tanrı'nın düşmanına saldırmamız Yahudiler arasında dehşet yarattı ve Medine'de hayatından endişe etmeyen hiçbir Yahudi kalmadı. 


Walid Shoebat 


Muhammed, Hadis yoluyla belgelenen çok açık bir şekilde şöyle demiştir; "Herkes "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir" diyene kadar savaşmakla emrolundum". İslam Kuzey Afrika'ya bu şekilde yayıldı, İslam Endonezya'ya kadar bu şekilde yayıldı ve İslam Orta Doğu'ya bu şekilde yayıldı. Suriye Müslüman bir ülke değildi, Lübnan Müslüman değildi. Suudi Arabistan bile karışık bir topluluktu. İslam tüm Orta Doğu'ya bu şekilde yayıldı, kılıçla. Bu yüzden Suudi Arabistan'da hiç sinagog ve kilise göremezsiniz. Hıristiyanlık neredeyse yok denecek kadar azdır. Beytüllahim'deki köyde bile Müslümanlar yönetimi ele geçiriyor. Hristiyan nüfusun sadece “20'si kaldı. 
Lübnan'da Hıristiyan Lübnanlılar sürüler halinde göç ediyor, Hizbullah orada çok aktif. 
Lübnan eskiden Hıristiyan bir ülkeydi. Şimdi aniden İslamlaşıyor, yani İslam hareket halinde ve kuruluşundan beri de öyle. 


Şeriatın Allah'ın kanunu olduğu düşüncesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'ya gelen Müslümanlar, bizim din özgürlüğümüze ve gayrimüslimlerin iktidarda olup Allah'ın kanunlarına göre değil, uzlaşmaya ve serbest seçimlere dayalı kanunlar yapmalarına bakıyorlar. Tüm bunları "Cahiliye" ya da inançsızlığın bir tezahürü olarak görüyorlar - İslam öncesi cahiliye dönemi, herhangi bir ulusun tarihinde Müslüman olmadan önceki zamanlar gibi. Pakistan, İran ve benzerleri var; tarihlerinin Müslüman olmadan önceki dönemini "Cahiliye" dönemi olarak adlandırıyorlar. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Cahiliye döneminde olduğunu düşüneceklerdir. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı Avrupa'ya gelen pek çok Müslüman burada İslami yönetim mekanizmaları kurmak için çalışacak ve laik devletlerin ve seçimlere dayalı devletin meşruiyetinin olmadığı fikrinden hareketle İslami devletler kurmayı hedefleyecektir. Allah'ın kanunları hakkında seçim yapmazsınız, sadece Allah'ın söylediklerine itaat edersiniz. 


7. Savaş Evi 


Bugün Batı'nın İslam hakkında bilmesi gereken en önemli şey, onun siyasi bir karaktere sahip olduğu ve sadece bir din olmadığıdır. Bu, Batı toplumuyla kesinlikle bağdaşmayan bir toplum modeli oluşturmak amacıyla inanmayanlara karşı savaşı emreden bir din ve inanç sistemidir. Amerikalıların bunu bilmesi gerekiyor, Avrupalıların bunu bilmesi gerekiyor çünkü Müslümanlar bu inançlara sahip olarak ve bu inançlara göre hareket etme niyetiyle Batı ülkelerine geliyorlar. Bunlar modern terörist faaliyetlerin arkasındaki motivasyondur ve Batı'daki ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın hedefleridir. Kendimizi koruyabilmemiz için bunu bilmemiz gerekiyor. Ancak ne yazık ki siyasi doğruculuk, medya ve genel hükümetin İslami terörizmin kaynaklarıyla yüzleşme konusundaki isteksizliği nedeniyle bunlar büyük ölçüde bilinmemektedir. 


Walid Shoebat 


İslami köktendincilik Avrupa ve ABD'de uyuyan bir hücredir. Selahaddin iyi bir örnektir. 
Selahaddin İslam'da büyük bir kahramandır. Selahaddin, Haçlı Seferlerini yenilgiye uğratan kişiydi. Haçlılar ve Selahaddin arasında bir anlaşma olması gerekiyordu ve hikaye şöyle devam ediyor; Arap arabulucu Selahaddin'e geldi ve dedi ki - Kurander ki: "Eğer barışa razı olurlarsa siz de razı olun", yani düşman barış istiyorsa barış yapalım ki bu doğrudan Kuran'da bulabileceğiniz bir ayettir. Ve Selahaddinadama harika bir cevap verdi; sen bir Arap'sın ve ben bir Kürdüm. Kur'an'ı benden daha iyi biliyor olmalısın... Unutmayın ki Kur'an da der ki; "Üstünlük bizdeyken neden barış için ödün verelim". Yani Kur'an'da her iki ayeti de bulursunuz. Zayıf taraf olduğunuzda barışa razı olursunuz. İşte bu yüzden "hudna" terimini duyarsınız. "Hudna" bir barış anlaşmasıdır, bir ateşkestir. Irak'ta Sadr hudna istedi çünkü Amerikalıları yenemeyeceğini biliyordu. Düşman sizden daha güçlü olduğunda birçok çatışmada hudna'ya rastlarsınız. Ancak güç kazandığınız anda barış için taviz vermezsiniz. Bu nedenle İslami köktendinciliğin Batı'daki yüzü İslam'ın barışçıl bir din olduğuna dair bir cepheye sahiptir. Çünkü daha fazla İslami göçmene sahip olmayı bekliyorlar, sayılarının artmasını bekliyorlar, siyasi güçlerini arttırmayı bekliyorlar. Bunu başardıklarında tarih tekerrür edecektir. İslami köktendinciliğin gerçek yüzünü burada, ülkenizde göreceksiniz. 


Talihsiz bir durum ama Cihatçılarla pazarlık yapılmaz. Onlarla bir anlaşmayapılamaz. 
İslam hukuku bu konuda çok nettir ve işte bir kez daha bir örnek; İslam'ı ciddiye almamız gerekiyor! İslam hukuku anlaşmalara izin vermez. Müslüman devletler ile gayrimüslim devletler arasında müzakere edilmiş çözümlere izin vermez. Tek izin verdiği şey 10 yıla kadar geçici bir hudna ya da yaygın olarak ateşkes olarak tercüme edilen dönemdir. İslami güçlerin güç toplamasına izin vermek için. Ama bu bizim bildiğimiz barışla aynı şey değil. Bu, 
savaş durumunun olmamasıyla aynı şey değil, bu sadece geçici bir ateşkes. Cihatçıların 14 
asırdır sürdüğünü düşündükleri ve 14 asır daha sürmesini istedikleri bir savaşta. 


Sure 47, Ayet4 


O halde (Allahyolunda cihad ederken) kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlardan birçoğunu öldürünceye ve birçoğunu da yaralayıncaya kadar boyunlarını vurun, sonra da onları sıkıca bağlayın (esir alın). ... İşte böylece Allah size, kâfirler İslâm'a girinceye (yani cehennemden kurtuluncaya) kadar onlara karşı cihada devam etmenizi emretti. 


Eğer Allah dileseydi, elbette onları (siz olmadan da) cezalandırırdı.) Fakat sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizle (sSavaştırıyor ). Fakat Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla zayi etmez. 


Serge Trifkovic 


İslami düşüncede dünya, İslam hukukunun tesis edildiği, Allah'ın üstün olduğu "İslam Evi" ve dünyanın geri kalanı olan "Savaş Evi" olarak ikiye ayrılmıştır. Bu ikilik diğer totaliter ideolojileri ve en açık şekilde komünizmi anımsatmaktadır. Hem komünizm hem de İslam bu dünyada tarihin sonunu aramaktadır. Tarihin sonu tüm dünya İslamlaştığında ya da proleter devrim tüm dünyada işçi sınıfını iktidara getirdiğinde gelecektir ki bu da devletin, paranın ve sınıf baskısının sonu olacaktır. Her iki durumda da bir ateşkes dönemi mümkündür. Barış içinde bir arada yaşamak mümkündür ancak bu barış içinde bir arada yaşama taktiksel bir manevradır ve kalıcı bir çözüm değildir. 


Sahih-i Buhari - Cilt 4, Bk 52, Hadis 196 


Allah'ın Elçisi şöyle dedi: "Allah'tan başka tapılacak yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. 


Keşke İsrail'e yönelik politikalarımızı değiştirseydik, keşke Irak'a yönelik politikalarımızı değiştirseydik ya da başka bir konuda politikalarımızı değiştirseydik, keşke 1953'te İran'daki "Musaddık rejimini" ortadan kaldırmasaydık... Bu fikirler çok saçma. Cihatçıların amaç ve hedeflerine ilişkin temel bir yanlış anlamaya dayanmaktadırlar. Bu çatışma İsrail devletinin kurulmasıyla ya da Amerikan ordusunun Irak'a girmesiyle ortaya çıkmış bir çatışma değildir. Küresel Cihat 7*” yüzyıldan bu yana önemli bir kesintiye uğramadan devam etmektedir. Ve sadece İslam dünyasının bunu sürdüremeyecek kadar zayıf olduğu dönemlerde gücü ve etkinliği azalmıştır. 


Bat Ye'or 


Şimdi kendimize sormamız gereken soru şudur: Yahudi-Hıristiyan değerlerimizi ve kendi medeniyetimizi korumak istiyor muyuz yoksa Avrupa'da tüm Avrupa'yı içine alacak bir zımmiliğe, genişletilmiş bir zımmiliğe doğru mu gitmek istiyoruz? Bu süreç ABD için o kadar da yakın değil ama ABD'nin yalnızlaşmasına neden olacak. Jeopolitik olarak İslamlaşmış, zımmi bir Avrupa ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Ve bunlar Avrupalıların ve Amerikalıların kendi kimliklerini ve geleceklerini seçerken dikkate almaları gereken sorunlardır - özgürlük ya da zimmilik. 


Serge Trifkovic 


Önümüzdeki yüzyılda ortaya çıkacak olan küresel cihat saldırısına karşı kendini savunabilmek için Batı'nın gerçekten kendini bulması ve şunu söylemesi gerekecektir; savunulacak coğrafi ve kültürel alan tam olarak nedir ve ne adına savunulacaktır? Batı'yı çokkültürlülük ideolojisi adına savunmak mümkün değildir. 

Çokkültürlülük ve post-modern liberalizm uğruna ölmeye değecek şeyler değildir. Bunlar insanlara, atalarının birinci dalga sırasında "Poitier "de ve ikinci dalga sırasında 1683'te Viyana surlarında yaptıklarını yapmaları için ilham verebilecek şeyler değildir. Küresel Cihad'ın sahip olduğu şey, milyonlarca insanın basit bir zihinle sadece 


İnancı yaymanın yanı sıra, ilk etapta göç yoluyla ve daha sonra gerekirse başka yollarla kâfirlerin zararına kendilerini daha iyi hale getirmek. 


Walid Shoebat 


Batı'nın İslam hakkında anlaması gereken şey, İslam'ın Nasyonal Sosyalizm ve Komünizmin beraberinde getirdiği tehlikelerin yerinialma potansiyeline sahip olduğudur. Nazizm ve komünizm gibi, İslamcılıkta da amaç aracı meşrulaştırır. Ulusal sınırlara saygı yoktur. Ve tüm ideoloji kendi düşünce tarzlarını ve yaşam biçimlerini tüm dünyaya yaymaktır. Orta Doğu'da öğretilen budur, Suudi Arabistan'daki ve tüm Müslüman dünyasındaki tüm içtihatlardan çıkan budur. İslam fethedecek ve zafere ulaşana kadar, dünyadaki herkes Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun peygamberidir diyene kadar fethetmeye devam edecektir. 


Serge Trifkovic 


İslam'ın kendine has özellikleriyle yüzleşilmelidir. Diğerlerinin aksine, ki bunu bazı Batılıları rahatsız edeceğini bilerek söylüyorum, Hinduların aksine, Konfüçyüsçülerin aksine, Sahra altı Afrika'nın düşmanlarının aksine, Müslümanlar dünyanın geri kalanına yayılma ve onları dönüştürme eğilimine sahiptir. Sadece kendi dinlerine değil, kendi bakış açılarına, kendi yasal ve ahlaki sistemlerine de. Göç ettikleri ülkelerde azınlıkta oldukları sürece bunu açıkça ifade etmeyeceklerdir, ancak bunu tarih boyunca defalarca gördük. Kendi iradelerini dayatmak için gerekli sayıya ulaştıklarında bunu yapacaklardır. 


Mucizeler gerçekleşebilir. Katalizör görevi görecek olan belki de daha ölümcül başka bir terör saldırısı mı yoksa Orta Doğu'da İsrail'in belki de ciddi bir tehlike altında olduğu jeopolitik bir çatışma mı bilmiyorum, ancak bir sarsıntının Avrupalıların zihinlerine ve kalplerine ayağa kalkma ve sayılma ihtiyacının farkındalığını geri getireceğini umuyor ve buna inanıyorum. Çok geç olmadan... 


Yapımcı ve Yönetmen Gregory M. Davis ve Bryan Daly. Yapım ve Dağıtım: Ouixotic Media, LLC USA 2006 


1.8 Avrupalı Köleler, Arap Efendiler 


Andrew G. Bostom tarafından 


Washington DC'de 5 Nisan 2005 tarihinde düzenlenen bir protesto gösterisi, Arap efendiler tarafından köleleştirilen siyah Moritanyalıların mevcut (yüzyıllardır devam eden) kötü durumunu gözler önüne serdi. Dahası, 20. yüzyılın son yirmi yılı, Arap Müslüman Hartum hükümetinin Güney Sudan'daki siyah Hıristiyanlara ve animistlere karşı uyguladığı, kitlesel köleleştirmeyi de içeren açık bir cihat soykırımına tanıklık etti ve aynı hükümet Darfur'daki Animist-Müslüman siyahları katletmeye ve köleleştirmeye devam etti. Bu trajik çağdaş olgular, cihat köleliğinin yaşayan acımasız mirasını yansıtmaktadır. 


Cihat Köleliği 


Kalıcı, benzersiz bir İslami kurum olan cihat ile köleleştirme arasındaki sabit bağlantı, Müslüman egemenliklerinde ve toplumlarında köleliğin benzersiz ölçeği ve sürekliliği için çok uygun bir açıklama sağlar. Bu genel gözlem, hadımların (tedariki ve) istihdamı, köle askerlik (özellikle ergenlerin), çocuk köleliğinin diğer biçimleri ve harem köleliği de dahil olmak üzere köleliğin 'özelleşmiş' biçimleri için de geçerlidir. Cihat köleliği, sayısız tezahürüyle, hem geniş kapsamlı İslamlaştırma hem de Müslüman toplumların idamesi için güçlü bir araç haline gelmiştir. 


Hukuksal Gerekçe ve İslamlaşmadaki Rolü 


Patricia Crone, İslami siyasi düşüncenin kökenleri ve gelişimi üzerine yaptığı son analizinde, İslam dinine mensup olmayanların kitlesel esareti ve köleleştirilmesi arasında önemli bir bağ kurmaktadır. 

-Cihat seferleri sırasında Müslümanlar ve İslamlaştırmanın bu başlıca yöntemlerinde zorlamanın belirgin rolü. Başarılı bir cihadın ardından: 


Erkek esirler, dini mensubiyetleri ne olursa olsun öldürülebilir ya da köleleştirilebilirdi. (Kitap ehli zmmeti kabul edene kadar İslam hukuku tarafından korunmazdı). Esirlere İslam ile ölüm arasında bir seçim yapma hakkı da verilebilir ya da idamdan kurtulmak için kendi rızalarıyla din değiştirebilirler: hukukçular, sadece korkudan din değiştirmiş olsalar bile statü değişikliklerinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Seferler sırasında ele geçirilen kadınlar ve çocuklar, yine inançlarına bakılmaksızın genellikle köleleştirilirdi... Esirlerin önemi de küçümsenmemelidir. Müslüman savaşçılar rutin olarak çok sayıda esir alıyordu. İdam edilmekten kurtulmak için din değiştirenler bir yana bırakılırsa, bazıları fidye karşılığı serbest bırakılıyor, geri kalanlar ise genellikle evlerde kullanılmak üzere köleleştiriliyordu. Müslüman hanelere dağıtılan köleler neredeyse her zaman efendileri tarafından teşvik edilerek ya da baskı altında tutularak, başkalarıyla bağ kurma ihtiyacıyla ya da direnmeye çalışsalar bile yavaş yavaş olayları Müslüman gözüyle görmeye alışarak din değiştirmişlerdir. Her ne kadar ne zimmiler ne de köleler İslam ile ölüm arasında bir seçimle karşı karşıya kalmamış olsalar da, din değiştirmelerinde gücün önemli bir rol oynadığını inkâr etmek saçma olacaktır. (1| 


Yarım bin yıldan uzun bir süre boyunca (M.S. 8. yüzyılın başlarından itibaren) Hint alt kıtasını kasıp kavuran cihat fetih dalgaları sırasında çok sayıda köleleştirilen putperest Hindular için, İslam hukukunun kaderlerine ilişkin yol gösterici ilkeleri tartışmasız bir şekilde zorlayıcıydı. 
Cihat köleliği Hindistan'daki Müslüman nüfusun artmasına da önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. K.S. Lal bu iki noktaya da açıklık getirmektedir: (2) 


Müslüman işgaline doğal olarak direnen Hindular isyancı olarak kabul edildi. Ayrıca onlar putperestti (müşrik) ve Kafirlerin, Kitap Ehli'nin -Hıristiyan ve Yahudilerin- statüsüne sahip olamazlardı... Müslüman kutsal metinleri ve risaleleri, hukukun sadece İslam'ı ya da ölümü savunduğu putperestlere karşı cihadı savunuyordu... Gerçek şu ki, Müslüman rejimi (onlara) sadece İslam ve ölüm arasında bir seçenek sunuyordu. Savaşta öldürülenler öldü ve gitti; ama onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler köle yapıldı. Onlar Hindu olmaktan çıktılar; esaretten hemen sonra olmasa bile zaman içinde Müslüman oldular... Hindistan'da köle edinme en gelişen ve başarılı (Müslüman) misyonerlik faaliyetiydi... Her Sultan, İslam'ın |bir) savunucusu olarak, ülkenin İslamlaştırılması ve yerli direnişe karşı koymak için Hindistan'ın her yerine Müslüman nüfus yerleştirmeyi veya yetiştirmeyi siyasi bir gereklilik olarak görüyordu. 


Vryonis, Selçuklular ve erken dönem Osmanlılar tarafından uygulandığı şekliyle cihat köleliğinin 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Küçük Asya'da İslamlaştırmanın önemli bir yöntemi olduğunu anlatmaktadır (31: 


Hıristiyan nüfusun sayısındaki düşüşe katkıda bulunan bir diğer faktör de kölelikti... Arapların Rum diyarına yaptıkları akınların başlangıcından beri insan ganimeti, ganimetlerin çok önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştı. Türkler Anadolu'daki cihadın yönetimini ele geçirdiklerinde de bu durumun değişmediğine dair çağdaş anlatılarda bolca tanıklık vardır. 
Tüm büyük şehir merkezlerinden ve halkın savunmasız olduğu kırsal kesimden erkekleri, kadınları ve çocukları köleleştirdiler. Anadolu'daki Türk yerleşimlerinin kalıcı olarak etkilenmesinden önceki yıllarda, esirler İran'a ve başka yerlere gönderiliyordu, ancak Anadolu Türk beyliklerinin kurulmasından sonra, esirlerin bir kısmı fatihlerin hizmeti için Anadolu'da tutuldu. 


Papoulia, devşirme çocuk vergisini uygulamak için kullanılan zorlayıcı, genellikle acımasız 


yöntemleri ve bunun sonucunda yerli Hıristiyan nüfusun yıpranmasını (yani hem kamulaştırma hem de kaçış yoluyla) karakterize ettikten sonra, mükemmel bir 


İslamlaştırma yöntemi olan bu Osmanlı kurumunun aynı zamanda fiili bir savaş durumu 


oluşturduğu sonucuna varıyor: (4) 


..kaynakların piasimo (el koyma) aichmalotos paidon ( yakalama) ve arpage paidon'dan (çocukların yakalanması) bahsetmesi, devşirme yoluyla kaybedilen çocukların savaş zayiatı olarak anlaşıldığını göstermektedir. Elbette, imparatorluğun altın çağında Osmanlı tarihçileri bu önlemi zorla fetihlerin bir sonucu olarak yorumlamaya çalışmış olsalar da, İslam hukukuna göre devşirmeyi savaş halinin bir biçimi olarak görmenin mümkün olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Rumların ve Balkan yarımadasının diğer halklarının kural olarak direnmeden teslim olmadıkları doğrudur ve bu nedenle fethedilenlerin kaderi Kur'an'ın Ehl-i Kitâb'a ilişkin ilkelerine göre belirlenmek zorundaydı: yani ya yok edilmek ya da İslam'a dönmeye zorlanmak ya da vergileri ve özellikle cizyeyi ödeyerek himaye, aman statüsüne girmek. Osmanlıların, gönüllü teslimiyet durumunda, biri bu ağır yükten muafiyet olmak üzere bazı ayrıcalıklar tanıması, bu tedbirin halkın direnişinin cezalandırılması olarak anlaşıldığını ve devşirmenin fetheden ile fethedilen arasındaki savaş durumunun devamlılığının bir ifadesi olduğunu gösterir... devşirme kurumunun tek başına varlığı, bir savaş durumunun devamlılığını varsaymak için yeterlidir. 


Şah 1. Abbas(MS 1588-1626) döneminde, İran'ın Safevi Şii teokrasisi daha önceki köle razzi 


sistemini Kafkasya'nın Hıristiyan Gürcü ve Ermeni bölgelerine doğru genişletti. 


Kafkasya'nın Gürcü, Ermeni ve Çerkes sakinleri çok sayıda köleleştirildi ve böylece Şii İslam'a 


geçtiler. Erkekler (öncelikli olarak) askeri ya da idari köle olarak çalıştırılırken, kadınlar 


haremlere girmeye zorlandı. Görünüşe göre 17. ve 18. yüzyıllar arasında bir geçiş yaşanmış ve kölelerin daha azı Kafkasya'dan gelirken, daha büyük bir kısmı Basra Körfezi üzerinden 


Afrika'dan gelmiştir. (Ricks, Şah Sultan Hüseyin döneminde; 


Beyaz ve siyah hadımlar da dahil olmak üzere erkek ve kadın kölelerin sayısı herhangi bir gösterge ise, kraliyet sarayının boyutu gerçekten de genişlemişti. Çağdaş bir tarihçiye göre, Şah Sultan Hüseyin (6. 1722) İran Yeni Yılı'nın ilk günlerinde (21 Mart) tüm maiyetiyle birlikte İsfahan pazarlarına gelmeyi adet haline getirmişti. Çağdaş kayıtçının tahminine göre, 
100 siyah haremağası da dahil olmak üzere 5.000 erkek ve kadın siyah ve beyaz köle kraliyet 
heyetini oluşturuyordu. (6) 


Clement Huart, 20. yüzyılın başlarında (1907) yazdığı bir yazıda, kölelerin cihat seferleri veya gazveler sırasında elde edilen ganimetlerin en önemli bileşeni olmaya devam ettiğini gözlemlemiştir: (7) 


Çok kısa bir süre önce birkaç sefer Amü-Deryâ'yı, yani bozkırların güney sınırını geçti ve köle elde etmek için İran'ın doğu bölgelerini yakıp yıktı; keşfedilmemiş Afrika'nın tam kalbine başka seferler düzenlendi, yerleşim bölgeleri ateşe verildi ve orada yaşayan barışçıl animist halklar katledildi. 


Willis, bu tür 'barbar' Afrikalı animistlerin köleleştirilmesine yönelik ebedi İslami gerekçeyi şu şekilde karakterize etmektedir: (8) 


...İslam'ın küfre karşıtlığı, kötülük ve güvensizliğin her köşesinden patlak verdiğinde, köleleştirilebilir barbarın toprakları 'akıl ve inanç insanları" için favori av alanı haline geldi - köle ve kâfir arasındaki paralellikler cihadın sıcağında kaynaşmaya başladı. Dolayısıyla, ister yakalanarak ister satılarak olsun, kafirin kaderinde Müslümanların topraklarına vatandaş olarak değil köle olarak girmek vardı. Esirlerin durumu topraklarının statüsünden kaynaklandığından, özgürlük ve kölelik arasındaki seçim tek bir delile dayanıyordu: Bir toprağın dini, emirin (yöneticinin) dinidir; eğer o Müslüman ise, o toprak İslam toprağıdır (darü'l-İslam); eğer o putperest ise, o toprak küfür toprağıdır (darü'l-küfür). Bu ilkeye ek olarak, bir ülkenin dininin çoğunluğunun dini olduğu; eğer Müslüman ise, o ülkenin İslam ülkesi olduğu; eğer putperest ise, o ülkenin küfür ülkesi olduğu ve sakinlerinin İslam hukuku altında köleleştirme kategorileri içinde sayılabileceği fikri de eklenmiştir. Yine, kölelik kafirliğin bir simgesi haline gelirken, özgürlük de İslam'ın belirgin bir özelliği olarak kaldı... Kölelik mülkü, kafir köylerin harap olmuş kalıntılarından - İslam'a teslim olan ve kurtuluşlarını bekleyen kadın ve çocuklardan - yontuldu... (Müslüman hukukçul el-Vanşirisi'ye (6.1508) göre, kölelik, Peygamberliği kabul etmeyen, dini yasaya bağlılık göstermeyenlerin başına gelen bir beladır. Dahası, kölelik kafirlikten kaynaklanan bir aşağılanmadır - bir boyun eğmedir. 


Winston Churchill, 19. yüzyılın sonlarındaki Mehdici cihat sırasında Sudan'da görev yaparken Müslüman köle razzileri üzerine yaptığı çalışma ve gözlemlere dayanarak (1899'da) bu tanımlamayı yazmıştır: (9) 


Sudan'daki Müslüman Arap kabilelerinin) istisnasız hepsi insan avcısıydı. Cidde'nin büyük köle pazarlarına yüzlerce yıl boyunca sürekli bir zenci esir akını olmuştur. Barutun icadı ve ateşli silahların Araplar tarafından benimsenmesi bu trafiği kolaylaştırdı... Böylece Sudan'da birkaç yüzyıl boyunca yaşanan durum şu şekilde özetlenebilir: Arap istilacıların baskın ırkı, kanını, dinini, geleneklerini ve dilini siyah yerli nüfus arasında giderek daha fazla yayıyor ve aynı zamanda onları taciz ediyor ve köleleştiriyordu... Savaşçı Arap kabileleri kendi aralarında durmaksızın kan davası ve çekişme içinde savaşıyor ve kavga ediyorlardı. Zenciler yakalanma korkusuyla titriyor ya da kendilerini ezenlere karşı yerel olarak ayaklanıyorlardı. 


Cihat köleliğinin tüm bu unsurları - hukuksal gerekçesi, zorla İslamlaştırma yöntemi olarak kullanılması (genel olarak gayrimüslimler için ve özellikle Sahra Altı Afrikalı Animistlere yönelik) ve köle askerlik için devşirme benzeri ergen erkeklerin toplanmasıyla ilişkisi - Müslüman Arap egemen Hartum rejimi tarafından güney Sudan'daki Animistlere ve Hıristiyanlara karşı yürütülen çağdaş cihatta açıkça görülmektedir. (10) 


Kapsam ve Süreklilik 


Afrika'daki İslami köleliğin ölçeği ve kapsamı, Batı'nın Amerika'ya yaptığı Atlantik ötesi köle ticaretiyle karşılaştırılabilir ve Willis'in (biraz alaycı bir şekilde) gözlemlediği gibi, (11| 


birincisi '...daha popüler olan konuyu süresinin uzunluğu bakımından geride bırakmaktadır". 
Trans-Atlantik köle ticareti için (16. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadar) 10.500.000 (ya da biraz daha yüksek (121) olan niceliksel tahminler, Afrika dışındaki İslami köle ticareti için yapılan çağdaş bir tahminle en azından eşleşmektedir (9650 oranında aşılmasa bile). 
Profesör Ralph Austen'in MS 650'den 1905'e kadar İslami köle ticaretinin yarattığı Sahra ötesi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu trafiğinin bu bileşimi için çalışma rakamı 17.000.000'dur. 
(131 Dahası, Sahra ötesi ticaret için batı ve orta Afrika'nın savan ve kuzey orman kuşaklarından çekilen köleleştirilmiş animist halkların durumu, Atlantik ötesi köle ticaretinin talihsiz kurbanlarının yaşadığı acılarla karşılaştırılabilirdi. (14) 


On dokuzuncu yüzyılda köleler Osmanlı Trablusgarp limanlarına üç ana Sahra güzergâhından ulaşıyordu; bu güzergâhların hepsi de o kadar zorluydu ki, bu güzergâhlarda seyahat etmek zorunda kalan kölelerin yaşadıkları, Atlantik'in 'orta geçidi' olarak adlandırılan güzergâhın dehşetiyle kıyaslanmaya değerdi. 


Bu aydınlatıcı karşılaştırma, önemli olduğu kadar, cihat köleliğinin diğer geniş alanlarını göz ardı etmektedir: Avrupa genelinde (Akdeniz ve Batı Avrupa'nın yanı sıra Arapların (Batı/Akdeniz| ve daha sonra Osmanlı Türkleri ve Tatarların (Orta ve Doğu Avrupaj dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa); Moskof Rusyası (Tatar yağmalarına maruz kalan); Küçük Asya (Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti altında); İran, Ermenistan ve Gürcistan (özellikle Şii Safeviler tarafından yürütülen sistematik cihat köleliği kampanyalarına maruz kalmıştır); ve Hint alt kıtası (7. ve 8. yüzyıllarda Araplar tarafından yapılan gazzeler ve cihat kampanyaları ve daha sonra Delhi Sultanlığı, Timurlu cihadı ve Babürlüler döneminde Gazneliler tarafından yapılan yağmalar). Afrika kıtasının ötesinde cihat köleliğinin boyutlarına üstünkörü bir giriş olarak üç kısa örnek verilebilir: Küçük Asya'da Selçuklular 
(11. ve 12. yüzyıllar); Balkanlar'da Osmanlılar (15. yüzyıl); ve güney Polonya ve Moskof Rusya'sında Tatarlar (15. yüzyılın ortalarından 17. yüzyıla kadar). 


Küçük Asya'daki Hıristiyanların Selçuklu Türkleri tarafından esir alınması 11. ve 12. yüzyıllarda çok yaygındı. (15) Edessa'nın ele geçirilmesi ve yağmalanmasının ardından 16.000 kişi köleleştirilmiştir. (16) Suriyeli Michael, Nureddin'in Türklerinin Ermeni Mleh tarafından Kilikya'ya getirildiğinde, Halep'te sattıkları 16.000 Hıristiyanı köleleştirdiklerini bildirmiştir. (17) Batı Küçük Asya'nın Rum vilayetlerinde gerçekleştirilen büyük bir dizi razzias binlerce Rum'u köleleştirdi (Vryonis çağdaş bir anlatıda geçen 100.000 rakamının abartılı olduğuna inanmaktadır | 181) ve Suriyeli Michael'e göre bunlar İran'a kadar uzanan köle pazarlarında satıldı. (191 Türklerin 1185'te ve sonraki birkaç yıl içinde gerçekleştirdiği yağmalar sırasında Kapadokya, Ermenistan ve Mezopotamya'dan 26.000 kişi yakalanıp köle pazarlarına gönderilmiştir. (20) Vryonis şu sonuca varmaktadır: (21) 


..buazsayıdaki kaynak köle ticaretinin gelişmekte olduğunu göstermektedir. Aslında, Küçük Asya 14. yüzyıl boyunca İslam dünyası için önemli bir köle kaynağı olmaya devam etmiştir. 


Osmanlı Sultanları, Şeriat kurallarına uygun olarak, özellikle 15. yüzyılda I. Mehmed'in 
(1402 

-Murad (1421-1451) ve İkinci Mehmed (1451-1481) dönemlerinde de devam etmiştir.) 
(22) Alexandrescu- Dersca bu köleleştirmenin hatırı sayılır boyutunu özetler ve demografik etkisinin önemine işaret eder: (23) 


Çağdaş Türk, Bizans ve Latin vakanüvisleri, Yunan ve Latin Romanya ile Slav Balkanlar'ın İslam bayrağı altında birleştirilmesi adına yürütülen seferler sırasında ve Hıristiyan topraklarına yapılan akınlar sırasında Osmanlıların halk kitlelerini köleleştirdiğini kabul etmekte hemfikirdir. 
Osmanlı vakanüvisi AsikpaSsazade, Evrenosoğlu Ali Paşa'nın Macaristan seferi sırasında (1437) ve 2. Murad'ın Belgrad seferinden dönüşte (1438) esir sayısının savaşanlardan fazla olduğunu aktarır. Bizanslı tarihçi Ducas, Osmanlılar tarafından işgal edilen Smederevo sakinlerinin esaret altına alındığını belirtir. Aynı şey Menteşe Türkleri Rodos ve Koz adalarına indiğinde ve Osmanlı donanmasının Enos ve Midilli seferleri sırasında da yaşanmıştır. Ducas rakamlar bile vermektedir: Mehmed'in Moree seferi sırasında (1460) 70.000 kişi köle olarak götürülmüştür. 
İtalyan Fransisken Bartholome de Yano (Giano dell'Umbria), akıncıların Erdel'deki iki seferi sırasında (1438) ele geçirilen 60.000 ila 70.000 köleden ve yaklaşık 300.000 ila 600.000 Macar esirden bahseder. Bu rakamlar abartılı görünüyorsa, diğerleri daha doğru görünmektedir: Rodos'taki bir rozzia sırasında Menteşe Türkleri tarafından ele geçirilen kırk kişi, John Anagnostes'e göre Selanik kuşatmasının (1430) ardından köleleştirilen 7.000 kişi ve Midilli Metropoliti Sakızlı Leonard'a göre Midilli kuşatması (1462) sırasında esaret altına alınan on bin kişi. Elimizdeki belgelerin mevcut durumu göz önüne alındığında, kölelerin bu yöntemle Türk Romanya'sına ne ölçüde sokulduğunu hesaplayamıyoruz. Bartholome de Yano'ya göre, 1437'den 1443'e kadar geçen dört yıl içinde 400.000 köle ele geçirilmiştir. Belli bir abartıya izin versek bile, kölelerin on beşinci yüzyıl Osmanlı genişlemesi sırasında önemli bir demografik rol oynadığını kabul etmeliyiz. 


Fisher (24) Müslüman Kırım Tatarlarının 15. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın sonlarına kadar (1463-1794) güney Polonya ve Moskof Rusya'nın Hıristiyan nüfusuna karşı yürüttükleri köle akınlarını analiz etmiştir. Eksik olduğu kabul edilen kaynaklara dayanarak ('...şüphesiz yazarın ortaya çıkarmadığı daha pek çok köle akını vardır' (251) yaptığı ihtiyatlı hesaplamalar (26), bu sözde 'bozkır hasadı' sırasında erkek, kadın ve çocuklardan oluşan en az 3 milyon (3.000.000) kişinin yakalanıp köleleştirildiğini göstermektedir. Fisher köleleştirilenlerin durumunu şöyle anlatmaktadır: (27) 


..Jesirinl ilk çilesi Kırım'a doğru yapılan uzun yürüyüştü. Genellikle zincirli ve her zaman yaya olan esirlerin çoğu yolda ölüyordu. Birçok durumda Tatar akıncıları misillemeden ya da on yedinci yüzyılda Kazak çetelerinin esirleri serbest bırakma girişimlerinden korktukları için, yürüyüşler aceleye getirilirdi. Hasta ya da yaralı esirler genellikle yürüyüşü yavaşlatmaktansa öldürülürdü. Heberstein şöyle yazmıştır... 'satılsa da fazla para etmeyecek olan yaşlı ve sakat adamlar, Tatar gençlerine ya taşlanmaları ya denize atılmaları ya da istedikleri şekilde öldürülmeleri için teslim edilirler'. On altıncı yüzyılın ortalarında Galiçya'dan böyle bir esir kafilesine tanık olan bir Osmanlı seyyahı, esirlerin varış noktası olan Kefe'deki köle pazarlarına ulaşabilmelerine hayret etmiştir. Gördükleri muamelenin o kadar kötü olduğundan ve ölüm oranlarının fiyatlarını gereksiz yere kendisi gibi potansiyel alıcıların ulaşamayacağı kadar yükselttiğinden yakınmıştır. 
Bir Polonya atasözü şöyle der: 'Tataristan'a giderken esir olmaktansa, birisinin mezarında yatmak çok daha iyidir' 


İslami köleliğin sürekliliği, kapsamı kadar etkileyici ve benzersizdir. Kölelik hem Osmanlı Türkiye'sinde (281) hem de Şii (Kaçar) İran'da (291 20. yüzyılın ilk on yılına kadar açıkça uygulanmıştır. Toledano'nun işaret ettiği gibi |(30J Osmanlı Türkiye'sinde kul (idari)/harem köleliği, 


...20. yüzyılın ikinci on yılında imparatorluğun çöküşüne ve Osman Hanedanı'nın yıkılışına kadar Osmanlı elitinin çekirdeğini oluşturmuştur. 


Ayrıca Ricks (311, askeri ve tarımsal köleliği etkili bir şekilde ortadan kaldıran 1905-1911 İran Anayasal Hareketi ile doruğa ulaşan modernleştirici baskılara ve reformlara rağmen, İran'ın modernleşmeye devam ettiğini belirtmektedir, 


Ancak Güney İran'ın hem kentsel hem de kırsal bölgelerinde yerli kölelerin varlığı bu kadar çabuk sona ermemişti. Bugün bazı İranlılar Afrikalı ve Hintli köle kızların varlığının devam ettiğini doğrulamaktadır... 


Arap yarımadasında kölelik, Suudi Arabistan'da 1962'ye,32 Yemen ve Umman'da 1970'e kadar resmen kaldırılmamıştır. 33 1989 yılında yazan Gordon (34) Moritanya'nın 15 Temmuz 
1980 tarihinde köleliği resmen kaldırmış olmasına rağmen, 


..hükümetin de kabul ettiği gibi, bu uygulama hala canlı ve iyi durumda. Bu Kuzey Afrika ülkesinde 200.000 erkek, kadın ve çocuğun sığır gibi alınıp satıldığı, ev işçisi, çoban ve ırgat olarak çalıştırıldığı tahmin ediliyor. 


Son olarak, daha önce de tartışıldığı üzere, Sudan'da 1983'ten bu yana cihat köleliği yeniden ortaya çıkmıştır. (35) 


... 


Hadım Köleliğine Genel Bir Bakış - 'İğrenç Ticaret' 


Hadım köleler - genellikle 4 ila 12 yaşları arasında hadım edilen erkekler (yüksek ölüm riski nedeniyle, tercihen 8 ila 12 yaşları arasında), (36) İslam toplumlarında önemli ölçüde talep görüyordu. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun, çağdaş Müslüman komşularının (Safevi İran'ı gibi) ve daha önceki Müslüman dominyonlarının yöneticilerinin ve elitlerinin haremlerindeki kadınların gözetmenleri olarak görev yapmışlardır. Hadım köleliğinin kapsamı ve sürekliliği - ilk 7. yüzyıl Arap cihat fetihlerinden sonraki 200 yıl içinde (37) ve 20. yüzyılın başlarına kadar (38) öne çıkmıştır - bu yerinde adlandırılmış 'iğrenç ticaretin' İslami enkarnasyonuna özgüdür. Örneğin Toledano, 1903 gibi geç bir tarihte Osmanlı imparatorluk hareminde 194 siyah Afrikalı hadım tarafından denetlenen ve korunan 400 ila 500 kadın köle bulunduğunu belgelemektedir. (39) 


Ancak Müslüman hadım köleliğinin eşit derecede önemli ve benzersiz bir özelliği, hadımların yabancı 'köle üreten bölgelerden' (401, yani gazzeye tabi tutulan gayrimüslim sınır bölgelerinden edinilmesiydi. David Ayalon'un gözlemlediği gibi, (41| 


...hadımların ezici çoğunluğu, İslam'daki diğer tüm kölelerin ezici çoğunluğu gibi, Müslüman topraklarının sınırları dışından getirilmişti. 


Çin'deki hadım köleler ise tam tersine neredeyse sadece yerel olarak tedarik edilen Çinlilerdi. (421 


Hogendorn (431, 8. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar zaman içinde önem kazanan üç ana köle üretim bölgesini belirlemiştir: 


Bu bölgeler, Müslümanlar tarafından 'Bild as-Sagaliba' (' köle ülkesi') olarak adlandırılan orta ve doğu Avrupa'nın ormanlık kısımlarıydı, Arapça'da köle anlamına gelen saglab kelimesi (ve 'Slav' etnik tanımlamasıyla ilgili); 'Bilad al-Atrak' ('Türklerin ülkesi' veya Türkistan) olarak adlandırılan Orta Asya bozkırları; ve nihayetinde en önemlisi, siyahların ülkesi veya 'Bilad as-Sudan' olarak adlandırılan Sahra'nın güneyindeki ormanlık bölgenin savanası ve saçaklarıydı. 


Son olarak, mevcut cerrahi yöntemlerin acımasızlığı ve steril tekniklerin yokluğu göz önüne alındığında, hadımların 'imal edildiği' insan iğdiş etme prosedürü olağanüstü morbidite ve mortalite oranlarıyla ilişkilendirilmiştir. Hogendorn operasyonun ciddiyetini anlatmakta ve Batı ve Doğu Afrika'dan ölüm oranları hakkında bilgi vermektedir: (44) 


Kastrasyon kısmi (sadece testislerin ya da sadece penisin alınması) ya da tam (her ikisinin de alınması) olabilir. Ticaretin daha sonraki döneminde, yani Afrika'nın Akdeniz İslamı için en önemli kaynak haline gelmesinden sonra, pazarlara satılan hadımların çoğunun tamamen çıkarıldığı görülmektedir. Operasyonun bu versiyonu, harem üyelerine sürekli yakın olan köleler için en uygun yöntem olarak görülse de, iki nedenden ötürü çok yüksek bir ölüm tehlikesi arz ediyordu. Birincisi, yoğun kanama ve bunun sonucunda neredeyse anında ölüm ihtimaliydi. Kanama geleneksel dağlama yöntemiyle durdurulamazdı çünkü bu idrar yolunu kapatarak idrar yapamama nedeniyle nihai ölüme yol açardı. İkinci tehlike ise üretranın enfeksiyon kapması, irin oluşarak üretrayı tıkaması ve dolayısıyla birkaç gün içinde ölüme yol açmasıydı. 


..Sahra altı Batı ve Batı-Orta Afrika'da kastrasyon yapıldığında...9690 gibi bir rakamdan sıklıkla bahsedilmektedir. Yaraların enfeksiyon kapma tehlikesinin özellikle yüksek olduğu tropikal bölgelerde şaşırtıcı olmayan bir şekilde daha da yüksek ölüm oranları rapor edilmiştir. En azından bir çağdaş fiyat teklifi 9690'ın üzerinde ölüm oranını desteklemektedir: Genç erkek kölelerin yerel fiyatının 20 doları geçmediği bir dönemde Türk tüccarların Borno'daki 

( kuzeydoğu Nijerya) hadımların her biri için 250 ila 300 (Maria Theresa) dolar ödemeye istekli oldukları söylenmektedir... Birçok kaynak doğu Afrika'da operasyondan kaynaklanan çok yüksek ölüm oranlarına işaret etmektedir. Richard Millant'ın (1908) Sudan ve Etiyopya için verdiği genel rakam ©90'dır. 


Sonuç 


İslami köleliğin çağdaş tezahürleri -kesinlikle Arap Müslüman milislerin hem güney Sudan'da hem de Darfur'da siyah Hıristiyan, animist ve animist-Müslüman avlarına karşı yürüttüğü razzialar (baskınlar)- ve hatta kendi bağlamında Moritanya'da köleliğin devam etmesi (yine siyah köleler, Arap efendiler)- kalıcı bir Müslüman kurum olarak cihat köleliğinin zararlı etkisini yansıtmaktadır. Müslüman tarihinin tartışmasız en ilerici toplumu olan ve kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler konferansında İslami ekümenizmin bir örneği olarak kabul edilen Osmanlı toplumu bile, kendini adamış Müslüman ulemanın öncülük ettiği geniş, dini temelli bir köleliğin kaldırılması hareketi bir yana, hiçbir zaman bir William Wilberforce bile üretmemiştir. Gerçekten de, cihat köleliği de dahil olmak üzere cihadı kesin bir dille ve yıkıcı askeri ve sosyal tarihinin dürüst bir kabulüne dayanarak reddetme cesaretini ve entelektüel dürüstlüğünü gösterenler sadece anakronik bir şekilde 'mürtedler' olarak adlandırılan modern Müslüman özgür düşünenlerdir. Bu özgür düşünen Müslümanların sesleri İslam dünyasında susturulduğunda -hapis, işkence ya da idam- sonuç trajik olsa da beklenmedik değildir. Böylesine anlayışlı ve cesur seslerin Batı'da marjinalize edilmesi ya da tamamen görmezden gelinmesi de aynı derecede trajiktir ve Batılı politika yapıcı elitlerin üzücü cehaletini yansıtmaktadır. 
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1.9 Hindukuş, insanlık tarihinin en büyük soykırımları 


Shrinandan Vyas tarafından 


Tüm Ansiklopediler ve National Geographic Hindu Kush bölgesinin bir Hindu soykırım yeri olduğu konusunda hemfikirdir (Dakau ve Auschwitz gibi). Tüm referanslar size kolaylık sağlamak için verilmiştir. 


Özet 


Tüm Standart referans kitapları, Doğu Afganistan'daki dağ silsilesinin 'Hindu Kush' adının 

' Hindu Katliamı' veya 'Hindu Katili' anlamına geldiği konusunda hemfikirdir. Tarih ayrıca Hindukuş bölgesinin M.S. 1000 yılına kadar Hindu beşiğinin tam bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük olasılıkla bu dağ silsilesi, Müslüman fatihler tarafından gelecek nesil Hintlilere bir ders olması amacıyla kasıtlı olarak 'Hindu Katliamı' olarak adlandırılmıştır. 
Ancak genel olarak Hintliler ve özel olarak Hindular bu trajik soykırımdan tamamen habersizdir. Bu makale aynı zamanda bu cehaletin ardındaki nedenleri de incelemektedir. 


21 Referans - (Ağırlıklı olarak Encyclopedia Britannica ve diğer referans kitapları, National 
Geographic Dergileri ve standart tarih kitapları). 


Giriş 


Hindukuş, yaklaşık 1000 mil uzunluğunda ve 200 mil genişliğinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan ve Amu Derya Nehri Vadisi ile İndus Nehri Vadisi'ni birbirinden ayıran bir dağ sistemidir. Gilgit yakınlarındaki Pamir Platosu'ndan İran'a kadar uzanır. Hindukuş sıradağları çoğunlukla Afganistan ve Pakistan'dan geçer. Yüksekliği 23,000 ft'den fazla olan iki düzineden fazla zirveye sahiptir. Karlı zirvelerin altında Hindukuş dağları çıplak, taşlık ve bitki örtüsü bakımından fakir görünür. Tarihsel olarak, Hindikuş'tan geçen geçitler Hindistan'ın kuzey düzlüklerine erişim sağlayarak büyük bir askeri öneme sahip olmuştur. 
Hayber Geçidi önemli bir stratejik geçit oluşturmakta ve Pencap ovalarına nispeten kolay bir rota sunmaktadır. MÖ 327'de Büyük İskender'den MS 1398'de Timurlenk'e ve MS 1001'de Gazneli Mahmut'tan MS 1739'da Nadir Şah'a kadar çoğu yabancı istilacı Hayber Geçidi ve Hindikuş'taki diğer geçitler üzerinden Hindistan'a saldırmıştır (1,2,3). Büyük İskender'in Yunan tarihçileri Hindukuş'u Parapamisos veya Paropanisosolarak adlandırmışlardır (4). 
Hindukuş dağlarının Hindu dilindeki adı 'Paariyaatra Parvat' idi (5). 


Hindukuş bölgesinin erken tarihi (MS 1000 yılına kadar) 


Hindukuş ve Pencap tarihi, Gandhaar ve Vaahic Pradesh'in (Baktriya'nın Belh'i) iki büyük krallığının sınırlarının Hindukuş'un çok ötesine uzandığını göstermektedir. 

Efsaneye göre Gandhaar krallığı Ayodhya'lı Bharat'ın torunu Taksha tarafından kurulmuştur (6). Gandhaar'ın sınırları Takshashila'dan bugünkü Özbekistan'daki Taşkent'e (Taksha Khand'ın bozulmuş hali) kadar uzanıyordu. Daha sonraki dönemde Mahabharat, Gaandhaari'yi Gandhaar'ın bir prensesi ve kardeşi Shakuni'yi bir prens ve daha sonra Gandhaar'ın hükümdarı olarak anlatır. 


İyi belgelenmiş tarihte, İmparator Chandragupt Maurya M.Ö. 325 civarında Vaahic Pradesh'in başına geçmiş ve ardından Magadh'ı ele geçirmiştir. İmparator Ashok'un Yunanca ve Aramice yazıtlar içeren taş tabletleri halen Afganistan'ın doğusundaki Oandahar (Gandhaar'ın bozulmuş hali?) ve Laghman'da bulunmaktadır(3). Böyle bir taş tablet, PBS TV dizisi 'Legacy with Mark Woods'un 'Hindistan' başlıklı 3. bölümünde gösterilmiştir: Ruhani İmparatorluk' başlıklı 3. bölümde gösterilmiştir. Mauryan İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Gandhaar Yunanlılar tarafından yönetilmiştir. Ancak bu Yunan hükümdarlardan bazıları, Hintli tarihçiler tarafından Milinda olarak bilinen Menander gibi Budizm'e geçmiş, diğer bazı Yunanlılar ise Vishnav mezhebinin (Hinduizm) takipçisi olmuştur(7). 

Baktriya'da yapılan son kazılarda, diğer şeylerin yanı sıra alnında Hindu işareti (Bindi) olan bir Yunan tanrıça heykelciği bulunan ve Hindu-Yunan sanatının birleştiğini gösteren bir altın hazinesi ortaya çıkarılmıştır (8). Daha sonra Shaka ve KushaN, Gandhaar ve Vaahic Pradesh'i yönetmiştir. KuşaaN imparatoru Kanişka'nın imparatorluğu Mathura'dan Aral Denizi'ne (bugünkü Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'ın ötesinde) kadar uzanıyordu(9). 


Kanishaka bir Budist'ti ve Kuşan etkisi altında Budizm Gandhaar'da gelişti. Bamian (Kabil'in batısı) kayalıklarına oyulmuş iki dev kumtaşı Buda Kuşan döneminden kalmadır. Daha büyük olan Buda (sonraki yüzyıllarda Müslüman istilacılar tarafından tahrif edilmiş olsa da) yaklaşık 
175 ft boyundadır (10,11). Kuşan imparatorluğu MS 450'de çökmüştür. Çinli seyyah Hsuan- 
Tsang (Xuan-zang) MS 7. yüzyılda bölgeyi gezmiş ve Hadda, Gazne, Konduz, Bamyan (3,10,11), Şotorak ve Bagram dahil olmak üzere pek çok Budist dini merkezini ( 3) ziyaret etmiştir. MS 5. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar Pers Sasaniler ve Hepthalitler Gandhaar'ı yönetmiştir. Onların yönetimi sırasında Gandhaar bölgesi yeniden Hinduizm'in etkisi altına girmiştir. Hindu krallar (Şahiya) Kabil ve Gazne bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Kabil'in son Hindu Şahiya kralı Bnimapal MS 1026 yılında öldürüldü. Hindu Şahiya Krallarının Hindistan'ın kuzeybatı kapılarını istilacılara karşı savunmak için gösterdikleri kahramanca çabalar Gazneli Mahmut'un saray tarihçisi El-Biruni tarafından bile anlatılmaktadır (12). Döneme ait bazı kazı alanları arasında Kabil'in kuzeyinde büyük bir Hindu Şahiye tapınağı ve hem Budist hem de Hindu resimleri içeren bir şapel bulunmaktadır ki bu da iki dinin birbirine karıştığını göstermektedir (3). 


Afganistan'a yönelik İslami istilalar MS 642'de başlamış, ancak sonraki birkaç yüzyıl boyunca etkileri marjinal olmuş ve her baskından sonra sadece kısa bir süre sürmüştür. 
Şehirler sadece isyan etmek için teslim olmuş ve Müslüman orduları geçtikten sonra aceleyle din değiştirenler eski dinlerine (Hinduizm veya Budizm) geri dönmüşlerdir (3). 
BÖYLECE AFGANISTAN M.S. 1000 YILINA KADAR HINDULARIN BEŞIĞİNIN TAM BIR PARÇASI OLMUŞTUR. 
Hindukuş ve Hindu Soykırımları 
Şimdi Afganistan Müslüman bir ülke. Mantıksal olarak bu, aşağıdakilerden birinin ya da birkaçının gerçekleşmiş olması gerektiği anlamına gelir: 

a. Hindukuş'un asıl sakinleri İslam'a geçti ya da 


b. katledildiler ve fatihler yönetimi ele geçirdi ya da 


c. kovuldular. 


Britannica Ansiklopedisi (3) yukarıda, MS 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Müslüman fatihlerin yönetimine karşı din değiştirmeye direniş ve sık sık isyan hakkında bilgi vermektedir. 'Hindu Kush' isminin kendisi bize Gandhaar ve Vaahic Pradesh'in asıl sakinlerinin daha sonraki Müslüman fetihleri dönemindeki kaderi hakkında bilgi vermektedir, çünkü Farsça'da HİNDU KUSH HİNDU KATLİAMI ANLAMINA GELMEKTEDİR (13) ('Ayodhya ve Sonrası' adlı kitabında Koenraad Elst'e göre). Diğer standart referansların Hindu Kuş hakkında ne söylediğine bakalım. 


Farsça-İngilizce sözlük (14) 'Kush' kelimesinin Kushtar - katletmek veya katliam yapmak fiilinden türetildiğini belirtmektedir. Kush muhtemelen öldürmek anlamına gelen Koshtan fiiliyle de ilgilidir. Urduca'da Khud-kushi kelimesi kendini öldürme eylemi anlamına gelir (khud - kendini, Kushi- öldürme eylemi). Encyclopedia Americana Hindu Kush hakkında şu yorumu yapmaktadır: Hindu Kush adı, kelimenin tam anlamıyla 'Hindu'yu Öldüren' anlamına gelir ve Hint alt kıtasından (Hindu) KÖLELERİN Orta Asya'daki Müslüman saraylarına nakledilirken sert Afgan dağlarında öldüğü günleri hatırlatır (15). National Geographic'in 'Hayber Geçidinin Batısı' başlıklı makalesinde, 'Akıncı nesiller, esir Hinduları sürekli kar yağan bu zirvelerden geçirmiştir. Bu tür acı yolculuklar, sıradağlara Hindu Kush - "Hinduların Katili" adını vermiştir'(10). World Book Encyclopedia, Kush adının ... Ölüm anlamına geldiğini bildirmektedir (16). Encyclopedia Britannica ise 'Hindu Kush ismi ilk olarak MS 1333'te ortaçağ Berberi seyyahı İbn Battutah'ın yazılarında geçer ve İbn Battutah bu ismin 'Hindu Katili' anlamına geldiğini söyler ki bu anlam Hintli ova insanlarının (yani Hinduların) geleneksel düşmanları olan Afgan dağ sakinleri tarafından hala kullanılmaktadır'(2) demektedir. Ancak daha sonra Encyclopedia Britannica, 'daha büyük olasılıkla bu isim Hindu dağları anlamına gelen Hindu-Koh'un bozulmuş halidir' diye ekleyerek olumsuzlayıcı bir yorum getirmiştir. Bu pek olası değildir, çünkü Koh terimi Hindukuş'un batı kısmı için, yani Koh-i- Baba için, Swat Kohistan bölgesi için ve bu sıradağların üç zirvesinin adlarında, yani Koh-i-Langer, Koh-i-Bandakor ve Koh-i-Mondi için doğru, bozulmamış haliyle kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla, Koh teriminin Kush'a dönüşmesinin yalnızca Hindu Kush söz konusu olduğunda meydana geldiğini söylemek, halihazırda önerilen bir teoriye sapkın bir gözlem uydurma çabasından ibarettir. Bilimde, bir teori gözlemlerle uyuşmuyorsa reddedilir, tersi değil. Dolayısıyla Britannica Ansiklopedisi'ndeki son olumsuzlayıcı ifade reddedilmelidir. 


DÜNYA ÜZERİNDE BİZE KAZANANLARIN ZAFERİNİ DEĞİL, KAYBEDENLERİN KATLİAMINI HATIRLATAN AZ SAYIDAKİ YER İSİMLERİNDEN BİRİNİN, MÜSLÜMANLARIN HİNDULARA UYGULADIĞI SOYKIRIMLA İLGİLİ OLMASI 
ANLAMLIDIR (13). 


İbn Battüta (ünlü gezgin ve kaşif) yaklaşık 1334'te şöyle yazmıştır: 


"Durmamızın bir başka nedeni de kardan korkmamızdı, çünkü yol üzerinde Hindüküş adında bir dağ var, bu da "Kızılderililerin Katili" anlamına geliyor, çünkü Hindistan'dan getirilen köle erkek ve kızlar aşırı soğuk ve kar miktarı nedeniyle orada çok sayıda ölüyorlar." 


Yahudi soykırımının aksine, Hindu Kush adının çağrıştırdığı Hindu soykırımının kesin bilançosu mevcut değildir. Ancak bu sayının milyonlarla ifade edilmesi muhtemeldir. Bu tahmini haklı çıkarmak için bilinen birkaç tarihi rakam kullanılabilir. Britannica Ansiklopedisi, MS Aralık 1398'de Timurlenk'in Delhi savaşından önce en az 50.000 esirin idam edilmesini emrettiğini, ... ve savaştan sonra (Delhi'nin) öldürülmeyen sakinlerinin ( köle olarak) götürüldüğünü bildirirken ( 17), başka bir kaynak Timurlenk'in ordusu tarafından katledilen esir sayısının yaklaşık 100.000 olduğunu söylemektedir ( 18). Daha sonra Britannica Ansiklopedisi Babür İmparatoru Ekber'in 'Chitod savaşından sonra MS 24 Şubat 1568'de yaklaşık 30.000 (esir alınmış) Rajput Hindusunun katledilmesini emrettiğinden' bahseder. 
(19). Bir başka kaynak, Chitod'da 30.000 Hindu köylünün katledildiği bu katliama işaret etmektedir 


bizzat Ekber'in saray tarihçisi Ebul Fazl tarafından kaydedilmiştir (20). Bu iki 'bir günlük' katliam, Hindu soykırımının boyutunu tahmin etmek için bir referans noktası sağlamaya yeterlidir. Afgan tarihçi Khondamir, Afganistan'ın batısındaki Herat şehrine yapılan çok sayıdaki istilalardan biri sırasında 1.500.000 sakinin öldüğünü kaydetmektedir (11). 
Akademisyen K.S. Lal(22J 1000-1525 yılları arasındaki dönem için Hint demografisini analiz etmiştir. Lal, bu seferler sonucunda ölen Hinduların sayısının yaklaşık 80 milyon olduğunu tahmin etmektedir. 


Bazı Müslüman fatihler Hintli köylüleri köle olarak aldıklarına göre, akla şöyle bir soru geliyor: Bu köle nüfusuna ne oldu? Şaşırtıcı cevap New York Times'dan (Mayıs-Haziran 
1993 sayıları) geliyor. Çingeneler Avrupa'nın gezgin halklarıdır. Neredeyse her ülkede 
zulme uğramışlardır. Naziler 300,000 Çingeneyi gaz odalarında öldürmüştür. hBu Çingeneler MS 12. yüzyıldan beri Orta Asya ve Avrupa'da dolaşmaktadırlar. Şimdiye kadar menşe ülkeleri tespit edilememiştir. Ayrıca dilleri de diğer Avrupa dilleriyle çok az ortak noktaya sahipti. Ancak son çalışmalar dillerinin Pencapça ve daha az oranda Sanskritçe ile benzer olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Çingeneler büyük olasılıkla büyük Pencap bölgesinden gelmişlerdir. Bu durum DNA karşılaştırmalarıyla da desteklenmektedir. 
Çingene gezintilerinin zaman dilimi de erken İslam fetihleriyle örtüşmektedir, dolayısıyla büyük olasılıkla ataları Pencap'taki evlerinden sürülmüş ve Hindukuş'a köle olarak götürülmüştür. 


Çingene kökenlerinin Hindistan'da olduğu teorisi ilk olarak iki yüzyıl önce ortaya atılmıştır. 
Dilbilimsel ve diğer kanıtlar ancak son zamanlarda doğrulanmıştır. Çingene liderliği bile artık Hindistan'ı kökenlerinin olduğu ülke olarak kabul etmektedir. 


Bu nedenle, dağ silsilesinin Hindu Kush olarak adlandırılmasının, gelecek Hindu nesillere Müslüman fetihleri sırasında Hinduların katledilmesini ve köleleştirilmesini hatırlatmak için olduğu açıktır. 


Hindu Kush hakkında kasıtlı cehalet 


Eğer Hindu Kuş ismi Hindulara yönelik böylesine korkunç bir soykırımı anlatıyorsa, Hindular neden bu konuda cahil ve neden Hindistan Hükümeti onlara Hindu Kuş'u öğretmiyor? Hint Okullarındaki tarih ve coğrafya müfredatında Hindukuş'tan neredeyse hiç bahsedilmiyor. Yahudi soykırımının dehşeti sadece İsrail, Avrupa ve ABD'deki okullarda değil, Almanya'da da öğretiliyor; çünkü hem Almanya hem de İsrail Yahudi soykırımını tarihte 'karanlık bir bölüm' olarak görüyor. Hindistan Hükümeti, Hindistan tarihindeki bu 'karanlık bölümün' ayrıntılarını vermek yerine, Müslüman vahşetini ve Hindu soykırımını aklamakla meşguldür. 1982 yılında Ulusal Eğitim Araştırma ve Eğitim Konseyi okul metinlerinin yeniden yazılması için bir yönerge yayınlamıştır. Diğer hususların yanı sıra bu yönerge şunları öngörmekteydi: 'Ortaçağ döneminin Hindular ve Müslümanlar arasında bir çatışma dönemi olarak nitelendirilmesi yasaktır'. Böylece tarihin inkarı ya da Negasyonizm Hindistan'ın resmi 'eğitim' politikası haline gelmiştir (21). 


Genellikle resmi hükümet tarihçileri Hindu Kush'un gündeme getirdiği gibi soruları bir kenara itmektedir. İngiliz versiyonunun 'böl ve yönet' politikasının bir ürünü olduğunu, dolayısıyla kendi versiyonlarının doğru olmak zorunda olmadığını savunurlar. Ancak unutulmamalıdır ki Hindu Kush isminin ve kelime anlamı olan 'Hindu Katili'nin en eski referansı MS 1333 yılında İbn Battutah'tan gelmektedir ve o dönemde İngilizler Hindistan sahnesinde hiçbir yerde bulunmamaktaydı. İkinci olarak, eğer bu isim gerçekten de yanlış bir isimlendirmeyse, Afganların böylesine barbarca bir ismi protesto etmeleri ve son 660 küsur yılın ismin daha 'medeni' bir isimle değiştirilmesi için yeterli olması gerekirdi. Afganlar tarafından böyle bir isim değişikliği için hiçbir çaba sarf edilmemiştir. Aksine, Mücahitlerin İslami köktendinci rejimi 1992'de iktidara geldiğinde, Kabil'den on binlerce Hindu ve Sih kelimenin tam anlamıyla sınır dışı edildi, mülteci oldu ve Pakistan'a vizesiz girebilmek için yüksek miktarda fidye ödemek zorunda kaldı. 


Hindistan Hükümeti de son 46 yılda bir kez bile Afgan Hükümetinden böylesine aşağılayıcı ve barbarca bir ismi değiştirmesini talep etmemiştir. Ancak Temmuz 1993'te Hindistan Hükümeti, Kudüs'ü ziyaret eden Kudüs Senfoni Orkestrası'ndan ismini değiştirmesini istedi çünkü orkestranın ismindeki Kudüs kelimesi Müslüman Köktendincileri rahatsız ediyordu. 


Sonuç 


Eski Hindistan'ın (Hindustan'ın) Gandhaar ve Vaahic Pradesh gibi sınır eyaletlerindeki Hinduların, Hindistan'ın gelecekteki Hindu nesillerine bir ders vermek için bölgeye Hindu Kush (veya Hindu Katliamı veya Hindu Katili) adını veren Müslüman işgalciler tarafından katledildiği veya köle olarak götürüldüğü açıktır. Ne yazık ki Hindular bu trajik tarihin farkında değiller. Hindistan hükümeti, ortaçağ boyunca yaşanan Hindu-Müslüman çatışmalarının gerçek tarihinin okullarda öğretilmesini istemiyor. Hinduların Hindu Kuş ve Hindu soykırımı konusundaki cehaletinin ardında bu inkârcılık politikası yatmaktadır. 


Yorumlar 


Bu makalede Hindu Kuş'tan Hindu katliamı olarak bahsedilmiş olsa da, bunun gerçekten bir Hindu ve Budist katliamı olduğu açıktır. Zira Müslüman istilalarından önce Budizm'in Gandhaar ve Vaahic Pradesh'teki etkisi kayda değerdi. Ayrıca Bamian'daki 175 metrelik devasa taş Buddhaların da gösterdiği gibi, Budistler mükemmel putlara tapan kişilerdi. 
Dolayısıyla Müslüman istilacılar için puta tapan Budistler de aynı derecede cezalandırılmayı hak ediyordu. Budizm'in Hindu panteonunun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi ve dolayısıyla ayrı olarak tanımlanmaması da muhtemeldir. 


Bu makale, gerçek derinliği henüz bilinmeyen Hindu soykırımının yüzeyini ancak çizmektedir. 
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1.10 Ek bilgi - Hindu Kush 


Müslümanların 16. yüzyıla kadar süren fetihleri Hindular için tam bir ölüm kalım mücadelesiydi. Bütün şehirler yakılıp yıkıldı ve halk katledildi; her seferde yüz binlerce kişi öldürüldü ve benzer sayıda kişi köle olarak sürüldü. Her yeni istilacı Hindu kafataslarından tepeler oluşturdu (genellikle kelimenin tam anlamıyla). Böylece, 1000 yılında Afganistan'ın fethini Hindu nüfusun yok edilmesi izledi; bölge hala Hindu Kush, yani Hindu katliamı olarak adlandırılmaktadır. 


Orta Hindistan'daki Bahmani sultanları (1347-1480) bir günde 100.000 ve başka durumlarda çok daha fazla esiri öldürmeyi bir kural haline getirmiştir. Vijayanagar İmparatorluğu'nun 1564'teki fethi, başkentin yanı sıra Karnataka'nın büyük bir bölümünü insansız bıraktı. Ve böyledevam etti. 


İslam'ın insanlığa karşı işlediği suçların niceliğine ilişkin araştırmalara bir katkı olarak, Prof. 
K.S. Lal'in Ortaçağ Hindistan'ındaki nüfus rakamlarına ilişkin tahminlerinden bahsedebiliriz (Hindistan'daki Müslüman Nüfusun Artışı). Onun hesaplamalarına göre, Hindistan (alt kıta) nüfusu 1000 (Afganistan'ın fethi) ile 1525 (Delhi Sultanlığı'nın sonu) arasında 80 milyon azalmıştır. 


Ancak Hint Paganlarının sayısı çok fazlaydı ve asla tam olarak teslim olmadılar. Bazılarının Hindistan tarihinde Müslüman dönemi olarak adlandırdığı dönem, gerçekte işgalcilerin direnişçilere karşı sürekli bir savaşıydı ve bu savaşta Müslüman yöneticiler nihayet 18. 
yüzyılda yenildiler. Bu isyankâr Paganlar karşısında Müslüman yöneticiler topyekün bir çatışmadan kaçınmayı ve (Hindistan'da baskın olan) Hanif İslam hukuku ekolünün mümkün kıldığı uzlaşmayı kabul etmeyi tercih ettiler. Dört İslam hukuku ekolü arasında tek başına Hanife ekolü, Müslüman yöneticilere Paganlara ölüm ve din değiştirme arasında tek seçenek sunma hakkını değil, 20 aşağılayıcı koşullar altında yaşayan zimmiler (korunanlar) olarak hoşgörü gösterme ve onlardan cizye (hoşgörü vergisi) toplama hakkını verdi. Normalde zimmi statüsü sadece Yahudilere ve Hıristiyanlaraaçıktı (ve bu imtiyaz bile İbn Teymiye gibi Hanbeli ekolüne mensup hukukçular tarafından kınanmıştır), bu da bu toplulukların Müslüman ülkelerde hayatta kalırken diğer dinlerin çoğunun neden hayatta kalamadığını açıklamaktadır. Bu koşullar altında bazı yüksek Hindu kastları işbirliği yapmaya istekli bulunabilir, böylece az çok istikrarlı bir yönetim kurulabilirdi. O zaman bile Rajputların Moğol hükümdarlarıyla ya da Kayasthaların Nawab hanedanıyla işbirliği, Ekber gibi (ortodoks Müslümanların mürted olarak gördüğü) aydınlanmış hükümdarlar bu aşağılayıcı koşulları ve cizye vergisini iptal ettiğinde sorunsuz bir düzenleme haline geldi. 


Hanif hukuku nedeniyle Hindistan'daki pek çok Müslüman yönetici kendilerini Hindulara yönelik soykırımı sürdürme görevinden muaf tutmuştur (bu muafiyetnedeniyle mollaları tarafından ısrarla azarlanmışlardır). Dahası, Türk ve Afgan işgalciler de birbirleriyle savaştılar, bu yüzden sık sık Müslüman kardeşlerine karşı lanetli kâfirlerle ittifak yapmak zorunda kaldılar. Fetihlerden sonra İslami işgal, Paganları yok etmeye yönelik topyekün bir sefer niteliğini yavaş yavaş kaybetti. Birçok Müslüman yönetici istikrarlı ve müreffeh krallıkların gelirlerinden faydalanmayı tercih etmiş, cizye vergisi almakla yetinmiş ve din değiştirme çabalarını maddi teşviklerle sınırlandırmıştır. 


Sufilerin ve mollaların misyonerlik kampanyalarına destek (aslında, daha az gayretli hükümdarlar için cizye, gelir kaybı anlamınageleceğinden din değiştirmeleri caydırmak için bir teşvikti). Moğol hanedanı (1526'dan itibaren), Osmanlı İmparatorluğu'nda Yahudi ve Hıristiyanlara yapılan muameleye benzer şekilde, zimmet sisteminden yararlanma hırsını sınırlandırdı. Müslüman şiddeti bundan böyle bazı köle alımları, sayısız isyanın bastırılması, tapınakların yıkılması ve Brahmanların öldürülmesi ya da aşağılanması ve küçük çaplı akıncı çetelerinin ara sıra gerçekleştirdiği terör eylemleriyle sınırlı kalacaktır. Bu dönemden kalan bir gelenek de Kuzey Hindistan'da düğünlerin gece yarısı kutlanmasıydı: Bu, İslami gelin kapma sporuna karşı bir güvenlik önlemiydi. 


İngiliz egemenliğinin tam olarak yerleşmesinden önce Hindulara karşı son cihat 18. yüzyılın sonunda Tipu Sultan tarafındanyürütülmüştür. 1857'deki isyanda, neredeyse yok olmak üzere olan Müslüman hanedanlar (Moğollar, Nawablar), yönetimlerini yeniden tesis etmek için ortak bir çaba başlatmak amacıyla Hindu tebaalarının ve komşularının gözüne girmeye çalıştı. Örneğin Nawab, Hinduların Müslüman karşıtı düşmanlıklarını bastırmak ve dikkatlerini yeni ortak düşman İngiltere'ye yöneltmek amacıyla Ram Janmabhoomi/Babri Mescidi bölgesini onlara geri vermeyi vaat etmiştir. Bu, modern tarihte Müslümanların Hindulara taviz verdiği tek örnektir; bundan sonra toplumsal uyum adına verilen tüm tavizler Hindu'dan Müslüman'a doğru tek yönlü bir trafik olmuştur. 


İncelenecek diğer kaynaklar: 
1. İslam'ın Hintli köle ticareti İslam'ın soykırım köleliğinde 1. Bölüm 


Herkese, Hindistan'da bin yıldır süren İslami soykırımı zekice belgeleyen bu makaleyi okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. 


http://islammonitor.org/index.php?option-com content&view-article&id-3312:islams-indian-slave-trade-part-i-in-islams- genocidal-slavery-&catid-170&Itemid-67 
2. 'Gandhara' nasıl 'Kandahar' oldu: 


http://rajivmalhotra.sulekha.com/blog/post/2001/12/how-gandhara-became-kandahar.htm 


1.11 Haçlı Seferleri Gerçekte Nasıldı? 


"Geçmişini kucaklamaya istekli olmayan bir halk, eninde sonunda geleceğini 


kaybeder." Alexander Von Humboldt 


Haçlılar, bazı tarih kitaplarında tasvir edildiği gibi sebepsiz saldırganlar, açgözlü yağmacılar veya ortaçağ sömürgecileri değildi. 


Louis Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve "A Concise History of the Crusades" (Haçlı Seferlerinin Kısa Tarihi) kitabının yazarı Tnomas Madden, Haçlıların girişimlerinden dünyevi zenginlik ya da toprak elde etmeyen bir savunma gücü olduğunu iddia etmektedir. 


Louis Üniversitesi tarih bölümü başkanı ve "A Concise History of the Crusades" kitabının yazarı Thomas Madden, Haçlı Seferlerinin savunma savaşları olduğunu iddia etmektedir, 


fetih savaşları değil. 


Madden, Haçlı Seferleri hakkındaki en popüler efsaneleri ve bunların yanlış olduğunu kanıtlayan modern bulguları paylaştı. 


S: Haçlı Seferleri ve Haçlılar hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Madden: Aşağıda 


en yaygın efsanelerden bazıları ve neden yanlış oldukları yer almaktadır. 


Efsane 1: Haçlı Seferleri barışçıl Müslüman dünyasına karşı kışkırtılmamış bir saldırı savaşıydı. 


Bu ne kadar yanlış olabilirse o kadar yanlıştır. Muhammed'in zamanından beri Müslümanlar Hıristiyan dünyasını fethetmeye çalışmışlardır. Bunu da oldukça iyi başardılar. Birkaç yüzyıl süren istikrarlı fetihlerin ardından Müslüman orduları Kuzey Afrika'nın tamamını, Orta Doğu'yu, Küçük Asya'yı ve İspanya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti. 


Başka bir deyişle, 11. yüzyılın sonunda İslam güçleri Hıristiyan dünyasının üçte ikisini ele geçirmişti. İsa'nın memleketi Filistin; Hıristiyan manastırcılığının doğduğu Mısır; Aziz Pavlus'un ilk Hıristiyan topluluklarının tohumlarını ektiği Küçük Asya - bunlar Hıristiyanlığın çevresi değil, tam da merkeziydi. 


Ve Müslüman imparatorlukların işi henüz bitmemişti. Batıya, Konstantinopolis'e doğru ilerlemeye devam ettiler ve nihayetinde onu geçip Avrupa'ya girdiler. Sebepsiz saldırganlık söz konusuolduğunda, her şey Müslümanların tarafındaydı. Bir noktada Hıristiyan dünyasından geriye kalanlar kendilerini savunmak zorunda kalacak ya da İslami fethe yenik düşeceklerdi. 


Efsane 2: Haçlılar haç takıyorlardı ama aslında sadece ganimet ve toprak ele geçirmekle ilgileniyorlardı. Dindarca sözleri açgözlülüklerini gizlemek içindi. 


Tarihçiler, Avrupa'nın nüfusundaki artışın, şövalyelik savaşı eğitimi almış ancak miras bırakacakları feodal toprakları olmayan çok sayıda soylu "ikinci oğul" krizine yol açtığına inanırlardı. Bu nedenle Haçlı Seferleri, bu savaşçı erkekleri Avrupa'dan uzaklara göndererek, başkalarının zararına kendilerine topraklar açabilecekleri bir emniyet supabı olarak görülüyordu. 


Bilgisayar veri tabanlarının ortaya çıkmasıyla desteklenen modern bilim, bu efsaneyi yerle bir etmiştir. Artık Papa'nın 1095'teki çağrısına ve sonraki Haçlı Seferlerine cevap verenlerin Avrupa'nın "ilk oğulları" olduğunu biliyoruz. 


Haçlı seferi son derece pahalı bir operasyondu. Lordlar gerekli fonları toplamak için topraklarını satmak ya da ipotek etmek zorunda kalıyordu. Çoğu da denizaşırı bir krallıkla ilgilenmiyordu. Bugünkü bir asker gibi, Ortaçağ Haçlısı da görevini yapmaktan gurur duyuyor ama evine dönmeyi arzuluyordu. 


Birinci Haçlı Seferi'nin muhteşem başarılarından sonra, Kudüs ve Filistin'in büyük bir kısmı Haçlıların eline geçtikten sonra, Haçlıların neredeyse tamamı evlerine döndü. Yeni kazanılan toprakları birleştirmek ve yönetmek için geride sadece küçük bir avuç kaldı. 


Ganimet de azdı. Aslında, Haçlılar hiç şüphesiz zengin Doğu şehirlerinde büyük zenginlik hayalleri kurmuş olsalarda, neredeyse hiçbiri masraflarını bile karşılayamadı. Ancak Haçlı seferine çıkmalarının nedeni para ve toprak değildi. Onlar 


günahlarının kefaretini ödemek ve iyi işler yaparak kurtuluş kazanmak için uzak bir ülkeye gittiler. 


Bu kadar masraf ve sıkıntıya katlandılar çünkü Doğu'daki Hıristiyan kardeşlerinin yardımına koşarak pas ve güvelerin bozamayacağı bir hazine biriktirdiklerine inanıyorlardı. 


Mesih'in, çarmıhını yüklenmeyenin Mesih'e layık olmadığına dair öğüdünü çok iyi anlıyorlardı. Ayrıca, "Hiç kimse dostları için canını feda etmekten daha büyük bir sevgiye sahip olamaz" sözünü de hatırlıyorlardı. 


Efsane 3: Haçlılar 1099'da Kudüs'ü ele geçirdiklerinde şehirdeki tüm erkek, kadın ve çocukları sokaklar kanla dolana kadar katlettiler. 


Bu, Haçlı Seferlerinin kötü doğasını göstermek için kullanılan favori bir yöntemdir. 


Haçlılar şehri ele geçirdikten sonra Kudüs'te çok sayıda insanın öldürüldüğü kesinlikle doğrudur. Ancak bu tarihsel bağlamda anlaşılmalıdır. 


Modern öncesi tüm Avrupa ve Asya medeniyetlerinde kabul gören ahlaki standart, ele geçirilmeye direnen ve zorla alınan bir şehrin galip güçlere ait olduğuydu. 

Buna sadece binalar ve mallar değil, insanlar da dahildi. Bu nedenle her şehir ya da kale, kuşatmacılara karşı direnip direnemeyeceğini dikkatle tartmak zorundaydı. Eğer dayanamazsa, teslim olma şartlarını müzakere etmek akıllıca olurdu. 


Kudüs örneğinde, savunucular sonuna kadar direnmişlerdi. Şehrin muazzam surlarının, Mısır'dan bir yardım kuvveti gelene kadar Haçlıları uzak tutacağını hesaplamışlardı. 
Yanılmışlardı. Bu nedenle şehir düştüğünde yağmalandı. Pek çok kişi öldürüldü, ancak birçoğu da fidye karşılığı serbest bırakıldı. 


Modern standartlara göre bu acımasız görünebilir. Ancak bir ortaçağ şövalyesi, modern bombardıman savaşlarında bir ya da iki günde kılıçtan geçirilebilecek olandan çok daha fazla masum erkek, kadın ve çocuğun öldürüldüğüne dikkat çekerdi. Müslümanlar tarafından işgal edilen ve Haçlılara teslim olan şehirlerde halkın rahatsız edilmediğini, mülklerini koruduklarını ve özgürce ibadet etmelerine izin verildiğini belirtmek gerekir. 


Kanlı sokaklara gelince, hiçbir tarihçi bunları edebi bir gelenekten başka bir şey olarak kabul etmez. Kudüs büyük bir şehirdir. Sokakları sürekli ve üç inç derinliğe kadar doldurmak için gereken kan miktarı, bırakın şehri, bölgede yaşayanlardan çok daha fazla insan gerektirirdi. 


Efsane 4: Haçlı Seferleri sadece dini süsler giydirilmiş bir Ortaçağ sömürgeciliğiydi. 


Orta Çağ'da Batı'nın ilkel ya da geri kalmış bir bölgeye girmeye çalışan güçlü ve baskın bir kültür olmadığını hatırlamak önemlidir. Güçlü, varlıklı ve zengin olan Müslüman Doğu'ydu. 
Avrupa Üçüncü Dünya'ydı. 


Birinci Haçlı Seferi'nin ardından kurulan Haçlı Devletleri, İngilizlerin Amerika'yı kolonileştirmesine benzer şekilde Müslüman bir dünyada Katoliklerin yeni plantasyonları değildi. Haçlı devletlerindeki Katolik varlığı her zaman çok küçüktü, nüfusun 9610'undan daha azdı. Bunlar yöneticiler ve yargıçların yanı sıra İtalyan tüccarlar ve askeri tarikatların üyeleriydi. Haçlı devletlerindeki nüfusun ezici çoğunluğu Müslümandı. 


Dolayısıyla Hindistan örneğinde olduğu gibi plantasyon ya da hatta fabrika anlamında koloni değillerdi. Onlar ileri karakollardı. Haçlı devletlerinin nihai amacı, başta Kudüs olmak üzere Filistin'deki kutsal yerleri savunmak ve Hıristiyan hacıların bu yerleri ziyaret etmeleri için güvenli bir ortam sağlamaktı. 


Haçlı devletlerinin ekonomik ilişki içinde olduğu bir ana ülke olmadığı gibi, Avrupalılar da onlardan ekonomik fayda sağlamadı. Tam tersine, Latin Doğu'yu korumak için yapılan Haçlı Seferleri masrafları Avrupa kaynakları üzerinde ciddi bir yük oluşturuyordu. Bir ileri karakol olarak Haçlı devletleri askeri bir odağa sahipti. 


Müslümanlar birbirleriyle savaşırken Haçlı devletleri güvendeydi, ancak Müslümanlar birleştikten sonra kaleleri yıkmayı, şehirleri ele geçirmeyi ve 1291'de Hıristiyanları tamamen kovmayı başardılar. 


Efsane 5: Haçlı Seferleri aynı zamanda Yahudilere karşı da yapılmıştır. 


Hiçbir papa Yahudilere karşı bir Haçlı Seferi çağrısında bulunmamıştır. Birinci Haçlı Seferi sırasında, ana orduyla bağlantılı olmayan büyük bir ayak takımı grubu Rhineland kasabalarına indi ve orada buldukları Yahudileri soymaya ve öldürmeye karar verdi. Bu kısmen saf açgözlülüktü. Kısmen de İsa'yı çarmıha gerenler olarak Yahudilerin savaşın meşru hedefleri olduğuna dair yanlış inançtan kaynaklanıyordu. 


Papa Urban ll ve sonraki papalar Yahudilere yönelik bu saldırıları şiddetle kınadı. Yerel piskoposlar ve diğer din adamları ve din adamları Yahudileri savunmaya çalıştılar, ancak sınırlı bir başarı elde ettiler. Benzer şekilde, İkinci Haçlı Seferi'nin açılış aşamasında bir grup dönek, Aziz Bernard onları yakalayıp durdurana kadar Almanya'da birçok Yahudi'yi öldürdü. 


Hareketin bu teklemeleri Haçlı Seferi coşkusunun talihsiz bir yan ürünüydü, ancak Haçlı Seferlerinin amacı bunlar değildi. Modern bir benzetme yapmak gerekirse, İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Amerikan askerleri denizaşırı ülkelerde suç işlemişlerdir. Bu suçlar nedeniyle tutuklandılar ve cezalandırıldılar. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın amacı suç işlemek değildi. 


1.12 Haçlı Seferleri ve bugün 


Bir tarihçi, Batı ile Müslüman ülkeler arasında günümüzde yaşanan gerilimin Haçlı Seferleri ile çok az ilgisi olduğunu söylüyor. 


Louis Üniversitesi tarih bölümü başkanı ve "A Concise History of the Crusades" kitabının yazarı Thomas Madden, Müslümanların bakış açısından Haçlı Seferleri'nin fark edilmeye değer olmadığını iddia ediyor. Madden, 19. yüzyıl revizyonistlerinin Haçlı Seferlerini emperyalist savaşlar olarak yeniden şekillendirmeye başlamasıyla bu durumun değiştiğini söylüyor. 


Soru: Batı ile Müslüman dünyası arasındaki mücadelenin Haçlı Seferleri'ne bir tepki olduğunu düşünüyor musunuz? 


Madden: Usame bin Ladin ve diğer İslamcıların Amerikalılardan sıklıkla "Haçlılar" olarak bahsettiğini düşündüğünüzde bu garip bir cevap gibi görünebilir. 


Yine de Orta Çağ boyunca - gerçekten de 16. yüzyılın sonlarına kadar - Batı dünyasının süper gücünün İslam olduğunu hatırlamak önemlidir. Müslüman medeniyetler 


zengin, sofistike ve son derece güçlüydü. Batı ise geri kalmış ve görece zayıftı. 


Birinci Haçlı Seferi haricinde, Batı tarafından başlatılan hemen hemen tüm diğer Haçlı Seferlerinin - ki yüzlercesi vardı - başarısız olması dikkat çekicidir. 


Haçlı Seferleri Müslüman yayılmacılığını yavaşlatmış olabilir, ancak hiçbir şekilde durdurmadı. Müslüman imparatorluklar Hıristiyan topraklarına doğru genişlemeye devam edecek, Balkanları, Doğu Avrupa'nın büyük bölümünü ve hatta dünyanın en büyük Hıristiyan şehri olan Konstantinopolis'i fethedecekti. 


Müslümanların bakış açısına göre Haçlı Seferleri fark edilmeye değer değildi. Eğer 18. 
yüzyılda Müslüman dünyasından birine Haçlı Seferleri'ni sorsaydınız, bu seferler hakkında hiçbir şey bilmezdi. Avrupalılar için önemliydi çünkü başarısızlıkla sonuçlanan büyük çabalardı. 


Ancak 19. yüzyılda Avrupalılar Ortadoğu ülkelerini fethetmeye ve sömürgeleştirmeye başladıklarında, birçok tarihçi - özellikle de milliyetçi veya kralcı Fransız yazarlar - Haçlı Seferlerini Avrupa'nın geri kalmış Müslüman dünyasına Batı medeniyetinin meyvelerini getirmeye yönelik ilk girişimi olarak göstermeye başladı. Başka bir deyişle, Haçlı Seferleri emperyalist savaşlara dönüştü. 


Bu tarihler sömürge okullarında öğretildi ve Orta Doğu'da ve ötesinde kabul gören görüş haline geldi. 20. yüzyılda emperyalizmin itibarı sarsıldı. Bunun üzerine İslamcılar ve bazı Arap milliyetçileri Haçlı Seferleri'nin sömürgeci yapısına sarıldılar ve Haçlı Seferleri'nden beri Müslümanları avladıkları için yaşadıkları sıkıntılardan Batı'nın sorumlu olduğunu iddia ettiler. 


Orta Doğu'daki insanların hafızalarının uzun olduğu sık sık söylenir; bu doğrudur. Ancak Haçlı Seferleri söz konusu olduğunda, geri kazanılmış bir hafızaya sahipler: Avrupalı fatihleri tarafından onlar için üretilmiş bir hafıza. 


Soru: Haçlı Seferleri ile günümüzde teröre karşı yürütülen savaş arasında benzerlikler var mı? 


Madden: Her iki savaşta da askerlerin kendilerinden daha büyük bir şeye hizmet etmek istemeleri ve savaş bittiğinde evlerine dönmeyi arzulamaları dışında, Ortaçağ Haçlı Seferleri ile teröre karşı savaş arasında başka bir benzerlik görmüyorum. Aydınlanma sonrası seküler bir toplumdaki motivasyonlar ortaçağ dünyasındakilerden çok farklıdır. 


Soru: Haçlı Seferlerinin İslam'ın Cihadından veya diğer din savaşlarından farkı nedir? 


Madden: Cihadın temel amacı Darü'l-İslam'ı -İslam'ın Yurdu- Darü'l-Harb'e -Savaş Yurdu- doğru genişletmektir. Başka bir deyişle, cihat yayılmacıdır, gayrimüslimleri fethetmeyi ve onları Müslümanların yönetimi altına sokmayı amaçlar. 


Daha sonra fethedilenlere basit bir seçenek sunulur. Kitap Ehli olmayanlar, yani Hıristiyan ya da Yahudi olmayanlar için seçim İslam'a geçmek ya da ölmektir. Kitap Ehli olanlar içinse seçim Müslüman yönetimine boyun eğmek, zimmiliği ve İslam hukukunu kabul etmek ya da ölmektir. Dolayısıyla İslam'ın yayılması doğrudan cihadın askeri başarılarıyla bağlantılıdır. 


Haçlı Seferleri çok farklı bir şeydi. Hıristiyanlık başlangıcından beri her türlü zorla din değiştirmeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla kılıç yoluyla din değiştirme Hıristiyanlık için mümkün değildi. Cihadın aksine, Haçlı Seferlerinin amacı ne Hıristiyan dünyasını genişletmek ne de zorla din değiştirme yoluyla Hıristiyanlığı yaymaktı. 


Bunun yerine Haçlı Seferleri, Müslümanların Hıristiyan topraklarını yüzyıllar boyunca fethetmesine doğrudan ve gecikmiş bir yanıttı. Birinci Haçlı Seferi'ni başlatan olay, 1070'lerden 1090'lara kadar tüm Küçük Asya'nın Türkler tarafından fethedilmesiydi. 


Birinci Haçlı Seferi, Konstantinopolis'teki Bizans imparatorunun acil yardım çağrısı üzerine Papa Urban ll tarafından 1095 yılında başlatıldı. Urban, Hıristiyan âleminin şövalyelerini Doğulu kardeşlerinin yardımına koşmaya çağırdı. 


Küçük Asya Hıristiyan oldu. 


Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olan Antakya, ilk olarak Aziz Pavlus tarafından müjdelenmişti. Aziz Petrus Antakya'nın ilk piskoposuydu. Pavlus ünlü mektubunu Efes'teki Hıristiyanlara yazmıştı. Kilise'nin inancı İznik'te kaleme alınmıştı. Bunların hepsi Küçük Asya'daydı. 


Bizans imparatoru, bu toprakları yeniden ele geçirmek ve Türkleri kovmak için Batı'daki Hıristiyanlardan yardım istedi. Haçlı Seferleri işte bu yardımdı. Ancak Haçlı Seferlerinin amacı sadece Küçük Asya'yı yeniden fethetmek değil, aynı zamanda İslami Cihatlar nedeniyle kaybedilen diğer eski Hıristiyan topraklarını da yeniden ele geçirmekti. Buna Kutsal Topraklar da dahildi. 


Dolayısıyla, özetle, Haçlı Seferi ile Cihat arasındaki temel fark, birincisinin ikincisine karşı bir savunma olmasıdır. Doğu Haçlı Seferlerinin tüm tarihi Müslüman saldırganlığına verilen bir yanıttır. 


Ss: Haçlılar Müslüman dünyasını dönüştürme konusunda başarılı oldular mı? 


Madden: 13. yüzyılda bazı Fransiskenlerin Orta Doğu'da Müslümanları din değiştirmeye yönelik bir misyon başlattıklarını belirtmek isterim. Bu misyon başarılı olamamıştır, çünkü İslam hukukuna göre başka bir dine geçmek idamlık bir suçtur. 


Ancak bu girişim, din değiştirmeyle hiçbir ilgisi olmayan Haçlı Seferleri'nden farklıydı. Ve barışçıl bir ikna yöntemiydi. 


Soru: Hıristiyan âlemi Haçlı Seferlerindeki yenilgisini nasıl rasyonalize etti? Haçlılar yenildi mi? 


Madden: Eski Ahit'teki Yahudilerin yaptığı gibi. Tanrı, günahkâr oldukları için halkından zaferi esirgemiştir. Bu durum Avrupa'da, amacı Hıristiyan toplumunu her yönden arındırmak olan geniş çaplı bir dindarlık hareketine yol açtı. 


Soru: Papa John Paul ll aslında Haçlı Seferleri için özür diledi mi? Onları gerçekten kınadı mı? 


Madden: Papa'nın, Hıristiyanların haksız yere zarar verdiği herkesten af dilerken Haçlı Seferleri için doğrudan özür dilemediği için çok eleştirildiği göz önüne alındığında, bu garip bir efsanedir. 


Kutsal Babamız onları ne kınadı ne de onlar adına özür diledi. Katoliklerin günahları için özür diledi. Yakın zamanda, John Paul Il'nin 1204 yılında Konstantinopolis'in Haçlılar tarafından fethi nedeniyle Konstantinopolis patriğinden özür dilediği yaygın bir şekilde rapor edilmiştir. 


Gerçekte ise Papa sadece selefi Papa Innocentill'ün (1198- 1216) söylediklerini tekrarladı. Bu da Innocent'in kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığı trajik bir yanlıştı. Haçlı Seferlerine katılan Katoliklerin günahları için özür diledi. Ancak Haçlı Seferlerinin kendisi ve hatta Haçlı Seferlerinin sonuçları için özür dilemedi. 


Kaynak: 


http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID-1417 http://www.zenit.org/article-11237?I-english 


1.13 Haçlı Seferlerine yol açan faktörler 


Yazan Lücio Mascarenhas (eski adıyla "Prakash"), Bombay, Hindistan 


İslam'ın temel ve doğası gereği açıkça militan ve saldırgan bir kült olarak başladığı ve öyle kaldığı tarihsel bir gerçektir. Hiçbir provokasyon olmaksızın Hıristiyan komşularına saldıran, topraklarını istila eden, soykırım yapan ve geri kalanları köleleştiren İslam'dı. 


İslam'ın tecavüz ettiği Hıristiyan toprakları ve halkları sıralayayım: Roma Arabistan'ı, Arabistan Feliks, İsrail (Filistiya), Ürdün, Irak (Keldani, Asur ve Hadiabene), Suriye (Aram), Lübnan (Fenike), Türkiye (Bythinia, Kapadokya, Kilikya, Galatya, Karya, Pontus, vs.), Trakya, Mısır (Kıptiler), Sudan (Nubia ve Axum), Libya (Lybia, Cyrenaica ve Tripolitania), Tunus (Roman Africa Nova et Vetera & Carthage), Cezayir (Roman Africa, Numidia & Geaetulia), Fas (Roma Mauretania'sı), İspanya (Roma İberya'sı), Portekiz (Lusitania), Güney Fransa ("Müslümanlar sonunda Charles Martel tarafından Tours'da, 732'de, Muhammed'in ölümünden sadece yüz yıl sonra yenildiler"), Güney İtalya (Sicilia & Neapolitania), Malta (Melita), Ermenistan (Hayastan), Gürcistan, Azerbaycan (Roma Albanya'sı, Roma İlirya'sı olan modern Albanya değil), vb. 


Kürtler, Soğdlular (Tacikler) ve Ariana halkları ile birlikte İran'ın birçok ulusu Zerdüşt'tü. Bazı Zerdüştler İslami Fetih ve Soykırımdan kaçarak Hindistan'a gitmiş ve Parsi olmuşlardır. 
Bugün fanatik Müslüman İranlılar bile bu ilk Fetih ve Soykırımı dehşet ve nefretle anmakta ve en büyük barbarlık (Nagba) olarak kınamaktadır. 


Türkler, Orta Asya ve Batı Hindistan'daki (Pakistan ve Afganistan) pek çok İndofil ulus gibi Budist ve Hindu'ydu. Yine aynı kışkırtılmamış saldırganlık, emperyalizm, sömürgecilik, barbarlık hikayesine sahibiz. Türkler Müslüman olmaya zorlandılar ve daha sonra aynı insan düşmanlıklarını başkalarına da uygulamaya devam ettiler. 


Tüm bu topraklar İslami çoğunluklar yaratmak için İslam Emperyalizmine, Soykırıma, Etnik Temizliğe, Sömürgeciliğe ve Demografik Yeniden Mühendisliğe maruz kalmıştır. 


İslami Fetihler -gerçekte bir Nakba (Felaket), eğer varsa- İslam'ın altıncı yüzyılda kurulmasıyla başlamıştır. Aksine, Haçlı Seferleri ancak on birinci yüzyılda, Kasım 1095'te Fransa'nın Clermont kentinde 'Tanrı'nın İradesi' olduğunu ilan ederek seferi başlatan Papa Urbanılıl (Otto von Lagery) döneminde başlamıştır. 


Dolayısıyla Haçlı Seferleri, kronolojik olarak İslami Saldırılardan sonra ve onlara yanıt olarak, özellikle de ani ve büyük provokasyonlara karşı yapılmıştır. 


Birinci Haçlı Seferi'nin ilk provokasyonu, İsrail'e - Kudüs'e ve İsa Mesih ile bağlantılı yerlere - giden Hıristiyan hacılara İslam'ın kötü davranması ve Hıristiyanların bu yerlere erişimini engelleme girişimleriydi. 


Kaynak: 


http://www.geocities.com/prakashjm45/crusades.html 


1.14 Haçlı Seferlerinin Modern Sonuçları 


Robert Spencer tarafından 


Bir uzmana göre Haçlı Seferleri bugün, çoğunun yapıldığı üç yüzyılda olduğundan daha fazla yıkıma yol açıyor olabilir. 


"Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades)" kitabının yazarı Robert Spencer, zararın kaybedilen hayatlar ve tahrip edilen mülkler açısından değil, daha ince bir tahribat olduğunu iddia etmektedir. 


Spencer, Haçlı Seferleri hakkındaki yanlış fikirlerin bugün aşırılık yanlıları tarafından Batı düşmanlığını körüklemek için nasıl kullanıldığını paylaştı. 


Soru: Haçlı Seferleri genellikle askeri açıdan saldırgan bir girişim olarak tasvir edilir. Öyle miydi? 


Spencer: Hayır. 1095'teki Clermont Konsili'nde Birinci Haçlı Seferi çağrısında bulunan Papa 2. Urban, savunma amaçlı bir eylem çağrısında bulunuyordu ve bu eylemin zamanı çoktan gelmişti. 


Açıkladığı gibi, Haçlı Seferi çağrısı yapıyordu çünkü herhangi bir savunma eylemi olmazsa, "Tanrı'ya inananlar Türkler ve diğer Müslüman güçler tarafından çok daha geniş çapta saldırıya uğrayacaktır". 


Papa Urban Il konuşmasında, "Çoğunuzun duyduğu gibi, Türkler ve Araplar onlara saldırdı ve Akdeniz kıyısına ve Aziz George Kolu olarak adlandırılan Hellespont'a kadar batıdaki Romanya (Yunan imparatorluğu| topraklarını fethetti" dedi. "Bu Hıristiyanların topraklarını giderek daha fazla işgal ettiler ve yedi savaşta onları yendiler. Birçok kişiyi öldürdüler ve esir aldılar, kiliseleri yıktılar ve imparatorluğu harap ettiler. 


"Eğer onların bir süre daha cezasız kalmalarına izin verirseniz, Tanrı'ya inananlara çok daha fazla saldıracaklardır." 


O haklıydı. Cihat savaşları yedinci yüzyıldan Papa Urban'ın zamanına kadar Hıristiyan âleminin yarısından fazlasını fethetmiş ve İslamlaştırmıştı. Haçlı Seferleri'ne kadar Hıristiyan dünyasından hiçbir tepki gelmemişti. 


S: Haçlı Seferleri hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? 


Spencer: En yaygın olanlardan biri, Haçlı Seferleri'nin Avrupa tarafından İslam dünyasına karşı kışkırtılmamış bir saldırı olduğu fikridir. 


Aslında, 638 yılında Kudüs'ün fethi yüzyıllar süren Müslüman saldırganlığının başlangıcı olmuş ve Kutsal Topraklar'daki Hıristiyanlar giderek artan bir zulüm sarmalıyla karşı karşıya kalmıştır. 


Sekizinci yüzyılın başlarında Amorium'dan 60 Hıristiyan hacı çarmıha gerildi; aynı tarihlerde Caesarea'nın Müslüman valisi Iconium'dan bir grup hacıyı yakaladı 


ve İslam'ı seçen az sayıda kişi dışında hepsini casus olarak idam ettirdi. 


Müslümanlar ayrıca hacılardan para talep etmiş ve ödemedikleri takdirde Diriliş Kilisesi'ni yağmalamakla tehdit etmişlerdir. 


Sekizinci yüzyılın sonlarında Müslüman bir hükümdar Kudüs'te haçın sergilenmesini yasakladı. Ayrıca Hıristiyanların gayrimüslimlere ödemek zorunda oldukları cizye vergisini artırdı ve Hıristiyanların kendi çocuklarına ve diğer inananlara dini eğitim vermelerini yasakladı. 


Dokuzuncu yüzyılın başlarında zulümler o kadar şiddetlendi ki çok sayıda Hıristiyan Konstantinopolis'e ve diğer Hıristiyan şehirlerine kaçtı. 937 yılında Müslümanlar Palmiye Pazarı'nda Kudüs'e saldırarak Calvary Kilisesi'ni ve Diriliş Kilisesi'ni yağmalayıp tahrip ettiler. 


1004 yılında Fatımi Halifesi Ebu Ali el-Mansur el-Hakim kiliselerin yıkılmasını, haçların 
yakılmasını ve kilise mallarına el konulmasını emretti. Sonraki 10 yıl içinde 30.000 kilise yok edildi ve sayısız Hıristiyan sadece hayatlarını kurtarmak için Müslüman oldu. 


1009 yılında el-Hakim, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin, aralarında Diriliş Kilisesi'nin 
de bulunduğu diğer bazı kiliselerle birlikte yıkılmasını emretmiştir. Müslümanlar 1056 
yılında 300 Hıristiyanı Kudüs'ten kovdu ve Avrupalı Hıristiyanların yeniden inşa edilen Kutsal Kabir Kilisesi'ne girmesini yasakladı. 


Selçuklu Türkleri 1077 yılında Kudüs'ü ele geçirdiğinde, Selçuklu Emiri Atsız bin Uwag halka zarar vermeyeceğine dair söz vermiş, ancak adamları şehre girdikten sonra 3.000 kişiyi öldürmüştür. 


Bir başka yaygın yanlış kanı da Haçlı Seferlerinin Müslümanları zorla Hıristiyanlaştırmak için yapıldığıdır. Papa Urban'ın Claremont Konsili'ndeki konuşmasıyla ilgili her raporda, Haçlılara Müslümanları din değiştirmeleri için herhangi bir emir verilmediği göze çarpmaktadır. 


Avrupalı Hıristiyanlar, Birinci Haçlı Seferi'nden 100 yıl sonra, 13. yüzyılda, Fransiskenlerin Haçlıların elindeki topraklarda Müslümanlar arasında misyonerlik faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Müslümanları Hıristiyanlığa döndürmek için organize bir girişimde bulunmadılar. Bu çaba büyük ölçüde başarısız oldu. 


Bir başka yanlış anlama da Haçlıların 1099'da Kudüs'ü kanlı bir şekilde yağmalamasıyla ilgilidir. 


Kudüs'ün ele geçirilmesi genellikle ortaçağ tarihinde benzersiz ve Müslümanların Batı'ya karşı güvensizliğinin nedeni olarak gösterilir. Bunun, Batı karşıtı şikâyet çığırtkanlığı ve propagandanın bin yıllık başlangıcı olduğunu söylemek daha doğru olabilir. 


Haçlıların Kudüs'ü yağmalaması iğrenç bir suçtu - özelliklede savunduklarını iddia ettikleri dini ve ahlaki ilkeler ışığında. Bununla birlikte, o günün askeri standartlarına göre, bu aslında sıra dışı bir şey değildi. 


O günlerde, kuşatma altındaki bir şehrin ele geçirilmeye direnmesi halinde yağmalanabileceği, direnmemesi halinde ise merhamet gösterileceği genel kabul gören bir savaş ilkesiydi. Müslüman ordularının fethedilen bir şehre girerken sıklıkla aynı şekilde davrandıkları kayıtlara geçmiştir. 


Bu, benzer eylemlere işaret ederek Haçlıların davranışlarını mazur göstermek değildir. Bir vahşet diğerini mazur göstermez. Ancak Haçlıların Kudüs'teki davranışlarının dönemin diğer ordularınınkiyle tutarlı olduğunu göstermektedir - çünkü tüm devletler 


aynı kuşatma ve direniş kavramları. 


1148 yılında Müslüman komutan Nur ed-Din, Halep'teki tüm Hıristiyanların öldürülmesini 
emretmekte tereddüt etmedi. 1268'de Memlük Sultanı Baybars'ın cihat kuvvetleri Antakya'yı Haçlılardan aldığında, Baybars Haçlı hükümdarının şehri çoktan terk etmiş olduğunu görünce sinirlenir ve ona Hıristiyanlara yönelik katliamlarıyla övünen bir mektup yazar. 


Belkide en meşhuru, tarihçi Steven Runciman'a göre Cihatçıların 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis'e girerek "sokaklarda karşılaştıkları herkesi, kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadan katletmeleridir." 


Son olarak, Papa John Paul II'nin Haçlı Seferleri için özür dilediği yanlış bir kanıdır. Özür dilememiştir. 


Papa John Paul II'nin Haçlı Seferleri için özür dilediğine dair inancın yaygın olduğuna şüphe yok. Öldüğünde Washington Post gazetesi okuyucularına "Papa 2. John Paul, uzun hükümdarlığı boyunca Haçlı Seferleri için Müslümanlardan, anti-semitizm için Yahudilerden, Konstantinopolis'in yağmalanması için Ortodoks Hıristiyanlardan, Vatikan'ın Mafya ile ilişkileri için İtalyanlardan ve Galileo'ya yapılan zulüm için bilim adamlarından özür diledi" hatırlatmasında bulundu. 


Ancak John Paul Il, Haçlı Seferleri için hiçbir zaman gerçekten özür dilememiştir. Özür dilemeye en çok yaklaştığı gün 12 Mart 2000'deki "Af Günü" olmuştur. 


Konuşması sırasında şunları söyledi: "Özellikle ikinci bin yılda bazı kardeşlerimizin Müjde'ye karşı işledikleri sadakatsizlikleri görmezden gelemeyiz. Hıristiyanlar arasında meydana gelen bölünmeler, bazılarının gerçeğe hizmet ederken kullandığı şiddet ve bazen diğer dinlerin takipçilerine karşı takınılan güvensiz ve düşmanca tutumlar için af dileyelim." 


Bu, Haçlı Seferleri için açık bir özür değildir. 
Ss: Müslümanlar Haçlı Seferlerini o zaman ve şimdi nasıl algıladılar? 


Spencer: Osmanlı İmparatorluğu'nun geliştiği yüzyıllar boyunca Haçlı Seferleri İslam dünyasını meşgul etmedi. Ne de olsa Batı açısından başarısızlıkla sonuçlandılar. 


Ancak, İslam dünyasının askeri gücünün ve birliğinin azalması ve buna paralel olarak Batı'nın yükselişiyle birlikte, Batı'nın tecavüzü ve sömürüsü olarak algılanan Müslüman kızgınlığının odak noktası haline gelmişlerdir. 


Soru: Haçlı Seferleri hakkındaki yanlış fikirler bugün aşırılık yanlıları tarafından Batı düşmanlığını körüklemek için ne ölçüde kullanılıyor? 


Spencer: Haçlı Seferleri bugün, çoğunun yapıldığı üç yüzyılda olduğundan daha fazla yıkıma neden oluyor olabilir - ama kaybedilen canlar ve tahrip edilen mallar açısından değil. 
Bugününki daha incelikli bir yıkım. 


Haçlı Seferleri sadece Katolik Kilisesi'nin değil, genel olarak Batı dünyasının da büyük bir günahı haline gelmiştir. 


Müslüman dünyası ile Batılı, Hıristiyanlık sonrası uygarlık arasındaki mevcut çekişmenin, ilk Frank savaşçılarının Kudüs'e girmesinden bu yana Müslümanları kışkırtan, sömüren ve 


vahşileştiren Batı'nın sorumluluğunda olduğu iddiasının A kanıtıdırlar. 


Usame bin Ladin, örgütünden El Kaide olarak değil, "Dünya İslam Örgütü" olarak bahsetmiştir. 


Front for Jihad Against Jews and Crusaders" (Yahudilere ve Haçlılara Karşı Cihat Cephesi) başlıklı bir fetva yayınladı. 


Bu tür kullanım yaygındır. 8 Kasım 2002'de - Saddam Hüseyin'i deviren Irak savaşının başlamasından kısa bir süre önce - Şeyh Bakr Abed Al-Razzag Al-Samaraai Bağdat'taki Mother of All Battles camisinde "İslam ulusunun içinde bulunduğu bu zor saat, kafirlerin, Yahudilerin, Haçlıların, Amerikalıların ve İngilizlerin küfür güçlerinin meydan okumasıyla karşı karşıya kaldığı bir saat" hakkında vaaz verdi. 


Benzer şekilde, İslami Cihatçılar Aralık 2004'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki ABD Konsolosluğunu bombaladıklarında, saldırının "Haçlılara" karşı daha büyük bir planın parçası olduğunu açıklamışlardır: Cihatçılar yaptıkları açıklamada "Bu operasyon, Haçlılara ve Yahudilere karşı savaşın bir parçası olarak El Kaide tarafından organize edilen ve planlanan çeşitli operasyonların bir parçası ve aynı zamanda kafirleri Arap Yarımadası'nı terk etmeye zorlama planının bir parçasıdır" dedi. 


Ayrıca Cihat savaşçılarının "Haçlıların Arap Yarımadasındaki büyük kalelerinden birine girmeyi başardıklarını ve ülkeyi kontrol edip yönettikleri Cidde'deki Amerikan konsolosluğuna girmeyi başardıklarını" söylediler. 


Bu durum karşısında Batılılar Haçlı Seferlerinden utanmamalıdır. "Yeter" demenin ve çocuklarımıza kendi miraslarıyla gurur duymayı öğretmenin zamanı geldi. 


Minnettar olabilecekleri ve olmaları gereken bir kültüre ve tarihe sahip olduklarını; zalimlerin ve kötülerin çocukları ve torunları olmadıklarını; evlerinin ve ailelerinin onları ellerinden almak isteyenlere ve bunun için öldürmeye hazır olanlara karşı savunulmaya değer olduğunu bilmelidirler. 


Kaynak: 


http://www.ewtn.com/library/CHISTORY/zaftcrus.HTM 


1.15 İslam Osmanlı Türk İmparatorluğu Tarihi 1 (1299-1876) 


1. Osmanlıların Yükselişi 


1300 yılına gelindiğinde, zayıflamış bir Bizans, Anadolu vilayetlerinin çoğunu on kadar Selçuklu 
Gazi Beyliği arasında kaybetmişti. 


Ertuğrul'un oğlu Osman 1281'de Bey olur ve 1299'da kendisini Selçuklu hükümdarı ilan ederek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurar. 


- Osmanlı İmparatorluğu Bayrağı 1299-1453 
- Osmanli Bayragi 1326-1517 

- Bursa'nın Ele Geçirilmesi - 1326 

- Plocnik Savaşı - 1386 

- Osmanlı Savaş Bayrağı 

- Kosova Savaşı - 1389 

- Konstantinopolis - 1452 

- Konstantinopolis'in Ele Geçirilmesi - 1453 
Osmanlı Bayrağı - 1453 - 1844 

- Çaldıran Savaşı - 1514 


Sultan I. Süleyman - 1520-1566 
Mohaç Savaşı - 1526 

Preveze Savaşı - 1538 

Lepanto Savaşı - 1571 

Erivan'ın Ele Geçirilmesi - 1635 
Bağdat'ın Ele Geçirilmesi - 1639 
İkinci Viyana Kuşatması - 1683 


Osmanlı toplumu birçok etnik kökenden oluşuyordu: Rum, Ermeni, Süryani, Arap, Yahudi, Kürt, Fars, Gürcü, Bulgar, Sırp, Macar, Hırvat, Romen, Arnavut vb. Türk, diğerlerinin hepsinden üstün ve egemen bir unsurdu. Saltanat, devlet kademeleri, vezirler, paşalar, kadılar ve askeri kurum Türk ve Müslüman olmak zorundaydı. Yeniçeri Ocağı ordunun belkemiğiydi. Üyeleri Hıristiyan ailelerden zorla alınır, din değiştirir ve Türk olarak yetiştirilirdi. Osmanlı geleneksel olarak eşlerini ve harem kızlarını Hıristiyan ailelerden alırdı. 


Gayrimüslimler farklı bir renk giymek zorundaydı, ata binemez ve silah taşıyamazlardı. 
Hristiyan ve Yahudiler "Kafir" ya da "Gavur" olarak adlandırılıyordu. Ülkenin yasası İslami şeriat yasasıydı. 


2. Durgunluk Dönemi (1683-1808) 


1983'teki yenilgisinden sonra Osmanlı İmparatorluğu, birçok toprağın elden çıktığı bir durgunluk dönemine girdi. Ufukta yeni güçler belirdi: Avusturya, İngiltere, Fransa ve Rusya. Rus Büyük Petro 1723'te Osmanlıları yener ve Dorbent, Bakü ve Kuzey Atrpatakan'ı (Azerbaycan) Türklerden ve Perslerden alır. Katerina, 1768-1774 yılları arasındaki belirleyici Rus-Türk Savaşı'nda Güney Ukrayna, Kuzey Kafkasya ve Kırım'ı Rus İmparatorluğu'nun yörüngesine sokar. Türkler kaybedilen toprakları geri almaya çalışır, ancak birleşik bir Rus-Avusturya kuvveti 1791 ve 1792'de onları yener ve Transilvanya, Besarabya ve Macaristan'ı alır. 


Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal eder ve Hıristiyan Malta ile Hıristiyan Filistin'in kontrolünü ele geçirir. Ancak İngiltere, Osmanlıları savunan Fransa ile savaşır. Napolyon geri çekilir, Türkler Mısır'ı geri alır ve İngiltere Malta ile ödüllendirilir. 


1807'de İngiltere ile yapılan kısa bir savaşın ardından, öfkeli Yeniçeriler Sultan 3. Selim'i kuzeni 4. Mustafa için tahttan indirir. Mustafa bir yıl sonra kardeşi Mahmud için tahttan indirilir 

II. Her Sultan daha sonra kardeşini öldürür. Osmanlılar çökmekte olan İmparatorluklarından daha fazla toprak kaybeder. 1806-1812 yılları arasındaki bir dizi savaş sırasında Ruslar, Bükreş Antlaşması'nı imzalayan Osmanlıları ezer. Antlaşmadan bir gün sonra Napolyon Rusya'ya saldırır. 


1815'teki "İkinci Sırp Ayaklanması" ile Sırbistan, Karadorde Petrovic ve Milos Obrenovic gibi kahramanlarla Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanır. 


Yunan yazar Rigas Feraios'un yazılarından ve cinayetinden etkilenen Yunan Bağımsızlık Savaşı 1821'de başlar ve yaklaşık on yıl sürer. Yunan halkı Osmanlı Türk tiranlığından kurtulmak için mücadele eder ve 1832'de tanınmış bağımsızlıklarını kazanır. 


Navarin Savaşı'nda Sultan, Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatır ve Akkerman Anlaşması'nı iptal eder. 


1828-1829 Rus-İran ve Rus-Türk Savaşlarından sonra Osmanlılar, Gürcistan ve Doğu Ermenistan üzerindeki Rus egemenliğini tanıdı. 


1830'lardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu "Avrupa'nın Hasta Adamı" olarak anılmaya başlandı. 


3. Üç Reformist Padişah (1808-1876) 


Siyasi ve askeri kader yıllarına rağmen Sultan 2. Mahmud, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dizi köklü reform yapma cesaretini gösterir. Veziri Mustafa Paşa reformların yeniden başlatılması için inisiyatif alır ancak Yeniçeriler tarafından öldürülür. Mahmud 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırır ve Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) adını verdiği modern bir Osmanlı Ordusu kurar. 


Sultan Mahmud 1831'de ilk Devlet Hastanesini açar ve 1833'te "Tanzimat" adı verilen bir fermanla hukuk, eğitim, bilim ve diğer politikalarda geniş bir reformlar dizisi başlatır. Sultan Mahmud, valilerin ve vakıfların suiistimallerini, paşalar ve ağalar tarafından insanların keyfi 
olarak öldürülmesini yasaklar, hukuk ve mülk tahkimlerini devlet idaresi altına alır. 1839 
yılında vefat eder. 


Sultan Abdülmecid, İslami Şeriat Kanunu'nun yerine Avrupa modeli bir Medeni Kanun ve Bankacılık sistemi getirerek babasının reformlarını sürdürür. İlk modern üniversiteleri ve akademileri kurar, gayrimüslimlerden alınan bazı haksız vergileri kaldırır ve kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için çeşitli hükümler getirir. 


1854 yılında İngiltere ve Fransa, Osmanlılarla birlikte Kırım Yarımadası'nda Rusya'ya karşı 
savaşa girer. Müttefik kuvvetler Rusya'yı yener ve 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nda ağır koşullar dayatır. Sultan Abdülmecid, 1856 Kırım Savaşı'nın kapanışında "Hatt-ı Hümayun "u ilan eder ve böylece eğitimde, devlet atamalarında ve adalet yönetiminde inanç farkı gözetmeksizin herkese eşitlik sözü verir. En büyük değişiklik, Osmanlı Devleti'nin "azınlıklar" kavramını kabul etmesidir. 

Müslüman devlet kurumları (sivil ve askeri okullar) gayrimüslim vatandaşları kabul etmeye başlar. Resmi devlet dili (belgelerde) ilkesi (Türkçe) bozuldu ve İmparatorluk çok dilli bir sistem haline geldi. Patrikhaneler devlet düzeyinde adaleti yönetmeye başlar. Sultan Abdülmecid 1861 yılında 39 yaşında ölür. 


Sultan Abdülaziz kardeşinin reformist çalışmalarını sürdürür. 1863'te Ermeni Ulusal Anayasası'nı onaylar ve onlara eğitim, kültür, sivil, sosyal, hayırsever ve dini konularda çalışma hakkı tanır. 1871-76'da Sultan Abdülaziz, Şeriat Kanunu'nun ve İslam'ın egemenliğinin geri gelmesini talep eden İslami muhafazakâr ve fanatik unsurların muhalefetiyle karşılaşır. Reformcu vezirleri Fuad ve Ali Paşalar 1869 ve 1871'de ölür. 
Muhafazakârların tepkisi, Midhat Paşa liderliğindeki liberal partinin yükselişi oldu. Ortaya çıkan iç çatışma sonucunda Sultan Abdülaziz 1876'da tahttan indirildi ve öldürüldü. 


1870-71 Fransız-Alman Savaşı'ndan sonra Avrupa'da milliyetçilik yükselişe geçmişti. 
Milliyetçilik, tebaası arasında, hatta Türkler arasında bile bağımsızlık duygularını körüklüyordu. Avrupa'daki İmparatorluklar savaşa doğru gidiyordu. 


Üç reformist sultan, çökmekte olan İmparatorluğu ayakta tutmak için tüm tebaalarını "Osmanlıcılık" fikri altında toplamak için çok çalıştılar. Tarihçiler E. Çelebivel.M. 
D'Ohson'un da tanıklık ettiği gibi, "Türklük" kavramını reddettiler. Rus-Türk savaşlarının ve yükselen yerel milliyetçiliğin bir sonucu olarak, iktidardaki Osmanlı unsuru kendisini "Türk" olarak adlandırmaya başladı. Abdülmecid'in oğlu V. Murad 1876'da 93 gün hüküm sürer. Akıl hastası olduğu suçlamasıyla tahttan indirilir. Hayatının geri kalanında ev hapsinde tutulur ve 1904 yılında ölür. 


Osmanlı Türk İmparatorluğu Tarihi Il (1876-1909) 
4. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler 


Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeniler çoğunlukla millet sistemi altında "Doğu Altı Vilayeti" olarak adlandırılan bin yıllık ata topraklarında yaşıyorlardı. Ayrıca Kilikya'da ve Osmanlı Türkiyesi'nin büyük şehirlerinde de kalabalık bir nüfusa sahiptiler ve birçoğu finans ve iş dünyasında önemli mevkilere yükselmişti. Zimmi sistemi uyarınca, İslami yasalar altında yaşayan Hıristiyan ve Yahudiler gibi Ermenilere de ibadet hakkı gibi sınırlı özgürlükler tanınmış, ancak gerçekte ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşlerdir. Silah taşımaları ve ata binmeleri yasaktı, çocukları devşirme sistemine tabiydi (erkek çocukların zorla Müslümanlaştırılması ve Türk olarak yetiştirilmesi), evleri Müslümanların evlerine bakamazdı ve kilise çanlarının çalınması Müslümanları rahatsız edemezdi. Suç ne olursa olsun mahkemelerde Müslümanlar aleyhine tanıklık yapmaları kabul edilemezdi. Zimmi sistemini ihlal etmek, yetkililer tarafından para cezasından "suçlunun"idamına kadar değişen cezalarla sonuçlanırdı. 


On dokuzuncu yüzyılda, bu kısıtlamalardan duyulan hayal kırıklığı, azınlıkların çoğunun daha fazla özgürlük için protesto etmesine yol açtı. Osmanlılar 1839'da durumu iyileştirmeye yardımcı olmak için Tanzimat reformlarını uygulamaya koydular, ancak bu reformlar çoğunlukla etkisiz kaldı. Balkanlar'da mevcut koşullardan hayal kırıklığına uğrayan birçok etnik grup Osmanlı yönetimine karşı sık sık isyan ederken, Ermeniler bu yıllarda hareketsiz kalarak "millet-i sadika" ya da "sadık millet" unvanını kazandılar. 


1860'ların ortalarından 1870'lerin başlarına kadar Sultan Abdülmecid'in reform yasaları altında Ermeniler, Doğu Anadolu'daki köylülerin imzalarını topladıktan sonra Osmanlı hükümetinden daha iyi muamele talep etmeye başladılar. Ermeni Cemaat Meclisi, kasabaların durumunun rahatlatılması için hükümete dilekçe verdi: Yaygın zorla toprak gaspı, kadın ve çocukların zorla din değiştirmesi, kundaklama, haraç, tecavüz ve cinayet yaygındı. 
Diğer sorunlar ise vergi toplama sırasındaki usulsüzlükler, hükümet görevlilerinin suç teşkil eden davranışları ve Hıristiyanların mahkemelerde tanık olarak kabul edilmemesiydi. 
Belirlenen kurallara rağmen, yerel Türkler, Kürtler ve diğer Müslümanlar Hıristiyan komşularına eskisi gibi davrandılar. 


5. Kızıl Sultan (1876-1909) 


Abdülhamid bu kritik dönemde tahta geçerek 34h Sultan oldu. Zalim, sefahat düşkünü, güvensiz ve acımasızdı. Hazinesi boşalmış ve bankaları iflas etmiş bir ülkeyi devralır. İktidar Midhat Paşa ve "Yeni Osmanlılar "ın (ilerici bir hareket) elindeyken, Abdülhamid Midhat'a Avrupa modelinde bir anayasa sözü verir. Osmanlı Türkiye'sinin ilk anayasasını 1876'da, Balkanlar'daki reform sorununa ilişkin uluslararası bir konferansın arifesinde kabul eder. 
Ocak 1877'de ve konferansın sonunda Midhat Paşa'yı sadrazamlıktan azleder ve Meclis-i Mebusan'ı fesheder. Midhat Paşa sürgüne gönderilir ve 1884 yılında onun emriyle öldürülür. 
Abdülhamid, Batı normlarındaki siyasi yapıların yüzyıllardır süregelen Osmanlı siyasi kültürüne uygun olmadığını düşünür. Hazinesini oluşturmak için tebaasına, özellikle de Hıristiyanlara ağır bir vergi yükü getirir. 


Bosna 1875'te vergiye karşı ayaklanır ve Bulgaristan 1876'da Osmanlılardan kurtulmak için onu takip eder. Türkler Bulgaristan'da 12.000'den fazla erkek, kadın ve çocuğu, Balkanlar'da ise binlerce kişiyi acımasızca katleder. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Rusya'ya Sultan'ın Hıristiyan tebaasını korumak için Osmanlı içişlerine karışma hakkı verir. İngiliz Hükümeti Osmanlı'nın eylemlerini savunur ve öfkeli Rusya savaş ilan eder. 


1877-78 savaşı Balkanlar'da ve Kafkasya cephelerinde gerçekleşir. Ruslar, diğer gönüllü etnik ordularla birlikte Osmanlıları ezici bir yenilgiye uğratır. Mikhail Loris- Melikov ve Ivan Lazarev 
gibi Çar Ordusu'ndaki Balkan ve Ermeni generaller Rus kuvvetlerine zaferler kazandırır. 1878 
yılının Mart ayında, İngiltere'nin baskısıyla Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlığını ve Bulgaristan'ın özerkliğini tanıdığı San Stefano Antlaşması'nı imzalar. Madde 16, Sultan'ın Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel ihtiyaçların talep ettiği iyileştirme ve reformları gerçekleştirmesi ve Kürt ve Çerkezlere karşı güvenliklerini garanti altına alması halinde Rusların Ermeni vilayetlerinden ayrılacağını belirtir. Ticari ve siyasi çıkarlarını düşünen İngiliz Disraeli ve Avusturyalılar, aynı yılın Haziran ayında Berlin'de yapılacak bir güçler kongresinde yeni bir antlaşmanın hazırlanmasında ısrar ederler. 


Berlin Kongresi'nde Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız olarak tanındı. Özerk Bulgaristan büyük ölçüde küçültüldü ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i işgal etti. Piskopos Mkrtich Khrimian başkanlığındaki bir Ermeni heyeti, Ermenilere yönelik reformların uygulanması için resmi bir taleple gönderilir. Alman Bismarck heyeti reddeder ve gündemde yer vermeyi reddeder. İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu ile gizlice anlaşarak onu Rusya'ya karşı askeri olarak korumayı kabul eder ve karşılığında Kıbrıs'ı alır. 
Disraeli 16. maddeyi 61. maddeye çevirir ve Ermenileri korumak için Rusların ya da Avrupalıların olmadığı iki Ermeni vilayetini geri verir. Aynı suiistimalci Sultan'ı, Müslümanların devam eden suiistimallerine karşı güvenliklerinin "garantörü" olarak bırakır. 


Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra, Osmanlı Hükümeti'nin 2,5 milyondan fazla Ermeniye uyguladığı muamele uluslararası bir mesele haline geldi. Babıali'nin Berlin Kongresi'nde verdiği reform sözlerine rağmen durum daha da kötüleşti. Sadece Rusya değil, diğer Avrupalı güçler de Ermeni reformlarını denetleyecekti. Öfkeli Abdülhamid, Ermenilerin durumunun daha da kötüleşmesini sağladı. Artık İmparatorluk genelinde Ermeni olarak tanımlanmak tehlikeliydi. Millet yapısı bozuldukça ve sürekli zulümler sonucunda Ermeniler dünyadaki konumlarını yeniden düşünmeye başladılar. Bu analizde İmparatorluğun Ermeni tebaası, Ermeni Diasporası'ndan etkilenmiş ve Balkan örneklerini takip etmiştir. 


Yıllar geçti ve kitleler sadece Osmanlı yönetimi altında normal bir yönetimin hayalini kurarak reformlara hasret kaldı... "Tarihçi Osman Nuri, "Reform kelimesinin telaffuz edilmesi bile onu (Abdülhamit'i) rahatsız ediyor, suç işleme içgüdülerini kışkırtıyordu" diye yazıyor. Küçük Ermeni örgütleri, Ermeni halkını hakları ve bunları korumanın yolları konusunda aydınlatmak için bültenler ve bildiriler yayınlamaya başladı. Daha sonra ilk büyük örgüt 1885'te Armenakan Partisi ve 1887'de Hınçak Partisi oldu. 1890'da Tiflis'te Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) kuruldu. Üyeleri, Ermeni vilayetlerindeki Osmanlı baskısından ve katliamlarından halkı korumak için fedai grupları halinde silahlandılar. Ermeniler vaat edilen reformları elde etmek için yaygara koparmaya başlar. 
1892 ve 1893'te Merzifon ve Tokat'ta protesto gösterileri yaparlar ve şiddet ve sert 
yöntemlerle karşılaşırlar. Abdülhamid "Ermeniler olmasaydı Ermeni sorunu da olmazdı" der. 


1894 yılında sistematik pogromlar Türkiye Ermenistanı'nın her bölgesini kasıp kavurdu. 
Ermenilerin toptan katledilmesi, köylerin zorla dönüştürülmesi, yüzlerce yerleşim yerinin yağmalanması ve yakılması, mallarının ellerinden alınması. Sultan Abdülhamid, Kürtlerden "Hamidiye" adını verdiği özel bir saldırı gücü hazırladı. Osmanlı Ordusu ile birlikte erkek, kadın ve çocuklara saldırarak ayrım gözetmeksizin öldürdüler. Başkatibi anılarında Abdülhamid'in Ermenilere karşı sertlik ve terör politikası izlemeye karar verdiğini ve bu konuda başarılı olmak için onlara ekonomik bir darbe vurma yöntemini seçtiğini yazmıştır. Ermenilerle herhangi bir müzakere veya tartışmadan kesinlikle kaçınmalarını ve hesaplaşmak için onlara kesin bir darbe vurmalarını emretti. 1894-1896 yıllarında 300.000'den fazla Ermeni katledildi. İçinde 


Sasun Ermenileri katliamlara direndi. Ancak sonunda sayıca üstünlüklerine yenik düştüler. Bir grup Taşnak gönüllüsü 1896'da Avrupalıları alarma geçirmek için "Osmanlı Bankası "nı bastı. 
Hamid 6000 İstanbul Ermenisini katlettirdi. 


1897'de Abdülhamid Ermeni sorununun kapandığını ilan etti. Tüm Ermeni devrimciler ya öldürülmüş ya da Rusya'ya kaçmıştı. Osmanlı hükümeti Ermeni cemiyetlerini kapattı ve Ermeni siyasi hareketlerini kısıtladı. Ermeni devrimci gruplarının oluşumu yaklaşık olarak 
1878 Türk-Rus Savaşı'nın sonlarına doğru başladı ve Osmanlı Ceza Kanunu'nun 166. 
maddesinin ilk kez yürürlüğe girmesi ve Erzurum Katedrali baskını ile yoğunlaştı. 166. 
Madde silah bulundurmayı kontrol altına almayı amaçlıyordu, ancak silah bulundurmalarını kısıtlayarak Ermenileri hedef almak için kullanıldı. Yerel Kürt aşiretleri savunmasız Ermeni nüfusuna saldırmak için silahlandırıldı. 


Taşnak Partisi üyeleri 1905 yılında Abdülhamid'e suikast girişiminde bulunur, ancak Abdülhamid şans eseri ölümden kurtulur. Bunun sonucunda Ermeni zulümlerini hafifletir. 


1908'deki "Jön Türk" devrimi, 1878'de Osmanlı parlamentosunun askıya alınmasını tersine çevirerek İkinci Meşrutiyet döneminin başlangıcına işaret eder. Ermeniler devrimi selamlar. 
Hamid Temmuz ayında Anayasayı yeniden yürürlüğe koyar. Nisan 1909'da o ve İslamcı güçler bir karşı darbe girişiminde bulunur. Bu girişim başarısız olur, ancak Adana'da 30.000'den fazla Ermeni isyancı ordu birlikleri, dindar öğrenciler veşeriat isteyen din adamları tarafından katledilir. Hamid, 33 yıllık zalim yönetimin ardından Nisan 1909'da nihayet tahttan indirilir. 65 yaşındaki kardeşi Reşat Mehmet, yeni hükümet için sadece bir kukla olan Sultan V. Mehmed olur. 


a. İlk Yıllar (1923-1934) 


Lozan Antlaşması ile, 1923 nüfus mübadelesinin ardından tahmini olarak 200.000 Rum Türkiye'de kalacaktı. Soykırım sonrasında Ermenilerin sayısı 2,5 milyondan 150.000 civarına düşmüştür. Türkiye, kaçan halktan (şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti) hiçbir Ermeni'nin geri dönmesine izin verilmediğini ilan etti. 


Mustafa Kemal cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olur ve ardından siyasi, sosyal, hukuki, eğitim ve ekonomik sektörlerde birçok radikal reform gerçekleştirir. Kemal, Türk vatandaşlarını Avrupalılar gibi görünmeye ve davranmaya çağırır. 28 Ekim 1927'de yapılan ilk nüfus sayımında nüfusun yaklaşık 13,6 milyon olduğu ve okuryazarlık oranının 99 olduğu tespit edilir. Latin alfabesine dayalı yeni bir Türk alfabesi 1 Kasım 1928'de kabul edildi. 10 ay sonra Kürtçe, Arapça ve Farsça dilleri yasaklandı, yerine sadece Türkçe dili getirildi. 


Liberal Cumhuriyetçi Parti ile birlikte Cihatçı gruplar liberallere katıldı. Yaygın ve kanlı yöntemlerle bastırıldılar. Liberal Parti 17 Kasım 1930'da feshedildi ve Türkiye 1945'e kadar tek parti diktatörlüğüne dönüştü. 


Kürtler 1927 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türkler 17 Eylül 1930'da 66.000 asker ve 100 
uçakla isyanı bastırdı. Modern Türkiye'deki en önemli Kürt isyanı 1937-1938 yıllarında Kızılbaşların merkezi olan Dersim'de gerçekleşti. Türk Ordusu isyanı bastırmak için 50.000 
askerini seferber etti. Türk kuvvetleri, bu yenilginin ardından sürgün edilen ve katledilen Dersimlilerin sayısının en az 40.000 olduğunu iddia etmiştir. 

Güneydoğu Anadolu sıkıyönetim altına alındı ve askeri işgale maruz kaldı. Köylerin yıkılması ve kitlesel sürgünlere ek olarak, Türk Hükümeti bölgenin etnik yapısını değiştirmek için Arnavutları ve Süryanileri Kürt bölgesine yerleşmeye teşvik etti. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, ülkedeki tüm Hıristiyan ve Yahudilere (Rumlar ve Ermeniler) artan bir emlak vergisi olan cizye uygulamıştır. Cizye, Dönmelere (İslam'a geçenler) bile uygulandı. Ödemeyenler Erzurum yakınlarındaki Aşkale taş ocaklarında zorunlu çalışmaya mahküm edildi. Bunu ekonomiyi "Türkleştirmek" için yaptılar. 1942'de acımasız Varlık Vergisi ile; Stalingrad'ın düşüşünü öngören Türkiye, birliklerini Kafkasya sınırına yoğunlaştırır. Türkiye 18-45 yaş arası tüm Hıristiyan erkekleri karantinaya alır ve Almanya'dan 3 büyük krematoryum fırını sipariş eder... Hitler tarafından davet edilen General Cemil Cahit Toydemir başkanlığındaki Türk subay heyeti 25 Haziran - 7/7 Temmuz 
1943 tarihleri arasında Doğu cephesini ve Manş kıyılarını ziyaret eder. Orgeneral H. Erkilet, 
Orgeneral Ali Fuat Erden ve Hitler Wolfsschanze'de çeşitli stratejileri tartışırlar. 


Almanya'nın yenilgiye yaklaşması üzerine Türkiye, 23 Şubat 1945'te törensel bir jest olarak Müttefiklerin yanında savaş ilan eder ve 1945'te Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olur. 


b. Batı ve NATO (1945-1954) 


Savaştan sonra Sovyetler Birliği, Türkiye ile yapılan Kars Antlaşması'nı feshetmeye ve Kuzeybatı Ermenistan'ın bir kısmını geri vermeye çalışır. Bu çabalar Winston Churchill ve Harry S. Truman'ın müdahalesiyle durdurulur. 


ABD ile yakın ilişki, 4-6 Aralık 1943'teki İkinci Kahire Konferansı ve Truman Doktrini'ni uygulayan 12 Temmuz 1947 tarihli anlaşma ile başlar. 1945'ten sonra Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki hakimiyeti karşısında ABD, Yunanistan ve Türkiye'yi Sovyetlerin etki alanına 
girmelerini önlemek için ekonomik ve askeri yardımlarla destekler. Yasa ile Türkiye'ye 100 
milyon dolardan fazla yardım yapılır. 


25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başlar. Türkiye içinde eleştirilmesine rağmen, Ordu diğer 16 
ülke ile birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşa girer. Türkiye, 1952 yılında katıldığı NATO'ya üye olabilmek için bu savaşa katılır. 


c. Pogromlar, Darbe ve Hristiyanlara yönelik sürgünler (1955-1961) 


6 ve 7 Eylül 1955 tarihlerinde, öncelikle İstanbul'un 100.000 kişilik Rum azınlığına yönelik bir 
pogrom gerçekleşir. Pogromda şehirde yaşayan Yahudiler ve Ermeniler ile onların işyerleri de hedef alındı. Çoğunluğu önceden kamyonlarla şehre getirilen bir Türk çetesi, İstanbul'un Rum toplumuna dokuz saat boyunca saldırdı. Kürekler, kazmalar, levyeler, koçbaşları ve benzin kullanıldı. Failleri taşımak için 4000 özel taksiye el konuldu. Pogrom sırasında onlarca Rum (iki Ortodoks rahip) ve en az bir Ermeni dayak ve kundaklama sonucu hayatını kaybetti. Otuz iki Rum ağır şekilde yaralanmıştır. Çok sayıda Rum kadın tecavüze uğramış, bazı erkekler çete 
tarafından zorla sünnet edilmiştir. 4348 Rum'a ait işyeri, 110 otel, 27 eczane, 23 okul, 21 
fabrika, 73 kilise ve binden fazla Rum'a ait ev ağır hasar gördü ya da yıkıldı. Kalabalık "Gavurlara ölüm", "Yunan hainleri katledilsin", "Kahrolsun Avrupa (Benim vurgum)|" sloganları attı. 


Türk Ordusunun müdahalesiyle isyan gece yarısına doğru bastırıldı ve sıkıyönetim ilan edildi. Ancak görgü tanıkları, ordu mensupları ve polislerin daha önce de taşkınlıklara katıldıklarını ve birçok durumda isyancıları teşvik ettiklerini bildirmişlerdir. 


İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalifleri Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes arasında "din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması" konusunda çıkan çatışmanın ardından ve İslamcıların ülke içinde kazandıkları nüfuz nedeniyle, 27 Mayıs 1960'ta General Cemal Gürsel liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Celal 


Bayar ve Başbakan Adnan Menderes. Kendilerine vatana ihanet, kamu fonlarını kötüye kullanma ve anayasayı feshetme suçlamaları yöneltildi. 


Zorlu'nun Yassıada duruşmasındaki avukatına göre, 300.000 kişilik bir kalabalık pogrom için şehrin 40 mil (60 km) çevresinde toplanmıştı. Menderes ve diğer iki kişi asılarak idama mahküm edildi. 


İki gün önceden haber verilerek sınır dışı edilen İstanbul'daki Rum cemaati 1955 yılında 100.000 kişiden 1965 yılında sadece 48.000 kişiye düşmüştür. Ermeniler ve Yahudiler de Türkiye'den kovuldu. 


d. Böl ve Fethet (1961-1974) 


Kıbrıs'ta 1960 yılında yapılan nüfus sayımı, Kıbrıslı Rumların 9677, Kıbrıslı Türklerin 9618 ve diğer etnik grupların 95 olduğunu göstermiştir. 


Kıbrıs, 16 Ağustos 1960'ta Başpiskopos Makarios'un Cumhurbaşkanı olduğu ve Ada'daki azınlık statülerine rağmen eşit Türk yönetimine (Türk Cumhurbaşkanı yardımcısı) sahip bir anayasa ile bağımsız bir devlet olarak ilan edildi. Kıbrıslı Türkler kendilerini Kıbrıslı Türklerden ziyade Kıbrıs'ta yaşayanTürkler olarak görüyorlardı. Taksim kavramını, Kıbrıs'ın Kıbrıslı Rumların kontrolünde bir bölge ve Kıbrıslı Türklerin kontrolünde bir bölge olarak bölünmesini geliştirdiler. 


Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Zürih ve Londra Anlaşmaları, Kıbrıs Türk toplumuna sayılarıyla orantısız siyasi haklar tanıyan ve hem Enosis hem de Taksim konusunda kalıcı kısıtlamalar içeren karmaşık ve alışılmadık bir hal almıştır. 


1965'te Süleyman Demirel'in Adalet Partisi mutlak çoğunluğu kazandı ve 1969'da sağda Adalet Partisi ile solda İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki kutuplaşma artarak devam etti. 


1969 yılında, Gladio olarak bilinen NATO'nun geride kalan ordusunun Türkiye kolunun bir 
üyesi olan Alparslan Türkeş, gençlik örgütleri Ülkü Ocakları (Faşistler) olarak bilinen sağ kanat Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) kurdu. 


12 Mart 1971'de Türk ordusu müdahale tehdidinde bulunarak Demirel hükümetini istifaya 
zorlar. 1971 darbesi, Türkiye'nin şehirlerinde aşırı milliyetçiler ve komünistler arasında şiddet olaylarının artmasına ve MİT'in 5000'den fazla kişinin ölümüne neden olmasına yol açar. 


Temmuz 1974'te, Yunanistan ile Enosis'i (birleşme) destekleyen sağcı Yunan milliyetçileri arasındaki memnuniyetsizlik Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı bir darbe yapılmasına yol açtı. Darbe Yunanistan askeri hükümeti tarafından desteklenmiş ve Kıbrıslı subaylar tarafından yönetilmiştir. 


20 Temmuz 1974'te Türkiye Kıbrıs'a havadan ve denizden bir saldırı başlattı. Türk 
kuvvetlerinin istila ettiği bölgelerde çok sayıda Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti ve 170.000 
Kıbrıslı Rum evlerinden çıkarılarak güneye göç etmek zorunda bırakıldı. Şehirler napalmlarla saldırıya uğradı. Çok sayıda Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti. 

Kiliseler yıkılır, saygısızlık edilir ya da otele dönüştürülür. Türkiye binlerce askeri esir alır ve infaz eder. Bugün itibariyle 1534 Kıbrıslı Rum'danhaber alınamamakta ve 150.000'den fazla Kıbrıslı Rum mülteci yerinden edilmişdurumdadır. 


Türkiye bir kampanya başlatır ve Türkiye anakarasından 150.000'den fazla Türk'ü yerleşim amacıyla Kıbrıs'a gönderir. Kıbrıslı Türkler ayrı bir devlet ilan eder, 


Rauf Denktaş liderliğindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983 tarihinde sadece Türkiye tarafından tanınmıştır. 


1960'ta Kıbrıs'ta sadece ©18 Türk olmasına rağmen Türkiye şu anda Kıbrıs'ın 9637'sini işgal etmektedir. Başkent Lefkoşa'nın yarısı halen işgal altındadır. 


e. İzin Verilmeyen Azınlıklar (1975-1990) 


Kürt milliyetçiliği, Türkiye'nin sağ-sol çatışmalarıyla çalkalandığı 1970'li yıllarda yeniden canlanmaya başladı. Marksist PKK, başkanı Abdullah Öcalan liderliğinde bir Kürt devleti talebiyle kuruldu. Kürtler Türkiye nüfusunun neredeyse W©20'sini oluşturuyordu. Türk Ordusu Kürtleri şiddetle bastırdı ve ayrım gözetmeksizin binlerce Kürt sivili öldürdü. 
Kahramanmaraş'ta 1978 yılında yaşanan Alevi katliamının ardından sıkıyönetim ilan edildi. 


12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in liderliğindeki bir 
başka darbe başarılı oldu. 


Dünya Ermeni Soykırımı konusunda sessizliğini korurken, ASALA gibi Marksist-Leninist gruplar, Türkiye'yi kanlı geçmişiyle yüzleştirmek ve inkâr edilen Ermeni meselelerine dikkat çekmek için Türk diplomatları hedef almaktadır. 1983 yılında Kol Adalet Komandoları. 
Soykırım, Lizbon'daki Türk Büyükelçiliğini ele geçirmeye çalışır ancak başarısız olur. Beş adam, personeli serbest bıraktıktan sonra binayı havaya uçurarak yakalanmaktan kurtulur. 


Kürt müziği, dansı ve kültürü 1983-1991 yılları arasında Türkiye'de yasaklandı, Türkçe dışında herhangi bir dilde yayın yapmak, yayınlamak ve/veya yayınlamak yasaklandı. 
Türkiye'deki Ermeniler her gün taciz ve zulmün hedefi haline gelmektedir. 


Türk Ordusu "terörizmle" mücadele etmek için aşırı şiddet eylemleri gerçekleştirmektedir. 
Yüzbinlerce erkek, kadın ve çocuk 80'li yılların başından 90'lı yılların başına kadar cezaevlerinde sistematik olarak işkence edilerek öldürüldü. Ancak 1990-91'de dünya sonsuza dek değişecekti. 


f. Demir Perde'nin Yıkılışı (1991-1994) 


1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ermenistan özgürlüğüne kavuşur. On yıllardır Ermenistan'la birleşmek isteyen Karabağ'daki Ermeniler davalarını protesto etmeye karar verirler. Daha bağımsızlığını kazanmadan Sovyet Azerbaycan'ı (9694'ü Müslüman, çoğunluğu Türk) 1988'de Sumgayıt'ta ve 1990'da Bakü'de sokak katliamları ve katliamlarla Ermenilerin sesini bastırır. Azerbaycan'ınErmenileri bastırmak için kullandığı acımasız yöntemlerle karşı karşıya kalan Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'dan ayrılmak için oy kullanır ve Azerbaycan da buna 1992'de Türkiye'nin desteği ve yardımıyla geniş çaplı bir savaşla karşılık verir. Ermeniler geçmişi hatırladıkları için karşılık verirler. Ermenistan ve Azerbaycan'da gıda ve elektrik sıkıntısı olsa bile askeri uçaklarla sivil hedefler sık sık bombalanır. Karabağ saldırıya geçer ve 1992'nin sonları ile 1993'te önemli zaferler kazanır. Azerbaycan Afgan, Çeçen ve diğer gönüllü mücahitleri askere alır. 


Ermenilerin art arda kazandığı zaferler ışığında Türkiye Başbakanı Tansu Çiller binlerce Türk askeriyle Ermenistan'ı işgal etme tehdidinde bulunur. Rusya Türkiye'yi uyarır ve hareketlerini engellemek için karşı koyar. Aliev kaybettiği toprakları kazanmak için her yolu dener, ama nafile. Altı yıl süren savaştan sonra bitkin düşen Azerbaycan nihayet 1994'te ateşkes ister. Bunun üzerine Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'ı ablukaya alır. Ayrıca Azerbaycan, Culfa, Naxichevan'daki Ermeni Mezarlığı'nı ortadan kaldırarak ve Ermeni kiliselerine saygısızlık ederek "intikam" alır. 


Ermenistan'ın mevcut durumu (2008, kaynak CIA): Ermenistan, ticari cinsel sömürü amacıyla BAE ve Türkiye'ye kaçırılan kadın ve kız çocukları için kaynak ülke konumundadır; Ermeni erkek ve kadınlar ise zorla çalıştırılmak amacıyla Türkiye ve Rusya'ya kaçırılmaktadır. Benim yorumum: AB ve ABD, Ermenistan'ı herhangi bir şekilde desteklemek için ya çok az irade göstermiş ya da hiç göstermemiştir. Bizans Hıristiyanlığının son kalıntıları olarak kalmaya devam ediyorlar ve Hıristiyan dünyası tarafından büyük ölçüde görmezden geliniyorlar. 


g. Avrupa Birliği mi? (1995-2007) 


14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye, Avrupa Topluluğu'na resmi üyelik başvurusunda 
bulundu. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu, Yunanistan'la olan kötü ilişkileri ve Kıbrıs'la olan anlaşmazlığı gerekçe gösterilerek başvuru reddedildi. 


1995 seçimlerinde Yılmaz ve Çiller arasında kısa ömürlü bir koalisyon kuruldu. 1997'de 
ordu, Erbakan hükümetine bir muhtıra göndererek istifasını istedi ve Dinci Parti'yi yasaklayarak dördüncü darbeyi gerçekleştirdi. 


Bir dizi ekonomik şok, 2002 yılında yeni seçimlere yol açmış ve bir dizi yeni reform getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getirmiştir. 


Bugün itibariyle durum: 


Türkiye, Hristiyanların ve din değiştirenlerin dini haklarını kısıtlamaktadır. Onların öldürülmesi dolaylı olarak teşvik edilmektedir. Milyonlarca Kürt, Süryani, Alevi, Yezidi ve diğer azınlıkların hiçbir statüsü yoktur. Türkiye'de kadınlar sıklıkla "namus" cinayetlerine ve istindam ayrımcılığına maruz kalmaktadır. 


Türkiye, Başkent Lefkoşa'nın yarısı ile birlikte Kıbrıs'ın 9637'sini işgal etmekte ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayı reddetmektedir. 


Türk tarihini araştırın ve karşılaştırın... 


Aydınlarını ve gazetecilerini tek kelime ettikleri için öldüren bir ülkeden ne beklenir ki... 
"Soykırım". Aynı katillerionurlandırmayıdaunutmadan...................................... Nedir bu İfadeyi kısıtlayan, yazarlarını, basın mensuplarını, düşünürlerini düşünmeye cesaret ettikleri ve "Türklüğe hakaret ettikleri" için hapse atan ve para cezasına çarptıran ve tüm azınlıkları "“ Türk" olarak gören bir ülkeden beklenen Yüzyıllardır işlediği cinayetlerden ve ihlallerden pişmanlık duymayan Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmeye uygun mu? 

Avrupa Birliği mi? Yoksa hala "Avrupa'nın hasta adamı" mı? 


Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen tüm AB ve ulusal düzeydeki parlamenterler Türk kırsalına gitmeli, üzerinde haç olan bir kazak giymeli ve dayak yemeden ya da öldürülmeden önce ne kadar zaman geçtiğini görmelidir. O zaman Türk Müslümanlarının ne kadar "hoşgörülü" olduklarına kendileri de şahit olacaklardır... 


Türkiye'deki mevcut durum başka bir bölümde devam edecektir. 


Kaynaklar: Hay Brountsk tarafından yazılmıştır, 


- Türkler Avrupalı mı?: B. Munnich 

. Osmanlı İmparatorluğu'nun Gerilemesi ve Çöküşü: Alan Palmer 
- Abdülhamid, Kızıl Sultan: K. Yazejian 

- Ermeni Halkının Tarihi, Cilt Il: George A. Bournoutian 

- Haykakan Harts Ansiklopedisi 

- Selçuklu, Tatar, Türk Tarihi: P. Yeğyayan 


AU SUNP 


7. Yanan Dicle: Peter Balakian 
8. Dünya Tarihinde Türkler: Findley, Carter Vaughn 
9. Türkiye: Modern Bir Tarih, Gözden Geçirilmiş Baskı: Erik J. Zurcher 


Osmanlı Türk İmparatorluğu Tarihi I (1299-1876) http://www.youtube.com/watch ?v-djAOkZgxTPE&feature-related 


Osmanlı Türk İmparatorluğu Tarihi IN (1876-1909) http://www.youtube.com/watch?v-95ff3hxzOHo 


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - 1923-2007 http://www.youtube.com/watch?v-76vor I5RMk 


Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1961-2007 http://www.youtube.com/watch ?v-eVGxlECjJMs 


1.16 Jus Primae Noctis - Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hıristiyanlara yönelik kurumsallaşmış tecavüz 


Jus primae noctis ya da droit du seigneur, genç (genç ve cinsel açıdan çekici) bir hizmetçiyi hizmetçi kocasına teslim etmeden önce onunla yatma hakkıdır (bir toprak sahibinin yeni evli bir serfin geliniyle ilk gece yatma hakkı), ancak para cezası ödenerek bu gelenekten kaçınılabilir. 


Bu yasa Osmanlı yöneticileri tarafından dayatılmış ve 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı yönetimi altındaki ülkelerde (Osmanlı İmparatorluğu'nun vilayetleri: Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna) yaygın olarak uygulanmıştır. 


Paja Jovanovic tarafından çizilen resim, düğün gecesi için hazırlanan bir gelini gösteriyor. Ev sahibiyle geçireceği ilk gece. Toprak ağaları (beg, aga) genellikle Türk'tü ancak bölge Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolündeyken ayrıcalıklarını korumak için İslam'a geçen birçok yerel soylu vardı. 


* Hak, feodal bir bağımlı ya da hizmetçinin, herhangi bir zimminin saç örgüsü üzerinde kullanılırdı. Onlar Hıristiyandı ve bu hak Müslüman gelinler için kullanılmazdı. 


Genç Hıristiyan gelin düğünden bir gün önce ev sahibinin bir temsilcisi (beg, ağa) tarafından ziyaret edilir. Temsilciye genellikle bir manga asker eşlik eder. Temsilci gelini bir gün ve bir gece boyunca toprak ağasının evine götürür, ona defalarca tecavüz eder ve düğün günü şafak vakti evine geri getirir. 


Resimdeki ilginç bir ayrıntı, resimdeki tüm kadınların geleneksel oryantal (Türk tarzı) kıyafetler giymiş olmasıdır. Osmanlılar döneminde tekstil stilleri İslami gelenekten etkilenmiştir. Sağdaki hariç resimdeki kadınların saçları İslami geleneklere göre bir şalla (şamija veya mahram olarak da adlandırılır) örtülüdür. 


Kadınlar, kadın figürünü vurgulayan ince, genellikle altın dokuma, ipek brokar "dimije" (şalvar gibi görünür) giyerlerdi. 


1998 Yugoslav posta idareleri ulusal geleneklere adanmış 4 pul çıkardı. Değeri 6,00 din. 
olan pulun üzerindeki motif Paja Jovanovic'in "Gelinin Giyinmesi / Süslenmesi" adlı tablosudur. 


Kaynak: 


http://www.geocities.com/Eureka/Park/7313/primae noctis jus.htm 


Jus Primae Noctis - Ayrıntılar 


Tecavüzün tarihsel olarak kabul görmesi, eski Yugoslavya'da son on yılda yaGanan savaÇlarda tecavüzün görülme sıklığını etkilemiG olabilir. Ancak Sırbistan'da olduğu kadar Bosna-Hersek'te de tecavüzün kullanımını teşvik eden ve bu yönde propaganda yapılmasına zemin hazırlayan başka tarihsel faktörler de vardı. Sırbistan'ın büyük bir kısmının 1830'da özerklik kazandığı ancak Bosna-Hersek'in 1878'e kadar kalacağı Osmanlı yönetimi altında Sırplar ve Hırvatlar dezavantajlı bir konumdaydı. 


Sırp ve diğer Hıristiyan azınlık kadınlarının Müslüman erkekler, özelliklede Osmanlı memurları ve toprak ağaları sınıfı tarafından kullanılması veya kötüye kullanılması önemli bir şikayet kaynağı olmuştur. Müslüman erkeklerin, özellikle de Osmanlı memurlarının, toprak ağalarının ya da dilencilerin çok eşliliği ve cariyeliği, eşlerin ve cariyelerin Müslüman nüfusun yanı sıra Hıristiyan nüfustan da alınmasına ve genellikle artık istenmediklerinde terk edilmelerine neden olmuştur. Bu kadınların güvensizliği, nispeten az çocuk sahibi olmalarına ve kürtaj, bebek öldürme ve diğer doğum kontrol önlemlerine başvurmalarına neden olmuştur (Stoianovich 1994, s. 159). 


Diğer 'kötüye kullanım' ise, daha genel olarak jus primae noctis(ilk gece hakkı) yada droit de seigneur (feodal bey hakkı) olarak bilinen ve bir mülkten sorumlu yeniçerinin ya da yerel toprak ağasının Sırp ve diğer serfler arasındaki tüm gelinlerin bekareti üzerinde hak sahibi olduğu 'ilk gece' düzenlemeleriydi. Bu düzenlemeler edebi kaynaklar tarafından 
onaylanmaktan ziyade bir halk hatırasıdır. Bosnalı Sırp eski siyasetçi Biljana Plavsic 1993 
yılında tecavüzün Müslümanların ve Hırvatların savaş stratejisi olduğunu iddia etmek için bunlardan bahsetmiştir. Plavsic, Osmanlı döneminde " Müslüman ileri gelenlerin Hıristiyan kadınlarla jus primae noctis'in tadını çıkarmasının oldukça normal" olduğunu belirtmiştir (Cohen 1998, s. 222). Levinsohn (1994, s. 274), Belgradlı yayıncı Petar Zdazdic'in, bir Sırp serfinin ya da köylüsünün, bir Osmanlı memuru ya da toprak ağası karısıyla ilişkiye girmek için eve geldiğinde evin içinde ayakkabıları elinde dolaşmak zorunda kalması gibi bir gelenek olduğunu söylediğini aktarmaktadır. Osmanlı işgalinin ilk dönemlerinde, ordunun çekirdeğini oluşturmanın yanı sıra büyük tarımsal mülkleri de kontrol eden yeniçerilerin imparatorluk hizmetinden emekli olana kadar evlenmeleri yasaktı. İlk gece ve benzeri düzenlemeler evliliğin önemli ikameleri olmuş olabilir. 


Ancak toprak ağaları giderek kalıtsal bir sınıf haline geldi. Bosna'da yaklaşık üç yüz yıl önce Sırpları Karadağ'dan gelip topraklarında serf ya da ortakçı olarak çalışmaya ikna etmek zorunda kalmışlardı. Müslüman köylüler serf olmaktansa kendi topraklarını satın almayı ve küçük toprak sahipleri olarak işletmeyi giderek daha fazla tercih ediyorlardı, ancak bu seçenek 1830 sonrasına kadar Bosna-Hersek'teki Hıristiyanlara açık değildi. 
Dolayısıyla, Sırp ve Hırvat kethüda ya da serf kadınları için ilk gece ve cariyelik düzenlemeleri Osmanlı yönetiminin sonraki aşamalarında daha az yaygın hale gelecektir. 
Ayrıca, toprak ağası sınıfı Müslüman nüfusun yüzde 5 ila 10'undan fazlasını oluşturmuyordu - 1919 toprak reformunda kendilerinden toprak dağıtılan 4000 aile vardı. Dolayısıyla Müslüman nüfusun sadece küçük bir kısmı Ortodoks ve Hıristiyan kadınlara erişebiliyordu, bunun yaygın olduğu yerlerde ise kesinlikle çoğunluk değildi. 
Kosova'da Sırpların çoğunluğu 1912'deki Birinci Balkan Savaşı öncesinde Arnavut aşiret liderleri ve Türk toprak ağaları için toprakta çalışan serflerdi, ancak bunun kadınlara erişim üzerinde nasıl bir etkisi olduğu bilinmemektedir. 


Bir toplumun ya da en azından onun ayrıcalıklı sınıfının başka bir toplumun kadınlarına erişebildiği düzenlemeler tartışmalıdır. Birkaç yıl önce Avustralya Özel Yayın Servisi'nde gösterilen bir Yunan filmi, 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından birkaç on yıl önce Osmanlı toprak ağası ve onun ziyarete gelen bir akrabası tarafından bir tarım arazisinde serf olan Yunan gelin ve eşlerin bu şekilde kullanılmasını tasvir ediyordu. 
SBS'de gösterilen 1950'lere ait bir film de buna işaret ediyor, ancak 'kötüye kullanım' müstakbel eşleri kırmaya kadar uzanmıyordu 


Gelinin bekareti ve toprak kirası, verilen cinsel hizmetler karşılığında verilen bir tür çeyiz olarak görülüyordu. 


Kaynak: 


http://auspsa.anu.edu.au/proceedings/2001/Politics and Gender Papers.htm 


1.17 Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'de Hristiyanlara Yönelik Cihatçı Soykırımlar - Ermeni, Rum ve Süryani Soykırımları 


7 Haziran 2006 tarihinde İngiliz Avam Kamarası üyesi Stephen Pound, Osmanlı Rumlarının 
durumunu Ermeniler ve Süryaniler ileilişkilendirerek "1923 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Süryani, Ermeni ve Rumlardan oluşan tarihi Hıristiyan nüfusun 3,5 milyonunun öldürüldüğünü, açlıktan öldüğünü veya katledildiğini ya da sürgün edildiğini" iddia etmiştir. 


Bu üç Soykırımı kısaca ele alacağım. 


Ermeni Soykırımı - 1915-1918 - 1.500.000* Ölüm 


Ermenilere yönelik soykırım bir cihattı. Hiçbir reaya (Osmanlı yönetimi altındaki gayrimüslim zimmiler) buna katılmamıştır. Birçok Müslüman Türk ve Arap'ın onaylamamasına ve suça ortak olmayı reddetmesine rağmen, bu katliamlar yalnızca Müslümanlar tarafından gerçekleştirildi ve ganimetten yalnızca onlar yararlandı: kurbanların malları, evleri ve toprakları muhacirlere verildi ve onlara kadın ve çocuk köleler tahsis edildi. On iki yaşından büyük erkek çocukların ortadan kaldırılması cihat emirlerine ve cizyenin ödenmesi için belirlenen yaşa uygundu. Tasfiyenin dört aşaması - sürgün, köleleştirme, zorla din değiştirme ve katliam - yedinci yüzyıldan itibaren dar-ül harbde yürütülen cihadın tarihi koşullarını yeniden üretmiştir. Çeşitli kaynaklarda, özellikle de Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınan kroniklerde, orduların arkasındaki zorunlu yürüyüşlerde çektikleri acılar yirminci yüzyıldaki Ermeni deneyimiyle paralellik gösteren esirlerin organize bir şekilde katledilmesi ya da sürgün edilmesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Tüm cihatlarda olduğu gibi camiler, mollaların ve hükümet yetkililerinin cihat için kışkırttığı merkezi bir toplanma noktasıydı. Bu nedenle toplu katliamlar, sistematik tecavüzler, yağmalar ve köleleştirmeler doğal olarak her Cuma günü zirveye ulaşıyor ve haftalık moral konuşmasının ardından herkes kendini tam anlamıyla motive olmuş hissediyordu. 


Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olan Ermeni Soykırımı, Türkiye'de yaşayan iki milyon Ermeni'nin zorunlu tehcir ve katliamlar yoluyla tarihi anavatanlarından yok edilmesiyle gerçekleşmiştir. 


Üç bin yıl boyunca, Orta Doğu'nun Karadeniz, Akdeniz ve Hazar Denizi ile sınırlanan geniş bölgesinde gelişen bir Ermeni toplumu var olmuştur. Küçük Asya olarak bilinen bu bölge üç kıtanın kesiştiği noktada yer almaktadır; Avrupa, Asya ve Afrika. Yüzyıllar boyunca büyük güçler yükselip alçalmış ve Ermeni anavatanı çeşitli zamanlarda Persler, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Moğollar tarafından yönetilmiştir. 


Tekrarlanan istila ve işgallere rağmen, Ermeni gururu ve kültürel kimliği asla sarsılmadı. Ağrı Dağı'nın karla kaplı zirvesi odak noktası haline geldi ve 600 yılına gelindiğinde 


M.Ö. Ermenistan bir ulus olarak ortaya çıktı. Hıristiyanlığın ortaya çıkışının ardından Ermenistan, Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden ilk ulus oldu. Bunu, farklı bir alfabenin icat edildiği, edebiyatın, sanatın, ticaretin ve eşsiz bir mimari tarzın geliştiği altın bir barış ve refah dönemi izlemiştir. 10. yüzyıla gelindiğinde Ermeniler Ani'de, sevgiyle 'bin bir kiliseli şehir' olarak anılan yeni bir başkent kurmuşlardı. 


On birinci yüzyılda, Ermeni anavatanına yönelik ilk Türk istilası gerçekleşti. Böylece Müslüman Türklerin birkaç yüz yıllık egemenliği başladı. On altıncı yüzyıla gelindiğinde Ermenistan, geniş ve güçlü Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmişti. Zirvede olduğu dönemde bu Türk imparatorluğu Güneydoğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun neredeyse tamamını kapsıyordu. 


Ancak 1800'lere gelindiğinde bir zamanların güçlü Osmanlı İmparatorluğu ciddi bir gerileme içindeydi. Avrupa ulusları yenilikleri benimseyip sanayi devleri haline gelirken, Osmanlı yüzyıllar boyunca teknolojik ve ekonomik ilerlemeyi reddetmişti. Türk orduları bir zamanlar neredeyse yenilmezdi. Şimdi ise modern Avrupa orduları karşısında savaş üstüne savaş kaybediyorlardı. 


İmparatorluk yavaş yavaş dağılırken, Yunanlılar, Sırplar ve Romenler de dahil olmak üzere eskiden tabi olan halklar uzun zamandır bekledikleri bağımsızlıklarına kavuştular. Sadece Ermeniler ve Orta Doğu Arapları, Sultan Abdülhamid'in otokratik yönetimi altındaki geri kalmış ve neredeyse iflas etmiş imparatorlukta sıkışıp kaldılar. 


1890'lara gelindiğinde, genç Ermeniler siyasi reformlar için baskı yapmaya başladılar; anayasal bir hükümet, oy hakkı ve "cizye" gibi ayrımcı uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundular - sadece Hıristiyan oldukları için kendilerine karşı alınan özel vergiler. 
Despot Sultan bu çağrılara acımasız zulümlerle karşılık verdi. 1894 ve 1896 yılları arasında, Sultan'ın özel alayları tarafından yürütülen geniş çaplı katliamlar sırasında Ermeni köylerinde yaşayan 100.000'den fazla kişi katledildi. 


Ancak Sultan'ın günleri sayılıdır. Temmuz 1908'de "Jön Türkler" olarak bilinen reform yanlısı Türk milliyetçileri, Sultan'ı anayasal bir hükümete izin vermeye ve temel hakları garanti altına almaya zorladı. Jön Türkler, Türk Ordusu'nda ülkelerinin istikrarlı düşüşünü durdurmayı uman hırslı genç subaylardı. 


Türkiye'deki Ermeniler olayların bu ani dönüşünden ve daha parlak bir gelecek beklentisinden çok memnun oldular. Hem Türkler hem de Ermeniler, özgürlük, eşitlik ve adalet çağrısı yapan pankartların taşındığı coşkulu mitingler düzenledi. 


Ancak, Jön Türklerden üçünün 1913'te bir darbeyle hükümetin kontrolünü tamamen ele geçirmesiyle umutları kırıldı. Mehmed Talat, İsmail Enver ve Ahmed Cemal'den oluşan bu Jön Türk üçlüsü, diktatörlük yetkilerine sahip oldu ve Türkiye'nin geleceği için kendi iddialı planlarını oluşturdu. Türkiye'nin sınırlarını doğuya doğru Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya kadar genişletirken tüm bölgedeki Türk halklarını birleştirmek istiyorlardı. Böylece yeni bir Türk imparatorluğu, tek dili olan ve tek dini İslam olan Turan adında "büyük ve ebedi bir ülke" yaratacaklardı. 


Türkiye 
1913 - 2 milyon Ermeni (toplam nüfusun “610'u) 
Toplam nüfus 20 milyon. 


Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Ermenistan'ın geleneksel tarihi anavatanı, doğuya doğru genişleme planlarının tam ortasında yer alıyordu. Ve bu topraklarda, Türkiye'nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan, yaklaşık iki milyon kişilik büyük bir Hıristiyan Ermeni nüfusu yaşıyordu. 


Jön Türklerin yeni keşfettiği "Turancılık" ile birlikte, Türkiye genelinde İslami köktendinci ajitasyonda dramatik bir artış oldu. Hıristiyan Ermeniler bir kez daha kafir (İslam'a inanmayan) olarak damgalandı. Genç aşırı İslamcılar, bazen şiddete varan, Ermeni karşıtı gösteriler düzenlediler. 1909'da meydana gelen böyle bir olay sırasında, Akdeniz kıyısındaki Kilikya bölgesinde iki yüz köy yağmalandı ve 30.000'den fazla kişi katledildi. Türkiye genelinde, Ermenilere yönelik münferit yerel saldırılar sonraki birkaç yıl boyunca kontrolsüz bir şekilde devam etti. 


Ermeniler ve Türkler arasında büyük kültürel farklılıklar da vardı. Ermeniler her zaman eski Türk İmparatorluğu'nun en iyi eğitimli topluluklarından biri olmuştur. Ermeniler toplumdaki profesyoneller, işadamları, avukatlar, doktorlar ve yetenekli zanaatkarlardı. 
Ve Batı'dan (Avrupa ve Amerika) gelen yeni bilimsel, siyasi ve sosyal fikirlere daha açıktılar. Varlıklı Ermenilerin çocukları eğitimlerini tamamlamak için Paris'e, Cenevre'ye ve hatta Amerika'ya gittiler. 


Buna karşılık, Türklerin çoğunluğu okuma yazma bilmeyen köylü çiftçiler ve küçük esnaftı. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun liderleri geleneksel olarak eğitime çok az değer vermişlerdi ve eski imparatorluklarında tek bir yüksek öğrenim kurumu bile bulunmuyordu. 
İmparatorluğun tarihi boyunca çeşitli otokratik ve despot yöneticiler sadakate ve körü körüne itaate her şeyden çok değer vermişlerdi. Eğitimsiz tebaaları demokrasi ya da liberalizmi hiç duymamıştı ve bu nedenle siyasi reforma yönelik hiçbir eğilimleri yoktu. 
Ancak, kendileri ve Türkiye'nin diğer azınlıkları için hayatı iyileştirecek siyasi ve sosyal reformlar arayan daha iyi eğitimli Ermeniler için durum böyle değildi. 


Jön Türkler, köylülerin sadakatini kazanmak için Ermeniler pahasına basit Türk köylüsünün erdemlerini yüceltmeye karar verdiler. Türkler ve Ermeniler arasındaki dini, kültürel, ekonomik ve siyasi farklılıkları istismar ederek ortalama bir Türk'ün Ermenileri kendi aralarındaki yabancılar olarak görmesini sağladılar. 


1914'te |. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Jön Türk rejiminin liderleri Merkezi Güçlerin (Almanya ve Avusturya-Macaristan) yanında yer aldı. Savaşın patlak vermesi, "Ermeni sorununu" kesin olarak çözmek için mükemmel bir fırsat sağlayacaktı. Dünyanın dikkati, Avrupa'nın genç erkeklerinin kısa sürede yüzbinlerce ölü verdiği Fransa ve Belçika'daki savaş alanlarına odaklandı. Doğu Cephesi sonunda Türkiye ve Rusya arasındaki sınırı da içine aldı. Savaşın eli kulağındayken, sivil halkı kapsayan olağandışı önlemler çok da sıra dışı görünmüyordu. 


Türkler, yaklaşan eylemin bir başlangıcı olarak, halkın doğal olarak Hıristiyan Rusya'ya sempati duyduğu bahanesiyle tüm Ermeni nüfusunu silahsızlandırdı. Her bir tüfek ve tabancaya zorla el konuldu ve silahını teslim etmeyenler ağır cezalara çarptırıldı. Pek çok Ermeni erkek, teslim edecek bir şeyleri olsun diye yerel Türklerden veya Kürtlerden (göçebe Müslüman aşiretler) çok yüksek fiyatlara silah satın aldı. 


Bu sırada yaklaşık kırk bin Ermeni erkek Türk ordusunda görev yapıyordu. 1914'ün sonbahar ve kış aylarında tüm silahlarına el konuldu ve yol yapımında köle işçi taburlarına yerleştirildiler ya da insan yük hayvanı olarak kullanıldılar. Acımasız çalışma koşulları altında çok yüksek oranda ölümle karşılaştılar. Hayatta kalanlar ise kısa süre sonra kurşuna diziliyordu. Ermenilere karşı harekete geçme zamanı gelmişti. 


Tüm nüfusu yok etme kararı doğrudan aşırı milliyetçi Jön Türklerden oluşan iktidar üçlüsünden geldi. Gerçek imha emirleri şifreli telgraflarla Türkiye'deki tüm valilere iletildi. 
Silahlı toplamalar 24 Nisan 1915 akşamı başlamış, Konstantinopolis'teki (bugünkü İstanbul) 
300 Ermeni siyasi lider, eğitimci, yazar, din adamı ve ileri gelen evlerinden alınmış, kısa 
süreliğine hapse atılmış, işkence görmüş, ardından asılmış ya da kurşuna dizilmiştir. 


Ardından, Türk askerleri, polis ajanları ve Türk gönüllülerden oluşan çeteler tarafından ülke genelinde Ermeni erkekler toplu olarak tutuklandı. Erkekler küçük gruplar halinde iplerle birbirlerine bağlandıktan sonra kasabalarının dışına götürülüp ölüm mangaları tarafından vurularak ya da süngülenerek öldürüldü. Bıçak ve sopalarla silahlanmış yerel Türkler ve Kürtler de sık sık cinayetlere katılıyordu. 


Sonra sıra Ermeni kadınlara, çocuklara ve yaşlılara geldi. Çok kısa bir süre içinde, kendi güvenlikleri için askeri olmayan bir bölgeye nakledildikleri bahanesiyle birkaç eşyalarını toplamaları ve evlerini terk etmeye hazır olmaları emredildi. Aslında güneye, Suriye Çölü'ne doğru ölüm yürüyüşüne çıkarılıyorlardı. 


Her şeye anında sahip olan Müslüman Türkler, kovulan Ermenilerin geride bıraktığı evlerin ve köylerin çoğunu hızla işgal etti. Çoğu durumda, onları ailelerinden alan yerel Türkler, küçük Ermeni çocuklarını tehcirden kurtardılar. Çocuklar Hıristiyanlığı reddetmeye ve Müslüman olmaya zorlandılar ve daha sonra yeni Türk isimleri verildi. Ermeni erkek çocukları için zorla din değiştirme, her birinin İslami geleneğin gerektirdiği acı verici sünnete katlanmak zorunda kalması anlamına geliyordu. 


Türk jandarmalar binlerce tehcir edilmiş Ermeni'den oluşan kafilelere tek tek eşlik ediyordu. 
Bu muhafızlar, "Özel Teşkilat" olarak bilinen azılı suçlulardan oluşan gezici hükümet birimlerinin savunmasız insanlara saldırmasına ve istedikleri herkesi öldürmesine izin verdi. 
Ayrıca Kürt haydutları da kafileleri basmaları ve istedikleri her şeyi çalmaları için cesaretlendirdiler. Buna ek olarak, Özel Örgüt ve Kürt haydutların eliyle kız çocuklarına ve genç kadınlara yönelik olağanüstü miktarda cinsel istismar ve tecavüz vakası yaşandı. 

Çekici genç kadınların çoğu, zorunlu kölelik hayatı için kaçırıldı. 


Ermeni Soykırımı sırasında bir milyondan fazla Ermeni'yi kapsayan ölüm yürüyüşleri yüzlerce kilometreyi kapsadı ve aylar sürdü. Çileyi uzatmak ve kafileleri Türk köylerinden uzak tutmak için dağlardan ve vahşi bölgelerden geçen dolaylı yollar kasıtlı olarak seçilmiştir. 


İnsanlar tarafından taşınan yiyecek stokları hızla tükendi ve genellikle daha fazla yiyecek veya su almalarına izin verilmedi. Dinlenmek için duran ya da kervanın gerisinde kalan herkes yürüyüşe yeniden katılana kadar acımasızca dövülüyordu. Devam edemezlerse vuruluyorlardı. Yaygın bir uygulama, kafiledeki tüm insanları giysilerinin her bir parçasını çıkarmaya zorlamak ve yol kenarında yorgunluk ve susuzluktan ölene kadar kavurucu güneşin altında çıplak bir şekilde yürüyüşe devam etmelerini sağlamaktı. 


Bu yürüyüşlere katılan Ermenilerin tahminen yüzde 75'i, özellikle de çocuklar ve yaşlılar hayatını kaybetti. Çileden sağ kurtulanlar ise bir damla su verilmeden çöle sürüldü. 
Uçurumlardan atıldılar, diri diri yakıldılar ya da nehirlerde boğuldular. 


Ermeni Soykırımı sırasında Türkiye'nin kırsal kesimleri çürüyen cesetlerle doldu. Bir noktada, Mehmed Talat bu soruna tüm vilayet liderlerine şifreli bir mesaj göndererek yanıt verdi: "Bazı bölgelerde hâlâ gömülmemiş cesetlerin görüldüğü haberini aldım. Vilayetinizdeki cesetlerin ve enkazlarının gömülmesi için en sıkı talimatları vermenizi rica ediyorum." 


Ancak talimatları genellikle göz ardı edildi. Toplu katliama karışanlar mezar kazmak için durmaya pek ilgi göstermediler. Yol kenarındaki cesetler ve bir deri bir kemik kalmış sürgünler Türkiye'de çalışan yabancılar için şok edici bir manzaraydı. Görgü tanıkları arasında Alman hükümetinin irtibat görevlileri, Amerikalı misyonerler ve ülkede görev yapan ABD'li diplomatlar da vardı. 


Ermeni Soykırımı sırasında Hıristiyan misyonerler sık sık ölümle tehdit edilmiş ve halka yardım edememişlerdir. Hâlâ tarafsız olan Amerika Birleşik Devletleri'nden diplomatlar, hükümetin devam eden eylemlerine ilişkin açık değerlendirmelerini iletti. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Henry Morgenthau Washington'a rapor verdi: "Türk hükümeti 


yetkililer bu tehcir emirlerini verirken, sadece bütün bir ırkın ölüm fermanını vermiş oluyorlardı..." 


Müttefik Devletler (İngiltere, Fransa ve Rusya) katliam haberlerine Türkiye'ye bir uyarı yayınlayarak yanıt verdi: "...Müttefik Hükümetler, Osmanlı Hükümeti'nin tüm üyelerini ve onların bu işe karışmış olan ajanlarını bu tür olaylardan kişisel olarak sorumlu tutacaklarını... kamuoyuna duyururlar." 


Uyarının hiçbir etkisi olmadı. New York Times da dahil olmak üzere Batı'daki gazeteler tehcirin devam ettiğine dair haberleri şu başlıklarla yayınladılar: Ermeniler Çölde Yok Olmaya Gönderiliyor - Türkler Tüm Nüfusu Yok Etme Planıyla Suçlanıyor (18 Ağustos 1915) - Bir Milyon Ermeni Öldürüldü ya da Sürgünde - Amerikan Yardım Komitesi Türklerin Kurbanlarının Giderek Arttığını Söylüyor - İmha Politikası (15 Aralık 1915). 


Rus birlikleri Doğu Cephesi boyunca saldırıya geçip Türkiye'nin içlerine kadar ilerleyince bazı Ermeniler için geçici bir rahatlama oldu. Ancak birlikler 1917'de Rus Devrimi'nin ardından geri çekildi. Hayatta kalan Ermeniler de onlarla birlikte geri çekildi ve eski Rus İmparatorluğu'nun vilayetlerinde yaşayan diğer Ermenilerin arasına yerleşti. Bu bölgede toplam 500.000 civarında Ermeni toplanmıştı. 


Mayıs 1918'de Türk orduları, Türkiye'yi Kafkasya'nın doğusuna doğru genişletme hedefine ulaşmak ve Ermenileri yok etmeye devam etmek için bölgeye saldırdı. İlerleyen Türk birliklerine 100.000 kadar Ermeni kurban gitmiş olabilir. 


Ancak, Ermeniler silah edinmeyi başardılar ve geri savaştılar, sonunda Sardarabad savaşında Türk istilasını püskürttüler, böylece kalan nüfusu dış dünyadan hiçbir yardım almadan tamamen yok edilmekten kurtardılar. Bu zaferin ardından Ermeni liderler bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettiler. 


Birinci Dünya Savaşı Kasım 1918'de Almanya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Merkezi Güçlerin yenilgisiyle sonuçlandı. Savaşın sona ermesinden kısa bir süre önce, Jön Türk üçlüsü; Talat, Enver ve Cemal, aniden hükümet görevlerinden istifa ederek kendilerine sığınma teklif edilen Almanya'ya kaçtılar. 


Takip eden aylarda, Türkiye'nin yeni ılımlı hükümeti ve Müttefikler tarafından Almanya'dan Jön Türklerin yargılanmak üzere ülkelerine geri gönderilmesi için defalarca talepte bulunuldu. Ancak bu taleplerin hepsi geri çevrildi. Sonuç olarak, Ermeni aktivistler meseleyi kendi ellerine aldılar, Jön Türklerin yerini tespit ettiler ve onları toplu katliamın diğer iki azmettiricisiyle birlikte öldürdüler. 


Bu arada, yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin temsilcileri, muzaffer Müttefiklerin Türkiye tarafından ele geçirilen tarihi topraklarını kendilerine geri vereceği umuduyla Paris Barış Konferansı'na katıldılar. Avrupalı Müttefikler bu talebe, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Cumhuriyetin vasiliğini üstlenmesini isteyerek yanıt verdi. Ancak Başkan Woodrow Wilson'ın Ermenistan'ı resmi bir ABD himayesi altına alma girişimi Mayıs 1920'de ABD Kongresi tarafından reddedildi. 


Ancak Wilson Ermenistan'dan vazgeçmedi. Onun çabaları sonucunda 10 Ağustos 1920'de Müttefik Devletler, Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin yeni ılımlı liderleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Antlaşma, eski tarihi anavatanın büyük bölümünü kapsayan bir alanda bağımsız bir Ermeni devletini tanıdı. 


Ancak Türk milliyetçiliği bir kez daha başını kaldırdı. Anlaşmayı imzalayan ılımlı Türk liderler, anlaşmayı kabul etmeyi reddeden ve hatta söz konusu toprakları yeniden işgal ederek binlerce yetim de dahil olmak üzere hayatta kalan Ermenileri sınır dışı eden yeni bir milliyetçi lider olan Mustafa Kemal lehine devrildi. 


Hiçbir Müttefik güç Ermeni Cumhuriyeti'nin yardımına gelmedi ve Ermenistan Cumhuriyeti çöktü. Tarihi Ermenistan'ın en doğu bölgesinin sadece küçük bir kısmı Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak hayatta kaldı. 


Ermeni Soykırımı sırasında tarihi Ermenistan halkının başarılı bir şekilde yok edilmesinin ardından Türkler, antik mimarinin paha biçilmez başyapıtları, eski kütüphaneler ve arşivler de dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirasından geriye kalan her şeyi yıkmıştır. Hatta Türkler, üç bin yıllık medeniyetin tüm izlerini ortadan kaldırmak için bir zamanlar gelişen Harput, Van ve Ani'deki antik başkent gibi tüm şehirleri yerle bir etti. 


Genç Alman politikacı Adolf Hitler, Ermeni Soykırımı'na atıfta bulunarak, dünyanın büyük güçlerinin Ermenilerin içinde bulunduğu kötü duruma karşı gösterdikleri gönülsüz tepkiye dikkat çekmiştir. Hitler, Almanya'da tam güce ulaştıktan sonra 1939'da Polonya'yı fethetmeye karar verdi ve generallerine şöyle dedi: "Bu nedenle şimdilik Doğu'ya sadece 'Ölümün Başı Birlikleri'ni, Polonya ırkından ya da dilinden olan tüm erkek, kadın ve çocukları acımadan ve merhamet göstermeden öldürme emriyle gönderdim. İhtiyacımız olan hayati alanı ancak bu şekilde kazanabiliriz. Bugünlerde kim hala Ermenilerden bahsediyor?" 


Kaynak: 


http://www.unitedhumanrights.org/Genocide/armenian genocide.htm 


Ermeni Soykırımı - Alıntılar 


Talat Paşa: 6/1/1915 - "Türkiye savaştan, iç düşmanlarını, yani yerli Hıristiyanları, dış müdahaleden rahatsız olmadan tamamen tasfiye etmek (grundlich aufzaumen) için yararlanıyor." 


"Ne istiyorsunuz? Sorun çözüldü. Artık Ermeni yok." 


Cemal Paşa: "800.000 Ermeni sürgün aslında öldürüldü... Hükümet suçluları sorumlu tutarak kanlı geçmişi temizlemeye niyetli." Milletimden utanıyorum" 


Enver Paşa: 5/19/1916 - "Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerden ve Lübnanlılardan temizlenmelidir. Birincisini kılıçla yok ettik, ikincisini de açlıkla yok edeceğiz." 


"Büyük bir yanılgı içindesiniz. Bu ülke tamamen bizim kontrolümüz altında. Suçu astlarımızın üzerine yıkmak gibi bir niyetim yok ve olan biten her şeyin sorumluluğunu üstlenmeye hazırım." 


Prens Abdül Mecid: O korkunç katliamlardan bahsediyorum. Bunlar ulusumuzu ve ırkımızı şimdiye kadar utandıran en büyük lekedir. Tamamen Talat ve Enver'in işidir. 
Katliamlar başlamadan birkaç gün önce duydum ki... 


"İstanbul'a gittim ve Enver'i görmek için ısrar ettim. Ona Abdülhamit döneminde utancımız ve yüz karamız olan katliamları yeniden başlatmak niyetinde olduklarının doğru olup olmadığını sordum. Ondan alabildiğim tek cevap şu oldu: Karar verilmiştir: Program bu." 


Damad Ferid Paşa: Ermenilere yapılan muameleyi; "Bütün insanlığın tiksintisini çeken bir suç" olarak nitelendirmiştir. 


Mustafa Arif: 13.12.1918 - "Şüphesiz birkaç Ermeni düşmanımıza yardım ve yataklık etmiş ve birkaç Ermeni milletvekili Türk milletine karşı suç işlemiştir... Suçluların peşine düşmek bir hükümetin görevidir. Ne yazık ki, eşkıyalık ruhuyla dolu savaş liderlerimiz, tehcir kanununu en kana susamış haydutların eğilimlerini aşacak bir şekilde uyguladılar. 
Ermenileri yok etmeye karar verdiler ve onları yok ettiler." 


Mustafa Kemal "Atatürk": 8/1/1926 - "Evlerinden acımasızca sürülen ve katledilen milyonlarca Hıristiyan tebaamızın hesabını vermesi gereken bu eski Jön Türk Partisi artıkları, Cumhuriyet yönetimi altında huzursuzluk çıkarmışlardır." 


Almanca alıntılar: 


Hans Freiherr von Wangenheim: 6/17/1915 - Ermenilerin Doğu Anadolu vilayetlerindeki evlerinden tehcir edilmeleri ve başka bölgelere yerleştirilmeleri acımasızca uygulanıyor... 
Ermenilerin tehcirinin sadece askeri gereklilikten kaynaklanmadığı açıktır, Dahiliye Nazırı Talat Bey bunu şu anda İmparatorluk Büyükelçiliğinde çalışan Doktor Mortsman'a dürüstçe anlattı. Talat Bey şöyle dedi: "Babıali, dünya savaşından yararlanarak tüm ülkeyi iç düşmanlardan, yerli Hıristiyanlardan temizlemek niyetindedir, böylece yabancı ülkeler diplomatik müdahaleleriyle bunu engellemeyeceklerdir. Bu önlem, başta Almanlar olmak üzere Türkiye'nin tüm müttefiklerinin çıkarlarına hizmet edecektir..." 


Kont Wolff-Metternich: 7/10/1916 - "Türk Hükümeti, Ermeni sorununu Ermeni ırkını yok ederek çözme amacını gerçekleştirme girişiminde ne bizim, ne Amerikan Büyükelçiliğinin, ne Papa'nın delegesinin, ne Müttefik Devletlerin tehditlerinin, ne de dünyanın yarısını temsil eden Batı kamuoyunun görüşlerine saygı göstererek caydırılmayı reddetmiştir." 


Adolf Hitler: 8/2/1939 - "Ölüm kafası oluşumlarımı - şimdilik sadece Doğu'da - Polonya kökenli ve dilli erkekleri, kadınları ve çocukları acımasızca ve merhametsizce ölüme göndermeleri emriyle hazır hale getirdim. İhtiyacımız olan yaşam alanını (Lebensraum) ancak bu şekilde kazanabiliriz. Ne de olsa bugün kim Ermenilerin yok edilmesinden bahsediyor?" 


İngiliz Alıntıları: 


Vikont James Bryce: 10/6/1915 - "Katliamlar, tespit edilebildiği kadarıyla, şu anda Türk İmparatorluğu Hükümeti'ni elinde bulunduran vicdansız maceracılar çetesi tarafından uzunca bir süredir düşünülen bir politikanın sonucudur. Uygun zamanın geldiğini düşünene kadar bunu uygulamaya koymakta tereddüt ettiler ve bu an Nisan ayı civarında gelmiş gibi görünüyor." 


Vikont James Bryce: 5/11/1918 - "Ermeni katliamı savaşın en büyük suçudur ve Türkiye'ye karşı harekete geçmemek buna göz yummak demektir.....anlaşma yapılamaması 

Türk dehşeti ile radikal bir şekilde mücadele etmek, dünyanın gelecekteki barışını garanti altına almaktan bahsetmenin yaramaz bir saçmalık olduğu anlamına gelir." 


Lord Robert Cecil: 16.11.1915 - "Dünya tarihinde bundan daha korkunç bir suçun işlenmediği, en ufak bir abartma korkusu olmadan söylenebilir sanırım. Bu, uzun zaman önce kararlaştırılmış, önceden tasarlanmış bir suçtur. Türkiye'deki Ermenileri yok etmek ve varlıklarını ortadan kaldırmak için uzun süredir düşünülmüş, kasıtlı bir politikaydı. Sistematik olarak yürütülmüştür. Yukarıdan emredilmiştir." 


Winston Chuchill: "1915 yılında Türk Hükümeti, Küçük Asya'da Ermenilere yönelik meşhur genel katliam ve tehciri başlatmış ve acımasızca uygulamıştır. Bu suçun siyasi nedenlerle planlandığına ve uygulandığına dair hiçbir makul şüphe yoktur." 


Amerikan Alıntıları: 


Henry Morgenthau Sr.: 1/1/1919 - "Türk yetkililer bu tehcir emirlerini verdiklerinde, sadece bütün bir ırkın ölüm fermanını vermiş oluyorlardı; bunu çok iyi anladılar ve benimle yaptıkları konuşmalarda bu gerçeği gizlemek için özel bir girişimde bulunmadılar. 
İnsan ırkının tüm tarihinde bunun kadar korkunç bir olay olmadığına eminim. Geçmişte yaşanan korkunç katliamlar ve zulümler, Ermeni ırkının 1915'te çektiği acılarla kıyaslandığında neredeyse önemsiz kalıyor." 


Ronald Reagan: 4/22/1981 - "Kendisinden önce Ermenilere yapılan soykırım ve onu takip eden Kamboçyalılara yapılan soykırım gibi, ... Holokost'tan alınan dersler asla unutulmamalıdır." 


Rusça alıntılar: 


S.D. Sazonov: Bu talihsiz ulusun daha önce benzeri görülmemiş acılarına değinmek zorunda kaldım. Müttefik Almanya'nın elverişli kontrolü altında Türkler, Müslümanların etkisine boyun eğmeyen Ermenileri yok etmek ve Almanya'nın Türk İmparatorluğu'nu ekonomik ve siyasi olarak baskı altına alma planlarını engellemek için uzun süredir devam eden hayallerini gerçekleştirmeye niyetli görünüyorlar... 


Kahire'den Elçi Smirnov: 6/25/1915 - "Suriye'de ve komşu vilayetlerde Ermenilere karşı yapılan zulümler, ihlaller, katliamlar ve çoğu zaman Ermeni köylerinin nüfusunun toplu katliamı sürekli olarak tekrarlanıyor; aileler acımasızca ayrılıyor, eşler kocalarından, çocuklar ebeveynlerinden ayrılıyor ve hepsi çeşitli yönlere sürülüyor. Özellikle Ermeni din adamları acımasızca takip ediliyor; rahiplere musallat olunuyor, işkence ediliyor, tırnakları sökülüyor." 


İsrail Alıntıları: 


Yossi Beilin: 4/27/1994 - "Bu bir savaş değildi. Bu kesinlikle bir katliam ve soykırımdı, dünyanın hatırlaması gereken bir şey... Bazı siyasi avantajlar için bile olsa, kayıtları silmeye yönelik her türlü girişimi her zaman reddedeceğiz." 


Diğer Alıntılar: 


Valery Brusov: 1916 - "Türkler önceki politikalarını sürdürdüler. Leng Timur'un bile yapmaya cesaret edemeyeceği büyük ve korkunç katliamlar yapmaktan geri durmadılar." 


Dr. Stanley Cohen: 12/1/1995 - "(Kolektif inkârın) modern çağdaki en başarılı örneği, birbirini izleyen Türk hükümetlerinin 1,5 milyon insanın öldürüldüğü 1915-17 Ermeni soykırımını 80 yıl boyunca resmen inkâr etmesidir. 


hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu inkâr, kasıtlı propaganda, yalan söyleme ve örtbas etme, sahte belge düzenleme, arşivleri gizleme ve akademisyenlere rüşvet verme yoluyla sürdürülmüştür." 


Dr. Colin Tatz: 1/1/1996 - "Türklerin (Ermeni Soykırımını) inkârı muhtemelen tarihi saptırmanın en önde gelen örneğidir. Macguarie Üniversitesi'nde bizim de hedefi olduğumuz bir akademik incelik ve diplomatik haydutluk karışımı ile Türkler hem hafızayı hem de tarihi geri vitese takmışlardır." 


Orhan Pamuk: Şubat/2005 - "Bu topraklarda bir milyon Ermeni öldürüldü ve benden başka kimse bu konuda konuşmaya cesaret edemiyor." 


Temsilci Adam Schiff: 2007 - "Ermeni Soykırımı'nın mirası Amerika'nın dokusuna işlemiştir. Bu yüzden soykırıma soykırım diyelim. Gelin 1,5 milyon insanın kasıtlı olarak öldürülmesini küçümsemeyelim. Tüm uluslara ışık tutabilecek ahlaki bir zafer kazanalım." 


ABD ve İngiltere ile birlikte Müslüman dünyası bu vahşeti Soykırım olarak tanımıyor 


Ermeni Soykırımı'nın akademik olarak tanınmasına rağmen, bu durum hükümetler ve medya tarafından her zaman takip edilmemiştir. 


Türkiye'nin inkâr ve şantajlarına rağmen Ermeni Soykırımı, Uluslararası Soykırım Bilginleri Birliği tarafından oybirliğiyle doğrulanmış ve ahlaki sorumluluğu siyasi çıkarların üzerinde tutan her ulus tarafından kabul edilmiştir. 


Bugün bile ABD, İngiltere, Türkiye ve Müslüman dünyanın geri kalanı Ermeni Soykırımını tanımayı reddetmektedir. 


Açıkçası, Müslüman ülkeler devlet eliyle ya da küçük ölçekli Cihadı nadiren kınayacaktır, ancak İngiliz ve ABD hükümetlerinin ne tür bir asalet, sadakat ve etiğe değer verdiği ve 1900*” yüzyıl boyunca sürekli olarak bunu yaptığı (sadece kendi çıkarları doğrultusunda) çok açıktır. 


Bununla birlikte, Amerikan halkının eyalet düzeyindeki temsilcileri aracılığıyla bunu Soykırım olarak kınamak için çok daha fazla çaba sarf ettiğini belirtmek gerekir (50 eyaletten 40'ı). 


Kaynak Hay Brountsk http://www.youtube.com/watch?v—-tx1M82JsbbO 


Yunan Cihatçı Soykırımı 1914-23 


1914-1923 yılları arasında, uluslararası toplumun dikkati Birinci Dünya Savaşı'nın kargaşasına ve sonrasına odaklanmışken, Türkiye Cumhuriyeti'nin selefi olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerli Rum azınlığı, merkezi olarak organize edilmiş, önceden tasarlanmış ve sistematik bir imha politikasına maruz kalmıştır. Türkiye'nin Rum nüfusunun kolektif varlığına geri dönülmez bir son vermek amacıyla düzenlenen bu soykırım, birbirini izleyen iki hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir: daha çok Jön Türkler olarak bilinen İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Mustafa Kemal "Atatürk" liderliğindeki milliyetçi Kemalistler. Ölüm yürüyüşleri, zorla İslam'a döndürme, işkence, sakatlama, tecavüz, köleleştirme ve katliamları içeren iç sürgünlerin ölümcül bir kombinasyonu Osmanlı Türkiye'sinde bir milyon kişinin ölümüyle sonuçlandı. 


Osmanlı Rumları. Soykırım konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan Uluslararası Soykırım Bilginleri Birliği, Osmanlı Rum Soykırımını teyit etmiştir. 


Kurbanların çoğu 1895 gibi erken bir tarihte (1. Dünya Savaşı'ndan çok daha önce) ve 1955'e kadar (11. Dünya Savaşı'ndan çok sonra) toplu halde katledilmiştir. Mevcut tahminlere göre bu dönemde yaklaşık 1.400.000 Yunanlı çocuk, erkek ve her yaştan kadın öldürülmüştür. 


Türkler aynı yerlerde ve genellikle aynı zamanda, her yaştan milyonlarca Ermeni ve Süryaniye işkence etmiş ve katletmiştir. Üç ulusun da aynı Cihatçı imha politikasının kurbanı olması, her üç Soykırımın da bir başka kanıtıdır. Bu bir "savaş" değildi, bir "isyan" da değildi. Planlı bir imha çabasıydı.(11I21 


Dr. William C. King'in King's Complete History of the World War (1922) adlı kitabında yayınlanan "1.500.000 Greek Christians Massacred or Deported by Turks" başlıklı makalesi, Osmanlı Rumlarının 1918 yılına kadar yaşadıkları soykırım deneyimlerini kapsamaktadır: 


Makalej|3): 


1.500.000 Rum Hristiyan Türkler Tarafından Katledildi veya Sürgün Edildi Pagan Almanya'dan Esinlenen Helen Irkını Yok Etmeye Yönelik Sistematik 
Girişim Bölüm 19- 1918 


Pagan Almanya'nın öğretisi altında, adı sanı duyulmamış Türkler, çok eski zamanlardan beri Küçük Asya kıyıları ve Trakya'daki Marmoran kıyıları boyunca yaşayan büyük ve gelişen Rum Hıristiyan nüfusunu yok etmeye çalıştılar. 


Mahometanlar (Müslümanlar) bu Hıristiyanları atalarının evlerinden kopardılar, tüm mallarına el koydular ve onları çeşitli şekillerde Küçük Asya'nın içlerine, Türk soluklarına ya da yanan çöl kumları üzerinden Mezopotmaia'nın uzaklarına sürdüler. Bu şekilde 1.500.000 Rum'un ıssız bölgelere sürüldüğü ve burada açlıktan ve hastalıktan sinekler gibi öldüğü tahmin edilmektedir. 


Bu korkunç yolculukta 700,000 kişinin öldüğü bilinmektedir. Hayatta kalanlar kendilerini yabancı bir ülkede barınaksız ve yiyeceksiz buldular ve iğrenç Türklerin ve onların putperest Alman müttefiklerinin tasarlayabileceği her türlü aşağılama ve işkenceye maruz kaldılar. Rumlar arasında Hıristiyanlığı terk etmeyi ve İslam inancını benimsemeyi kabul edenlerin canı bağışlandı (Benim vurgum); geri kalanlar açlığa terk edildi. 


Yunanlıların Trakya'dan toptan sürülmesi, 1913'te Balkan Savaşları'nın sona ermesinden bu yana devam ediyordu. Bu Rumların Avrupa Türkiye'sinde kalmasına izin vermek Almanya'nın Doğu'yu fethetme fikirlerine hiç uymuyordu. Bu nedenle Türklere, Yunanlıları istedikleri şekilde yok etmeleri talimatı verildi. 


Türkler bu toptan sürgünleri haklı göstermek için, Trakya ve Asya kıyılarındaki Helen nüfusun devrim planları yaptığını iddia ettiler. Sayıları 250.000'i bulan ilk sürgünler Trakya'dan Yunanistan'ın içlerine doğru yapıldı. Bu zulüm savaşın başlamasına kadar hız kesmeden devam etti. Bu dönemde Yunan Hükümeti soydaşlarını korumak için mümkün olan her şeyi yaptı, ancak Dünya Savaşı başladıktan sonra, Kral Konstantin ve Alman eşi (Kral Konstantin'in kız kardeşi) 


Alman Kayzeri Wilhelm), sürgündeki Helenlerin durumunu iyileştirmek için yapılan her girişimi engelledi. Pera piskoposu, Kral'a Türk zulmüne karşı bir şeyler yapması için yalvarmak üzere Atina'ya gittikten sonra, Kraliçe tarafından "Türklerle iyi ilişkiler içinde yaşamanız Kral'ın isteği olduğu için" evine dönmesi konusunda uyarıldı. 


Tüm bu süre boyunca Türkiye'deki Alman ajansları, özellikle de Alman Filistin Bankası, Müslümanları Hıristiyanlara karşı nefret beslemeye ve onlarla hiçbir ticari ilişkide bulunmamaya teşvik ediyordu. 


Bulgar-Osmanlı (Türk) Komplosu 


Kendisi de yarı Türk olan Bulgaristan, Haziran 1915'te Edirne'de Osmanlı İmparatorluğu ile bir anlaşma imzalayarak Yunan Hıristiyan ırkını yok etme planına dahil olmuştur. Bu anlaşma uyarınca Bulgaristan (1) siyasi birliğin tamamlayıcısı olarak bir Türk-Bulgar ticari birliğinin kurulmasına, (2) Doğu ticaretinin Yunanlıların elinden alınmasına, (3) Doğu'da Müslümanların özel kullanımı için malların ithalatı ve ihracatı için Müslüman acentelerin kurulmasına razı oldu, Rumlarla tüm ticari ilişkilerin kesilmesi, (4) Rum Patriğinin ayrıcalıklarının ve dini yargı yetkisinin kısıtlanması, (5) gelecekte Rumca öğretiminin yasaklanması, ( 6) Hıristiyan yerleşim yerlerindeki halkın zorla din değiştirmesi ve karma evliliklerin dayatılması. (Benim vurgum)| 


Katliamların Yazarı Almanya 


Temmuz 1915'te özel bir görevle İstanbul'a gönderilen Alman Elçisi Herr Lepsius, Rum ve Ermeni katliamlarının, Türkiye'yi tamamen Müslüman bir devlet haline getirmeyi amaçlayan Hıristiyan unsurların imhasına yönelik tek bir programın iki aşaması olduğunu kabul etmiştir. 


Almanya'nın Hıristiyanlara yönelik bu katliamların yazarı ve ilham kaynağı olduğu 
1917 yılında ortaya çıkmıştır. İstanbul'daki Yunan Bakan M. Kallerghis, Türk 
Sadrazam Talat Bey'i Aival bölgesindeki Rumların tehcirine karşı protesto etmişti. 
Talat Bey, Alman General Liman von Sanders'e telgraf çekerek tehciri durdurmasını söyleyeceğine söz vermişti. Aslında tüm Türk kuvvetlerinin Başkomutanı olan Von Sanders, tehcirin durdurulması halinde Türk Ordusu'nun güvenliğini garanti edemeyeceği cevabını vermiş ve konuyu Alman Genel Karargah Kurmay Başkanlığı'na ilettiğini, onların da bu eylemi tamamen onayladıklarını eklemiştir. 


Türk Ordusunda Askere Alınan Rumlar 


Alman-Türk efendilerinin yönetiminde Rum Hıristiyanlara yapılan zulüm şeytani bir ustalıkla gerçekleştirildi. Tüm ayrıcalıkları ortadan kaldırıldı. Hıristiyanların kayıt altına alınmasından sonra "katkı payı" toplandı. Ardından Hıristiyanların zorla Müslümanlaştırılmasına çalışıldı. Bunu sürgünler ve katliamlar izledi. Bu arada tüm okullarda Rumcanın yerini Türk dili aldı; Rumca yerine Türk coğrafyası ve tarihi öğretildi; Patriklik kaldırıldı. Rum sivil ve dini cemaatlerinin sahip olduğu tüm mülklere el konuldu ve Türk Devleti'nin mülkiyetine geçti. 


Türkiye'nin savaşa girmesiyle birlikte, 48 yaşına kadar olan tüm erkekleri askerlik hizmetiyle yükümlü kılan bir kararname imzalandı ve ilan edildi. Türk ordusuna 

alınan Hıristiyan Rumlar çoğunlukla amele taburları oluşturdular ve yüzlerce 

kilometre içerilere gönderilerek yol yapımında, inşaatlarda, tünel kazılarında ve zengin paşalar için tarla işlerinde çalıştırıldılar. Günlük istihkakları yarım somun kara ekmek, biraz kurutulmuş balık ya da zeytin idi. Köleler gibi çalıştırılan ve yetersiz beslenen on binlerce kişi öldü. Bütün taburlar tifüs ve koleranın tahribatına yenik düştü. 

Binlerce kişi insanlık dışı Türk muhafızları tarafından katledildi. Bu Yunan taburlarından 150.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. 


Hristiyanların Servetlerine El Konuldu 


Trakya ve Küçük Asya'dan yüz binlerce Helen Yunanistan'a kaçmayı başarmış ve daha sonra Yunan ordularında savaşmışlardır. Firar etmeleri diğer Türk zulümleri için bir işaret oldu. Tüm firarilerin mallarına usulüne uygun olarak el konuldu ve aileler iç bölgelere sürüldü. Türkler, 300 Rum'un kaçtığı Kerassunda bölgesinde misilleme olarak 88 köyü yerle bir etti. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan otuz bin kişi kış ortasında Ankara'ya yürümek zorunda kaldı. Yolda 7,000 kişi maruz kaldığı hastalıklardan öldü. 


Bu arada, birçok zengin Hıristiyan'ın servetine el konuldu ve dükkanlar tamamen yağmalandı. Hıristiyanlar, şiddet ve hapis tehditleri altında, her zamanki ağır vergilerine ek olarak, Türk Ordusu ve Donanması'na destek için büyük miktarlarda katkıda bulunmaya zorlandılar. 


Son olarak, zorunlu çalışma sistemi altında, Hıristiyanlar Müslümanların topraklarını işlemek zorunda bırakılmış, ancak kendi tarlalarını işlemelerine izin verilmemiştir. 
Kendi mahsullerini topladıkları tespit edilirse köyün etrafına bir kordon çekiliyor, su kaynağı kesiliyor ve halk yiyecek ve içecekten mahrum bırakılıyordu. 


Birkaç gün böyle işkence gördükten sonra, bir grup Başıbozuk yağmalamak ve öldürmek için köylere gönderildi. Halka, dağların üzerinden yüzlerce mil uzaktaki yerlere sürülme ya da açlık ve susuzluktan ölme seçenekleri sunuldu. 1915'te başlayan bu sürgünler savaş süresince toplam 450.000'e ulaşmıştır. 


Bu trajik hac yolculukları sırasında zavallı çıplak ayaklı Rumlar, muhafızlar tarafından dövülüyor, haydutlar tarafından saldırıya uğruyor, hiç dinlenmeden, yiyecek ve sudan yoksun bir şekilde uzak hedeflerine doğru yol alıyorlardı. Binlerce kişi yollarda yorgunluktan ve acıdan öldü. 

Yolculuk sırasında birçok anne bebek doğurdu, ancak onları yol kenarında bırakıp yürüyüş kollarına katılmaya zorlandılar. Yolda yiyecek satın almak için köylere girmeleri yasaklandı. 


Yüzlerce genç kız Türkler tarafından alıkonuldu ve zorla İslam dinine "döndürüldü". Panderma'da, Alman General Liman von Sanders, İslam'ı kabul etmeye zorlanan tüm Hıristiyan kızlar için bir yetimhane inşa etti ve Hıristiyan nüfusu bu yetimhaneye 50.000 dolar katkıda bulunmaya zorladı. |Benim vurgum)| 


Karadeniz Kolonileri 


Karadeniz kıyısındaki Rum kolonistler de aynı şekilde sınır dışı edildi. Bu bölgedeki Rumların baş belası, daha sonra Bitlis Valisi olan Rafet Paşa'ydı. Bu bölgede ve Trabzon'da 150.000'den fazla Rum sınır dışı edildi ve 100'den fazla Rum köyü yok edildi. Yüzlerce genç Rum kızı haremlerde köle olarak yaşamaktansa boğularak intihar etti. (Benim vurgum)| 


Yunan Tehciri Emri 


İzmir Valisi'ne gönderilen ve Türk Muhabere Bürosu Şefi Ali Riga tarafından imzalanan sınır dışı emri şu şekildedir 


"Küçük Asya kıyılarında yaşayan Rumların, Erzurum ve Keldani köylerine yerleşmek üzere köylerini boşaltmaya zorlanmaları siyasi nedenlerden dolayı zorunludur. 
Kendilerine tahsis edilen yerlere göç etmeyi reddederlerse, Müslüman kardeşlerimize sözlü talimatlar vermelisiniz, böylece her türlü aşırılıkla Rumları kendi rızalarıyla evlerini terk etmeye zorlayabilirler. Bu durumda, daha sonra herhangi bir siyasi karışıklığa yol açmamaları için, bu göçmenlerden kendi özgür iradeleriyle yurtlarını ve evlerini terk ettiklerine dair beyanlar almayı unutmayın." 


Yunanlıların Şehitliği 


Sürgün edilen Rum nüfusun yarısı kötü muamele, hastalık ve kıtlık nedeniyle telef olmuş, hayatta kalanlar ise köle olarak sürekli şehit edilmişlerdir. Türk görevliler, Almanların da onayıyla, Müslümanlığı kabul etmedikçe Türkiye'de hiçbir Hıristiyan'ın sağ bırakılmayacağını ilan ettiler. 


Sürgün edilen Yunanlıların el konulan servetlerinin değeri Ş$1,000,000,000. 


Siyasi Tanınma 


Olayların siyasi olarak soykırım olarak tanınması sınırlı olup, bunu resmi olarak kabul eden tek ülkeler Yunanistan ve Kıbrıs'tır. 


Kaynaklar: 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Pontic Greek genocide 

2. http://www.hellenicgenocide.org/index.html 

3. King, William C., King's Complete History of the World War: Visualizing the Great Conflict in all Theaters of Aciton 1914-1918, The History Associates, Massachusetts, 1922 s.436-438 

http://www.greek-genocide.org/article 1500000 greek christians.html 


Süryani Cihatçı Soykırımı (1914-1920) 


Asuri Soykırımı (Sayfo olarak da bilinir, Türkçe: Süryani Soykırımı), Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Jön Türk Partisi liderliği tarafından Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Asuri ve Süryani Hıristiyanlara karşı gerçekleştirilmiştir. Süryani nüfusu 


Kuzey Mezopotamya (Tur Abdin, Hakkari, Van, günümüz güneydoğu Türkiye'sindeki Siirt bölgesi ve kuzeybatı İran'daki Urmiye bölgesi) 1914-1920 yılları arasında Jön Türk rejimi altında Osmanlı (Türk ve Kürt) güçleri tarafından zorla yerlerinden edilmiş ve katledilmiştir. 

Akademisyenler Asurlu kurbanların sayısını 500.000 ila 750.000 (nüfusun 9675'i) olarak vermektedir(11(21/(31141. 


Khoi Katliamı (Bir olayın görgü tanığı açıklaması) 


1918 yılının başlarında çok sayıda Süryani bugünkü Türkiye'den kaçmaya başladı. Mar 
Şimon Benyamin, yaklaşık 3.500 Süryani'nin Khoi bölgesine yerleşmesini sağlamıştı. 
Yerleştikten kısa bir süre sonra, Osmanlı Ordusu'na bağlı Kürt birlikleri nüfusun neredeyse tamamını katletti. Hayatta kalan birkaç kişiden biri de Rahip John Eshoo'ydu. 
Kaçtıktan sonra şunları söylemiştir (7): 


Asurluların Hoy katliamını şüphesiz duymuşsunuzdur, ama eminim ki ayrıntıları bilmiyorsunuzdur. 


Bu Süryaniler bir kervansarayda toplandılar ve tabanca ve revolverlerle vurularak öldürüldüler. 
Kan kelimenin tam anlamıyla küçük dereler halinde aktı ve kervansarayın içindeki tüm açık alan kıpkırmızı bir sıvı havuzuna dönüştü. Mekan, idam edilmeyi bekleyen tüm canlı kurbanları alamayacak kadar küçüktü. Gruplar halinde getirildiler ve her yeni grup, hala kanamakta olan ceset yığınının üzerinde durmaya zorlandı ve kurşuna dizilerek öldürüldü. Korkunç yer tam anlamıyla bir insan mezbahasına dönüşmüş, suskun kurbanları her seferinde onar yirmişer kişilik gruplar halinde infaz için kabul ediyordu. 


Aynı zamanda, şehrin banliyösünde ikamet eden Asurlular bir araya getirildi ve bir evin geniş avlusuna sürüldü|...J Asurlu mülteciler sekiz gün boyunca hiçbir şey yemeden gözetim altında tutuldu. Sonunda hapsedildikleri yerden çıkarıldılar ve acımasızca öldürülmeleri için hazırlanan bir yere götürüldüler. Bu çaresiz Asurlular kesilecekleri yere kuzu gibi götürüldüler ve "Tanrım, ruhlarımızı senin ellerine teslim ediyoruz" demek dışında ağızlarını açmadılar. 


L...1 


Cellatlar kurbanlarının önce parmaklarını, iki eli tamamen kesilene kadar eklem eklem keserek işe başlarlardı. Daha sonra, Oruç'ta öldürülen hayvanların yaptığı gibi, yüzleri yukarıya dönük ve başları taşlara ya da tahta bloklara yaslanmış bir şekilde yere yatırıldılar. Ardından, ölüm işkencesini uzatmak için boğazları yarıya kadar kesildi ve ölüm acısı içinde çırpınırken, kurbanlar katillerin taşıdığı ağır sopalarla tekmelendi ve sopalandı. Birçoğu, hala ölüm acısı altında kıvranırken, hendeklere atıldı ve ruhları ölmeden gömüldü. 


Genç erkekler ve sağlam erkekler, çok genç ve yaşlıların arasından ayrıldı. Şehirden biraz uzağa götürüldüler ve tetikçiler tarafından hedef olarak kullanıldılar. Hepsi düştü, birkaçı ölümcül yara almadı. Liderlerden biri ölenlerin yığınlarının yanına gitti ve yüksek sesle bağırarak İslam'ın peygamberlerinin adları üzerine yemin etti ve ölümcül yaralar almayanların kalkıp gitmeleri gerektiğini, çünkü artık onlara zarar verilmeyeceğini söyledi. 
Bu şekilde kandırılan birkaç kişi ayağa kalktı, ancak bu kez de katillerin silahlarından çıkan başka bir yaylım ateşiyle öldürüldüler. 


Bazı genç ve güzel kadınlar ile çekici görünümlü birkaç küçük kız öldürülmek için yalvardı. 
Kendi istekleri dışında İslam'ın haremlerine girmeye zorlandılar. Diğerleri ise tarif edemeyeceğim kadar şeytani hakaretlere maruz kaldılar. Ancak ölüm onların imdadına yetişti ve onları şeytanların iğrenç tutkularından kurtardı. Asurluların ölü sayısı 2.770 erkek, kadın ve çocuktan oluşuyordu. 


Alman Misyonerlerin Urmiye Bildirisi. 


Son haberler, son beş ay içinde sadece misyonda dört bin Süryani ve yüz Ermeni'nin hastalıktan öldüğü yönünde. İki ya da üç istisna dışında çevredeki tüm köyler yağmalandı ve yakıldı; Ermenistan ve çevresinde yirmi bin Hıristiyan katledildi. Salmas'ın bir köyü olan Haftewan'da, sadece kuyulardan ve sarnıçlardan 750 başsız ceset çıkarıldı. Neden mi? 
Çünkü komutan her Hıristiyan kellesine ödül koymuştu... Dilman'da kalabalık Hıristiyanlar hapse atıldı ve İslam'ı kabul etmeye zorlandı. (6) 


Tanınma 


Süryanilere yönelik soykırım henüz hiçbir ülke tarafından resmen tanınmış değil. Bunun tek mantıklı nedeni, çoğu ülkenin Türkiye ile ticari ilişkilerini tehlikeye atma riskini almak istememesidir. 


Örnek olarak; Haziran 2008'de İsveç Sosyal Demokrat Partisi'n den Yılmaz Kerimo ve İbrahim Baylan, İsveç parlamentosuna soykırımın tanınması için bir yasa tasarısı sundu. 
Parlamento 37'ye karşı 245 oyla tasarıyı reddetti. 


Kaynaklar: 


http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian Genocide 
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Joel Euel Werda. Asya'nın Titreyen Işığı: Ya da Asur Ulusu ve Kilisesi, bölüm 26 


Irak'ta Süryani Soykırımı (1933) 


Kuzey Irak'ın Simmele kasabası ve çevresindeki Hıristiyan Süryani köylülere yönelik katliam ikinci katliamdır|(91. 8-11 Ağustos 1933'te Irak ordusu, bir Kürt olan Bakir Sidgi önderliğinde Simmele köyü ve çevresinde 3000 erkek, kadın ve çocuğu öldürdü. Bu, 1932'de İngilizlerden bağımsızlığını kazanan yeni Irak'ın ilk eylemlerinden biriydi. 


BM Soykırım Sözleşmesi'nin yazarı Raphael Lemkin'e Soykırım terimini ilham eden de bu Simmele Katliamı olmuştur/10). 


Süryani Katliamı (1829 Irak ve Suriye) 


Ekim 1829'da Kürt lider Rwandez, Kuzey Irak ve Suriye'deki Suriye Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Süryanilere karşı bir pogrom başlattı. Saldırıya uğrayan ilk köy 200 kişinin öldürüldüğü Bit-Zabda'ydı. Ardından Kürtler Asfas köyüne saldırarak önce köyün lideri Diyakoz Rais Arabo'yu, ardından da Rahip Aziz'i katlettiler. Yakındaki bir vadiye kaçan seksen çocuk, peşlerindeki Kürtler tarafından saldırıya uğradı ve öldürüldü. 

Köyün genç kızları çıplaktı. Kızlar köleleştirilirken diğerleri olay yerinde kurşuna dizildi. 
Saldırganlar daha sonra Türkiye ve Suriye sınırındaki Nisibin'e geçerek benzer vahşeti tekrarladılar(11)|. 


Süryani Katliamı (1842 Türkiye) 


1842 yılında Hakkari (Türkiye'nin güneydoğusu) Kürt Emiri Bedir Han Bey, Nurallah 
liderliğindeki diğer Kürt güçleriyle birleşerek Asurlulara saldırdı ve Asurluları yakmak, öldürmek, yok etmek ve mümkünse dağlardan sürmek niyetindeydi. Kürtler ellerine geçen her şeyi yakıp yıktılar. Ayrım gözetmeyen bir katliam gerçekleşti. Kadınlar Amir'in huzuruna çıkarıldı ve soğukkanlılıkla öldürüldü. Doğu Kilisesi Patriği Mar Şimun'un yaşlı annesini yakaladılar ve ona en iğrenç vahşeti uyguladıktan sonra cesedini ikiye bölüp Zap nehrine attılar ve "git ve lanetli oğluna aynı kaderin onu da beklediğini haber ver" diye haykırdılar. 
On bine yakın Asurlu katledildi ve bir o kadar da kadın ve çocuk esir alındı; bunların çoğu köle olarak satılmak ve nüfuzlu Müslümanlara hediye edilmek üzere Cezire'ye gönderildi(121. 


M.S. 630 yılından bu yana Hıristiyan Süryanilere yönelik belgelenmiş 30 Soykırım 


İslam'ın gelişi olan M.S. 630 yılından bu yana Süryaniler Müslümanların eliyle 30 
soykırıma uğramıştır. 2007'den 661'i (ilk soykırım) çıkarıp 30'a böldüğümüzde, Süryani soykırımlarının sıklığı olan 45 yıl ortaya çıkar. Ortalama olarak her iki Asur neslinden biri soykırıma uğramıştır. (14) 


Buna ek olarak, büyük olasılıkla yüzlerce toplu katliam vakası, yüz binlerce cinayet vardır. 


Kaynaklar: 


9. Simmele Katliamı, http://www.aina.org/releases/20040805022140.htm 

10. 1933 Irak'taki Süryani Soykırımı 'Soykırım' Kelimesine İlham Verdi, http://www.aina.org/news/20070115185021.htm 
11. Diyakoz Asman Alkass Gorgis. Jirah Fi Tarikh Al-syrian, 1980, s. 14. Subhi Younan tarafından çevrilmiştir. 

12. Abraham Yohannan. Bir Ulusun Ölümü. G. P. Putnam's Sons, 1916, s. 111-112 http://www.aina.org/reports/ig.pdf 
14. Asur Ulusuna Karşı Soykırımlar, http://www.aina.org/martyr.html 


1.18 Türkiye: Geleceğe Dönüş mü? 


Andrew G. Bostom tarafından 


Türkler bir kez daha Avrupa'nın kalbine saldırıyor. Bu kez kılıçla değil, daha ziyade Avrupa Birliği'ne (AB) katılma arayışıyla. Kapılardan içeri girdiklerinde, kadim rakiplerinin büyük şehirlerine, zenginliklerine ve güçlerine erişim kazanacaklar. Eski müstakbel fatihin sınırsız Avrupa'ya dahil edilmesinin önünü açan, Osmanlı Türkiye'sinin hoşgörülü ve çok kültürlü bir medeniyet olduğuna dair yanlış bir inançtır. Hiçbir şey gerçeklerden daha farklı olamaz. 


Geçtiğimiz günlerde güvenlik analisti Frank Gaffney, Washington Times'da yayınlanan cesur bir makale kaleme alarak Türkiye'nin AB'ye katılım teklifinin reddedilmesi çağrısında bulundu. Gaffney, mevcut Erdoğan rejimi altındaki İslami Şeriat temelli dini canlanmayı, mantıklı argümanının kilit taşı olarak vurguladı. Gaffney'in mevcut Erdoğan hükümetine ilişkin meşru kaygılarına rağmen, Erdoğan'ın ideolojisi ile Erdoğan'ın Osmanlı atalarının hedef ve davranışları arasındaki doğrudan bağı göz ardı eden yaygın, siyasi açıdan doğru bir safsatayı tekrarlamaktadır. Erdoğan'ın "İslamcılığından" farklı olarak "Osmanlı hoşgörüsünden" bahsetmek tarih dışıdır, çünkü Osmanlı İmparatorluğu üç yolla genişlemiştir 


Yüzyıllarca süren yıkıcı cihat seferleri ve Osmanlı hoşgörüsü gibi dayanıksız bir kavram, gerçekte Şeriat uyarınca Osmanlı tarafından dayatılan bir zimmilikti. 


Türkiye'nin potansiyel AB üyeliğine ilişkin resmi tartışmalar devam ederken, bu üç bölümden oluşan makale, konuyla ilgili birkaç tarihi olguyu ele alacaktır: Öncelikle Küçük Asya ve Doğu Avrupa'ya odaklanarak Osmanlılar döneminde cihat ve zimmet; Osmanlı Tanzimat reformlarının zimmet sistemini ortadan kaldırmadaki başarısızlığı; ve Birinci Dünya Savaşı sırasında kanlı, sarsıcı çöküşü, bir zamanlar İmparatorluğa en sadık olduğu düşünülen Osmanlı zimmi nüfusuna, yani Ermenilere yönelik açık bir cihat soykırımını içeren bu Şeriat devletinin çözülmesi. Böyle bir analizin, "Osmanlı hoşgörüsünü" bir rol model olarak "... 
bugün bile uyarlanması gereken..." (vurgu eklenmiştir) bir model olarak yücelten Aralık 2004 
tarihli Birleşmiş Milletler Konferansı ve Gaffney'in Türkiye'nin AB'ye girmesine yönelik kendi cesur muhalefetine rağmen bu son derece kusurlu anlayışı yinelemesi ışığında özellikle zamanında yapıldığına inanıyorum. 


Bölüm 1 - Selçuklular ve Osmanlıların Cihat Seferleri 


Tarihçi Suriyeli Michael (M.S. 1166'dan 1199'a kadar Antakya'nın Yakubi Patriği), daha önceki çağdaş kaynakları tekrarlayarak yazdığı Kronik'te, 11. yüzyılın üçüncü on yılından itibaren meydana gelen olaylarla ilgili önemli gözlemlerde bulunmuştur. Şunları kaydetmiştir, 


"...Türklerin... Suriye'ye ve Filistin kıyılarına göçünün başlangıcı... (Burada) Zalimce yıkım ve yağma ile tüm ülkeleri itaat altına aldılar" (1) Daha sonra, "Türkler ve Araplar tek bir halk gibi birbirine karışıyordu... Arapların arasında Türklerin egemenliği böyleydi" (2) 


Bu çağdaş anlatıyı ve Arapça, Türkçe, Yunanca, Latince, Sırpça, Bulgarca ve Macarca olmak üzere çok sayıda diğer birincil kaynağı genişleterek. (3) Bat Ye'or şu sonuca varıyor: (4) 


..Müslüman yayılmasının iki dalgası -yedinci yüzyıldaki Arap ve dört yüzyıl sonraki Türk- dikkat çekecek kadar benzerdir... Büyük Arap ve Türk fatihler, İslami gücü pekiştirmek için aynı askeri taktikleri ve aynı politikaları kullanmışlardır. Bu süreklilik, fetihlerin ortak cihat ideolojisi ve şeriatın idari ve hukuki aygıtları çerçevesinde gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır; bu, zamana meydan okuyan bir yeknesaklıktır, çünkü kendini farklı topraklara ve halklara adapte ederek bir siyasi teolojinin iç tutarlılığıyla bütünleşir. Türkler, askeri operasyonları sırasında fethettikleri halklara, dört yüzyıl önce Araplar tarafından yapılandırılmış ve İslam dini hukukunda yer almış olan cihat kurallarını uyguladılar. 


Selçuklu ve Osmanlı cihat seferlerine, kafirlerle savaşmak ve ganimet elde etmek için İslam bayrağı altında bir araya gelen "Gazi" (ghazwa veya "razzia" kelimesinden gelir) hareketleri, "İman Savaşçıları" öncülük etmiştir. Wittek (5J ve Vryonis (61, 11. ve 12. 
yüzyıllarda İslam'ın en kritik sınırında, yani Doğu Anadolu'da, Selçuklu enkarnasyonunda bu hareketin önemini vurgulamışlardır. Vryonis'in notları (7) 


Arap gezgin el-Herevi 12. yüzyılın ikinci yarısında bu sınır bölgelerinden geçerken, Bizans-Türkiye sınırında (Afyon-Karahisar yakınlarında) Müslüman şehit Ebu Muhammd el-Battal'ın mezarı olduğu bildirilen bir türbenin ve Amorium'da 838'deki ünlü şehir kuşatmasında ölenlerin mezarlarının varlığını not etmiştir. Bunlar, gazi-cihat geleneğinin ne kadar eski olduğuna dair etkileyici kanıtlar teşkil etmektedir. 


Frigya'nın göçebe toplumuyla yakından iç içe geçmiştir. Sadece göçebe istilasının değil, aynı zamanda kahramanlık çağındaki destansı bir toplumun da kanıtları vardı ve Türk destanları bu ortamdan şekillenmiştir: Battalname, Danişmendname ve Düsturname. 


Bilinen en eski Osmanlı kaynağı olan Ahmedi'nin manzum kroniğine atıfta bulunan Wittek, 
14. yüzyıl Osmanlılarının da buna inandığını savunmaktadır, 


"Gazilerden, Muhammed dininin savunucularından oluşan bir topluluktu; kendilerini çevrelerindeki kâfirlerle mücadeleye adamış Müslüman yürüyüşçü savaşçılardan oluşan bir topluluktu" (8). 


Çağdaş Türk Osmanlı tarihi uzmanı Halil İnalcık da Osmanlı Türklerinin fetihlerinin temel motivasyonu olarak cihat yoluyla ifade edilen Müslüman dini gayretinin önemini vurgulamıştır: (9) 


Kutsal Savaş olan gaza ideali, Osmanlı devletinin kuruluşunda ve gelişiminde önemli bir faktör olmuştur. Sınır beyliklerindeki toplum, sürekli Kutsal Savaş ve Dar ül İslam'ın -İslam diyarlarının- tüm dünyayı kaplayana kadar sürekli genişlemesi idealiyle dolu belirli bir kültürel kalıba uyuyordu. 


Dindar Müslüman ilahiyatçılar tarafından kışkırtılan bu gaziler, hem Selçuklu hem de Osmanlı cihat fetihlerinin öncüsü olmuşlardır. Vacalopoulos, Osmanlı seferleri sırasında dervişlerin rolünü vurgular: (10) 


...fanatik dervişler ve diğer dindar Müslüman liderler... İslam'ın yayılması için sürekli çalıştılar. 
Osmanlı Devleti'nin en başından beri bunu yapmışlar ve İslam'ın güçlenmesinde ve yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu dervişler özellikle doğunun ıssız sınır bölgelerinde faaliyet gösteriyorlardı. Burada aileleriyle birlikte yerleştiler, diğer yerleşimcileri kendilerine çektiler ve böylece sakinleri her zaman aynı derin dini coşku niteliklerini sergileyen yepyeni köylerin fiili kurucuları oldular. Bu gibi yerlerden dervişler ya da onların temsilcileri, İslam devletinin yayılması için yeni askeri girişimlerde yer almak üzere ortaya çıkıyorlardı. Karşılığında devlet onlara cömert bir reçeteyle toprak ve imtiyazlar veriyordu; bunun için sadece toprağın işlenmesi ve iletişimin güvence altına alınması gerekiyordu. 


Küçük Asya'yı nihayetinde İslamlaştıran Selçuklu ve Osmanlı cihat seferlerinin kısa bir özeti Vryonis ve Vacalopoulos tarafından sunulmuştur. İlk olarak, Vryonis'in şematik, klinik değerlendirmesi: (11| 


Küçük Asya'nın fethi ya da fetihleri mi demeliyim, dört yüzyıllık bir süre boyunca devam etmiştir. Böylece Küçük Asya'nın Hıristiyan toplumları, Hıristiyan kilisesinin varlığını zayıflatan yoğun savaş, akın ve yıkım dönemlerine maruz kalmıştır. On birinci yüzyılın ortalarından on ikinci yüzyılın sonlarına kadar süren Türk fetih ve istilalarının ilk yüzyılında, kaynaklar yaklaşık 
63 kasaba ve köyün tahrip edildiğini ortaya koymaktadır. Diğer kasaba ve köylerin sakinleri 
köleleştirilmiş ve Müslüman köle pazarlarına götürülmüştür. 


Vacalopoulos fetihleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır: (12) 


On birinci yüzyılın başında, Selçuklu Türkleri Ermenistan'a zorla girdiler ve orada birkaç küçük Ermeni devletinin ordularını ezdiler. Selçuklu ordusunun organize yağması karşısında en az kırk bin kişi Küçük Asya'nın batısına kaçtı... On birinci yüzyılın ortalarından itibaren ve özellikle Malazgirt |Malazgirtl Savaşı'ndan (1071) sonra Selçuklular tüm Küçük Asya yarımadasına yayıldılar ve arkalarında dehşet, panik ve yıkım bıraktılar. Bizans, Türk ve diğer çağdaş kaynaklar, yaratılan tahribatın boyutu ve yerel halkın uzun süren ıstırabı konusunda hemfikirdir... Elimizdeki kanıtlar, İmparatorluğu uzun süre ayakta tutan ve aslında en büyük gücünü oluşturduğu söylenebilecek olan Küçük Asya'nın Helen nüfusunun, Türk baskısına o kadar hızlı yenik düştüğünü kanıtlamaktadır ki, on dördüncü yüzyıla gelindiğinde, birkaç sınırlı bölgeye hapsedilmiştir. O zamana kadar Küçük Asya artık Türkiye olarak anılmaya başlanmıştı... Bir zamanlar Hıristiyan canlılığıyla zonklayan piskoposluklar ve metropolitlikler birbiri ardına boşaldı ve kilise binaları harabeye döndü. 
Örneğin Kalkedon metropolitliği on dördüncü yüzyılda, Laodikya, Kotyaeon (şimdiki Kütahya) ve Synada metropolitlikleri ise on beşinci yüzyılda ortadan kalktı... Yerel nüfusun yok olması ya da apar topar kaçmasıyla birlikte köyler, şehirler ve bazen de bütün vilayetler çürümeye yüz tuttu. Bir zamanlar binlerce koyun ve sığırla dolu olan Maeander Nehri vadisi gibi bazı verimli bölgeler harap oldu ve daha sonra hiçbir şekilde verimli olmaktan çıktı. Diğer bölgeler kelimenin tam anlamıyla çöle dönüştü. Bir zamanlar bereketli tarlaların ve otlakların bulunduğu yerlerde aşılmaz çalılıklar ortaya çıktı. Örneğin Michael Vi Palaeologus'un daha önce müreffeh, ekili bir arazi olarak bildiği, ancak daha sonra büyük bir umutsuzluk içinde tamamen ıssızlığını incelediği Sangarius bölgesinin başına gelen buydu... Bir zamanlar kaleler, şehirler ve köylerle kümelenmiş olan Konstantinopolis'in karşısındaki İznik ve Nikomedia arasındaki dağlık bölge insansızlaştırıldı. Örneğin Laodikya, Iconium, Bursa (o zamanlar Prusa) ve Sinope gibi birkaç kent tamamen yıkılmaktan kurtulmuştu ama başka yerlerdeki yıkımın boyutu, ziyaretçiler üzerinde uzun yıllar boyunca derin bir etki bırakacak türdendi. Antakya'nın kaderi, Türk istilacıların yarattığı tahribatın grafik bir örneğini sunmaktadır: 1432'de surlarının içinde sadece üç yüz konut sayılabiliyordu ve ağırlıklı olarak Türk veya Arap olan sakinleri deve, keçi, sığır ve koyun yetiştirerek geçimlerini sağlıyordu. Küçük Asya'nın güneydoğusundaki diğer şehirler de benzer bir çürümenin içine düştü. 


Küçük Asya'nın İslamlaştırılması, Balkanlardaki paralel ve müteakip Osmanlı cihat seferleriyle tamamlandı (13). M.S. 1326'dan itibaren Küçük Asya emirlerinin yıllık gazaları güney Trakya, güney Makedonya ve güney Yunanistan'ın kıyı bölgelerini hedef almıştır. 
M.S. 1360 civarında, Sultan Orçan'ın oğlu Süleyman ve daha sonra Sultan I. Murad (1359- 1389) yönetimindeki Osmanlılar, Bizans ve Bulgar Trakya'sında bir dizi şehir ve kasabayı ele geçirip işgal ederek iyi niyetli cihat fetih seferleri başlattılar. Cernomen Savaşı'nın (26 Eylül 1371) ardından Osmanlılar batıya doğru ilerleyerek 15 yıl içinde Batı Bulgaristan'da ve Makedonya'da çok sayıda şehri işgal etti. Bu dönemde Peloponnesus, Orta Yunanistan, Epir, Teselya, Arnavutluk ve Karadağ'da da Osmanlı istilaları meydana geldi. 1388 yılına gelindiğinde kuzeydoğu Bulgaristan'ın büyük bir kısmı fethedilmiş ve Kosova Savaşı'nın (1389) ardından Sırbistan Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Vacalopoulos, iç savaşların yanı sıra sosyal ve siyasi çalkantıların Balkan halklarının -Yunanlılar, Bulgarlar, Arnavutlar ve Sırplar- ortak Osmanlı düşmanına karşı birleşmesini engellediğini ve böylece sonlarını hazırladığını savunmaktadır. 

Nitekim, şu gözlemde bulunmaktadır, (14) 


Sırpların 1371'de Hebrus Nehri yakınlarındaki Çirmen'de ( veya Cernomen) yenilmesinden sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Bizans İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun kolları haline geldi ve Osmanlı seferlerine yardım etmek zorunda kaldı. 


I. Bayezid (1389-1402) Bosna, Macaristan ve Eflak'ta yıkıcı seferler düzenlemiş, ayrıca güneye dönerek tekrar Orta Yunanistan ve Peloponnesus'a saldırmıştır. Moğol istilacılara karşı mücadeleleri sırasında verdikleri aradan sonra Osmanlılar 1421'de Balkan saldırılarını yeniledi. Peloponnesus, Sırbistan ve Macaristan'da başarılı Osmanlı seferleri düzenlendi ve bu seferler 


İkinci Kosova Savaşı (1448). Mehmed'in iktidara gelmesiyle birlikte Osmanlılar Balkan yarımadasını kesin olarak fethetmeye başladılar. Konstantinopolis 29 Mayıs 1453'te ele geçirildi ve Bizans İmparatorluğu'nun sonu geldi. 1460 yılına gelindiğinde Osmanlılar hem Sırbistan'ı hem de Peloponnesus'u tamamen fethetmişlerdi. Bosna ve Trabzon 1463'te, Arnavutluk ise 1468'de düştü. Hersek'in 1483'te fethiyle Osmanlılar tüm Balkan yarımadasının hakimi oldular. 


Vacalopoulos, 14. yüzyılın ortalarında Trakya'ya yapılan ilk Osmanlı akınlarını yorumlarken, Angelov da 2. Murad'ın (1421-1451) ve2. Mehmed'in (1451-1481) daha sonraki seferlerini vurgulayarak genel bir değerlendirme yapmakta ve Osmanlı cihadının mağlup Balkan halkları üzerindeki etkisini açıklığa kavuşturmaktadır: 


Sultan Orçan'ın oğlu Süleyman yönetimindeki | Trakya'daki| Türk saldırısının en başından itibaren Türkler, İslam'ı zorla kabul ettirerek konumlarını sağlamlaştırmaya çalıştılar. Eğer (Osmanlı tarihçisi| Şükrullah'a inanılacak olursa, Müslüman inancını kabul etmeyi reddedenler katledildi ve aileleri köleleştirildi. "Aynı yazar (yani Şükrullah), "Nerede çan varsa Süleyman onları kırdı ve ateşlere attı" diye yazmaktadır. Kiliselerin olduğu yerlerde onları yok etti ya da camiye dönüştürdü. Böylece çanların yerine artık müezzinler vardı. Hıristiyan kâfirlerin hâlâ bulunduğu her yerde, yöneticilerine vassallık dayatıldı. En azından kamusal alanda artık 'kyrie eleison' yerine 'Allah'tan başka Tanrı yoktur' diyebiliyorlardı; ve bir zamanlar İsa'ya edilen dualar artık 'Allah'ın peygamberi Muhammed'e' ediliyordu." (15) 


...Balkan Yarımadası'nın Türkler tarafından yaklaşık iki yüzyıl boyunca fethedilmesi, maddi varlıkların hesaplanamaz bir şekilde harap olmasına, sayısız katliama, nüfusun büyük bir kısmının köleleştirilmesine ve sürgün edilmesine, kısacası, aynı işgalciler tarafından işgal edildikten sonra Küçük Asya'da olduğu gibi genel ve uzun süreli bir üretkenlik düşüşüne neden olmuştur. Üretkenlikteki bu düşüş, on dördüncü yüzyılın ortalarında, Osmanlılar yarımadada yer edinirken, orada var olan devletlerin (Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan) zaten oldukça yüksek bir ekonomik ve kültürel gelişme düzeyine ulaşmış olduğu hatırlandığında daha da çarpıcıdır ali ani a alel slm yn sakal Kl e aş Murat II'nin seferleri 

(1421-1451) ve özellikle de halefi Mahometil'nin (1451-1481) Sırbistan, Bosna, Arnavutluk 

ve Peloponnesus'taki Bizans prensliklerinde gerçekleştirdiği seferler özellikle yıkıcı 

nitelikteydi. Türklerin 1455-1456 yıllarında Sırbistan'da başlattıkları sefer sırasında Belgrad, Novo-Bardo ve diğer kentler büyük ölçüde tahrip edildi. Türklerin 1459 yazında Arnavutluk'u işgali büyük bir yıkıma neden oldu. 

Kritobulos'un anlattığına göre, işgalciler tüm hasadı yok etmiş ve ele geçirdikleri müstahkem şehirleri yerle bir etmişlerdir. Arnavutlar kahramanca bir direniş gösterdikten sonra, 
mücadeleye devam ettikleri en ulaşılmaz bölgelere çekilmek zorunda kaldıklarında, 1466 
yılında ülke daha fazla yıkıma uğradı. Mehmed'in 1463'te Bosna'ya karşı başlattığı sefer sırasında, aralarında Bosna Krallığı'nın başkenti Yaytze'nin de bulunduğu birçok şehir aynı şekilde harap oldu... Ancak Türk istilalarından en çok zarar gören Peloponnesus oldu. Murad'ın orduları tarafından 1446 yılında istila edilmiş, çok sayıda yer tahrip edilmiş ve binlerce esir alınmıştır. On iki yıl sonra, 1458 yazında Balkan Yarımadası, 2. Mahomet ve üsteğmeni Mahmud Paşa komutasındaki muazzam bir Türk ordusu tarafından işgaledildi. Dörtay süren bir kuşatmanın ardından Korint düşman eline geçti. Surları yerle bir edildi ve sultanın işe yaramaz olarak gördüğü birçok yer yıkıldı. Kritobulos'un eseri, Osmanlı seferlerinin bir anlatımını içerir ve bize işgalcilerin bu bölgelerde neden olduğu büyük yıkımı açıkça gösterir. İki yıl sonra bir başka Türk ordusu Peloponnesos'a girdi. Bu kez Gardiki ve diğer birkaç yer harap oldu. Nihayet 1464 yılında, işgalcilerin yıkıcı öfkesi üçüncü kez Peloponnesos'a yöneldi. O zaman Osmanlılar Venediklilerle savaştı ve Argos şehrini temellerine kadar yerle bir etti. (16) 


Osmanlı Zimmiliği 


Osmanlı cihat seferleri tarafından yok edilen gayrimüslim halkların nasıl bir yol izlediğini incelerken, sayıca en az olan ve genellikle oldukça olumlu bir deneyim yaşadıklarına inanılan Yahudilerle başlamak faydalı olacaktır. Joseph Hacker, Yahudilerin 15. ve 16. 
yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na ilk katılışları sırasındaki kaderlerini incelemiştir. 
Araştırması, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki "...Yahudi deneyiminin" en başından itibaren "...sakin, barışçıl ve verimli bir deneyim olduğu..." yönündeki eleştirel olmayan görüşü sorgulamaktadır: (17) 


..Bana öyle geliyor ki, 15. yüzyılda Osmanlılar ve Yahudiler arasında sürekli olarak iyi ilişkiler olduğuna dair kabul gören bu görüş, yeni araştırmalar ve el yazması kaynaklar ışığında değiştirilmelidir. 


Bizans İmparatorluğu'nun diğer sakinleri gibi Yahudiler de Osmanlı cihat fetihlerinden, kolonizasyon ve nüfus transferi politikalarından (yani surgun sisteminden) büyük zarar görmüştür. Bu durum, Selanik de dahil olmak üzere birçok Yahudi cemaatinin ortadan kaybolmasını ve İspanyol Yahudi göçmenler tarafından yeniden kurulmasını açıklamaktadır. Hacker özellikle şunu gözlemlemektedir: (18) 


..Osmanlı fetihlerinden birine veya diğerine maruz kalan Yahudilerin kaderi hakkında yazılmış mektuplara sahibiz. Bu mektuplardan biri 1470'ten önce yazılmış olup, böyle bir Yahudi'nin ve cemaatinin akıbetini anlatmaktadır; Rodos'ta yazılan ve Girit'e gönderilen bu anlatıma göre, Yahudilerin akıbeti Hıristiyanlarınkinden farklı değildir. Birçoğu öldürüldü; diğerleri esir alındı ve çocuklar (köleleştirildi, zorla Müslümanlaştırıldı ve | devşirmeye götürüldü... Bazı mektuplar esir Yahudilerin İstanbul'a taşınmasını anlatır ve Osmanlı karşıtı duygularla doludur. Ayrıca, cemaati 1455'te sürgüne gönderildiğinde Negroponte'ye kaçan Veroialı (Kara-Ferya) bir Yahudi doktor ve din adamının akıbetine dair bir tasvire sahibiz. Bize sürgünlerin ve onların İstanbul'a zorunlu geçişlerinin bir tasvirini yaptı. Daha sonra kendisini İstanbul'da bulduk ve 1468'de burada verdiği bir vaazda Osmanlı karşıtı duygularını açıkça ifade etti. Konstantinopolis Yahudilerinin şehrin fethinden zarar gördüğüne ve bazılarının köle olarak satıldığına dair bazı kanıtlara da sahibiz. 


Hacker üç özet sonuca varmaktadır: (i) Konstantinopolis'in düşüşünden sonraki ilk on yıllarda bazı Bizans Yahudi çevrelerinde güçlü Osmanlı karşıtı duygular hakimdi. Bu duygular Latin yönetimi altında ve hatta bir dereceye kadar İstanbul'da yaşayan insanlar tarafından açıkça ifade edilmiştir; (ii) Mehmed Il'nin gayrimüslimlere yönelik politikaları, imparatorluktaki ve özellikle başkent İstanbul'daki Yahudi cemaatlerinin önemli ekonomik ve sosyal gelişimini mümkün kılmıştır. 

Bu cemaatler onun tarafından halkın nefretine ve özellikle de kan iftiralarına karşı korunmuştur. 
Ancak bu politika İkinci Bayezid tarafından sürdürülmemiştir ve onun yönetimi altında Yahudilerin dini yaşamlarında ciddi kısıtlamalara maruz kaldıklarına dair kanıtlar vardır; (iii) Bir yandan Mehmed'in dostane politikaları, diğer yandan İkinci Bayezid'in İspanya Yahudilerini iyi karşılaması, on altıncı yüzyılın Yahudi yazarlarının hem Bizans Yahudilerinin Osmanlı fetihleri sırasında uğradığı yıkımı hem de daha sonra hem İkinci Bayezid hem de |. Selim döneminde patlak veren baskıları görmezden gelmelerine neden olmuştur. 


Ivo Andric, Bosna'nın yerli Hıristiyan nüfusuna dört yüzyıl boyunca dayatılan "rayah" ("sürü" ve "sürü otlatmak" anlamına gelir) ya da zimmi koşulunu (19) analiz etmiştir. İslam'dan dönmeyi reddeden yerli Hıristiyan halk, milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllarda Müslüman hukukçular ve ilahiyatçılar tarafından formüle edilen zimmiliğin temel düzenlemelerini (20) tekrarlayan Osmanlı Kanun-ı Rayah'ı altında yaşamıştır. 


..Kanun'un ana noktalarının, sadece Hıristiyanların ahlaki ve ekonomik hayatını en derinden kesen noktaların, Türk egemenliğinin sonuna kadar ve Türkler bunları uygulama gücüne sahip olduğu sürece tam olarak yürürlükte kaldığına dair çok sayıda reddedilemez kanıt...|böylece| reayanın ekonomik olarak daha aşağı ve bağımlı bir konuma düşmesi kaçınılmazdı. 


Andric, bir Bosnalı Müslüman atasözü ile Sultan İkinci Bayezid'i onurlandıran ve Müslümanların Hıristiyan rayahlara yönelik tutumlarını yansıtan bir şarkıdan bahsetmektedir: 
(22) 


I"Rayah ot gibidir,/İstediğin kadar biç, yine de yeniden yeşerir" 


("Bosna'nın boynuzlarını kırdığınızda/Budanmayacak olanı biçtiniz/Geride sadece ayak takımını bıraktınız/Böylece bize hizmet edecek ve haçın önünde yas tutacak biri kalacaktı" 


Bu hakim ayrımcı koşullar, Bosna'nın iki yüzyıl boyunca Osmanlı'nın Macaristan'a karşı düzenlediği gazalar ve resmi cihat seferleri sırasında bir savaş alanı ya da sahne olarak hizmet vermesiyle daha da kötüleşti. Aşırı vergilendirme ve zorunlu askerlik: 


Bu nedenle Hıristiyanlar düz arazide ve yol kenarlarında bulunan evlerini ve arazilerini terk etmeye ve dağlara çekilmeye başladılar. Onlar böyle yaptıkça, daha da yükseklere, ulaşılmaz bölgelere doğru ilerledikçe, Müslümanlar eski yerlerini ele geçirdiler. (23) 


Dahası, şehirlerde yaşayan Hıristiyanlar, rayah sisteminin gayrimüslimlerin ticari ilerlemesine getirdiği engellerden muzdaripti: (24) 


İslam en başından beri şarap yapımı, domuz yetiştiriciliği ve domuz ürünleri satışı gibi faaliyetleri ticari üretim ve ticaretin dışında tutmuştur. Buna ek olarak Bosnalı Hristiyanların saraç, tabakçı ya da mumcu olmaları ya da bal, tereyağı ve diğer bazı ürünlerin ticaretini yapmaları yasaktı. Ülke genelinde tek yasal pazar günü Pazar günüydü. 

Böylece Hıristiyanlar, dinlerinin emirlerini görmezden gelerek Pazar günleri dükkanlarını açık tutmak ve çalışmak ya da alternatif olarak pazara katılmaktan vazgeçmek ve bu nedenle maddi kayba uğramak arasında bilinçli bir seçimle karşı karşıya kaldılar. Daha 1850'de Jukiç'in "Dilek ve Yalvarışları "nda, Pazar gününün pazar günü olarak düzenlenmesine son verilmesi için "İmparatorluk lütfuna" yalvardığını görüyoruz. 


Hıristiyanlar ayrıca, kasıtlı olarak aşağılayıcı gayrimüslim yoklama vergisi de dahil olmak üzere, Müslümanlardan orantısız bir şekilde daha yüksek vergi ödemek zorunda bırakıldılar. 


Bu vergi, on dördüncü yaşını dolduran her gayrimüslim erkek tarafından yılda bir düka olarak ödeniyordu. Ancak Türkiye'de doğum kayıtları hiçbir zaman bilinmediğinden, vergiyialmakla görevli memur her çocuğun başını ve boynunu bir ip parçasıyla ölçer ve buna göre kişinin vergiye tabi bir yaşa gelip gelmediğine karar verirdi. Bir suiistimal olarak başlayıp kısa sürede kökleşmiş bir alışkanlığa ve nihayetinde yerleşik bir geleneğe dönüşen bu uygulama, Türk yönetiminin son yüzyılına gelindiğinde ayrım gözetmeksizin her erkek çocuğun kelle vergisi ödemek üzere çağrıldığını göstermiştir. Görünüşe göre bu tek suiistimal değildi... On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Hersek'in veziri ve sınırsız hükümdarı olan Ali-Paşa Stocevic'in çağdaşı keşiş Prokopije Cokorilo, onun "ölüleri ölümlerinden sonra altı yıl boyunca vergilendirdiğini" ve vergi tahsildarlarının "parmaklarını hamile kadınların karınlarında gezdirerek 'muhtemelen bir oğlunuz olacak, bu yüzden hemen yoklama vergisini ödemelisiniz' dediklerini" yazmıştır.Bosna'dan gelen aşağıdaki halk deyişi vergilerin nasıl alındığını ortaya koymaktadır: "Sanki Bosna'da vergi topluyormuş gibi şişman" (25) 


Rayahların eyerlenmiş ata binmelerini, kapı içinde veya dışında kılıç veya başka bir silah taşımalarını, şarap satmalarını, evlerini kiraya vermelerini yasaklayan özel Kanun-ı 


saç uzatmak ya da geniş kuşaklar takmak 19. yüzyılın ortalarına kadar sıkı bir şekilde uygulanmıştır. Hüsamuddin Paşa, 1794 yılında Bosnalı rayahın giymesi gereken kıyafetlerin tam rengini ve türünü belirleyen bir kararname yayınladı. Berberlerin Hıristiyanlar için kullanılan usturalarla Müslümanları tıraş etmesi yasaklanmıştı. Hamamlarda bile, çamaşırlarının Müslümanlara ayrılan çamaşırlarla karıştırılmasını önlemek için Hıristiyanların özel olarak işaretlenmiş havlu ve önlüklere sahip olmaları gerekiyordu. En azından 1850'ye kadar ve Bosna'nın bazı bölgelerinde 1860'lara kadar, bir Hristiyan'ın bir Müslüman'a karşılaştığında (eyersiz) atından atlaması, yolun kenarına çekilmesi ve Müslüman'ın geçmesini beklemesi gerekiyordu. (26) 


Andric'in belirttiğine göre (27), Hıristiyanlığın en gürültülü ve en dikkat çekici sembolü olan kilise çanları, her zaman Türklerin yakın ve onaylamayan bakışlarına maruz kalmıştır ve "istilaların gittiği her yerde çanlar yok edilmek ya da eritilerek topa dönüştürülmek üzere aşağıya indirilmiştir". Tahmin edilebileceği gibi: 


On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına kadar, "Bosna'da hiç kimse çan ya da çan kulesi düşünemezdi bile." Ancak 1860 yılında Saraybosnalı rahip Fra Grgo Martic, Kresevo'daki kiliseye bir çan asmak için Topal Osman Paşa'dan izin almayı başardı. İzin, ancak "Türklerin yavaş yavaş alışması için çanın ilk başta hafifçe çalınması" şartıyla verildi. Ve Kresevo'daki Müslümanlar 1875'te bile Saraybosna'ya "Türk kulağı ve çan sesi aynı yerde aynı anda bir arada bulunamaz" diye şikayet ediyorlardı; ve Müslüman kadınlar gürültüyü bastırmak için bakır kaplarına vuruyorlardı... 30 Nisan 1872'de yeni Sırp Ortodoks kilisesi de bir çana kavuştu. 
Ancak... Müslümanlar ayaklanma tehdidinde bulunduklarından, törenin rahatsız edilmeden devam edebilmesini sağlamak için ordunun çağrılması gerekti. (28) 


Andric'in gözlemlerine göre (29) bu tür engellerin uygulanması, Saraybosna'daki Sırp Ortodoks kilisesinin 1794 tarihli bir bildirisinde Hıristiyanları uyarmasının da yansıttığı gibi, kilise törenlerinin ötesine geçmiştir: 


..ne gezintilerde, ne evlerinde ne de başka yerlerde şarkı söylerler. "Çok yüksek sesle şarkı söyleme, bu köy Türk köyüdür" sözü, Kanun'un bu maddesinin kilise yaşamının içinde olduğu kadar dışında da uygulandığını açıkça ortaya koymaktadır. 


Andric şu sonuca varıyor, (30): 


..Hıristiyan tebaaları için (Osmanlı Türk) hegemonyası, gelenekleri vahşileştirdi ve her bakımdan geriye doğru bir adım anlamına geldi. 


Son olarak, Sırp sosyolog ve coğrafyacı Jovan Cvijic şu gözlemde bulunmuştur, 


Sırpl Hıristiyan nüfusun... doğumdan ölüme kadar korku rejimi altında yaşadığı bölgeler var. 


Cvijic, 1912'de Balkanlar'ın kurtuluşuna rağmen Sırpların yeni statülerinin tam olarak farkında olmadıklarını ve bu korkunun yüzlerine kazınmış bir şekilde hala okunabildiğini belirtti. (31) 


İzmir'deki İngiliz konsolosu Paul Ricaut, 17. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nda kapsamlı bir seyahat gerçekleştirmiş ve İmparatorluğun sosyo-politik ortamının keskin bir gözlemcisi olmuştur. Ricaut 1679'da (yani Osmanlıların Eylül 1683'te Viyana'da geri püskürtülmesinden önce; Osmanlı "hoşgörüsü" hakkında daha sonra yapılacak tartışmaya bakınız) şu önemli bulguları yayınladı 


(321: (i) pek çok Hıristiyan, Osmanlı Türklerinin camiye dönüştürdüğü kiliselerinden kovuldu; (ii) "sunak Gizemleri" yeraltındaki mahzenlerde ve çatıları ancak yer yüzeyinin üzerinde olan mezarlarda saklandı; ( iii) Türk düşmanlığı ve baskısından korkan Hıristiyan rahipler, özellikle Küçük Asya'nın doğusunda, büyük bir dikkatle yaşamak ve özel bir gizlilik içinde görev yapmak zorunda kaldı; (iv) şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu hakim koşullardan kaçmak için pek çok Hıristiyan İslam'a döndü. Dahası, Vryonis'in 11. ve 15. yüzyıllar arasındaki erken dönem için ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi (331, Küçük Asya'nın Selçuklu ve Osmanlı cihat dalgaları tarafından fethedilen Hıristiyan topraklarında kripto-Hıristiyanlığın ve yeni şehitlerin varlığı nadir görülen olgulardeğildi. Örneğin, 1338'de İznik sakinlerine hitaben yazılan ve Türkler tarafından zorla din değiştirmenin yaygın olduğunu gösteren bir pastoral mektubu aktarır: (34) 


Ve onlar (Türkler) içimizden birçok kişiyi yakalayıp köleleştirdiler ve onları şiddetle zorladılar ve ne yazık ki sürüklediler! Böylece kötülüklerine ve dinsizliklerine devam ettiler. 


Constantelos'un Osmanlı İmparatorluğu'ndaki neo-martyrdom analizinde tartıştığı gibi, zorlayıcı toplu din değiştirmeler de dahil olmak üzere zorla din değiştirme olgusu 16. 
yüzyıl boyunca devam etmiştir: (35) 


.. 1. Selim (1512-1520), II. Selim (1566-1574) veli. Murat (1574-1595) halifelikleri sırasında kitlesel zorla din değiştirmeler kaydedilmiştir. Bir şehrin ele geçirilmesi ya da ulusal bir bayram gibi bazı yıldönümleri vesilesiyle, birçok rayah irtidat etmeye zorlanmıştır. Muhammed'in sünnet gününde çok sayıda Hıristiyan (Arnavutlar, Rumlar, Slavlar) İslam'a geçmeye zorlanmıştır. 


Konstantinopolis'in fethinden (1453) Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın (1828) son aşamalarına kadar Osmanlılar tarafından kurban edilen Hıristiyanların şehitliklerini gözden geçiren Constantelos şunları belirtmektedir: (36) 


..Osmanlı Türkleri, Konstantinopolis'in on bir Ekümenik Patriğini, yaklaşık yüz piskoposu ve birkaç bin rahibi, diyakozu ve minkleri ölüme mahküm etti. Kaç din adamının dinden dönmeye zorlandığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. 


Bununla birlikte, Constantelos tarafından örneklenen daha sıradan vakalar, en azından 1867'ye kadar Osmanlı yönetimi altındaki Hıristiyanların durumunu ortaya koyması açısından eşit öneme sahiptir: (37) 


Bazıları Müslüman inancına hakaret etmekle ya da cami duvarına bir şey fırlatmakla suçlandı. 
Bazıları ise bir Türk'e cinsel tacizde bulunmakla, bazıları da "Türk olacağım" gibi bir itirafta bulunmakla suçlandı. 


Constantelos sonuca varıyor: (38) 


Yeni şehitlerin hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda vicdan özgürlüğünün olmadığını ve dini zulmün devletten hiçbir zaman eksik olmadığını göstermektedir. Adalet, kalabalıkların olduğu kadar yargıçların da tutkularına tabiydi ve Müslümanlar için hoşgörülü, Hıristiyanlar ve diğerleri için sert bir çifte standartla uygulanıyordu. Osmanlı Türklerinin, fethedilen halklarla Türklerin kaynaşmasını teşvik etmek amacıyla dini hoşgörü politikası izlediği görüşü gerçekler tarafından desteklenmemektedir. 


Türk düşmanı 19. yüzyıl seyahat yazarı Ubicini bile bu dokunaklı tasvirde Osmanlı zimmetinin baskıcı yükünü kabul etmiştir: (39) 


Köleleştirilmiş halkların tarihi her yerde aynıdır, daha doğrusu tarihleri yoktur. Yıllar, yüzyıllar onların durumunda herhangi bir değişiklik yaratmadan geçer. Nesiller sessizlik içinde gelir ve gider. Yanlarında uyuyan efendilerini uyandırmaktan korktukları düşünülebilir. Ancak onları yakından incelediğinizde bu hareketsizliğin sadece yüzeysel olduğunu keşfedersiniz. Sessiz ve sürekli bir tedirginlik onları sarmıştır. Yaşam tamamen kalbin içine çekilmiştir. Yeraltında kaybolan nehirlere benzerler; kulağınızı toprağa dayarsanız, sularının boğuk sesini duyabilirsiniz; sonra birkaç fersah ötede bozulmadan yeniden ortaya çıkarlar. Osmanlı yönetimi altındaki Türkiye'nin Hıristiyan nüfusunun durumu budur. 


Vacalopoulos, Osmanlı yönetimi altında cihadın dayattığı zimmiliğin Yunan Devrimi için nasıl kritik bir motivasyon sağladığını anlatmaktadır: (40| 


1821 Devrimi, Yunanlıların Osmanlı egemenliğine karşı direnişinin son büyük aşamasından 
başka bir şey değildir; daha esaretin ilk yıllarında başlamış olan amansız, ilan edilmemiş bir savaştı. Ekonomik yağma, entelektüel çürüme ve kültürel gerileme ile karakterize edilen otokratik bir rejimin acımasızlığı, muhalefeti kışkırtacaktı. Her türlü kısıtlama, kanunsuz vergilendirme, zorla çalıştırma, zulüm, şiddet, hapis, ölüm, kız ve erkek çocuklarının kaçırılması ve Türk haremlerine kapatılması, çeşitli ahlaksızlık ve şehvet eylemleri ve daha az saldırgan sayısız aşırılık - tüm bunlar hayatta kalma içgüdüsüne sürekli bir meydan okumaydı ve her türlü insani terbiye duygusuna meydan okuyordu. Yunanlılartüm hakaretlere ve aşağılamalara acı bir şekilde içerlediler ve acıları ve hayal kırıklıkları onları isyanın kollarına itti. Arta beylerinden birinin, mücadelenin şiddetini açıklamaya çalışırken yaptığı açıklamada abartı yoktu. Dedi ki: 'Rayalara (zimmilere| (yani Hıristiyan tebaamıza) haksızlık ettik ve hem servetlerini hem de onurlarını yok ettik; çaresiz kaldılar ve silahlandılar. Bu sadece bir başlangıç ve sonunda imparatorluğumuzun yıkılmasına yol açacak. Dolayısıyla, Osmanlı yönetimi altındaki Rumların çektiği acılar ayaklanmanın temel nedeniydi; koşulların doğası da psikolojik bir teşvik sağlıyordu. 


Devşirme ve Harem Köleliği 


Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın sonuna kadar devam ettiği iddia edilen (42) "...sadece üstün bir din değil, aynı zamanda üstün bir güç varsayımına dayanan kolaycı bir hoşgörü" fikrine, Osmanlı "hoşgörüsü "ne dair güllük gülistanlık anlatıya bağlı kalmaya devam eden akademisyenler (411, bazı temel soruları ele almalıdır. Neden 14. yüzyılın ortalarından sonlarına ve 18. yüzyılın başlarına kadar tahminen 500.000 ila bir milyon 
(431 gayrimüslim (öncelikle Balkan Hristiyanı) ergen erkeği köleleştiren ve zorla İslam'a döndüren oldukça acımasız Osmanlı devşirme sistemi, reductio ad absurdum, "uygun olmayan" Osmanlı Müslüman aileleri tarafından kıskançlıkla özlenen iyi huylu bir sosyal ilerleme biçimi olarak nitelendirilmiştir? Örneğin: 


Devşirme yoluyla Osmanlı hizmetine alınan Balkan Hıristiyan erkek çocuklarının oynadığı rol iyi bilinmektedir. Bunların büyük bir kısmı Osmanlı askeri ve bürokratik aygıtına girmiş ve bir süre için Osmanlı devletine ve Müslüman inancına yeni katılan bu kişilerin hakimiyetine girmiştir. Balkan Avrupalılarının Osmanlı iktidar yapısındaki bu yükselişi gözden kaçmadı ve bu konuda birçok şikâyet var. 


diğer unsurlardan, bazen ana rakipleri olan Kafkasyalı kölelerden ve daha yüksek sesle, yeni din değiştiren kölelere verilen ayrıcalıktan dolayı kendilerini küçümsenmiş hisseden eski ve özgür Müslümanlardan geliyordu. (44) 


Devşirme-yeniçeri sistemi üzerine ciddi ve ayrıntılı çalışmalar yapmış olan akademisyenler, bu Osmanlı kurumuna ilişkin bu türden hagiografik görüşleri paylaşmamaktadır. Örneğin Speros Vryonis, Jr. şu kasıtlı olarak abartısız, ancak mantıklı gözlemleri yapmaktadır, (45) 


...devşirme konusunu tartışırken, İslam'a geçmenin sunduğu maddi avantajlara rağmen, birinci sınıf vatandaşlıktan mahrum bırakılan dini bir toplumun üyesi olarak kalmayı tercih eden çok sayıda Hıristiyanla ilgileniyoruz. Bu nedenle bazı tarihçiler tarafından ileri sürülen, Hıristiyanların çocuklarına harika fırsatlar sunduğu için devşirmeyi memnuniyetle karşıladıkları önermesi, bu Hıristiyanların ilk etapta Müslüman olmayı seçmedikleri, Hıristiyan olarak kaldıkları gerçeğiyle tutarsızdır... çocuklarının alınmasına çok aktif bir hoşnutsuzlukla baktıklarına dair bol miktarda tanıklık vardır. Aile bağlarının güçlü doğası ve İslam'dan dönmeyenlerin Hıristiyanlığa olan güçlü bağlılıkları göz önüne alındığında bu tür duygular beklenebilir... Osmanlılar her şeyden önce Hıristiyanların çocuklarını kaybetme korkusundan yararlandılar ve Hıristiyan topraklarının teslimi için yapılan müzakerelerde devşirme muafiyeti tekliflerini kullandılar. Bu tür muafiyetler, Yanya, Galata, Morea, Sakız, vs. için verilen teslim şartlarına dahil edilmiştir... Osmanlı devleti için önemli olan uzmanlaşmış faaliyetlerle uğraşan Hıristiyanlar da aynı şekilde, emeklerinin imparatorluk için öneminin tanınması yoluyla çocuklarından alınan vergiden muaf tutulmuşlardır... Bu haraçtan muafiyet bir ceza değil, bir ayrıcalık olarak görülmüştür... 


..onların (yani Hıristiyanların) hoşnutsuzluğunun çok daha açık olduğu başka belgeler de vardır. Bunlar arasında, devşirmelerin kendilerinin onları toplamaktan sorumlu memurlardan kaçtığı özel durumlarla ilgili bir dizi Osmanlı belgesi bulunmaktadır... 1601'de Idevşirme ile ilgili) bir ferman... (Osmanlı) memurlarına sert yaptırım önlemleri sağlamıştır ki bu da ebeveynlerin oğullarından ayrılmaya her zaman istekli olmadıklarını göstermektedir. 


"...Şeyhül İslam'ın bilinen ve kutsal fetvasının (fetval emrini uygulamak için. Buna uygun olarak, kafir ebeveynlerden biri veya bir başkası oğlunun Yeniçerilere teslim edilmesine karşı çıkarsa, kanı değersiz görülerek derhal kapısının eşiğine asılır." 


Vasiliki Papoulia, zorla dayatılan bu Osmanlı vergisine karşı Hıristiyan nüfusun sürekli umutsuz ve çoğu zaman şiddetli mücadelesini vurgulamaktadır: (46) 


Halkın bu tedbire (ve vergiyel şiddetle karşı çıktığı açıktır... bu tedbir ancak zorla uygulanabilirdi. Oğullarını teslim etmeyi reddedenler -en sağlıklıları, en yakışıklıları ve en akıllıları- oracıkta asılarak öldürüldü. 

Yine de elimizde silahlı direniş örnekleri var. 1565 yılında Epir ve Arnavutluk'ta bir isyan meydana geldi. Bölge sakinleri devşirme subaylarını öldürdü ve isyan ancak sultanın yerel sancak beyine destek olarak beş yüz yeniçeri göndermesiyle bastırılabildi. Yerroia'nın tarihi arşivleri sayesinde, 1705 yılında Naousa'da çıkan ve halkın Silahdar Ahmed Çelebi ve yardımcılarını öldürüp isyancı olarak dağlara kaçtığı ayaklanma hakkında daha iyi bilgi sahibiyiz. Bazıları daha sonra tutuklandı ve idam edildi. 


Vergiden kaçmak mümkün olmadığı için halk çeşitli hilelere başvurdu. Bazıları köylerini terk edip çocuk vergisinden muaf olan bazı şehirlere kaçtı ya da Venedik'in elindeki bölgelere göç etti. Sonuç kırsal kesimin nüfusunun azalması oldu. Diğerleri çocuklarını erken yaşta evlendirdiler... Nicephorus Angelus... çocukların zaman zaman kendi inisiyatifleriyle kaçtıklarını, ancak yetkililerin ebeveynlerini tutukladığını ve onları işkenceyle öldürdüğünü duyduklarında geri döndüklerini ve 


kendilerini ele verdiler. La Giulletiere, babasının hayatını kurtarmak için saklandığı yerden dönen ve daha sonra inancından vazgeçmektense kendisi ölmeyi tercih eden genç bir Atinalı'dan bahsetmektedir. Türk kaynaklarındaki kanıtlara göre, bazı ebeveynler çocuklarını askere alındıktan sonra kaçırmayı bile başarmışlardır. Askere alınmaktan kaçmanın en başarılı yolu rüşvetti. Bu yöntemin çok yaygın olduğu, sultanın rüşvetçi memurların el koyduğu büyük miktarlardaki paradan anlaşılmaktadır. Son olarak, aileler çaresizlik içinde Papa'ya ve Batılı güçlere bile yardım için başvurdular. 


Papoulia sonuca varıyor: (47) 


..bu ağır yükün Hıristiyan nüfusun en zor sıkıntılarından biri olduğuna şüphe yoktur. 


Neden 19. yüzyıl boyunca Avrupa ve Amerika'da Batılı Hıristiyan devlet adamlarının (Evanjelik Parlamenter William Wilberforce |(48| gibi) yürüttüğü cesur ve başarılı kampanyalarla kıyaslanabilecek, Osmanlı devletlerinde "Şeriat'tan ilham alan" önemli bir köleliğin kaldırılması hareketi hiç olmadı? Osmanlı Babıâlisi tarafından çıkarılan kasıtlı olarak sınırlı ve etkisiz fermanlar Doğu Afrika köle ticaretini engelleyememiş (49) ve Atlantik ve Hint okyanuslarında çok başarılı olan İngiliz deniz gücü bile (50) 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'na yapılan Kızıldeniz köle ticaretini bastıramamıştır. (51| Ne olursa olsun, Reuben Levy'nin belirttiği gibi: (52) 


İstanbul'da, hem zenci hem de Çerkes kadın kölelerin satışı (muhtemelen harem köleliği ve/veya cariyelik için) 1908 yılına kadar açıkça uygulanmaya devam etti. 


Türkiye: Başarısız Reformlardan Modern Cihat Soykırımına 


Zimmet sisteminin Osmanlı versiyonunu ortadan kaldırmak için tasarlanan Tanzimat reformları neden Avrupalı güçler tarafından Osmanlı askeri yenilgilerinin ardından 'kapitülasyonlar' olarak adlandırılan antlaşmalar yoluyla dayatılmak zorunda kaldı ve neden o zaman bile bu reformlar 1839'dan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar hiçbir zaman anlamlı bir şekilde uygulanmadı? 


Edouard Engelhardt (53) Tanzimat dönemine ilişkin ayrıntılı analizinde bu gözlemleri yapmış ve Kırım Savaşı'ndan (1853-56) ve Tanzimat reformlarının ikinci tekrarından çeyrek yüzyıl sonra aynı sorunların devam ettiğini belirtmiştir: 


Müslüman toplum, fethedilen halkları ikincil kılan önyargılardan henüz kurtulamamıştır... 
raya |zimmiler) Osmanlının aşağısında kalmaya devam etmektedir; aslında ıslah edilmemiştir; ilk günlerin fanatizmi dinmemiştir... (liberal Müslümanlar bilej... sivil ve siyasi eşitliği, yani fethedilenlerin fatihlerle asimile edilmesini reddetmiştir. 


1860'larda Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan İngiliz konsolosları tarafından Hıristiyan reayanın durumuna ilişkin sistematik bir inceleme yapılmış ve kapsamlı birincil kaynak belgesel kanıtlar elde edilmiştir. (54). İngiltere odönemde Türkiye'nin en güçlü müttefikiydi ve doğrudan, saldırgan Rus veya Avusturya müdahalesini önlemek için Hıristiyanlara yönelik baskının ortadan kaldırıldığını görmek stratejik çıkarlarına uygundu. 22 Temmuz 1860'ta Konsolos James Zohrab Saraybosna'dan İstanbul'da ki büyükelçisi Sir Henry Bulwer'e Bosna vilayetlerinin yönetimini analiz eden uzun bir rapor gönderdi 


ve Hersek'te 1856 Tanzimat reformlarını takiben yeniden başladı. Reform çabalarına atıfta bulunan Zohrab şöyle demektedir: (55) 


Hatti-numayun'un pratikte ölü bir harf olarak kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim... (bu) Hıristiyanlara eskiden olduğu gibi davranılmasına izin vermeye kadar uzanmasa da, Müslümanların onları ağır vergilerle yağmalamasına izin verdiği için dayanılmaz ve adaletsizdir. Sahte hapisler (asılsız suçlamalarla hapsedilmeler) her gün yaşanmaktadır. Bir Hıristiyan'ın, hasmı bir Müslüman olduğunda kendini temize çıkarma şansı çok azdır (...) 
Hıristiyanların kanıtları, kural olarak, hala reddedilmektedir (...) Hıristiyanların artık taşınmaz mal sahibi olmalarına izin verilmektedir, ancak bunu elde etmeye çalıştıklarında karşılaştıkları engeller o kadar çok ve can sıkıcıdır ki, henüz çok azı bunlara göğüs germeye cesaret edebilmiştir...Farklı Güçlerin Konsolosluk Temsilcilerinin ikamet ettiği ve bir dereceye kadar kontrol uygulayabildiği vilayetin başkentindeki (Saraybosna) Hıristiyanlara karşı Hükümet tarafından izlenen yol genel olarak böyleyken, daha uzak bölgelerdeki Hıristiyanların, genellikle fanatik ve (yeni) hukuk reformlarına aşina olmayan Müderrisler (valiler) tarafından yönetilen Hıristiyanların ne kadar acı çektiği kolayca tahmin edilebilir... 


Tudor Parfitt, Osmanlı yönetimi altındaki 19. yüzyıl Filistin Yahudileri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmasında şu önemli gözlemlerde bulunmuştur: (56) 


Şehirlerin içinde Yahudiler ve diğer zimmiler sık sık yerel Müslümanlar ve Türk askerleri tarafından saldırıya uğruyor, yaralanıyor ve hatta öldürülüyordu. Bu tür saldırılar genellikle önemsiz nedenlerden kaynaklanıyordu: Wilson |İngiliz Dışişleri Bakanlığı yazışmalarındal, eşeğini Sultan'ın bir askerine teslim etmesi emredildiğinde hemen atından inmediği için bir Türk askeri tarafından ağır yaralanan bir Yahudi ile tanıştığını hatırlıyor. Birçok Yahudi daha azı için öldürüldü. Yetkililer zaman zaman bir tür tazminat alma girişiminde bulundular ama bu her zamanböyle olmadı: Türk yetkililer bazen kanıtlanmamış bir suçlama yüzünden Yahudileri öldüresiye dövmekten bizzat sorumluoldular. Böyle bir olaydan sonra |İngiliz Konsolosu) Young şunları söylemiştir: 'Vali'nin bu kadar vahşi birroloynayabilmesine üzüldüğümü ve şaşırdığımı söylemeliyim - çünkü onu gördüğüm kadarıyla böyle ahlaksız bir insanlık dışılıktan daha üstün olduğunu düşünmeliydim - ama bu bir Yahudi'ydi - arkadaşı ya da koruması yoktu - bu, zavallı Yahudi'nin on dokuzuncu yüzyılda bile günden güne hayatından endişe ederek yaşamasının sebepsiz olmadığını göstermeye hizmet ediyor". 


.. Aslında, bu mahkemelerin Filistin'de zimmilerin tanıklığını kabul etmesi biraz zaman aldı (yani, 1839 reformlarından sonraenazon yılJ. Yahudilerin mecliste temsil edilmeleri, Yahudilerin hukuki durumunun iyileGtirilmesine büyük bir katkıda bulunmadı: Yahudi temsilciler isteksizce hoGgörüyle karGılandı ve Müslüman temsilcilere karGı çıkmaktan korkacak kadar aGağılandı ve sindirildi. Buna ek olarak, meclisin yapısı hiçbir şekilde nüfusu adil bir şekilde temsil etmiyordu. Kudüs'te 1870'lerde meclis dört Müslüman, üç Hıristiyan ve sadece bir Yahudi'den oluşuyordu - Yahudilerin şehir nüfusunun yarısından fazlasını oluşturduğu bir dönemde... Hatt-ı Şerif'in (Tanzimat reform fermanları| ilanından birkaç yıl sonra Binyamin (1846'dan 1855'e kadar Asya ve Afrika'da Sekiz Yıl adlı görgü tanığı anlatımında, s.44)J hala Yahudiler hakkında "her türlü yasal korumadan tamamen yoksunlar" diye yazabiliyordu... Belki daha da önemlisi, mahkemeler Yahudilere karşı önyargılıydı ve bir dava zimmilerin tanıklığının kabul edilebilir olduğu düzgün bir şekilde toplanmış bir mahkemede görüldüğünde bile, mahkeme neredeyse her zaman Yahudilerin aleyhine karar veriyordu. Zimmi olmayan (örneğin yabancı| bir Yahudi'ninne mahkama (özel Müslüman meclisil ne de mecliste görünmesine ve tanıklık etmesine hala izin verilmediğine dikkat edilmelidir. 


Modern Osmanlıcı Roderick Davison reformların başarısız olduğunu kabul etmekte ve zimmet sistemine içkin İslami inançlara dayanan bir açıklama sunmaktadır: (57) 


Hiçbir zaman gerçek bir eşitlik sağlanamadı... Türkler arasında bazen açık bir fanatizme dönüşebilen yoğun bir Müslüman duygusu vardı... Ancak fanatik patlamalar olasılığından daha önemli olan, Müslüman Türk'ün doğuştan sahip olduğu üstünlük tavrıydı. İslam onun için gerçek dindi. Hıristiyanlık, Muhammed'in sonunda tam olarak açıkladığı gerçeğin sadece kısmi bir vahyiydi; bu nedenle Hıristiyanlar gerçeğe sahip olma konusunda Müslümanlarla eşit değildi. İslam sadece bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. İnsanın Tanrı'yla olduğu kadar insanla olan ilişkilerini de düzenliyordu ve toplumun, hukukun ve hükümetin temelini oluşturuyordu. Bu nedenle Hıristiyanlar, hem dini vahyin ışığında hem de Osmanlılar tarafından fethedilmiş olmaları nedeniyle kaçınılmaz olarak ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyorlardı. Tüm bu Müslüman bakış açısı genellikle duygusal ve oldukça hoş olmayan imalarla 'inançsız' veya 'kafir' anlamına gelen yaygın gavur (veya kafir) teriminde özetlenmiştir. Gavurla yakın ya da eşit koşullarda ilişki kurmak en iyi ihtimalle şüpheliydi. On dokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamış bir tarihçi olan Asım, "Dinsizlerle ve kâfirlerle yakın ilişki kurmak İslam halkına yasaklanmıştır," diyordu, "karanlık ve aydınlık gibi birbirine yakın olan iki taraf arasında dostane ve samimi bir ilişki arzu edilir olmaktan uzaktır."... Eşitlik fikri, özellikle de 1856 tarihli hakaret karşıtı madde, Türklerin doğasında var olan doğruluk duygusunu rencide ediyordu. 'Artık gavura gavur diyemiyoruz' deniyordu, bazen acı bir şekilde, bazen de yeni düzende yalın gerçeğin artık açıkça söylenemeyeceğini açıklayarak. Gavura gavur demeyi yasaklayan reformlar kabul edilebilir miydi?... Yüzyıllarca süren Müslüman ve Osmanlı hakimiyetinin şartlandırdığı Türk zihni henüz mutlak bir eşitliği kabul etmeye hazır değildi... Osmanlı eşitliği ne Tanzimat döneminde |yani 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar, 1839-1876) ne de 1908 Jön Türk devriminden sonra elde edildi... 


Gerçekten de, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkili bir üyesi, 'ilerici' bir Jön Türk olan Şeyh Abd-ul-Hack, Ağustos 1912'de Paris'te yayınlanan bir Müslüman dergisinde (Le Mecherouttiete, Şerif Paşa'nın editörlüğünde, Paris) şu açıklayıcı açıklamayı yapmıştır: 
(58) 


Evet! Evet! Müslüman dini, sizin ilerleme dünyanıza karşı açık bir düşmanlık içindedir. Siz Avrupalı gözlemciler, konumu ne olursa olsun bir Hıristiyan'ın, sırf Hıristiyan olduğu için bizim tarafımızdan insan onurunu yitirmiş kör bir adam olarak görüldüğünü anlayın. Onunla ilgili muhakememiz kesin olduğu kadar basittir de. Diyoruz ki: tek ve biricik bir Tanrı'nın varlığını inkar edecek ve farklı türden tanrılar uyduracak kadar muhakemesi saptırılmış bir adam, ancak insanialçalmanın en adi ifadesi olabilir; onunla konuşmak zekamız için bir aşağılama ve Evrenin Efendisi'nin yüceliğine bir hakaret olur. Bu tür ahlaksızların aramızda bulunması varlığımızın felaketidir; onların doktrini inancımızın saflığına doğrudan bir hakarettir; onlarla temas bedenlerimizi kirletir; onlarla her türlü ilişki ruhlarımız için bir işkencedir. Sizden nefret etmemize rağmen, siyasi kurumlarınızı ve askeri örgütlenmenizi incelemeye tenezzül ettik. 
Tanrı'nın sizin aracılığınızla bize sağladığı yeni silahların ötesinde, kahraman şehitlerimizin sönmez inancını siz kendiniz yeniden alevlendirdiniz. Jön Türklerimiz, Babilerimiz, yeni Kardeşliklerimiz, çeşitli biçimler altındaki tüm tarikatlarımız aynı fikirden ilham alıyor; aynı ilerleme gerekliliğinden. Hangi sona doğru? Hıristiyan uygarlığına mı? Asla! İslam tek büyük uluslararası ailedir. Tüm gerçek müminler kardeştir. Bir duygu ve inanç topluluğu onları karşılıklı sevgi ile birbirine bağlar. Bu ilişkileri kolaylaştırmak ve İnananları kutsal sancak altında toplamak Halife'nin görevidir. 


Osmanlı İmparatorluğu boyunca, özellikle Balkanlar'da ve daha sonra Anadolu'da, zimmi halkların özgürleştirilmesi girişimleri, yerel Müslümanlarla eşitlik iddiasında bulunmaya cüret eden 'kafirlere' karşı şiddetli ve kanlı tepkilere neden oldu. Bulgarlara yönelik katliamlar (1876'da) (59) ve Ermenilere yönelik daha kapsamlı katliamlar (1894-96) (601, I. Dünya Savaşı sırasında Ermenilere yönelik açık bir cihat soykırımıyla sonuçlanan (61| bu eğilimleri özetlemektedir. Zimmet yasalarının zorla kaldırılması Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını gerektiriyordu. Bu nihayet Balkan bağımsızlık savaşlarından sonra ve |. 
Dünya Savaşı'nı takip eden Avrupa Mandası döneminde gerçekleşti. 


Sonuç 


Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden İslamlaştırma çabaları, cihatla kurulan ve Şeriatla yönetilen bir İmparatorluğun kalbi olarak Türkiye'nin Osmanlı geçmişine dönüşüyle tamamen uyumludur. Gerçekten de hem mevcut Erdoğan yönetimi hem de on yıl önce açıkça dindar Müslüman Erbakan tarafından yönetilen rejim, Menderes hükümetinin seçim desteği için Müslümanların dini duygularını kışkırtarak tarikatları yeniden kurduğu ve kapsamlı bir cami inşa kampanyası başlattığı 1950-1960 yıllarından bu yana Türkiye'de İslam'ın "sosyo-politik yeniden uyanışının" ileri durumunu yansıtmaktadır 
(621. Frank Gaffney'in birbiriyle ilişkili tarihsel olguların bu sürekliliğini anlamadaki bariz başarısızlığına rağmen, onun keskin endişelerini paylaşıyorum. Ve nihayetinde, Türkiye'nin AB'ye katılım teklifinin reddedilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. 
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1.19 Hıristiyan Lübnan devletinin çöküşü 


Lübnan, sahte bir devlet, varmış gibi gösterdiğimiz sahte bir demokrasi ama aslında Müslüman efendilerinin hizmetinde terörize edilmiş zimmi eşraf tarafından yönetilen Cihatçı bir savaş alanı. 1911'de 9679 olan nüfusun artık sadece 9625'i Hıristiyan. Bu noktaya nasıl gelindi? Ve daha da önemlisi, Fransa, AB'nin geri kalanı ve ABD Hıristiyan Lübnan'ın düşmesine nasıl izin verebildi? 


Önsöz 


Orta Doğu'daki Hıristiyanlar hızla bölgeden kayboluyor. Orta Doğu'daki tek etkili Hıristiyan topluluğu olan Lübnanlı Hıristiyanların sayısı ve gücü hızla azalıyor. 


Bu makale Lübnan'daki Hıristiyan azınlığın tarihini ve siyasi güç üzerindeki hakimiyetlerinin Müslüman çoğunluğun lehine düşüşünü tartışmaktadır. Hıristiyanların iç savaşa ve bu savaşa son veren Ta'if anlaşmasına katkıları üzerinde durulacaktır. Çalışma sekiz bölüme ayrılacaktır. Çalışma, Hıristiyanların 19. yüzyıldaki özel etkili konumlarına ve 1860'ta Müslüman Dürzilerle yaşanan iç savaş sırasında ayakta kalmalarına kısa bir genel bakışla başlayacaktır. Daha sonra Lübnan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve Lübnan'ın bağımsızlığında Hıristiyanların rolü tartışılacaktır. 


Müslümanlarla yaşanan iç savaşın köklerini keşfetmek için Hıristiyan milliyetçiliği derinlemesine incelenmiştir. Dahası, iç savaşı kışkırtan birçok farklı ideolojik Hıristiyan partinin varlığı olmuştur. 


Bu makale 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşta Hıristiyanların rolüne odaklanacaktır. 
Ayrıca Lübnan'daki Hıristiyan statüsünün gerilemesinin nedenleri üzerinde durulacaktır. 
1990 yılında, Hıristiyan Ordusu'ndan General Michel Aoun'un Suriye ordusuna 
yenilmesinin ardından iç savaşın 'sona erdiği' söylenmektedir*. Bu çalışma, iç savaşın sonunda Hıristiyanların nasıl kaybedenler, Müslümanların ise kazananlar olarak algılandığını gösterecektir. Lübnanlı Hıristiyanların rolünün ihmal edilebilir hale geldiğini ve Hıristiyanların kalan güçlerini Müslüman meslektaşlarına teslim etmelerinin an meselesi olduğunu gösterecektir. 


*İç savaşın sona erdiği iddiası birçok kişi tarafından şiddetle reddedilmektedir çünkü 60,000 Suriye askeri ve gizli servisi, 5,000 İran Devrim Muhafızı ile birlikte Lübnan'ı işgal etmeye devam etmektedir ve El Fetih, Halk Cephesi "Jabha el Sha'beyyeh" ve diğer terörist örgütlerden binlerce Filistinli Lübnan'da serbestçe faaliyet göstermektedir. 


Bölüm 1: 1945 Öncesinde Hıristiyanların Durumu 


Lübnan'da Hıristiyanlığın doğuşu ve İslam'ın gelişi 


İslam'ın Hıristiyanlıktan 600 yıl sonra hakim olmasına rağmen, Orta Doğu şu anda ezici bir çoğunlukla Müslümanlarla doludur ve Hıristiyan azınlık yaklaşık 14 milyon Hıristiyan veya nüfusun W©10'unu oluşturmaktadır. 


Çoğunluğu Maruni olan Hıristiyanlar, bugün Lübnan olarak bilinen bölgede dördüncü yüzyıldan beri var olmuş ve sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda çok sayıda Lübnan Dağı'na (Jabal Loubnan) taşınmışlardır. Maruniler(|44J isimlerini 8. yüzyılda Antakya Patriği olan bilgili bir keşiş olan John Maron'dan almışlardır. Müslüman (Şii, Sünni ve Dürzi mezhepleri) topluluğu Lübnan Dağı'nda daha sonraki bir aşamada ortaya çıkmıştır. 


Marguerite Johnson, Lübnanlı Hıristiyanların mirasının izini doğrudan İsa'ya kadar sürüyor. 
5. yüzyıla gelindiğinde Hıristiyanlık Lübnan bölgesinde hakim din haline gelmiştir. İslam'ın 
7. yüzyılda başlayan güçlü gelişinden sonra, Lübnan kıyılarındaki pek çok Hıristiyan topluluk İslam'a geçti. Ancak Lübnan dağları bir Hıristiyan cenneti olarak kaldı. 


Peter Kolvenbach, Lübnan Hıristiyanlarının tarihi ile Lübnan'ın tarihinin o kadar iç içe geçtiğini gördü ki, Hıristiyanlar ve özelliklede Maruni mezhebi olmasaydı Lübnan diye bir yer olmazdı ve Lübnan olmasaydı Ortadoğu'daki Hıristiyanların kaderi farklı olurdu. 


Maruniler ve Dürziler arasındaki 1860 iç savaşı|45J) Maruni köylülerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından toprak mülkiyeti verilen toprak ağalarına karşı ayaklanmasıyla patlak verdi. 
Dürziler, Türk yetkililerin yardımıyla kuzeydeki köylere karşı önleyici bir saldırı başlattı. 
Mühendis Akarli, az sayıda Şii ve Sünni'nin Marunilere ve Rum Ortodoks Hıristiyanlara karşı Dürzilere katıldığını belirtti (Rum Ortodokslar bu olaydan önce Dürzilerle dostane ilişkiler içindeydi). Akarlı, Osmanlı birliklerinin, Müslüman kardeşleriyle savaşmak istememeleri nedeniyle Dürzi saldırılarını durdurmakta başarısız olduklarını söyledi. 


1860 iç savaşında 15.000'den fazla Hıristiyan öldü ve on binden fazlası evsiz kaldı. Ancak 
daha sonra Osmanlı dışişleri bakanlığı savaşa karışan Dürzi liderleri hapse attı ve hatta 
1860 iç savaşını engelleyemedikleri için bazı Osmanlı subay ve memurlarını cezalandırdı. 


Bu, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilk Lübnan iç savaşıydı. Marunilerin yüzyıllar boyunca Türk yöneticiler tarafından zulme maruz bırakıldığını unutmamak gerekir. Ancak 
1860 savaşı, Lübnan halkının kendi arasında yaşanan türünün ilk örneğiydi. 


Lübnan'daki Maruni Kilisesi'nin rolünü Lübnan'daki Hıristiyanların siyasi statüsü üzerine yapılan herhangi bir çalışmada görmezden gelmek zordur. Maruni Kilisesi'nin Lübnan'daki rolü, Osmanlı yönetimi sırasında Hıristiyanların statüsünü güçlendirmeye odaklanmıştır. 
Dürzi liderliğinin Türk yetkililer tarafından tasfiye edilmesinin ardından Maruni Kilisesi, Lübnan Dağları'ndaki tek önemli kurum olarak ortaya çıkmıştır. Kilisenin özel konumu onu daha fazla nüfuz sahibi olmaya teşvik etti. Kilise, Dağlar'da Hıristiyanların Dürziler karşısındaki ezici sayısal üstünlüğünün yanı sıra Marunilerin daha büyük eğitimsel ve maddi ilerlemelerinin de bilincindeydi. 


1860 olayları Avrupa'da, özellikle de Fransa'da kargaşa yaratmıştı. Türk İmparatorluğu 
Dürzilere karşı hızla harekete geçmesine rağmen, Marunileri ve diğer Hıristiyanları korumak amacıyla büyük bir Fransız kuvveti Beyrut'a çıkarma yaptı. Fransızların dış müdahalesi Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan Dağı'nda 97 Maruni, 40 Dürzi, 16 Rum Ortodoks, 5 Katolik Rum ve 2 Müslüman olmak üzere 160 kişiden oluşan küçük bir kuvvet kurmaya ikna etti. 
Daha sonra Lübnan Dağı 10.000 kişilik bir askeri güç oluşturmayı başardı. 


komuta ve eğitim dili olarak Arapçanın Türkçenin yerini aldığı bir ortam yarattı. Bu gelişme, kuvvetin ana çekirdeğini oluşturan Hıristiyanların güçlenmesine yardımcı oldu. 
Dahası Hıristiyanlar, Müslüman Türk İmparatorluğu tarafından kendilerine bir tür özerklik verilmesinden memnundu. 


John Spagnolo, 1860'ın bu özel döneminde, uluslararası toplulukların Lübnan'daki benzer inanca sahip toplulukların çıkarlarını gözettiğini yazmıştır. Örneğin Rusya, Rum Ortodokslar için üç sandalye ayrılmasını istiyordu. Fransa ise mutasarrıflığın idari konseyinde Maruni temsilinin artırılmasını istiyordu. 


Hıristiyanlığın uluslararası toplum tarafından korunması, Müslümanların Orta Doğu bölgesini fethetmesinin ortasında hayatta kalma şansının artmasına yardımcı olmuştur. 
Marguerite Johnson, Orta Çağ'da Bizanslılar ve Haçlı Seferleri'nden 1984'te Fransızlar ve Amerikalılara kadar Hıristiyanların hayatta kalmalarını ve siyasi güçlerini garanti altına almak için defalarca yabancı güçlere güvendiklerini belirtmiştir. 


Bu bölüm konu hakkında yeterli bilgi vermediği için, aşağıdaki materyal bu sitedeki "Fenikeli Hıristiyanlar(461J" başlıklı başka bir makaleden eklenmiştir:" 


İslam'ın ve Doğu Hıristiyanlarının Gelişimi 


Yazan: Dr. George Khoury, Katolik Bilgi Ağı (CIN) 


Arap Peygamber 


Muhammed, yaşamı boyunca Yahudilere ve Hıristiyanlara, kendisine gösterdikleri karşılamaya ve ayrıca Hıristiyan devletlerle olan ilişkilerine bağlı olarak farklı zamanlarda farklı tepkiler vermiştir. Başlangıçta, Muhammed Hıristiyanları kayırdı ve Yahudileri kınadı çünkü onlar onun siyasi rakipleri olarak hareket ediyorlardı. Bu, Sure 5:85'te yansıtılmıştır: İnsanların inananlara en düşman olanlarını Yahudiler ve müşrikler olarak bulacaksın; ve inananlara sevgi bakımından en yakın olanlarını da "Biz nasara'yız" diyenler olarak bulacaksın; çünkü onların bir kısmı rahipler ve keşişlerdir ve onlar büyüklük taslamazlar. (Sure 5:85; ayrıca bkz. Sure 2:62; 5:69; 12:17). 


Daha sonra onlara karşı döndü ve İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna dair inançlarına saldırdı (Sure 9:30), Üçlü Birlik dogmasını kınadı (4:17) ve Hıristiyanların kendi aralarındaki bölünmelerine işaret etti (5:14). Ancak Muhammed çoğu zaman ara bir tutum benimsemiştir: Hıristiyanlardan Yahudilerle birlikte "Kitap Ehli" olarak söz edilirken, onların gerçek dine sahip oldukları iddiası reddedilir. (Bkz. Sura:114; 3:135, 140; 9:29). Ve Allah tarafından cezalandırılacaklardır. 


Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, kendilerine kitap verilenlerden hak dini din edinmeyen kimselerle, haracı elleriyle verinceye kadar savaşın... İşte bu, onların ağızlarının sözüdür; Allah'a karşı kafirlerle beraberdirler. Allah onları kahretsin! Nasıl da sapıtmışlar! Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler ve Meryem'in oğlu Mesih'i de... Oysa onlar, ancak bir tek Allah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı; O'ndan başka ilah yoktur (Sureler 29-31). 


Muhammed, yaşamı boyunca Hıristiyan siyasi oluşumlarla ilişkilerini, kiliselerini ve rahiplerini korumalarına izin verilen ve aynı zamanda Müslümanlara haraç ödemek ve bazı hizmetler sunmak zorunda oldukları anlaşmalarla çözdü. 


Muhammed'in ölümünü izleyen iki yüz yıl boyunca, İslam'ın Hıristiyanlığa karşı tutumu genel olarak peygamberin yaşamının son yıllarında olduğu gibi kaldı; Hıristiyanlık İslam'a paralel, ancak yozlaşmış olarak kabul edildi. Bu ölçüde İslam daha üstündü. Ancak bu dönemin en önemli sonucu, sıradan Müslüman kitlelere Hıristiyanlığın yozlaşmış ve güvenilmez olduğu görüşünün benimsetilmesiydi. Bu, dinden dönmenin ölüm cezasına çarptırılmasıyla birlikte, pala ile yönetilen topraklardaki Müslümanları Hıristiyan propagandasından etkin bir şekilde yalıttı. 

İlk olarak peygamberin M.S. 633 yılındaki ölümünden hemen sonraki dönemi ele alarak bu konuyu daha yakından inceleyelim. 

I. Ömer'in Antlaşması (634-644) 


Peygamber'in Arabistan'da ölümünden bir yıl sonra, komşu toprakların tam anlamıyla istilası için zemin hazırlanmıştı. Arap kuvvetleri 634 yılında Ecnadeyn'de kesin bir zafer kazandı ve Şam Eylül 635'te Halid ibn-i Velid'e teslim oldu. Kudüs 638'de teslim oldu ve 640'ta Sezariye düştü. 639 ve 646 yılları arasında tüm Mezopotamya ve Mısır'a boyun eğdirildi. Bu Hıristiyan topraklarını Roma ve Bizans'a bağlayan son bağlar da koparıldı; Mekke ve Medine ile yeni bağlar kuruldu. Müslüman fetihleri yaklaşık on yıl içinde Yakın Doğu'nun çehresini değiştirdi; yaklaşık bir yüzyıl içinde de uygar dünyanın çehresini değiştirdi. İslam'ın zaferleri, çevresel olmaktan çok uzakta, Doğu Hıristiyanlığının yaşamında ve büyümesinde belirleyici bir faktör olduğunu kanıtladı. 


Arap istilaları durduktan sonra, bu yeni toprakları yönetme sorunu ortaya çıktı. Ömer ibn-al-Hattab (634-644) bu soruna eğilen ilk kişiydi. Daha sonra buna eklemeler yapılmış olmasına rağmen, günümüze ulaşan antlaşmanın Ömer'in kendi politikasını temsil ettiği kabul edilmektedir. Fethedilen halklara yeni bir statü, yani zimmi (ya da ehl-i zimmi) statüsü verildi. Zimmi olarak hem toprak vergisi (daha sonra haraç) hem de cizye vergisinden oluşan haraca tabi tutulurken, İslam'ın korumasından yararlandılar ve askerlik görevinden muaf tutuldular, çünkü sadece bir Müslüman İslam'ı savunmak için kılıç çekebilirdi. 


Yunan Bilimi Araplara Nasıl Geçti? 


Çok kültürlü Bizans'ın doğusunda eğitim görmüş ve medenileşmiş Hıristiyan toplumu, istilacı Arap kabilelerine modern eğitim ve öğretimi getiren katalizör olmuştur. Yunanlıların ve diğer erken dönem düşünürlerinin eserlerini tercüme ederek ve kendi katkılarıyla Hıristiyan toplumu bilginin aktarılmasında hayati bir rol oynamıştır. Daha sonra bu, Arapların bilim ve sanat alanlarına yaptıkları büyük katkılarla gelişti. Çoğu zaman unutulan ve takdir edilmeyen bu gerçek için hatırlanması gereken Arap olmayan Doğulu Hıristiyanlardan bazı isimler şunlardır: 


Yusuf el-Huri el-Kass, Archemides'in üçgenler üzerine kayıp eserini Süryanice bir versiyondan çevirmiştir. Ayrıca Galen'in De Simplicibus temperamentis et facultatibus adlı eserinin Arapçasını yapmıştır. Süryani bir Hıristiyan olan Ousta Ibn Luga al-Ba'lbakki, Hypsicles, Theodosius'un Sphaerica'sı, Heron'un Mechanics'i, Autolycus Theophrastus'un Meteora'sı, Galen'in kitaplarının kataloğu, Aristoteles'in Phsyics'i üzerine John Philoponus ve diğer birkaç eseri tercüme etmiştir. Ayrıca Öklid'in mevcut çevirisini de gözden geçirmiştir. Ebu Bişr Matta İbn Yunus el-Kanna'i, Aristoteles'in Poetika'sını tercüme etmiştir. Bir monofizit olan Ebu Zekeriya Yahya İbn 'Adi el-Mantıki, Porfiryus'un Isagoge'sine bir giriş olan Ammonius'un Prolegomena'sı da dahil olmak üzere tıbbi ve mantıksal eserleri tercüme etmiştir. El-Huneyn İbn İpahim İbn el-Hasan İbn Hurşid at-Taberi an-Natili ve monofizit Ebu Ali İsa İbn İshak İbn Zer'a. Süryani olan Yuhanna İbn Batrık, Sirr el-esrar'ı üretmiştir. 'Abd al-Masih Ibn 'Aballan Wa'ima al-Himse, yine bir Süryani, Aristoteles'in Teolojisini tercüme etti (ancak bu Plotinus'un Enneadlar'ının uydurma bir yorumuydu). Ebu Yahya el-Batrık, Batlamyus'un Tetrabiblos'unu çeviren bir başka Süryani. Jipa'il 1, Bukhtyishu' Il'nin oğlu, yukarıda bahsedilen önde gelen Asurlu tıp ailesinden, Ebu Zakariah Yahya Ibn Masawaih, Asurlu bir Nasturi. Oftalmoloji üzerine Daghal al-'ayn (Göz Hastalıkları) adlı bir ders kitabı yazmıştır. Huneyn İbn İshak, bir 


Süryanice. Reşaynlı Sergius, "Yunanca bilen ve tıp, felsefe, astronomi ve teoloji üzerine çeşitli eserleri Süryaniceye çeviren ünlü bir hekim ve filozof". Diğer Monopisit çevirmenler Suruglu Ya'kub, Edessa okulundan mezun olan Aksenaya (Philoxenos), Amid piskoposu Mara'dır. 


Daha fazla ayrıntı için bkz. kitap incelemesi: Yunan Bilimi Araplara Nasıl Geçti/47| 


Ummayadlar 


Ummayad halifeleri (661-750) önce Arap sonra Müslüman olarak yaşadılar. Sonuç olarak, onların dönemi hem siyasi hem de dini konularda liberaldi. Ancak Ümeyyeoğulları halifesi Ömerli (717-720) döneminde fethedilen halkları İslam'a davet etme ve tüm Müslümanların toplumun sosyal ve siyasi yaşamına eşit veya daha iyi katılımını sağlayacak uygun koşullar yaratma kaygısı ortaya çıktı. Ömer, gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde otorite kurması karşısında şok olmuş ve bunu engellemeye çalışmıştır. Mısır'da bazı Kıpti memurları görevlerinden alarak yerlerine Müslümanları atadı ve öyle görünüyor ki bu politikayı tüm imparatorlukta uyguladı. Mısır valisine şöyle yazmıştı: "Hükümetinizin herhangi bir bölümünde Müslüman olmayan bir sekreter veya memur tanımıyorum ama onu görevden aldım ve yerine bir Müslüman atadım." 
Ömer'in bu politikası daha sonraki Abbasi döneminde, birçok Müslüman'ın liberal Ümeyye halifelerinin aşırılıkları ve yolsuzluklarından duyduğu hoşnutsuzluk ve Arap olmayan Müslümanların, özellikle de İranlı Müslümanların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten duydukları hayal kırıklığı nedeniyle büyük bir programa dönüştürüldü. Ayrıca dış siyasi koşullar ve bazı Hıristiyan grupların asi ve sosyal olarak yıkıcı davranışları nedeniyle, Ömer Il Hıristiyanlara karşı biraz sert tepki gösterdi. Din değiştiren her Hıristiyan için cizyeyi kaldırdı ve başka aşağılayıcı kısıtlamalar getirdi: 


Hıristiyanlar Müslümanlara karşı şahitlik yapamazlar. Kamu görevinde bulunamazlar. Yüksek sesle dua edemezler ya da el çırpamazlar. Kâbe'yi giyemezler ve eyere binemezler. Bir Hıristiyan'ı öldüren bir Müslüman ölüm cezasına değil, para cezasına çarptırılacaktır. 
Kiliselerin, manastırların ve hayır kurumlarının bakımını sağlayan mali düzenlemeleri kaldırdı. Bu istisnalara rağmen, Ümeyye yönetimi genel olarak siyasi olduğu kadar dini ve entelektüel liberalizmle de karakterize edildi. Bu nedenle Ömer Il hariç, Ümeyyeoğulları halifeleri İslam inancına geçilmesi için baskı yapmamış, hatta bunu desteklememişlerdir. 


Abbasi Dönemi (750-1258) 


Emevilerin 750 yılında yıkılmasıyla Suriye'nin İslam dünyasındaki hegemonyası sona erdi ve ülkenin ihtişamı söndü. Abbasi hanedanının iktidara gelişi, halifelik içindeki güç dengesinde köklü bir değişime işaret ediyordu. Halifelik gibi geniş ve karmaşık bir yapıda, bazen çatışan bazen de çakışan karmaşık bir taraf çıkarları ağı vardı. Bu nedenle dengenin yeniden sağlanması basit bir mesele değildi ve bu yüzyılın tamamı boyunca (yani 8. yüzyıl) halifelerin en önemli amacı, halkın çoğunluğunu arkasında toplayacak bir politika oluşturmaktı. İslami bir ortamda, böyle bir siyasi mücadelenin dini sonuçları olması kaçınılmazdı. İlk olarak ve diğer Müslüman gruplarla karşılaştırıldığında, Abbasi halifeliği yeni yönetime boyun eğmeyi reddeden Haricilerin bir dizi ayaklanmasına dokundu. Abbasilerin halifelik iddiasının meşruiyetini sorgulayan başka muhalifler de vardı. Ehl-i Zimmi'nin geri kalanı için olduğu gibi Hıristiyanlar için de Abbasi dönemi gayrimüslimlere karşı daha az hoşgörülü olacak ve ya eski Hıristiyan karşıtı yasaları yeniden yürürlüğe koyacak ya da yeni kısıtlamalar getirecekti. 


Mütevekkil (847-861) kısa bir süre için merkezini Irak'tan Şam'a ( 885) taşımış olsa da Abbasiler merkez olarak Bağdat'ı seçmiştir. Melkitler|(48J) Mezopotamya'da sayıca az olduklarından, Abbasi yönetimi altında ülkenin edebi hayatına daha güçlü bir şekilde katılan ve daha büyük katkılar sağlayanlar Nasturiler ve Yakubiler olmuştur.Abbasi halifeliğinin başlangıcından Mütevekkil'in (847-861) hükümdarlığına kadar geçen süre, 8. yüzyılın ortalarından 9. yüzyılın ortalarına kadar Nasturi Kilisesi'nin zirvesine işaret etmiştir. Bu muazzam başarı, o dönemde var olan birçok okulun oluşturduğu çok sayıda gayretli ve eğitimli keşiş sayesinde mümkün olmuştur. Bağdat'ta görünüşe göre pek çok önemli manastır, profesör grubu ve öğrenci vardı. Örneğin Deyr Kalilisu ve Deyr Mar Fatyun okulları ve Karh okulu vardı. 


Son iki okulda kutsal disiplinlerin yanı sıra tıp ve felsefe de öğretiliyordu. Hıristiyan hekimler ve özellikle de kâtipler Nasturi Kilisesi içinde bir tür vesayet uyguladılar ve cemaatleri için Müslüman yöneticilerden daha hayırhah bir mevzuat elde etmek için ellerinden geleni yaptılar. Abbasiler diğer dini gruplara ve gayrimüslimlere karşı hoşgörü göstermiş olsalar da, bu hoşgörü daha çok geleneksel İslam'ın sınırlarında yaşayan bazı dindaşlarına karşı sergilenmiştir. 


Hıristiyanların, özellikle de imparatorluğun doğu eyaletlerinde yaşayan Melkitlerin katlanması gereken çok şey vardı. Daha önce, Mütevekkil Ebu Gafar el-Mansur (754-775) Hıristiyanlara birçok can sıkıcı tedbir uyguladı. 756'da Hıristiyanların yeni kiliseler inşa etmelerini, haçı halka göstermelerini ya da Müslümanlarla dinler hakkında konuşmalarını yasakladı. 757'de keşişlere, hatta münzevi olarak yaşayanlara bile vergi koydu ve hazine için kutsal yerleri soymak üzere Yahudileri kullandı. 759'da tüm Hıristiyanları hazinedeki görevlerinden uzaklaştırdı. 766'da kiliselerin tepesindeki haçları indirtti, her gece ayinini yasakladı ve Arapça dışında herhangi bir dilin öğrenilmesini yasakladı. 722'de hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların kendilerini diğer inananlardan ayırmak için harici bir işaret sergilemelerini zorunlu kıldı. Ebu Gafar el-Mansur ayrıca farklı nedenlerle Melkit Patriği Theodoret'i, Patrik Georges'u ve Nasturi Katolikosu Yakup'u hapse atmıştır. E|- Mehdi (775-785) zulmü yoğunlaştırır ve Arap fethinden beri inşa edilen tüm kiliseleri yıktırır. Sayıları 5000 savaşçıya ulaşan Banu Tanuh'un Hıristiyan kabileleri İslam'ı kabul etmeye zorlanır. Bizanslılar karşısında aldığı yenilgilerden dolayı öfkelenen Mehdi, Suriye'deki Humus'a asker göndererek tüm Hıristiyanların inançlarını terk etmelerini istedi. Ancak bu yasaların çoğu uygulanmadı. Örneğin, Ömer Il tüm zimmileri devlet hizmetlerinden uzaklaştırmaya çalıştığında öyle bir karışıklık yaşandı ki emir göz ardı edildi. 


Abbasi halifelerinin güçlü kolu olan Türk kökenli Barmaki vezirleri, ehl-i zimmi (haraç verenler) ve özellikle Hıristiyanlara karşı belli bir ölçüde iyilikseverlik göstermiş gibi görünmektedir. Sadece Harun el-Reşid'in (786-809) iktidarının sonunda, yani Barmakoğulları'nın gözden düşmesinden sonra Hıristiyanlara karşı bazı önlemler alınmıştır. 
Harun el-Reşid, Ömer Il (717-720) tarafından getirilen Hıristiyan ve Yahudi karşıtı önlemlerin bazılarını yeniden yürürlüğe koydu. 807 yılında, Müslüman fethinden bu yana inşa edilen tüm kiliselerin yıkılmasını emretti. Ayrıca, hoşgörülen mezheplerin üyelerinin belirlenmiş bir kıyafet giymesi gerektiğine karar verdi. Ancak belli ki bu yasaların çoğu uygulanmadı. Oğlu Me'mun (813-833) döneminde 814 yılında Suriye ve Filistin'de genel bir zulüm yaşandı. 
Birçok Hıristiyan ve kilise ileri geleni Kıbrıs'a ve Bizans topraklarına kaçtı. El-Vatheg (842-847) döneminde koşullar iyileşmedi ve Hıristiyanlar için gerçekten üzücü oldu. Mütevekkil (84 7- 
861) döneminde, kendilerine dayatılan sert koşullar nedeniyle Hıristiyanların hoşnutsuzluğu yoğunlaştı. Mütevekkil 850 ve 854'te ayrımcılık yasasını yeniden canlandırdı ve azınlıklara karşı şimdiye kadar çıkarılmış en katı yasalar olan yeni özelliklerle destekledi. Hıristiyan ve Yahudilere evlerine tahtadan şeytan resimleri yapmaları, mezarlarını yerle aynı hizaya getirmeleri, sarı renkli dış giysiler giymeleri ve sadece katır ve eşeklere binmeleri emredildi. 
İddialarını Kur'an'daki şu suçlamaya dayandırıyorlar 


Yahudiler ve Hıristiyanlar kutsal kitaplarının metnini tahrif ettikleri için (Sureler 2:70; 5:16-18), çağdaş hukukçular bir Yahudi ya da Hıristiyan'ın bir Müslüman'a karşı tanıklığının kabul edilemeyeceğine karar vermişlerdir. 


Yasal olarak konuşursak, yasa erkek zimmiyi neredeyse her yönden erkek Müslüman'ın altına koyuyordu. Canını ve malını koruyor ama delillerini kabul etmiyordu. Sekiz eylem zimmiyi yasanın dışında bırakıyordu: Müslümanlarla savaşmak için komplo kurmak, Müslüman bir kadınla cinsel ilişkiye girmek, Müslüman bir kadınla evlenmeye teşebbüs etmek, bir Müslümanı dininden döndürmeye çalışmak, yolda bir Müslümanı soymak, kâfirlere casusluk ya da rehberlik yapmak ya da bir Müslümanı öldürmek. Ancak bu katı yasalara rağmen Hıristiyanların sosyal statüsü o kadar da iç karartıcı değildi. Hıristiyanlık karşıtı bu yasaların sonuçları, tıp ve yüksek hükümet mevkileri gibi prestijli ve hayati mesleklerdeki bazı Hıristiyanların sayısı ve etkisiyle bir dereceye kadar hafifletildi; örn, Ebu'l-Hasan Sa'id ibn Amr-ibn-Sangala, Halife el-Radi'nin (934-40) sekreterliğini yapmış, 935'te Halife'nin iki oğlu için özel sekreter ve aynı zamanda Harcama Bakanı olarak atanmış ve Hıristiyanlara paha biçilmez hizmetlerde bulunmuştur. İslam Müslümanlara tefeciliği yasakladığı için, Hıristiyanlar kuyumculuk, sarraflık ve tefecilik işlerinde belli bir tekele sahiptiler. Sonuç olarak, birçok Hıristiyan zengin olmuş ve bu durum onlara karşı kıskançlık duygularını daha dakörüklemiştir. Genel olarak Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler barışçıldı ve adil olmayan yasalar her zaman uygulanmıyordu. 


Ancak Hıristiyanlar aşağılık damgasını hissetmekten ve buna katlanmaktan kendilerini alamadılar. İslam-Hıristiyan tartışması literatürü bile onların İslam topraklarındaki gerçek durumları konusunda bizi yanıltmamalıdır. Sahip oldukları hoşgörü, tüm halifeler tarafından tutarlı bir şekilde desteklenen bir devlet politikasının sonucu değildi. Halifelerin hoşgörüsü daha çok bilimleri ve sanatları koruma ve geliştirme kaygılarından kaynaklanıyordu. Suriye ve Irak'ın ve diğer toprakların İslamlaşması şüphesiz Araplaşmayı kolaylaştırdı. Arapların askeri zaferinden sonra, Suriye ve diğer topraklardaki birçok Hıristiyan'ın baskıcı ve aşağılayıcı koşullarından kaçmak için İslam'a geçmesiyle İslam'ın bir din olarak fethi ve zaferi gerçekleşti. Son olarak da Arapçanın Yunanca ve Süryanicenin yerini almasıyla dilsel bir zafer kazanıldı. 


İlave: Kıpti Kilisesine Yapılan Zulüm 


Mısır Hristiyan Kıpti Ortodoks Kilisesi|J49) 


Kıpti Kilisesi'nin belki de en büyük ihtişamı Haçı'dır. Kıptiler, koruyucuları Aziz Markos'un Paskalya Pazartesi günü Romalı askerler tarafından İskenderiye'nin tüm cadde ve sokaklarında ayaklarından sürüklenerek öldürüldüğü M.S. 8 Mayıs 68'den bu yana maruz kaldıkları zulümle gurur duymaktadır. Kıptiler Mısır'ın neredeyse her hükümdarı tarafından zulme uğramıştır. Din adamları, M.S. 451'deki Kalkedon bölünmesinden sonra ve 641'de Arapların Mısır'ı fethine kadar Hıristiyan kardeşleri tarafından bile işkence görmüş ve sürgüne gönderilmiştir. 

M.S. Kıptiler, haçlarıyla duydukları gururu vurgulamak için, Roma İmparatoru Diocletianus döneminde inançları uğruna ölenlerin anısına M.S. 29 Ağustos 284'te başlayan ve Şehitlerin Takvimi olarak adlandırılan bir takvim benimsemişlerdir. Bu takvim halen tüm Mısır'da çiftçiler tarafından çeşitli tarımsal mevsimleri takip etmek için ve Kıpti Kilisesi'nde kullanılmaktadır. 


Arapların Mısır'ı fethini takip eden dört yüzyıl boyunca Kıpti Kilisesi genel olarak gelişti ve Mısır temelde Hıristiyan olarak kaldı. Bu büyük ölçüde Kıptilerin sahip olduğu şanslı konumdan kaynaklanmaktadır, çünkü Mısırlı bir eşi olan (eşleri arasında çocuk doğuran tek kişi) İslam Peygamberi özel bir şefkat vaaz etmiştir 


Kıptilere karşı: "Mısır'ı fethettiğinizde Kıptilere iyi davranın, çünkü onlar sizin koruyucunuz ve akrabalarınızdır". Böylece Kıptilerin dinlerini özgürce uygulamalarına izin verildi ve "Gezya" adı verilen ve onları "Ehl-i Zimmer" olarak nitelendiren (korunan) özel bir vergiyi ödemeye devam etmeleri koşuluyla büyük ölçüde özerk oldular. Bu vergiyi 

ödemeye gücü yetmeyen bireyler ya İslam'a geçme ya da "korunma" haklarını kaybetme seçeneğiyle karşı karşıya kalıyorlardı ki bu da bazı durumlarda öldürülmek anlamına geliyordu. 

Kıptiler, M.S. 750-868 ve M.S. 905-935 yıllarında Abbasi Hanedanlıkları döneminde kendilerine uygulanan ek vergi yasalarına rağmen, refaha kavuşmuş ve kiliseleri en huzurlu dönemlerinden birini yaşamıştır. Manastır merkezlerinden günümüze ulaşan ve 8. yüzyıldan 
11. yüzyıla kadar uzanan literatür, dokumacılar, deri bağlayıcılar, ressamlar ve ahşap işçileri gibi Kıpti zanaatkârların faaliyetlerinde ciddi bir kesinti olmadığını göstermektedir. Bu dönem boyunca Kıpti dili ülkenin dili olarak kalmış ve 11. yüzyılın ikinci yarısına kadar ilk iki dilli Kıpti-Arapça litürjik el yazmaları ortaya çıkmamıştır. İlk eksiksiz Arapça metinlerden biri, İslam'ın Mısır'ı fethinden 500 yıl sonra, bu önemli dönemde Kıptilerin yasalarının, kültürel normlarının ve geleneklerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı Awlaad El|-Assal'ın (Bal Yapıcının Çocukları) 13. yüzyıla ait metnidir. 

Arapçanın Mısırlıların günlük yaşamında kullanılan dil olarak benimsenmesi o kadar yavaş olmuştur ki, 15. yüzyılda bile el-Makrizi Kıpti dilinin hala büyük ölçüde kullanıldığını ima etmiştir. Kıpti Dili bugüne kadar Kilise'nin ayin dili olmaya devam etmiştir. 


M.S. ikinci bin yılın başlarında Mısır'ın Hıristiyan çehresi değişmeye başlamış, Kıptiler "Gezya" vergisine ek olarak, bazıları ciddi olan ve ibadet özgürlüklerine müdahale eden belirli engellerden muzdarip olmuşlardır. Örneğin, eski kiliseleri onarma ve yenilerini inşa etme, mahkemede tanıklık etme, kamusal davranışlar, evlat edinme, miras, kamusal dini faaliyetler ve kıyafet kuralları konusunda kısıtlamalar vardı. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde, 
12. yüzyılın sonuna gelindiğinde, Mısır'ın çehresi ağırlıklı olarak Hıristiyan olan bir ülkeden ağırlıklı olarak Müslüman olan bir ülkeye dönüştü ve Kıpti toplumu aşağı bir konuma yerleşti ve zaman zaman şiddete dönüşen Müslüman düşmanlığı beklentisi içinde yaşadı. 
Kıptilerin refahının az ya da çok yöneticilerinin refahıyla ilişkili olması dikkat çekicidir. 
Özellikle Kıptiler, Arap hanedanlarının en düşük seviyeye indiği dönemlerde daha fazla acı çekmişlerdir. 


Kıptilerin konumu 19. yüzyılın başlarında Muhammed Ali'nin hanedanının istikrarı ve hoşgörüsü altında iyileşmeye başlamıştır. Kıpti toplumu devlet tarafından idari bir birim olarak görülmeye son verildi ve M.S. 1855'teKıptilerin aşağılanmasının ana işareti olan "Gezya" vergisi kaldırıldı ve kısa bir süre sonra Kıptiler Mısır ordusunda görev almaya başladı. 
Mısır'da M.S. 1919 devrimi, yüzyıllar sonra Mısırlı kimliğinin tabandan gelen ilk gösterisi olarak, Mısır'ın modern toplumunun hem Müslüman hem de Kıpti mezhepleriyle homojenliğine tanıklık etmektedir. Bugün bu homojenlik, Kıptileri zaman zaman zulüm ve teröre maruz bırakan aşırı grupların dini hoşgörüsüzlüğüne karşı Mısır toplumunu bir arada tutan şeydir. Peder Marcos Khalil gibi günümüzün şehitleri, Kıptilerin hayatta kalma mucizesini hatırlatmaktadır. 


Zulme rağmen, dini bir kurum olarak Kıpti Kilisesi hiçbir zaman Mısır'daki hükümetleri kontrol etmemiş veya kontrol etmesine izin vermemiştir. Kilise'nin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması konusundaki bu uzun süreli tutumu, takipçilerinden yöneticilerine boyun eğmelerini isteyen Rab İsa Mesih'in sözlerinden kaynaklanmaktadır: "Bu nedenle Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. |(Mathew 22:21). Kıpti Kilisesi hiçbir zaman yetkililere ya da işgalcilere zorla direnmemiş ve hiçbir güçle ittifak kurmamıştır, çünkü Rab İsa Mesih'in sözleri açıktır: "Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç alan herkes kılıçla yok olacaktır". (Mathew 26:52). Kıpti Kilisesi'nin günümüze kadar mucizevi bir şekilde varlığını sürdürmesi, bu öğretilerin geçerliliğinin ve bilgeliğinin canlı bir kanıtıdır. 


Özerk hükümet ve 1860 iç savaşının ardından mezhepsel güç paylaşımının doğuşu. 


Lübnan'daki Hıristiyan iktidarının kökeni 1861 yılına kadar uzanmaktadır. Yabancı güçler 1861'de "Reglement Organigue" olarak bilinen ve Osmanlı hükümetinin Lübnan Dağı'nı, Sultan tarafından seçilen ve Avrupa'nın büyük güçleri tarafından onaylanan Lübnanlı olmayan bir Osmanlı Hıristiyan valisi tarafından yönetilecek özerk bir Osmanlı vilayeti olarak belirlediği düzenlemeyi dayattı. Özerk vilayet, özel bir Osmanlı valiliği ya da mutasarrıflığı olacaktı. Koltukları mezhep temelinde tahsis edilen 12 üyeli yeni bir meclis valiye yardımcı olacaktı. Aziz Ebu Hamad bu sistemin Marunilerin gücünü Dürziler ve diğer mezhepler aleyhine arttırdığını söyledi. 


Bir tarihçi olan Aziz Ebu Hamad'a göre, 1861'den itibaren Hıristiyanlar Osmanlı yönetimi sırasında özerk olabilmişlerdir. Bu, milliyetçiliklerinin gelişmesi ve bir Hıristiyan devleti kurma hedefleri açısından çok önemliydi. Birçok Maruni, mutasarrıflığı bir Hıristiyan kalesi ve Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki bir dış karakolu olacak bağımsız bir Lübnan'ın temeli olarak görüyordu. 


Hıristiyan Dürzi çatışması yirminci yüzyılın başlarına kadar uzanmıştır. Örneğin, Eylül 1903'te Hıristiyan ve Müslüman çatışmaları 7 Hıristiyan ve 15 Müslümanın ölümüyle sonuçlandı. Çoğunluğunu Marunilerin oluşturduğu tahminen 20.000 Hıristiyan, mezhepsel öfke yatışana kadar dağlara sığındı. 


Fransız mandası ve Hıristiyanların siyasi etkisinin artması 


Lübnan'daki Hıristiyan gücü Eylül 1920'de Fransız mandası altında Lübnan devletinin kurulmasıyla arttı. Suriye ve Lübnan Yüksek Komiseri General Gouraud tarafından Grand Liban'ın (Büyük Lübnan) kurulması, Fransa'nın geleneksel Lübnanlı Hıristiyanlara, özellikle de Marunilere bir Hıristiyan devleti kurulması yönünde verdiği sözleri yerine getirmek için attığı ilk adımdı. Sınırları genişletilmiş ve Fransız koruması altında bağımsız bir Hıristiyan devletinin kurulması, Hıristiyanların, özellikle de Marunilerin yüzyıllardır süregelen bir rüyasının gerçekleşmesiydi. 


Ancak Suriye'deki ve Lübnan'a yeni bağlanan bölgelerdeki (Akkar, Trablus, Beyrut, Bekaa ve Güney) Müslümanlar için bu, altı hafta önce Arap ordusunun Maisalun'da yenilgiye uğratılması, ardından Şam'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi ve Suriye Kralı Faysal'ın Suriye'den sürülmesiyle başlayan bir dizi moral bozucu olayın son darbesiydi. 


Lübnanlı Müslümanlar, Müslümanların hâkim olduğu Suriye ile birleşemedikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı. Hıristiyanlar ise kendilerinin yanında yer alan Fransız manda yönetimini memnuniyetle karşıladı. Fransızların Lübnan için tasarladığı yönetim sistemi Müslümanlardan ziyade Hıristiyanları destekliyordu. Hıristiyan yanlısı bir sistemin kurulması, Hıristiyanların Lübnan'daki ve Orta Doğu'daki statüsünü güçlendirdi. 


Başrahip Paul Naaman, Büyük Lübnan Cumhuriyeti'nin kurulmasını Maruni Kilisesi'nin çabalarına bağlamış ve bunu Kilise'nin en büyük başarısı olarak değerlendirmiştir. 1920'de Büyük Lübnan'ın kurulmasının ardından Lübnan'daki Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler hızla bozuldu; Müslümanlar Lübnan'daki Hıristiyan köylerine saldırdı. Büyük Lübnan'ın kurulması, Suriye'ye ve Arap ulusuna bağlılıkları olan Müslümanları yeni devletin vatandaşı olmaya zorlayarak bir saatli bomba gibi patladı. 


Eyal Zisser, yeni bölgelerin Lübnan Dağı bölgesine eklenmesiyle Lübnan'daki Hıristiyan nüfusun yüzde 85'ten yüzde 54'e düştüğünü açıkladı. 


Büyük Lübnan'ın kurulması, Müslüman nüfusun yaşadığı bölgelerin de eklenmesiyle 70 yıl sonra çöküşlerine katkıda bulunacaktı. 


Sami Ofeish, mezhepçi sistemin daha 1920'lerde iş başında olduğunu belirtmiştir: 


1926'larda açılan ilk parlamentodaki koltuklar mezhep temelinde tahsis edilmiştir. Üst düzey devlet makamlarının mezhepsel dağılımı da bu dönemde şekillenmeye başlamış, ancak bu makamları ağırlıklı olarak Hıristiyan elit doldurmuştur. 


1943 anlaşması 


Lübnan'daki siyasi mezhepçi rejimin yapısına dikkatle bakmak çok önemlidir. Bu yapı 1990 
yılına kadar Hıristiyanların siyasi hakimiyetini sağlamıştır. Mezhepçi sistem, Fransız mandasının çöküşünü takiben 1943 yılında bağımsızlığın ilan edilmesiyle pekiştirilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Bishara Al-Khouri (bir Hıristiyan) ve Başbakan Riad Soleh (bir Müslüman), Ulusal Pakt olarak adlandırılan yazılı olmayan bir anlaşmaya katıldılar. 


Ulusal Pakt Lübnan için yeni bir siyasi sistem belirledi. Maruniler için cumhurbaşkanlığı, Sünniler için başbakanlık ve Şiiler için parlamento başkanlığı konumlarının korunmasına karar verdi. Pakt ayrıca parlamento koltuklarının, kabine görevlerinin ve her düzeydeki idari ve askeri pozisyonların mezhep temelinde dağıtılmasını kabul etti. Sami Ofeish, Ulusal Pakt'ın Hıristiyanları ve özellikle de Maruni elitini kayırdığını söyledi. 


1943 Paktı, 1920'lerde Fransız Mandası tarafından kendilerine verilen Hıristiyan siyasi 
gücünü pekiştirdi. Bu anlaşma, 1975'te çatırdamaya başlayana kadar 32 yıl boyunca Hıristiyanların Müslümanları yönetmesini sağladı. Sonraki iki üst düzey siyasi makamın Müslümanlara tahsis edilmesine rağmen, Hıristiyanlar siyasi sistem üzerinde ezici bir kontrole sahipti. 


Benzer şekilde Mark Tomass da mezhepsel işlerde aslan payını Hıristiyanların aldığını belirtmiştir: 


Bu yaygın mezhepçilik, Fransız Mandası (1920-1945) altında hazırlanan 1943 anayasasına da yansımıştır. Bu anayasa, mezhep liderlerine belirli devlet görevleri tahsis etmiştir. 
Fransa ile olan büyük ve özel bağları nedeniyle Maruni-Hıristiyanlar bu görevlerde aslan payını aldılar. 


Tüm bunlar, Hıristiyanların Müslümanlara karşı üstünlük sağladığını ve bu nedenle iç savaş başlayana kadar ülkeye hakim olduklarını gösterebilir. 


Bölüm 2: Hıristiyanlar 1943-1975 yılları arasında iktidarı ellerinde tuttular 


Bu bölüm, Müslümanların Hıristiyanlardan çok daha fazla iktidar payı talep etme girişimlerine rağmen Hıristiyanların iktidarı ellerinde tutmayı başardıklarını savunmaktadır. 


Brenda Seaver'a göre, 1943-1975 yılları arasında Lübnan'ın siyasi durumu ciddi iç gerginlik dönemleri geçirmiştir. Bu gerginliğin başlıca nedenleri 1958 iç savaşı, Arap-İsrail çatışması ve Filistinli mültecilerin akını ile FKÖ'nün Lübnan'a gelişiydi|1J. Yukarıda bahsedilen bu olaylar 1975'teki iç savaş ve 1990'da 1943 siyasi sisteminin çöküşü için katalizör görevi görecekti. 


Yeni İsrail devletinin kuruluşu ve bunun Lübnan'daki Hıristiyan ve Müslümanlar üzerindeki etkileri 


İsrail'in 1948'de kurulması Lübnanlı Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki samimi uyumu büyük ölçüde etkilemiştir. Bunun nedeni bazı Hıristiyan liderlerin İsrail ile açıkça görüşmesidir. 
Ancak Müslümanlar İsrail'i Arap dünyasının baş düşmanı olarak görüyor ve onunla yapılacak herhangi bir işbirliğinin ihanet sayılacağını düşünüyorlardı. 


Patrik Antoine Arida, 1946 tarihli Siyonist-Maronit anlaşmasını imzalayan ilk Hıristiyan liderdi|2J. Antlaşma, Lübnan'daki Maruniler ile Filistin'deki Yahudi Yishuv'u arasında, hakların ve ulusal arzuların karşılıklı olarak tanınması temelinde yakın bağlar kurulmasının ve birlikte çalışmanın esaslarını ortaya koyuyordul|31). Hıristiyanlar, Yahudi Yishuv'unun bağlarından ve deneyimlerinden faydalanabileceklerine inandıklarını gizlemediler(4). 


Eyal Zisser, Marunilerin İsrail ile bağ kurmak istemelerinin nedenini açıkladı: 


Marunilerin istediği tek şey, bu bağlantıları mümkün olduğunca gizli tutarak, Lübnan iç sahasındaki mücadeleleri için İsrail'den gizlice destek almaktı|51. 


Her ne kadar ilgili taraflar anlaşmayı uygulamamış olsalar da, bu durum Hıristiyanların kendilerini içlerindeki düşmandan, yani 1943 tarihli Misak-ı Milli'den giderek uzaklaşmaya başlayan "Müslümanlardan" koruyacak bir müttefik aradıklarını göstermektedir. 


Eyal Zisser'e göre, Beyrut Başpiskoposu Ignatius Mubarakl|6)J gibi Siyonist harekete sempatisini açıkça dile getiren başka Hıristiyan liderler de vardı. 

Müslümanlar İsrail'i daha güçlü bir Müslüman Arap dünyası için bir engel olarak gördüklerinden, Lübnan iç savaşının ilk aşamalarında Filistinliler ve sonraki aşamalarında Suriye gibi yabancılardan destek aradılar. 


1958'deki sivil huzursuzluk 


Hıristiyan siyasi elitin siyasi gücüne 1958 yılında meydan okundu. Ülke bu dönemde sarsıldı. 
Suriye ve Mısır 1958'de Birleşik Arap Cumhuriyeti (B.A.C) adı altında Mısır'ın tam komutası altında bir araya geldi. Bu birlik Lübnanlı Şii ve Sünnilerin çoğunluğu arasında destek gördül7|. 


Hıristiyanların hakimiyetindeki Lübnan hükümeti, hükümeti devirmeye çalışan Arap birliği yanlılarından korkuyordu. Hıristiyanların çoğunluğu tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Camille Cnamoun Lübnan'ı korumaya kesinlikle kararlıydı. Sonuçolarak, yaygın şiddeti ateşlemek için sadece küçük bir kıvılcıma ihtiyaç vardı|8|J. Bu nedenle 8 Mayıs'ta kimliği belirsiz saldırganlar Trablus'ta (Lübnan'ın ikinci büyük şehri) rejim karşıtı Maruni bir gazeteciyi öldürdü. Trablus'ta ve Beyrut'un Müslüman kesimlerinde kamu düzeni anında çöktü ve ayaklanmalar radikal partiler Nasıriler ve Ba'th tarafından çetelerin ve küçük milislerin harekete geçirilmesine kadar uzandı|9|. 


Bir Hıristiyan olan Cumhurbaşkanı Chamoun, Eisenhower yönetiminden 1958'deki sivil huzursuzluğu engellemesini istedi. Eisenhower yönetimi, hükümet güçlerini desteklemek amacıyla 10,000 deniz piyadesi göndererek hemen karşılık verdi. Aziz Abu-Hamad, Maruni liderliğindeki hükümet birlikleri ve Maruni milislerin Trablus, Beyrut, Sidon ve Sur'da Müslüman milisler ve onların solcu ve Nasırcı müttefiklerinden oluşan bir ittifakla savaştığını aktarmıştır(10). Aziz, 1958 krizinin, Cumhurbaşkanı Chamoun'un Trablus'ta bir askeri operasyon planından vazgeçmesiyle yatıştığını da sözlerine ekledi. 
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2.24 Cehalet ve Çokkültürlülük Yok Edilmelidir 


D.L. Adams tarafından 


Batı'nın İslam'la olan bu varoluşsal çatışmaya etkin bir şekilde ya da hiç müdahil olmasını engelleyen iki kritik engel vardır. Cehalet ve çok kültürlülük (proto-meşrulaştırılmış ahlaki görecelilik) yapısöküme uğratılmalı ve gayrimeşrulaştırılmalıdır. 


Siyasal İslam'ın amaçları ve doktrini konusunda cahil olmak ahlaki ve etik bir başarısızlıktır. 
Varoluşsal bir düşmana karşı cehalet utanç verici ve savunulamazdır. Çokkültürlülük, cehaletin felaket getiren sahte felsefesi olduğu için ifşa edilmelidir. Cehalet ve aptalca ütopik anti-entelektüalizm üzerine kurulu olan çokkültürlülük, siyasal İslam'a yanıt vermemizi engellemektedir çünkü ahlaki açıdan iflas etmiş çokkültürlü dünyamızda bunu yapmak hoşgörüsüzlük olarak görülmektedir. Ulusunuzu kültürel ve gerçek anlamda yok edilmekten korumak "hoşgörüsüzlük" değil, vatanseverlik ve rasyonalitenin zirvesidir. 


Çokkültürlülüğün temel ikili kavramları "hoşgörü" ve "kapsayıcılık "tır. Bu son derece "hoş" kavramlar, tüm kültürlerin eşit değerde olduğu ve kültürler arasındaki farklılıkların uygun olduğunda kınanmak yerine alkışlanması ve "kabul edilmesi" gerektiği fikri üzerine kuruludur. Bir kültürün yozlaşmış ve hatta kötü olabileceği fikri, çokkültürcünün bozuk bilgi karşıtı dünyasında "bağnazlık" olarak reddedilir. Çokkültürlülük, İslam'ın içinde büyüdüğü kirli bir bahçedir. 


Siyasal İslam doktrinini bilen ve bunu kamuoyu önünde tartışma cüretini gösteren insanlar, çokkültürcüler ve cahiller tarafından bağnazlıkla suçlanmaktadır. Siyasal İslam'ın Sira, Kuran ve Hadis'te yer alan doktrini doğası gereği hoşgörüsüz ve dışlayıcıdır ancak bu durum çokkültürcüleri caydırmamaktadır. Onların dünyasında dile getirilmeyen bir üstünlük vardır; çok kapsayıcı, kabul edici ve "iyi" oldukları için kendilerini üstün görürler. Kötülüğün güçleri, Batı kültürlerinden gelen bu kucaklayıcı kapsayıcılığı aptalların eylemleri olarak görüyor. Bu aptalca eylemler siyasal İslam için çok değerlidir çünkü çokkültürcüler, sahte üstünlük duyguları içinde İslam için mükemmel "zimmiler", amaçları tamamen İslam'ı yok etmek olan totaliter bir ideolojinin mükemmel hizmetkarlarıdır. 


kapsayıcılık ve hoşgörü. Çokkültürcüler, İslam'ın kültürel ve edebi imha güçleri için bilgi karşıtı kullanışlı aptallardır. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde göç ve asimilasyonla ilgili olarak uzun zamandır çok popüler olan bir kavram var: Kıyılarımıza yeni gelenlere ne kadar iyi, misafirperver ve iyi olduğumuzu gösterirsek, hepsi Amerikalı olacaktır. Bu model Avrupalı, Asyalı, Güney Amerikalı ve dünyanın dört bir yanından gelen göçmenler için nesiller boyu işe yaramıştır. İslam bu modele uymuyor. 


Model başarısız olmuştur çünkü İslam asimile etmez. İslam asimile etmez çünkü İslam teslimiyetle ilgilidir. "İslam" kelimesi "teslimiyet" anlamına gelmektedir. Sözde "barış dini" taraftarları asimilasyonla ilgilenmezler, onlar sadece tüm dünyayı Allah'ın "dini" altına almakla ilgilenirler. Bu sefil ve zalim nefret ve fetih ideolojisinin taraftarları için sadece tek bir dine, tek bir siyasi sisteme ve tek bir kültüre izin vardır: Allah'ın ve Muhammed'in dini. Diğer tüm dinler, kültürler ve siyasi sistemler yok edilmelidir. 


Çokkültürcüler savundukları kültürler hakkında kasıtlı olarak cahil oldukları için - onlara göre tüm kültürler (ne kadar berbat olurlarsa olsunlar) sadece "farklı" oldukları için savunulmaya değerdir - İslam, Batı'nın kültürlerinin kendilerini onlara karşı savunamayacağını görür. 


Aslında çokkültürlülük, İslam'ın kurumlarımıza ve siyasi sistemlerimize sızmasını sağlayan bir araçtır. İslam her yerde ve sonsuza kadar tüm inanmayanlarla savaş halindedir, buna "cihat" ya da "Allah yolunda savaşmak" denir. Cihat İslam için o kadar temeldir ki Kur'an metninde 150'den fazla kez geçmektedir. Çokkültürcülerin herhangi bir kültür hakkında herhangi bir şey bilmeye ihtiyaçları olmadığı için (sonuçta tüm kültürler "eşittir", bu nedenle herhangi bir kültür hakkında bilgi sahibi olmanın çok az gerekliliği, değeri veya önemi vardır) saldırı altında olduklarını anlamazlar. 


Çokkültürlülük ve cehalet, ikisi el ele yürüyor, Batı kültürlerinin en büyük zaafları. 


Asimilasyon modeli başarısız olmuştur. Başarısız olmuştur çünkü yeniden dirilen İslam ve onun cihadının asimilasyonla hiçbir ilgisi yoktur. Çokkültürcüler bunu bilmiyor ve 

kendilerine gerçek söylendiğinde de buna inanmayı inatla reddediyorlar. İslam gerçeğini kabul etmek, çokkültürlülüğün temel kavramlarının başarısızlığını kabul etmek demektir. 


Batı'da bizler göç kararları verirken kültürleri ve bu kültürlere bağlı olanları yargılamak zorundayız. Bazı kültürlerin nahoş olduğu ve bizimkine zıt inanç sistemlerine sahip olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Herkesin özgürlüğü sevdiği fikri kırık ve karışık bir kavramdır. Yıkık bir kabuktur çünkü İslam'da değerli kabul edilen tek özgürlük Allah'a ve Muhammed'e (ve İslam doktrinine) tam teslimiyettir. İslam özgürlüğü İslam doktrinine tam teslimiyette görür. 


Kapılarımızı İslam'a açtığımızda, kendimizi ve uluslarımızı hoşgörü ve kapsayıcılık kavramlarımızı reddeden güçlere açmış oluruz. Çokkültürlülüğün saçmalığı ve dehşeti işte budur; kendi kendini yok eden başarısız bir felsefedir. 


İslam doktrinini öğrenmeliyiz. Doktrin bilgisi, bir spor karşılaşmasında rakip takımın "oyun kitabına" sahip olmaya benzer. Ancak bu bizim için spor değil, İslami olmayan ülkeler ve kültürler olarak varoluşsal hayatta kalmamızdan başka bir şey değildir. İslam hakkındaki cehaletimizi ortadan kaldırmak için İslam doktrinini öğrenmeliyiz. İslam hakkında bilgi sahibi olmadan ona karşı çıkamayız; bilgi sahibi olmadan bazıları bizimle savaş halinde olduklarının ve dolayısıyla bizim de onlarla savaş halinde olduğumuzun farkında bile değiller. 


Bilgi yoluyla cehaletin ortadan kaldırılması, aşağıdakileri gerçekleştirebilmemiz için kritik öneme sahiptir 


özgürlükçü, hoşgörülü ve "iyi" kültürler olarak varlıklarını sürdürebilirler. İslam doktrinini öğrenmek ve başkalarını bu konuda eğitmek bir vatanseverlik görevidir. 


Çokkültürlülüğü yok etmeli, yapısöküme uğratmalı, gayrimeşrulaştırmalı ve ütopik, kendine zarar veren bir fantezi olduğunu kabul etmeliyiz. Tüm kültürler eşdeğer değildir. Bazı kültürler diğerlerinden daha iyidir ve bazıları düşmanımız, bazıları ise dostumuzdur. Bu makul, rasyonel bir düşüncedir. Çokkültürlülüğün temel kavramı, tüm kültürlerin eşit değerde ve kıymette olduğudur. Bu kapsayıcılık, hoşgörü ve "nezaketin" aşırıya kaçmasıdır. 
Bu anti-entelektüalizm ve irrasyonel düşüncedir ve medeniyetlerimizin tamamen kaybolmasına yol açacaktır. Çokkültürlülük yok edilmeli ve ait olduğu saçmalıklar çöplüğüne süpürülmelidir. 


Çokkültürlülüğü yok edememek, onu ve taraftarlarını entelektüel sahtekarlar ve aptallar olarak meşrulaştıramamak, sonuçları tatsız olmanın ötesinde ulusal bir başarısızlıktır. 
Çokkültürlülük, İslam'ın ev sahibi kültürü yok etmek amacıyla ülkelerimize girmesini sağlayan bir araçtır. 


İslam doktrini de sözde "barış dini" taraftarları gibi bu noktalarda nettir. Cihat tüm Müslümanlar için bir sorumluluktur. Bu hem Allah'ınhem de Muhammed'in emridir. Cihat eden Müslümanlar "iyi" Müslümanlardır çünkü Allah'ın ve Muhammed'in emirlerini yerine getirirler; cihat etmeyenler ise "aşırılık yanlısıdır" çünkü İslam doktrininin emirlerini reddederler. Cihadı reddedenler cihatçılar için mükemmel bir yemdir çünkü onlar "iyi" Müslümanlar değildir. Bu kavram net bir şekilde anlaşılmalıdır. Bizim iyi/kötü, doğru/yanlış kavramlarımız İslami dünya görüşünde geçerli değildir. 


Çokkültürlülük yok edilmelidir. Çokkültürcülerle alay edilmeli ve kendilerine zarar veren aptallar oldukları için eleştirilmelidirler. Onların felsefesi düşmanlarımız tarafından kurumlarımıza ve kültürlerimize girmek ve güç kazanmak için kullanılmaktadır. 
Çokkültürcüler, Ütopyacı cehaletleri içinde, düşmanın araçlarıdır - felsefeleri reddedilmeli, reddedilmeli ve yapısöküme uğratılmalıdır ki rasyonel düşünce yeniden Batı'da egemen düşünce tarzı olabilsin. Daha azını yapmak başarısızlıktır. 


İslam hakkında hiçbir şey bilmediğimizde kaybederiz. Tüm kültürlerin eşdeğer olduğunu söylediğimizde ve artık iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı tanımlayamadığımızda kaybederiz. 
İslam hakkında bilgisizlik kabul edilemez; bu ahlaki ve etik bir başarısızlıktır. 


Çokkültürlülük İslam'ın bir aracıdır; eleştirel düşünceyi ve açık tartışmayı bastırmak için kullanılan sahte bir "iyi" ideolojisidir. Çokkültürlülük, düşmanlarımız tarafından bizi yok etmek için kullanıldığı için tam bir başarısızlıktır. "İyi" insanların kendilerine, kültürlerine ve ülkelerine karşı sorumluluklarından feragat etmelerini sağlayan başarısız ve sahte bir entelektüel kavramdır. Çokkültürlülük yok edilmelidir. 


Küreselleşen kapitalizm - Avrupa'nın çöküşünün bir başka nedeni 


"20. yüzyıl, büyük siyasi öneme sahip üç gelişme ile karakterize edilmiştir. Demokrasinin büyümesi; şirket gücünün büyümesi; ve demokrasiye karşı şirket propagandasının büyümesi." 


Alex Carey, Avustralyalı sosyal bilimci. 


2.25 Kapitalizm Her Zaman Özgürlük İçin Bir Güç müdür? 


Geert Wilders'in İslam'ı eleştiren filmi nedeniyle Müslümanların baskısına(1| boyun eğen şirketlerin sayısı artıyor. Yazılarımda sürekli Marksistleri eleştiriyorum ve genellikle bunu hak ediyorlar|21. Dürüst olmak gerekirse, Marksizmin uzun süreli ve son derece yıkıcı etkilerini hesaba katmadan Batı'yı rahatsız eden şeyler hakkında anlamlı bir şey yazmanın imkansız olduğuna inanıyorum. 


Ancak Marksistler tek başlarına şu anda karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları yaratacak kadar güçlü değiller. Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerde, özellikle de Avrupa ve Orta Doğu ile ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde ticari bağların önemini görmemek için oldukça kör olmak gerekir. Ne de olsa dünyanın dönmesini sağlayan şey paradır. Büyük şirketlerin kısa vadeli çıkarlarının her zaman bir bütün olarak ulusun uzun vadeli çıkarlarıyla aynı olmadığını görmek için sosyalist olmaya gerek yok, özellikle de göç söz konusu olduğunda. Tanımları gereği hiçbir ulusa sadakati olmayan çok uluslu şirketlerin ulusal göç politikalarını yönlendirmesine izin verilmemelidir. 


Kapitalizm her zaman özgürlük için bir güç müdür? "Muhafazakârlar" için böyle düşünmek kolaydır, ancak bu her zaman doğrumudur? 


Örneğin Avrupa Birliği'ni anlamaya çalışırken kullanılabilecek birkaç bakış açısı vardır. 
Birincisi, bir şekilde Komünist ütopya ile ilişkili olduğu ve 


Sovyetler Birliği'nin hesap vermeyen, ulus ötesi bürokrasisi. Bu biraz mantıklı, ancak öte yandan AB sadece Marksist bir örgüt olarak da anlaşılamaz. AB her zaman daha büyük pazarlara kolay erişim isteyen büyük şirketlerin desteğini almıştır. Gerçekten özgür bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan ulusal egemenlik ya da sınırları otomatik olarak önemsemezler. 


Özellikle son dönemde çeşitli Batılı şirketlerin İslamcıların şeriat sansürü taleplerini yatıştırmaya yönelik girişimlerinden endişe duyuyorum. Hem Danimarka'daki karikatürler hem de Hollanda'daki Wilders filmiyle ilgili olarak, Batılı özgürlükleri savunmaya yönelik bu girişimleri kınayanlar arasında en önde gelenler iş dünyası olmuştur çünkü onlar daha geniş meseleleri değil sadece pazar paylarını önemsemektedirler. 


Pek çok şirketin, Müslüman göçü de dahil olmak üzere ucuz işgücüne kolay erişim istedikleri için kitlesel göçü desteklediğini de bildiğimizde, bu şirketlerin yurtiçinde ve yurtdışında İslamlaşmaya katkıda bulundukları anlamına gelmektedir. O halde kapitalizmin her zaman özgürlükten yana bir güç olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence hayır. Thomas Jefferson'ın dediği gibi, "Tüccarların ülkesi yoktur. Sadece üzerinde durdukları nokta, kazançlarını elde ettikleri yer kadar güçlü bir bağlılık oluşturmaz." 


Hollandalı şirketler, gazetelere Fitna filmini kınayan ilanlar vererek Ürdün'ün boykotuna boyun eğdiler|3). 


De Volkskrant Hollandalı şirketlerin Ürdün boykotuna boyun eğdiğini bildirdi. 
Zwanenberg ve Friesland Foods şirketleri Ürdün gazetelerine popülist politikacı Geert Wilders'in Fitna filmine karşı olduklarını belirten ilanlar verdi. 


Geçtiğimiz hafta 'Allah'ın Elçisi Bizi Birleştiriyor' grubu Wilders'e karşı Ürdün mahkemesinde dava açarak onu ırkçılık ve Müslümanlardan nefret etmeye teşvik etmekle suçladı. Wilders, Ürdün'ün kendisi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmasından korktuğunu söyledi. 


Muhammed karikatürleri nedeniyle Danimarka ürünlerini boykot eden grup, Hollandalı şirketleri de boykot etmeye başladı. De Volkskrant bize anlatıyor: 


"Çarşamba günü Amman'daki tüm seyahat acentelerine KLM ile iş yapmamalarını isteyen bir mektup gönderildi. Mektup diğer Arap ülkelerinde de dağıtılacak." 


Allah'ın Elçisi Bizi Birleştirir'in başkanı Zakaria Sheikh, Hollanda ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunan bir milyon poster bastırdığını söylüyor. Hollandalı şirketlerin kendilerini listeden çıkarabilmelerinin tek yolunun gazetelere filmi kınayan ilanlar vermek olduğunu söylüyor. 


Zwanenberg Gıda Grubu reklamında Wilders'in filmindeki "görüş ve ifadeleri reddettiğini" belirtiyor. "Hakaret etmekten başka bir amacı olmadığına inandığımız İslam karşıtı yorumları şiddetle kınıyoruz." 


Şirket ayrıca "İslam ve Peygamber Muhammed (Allah'ın selamı üzerine olsun) dahil olmak üzere dine hakareti yasaklayan uluslararası bir yasa çıkarma girişimlerinde Allah'ın Elçisi Bizi Birleştiriyor kampanyasıyla dayanışma içinde olduğunu" ifade etti. 


Brussels Journal'dan|4J: 


Hollanda İşverenler Federasyonu VNO-NCW, avukatlarına, Bay Wilders'e ve Hollandalıların onu susturamamasına kızan Müslümanların Hollanda ürünlerini boykot etmesi sonucunda Hollandalı şirketlerin uğrayabileceği gelir kaybı için Bay Wilders'ten tazminat talep etmenin mümkün olup olmadığını araştırmalarını emretti. VNO-NCW başkanı Bernard Wientjes Het Financieele Dagblad gazetesine verdiği demeçte "Shell, Philips ve Unilever gibi şirketleri Hollandalı şirketler olarak tanımak kolaydır" dedi. "Geert Wilders'in ne kadar zengin olduğunu ya da ne kadar iyi sigortalı olduğunu bilmiyorum ama boykottan zarar görürsek 


Kendisinden tazminat talep etmenin mümkün olup olmadığını araştırın." Geçtiğimiz Kasım ayında Unilever yönetim kurulu üyesi Doekle Terpstra Hollandalıları "Wilders'i durdurmak için ayağa kalkmaya" çağırdı çünkü "Geert Wilders kötüdür ve kötülük durdurulmalıdır." 


Kaynak: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/06/is-capitalism-always-force-for-freedom.html 


. http://www.expatica.com/nl/articles/news/Zwanenberg-and-Friesland-Foods-condemn-Fitna.html - http://www.opendemocracy.net/article/open-borders-global-future 

. http://www.expatica.com/nl/articles/news/Zwanenberg-and-Friesland-Foods-condemn-Fitna.html - http://www.brusselsjournal.com/node/3145 


BUNP 


2.26 Büyük İş Dünyası, Göçün Arkasındaki İtici Güç 


John Laughland tarafından 


İngiltere'de Lordlar Kamarası, göçün ekonomik etkisinin asgari düzeyde olduğunu rapor 

etmişl1)| ve göçün sınırlandırılması gerektiği sonucuna varmıştır. Rapor, hükümetin uzun süredir savunduğu göçün üretimi arttırarak ekonomiyi canlandırdığı görüşü için kesin bir yenilgi olarak görülüyor. 


Lordlar, yüksek net göç olduğunda ekonominin toplam büyüklüğü artarken, bunun refahın arttığı anlamına gelmediğini tespit etmiştir. Kişi başına düşen GSYİH aynı kalmaktadır. Başka bir deyişle, ekonominin büyüklüğü sadece ülkede eskisinden daha fazla insan olduğu ölçüde artmaktadır. Kitlesel göçün ekonomik faydası sıfırdır. 


Sosyal maliyetler elbette çok büyüktür. Bunlardan en önemlisi konut maliyeti üzerindeki etkidir|2J. Rapor, diğer hususların yanı sıra, mevcut göç oranının devam etmesi halinde 
2031 yılında ortalama bir mülkün ortalama gelirin 10,5 katına mal olacağını ortaya 
koymaktadır. Sekiz yıl önce bu oran 4 iken şimdi 6,5'tir. 


Her ne kadar Britanya'daki çok sayıdaki mülk sahibi, evlerinin fiyatları olağanüstü bir şekilde arttığı için yıllarca kendilerini zenginleştiklerine inandırmış olsalar da, emlak fiyatlarının enflasyonu muazzam sosyal ve ekonomik zarara yol açmaktadır. Emlak fiyatları arttığında tüm ekonomi zarar görür çünkü tüm işletmelerin faaliyet gösterebilecekleri binalara ihtiyaçları vardır. Aileler de zarar görür, çünkü insanlar çocuklarını koyacak yeterli yatak odası bulamadıklarında daha az çocuk sahibi olurlar. 


Lordların raporu, Migration Watch|3) Başkanı ve şahsen tanıma şerefine nail olduğum Sir Andrew Green'in cesur kampanyası için büyük bir haklılık payı taşımaktadır. Yeni İşçi Partisi iktidara geldiğinde göç patladığından bu yana, bu eski Suudi Arabistan Büyükelçisi, en ufak bir ırkçılık iması dahi vermeden göç konusunu gündeme getirmeyi zekice başarmıştır. Aksine, ölçülü tonu ve dikkatli istatistikleri kendisinin büyük bir saygıyla dinlenmesini sağlamıştır(4)J. Rapor, yıllardır söylediği her şeyin tamamen doğrulanmasından başka bir şey değildir. 


O halde neden bu kadar uzun bir süredir göç lehine bu kadar sıkı bir lobi var? Bu sorunun yanıtı modern siyasetle ilgili en çarpıcı gerçeklerden birinde yatıyor - bana göre Andrew Green gibi en şüpheci uzmanların bile belki de tam olarak kavrayamadığı bir gerçek. 
Büyük iş dünyası ile Yeni Sol arasındaki beklenmedik ittifaktan bahsediyorum. 


Bu ittifak, misafirperverliklerinden sık sık bedavaya yararlandığı zenginlere kölece hayranlığıyla tanınan Tony Blair döneminde zirveye ulaştı. Ancak bu ittifak Yeni İşçi Partisi'nin tamamına yayıldı. Bir zamanların apartheid karşıtı kampanyacısı, ilerici kimliği bundan daha kusursuz olamayacak Peter Hain, Şubat ayında istifa etmek zorunda kaldıl5J çünkü şirketlerinden biri Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar iddia edilen en büyük dolandırıcılıktan yargılanan bir ilaç patronundan 100.000 Sterlin kabul etmişti. 


Ancak büyük şirketler ile Yeni Sol arasındaki ittifak yalnızca politikacıların açgözlülüğü, fırsatçılığı ve zalimliği ya da büyük şirketlerin siyasi nüfuz satın alma arzusuna dayanmamaktadır. Bunun yerine ideolojiye dayanmaktadır. Özellikle, büyük şirketler sadece ücretleri düşürdüğü için değil - şirketlerin daha fazla ürün satmak zorunda kalmadan karlarının yüksek kalmasını sağladığı için - aynı zamanda kültürel olarak çok kültürlülüğü desteklediği için de göçten yanadır. 


Soğuk Savaş sonrası küreselleşmenin tüm etiği, gerçekten de son derece ulus karşıtıdır. 
Marx'ın işçisi gibi çokuluslu şirketin de "ülkesi yoktur": modern uluslararası şirket yöneticisi, bir köy barından çok bir havaalanı gidiş salonunda ya da Hilton otelinde evinde gibidir. Bir devletin yasal çerçevesinin o devletin sabit sakinlerine öncelik tanıması gerektiği fikrini küçümser ve bunun yerine hükümete, vergi rejiminin kendisi için elverişli olmaması halinde, bedensiz bir ruh gibi dünyanın başka bir yerine yeniden yerleşeceğini söyler. Açıkça söylemek gerekirse, çok uluslu şirketler kozmopolitizmin araçlarıdır ve en az çok kültürlülüğün ve ulus-devletin sonunun daha entelektüel savunucuları kadar güçlü ve etkilidirler. 


Büyük şirketler göçü sever çünkü göçmenler ücretleri düşürür ve genellikle sendikalı değildir. 
Büyük şirketler göçmenlerin vergi ödememesini ya da okul ve hastanelerden fazladan talepte bulunmasını umursamazlar çünkü bunun faturasını devlet üstlenir. Genel enflasyon ya da emlakta olduğu gibi sektöre özgü enflasyonumurlarında değildir, çünkü gözleri bir nesil sonra ne olacağında değil, gelecek yılın kar hanesinde ve Noel ikramiyesindedir. Büyük şirketler "karı özelleştir, zararı toplumsallaştır" ilkesiyle hareket etmekte, maliyetler vergi mükelleflerine ve toplumun geneline yansıtıldığı için gelirlerini arttıracak politikalar izlenmesini talep etmektedir. 


Pat Buchanan'ın The Death of the West (Batı'nın Ölümü) adlı kitabında zekice savunduğu gibi, ekonomi tarihi yüksek göç dönemlerinin yüksek ekonomik büyüme dönemleriyle aynı zamana denk gelmediğini göstermektedir. Japonya 1955-1993 yılları arasında olağanüstü bir büyüme göstermiş ancak bu dönemde göç sıfır olmuştur. 

Amerika'nın refahının arttığı dönemler, göçün düşük olduğu dönemlerdir; bunun aksine, göçün yüksek olduğu dönemlerde ekonomi durur. 


Bayan Thatcher'dan bu yana İngiliz siyasetinde hakim olan ahlak anlayışı iş dünyası yanlısı olmuştur. Slogan "serbest ticaret", ancak bu aynı şey değil. Elbette 1980'lerin başında İngiltere'yi sendikaların temsil ettiği aşırı prangalardan kurtarmak gerekliydi; ancak diplomaside olduğu gibi iç politikada da kalıcı zaferler yoktur, özelliklede Muhafazakar kesimin uzun zaman önce yaptığı gibi siyasi partiler düşünmeyi bırakırsa. "Serbest ticaret" artık öylesine yerleşmiş durumda ki, tüm siyasi sınıfı birleştiren bir tabu haline geldi. İş dünyasının faaliyetlerinin devlet tarafından sınırlandırılması ya da yönlendirilmesi gerektiğine dair herhangi bir öneri, Luddite ekonomisi, düz dünyacılara yakışır gerici düşünce olarak reddedilmektedir. 


Aslında Britanya ve diğer pek çok Avrupa ülkesi, bir nesil önce işçi hareketinin olduğu kadar şimdi de büyük şirketlerin taleplerine boyun eğmiş durumdalar. Sarkaç artık ters yönde çok fazla sallanmaktadır. Göç tabusunun yıkılmasının, sarkacın yavaş yavaş geri dönmeye başlayacağı anı işaret edeceğini umalım. 


Kaynaklar: 
http://www.brusselsjournal.com/node/3144 


. http://www.publications.parliament.uk/pa/1d200708/ldselect/Ideconaf/82/8202.htm 

. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xmi-/news/2008/04/01/nmigrants201.xml 

- http://www.migrationwatch.org/ 

- http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.htmil?in. article id-552449&in page id-1770 - http://www.monbiot.com/archives/2008/02/05/death-of-the-noble-idea/ 


uBUNP 


2.27 Göç'sıfır' ekonomik fayda getirdi 


Philip Johnston ve Robert Winnett tarafından 


Bir parlamento soruşturması, İngiltere'ye on yıldır devam eden rekor göçün ülke için neredeyse hiçbir ekonomik fayda sağlamadığını ortaya koydu. 


Önümüzdeki Salı günü raporunu açıklayacak olan Lordlar Kamarası komitesi, Hükümetin yabancı işçilerin ülkenin zenginliğine her yıl 6 milyar Sterlin katkıda bulunduğu yönündeki iddialarını sorgulayacak. 


Bunun, nüfus artışı ve bu artışın sağlık ve eğitim gibi yerel hizmetleri kullanımıyla dengelenmesi gerektiği, bunun da nüfus başına çok az fayda sağlayacağı söylenmektedir. 


Raporda, "Genel olarak vardığımız sonuç, net göçün yerleşik nüfusa sağladığı ekonomik faydaların küçük ve uzun vadede sıfıra yakın olduğudur" deniliyor. 


Lordlar Kamarası Ekonomi Komitesi'nin bulguları, bakanların ülke tarihindeki en yüksek göç seviyelerini haklı çıkarmak için öne sürdükleri temel argümanı yıkmakla tehdit ediyor. 


İki eski şansölye ve birkaç eski kabine bakanının da yer aldığı komite tarafından yürütülen soruşturma, büyük ölçekli göçün maliyet ve faydalarını dengelemeye çalışan ilk soruşturma olma özelliğini taşıyor. 


Nüfus, büyük ölçüde göçün bir sonucu olarak her yıl 190.000'den fazla artmaktadır. 


Yabancı işçiler on yıl önce işgücünün yüzde 7,4'ünü oluştururken şimdi yüzde 12,5'ini oluşturuyor. Eleştirmenler İşçi Partisi'nin sınırların kontrolünü kaybettiğini, çok fazla çalışma izni verdiğini ve işgücü piyasasını Doğu Avrupa'ya açmaması gerektiğini söylüyor. 


Ancak bakanlar, büyük ölçekli göç olmasaydı ekonomik büyümenin daha yavaş olacağını söylüyorlar. 


Komite için hazırlanan bir Whitehall belgesinde, son beş yıldaki ortalama üretim artışının yılda yüzde 2,7 olduğu ve göçün tahmini olarak yüzde 15 ila 20 oranında katkıda bulunduğu belirtilmektedir. 


bunun yüzde biri. Hükümet bunun yabancı işçilerden 6 milyar Sterlin - ya da günde 700.000 
Sterlin - katkı sağlandığını gösterdiğini söyledi. 


Ancak komitenin nihai raporunda, Hükümetin bir bütün olarak ekonomiye değil, göçün kişi başına düşen GSYH üzerindeki etkisine odaklanması gerektiğinin belirtilmesi bekleniyor. 


Oxford Üniversitesi'nde demografi profesörü olan David Coleman, komiteye verdiği ifadede Hükümetin suç, güvenlik, ırk ilişkileri süreci, sağlık "turizmi" ve verem gibi ithal hastalıklardan kaynaklanan maliyetleri hariç tuttuğunu söyledi. 


Sussex Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nde misafir profesör olarak görev yapan Richard Pearson şunları söyledi "Göçmenlerin uzun süredir devam eden beceri eksikliğini gidermeye yardımcı oldukları açık olsa da, çoğu zaman çok düşük ücretlerle çok sayıda düşük vasıflı işi de doldurdular. 


"Bu göçmenler muhtemelen yerlerinden olacak ve işverenlerin düşük vasıflı yerli işçileri işe alma ve eğitme konusundaki teşviklerini azaltacaktır. 


Yorumlar: 


http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml-/news/2008/03/29/nimm129.xml 


Sadece suç oranının artması bile her türlü ekonomik faydayı silip süpürecektir. Kitlesel göç olmasaydı bugün hayatta olacak olan binlerce yerli Avrupalı mezarlarda yatmaktadır. 
Göçmenlerin işlediği suçlardan dolayı acı çeken on binlerce yaşayan insan var. Gelecekte milyonlarca kişi daha acı çekecek, çünkü bu felaket bir gecede tersine çevrilemeyecek. 


Sınırsız ve gelişigüzel göç aynı zamanda iktidardakiler için bir seçmen tabanı yaratır. 
ABD'de Cumhuriyetçiler büyük şirketler yüzünden göçü destekliyor, evet, ama Demokratlarda onların oylarını istedikleri için destekliyor. 


Yani, birincisi açgözlülük yüzünden istiyor. İkincisi ise güç yüzünden istiyor. 


Kaynak: 


http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1583218/Migration-has-brought-zero-economic-benefit.html 


2.28 Müslüman Göçü Avrupa'ya Neye Mal Oluyor? 


Fjordman tarafından 


Toplu tecavüzler GSYH'yi artırır mı? Bu saldırgan bir soru muydu diyorsunuz? İsveç Maliye Bakanı Pâr Nuder'ef1)J göre, refah sistemini korumak için İsveç'e daha fazla göçmenin 
girmesine izin verilmelidir. Ancak gerçekte tahminler, göçün İsveç'e her yıl en az 40 ila 50 
milyar İsveç kronuna, muhtemelen birkaç yüz milyar İsveç kronuna mal olduğunu ve İsveç refah devletinin iflasın eşiğine gelmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu gösteriyor|2). 
Göçün 2004 yılında 225 milyar İsveç kronuna mal olduğu tahmin edilmektedir ki bu pek de düşük bir ihtimal değildir, bu da İsveç'in vergi gelirlerinin 9617.5'ine denk gelmektedir. 


Bu, halihazırda dünyadaki en yüksek vergilendirme seviyelerinden bazılarına sahip olan bir ülkede ağır bir yüktür. 


Aynı zamanda İsveç'te tecavüz suçlamalarının sayısı(3) yirmi yıl içinde dört katına çıkmıştır. 
Bugün 15 yaşın altındaki çocukların karıştığı tecavüz vakaları, bir nesil öncesine kıyasla altı katdaha yaygındır. Cezayir, Libya, Fas ve Tunus'tan gelen yerleşik yabancılar tecavüz zanlıları arasında başı çekiyor. Bir mahkemede şiddet suçlarını araştıran avukat Ann Christine Hjelm, hüküm giyen tecavüzcülerin yüzde 85'inin yabancı topraklarda ya da yabancı ebeveynler tarafından dünyaya getirildiğini tespit etti. İsveçli politikacılar ekonomiyi canlandırdığı için Müslüman göçünü devam ettirmek istese de şu ana kadar elde edilen kanıtlar bunun daha çok toplu tecavüzleri arttırdığını gösteriyor. Bu arada araştırmalar, namus cinayeti korkusunun İsveç'teki pek çok göçmen kız için çok gerçek bir sorun olduğunu gösteriyor. 

100.000 İsveçli genç kız(4J kendi ailelerinin sanal tutsakları olarak yaşamaktadır. 


Norveç'teki Batılı olmayan göçmenler arasında giderek büyüyen bir grup refaha bağımlı hale gelmektedir(5). Bu, Frisch Ekonomik Araştırma Merkezi ve Oslo Üniversitesi'nden Tyra Ekhaugen|6| tarafından yapılan bir çalışmanın sonucuydu. Ekhaugen'in araştırması, Norveç'in işgücü piyasasının giderek daha fazla göçmenlere bağımlı hale geldiği yönündeki sıkça duyulan iddiayla çelişiyordu. Çalışma bunun tam tersini gösteriyordu. 
Mevcut evrim devam ederse, göç refah devleti üzerindeki baskıyı hafifletmek yerine artıracaktır|7) çünkü birçok göçmen nüfusun vergi ödeyen kısmına katılmamaktadır. 
Norveç'teki "Batılı olmayan göçmenler", yerli Norveçlilerden on katl8|) daha fazla sosyal güvenlik yardımı almaktadır. "Batılı olmayan göçmenler" arasında Çinlilerin, Hintlilerin ve çalışkanlıklarıyla bilinen (ve istatistiksel olarak çalışkan oldukları kanıtlanan) diğer gayrimüslimlerin de bulunduğunu hatırlarsak, bu durum Müslümanların refah devleti üzerinde ne kadar ağır bir yük oluşturduğunu ortaya koymaktadır. 


Ülkedeki az sayıdaki gerçek eleştirel gazeteciden biri olan Aftenposten gazetesinden gazeteci Halvor Tjönn|91) Haziran 2006'da Norveç Girişim Konfederasyonu NHO'nun bir raporuna atıfta bulunmuştur. NHO, mevcut göç politikalarının ülke ekonomisi için ciddi bir tehdit olduğunu belirtmiştir. Norveç, Suudi Arabistan ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısıdır. Ancak NHO'ya göre Norveç'in petrolden elde ettiği kârın büyük bir kısmının hızla artan göçmen nüfusun refahı için harcanma riski var. En karlı göç, sınırlı bir süre için kalan ama aynı zamanda çok kısa olmayan yüksek vasıflı işçiler olacaktır. Danimarkalı bir düşünce kuruluşu, göçün net maliyetinin her yıl 50 milyar krona kadar çıktığını tahmin etmiştir ve bunlar ihtiyatlı tahminlerdir. Dolayısıyla Danimarka az gelişmiş ülkelerden gelen göçü|l10) durdurarak büyük miktarlarda tasarruf sağlayabilir. Yapılan bir araştırma, Üçüncü Dünya'dan - özelliklede Müslüman ülkelerden - gelen her göçmenin, organize Danimarka işgücü piyasasındaki en önemsiz işler(11) için bile gerekli niteliklere sahip olmadığını ortaya koymuştur. 


Oslo Üniversitesi'nden Profesör Kjetil Storesletten, göçmenlerin ekonomiye net katkısının Norveç'te de muhtemelen negatif olduğunu söyledi. "Düşük eğitim seviyesine sahip göçmenleri kabul etmekle hiçbir yere varamayız. Şimdiye kadar izlediğimiz göç politikalarını sürdüremeyiz," dedi Storesletten. Norveç'te düşük vasıflı işçiler için sosyal yardımlar ve maaşlar dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda, yüksek vasıflı işçilerin maaşları nispeten daha düşük ve vergiler yüksektir. Bu sıkıştırılmış maaş yapısı, İskandinavya'da onlarca yıldır uygulanan Sosyalist politikaların bir sonucudur. Bu durum düşük becerili ve az eğitimli insanların ülkeye çekilmesine neden olurken, aynı zamanda ülkeleri araştırmacılar ve bilim insanları için daha az cazip hale getiriyor. Yine de Norveç'e göç işlerini yürüten UDI 2005 yılında ülkenin hem vasıflı hem de vasıfsız işçiler için Norveç'e taşınmayı daha cazip hale getirmesi gerektiğini düşünmüştür|12)J. UDI başkanı Trygve Nordby "Daha fazla göçmene ihtiyacımız var" diyordu. "Çok az kişi büyük bir göçmen ihtiyacımız olduğunu söylemeye cesaret edebiliyor. 

profesyonel olmayan çalışanlarıda kapsıyor" dedi. UDI'nin de daha fazla çalışana sahip olabilmesi gerekiyor. 

karar vermede esneklik ve vakaları daha hızlı ve verimli bir şekilde işleme koymak. Daha sonra ortaya çıktığı üzere, UDI'nin bürokratları aslında o kadar "esnek "ti ki, kendi özel göçmenlik politikalarını yürütüyorlardı ve kurumun iltica kurallarını liberal bir şekilde yorumlaması yasanın "sınırlarını esnetmişti". UDI hem yasaları ihlal etmiş hem de 


2005'in sonbaharında yaklaşık 200 Iraklı Kürde|(13)J oturma izni verdiğinde siyasi direktifler. 
Tartışmalı izinleri soruşturan bir komisyon UDI'nin eski başkanı Trygve Nordby'yi suçladı ve halefi istifa etti|14J. Oslo kentindeki sosyal güvenlik yardımlarının yarısından fazlası|15) Batılı olmayan göçmenler tarafından harcanmaktadır ve bu oran yıllar içinde muazzam bir artış göstermiştir. Belediye meclisi lideri Erling Lae|16)J önyargılara karşı uyarıda bulunarak göçmenler olmadan Oslo'da "tam bir kaos" yaşanacağını belirtiyor. Bu arada Norveç gazeteleri, internetteki tartışmaların Müslümanlar hakkında "ırkçı yorumlarla dolup taşmasından" endişe duyuyor. Bahsettikleri ırkçı yorumlardanbiri de şuydu: "Çok sayıda Müslüman kendi özgür iradeleriyle, ana dillerini konuştukları, yabancı televizyonları izledikleri, taşındıkları toplumu küçümsedikleri ve eşlerini kendi memleketlerinden seçtikleri paralel toplumlarda yaşamayı tercih ediyor. Yerlilerle tek temasları sosyal güvenlik kurumundadır." 


"Tartışmalar genellikle cehaletle renklendiriliyor. Herhangi bir zamanda sesini duyurmak bir insan hakkı değildir. Kamusal tartışmaya katılabilmek için belli bir asgari sosyal zekaya sahip olmak gerekir," diyor solcu ve çokkültürlülük yanlısı Dagbladet gazetesinin internet editörü Esten O. Sa&ether|(17J. Saether, gazetelerin çevrimiçi tartışma forumlarına ve çevrimiçi makalelere yapılan yorumlara daha sıkı sansür uygulamak zorunda kalabileceği konusunda uyarıyor. Ancak Dagbladet, neden bu kadar çok insanın Müslümanlardan ve onların taleplerinden bıktığını pek anlamamış görünüyor. Ne onlarca yıldır Müslüman göçünün olumlu etkilerini tek taraflı olarak överken yanıldıklarını kabul ettiler ne de 90'lı yıllar boyunca sağcı İlerleme Partisi ve lideri Carl 1. Hagen'i bu göçün gerçek maliyetlerini sorguladıkları için "ırkçılıkla" suçlayarak şeytanlaştırdıkları için özür dilediler. 


Aksine, Müslüman göçünün maliyetine ilişkin bilgiler birkaç yıldır mevcut olmasına 

rağmen, bu konu gündeme gelmemiştir 

2005'teki ulusal seçimlerden önce Norveç medyasında. Bunun yerine, Norveç'teki "yoksulluk" ve refah harcamalarının arttırılması ihtiyacı üzerinde duruluyordu. Bu durum, dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan ve vatandaşlarına Avrupa'nın en yüksek sosyal güvenlik yardımlarını sağlayan bir ülkede yaşanıyor. Bergen Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset Enstitüsü'nde profesör olan seçim uzmanı Aarebrot|18)J, Norveç medyasının ulusal seçimlere ilişkin yayınlarının solcu bir hükümet arzusunu ortaya koyduğunu söyledi. Birkaç istisna dışında Norveç medyasının çoğunun siyasi olarak sola eğilimli olduğunu savundu. "Gazetelerin çoğu benim siyaseten doğrucu olarak adlandırdığım türden. Bugün Norveç'te siyaseten doğru derken biraz radikal, şehirli ve liberal demek istiyorum," diyor Aarebrot. Aarebrot, bir ankete göre gazetecilerin yaklaşık yüzde 70'inin İşçi Partisi (Ap), Sosyalist Sol (SV) veya Kızıl Seçim İttifakı'na (RV) oy verdiğini ve bunun basına da yansıdığını söyledi. 


Mevcut eğilimler devam ederse, Oslo birkaç on yıl içinde Batılı olmayan bir çoğunluğa sahip olacak. Norveç, İsveç ve Danimarka'da yerli nüfusun ve onların soyundan gelenlerin bu yüzyıl içinde kendi ülkelerinde azınlık haline geleceğini öngören birçok araştırmacı var. Tek soru ne zaman olacağıdır. İslami Cihad, Müslüman nüfusun herhangi bir bölgede toplam nüfusun “610-20'sine ulaşmasıyla birlikte genellikle çok daha saldırgan ve fiziksel bir aşamaya girdiğinden, bu durum İskandinavya'daki kentsel bölgelerin geleceği için iyiye işaret değildir. 
Tayland, Filipinler ya da Nijerya'daki benzer bölgelerden farklı mı olacaklar? 


Kuşkusuz, sorunun bir kısmı Batı Avrupa refah devleti sisteminin kendisinde yatmaktadır|(19) ve tek başına göçmenler suçlanamaz. İranlı Nima Sanandaji ailesinin İsveç sistemiyle tanışmasını anlatıyor|(20): "İsveç'te ailem çok tuhaf görünen bir siyasi sistemle karşılaştı. 
Tercüman bize İsveç'in, eğer çalışmazsanız hükümetin her ay posta kutunuza bir çek koyacağı bir ülke olduğunu söyledi. Bir işe girmek için hiçbir neden olmadığını anlattı." "Annem birkaç işte çalışmış olsa da, bunun ailemizin ekonomisini gerçekten iyileştirmediği sonucuna vardık. İsveç'te bulunduğumuz on altı yıl boyunca annem toplamda bir yıldan az çalıştı." 


Bununla birlikte, sorunun bir kısmı da oraya taşınan ancak yeni ülkelerine sadakat göstermeyen bazı Müslümanların zihniyetinden kaynaklanmaktadır. İdareden sorumlu binbaşı yardımcısı Erik Simonsen'e göre, eşlerini laik hukuka göre boşayan ancak İslam hukuku olan şeriata göre onlarla evli kalan göçmen erkekler, Danimarka'nın Odense kentinde giderek artan bir sorun teşkil etmektedir|21J. Bunun sonucunda sosyal yardım desteği alan çok sayıda "bekar" kadın ortaya çıkmaktadır. Diğer ülkelerden, bazı Müslüman erkeklerin aynı anda birden fazla kadınla bu numarayı yaptıkları bilinmektedir. 
Bazı gözlemciler, 2005 yılında Fransa'da yaşanan ve yazar Mark Steyn tarafından "tarihteki ilk refah destekli cihat" olarak tanımlanan Müslüman ayaklanmalarından, Fransız vergi mükellefleri tarafından ödenen Müslüman erkekler tarafından uygulanan çok eşliliği sorumlu tutmuştur. Ancak Simonsen, mali açıdan bağımsız olan göçmenlerin de hile yaptığını söylüyor. "Odense'deki göçmen ekonomisinin yüzde 80'i karaborsa ekonomisi. Bu çok fazla ve buna müsamaha gösterilemez çünkü yasalar herkes için eşittir." 


Norveç'teki bir Müslüman'ın belirttiği gibi|(221: "Pakistanlı bir dükkanda çalıştım ama oradaki tüm işler 'gayri resmi'. Ne patron ne de ben Norveç makamlarına vergi ödüyoruz. Buna ek olarak, 9100 engelli yardımı ve sosyal yardım alıyorum. Mümkün olduğunca çok para kazanmak için kurnaz olmak zorundayım, çünkü Norveç'te bulunmamın tek amacı bu." 
Kuşkusuz pek çok Müslüman, kafirlerden gelen sosyal yardım parasını, Kuran'a göre gayrimüslimlerin Müslümanlara haraç olarak ödemeleri gereken ve onların aşağı statülerinin ve İslami yönetime boyun eğmelerinin bir işareti olan cizye olarak görmektedir. İngiltere'de İslami bir grubun bir üyesi, gizli görevdeki bir muhabiri, kafir(231 (gayrimüslim) sisteme katkıda bulunacağı için işe girmemesi konusunda uyarmıştır. 


Müslümanlar arasında iş gücüne katılımın düşük olmasının nedenlerinden biri de özellikle erkek çocuklarının okuldan ayrılma oranının çok yüksek olmasıdır. Müslümanların kendileri bu durumu "zayıf entegrasyon çabaları" ve "ötekileştirme" ile suçlasa da, bazıları çocuklarının kafirlere çok fazla benzememesi için eğitimlerini aktif olarak engellemektedir. 
İskandinav vatandaşlığına sahip binlerce Müslüman çocuk, "fazla Batılılaşmalarını" önlemek için Pakistan ve diğer ülkelerdeki Kuran okullarına gönderiliyor. Bu uygulama Norveç İnsan Hakları Servisi|24)J tarafından belgelenip eleştirilince, Norveç'teki Pakistanlılar çocukları için Pakistan'da Norveçli vergi mükellefleri tarafından finanse edilen bir okul(25) talep etme cesaretini gösterdiler. Muhtemelen de alacaklar. 


Copenhagen Post gazetesine göre Danimarka'da okullar yaz tatilinden sonra kapılarını açtığında her öğrenci okula giremiyor. Bazı okullar her beş öğrenciden birinin sınıfta olmadığını bildiriyor(26J. Günlük Berlingske Tidende gazetesi, bazı çocukların aileleriyle birlikte memleketlerindeki tatilden dönmediğini bildirdi. Entegrasyon Bakanı Rikke Hvilshgij, "Öğrencilerin okuldan uzak kalması entegrasyonları açısından büyük bir sorun teşkil eder ve çocukların eğitim seviyesini etkileyebilir" dedi. Bakan, bir komitenin ebeveynlerin çocuklarını ilk günden itibaren okula göndermelerini sağlayacak yöntemleri tartışacağını söyledi. Hvilshgij, "Bu çocuklar okulda neler olup bittiğini önceden takip etmekte sorun yaşayan çocuklar," dedi. 'Okul yılı başladığında orada olmamak durumu kolaylaştırmayacaktır. Ebeveynlerin, çocuklarının Danimarka'da iyi bir şans elde etmeleri için okul başladığında orada olmalarını sağlamaları gerektiğini anlamalarını sağlamalıyız. 
Yazar ve gazeteci Rushy Rahsid, çocukken ailesiyle birlikte sık sık Pakistan'a uzun tatillere gittiğini söyledi. "Aileler çocuklarına sağlıklı bir dozda din, kültür, gelenek ve aile aşılamak için böyle uzun seyahatlere çıkıyorlar" dedi. 'Çok pahalı bir bilet alırsanız, seyahatten tam olarak yararlanmak ve tüm aileyle tanışmak istersiniz. 


Okula gittiklerinde de sorunlar her zaman ortadan kalkmıyor. Dayak, tekme|27), soygun ve tehditlerin her gün yaşandığı Kopenhag'da okula gitmek pek çok çocuk için çocuk oyuncağı değil. Failler genellikle kendi yaşıtlarıdır. İsveç'in Malmö kentindeki liselerde şiddet ve tehdit o kadar büyük bir sorun teşkil ediyor ki|(281, yerel okul yönetimi binalara güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri yerleştirmek istiyor. Şehrin eğitim müdürü Matz Nilsson, asi öğrencilerin 


ve saldırgan öğrenciler, İskandinavya'nın en büyük ve en kaba gecekondu mahallelerinden bazılarına ev sahipliği yapan Malmö'deki liselerde daha yaygın bir manzara haline gelmişti. 


2006 baharında, öğretmenlerin öğrencilerinin saldırganlığı ve saygısızlığı ile baş 
edemediklerinden şikayet etmeleri üzerine Berlin'deki bir okula|(29) polis gönderilmiştir. Kısa süre önce okuldan ayrılan bir öğretmen Tagesspiegel gazetesine etnik Arap öğrencilerin|30|J etnik Türklere, Almanlara ve diğer milletlere zorbalık yaptığını söyledi. "Rütli okulunun eski müdürü Petra Eggebrecht, "Onlar için okul, genç suçluların idol haline geldiği, akranları tarafından tanınmak için savaşılan bir yer" dedi. 
Gençler İslamcı örgütler için de kolay hedefler. Rütli okulunun dışında çocuklar ziyaretçileri Arapça selamlıyordu. 


Muhabirler okula gittiklerinde|/31| ilçe belediye başkanı binanın girişinde çaresizce dururken, okul bahçesindeki maskeli gençler tarafından kaldırım taşlarına tutuldular. Alman okullarında giderek artan bir sorun da Arap erkek öğrencilerin kadın öğretmenlerin otoritesine saygı göstermeyi reddetmeleridir. Ruetli Hauptschule'deki öğrenciler görüşlerini gazetecilere açıklamaktan çekinmediler. "Alman (öğrenciler) bize kahverengi burun takıyorlar, bizim için bir şeyler ödüyorlar ve bunun gibi şeyler yapıyorlar ki biz de onların yüzlerine vurmayalım." Ancak Arap ve Türk öğrenciler arasında da çatışmalar yaşanıyor ve bu çatışmalar şehrin yabancı ağırlıklı gençlik çeteleri arasındaki mücadelelere de yansıyor. 
Berlin'deki yabancı gençlerin entegrasyonu genellikle zayıf. İkinci ve üçüncü kuşak çocuklar bile sıklıkla akıcı Almanca konuşamıyor ve birçoğu okulu tamamlayamıyor - tüm bunlar göçmen gençler arasında yüksek işsizlik oranına yol açıyor. Beyaz Alman aileler Neukoelin gibi semtlerden taşınıyor. 


Müslüman göçü organize ve şiddet içeren suçlarda da artışa yol açmıştır. Daha 2002 
yılında Lars Hedegaard, Dr. Daniel Pipes ile birlikte|321J çoğu Türkiye, Somali, Pakistan, Lübnan ve Irak gibi ülkelerden gelen Müslümanlardan oluşan Üçüncü Dünya göçmenlerinin nüfusun yüzde 5'inden azını oluşturmasına rağmen refah harcamalarının yüzde 40'ından fazlasını tükettiğini yazmıştır. Daha da kötüsü, Müslümanlar Danimarka'nın 5,4 milyonluk nüfusunun sadece yüzde 4'ünü oluştururken, ülkedeki hüküm giymiş tecavüzcülerin çoğunluğunu oluşturuyorlardı ki bu, neredeyse tüm kadın kurbanların gayrimüslim olduğu düşünüldüğünde özellikle yakıcı bir konu. Benzer orantısızlıklar, daha az olsa da, diğer suçlarda da tespit edilmiştir. 


2005 yılında Kopenhag'da işlenen suçların yüzde 82'sinin|33J göçmenler ya da göçmenlerin 
soyundan gelenler tarafından işlendiği ve polisin ikinci kuşak göçmenler hakkında etnik Danimarkalılara kıyasla kişi başına beş kat|34Jdaha sık suç duyurusunda bulunduğu bildirilmiştir. Danimarka'nın başkentinde çalışan kapıcılar, şiddet yanlısı göçmen çetelerine karşı kendilerini savunabilmek için artık genellikle silah ya da sopalarla silahlandırılmaktadır|351. Her zamankinden daha fazla şiddet var ve bazı göçmen çetelerin kapıcıları özel evlerinde aradıkları bile biliniyor. Eyalet Polisi, göçmen suç çetelerinin daha önce düşünülenden çok daha aktif olduğunu ve vahşilikleriyle Hell's Angels ya da Bandidos gibi motorcu suççetelerini|36| geride bıraktıklarını söyledi. Norveçli bir araştırmacı, etnik çetelerin Norveç'e daha önce İskandinavya'da bilinmeyen göçmenlerle ilgili organize suç|37| türünü kazandırabileceği uyarısında bulundu. Norveç Polis Teşkilatı'ndan Arne Johannessen|38) 2003 yılında, kısmen göç nedeniyle suç maliyetinin son on yılda iki katına çıkmış olabileceği uyarısında bulunmuştur. 


İsveç'te her türlü suç ve şiddet olayında|39)J büyük bir artış yaşanırken aynı zamanda ülkeye eşi benzeri görülmemiş miktarda göç olmuştur. Elbette İsveçli politikacılar bu ikisi arasında bağlantı kurmayı hayal bile edemezler. Ancak, bir İsveç gazetesinin gerçeği söylediği nadir durumlardan birinde, Aftonbladet İsveç'te en çok suç işleyen 10/40) etnik gruptan 9'unun Müslüman olduğunu ortaya çıkardı; bu eğilim, Müslümanların genel nüfusun “610'unu oluşturduğu ancak hapishane nüfusunun belki de 9670'ini oluşturduğu Fransa gibi diğer Avrupa ülkelerinden de bilinmektedir. Cezaevlerindeki Müslümanların sayısı 


İsveç'te çocuk gözaltı merkezlerinde cezalarını çekmekte olan 18 yaşındaki çocukların sayısı son beş yılda keskin bir artış göstermiştir. 


Batı Avrupa hapishanelerinin göçmen çocukları çok fazla korkutacağından değil. 
Hollanda'nın en tehlikeli(41)J suçlularından bazılarını barındıran bir cezaevindeki rahat rejim tartışmalara neden oldu. Dövmeli mahkumların "sosyal bir akşam" ve biranın tadını çıkarırken çekilen fotoğrafları, yurtdışında suça karşı yumuşak davrandıkları iddialarına karşı hassas olan yetkilileri utandırdı. Esserheem'de cinayet suçundan 14 yıl hapis yatan bir mahkum şunları söyledi: "Her hafta sonu kendi hapishane barımızda bir parti veriyoruz. Harika atıştırmalıkların, dondurmanın, biraların tadını çıkarabiliyor, kağıt ya da bilardo oynayabiliyor ve müzik dinleyebiliyoruz. Hava sıcaksa tenis de oynayabiliyoruz." Bir başka mahkum "mükemmel" taze yiyeceklerden bahsetti ve şöyle dedi: "Cezaevi dükkanından suşi ve sake dahil her şeyi satın alabiliyoruz." 
Hollanda'da|421J, hem solcu çokkültürcüler hem de serbest piyasa muhafazakarları tarafından kullanılan ekonomik argüman - göçün yaşlanan nüfusu canlandırdığı, yeni işgücü kaynakları sağladığı ve girişimcilik faaliyeti yarattığı - "basitçe geçerli değildir". 
Vasıfsız misafir işçilerin 1970'lerin başında Hollanda'ya davet edilmesinden bu yana nüfus değişiminin genel bir ekonomik faydası olmamıştır. Çok kültürlülüğün önde gelen eleştirmenlerinden ve Amsterdam Üniversitesi'nde kent sosyolojisi profesörü olan Paul Scheffer'e göre, birinci kuşak Türk ve Faslı nüfusun 9660'ı işsizdir. 


The Legacy ofJihad kitabının editörü Andrew Bostom, ABD'li ılımlı bir Müslüman olan Dr. 
Mugtedar Khan'ın Belçika'ya yaptığı bir gezi sonrasında yaptığı gözlemleri aktarmaktadır(43J. Khan bile Belçika'nın Müslümanlara yönelik refah devletinin cömertliğini kabul etmiştir: "...sosyal yardım çeki normalde maaşın yüzde 70 ila yüzde 80'i kadardı. Evli ve çocuklu olanlar (Müslümanlar) için sosyal yardım rahat bir yaşam sağlıyordu ve düşük emlak değerleri sayesinde sosyal yardım alanlar bile ev sahibi olabiliyordu." Norveç'te yaşayan Amerikalı gurbetçi yazar Bruce Bawer, While Europe Slept (Avrupa Uyurken) adlı kitabında Oslo'daki imamların, Müslümanların bu refah yardımlarını beklemeleri ve bunları dükkanlardan çalarak tamamlamakta kendilerini haklı görmeleri gerektiğini, kafir "ev sahibi" toplumlardan alınan bir tür cizye olarak nasıl yüzsüzce vaaz ettiklerini belgelemiştir. Bostom'un işaret ettiği gibi, "kökenleri ne olursa olsun, bu tür tutumlar şu daha büyük temel soruyu gündeme getirmektedir: Müslümanlar Avrupa veya Amerika'da cömert kolaylıklarla yerleşmeyi talep ederken ve buna izin verilirken, Batı neden gayrimüslimlerin Mekke ve Medine'ye -hapis, işkence ve ölüm acısıyla- erişimini reddeden ham, dengesiz bağnazlığı onaylamaya devam ediyor?" 


Gerçekten de bazı Müslümanlar Cihat faaliyetlerini sözlü ya da fiziksel olarak desteklemekte aktif olarak yer almaktadır. Molla Krekar Ürdün'de terörizmden hüküm giymiştir(44), Madrid teröristleriyle bağlantısı olduğundan şüphelenilmektedir(45)J ve CIA onun Irak'ta bombalı saldırılar(46J düzenlediğini iddia etmektedir. Yıllardır Oslo'da Norveç'in sosyal yardım parasıyla yaşıyor vekendisinin harika bir adam olduğunu düşünen Müslüman taksi şoförlerinden çok sayıda ücretsiz taksi yolculuğu aldığı söyleniyor. Norveç'in en tartışmalı mültecisi, son 14 yıldır kendisine ve ailesine ev sahipliği yapan ülkeyi tehdit etti|47J. Molla Krekar Irak'a geri gönderilmek için mücadele etmeye devam ediyor ve böyle bir kararı cezalandırılması gereken bir "suç" olarak nitelendiriyor. "Batılı insanların kendi haklarını savundukları gibi ben de onların mahkemelerinde haklarımı savunuyorum. Ben de onlar gibi sabırlıyım. Ama sabrım tükenirse Doğulular gibi tepki gösteririm." "Doğuluların" nasıl tepki verdiği sorulduğunda Krekar şunları söyledi: "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." 
Krekar ayrıca terörist lider Usame bin Ladin ve yakın zamanda öldürülen Iraklı El Kaide lideri Ebu Musab El Zerkavi hakkında da olumlu konuşmuştur/48). 


İngiltere'de polis, Temmuz 2005'ten itibaren Londra'daki dört şüpheli bombacının|(49) 500.000 sterlinden fazla yardım ödemesi topladığına dair iddiaları araştırmaktadır. 
Şüphelilerin birden fazla takma ad ve adres kullandıkları iddia edilmektedir. Bunlardan biri olan Bay İbrahim'in altı takma adı olduğu söylenmektedir. Bazılarının da İngiltere'deyken çeşitli uyruklar, yaşlar ve ulusal sigorta numaraları beyan ettikleri belirtiliyor. Müfettişler bazı yardım taleplerinde sahte isimlerin kullanıldığına inanıyor. İki kişinin de sahte pasaportlar, sahte isimler ve uyruklar kullanarak sığınma hakkı elde ettiği iddia ediliyor. 
Hackney otobüs bombacısı olduğu iddia edilen Bay İbrahim'in iki doğum tarihi, altı takma isim, iki sahte pasaport ve iki sahte vatandaşlık numarası kullandığına inanılıyor. 


ulusal sigorta numaraları ve iki adres. Bay Osman görünüşe göre beş isim kullanmış, çeşitli şekillerde Eritreli ya da Somalili olduğunu iddia etmiş ve Londra'nın güneybatısında dört adres kullanmıştır. Warren Street yakınlarındaki bir metro trenine yapılan saldırıyla bağlantılı olan 24 yaşındaki Bay Omar'ın ise beş takma adı vardı. 


The London Times|50J, artan etnik ayrımcılık nedeniyle İngiltere'nin "uyurgezerlikle apartheid'a doğru yol aldığı" yönündeki korkuları dile getiren bir rapordan alıntıyaptı. 
Londra'da 7 Temmuz'da saldırı düzenleyen dört intihar bombacısının geçmişini dikkate alan gazete, Kur'an ve hadislerdeki sayısız şiddet içeren cihat çağrısını göz ardı ederek, terörizme yönelmelerinde sosyal ve ekonomik yoksunluğun kilit rol oynadığına işaret etmiştir. 
Müslüman toplumunun, daha düşük eğitim seviyesi ve daha yüksek işsizlik oranıyla ülkedeki en "dezavantajlı" inanç grubu olduğu tespit edilmiştir. Belge, Britanya'daki 1.6 milyon Müslüman arasındaki işsizlik oranının genel nüfusun üç katından fazla olduğunu ve tüm inanç grupları arasında en yüksek oran olduğunu ortaya koymuştur. Tüm Müslümanların yaklaşık yarısı ekonomik olarak aktif değildi (2652). Bu oran diğer tüm dini gruplardan daha yüksektir. 


Jihad Watch, Little Green Footballs ve Fjordman blog gibi sitelerde yorumculuk yapan İngiliz DP111, Müslüman aileler çok geniş olduğu için tek bir ücretlinin tüm aileyi geçindirmekte zorlanacağına dikkat çekiyor. Bunu devletten hatırı sayılır yardımlar alarak tamamlamaları gerekecektir. Dolayısıyla en azından "Müslüman nüfusun yaklaşık 9680'i" sosyal yardımlarla geçinmektedir: "İngiliz vergi mükelleflerinin Müslümanlara verdiği bu paranın önemli bir kısmı Cihadı finanse etmenin yolunu bulmaktadır. Aynı senaryo, hatırı sayılır bir Müslüman nüfusa sahip tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmalıdır." "Bizi yok etmeye kararlı bir nüfusu barındırmak ve beslemek gibi gülünç bir durumdayız. İslam'ın insanları, en başından beri, başkalarının emeği pahasına yağma ve talan elde etmek için bir kolektiften başka bir şey değildi. Geçmişte bu savaş, fetih ve ardından yağma ile yürütülüyordu. Şimdi ise göç (istila), dilencilik ya da suç yoluyla yürütülüyor. Bu arada Müslüman ülkelere, bizim ve onların asla geri ödenmeyeceğini bildiğimiz büyük krediler (yardım) verilmektedir. Dolayısıyla, tamamen ekonomik bir bakış açısıyla, İslam "dilen, ödünç al ya da çal" ahlakıyla yaşayan bir insan topluluğu gibi görünmektedir. Öyleyse neden biz, kimseye bedava öğle yemeği sunmaya inanmayan kapitalist ülkeler, demokratik sistemimizi yıkmaya kararlı, Tanrı'nın gezegenindeki en tembel ama en saldırgan insan grubunu sübvanse ediyoruz? İşin özü şu ki, yeryüzündeki en ileri uygarlığın doğal ilerleyişi nasıl oldu da aptallığa doğru oldu?" 


Ayrıca Müslüman göçünün maliyetinin refahtan çok daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. 
"Piyasalarda güven kaybını, uçuş korkusu nedeniyle yeni yatırım kaybını ya da müdahaleci güvenlikten duyulan hayal kırıklığını hesaba katmak gerekir. Bir de tüm işletmeler için artan sigorta maliyetleri var." Tüm bunlar, Japonya, Kore ve Tayvan gibi önemli bir İslami varlığı olmayan ülkelerle olan iş rekabetini etkilemektedir. Müslüman birey başına yılda milyon dolarlar ya da daha fazlasından bahsediyor olabiliriz. "Üstüne üstlük, biz korku içinde yaşarken ve özgürlüklerimizden ödün verirken, onlara büyük miktarlarda yardım, büyük ölçekte sosyal yardımlar veriyoruz." 


Eski Müslüman Ali Sina|51| Batı Avrupa'ya göre daha az Müslüman nüfusa ve daha az sosyal güvenlik yardımına sahip olan ABD'de bile Müslümanların ekonomi üzerinde büyük bir yük olduğunu iddia etmektedir: "Amerika'da yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşadığı ve bunların arasında terörist olanlar da bulunduğu için Amerikalılar iç güvenlik için yüz milyarlarca dolar harcamak zorunda kalıyor. Gerçek maliyetin ne kadar olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Muhafazakar olalım ve yılda sadece 200 milyar dolara mal olduğunu söyleyelim. Gerçekte bu rakam çok daha fazla olabilir. Bu konuda bir fikri olan var mı? 
Sadece 200 milyar dolarla, çocukları da dahil olmak üzere her Müslüman vergi mükelleflerine yılda 100.000 dolara mal oluyor. İşte Müslümanların Amerika'ya gerçek "katkısı" budur Sayın Başkan. Terör saldırılarında uçaklara, binalara vs. verilen gerçek zararın maliyetini de eklediğinizde bu maliyet çok daha yüksekolacaktır. Ve burada sadece parasal maliyetten bahsediyoruz. Birisi hesaplayabilir mi 


terör kurbanlarının ailelerinin ödediği bedel nedir? Amerika'da doğru olan, hükümetlerin güvenliği arttırmak için para harcamak zorunda kaldığı her yerde doğrudur." 


Bat Ye'or Eurabia - Avrupa-Arap Ekseni adlı kitabında Avrupa'nın kasıtlı bir politikanın sonucu olan topyekün bir dönüşümünün ortasında olduğumuzu anlatıyor. İsrail gazetesi Haaretz'e|52J verdiği bir röportajda Bat Ye'or, Avrupa'nın "Arap ve Müslüman dünyasının siyasi bir uydusu" haline gelene kadar giderek daha fazla İslamlaşacağından korkuyor. 
"Avrupalı liderler Arap dünyasıyla bir ittifak kurmaya karar verdiler ve bu ittifak aracılığıyla Arap ve Müslümanların ABD ve İsrail'e yönelik yaklaşımlarını kabul etmeyi taahhüt ettiler. 
Bu sadece dış politika açısından değil, aynı zamanda göç, göçmenlerin entegrasyonu ve İslam'ın Avrupa'nın bir parçası olduğu fikri gibi Avrupa toplumunu içeriden ilgilendiren konularda da geçerlidir." 


Eski Fransa Başbakanı Charles de Gaulle, Afrika ve Orta Doğu'daki Fransız sömürgelerinin kaybından ve Fransa'nın uluslararası arenada azalan etkisinden dolayı hayal kırıklığına uğrayarak, 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine karşı Arap ve Müslüman dünyası ile stratejik bir ittifak kurmaya karar verdi. Bu ittifak, kapsamlı bir Avrupa-Arap diyaloğunun geliştiği 1970'ler boyunca Avrupa Topluluğu'nun (Avrupa Birliği öncesi) konumu haline geldi. Ancak, Avrupa'nın milyonlarca Müslümanın topraklarına göç etmesine izin verdiği ve İsrail ve Amerikan karşıtı bir politika benimsediği bu ittifak, nihayetinde "Avrupa'yı Arap ve Müslüman dünyasının parmağı altında bir kıtaya dönüştürecektir." 


Bat Ye'or'un da işaret ettiği gibi, Eurabia'nın işleyişinin büyük bir kısmı kamuoyundan gizlenmektedir, ancak bazen ne aradığımızı bilirsek, bunun ipuçlarını yakalayabiliriz. 1999- 
2004 yılları arasında Avrupa Komisyonu Başkanı ve Avrupa Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Politbüro üyesi olan İtalyan Solcu Başbakan Romano Prodi, Arap ülkeleriyle daha fazla işbirliği istiyor. Arap dünyasıyla serbest ticaret bölgesinden bahsediyor ama bu, insanların serbest dolaşımını da içeren AB'nin dört özgürlüğü anlamına geliyor. Bu durum 2003 tarihli bir belgede açıkça belirtilmiştir(53)J. Bu gerçek ve bunun sonuçları Avrupa medyasında neredeyse hiç dile getirilmemektedir. Brüksel'de 2003 yılında düzenlenen Altıncı Euro-Med Bakanlar Konferansı sırasında, bu girişimin AB'nin komşu ortaklarına "genişletilmiş Avrupa iç pazarına kademeli entegrasyon ve nihayetinde AB'nin dört temel özgürlüğüne ulaşma imkanı: malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı" sunduğu belirtilmiştir. Bakanların ayrıca Komisyon'un Kültürler Diyaloğu için bir Avrupa-Akdeniz Vakfı, bir Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve güçlendirilmiş bir Avrupa Yatırım Bankası (EIB) kurulması önerisini desteklemeleri bekleniyor. 


Haziran 2006'da, Solcu koalisyon hükümetinin İtalya'ya Müslüman göçü konusunda çok daha hoşgörülü olacaklarının sinyalini vermesinin ardından Romano Prodi "Güneye bakmanın ve Akdeniz için yeni bir işbirliği politikasını(54|J yeniden başlatmanın zamanı geldi" açıklamasını yaptı. Prodi, 1994 yılında Barselona'da başlatılan Avrupa-Akdeniz ortaklığını düşünüyordu. Prodi bu konuyu Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve Libya lideri Muammer Kaddafi ile görüştüğünü söyledi. Başbakan daha sonra 2010 yılına kadar bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını içeren Barselona Süreci'nin artık yeterli olmadığını ve yeni ve farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. "Akdeniz'in güney kıyılarındaki ülkeler bizden bunu bekliyor" diye ekledi. 


Müslüman göçü Batı Avrupa'da muazzam meblağlara mal oluyor ve tahribat yaratıyor ve AB liderleri Müslümanların Avrupa'ya daha kolay erişimini sağlamak için çalışıyor - çünkü Araplar onlardan bunu bekliyor. Bu konuya dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim, Bay Prodi. Ve Avrupa Birliği'nin dağıtılması|55)J ve hain ve yozlaşmış siyasi elitlerinin iktidardan uzaklaştırılması gerekip gerekmediğine dair tüm şüpheleri ortadan kaldırdığınız için teşekkür ederim. 


Kaynak: 


http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/011958.php 


1. http://www.thelocal.se/article.php?1D-1456 

2. http://www.faithfreedom.org/oped/Fjordman60527.htm 

3. http://fjordman.blogspot.com/2005/12/immigrant-rape-wave-in-sweden.html 

4. http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,845794,00.html 

5. http://www.frisch.uio.no/sammendrag/473 eng.html 

6. http://www.brusselsjournal.com/node/227 

7. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1108140.ece 

8. http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/3946310.html 

9. http://www.aftenposten.no/nyheterj/iriks/politikk/article1348280.ece 

10. http://dansk-svensk.blogspot.com/2005/12/velfrdskommisionen-foresir.html 

11. http://www.cphpost.dk/get/88766.html 

12. http://www.aftenposten.no/english/local/article1084368.ece 

13. http://www.aftenposten.no/english/local/article1324807.ece 

14. http://www.aftenposten.no/english/local/article1333005.ece 

15. http://oslopuls.no/nyheter/article1354613.ece 

16. http://oslopuls.no/nyheter/article1354614.ece 

17. http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/06/15/468983.html 

18. http://www.aftenposten.no/english/local/article1096647.ece 

19. http://www.samfunnsforskning.no/page/Publications/English Publications, articles/7982/22736-8089.html 
20. http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id-0614055 

21. http://www.jp.dk/login?url-indland/artikel:aid-3595936 

22. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article985370.ece 

23. http://www.jihadwatch.org/archives/007569.php 

24. http://www.rights.no/hrs, publ gen/ute av syne/hrs 75.60 031128 101.htm 

25. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-230718 

26. http://www.cphpost.dk/get/89881.html 

27. http://www.cphpost.dk/get/91985.html 

28. http://www.cphpost.dk/get/88579.html 

29. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4865288.stm 

30. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2157935,00.html 

31. http://www.expatica.com/source/site article.asp? 

subchannel id-26&story id-28932&name-Police*brought*in*tas*teachers*tlose*controlsat*Berlinsschool http://59.911.10.738subf36:EMlpoga918318646547HX 

32. http://www.danielpipes.org/article/450 

33. http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid-624134 

34. http://www.cphpost.dk/get/91517.html 

35. http://fjordman.blogspot.com/2005/06/denmark-doormen-arm-themselves-against.html 
36. http://www.cphpost.dk/get/91388.html 

37. http://www.aftenposten.no/english/local/article856476.ece 

38. http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/07/18/269835.html 

39. http://fjordman.blogspot.com/2005/09/sweden-steep-rise-in-crime.html 

40. http://www.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html 

41. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid-EOBETDS1VH3GLOFIGMFCMS5OAVCBOYJVC? 
xmlz/news/2005/09/14/wpris14.xml&pos-news, puff2& reguestid-40969 

42. http://www.guardian.co.uk/religion/Story/0,2763,1485433,00.html 

43. http://www.andrewbostom.org/index.php?option-com content&task-view&id-97&Itemid-27 
44. http://www.aftenposten.no/english/local/article811077.ece 

45. http://www.aftenposten.no/english/local/article754830.ece 

46. http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtmi? 
xmlz/news/2004/01/18/wirg18.xml&sSheet-/news/2004/01/18/ixnewstop.html 

47. http://www.aftenposten.no/english/local/article1109447.ece 

48. http://www.aftenposten.no/english/local/article1362852.ece 

49. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,22989-1723196,00.html 

50. http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1785953 1,00.html 

51. http://fjordman.blogspot.com/2005/10/ali-sina-muslims-pooh-pooh-golden-rule.html 

52. http://www.haaretz.com/hasen/spages/728863.html 

53. http://ec.europa.eu/comm/external relations/euromed/conf/naples/index.htm 

54. http:///www.adnki.com/index 2ZLevel English.php?cat-Politics&loid-8.0.311746780&par-O 
55. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/06/why-eu-needs-to-be-destroyed-and-soon.html 


Modern Cihat 


Sure 9 Ayet 29 


Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan kimselerle savaşın. 


... Kitap Ehlinden (Yahudi ve Hıristiyanlardan) hak dini (yani İslam'ı) kabul etmeyenlerle, 


onlar gönülden boyun eğerek cizyeyi (Yahudi/Hıristiyan vergisini) verinceye ve kendilerini boyun eğmiş hissedinceye kadar savaşın. 


Sure 9 Ayet5 


Kâfirleri nerede bulursanız öldürün. Ama tövbe edip İslam'ı kabul ederlerse... ozaman yollarını serbest bırakın. 


2.29 Asya ve Afrika'da güncel ve yakın zamandaki cihatlar 


İslam, son 1400 yılda 3/4 Hindu/Budist, Animist/Pagan 1/4 Hristiyan/Yahudi/Zerdüşt olmak üzere 300 milyondan fazla kişiyi (Evet üç yüz milyon) sistematik olarak katletmiş ve 
300 milyondan fazlasını köleleştirmiştir. Bu "tarih" değil, biz konuşurken dünya çapında 
birçok cephede devam ediyor! 


Biz konuşurken dünyanın her yerinde cihatlar ve soykırımlar devam ediyor 


Asya 
Afganistan'da Cihat (Müslümanlar Hindulara ve Sihlere karşı) 
1992'de Afganistan'da etnik temizlik. Mücahitlerin İslami köktendinci rejimi 1992'de iktidara 


geldiğinde, Kabil'den on binlerce Hindu ve Sih mülteci durumuna düştü ve Pakistan'a vizesiz girebilmek için yüksek miktarda fidye ödemek zorunda kaldı. 


İran'da Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara ve Zerdüştlere karşı) 


Kaynak: 


1. http://www.holycrime.com/CrimeFlog24.asp 

2. Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, Londra, 1979, 2001, ve .A Persian Stronghold of Zoroastrianism (Ratanbai Katrak konferanslarına dayanarak, 1975), Lanham, Maryland, 1989; Örneğin, İran'ın ilk cihat fethi sırasında, dini kütüphanenin bulunduğu kraliyet şehri Istakhr'ı savunan 40.000 Zerdüşt öldürülmüştür. 

3. Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, s. 7-8; 


Çeçenistan ve Dağıstan'da Cihat 


1999'un Ağustos ve Eylül aylarında Şamil Basayev (Mücahitler Komutanı Suudi asıllı Hattab ile birlikte) 1.400 kadar Çeçen, Dağıstanlı, Arap ve Kazak militandan oluşan iki orduyu Çeçenistan'dan komşu Dağıstan Cumhuriyeti'ne yönlendirdi. Amaç, Kadar, Karamakhi ve Chabanmakhi köylerinde Rusya Federasyonu güçlerine saldıran yerel ayrılıkçı isyancılara yardım etmekti. Eylül 1999 ortalarında militanlar köylerden çıkarıldı ve 
Çeçenistan'a geri püskürtüldü. Çatışmalarda en az birkaç yüz kişi öldü; Federal taraf 279 
askerin öldüğünü ve yaklaşık 900 askerin yaralandığını bildirdi. 


Kaynak: 


http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/textes38/roshchin.pdf 


Ermenistan'a karşı cihat 
Mevcut durum: 


Ermenistan'daki en büyük sorunlardan biri ikame doğum oranını korumak. Avrupa'dan destek eksikliği. Müslüman Azerbaycan ve Türkiye'nin baskısı. 


Türkiye'de Cihat 
Örnekler: 


Bir bakıma, Helen Soykırımı hala sona ermedi, çünkü hayatta kalan birkaç kişi şu anda Türkler tarafından yönetilen tüm bölgelerde, özellikle de Konstantinopolis ve İmvros'ta zulüm görüyor. Örneğin 1999 yılında İmroz'da altı yaşında bir Rum çocuk Türkler tarafından diri diri yakılmıştır. Konstantinopolis'te bulunan ve Vatikan ile benzer bir anlam taşıyan Ortodoks Patrikhanesi sık sık saldırıya uğramaktadır. Helen Soykırımından kurtulan az sayıdaki kişinin hakları utanç verici bir şekilde inkar edilmektedir. Lozan Antlaşması'na sürekli olarak saygısızlık edilmektedir. Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ve karasularını sık sık işgal etmesi bile (ki bu sayı her yıl yüzleri bulmaktadır), imha politikasının refleksleri olarak değerlendirilebilir. Eğer Türk yöneticiler için Yunanlıların yaşama hakkı yoksa, hiçbir hakları da yoktur. 


Irak'ta Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara ve 
Yahudilere Karşı) Irak'ta Kiliseye Saldırılar (2004- 
2008) 


İlk kilise bombalaması 26 Haziran 2004 tarihinde meydana geldi ve çok az dikkat çekti. 
Gümüş renkli Opel marka bir araçta bulunan kimliği belirsiz iki kişi Musul'daki Kutsal Ruh Kilisesi'ne el bombası attı. Beş hafta sonra, 1 Ağustos 2004'te, dördü Bağdat'ta ve biri Musul'da olmak üzere beş kiliseye eşgüdümlü bombalı saldırılar düzenlendi. 26 Haziran 2004'ten 6 Ocak 2008'e kadar 52 kilise saldırıya uğramıştır. 


Diğer kaynaklar: 


1. http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap-02010200&1Ingnr-12&asnr-&anr-24003&rnr-73 
2. http://www.danielpipes.org/article/161 


Hindistan'da Cihat (Müslümanlar Hindulara Karşı) 


Kaynak: 


1. http://www.rediff.com/news/1999/feb/12rajee1.htm Rediff Röportajı/ Francois Gautier 

2. http://www.geocities.com/prakashjm45/contratoihb.html 

3. http://www.geocities.com/prakashjm45/toi gfis.html 

4. http://www.geocities.com/prakashjm45/faa.html 

5. http://www.geocities.com/prakashjm45/contratoihb.html#omg 

6. http://www.geocities.com/prakashjm45/ 

7. http://www.mumbai-central.com/nukkad/aug2002/msg00168.html http://islamicterrorism.wordpress.com/2008/04/18/prophet-muhammad-on-holy-war-against-al-hind-india/ 


Pakistan'da Cihat (Müslümanlar Hindulara ve Hıristiyanlara karşı) 


Pakistan, Asya'da Müslüman olmayan tüm toplulukları sistematik olarak yok etmeye devam eden pek çok Müslüman ülkeden sadece biridir. Pakistan'da Hindu tapınakları ve kiliseleri periyodik olarak tahrip edilmektedir. 


Kaynaklar: 


http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HRW,,PAK,3ae6a7d58,0.html http://india resource.tripod.com/pakistan.html 


a. Discover the Working Child'a göre, "Bazı |tuğla ocağı) şantiyelerinde her 10 yetişkine karşılık 14 çocuğun çalıştığı tespit edilmiştir," s. 16. 

b. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, Pakistan Tuğla Ocağı Endüstrisinde Bağlı İşçilik, s. 2. 

c. Pakistan'daki dini azınlıklar (Hindular, Hıristiyanlar, Anmadiler ve Parsiler) toplam nüfusun yüzde 5'inden azını oluşturmaktadır. 

d. İnsan Hakları İzleme Örgütü görüşmesi, Lahor, Kasım 1993. 

10. Yayımlandığı tarihte Pakistan rupisi (para birimiJ için döviz kuru 1 ABD Doları — 30 Rs. idi. 

e. İnsan Hakları İzleme Örgütü görüşmesi, Kasur yakınlarındaki tuğla ocağı, Ekim 1993. 

f. İnsan Hakları İzleme Örgütü görüşmesi, Lahor, Ekim 1993. 

g. İnsan Hakları İzleme Örgütü görüşmesi, Lahor'un dış mahallelerindeki tuğla ocağı, Ekim 1993. 

h. İnsan Hakları İzleme Örgütü görüşmesi, Lahor'un dış mahallelerindeki tuğla ocağı, Ekim 1993. 


Keşmirli Hindulara karşı cihat (Soykırım ve demografik savaş) 


Kaynaklar: 


1. Bhat, A (Ed). (2003). Keşmir Panditleri: Sorunlar ve Perspektifler. Yeni Delhi: Rupa. 
2. Evans, A. (2002, Mart 1). Tarihten Bir Ayrılış: Keşmir Panditleri, 1990-2001. Contemporary South Asia, 11(1), 19-37. 


3. Pant, K. (1987). Keşmirli Pandit: Ondokuzuncu ve Yirminci Yüzyıllarda Sürgündeki Bir Topluluğun Hikayesi. Delhi: Allied. 
4. Said, E. (1995). Mülksüzleştirme Siyaseti: Kendi Kaderini Tayin Etme Mücadelesi, 1969-1994. Londra: Vintage. 
5. Sazawal, V. (2000, Nisan). Yeni Bir Odak, Yeni Bir Vizyon. Koshur Samachar, 3. 


6. http://www.iakf.org/main/index.php?module-article&view-173 
7. http://islamicterrorism.wordpress.com/2008/06/21/190190-the-day-when-kashmiri-pandits-fled-islamic-terror/ 


Bangladeş'te Cihat (Müslümanlar Hindulara Karşı) 


Bangladeş'in nüfusu yaklaşık 120 milyondur ve bu nüfusun yaklaşık yüzde 88'i Müslümandır. 


Örnekler: 


Bangladeş'teki insan hakları ihlallerini araştıran ve ortaya çıkaran Santa Clara merkezli bir kuruluş olan HRCBM, 2000 yılında Bangladeş'te Hindulara karşı yapılan birkaç saldırıyı kaydetmiştir: 

29 Mart 2000 tarihinde Karagola köyünden Malarani Roy Müslümanlar tarafından 
kaçırıldı. Vahşice dövüldü ve toplu tecavüze uğradı. Yerel polis onu buldu ancak dava açmayı reddetti. 26 Haziran'da bir grup Müslüman Sirajganj kasabasından Smriti Rani Saha'yı Hindistan'a göç etmeye yönlendirdi. Saha bunu reddedince kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve vahşice öldürüldü. 28 Mayıs'ta Poradaha'dan Debasish Saha Müslüman bir çete tarafından ölümcül bir şekilde vuruldu. 4 Haziran'da Balipara'dan Mayaram Tripura yerel Müslümanlar tarafından vurularak öldürüldü. 6 Ekim 2000'de Müslüman adanmışlar Gajipur Jama Mescidinde namaaz sunduktan sonra Hindu Kali tapınağına doğru yürüdüler, puja pandalını tahrip ettiler, putları kırdılar ve yakındaki Hindulara ait dükkanları yağmaladılar. 

Güney Tayland'da Cihat (Müslümanlar Budistlere 


Karşı) Bölgeleri: Pattani, Yala, Narathiwat ve 


Songkhla 


Güney Filipinler'de Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara Karşı) 


Bölgeler: Mindanao ve Sulu-arkipelet, Basilan, Sulu ve Tawi-Tawi. 


Doğu Timor'da Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara Karşı) 

Endonezyalı Müslümanlar, bu eski Portekiz kolonisinin Roma Katoliği olan nüfusunun üçte birini katletti. 

Endonezya'da Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara Karşı) 


Endonezya'da, Hıristiyan azınlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu Baharat Adaları'nda dini çatışmalar yaşandı. 


Bali'de Müslümanlar sırt çantalı turistlere karşı. 


Batı Çin'de Cihat, Sincan (Müslümanlar Budistlere Karşı) 
Uygur İslamcıları on yıllardır Çin yönetimine karşı düşük seviyeli bir kampanya yürütüyor. 
Türkistan İslam Partisi Müslüman Uygur halkı için bir İslam cumhuriyeti kurmaya 


çalışıyor. Batı medyası, Çin hükümetinin "sayıca az olan zavallı isyancılara" karşı yürüttüğü karşı kampanyaları kınadı. 


Afrika 


Mısır'da Cihat 
Hristiyan Kıptilere karşı cihat. 


Mısır da Sudan'daki cihadı destekliyor. Müslüman bir Sudan'ı Mısır'ın bir parçası olarak görmüyorlar. 


düşman olarak değil, Etiyopya ile gelecekteki çatışmada bir müttefik olarak 


Fas, Cezayir, Tunus Libya'da Cihatl1| 


Fas, Cezayir ve Libya'da Hıristiyanlık yüzyıllar süren soykırımlar, zulümler ve sert zimmet uygulamaları nedeniyle yok olmuştur. Öte yandan Yahudilik çok az da olsa hayatta kalmayı başarmıştır(1). 


Irkçı Cihat hala devam etmektedir (Araplaştırma). Bir örnek olarak; Libya'da siyah Afrikalılara karşı rutin olarak öldürücü ayaklanmalar olmaktadır (bunlardan birinde Çadlı bir diplomat Trablus'ta bir direğe asılmış ve seyircilerin eğlenmesi ve 

zevk alması için sallanmaya bırakılmıştır)(2 1. 


Kaynak: 


1. http://www.danielpipes.org/article/161 
2. http://www.mail-archive.com/osint©yahoogroups.com/msg31648.html 


Kenya'da Cihat http://www.danielpipes.org/comments/118346 


Sudan'da Cihat (Müslümanlar Hıristiyanlara ve Animistlere Karşı) http://www.danielpipes.org/article/5325 

http://www.danielpipes.org/blog/comments/109331 

http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim brotherhoodf#cite note-59 


1980'lerden bu yana Sudan'ın Müslüman yöneticileri tarafından dövülen, öldürülen, tecavüze uğrayan ve açlıktan ölen 1,5 milyon Hıristiyan ve animist. 


Nijerya'da Cihat 


Hıristiyanlar, İslam'ın mevcut olduğu her ülkede saldırı altındadır. En çok da 1967 yılında Müslüman efendilerinden çok daha gelişmiş ve çalışkan olan Hıristiyan İboların ayaklanarak Biafra Devleti'nin bağımsızlığını ilan ettikleri Nijerya'da saldırıya uğramışlardır. Bunun en yakın nedeni, Müslümanlar tarafından Kuzey Nijerya'nın her yerinde Hıristiyan İbolara yönelik toplu katliamlardı. Ancak Batı dünyası Hıristiyan İbolara yardım etmek için hiçbir şey yapmazken, Mısırlı pilotlar ve İbo köylerini bombalayarak on binlerce çaresiz köylüyü öldüren uçaklar da dahil olmak üzere Müslümanlar yardım sağladı. Dünyada sadece iki ülke Biafra'yı tanıdı: İsrail ve Gana (Kwame Nkrumah, Osagyefo, her zaman ekonomiden anlamasa da İslam'dan anlıyordu). 1969 yılında, Biafra lideri Albay Ojukwu, ünlü Ahiara Deklarasyonu'nda, Biafra mücadelesinin temel nedeninin, kendideyimiyle, Hıristiyanları kendilerine karşı yürütülen "cihada" karşı savunmak olduğunu açıkladı. Orduyu kontrol eden ve Nijerya'nın petrol zenginliğini büyük ölçüde çalan Müslümanlar tarafından yürütülen bu cihat (işbirliğine istekli bazı İslam-Hıristiyanların küçük yardımlarıyla) bugün de devam etmektedir. Batı Avrupa, Hıristiyanlara yönelik yaygın cihat katliamlarının ardından bağımsızlık mücadelesi veren Biafralılara yardım etmek için hiçbir şey yapmamıştır. 


Konu hakkında daha fazla bilgi 


Christian Ljaw ve Nijer Deltası çatışmaları: 


Kaynak: 

http://en.wikipedia.org/wiki/1jaw http://en.wikipedia.org/wiki/Niger Delta conflicts http://www.mail-archive.com/osint©yahoogroups.com/msg31648.html 


Fildişi Sahili ve Togo'da Cihat 


Hıristiyanlar Fildişi Sahili ve Togo'da kuşatma altındadır. Daha gelişmiş güneyliler, toprakları ulusal sınırları kesen Ewe kabilesi İslami tehditten kaçıyor. 


Mali ve Moretanya'da siyahlara karşı ırkçı cihat (Araplaştırma) 


Mali ve Moritanya'da siyah Afrikalılar köleleştiriliyor, ancak her iki ülke de bu birliğin üyesi olmasına rağmen Arap Birliği'nden bu konuda tek hecelik bir protesto gelmedi. 


Arap olmayan siyah Müslümanlar (ya da sözde Müslümanlar) öldürülüyor, hayvanları yok ediliyor, kulübeleri ve evleri yakılıyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, erkekleri öldürülüyor. Ve tanıklık etmek için yaşayan her bir kişi, çeşitli Arap yağmacıların nasıl "onlar siyah ve öldürülmeliler" dediklerini anlattı. Düşünün, sadece düşünün, Batı dünyasının herhangi bir yerinde, Batılı bir hükümet tarafından bu türden yüz bin (Darfur'da olduğu gibi) ya da bir milyon (Güney Sudan'da olduğu gibi) değil, bir tane bile olay yaşandığını. 


O zaman İslam'ın Arap üstünlükçü ideolojisi için bir araç olduğu ve Arapların tarihin en büyük ırkçıları arasında yer aldığı, fethettikleri insanları kendi geçmişlerini terk etmeye, unutmaya, hor görmeye, sözde Arap kimlikleri edinmeye ve 7. yüzyıl Arabistan'ında yaşamış bazı Arapları kendilerine model almaya ikna ettikleri konusunda neden bu kadar farklı bir standart, gerçeği söylemekten bu kadar korkulduğunu sorun. 


Kaynak: 


http://www.mail-archive.com/osint©yahoogroups.com/msg31648.html 


Etiyopya'da Cihat 


Hristiyan 9660,8 
Müslüman X32,8 (1994 nüfus sayımı) 


Demografik savaş (artan Müslüman nüfus) ve Müslümanların Etiyopya'nın doğasını değiştirme talepleri. 


Aşağıdaki ülkelerde de Cihadlar vardır: 


—- Özbekistan 

— Tacikistan 

— Eritre 

— Tanzanya 

— Chad 

— Angola 

—- Ürdün 

—- Birleşik Arap Emirlikleri 
— Katar 


— Nepal 


- Maldivler 
— Avustralya 


— Arjantin 


..ve Müslümanların dinlerinin onlara söylediğine inandıkları hemen hemen her yerde: 


"Allah'a inanmayan, ... hak dine de uymayan kimselerle, ... üstünlüklerini kabul ederek vergilerini verinceye ve boyun eğinceye kadar savaşın." 


Kur'an, Sure 9:29 


Hristiyanlara karşı çeşitli Cihatçı soykırımları 


Tam bir genel bakış ve daha fazla belge için www.aina.org adresine gidin. 


2.30 Cihatçı terör saldırılarına genel bakış 


Avrupa'daki medya kuruluşlarının hiçbiri Cihatçı terör saldırılarını takip etmek ya da genel bir bakış oluşturmak için herhangi bir girişimde bulunmuyor. Ancak bir web sitesi bu vahşeti kataloglamak için bu tür adımlar atmıştır: 

Kimden: http://www.thereligionofpeace.com/ 

İslamcı Teröristler 11 Eylül'den Bu Yana 13200'den Fazla Ölümcül Terör Saldırısı 


Gerçekleştirdi. (Mayıs 2009 itibariyle). 


Bu sadece örnek bir zaman dilimidir: 


İki Aylık Dönemde Gerçekleşen İslami Terör Saldırılarının Listesi 


Zaman çerçevesi: 22.08.2008 - 20.10.2008 


Tarih Ülke Şehir Öldür | Yaralı Açıklama üldü 

10/20/2008 İAfganistan Kunduz 7 (o) Bir Fedai intihar bombacısı tarafından havaya uçurulan yedi kişi arasında beş çocuk da bulunuyor. 

10/20/2008 |Somali Hudur 1 (0) UNICEF için çalışan bir yardım görevlisi köktendinciler tarafından vurularak öldürüldü. 

10/20/2008 |Tayland Narathiwat 2 6 İslamcılar bir spor müsabakasından dönen bir kamyona makineli tüfekle ateş açarak iki yolcuyu öldürdü. 

10/20/2008 |Afganistan Kabil 1 (o) Bir kadın yardım görevlisi, Hıristiyan inancını paylaştığı gerekçesiyle Sünni radikaller tarafından vurularak öldürüldü. 

10/19/2008 |Tayland Pattani 1 1 İslamcılar evine ateş açtıkları 1 yaşındaki bir bebeği öldürdü. 

10/19/2008 |Tayland Yala yi (o) 60 yaşındaki bir kauçuk dokumacısı işinden dönerken Müslüman militanlar tarafından vurularak öldürüldü. 

10/19/2008 |Pakistan Hayber 1 1 İslamcı militanların bir pazar yerini bombalaması sonucu bir kadın hayatını kaybetti. 

10/19/2008 |Pakistan Swat iğ (o) Taliban tarafından yol kenarında kurulan bir pusuda bir yerel asker öldü. 

10/19/2008 Jirak Bağdat 2 15 Mücahit bombacılar iki sivili öldürdü. 

10/19/2008 |irak Balad 5 3 El-Kaide militanları bir ailenin evine saldırarak beş kişiyi öldürdü. 

10/18/2008 |inguşetya Muzhichi 2 5 İslamcı militanlar iki yerel askeri pusuya düşürerek öldürdü. 

10/18/2008 |Afganistan Kandahar 2 (0) Bir baba ve oğlu cami dışında Sünni radikaller tarafından vurularak öldürüldü. 

10/18/2008 |Tayland Pattani iğ 2 Radikal Müslümanlar bir aileye ateş açarak babayı öldürdü, karısını ve 5 yaşındaki çocuğunu ağır yaraladı. 

10/18/2008 |Tayland Narathiwat 1 (o) Genç bir işçi mücahitler tarafından vurularak öldürülür. 

10/18/2008 Jirak Samarra 11 (o) Bir yıl önce mezhepçi Cihatçılar tarafından kaçırılan on bir Iraklı bir toplu mezarda bulundu. 

10/18/2008 Jirak Bakuba 1 4 Bir kadın Mücahid bombacılar tarafından dışarı çıkarılır. Dört aile üyesi ağır yaralandı. 

10/17/2008 Jirak Bağdat 3 7 Cihatçılar bir caminin yakınında bomba patlatarak üç sivili öldürdü. 

10/17/2008 Jirak Kut di o Şüpheli köktendinciler evli olmayan hamile bir kadını vurarak öldürdü. 

10/17/2008 İHindistan Yaipur o ” il bir Müslüman' 11 yaşındaki bir kız çocuğunu ruj sürdüğü ve uygunsuz giyindiği için ateşe 

10/16/2008 |Cezayir Cezayir 1 (o) Genç bir çocuk radikal İslamcılar tarafından kaçırılır ve başı kesilerek öldürülür. 

10/16/2008 İAfganistan Maiwand 31 (0) Bir otobüsteki otuz bir yolcu Taliban tarafından durdurulur ve sakin bir şekilde makineli tüfekle taranarak kafaları kesilir. 

10/16/2008 |Pakistan Swat 5 15 Bir Fedai intihar bombacısı bir polis karakoluna saldırarak beş Pakistanlının ölümüne neden oldu. 

10/16/2008 |Afganistan Paktika 1 (o) Radikalleşmiş bir polis, bir grup ABD askerine sürpriz bir intihar pususu düzenleyerek bir askerin ölümüne neden oldu. 

10/16/2008 |Pakistan Miranshah 1 (0) Bir Afgan mültecinin kafası Taliban tarafından vahşice kesildi. 

10/16/2008 Jirak Buhriz mi 1 6 yaşındaki bir çoban çocuk Mücahid bombacılar tarafından öldürüldü. Bir başka çocuk da yaralandı. 

10/15/2008 |Ürdün Amman 1 (o) Müslüman bir adam, 16 yaşındaki kızını seks yaptığı endişesiyle vurarak öldürdü. 

10/15/2008 Jirak Kerbela 22 (o) Kaçırılan yirmi iki çobanın cesetlerinin bulunduğu bir toplu mezar keşfedilir 

10/15/2008 Jirak Bağdat 7 18 Bir mücahidin patlattığı bomba ve bir camiye düzenlenen ayrı bir havan topu saldırısı yedi sivilin ölümüne yol açtı. 

10/15/2008 |Afganistan Lashkar Gah 6 (o) Altı yerel polis, kontrol noktalarında Taliban tarafından kurulan acımasız bir pusuda öldürüldü. 

10/15/2008 |Pakistan Swat 2 (0) (Taliban bir eve girer ve bir karı kocayı öldürür. 

10/15/2008 |Pakistan Swat 3 (o) Aralarında iki kardeşin de bulunduğu üç kişi Cihad'ın iki silahlı saldırısında öldürüldü. 

10/15/2008 |Cezayir Setif 3 2 Köktendinciler bombalı bir saldırı ile üç yerel muhafızı öldürür. 

10/14/2008 İFilipinler Kuzey Cotabato 1 (o) Moro İslamcıları bir Hıristiyan köyüne saldırarak bir sivili öldürdü ve birçok aileyi evlerinden etti. 

10/14/2008 İAfganistan Uruzgan 9 6 Taliban bombacılarının bir minibüsü hedef alması sonucu öldürülen dokuz sivil arasında iki çocuk da bulunuyor. 

10/14/2008 İAfganistan Kandahar 1 (o) Aşırı dinciler, savaş dullarına yardım eden bir hükümet yetkilisine suikast düzenler. 

10/14/2008 |Pakistan Kabal 1 (0) Sünni radikaller yerel bir askeri kaçırdı, işkence etti ve kafasını kesti. 

10/14/2008 İHindistan Poonch 2 (0) Mücahitler ayrı pusularda iki yerel askeri öldürdü. 

10/14/2008 |Somali Mogadişu 1 (o) İslamcılar bir yardım kuruluşunun şoförünü öldürdü. 

10/13/2008 |Pakistan Darra Adam Khel 1 4 Ani bir Sünni roket saldırısı yerel bir güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı. 

10/13/2008 İPakistan Murid Wal 1 (o) Genç bir adam, 'gayrimeşru' bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden annesini öldürmeye zorlanır. 

10/13/2008 |Somali Mogadişu 2 23 Müslüman milislerin araçlarına saldırması sonucu iki Afrika Birliği misyon üyesi öldürüldü. 

10/13/2008 |Afganistan Ghazni 6 2 Aşırı dinciler yol kenarında patlattıkları bir bomba ile altı sivili öldürdü. 

10/12/2008 Jirak Bağdat 9 11 Dokuz kişi Cihatçıların bombalı arabasıyla havaya uçuruldu. 

10/12/2008 Jirak Musul 1 1 Hristiyan bir işletme sahibi, İslami köktendinciler tarafından müzik dükkanında vurularak öldürülür. 

10/12/2008 İirak Musul 5 11 Mücahit bombacılar beş Iraklıyı öldürdü. 

10/12/2008 |Afganistan Khost > 3 (Taliban'ın evlerine roket atması sonucu bir kadın ve çocuk öldü. 

10/12/2008 İPakistan Hayber 3 (o) Üç adam radikal İslamcı olduğundan şüphelenilen kişiler tarafından vurularak öldürüldü. 

10/12/2008 |Somali Kismayo 1 (o) İslamcılar bir adamı hapishaneden çıkarılırken makineli tüfekle vahşice öldürdü. 


İnternet sitesi 2001'den bu yana Cihatçı terör eylemlerinin bir özetini sunuyor. 


Ne yazık ki bu sadece buz dağının görünen kısmı. Dünya genelinde her gün meydana gelen ve belgelenmeyen yüzlerce saldırı daha var. Buna Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tarafından katledilen Avrupalılar da dâhildir. Bildiğimiz kadarıyla bu vahşetleri kataloglayan bir web sitesi yok. 


1960'tan bu yana Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tarafından öldürülen gayrimüslimlerin (çoğunlukla yerli Avrupalılar) kabaca tahminleri: 


10 000 - 20 000 


Daha fazla tahmin için 3. kitap, "ücretler" bölümüne bakınız. 


2.31 Hristiyanlara Yönelik Müslüman Zulmü 


Robert Spencer tarafından 


Mayıs 2002'de 40 yaşındaki Müslüman din adamı Jaffar Umar Thalib Endonezya radyosundan "Silahlarınızı çıkarın" diye emretti. "Kanınızın son damlasına kadar savaşın."(1) 


Bu cihadın hedefi Endonezyalı Hıristiyanlardı. Cafer, Hıristiyanların "savaşan kâfirler" (kafir harbi) olduğunu ve merhamet görmeye hakları olmadığını açıkladı. Bu tanımlama Cafer'in üslubunu süslemekten ibaret değildi. Aksine, kafir harbi İslam teolojisinde açıkça tanımlanmış bir kafir kategorisidir. Cafer bu terimi kullanarak takipçilerini sadece şiddete teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara eylemlerinin teolojik olarak onaylandığını söylüyordu. 


Cafer'in sözlerinin sonuçları oldu. Bunu takip eden kaos ortamında Endonezyalı Hıristiyanlar arasında ölenlerin sayısının 10.000'e kadar çıktığı ve sayısız bin kişinin de evsiz kaldığı tahmin edilmektedir.(21 Gazeteci Rod Dreher 2002 yılında Cafer Ömer Talib'in cihatçı grubu Laskar Cihad'ın da "binlerce kişiyi zorla din değiştirdiğini ve yüzlerce kiliseyi yıktığını"(31 bildirmiştir. 


Endonezya'da yaşananlar uluslararası basın tarafından münferit bir olay olarak değerlendirildi. Oysa oradaki şiddetli cihat, İslam dünyası genelinde Müslümanlar tarafından Hıristiyanlara yönelik süregelen zulmün bir parçasıydı. Yedi yüz yıl önceki barbar dini çatışmaları anımsatan bu şiddet, çağdaş dinin kirli küçük sırrıdır. Müslümanların hassasiyetlerini rencide etmekten korkan uluslararası toplum bakışlarını kaçırarak zulmün karanlıkta kalmasına izin verdi. 


Başka hiçbir yerde dini bağnazlık, kutsal yazılar, bu durumda Kuran veya önemli sayıda dini lider, bu durumda imamlar tarafından meşrulaştırılmamaktadır. Başka hiçbir yerde dini bağnazlığın böylesine kanlı sonuçları yoktur. Başka hiçbir yerde böylesi bir dini bağnazlık, insan hakları camiası tarafından kınanmak bir yana, neredeyse tamamen yorumsuz bir şekilde gerçekleştirilmemektedir. 


Müslümanların Hıristiyanlara uyguladığı zulüm, dünyanın dört bir yanında, ama özellikle Orta Doğu'da Müslümanların kontrolündeki bölgelerde dehşet verici bir sıklıkta tekrarlanan tanıdık bir anlatı haline gelmiştir. 


Irak'ta Öldürülen Hristiyan Din Adamları 


5 Nisan 2008'de Bağdat'taki Aziz Petrus ve Pavlus kilisesinde görevli Süryani Ortodoks rahip 
Yusuf Adil, evinin kapısını açtığı sırada arabasından açılan ateş sonucu öldürüldü.(4)J Bu saldırı, 29 Şubat'ta Irak'ın Musul kentinde kaçırılan Keldani Katolik Kilisesi Başpiskoposu Paulos Faraj Rahho'nun ölümünden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti ve yanındaki üç Hıristiyan da öldürüldü. Kaçıranlar 12 Mart'ta Musul'daki bir kiliseyi arayarak Başpiskopos Rahho'nun öldüğünü duyurmuş ve cesedin nerede bulunabileceğini belirtmişlerdir|5). 


Batı'da camiler çoğalırken, Irak'ta Hıristiyan din adamları nesli tükenmekte olan bir tür haline geldi. Ekim 2006'da Suriyeli Ortodoks bir rahip olan Peder Boulos Iskander, Irak'ın Musul kentinde otomobil parçaları almak için alışverişe çıktı. Bir daha kendisinden canlı haber alınamadı. Müslüman bir grup onu kaçırdı ve başlangıçta 350.000 dolar fidye istedi; sonunda bunu 40.000 dolara indirdiler, ancak yeni bir talep daha eklediler: Papa Benedict'in bir önceki ay Almanya'nın Regensburg kentinde yaptığı ve tüm İslam dünyasında ayaklanmalara neden olan konuşmasında İslam'a yönelik hafif eleştirel sözlerini kınaması gerekiyordu. Fidye ödendi ve kilise Musul'un dört bir yanına otuz büyük tabela astı Papa'nın açıklamalarını kınadılar. Tüm bunlar boşunaydı: Fr. Boulos'un cesedi bulunduğunda, sadece öldürülmekle kalmamış, parçalara da ayrılmıştı. 


Cenaze törenine beş yüz Hıristiyan katıldı. Kalabalığa bakan bir başka rahip şu yorumu yaptı: "Çok daha fazlası cenazeye gelmek istedi ama korktular. Şu anda çok kötü koşullardayız."(6) 


Buna hiç şüphe yok. Bu üç din adamının öldürülmesi, Irak'taki Hıristiyanlar için giderek artan bir tehlikenin arka planında gerçekleşti. Mart 2007'de İslamcı çeteler Bağdat'taki Hıristiyan mahallelerinin kapılarını çalarak İslam hukukunun Müslüman topraklarında yaşayan Hıristiyan, Yahudi ve diğer Müslüman olmayan gruplardan aldığı din temelli vergi olan cizyenin ödenmesini talep ettiler.(7) Bu arada ülke genelinde Hıristiyan kadınlar başörtüsü takmadıkları takdirde kaçırılmak ya da öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Hıristiyanların "açıkça şarap veya domuz eti sergilemelerine" yönelik geleneksel İslami yasal kısıtlamalara uygun olarak (Kahire'nin saygıdeğer El-Ezher Üniversitesi tarafından onaylanan bir yasal kılavuzun sözleriyle), Irak'taki içki dükkanı sahipleri de aynı şekilde tehdit edildi.(81) Birçok işletme tahrip edildi ve sahipleri kaçtı. 


Aslında savaş öncesi ülkedeki 700.000 Hıristiyan'ın yarısı 2003'ten bu yana ülkeyi terk etti. 
Karşılaştıkları şiddet arasındaki fark ise derece farkı. Kötü şöhretli Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz'in Keldani Katolik bir Hıristiyan olduğu Saddam Hüseyin'in nispeten laik Irak'ında bile küçük Hıristiyan topluluğu Müslüman çoğunluğun rastgele şiddetine maruz kalıyordu. 
Cinayet de dahil olmak üzere fiili zulüm salgınlarının yanı sıra, Hıristiyanlara dinlerinden vazgeçmeleri ve Müslümanlarla evlenmeleri için rutin olarak baskı yapıldı.(91 Iraklı Hıristiyanlar bugün Suriye'ye akın ediyor ya da yapabilirlerse Orta Doğu'dan tamamen ayrılıyorlar. Şu anda Suriye'de yaşayan Iraklı bir işadamı "Hıristiyan arkadaşlarımın en az 675'i kaçtı. Irak'ta bizim için bir gelecek yok."(10) 


Mısır'da mağdur edilen Kıpti Hristiyanlar 


Mısır'da Kıpti Hıristiyanlar yüzyıllardır ayrımcılığa ve tacize maruz kalmaktadır. Küresel toplumun artan hoşgörüsü ve birbirine bağlılığı ile hafifletilmek yerine, bugün kiliselere ve bireysel olarak Hıristiyanlara yönelik çete saldırılarının daha sık hale gelmesiyle Hıristiyanların tehlikesi artmaktadır. Şubat 2007'de Kıpti bir Hıristiyan erkeğin Müslüman bir kadınla ilişkisi olduğuna dair söylentiler -ki bu İslam hukukuna aykırıdır- Mısır'ın güneyinde Hıristiyanlara ait birçok dükkanın tahripedilmesiyle sonuçlanan bir öfkeye yol açtı.(11) Fiziksel saldırıların yanı sıra Hıristiyanların özgürce konuşmaları da kısıtlandı. Ağustos 2007'de iki Kıpti hakları aktivisti "United Copts web sitesinde İslam'a zarar veren ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden makale ve bildiriler yayınladıkları"(121 gerekçesiyle tutuklandı. 


Mısır'da Hıristiyanlara yönelik kötü muameleler Mısırlı yetkililer tarafından sıklıkla kayıtsızlıkla ya da daha da kötüsü suç ortaklığıyla karşılanmaktadır. Haziran 2007'de İskenderiye'deki isyancılar Hıristiyan dükkanlarını tahrip etmiş, yedi Hıristiyan'a saldırıp yaralamış ve iki Kıpti kilisesine zarar vermiştir. Polis müdahale etmeden önce kalabalığın İskenderiye'nin Hıristiyan mahallesinde bir buçuk saat boyunca serbestçe dolaşmasına izin verdi. Hıristiyanlara yönelik zulüm olaylarını takip eden Compass Direct Haber servisi şunları kaydetti: "İskenderiye'de 

Nisan 2006'da İskenderiye kiliselere yapılan üç bıçaklı saldırıya sahne oldu ve bir Hıristiyan öldü, bir düzinesi de yaralandı. Hükümet daha sonra Kıpti dükkanlarına ve kiliselerine yönelik vandalizmi durduramadı ya da durdurmak istemedi..."(13) 


Suhir Shihata Gouda'nın çektiği çile, Müslüman erkekler tarafından sıklıkla mağdur edilen pek çok Mısırlı Hıristiyan'ın ve özellikle de Hıristiyan kadınların yaşadıklarını örneklemektedir.|(14) Hıristiyan zulmü vakalarını kaydeden Jubilee Campaign'e göre: 


ISuhir adlı Hıristiyan bir kadın 25 Şubat (1999) tarihinde bir grup Müslüman tarafından kaçırıldı ve Saed Sadek Mahmoud adlı Müslüman bir erkekle evlenmeye zorlandı. Suhir okuldan eve dönmeyince, perişan haldeki babası olayı bildirmek için Abu-Tisht polis karakoluna koştu, ancak bir polis memuru ona yardımcı olmak yerine Suhir'in babasına saldırmaya başladı... onu dövdü ve küfretti. Üç gün sonra, Suhir'in babası ve erkek kardeşi yardım istemek için karakola geri döndü ve aynı tacize maruz kaldılar, bunun sonucunda baba tedavi için hastaneye yatırılmak zorunda kaldı. 


Suhir kaçmayı başarmış, ancak "kaçtığı için dövülerek yeniden yakalanmış ve şu anda sıkı koruma altında tutulmaktadır." Müslüman "kocası" bir kalabalığa babasının evine kadar eşlik etti ve orada tüm Hıristiyanları öldürmekle tehdit ettiler. 

Suhir'in köyündeki erkekler, ailesi yasal işlem başlatırsa tüm kadınları alıp götüreceklerdi. 
(15) 


Mısır'ın Kıpti Ortodoks Kilisesi Piskoposu Wissa, Mayıs 2000'de Protestan örgütü Prayer for the Persecuted Church ile yaptığı bir röportajda korkunç bir tablo çizdi: 


20'li yaşlarında bir adam tarlada çalışırken silahlı Müslümanlar tarafından kendisine yaklaşıldı. 
Kendisinden Hıristiyanlıktan vazgeçmesi ve kendisini İslam'a döndürecek iki inanç beyanını sözlü olarak söylemesi istendi. Reddettiğinde ve haç işareti yaptığında başından vurularak öldürüldü. Bir başka genç adamın kolunda Aziz George ve Meryem Ana dövmesi vardı. 
Ondan da inancından vazgeçmesini istediler. Reddettiğinde, Hıristiyan dövmelerinin olduğu kolunu kesip doğradılar. Hançerleriyle işini bitirdikten sonra cesedini yaktılar. 


Kilisede diyakoz olan 17 yaşındaki bir çocuk tarlada kız kardeşini aramaya gidiyordu. 
Ondan da inancından vazgeçmesi istendi ve reddettiğinde vuruldu. Onu öldürdükten sonra genç kızdan kardeşinin yanına yatmasını istediler ve onu da orada öldürdüler. 


Şeriatın talepleri ile laik yasaları arasında sıkışıp kalan Mısır hükümeti, bu cinayet eylemlerini tamamen görmezden gelemedi. Bu kurbanların ailelerinin her birine, Hıristiyan yaşamının görece ucuzluğunun altını çizen bir şekilde de olsa tazminat ödedi: her aileye sekiz yüz dolar verildi. Ve bu sadece vakaların kötü şöhretinden kaynaklanıyordu. Diğer kurbanların aileleri, 

ancak ne tazminat ne de adalet alabiliyorlar. Bir adamın oğlu okula giderken İslamcı militanlar çocuğun bindiği okul servisini durdurmuş ve Hıristiyanların Müslümanlardan ayrılmasını emretmiş. Çocuktan inancından vazgeçmesini talep etmişler. Piskopos Wissa, çocuk bunu reddedince "onu baltayla öldürdüler ve sonra da arabalarıyla cesedinin üzerinden geçtiler" diyor. Yetkililer ölümü bir araç kazası olarak nitelendirdi ve babaya tazminat ödenmesini reddetti - tıpkı daha önce Müslüman militanlar dükkanını tahrip ettiğinde yaptıkları gibi|16). 


Pakistan'da Hristiyanlara Karşı Cihatçı Saldırganlık 


Pakistan'da Hıristiyanlar için durum daha iyi değildir. Lahor'daki Laiklik İlahiyat Enstitüsü başkanı ve Pakistan Katolik İncil Komisyonu sekreteri Fr. Emmanuel Asi, Ağustos 2007'de Pakistanlı Hıristiyanların sık sık 

Müslümanlarla eşit haklardan mahrum bırakılmış ve çeşitli ayrımcılık biçimlerine maruz bırakılmıştır. Cihatçı saldırganlığın "her an" Pakistan'daki Hıristiyanların başına "akla gelebilecek her türlü sorunu" getirebileceğini söyledi.(17| 


Mısır'da olduğu gibi Pakistan'daki Hıristiyanlar da çete şiddetine ve tehditlere maruz kalmaktadır. Ağustos 2007'de Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver'de yaşayan Hıristiyanlar (Hinduların yanı sıra) cihatçı bir gruptan birkaç gün içinde İslam'a geçmelerini aksi takdirde "koloninizin mahvolacağını" bildiren mektuplar aldılar. Compass Direct'e göre süre doldu ama Hıristiyanlar "korku içinde yaşamaya, kilise faaliyetlerini iptal etmeye ve ayinleri atlamaya devam ettiler."(18) Endişelenmek için haklı sebepleri vardı çünkü 
cihatçılar geçmişte Pakistan kiliselerine saldırma sözlerini yerine getirmişlerdi. Örneğin 28 
Ekim 2001'de Peşaver'deki bir kiliseye yapılan saldırıda on sekiz Hıristiyan Pazar sabahı ibadet sırasında öldürülmüştü.|(19J 17 Mart 2002'deki bir başka kilise saldırısında ise beş Hıristiyan öldürülmüş ve kırk kişi yaralanmıştı. Tüm Pakistan Hıristiyan toplumu, El Kaide'nin "Afganistan'daki ABD askeri saldırılarında öldürülen her Müslüman için misilleme olarak iki Hıristiyan"(20J öldürme tehdidinin gölgesi altında yaşadı. 


Grup saldırılarının yanı sıra bireysel tacizler de söz konusudur. Pakistanlı Hıristiyan öğretmen Cadherine Shaheen'e "İslam'a geçmesi için baskı yapıldı". Direndiğinde, sonunda teslim olmadığı takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacağı söylendi. Çok geçmeden dine küfretmekle suçlandı. Bölgedeki tüm camilere onun adını ve resmini taşıyan bir poster asıldı. Snaheen, "Bu benim için bir ölüm fermanıydı," diyor. "Müslüman erkeklerden birinin bir kâfiri öldürmesi onur sayılır. Benden hemen önce Müslümanlar dine küfretmekle suçlanan bir okul müdürünü öldürmüşler. Sırada ben vardım." 


Shaheen, Pakistan polisinin babasını ve kardeşlerini tutuklaması üzerine yeraltına indi. 85 
yaşındaki babası kısa süre sonra öldü. Cadherine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 
"Pakistan'da Hıristiyanlar için durum korkunç," diyor şimdi. "Müslümanlar topraklarımızı elimizden alıyor, evlerimizi soyuyor, bizi İslam'ı kabul etmeye zorluyorlar. Genç kızlar kaçırılıyor ve tecavüze uğruyor. Sonra onlara, bu kirletmeden sonra kendilerini kabul edecek bir koca istiyorlarsa Müslüman olmaları gerektiği söyleniyor."(21| 


İslam Dünyasının Başka Yerlerinde Dini Temizlik 


Aynı iç karartıcı hikaye Müslüman dünyanın her yerinde tekrarlanmaktadır. Haziran 2007'de Gazze'deki Hıristiyanlar, cihatçıların bir kilise ve okulu tahrip etmesinin ardından uluslararası topluma koruma çağrısında bulunmuşlardır.(22) Sudan'da Hartum rejimi yıllardır ülkenin güney kesimindeki Hıristiyanlara karşı kanlı bir cihat yürütmüş, iki milyon Sudanlı Hıristiyanı öldürmüş ve beş milyonunu yerinden etmiştir. 

Daha fazlası...|23) 2003 baharında cihatçılar 59 köylüyü sebepsiz yere katlederken Sudanlı bir Hıristiyan papazı ve ailesini yakarak öldürdüler|(24). 


Nijerya'da Müslüman çeteler kiliseleri ateşe vermiş, Hıristiyanlara şeriat kurallarını dayatmış ve hatta uygunsuz giyindiklerini düşündükleri Hıristiyan kız üniversite öğrencilerini kırbaçlamışlardır. 2001 yılında Jos kentinde Müslümanların kışkırttığı ayaklanmalarda 2.000'den fazla kişi öldürülmüştür. Nijerya'nın dört bir yanında İslami cihatçılar, büyük Hıristiyan nüfusuna rağmen şeriatı tüm ülkeye dayatmaya çalışmaya devam etmektedir. Bir rapor Jos'ta "Müslüman militanlar hala Hıristiyanlara saldırmaya kararlı olduğu için çatışmanın tekrarlanabileceği" uyarısında bulundu. 


Geleneksel olarak Orta Doğu'nun tek Hıristiyan ülkesi olan Lübnan'da bile Hıristiyanlar zulme maruz kalmaktadır - bu zulmün en belirgin örneği Eylül 2007'de Beyrut'un Hıristiyan bir banliyösünde Hıristiyan Phalange partisinden Antoine Ghanem'in öldürüldüğü bombalı saldırı da dahil olmak üzere Hıristiyan siyasi liderlere yönelik devam eden bir dizi suikasttır.(27) Bu durum sayılarının azalmasına ve etkilerinin azalmasına yol açmıştır - bu da daha fazla zulmü teşvik etmektedir. 

Neredeyse iki bin yıl öncesine, Hıristiyanlığın doğuşuna kadar uzanan toplulukların sayısı giderek azalıyor; şimdi ise bu inanç bölgeden tamamen yok olmanın eşiğinde. 


Cezayir'deki Müslüman militanlar yıllardır bu ülkedeki küçük bir grup Katoliği hedef almaktadır. 1994 yılında bir rahip, bir rahibe ve dört misyoner; 1995 yılında ikirahibe; 
1996 yılında bir piskopos ve on dört rahip öldürüldü. Öldürülenlerin çoğu Müslüman 
toplumla dostane ilişkiler kurmaya çalışıyordu. 1996'da öldürülen Oran Piskoposu Pierre Claverie, "hayatını İslam ve Hıristiyanlık arasındaki diyaloğu teşvik etmeye adamıştı; 'Müslümanların Piskoposu' olarak biliniyordu ve İslam'ı derinlemesine incelemişti 

- Hatta o kadar ki... Müslümanların kendileri de bu konuda ona danışırlardı."(28| 


Compass Direct'e göre 2002 yılının başlarında Malavi'de iki yerel Hıristiyan "taşlanmış, palalarla tehdit edilmiş ve yerel Müslüman liderler tarafından evlerinde toplantı yapmaya devam etmeleri halinde ceset olarak eski köylerine geri gönderilecekleri konusunda uyarılmışlardır."(29) 


Aid to the Church in Need'e göre Bangladeş'te "28 Nisan 1998'de İslamcılar tarafından kışkırtılan bir kalabalık Aziz Francis Xavier Katolik kız kolejini, başkentteki Santa Croce ve Aziz Thomas kiliselerini ve Sadarghat'taki Baptist kilisesini yağmalamış ve kısmen yakmıştır. Bazı rahipler, rahibeler ve hatta sıradan işçiler ölümle tehdit edildi." 


Bu şiddet olayının nedeni bir arazi anlaşmazlığı gibi görünüyor: "Çatışmanın nedeni, bitişikteki caminin kendisi için istediği kiliseye ait bir araziydi. Caminin Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından işgal edildiğini iddia eden bir hoparlör aracılığıyla kışkırtılan yedi bin kişi, St Francis Xavier Kolejine girerek kitapları yaktı, haçları ve Meryem Ana heykellerini parçaladı, kapıları ve pencereleri kırdı ve yatakhaneleri yağmaladı."(30| 


Libya diktatörü Muammer Kaddafi de aynı şekilde Hıristiyanlara karşı hoşgörüsüzdür. Aid to the Church in Need, Libya'da "1969 devriminin ardından, Anayasa'nın sözlerine rağmen Hıristiyan kiliselerinin çoğunun kapatıldığını" bildirmektedir. 


din özgürlüğünü garanti altına almıştır. İtalyan ve Maltalı Katolikleri kovduktan sonra Kaddafi başkentteki katedrali camiye çevirdi."(31| 


Türkiye'nin 1974'te Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmesinden bu yana kiliselerdeki ikonalar yağmalanmış ve bunlar Yunanistan'da karaborsaya düşmüştür. Türkler birçok kiliseyi seküler kullanım için devralmış ve hatta kiliseleri dönüştürmeye çalışmışlardır. 
dördüncü yüzyıldan kalma San Makar manastırını otele dönüştürmüştür. Hıristiyan Kıbrıslılarınbinaya girmeleri bir yana, yaklaşmaları bile yasaklanmıştır(321). 


Müslüman militanlar tüm Hıristiyanları ülke dışına sürmeye kararlı görünüyor. Türkiye'nin güneybatısındaki Tur-Abdin'de 1960 yılında 150.000 Hıristiyan vardı; bugün ise sayıları iki binin birazüzerindedir. Terörizm, daha ince yöntemlerin kullanıldığı yerlerde 

Aid to the Church in Need'e göre, "3 Aralık 1997'de Ekümenik Patriğin merkezinde patlayan bir bomba bir diyakozun yaralanmasına ve kilisenin hasar görmesine neden oldu."(33J Bu arada Türk hükümeti 

kalan son Ortodoks ruhban okulunu kapatmış ve Konstantinopolis Patriğinin Türk vatandaşı olması şartını getirerek patrikhaneyi yok etmeye niyetli görünmektedir. 


Endonezya'da 2002 yılında Laskar Jinhad tarafından gerçekleştirilen ve yukarıda anlatılan katliamlar oradaki Hıristiyanların içinde bulunduğu kötü durumun ne başlangıcı ne de sonu olmuştur. Java'da 1996 yılında Müslümanlar on üç kiliseyi tahrip etmiştir. 
Cakarta'da 1998 yılında on üç kilise daha "Biz Müslüman beyleriz, onlar Hıristiyan domuzlar" ve Kuran'dan alıntı yaparak "Tüm putperestleri öldürün!" diye bağıran çeteler tarafından kundaklandı. Bir Müslüman, bazı Hıristiyanları korumaya çalışan bir ordu subayına "kenara çekilmesi ve İslami adaletin yerini bulmasına izin vermesi" için bağırdı. 


İnsan hakları örgütleri, Endonezyalı cihatçıların, genellikle yerel hükümet yetkililerinin de yardımıyla, 2004 ve 2007 yılları arasında Endonezya'da 110 kiliseyi kapatmaya zorladıklarını bildirmektedir.(351 Şiddet nedeniyle, sıradan Hıristiyan hayırseverlik olayları, İslam ve Hıristiyanlık arasındaki kalıcı farklılıklar gibi görünen şeylere ilişkin vaazlara dönüşmüştür: Aid to the Church in Need, "Java'nın bir banliyösü olan Cileduk'a vardıklarında taş atan Müslümanların saldırısına uğrayan Küçük İsa'nın sekiz rahibesinin, çocuklar için bir bakım merkezi, bir yaşlılar evi ve bir okul inşa ederek karşılık verdiklerini" anlatmaktadır. 


Endonezya'da Hıristiyanlara yönelik Müslüman zulmünün en korkunç örneğinde, Ekim 2005'te üç İslami cihatçı Poso kenti yakınlarında okula giderken üç Hıristiyan kızın başını kesmiş ve dördüncüsünü ağır yaralamıştı.|36) Bu korkunç üçlü cinayet için Endonezya mahkemesi saldırıyı düzenleyeni yirmi yıl hapis cezasına çarptırdı; iki suç ortağı da on dört yıl ceza aldı.|37) 


İslam'dan dönen Hıristiyanlar özel bir nefrete maruz kalmaktadır. Ancak bu inançla doğanların işi pek de kolay değil. İslam'ın kutsal toprakları olan Suudi Arabistan, dini azınlıklara karşı özellikle sert davranıyor. Yabancılar bile acımasız Suudi dini yasalarına boyun eğmek zorundadır: 


1979 yılında Müslümanlar, hükümete karşı olan bir grup İslami köktendinciye karşı özel bir 
Fransız birliğinin Kabe'ye müdahalesini talep ettiklerinde, Fransız ulusal polisinin (GIGN - Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) müdahale gücünün askerleri hızlı bir İslam'a geçiş töreninden geçmek zorunda bırakıldı. Kızıl Haç bile Körfez savaşı sırasında Haç sembolü olmadan dolaşmak ve bayrağını sergilememek zorunda bırakılmıştır(38). 


1993-1995 yılları arasında Suudi Arabistan'da görev yapmış olan eski ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Tim Hunter da şunları ekliyor: "Cidde'de Amerikalıları, üzerinde Davut Yıldızı olan bir fotoğrafa sahip olmak gibi küçük bir nedenden dolayı dövüyorlar, hatta işkence yapıyorlardı. 


arka planda ya da Noel şarkıları söyleyerek.......... Mutawa (Suudi din polisi) din adamlarını zincirledi, dövdü ve ortaçağ tarzı zindanlara attı."(39) 


Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da çalışan George Joseph adlı bir Hintlinin "Mayıs (2000) ayında bir Katolik ayininden dini bir kasetle dönerken evinin önünde tutuklandığını"(40J bildirmiştir. 


2003 yılının başlarında Suudi hükümeti Krallık'ta bir kilise olmadığını ve asla olmayacağını 
bir kez daha teyit etti. Suudi Savunma Bakanı Prens Sultan, "Bu ülke kehanetin ve mesajın fırlatma rampasıydı ve boynumuzu kaybetsek bile hiçbir şey bununla çelişemez" dedi. 
Amerikan askeri ve diplomatik personelinin inançlarını yerine getirmelerine izin verilmediği yönündeki şikâyetlere yanıt verirken onları "fanatikler" olarak nitelendirdi ve şöyle dedi "Kilise diye bir şey yoktur - ne geçmişte, ne günümüzde ne de gelecekte.... 

Her kim |kiliselerin kurulması gerektiğini| söylediyse çenesini kapamalı ve utanmalıdır."(41) 2008 yılının başlarında Papa 16. Benedikt ve Vatikan'ın Suudi yetkililerle Krallık'ta bir kilise açmak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberler, Suudi Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Enver Aşıki tarafından Arap televizyon ağı el-Arabiya'ya verilen bir röportajda hızlı bir şekilde perspektife oturtuldu. "İslam-Hıristiyan diyaloğu ile ilgili birkaç toplantıya katıldım ve bu konuda müzakereler yapıldı" dedi. Ancak, "Suudi Arabistan'da bir kilise inşa etmek için resmi müzakereleri başlatmak ancak Papa ve tüm Hıristiyan kiliseleri Muhammed peygamberi tanıdıktan sonra mümkün olabilir. Eğer onu bir peygamber olarak tanımazlarsa, Suudi krallığında nasıl bir kiliseye sahip olabiliriz?"(421 


Müslüman dünyasında Hıristiyanlara yönelik dini temizlik, İslam'ın kökenlerine aşina olan hiç kimseyi şaşırtmaz. Peygamber Muhammed şöyle buyurmuştur: "Yahudileri ve Hıristiyanları Arap Yarımadası'ndan kovacağım ve Müslümanlardan başkasını bırakmayacağım."(43) Modern bir İslami hukuk el kitabına göre, Hıristiyanların "Hicaz'da, yani Mekke, Medine ve Yamama çevresindeki bölge ve kasabalarda üç günden fazla ikamet etmeleri yasaktır."(44)J Aslında, Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'ye giden otoyollarda, kutsal şehirlerden oldukça uzakta, "Gayrimüslimler Buradan Çıkmalıdır" yazılı çıkışlar bulunmaktadır. 


Vicdanın Cezası Ölümdür 


İslam'dan Hıristiyanlığa geçenler, neredeyse tüm dini otoritelerin bu kişilerin ölümü hak ettiği konusunda hemfikir olduğu Müslüman dünyasında sık sık avlanırlar. Muhammed'in kendisi böyle bir cezayı emretmiştir: "Kim İslam dinini değiştirirse onu öldürün."(45J Yasanın sadece erkekler için mi yoksa kadınlar için de geçerli olup olmadığı konusunda bazı anlaşmazlıklar olsa da, bu hala tüm İslam hukuku okullarının tutumudur. 


İslam dünyasının en prestijli ve etkili kurumu olan Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nde, Sünni Müslüman ortodoksluğunun güvenilir bir rehberi olarak onaylanan bir İslami el kitabında şu ifadeler yer almaktadır: "Ergenlik çağına gelmiş ve aklı başında olan bir kişi kendi isteğiyle İslam'dan dönerse öldürülmeyi hak eder." İslam hukukunda bir mürtedi öldürme hakkı cemaat liderine verilmiş olsada ve diğer Müslümanlar bu görevi üstlendikleri için teorik olarak cezalandırılabilseler de, pratikte bir mürtedi öldüren bir Müslüman'ın tazminat ödemesi ve kefaret ödemesi gerekmez (klasik İslam hukukuna göre diğer cinayet türlerinde olduğu gibi). Bu düzenleme, bir mürtedi öldürmenin "ölmeyi hak eden birini öldürmek"(46|J olduğu için yapılmıştır. 


Uluslararası üne sahip Şeyh Yusuf el Karadavi başkanlığındaki bir grup İslam alimi tarafından yönetilen IslamOnline adlı internet sitesi şu açıklamayı yapmaktadır: "Ergenlik çağına gelmiş aklı başında bir kişi kendi isteğiyle İslam'dan irtidat ederse cezalandırılmayı hak eder. Böyle bir durumda halifenin (veya temsilcisinin) ondan tövbe etmesini ve İslam'a dönmesini istemesi vaciptir. Tevbe ederse tevbesi kabul edilir, ama reddederse derhal öldürülür." 


Peki ya birisi bir halifenin ortaya çıkmasını beklemez ve meseleyi kendi ellerine alırsa? Her ne kadar katil "halifenin ayrıcalıklarını çiğnediği ve haklarına tecavüz ettiği" için "cezalandırılacak" olsa da, "bir mürtedin öldürülmesi için kan parası (ya da herhangi bir kefaret)yoktur" - başka bir deyişle, katil için kayda değer bir ceza yoktur.|47|) 


Abdul Rahman adlı bir Afgan tüm bunları iyi biliyor. Şubat 2006'da Hıristiyanlık için İslam'ı terk etme suçundan tutuklandı.|(48) Afgan Anayasası'na göre "hiçbir kanun kutsal İslam dininin inanç ve hükümlerine aykırı olamaz."(49J Tutuklanmasından sonra bile Batılı analistler bu hükmünanlamını kavramakta zorlanmış görünüyorlar. Times of London tarafından alıntılanan bir "insan hakları uzmanı" Batı ülkelerinde yaygın olan kafa karışıklığını özetledi: "Anayasa İslam'ın Afganistan'ın dini olduğunu söylüyor ama aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden de bahsediyor ve 18. Madde bu tür bir başvuruyu özellikle yasaklıyor. Bu gerçekten de yargının karşı karşıya olduğu sorunu vurguluyor."(50) 


Ancak aslında bir daralma söz konusudur. Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne "saygı" duyduğunu beyan edebilir, ancak aynı zamanda hiçbir kanunun İslam hukukuna aykırı olamayacağını da söyler. Anayasa'nın dini özgürlük tanımı açıktır: "Afganistan İslam Cumhuriyeti devletinin dini kutsal İslam dinidir. Diğer dinlerin takipçileri, kanun hükümleri çerçevesinde inançlarını yerine getirmekte ve dini ayinlerini yapmakta serbesttirler" (Benim vurgum)|. 


Dinden dönmenin İslami ölüm cezasına çarptırılması İslami kültürün derinliklerine işlemiş durumda - ki bu da Abdul Rahman'ın din değiştirmesiyle ilgili şikayette bulunmak üzere polise giden kişinin kendi ailesi olmasının nedenlerinden biri. 2006'daki eylemlerini tetikleyen her ne ise, polisin böyle bir şikayeti son derece ciddiyetle ele alacağından emin olabilirlerdi. 


Uluslararası tepkilerin ardından Abdul Rahman sonunda Afganistan'dan çıkarılarak İtalya'da görece güvenli bir yere götürüldü. Kamuoyuna yansımasına rağmen, onun durumu pek de benzersiz değildi. Haberlerde "1995 yılında Hıristiyanlığa geçen eski bir Müslüman şeyh" olarak tanımlanan Sudanlı Al-Faki Kuku Hassan, Mart 1998'de irtidat suçlamasıyla tutuklandı ve uluslararası protestolara rağmen, sağlık durumunun kötüleşmesi (2001 baharında felç geçirdi) 31 Mayıs 2001'de serbest bırakılmasına neden olana kadar tutuldu. 


Mısır'da Hıristiyanlığı kabul eden Muhammed Sallam 1989 yılında tutuklanmış ve işkence görmüştür. 1998 yılında tekrar tutuklanmış ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Mısır'da Hıristiyanlığa geçen diğer iki kişi, Dr. Abdul-Rahman Muhammad Abdul-Ghaffar ve Abdul Hamid Beshan Abd El Mohzen, 1980'lerin sonlarında uzun süre hücre hapsinde tutulmuşlardır. 


Fas'ta yetkililer din değiştiren Hıristiyanları ve bir Müslümanı Hıristiyanlığa döndürmekle suçlanan Salvadorlu Baptist müzisyen Gilberto Orellana'yı hapse atmıştır.|52)J Din özgürlüğünün Anayasa ile güvence altına alındığı nispeten hoşgörülü Ürdün'de bile "diğer dinlere geçen Müslümanlar hem sosyal olarak hem de yetkililer tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktadır, çünkü hükümet bu tür din değiştirmelerin yasallığını tam olarak tanımamakta ve din değiştirenleri hala Müslüman olarak, mürted oldukları ve mallarına el konulabileceği ve birçok haklarının reddedilebileceği şeriata tabi olarak görmektedir."(53) 


1990'larda İslam'dan Hıristiyanlığa geçen Kuveyt vatandaşı Robert Hussein Gambar Ali, Kuveyt Anayasası din özgürlüğünü garanti altına almasına rağmen, irtidat suçlamasıyla tutuklandı ve yargılandı. Hüseyin'in savcılarından Mohammad Al-Jadai şöyle açıkladı: "Yasa koyucular dinden dönme konusunu Anayasa'da düzenlemediler çünkü burada böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmediler. Anayasa'daki inanç özgürlüğü sadece doğulan din için geçerlidir."/(54| 


Hüseyin bir mahkeme duruşması sırasında savcılıktan bir muhtıra görmek istediğinde, savcı hakime "Onun kanı ahlaksızdır! Bu belge Kur'an-ı Kerim'den ayetler içeriyor ve bu kâfire dokunulmamalı!" dedi. Ardından savcı, Kuveyt'in görünürde hoşgörülü laik hukuku ile Şeriat arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyan memorandumdan bir pasaj aktarmaya başladı: "Üzülerek söylemeliyim ki ceza kanunumuz dinden dönme için bir ceza içermemektedir. 
Gerçek şu ki, bizim naçizane görüşümüze göre, yasama organı irtidat için Allah'ımızın ve elçisinin buyurduğundan daha fazla ya da daha az bir ceza uygulayamaz. Onun irtidadı hakkında karar verecek olanlar: Kitabımız, Sünnetimiz, peygamberlerin sözleşmesi ve Allah tarafından verilen yasalardır." 


İslami bir mahkeme Hüseyin'i ölüme mahkum etti. Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Profesör Anh Nga Longva 1997 yılında Kuveyt'i ziyaret etmiş ve davayla ilgili tutkuların yükseldiğini görmüştür: "Liberal/İslamcı ayrımında şaşırtıcı derecede güçlü bir fikir birliği buldum. Neredeyse herkes Oambar'ın din değiştirmesinin ciddi bir suç olduğu ve tüm suçlarda olduğu gibi bunun da cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikirdi. Ayrıca tüm medeni haklarından mahrum bırakılmasının yeterli bir ceza olduğu konusunda da hemfikirdi. 
Bazı çevrelerde bazı anlaşmazlıklara ve bastırılmış bir huzursuzluk hissine yol açan tek konu ölüm cezası meselesiydi." 


İlginçtir ki Longva, Hüseyin Kamber Ali'nin din değiştirmesine kızanların, Hüseyin'in Hıristiyan olmaya hakkı olduğunu savunmak için kullanacağı aynı Kuran ayetine başvurduklarını bildirmektedir: "(Hüseyin'in ölüm cezasınal| karşı çıkanlar, konumlarını Kuran'ın 'dinde zorlama yoktur' diyen 2:257 |çoğu Kuranayeti numaralandırma sisteminde 2:256'dırl ayetine dayandırdılar. Ancak çoğu zaman aynı ayet, tam da İslam'ın hoşgörülü bir din olması nedeniyle, ddindendönmek için hiçbir mazeret bulunmadığını göstermek için önüme konuyordu."(55| 


Longva, Kuveytli bir hukukçunun kaygı verici özetini aktarır: "İslam'a geçmek isteyenlere her zaman bir kapıdan girdiklerini ama çıkış yolu olmadığını hatırlatırız."(56) Hüseyin sonunda irtidattan hüküm giydi ama bu davaya artan uluslararası ilgi onun Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmasını sağladı. 


Ağustos 2007'de İslam'dan Hıristiyanlığa geçen Mısırlı Mohammed Hegazy, İslami din adamları tarafından hakkında verilen ölüm cezasının ardından saklanmak zorunda kaldı. 
Ancak Hegazy Mısır'dan kaçmayı reddetti ve şu açıklamayı yaptı 

"Kanımı dökmek için fetvalar olduğunu biliyorum ama pes etmeyeceğim ve ülkeyi terk etmeyeceğim."|(57J 2008'in başlarında babası Mısır gazetelerine demeç verdi: "Oğlumla konuşmaya ve onu İslam'a dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Eğer reddederse, onu kendi ellerimle öldüreceğim." Bu yazı itibariyle Hegazy Mısır'da saklanmaya devam etmektedir.|58)| 


Hegazy'ye yardım etmek için hiçbir şey yapmasa da, Şubat 2008'de Mısır hükümeti, İslam'dan Hıristiyanlığa geçenlerin devlet tarafından verilen kimlik kartlarında yeni dinlerini belirtmelerine izin vererek, ülkenin Hıristiyan azınlığına önemli bir taviz gibi görünen bir şey yaptı.|59) 


Bu ilk bakışta İslam'dan dönenlere verilen geleneksel ölüm cezasından büyük bir sapma gibi görünüyordu. Ancak Mısır, bir şeriat devleti olmamasına rağmen, din değiştirenlere hiçbir zaman iyi gözle bakmamıştır. Yeni düzenleme yeni bir yönde atılmış bir adım gibi görünse de, bu imtiyazın sadece İslam'ı kabul edip daha sonra Hıristiyanlığa dönen Hıristiyanlar için geçerli olduğu ortaya çıktı. Din değiştirenlerin kimlik kartlarında bu bilgi yer alacak. İslam'dan dönmeyi idamlık bir suç haline getiren İslam hukuku ışığında, din değiştirenlerin kimlik kartları bir hedef tahtası anlamına geliyor. Onlarla karşılaşan ve irtidat için ölüm cezasını ciddiye alan herhangi bir Müslüman, kendisini onları öldürmek için haklı görecektir. 


Hristiyanlara Yapılan Zulmün Kur'an'daki Gerekçeleri 


"Hıristiyanlar gibi Müslümanlar da İsa'ya saygı duyar ve hürmet ederler. İslam, İsa'nın Tanrı'nın en büyük peygamberlerinden ve insanlığa gönderdiği elçilerden biri olduğunu öğretir. Hıristiyanlar gibi, her gün 

1.3 milyar Müslüman onun sevgi, barış ve bağışlama öğretileriyle yaşamaya çalışıyor. 
Evrensel değerler haline gelen bu öğretiler bize hepimizin, Hıristiyanların, Müslümanların, Yahudilerin ve diğerlerinin düşündüğümüzden daha fazla ortak yönümüz olduğunu hatırlatıyor." 


Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Mart 2004'te Kaliforniya gazetelerine verdiği bir ilan da böyleydi. İlanın İslam ve Hıristiyanlar arasındaki köprülere ilişkin mesajının Kur'an'dan bir önceliği varmış gibi görünüyordu. İslam'ın kutsal kitabı, Hıristiyanların Müslümanlara en yakın dostlar olacağını ileri sürer: "İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi Yahudiler ve putperestlerdir; iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanları da 'Biz Hıristiyanız' diyenlerdir; çünkü bunlar arasında ilme bağlı, dünyayı terk etmiş ve kibirlenmeyen kimseler vardır" (5:82). 


Ancak Müslüman dünyasında ekümeniklik oyunu oynamak için hiçbir neden yoktur. Öte yandan Suudi Şeyh Marzoug Salem Al-Ghamdi geçtiğimiz günlerde Mekke'deki bir camide verdiği vaazda "Hıristiyanlar kafirdir, Allah'ın, Resulünün ve müminlerin düşmanıdır. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkâr eder ve lanet ederler. Bu kâfirlere nasıl yaklaşabiliriz?"(60J) demiştir. 


Şeyh, Kur'an 5:82'yi başka bir ayet lehine görmezden geliyordu: "Ey iman edenler! 
Yahudileri ve Hıristiyanları dost ve veliler edinmeyin; onlar ancak birbirlerinin dostları ve velileridirler. İçinizden onlara (dostluk için) yönelen kimse onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim bir topluluğu doğru yola iletmez" (5:51). 


Bu karışık mesajların yanı sıra, Kuran'ın Hıristiyanlık ve Mesih hakkında söyleyecek çok daha fazla şeyi vardır. İsa'nın Bakire Doğumunu öğretir (Meryem başlıklı 19. Sure bu olayın uzun bir tanımını içerir) ve onu Allah'ın "Sözü" ve "O'ndan çıkan bir ruh" olarak adlandırır, ancak aynı zamanda Teslis'i reddeder ve İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olmadığında ısrar eder (4:171). İsa'yı birçok Eski Ahit figürünü de içeren bir peygamberler silsilesine yerleştirir: "De ki: 'Biz Allah'a, bize verilen vahye, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve diğer peygamberlere verilen vahye, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen vahye iman ettik. Onların biri ile diğeri arasında hiçbir fark gözetmeyiz ve biz Allah'a boyun eğeriz." (2:136). 


Kur'an'a göre bu çizgi, vahyi önceki tüm vahiyleri tamamlayan ve düzelten son ve en büyük peygamber olan Muhammed'de doruğa ulaşır. Bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak İslam'ın Allah'tan gelen son vahiy olduğuna, ancak Yahudilerin ve Hıristiyanların da İsa'yı Tanrı'nın Oğlu olarak yüceltmek ve Muhammed'in gelişine dair referansları kaldırmak için suç teşkil edecek şekilde değiştirdikleri gerçek vahiyleri aldıklarına inanırlar (bu nedenle Kuran'da "Kitap Ehli" olarak adlandırılırlar). Hıristiyanlar ayrıca Üçlü Birlik ve Mesih'in Tanrısallığı gibi sahte doktrinleri de eklemişlerdir: "O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın ve 'Üç' demeyin. Durun! (Bu) sizin için daha hayırlıdır! Allah ancak bir tek Allah'tır. 
Oğul edinmesi O'nun yüceliğinden uzaktır" (4:171). 


Sonuç olarak, bazı Müslümanların İslam'ın Hıristiyanlığı meşru bir inanç olarak tanıdığı iddiasında bir kaçamak vardır. Çünkü Kuran'ın tanıdığı Hıristiyanlık, bugün dünya çapında milyonlarca kişinin uyguladığı Hıristiyanlık değildir. Kur'an İsa hakkında şöyle der: "Biz ona İncil'i gönderdik. Onda hidayet, nur ve kendinden önce gelen şeriatı tasdik, Allah'tan korkanlar için bir hidayet ve bir öğüt vardı. İncil ehli, neye göre hüküm vereceklerse versinler. 

Allah onu indirmiştir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar isyan 

edenlerden başkası değildir" (5:46-47). 


Müslümanlar Hıristiyanlarla geniş çapta temas kurmaya başladıklarında, bu pasaj onları rahatsız edici bir duruma soktu: İncil'in Muhammed'in peygamberliğine tanıklık ettiğini ve buna göre Hıristiyanlar doğru bir şekilde yargılarlarsa Müslüman olacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bunun yerine Müslümanlar Yeni Ahit'in Kuran'ın reddettiği Hıristiyan İsa anlayışını onayladığını ve daha sonraki bir peygamberin nihai bir vahiyle geleceği fikrine dair hiçbir iz içermediğini gördüler. Böylece Müslümanlar, Hıristiyanların İsa'ya Allah tarafından verilen saf İncil'i bozduklarını öğretmeye başladılar. 


Bu düşünce bugün İslam dünyasında hala yaygındır. Kur'an'ın popüler bir İngilizce versiyonunun çevirmeni olan Müslüman bilgin Abdullah Yusuf Ali, Kur'an'ında İncil hakkında açıklayıcı bir nota yer vermiştir: "Kur'an'da sözü edilen İncil kesinlikle Yeni Ahit değildir ve şimdi Hıristiyan Kilisesi tarafından kabul edildiği şekliyle dört İncil değil, Tevrat'ın Musa tarafından ve Kur'an'ın Muhammed el Mustafa tarafından tebliğ edildiği gibi İsa tarafından tebliğ edilen orijinal bir İncil'dir."(61 


Dolayısıyla, elbette Hıristiyanlarla barış ve uyum içinde yaşamak isteyen pek çok Müslüman varken, Hıristiyanları Allah'ın sözünü bozanlar ve lanetinin taşıyıcıları olarak hor görmeyi inançları gereği haklı gören başkaları da vardır. 


Bu, Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında süregelen düşmanlığın önemli bir kaynağıdır. Ve bu düşmanlık İslam'ın cihat doktrini ile daha da derinleşmektedir: İslam'a dönene, Müslüman yönetimine boyun eğene (ki bu da bir dizi aşağılayıcı düzenlemeyi kabul etmeyi gerektirir) ya da öldürülene kadar kafirlere karşı savaş açmanın Müslüman toplumun sorumluluğunun bir parçası olduğu fikri. Muhammed'in kendisi tarafından ilan edilen bu üçlü seçim, Kuran'da açıkça Yahudi ve Hıristiyanlara da uygulanacağı belirtilerek temellendirilmiştir: "Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, hak dini din edinmeyen kimselerle, ( bunlar) kitap ehlinden olsalar bile, cizyeyi (özel bir yüksek vergi oranı) gönül rızasıyla verinceye ve kendilerineboyun eğdirilinceye kadar savaşın" (9:29). 


Hristiyanlara yapılan zulüm: Yaşayan bir gelenek 


Muhammed'in son askeri seferi kuzey Arabistan'daki Tebük garnizonunda Bizanslı Hıristiyanlara karşıydı ve peygamberlerinin ölümünden kısa bir süre sonra İslami cihatçılar o zamana kadar Hıristiyan olan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve İspanya topraklarını fethedip İslamlaştırdılar. Cihat daha sonra Hıristiyan Avrupa'ya yöneldi ve yüzyıllar boyunca orada devam etti. 1453'te Konstantinopolis'in fethiyle en yüksek noktasına ulaştı. Ancak Eylül 1683'te Osmanlı'nın Viyana kuşatması kırıldı ve Avrupa'daki İslami dalga geri çekilmeye başladı. Ancak Hıristiyanlara karşı cihadı körükleyen doktrinler hiçbir İslami mezhep tarafından reforme edilmedi ya da reddedilmedi. Sonuç olarak, yirminci yüzyılda Müslümanlar arasında cihatçı duyguların yeniden canlanmasıyla birlikte Hıristiyanlara yönelik zulüm de yeniden başladı. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış bir kadın tarafından anlatılan bu tüyler ürpertici hikâye, bu yenilenme anını bir hanede yakalıyor: 


Sonra bir gece kocam eve geldi ve bana padişahın köyümüzdeki tüm Hıristiyanları öldürmemiz ve komşularımızı öldürmemiz için haber gönderdiğini söyledi. Çok kızmıştım ve ona bu emirleri kimin verdiğinin umurumda olmadığını, bunların yanlış olduğunu söyledim. Bu komşular bize her zaman iyi davranmışlardı ve eğer onları öldürmeye cüret ederse Allah bize bunun hesabını soracaktı. Onu durdurmak için elimden geleni yaptım ama onları öldürdü - kendi eliyle öldürdü."(62| 


Türkiye'deki Hıristiyan nüfus 1920'de 15 iken bugün W1'e düşmüştür. Suriye'de ise aynı dönemde &©33'ten ©10'a düşmüştür. Beytüllahim'de Hıristiyan nüfusun 94685'i 


1948'de nüfusun ©12'si Hıristiyandı; bugün ise “12'si kasabanın en ünlü yerli oğlunun inancına bağlı. 


Müslüman dünyasındaki Hıristiyanlar için geçmişin yükü bugünün üzerinde ağır bir şekilde durmaktadır. Yıllarca Büyük Britanya'da yaşayan ancak şu anda bu ülkeye yeniden girişi yasaklanmış olan tartışmalı Usame yanlısı Müslüman lider Şeyh Ömer Bakri Muhammed Ekim 2002'de şöyle yazmıştır: "Hilafetimiz olmadığı için gidip herhangi bir gayrimüslimi öldürebileceğimizi söyleyemeyiz, bunun yerine onların zimmetlerini yerine getirmeliyiz."(64J) Zimmet, İslami yönetim altındaki Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer bazı alt sınıflar için İslami yasal koruma sözleşmesidir; bu korumayı ve beraberinde çeşitli haklardan mahrum bırakılmayı kabul edenler zimmiler olarak bilinir. Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Jonathan Adelman ve Agota Kuperman'agöre 1999 yılında Filistin Yönetimi'nin dini bağışlardan sorumlu müsteşarı Şeyh Yussef Salameh, "Hıristiyanların Müslüman yönetimi altında zimmi olması gerektiği fikrini övdü ve bu tür öneriler Ekim 2000'de ikinci intifadanın başlamasından bu yana daha yaygın hale geldi."(65| 


Geçtiğimiz günlerde Mekke'deki bir camide verdiği Cuma hutbesinde Şeyh Marzoug Salem Al-Ghamdi, Şeriat'ın zimmilere yönelik emirlerini dile getirdi: 


Kafirler, Peygamber tarafından belirlenen şartlara uygun olarak Müslümanlar arasında yaşarlarsa, İslam hazinesine cizye ödemeleri şartıyla bunda bir sakınca yoktur. Diğer şartlar... bir kiliseyi veya manastırı yenilememeleri, yıkılanları yeniden inşa etmemeleri, evlerinin önünden geçen herhangi bir Müslümanı üç gün boyunca beslemeleri...Bir Müslüman oturmak istediğinde kalkmaları, giyim ve konuşmada Müslümanları taklit etmemeleri, ata binmemeleri, kılıç kuşanmamaları ve herhangi bir silahla silahlanmamaları; şarap satmamaları, haç göstermemeleri, kilise çanı çalmamaları, dua sırasında seslerini yükseltmemeleri, kolayca tanınmalarını sağlayacak şekilde saçlarını önden tıraş etmeleri, kimseyi Müslümanlara karşı kışkırtmamaları ve bir Müslümana vurmamaları... Bu şartları ihlal ederlerse hiçbir korumaya sahip olmazlar(66). 


Bu şeriat hükümleri on dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri tam olarak uygulanmamaktadır, ancak günümüzün cihatçıları şeriatın geri kalanıyla birlikte bu yasaları da geri getirmek istemektedir. 


Hıristiyanların İslam topraklarında "kendilerini bastırılmış hissetmeleri" (Kuran 9:29) gerektiği fikri de oldukça canlıdır. Katar'daki ilk Katolik Kilisesi Mart 2008'de açıldığında üzerinde ne haç, ne çan, ne çan kulesi, ne de bir işaret vardı. Kilisenin papazı Fr. Tom Veneracion, "Fikir" diye açıkladı, "ihtiyatlı olmak çünkü herhangi bir hassasiyeti alevlendirmek istemiyoruz."(67| 


Filipinler'de, ülkenin tek İslam şehri olan Marawi'deki kilise de haçı kaldırdı. Katolik rahip Fr. Teresito Soganub şöyle açıklıyor: "Tartışmalardan ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için haçı kalbimizin derinliklerine yerleştiriyoruz." Fr. 

Reuters'a göre Soganub, " haç ya da papaz yakası takmıyor ve Müslüman komşularına saygısından dolayı sakal bırakıyor". Filipinli Katolikler için domuz kızartması düğün resepsiyonlarının vazgeçilmezi olduğu için çok az düğünü kutluyor|68). 


Böyle bir sağduyuya duyulan ihtiyacı görmek kolaydır. Suudi Arabistan'ın Al-Damam kentindeki bir camide vaaz veren popüler Suudi Şeyh Muhammed Salih Al-Munajjid, Hıristiyan ve Yahudilerden nefret etmeyi doğru bir yol olarak tavsiye etmiştir: "Müslümanlar çocuklarını cihat için eğitmelidir," diye ilan etti. Bu durumun en büyük faydası budur: Çocukları cihat ve Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve kafirlerden nefretetmekonusunda eğitmek; çocukları cihat konusunda eğitmek ve ruhlarındaki cihat korunu canlandırmak. Şu anda ihtiyaç duyulan şey budur..."(69) 


İnsan Hakları Gruplarının Sessizlik Suçu 


Uluslararası insan hakları avukatı Justus Reid Weiner'ın Aralık 2007'de Filistin bölgelerindeki Hıristiyanlar hakkında söyledikleri genel olarak İslam dünyasındaki Hıristiyanlar için de geçerlidir: "Filistin bölgelerinde yaşayan Hıristiyan Araplara yönelik sistematik zulüm, uluslararası toplum, insan hakları aktivistleri, medya ve STK'lar tarafından neredeyse tamamen sessizlikle karşılanmaktadır." Hiçbir şey yapılmazsa on beş yıl içinde orada hiç Hıristiyan kalmayacağını, çünkü "Hıristiyan liderlerin takipçilerini radikal İslam güçlerine terk etmeye zorlandığını" söyledi. 


Neredeyse tam bir sessizlik, insan hakları gruplarının Hıristiyanların içinde bulunduğu kötü durumla ilgili raporlarında, bu kötü durumu fark ettiklerinde bile, tuhaf bir şekilde üstü kapalı bir şekilde dile getirmelerinde kendini göstermektedir. Örneğin, Uluslararası Af Örgütü'nün Mısır'daki insan hakları durumuna ilişkin 2007 tarihli raporu, Kıpti Hıristiyanların çektiği acıları, örtmece ve ahlaki eşdeğerlikle dolu ve bağlamdan yoksun tek bir cümleyle geçiştiriyor: "Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında zaman zaman mezhepsel şiddet olayları patlak veriyordu. Nisan ayında (2006) İskenderiye'de üç gün süren dini şiddet olayları en az üç kişinin ölümü ve düzinelerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı."(71) Gerçekte ise çatışmalar bir Müslüman'ın bir Hıristiyan'ı kilisede bıçaklayarak öldürmesiyle ve aynı ay içinde silahlı cihatçıların İskenderiye'de üç kiliseye saldırmasıyla başladı. 


Hıristiyanlara yönelik cihat şiddeti söz konusu olduğunda edilgen çatı günün kuralı gibi görünmektedir. Uluslararası Af Örgütü'nün 2007 Endonezya raporu bu satırı içermektedir: "Azınlık dini gruplar ve kilise binaları saldırıya uğramaya devam etti." Kim tarafından? Al sessiz. "Sulawesi'de yıl boyunca ara sıra dini şiddet olayları meydana geldi."(731 Bu şiddetten kim sorumlu? Al söylemiyor. Uluslararası Af Örgütü, İslam'ı ve İslami grupları insan hakları ihlallerine karışmaktan korumakla, Hıristiyanları bu ihlallerden korumaktan daha fazla ilgileniyor gibi görünüyor. Görünen o ki Hıristiyanlık - hatta İslam'ın bu ülkeye gelişinden çok daha öncesine dayanan yerli Mısır Hıristiyanlığı bile - insan hakları elitlerinin çokkültürcü zevklerine göre ABD ve Batı ile fazla özdeşleşmiş durumda. 


Durum çok vahim. Şam'da yaşayan Melkite Rum Katolik Patriği Gregory lll, Nisan 2006'da "11 Eylül'den sonra Arap dünyasındaki tüm Hıristiyan azınlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir komplo var.... Bizim basit varlığımız Arapların Müslüman, Hıristiyanların da Batılı olmaktan başka bir şey olamayacağı denklemini bozuyor.... Eğer Keldaniler, Süryaniler, Ortodokslar, Latinler 

Katolikler ayrılırsa, Ortadoğu tüm Arap Hıristiyanlardan temizlenirse, Müslüman Arap dünyası ile sözde Hıristiyan Batı dünyası karşı karşıya kalacaktır. Bir çatışmayı kışkırtmak ve bunu dinle meşrulaştırmak daha kolay olacaktır. Bu nedenle Temmuz ayında tüm Arap yöneticilerine bir mektup yazarak 260 milyon Müslüman arasında dağılmış 15 milyon Arap Hıristiyan'dan oluşan bu küçük varlığın yok edilmemesinin ne kadar önemli olduğunu anlattım."(74)J 


Yine de bazı Amerikalı Hıristiyanlar ve Hıristiyan olmayanlar, İslam topraklarında eski Hıristiyan toplulukları olduğunu öğrendiklerinde bile şaşırmakta ve İslam dünyasındaki Hıristiyanların zulüm gördüğüne dair hiçbir fikirleri olmamaktadır. Diğerleri ise, bireysel davranışları ne olursa olsun tüm dinleri eşit derecede sakıncalı ve dini zulüm kurbanlarını da hak ettiklerini bulmuş olarak gören şık ateizm akımının giderek büyümesi nedeniyle kayıtsız kalmaktadır. Ve pek çok Batılı, özellikle de insan hakları seçkinleri, sadece Batılı olmayan Hıristiyan olmayanların insan hakları gruplarının kurban paradigmasına uyabileceği bir ahlaki paradigmaya bağlılar - Üçüncü Dünya'daki Hıristiyanların konumu giderek daha tehlikeli hale gelirken üzücü bir durum. 


Ve böylece İslami cihatçılar ve şeriatçılar, giderek artan bir güven ve vahşetle ve Batı'dan neredeyse hiç itiraz gelmeden, aralarındaki Hıristiyanları avlamaya devam ediyorlar. Bu giderek büyüyen bir suçtur ve Üçüncü Dünya'da İslam ve Hıristiyanlığın buluştuğu kanlı bir zemin yaratmıştır. 


Robert Spencer İslam Tarihi, teoloji ve hukuk uzmanıdır ve David Horowitz Özgürlük Merkezi'nin bir programı olan Jihad Watch'un direktörüdür. The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) ve The Truth About Muhammad kitaplarının yazarıdır. Son kitabı Barış Dini mi? 
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2.32 Orta Doğu'daki Hristiyanlar 


Orta Doğu'daki Hristiyanların kökeni ve tarihi nedir? 


"...Orta Doğu Hıristiyanlarının ezici çoğunluğu yedinci yüzyıldaki Arap fethinden sonra İslam'ı kabul etmeyen milletlerden gelmektedir. " 


Bugün Orta Doğu'daki Hıristiyanların durumu nedir? 


Zulüm Türleri: 
Orta Doğu'da Hıristiyanlara yönelik çeşitli zulüm türleri vardır. Bunları ikiye ayırabiliriz: 


a) Bireylere yönelik dini zulüm (insan hakları ihlali): Bu zulüm, dini aidiyetleri nedeniyle bireylere karşı yürütülmektedir. Örneğin Suudi Arabistan ve İran'da bireyler haç veya Davut yıldızı taşıdıkları için cezalandırılmakta, kamusal alanda dua ettikleri için hapse atılmakta ve bazı durumlarda dini kurallara uymadıkları için ölümle cezalandırılmaktadır. 
Bu ülkelerin yanı sıra Mısır ve Sudan'da da Hıristiyanlığa geçenler ölüm cezasına çarptırılmaktadır. 


b) Dini topluluklara yönelik siyasi baskı (etno-dinsel temizlik): Bu durumda, iktidardaki rejimler tüm dini topluluklara siyasi, güvenlik ve ekonomik düzeylerde baskı uygulamaktadır. Bu tür baskıların amacı Hristiyan toplulukların etkisini azaltmak ve bazı durumlarda fiziksel olarak da azaltmaktır. 


Orta Doğu'da Hıristiyan halklara yönelik etnik-dinsel temizlik, askeri baskı ve siyasi baskı arasında gidip gelmektedir. Mısır'da büyük Kıpti ulusu anayasal, siyasi, idari ve kültürel düzeylerde sistematik olarak ayrımcılığa uğramaktadır. Dahası, para-militer köktendinci gruplar Hıristiyanlara karşı kiliselerin yakılması ve sivillerin öldürülmesini de içeren pogromlar düzenlemektedir. 


Sudan'da iktidardaki rejimin amacı güneydeki Afrikalı Hıristiyan ve Animist nüfusu Araplaştırmak ve İslamlaştırmaktır. Sudan hükümeti özellikle 1992 yılından bu yana güneyli siyahları dağıtmak, köleleştirmek ve boyun eğdirmek amacıyla askeri bir kampanya yürütmektedir. 

Son olarak, bölgenin üçüncü büyük Hıristiyan topluluğu olan ve anavatanlarında siyasi ve güvenlik baskısı altında bulunan Lübnanlıları gözden geçirelim. 


Müslüman bir güç olan Suriye'nin işgali altındaki Hıristiyan toplumu, Beyrut'taki Suriye kontrolündeki rejim tarafından sistematik olarak bastırılmaktadır. 

Daha küçük Hıristiyan grupların durumu da daha iyi değil. Örneğin Irak'ta Saddam rejiminin hedef aldığı bir diğer grup da Süryaniler. Giderek artan sayıda Süryani radikal köktendinci gruplar tarafından öldürülmektedir. 


Kölelik: 


Orta Doğu'da Hıristiyanlara yönelik dini zulüm, insani alçalmanın en uç noktalarına ulaşmıştır: Sudan'da, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından hazırlanan çok sayıda rapor, güney Afrikalı Hıristiyanların kuzeyli köktendinci güçler tarafından köleleştirildiğini belgelemiştir. Raporlara ve uzmanlara göre bugün Sudan'da 600.000 ila bir milyon arasında siyah köle bulunmaktadır ve bunlar ya evlerde ya da çiftliklerde çalıştırılmak üzere ülkenin kuzeyine götürülmüş ya da diğer Arap ülkelerinde satılmıştır. 

Zulmün yazarları: 


a. Dini zulüm ve baskı normalde bir dini grup tarafından diğer dinigruba karşı yürütülmektedir: Hıristiyanlar için bu durum Mısır, Sudan, İran, Lübnan, Suudi Arabistan, Irak ve Pakistan'da söz konusudur. Elbette zulüm, belirli bir grubun üyeleri tarafından aynı dini grubun diğer üyelerine karşı dini köktencilik (Cezayir, Afganistan, İran) veya ırkçılık (Moritanya) temelinde de gerçekleştirilebilir, ancak bugünkü tartışmanın konusu bu değildir. 


b. Başta Ortadoğu Hıristiyanları olmak üzere etnik-dini gruplara yönelik zulüm, yasal hükümetler (Mısır, İran, Lübnan, Suriye, Sudan) veya örgütler (Sudan'daki Ulusal İslami Cephe, Front Islamigue de Salut, Lübnan Hizbullahı, vb.) 


- Dr. Walid Phares, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yeni Doğu ve Güney Asya Alt Komitesi'nde "Orta Doğu'da Dini Zulüm" konulu oturumda. Washington DC, 29 Nisan 
1997 


İran şimdi de Hıristiyan liderleri öldürüyor. 
Rahip Mehdi Dibaj 45 yıl önce İslam'dan Hıristiyanlığa geçmişti. 21/12/93 tarihinde irtidat 


suçlamasıyla idama mahkum edildi. Temyiz üzerine serbest bırakılan Dibaj'ın cesedi 5 
Temmuz 1994 tarihinde bulundu. Rahip Haik Mehr, Kilise Müfettişi 


Dibaj'ın idam cezasına karşı kampanya yürüten Tanrı Meclisleri'nin üyesi 20/1/94 tarihinde ölü bulundu. 2 Temmuz 1994'te İran Protestan Bakanlar Konseyi Başkanı Rahip Tatavus Michaelian'ın cesedi başından vurulmuş olarak bulundu. 


19/7/98 GIA, Berberi şarkıcı Lounes Matoub'un ölümünün sorumluluğunu üstlendi. 
Açıklamada, "Öldürülen Lounes Matoub'un dinin ve Mücahitlerin (Kutsal savaşçılar) en inatçı düşmanlarından biri olduğu herkesçe bilinmektedir" denildi. 


Orta Doğu'da kaç Hıristiyan kaldı? 


a. Orta Doğu'nun en büyük Hıristiyan topluluğu on ila on iki milyon Kıptinin yaşadığı Mısır'da bulunmaktadır. Bu Hıristiyan grup ülke nüfusunun 1/5 ila 1/6'sını oluşturmaktadır. Mısır aynı zamanda, bu ülkede her hafta yaşanan bariz dini özgürlük ihlallerine rağmen, ABD'nin en büyük dış yardım alıcılarından biridir. 


b. Güney Sudanlıların sayısı yaklaşık altı milyondur. Hristiyanlar en büyük tek tanrılı gruptur. 


c. Lübnan'daki Hıristiyanların yaklaşık 1,5 milyonu halen Lübnan'da, 6 milyondan fazlası ise diasporada yaşamaktadır ve bu sayının yaklaşık dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Lübnanlı Hıristiyanlar arasında en büyük grup Roma'yı takip eden Katolikler olan Marunilerdir. Diğer küçük dini oluşumlar arasında Melkitler ve Ortodoks Hıristiyanlar bulunmaktadır. 


d. Asur-Keldaniler: Kürt bölgesinde yoğun olmak üzere Irak'ta yaklaşık bir milyon. 


e. Suriye'deki Hıristiyanlar: Aramiler, Ermeniler, Melkitler ve Ortodokslar dahil olmak üzere yaklaşık 1,2 milyon. 


f. İran, Ürdün, İsrail gibi diğer ülkelerde küçük ama önemli, Türkiye ve Cezayir'de ise daha az önemli Hıristiyan toplulukları bulunmaktadır. Suudi Arabistan'da kanunen Hıristiyan bulunmamaktadır. 


İsrail/Filistin'deki Hristiyanlar için durum nedir? 


İngiliz manda yönetimi tarafından 1947'de yapılan son nüfus sayımında Kudüs'te 28.000 
Hıristiyan vardı. İsrail tarafından 1967 yılında (Altı Gün Savaşı'ndan sonra) yapılan nüfus sayımına göre şehirde sadece 11,000 Hıristiyan kalmıştır. Bu, Kral Hüseyin'in Kudüs'ü yönettiği günlerde yaklaşık 17.000 Hıristiyan'ın (ya da 961'inin) şehri terk ettiği anlamına gelmektedir. Onların yerini El Halil'den gelen Müslüman Araplar doldurdu. 


İngiliz mandası döneminde Beytüllahim'de ©80 oranında Hıristiyan çoğunluk vardı. Bugün ise Filistin yönetimi altında 9680'lik bir Müslüman çoğunluğa sahiptir. 


Batı Şeria'nın Filistin kontrolündeki bölgelerinde çok az Hıristiyan kalmıştır. Göç edebilenler de göç ediyor ve yakında Filistin Yönetimi'nin kontrolündeki bölgelerde neredeyse hiç Hıristiyan kalmayacak. Filistin Yönetimi, kontrolü altındaki bölgelerden Hıristiyanların kitlesel göçü gerçeğini gizlemeye çalışıyor. 


FİLİSTİN OTORİTESİNDEN HIRİSTİYANLARIN KOVULMASI (Başbakanlık Ofisi ) Kasım, 1997 


Ardı arkası kesilmeyen zulmün bir sonucu olarak Hıristiyanlar, hayatta kalmayı amaçlayan her mazlum azınlık gibi davranmak zorunda kalmaktadır. Filistin Yönetimi kontrolündeki bölgelerdeki Hıristiyanlar gizlice dua etmeye başladı. Hayatta kalma bilgeliği onları "korku dengesini" değerlendirmeye zorluyor; buna göre İsrail'den korkacak bir şeyleri yok ama Filistin Yönetimi ve Müslüman komşularından varoluşsal bir tehditle karşı karşıyalar. 


Buna göre hareket ediyorlar: "Siyonist varlığın" kamuoyu önünde kınanmasıyla birlikte Müslüman hükümdara yönelik bitmek bilmeyen övgü ve yüceltme yoluyla "iyilik bulmaya" çalışıyorlar. 


Middle East Digest - Kasım/Aralık 1997 


Time dergisi (23 Nisan 1990): "Yıllar süren göreceli uyumun ardından, |tartışmalı bölgelerdeki) Hıristiyanlar ve dindaşları Araplar arasındaki sürtüşme, Müslüman köktendinciliğinin yükselişiyle birlikte keskin bir şekilde arttı." (Time, Müslümanların Hıristiyan Araplara baskı yaptığına dair çeşitli örnekler vermeye devam etmiştir). 


The Jerusalem Post (2 Mayıs 1991): "Müslüman eylemciler, Hıristiyanlığın en kutsal mekanlarından bazılarına ev sahipliği yapan ve bir zamanlar ağırlıklı olarak Hıristiyanların yaşadığı Beytüllahim'i bir Müslüman kasabasına dönüştürmeye çalışıyor. Kudüs'ün 'Hıristiyan Mahallesi'ndeki bir pansiyonun Yahudiler tarafından satın alınması üzerine dünya çapında koparılan yaygaranın aksine, bu istikrarlı ve çoğu zaman şiddet içeren tecavüz Hıristiyan dünyasında büyük bir sessizlikle karşılandı. Artan şiddet olaylarının seyri açık bir şekilde görülmektedir. Geçtiğimiz 21 Aralık'ta rahibeler için bir okul kundaklandı. 
Mart ayının ilk haftasında Karmelit manastırının duvarını kırma girişiminde bulunuldu ve ardından bir Hıristiyan okuluna zorla girildi. Vandallar 3 Mart'ta Beytüllahim'deki Rum Ortodoks mezarlığına saygısızlık ederek haçları söktüler ve cesetleri parçaladılar..." 


La Terra Sancta (1991 tarihli bir Vatikan yayını): "Hıristiyanlar Orta Doğu'yu terk ediyor... 
(Yahudi varlığı Arapları telaşlandırsa da... son yıllardaki ticari, kültürel ve teknolojik temaslar her şeyden çok Batı uygarlığı ile Ortadoğu kültürü arasında ya da yaygın olarak bilindiği gibi İslam kültürü ile Yahudi-Hıristiyan kültürü arasında bir çatışmaya neden olmuştur." 


The Jerusalem Post (6 Mayıs 1994): Nisan 1994'te İsrail'in İbrani basını, Hıristiyan Arapların Arafat'ın FKÖ'deki El Fetih grubunun aktivistlerini Beytüllahim yakınlarındaki Aida manastırındaki Fransisken rahibeleri taciz etmekle suçladığını bildirdi. Bir rahibe, düzenli olarak manastırı işgal ettikleri, mezarları tahrip ettikleri, ekipmanları tahrip ettikleri ve duvar yazıları yazdıkları iddia edilen eylemcilerin davranışlarını "terör saltanatı" olarak tanımladı. 


CNN (20 Aralık 1995): "Bugün Beytüllahim ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir kent. 
Cuma namazlarında Manger Meydanı'na (İsa'nın geleneksel doğum yeril akın ediyorlar, camiler o kadar kalabalık ki. Hıristiyanlar inançları nedeniyle alenen taciz edildiklerinden ve hakarete uğradıklarından şikayetçi. Hıristiyan mezarlığı kirletildi ve tahrip edildi... bu Hıristiyan çocuk Müslümanların faşist ve kötü insanlar olduğunu söyledi. 10 ve 12 çocuklu Müslüman aileler, Beytüllahim çevresindeki mülteci kampları ve Müslüman köyleri tarafından ezileceklerinden korkan küçük Hıristiyan aileleri İslami birdenizde boğulmaya terk ediyor. Kasabadaki Hıristiyanların çoğu artık açıkça konuşmaktan korkuyor." 


The Times (Londra, 22 Aralık 1997): "(Filistin Yönetimi altındaki| Beytüllahim'de yaşam, azalan Hıristiyan azınlığın pek çok üyesi için çekilmez hale geldi. Artan Müslüman-Hıristiyan gerilimi, bazı Hıristiyanları İsa'nın doğum hikayesinin merkezindeki kasabada Noel'i kutlama konusunda isteksiz bıraktı". 


Bu Hıristiyanlara yardım etmek için ne yapabiliriz? 


"Ortadoğu'da hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların hayatta kalmasını ancak bir Yahudi-Hıristiyan ittifakı sağlayabilir" 


- Profesör Walid Phares, Dünya Lübnan Örgütü Başkanı 


2.33 Hayatta kalmak için mücadele - Arap Dünyasından Hristiyan Göçü 


Amira El Ahi, Daniel Steinvorth, Volkhard Windfuhr ve Bernhard Zand tarafından 


Şiddet, terörizm ve İslamcıların artan etkisi Orta Doğu'da Hıristiyanlık için bir tehdit oluşturuyor. Bazı ülkelerde, sevilmeyen Hıristiyan azınlığın üyeleri şimdiden hayatta kalmak için savaşıyor ya da canlarını kurtarmak için kaçıyor. 


Yeni Bağdat'ta, Ali adında bir Şii olan minibüs şoförü, Noel'den önceki son Pazar günü sabah 7'de yola çıktı. Birkaç saat önce cep telefonuna gelen bir aramada, şehir dışında uzun bir yolculuk için beş yolcu alması talimatı verilmişti. Kendisine ilk yolcunun diğer yolcuların kim olduğunu venereye gideceklerini söyleyeceği söylenmişti. Ayrıca kimseye bir şey söylememesi de söylenmişti. 


İlk yolcu, birkaç blok ötede bavulunun üzerinde oturan Raymon adında 24 yaşında bir adamdı. Ali'yi şehrin kasvetli doğu yakasına yönlendirdi; burada bir Şii'nin şoför olması akıllıca bir hareketti - önce Amir ve Fariz'in otobüse bindiği Karrada bölgesine, sonra da Wassim ve Oarram'ın beklediği Selakh'a. Sabah 9'da Ali tüm yolcularını almış ve otobüs Bağdat'tan ayrılarak kuzeydoğuya doğru yol almaya başlamıştı - Irak'ın güvenli sayılabilecek tek bölgesi olan Kürdistan'a doğru 350 kilometrelik (218 mil) bir yolculuk. 


Ali'nin kırmızı Kia'sıyla seyahat eden beş genç, Keldani Katolik Babil Koleji'nin Bağdat'tan ayrılan son ilahiyat öğrencileriydi. Ağustos ortasından bu yana dört rahip kaçırıldı ve diğer ikisi de öldürüldü. Ruhban okulunun müdürü Peder Sami de Aralık ayı başında kaçırıldı. 
Cemaat onun özgürlüğünü satın almak için 75.000 dolar toplamayı başardı, ancak haftalarca tereddüt ettikten sonra Keldani patriği Emmanuel Ill, cemaatinin eğitim kurumlarını Bağdat'tan çekmeye karar verdi. Kentteki dört Katolik kilisesinin, Hurmis manastırının ve kentin Dura mahallesindeki üniversitenin boşaltılması emrini verdi, ancak hızla küçülen bir cemaatin yalnız çobanı olarak kentte kalmayı tercih etti. 


Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan bir tarih 


Iraklı Katolikler ilk papaz okullarını açtıklarında bugünkü Irak hala Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ruhban okulunu 45 yıl önce Musul'dan Bağdat'a taşıdılar ve 1991 yılında, dönemin diktatörü Saddam Hüseyin'in rejimi tarafından dokunulmadan, Dora'da Babil Felsefe ve Teoloji Koleji'ni kurdular. Keldani halkının tarihinde bir parıltı olarak sadece 15 yıl varlığını sürdürebildi. Peder Sami'nin ruhban okulunu yönetmesi için görevlendirdiği Beşar Varda, "Ne zaman döneceğimizi ya da dönüp dönmeyeceğimizi bilmiyorum," diyor. 


Hıristiyanlar son 2,000 yıldır Arap dünyasında yaşamaktadır. Müslümanlardan önce de oradaydılar. İçinde bulundukları durum karşılaştıkları ilk kriz değil ve geçmişteki katliamlarla kıyaslandığında Orta Doğu Hıristiyanlığı için kesinlikle en ağırı da değil. Ancak bazı ülkelerde bu son kriz olabilir. Papa bile Noel konuşmasında, Orta Doğu'daki inançlıların "küçük sürüsünden" bahsetti. 


"az ışık ve çok fazla gölgeyle"' yaşamak zorunda kaldıklarını söyledi ve kendilerine daha fazla hak verilmesini talep etti. 


Orta Doğu'daki Hıristiyan azınlıkların büyüklüğüne ilişkin güvenilir rakamlar bulunmamaktadır. Bu kısmen istatistiklerin yokluğundan, kısmen de bu tür istatistiklerin üretilmesinin politik olarak yüklü olmasından kaynaklanmaktadır. Lübnan'da son nüfus sayımı 74 yıl önce yapılmıştır. Kendisi de bir azınlığın parçası olan Sünni Saddam Hüseyin, mezhepsel istatistiklerin derlenmesine temelden karşı çıkmıştır. Mısır'da Hıristiyanların sayısı, kimin saydığına bağlı olarak beş ile 12 milyon arasında değişmektedir. 


Kesin rakamlar olmadığı için demografi uzmanları tahminlere güvenmek zorunda kalmaktadır; buna göre Hıristiyanlar Lübnan'da nüfusun yaklaşık yüzde 40'ını, Mısır ve Suriye'de yüzde 10'dan azını, Ürdün ve Irak'ta yüzde iki ila dördünü ve Kuzey Afrika'da yüzde birden azını oluşturmaktadır. Ancak şu anda Orta Doğu'yu etkileyen büyük siyasi değişimler Hıristiyan azınlıkların azalmasına yol açmıştır. İlk Arap-İsrail savaşının yaşandığı 
1948 yılına kadar nüfusun yarısının Hıristiyan olduğu Doğu Kudüs'te bugün yaşayanların 
yüzde beşinden azı Hıristiyan. Komşu Ürdün'de ise 1967'deki Altı Gün Savaşı ile 1990'lar arasında Hıristiyanların sayısı yarı yarıya azaldı. Yakın zamana kadar Irak'ta sadece 500.000 
Hıristiyan yaşarken, 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra bu sayı 750.000'e düştü. Şu anda Kürdistan'a kaçan ilahiyat fakültesi öğrencilerinden biri olan Wassim, kalan Hıristiyanların yarısının 2003'teki ABD işgalinden bu yana, çoğu da son altı ay içinde göç ettiğini tahmin ediyor. 


Daha fazla refah 


Demografi bu gelişmeyi hızlandırmıştır. Genellikle Müslüman komşularından daha iyi eğitimli ve daha varlıklı olan Hıristiyanlar daha az çocuk sahibi oluyor. Göç dalgası onlarca yıldır devam ettiğinden, birçok Ortadoğulu Hıristiyan'ın artık Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da göç etmelerine yardımcı olan akrabaları var. Yüksek eğitim seviyeleri vize alma şanslarını arttırıyor. Gidenler öncelikle elit kesimin üyeleri: doktorlar, avukatlar ve mühendisler. 


Ancak son göçün arkasında daha derin nedenler var: seküler hareketlerin çöküşü ve Orta Doğu'da siyasi İslam'ın artan etkisi. 


Iraklı Hıristiyanlar için 2003 yılına kadar bir kariyer merdiveni olan ve bugün de pek çok Suriyeli Hıristiyan için siyasi bir sığınak olan milliyetçi Baas hareketini 1940 yılında kuran kişi Suriyeli bir Hıristiyan olan Michel Aflag'tı. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır, Mısır'ın İsrail'le 1967'de yaptığı savaştaki yenilgisinden sonra Kahire'nin bir banliyösündeki bir kilisenin çatısında göründüğü iddia edilen Meryem Ana'ya saygı göstermekten çekinmedi. Ve 2004 yılında ölen eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, yıllık Noel ayini sırasında Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde ilk sırada oturmakta ısrar etti. 


Ancak o günler geride kaldı. Son önde gelen Hıristiyanlar - Saddam'ın uzun yıllar dışişleri bakanlığını yapan Keldani Tarık Aziz ve Arafat'ın eğitim bakanı Hanan Ashrawi - Orta Doğu'daki siyasi sahneden çekildiler. Mısır'da Müslüman Kardeşler'in ve Filistin Yönetimi'nde Hamas'ın seçim zaferleri, Lübnan'da Hizbullah'ın yükselişi ve Irak'ta Sünni ve Şii milisler arasındaki kanlı güç mücadelelerinden bu yana, Hıristiyan siyasetçilerin Arap dünyasında hala önemli bir rol oynayabileceği yanılsaması tamamen ortadan kalktı. 


Bölüm 2: Ayrımcılığın tarihçesi 


Mısır'da sayıları enaz 5 milyon olan Kıpti Hıristiyanlar, Orta Doğu'nun açık ara en büyük Hıristiyan azınlığıdır. Geçmişi Aziz Markos'a kadar uzanan Kıpti Hıristiyan Kilisesi'nin takvimi, Roma'nın Hıristiyanlara yönelik zulmünün en üst noktası olan M.S. 284'te başlıyor. Ruhani lideri 83 yaşındaki Papa Shenouda Ill'tür. 


Kıpti aktivistler yıllardır Mısır devletinin ayrımcılığından şikayet ediyor. Haftalık Kıpti gazetesi Watani'nin genel yayın yönetmeni Yussuf Sidham, 1970'lerin aksine bugün Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında çok az açık şiddet olduğunu söylüyor. "Bunun yerine," diye devam ediyor, "artık İslami köktendincilerin hastalıklı fikirlerine karşı mücadele ediyoruz. Liberal ve köktendinci güçler arasında giderek genişleyen bir uçurum var." 


Mısırlılar 2005 yılında yeni bir parlamento seçtiklerinde, iktidardaki Ulusal Demokratik Parti 
444 kişilik aday listesinde sadece iki Kıpti'ye yer verdi - ve bugün sadece bir kabine üyesi, 
maliye bakanı, Kıpti bir Hıristiyan. Sidham partiyi bu düşünce tarzını teşvik ettiği için suçluyor. "Parti adayların dini aidiyetleri nedeniyle seçildiğini söylüyor. Kıptilerin şansı daha az. Öyleyse neden Kıptileri aday olarak öne sürdüler?" 


Bu tür zulümler Mısır'da yeni bir şey değil. Napolyon'un birlikleri 1798'de Nil deltasına ilerleyip Mısır'ı işgal ettiğinde, garip gelenekler fark ettiler. Kıpti kadınların bir mavi ve bir kırmızı ayakkabı giymesi gerekiyordu. Erkeklerin ata binmesine izin veriliyordu ama sadece arkaları dönük olarak. Fransızlar Kıptilerin "de troisiğme classe", yani üçüncü sınıf vatandaş olduklarını kısa sürede anladılar. Bazıları bugün de böyle hissetmeye devam ediyor. 


Hıristiyanlar Mısır'da kimlik kartı almak için başvurduklarında, zaman zaman haberleri olmadan Müslüman olarak kaydediliyorlar. Kayıt resmiyet kazandıktan sonra, bukaydı değiştirmek için ilgili devlet kurumuna bir düzine ziyaret gerekebiliyor. 


On yıllar boyunca Mısır'da yeni bir kilise inşa etmek için izin almak Kıpti Hıristiyanlar için gerçek bir sabır sınavıydı. Osmanlı döneminden kalma arkaik bir Mısır yasasına göre, bir kilisenin çatısını onarmak kadar önemsiz bir proje için bile enaz cumhurbaşkanının onayı gerekiyordu. Şimdiki cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek bu yasayı ancak geçen yıl kaldırdı. 


Hükümet için çalışan ve başörtüsü takmayı reddeden Kıpti kadınlar ve yanlış şirkette çalışan Kıpti erkekler rutin olarak tacize uğruyor. Büyük bir Amerikan yazılım şirketinin 31 yaşındaki bir çalışanı, patronunun her gün tacize uğradığını söylüyor. Çalışana göre patronunun sorunu kötü bir amir olması değil, sadece bir Kıpti olması. 


Her yıl Hıristiyanlığa geçen yaklaşık 100 Mısırlı Müslüman için hayat daha da zor. Ekim 2005'te İskenderiye'de İslam'a geçtiğine pişman olan bir Kıptiyi konu alan bir oyunun sahnelenmesinin ardından şiddet olayları patlak verdi. Çok sayıda Müslüman gösterici öldürüldü ve bir kilise hasar gördü. İnancını terk etmek çoğu Müslüman'ın gözünde ciddi bir suçtur. Ancak İslam'a geçmek isteyen Hıristiyanlar için hükümet kolaylaştırılmış bir prosedür bile getirmiştir. Her yıl yaklaşık 1,000 Kıpti İslam'a geçiyor. 


Lübnan'ın Marunileri için Sorun 


Hıristiyan misyonerler Sarazenleri dinlerinden döndürmek için yola çıkmak üzereyken Assisili Aziz Francis onlara şöyle demiştir: "Rab şöyle diyor: İşte sizi kurtların ortasındaki 
koyunlar olarak gönderiyorum. Ne kavgaya ne de tartışmaya başlayın." Hiçbir şey 86 
yaşındaki Nasrallah Sfeir'in düşüncelerine misyonerlik hakkında vaaz vermekten daha uzak olamazdı. Sfeir, patrik 


Lübnan'ın en büyük Hıristiyan topluluğu olan Marunilerin lideri tamamen farklı bir sorunla karşı karşıya: Cemaati onu terk ediyor. 


Sfeir Beyrut'un kalabalık sokaklarından uzak durur, bunun yerine İsrail'le savaş sırasında yazları yaşadığı Sedir Dağları'ndaki muhteşem kumtaşı sarayında ikamet etmeyi tercih eder. 
Bugün hala bunun sonuçlarıyla boğuşuyor. Sfeir hem dini bir lider hem de bir politikacı. 
Malikânesinin önünde düzenli olarak siyah limuzinler park ediyor, bunlar çoğunlukla patriğin dini ve siyasi tavsiyelerini almak isteyen zengin Hıristiyanlara ait. 


Ziyaretçileri iki tarafı süslü ahşap banklarla kaplı uzun bir salona giriyor. Maruni patriği, Papa John Paulll'nin bir portresinin altında oturuyor. Bir danışmanı kulağına bir şeyler fısıldarken yorgun görünüyor. Sonra yaşlı adam konuşuyor, sessiz ama net ve keskin bir dille. İran ve Suriye'yi Lübnan'ı vekaleten savaş alanı olarak kullandıkları için, Hizbullah'ı da İran'ın yardımıyla devlet içinde devlet kurdukları için eleştiriyor. Sfeir bunların kabul edilemez olduğunu söylüyor. "Biz Arap dünyasının en küçük ve en zayıf devletiyiz!" 


Patriğin sesi, siyasi çalkantıların sonuçlarından, özellikle de Lübnan'ı terk eden Hıristiyanların sayısının artmasından bahsederken hüzünlü. Maruni kilisesi liderlerine göre, 1975'ten 1990'a kadar süren Lübnan iç savaşı sırasında 730.000'den fazla kişi göç etti ve geçtiğimiz yaz 100.000 kişi daha ülkeyi terk etti. 


Sfeir'e göre, Rum Ortodoks, Rum Katolik ve Ermeni Hıristiyan cemaatleri de dahil olmak üzere diğer Hıristiyan mezhepleri de azalıyor ve bu da Lübnan'daki Hıristiyan siyasi etkisinin azalmasına yol açıyor. "Pek olası değil" diyor Sfeir, "ama Hizbullah bir gün iktidarı ele geçirirse, bu ülkedeki Hıristiyanlar çok daha büyük sayılarda göç edecektir." 


Eğer bu gerçekleşirse, geleneksel olarak azınlıklar için güvenli bir sığınak olan Lübnan, en eski dini topluluklarından birini kaybedecektir. Adlarını Suriyeli bir keşiş olan Aziz Maron'dan alan Maruniler, dokuzuncu yüzyılda Müslümanların zulmünden kaçmak için Lübnan dağlarına sığınmış ve 12. yüzyılda Roma Katolik Kilisesi'ne katılmışlardır. 


"Haçlı Seferleri'nden bile sağ çıktık," diyor patrik. "Şimdi savaş insanları uzaklaştırıyor. 
Umutlarını kaybediyorlar. Ancak bunun tam tersinin gerçekleştiğini de gördük. 
Lübnan'da 1940'lardan bu yana Hıristiyan devlet başkanlarımız var - dört yüzyıldır ilk kez böyle bir şey oldu - ve Müslüman vatandaşlarımız buna hiç itiraz etmedi." 


Sfeir, Lübnan'ın cumhurbaşkanının Hıristiyan, başbakanın Sünni ve meclis başkanının Şii olması gereken kırılgan nispi hükümet sistemine atıfta bulunuyor. Ancak 1943 yılında uygulamaya konulan bu sistem, demografik yapı nedeniyle çoktan demode oldu. Sfeir siyasi güç dengesinin de değiştiğini ve Hıristiyanların lehine olmadığını hissediyor. 


Suriye ve Irak'taki Türk Özerk Bölgesinde Umut 


Birçok Hıristiyan şu anda komşu Suriye'de bir umut ışığı görüyor. Bağdat'ın düşmesinden bu yana, ABD tarafından izole edilen Şam rejimi binlerce Iraklı mülteciyi kabul etti. Bunu yaparken de Arap milliyetçisi Baas Partisi'nin uzun zamandır unutulmuş olan mezhepsizlik doktrininin faydalarını Batı'ya göstermiş oldu. Irak'tan kaçan hediyelik eşya satıcısı Farid Awwad, "Burada Sünni, Şii ya da Hıristiyan olmamız kimsenin umurunda değil" diyor. 


Awwad'ın 12 yaşındaki kızı iki yıl önce Bağdat'ta bir Keldani kilisesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş. "Kimse acımızı dindiremez," diyor. "Ama en azından burada, kardeş gibi muamele gördüğümüz bir yerde yaşayabiliyoruz." 


Suriye Baas Partisi örgütü içindeki Hıristiyanların sayısı orantısız bir şekilde yüksektir, ancak çoğu ibadet etmemektedir. Ordu ve istihbarat teşkilatları da dahil olmak üzere hükümet hizmetindeki varlıkları Arap dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Devlet Başkanı Beşar Esad kısa süre önce Arap hukuk derneklerinin bir konferansını şu sloganla açtı: "Vatan her şey içindir, ama din Tanrı'nın meselesidir" - İslami etkinin daha güçlü olduğu ülkelerde imkansız olmasa da yabancılaştırıcı olabilecek sözler. Örneğin kendi Hıristiyan azınlığı olmayan ancak Hint alt kıtası ve Afrika'dan on binlerce Hıristiyan misafir işçi çalıştıran Suudi Arabistan'da Hıristiyan kilise ayinleri yasaklanmış ve ağır cezalara çarptırılmıştır. 
İncillere ve haçlara rutin olarakelkonulmaktadır. Vahhabi din polisi Muttawah'ın özel dini ayinlere baskın düzenlediği bile bilinmektedir. 


Diğer Körfez ülkeleri daha liberal olmakla birlikte, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Batılı anlamda din özgürlüğü neredeyse hiç yok. Şam'daki İslamcı muhalefet, özellikle de yasaklı Müslüman Kardeşler, ülkenin popüler olmayan Hıristiyanlarını "dinsiz bir rejime tapanlar" olarak aşağılıyor. 


Orta Doğu'da Hıristiyanların Suriye'dekine benzer özgürlüklere sahip olduğu tek bir bölge daha var: Kuzey Irak'taki Kürt Özerk Bölgesi. 


Bazı Hıristiyan partiler geçtiğimiz günlerde Kürtlerin başkenti Erbil'deki bölgesel parlamentoya alışılmadık bir yasa tasarısı sundu. Asuri Hıristiyanların geleneksel anavatanı olan ve şu anda kısmen Kürt Peşmerge savaşçıları tarafından kontrol edilen Irak'ın Ninova eyaletinin doğu kesiminde bir Hıristiyan özerk bölgesi kurulmasını önerdiler. Tasarıya göre Keldani, Suriyeli ve Süryani Hıristiyan azınlıklara anayasa kapsamında resmi statü tanınacak - önce Kürt bölgesel parlamentosu, ardından da Bağdat'taki Ulusal Meclis tarafından. 


Hıristiyan folklorundan başka bir şey olmayan bu planın başarıya ulaşma şansı oldukça yüksek. Orta Irak'ta Sünni ve Şii milislerin camilerini korumak için kullandıkları taktiklerle kiliselerini savunan bir Hıristiyan milis gücü olan 750 üyeli Hamdaniye Tugayı'na bağlı birlikler, şiddetin hüküm sürdüğü vilayet başkenti Musul'un 20 kilometre (12 mil) doğusunda hızla büyüyen bir Hıristiyan yerleşimi olan Bartalla sokaklarında devriye gezmeye başladı bile. Kalaşnikof kullanan sakallı adamlar kasabadaki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'nin önündeki bariyerde nöbet tutuyor. Fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. 


Bartalla'nın birkaç kilometre güneyindeki Keldani köyü Karamlis'in 43 yaşındaki belediye başkanı Ghanem Gorges "Başkaneyapabiliriz ?" diye soruyor. Muhtemelen Musul yakınlarından gelen mücahitler olan silahlı adamlar bu sonbaharda dört kez köye zorla girdiler. İki hafta önce 25 yaşındaki vinç operatörü Şakib Paulus'u kaçırıp öldürdüler ve cesedi birkaç gün sonra Erbil'de sokakta bulundu. 


Erbil'deki Aziz Petrus Katedrali'nde ayinlere katılmak isteyenlerin önce otomatik tabanca taşıyan bir muhafızın önünden geçmesi gerekiyor. Bağdat'tan kaçan Babel Koleji öğrencileri için yurt olarak kullanılacak devasa yeni bir bina, Noel'de yüksek bir çitle çevrili katedral arazisinde açıldı. 


Bu yılki Noel ayininde Papaz Sisar, Erbil'de alışılageldiği üzere vaazını Kuzey Irak Hıristiyanlarının eski kilise dili olan Aramice vermedi. Bu kez ayin Arapça yapıldı, çünkü 


papaz gibi ayine katılan 400 erkek ve kadının hepsi Bağdatlı. 


Sisar vaazını "Berekat Allah aleyküm" - "Rabbin bereketi sizinle olsun" sözleriyle bitirdi. 


2.34 Müslüman dünyasında din değiştirenler 


İslam'dan Hıristiyanlığa geçenler, neredeyse tüm dini otoritelerin bu kişilerin ölümü hak ettiği konusunda hemfikir olduğu Müslüman dünyasında sık sık avlanırlar. Muhammed'in kendisi de böyle bir cezayı emretmiştir: "Kim İslam dinini değiştirirse onu öldürün." Yasanın sadece erkekler için mi yoksa kadınlar için de mi geçerli olduğu konusunda bazı anlaşmazlıklar olsa da, bu hala tüm İslam hukuku okullarının görüşüdür. 


İslam dünyasının en prestijli ve etkili kurumu olan Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'nde, Sünni Müslüman ortodoksluğunun güvenilir bir rehberi olarak onaylanan bir İslami el kitabında şu ifadeler yer almaktadır: "Ergenlik çağına gelmiş ve aklı başında olan bir kişi kendi isteğiyle İslam'dan dönerse öldürülmeyi hak eder." İslam hukukunda bir mürtedi öldürme hakkı cemaat liderine verilmiş olsada ve diğer Müslümanlar bu görevi üstlendikleri için teorik olarak cezalandırılabilseler de, pratikte bir mürtedi öldüren bir Müslüman'ın tazminat ödemesi ve kefaret ödemesi gerekmez (klasik İslam hukukuna göre diğer cinayet türlerinde olduğu gibi). Bu düzenleme, bir mürtedi öldürmenin "ölmeyi hak eden birini öldürmek" olması nedeniyle yapılmıştır. 


Uluslararası üne sahip Şeyh Yusuf el Karadavi başkanlığındaki bir grup İslam alimi tarafından yönetilen IslamOnline adlı internet sitesi şu açıklamayı yapmaktadır: "Ergenlik çağına gelmiş aklı başında bir kişi kendi isteğiyle İslam'dan irtidat ederse cezalandırılmayı hak eder. Böyle bir durumda halifenin (veya temsilcisinin) ondan tövbe etmesini ve İslam'a dönmesini istemesi vaciptir. Eğer bunu yaparsa tövbesi kabul edilir, ama reddederse derhal öldürülür." Peki ya biri halifenin ortaya çıkmasını beklemez ve meseleyi kendi ellerine alırsa? Her ne kadar katil "halifenin ayrıcalığını küstahça kullandığı" için "cezalandırılacak" olsa da 


"Bir mürtedi öldürmek için kan parası (veya herhangi bir keffaret) yoktur" - başka bir deyişle, katil için önemli bir ceza yoktur. 


Abdul Rahman adlı bir Afgan tüm bunları çok iyi biliyor. Şubat 2006'da, Hıristiyanlık için İslam'ı terk etme suçundan tutuklandı. Afgan Anayasası'na göre "hiçbir kanun kutsal İslam dininin inanç ve hükümlerine aykırı olamaz". Tutuklanmasından sonra bile Batılı analistler bu hükmün anlamını kavramakta güçlük çekmiş görünüyorlar. Times of London tarafından alıntılanan bir "insan hakları uzmanı" Batı ülkelerinde yaygın olan kafa karışıklığını özetledi: "Anayasa İslam'ın Afganistan'ın dini olduğunu söylüyor ama aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden de bahsediyor ve 18. Madde bu tür bir başvuruyu özellikle yasaklıyor. Bu gerçekten de yargının karşı karşıya olduğu sorunu vurguluyor." 


Ancak aslında bir daralma söz konusudur. Anayasa, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne "saygı" duyduğunu beyan edebilir, ancak aynı zamanda hiçbir kanunun İslam hukukuna aykırı olamayacağını da söyler. Anayasa'nın dini özgürlük tanımı açıktır: "Afganistan İslam Cumhuriyeti devletinin dini kutsal İslam dinidir. Diğer dinlerin takipçileri, kanun hükümleri çerçevesinde inançlarını yerine getirmekte ve dini ayinlerini yapmakta serbesttirler" (Benim vurgum)|. 


Dinden dönmenin İslami ölüm cezasına çarptırılması İslami kültürün derinliklerine işlemiş durumda - ki bu da Abdul Rahman'ın din değiştirmesiyle ilgili şikayette bulunmak üzere polise giden kişinin kendi ailesi olmasının nedenlerinden biri. 2006'daki eylemlerini tetikleyen her ne ise, polisin böyle bir şikayeti son derece ciddiyetle ele alacağından emin olabilirlerdi. 


Uluslararası tepkilerin ardından Abdul Rahman sonunda Afganistan'dan çıkarılarak İtalya'da görece güvenli bir yere götürüldü. Kamuoyuna yansımasına rağmen, onun durumu pek de benzersiz değildi. 


Kaynak: 


http://www.aina.org/reports/mpoc.pdf 


2.35 Mısır'da Cihat Ders Kitabı 


Andrew G. Bostom tarafından 


Radikal Şeyh Ebu Hamza'nın web sitesinde (www.shareeah.org ) yer alan ve üç genç Müslüman çocuğun dördüncü bir çocuğun kafasını kesiyormuş gibi yaptığı "kafa kesme taklidi" videosulJ1J kamuoyunda gerekli tepkiyi uyandırdı. Ancak, bırakın öfkeyi, Mısırlı çocukların ders kitaplarına ilişkin ayrıntılı bir araştırmanın yayınlanmasına eşlik eden çok az tantana, ki bu kitaplarda gâvur karşıtı nefretin aşılanması potansiyel olarak çok daha zarar vericidir|2)J. 

Örneğin, cihatla bağlantılı kafa kesmeler için açık bir yaptırım, görünüşte sıradan bir şekilde sağlanmaktadır: 


"Teoloji Çalışmaları: Gelenek ve Ahlak, 11. Sınıf, (2001) s. 291-92 


..Bu asil (Kur'an) Suresi (Muhammed Suresi|... en önemlileri aşağıdaki gibi olan sorularla ilgilenmektedir: 'İnananları Allah yolunda cihatetmeye, kafirlerin başını kesmeye, onları esir almaya, güçlerini kırmaya ve ruhlarını alçaltmaya teşvik etmek - tüm bunlar savaşa teşvik etmenin en yüksek örneklerini içeren bir üslupla. Bunu O'nun sözlerinde görebilirsiniz: "Savaş meydanında kâfirlerle karşılaştığınız zaman onların başlarını vurun ve onları yere serdikten sonra esirlerinizi sıkıca bağlayın. Sonra onları serbest bırakın veya onlardan fidye alın, tâ ki savaşın yükü hafifleyinceye kadar." 


"Muhammed, Feth, Hucurat ve Kaf Surelerinin Tefsiri", 11. Sınıf, (2002) s. 9 


Onlarla savaşmak için karşılaştığınızda, sakın onlara karşı merhametli davranmayın; boyunlarınışiddetlevurun.................................. Boyuna vurmak savaşmak demektir, çünkü 

Bir kişiyi öldürmek genellikle kafasına vurarak yapılır. Böylece, savaşçı onu başka bir yerinden vursa bile öldürmek için kullanılan bir ifade haline gelmiştir. Bu ifade "öldürmek" kelimesinde bulunmayan bir sertlik ve vurgu içerir, çünkü en çirkin şekilde öldürmeyi, yani boynu kesmeyi ve organın - vücudun başının - |(vücuttan| uçup gitmesini anlatır." 


Modern duyarlılıklarımız için, özellikle de çocuklara öğretildiğinde tüyler ürpertici olsa da, bunlar cihat savaşı kurallarının bin yılı aşkın Müslüman teolojisi ve içtihadına dayanan klasik yorumlarından ibarettir|3J. Ve çevirmenin de açıkça belirttiği gibi, bu öğretilerin bağlamı 


"Cihat kavramı Mısır'daki okul müfredatında neredeyse sadece askeri bir çaba olarak yorumlanmaktadır: Allah'ın düşmanlarına, yani kafirlere karşı savaş; vatanın düşmanlarına karşı savaş ve dünyadaki Müslüman devletleri güçlendirmek için bir araç. Her iki durumda da cihat teşvik edilir ve cihada katılmaktan kaçınanlar kınanır." 


Mısırlı okul çocuklarına gâvur karşıtı cihat nefretinin öğretilmesi, modern çağda bile uzun, devam eden ve alçakça bir gelenektir. Akademisyen E. W. Lane'in hem Kahire hem de Luksor'da birkaç yıl ikamet ettikten sonra (ilk olarak 1825-1828, daha sonra 1833- 1835) rapor ettiği gibi: 


"Mısır'daki çocuklara okullarda sık sık Hıristiyanların, Yahudilerin ve Muhammed'in dinine inanmayan diğer tüm kişilerin şahıslarına ve mallarına yönelik düzenli bir dizi lanet öğretildiği konusunda güvenilir bir şekilde bilgilendirildim"(4). 


Lane aşağıdaki duayı, Müslüman okul çocukları tarafından her gün okunan ve gayrimüslimlere yönelik tipik bir beddua içeren çağdaş bir 19. yüzyıl Arapça metninden çevirmiştir: 


"Lanetli şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Tanrı, kulun ve kulunun oğlu, iki kıtanın (Avrupa ve Asya) Sultanı ve iki denizin (Akdeniz ve Karadeniz) Hakanı (İmparatoru veya hükümdarı), Sultan (Mahmud) Han'ın oğlu Sultan'ı (bu dua bestelendiğinde hüküm süren Sultan) koruyarak El-İslam'a yardım et ve hakikat kelimesini ve imanı yücelt. Ey Tanrı, ona yardım et ve onun ordularına ve Müslümanların tüm güçlerine yardım et: Ey bütün dünya varlıklarının Rabbi. Ey Allah'ım, kafirleri ve müşrikleri, senin düşmanlarını, dinin düşmanlarını yok et. Allah'ım, onların çocuklarını yetim bırak, meskenlerini kirlet, ayaklarını kaydır, onları, ailelerini, evlerini, kadınlarını, çocuklarını, nikâh düşen akrabalarını, kardeşlerini, dostlarını, mallarını, soylarını, servetlerini ve topraklarını Müslümanlara ganimet olarak ver: Ey bütün âlemlerin Rabbi!" (5) 


İslam medeniyeti konusunda çığır açan modern bilim adamı S.D. Goitein, bir asırdan fazla bir süre sonra, 1949'da, genel olarak Arap dünyasından, özel olarak da Mısır'dan bahsederken uyarıda bulunmuştur: 


"İslami fanatizm" artık açıkça teşvik edilmektedir. Tamamen Batılı bir üsluba sahip olan yazarlar (daha önce bahsedilmişti) bir süredir İslam'ın kahramanları ve erdemleri üzerine kitaplar derlemek için birbirleriyle yarışıyorlar. Eğitimli çevrelerde artık mümkün hale gelen 


Şey 


Kendisini Doğu'nun akademik gençliğinin organı olarak tanımlayan aylık bir Arap dergisi olan "New East "in bir sayısından yapılan aşağıdaki alıntıdan anlaşılabilir: 


Dinimiz için fanatikçe savaşalım; bir insanı Müslüman olduğu için sevelim; bir insanı Müslüman olduğu için onurlandıralım; bir insanı Müslüman olduğu için başkasına tercih edelim; ve asla kâfirlerle dost olmayalım, çünkü onlar bizim için kötülükten başka bir şey yapmazlar|6|. 


On yıl sonra, 1958'de, Şeriat altında yaşayan gayrimüslimlerin hukuki durumu konusunda belki de en büyük akademisyen olan Lübnanlı Hukuk Profesörü Antoine Fattal yakındı: 


"Müslümanlar ve zimmiler arasında hiçbir sosyal ilişki, hiçbir dostluk mümkün değildir... 
Bugün bile cihat konusu tüm İslam enstitülerinin müfredatının bir parçasıdır. El-Ezher, Nagaf ve Zeytune üniversitelerinde öğrencilere hala kutsal savaşın kafirlere karşı ilan edilen ve ancak dünyanın sonuyla birlikte yürürlükten kalkacak olan bağlayıcı bir hüküm olduğu öğretilmektedir..." 


Ne yazık ki, Fattal'ın gözlemlerinden neredeyse elli yıl sonra, kutsallaştırılmış cihat nefreti, en kalabalık Arap ülkesi olan Mısır'da ve tüm Müslüman Arap ve Arap olmayan Müslüman dünyasında, Müslüman gençlerin örgün eğitiminin bir parçası olarak hala aşılanmaya devam etmektedir. Batı'da bizler, siyasi ve dini liderlerimize baskı yaparak, İslam ülkelerinde bu tür savaşçı, nefret taciri "eğitim" uygulamalarının, ciddi ve geniş kapsamlı ekonomik yaptırım tehdidi altında kaldırılmasını talep etmeliyiz. 
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2.36 Avrupa'daki Afgan-Bosnalı Mücahitler Ağı 


Evan F. Kohlmann tarafından 
Giriş 


Son iki yıl içinde, Madrid ve İstanbul'da meydana gelen büyük terör saldırıları sonucunda Londra, Avrupalı liderler neredeyse yirmi yıldır kıtanın karanlık köşelerinde pusuda bekleyen aşırılıkçı tehdidin nihayet farkına vardılar. Birçoğu örgütlü uluslararası terörizm tehdidinden izole olduklarını düşünen Batı Avrupa demokrasileri, Orta Doğu'da televizyonlardan izledikleri katliam sahneleri ve bazı "yerli" Avrupalıların hoş olmayan tavırlarıyla sertleşen, sayıları giderek artan hoşnutsuz Müslüman gençleri keşfediyor. Sosyal ya da siyasi hareketlilikten yoksun oldukları için hayal kırıklığına uğrayan bu erkekler, giderek büyüyen "pan-Avrupalı mücahitler" ağı için ideal elemanlar haline geliyorlar. 


Ancak Avrupa'daki mevcut mücahit fenomenini tam olarak anlayabilmek için öncelikle kökenlerini doğru bir şekilde tanımak gerekir. İronik bir şekilde, 1990'larda yerel Müslüman aşırılıkçı hareketlerin gelişmesi öncelikle Usame Bin Ladin'in Sudan ve Afganistan'daki ilerlemesinin bir sonucu olarak değil, tartışmalı bir şekilde, Avrupa'nın kalbine çok daha yakın bir Müslüman çatışması nedeniyle gerçekleşti. Gerçekten de Avrupalı Müslüman gençlerin günümüzde radikalleşmesinin ardındaki en önemli faktörlerden bazıları, Afganistan'dan gelen Arap mücahitlerin Sovyet sonrası dönemde savaş becerilerini test ettikleri ve yeni bir pan-İslamist devrimci nesli harekete geçirdikleri Bosna-Hersek'te bulunabilir. 2002'de Londra'da El Kaide'ye katılan Ebu Hamza el Masri ile konuştuğumda, 1992'de savaşın başlangıcında Bosna'ya gelen ilk gönüllülerin zihniyetini bana açıklamaya çalıştı: "İnsanlar kendilerini (dine) adamışlar... Afganistan'a kardeşlerini savunmak için gittiler. Şimdi Afganistan'da savaşın yıkımını ve Müslümanların birbirlerine karşı savaştığını görüyorlar." Sonuç olarak, Afgan cihatçı fiyaskosunun ardından, "tartışılmaz olan bir şeye karşı (mücadele etmek) istiyorlar, buda Müslümanlara tecavüz eden, öldüren ve sakat bırakan gayrimüslimler."(1) 

Bosna çatışması, cihatçılar tarafından umutsuz gençlere alaycı bir şekilde sunuldu 

birçok Avrupa başkentinde, kendi sıkıcı şehir hayatlarının angaryalarından şövalyece bir kaçış olarak görülüyordu. Ancak Avrupa Müslüman toplumunun en zeki ve gelecek vaat eden bazı üyeleri bile bu tuhaf cehennemin içine çekildi. Londra'daki Birmingham Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki tıp öğrencisi "Ebu İbrahim", Bosna'daki eğitimi sırasında bir cihat propagandası videosu için röportaj yapmak üzere mola verdi. Otomatik bir silah sallayarak alay etti: 


"Buraya geldiğinizde insanlar 'Bosna'ya gittiğinizde etrafta oturuyorsunuz, toplar düşüyor ve etrafınızda her yere ateş ediyorlar' diye düşünüyorlar. Burada oturduğumuzu ve kebap yediğimizi bilmiyorlar. Burada dondurma ve pasta yediğimizi bilmiyorlar. Dünyanın herhangi bir yerine telefon ya da faks çekebileceğimizi bilmiyorlar. Bunun bizim için hayatınızda tanıştığınız en iyi insanlardan bazılarıyla tanıştığınız güzel bir tatil olduğunu bilmiyorlar. 
Dünyanın her yerinden insanlar, Brezilya'dan, Japonya'dan, Çin'den, Orta Doğu'dan, Amerika'dan, Kuzey'den, Güney'den, Kanada'dan, Avustralya'dan, dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsunuz."(2| 


Propaganda değerinin ötesinde, Bosna'nın doğrudan Batı Avrupa ile Orta Doğu 

arasındaki eşsiz coğrafi konumu, çeşitli Müslüman aşırılık yanlısı hareketlerin Birleşik Devletler'e doğru örgütsel yayılımı için ideal bir sıçrama noktasıydı. 

İngiltere, İtalya, Fransa ve hatta İskandinavya. Bosna, Afganistan'dan gelen eğitimli yabancı Müslüman savaşçıların Batı Avrupa'dan gelen tecrübesiz ama hevesli teröristlerle kaynaşabileceği ve cihadın geleceği için yeni planlar oluşturabileceği bir ortam sağladı. E|- Gama'at al-Islamiyya ve El-Kaide gibi gruplar için daha önce böyle bir temas olmamıştı ve bu örgütlere gelişme ve büyüme için sınırsız olanaklar sağladı. Suudi El Kaide komutanı Ebu Abdülaziz "Barbaros" 1992'de Bosna savaşının ilk aşamalarında altı ay savaştıktan sonra Kuveyt'e yaptığı bir bağış toplama gezisi sırasında gazetecilere şunları söyledi: "Bosna'dan sadece Müslümanlara şu anda bunun bize büyük bir fırsat sunduğunu söylemek için çıktım... 
Allah cihat yolunu açtı, bunu boşa harcamamalıyız... İslam'ı cihat yoluyla Avrupa'ya sokmak için şimdi büyük bir fırsat var. Bu ancak cihat yoluyla başarılabilir. Eğer cihadı şimdi durdurursak bu fırsatı kaybetmiş oluruz."(3)| 


Bosna'daki yabancı mücahitlerin saflarına katılan Avrupalı radikaller de kendilerini faydalı kılmak için aynı derecede hevesliydiler. Halen Londra'da bir El Kaide destek hücresini yönetmekle suçlanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi bekleyen bir İngiliz Müslüman olan Babar Ahmad, cihatçılara ait ilk ses kayıtlarından birinde yeni Avrupalı mücahitlerin katkılarının "araçsal" olduğunu söyleyerek övünüyordu: 


"(ilnstrumental... sadece Bosna'daki cihat için değil, dünya çapındaki cihat için, başardıkları şeyler için. Bunun abartılı olduğunu düşünüyorsunuz ama kardeşlerin eliyle inanamayacağınız pek çok şey yaptılar. Ön saflarda kitaplar tercüme edildi ve üretildi, çünkü İngilizce konuşabilen İngiliz kardeşleriniz ve Arapça ve biraz İngilizce konuşabilen Arap kardeşleriniz vardı ve birlikte gidip Cihat hakkında kitaplar tercüme ettiler. Şimdi bu kitaplar diğer kardeşleri tekrar cihada yönlendiriyor. Bilgisayar bilgileri sayesinde tüm bilgisayar ağlarını bilgisayarlaştırdılar."(4) 


Bosna-Hersek'teki savaş 1992 yılında başladığı andan itibaren Bosnalı Müslüman 

hükümet, Hıristiyan Sırp ve Hırvatlara karşı cihat ya da "kutsal mücadele" vermek 

isteyen yabancı gönüllülerin Avrupa'dan gelişini gizlice takip etti. ARBiH askeri istihbarat belgelerine göre, "(Bosna'ya| geliş kanalları Hırvatistan Cumhuriyeti'nden geçiyordu, çoğunluğu Batı'dan geliyordu 

Avrupa ve Büyük Britanya ve bu ülkelerin pasaportlarına sahipler. Devlet güvenlik servisinden gelen operasyonel bilgilere göre, bu kişilerin büyük bir kısmı işe alınmış ve BH bölgesine... Londra ve Milano üzerinden nakledilmiştir ve bazı kişilerin de Frankfurt ve Münih üzerinden geldiğine dair bazı göstergeler vardır."(5) Bosnalı Müslüman askeri istihbaratının yabancı mücahit tugayının altyapısını detaylandıran ikinci bir belgesi, Zagreb, Londra, Viyana, Milano ve Torino'da bulunan önde gelen bireysel cihat finansörlerinin ve işe alanların isimlerini listelemektedir. 


Bosnalılar yeni Avrupalı Müslüman müttefikleri hakkında başka bir şey daha fark ettiler: Bazıları gerçekten masum Müslümanları savunmaya çalışırken, diğerleri 

"(Kendi| ülkelerinden çeşitli nedenlerle kovulduktan sonra Bosna'ya kaçan ve geri dönemeyenler."(5J ARBiHmemorandumu, Bosnalı Müslüman ordunun Afganistan ve Orta Doğu'dan gelen mücahitleri potansiyel olarak faydalı bulduğunu, ancak Batı Avrupa'nın çeşitli başkentlerinden gelen bazı idealist ve saygısız genç yoldaşlarına karşı çok daha şüpheci bir tutum sergilediğini göstermektedir. Eylül 1994'te yazılan bir raporda, ARBiH Güvenlik Servisi Departmanındaki kaynaklar, "kişisel bilgilerini vermemelerinin büyük olasılıkla (istihbarat servisleriyle) olası bağlantılarından veya menşe ülkelerinde suç işlemiş olmalarından kaynaklandığı, çünkü ülkelerinin burada kaldıklarını öğrenmeleri halinde iadelerini talep edecekleri" uyarısında bulundu."(8)| ARBiH Askeri Güvenlik Servisi'nin Mayıs 1995'te yayınladığı ikinci bir analitik raporda da "ülkemize giriş yapan bu kişilerin önemli bir kısmı bazı Batı Avrupa ülkelerindendir ve bu ülkelerin vatandaşlıklarına ve pasaportlarına sahiptirler... Ülkemize geldikten sonra bu kişiler kimliklerini gizlemekte ve 'El Mudzahedin' biriminin üyeleri olarak BH vatandaşlığına girme taleplerinde bulunmaktadırlar... çünkü bunlar Interpol'ün arananlar genelgesindeki kişilerdir."(5) denilmektedir. 


Bosnalı Müslümanlar tarafından haydutça davranışları nedeniyle özellikle anılan 

Avrupalı mücahitlerden biri, "aslen Fransız" bir sıhhiye eri olan "Ebu Velid "di. 

Temmuz 1994'te Zenica'daki yerel bir hastanenin kontrolünü silahlarını çekerek ele geçirdiği ve "oradaki sağlık personelini taciz ettiği" bildirildi. Aynı anda... Merkezi'nin dışında 'El-Mücahidin' Biriminin on silahlı üyesi vardı."8 Bosna-Hersek'teki yabancı mücahitlerle olan görevlerinden alındıktan birkaç ay sonra Ebu Velid -daha çok Fransız Müslüman dönmesi Christophe Caze olarak bilinir- Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve "Roubaix Çetesi" olarak bilinen kötü şöhretli Cezayirli Silahlı İslami Grup (GIA) terör ağına liderlik etmeye başladı."(11) Caze, 1996 yılı ortalarında Fransız terörle mücadele müfettişlerinden kaçarken Belçika sınırı yakınlarında yerel polisle girdiği intihar amaçlı bir otoyol çatışması sırasında öldürüldü. 


Mücahitlerin kendileri bile Suriyeli İmad Eddin Barakat Yarkas (nam-ı diğer Ebu Dahdah) tarafından Bosna'da cihat amacıyla İspanya'nın Madrid kentinde toplanan bazı asabi Avrupalı gönüllüleri eleştiriyordu. Barakat, Kasım 1995'te Zenica'daki bir mücahit eğitim kampını yeni öğrencilerini kontrol etmek için aradığında, kamptaki personel müdürü telefonu açmış ve "Bosna'da cihat etmek için 


Barakat tarafından kampa gönderilen genç adamlar."(12)J Yarkas nihayet 2001 yılında İspanyol yetkililer tarafından tutuklandı ve diğerlerinin yanı sıra El Kaide tarafından gönderilen 11 Eylül intihar korsanlarına önemli lojistik destek sağlamaktan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


Ancak, mücahitler arasındaki yeni Avrupalı yüzler bazı Bosna hükümet çevrelerinde şaşkınlık yaratmış olsa da, genel anlamda bölgede faaliyet gösteren yabancı terör örgütleri (özellikle El-Kaide, El-Gama'at al-Islamiyya ve GIA) bu durumdan faydalanmaktan ve Bosna savaşını eleman toplamak ve finansman sağlamak için büyük bir motor olarak kullanmaktan memnundu. Aralık 1995'te bu terörist komutanlar, NATO'nun yabancı mücahitleri Bosna'dan kovmaya yönelik ilgisinden daha fazla yararlandılar. Savaş zamanında vahşet uygulamakla suçlanan ve şehir savaşında ustalıkla eğitilmiş yüzlerce eski savaşçıya bir dizi Avrupa ülkesi, Avustralya ve Kanada'da kolayca siyasi sığınma hakkı verildi. Bu, GIA gibi alçak grupların çok yetenekli ve motivasyonu yüksek teröristuyuyan hücrelerle birçok Batı Avrupa ülkesine sızmasına olanak tanıyan sinsi bir taktikti. Fransız terörle mücadele hakimi Jean-Louis Bruguiğre tarafından kaleme alınan bir Fransız raporu daha sonra, Bosna'dan önemli sayıda kıdemli savaşçının "çıkarılmasının", mücahitlerin "Cihadı diğer topraklara yaymada yeniden faydalı olmalarını" sağlaması açısından faydalı olduğu sonucuna vardı. 
Aslında Bruguiğre'in raporunda belirttiği gibi, "Zenica'daki 'Mücahiddin Taburu' gazileri arasında, Bosna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından terörist eylemler gerçekleştirmeye devam edecek olanlar da vardı."(14) 


Birleşik Krallık 


Nispeten yüksek yaşam standardına ve sosyal eşitliğe rağmen, Birleşik Devletler 

Krallık, Batı Avrupa'da radikal İslam'ın en aktif üslerinden biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kuşkusuz, İran devrimi ve Afganistan'daki savaşın birlikte Sünni İngiliz köktendinci hareketi için topu yuvarlamaya başladığı söylenebilir. Ancak, Bosna-Hersek dönemine kadar fikirleri yerel Müslüman gençler arasında geniş bir çekiciliğe sahip olmaya başlamadı. Yıkım ve savaş suçları sahneleri BBC televizyon yayınlarında yayınlanmaya başladığında, birçok İngiliz Müslüman, modern Avrupa bağlamında böylesine korkunç olayların herhangi bir Batı müdahalesi olmadan gerçekleşebileceği konusunda şok oldu. 
Bu durum, Müslümanların kişisel güvenliklerini kendi ellerine almaya başlamalarının zamanının geldiğini öne süren şiddet yanlısı radikallerin çağrılarına ani ve beklenmedik bir itibar kazandırdı. Londra'daki Müslüman Koleji'nin (0 zamanki) müdürü Dr. Zaki Badawi, 
1992 yılının başlarında, "Bosna, tüm dünyada kamuoyunu sarstı. 

Müslüman dünyası 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana hiç olmadığı kadar derinden etkilendi."(15) 


Bosna savaşı, öfkeli İngiliz Müslüman üniversite öğrencilerinin açık sözlü çevrelerinde özellikle güçlü bir tepkiye neden oldu. Bu eğitimli ve idealist gençler Bosna'da Müslüman kardeşlerine yapılan zulmü öfkeyle protesto ettiler. Afganistan ve Bosna'ya eğitim almak için giden birkaç kişinin sınıf arkadaşı olan bir öğrenci, "İslam düşmanlarına" karşı silahlamnmakta hiçbir yanlışlık görmüyordu: "Müslümanlar katledilirken görmezden gelemezsiniz, çünkü bu sizin kapınızın önünde olduğunda ne yapacaksınız? "16 Bosna'da, 
21 yaşındaki Londralı "Ebu İbrahim", İngiltere'deki yaşıtları arasında Sırp ve Hırvatlardan 
intikam almaya yemin eden ama Bosna'daki cihada katılmaktan korkan " i k iyüzlüleri" eleştirdi: 


"...burada eksik olan şey acı çekmeye ve fedakarlık yapmaya hazır Müslümanlar. İngiltere'de Müslümanları görüyorum, her tıp öğrencisi benim üçüncü yılım İslam için, benim üçüncü yılım Müslümanlar için diyor. İşlerini alıyorlar, ameliyatlarını oluyorlar. Yılda 50, 60, 70 bin sterlin kazanıyorlar. Ve sonra, mücadele yok, fedakarlık yok." Ebu İbrahim, Londra'da kalan laik Müslümanların ilgisizliğine kıyasla Bosna savaşında savaşırken hissettiği yoğun tatmin duygusundan bahsetti. "İngiltere'de televizyon izliyorum ve Bosna'daki Müslümanları, Filistin'deki Müslümanları, Keşmir'deki Müslümanları gördüğümde gözlerimdoluyor. Ve 


Sonra |(Bosna'yaJ geliyorum ve bir tatmin duygusu hissediyorsunuz. Görevinizi yerine getirdiğinizi hissediyorsunuz. Peygamber ve ashabının 1400 yıl önce yaptıklarını yaptığınızı hissediyorsunuz." (17) Aynı Bosna cihadı videosunda yer alan güney Londra'dan bir başka İngiliz acemi ise alaycı bir ifadeyle şunları söyledi: "İngiltere'de yapmayı sevdikleri şey bu, konuşmayı seviyorlar, konuşmayı seviyorlar, organize etmeyi seviyorlar... büyük konferanslar... 
Londra Arena'da... ve güzel bir konferans yapıyorlar... Sonra konuşmadan sonra eve dönüp uyuyorlar. 'Neighbours' izlemeyedevam ediyorlar... 'Coronation Street' izlemeye devam ediyorlar... Bu nasıl bir hayat? Bu insanlar çok konuşuyor... Gerçek Müslümanları görmek istiyorsanız, birlik içinde, buraya gelin, o zaman göreceksiniz."(17) 


Birleşik Krallık'ta geride kalanlar bile mücahitlerin davasına yardım etmek için üzerlerine düşeni yaptılar. Köktendinci Müslüman Parlamentosu'ndaki genç aktivistler Bosna'daki cihadı desteklemek için bir yardım kuruluşu kurdular ve bu kuruluş daha sonra "Küresel Cihat Fonu" (GJF).(191 Daha sonraki web sitesine göre GJF, "Silah satın almak ve bireylerini eğitmek için yeterli Fon sağlayarak Dünya genelindeki çeşitli Cihat Hareketlerinin Büyümesine" yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur."(20) Bosna savaşını resmen sona erdiren Dayton Anlaşmalarının imzalanmasından iki ay sonra GJF yöneticileri "İslam-Yeni Hedef" başlıklı yeni bir broşür dağıttıklarını duyurdular: "İçindekiler... Bosna 7. Kolordu Komutanı'nın Müslüman Parlamentosu'na (fon adına) verdiği teşekkür belgesinin yeniden basımını içermektedir. Neden yerel dağıtım için broşürün bir ya da birçok kopyasını almıyorsunuz ya da yeniden basmak için bir master edinmiyorsunuz? Siz ve arkadaşlarınız bunu bölgenizde soykırım farkındalığını ve Cihat bilincini artırmak için kullanabilirsiniz."(21| İki yıl sonra, El Kaide'nin Bosna Hersek'te düzenlediği ikiz bombalı intihar saldırısının ardından 

Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçilikleri, GJF yöneticilerine fonun Suudi El Kaide sözcüsü Muhammed El Massari tarafından yönetildiğini ve "Şeyh Mücahid Usame Bin Ladin'i desteklemek"(22) için yeni bir neden bulduğunu belirtmiştir. İngiliz araştırmacı gazeteciler tarafından yüzleştirildiğinde, Londra'daki GJF web yöneticisi "Gerçekten iki kişi için çalışıyorum... Bay Massari ve Usame Bin Ladin."(23) itirafında bulunmuştur. 


Bosna'daki savaş alanında, İngiliz doğumlu mücahitler gözle görülür bir üstünlüğe sahipti. 
ve önemli bir etki yaratmıştır. 13 Haziran 1993'te dört ZPT'den oluşan bir İngiliz devriyesi Bosna'nın orta kesimlerindeki Guca Gora kasabası yakınlarındaki bir barikatta durduruldu.(24J "Kuzey Afrikalı ya da Ortadoğulu gibi görünen" yaklaşık 50 kişilik bir mücahit grubu, hareketli düşman birliklerini durdurmak için orada toplanmıştı. Korkuya kapılan İngiliz askerleri daha sonra gazetecilere yabancıların uzun, gür sakalları, Afgan tarzı şapkaları ve yerel Bosnalı gerillaların giydiklerine hiç benzemeyen üniformaları olduğunu söyledi.25 Cihatçılar roket güdümlü bomba atarlarını ve tüfeklerini anında BM araçlarına doğrultmuş olsalar da olay yerindeki mücahit komutanı -Afgan şapkası takan ve yüzünü mavi bir atkıyla örten kimliği belirsiz bir İngiliz Müslüman- devriyeden sorumlu İngiliz subay Binbaşı Vaughan Kent-Payne'e mükemmel bir İngilizceyle hitap ederek soğukkanlı bir şekilde "sakin olun, ben emir verene kadar bu insanlar ateş etmeyecek"(26) diye güvence vermiştir. 


1993 yazında İngiliz mücahitler, aralarında David Sinclair adlı bir Müslüman dönmenin de 
bulunduğu ilk savaş kayıplarını vermeye başladılar. Sinclair (diğer adıyla Dawood al-Brittani) İngiltere'de bir bilgisayar şirketinin 29 yaşındaki çalışanıydı. Sinclair aniden Müslüman olduktan ve geleneksel Müslüman kıyafetlerini benimsedikten sonra şirketinin üst yönetimiyle sorunlar yaşamaya başladı. Yeni kıyafetlerini giydikten sonraki bir hafta içinde işine son verildiği bildirildi. Bunun üzerine harekete geçerek Bosna-Hersek'e gitmeye ve orada bulunan İslami askeri örgüte katılmaya karar verdi. Eğitiminin ortasında iki İngiliz pasaportunu cömertçe Arap-Afgan "ihtiyaç sahibi kardeşlerine" verdi. 
Dawood'un İngiltere'ye dönmeyi reddetmesinin nedeni belli ki bir kafirin hayatını yaşamaktan kaçınma kararlılığıdır. Hırvat HVO güçleriyle girdiği ölümcül çatışmalar sırasında bir düşman sığınağının yakınında vurularak öldürüldü.|27|) 


Gerçekten de İngiliz Müslümanlar en önemli ARBiH toplantılarından bazılarında hazır bulunmuşlardır. 
1995'in yaz sonunda Vozuca bölgesinin fethi de dahil olmak üzere Bosna savaşının zaferleri. 
Arap-Afganlar arasında "BADR Operasyonu" olarak bilinen bu savaşın maliyeti 


aralarında 10 Eylül 1995'te öldürülen Birleşik Krallık'tan "Ebu Mücahid "in de bulunduğu düzinelerce yabancı savaşçının hayatını kaybetti. Ebu Mücahid, İngiltere'deki İslam toplumunun Bosna-Hersek'te Sırplar tarafından işlenen savaş suçları nedeniyle hala kargaşa içinde olduğu 1993 yılında eğitimini tamamlamış yeni bir İngiliz üniversite mezunuydu. 
Balkanlar'a ilk kez 1993 yılında, sözde Bosna'nın merkezinde zor durumdaki Müslümanlara gıda ve ilaç taşıyan bir insani yardım görevlisi olarak geldi. Ebu Mücahid, hayır kurumu çalışanı olarak pozisyonunu daha yasadışı faaliyetler için bir kılıf olarak kullanıyordu: "Sonraki iki yıl boyunca Ebu Mücahid Bosna ve İngiltere arasında mekik dokuyarak oradaki kardeşlerine değerli malzemeler taşıdı. Yolculuklar arasında 

Dava için para toplama ve oradaki Müslümanlar arasında farkındalığı artırma çabalarında Britanya'nın en küçük parçalarına kadar ulaştı." Ebu Mücahid Ağustos 1995'te Bosna Hersek'e döndü ve varışından kısa bir süre sonra bir cihat eğitim kampına yazıldı ve diğerlerinin yanı sıra Afganistan-Pakistan sınırındaki El Kaide kamplarından doğrudan bölgeye ithal edilen iki seçkin Mısırlı eğitmenden eğitim aldı. Ebu Mücahid tüm Batı karşıtlığına rağmen yine de gururla bir G-Shock saat ve ABD Ordusu botları takıyordu. Öğretmenlerine göre ateş etmekte ve el bombası atmakta "ustaydı" ve Bosna'da kalmakta ısrarlıydı "'ya zafer kazanana ya da ben şehit olana kadar'... Onunla ilgili tuhaf olan bir şey de, geriye dönüp baktığımda hatırlıyorum, günde belki üç, dört, beş kez bana 'İnşallah ("Allah'ın izniyle") şehit olacağım' derdi. İnşallah bu sefer Bosna'da şehit olacağım' derdi."(28)| 


BADR Operasyonu sırasındaki ilk saldırının ardından Ebu Mücahid ortadan kayboldu savaşın sisi içinde. Bir haftadan uzun bir süre sonra, bir mücahit arama ekibi cesedini savaş alanından çıkardı. Ebu Mücahid'i bulanlardan biri daha sonra şunları hatırladı: "O anda aklımdan geçen düşünce, kardeşimin orada olduğu, ben Bosna'dayken geride kaldığı ve orada benden daha uzun süre kalmaya niyetli olduğuydu. Ama onun böyle güzel bir şekilde ölmesi için ne yapmış olabileceğini sadece Allah biliyordu. Ve hala aklımızda olan düşünce, İnşaallah, Allah ondan kabul etsin ve bu hayatta onu seven insanlar, İnşaallah öbür dünyada ona katılsınlar." Ebu Mücahid'in cenazesi dağdan indirildikten sonra bir minibüsle cephedeki ana kampa götürüldü. Ebu Mücahid'in 

Suudi Arabistanlı lider komutan Ebu Hammam el-Necdi, İngiliz mücahit arkadaşlarının sadece ölen yurttaşlarının kalıntılarını görmek için minibüse girmelerine izin verdi|28). 


Savaşın 1995 yılında sona ermesinden sonra hayatta kalan yabancı mücahitler, Bosnalı Müslümanların Dayton Anlaşmalarını imzalamak üzere olduklarını öğrendiklerinde endişeye kapıldılar 

- "düşmanın barışı"- Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ile. İngiliz cihatçılar, komutanlarını Bosna'nın merkezinde Batılı barış güçlerini, Sırpları ve Hırvatları ve hatta diğer Müslümanları hedef alan kıyametvari bir terör kampanyası yürütmeye çağıran sesler arasındaydı. İngiliz Müslümanlara yönelik doğrudan İngilizce bir mesajda bir mücahit savaşçı şöyle sesleniyordu: "Cihadın emiri |Ikomutanı|... burada. Ve buradaki mücahitlerin emiri daha fazla insana, daha fazla ekipmana ve her şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani evde oturup 'artık insana ihtiyaçları yok' diyenler için, bu doğru değil, bu doğru değil... İnsanların bize yardım etmek için gönderebilecekleri kadar insana, paraya ve her şeye ihtiyacımız var."(17) Bir İngiliz Müslüman gerilla, EL-Mücahedin Birimi karargahında gerçekleşen tartışmaları bir propaganda ses kaydında anlattı: 


"JAJmerikalılar Bosna'ya geldiğinde... durum öyle bir hal almıştı ki sanki Amerikalılarla savaşmak zorunda kalacakmışız gibi görünüyordu. Ve (Jkomutan)| Abul-Harith (Libyalı) bana döndü ve dedi ki, 'Biz bu Bosnalılar için bir örnek olacağız. İnancımız ve kaybettiğimiz topraklar için savaşacağız. Lütfen Allah bize zafer versin ve (Amerikalıları yenelim ya da onlar bizi öldürsün. Ama kaçmayacağız ve Boşnaklara örnek olacağız' dedi."(28) 


Çeşitli rivayetlere göre, 12 Aralık 1995 günü birkaç savaşçı, Zenica mücahit üssünün otoparkına tanımlanamayan bir teslimat kamyoneti bırakmıştı. Bosna polisinin daha sonra yaptığı bir soruşturmada, bu radikallerin bilinmeyen bir teknik hatayla karşılaştıklarında "arabaya bomba yerleştirmeye çalışmanın" son aşamalarında oldukları ve erken patladığı sonucuna varıldı.|32) Büyük ve beklenmedik patlama dörtkadar bombacı mücahidi öldürdü ve bölgedeki diğer birkaç yabancıyı da yaraladı. Yaralı bir mücahidin anlattığına göre, "Patlamayı hissedebiliyordunuz... sanki parlayan bir ışık gibi... yerde yatarken bana doğru koşan Ebul-Haris'in (LibyalıJl yüzünü gördüğümü hatırlıyorum. Ve o 

Beni aldı ve sedyeye koydu... Açmak istediği bina kilitliydi. Ve Abul-Harith anahtarı aramadı, sadece kapıyı kırdı ve beni içeri aldı."(28) 


Bu durumda, hem Arap-Afgan hem de Bosnalı yetkililer tarafından bildirildiği üzere 

Ölen bombacı adayı Londra'nın güneybatısında yaşayan ve "Sayyad al-Falastini" olarak bilinen 18 yaşında bir İngiliz onur öğrencisiydi. Sayyad Birleşik Krallık'ta doğmuş ancak ilk gençlik yıllarının çoğunu Suudi Arabistan Krallığı'nda geçirmiştir. Londra'ya 12 yaşında döndüğünde, kısa süre içinde Bosna'da cihat için genç gönüllüler toplayan radikal İslamcı köktendinci harekete dahil oldu. 16 yaşındayken, Bosna'daki bir Arap gaziden ilham verici bir Cuma hutbesi (dini vaaz) dinledikten sonra Balkanlar'daki mücahit taburuna katılmak için ilk arayışı başarısızlıkla sonuçlandı|28). 


Ancak, üniversitesindeki İslam topluluğunun başkanı seçildikten sonra, 

Sayyad, hayalinikurduğu cihat macerasını finanse etmek için metodik olarak plan yapmaya ve parasını bir fonda biriktirmeye başladı. Mücahitlere göre Sayyad Filistin kökenli olduğu için bu içgüdüye sahipti ve bu nedenle "ailesinde cihadın öneminin farkına varan bir geçmiş" vardı. 1995 yazında Londra'danayrılarak Bosnalı mücahitlerin eğitim kampına gitti ve BADR Operasyonu sırasında yoldaşlarıyla birlikte savaştı. "BADR" sonrasında çatışmalar yavaş yavaş durduğunda, aralarında çok sayıda İngiliz'in de bulunduğu çok sayıda yabancı gönüllü Bosna'dan ayrılıp ülkelerine dönmeye başladı. Ancak Sayyad ayrılmaya hazır değildi; savaşın ilk tadı onu heyecanlandırmış ve hayatını değiştirmişti. Genç yaşına rağmen mücahitler arasında çok seviliyor ve İngilizce, Arapça ve Boşnakça'daki yetkinliği nedeniyle büyük saygı görüyordu. Sayyad savaşın bitmesini istemiyor, (Arapların çoğu gibi) barış anlaşmalarının sadece "Mücahitlerin Bosna'daki zaferlerini durdurmak için" müzakere edildiğinden yakınıyordu... Üç yıl boyunca dünya arkasına yaslanıp Müslümanların katledilmesine izin vermişti. Ama şimdi Müslümanlar savaşmaya ve kazanmaya başlar başlamaz savaşı sona erdirdiler." Dayton anlaşması ışığında bile Sayyad inatla ayrılmayı reddetti ve kendisini Bosna'da İslami cihadı canlı tutmaya adadı. Aralık ayının ilk günlerinde, Dayton'un şartları gerçeğe dönüşmek üzereyken, Sayyad çok sevdiği savaş turunun amansız bir sona yaklaştığını görerek umutsuzluğa kapıldı. Mücahit arkadaşlarına öfkeyle şöyle seslendi: "Neden hepimiz kaybolduk? Şu (kafirlere| bakın. Bizi düşünüyorlar mı ve sonra gülüyorlar çünkü kendi devletleri var. Ama bize, Müslümanlara bakın, henüz bir devletimiz bile yok ama gülmeye devam ediyoruz!"(28) 


Bu noktada Sayyad, sanki kendini bir "şehitlik" operasyonuna hazırlıyormuş gibi tuhaf davranmaya başladı. Bütün gece boyunca dua ediyor ve sürekli Kuran'dan ayetler okuyordu. Daha önce annesine telefon ederek eve gidebilmesi için biraz para göndermesini istemişti. Zenica'daki patlamadan iki gün önce aniden annesini aradı ve "ihtiyacı olmayacağı" için para göndermemesini söyledi. Sayyad'ın yakın zamanda bir intihar bombacısı olarak rol almaya hazırlanıyor olabileceğine inanmak için iyi bir neden var. Niyeti ne olursa olsun, 12 Aralık günü planında bir şeyler fena halde ters gitti. Sayyad minibüsün yanında dururken minibüs zamanından önce infilak ederek tüm mahalleyi sarstı ve yakındaki Hırvat sivilleri iyice korkuttu.(28)J El Kaide'nin "resmi" sayımına göre Sayyad, Suriye'de öldürülen altıncı İngiliz İslamcı gönüllü asker oldu. 


Bosna'da on dokuzuncu doğum gününe sadece iki gün kala. "Üç yüzden fazla yabancı mücahidin katıldığı bir törenle gömüldü. 
Bosna'daki savaşçılar."(28) Arap taburu daha sonra onu övmüştür: 


"Sayyad, malının her kuruşunu Allah rızası için veren ve nihayetinde kanının her damlasını onun için veren, cihadı malı ve canı haline getirmiş bir kardeşimizdi. Allah'tan (CC) Sayyad'ı şehit olarak kabul etmesini, onu Batı'da ahiret yerine bu hayatı tercih eden milyonlarca genç için bir örnek kılmasını diliyoruz."(38) 


Bosna-Hersek'teki İngiliz mücahit gönüllülerin yarattığı gölge bugün bile emniyet ve istihbarat birimlerini rahatsız etmeye devam ediyor. Üzerinde 

23 Eylül 2005, 34 yaşındaki Müslüman olmuş İngiliz Andrew Rowe, İngiltere'de bir 
mahkeme tarafından havan bombalarının nasıl ateşleneceğine dair ayrıntılara sahip olduğu ve terör saldırılarını kolaylaştırmak için gizli kodlar kullandığı gerekçesiyle suçlu bulundu ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rowe, 1990'ların başında Londra Regent's Park'taki bir camide din değiştirdikten sonra gevşek yaşam tarzını önemli ölçüde değiştirdi - Rowe'un "hayatıma anlam kattı" dediği bir olay."(39) Rowe, 1995 yılında Bosna-Hersek'e "insani" bir görevle gittiğini itiraf ediyor - gerçekte yabancı mücahitler için bir elçi olarak hareket ediyordu. İngiltere'ye döndüğünde, Bosna-Hersek'te gerçekleştiği iddia edilen bir havan topu saldırısı sırasında aldığı yaralar için devletten maluliyet yardımı bile talep etmiştir. 2003 yılında Rowe, üzerinde TNT, plastik patlayıcılar, RDX ve nitrogliserin izleri bulunan bağlı bir çift çorap taşırken Manş tünelinin Fransa tarafında tutuklandı. Kraliyet Savcılarına göre çoraplar muhtemelen "bir havan topunun namlusunu temizlemek için ya da namlu koruyucusu olarak" kullanılmıştır."(39) Rowe'un çeşitli evlerine yapılan baskınlarda "havayolu mürettebatı", "patlayıcılar" ve "ordu üssü" gibi ifadeler içeren şifreli belgeler ortaya çıkarılmıştır. Müfettişler ayrıca Bosna-Hersek'te cihat, 11 Eylül terör saldırıları ve El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in video kayıtlarını da buldular|J39). 


İtalya 


Belki de Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha fazla, İtalya aşırı baskın bir rol oynadı. 
1990'ların ortalarında Bosna El-Müdafaa Birimi'nin ulus ötesi altyapısına ev sahipliği yapmıştır. İtalya, Hırvatistan üzerinden Müslüman Bosna'ya doğrudan bir kara yolu sağlayan çok az sayıdaki Batı Avrupa ülkesinden biriydi ve Balkanlardaki çatışmadan önce bile GIA, Al Gama'at al-Islamiyya, Mısır İslami Cihad ve Tunus An-Nahdah hareketi gibi çeşitli Kuzey Afrikalı İslami aşırılık yanlısı grupların faaliyetleri için önemli bir merkez olarak hizmet veriyordu. 1992-1993'teki savaş sırasında, etkili Al-Gama'at al-Islamiyya içindeki güçler İtalya'yı bölgesel faaliyetleri için Avrupa'daki üç ana "destekyerinden" biri olarak belirlemişti(42). 


İtalya'dan hiçbir kişi Bosnalı mücahitler üzerinde El-Gama'at el-İslamiyye'nin Güney Avrupa'daki eski üst düzey komutanı Şeyh Enver kadar etkili olmamıştır. 

Şaban (nam-ı diğer Ebu Abdurrahman el Masri), Milano İslam Kültür Enstitüsü'nün merhum imamı ve bir zamanlar ARBiH ile birlikte savaşan Arap mücahit güçlerinin lideriydi.43 Şaban, Afgan cihadının tanınmış bir gazisiydi ve (diğer birçok Arap-Afgan gibi) 1991'de Afganistan'ın iç kargaşaya sürüklenmesiyle artık kendini güvende hissetmediğine karar verdi.|44) İtalya'ya siyasi sığınma talebinde bulundu ve buldukları karşısında hayal kırıklığına uğradı: "İtalya'daki Müslüman toplumu Avrupa'nın diğer yerlerindekiyle aynıydı: uykuda ve dünya işleriyle meşgul." Afgan savaş gazileri ve İtalyan İslamcılardan oluşan bir grubun yardımıyla Enver Şaban Milano'da dönüştürülmüş bir garajda yeni ve büyük bir karargah açtı. Bilgili mücahit kaynakları Şaban'ın Milano'daki çabalarını övmüş ve İslam Kültür Enstitüsü'nün "pek çok faaliyetin merkezi olduğunu ve yerel Müslümanlar arasında büyük bir popülerlik kazandığını" belirtmişlerdir. 


Benzer şekilde, El Kaide'nin eski bir Faslı üyesi olan L'Houssaine Kherchtou 

dört El-Kaide mensubunun federal mahkemede yargılanması sırasında ifade verdi. 

ABD, Shaaban'ın İslam Kültür Enstitüsü'nü Avrupa'da yaşayan genç Müslüman aşırılık yanlıları için kritik bir Arap-Afgan devşirme merkezi olarak kullandığını tespit etti. 
Kherchtou'ya göre Shaaban kendisi ve diğer üç mücahit için Pakistan vizesi ayarlanmasına bizzat yardımcı olmuş ve bu kişiler daha sonra Afganistan'ın doğusundaki bir El-Kaide askeri eğitim kampına gitmişlerdir. 

(46) Fransız terörle mücadele yetkilileri, Şaban'ın liderliğindeki Milano'daki ICI'nin, Al-Gama'at Al-Islamiyya, Tunuslu An-Nahdah ve Cezayirli GIA dahil olmak üzere çeşitli Kuzey Afrikalı silahlı militan gruplar için bir komuta merkezi olarak "önemli bir rol" oynadığı sonucuna vardı.(47J Enver Şaban'ın ICI'deki ofisinde arama yaptıktan sonra İtalyan terörle mücadele polisi Enstitünün "stratejik ve operasyonel seçimler alanında Mısırlı terör örgütlerinin, özellikle de |(El-Gama'at al-Islamiyya'nın| faaliyetlerine sürekli bir yakınlık... 
Yugoslavya toprakları için mücahit toplanması.... köktendinci hücreler arasında bağlantı için bir Avrupa ağının kurulması... (veJ Mısır topraklarında faaliyet gösteren silahlı hücrelere lojistik ve operasyonel destek."(42)| 


1992 yazında Şeyh Enver Şaban, bazı İtalyan meslektaşlarının da eşlik ettiği, Bosna'ya gelen 
ilk yarı resmi Arap-Afgan heyetine liderlik etti. Savaşçıların kendilerinin de ifade ettiği gibi, "Şeyh Enver ders kitaplarında yazan biralim değildi: o vaaz ettiklerini uygulayan ve tıpkı sahabeler ve Müslümanların ilk nesilleri gibi her düzeyde zulümle savaşan bir alimdi... elinde kitaplar ve üzerinde askeri üniforma vardı. Sadece öğretmekle kalmadı, aynı zamanda savaştı da." Bir ses kaydında, mücahit temsilcileri Şaban'ın gizemli hayatını çözmeye çalışıyor ve "Şeyh Abdullah Azzam'ın izinde, Şeyh Enver Şaban Bosna'daki mücahit alayının sorumluluklarını taşıdı... savaşçılara öğretti, cesaretlendirdi ve ilham verdi, Bosna'da Şeyh Enver Şaban'ın attığı temelin aynısını attı" diyor. 

Abdullah Azzam Afganistan'da yatıyordu."(28)| 


Shaaban, Milano'daki karargahına gidip gelirken yanında şunları da getiriyordu 

Bosna'ya bir dizi eski savaşçı ve yeni acemi asker gönderdi. Eylül 1994'te Katar'daki zengin bir cihat bağışçısına gönderdiği faksta Şaban, "eski Yugoslavya'da savaşla geçecek bir kış daha göz önüne alındığında Bosnalı mücahitlerin kamp ekipmanlarının alımını finanse etmek için" ek fona ihtiyaç duyduğunu açıklıyordu. Şaban mektubunda şöyle devam ediyordu: "Bugünün gerçeklerine dayanarak, Avrupa ülkelerindeki İslami projelerin tüm genel İslami projelerden daha öncelikli olduğuna inanıyorum, özellikle de dünyanın her yerindeki Müslümanlara yardım etmek için bu yerlerde üsler kurma olasılığına ilişkin gördüklerimize dayanarak."(42|) Kuşkusuz Şaban, Bosna savaşını Kuzey Afrikalı militanlar için Avrupa'da ele geçirilemez bir garnizon oluşturmak için bir araç olarak kullanmayı umuyordu. Daha sonra İtalya'da ele geçirilen bir belge bu stratejiyi onaylıyor gibiydi: "Bosna gibi sıcak İslami meseleler... genç Müslümanların şevkini ve kaçınılmaz olanla yüzleşme arzusunu artırıyor."(51|J Şaban'ın Bosna-Hersek'te savaşa soktuğu kişilerin çoğunun "komutanlar ve eğitmenler, mücahitlerinkaymak tabakası"(28)| olması şaşırtıcı değildir. 


Shaaban ve ICI hakkında daha sonra yürütülen soruşturma sırasında İtalyan terörle mücadele polisi, Snaaban'ın Bosna yakınlarındaki cihat faaliyetlerini desteklemekle ne kadar ilgili olduğunu gösteren çok sayıda kanıt ortaya çıkardı. Bunlar arasında "paramiliter eğitim faaliyetlerinin" "I1.C.I. tarafından Yugoslav topraklarında savaşacak kişiler için düzenlendiğini" gösteren belgeler de vardı."(42) İtalyan müfettişler tarafından ele geçirilen Enver Şaban'a ait tarihsiz ikinci bir mektupta, Şaban'ın Saraybosna'da "Yugoslavya'daki Ortodoks Sırplara karşı Cihat kapısını açmak için Rus ve doğu ateşli silahlarını kullanmak üzere başkalarını eğitebilecek eğitimli Müslüman erkeklere ev sahipliği yapmaya istekli olan kimliği belirsiz bir İslami kişiyle" yaptığı görüşmenin ayrıntıları yer almaktadır."(42) İtalyanlar ayrıca Arapça el yazısıyla yazılmış bir başka kağıt daha bulmuşlardır: 


"Size bu filmi Bosna-Hersek'in merkezinden, savaş ve cihat topraklarından gönderiyorum. 
İçinde sana göndermeyi başardığım şey var ve çok mutluyum... Küçük hatıra defterinde birbirine yapıştırılmış birkaç sayfa var, bunları açmalısın çünkü içinde geliştirip izleyeceğin küçük film bölümleri var... Küçük filmleri hatıra defterinin içine, sayfaların arasına yerleştirdim, ama sadece bazı sayfaların arasına, hepsinin arasına değil... böylece Hırvatlar onları bulup bize sorun çıkaramazlar, çünkü başlarını bile kesebilirler; mektup geldiğinde onları geliştir ve numaralandır."(42| 


Nisan 1995'te alınan müteakip bir faks, Milano'daki ICI'nin resmi olarak Bosna El-Müezzahidin Birimi adına haber bültenleri dağıtmak ve diğer "propaganda faaliyetlerini" yürütmekle görevlendirildiğini doğrulamıştır(42). 


Ancak Shaaban'ın Balkanlar'daki misyonu, masum Bosnalı Müslümanları savunma amacından hemen uzaklaştı. 1993 yılında, ABD'li diplomatlar ve 

İstihbarat yetkilileri, Mısırlı İslamcı radikallerin olası bir terör saldırısı için Arnavutluk'taki ABD büyükelçiliğini hedef aldıklarına dair endişelerini özel olarak dile getirmeye başladılar. 
CIA'e göre, "Enver Şaban'ın da aralarında bulunduğu El-Gama'at üyeleri... 1993'te Tiran'daki ABD büyükelçiliğinin gözetlenmesinde yer almışlardır."(731) Şüpheli bir militanın “büyükelçilik çevresinde defalarca" araç kullanırken görülmesiyle gözetleme teyit edilmiştir."1581 CIA ayrıca, "denizaşırı ülkelerden gelen açık bir emri" içeren telefon dinlemelerini toplamıştır 

Müslüman bir hayır kurumu çalışanına elçiliğe saldırı düzenlemesi talimatını verdi."(59) Muhtemelen CIA ve Arnavut güvenlik yetkilileri arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucu olarak hiçbir zaman başarılı bir saldırı gerçekleştirilmedi. 


Şaban'ın etkisi diğer bazı İtalyan köktendincilerine de yayılmıştır. 

Bosna'da gönüllü savaşçı olan ve İtalya'nın Bologna kentinde Massarenti Caddesi'ndeki bir caminin imamı olan Mohamed Ben Brahim Saidani gibi din adamları. Saidani 1993 yılında Afganistan'da düzenlenen bir gerilla eğitim kursuna katılanlardan biriydi. İtalya'ya döndükten sonra kısa sürede 30 yerel müridini Bosna'da faaliyet gösteren yabancı mücahit tugayına katılmaya ikna etti. İtalya'da Piccola Societa' Cooperativa Eurocoop adında bir paravan şirket kurarak cihatçı gönüllülere ve gazilere görünüşte yasal çalışma izinleri sağlamış ve Bosna dahil dünyanın farklı yerlerine herhangi bir engelle karşılaşmadan seyahat etmelerine olanak tanımıştır.60 1998 Doğu Afrika elçilik bombalamalarına karışmaktan hüküm giyen komplocuların yargılandığı davadaki tanık ifadesinde El-Kaide 

Teğmen Cemal el-Fadl 1992 ortalarında Zagreb'e yaptığı seyahatten, özellikle de "Bosna'da olup bitenler hakkında bilgi" alabilmek ve bu istihbaratı doğrudan Usame Bin Ladin'e götürebilmek için Muhammed Saidani ile buluşma talimatı aldığından bahsetmiştir(61). 


İtalyan kolluk kuvwvetleri ve istihbarat yetkilileri 

Temmuz 1993'te Güney İtalya'da hapse atılan köktendinci bir militanın bölgedeki ABD ve Fransız hedeflerine yönelik potansiyel terör saldırılarını tartıştığı bir mektubu ele geçirildi. Ele geçirilen mektup, An-Nahdah hareketinin bir aktivisti olan ve İtalyan polisinin açıklamasına göre "Bosna'daki etnik çatışma sırasında bir mücahit birliğinde savaşan... köktendinci, İslamcı terör ağlarının ön saflarında yer aldığına inanılan" Mondher Ben Mohsen Baazaoui (nam-ı diğer "Tunuslu Hamza") tarafından kaleme alınmış gibi görünüyor."(62) Baazaoui, Mohamed Saidani'ye (hem Enver Şaban hem de Usame Bin Ladin'le yakın ilişkileri olan Bologna İmamı) mektup yazarak hapishanedeki açlık grevi devam ederse 

Baazaouli derhal serbest bırakılmasını sağlamak için "bir cinayet operasyonu düzenleyecek... |böylecejl şanlı bir şekilde ölecekti."(631 Ardından Saidani'den ölümünün intikamını muhteşem bir terör methiyesiyle almasını rica etti: "Size önerebileceğim tek şey Fransızlar: ne bir çocuk ne de bir yetişkin (canlıl bırakın. Onlar için çalışın, İtalya'da, özellikle de turistik bölgelerde çok sayıdalar. Silahlı soygun ve cinayetle onlara 

istediğinizi yapın. Önemli olan, onlara karşı içimde yanan alevleri tutuşturmayı başarmanızdır ve bu sizinle benim aramda bir söz olacaktır."(64)| 


Kasım 1994'te İtalyan yetkililer, Mısırlı terörist gruplar Al-Jihad ve Al-Gama'at Al-Islamiyya'nın Roma'ya yaptığı üç günlük diplomatik gezi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i hedef alan yeni bir suikast planını öğrendiklerinde daha da alarma geçti.165) Bunun sonucunda İtalyan polisi çabalarını artırdı, özellikle de Şaban'ın İslam Kültür Enstitüsü'ne odaklandı. 26 Haziran 1995'te İtalyan polisi "Sfenks Operasyonu" kod adlı bir operasyonla El-Gama'at El-İslamiyye üyesi olduğundan şüphelenilen 11 kişiyi (10 Mısırlı ve 1 Filistinli dahil) tutukladı ve Milano da dahil olmak üzere İtalya'nın kuzeyindeki 
72 adreste resmi aramalar gerçekleştirdi. Gözaltına alınan teröristler suç komplosu, 
soygun, gasp, belgelerde sahtecilik ve yasadışı ateşli silah bulundurmakla suçlandılar|(66). 


İtalyan terörle mücadele yetkililerinin özellikle aradığı kişilerden biri 

Tutuklanan Şeyh Enver Şaban'ın kendisi hiçbir yerde bulunamadı. Belli ki İtalyan hükümetinin niyetleri konusunda uyarılan Şaban kaçmış ve Bosna-Hersek'in merkezindeki mücahitlerin askeri kalesine sığınmıştı.(66) Şaban'ın Bosna göçü, Güney Avrupa'daki Arap-Afgan mücahitler için kritik bir gelişme dönemine işaret ediyordu. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi Bosnalı Müslümanların çektiği acıları kınayan tüm Arap-Afgan propagandasına rağmen, savaşa katılımları nihayetinde alternatif bir amaca yönlendiriliyordu. 1995'e gelindiğinde Bosna'nın merkezi sadece bir mücahit cephesi olmaktan çok daha fazlasıydı. Bunun yerine, Shaaban ve diğerlerinin çalışmaları sayesinde, Usame Bin Ladin ve fanatik Kuzey Afrikalı müttefiklerinin Batı Avrupa'ya sızmalarına yardımcı olacak stratejik bir dayanak noktası haline gelmişti. 


Bosna Savaşı'ndaki çatışmalar Eylül 1995'te sona ererken, Enver 

Şaban ve İtalya merkezli El-Gama'at al-Islamiyya yandaşları dikkatlerini ve kaynaklarını "daha kritik" önemesahip konulara yöneltmekte özgürdüler. Eylül ayı sonlarında, Avrupa'da saklanan en önemli El-Cemaat-i İslamiyye liderlerinden biri olan Ebu Talal el-Kasımi (nam-ı diğer Talat Fuad Kasım) Hırvatistan topraklarından Bosna-Hersek'e geçmeye çalışırken Hırvat HVO güçleri tarafından yakalandı. Hırvatlar birkaç gün içinde el Kasım'ı ABD gözetiminden Mısırlı yetkililerin eline sessizce teslim etti. Odönemde Kahire'deki bir hükümet yetkilisi şunlarısöyledi:"(El Kasımi'nin| tutuklanması her zaman söylediğimiz bir şeyi kanıtlıyor: bu terör grupları dünya çapında faaliyet gösteriyor ve Orta Doğu'ya geri dönen savaşçılarını oluşturmak için Afganistan ve Bosna gibi yerleri kullanıyor... Bu teröristlere sığınak sağlayan Danimarka, İsveç, İsviçre, İngiltere ve diğerleri gibi Avrupa ülkeleri artık bunun yaşadıkları yerde başlarına bela olacağını anlamalıdır."(68) 


Ebu Talal el-Kasımi'nin tutuklanmasına ilk gerçek Arap-Afgan tepkisi 20 Ekim 1995'te Hırvatistan'ın sakin liman kentini sarsan büyük bir patlamayla geldi 

Rijeka.(69J Saat 11:22'de bir intihar bombacısı Primorje-Gorani ilçe polis merkezinin önüne park ettiği FIAT Mirafiori'ye gizlediği 70 kilogram TNT'yi patlattı.(70J Gizemli intihar bombacısı öldü, iki görgü tanığı ağır yaralandı ve diğer 27 kişi hafif yaralandı. Bomba, polis merkezini yok edecek ve Zagreb Bankası şubesi ve bir ilkokul da dahil olmak üzere yakındaki birkaç binaya zarar verecek kadar güçlüydü.69 Patlama enkazında Hırvat polisi, daha önce İtalyan terörle mücadele yetkilileri tarafından Enver Şaban tarafından kontrol edilen Milano'daki İslam Kültür Enstitüsü ile bağlantıları nedeniyle soruşturulan intihar bombacısına ait bir Kanada pasaportunun parçalarını buldu.|70J CIA daha sonra bombacının "EL-Gama'at Jel-İslamiyyel üyesi"(73J olduğunu doğruladı. 


Bir gün sonra, Kahire'deki Batılı haber ajansları, El-Gama'at temsilcilerinden geldiği iddia edilen isimsiz bir faks bildirisi aldılar. 

Rijeka bombalaması "Şeyh Talat Fuad Kasım davasının... geçmeyeceğini ama Hırvat çıkarlarının içeride ve dışarıda çağlayanlar halinde kan akıtacağını kanıtlamak için... Siz Hırvatlar bu meselenin barışçıl bir şekilde çözüleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz."(74) El-Gama'at temsilcileri yaptıkları açıklamada Hırvat hükümetinden 


"Şeyh Kasımi'yi serbest bırakın ve medya aracılığıyla resmen özür dileyin... Kendi üzerinize açtığınız cehennem kapılarını kapatın... aksi takdirde sonunu sadece Allah'ın bileceği bir savaş başlatmış olacaksınız."(75) ABD istihbaratı Anwaar Shaaban'ın Rijeka'daki intihar bombacısı operasyonunu yönetmekten bizzat sorumlu olduğunu belirtmiştir. Bu terör saldırısı mücahitlerin uygulayacağı yeni bir stratejinin sadece bir başlangıcı olacaktı. Uzun Balkan savaşı sona ermeye başladığında, Şaban 

"ve diğer mücahit liderleri Bosna'ya gönderilecek NATO güçlerine saldırmayı planlamaya başlamışlardı."(731J Fransız müfettişler Ekim ayındaki terör saldırısının Bosna-Hersek'teki El-Müdafaa Birliğinin askeri liderliğinin "hem ideolojik hem de pratik olarak |(El-Gama'at al-Islamiyyal ile yakından ilişkili olduğunu doğruladığına"(77) inanıyorlardı. 


Bu olaydan sonra Hırvat yetkililer birkaç yıl boyunca Rijeka bombalamasını düzenlediğine inanılan diğer şüphelileri aradı. Merkezin otoparkındaki bir polis memuru da dahil olmak üzere görgü tanıkları, patlamadan hemen önce olay yerinden hızla uzaklaşan Arap bir adamın kullandığı şüpheli bir Mercedes tarifettiler. Bu tanıklar, sabıka fotoğraflarını inceledikten sonra Hasan el-Şerif Mahmud Saad adında, El-Gama'at El-İslamiyye'ye sadık, aranan 36 yaşındaki Mısırlı bir militanı teşhis edebildiler. Cologno Monzese'de (Milano'nun bir banliyösü) yaşayan Saad, İslam Kültür Enstitüsü'nün önde gelen isimlerinden biriydi. 
Hatta Enver Şaban'ın İtalyan hayır kurumu "Il Paradiso "nun mütevelli heyetinde de yer alıyordu. Saad'ın İtalya'da, daha sonra Rijeka saldırısında da kullanılan Bergamo plakalı FIAT 
131 Mirafiori marka bir araca sahip olduğu bilinmektedir. 1993 gibi erken bir tarihte Bosna 
ve İtalya arasında gidip geliyordu. Ancak Haziran 1995'te Hassan Saad ailesini ve eşyalarını FIAT'a yükleyip Bosna Hersek'e temelli olarak gittiğinde ICI camisindeki herkes bir şeylerin farklı olduğunun farkındaydı. ICI'deki arkadaşları onun Zenica'da Enver Şaban liderliğindeki El-Müezzin Birliğine katılmak üzere gittiğini söylediler|78). 


Aralık 1995'te Zenica'daki yabancı mücahit karargâhının önünde bomba yüklü kamyonun patlamasının hemen ardından Şaban nihayet Bosna-Hersek'te kendi vahşi sonuyla karşılaştı. Hırvat HVO güçleriyle girdiği şüpheli bir çatışma sırasında Şaban ve en yakın dört mücahit danışmanı ritüel bir şekilde vurularak öldürüldü ve görünüşe göre Avrupa'daki Arap-Afganlar için büyük bir dönemin sonu geldi. Ancak Şaban'ın İtalya ve Bosna'da kurmaktan sorumlu olduğu etkili ağ- 

Hersek onun ölümünden çok sonra da hayatta kalmaya ve gelişmeye devam etti. Bu beklenmedik dirilişin sorumlusu büyük ölçüde Cezayirli üst düzey mücahit komutanı Abu el-Ma'ali (nam-ı diğer Abdelkader Mokhtari) ve ünlü teğmeni Fateh Kamel'dir (nam-ı diğer "Terörist Mustafa"). 1988'den beri Kanada'da yaşayan Kamel aslen Cezayirliydi ve hayatının önemli bir bölümünü başkent Cezayir'in bir mahallesinde geçirmişti.(791 Kaygan, cilalı dış 
görünüşü, sadece saf acımasızlığıyla eşleşen bir profesyonellikle övünüyordu. İlk olarak 1991 
yılında Afganistan'da eğitim alan Kamel, Enver Şaban'ın Cezayir'deki İslam Kültür Enstitüsü'nde katılımcıları teşvik ederken İtalyan yetkililerin dikkatini çekti. 

Bosna'daki mücahitlere katılmak için Milano'ya gitti. Fransız istihbaratına göre 1995'e gelindiğinde Bosna'daki El-Müdahidin Birliği siyasi olarak Enver Şaban tarafından yönetiliyor, askeri olarak Ebu el-Ma'ali tarafından destekleniyor ve üçüncü pozisyonda ise tugayın "lojistik işlerinden" sorumlu olan Fateh Kamel bulunuyordu (bu görev çoğunlukla Zenica'daki Arap karargahına silah, yeni askerler ve sahte belgelerin transferini koordine etmekten ibaretti).(80J 1994 ve 1995 yılları arasında ICI'ye hizmet veren hatların telefon kayıtlarını inceleyen müfettişler, Ebu el-Ma'ali, Enver Şaban ve Fateh Kamel üçlüsü arasında düzenli temaslar olduğuna dair kanıtlar buldular|(81). 


Fransız istihbaratı Kamel ve arkadaşlarının "çoklu bağlantıları" olduğunu tespit etti 

"Bosna, Pakistan, Almanya ve Londra başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çeşitli İslamcı terör örgütleriyle."(821 Fateh Kamel 1994-1997 yılları arasında (en azından) Milano, Montreal, Paris, Hamburg, Frankfurt, Zagreb, Bosna, Kopenhag, Avusturya, Slovenya, Freibourg ( Almanya), Fas, Ancone (İ talya), İstanbul, Belçika ve Amsterdam arasında sürekli hareket etti.(83J Kamel bir keresinde İtalyan istihbaratı tarafından potansiyel terör saldırılarını tartışırken ve yandaşlarına böbürlenirken kaydedildi. 


Ölümden korkun... çünkü cihat cihattır ve öldürmek benim için kolaydır."(84) İçinde yaşadığı toplumdan nefret ediyor ve Batı'nın Müslümanlara yönelik tutumuyla alay ediyordu: "Ve biliyorsunuz, |buradaki| insanlar bir devenin sırtında bir Müslüman, arkasında dört karısı ve patlayan bombalar hayal ediyor... teröristler, teröristler, teröristler."(85J) 1996'da, Bosna savaşının sona ermesinden hemen sonra yapılan bir başka iletişim yakalamasında Kamel terörist ortaklarına şu sırrı veriyordu: "Hapse girmektense ölmeyi tercih ederim. Neredeyse karımı kaybediyordum. 36 yaşındayım ve dört buçuk aylık bir oğlum var. Eşim onunla oynuyor ve ben buradayım. Neredeyse bir askerim."(86)| 


Sadece Kamel'in adres defterindeki kanıtlar bile onun kilit bir rol oynadığını doğruluyor gibi görünüyor. 
Avrupa'daki çeşitli uyuyan hücre terörist ağları ile Bosna ve Afganistan'da bulunan üst düzey El-Kaide komutanları arasında irtibat ve koordinatör. Diğer numaraların yanı sıra Fateh Kamel'in İngiltere'deki üst düzey bir GIA üyesi olan Akacha Laidi (diğer adıyla Abderrahmane Laidi, Abou Amina) ile de birkaç bağlantısı vardı. Akacha'nın adını taşıyan numaralardan biri, hem GIA hem de halefi Cezayirli Selefi Dua ve Savaş Grubu ( GSPC) ile çalıştığı bilinen bir terörist olan Djamal Guesmia'ya ulaşıyordu. 

(871) Fateh Kamel, Bosna savaşının ilk aşamalarında mücahitlere yardım etmek için gelen Kuzey Afrikalı göçmenler ve İslam'ı seçen Avrupalılardan oluşan gevşek bir ağa özellikle yakınlaştı. Tüm yoğun amaçlar için onların 

Anwar Shaaban ve Abu el- Ma'ali adına yardım eden ve emirler veren işleyici. 


1996 yılında Şaban'ın Bosna'nın merkezinde ani ölümünün ardından Kamel 

Avrupa'ya yerleştirilen "Boşnak" terör birimlerini aniden harekete geçirerek onlara Fransa ve İtalya'da gerçekleştirilecek yeni cihat operasyonlarına hazırlanmaları talimatını verdi. Kamel, 6-10 Ağustos 1996 tarihleri arasında, aralarında 1995 Paris metrosu bombalama eyleminin planlayıcılarıyla yakın bağları olan Rachid Fettar'ın da bulunduğu iki GIA destekçisinin Milano'daki evinde kaldı. 

Fettar, GIA liderlik hiyerarşisinde iyi bir konumdaydı ve metrobombalamalarından sorumlu tutulan Cezayirli terör hücresinin komutan yardımcısı Saf& Bourada tarafından kurulan Avrupalı aşırılık yanlısı ağın "varisi" olarak görülüyordu.(88| Dolayısıyla Kamel'in Fettar ve arkadaşı Youcef Tanout'u ziyaretinin kesin bir amacı vardı: Paris metrosu kampanyasında kullanılanlar gibi daha ham gaz tenekesi bombalarının yapımı ve konuşlandırılmasında bir terör hücresini yönlendirmek. 


Kamel, Raşid Fettar'a bir eşit olarak saygı duyuyordu ve ona Tanut ve diğerlerinin patlayıcıları özenli ve ayrıntılı bir şekilde hazırlamadan üretme konusunda çok isteksiz olduklarından şikayet etti. 

zaman alan gizli prosedürler. "Elimden geldiğince ısrar ettim ama yapabileceğim bir şey yoktu. Fransa'da |bombaları| yapabiliriz, hedefleri Fransa olsa bile. Çok iyi biliyorsun ki Fransa'da hiçbir sorunum yok; istediğim zaman dönüp istediğim zaman gidiyorum, gizli bir şekilde."(89J Daha amatör olan Youcef Tanout ile yaptığı bir tartışmada Kamel soğuk bir şekilde "Neden korkuyorsun? Evinizde her şeyin patlamasından mı? En azından Mahmud'un gaz tüpünü alıp almadığını söyle." Tanut, Kamel'e hücre arkadaşlarından birinin gerekli bombaları imal etmek için yakındaki derin bir ormanda nasıl sığınak ve gizlilik aradığını uysalca anlattı. Kamel'e şu itirafta bulundu: "Size son derece korktuğumu söylemekten utanmıyorum."|(90J Tanout'un tereddütlü endişelerinin haklı olduğu ortadaydı; 7 Kasım 1996'da hem kendisi hem de Fettar tutuklandı ve Milano'daki evleri deneyimli İtalyan terörle mücadele müfettişleri tarafından arandı. 

İki adet 400 gramlık gaz bidonu, beş adet uzaktan kumanda vericisi, 38 adet metalik silindir ve diğer bomba yapım malzemeleri bulundu. 


Fateh Kamel'in Milano'daki gaz bombalı terör planı hiçbir zaman meyvesini vermemiş olsa da, sonraki on yılda Batı Avrupa'da gelişecek olanlara dair uğursuz ipuçları verdi. Kamel, Anwar Shaaban ve Abu el-Ma'ali liderliğindeki ilk İtalyan merkezli mücahit uyuyan hücreleri, Mart 2004'te İspanya'nın Madrid kentindeki banliyö treni bombalamaları gibi operasyonları gerçekleştiren günümüz Avrupa merkezli Kuzey Afrikalı militan ağlarının doğrudan prototipiydi. 

Fateh Kamel'in savaşçı kardeşliği üyeleri giriş ve çıkış yapmaya devam ediyor 


Balkanlar bugün bile. Kamel'in Bosna'daki "sağ kolu" Faslı Karim Said Atmani 2005 
baharında Fransa'daki bir hapishane hücresinden serbest bırakıldığında, hemen Saraybosna'ya giden bir uçakla yola çıktı ve havaalanında "Bosnalı mücahitlerin bilinen bir komutanı... uluslararası İslami terör hareketiyle bağlantılı"(921 tarafından karşılandı. BH'deki 
yerel kolluk kuvvetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturulduktan sonra, Atmani nihayet 2006 
başlarında bölgeden sınır dışı edildi ve Kuzey Afrika'daki evine geri gönderildi. 


İskandinavya ve Kuzey Avrupa 


Bosna Savaşı gibi erken bir tarihte bile, İskandinavya'nın beklenmedik bölgesi 

Orta Doğu'dan gelen İslamcı militan gruplar için önemli bir taktiksel üs. Norveç, İsveç ve Danimarka gibi ülkeler hoşgörülü ve kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarından kaçan militan liderlere bile siyasi sığınma hakkı vermeye istekli olarak algılanıyordu. Aranan bu adamlar İskandinavya'da "ABD'dekiyle aynı özgürlüğü" bekleyebileceklerini biliyorlardı."(93J Al-Gama'at al- Islamiyya destekçileri tarafından Mart 1995'te yayınlanan bir dergi, Mısır cihat hareketi içindeki "etkili rehberlerin" Kahire'deki Norveç Büyükelçiliğinin bu tür işlemlere dahil olma konusundaki isteksizliğine rağmen yine de "Norveç'te siyasi sığınma" sağlayabildiklerini belirtiyordu.(42J El-Gama'at al-Islamiyya'nın tartışmasız en üst düzey lideri Şeyh Ömer Abdül Rahman (şu anda ABD'de maksimum güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekmektedir) bile mücahit haber bültenlerine verdiği röportajlarda "İngiltere, Danimarka, İsveç ve diğer birçok ülkeden geçerek" Avrupa'ya yaptığı sayısız seyahatle övünmüştür. 


Çoğu Danimarkalının haberi olmadan, 1993 yılına gelindiğinde Kopenhag şehri belki de El-Cemaat el-İslamiyye için tüm Avrupa'daki en önemli güvenli liman. El-Cemaat'in Kopenhag'daki ağır heyetinin başında, Bosna cihadını destekleyen ilk Müslüman din adamları arasında yer alan efsanevi Şeyh Ebu Talal el-Kasımi bulunuyordu. El Kasımi, merhum Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın öldürülmesinden önce ve sonra Mısır hükümeti tarafından birkaç kez hapse atılmıştır. Kısa bir süre sonra sahte seyahat belgeleri kullanarak Mısır'dan kaçmayı ve sayıları giderek artan 

Afganistan'da Sovyet güçlerine karşı savaşan militan Müslüman sürgünler. El Kasımi oradayken "Allah yolunda Cihat ile randevulaştı ve... tüfeği kucakladı."(96) 

Ebu Talal el-Kasımi, Pakistan'da geçirdiği süre zarfında Al-Gama'at'ın resmi dergisi Al-Murabeton'u kurdu ve ilk sayılarının çoğunu yazdı. 


Ocak 1993'te, ABD'nin baskısı altında, Pakistan hükümeti 

Afganistan'daki cihadı destekleme konusundaki tutumunu aniden değiştirdi ve Pakistan'da kalan Arap mücahit ofislerinin kapatılmasını emrederek Pakistan'da kalmaya çalışan tüm yasadışı yabancı savaşçıları resmen sınır dışı etmekle tehdit etti. Yerlerinden edilen bu adamlar ciddi bir sorunla karşı karşıyaydı çünkü menşe ülkelerine geri dönmeleri kesin tutuklanma, işkence ve muhtemelen ölüm anlamına geliyordu. O dönemde Cidde'deki Arap-Afganların Suudi sözcüsü medyaya şu açıklamayı yaptı: "Cezayirliler Cezayir'e, Suriyeliler Suriye'ye ya da Iraklılar Irak'a gidemez. Bazıları Bosna'ya gitmeyi tercih edecek, diğerleri ise kalıcı olarak Afganistan'a gitmek zorunda kalacak."(977| 


Dr. Abdullah Azzam'ın oğlu Huzeyfe'ye göre Ebu Talal el-Kasımi 

"Pakistan hükümeti tarafından yakalanması ve Mısır'a gönderilmesi emredildiği için" sınırı geçerek Afganistan'a kaçmak zorunda kaldı. Ancak, "(onul yakalamadan önce... 
yabancı ülkelere vize almıştı."(98J Aslında, Al-OGasimy Danimarka'da siyasi sığınma hakkı elde etmiş ve burada Kopenhag'daki Al-Murabeton'un dış bürosunda radikal mesajını yaymaya devam etmişti.(99) Kopenhag'da çalışan diğer dört editörden birinin Dr. Ayman al-Zawahiri olduğu bildirildi. Mısır İslami Cihad hareketinin lideri ve Usame Bin Ladin'in El-Kaide'sinin ikinci komutanı olan Dr. Eymen El-Zevahiri.1100)J El-Kasımi aynı zamanda Bosnalı mücahitlerin Emiri Enver Şaban'ın yakın arkadaşıydı ve Bosna cihadında agresif, kararlı ve uygulamalı bir rol üstlendi. 


24 Nisan 1993'te Ebu Talal el-Kasımi Kopenhag'da tartışmalı bir şekilde 

Pan-İslamcı militan liderlerin Avrupa'da gerçekleştirdikleri en önemli toplantılardan biriydi. 
Diğer katılımcılar arasında Milan'dan Şeyh Enver Şaban ve o dönemde İtalyan istihbaratı tarafından "eski Yugoslavya'daki mücahitlerin durumuna" odaklanmış "Avrupa'daki Sünni radikalizmin en önemli temsilcisi" olarak görülen Viyana'daki El Sahabe camisinin ateşli din adamı İmam Şevki Muhammed (nam-ı diğer Mahmud Abdülel Muhammed) de vardı."(42) Ebu Talal bu "zihin buluşmasının" bir "Avrupa Birliği Şura Konseyi "nin - Batı Avrupa'da ortak bir varlığı ve çıkarı olan benzer düşünen Ortadoğulu radikal grupların koalisyonu - kurulması için itici güç olacağını umuyordu. "Şura Konseyi", Mısır ya da Afganistan'da bulunan El-Gama'at al-Islamiyya ya da El-Cihad liderlerine danışmadan "koordinasyon ve karar alma" yeteneğine sahip özerk bir komuta organizması olarak geliştirilecekti. Birleşik bir liderlik çekirdeği oluşturmanın ana nedenlerinden biri, Kuzey Afrika ve Bosna-Hersek'te devam eden yakın cihat operasyonlarını desteklemek için Avrupa'daki ortak kaynakları tamamen harekete geçirmekti.|42J Enver Şaban'ın günlüğünden Kopenhag'da Ebu Talal ile görüşmeden birkaç gün önce yazılan bir notta "Cezayirli, Tunuslu, Senegalli ve Bosnalı kardeşlere"(42J yardım sağlamanın kolektif öneminden bahsedilmektedir. 


Milan'daki Şaban gibi, Ebu Talal el-Kasımi de önemli konumunu kullandı 

Kopenhag'dayken, 1993 yılında Danimarka'ya gelen Filistinli Müslüman din adamı Ahmed Abu Laban (diğer adıyla Abu Abdullah al-Lubnani) gibi benzer düşünen müritlerden oluşan bir çevre kurdu. Çok az Danca konuşmasına rağmen, Abu Laban yavaş yavaş Danimarka'daki azınlık Müslüman toplumunun fiili temsilcisi olarak kendine bir kişilik oluşturdu, yerel medya haberlerinde ve hükümet yetkilileriyle yapılan toplantılarda yer aldı. Saygın Washington Post gazetesinde Ağustos 2005'te yayınlanan bir makalede Abu Laban'dan "Danimarka'nın en önde gelen imamlarından biri"(104)J olarak bahsedilmiştir. 


Ancak İtalyan istihbaratı, dış görünüşüne rağmen Ebu Laban'ın Enver Şaban'ın Milano'daki ICI'sına "konferans" ve "toplantı" için "birçok kez" gittiğini 

kaydetmiştir. 

"cemaat namazı."(42)J Ebu Talal el Kasımi'nin Hırvatistan'da yakalandığı haberi Danimarka'ya ulaştığında Ahmed Ebu Laban, Kopenhag şehir merkezinde Hırvatistan Büyükelçiliği önünde 
500 yerel Müslümanın katıldığı öfkeli bir protestoya önderlik etti. Ekim 1995'teki protesto 
sırasında (El Kasımi'nin eşinin de katıldığı) göstericiler "yumruklarını kaldırarak 'Allahu Ekber!' diye bağırdılar." Gazetecilerle yaptığı röportajlarda Ebu Laban Mısır, ABD ve Hırvatistan'ı Ebu Talal'ın Bosna-Hersek'in merkezindeki Müslüman güçlere giderken yakalanmasından "yararlananlar" olarak kınadı.(106) 


2006 yılının başlarında Ahmed Abu Laban, uluslararası medyada yeniden yer almaya başladı. 
Muhammed'i karikatürize eden İskandinav dergilerinde yayınlanan karikatürlere tepki olarak Müslüman dünyasında yeni bir dizi şiddetli protestonun başlamasına yardımcı oldu. 
Tartışmalı karikatürler 2005 sonbaharında Danimarka'da yayınlanan Jyllands-Posten'de ilk 
kez yayınlandığında Avrupa dışındaki Müslümanlar arasında yaygın bir ilgi görmemişti. 18 
Kasım'da İslami bir basın ajansına verdiği röportajda Ebu Laban, karikatürler konusuna İslam dünyasının dikkatini çekmek amacıyla Danimarkalı Müslümanlardan oluşan bir heyete liderlik ederek Orta Doğu'yu dolaşacağını açıkladı: 


"Bir heyet Arap Birliği Sekreteri Amr Musa ve El|-Ezher Büyük İmamı Şeyh Muhammed Seyyid Tantavi ile görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret edecek... Heyet ayrıca Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret ederek ünlü Müslüman alim Şeyh Yussef Al- Oaradawi ile görüşecek... 
Danimarka hükümetinin karikatürlerin sadece Danimarka'daki Müslümanlara değil tüm dünyadaki Müslümanlara hakaret içerdiğini anlaması için bu konuyu uluslararası boyuta taşımak istiyoruz... Böyle bir adım atmaya karar verdik çünkü bazı Avrupa ülkelerinin kendi Müslümanlarına karşı ayrımcılık yaptığı gerçeğini görmezden gelmek yanlıştır. 


Demokratik olmadıkları ve batı kültürünü anlayamadıkları gerekçesiyle."(107) 


Ebu Laban başkanlığındaki heyet, Müslüman liderlerle yaptığı toplantılarda, Jyllands-Posten tarafından yayınlanan karikatürleri, Peygamber'i bir köpekle cinsel ilişkiye girerken gösteren bir karikatür de dahil olmak üzere, İskandinavya'da aslında hiç yayınlanmamış olan çok daha saldırgan birkaç başka karikatürle birlikte sergiledi. Abu Laban'ın kampanyası ile birlikte dağıtılan diğer basılı materyaller, Danimarkalı Müslümanlara "baskı" yapılacağına dair başka kışkırtıcı ve yanıltıcı söylentiler de içeriyordu.(108)J Abu Laban'ın durmak bilmeyen kışkırtmaları sonucunda karikatür tartışması haftalar içinde kontrolden çıktı ve öfkeli kalabalıkların Suriye, Lübnan, İran, Pakistan ve Filistin topraklarındaki İskandinav diplomatik tesislerine saldırmasına neden oldu. 


Benzer şekilde, komşu İsveç'te, başlangıçta Afganistan, Kuzey Afrika ve Balkanlar'daki cihatçı dostlarına destek verme ihtiyacı etrafında örgütlenen Kuzey Afrikalı aşırılık yanlılarının yerel hücreleri, sonunda teröristlerin işe alınması, finansmanı ve diğer yasadışı faaliyetler için ayrıntılı bir bölgesel ağa dönüştü. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na göre, "Human Concern International" (HCI) olarak bilinen sahte bir Arap-Afgan yardım grubunun Stockholm ofisi, 1990'ların ortalarında büyük bir gizli Bosna silah kaçakçılığı operasyonu için paravan görevi gördü.(73) Avrupalı Müslüman bültenleri, "İsveç'te artan Müslüman nüfusun" katkıları sayesinde Stockholm'deki HCI şubesinin "Afganistan'daki mücahitleri başarıyla donattığını" ilan ediyordu... Örgüt geçen yıl yarım milyon Kron'dan fazla para toplamayı başardı ve bu para Afganistan'daki mücahitlere gönderildi. Halen Arap gençlerinin Afganistan'a gitmelerine ve böylece Cihada katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz."(110J) Le Monde gazetesi Fransız ulusal polisinin 

HCI'nın Hırvatistan ve İsveç'teki ofislerinin 25 Temmuz 1995'te Paris metrosuna düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu GIA terör hücresi için olası "sahneleme noktaları" olarak hareket ettiğinden şüpheleniliyordu 

Paris bombalamasının ardından İsveçli yetkililer, o sırada Stockholm'de yaşayan şüpheli bir GIA üyesi Abdelkerim Deneche'yi tutukladı ve alıkoydu. 

Deneche daha önce Fransız haber medyasında Zagreb'deki HCI ofisinin eski bir çalışanı olarak gösterilmişti. 


Cezayirli genç radikal gruplar, İngiliz meslektaşlarından geri kalmamak için 

İsveç'ten gelenler de "Hıristiyan Haçlılara" karşı cihada fiziksel olarak katılmak için doğrudan Bosna'ya gidiyorlardı. 19 Eylül 1993'tebuİsveçli mücahitlerden biri - "Ebu Musab el-Swedani"- Bosna'nın orta kesimlerindeki Kruscica (Vitez yakınlarında) kasabası yakınlarında Hırvat HVO güçleriyle girdiği bir çatışmada öldürüldü. Arkadaşlarına göre Ebu Musab İsveçli bir anne ve Cezayirli bir babanın çocuğu olarak İsveç'te doğmuştu. İskandinavya'da büyümüş ama 20 yaşındayken birdenbire İslam'ı öğrenmeye yoğun bir ilgi duymaya başlamış. Arapça öğrenmek ve İslam Şeriatını (dini hukuk) incelemek için kişisel bir hac yolculuğuyla Suudi Arabistan'a gitti. Arap Yarımadası'nda geçirdiği yaklaşık iki yıl boyunca dindar, köktendinci biri haline geldi ve İsveç'e döndükten sonra ailesi ve yakınları da dahil olmak üzere çevresindekilere aktif bir şekilde dinini anlatmaya başladı. 

akrabalar.(112)| 


Bu dönemde Afganistan'daki cihat uluslararası manşetlere çıkıyordu. 

1980'lerin sonlarında Batı'daki İslam yanlısı çevrelerin dikkatini çekti. Ebu Musab "dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarla ilgili haberleri ve özelliklede Müslümanların öldürülmelerini ve yurtlarından sürülmelerini takip etmeye başladı. O zaman anladı ki Müslümanlar için Cihat dışında hiçbir onur yoktur." Ebu Musab, zaten mücahitlerin bir üyesi olan başka bir genç, radikal Müslümanla birlikte "cihada açılan kapı" olan Peşaver'e gitti. 
Biraz tereddüt ettikten sonra, kısa süre içinde savaş eğitimi almak ve İslam devrimi adına savaşmak üzere Afganistan'a doğru yola çıktı. Afgan cihadı sona erdiğinde Ebu Musab İsveç'teki evine döndü ve Müslüman bir kadınla evlendi. Ancak 1992'de bir kez daha cihat için hacca gitmeye karar verdi. 


Bosna-Hersek'teki zaman. Ebu Musab el-Swedani bölgeye geldi ve "General" Ebu Eymen el-Masri liderliğindeki İgman Dağı'ndaki kampta bulunan radikallere katıldı.(112) Ebu Musab birkaç ay süren çatışmalardan sağ çıktıktan sonra, Hırvat güçlerini Müslüman orta Bosna'dan çıkarmayı amaçlayan kaotik bir mücahit askeri saldırısının ortasında bir keskin nişancının kurşunuyla öldürüldü.(112|J El-Swedani'nin biyografisi ve fotoğrafı daha sonra Londra merkezli El-Kaide ajanı Babar Ahmad'ın yapımcılığını üstlendiği öncü İngilizce cihat propaganda filmi "The Martyrs of Bosnia "da yayınlandı. 


Elde edilen başarıların bir kanıtı olarak, mücahitlerin Bosna-Hersek'teki askeri 

harekatı Eylül 1995'te aniden durduğunda 

Stockholm merkezli Cezayir ağırlıklı silah kaçakçılığı ve adam toplama şebekesi faaliyetlerine hız kesmeden devam etti. Cihat sıcak bir tartışma konusu haline geldi ve İskandinavya'da çeşitli İslami aşırılıkçı hareketleri temsil ettiğini iddia eden bir dizi kişi ortaya çıktı - aralarında "Ebu Fatıma el-Tunisi" (Stockholm merkezli bir İslami grubun sözcüsü) ve "Ebu Davud el-Mağrebi" (Kuzey Avrupa'da GIA adına çalışan İsveç merkezli bir aktivist) de vardı.(116) GIA'nın Avrupa'daki yabancı delegasyonunun yarı resmi yayını olan Nusraat al-Ansaar bülteni bile İsveç'in Haninge kentindeki Box 3027 adresinde bir yazışma adresi sunuyordul(117). 


Gerçekten de, başlangıçta Bosna ve Afganistan'da devam eden cihatçı çatışmalar tarafından harekete geçirilen İsveç merkezli militanlar, kötü şöhretli Cezayir GIA'sı için sadece "terörizme" adanmış bir alt bölümle birlikte resmi bir Arapça internet sayfası kuran ilk kişilerdi. 

Mısırlı İslami Cihad lideri Dr. Ayman al-Zawahiri tarafından yazılan "Müminlerin Yayınlarının Restorasyonu" başlıklı uzun bir kitap da dahil olmak üzere mücahitlerin çevrimiçi dünyasındaki klasik belgeler. İsveç'ten internette yayınlandığında, Zevahiri'nin kitabının kapağında hala 1996 yılından kalma ve Haninge kasabasındaki "Muslimska Forsamilingen i Brandbergen, Jungfrugaten 413 N.B. "ye ait olduğunu belirten bir filigran bulunmaktaydı|119). 


Sonuçlar 


İslam dünyasındaki tüm büyük çatışmaların Avrupa'daki Müslümanların sosyal 

ve siyasi tutumları üzerinde bir dereceye kadar etkisi vardır. Ancak Bosna- 

Hersek'in yakınlığı 

Hersek'in Avrupa'ya taşınması ve Balkanlar'daki çatışmanın (güçsüz ve unutulmuş bir Müslüman azınlığı iki büyük Hıristiyan "haçlı" gücüyle karşı karşıya getiren) temelinde yatan nitelik, daha önce hiçbir çatışmada görülmemiş bir Avrupalı genç akınına neden oldu. Bosna, Batı Avrupa'ya yayılmış farklı İslami aşırılık yanlısı grupların ortak bir amaç için bir araya gelmeleri için bir toplanma çığlığı ve itici güç oldu. Dayton Anlaşmaları imzalandığında ve Bosna savaşı sona erdiğinde bu seferberlik hiç durmadı. 


Yakın zamanda Saraybosna merkezli ulusötesi bir terör ağının ortaya çıkarılması 

İsveç, Danimarka ve Birleşik Krallık'ta da şubeleri bulunan bu örgüt, Bosna'daki cihadın Batı Avrupa'daki mücahit ağlarını hala ne ölçüde etkilediğinin bir başka kanıtıdır. 
Geçtiğimiz sonbaharda Bosnalı yetkililer Mazhar Operasyonu olarak bilinen bir güvenlik taramasıyla bağlantılı olarak bir dizi tutuklama yapıldığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin patlayıcı satın aldıkları ve Avrupa'daki Batılı hedeflere yönelik intihar saldırıları düzenlemeyi planladıkları iddia edildi. Hücrenin lideri İsveç vatandaşı Mirsad Bektasevic (nam-ı diğer "Maximus") başlangıçta İsveç'te bulunuyordu ve daha sonra "Bosna'yı veya başka bir hükümeti Irak ve Afganistan'dan güçlerini çekmeye zorlamayı amaçlayan bir saldırı planlamak üzere" Bosna'ya gitti. 


Bosna polisi tarafından ele geçirilen bir video kasette maskeli militanlar gösteriliyordu 


Bektaşeviç'in kendisi olduğu iddia edilen bir başka kişi kameraya açıklama yaparken, "Bu silah Avrupa'ya karşı, Irak ve Afganistan'daki güçlere karşı kullanılacak... Bu iki kardeş... 
kardeşlerine yardım etmek için hayatlarını Tanrı'ya adadılar. Biz buradayız, plan yapıyoruz ve her şeyi hazırladık." Cep telefonu kayıtları da Bektaşeviç'in Danimarka ve Birleşik Krallık'ta bulunan diğer bilinen aşırılık yanlılarıyla iletişim halinde olduğunu göstermiştir.(120)J Ayrıca Bektaşeviç'in Avrupalı genç cihatçıları Irak'taki Ebu Musab el-Zerkavi'ye gönderen bir adam toplama operasyonu yürüttüğüne inanılmaktadır.(122)J Dahası, Bektaşeviç ağıyla bağlantılı olarak Bosna-Hersek'te tutuklanan şüphelilerden en az biri, Saraybosna ve Zenica'daki El-Müdafahedin Birimi gazileri tarafından yönetilen bir mali paravan şirketin eski muhasebecisidir. 


Dolayısıyla, Bosna-Hersek'teki çatışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan radikal Müslümanların kardeşliği, Avrupa istihbaratı ve kolluk kuvvetleri için zorlu bir 

meydan okuma oluşturmaya devam etmektedir. Gelecekte Batı güvenliği için şu 

hususlar hayati önem taşımaktadır 

Ajanslar, tıpkı Afganistan ve Irak'ta yaptıkları gibi, Balkanlar'daki mücahit güçlere katıldığı bilinen yabancı uyrukluların kimliklerine ilişkin bilgileri bir araya getirmelidir. 
Dahası, Avrupa ülkeleri Bosnalı Müslüman yetkililere, yabancı aşırılık yanlılarının kalan ceplerini söküp atma çabalarında daha fazla kaynak ve soruşturma desteği sağlamalıdır. Önemli bir uluslararası yardım olmaksızın Bosnalıların bu ağır ve karmaşık güvenlik sorumluluğunu tek başlarına üstlenebilecekleri şüphelidir. 
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... 


2.37 Müslümanların gayrimüslimlere karşı işlediği suçların meşrulaştırılması 


Selefilere göre gayrimüslimler daha aşağı insanlardır. Bunu söyleyerek, Müslüman kardeşlerine asladokunmazken gayrimüslimleri hedef alan genç Müslüman suçluların davranışlarını haklı çıkarıyorlar. Bana uyuşturucu kaçakçılığının sadece gayrimüslimlere satıldığı sürece tamamen kabul edilebilir olduğunu söylediler. Müslüman olmayanlardan çalmanın, Müslüman kardeşlerine zarar vermediği sürece serbest olduğunu söylediler. Bir gün ofisimiz soyuldu ve bilgisayarlarımız çalındı. İki Müslüman meslektaşımıza âit iki bilgisayar hariç hepsi. Kardeşlerinizden çalamazsınız! Suçlular YfI üyeleriydi. 


Ev ve araba hırsızlığı, buharlama ve diğer şiddet türlerinin pek çok kurbanı, Müslümanların saldırganlığının kardeşlerine değil, kafir, inançsız kimselere yönelik olduğuna tanıklık edebilir. Genç Müslümanlar, ister Müslüman ister gayrimüslim olsun, başörtüsü takmayan kadınlara yönelik davranışlarını, bu kadınların fahişe olduğunu ve öyle muamele görmeleri gerektiğini söyleyen Selefi öğretiye atıfta bulunarak meşrulaştırıyorlar. Bana bunu söylediler. Bunu raporlarıma yazdım ama yetkililer bunu duymayı reddediyor. 


Elbette Bay Ramadan genç suçluların davranışlarını onaylamıyor. Elbette YfI yönetimi de onaylamıyor. Ancak ben onların iki yüzlü olduklarına inanıyorum. Kamuoyu önünde, medya ve yetkililer gibi Batılılarla konuşurken suçluları kınıyorlar, ancak suçluların eylemlerini haklı çıkarmak için kullandıkları fikirleri yaymaya devam ediyorlar. 


Kaynak: 


http://www.brusselsjournal.com/node/1970 


2.38 Müslüman Nefretinin Gerçek Kökleri 
Andrew G. Bostom tarafından 


"Müslüman mısınız, Hıristiyan mı? Biz Müslümanları öldürmek istemiyoruz." İslamcı teröristlerin geçtiğimiz Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Khobar kentinde gerçekleştirdikleri ve ilk saldırıda en az 17 sivilin ölümüne neden olan kanlı saldırı sırasında masum avlarına söyledikleri bildirildi. 

(1) Gayrimüslimleri hedef alan bu tür tekrarlanan terör eylemlerini nasıl yorumlamalıyız? 
Belki de "İslami köktendincilik" konusunda bize ders veren en etkili çağdaş duayen, 1990'dan bu yana birçok yazısında|2| şu iddiada bulunmuştur: köktendincilik ve ona eşlik eden "Müslüman öfkesi", yalnızca Müslüman devletlerin jeopolitik gücündeki sürekli düşüşten kaynaklanmaktadır; bunun en çarpıcı kanıtı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Halifeliğinin resmi olarak feshedilmesi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Bu duayen, bilgeliğine rağmen, Müslümanların gayrimüslimlere yönelik düşmanlığının etiyolojisi ve sürekliliğine ilişkin bariz bir alternatif açıklamayı - jeopolitik koşullar ne olursa olsun, Müslüman çocuklara nesiller boyunca kâfir "öteki" hakkında ne düşünmeleri gerektiği öğretilmiştir - incelemeye isteksiz görünmektedir. 


E.W. Lane, Mısır'da, özellikle Kahire ve Luksor'da birkaç yıl ikamet ettikten sonra (önce 1825-1828, sonra 1833-1835), buradaki yaşam hakkında ilk elden bilgilendirici bir yazı kaleme almıştır. James Aldridge Kahire (1969) adlı çalışmasında Lane'in anlatımını "Mısırlıların nasıl yaşadıkları ve davrandıklarına dair İngilizce'deki en doğru ve ayrıntılı anlatım" olarak nitelendirmiştir."(3) Lane'e göre Mısırlı Müslümanlar "diğer tüm inançlara sahip kişileri cehennemin çocukları olarak görüyorlardı; ve Müslümanlara bu tür kişileri hor görmeleri öğretiliyordu... Mısır'daki çocuklara okulda sık sık Hıristiyanların, Yahudilerin ve Muhammed'in dinine inanmayan diğer tüm kişilerin şahıslarına ve mallarına yönelik düzenli bir dizi küfür öğretildiği konusunda güvenilir bir bilgiye sahibim."(4J Arapçaya mükemmel derecede hakim olan ve daha sonra devasa bir Arapça-İngilizce sözlük yazacak olan Lane, aşağıdaki duayı çağdaş bir 191h 


yüzyıl metni Arapça metin. Gayrimüslimlere yönelik beddualar içermektedir ve "Kahire'deki birçok okuldaki Müslüman gençler evlerine dönmeden önce her gün bu bedduaları okurlar."(51J Tipik beddualardan biri şudur: 


"Lanetli şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Tanrı, kulun ve kulunun oğlu, iki kıtanın (Avrupa ve Asya) Sultanı ve iki denizin (Akdeniz ve Karadeniz) Hakanı (İmparatoru veya hükümdarı), Sultan (Mahmud) Han'ın oğlu Sultan'ı (bu dua bestelendiğinde hüküm süren Sultan) koruyarak El-İslam'a yardım et ve hakikat kelimesini ve imanı yücelt. Ey Tanrı, ona yardım et ve onun ordularına ve Müslümanların tüm güçlerine yardım et: Ey bütün dünya varlıklarının Rabbi. Ey Allah'ım, kafirleri ve müşrikleri, senin düşmanlarını, dinin düşmanlarını yok et. Allah'ım, onların çocuklarını yetim bırak, meskenlerini kirlet, ayaklarını kaydır, onları, ailelerini, evlerini, kadınlarını, çocuklarını, nikâh düşen akrabalarını, kardeşlerini, dostlarını, mallarını, soylarını, servetlerini ve topraklarını Müslümanlara ganimet olarak ver: Ey bütün âlemlerin Rabbi!"(6J (Vurgular bana ait.) 


Lane'in, örneğin Yahudilerin "Kahire sokaklarında sık sık... itilip kakıldıklarını ve bazen sadece bir Müslüman'ın sağından geçtikleri için dövüldüklerini" anlatması şaşırtıcı değildir...(Yahudiler) en kaba Arap ya da Türk tarafından hakarete uğradıklarında ya da haksız yere dövüldüklerinde tek bir kötü söz söylemeye bile cesaret edemezler; çünkü pek çok Yahudi, Kuran'a ya da Peygamber'e karşı saygısızca sözler söylediği gibi yanlış ve kötü niyetli bir suçlamayla öldürülmüştür. Bir Arap'ın yorgun eşeğine küfrettiğini ve ona çeşitli aşağılayıcı lakaplar taktıktan sonra, hayvana Yahudi diyerek bitirdiğini duymak yaygındır."(7) 


Elli yılı aşkın bir süre sonra, 1888'de Tunus'ta, aşağıdaki kişisel anlatım, Müslüman çocuklarına, özelliklede gayrimüslimlere karşı aşılanan içgüdüsel nefret ve düşmanlığın daha fazla kanıtını ortaya koymaktadır: "(Yahudi'nin) Müslüman bir çocuğun önünde tüm vücuduyla eğildiği ve ona yüzüne vurma gibi geleneksel bir ayrıcalık tanıdığı görülebilmektedir ki bu hareket çok ağır sonuçlar doğurabilir. Nitekim bu satırların yazarı da bu tür darbeler almıştır. Bu tür konularda suçlular tam bir cezasızlıkla hareket ederler, çünkü bu çok eski zamanlardan beri süregelen bir gelenektir."(81) (Vurgular eklenmiştir.) 


İran Çalışmaları Emeritus Profesörü ve Zerdüştlük konusunda önde gelen bir akademisyen olan Mary Boyce, 1963-64 yıllarında 12 aylık bir izin dönemini İran'daki Zerdüşt toplumunda (çoğunlukla kuzeydeki Yezdi ovasındaki Şerifabad'da) yaşayarak geçirmiştir. 1975'te Oxford'da verdiği bir konferans dizisi sırasında,(9) Zerdüştlerin İranlı atalarının Asya bozkırlarında göçebe bir yaşam sürerken köpeklerle nasıl sadık bir çalışma ilişkisine (yani hayvan gütme) sahip olduklarını belirtmiştir. Bu sürekli temas nesiller içinde öyle bir hal almıştır ki, köpekler "(Zerdüştlerin) dini inanç ve uygulamalarının bir parçası haline gelmiştir... bu da zamanla Zerdüştlük mirasının bir parçası olmuştur."(10) Boyce daha sonra İran'da Müslümanların ve çocuklarının köpeklere yönelik kasıtlı ve ahlaksız zulmüne dair, kişisel bir görgü tanığı ifadesi de dahil olmak üzere, tarihsel bir genel bakış sunmuştur: 


Şerifabad'da köpekler Müslüman ve Zerdüşt arasında net bir ayrım yapıyorlardı ve kalabalık bir Zerdüşt meclisine umutla gitmeye ya da Zerdüşt yolunda güvenle uykuya dalmaya hazırdılar, ancak bir grup Müslüman çocuktan Şeytan'dan kaçar gibi kaçıyorlardı... Kanıtlar... Müslümanların bu hayvanlara karşı düşmanlığının ilk etapta İran'da eski (İslami cihat öncesi fetih) inanca karşı bir muhalefet noktası olarak kasıtlı olarak beslendiğine işaret ediyor.e., Zerdüştlük) karşı bir muhalefet noktası olarak. 
Kesinlikle Yezdi bölgesinde... Müslümanlar köpeklere eziyet etmekten çifte memnuniyet duyuyorlardı, çünkü böylece hem kirli bir yaratığa eziyet ediyor hem de onu besleyen kafiri sıkıntıya sokuyorlardı. *hYıllık cizye vergisinin alındığı dönemde (yani 19. yüzyılın ikinci yarısında), vergi toplayıcısının bir Zerdüşt ile bir köpeği birbirine bağladığına ve para bir şekilde gelene ya da ölüm serbest bırakılana kadar her ikisini de sırayla kırbaçladığına dair acımasız... hikayeler vardır 


Onlar. Genç bir Müslüman kızın iki haftalık bir yavru köpeğin başında durup aniden ayakkabılı ayağıyla bir tanesini olabildiğince sert bir şekilde tekmelemesinden daha kötü bir manzara görmedim. Yavru köpek acıyla çığlık attı ama benim öfkeli müdahalem karşısında sadece boş boş'Ama o kirli' demekle yetindi. Şerifabad'da üzüntülü Zerdüşt çocuklardan daha kötü şeyler duydum: bir kürek ucuyla parçalara ayrılmış bir köpek yavrusu ve aynı aletle açılmış bir köpek kafası; ve zaman zaman işkence gören bir hayvanın çığlıklarıyla hava korkunç bir hale geliyordu. Müslümanların yaptığı bu tür ahlaksızca zulümler, topluluklar arasındaki gerilimi biraz daha artırdı.|11) 


Ailesi 1970 yılında İran'ı terk eden İranlı Yahudi bir kadın ve akademisyen olan Sorour Soroudi bu anısını yayınladı: 


"Müslüman çocukların sokakta bir Ermeni gördüklerinde söyledikleri tekerlemeyi hala hatırlıyorum: 'Ermeni, Ermeni-köpek, cehennemin süpürücüsüsensin!"(12). 


On yıl sonra, İran'da Humeymi liderliğindeki Şii teokrasisinin yükselişiyle birlikte kâfir karşıtı ayrımcılık yoğunlaşmış ve devlet onaylı bir politika haline gelmiştir.(131J Profesör Eliz Sanasarian, bu politikaların özellikle rahatsız edici bir örneğini sunmakta ve ulusal öğretmen yetiştirme programları için genç yetişkin adayların nefret dolu endoktrinasyonunu yansıtmaktadır. Muhammed'in eski Khaibar'da yaşayan Yahudi bir kadın tarafından zehirlendiğine dair hadislerif14| objektif ve gerçek bir tarih olarak kabul eden Sanasarian, "Daha da kötüsü, bu konu Öğretmen Yetiştirme Koleji'nin ideolojik sınavında sorulan sorulardan biri haline geldi ve öğrencilere Muhammed Peygamber'in şehit edilmesine neden olan kişiyi tespit etmeleri için çoktan seçmeli bir soru verildi, 'doğru' cevap 'bir Yahudi kadın' idi."(15) demektedir. 


Gayrimüslimlere karşı bağnazlıkla dolu Suudi Arabistan destekli eğitim programlarının süregelen yayılımı iyi bir şekilde belgelenmiştir. Kısa bir süre önce yayınlanan kapsamlı bir raporda, Suudi kraliyet ailesine ait bir yayında yer alan şu zafer ilanıyla birlikte, bu nefret uyandırıcı eğitim materyallerine ilişkin açık örnekler sunulmuştur: "Kral Fahd'ın bu alandaki çabalarının maliyeti milyarlarca Suudi riyalini bulan astronomik rakamlara ulaşmıştır. İslami kurumlar açısından sonuç, tamamen veya kısmen Suudi Arabistan tarafından finanse edilen 
210 İslami merkez, 1.500'den fazla cami ve 2. 002 kolej ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, 
Avustralya ve Asya'daki İslami olmayan ülkelerde Müslüman çocukların eğitimi için yaklaşık 2.000 okuldur."(16) 


Gayrimüslimlerin aşağılanması, yüzyıllardır Müslüman çocukların ve genç yetişkinlerin dini eğitiminin özünde yer almaktadır; bu, modern ve hatta modern öncesi Müslüman "köktenci" uyanış hareketlerinden çok daha öncesine dayanan alçakça (ve devam eden) bir gelenektir. Bu gerçeği kabul etmeli ve en saygın duayenlerimizin bile iyi niyetli ancak sınırlı yapılarının ötesinde düşünmeye ve hareket etmeye başlamalıyız. Belki de bu cesur medrese terki ve seküler Müslüman "mürted" İbn Warrag'ın ölçülü tavsiyelerine kulak vermek akıllıca olacaktır: 


İlk olarak, özgür Batı'da yaşayan, ifade ve bilimsel araştırma özgürlüğünden yararlanan bizler, İslam'a rasyonel bir bakışı teşvik etmeli, Kuran eleştirisini desteklemeliyiz. Sadece Kuran eleştirisi Müslümanların Kutsal Kitaplarına daha rasyonel ve objektif bir şekilde bakmalarına yardımcı olabilir ve genç Müslümanların Kuran'ın daha az hoşgörülü ayetleri tarafından fanatikleştirilmelerini önleyebilir... Rasyonelliği laik eğitimle teşvik edebiliriz. Bu, yoksul ailelerin küçük çocuklarının sadece Kuran'ı ezberlediği, Cihat doktrinini öğrendiği, kısacasıfanatik olmayı öğrendiği dini medreselerin kapatılması anlamına gelecektir... 
Benim önceliğim, şu anda gayrimüslimlere, özellikle de Yahudilere karşı hoşgörüsüzlük vaaz eden okul metinlerinin toptan yeniden yazılması olacaktır. Eğitimin eleştirel düşünceyi ve rasyonelliği teşvik edeceği umulmaktadır. Yine çoğulculuğu teşvik etmek için, İslam öncesi tarihin görkeminin tüm çocuklara öğretildiğini görmek isterim. Dinve devlet işlerinin anayasal olarak net bir şekilde ayrıldığı Fransa'da olduğu gibi devlet okullarında tüm dini eğitimin yasaklanması İslam ülkelerinde şu an için gerçekçi değildir. Umabileceğimiz en iyi 


Şey 


Karşılaştırmalı Din öğretimi, İslam'ın bir dizi inanç arasında bir başka inanç kümesi olarak görülmesi nedeniyle fanatik ateşlerin azalmasına yol açacağını umduğumuz bir yöntemdir. 
(17) 


Warrag'ın tavsiyelerine kulak verilene kadar, sonu gelmeyen bir cihadı dört gözle bekleyebiliriz. 
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2.39 Avrupa'da devam eden İç Savaş - Müslümanlar daha iyi entegrasyon değil, özerk bölge istiyor 


The Brussels Journal'ımn masasından, 10.2006 


Fransa'nın bazı yerel topluluklarındaki radikal Müslümanlar polise karşı ilan edilmemiş bir "intifada" yürütüyor ve şiddetli çatışmalarda her gün ortalama 14 polis memuru yaralanıyor. 
İçişleri Bakanlığı bu yıl yaklaşık 2.500 polis memurunun yaralandığını açıklarken, bir polis sendikası da üyelerinin, Kuzey Afrika kökenli işsiz gençlerin yoğun olarak yaşadığı en çöküntü "banlieue" bölgelerindeki Müslümanlarla "iç savaş halinde" olduğunu ilan etti. 


Dernek, durumun o kadar vahim olduğunu ve hükümetten, girilmesi yasak bölgeler haline gelen sitelerde polis memurlarını korumak için zırhlı araçlar sağlamasını istediğini söyledi. 
Saldırıların sayısı iki yıl içinde üçte bir oranında arttı. Polis temsilcileri Le Figaro gazetesine devriye gezen memurlara saldırma "tabusunun" yıkıldığını söyledi (Hollanda'da daj. 


(....| (Action Police sendikasının genel sekreteri Michel Thoomis şunları söyledi 

Dün: "Radikal İslamcılar tarafından yönetilen bir iç savaş durumundayız. Bu artık bir kentsel şiddet sorunu değil, taşlı ve molotof kokteyli bir intifada. Artık iki ya da üç gencin polisle çatıştığını görmüyorsunuz, 'yoldaşları' tutuklandığında onları serbest bırakmak için bütün apartman bloklarının sokaklara döküldüğünü görüyorsunuz." 


(....| Ancak, en büyük polis sendikası olan A/iance'dan Gerard Demarca, polis sendikalarının "intifada "nın sadece bir azınlığın görüşlerini temsil ettiğini belirtti. Bay Demarcg'ın söylediğine göre 


Memurlara yönelik artan saldırılar, suç çetelerinden "bölgeyi geri alma" politikasının işe yaradığının kanıtıydı. 


Paul Belien'den bir alıntı, The Brussels Journal, 6 Kasım 2005: 


Neler olup bittiğini anlamak için bugün yaşananlara Batılı bir perspektiften bakılamaz. Onları anlamak için "gençler" gibi düşünmek gerekir. Kendinizi onların yerine koyarak değil, onların zihinlerini kendi kafanızda hayal ederek. Önemli soru şudur: Bu isyancılar Fransa'daki toplumla ilişkilerini nasıl algılıyorlar? 


Müslüman ülkelerden Fransa'ya gelen ve Müslüman kalmalarına rağmen Müslüman olmayan bir ülkede yaşamaya geldiklerini kabul eden babalarının aksine, isyancılar Fransa'yı kendi ülkeleri olarak görüyorlar. 
Onlar burada doğdular. Bu topraklar onların toprakları. Müslüman oldukları için de bu topraklar yadaen azından bir kısmı Müslüman. 
(...I Batı Avrupalılar Müslüman "gençleri" dünyaya böyle (o baktıkları için (suçlayamazlar. Avrupa 
Müslümanlara kapıyı isteyerek açmıştır; sadece eşi benzeri görülmemiş düzeyde büyük ölçekli göçe izin vererek değil, aynı zamanda 


UZM AM 


kültürlerini korumak için yeni gelenler. 


1... Bize isyan eden "gençlerin" toplumumuzun bir parçası olmak istediklerini ve kendilerini toplumumuzun dışında hissettiklerini söyleyen medya gerçekleri çarpıtmaktadır. İsyancılara göre, onlar bizim toplumumuzun bir parçası değiller ve bizim onların toplumundan uzak durmamızı istiyorlar. Fransa'daki şiddet, 1960'larda ABD'de siyahların maruz kaldığı şiddetle hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Bunun "aynı sorunun bir varyantı" olduğunu yazan New York Times'ın Paris muhabiri ya yalan söylüyor ya da neden bahsettiğini bilmiyor. Fransa'daki şiddet, bir grup otoritesini kabul ettirmek ve diğerlerini kendi topraklarından sürmek istediğinde ortaya çıkan türdendir. |(...J Müslümanlar, Batı Avrupa'nın büyük şehirlerinin banliyölerinde kendilerine babalık yapan ve yaşam tarzlarına müdahale eden yabancılara kızıyorlar. Verdikleri mesaj şu: yolumuzdan çekilin, bölgemizden çıkın ve: kendinizi patron sanıyormuş gibi davranıyorsunuz ama biz size gerçek patronun kim olduğunu göstereceğiz. 


Paul Belien'in The American Conservative, 5 Aralık 2005 tarihli yazısından bir alıntı: 


Fransa İçişleri Bakanıl Sarkozy orada kanun ve düzeni tesis etmeye çalıştığında banliyölerdeki "gençlerin" neden bu kadar şiddete başvurduklarını anlamak kolaydır. 
"Gençler" on yıllardır orada tartışmasız bir şekilde egemenliklerini sürdürüyorlar. Fransız yetkililerin otoritelerini yeniden tesis etmelerine izin verirlerse, kendi güç tabanlarını kaybederler. Batılı entelektüellerin aksine, her şeyin belirli bir bölge üzerinde kimin güç sahibi olduğu sorusunda düğümlendiğinin farkındalar. Polis ve çeteler mahallede kimin yasalarının geçerli olacağı konusunda kavga ediyor: Fransız Cumhuriyeti'nin yasaları mı yoksa Eurabia'nın yasaları mı? 


(Savaşında sadece polisleri görevlendiren Sarkozy, bölgesel bir çatışmayı kazanacak silahlara sahip olmadığı için galip gelemedi. İki gün süren isyanın ardından polis memurları, (doğru bir şekilde) "iç savaş" olarak tanımladıkları bu savaşı kazanacak araçlara sahip olmadıkları konusunda uyarıda bulundu. (Ancak göçmenlerin mahallelerinde yaşayan yoksul yerliler daha iyi biliyor. Eurabia'nın generallerinin, "gençlerin" liderlerinin BMW ve Mercedes kullandıklarını (ki kimse bunları yakmaya cesaret edemiyor) ve hareket kabiliyeti yüksek birliklerine talimat vermek için cep telefonları ve bilgisayarlar kullandıklarını biliyorlar. Fransa'daki savaş sosyal adaletsizlikle değil, toprakla ilgilidir. 


2.40 Batı Avrupalılara karşı işlenen Müslüman vahşeti 1960-2010 (2020) 


Aşağıdaki rapor 1960-2010 yılları arasında yerli Avrupalılara karşı işlenen 
Müslüman vahşetini içermektedir. Ayrıca tarihsel rakamlara dayanarak 2020 
yılına kadar yapılan projeksiyonları da içermektedir. Rapor cinayet, dolaylı cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, soygun, dayak, kundaklama ve daha fazlası gibi vahşetleri içermektedir. 


Yıl Müslüma Be/Roj|1|) Tecavüz| Kundakla Cinayetl4)J nlar 21 majl|3)| 

1960-65 >100 000 5000 1000 500 50 

1965-70 >400 000 20000 5000 2000 200 

1970-75 >800 000 40000 10000 4000 400 

1975-80 >2 100000 25000 10000 1000 
değirmen 

1980-85 >4 200000 50000 20000 2000 
değirmen 

1985-90 >8 400000 100000 40000 4000 
değirmen 

1991 9 değirmen 90000 22500 9000 900 

1992 10 100000 25000 10000 1000 
değirmen 

1993 11 110000 27500 11000 1100 


değirmen 


1994 


1995 


1996 


1997 


1993 


1999 


2000 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


2007 


2008 


2009 


2010 


2011 


2012 


2013 


2014 


2015 


2016 


2017 


2018 


2019 


2020 


12 
değirmen 
13 
değirmen 
14 
değirmen 
15 
değirmen 
16 
değirmen 
17 
değirmen 
18 
değirmen 
19 
değirmen 
20 
değirmen 
21 
değirmen 
22 
değirmen 
23 
değirmen 
24 
değirmen 
25 
değirmen 
26 
değirmen 
27,5 milyon 
29 
değirmen 
30,5 milyon 
32 
değirmen 
33,5 milyon 
35 
değirmen 
37 
değirmen 
39 
değirmen 
41 
değirmen 
43 
değirmen 
45 
değirmen 
47 
değirmen 


120000 


130000 


140000 


150000 


160000 


170000 


180000 


190000 


200000 


210000 


220000 


230000 


240000 


250000 


260000 


275000 


290000 


305000 


320000 


335000 


350000 


370000 


390000 


410000 


430000 


450000 


470000 


30000 


32500 


35000 


37500 


40000 


42500 


45000 


47500 


50000 


52500 


55000 


57500 


60000 


62500 


65000 


68750 


72500 


76250 


80000 


83750 


87500 


92500 


97500 


102500 


107500 


112500 


117500 


12000 


13000 


14000 


15000 


16000 


17000 


18000 


19000 


20000 


21000 


22000 


23000 


24000 


25000 


26000 


27500 


29000 


30500 


32000 


33500 


35000 


37000 


39000 


41000 


43000 


45000 


47000 


1200 


1300 


1400 


1500 


1600 


1700 


1800 


1900 


2000 


2100 


2200 


2300 


2400 


2500 


2600 


2750 


2900 


3050 


3200 


3350 


3500 


3700 


3900 


4100 


4300 


4500 


4700 


Toplam 8,31 2,07 831 000 83 100 
zulüm milyon milyon sayısı 


Verilen rakamlar Norveç, İsveç, İngiltere ve Fransa istatistiklerine dayanarak hesaplanmıştır (bu raporların çoğu bu derlemeye dahil edilmiştir). Belirli yıllar için bazı hatalar olabilir. 
Ancak, toplam rakamlar bir bütün olarak bakıldığında Batı Avrupa ülkeleri için temsil edici olmalıdır. Rakamlar astronomik görünebilir ve ilk bakışta inanması zor olabilir. Bununla birlikte, rakamlar aslında muhafazakar tahminlerdir ve gerçek rakamlar çok daha yüksek olabilir. 


1. (Be/Ro) Müslümanlara yönelik fiziksel ve psikolojik istismar (dayak, tehdit, taciz, her türlü şiddet), işkence, kölelik veya mali ve/veya cinsel sömürüyü (tecavüz hariç) içerir. Tahminler, işlenen zulümlerin sayısına göre hesaplanmıştır. Birçok Avrupalı birkaç kez istismar edilmiş veya sömürülmüştür. Oran, yılda 100.000 Müslüman başına ortalama 1000 zulümdür. 


2. Tahminler tecavüz sayısına göre hesaplanmaktadır. Bir toplu tecavüzde tecavüzcü sayısı tecavüz sayısına göre hesaplanır. Birçok Avrupalı kız/kadın birden fazla kez tecavüze uğramıştır. Bu oran yılda 100.000 Müslüman başına ortalama 200 tecavüzdür. 


3. Tahminler, Avrupa'nın birçok büyük şehrinde önemli bir sorun olan araba yakma olaylarını da içermektedir. Kundakçılık genellikle Müslümanların toplumu zayıflatmak için tercih ettiği bir yöntemdir. Her 100 000 Müslüman başına yılda ortalama 100 kundaklama saldırısı düşmektedir. 


4. Buna Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tarafından işlenen doğrudan ve dolaylı Avrupalı cinayetleri de dahildir. Her 100 000 Müslüman başına yılda ortalama 10 cinayet işlenmektedir. Oran, her 100 000 Müslüman başına yılda ortalama 10 cinayettir. 


Müslümanların bulunduğu her yerde İslamlaşma gerçekleşir 


Toplumumuzdaki müdahaleci güvenlik önlemlerinin yaygınlığı, güvenlik önlemleri sadece vesadece bir nedenden dolayı gereklidir; bizi sadece Müslümanlar burada olduğu için burada olan İslami suçlulardan ve teröristlerden korumak. Bu durum, çok sayıda Müslümanı toplumumuza kabul ettiğimiz için özgürlüğümüzü İslam'ın gücü ve tehdidi karşısında çoktan kaybettiğimizin kanıtıdır. Ve yine hiç kimse bu son derece açık gerçeğe dikkat çekmiyor. Hiç kimse şunu söylemiyor: Şu anda bunalımlı bir toplumda yaşamamızın nedeni Müslümanların aramızda olmasıdır. Eğer Müslümanların buraya gelmesine izin verilmeseydi, bu boğucu güvenlik önlemlerine hiç gerek kalmayacaktı; eğer Müslümanlar burada olmasaydı, güvenlik önlemleri anında gereksiz hale gelecekti. 


Bu Müslüman failler, Kuran'da öğretildiği gibi Avrupa'yı "dar-al-Harb" (savaş evi) olarak görmektedir. Bu nedenle, Avrupa kaynaklarının ve insanlarının sömürülmesi ve yağmalanması tüm Müslümanların ilahi hakkıdır. Kâfir, dindar bir Müslüman için insan müsveddesi, ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilen bir bireydir. Bu nedenle Müslümanlar, savaş ganimeti olarak gördükleri Avrupalılara tecavüz etmek, öldürmek ve onlardan çalmak için Allah vergisi ayrıcalıklarından yararlanırlar. 


Hiç kuşkunuz olmasın. Bu Müslümanlar vahşi hayvanlar olarak görülmelidir. Vahşi hayvanları değil, bu hayvanların topraklarımıza girmesine izin veren ve bunu kolaylaştırmaya devam eden çokkültürcü A ve B kategorisi hainleri suçlayın. Bu, başta Marksist, intihara meyilli hümanist ve kapitalist küreselleşmeci siyasetçiler ve gazeteciler olmak üzere kendi elitlerimizin yardım ve yataklık ettiği bir soykırımdan başka bir şey değildir. Eninde sonunda işledikleri savaş suçlarının nihai bedelini ödeyecekler. A ve B kategorisindeki her bir hain için kıyamet günü yaklaşmaktadır. Onlara merhamet gösterilmeyecek çünkü ne yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini biliyorlar. 


2.41 Cihadın çeşitli biçimleri 


İslamcılar Avrupa'ya topyekün savaş açıp kazanmayı bekleyemezler. Ancak cihadı bir şekilde yürütmeye çalışmak ve sonunda tüm ülkeleri fethetmek gibi dini bir görevleri var. Ancak fethetmek için doğrudan savaştan daha dolambaçlı yollar var. Gördüğünüz gibi, bunların birçoğu zaten yapılıyor. 


Hepimizin bildiği gibi Cihad mücadele demektir. Cihada şu veya bu şekilde katkıda bulunmak veya cihadı gerçekleştirmek her Müslümanın görevidir. 


Siyasi/Demokratik/Apolojistik Cihad (Retorik/psikolojik savaş) 


Tüm arenalarda (internet forumlarındanbaşka yerlerdeki kamusal tartışmalara kadar) binlerce aktif İslam savunucusu. Öncelikli hedefleri İslam'ı ve Demografik Cihadı eleştiren herkesi itibarsızlaştırmak, pasifize etmek ve susturmaktır. 


Hedefler: 
1. Avrupa'daki ifade özgürlüğünü nefret suçu yasalarıyla değiştirerek sonlandırmak. 


2. Doğrudan veya dolaylı olarak İslam'ı tanıtan ve savunan karizmatik kişileri kullanarak bir söz savaşı yürütmek. 


3. Avrupa kamuoyunu kolejlerde, üniversitelerde, halk kütüphanelerinde, radyolarda, televizyonlarda, kiliselerde ve camilerde İslam'ın erdemleri üzerine diyaloglara, tartışmalara ve münazaralara dahil edin. İslam'ın tarihsel olarak Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi aynı tek tanrılı inanca sahip bir başka barışçıl din olduğunu duyurun. 


4. İslam'a yönelik olumlu yasalar çıkarmak için Müslüman sempatizanları siyasi makamlara aday gösterin ve blok oy kullanarak potansiyel sempatizanları destekleyin. 


5. İlgili şirketleri veya kontrol hisselerini satın alarak basın, TV, radyo ve internetin mümkün olduğunca çoğunu kontrol altına alın. 


6. Okul müfredatını manipüle etmek amacıyla Avrupa eğitim kurumlarına fon sağlanması. 


7. Amerika'nın can damarı olan siyah altının yakında kesileceği korkusuna teslim olun. 
Avrupa'nın ekonomisi petrole bağlı ve petrolün büyük bir kısmı da Orta Doğu'dan geliyor. 


8. Kamusal alanda İslam eleştirildiğinde ya da Kuran analiz edildiğinde "iğrenç, bağlam dışı, kişisel yorum, nefret suçu, Siyonist, Amerikan karşıtı, Kuran'ın yanlış yorumu (el-Takiyye)" diye bağırın. 


9. Müslümanları, özellikle İslam'ın muhteşem ve barışçıl bir resmini çizebilecek İslamcılarla parlamentoya girmeye teşvik edin. Hükümet pozisyonları elde edin ve yerel okul kurullarına üye olun. Tıp alanına, araştırma ve ilaç şirketlerine hakim olmak için Müslümanları tıp doktoru olarak yetiştirin. İslamlaştırma planlayıcılarını gizli bir şekilde birbirine bağlamak için Avrupa genelinde Orta Doğu restoranları kurun. 


10. Avrupa'daki kolej ve üniversitelere, yüksek öğretim kurumlarında İslam'ı tanıtmak amacıyla Müslüman yöneticilerle "İslami çalışmalar merkezleri" kurmaları için çok büyük miktarda parasal Müslüman hibeleri sağlamak. 


11. Propaganda, konuşmalar, seminerler, yerel ve ulusal medya aracılığıyla tüm dünyanın teröristlerin İslam'ı ele geçirdiğini, gerçekte İslam'ın teröristleri ele geçirdiğini bilmesini sağlayın. 


12. Tarihsel olarak merhametli ve duyarlı Batılıları, Batı'da çoğunlukla ezilen ülkelerden gelen göçmenler olarak tasvir edilen Müslümanlara karşı sempati ve hoşgörü göstermeye çağırmak. 


13. Cezaevi sisteminde ulusal adalet sisteminin değil, İslami Şeriatın yaşam biçimi olmasını talep eden isyanlar ve gösteriler düzenleyin. 


14. Planları koordine etmek, inancı yaymak ve medyadaki haberleri manipüle etmek için AB ve Avrupa'daki çok sayıda Müslüman lobisini, BM'yi, camileri, İslami öğrenci merkezlerini, eğitim kuruluşlarını, dergileri ve gazeteleri internet ve yıllık bir kongre aracılığıyla birleştirmek. 


15. Avrupa'daki tüm azınlık ve etnik gruplar arasında en yüksek oy oranına sahip olduklarını vurgulayarak Müslümanları AB'nin sadık vatandaşları olarak alkışlayın. 


16. En güçlü silah olarak "mağduriyet" söylemi. Bu hem Filistin mücadelesinde hem de Sırp-Kosova meselesini batı medyasının desteğiyle yeni topraklar kazanmak için kullandıkları Kosova'da çok açık bir şekilde görülmüştür. Her ikisi de mağdurlaştırmanın medyayı, hümanist örgütlerin ve genel olarak Batılı politikacıların sempatisini kazanmanın anahtarı olduğu stratejilerin akıllıca kullanımıdır. 


Demografik Cihad (Demografik savaş) 


İslami demografik savaş ("barışçıl" Cihad) nedir? Bu terimi gerçek profesyonellerden daha iyi kimsenin açıklayabileceğinden şüpheliyim: 


Cezayir'in 1978'deki ölümüne kadar tartışmasız hükümdarı olan Houari Boumedienne, 1974'te BM'de yaptığı bir konuşmada bunu açıkça ifade etmiştir: 


"Bir gün milyonlarca insan Güney Yarımküre'den ayrılıp Kuzey Yarımküre'ye gidecek. Ve oraya arkadaş olarak gitmeyecekler, çünkü orayı fethetmek için gidecekler. Ve orayı oğullarıyla birlikte fethedecekler. Kadınlarımızın rahimleri bize zafer kazandıracak." 


Libya Lideri Mu'ammar El Kaddafi, Mart 2007: 


Allah'ın Avrupa'da İslam'a kılıçsız, silahsız, fetihsiz zafer bahşedeceğine dair işaretler var. 
Teröristlere, cinayet bombacılarına ihtiyacımız yok. Avrupa'daki 50 milyondan fazla Müslüman birkaç on yıl içinde Avrupa'yı Müslüman bir kıtaya dönüştürecek. 


Gayrimüslimlerin soyunu kurutmak, taktik. Tüm taktikler arasında en ölümcül olanıdır zira demokratik Batı bu cihat biçimine karşı son derece savunmasızdır. Demografik savaş, tarihsel olarak diğer Cihat biçimleriyle birlikte çok başarılı olduğu kanıtlanmış olan demokratik ilkelerle uyumludur. 


Doğum kontrolü Kuran ve Hadis (Şeriat) öğretileri aracılığıyla etkin bir şekilde engellenmektedir. Ayrıca Şeriat, hiçbir Müslümanın gayrimüslimlerle evlenmesine izin verilmemesini sağlar (gayrimüslim önce din değiştirmeden) 


1. İslami demografik büyümenin hızlandırılması: 


Kitlesel Müslüman göçü. Batı Avrupa'da 1955 yılında 50.000 olan toplam Müslüman sayısı bugün 25 milyondan fazladır (7,8 milyonu Fransa'da yaşamaktadır, nüfusun W12'si) 


Hiçbir şekilde doğum kontrolü kullanmayın - Müslüman ebeveynlerin her bebeği otomatik olarak Müslüman olur ve daha sonra başka bir din seçemez. 


2. Müslüman erkekler Avrupalı kadınlarla evleniyor ve onları Müslümanlaştırıyor (Batı Avrupa'da yılda yaklaşık 30.000). Sonra onları boşuyor ve daha sonra yeniden evleniyorlar. 


Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir kadınla evlenmesi, kadının Yahudi ya da Hıristiyan olması halinde genellikle kabul edilebilir. Evlendikten sonra erkek genellikle karısını İslam'a döndürmek için önlemler alacaktır. Koca genellikle çocuklarının yetiştirilmesinde İslam'ı yaymak için çok çaba sarf eder. Çocuklar Müslüman olur ve Müslüman/Arap isimleri verilir. Şiddet genellikle resmin bir parçasıdır. Eğer başarısız olunursa boşanma olağan bir sonuçtur. 


3. Gettolaşma yoluyla kendi kendine dayatılan ayrımcılık. Gettolar Müslüman yerleşim bölgelerine dönüşür. Bu, kafirlerden gelen "olumsuz" etkilerin en aza indirilmesini sağlar. 


Ekonomik Cihad (Ekonomik Savaş) 


Bu, cihadın diğer çeşitlerinin doğrudan finanse edilmesinden, gayrimüslimlerin ekonomik hırsızlık yoluyla sömürülmesi yoluyla "cizye toplanmasına" kadar çeşitlilik göstermektedir. 


Bu, hırsızlık, korsanlık, insan kaçakçılığı, cinsel sömürüden maddi çıkar sağlamak amacıyla gayrimüslimlerin köle ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı, Müslüman olmayanlara uyuşturucu satışı vb. olabilir). 


Buradaki ortak faktör, tüm suçların genellikle cihadın diğer türlerini finanse etmek amacıyla gayrimüslimlere karşı yöneltilmiş olmasıdır. 


Cihadın diğer türlerini finanse etmek için gayrimüslimlere karşı işlenen ekonomik suçlar. 
Çoğu zaman gayrimüslimin ekonomik kaybı başlı başına bir amaç olacaktır. 


Bu suçluların büyük çoğunluğu çok zeki ya da Müslüman bile değildir. Bununla birlikte, çoğu zaman diğer Müslümanlar tarafından SADECE gayrimüslimleri hedef almaları için yönlendirilmiş veya talimat almışlardır. 


Bu tür faaliyetlerin örnekleri, Avrupa'nın her yerinde gayrimüslimlere yönelik küçük çaplı hırsızlıklardan, gayrimüslim gemilerini hedef alan Somali korsanlığına kadar uzanmaktadır. 


Diğer hedefler: 


1. İlgili şirketleri veya kontrol hisselerini satın alarak basın, TV, radyo ve internetinmümkün olduğunca çoğunu kontrol altına alın. 


2. Avrupa çapında çok sayıda hayır kurumu açın, ancak bu fonları Avrupa fonlarıyla İslami terörizmi desteklemek için kullanın. 


Halkla İlişkiler ve Psikolojik Cihat 


11 Eylül, 7/7 Londra Bombalamaları, Madrid bombalamaları, Mumbai saldırısı vs. Bu 
saldırıların amacı Selefi İslam'ın PR'ını yapmak ve/veya Cihadı yaymaktır. Bu saldırıların temel amacı düşmana psikolojik zarar vermek ve Cihadın diğer türevlerine katılım aracı olmaktır. 


Diğer: 


1. İslam'ı eleştiren açık sözlü kişilere, onları ve buna cesaret edebilecek diğer kişileri susturmak amacıyla göz korkutucu mesajlar ve elçiler göndermek. 


2. İstihbarat camiasını yanlış bilgilerle manipüle ederek Avrupa'nın güvenlik duygusunu etkisiz hale getirmek. Avrupalıları köprülere, tünellere, su kaynaklarına, havaalanlarına, apartmanlara ve alışveriş merkezlerine yönelik saldırıların yaklaştığı haberleriyle periyodik olarak terörize edin. 


Silahlı (askeri) Cihat 


Bu askeri kampanyalar, genellikle çeşitli ülkelerdeki Müslüman grupların/liderlerin finanse edilmesi yoluyla, söz konusu ülkedeki Müslüman olmayanları toplu katliam, sürgün ve soykırım eylemleriyle yok etmek amacıyla çok gizli bir şekilde yürütülmektedir. 


Sudan'daki mevcut Cihad, Suudi Arabistan ve diğer Müslüman uluslar/gruplar tarafından finanse edilen ve son birkaç on yılda 500.000 ila 1 milyon Müslüman olmayanın katledildiği çok iyi bir örnektir. 


Sindh bölgesinde (Şu anda Pakistan) gayrimüslimlerin temizlenmesi, Irak, Ürdün, Suriye, Kuzey Afrika vs. gayrimüslimlerin silahlı cihat, pogromlar vs. yoluyla sistematik olarak yok edildiği diğer örneklerdir. 


Davet Yoluyla Cihat (davet/misyonerlik) 


Bu, İslami kültür merkezlerini ziyaret etmeye yönelik barışçıl davetlerden, cezaevi sistemindeki Afrika kökenli insanlara yönelik daha agresif davet kampanyalarına kadar uzanmaktadır. 


1. Öfkeli, yabancılaşmış siyah mahkumları (ve bazı durumlarda yerli Avrupalıları) militanlara dönüştürmek (şimdiye kadar serbest bırakılan 2,000 mahkum dünya çapında El Kaide'ye katıldı). Afganistan'da ve Amerikan topraklarında sadece birkaç "uyuyan hücre" yakalanmıştır. 


2. Avrupa eğitim sistemi, camiler ve öğrenci merkezleri (şu anda 1.500) aracılığıyla okuma, yazma, aritmetik ve araştırma, Yahudiler, Hıristiyanlar ve demokrasiden hoşlanmama ile serpilmelidir. Şu anda Batı Avrupa'da ulusal anayasaya değil, ümmete sadakati öğreten 300'den fazla özel Müslüman okulu bulunmaktadır. Ocak 2002'de Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği Amerika'daki liselere 4,500 paket Kuran ve İslam'ı tanıtan videoları ücretsiz olarak postaladı. Suudi Arabistan ABD'nin karşılık vermesine izin vermedi. 
Bu uygulamanın Batı Avrupa'da ne kadar yaygın olduğu bilinmemektedir. 


3. Avrupa'daki okul kampüslerinde İslam'a olan ilgiyi arttırmak için ortaokul öğrencilerinin İslam hakkında en az bir ders almaları konusunda ısrarcı olun. 


Kimyasal Cihat (Kimyasal savaş) 

Taliban Eroini Batıya Karşı Kimyasal Cihat Olarak Kullanıyor 

Ancak bu durum Taliban ile sınırlı değildir. Tüm Avrupa'daki Müslüman uyuşturucu kaçakçılarının/satıcılarının büyük çoğunluğu sadece gayrimüslimlere satış yapmaktadır (bu genellikle yerel imamlar tarafından onaylanmaktadır). 

Müslüman olmayan kızları cinsel/finansal sömürü için "işlerken" deneklerini eroin 


bağımlısı yapmak da merkezi bir faktördür. Sistematik tecavüzün ardından uyuşturucu enjekte etmek, onları sömürmeyi kolaylaştırmak için onları parçalamanın olağan yoludur. 


Kimden 


http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas shrugs/2009/02/chemical-jihad-muslim-terror-gangs-target-uk-with-killer- eroin.html 


TERÖR şefleri, İngiltere'de "kimyasal cihat" yürütmek için korkunç bir planla sokaklarımızı eroinle doldurmayı planlıyor. Ve İngiltere'deki satıcıları olarak nefret dolu Müslüman çeteleri kullanıyorlar. 


Pakistan ve Afganistan merkezli El Kaide ve Taliban savaş lordları 6 milyar sterlinlik ölümcül eroin zulasının üzerinde oturuyor. 


Satıcılarına da bunu sadece gayrimüslimlere satmalarını emrettiler. 


Bu acımasız raket, eroinle ölüm ve sefalet satarken gelecekteki terör saldırıları için büyük meblağlar elde eden iki yönlü bir saldırıdır. 


Üst düzey bir güvenlik kaynağı Pazar günü Daily Star'a şunları söyledi "Afgan haşhaş tarlaları muhtemelen El Kaide ve Taliban'a en büyük mali katkıyı sağlıyor. 


"Birleşik Krallık'ın eroin ticareti endişe verici bir hızla artıyor ve paranın büyük bir kısmı teröristlerin bomba ve silahlarla donatılmasına yardımcı oluyor." 


1990 ve 2005 yılları arasında Taliban bağlantılı uyuşturucu satıcısı Haji Baz Mohammed, 
Kuzey Amerika'ya eroin akıtarak 17 milyar sterlinlik şaşırtıcı bir vurgun yapmıştır. 


Bir ABD mahkemesine "eroin satmanın bir cihat olduğunu çünkü Amerikalıların parasını aldıklarını ve eroinin onları öldürdüğünü" söyledi. 


Şimdi fanatikler İngiltere'yi en büyük hedefleri haline getirdiler. İngiltere'ye her yıl 30 ton eroin kaçakçılığı yapılıyor. 


Uyuşturucu Afganistan'ın kötü topraklarında yetiştiriliyor ve komşu Pakistan'da kilosu 1.500 sterline satın alınıyor. 


Sonunda İngiltere sokaklarında, genellikle taksilerin arkasında veya kebapçı tezgahlarının üzerinde gramı 30 ila 50 sterlin arasında satılıyor. 


Asyalı /Müslüman)| çeteler Güney Londra, Luton, Preston, Manchester, Leeds, Oldham, Birmingham ve Bradford'da faaliyet göstermektedir. 

Müfettişlerimiz Luton'da eroin avına çıktılar ve bir taksinin arkasında bir anlaşma 

yaptılar. 


Bir avuç dolusu sargı bezi çıkaran şoför şöyle dedi: "Size 10 sterline bir ilaç ayarlayacağım ama bir gramı 

£50. Nakavt malzemesi." Uyuşturucunun nereden geldiği sorulduğunda şöyle dedi: 

"Pakistan ve Afganistan arasındaki haşhaş tarlaları. 


"Büyük patronların Taliban ve El Kaide bağlantıları var ve bize genellikle sadece gayrimüslimlere karşı kullanmamız söyleniyor. Buna kimyasal cihat diyorlar ve hayatları mahvederken aynı zamanda büyük ödemeler almayı umuyorlar. 


"Ama sadece gayrimüslimlere satış yapan - onları zehirleyen - pek çok büyük firma var." 


Asyalı çetelerden biri, adını ABD'nin ünlü suç ailesinden alan 100 kişilik bir çete olan Gamvbino klanıdır. 


40 yaşında Hıristiyan olmuş bir torbacı bize şunları söyledi: "Gambinolar Luton'daki 
uyuşturucu ticaretinin çoğunu kontrol eden Pakistanlı Müslüman bir çete ve hepsinin El Kaide ile iyi bağlantıları var. 


"Eroin ve kokain günün 24 saati satılıyor ve yerel taksi şoförlerine malları gezdirip anlaşma yapmalarını sağlıyorlar. 
"Bu çok büyük bir iş. Dokunulmazlar." 


Kaynak: 


http://doctorbulldog.wordpress.com/2009/02/23/taliban-using-heroin-as-chemical-jihnad-weapon-against-the-west/ 


2.42 Avrupa ülkelerinde İslamlaşma süreci Arka plan 


Bir ülkenin ya da ülkenin bir bölgesinin İslami açıdan ele geçirilmesi, Müslümanların gayrimüslimlere kıyasla nispi oranına ve/veya Müslüman nüfus içinde militan Müslümanların etkisine bağlıdır. Nüfus içinde Müslümanların oranının artması - ya da Müslümanlar arasında militan sayısının artması (Müslümanlar nüfusun daha küçük bir bölümünü oluştursa da), siyasi gelişmeyi belirli bir yola doğru yönlendirir. Başarılı bir asimilasyon süreci bu yolu değiştirebilir ancak henüz böyle bir sürecin kesin örnekleri yok gibi görünüyor. 


Büyüyen bir Müslüman azınlığa (veya Müslüman nüfus arasında artan bir militanlığa) sahip olan ve İslamlaşmaya karşı bir strateji yürütmeyen bir ülkedeki siyasi gelişmeyi tanımlayan (daha sonra da açıklayan) teorilere ihtiyacımız var. Bir teorinin ön versiyonu (siyasi (geleneksel) Gslam ile yerel gayrimüslim güçler arasındaki çatıGmanın bazı kısımlarına odaklanan) aGağıda sunulmuGtur. Siyasi sürecin bu tanımına dayanarak, daha sonra (bölüm 2) bu sürecin durdurulmasına ve dolayısıyla önlenmesine neden olabilecek kuralcı bir teorinin (bir politika modeli) yapısını formüle ediyoruz. Bölüm 4.1- 12'de 4.1-12'de bu modelin içeriği doldurulmakta ve bir Avrupa ülkesinde geleneksel hakların korunmasına yardımcı olacak entegre bir politika tüm parçaları ve detaylarıyla açıklanmaktadır. 


Umuyoruz ki toplum yaşamının farklı alanlarına ilişkin bu ayrıntılı politika önerileri bu forumda ilgili tüm blog yazarları tarafından etraflıca tartışılacaktır. Belki de çeşitli bireysel politikaların (her biri farklı bir alana ilişkin) spesifik içerikleri hakkında bir çoğunluk görüşü oluşabilir. Sonuçlar daha sonra, önümüzdeki on yıllar boyunca özgür bir toplumun nasıl korunacağına ilişkin politikalarını formüle etme ihtiyacı duyacak olan Avrupa'daki birçok siyasi parti için örnek teşkil edebilecek kapsamlı bir politikanın parçaları olarak hizmet edecektir. 


Kapsamlı ve ayrıntılı bir politika önerisi ortaya koyarak, bu tartışmanın yapısını etkilemek ve Avrupa'daki yüzlerce siyasi parti veya kuruluştaki tartışmanın temel parametrelerini belirlemek mümkün olabilir. 


Süreç ve aşamaları 


Temel geliştirme süreci, sekiz aşamanın ayırt edilebildiği bir model izliyor gibi görünmektedir. Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır. Daha sonra bunların daha kapsamlı bir açıklaması verilecektir. Altta yatan varsayım, büyüyen Müslüman azınlığın radikal İslamcıların ülke nüfusunun giderek artan bir bölümünü etkilemesine olanak sağlamasıdır. İslam'ın dört ekolü tarafından da geçerli olduğu kabul edilen geleneksel İslami doktrinin içeriği (çeşitli yorumlar arasında elbette farklılıklar vardır) 


), pek çok konuda radikal İslamcıların yorumlarını destekler görünmektedir. Muhtemelen bu, dayanacakları kapsamlı bir teorik doktrine sahip olmayan sözde "ılımlı" Müslümanların pasifliğinin ve sessizliğinin ana nedenlerinden biridir. Bir başka neden de "ılımlıların" çoğunun ya da birçoğunun radikal İslamcılarla aynı hedefleri paylaşması ama sadece bazı yöntemlerine karşı çıkması olabilir. Misilleme korkusu da pasifliklerinin bir nedeni olabilir. 
Radikaller ayrıca mali destek de dahil olmak üzere güçlü bir uluslararası desteğe sahiptir. 


Müslüman ülkelerdeki siyasi gelişmeler, Avrupa'daki Müslümanların birçok konudaki tutumları ve örneğin teröre karşı savaşın ilk beş yılındaki tepkileri gibi diğer bilgiler hakkındaki ampirik bilgilerimize dayanarak iyi bir öngörüde bulunulabilir. Önümüzdeki on yıllar boyunca, Avrupa'dan sayısız örnek, farklı aşamaları ve içeriklerini aydınlatacaktır. 


a. Başlangıç noktası normal bir gelişim gösteren bir Batı toplumu Toplumsal barış, tatmin edici ekonomik büyüme, olağan suç seviyeleri ve demokratik seçimlere bağlı olarak hükümet değişiklikleri. Nüfus içinde Müslümanların sayısı çok düşüktür ve toplum üzerindeki etkileri ihmal edilebilir düzeydedir. 


Güncel örnekler: Finlandiya, Baltık ülkeleri. 


b. Müslümanların oranının hala oldukça düşük olduğu ilk aşamada, göçmen nüfusun insan yaşamının belirli alanları pratikte yetkililer tarafından yalnız bırakılmaktadır. Bu da birçok Müslüman ailede kız çocuklarının ve kadınların baskı altına alınmasına olanak sağlamaktadır. 
Müslüman azınlığın bazı davranış kurallarını zorlayan açık ya da gizli namus cinayetleri zaman zaman meydana gelmektedir. Müslümanlar arasında yüksek doğum oranı ve Müslüman ülkelerden yüksek düzeyde göç, Müslüman toplum içinde teşvik edilmektedir. 


Çeşitli konularda şeriatın tesis edilmesini amaçlayan ve Müslüman bayramlarını tanıyan seyrek teklifler sunulmaktadır. Bir başka özellik de, genellikle cihatla bağlantılı tutumların motive ettiği suç seviyelerinin artmasıdır; örneğin gayrimüslim kadınlara yönelik tecavüzlerin artması gibi. 


Norveç'te Müslüman erkekler tarafından gayrimüslim kadınlara karşı gerçekleştirilen tecavüz vakaları, gayrimüslim erkekler tarafından gerçekleştirilen tecavüz vakalarından kat kat daha fazladır. Örneğin Oslo'da kişi başına düşen tecavüz sıklığının New York'tan beş kat daha fazla olduğu söylenmektedir. Ve bu tecavüzlerin üçte ikisi, toplumun hala oldukça küçük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen göçmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durum sadece toplumun Müslüman kesimindeki cinsiyetler arasındaki işlevsiz ilişkileri yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkedeki cihat düşüncesinin etkisinin erken bir "hafif versiyon" örneğinin de işareti. Hayır kurumları, kredi kartı suçları da dahil olmak üzere mülkiyet suçları küresel cihat için para toplamak amacıyla kullanılmaktadır. 


Güncel örnekler: ABD, İsveç, Norveç, Danimarka. 


c. Cihat için hazırlıklar: Polis ve kamu idaresi görevlileri için coğrafi yasak bölgelerin başlaması. Polislere ya da siyasal İslam karşıtı kişilere yönelik sık sık fiziksel saldırılar ve hatta seyrek de olsa cinayetler. Muhaliflere yönelik ölüm tehditleri yaygındır. Radikal imamlar ve cihatçılardan etkilenen gruplar tarafından mülke yönelik artan fiziksel tahribat. 


Şeriat kanunlarının uygulanmasına yönelik sık sık yapılan tekliflerin yanı sıra, belirli bölgelerde Müslümanların özel ilgi alanlarına giren konuları yargılayan "özel" şeriat mahkemelerinin kurulduğunu görüyoruz. İç cihat hareketinin başlangıcını finanse etmek için çeşitli türlerde mülkiyet suçları. 


Güncel örnekler: Fransa; İngiltere, Hollanda ve İsveç'te (Malmg) başlamıştır. 


d. Cihadın başlaması: Bireysel polis cinayetleri veya belli bir sıklıkta aktif Müslüman karşıtı cinayetler, bu cinayetler açık bir siyasi mesaj taşır. Ülke çapında örgütlü bir İslamcı hareket ortaya çıkar ve bazı camiler ilk aşamalarda aldatma olarak kullanılan İslam'ın liberal versiyonlarından geri adım atmaya başlar ( 1-3). Militanların şirketlere ve bireylere vergi koyduğu kesin yasak bölgelerin oluşturulması. Bu bölgelerin dışındaki bireylerin haraca bağlanması. 


"Kurtarılmış" bölgelerde olağan mahkemelerinyerine gayriresmi (hatta belki de artık resmi) Şeriat mahkemelerinin sıkça kullanılması. Toplumdaki gayrimüslim gruplar arasında milisler oluşmaya başlar. Cihatçı olmayan milliyetçi partilerin siyasi hayattaki önemi hızla artar. Avrupa vatandaşlarının ülkeden göçü önemli ölçüde artar. 


Güncel örnekler: Fransa'da başlıyor. 


e. Cihadın gelişmesi: Polislerin, öğretmenlerin ve siyasal İslam'a karşı çıkan tanınmış kişilerin sık sık öldürülmesi. İslamcı gruplar ve polisler arasında fiziksel çatışmalar ve hatta "kurtarılmış bölgelerin" sınırları çevresinde ve dışında zaman zaman çatışmalar. Militanlar açıkça silah göstermeye ve bir bölgeyi ya da tüm ülkeyi ele geçirmek gibi geniş kapsamlı siyasi hedefler ilan etmeye başlar. İslamcıların artık kandırmakladaha azilgilendiği ve radikallerin hala ılımlı camiler üzerinde baskı kurduğu birçok camide İslam'ın liberal batı versiyonları tamamen ortadan kalkar. 


Gayrimüslim gruplardan oluşan milisler güçlenir ve çatışmalara seyrek olarak katılmaya başlar. Toplumdaki farklı dini gruplar arasında giderek artan bir fiziksel ayrışma. Göç düzeyi ulusal bir sorun haline gelmeye başlar. Pasif hükümetler ve pasif siyasi partiler yerini sert milliyetçi partilere bırakır. 


Güncel örnek: Tayland'ın güneyi 


f. Cihat İsyan Düzenli askeri çatışmalarda daha büyük İslamcı gruplara karşı devletin askeri gücünün de kullanılması. Özel milislerin büyümesini ve yurttaşları korumanın ana sorumluluğunu üstlenmesini engellemek için ulusal bir İç Güvenlik Teşkilatı kurulmuştur. İslami hareketin medyayı ve halkı, ülkenin Müslüman olduğu ilan edilen belirli bölgelerine hakim olma hakları olduğuna ikna etmek için yürüttüğü kampanyalar. 
Muhaliflerin ve tanınmış kişilerin sürekli olarak öldürülmesi ve kaçırılması. 


Müslüman genç erkeklerin cihada katılmaya zorlanması. Kurtarılmış bölgelerdeki halkın düzenli olarak vergilendirilmesi ve bu bölgelerin dışındaki vatandaşlardan haraç alınması. Çok az sayıda Müslüman grup hükümete yardım ederken, bazıları tarafsızlığını ilan etti. 

Güncel örnek: Filipinler 


g. Cihattan İç Savaşa. Yerel güçlerin İslami hareketin bir coğrafi bölgeye ya da ülkeye hakim olma hedefine karşı verdiği büyük ölçekli askeri mücadeleler. Milisler ve ulusal iç güvenlik güçleri orduyu tamamlar. Kentsel alanlarda yaygın infazlar, terör, zulüm, kargaşa ve yaygın yıkım hüküm sürer. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki kesin ayrım, geniş çaplı nüfus hareketlerine yol açar. 


Komşu ülkeler söz konusu ülkedeki Avrupa vatandaşlarına - son çare olarak - silahlı yardımda bulunacaktır. Komşular yada NATO bazı durumlarda ülke hükümetinden 


mücadeleye yardımcı olmak üzere askeri müdahalede bulunmasını talep eder. 


Örnek olarak: Yetmişli yıllar boyunca Lübnan - seksenli yılların sonu. 


Avrupalı güçler için zafer (A) veya İslam için zafer (B) 


(A) Yerli halkın zaferiyle sonuçlanan bir iç savaşın olası bir sonucu, geleneksel İslam'ın belirli bir ülkeden tamamen sürgün edilmesi olacaktır. Yaygın göç/sürgün ve ülkedeki Müslümanların büyük ölçekte din değiştirmesi. 


(B) İslam için bir zafer, muzaffer bir İslam'ın tüm kurallarının uygulanmasına izin verecektir. Geleneksel İslam, ülkede gelişen ancak hala gerçek bir teorik temelden ve gerçek bir doktrinden yoksun olan İslam'ın tüm liberal batı versiyonlarının yerini alacaktır. 


Kitlesel ve ülke çapında kamulaştırmalar, fethedilen kadınların köleleştirilmesi, Hıristiyan olmayanların ve İslam'a karşıt görüşleriyle bilinen Hıristiyanların ve başlangıçta gayrimüslimleri korumaya çalışan ılımlı Müslümanların katledilmeye devam edilmesi, azınlıkların, örneğin eşcinsellerin öldürülmesi. Ortadoğu'daki dini diktatörlüklere benzer demokrasiden yoksun bir Müslüman diktatörlüğü kurulur. 


Şeriat yasaları yeni anayasanın ve ülke yasalarının temelini oluşturur. Zimmilik kurumu getirilir ve Hıristiyan ve Yahudilerin hayatını düzenler. Nüfusun geri kalanı yavaş yavaş ortadan kaldırılacaktır. GSMH art arda eski seviyesinin 9650'sinin altına düşer ve sadece iyi yıllarda önemsiz bir büyüme gerçekleşir. 


Birkaç aşamaya ilişkin bir ön tartışma 


Eğer önümüzdeki on yıllar boyunca bir Avrupa ülkesinin hükümetleri Avrupalı vatandaşlarını İslamcıların saldırılarından koruma konusunda isteksizlik gösterirse, bu tutum er ya da geç cihat karşıtı geleneksel ya da yeni siyasi güçler ile radikal İslami hareket arasında şiddetli çatışmalara yol açacaktır. Güçlü demokratik geleneklere, iyi bir eğitim sistemine ve başlangıçtan itibaren oldukça homojen bir etnik nüfusa sahip toplumlarda 2-3 aşamalı gelişimin uzun sürmesi kuvvetle muhtemel görünmektedir. Siyasal İslam'ın değerlerinin gayrimüslimler ve ılımlı Müslümanlar arasına sızması ve yayılması uzun bir dönem boyunca esas olarak şiddet içermeyen yöntemlerle gerçekleştirilecektir. Bu misyonerlik ve Devrim öncesi çalışmaların 2-4 aşamalarındaki yöntemleri, daha sonra 

analiz edilecek olan bir model göstermektedir. Bu çalışma genellikle, örneğin Müslüman Kardeşler tarafından Avrupa ülkelerinde siyasi İslam'ın yayılması için ortaya konan ilkelere göre yapılandırılmıştır. 

İslami etkinin bu şekilde artması bazı kanun ve politikalarla engellenebilir. Bu yasalar 

Bu tür yasa ve kuralların çoğunluk tarafından kabul edilmesi, muhtemelen pek çok ülkede, o ülkenin nüfus grupları arasında şiddet içeren çatışmalara doğru ne kadar ilerlediğine bağlı olacaktır. Batılı bir ülkedeki saf sosyalistler ve Batı karşıtı partiler, giderek daha fazla şiddete doğru kayan yokuşu durdurmamaya karar verebilirler. İç savaşa doğru gidişi durdurabilecek sağlam yöntemlerin kullanılmasını engelleyeceklerdir. Ancak er ya da geç - eğer geleneksel partiler Avrupa halkını radikal İslami talep ve eylemlerin sürekli genişlemesine karşı korumazlarsa - Avrupa halkı siyasi tercihlerini milliyetçi partilere kaydıracaktır. Geleneksel siyasi partilerin yeni tehlikeyle doğru bir şekilde baş edememesi gerçek bir zayıflık işaretidir. 
Eğer bunu yapamazlarsa ve yeni siyasi güçler iktidara gelirse, bu ülkelerde koruyucu önlemler hayata geçirilecektir. Bu siyasi tedbirler, entegre olmamış bir Müslüman nüfus grubunun ülkeyi ele geçirip siyasi ve dini açıdan domine etme ihtimalini ortadan kaldıracaktır. 


Dolayısıyla mesele 2. ve 4. bölümlerde yer alan tedbirlerin alınıp alınmayacağı değildir. 
Asıl soru bunun yerine şudur: Kesin önlemler alınmadan önce çok fazla iç çatışma - hatta belki de bir isyan - yaşanacak mı? Çok fazla değerli zaman, bir 


Bugünün politikacıları gerçekte neler olup bittiğini anlamadan ya da değiş tokuş edilip doğru önlemler alınmadan önce çok sayıda hayat ve büyük miktarda servet boşa mı gidecek? 


Önerilen politikalar, geleneksel İslam'ın giderek daha fazla nüfuz kazanmasına, şiddete ve - sonunda- isyana ve belki de iç savaşa doğru gidişi durduracaktır. Müslümanların geleneksel - ve dolayısıyla siyasi- İslam'a direnen değerlerle topluma entegre olmalarını sağlayacaktır. 


İstisnai bir durum, 4-5 aşamalarının az ya da çok atlanması ve Müslümanların bir ülkede çoğunluk haline gelmesine izin verilmesidir. Yeni gücünü hisseden yeni hükümet kısa süre sonra Müslüman olmayanların özgürlüklerini ve insan haklarını ellerinden almaya başlayacaktır. Bu, ülke vatandaşları arasındaki bağları koparır ve orijinal nüfus eski özgürlük değerlerini savunur ve bir isyan ve daha sonra bir iç savaş başlar. Ancak bu durumda hükümet radikal İslam'ı destekleyecek ve ordu felç olacaktır. Avrupalı subaylar ve astsubaylar henüz değiştirilmemiştir. Gayrimüslimlerin daha sonra zimmet kurallarına göre silah sahibi olmalarına ya da silahlı kuvvetlerin bir parçası olmalarına izin verilmeyecektir. 
Savaş milisler tarafından yürütülecektir. 


Avrupalıların yaygın göçü ile birlikte nüfusun gayrimüslim kesimi için sakin ve düzenli bir zimmete geçiş mümkün değildir. Dolayısıyla Müslüman çoğunluğun olduğu bu koşullarda bile iç savaş patlak verecek ve farklı Avrupa ülkelerindeki Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar birbirlerine müdahale edecek ve yardım edeceklerdir. 


Yukarıdaki aşamaların her biri kendi detaylı tanımını ve analizini hak etmektedir. 


Kaynak: 


http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropelslamization1.htm 


2.43 Batı ülkelerinin 961'den 6100'e İslamlaşma süreci 


Bir ülkenin sürekli İslamlaşma süreci, küçük sorunlardan yola çıkar ve belirli talepler/gereksinimler, bir ülkedeki Müslümanların yüzdesel olarak artmasıyla birlikte giderek gelişir ve artar. İlk grup talepler, Müslüman nüfus W1 iken fark edilir ve 9690'a ve daha sonra “100'e ulaşana kadar artar. 


Mevcut tarihsel vaka çalışmaları Lübnan, Kosova, Keşmir, Mısır vb. 

Siyaseten doğrucular (kültürel Marksistler/çokkültürcüler) Müslümanların 'dini hakları' 

için 'makul' taleplerini kabul ettiklerinde, masanın altındaki diğer bileşenleri de alırlar. 

İşler şöyle yürüyor (yüzdeler kaynak CIA: The World Fact Book ( 2007)). 

1-5 arası 

Müslüman nüfus herhangi bir ülkede 961 civarında kaldığı sürece barışsever bir azınlık olarak 


görülecek ve kimse için bir tehdit oluşturmayacaktır. Hatta, renkli benzersizlikleri nedeniyle klişeleştirilmiş makale ve filmlerde yer alabilirler: 


2 ve ©63 oranlarında diğer etnik azınlıklardan ve hoşnutsuz gruplardan, 
hapishanelerden ve sokak çetelerinden büyük oranda eleman devşirmeye başlarlar: 


5-10 arasında 
Yüzde 5'ten itibaren nüfus içindeki oranlarına göre aşırı bir etkiye sahip olurlar. 


Helal (İslami standartlara göre temiz) gıdaların piyasaya sürülmesi için baskı yapacaklar ve böylece Müslümanlar için gıda hazırlama işlerini güvence altına alacaklar. Süpermarket zincirleri üzerindeki baskıyı arttırarak raflarında bu gıdalara yer vermelerini isteyecek, aksi takdirde tehditler savuracaklardır. (Birleşik Devletler). 


Bu noktada, iktidardaki hükümetin kendilerini İslam Hukuku olan Şeriat altında yönetmelerine izin vermesi için çalışacaklardır. İslam'ın nihai amacı dünyayı dönüştürmek değil, tüm dünyada Şeriat hukukunu tesis etmektir. 


10-20 arası 


Müslümanlar nüfusun ©10'una ulaştığında, içinde bulundukları koşullardan şikâyet etmek için kanunsuzluğu artıracaklardır (Paris - araba yakmalar). Müslüman olmayanların İslam'ı rencide eden her türlü eylemi ayaklanmalara ve tehditlere yol açacaktır (Amsterdam - Muhammed karikatürleri). 


Guyana -- Müslüman “10 
Hindistan -- Müslüman 
613,4 İsrail -- Müslüman 
2616 Kenya -- Müslüman 
9610 Rusya -- Müslüman 
9610-15 


20'ye ulaştıktan sonra tüyler ürpertici ayaklanmalar, cihatçı milis oluşumları, tek tük cinayetler ve kilise ve sinagog yakma olayları bekleyin: 


Etiyopya -- Müslüman 32,8 


40-60 arası 


40'ında yaygın katliamlar, kronik terör saldırıları ve devam eden milis savaşları bulacaksınız: 


Bosna -- Müslüman 40 
Çad -- Müslüman 653,1 
Lübnan -- Müslüman 
659,7 


60-80 arası 
60'tan inançsızlara ve diğer dinlere karşı sınırsız zulüm, ara sıra etnik temizlik (soykırım), şeriat hukukunun bir silah olarak kullanılması ve kafirlerden alınan vergi olan cizye 


bekleyebilirsiniz: 


Arnavutluk -- Müslüman “70 


Malezya -- Müslüman 
9660,4 Katar -- Müslüman 
677,5 Sudan -- 
Müslüman 70 


80-100 arası 
Yüzde 80'den sonra devlet eliyle etnik temizlik ve soykırım bekleniyor: 


Bangladeş -- Müslüman 

9683 Misir -- Müslüman 

690 

Gazze -- Müslüman &©98,7 
Endonezya -- Müslüman 
686,1 İran -- Müslüman W98 
Irak -- Müslüman 97 
Ürdün -- Müslüman 

692 Fas -- Müslüman 

9698,7 Pakistan -- 

Müslüman €©97 Filistin - 

- Müslüman 99 Suriye 

-- Müslüman W©90 

Tacikistan -- Müslüman 

9690 Türkiye -- 

Müslüman “99,8 

Birleşik Arap Emirlikleri -- Müslüman &©96 


100 'Dar-es-Selam'ın -İslam Barış Evi'nin- barışını getirecek; herkes Müslüman olduğu 
için barış olması gerekiyor: 


Afganistan -- Müslüman 
96100 Suudi Arabistan -- 
Müslüman X©100 Somali -- 
Müslüman “100 Yemen -- 
Müslüman “99,9 


Elbette durum böyle değildir. Kan arzularını tatmin etmek için Müslümanlar çeşitli nedenlerle (Araplaştırma bir nedendir|11) birbirlerini öldürmeye başlarlar. 


"Dokuz yaşıma gelmeden Arap yaşamının temel kurallarını öğrenmiştim. Ben kardeşime karşıydım; ben ve kardeşim babamıza karşıydık; ailem kuzenlerime ve aşirete karşıydı; aşiret kabileye karşıydı; kabile dünyaya karşıydı ve hepimiz kafirlere karşıydık. - Leon Uris, 'Hac' 


Fransa gibi pek çok ülkede Müslüman nüfusun etnik kökenlerine göre gettolar etrafında toplandığını hatırlamakta fayda var. Müslümanlar toplumun geneline entegre olmamaktadır. Bu nedenle, ulusal ortalamalarının gösterdiğinden daha fazla güç kullanmaktadırlar. 


100 Tüm gayrimüslimler yok edilmiş, ülkeden göç etmiş ya da İslam'ı seçmiştir. 


Kaynak: http://frontpagemagazine.com/Articles/Read.aspx?GUID-4DE15EF9-A76C-ADD4-81E2-75683AEED74D Dr. Peter Hammond tarafından 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Arabization 


İslami yasak bölge tanımı 


Kültürel Marksistler, belki Veziristan hariç, dünyanın hiçbir yerinde İslami yasak bölge diye bir şey olmadığını iddia edeceklerdir. Bu elbette bir propaganda, zira Avrupa'nın dört bir yanında, büyük şehirlerimizin içinde ya da yakınında binlerce İslami yasak bölge olduğunu biliyoruz. 


Sadece Fransa'da 800'den fazla, Norveç'te ise 30'dan fazla İslami yasak bölge bulunmaktadır. Bu sayı, bir bölge/getto/enclave'deki Müslümanların oranı ile ilişkilidir. Ve Batı Avrupa şehirlerindeki İslami yasak bölgelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 


Tanım: 


2008.1. Gayrimüslim bireylerin (özellikle gençler savunmasızdır) Müslüman çeteler veya bireyler tarafından saldırıya uğrama, soyulma, tecavüze uğrama, dövülme, taciz edilme (fiziksel veya psikolojik) tehlikesi olmadan özgürce hareket edemediği yerler. 


2008.2. Gayrimüslimlerin, Müslüman çeteler veya bireyler tarafından saldırıya uğrama, soyulma, tecavüze uğrama, dövülme, taciz edilme (fiziksel veya psikolojik) tehlikesi olmaksızın bireyselliklerini tüm özgür biçimlerde (dini, cinsel, kültürel dahil) ifade edemedikleri yerler. 


2008.3. Sarhoş, hafif giyimli, gayrimüslim kızların/kadınların hava karardıktan sonra Müslüman çeteler veya bireyler tarafından saldırıya uğrama, soyulma, tecavüze uğrama, dövülme, taciz edilme (fiziksel veya psikolojik) tehlikesi olmadan özgürce hareket edemedikleri yerler. 


İslamlaştırma ya da İslami yasak bölgelerin oluşturulması, bir mahalleye taşınan ilk Müslüman aileden itibaren gelişmektedir. Bu ilk aile mahalleye taşınır taşınmaz, tüm gayrimüslimler için aşamalı bir zimmilik başlar, çünkü ilk başta nezaketen (veya PC nedeniyle) Müslümanlara karşı özel bir ilgi göstermeyi seçerler (herhangi bir şekilde rahatsız olmalarını istemeyiz, değil mi?). Düşünceler/politiklik, Müslümanlara giderek artan sayıda taviz vermek için rahatsız edici bir baskıya dönüşür. İslamlaşma süreci helal gıda talepleriyle başlar (961) ve yüzlerce tarihi örneğin gösterdiği gibi soykırımla (9650-80 oranında) son bulur. 
İslam ile anlaşamazsınız. İslam, kararlı bir şekilde durdurulmadığı sürece eninde sonunda her şeyi tüketir. İslamlaşma süreci ©1'den 9100'e kadar, bu kitabın başka bir bölümünde belirtildiği gibi klasik ve iyi bilinen önceden tanımlanmış bir modeli takip eder. Bu "ilk aile" sınır dışı edilmiş/ kovalanmış/ öldürülmüş olsaydı, İslamlaşma süreci ve gelecekte İslami yasak bölgelerin yaratılması önlenebilirdi/önlenebilirdi. İslami talepler gayrimüslimler için zimmiliğe yol açar. Gayrimüslimlerin teslim olup bölgeyi terk etmeleri ya da Irak, İran, Türkiye, Mısır, Bangladeş, Endonezya ve 30'dan fazla ülkede/bölgede Hıristiyan/Yahudi/Hindu/Budist azınlıklarda gördüğümüz gibi sistematik olarak öldürülmeleri HER ZAMAN bir noktaya varır. Kıssadan hisse; İslam ile anlaşamazsınız, sadece onu izole edebilirsiniz. 


2.44 Avrupa'da Şeriat için Müslüman taleplerinin listesi 


2001 


Eğer Batı İslam'ı eleştirmeyi bırakırsa, Müslümanlar kendilerini damgalanmış hissetmeyecek ve daha fazla terör saldırısı yaşanmayacaktır. 


2030 


Sadece İngiltere, Yunanistan, İsviçre ve İskandinav ülkeleri bayraklarından haçı kaldırırsa, Müslümanlar ayrımcılığa uğradıklarını hissetmeyecek ve terör saldırıları yaşanmayacaktır. 


Gerçekçi senaryo mu? Muhtemelen 


Bu, ılımlı Müslümanların, kendilerine göre İslami terörün temel nedenleri olan "damgalama ve ayrımcılığı" önlemenin bir yolu olarak ortaya koydukları güncel "talep/önerilere" genel bir bakıştır: 


Şeriat ve Müslüman Defin Ritüelleri 


Müslümanlar yıllardır ayrı Müslüman mezar yerleri talep etmektedirler. Ayrıca şeriata uygun cenaze hizmetleri de istiyorlar. 


- Ceset 24 saat içinde gömülmelidir. 

- Tabutlara izin verilmez, ceset bez içinde gömülmelidir. 

- Kremasyon yasaktır 

- Merhumun başı kıbleye dönük olacak şekilde yerleştirilmesi 


Brick Lane yakınlarındaki Aldgate East metro istasyonunun adının Banglatown olarak değiştirilmesi yönünde bir öneri vardı. Geçen yıl (2008), Müslümanlar için mezarlık alanı sıkıntısı nedeniyle, bir Müslüman meclis üyesi tarafından Tower Hamlets Mezarlığı'ndaki mezarların başka bir yere taşınarak bir "çok inançlı mezarlık" - Müslüman mezarlığı - inşa edilmesi önerildi. 


Mezarların neden kazılması gerekiyordu? Çünkü ölü Müslümanlar, Hıristiyanların ve diğer 


kafirlerin yanına gömülemez. Bu mezarlığa gömülenlerin bazı akrabaları hala hayatta. 
Ölenler arasında 1943'teki ünlü Bethnal Green metro faciasının kurbanları da var. 


Şeriat ve Kamu Havuzları|1| 

Havuzların kadınlara ayrılması, kadın cankurtaranlar, yüzme başlıkları(1)J ve hiçbir erkeğin erişemeyeceği şekilde alanın güvenliğinin sağlanması. Çoğu durumda bu, bir Müslüman yüzme seansı sırasında su altındaki pencerelerin kapatılmasını da içerecektir. 


Sonuçlar: 


Şu anda tüm Avrupa'da buna benzer yüzlerce düzenleme var. 


Şeriat araç sigortası|2) (Helal sigorta - "tekaful" olarak bilinir) 


Sonuçlar: 


Avrupa'nın büyük şehirlerinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 


Şeriata uygun gıdal|3) (Helal gıda) 


Helal et Avrupa'da onlarca yıldır bilinen bir olgudur. Bununla birlikte, bazı McDonald's mağazaları artık helal tavuk servis ederken, Tesco'nun büyük şubeleri bir dizi ürün sunmaktadır. 


helal çikolata, helal peynir ve helal şeker de dahil olmak üzere helal gıdalar...(1) Şimdiye kadar İslami yayınlar ve reklam panoları aracılığıyla Müslüman toplumu hedef aldı. 


Tesco'nun CEO'su Bradley Brandon-Cross şunları söyledi: 'Bu tür değişiklikleri karşılamak ve çeşitliliği hoş karşılamak İngiliz kurumlarının sorumluluğudur. 


Şeriata uygun yemekler birçok cezaevinde de servis edilmekte ve bazı hava yolları tarafından sunulmaktadır. 


Şeriat uyumlu Gold Mastercard|4)J 


Cordoba Gold MasterCard, Şeriat Hukuku ile doğrudan çeliştiği için faiz almamakta ya da vermemektedir. Şirket ayrıca kârının en az ©10'unu Birleşik Krallık'taki ve yurtdışındaki "hayır kurumlarına" bağışlamaktadır. Bazıları molla olan etik danışmanlardan oluşan bir kurul tarafından desteklenmektedir. 


Şeriat uyumlu Bankalar|5)| 


Birleşik Krallık'ın Müslüman nüfusu yaklaşık iki milyon ve tam şeriat uyumlu bankaların Birleşik Krallık genelinde 30.000'den fazla müşterisi var. 


Şeriat uyumlu İpoteklerJ6) 


İslam hukukuna (Şeriat) göre faiz (riba) ödenmesi veya alınması yasaktır. Faiz, ticareti yapılan mal veya varlıkların değeriyle ilgisi olmayan bir ödeme olarak görülür ve günah olarak kabul edilir. 


Bugün Avrupa genelinde onlarca Şeriat bankası var. 


Avrupa'da şeriat suç mahkemeleri|7) 


Şeriat hukuku "mahkemeleri" halihazırda büyük Avrupa şehirlerinin sokaklarındaki suçlarla ilgilenmektedir. 


Bir örnek aşağıdakileri göstermektedir: 


Woolwich'teki Somali toplumu arasında meydana gelen bir genç bıçaklama vakası şeriat "mahkemesi" tarafından ele alındı. Duruşmanın düzenlenmesinde görev alan 29 yaşındaki gençlik çalışanı Aydarus Yusuf, bir grup Somalili gencin başka bir Somalili genci bıçakladıkları şüphesiyle polis tarafından tutuklandığını söyledi. Kurbanın ailesi memurlara meselenin mahkeme dışında çözüleceğini söyledi ve şüpheliler kefaletle serbest bırakıldı. Bir duruşma düzenlendi ve yaşlılar saldırganların mağdura tazminat ödemesine karar verdi. 


"Bütün amcaları ve babaları oradaydı," dedi Yusuf Bey. "Yani hepsi bu konuda bir şeyler ortaya koydu ve yapılan yanlış için özür diledi." 


Leyton'daki bir İslam Konseyi de 7.000'den fazla boşanma davasına baktığını açıklarken, başkentteki şeriat mahkemeleri yüzlerce mali anlaşmazlığı çözüme kavuşturdu. Leyton'daki İslam Konseyi'nin yanı sıra Londra'da en az iki şeriat mahkemesinin daha faaliyet gösterdiği bildiriliyor. Batı Yorkshire'daki Dewsbury, Birmingham ve Güney Yorkshire'daki Rotherham da dahil olmak üzere ülkenin Müslüman nüfusun yoğun olduğu diğer bazı bölgelerinde de mahkemeler bulunmaktadır. Bu mahkemelerin çoğunun boşanma davaları - her ne kadar bu tür kararlar İngiliz hukukunda tanınmasa da - ve mali anlaşmazlıklar üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 


Leyton'da 1982 yılında kurulan İslami Şeriat Konseyi'nin sözcüsü Suhaib Hasan, kendisinin ve meslektaşlarının mirastan evlilik ve boşanmaya kadar yılda 200'den fazla davayla ilgilendiklerini söyledi. "Başından beri insanlar bizim hizmetlerimizi istedi. Giderek daha fazlası bize geri dönüyor. Her ay 20 dava ile ilgileniyoruz" dedi. 


Miras gibi hukuki konularda tavsiyelerde bulunmanın yanı sıra web sitesi, sakal bırakma ve kadınların toplum içinde örtünme ihtiyacı gibi Müslüman uygulamaları hakkında da genel rehberlik sağlıyor. Ayrıca kadınların doktor olarak eğitim alıp almaması gerektiği gibi konuları da kapsıyor. 


Kaynaklar: 
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http://misskelly.typepad.com/photos/uncategorized/muslim swimsuit.jpg 
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. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html 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. http://www.dailymail.co.uk/news/article-513020/The-British-sharia-crime-court-cafe-knifemen-walk-free.html 


NOU BUN 


2.45 Suudi Arabistan - Yılanların başı 


Suudi Arabistan'ın teröristleri finanse etme konusunda bir geçmişi var. FKÖ'nün küresel teröre bulaştığı 1970'li ve 80'li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün baş finansörü olmuştur. 
Ancak Suudilerin dünya genelinde terörün kendisinden ziyade terörün öncüllerini finanse etme eğiliminde olduğunu söylemek doğru olacaktır. Havakorsanlarının çoğunun Suudi olduğu ABD'deki 11 Eylül saldırılarından bu yana, ABD'nin yoğun baskısı altındaki Suudi Hükümeti, Suudi parasının nereye gittiği konusunda daha dikkatli ve kontrollü davranmaya çalışmaktadır. 


Resmi Suudi bilgilerine göre, Suudi fonları, tamamen veya kısmen Suudi Arabistan tarafından finanse edilen 1.500'den fazla cami, 202 kolej, 210 İslam Merkezi (2007 rakamları) ve Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Asya'daki İslami olmayan ülkelerde Müslüman çocukların eğitimi için yaklaşık 2.000 okul inşa etmek ve sürdürmek için kullanılmıştır. 


Krallık, Vehhabi İslam Merkezlerini tamamen ya da kısmen finanse etmiştir: 


— Avusturya 


— Büyük Britanya 


— Fransa 

- İspanya 
- İtalya 

— Almanya 
- Hollanda 
— Belçika 

- İsveç 

- Danimarka 
— Norveç 

- İsviçre 

—- Rusya 

— ABD 


— Avustralya 


ve hatta Türkiye, Fas, Endonezya, Malezya ve Cibuti gibi bazı Müslüman ülkelerde bile. 


Suudi elçiliklerinin yerel Vahabi imamlara, hangi ülke ve bölge olduğuna bağlı olarak, yaklaşık 
1 000-40 000 USD aralığında yıllık maaş ödemesi de oldukça olağandır. Ancak Suudi 
Arabistan'ın yurtdışındaki Müslümanlara yaptığı yardımların bazı şartları vardır ve yardım alan kurumların çoğu İslam'ın Vahhabi versiyonunu teşvik etmektedir. 


Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin son 35 yıldır Vahabizmi ve Selefiliğin diğer sert biçimlerini dünya çapında yaymaya devam ettikleri bilinen bir gerçektir. Sadece Suudi Arabistan son yirmi yılda Müslüman dünyada ve Batı'da Vahabiliği - "gerçek İslam "'ı - yaymak için 87 milyar dolardan fazla para harcamıştır|15J. Bu fonun büyük bir kısmı dünya çapında binlerce cami, medrese ve Müslüman kültür merkezinin inşası ve işletme giderlerine gitmektedir. Bu İslami kurumlar artık "Suudi onaylı" imamlar eşliğinde Batı'daki her ülkede bulunmaktadır. 


Arap dünyasında, Güney Asya'da ve Uzak Doğu Asya'da, İslami çalışanlar ve İslami kurumlar Suudi kaynaklarından (genellikle özel şahıslar ve vakıflar) yardım almış ve bu da Vahhabiliği birçok Müslüman topluma yavaş yavaş yerleştirmiştir. 


Ancak Suudi konusuna devam etmeden önce, bazı ilkeleri ve tanımları belirlemeye çalışalım; 


İslam'da dört "Hukuk Ekolü" vardır: Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Vehhabilerin ve diğer Selefilerin çoğunluğu Hanbeli mezhebine mensuptur. 

Batılı müesses nizam ve sözde "Batılı ılımlı Müslümanlar" "geleneksel İslam "ın Suudi versiyonunu Vahhabilik, Sünni teofaşizm ya da Muhafazakâr Selefilik olarak etiketlemeyi tercih etmişlerdir. El-Kaide'nin ideolojisi Selefi-Cihadi (el-Selefiyye el-cihadiyye) ya da Cihadi Selefilik olarak adlandırılabilir. Ancak Vehhabiler ve İslam'ın Selefi ekolünün diğer muhafazakar takipçileri bu tanıma itiraz etmekte ve daha ziyade Muvahhidun olarak adlandırılmayı tercih etmektedir. 


Vahhabilik ya da Vahabizm, bugün Suudi Arabistan olarak bilinen bölgede yaşayan 18. yüzyıl alimi Muhammed ibn Abd-al-Wahhab tarafından İslam tarihinin ilk üç neslinin uygulamalarına geri dönüşü savunan köktenci bir İslam yorumudur. Kısacası; Vahhabist kitaplar ve broşürler Müslümanların şunları yapması gerektiğini öğretmektedir 


Siyasi olanlar da dahil olmak üzere Müslüman olmayan her türlü fikir ve uygulamayı kesinlikle reddetmek. En sert şekliyle, Müslümanların kafirlere "her zaman ve her şekilde" karşı çıkmakla kalmayıp, "Allah rızası için... dinlerinden dolayı onlardan nefret etmeleri" gerektiğini ve demokrasinin "20. yüzyılın tüm korkunç savaşlarının sorumlusu olduğunu" vaaz ediyordul1). 


Vehhabilik, Suudi Arabistan'da İslam'ın baskın biçimidir ve Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve dünyanın diğer bazı bölgelerinde de popülerdir. Sıklıkla İslam'ın bir "mezhebi" ya da "kolu" olarak anılsa da hem destekçileri hem de karşıtlarının çoğu bu tanımlamaları reddetmektedir. Basra Körfezi petrol zenginliklerinden cami, okul ve diğer araçların finansmanı yoluyla Müslüman dünyasında ve Batı'da önemli bir etki geliştirmiştir. 


"Vahhabilik" ve "Selefilik" terimleri sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Vehhabilik, Selefilik için "küçültücü" bir terim olarak adlandırılırken, başka bir kaynak bunu "Selefilik içinde belirli bir yönelim" olarak tanımlamaktadır; bu yönelim bazılarınca aşırı muhafazakâr olarak değerlendirilmektedir|21. 


Vehhabilik ve Selefiliğin kökenleri oldukça farklı olsa da -Vehhabilik modern etkileri reddeden sadeleştirilmiş bir İslam iken, Selefilik bu konuda biraz daha esnekti- her ikisi de doğrudan, 'geleneksel' yorumlar lehine ılımlı İslam öğretilerinin reddini paylaşıyordu. Ancak "iki ayrı hareket olarak" başlamalarına rağmen, Müslüman Kardeşler üyelerinin Mısır'dan Suudi Arabistan'a göçü ve Suudi Kralı Faysal'ın " Selefi pan-İslamizmini benimsemesi, ibn Abdülvehhab'ın tevhid, şirk ve bidat öğretileri ile hadislerin (Muhammed'in sözleri) Selefi yorumları arasında çapraz tozlaşmaya neden oldu." 


Selefilik, 1970'ler ve 1980'lerde yaygın olarak İslamcılık olarak adlandırılan daha önceki çağdaş İslami uyanış hareketlerinden, Selefilerin (en azından birçoğunun) sadece Sosyalizm ve Kapitalizm gibi Batılı ideolojileri değil, aynı zamanda ekonomi, anayasalar, siyasi partiler, devrim ve sosyal adalet gibi yaygın Batılı kavramları da reddetmesi bakımından farklıdır. 

Müslümanlar siyaset gibi Batılı faaliyetlere "İslami bir hava katarak bile olsa" katılmamalıdır. Bunun yerine Müslümanlar geleneksel faaliyetlere, özellikle de tebliğ faaliyetlerine bağlı kalmalıdır(31. Selefiler İslami bir siyasi program veya devletten ziyade Şeriatı teşvik etmektedir. 


Selefilerin kendi bakış açılarına göre, tarihleri Muhammed Peygamber'in kendisiyle başlar. 
Kendilerini onun öğretilerinin doğrudan takipçileri olarak görürler ve İslam'ın ilk üç neslinin (Selef) dindarlığını taklit etmek isterler. Daha sonraki tüm âlimler yalnızca yeniden canlandırıcılardır ('kurucular' değil). Modern âlimler sadece İslam'ın ilk takipçilerinin talimatlarını bize öğretmek (veya hatırlatmak) için gelebilirler. Ancak bazılarının bakış açısına göre Selefiliğin tarihi birkaç yüz yıl önce başlamıştır, tam zamanı ve yeri hala tartışma konusudur. 


Bazı Selefiler yabancı, gayrimüslim işgallere karşı şiddetli cihadın caiz olduğuna, ancak İslami olduğunu iddia eden hükümetlere karşı cihadın caiz olmadığına inanmaktadır. Bu hükümetler şiddet yoluyla devrilmemeli, ıslah edilmelidir. İç savaştan (fitne) kaçınılmalıdır. 
(Salman al- Auda) 


Diğer Selefiler, İslami olduklarını iddia etseler bile, baskıcı rejimleri devirmek için inananların şiddet içeren cihada katılmalarının caiz, hatta gerekli olduğuna inanmaktadır. Şiddetin en güçlü savunucularından biri Müslüman Kardeşler'in Mısırlı üyesi Seyyid Kutub'dur. Mısırlı Müslüman Kardeşler Mısır liderine suikast düzenledikten sonra Müslüman Kardeşler bastırıldı ve Kutub hapse atıldı. 


Bazı Selefiler inananları içinde yaşadıkları devleti desteklemeye ya da ona katlanmaya çağırır. İnananlar misyonerlik faaliyetleri, sosyal çalışmalar ve siyasi örgütlenmeler yoluyla Selefiliği şiddet içermeyen bir şekilde yaymaya teşvik edilir. Hepsinden önemlisi, birbirlerinin gerçek İslami dindarlık yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmalıdırlar. 
(Rabe' al-Madkhali) 


Son yıllarda dikkatler El-Kaide'nin "cihatçı" Selefiliğine ve sivillerin öldürülmesi çağrısında bulunan ve Suudi hükümeti ve Müslüman Kardeşler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman grup ve hükümet tarafından karşı çıkılan ilgili gruplara çevrilmiştir. Şiddet içeren "Selefi cihatçılıktan" daha az siyasallaşmış evanjelizme kadar uzanan uygun reform yöntemi konusundaki tartışmalar bugün de devam etmektedir. Bazı benzerliklere rağmen, kendi kendini Selefi ilan eden farklı çağdaş gruplar genellikle birbirlerini şiddetle reddetmekte ve diğerlerinin Selefi karakterini inkar etmektedir. Tipik olarak, sözde Vahhabiler ve Selefiler kendilerini "Muvahhidun" ya da "Ehl-i Hadis" veya "Ehl-i Tevhid "in takipçileri olarak adlandırmaktadır. 


Bu, ortalama bir insan için oldukça kafa karıştırıcı olabilecek sayısız tanımdır. Ancak önemli olan, İslam savunucularının Selefiliğin/geleneksel İslam'ın dünyadaki yaygınlığını "küçümsemek" için Batılı siyasetçileri ve medyayı nasıl manipüle etmeye çalıştıklarının farkında olmaktır. 


Enformel ağlar ve selefi aktivizmi 


Selefiliğin Müslüman toplulukların radikalleşmesi sürecinde oynadığı rolü ve bu sürecin Avrupa'da nasıl işlediğini anlamak için öncelikle Arap dünyasındaki bir hareket olarak özelliklerini incelemek gerekir. Diğer resmi örgütlerin aksine Selefilik hiyerarşik yapılardan yoksundur. Selefi ağ yapısı ademi merkeziyetçi ve bölümlere ayrılmıştır. Farklı gruplar, hadis ilmi konusunda farklı derecelerde bilgi sahibi olan ancak birbirleriyle bağları olması gerekmeyen şeyhler ya da alimler tarafından yönetilmektedir. Şeyhler arasında bir rekabet unsuru da vardır ve her biri kendi Selef yorumunu ya da doğru yolu savunur. En önemli âlimler öğrenciler arasında hatırı sayılır bir desteğe sahiptir ve dini konulardaki engin bilgileri nedeniyle onları başkalarına tavsiye ederler. Selefi cemaati tarafından tanınan farklı şeyhlerin itibarına dayalı gayrı resmi bir hiyerarşi mevcuttur. 
Şeyhlerin çoğalması, elit ya da açıkça tanımlanmış bir liderliğin olmadığı anlamına gelmektedir. Dini bilgiye sahip herkesin bir grubun liderliğini üstlenebildiği bu ademi merkeziyetçi ve hücresel yapı, Avrupa'da daha yüksek bir otoriteden doğrudan emir almaya ihtiyaç duymadan kendilerini havaya uçurmaya hazır gruplar ya da özerk hücreler yaratmanın ne kadar kolay olduğunu açıklamaktadır. 


Selefi aktivizmi, yüzyıllar boyunca İslami bilginin aktarılmasını sağlayan ve ortak bir Müslüman kimliği yaratmada son derece etkili olduğu kanıtlanmış olan gayri resmi ağlar üzerinden işlemektedir. Kişisel ilişkiler ve paylaşılan inançlar üzerinden oluşturulan sosyal ağlarda harekete geçerler. Ürdünlü Selefiler arasında yapılan anketler, Selefiliğe geçişlerinde arkadaşlarının çok önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Katılım 

süreci doğrudan İslam üzerine yapılan tartışmalar sırasında gerçekleşmektedir. Dindar Müslümanlar, İslam'ın hayatlarında önemli bir rol oynadığı arkadaş çevrelerinde sosyalleşmektedir. 

Din bu tür çevrelerde yinelenen bir temadır. Selefiler günlük etkileşim yoluyla arkadaşlarına teolojilerini açıklarlar, ta ki onlar kendi bakış açılarının doğruluğuna ikna olana kadar. Çoğu durumda, hepsi aynı derslere, konuşmalara ve fikirlere maruz kaldığı için arkadaş gruplarının tamamı Selefiliğe geçiyor. Arkadaşlık ve dini ağların harmanlanması yüksek derecede bir grup dayanışması yaratır ki bu hala Avrupa'daki Selefi grupların temel özelliklerinden biridir ve ağın batı ülkelerindeki istihbarat ve güvenlik servislerinin yakın incelemesinden kurtulmasını sağlar. 


İslam savunucuları ve Vahhabilik 


Savunuculara göre "İslam'ın şeytani ve köktendinci küçük mezhebi" olan Vahhabilik sadece Suudi Arabistan'da bulunmakta ve El Kaide ve Taliban tarafından uygulanmaktadır. 
Vahhabilik 


Ancak gerçek şu ki, Selefiliğin çeşitli versiyonları (Cihatçı Selefilik en aşırı olanıdır) her bir Müslüman ülkede önemli bir faktördür. 


Vehhabilik Suudi Arabistan'da İslam'ın baskın biçimidir ve Kuveyt ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde de popülerdir. Vahhabilik ayrıca Somali, Cezayir ve Moritanya'nın bazı bölgelerinde de bulunmaktadır. 


Selefiliğin katı bir versiyonu (Ahle Hadith) birçok Orta Doğu ülkesinde ve Güney Asya'da, özellikle Pakistan ve Hindistan'da bulunmaktadır. 


Selefiliğin diğer biçimleri Filistin, Suriye ve Ürdün'de oldukça baskındır. Türkiye, Bosna ve Kosova da dahil olmak üzere Müslümanların çoğunlukta olduğu diğer ülkelerin çoğunda da bulunmaktadır. 


... 


2.46 Dünya çapında kaç Müslüman militan İslam'ı ya da Cihatçı Selefiliği destekliyor? 


Bu aslında birçok yönü olan çok karmaşık bir sorudur. Öncelikle bu davaya aktif destek vermek, sempati duymak ve empati kurmak arasında büyük bir fark olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca silahlı bir cihadın (silahlı mücadele) her zaman belirli hedefleri olduğunu da anlamalısınız. Dağıstan'daki, Çeçenistan'daki, Güney Tayland'daki, Güney Filipinler'deki, Suriye'deki (Filistin) vs. cihatçıların hepsi İslami devletler kurmak ve şeriatı uygulamak istiyor. Bu hedefe ulaşmak için savaşmalı ve kafirleri (gayrimüslimleri) yenmelidirler. Ancak El Kaide ve Batı'daki cihatçıların başka hedefleri var. İslam'ın Avrupa'da hala çok zayıf olduğu gerçeğini kabul ediyorlar, bu nedenle Avrupa başkentlerinin sokaklarında silahlı bir Cihat şu anda tavsiye edilmiyor. İslam'ın ve Müslümanların sayısının birkaç nesil daha artması gerekiyor. Bu nedenle El Kaide, radikal İslam'a teslim olmaya zorlamak için kalplerimizde korku yaratarak Batı medyasını ve Batılı politikacıları susturmaya çalışmaktadır. Sözde Ilımlı Müslümanlar bu bağlamda "iyi polisi" oynuyorlar. Yoksulluğu, modern sömürgeciliği (İsrail, Irak ve 


Afganistan), ayrımcılık, damgalama ve diğer temel nedenler Cihatçı Selefiliğin yükselişinin nedenleri olarak gösterilmektedir. Radikal İslam'ı "önlemek" için Avrupalı siyasetçilerden ve medyadan taviz isteyeceklerdir. 


Daniel Pipes'a(11J göre, dünya genelindeki Müslümanların yaklaşık 9610-15'i militan İslamcıları aktif olarak desteklemektedir (genellikle Hamas, Hizbullah, İslami Cihad, El Kaide veya diğer terör örgütlerine ekonomik destek). Dünya genelinde 1,2 milyardan fazla Müslüman olduğu düşünüldüğünde bu sayı 120-180 milyonu bulmaktadır. Bu Müslümanlar dünyanın dört bir yanına yayılmış durumdadır ve ya kendileri militandır ya da militan İslamcıların doğrudan destekçileridir. Pasif destek ise çok daha yüksektir. Bazı anketler Müslümanların yaklaşık 9660-65'inin "İslami Cihad" ve benzeri Orta Doğu terör örgütlerini desteklediğini göstermektedir. Pakistanlıların 9636'sı Pakistan ordusunun Pakistan'da El Kaide'nin peşine düşmemesi gerektiğine inanmaktadır|(12). 


Cihatçı Selefiliğe sempati duymak ya da doğrudan destek vermek sadece Selefi Müslümanlara (Vahhabiler ya da diğer Selefi gruplar) özgü bir durum değildir. İslam'ın tüm ekollerinden Müslümanlar militan Cihatçılara sempati duymakta ve onları desteklemektedir. 


Pakistanlı Sünni Müslümanların neredeyse tamamı İslam'ın Hanefi mezhebine mensuptur. 
Hanefi ekolü dört ekol arasında en eski, en liberal ve hoşgörülü olanıdır. Aynı zamanda dünya çapında yaklaşık 9630 takipçisiyle İslam içindeki en büyük harekettir. Peki bu Hanefi Müslümanların barışçıl ve ılımlı Müslümanlar olduğu anlamına mı geliyor? Maalesef çok daha fazlası 

bundan daha karmaşıktır. Tüm Hukuk Okulları oldukça hoşgörüsüzdür (Hanbeli en hoşgörüsüz olanıdır). Örnek olarak; İslam'ın tüm ekolleri eşcinsellere ve mürtedlere (İslam'dan dönenlere) ölüm vaaz eder ve toplumda şeriatı uygulama nihai hedefini vaat eder. 


Hanefi mezhebinin hem Pakistan'da hem de Avrupa'da hakim İslam biçimi olması, diğer Müslümanlara göre daha ılımlı ve hoşgörülü olduklarını gösterse de, Pakistanlı Müslümanlar muhafazakarlıkları ve hoşgörüsüzlükleriyle tanınmaktadır. Tarihte Hanefi Müslümanlar tarafından işlenmiş onlarca Soykırım ve yüzlerce toplu katliam (bkz. 
pogromlar) kayıtlıdır. Hanefi Müslümanlar tarafından tarih boyunca işlenen binlerce Cihat cinayeti örneği vardır ve bu eğilim bugün bile devam etmektedir. Hanefi mezhebi en büyük mezheptir ve dünya genelindeki Müslümanların yaklaşık yüzde 30'u tarafından takip edilmektedir. Hanefi ekolü Türkiye'de, Mısır'ın kuzeyinde, Levant'ta ve Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Çin, Rusya ve Ukrayna'daki Müslüman topluluklar arasında baskındır. Başka bir deyişle, 1,5 milyondan fazla Hıristiyan Ermeni'nin Soykırımı, Yunan ve Süryani Soykırımları da sözde ılımlı "Hanefi" İslam'ın eylemleriydi. 


2.47 Avrupa'nın Vahhabi Lobisi 


Aşırılık yanlıları hoşgörüsüzlük konusunda endişelenmek için bir araya gelirler. 


Stephen Schwartz tarafından - 10/06/2005, Varşova 


Bir şeylerin yolunda gitmeyeceğini bilmeliydim. Eylül ayının sonunda, aralarında Belarus gibi diktatörlüklerin de bulunduğu 55 ülkeden oluşan uluslararası bir kuruluş olan Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), güzel ve ruhani şehir Varşova'da bir gün sürecek bir yuvarlak masa toplantısı çağrısında bulundu. Konu "Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık" idi. AGİT diplomatları, çalışanları ve ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun iki temsilcisinin yanı sıra, katılımcılar 25 kadar Müslüman STK temsilcisi ile Avrupalı ve Kuzey Amerikalı insan hakları gözlemcilerinden oluşuyordu. 


Bir şeylerin ters gittiğini anlamalıydım çünkü 1990'ların sonunda savaş sonrası Bosna-Hersek ve Kosova'ya gittiğimden beri AGİT'in pek çok yaramazlığına tanık oldum. 
Unutmayın ki AGİT, ABD'deki son başkanlık seçimlerini olası usulsüzlükler açısından "gözlemlemeyi" önerme cüretini gösteren uluslararası bir örgüttü. Ancak The Weekly Standard'da da belirtildiği gibi, Balkanlar'da özellikle kötü bir sicile sahiptir. 


AGİT, açıkça söylemek gerekirse, politik doğruculuğun kişileştirilmiş halidir. Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele gündeminde fahişelerden okul bahçesinde zorbalığa maruz kalanlara kadar herkes yer alıyor. Ancak son zamanlarda birçok ülkede kan dökülmesine neden olan İslam'ın Avrupa'daki durumunun AGİT yetkilileri tarafındaniçinden çıkılmaz bir sorun olarak görüldüğü aşikârdiı. İyilikseverlerin, Müslümanlarla ilgili yuvarlak masa toplantısını Varşova'da bir hafta süren "insani boyut" toplantısının olağan gündeminin dışında bir yere taşımaktan ve Müslüman toplantısını bir otelin bodrum katında düzenlemekten başka görünürde bir seçenekleri yoktu. 


Güvenilir kaynaklar AGİT'in Varşova'da düzenlediği İslam konferansının, bu yılın başlarında İspanya'nın Cördoba kentinde düzenlenen antisemitizm konulu bir konferansa karşılık olarak düzenlendiğini bildirdi. Etkinliğin, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerden gelen ve radikal İslam'ı savunmak için orada bulunan saldırganlar ve çatlak sesler için bir platformdan biraz daha fazlası olacağı kısa sürede anlaşıldı. Bu ülkelerdeki İslamcı aşırılık yanlılarının Amerikalı meslektaşlarından bile daha agresif, meydan okuyan ve çatışmacı oldukları ortaya çıktı. 


Nitekim, İngiltere'den bir din görevlisi, büyük (ve görünüşe göre yanlış) unvanlı Dini ve Irksal Uyum için Müslüman Konseyi'nden İmam Dr. Abdulcelil Sacid, "7/7" sonrasında sivil haklara saldırdığı iddiasıyla Tony Blair'i yüksek sesle kınayarak sabahki tartışmanın çoğunu kullandı. 
Bundan önce bu dini lider, İslam hukukunun hangi ekolünü ya da mezhebini takip ettiği sorulduğunda, "Tüm mezhepleri vururum" demiştir. 


İmam Sajid, Blair ile birçok kez karşı karşıya geldiğini ve İngiliz başbakanına İslam ve terörizmin birbiriyle tamamen bağlantısız olduğu konusunda ısrar ettiğini anlatarak dinleyicileri eğlendirdi. Ayrıca Guantanamo'da gözaltında tutulmaya karşı da bir söylev verdi. 
Etkinliğe katılan pek çok Müslümanın zihninde Londra bombalamaları ve öncesindeki saldırılar ve bunlara ilham veren radikal ideoloji önemsiz gibi görünüyordu; önemli olan tek şey İngiliz, ABD ve diğer Avrupalı yetkililerin yasal tepkisine karşı koymaktı. 


"Aşırıcılıkla Mücadele" ifadesi toplantının gündeminde yer almasına rağmen, Türk diplomat Omur Orhun'un sesinin neredeyse fısıltıya dönüştüğü en son ana kadar bu konuda tek bir kelime bile edilmedi. Müzakereleri kapatırken, aşırıcılık sorununun eninde sonunda ele alınması gerektiğini, "çünkü hepimizi buraya getiren şeyin bu olduğunu" ifade etti. Ancak diğer katılımcıların çoğunu dinleyen biri, Avrupa'daki gayrimüslimler arasında Müslümanlardan duyulan korkunun tamamen gereksiz bir önyargı ifadesi ya da Kanada Müslüman Kadınlar Konseyi'nden Nuzhat Jafri'nin ifadesiyle "ABD'nin dış politika kararlarının" bir ürünü olduğunu düşünebilirdi. 


Kendisine Suudi finansmanlı Vahhabi teröristlerin ABD'nin Irak politikasına karşı çıkan Türkiye'nin yanı sıra Washington'un politikalarıyla hiçbir ilgisi olmayan Fas ve Endonezya'yı da vurduğunu belirttiğimde, Bayan Jafri başka "temel nedenlerin" de var olduğunu kabul etmekle yetindi ve bunları açıklamadı. 


Diğerleri daha az itidalli davranmıştır. İskandinav ülkeleri, Müslüman radikalleri kendi topraklarından dışlama konusunda özel bir yetersizlik yaşamış gibi görünüyor. Dindar olduğunu reddeden ve pratik bir Müslüman olmadığını söyleyen Bashy Ouraishy, radikal İslam'ı savunmayı bir kariyer hamlesi olarak benimsemiş görünüyor ve "Danimarka'daki Etnik Azınlık Örgütleri Federasyonu "nun kendi kendini ilan eden bir görevlisi. Dinsizliğini ve İslam'a olan mesafesini itiraf etmesine rağmen, Ouraishy kendisini İslam konusunda bir uzman olarak sunmaktan çekinmiyor. 


Ouraishy konuşmaları engellemek için elinden geleni yaptı. İmam Sajid İslam ve terör arasında herhangi bir bağlantı olmadığını iddia ederken, Kureyşi küresel medyanın böyle bir şeyi ima etmesinin bile engellenmesini talep etti. Yan masaya yığdığı basılı bildiriler halüsinatif bir tondaydı. Ona göre, 11 Eylül 2001'den sonra CNN'in attığı bir başlık olan "Amerika Saldırı Altında" saldırgan bir şekilde önyargılıydı. Ayrıca Ouraishy'nin broşürlerinde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon saldırılarında "hiçbir kanıt olmadığı, kimsenin sorumluluk üstlenmediği ve belirli bir ülke ya da grubun suçlanmadığı" konusunda ısrar ediliyordu. İslam'ı "parmakla göstermekten" başka bir şey yapılmadı. 


Ouraishy ayrıca merhum Jude Wanniski'nin "eleştirel olmayan ve milliyetçi gazeteciliğin ve İslam karşıtı terminolojinin bir propaganda aracı olarak kasıtlı kullanımının" şeytani sorumlusu olarak Richard Perle'e yönelik saldırılarını da tekrarladı. Ouraishy, El Kaide ve destekçileri tarafından kullanılan klişeleri yeniden üretti: "Haçlı Seferleri geri döndü" ve Irak'taki Saddam "küçük bir diktatör "denbaşka bir şey değildi. Guraishy'nin 


broşürlerinde "köktendinci", "getto" ve "etnik çeteler "in nefret terimleri olduğu ve hiçbir medyada kullanılmaması gerektiği bile iddia ediliyordu. 


Palavranın geri kalanı daha az hararetliydi ama aynı derecede saçmaydı. Kanadalı Müslümanlar, ABD Vatanseverlik Yasası'nın ülkeleri üzerindeki etkisinden yakındılar. 
Öğleden sonra ilerledikçe "sözde teröristler" gibi ifadeler daha sık duyulur oldu. 
Faithwise'dan İngiliz Mohammed Aziz, cemaatinin üyelerinin "önce Allah'a... sonra ümmete" ya da küresel İslam'a ve en son olarak da yaşadıkları ülkeye karşı sorumlu olduklarını ilan etti. 


Tüm bunlar Londra'daki dehşetten yaklaşık üç ay sonra gerçekleşti. Toplantı, daha fazla toplantı yapılması konusunda anlaşmaya varılmasından başka bir şeyle sonuçlanmadı. 
Görünen o ki, Avrupa'nın büyük bir kısmı gibi AGİT'in de radikal İslam'ın meydan okumasına 


karşı verecek çok az cevabı var -ayrımcılıkla ilgili sözlerinin dışında. 


Stephen Schwartz, The Weekly Standard'a sık sık katkıda bulunmaktadır. 


Kaynak: 


http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/174gxfos.asp 


2.48 İslam'dan ayrılmak - eski bir Müslüman ile röportaj 


Mohammad Asghar/Jamie Glazov tarafından 


Frontpage Interview'un bugünkü konuğu, gerçek öğretilerini keşfettikten sonra İslam'dan çıkan eski bir Müslüman olan Mohammad Asghar. Yirmi beş yılı aşkın bir süredir Kur'an üzerinde çalışmasının yanı sıra, Kur'an ayetlerinin tefsirini de yazıyor - bu çabanın Müslüman olmayan liderlerin yanı sıra sıradan vatandaşların da Müslümanlara ilettikleri gerçek mesajları anlamalarına yardımcı olacağını umuyor. 


FP: Mohammad Asghar, Frontpage Interview'a hoş geldiniz. 


Asghar: Beni Frontpage röportajına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. 


FP: Bize geçmişinizden ve bir Müslüman olarak yetiştirilme tarzınızdan bahsedin. 


Asghar: Bangladeş'te Müslüman bir ailede doğdum. Ailem İslam'ın neredeyse tüm ilkelerine bağlıydı ve büyürken benim de kendi hayatımda uygulayabilmem için hepsini öğrenmemi sağladılar. Mahallemdeki diğer pek çok Müslüman çocuk gibi ben de bir medreseye gittim ve elbette ne okuduğumu anlamadan Kuran okumayı öğrendim. 


Gençliğimde gerçek bir Müslüman gibi yaşamaya çalıştım. Düzenli olmasa da İslam'ın emrettiği ibadetlerimi yerine getirdim; Müslüman azizlerin türbelerini ziyaret ettim ve dua ettim; bugün bile doğum yılını kimse bilmese de İslam Peygamberinin doğum gününü kutladım; Ailem ve komşularımız ne zaman Mehfil-e-Milad (Hint alt kıtasındaki Müslümanların İslami öğretileri pekiştirmek için düzenledikleri bir toplantı) düzenlese, onun Cennet'e yükselişini kutlar ve ona karşı sevgi dolu duygularla dolu olarak övgüler söylerdim. O zamanlar yaptığım şeylerin Allah'a ve Peygamberine karşı görevlerimin bir parçası olduğuna ve her ikisinide memnun etmeden kıyamet gününde cennete giremeyeceğime yürekten inanıyordum. 


FP: Çocuklara Kur'an'ı açıklamadan okumayı öğretmenin ne anlamı var? 


Asghar: Bazı doğrulanmamış raporlara göre, bugün dünyada 1.565 milyardan fazla Müslüman var. Bu Müslümanlardan sadece yaklaşık 300 milyonu Arapça anlıyor ve konuşuyor. Kuran'ın büyük bir kısmı 7. yüzyıl Mekke'sinde Kureyş kabilesi tarafından konuşulan günlük Arapça ile yazıldığından, günümüzün Arapça konuşan Müslümanları tarafından bile anlaşılması kolay bir iş değildir. 


Geriye kalan 1,2 milyar Müslümanın büyük bir kısmı Hint alt kıtasında ve Güneydoğu Asya'da yaşamaktadır. Bunların neredeyse tamamı Arapça bilmemektedir. Hafız-ı Kur'an olarak bilinen ve Kur'an'ın tamamını hafızalarına kaydeden kişiler bile uzun bir süre boyunca büyük bir titizlikle ezberledikleri kelimelerin anlamlarını bilmemektedir. 


Gerçek böyleyken, sorulması gereken soru şu: Müslümanlar neden Kuran'ı anlamadan okuyor ya da ezberliyor? Bu sorunun yanıtı, çoğunun, özellikle de Arapça konuşulmayan ülkelerde yaşayan Müslümanların, inançlarının temel doktrinlerini ve uygulamalarını öğrenmek için Mollalarına bağlı oldukları gerçeğinde yatmaktadır. Mollaları tarafından kendilerine söyleneni yapıyorlar. Bu durum okuma yazma bilmeyen ve yoksul Müslümanlar için daha da geçerlidir. Hindistan alt kıtasındaki Müslümanlar üzerinde yapılacak sıradan bir gözlem bu gerçeği ilgili her gözlemciye açıkça gösterecektir. 


Bu mollalar sıradan Müslümanlara Kuran'ı Arapça okumanın ya da ezberlemenin Allah'ın rızasını kazanmanın en kolay yolu olduğunu, bu şartı yerine getirmeden hiçbir insanın ya da cinin kıyamet gününde cennete giremeyeceğini söylerler. Bu durum sadece okuma yazma bilmeyen ve fakir Müslümanları değil, aynı zamanda yüksek eğitimli ve zengin Müslümanları da namazlarında ne okuduklarını veya okuduklarını anlamaya çalışmadan Arapça Kur'an okumaya yönlendirmektedir. Bu Müslümanlar da çocuklarından, günlük farz namazlarını kılarken okumaları gereken Kuran'ın birkaç kısa bölümünü okumalarını ve ezberlemelerini isterler. 


FP: Bu akıllara durgunluk veren bir durum: insanlar anlamadıkları şeyleri tekrarlayarak bir dine giriyorlar. 


Peki İslam inancını sorgulamaya başlamanıza ne sebep oldu? 


Asghar: Yaklaşık 25 yıl önce, bir Maulvi (Müslüman din adamı) annemin cenazesini defnetmeme izin vermediğinde hayatımın sarsıntısını yaşadım, çünkü ona göre o sırada giydiğim elbise İslami bir elbise değildi. Bu elbise Bangladeşliler tarafından Lungi olarak biliniyor ve Malezyalı ve Birmanyalı erkeklerin her zaman giydiği elbiseye benziyor (pantolonun aksine alt kısmı tamamen açık ve bu nedenle, eğer kişi yeryüzünden yukarıya doğru bakmaya tenezzül ederse, giyenin mahrem yerleri görülebiliyor). 


FP: İnsanlar neden Lungi giyer ve bir insan neden özel bölgelerini açıkta tutmak ister? 
Siz neden giyiyordunuz? 


Aghar: Lungi, kadınlar için Saree gibi geleneksel bir kıyafettir ve Bangladeş'in neredeyse tüm erkekleri tarafından giyilir. Bununla vücutlarının alt kısmını örterler. Lungi'nin alt kısmı açıkta kaldığı için, birçok Müslüman Mollaya göre Müslüman erkekler tarafından giyilmemesi gerekir, zira açıklığı sayesinde dünya onların mahrem yerlerini görebilir. 
Onlara göre, kişinin kendini yeryüzüne göstermesi büyük bir günahtır. 


Ancak hiçbir Molla'nın Saree için aynı şeyi söylediğini duymadım. Kadınların bellerine sardıkları uzun bir kumaş parçasıdır; alt kısmı lungi gibi açıkta kalır. Dünya isterse kadınların mahrem yerlerini rahatlıkla görebilir ama şaşırtıcı bir şekilde Mollalar sadece kendilerinin bildiği nedenlerle eşlerinin bunu giymesine izin veriyor. 


FP: Doğru. Ne diyebilirim ki, belki de bu konuyu bir panel tartışmasına saklamalıyız. Her halükarda, Lungi olayının sizin üzerinizde nasıl bir etkisi oldu? 


Aghar: Bu beni İslam'ın gerçekte neyi temsil ettiğini ve Kuran'ın takipçilerine gerçekte ne öğrettiğini bulmaya yöneltti. Abdullah Yusuf Ali ve Mohammad Marmaduke Pickthall tarafından tercüme edilen İngilizce Kur'an'ın yanı sıra Bengalce ve Urduca tercümelerini de okumaya başladım. Bunu, İngilizce olarak okuduklarımın Bengalce ve Urduca çevirileriyle aynı olduğundan ve bunların Arapça Kuran'ın doğru ve sadık yorumlarını temsil ettiğinden emin olmak için yaptım. 


Kur'an'da okuduklarım ve keşfettiklerim benim için akıl almazdı ve hala da öyle. Allah'ın, eğer varsa, Muhammed ve takipçilerine söylediğine inanılan şeyleri söylemiş olabileceğine inanamadım. Örneğin, Evrenin Yaratıcısı'nın Müslüman erkeklere şunları söylemiş olabileceğine inanamadım: 


2:223: "Kadınlarınız sizin için bir döşektir; artık döşeğinize dilediğiniz zaman ve dilediğiniz şekilde yaklaşın; fakat nefisleriniz için önceden iyi bir iş yapın; Allah'tan korkun ve (ahirette) O'na kavuşacağınızı bilin ve iman edenlere (bu) müjdeyi verin." 


Allah, Müslüman erkeklere eşleriyle "ne zaman ve nasıl isterseniz" cinsel ilişkiye girebileceklerini söyleyerek, fiilen eşlerine tecavüz etmelerine izin vermiştir, çünkü Kuran'ın bu ayeti, ne eşlerinin rızasını almalarını ne de ön sevişme yapmalarını gerektirmektedir, ki bu olmadan hem erkeklerin hem de kadınların rızaya dayalı seks yapmaları mümkün değildir. Allah'a göre, Müslüman erkekler "önceden nefisleri için hayırlı bir iş" yaparlar. 
Yani, eşlerine tecavüz etmeden önce O'na dua etmek, kıyamet gününde onları tecavüz suçundan beraat ettirmesine yardımcı olacak dindar bir eylem olarak kabul ettiği şeydir. 


FP: Bir erkeğin karısına tecavüz etmesini onaylayan 2:223'e gelince, eğer Tanrı böyle bir talimat vermediyse, ozaman bunereden çıktı? Bu ayetleri kim ve neden yarattı? 


Aghar: Bana göre Kur'an, İslam Peygamberi'nin yeryüzünde kaldığı süre boyunca yaptıklarının ve söylediklerinin bir kaydıdır. Takipçileri bunları hatırlamış ve Kur'an derlenirken toplayıcılara aktarmışlardır. Bu nedenle, 2:223 ayetinin içeriği, yaşamı boyunca yaptıkları ve takipçilerine bu ayette bahsedilen konuda söyledikleri ile birlikte düşünülmelidir. 


Hikayeleştirilmiş bir Hadis'te (Muhammed'in sözleri) okuruz: 


Sahih Müslim, Kitap 008, Numara 3240: 


"Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın gördü ve eşi Zeyneb'in yanına geldi. Daha sonra ashabının yanına gitti ve onlara anlattı: Kadın, şeytan suretinde ilerler ve geri çekilir, sizden biriniz bir kadın gördüğünde karısına gelsin, çünkü bu onun kalbinde hissettiklerini geri püskürtür." 


Peygamber'in hazırlıksız karısına yaptığı şey tam olarak yukarıdaki ayette belirtilen şeydir, yani Müslüman erkekler kadınlarına haber vermeden onlarla seks yapabilir ve eğer onları mutlu edecekse onlara tecavüz de edebilirler. 


FP: Yani İslam'ı terk ettiniz? 


Asghar: Evet. Ben eski bir Müslümanım. Artık İslam'ın öğretilerini ve doktrinlerini benimsemiyorum çünkü bunların iğrenç ve dolayısıyla iyi insanlar için uygun olmadığını düşünüyorum. 


FP: Aileniz ve toplumunuz İslam'ı terk etmenize nasıl tepki verdi? Hayatınız tehlikeye girdi mi? 


Asghar: Kur'an'da bulduklarımı aile üyelerime anlattım ve onlar da benimle aynı fikirdeydi. Ancak içinde yaşadığım topluluk için durum farklıydı; onlara göre ben bir parya idim. Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın çoğu, yaymaya çalıştığım bilgilerin onları dinlerinden çıkaracağından korkarak benimle konuşmayı kesti, diğerleri ise şahsıma karşı üstü kapalı tehditler savurdu. Doğduğum ülkede yaşamaya ve İslam'ın yanlışları hakkında konuşmaya devam edersem zarar görebileceğimi fark ederek, aile üyelerimle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettim. 


Burada kendimi güvende hissediyorum, her ne kadar hayatıma yönelik birkaç tehdit almış olsam da. Evlat edindiğim ülkenin Adalet Bakanlığı, hayatımın tehlikede olduğunu hissetmem halinde bana her türlü yardımı sağlayacağını garanti etti. Aile üyelerim ve ben, yanımızda durdukları için onlara minnettarız. 


FP: İslam'ın Müslümanlar ve gayrimüslimler üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz? 


Asghar: Müslümanların kendileri İslam'ın kurbanlarıdır. Birçoğu bilerek onun kurbanı olurken, büyük bir çoğunluğu da onun gerçek doğası ve öğretileri hakkında hiçbir şey bilmeden tuzağına düşmüştür. İslam onları birer robota dönüştürmüştür; çoğu Müslüman sadece Allah'ın kendilerine yapmalarını söylediğine inandıkları şeyleri yapmaktadır. Bu durum, hepsi olmasa da Müslümanların çoğunun hayatlarında "Bismillah..." demeden hiçbir şey yapmamalarından, yani her şeye Allah'ın adıyla başlamalarından, onun yardımı olmadan hayatlarında hiçbir şey başaramayacaklarına inanmalarından bellidir. 


Allah Müslümanlardan gayba inanmalarını ve ibadetlerinde sebat etmelerini istediğinden (Kuran;2:2), çoğu değerli zamanlarının muazzam bir kısmını 


O'na dua etmek için zaman ayırırlar. Hayatlarında ihtiyaç duydukları şeyin Kuran öğretileri olduğuna inanarak, insanlığın iyiliği ve hayatta kalması için gerekli olan diğer konularda iyi bilim adamları ve akademisyenler yerine, geçmişte çok sayıda İslam din adamının üretilmesine yardımcı oldular ve hala da olmaya devam ediyorlar. Aşağıdaki istatistikler Müslüman dünyasında 'insan eliyle verilen bilginin' durumuna ışık tutmaktadır: 


İslam Konferansı Örgütü'ne (İKÖ) üye 57 ülke bulunmaktadır ve bunların hepsinin toplamı yaklaşık 500 üniversiteye sahiptir; her üç milyon Müslüman'a bir üniversite düşmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5.758, Hindistan'da ise 8.407 üniversite bulunmaktadır. 2004 
yılında Şangay Jiao Tong Üniversitesi 'Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması'nı derlemiş ve ilginç bir şekilde Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerden tek bir üniversite bile ilk 500'de yer almamıştır. 


Bu da bize Müslümanların eğitimden yoksun olduğunu açıkça göstermektedir; bu da İslami inançlarının bir sonucudur ve bunun sonucu olarak son 105 yılda yaklaşık 1,4 milyar Müslüman (Barış Ödülleri hariç) sadece üç Nobel Ödülü kazanırken, aynı dönemde yaklaşık 14 milyon Yahudi 180 Nobel Ödülü kazanmıştır. 


FP: Herkesin sürekli dua etmesiyle ilgili bu öğretinin arkasında ne var? Eğer bunu Tanrı istemiyorsa ve bunun insan yapımı olduğunu varsayalım, buradaki niyet neydi? Neden bu tür şeyler öğretiliyor? 


Aghar: İslam'ın gelişinden önce, Arap Yarımadası'ndaki Paganlar her gün üç kez dua ederlerdi; güneş doğarken, öğlen ve gün batımında, yüzlerini Kabe'ye dönerek (Washington Irving, Mahomet & his Associates, s. 31). Muhammed bu pagan ritüelini İslam'da da sürdürmüş ve bazı boş anlarında takipçilerine günde iki, üç ya da dört kez dua etmelerini söylemiştir. Bu duaları ederken uyulması gereken kurallar takipçileri tarafından çok iyi bilindiği için, Kuran'da bunlardan bahsetmemiştir. Müslümanların her gün Allah'a sunmaları gereken dua sayısı konusunda netlik olmaması nedeniyle Sünniler bu sayının beş olduğuna inanırken, Şiiler genel olarak üç olduğunu düşünmektedir (Dr. 
Rafig Zakaria; Muhammad and the Ouran,s. 74). 


İslam Peygamberi'nin İslam'da günlük ibadetleri sürdürmesinin özel bir nedeni vardı: Askeri ve ekonomik açıdan zayıf olduğu için Mekke'deki putperestlere, tebliğ ettiği dinin kendilerinin uyguladığından çok da farklı olmadığını ve bu nedenle direnmeden kabul etmeleri gerektiğini söylemesi gerekiyordu. Yatıştırma politikasını Medine'ye geldikten sonra da sürdürdü; burada Yahudiler dininin birçok ilkesine şiddetle karşı çıkıyordu. Onları kazanmak için Müslümanların ibadet yönünü Mekke'deki Kabe'den Kudüs'e çevirdi. 
Yahudiler geri adım atmayı reddedince, takipçilerinden dua ederken yüzlerini Kabe'ye dönmelerini isteyerek hafif hoşnutsuzluğunu ifade etti. 


Müslüman hükümdarlar başkalarının topraklarını fethetmeye başladıktan sonra Müslüman duası da yeni bir boyut ve önem kazandı. Bir zamanlar sefil ve yoksul olan Arabistan çölünün yeni Müslümanları, Muhammed'in ölümünden sadece birkaç yıl sonra fethedip yağmalayabildikleri ülkelerin zenginliği ve refahı karşısında gözleri kamaştı. Fethedilen ülkelerin güzel ve alımlı kadınları da onları düşmanlarına karşı yiğitçe savaşmaya iten bir başka nedendi. 


Müslüman fetih tarihçilerinin en akıllısı olan El-Beleduri, Ebu Bekir'in Suriye seferi için asker toplarken "Mekke, El|-Taif, El-Yaman halkına, Necd ve Hicaz'daki tüm Araplara mektup yazarak onları 'kutsal savaşa' çağırdığını ve Rumlardan elde edilecek ganimetler için istek uyandırdığını" bildirir (ganaimetler, mağluplardan ele geçirilen her şeyin yanı sıra kadınlarından da oluşur). Arap istilasına karşı ülkesini savunan Pers generali Rüstem, Müslüman elçiye şu açıklamayı yapmıştı: "Öğrendiğime göre, yaptığınız şeye 


dar geçim yollarından ve yoksulluktan başka bir şey değildir." Ebu-Temmam'ın Hamas'ında yer alan bir ayet durumu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır: 


Hayır, Cennet için terk etmedin göçebe hayatını; Aksine, inanıyorum, ekmek ve hurma özlemindi. (Phillip K. Hitti'nin 


History of the Arabs kitabından alıntı, s. 144). 


Ancak zaman geçtikçe ve Allah'ın askerlerinde daha fazla servet ve kadın elde etme arzusu çok şiddetli hale geldikçe, Müslüman yöneticiler endişelenmeye başladılar ve taşan tutkularını kontrol etmek için harekete geçmezlerse onlar üzerindeki kontrollerini kaybetmekten korktular. Sorunlarına bir çözüm bulmak için namazın sayısını beşe çıkardılar; her gün birkaç saat boyunca zihinlerini gayrimüslimlerin malları ve kadınları hakkında düşünmekten alıkoymak için Kur'an okumayı ve çeşitli hareketler ve jestler yapmayı emrettiler. 


Bu, zamanımızın diktatörlerinin ordularını kontrol altında tutmak için kullandıkları telkinlere benziyordu. Müslüman yöneticiler bu girişimlerinde başarılı oldular ve sonunda günlük beş vakit namaz Müslümanların hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Allah'ı hoşnut etme umuduyla, sadece değerli zamanlarının muazzam bir kısmını boşa harcamakla kalmıyor, aynı zamanda namazlarını kılmak için önemli görevlerini erteliyor, böylece kendilerinin ve uluslarının ekonomik refahına büyük zarar veriyorlar. Müslümanlar bu gerçeği ne kadar çabuk idrak ederlerse hem kendileri hem de dünyanın geri kalanı için o kadar iyi olacaktır. 


FP: Müslüman dünyanın büyük bir kısmı da yoksullukla boğuşuyor. Bunun İslami teoloji ile de bir ilgisi var, değil mi? 


Aghar: Elbette. Müslümanlar için yoksulluk bir erdemdir. Onların çoğu Allah'ın kendilerine verdiğineinanırlar. Bu nedenle, ekonomik koşullarını iyileştirmek için çok mücadele eden ve daha sonra zenginleşen diğer insanların ve ulusların aksine, çoğu Müslüman), dini inançları nedeniyle kendilerine yoksulluk çektirmeye devam etmeyi uygun görmüştür. 
Gerçekten de pek çok Müslüman ulus, ekonomik olarak hayatta kalabilmek için ihtiyaç duydukları hayırseverleri memnun etmek için özsaygılarını, siyasi bağımsızlıklarını ve egemenliklerini takas etmişlerdir. 


Ancak kendi başarısızlıklarının ve ahmaklıklarının sorumluluğunu üstlenmeksizin, bugün çektikleri tüm sıkıntılar için varlıklı ve zengin gayrimüslimleri ve gayrimüslim ulusları suçlarlar; bunların çoğunlukla adaletsiz ve hain Hıristiyanlar tarafından başlarına getirildiğini iddia ederler. Kur'an, Müslümanların Hıristiyanlara karşı nefretini, Allah'ın onlara dünyada refaha kavuşmaları için değil, bir sonraki yaşamlarında onları cezalandırmak için zenginlik verdiğini söyleyerek pekiştirir. (bkz. Kur'an; 10:69 ve 70). 


Kur'an'ın bu ve benzeri öğretilerinden ilham alan Müslümanlar, sadece zengin olan Müslüman olmayanlardan nefret etmekle kalmıyor, aynı zamanda Hıristiyanlığı ve diğer dinleri yeryüzünden silebilecekleri günü sessizce de olsa dört gözle bekliyorlar. 


FP: Bu, İslam'ın Müslümanlara kafirlere karşı yürütmeleri gerektiğini öğrettiği savaş üzerine kuruludur. 


Aghar: Evet. Hepimizin bildiği gibi, İslam dünyayı iki kampa ayırmıştır: Darul İslam ve Darul Harb, yani Müslüman dünya ve Müslüman olmayan dünya. Müslümanlar Allah'ın askerleri olduklarından ve Kuran'da belirtildiği gibi O'nun dünya ve insanlık için planını yerine getirmeleri gerektiğinden, Müslümanlar sadece bugün Müslüman olmayanların işgal ettiği toprakları geri almakla kalmamalı, aynı zamanda onları İslam'a zorlamalı veya Müslüman olmayı reddederlerse onları öldürmelidirler (bkz.Kuran; 9:29). Aslında bu, "Müslüman olmayanların 


Şevval ayı civarında (Allah tarafından) ilan edilen devlet politikası. Ali tarafından iki ay sonra Hac'da okunmuş ve böylece bu politikanınmümkün olan en geniş şekilde duyurulması amaçlanmıştır. ..." (Abdullah Yusuf Ali, Kur'an-ı Kerim, Suudi Arabistan Kralı tarafından düzeltildiği şekliyle, s. 494). 


Kur'an'ın bu öğretisi Müslümanları otomatik olarak ve etkili bir şekilde Hıristiyanlara karşı kışkırtmaktadır; çünkü Kur'an'a göre Hıristiyanlar ve Yahudiler birbirlerinin dostlarıdır ve dolayısıyla her ikisi de İslam ümmetine ve dinlerine karşı işbirliği içindedirler. 


Yahudiler ve Hıristiyanların yanı sıra Müslümanlar, Kur'an'a göre murdar oldukları (bkz. 
Kur'an; 9:28) ve dolayısıyla Allah'ın yeryüzünde yaşamaya layık olmadıkları için Paganlar'dan da (Arapça'da Müşrikun) kalplerinin derinliklerinden nefret ederler. Bu nedenle Müslümanlar, Allah'ın Kuran aracılığıyla kendilerine verdiği talimatı yerine getirmek için fırsat bulduklarında onları öldürmelidirler (bkz. ayet 9:5). Bu çok tehlikeli bir talimattır ve Allah'tan başka ilahlara tapan yeryüzü sakinleri için hiç de iyi değildir. 


Bu nedenle, İslam hakkındaki bu ve diğer gerçekler, gelecekte takipçileri yeryüzünde baskın bir güç haline geldiğinde, İslam'ın onları içine sokması muhtemel ölümcül tehlikelere karşı hazırlamak için dünyanın Müslüman olmayan topluluklarının dikkatine sunulmalıdır. 
Kur'an'da yazılanlara dikkat etmek sadece günümüz dünyasındaki gayrimüslimlerin yararına olmakla kalmayacak, aynı zamanda onların torunlarını gelecek günlerde Müslümanların Allah'tan ilham alan gazabından korumalarına da yardımcı olacaktır. 


FP: Batı'nın İslami gündemle yüzleşebileceği konusunda iyimser misiniz yoksa kötümser mi? 


Asghar: Batı'nın Kur'an'dan, İslam tarihinden ve taraftarlarından hiçbir şey öğrenmemiş olması beni üzüyor. Aşağıdaki örnekler Müslümanların zihniyetini ve Allah'ın yeryüzünü Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Budistlerden, Müşriklerden ve diğer dinlerin takipçilerinden almak için onlardan ne yapmalarını istediğini açıklamaktadır: 


İ. Muhammed, Mekke'den bir kaçak olarak Medine'ye geldi ve on yıl içinde şehirdeki Yahudileri öldürüp köklerini kazıdıktan ve putperestleri kendi inancına döndürdükten sonra mutlak hükümdar oldu. Bu eylemiyle, takipçilerine önemli olanın Müslümanların sayısı olduğunu ve onların sayısının tüm dünya üzerinde egemenlik kurmalarına yardımcı olacağını öğretti. İnsan sayısının yerini silahın alacağı bir zamanın geleceğini bilseydi, takipçilerine önce kendilerini silahlandırmalarını ve sonra tüm dünyayı kasıp kavurmalarını tavsiye ederdi. 


2. Yedinci yüzyılda bir Hıristiyan ülkesi olan Habeşistan, Mekkeli Müslümanlara sığınak olan ilk ülkeydi. Müslümanlar sayıca çoğalıp güçlendiklerinde, Hıristiyan hükümdarlarının kendilerine yaptığı iyiliği unutup orayı ele geçirdiler ve Hıristiyan halkını İslam'a döndürdüler. Ayrıca dünyanın neredeyse üçte birini fethettiler ve 1683'te Viyana kapılarında Hıristiyanlar tarafından yenilgiye uğratılmasalardı tüm Avrupa'yı da ele geçireceklerdi. 


3. Allah Müslümanlara, onları yeryüzünün mirasçıları ve yöneticileri yapacağını ve ayrıca İslam'ı yeryüzünün her yerine yerleştirmelerine yardım edeceğini vaat etmiştir (Kuran; 24:55,57). Bu hedeflere ulaşmak için, İslam'ı kabul etmeyi reddedenlerle savaşmalarını, boyunlarını vurmalarını ve onları alt ettikten sonra esir almalarını emretmiştir; bu esirleri ya onlara bir iyilik olarak serbest bırakabilirler yada düşmanlık sona erdikten sonra para karşılığında fidye verebilirler (Kuran; 47:4). 


Müslümanların geçmiş tarihinden ders almak yerine, çoğu lider ve Batı halkı İslam'ın bir barış dini olduğuna ve takipçilerinin de kendileri kadar iyi olduklarına inanıyor. 


onlara görünmektedir. Birçoğu, bazı Müslümanların New York ve Washington D.C.'de yol açtığı yıkım ve ölümleri gördükten sonra bile hiçbir ders almadı; bir film yönetmeninin sözde İslam karşıtı bir film yapma suçundan dolayı Müslüman bir fanatik tarafından hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra bile İslam'ın iyi öğretilerini övüyorlar. Ayrıca, Amerikalı bir yayıncının Muhammed Peygamber'in eşinin hikayesini içeren bir kitabı yayınlaması halinde Müslümanlardan korkunç sonuçlar doğuracağına dair tehditler aldıktan sonra yayınlamayı reddettiğini öğrendikten sonra bile İslam'ın müntesiplerine öğrettiği sözde hoşgörüyü övmektedirler. 


Batı'nın pek çok lideri ve vatandaşı, İsrail'in tamamen yok edilmesi çağrısında bulunan İran Cumhurbaşkanı'nı "deli bir adam" diyerek geçiştirdi. Gerçekte ise İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunmasına neden olan şey deliliği değil, Allah'ın kendisinden onları ve devletlerini yok etmek için söylemesini ve yapmasını istediğine inandığı şeyleri söylemesine neden olan şey Yahudilere duyduğu nefretti. 


Müslümanlar İsrail'i nasıl yok etmeyi planlıyorlar ve ayrıca amaçlarına ulaşmak için gerekli donanıma sahip olmadıkları halde dünyayı diğer dinlerin takipçilerinden nasıl ele geçirecekler? İşte soruların yanıtları: 


-İran ve diğer Müslümanlar, önümüzdeki günlerde İsrail'i yok etmek için ihtiyaç duyacakları ölümcül silahları elde etme çabalarını sürdüreceklerdir - Malezya'nın eski başbakanı Dr. Mahathir, 2003 yılında ülkesinde düzenlenen İİT Zirvesi'nde Müslüman delegeler önünde yaptığı konuşmada bu arzusunu açıkça dile getirmiştir: 


"...Başka bir yol olmadığı için olamaz. 1.3 milyar Müslüman birkaç milyon Yahudi tarafından yenilgiye uğratılamaz. Bir yolu olmalı. Ve ancak durup düşünürsek, zayıflıklarımızı ve gücümüzü değerlendirirsek, plan yaparsak, strateji belirlersek ve sonra karşı saldırıya geçersek bir yol bulabiliriz. Müslümanlar olarak Kuran'dan ve Peygamberin sünnetinden rehberlik almalıyız. 

Peygamber'in 23 yıllık mücadelesi bize ne yapabileceğimiz ve ne yapmamız gerektiği konusunda yol gösterebilir. ... Gücümüzü sadece silahlı kuvvetlerde değil, her alanda geliştirmeliyiz. Ülkelerimiz istikrarlı ve iyi yönetilen, ekonomik ve mali açıdan güçlü, endüstriyel açıdan yetkin ve teknolojik açıdan gelişmiş olmalıdır. Bu zaman alacaktır, ancak yapılabilir ve iyi harcanmış bir zaman olacaktır. Dinimiz bize sabırlı olmayı emretmektedir. 
İnnallahamaasabirin. Açıkçası sabırlı olmakta erdem vardır." 


Kendilerini Yahudilere saldırmaya hazırlayan Müslümanlar, akıllarında iki ana hedefle yavaş yavaş Batı'nın varlıklı ülkelerine yerleşiyorlar. Birincisi para kazanmak, ikincisi ise ev sahibi ülkelerin insanları arasında İslam tohumlarını ekmek. Suçluları ve hoşnutsuz insanları dinlerine döndürmenin yanı sıra, kadınlarının doğurabileceği kadar çok çocuk sahibi olarak kendi sayılarını da arttırmaya çalışıyorlar. Kendileri için çocuk doğuracak kendi kadınlarının olmadığı durumlarda, Batılı kadınları tuzağa düşürüyor ve onları İslam'a döndürdükten sonra onlarla istedikleri sayıda çocuk doğuruyorlar. 


Bu şekilde sayıları arttıktan ve siyasi olarak güçlendikten sonra, özerklik isteyecekler ya da ev sahibi ülkelerde yaşayacakları bölgeler için tam bağımsızlık talep edeceklerdir. Bu daha önce Hindistan'ın başına geldi ve şu anda da Filipinler, Tayland ve Çin'in başına geliyor. 


Amerikalı Tarihçi ve Filozof Will Durant (1885-1981), İslam'ın düşmanca öğretilerine karşı mevcut 'siyasi doğruculuk' ve ilgisizlik politikasını izlemeye devam etmesi halinde Batı'nın başına gelebilecekleri şu sözlerle tarif etmiştir: 


"İslam'ın Hindistan'ı fethi muhtemelen tarihin en kanlı hikayesidir. Cesaret kırıcı bir öyküdür, çünkü uygarlığın, düzen ve özgürlüğün, kültür ve barışın hassas kompleksi olan değerli bir mal olduğu, dışarıdan istila eden ya da içeride çoğalan barbarlar tarafından her an devrilebilir." 


FP: Batı'ya ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? 


Aghar: Will Durant'ın söylediklerinin doğru olduğunu bilerek, Batı'nın daha fazla gecikmeden Müslümanların bağımsızlığına ve insanlarının yaşam biçimlerine karşı oluşturduğu tehdide karşı koymak için aşağıdaki adımları atmasını öneriyorum: 


9 Topraklarına Müslümanların girişini kısıtlamalı ve sadece vatandaşlarının seküler yaşam 
tarzına uyum sağlamaya istekli olan Müslümanların kıyılarına gelmesine izin vermelidir. 


9 Müslümanların kendi topraklarında daha fazla cami ve dini seminer inşa etmesine izin 
vermemelidir, zira bu kurumlar İslami Fundamentalizmin yeşerdiği ve genç Müslüman çocukların ve gençlerin zihinlerinin İslami din adamları tarafından Yahudilere, Hıristiyanlara ve diğer dinlerin takipçilerine karşı zehirlendiği yerlerdir. 


9 Batı, Müslüman imamların Cuma hutbelerinde ne söylediklerini öğrenmek için camileri 
izlemeli ve Müslüman çocuklara dini seminerlerinde ne öğretildiğini takip etmelidir. Nefret dolu vaazlar verdiği ya da öğrencilerine nefret dolu dersler verdiği tespit edilen herhangi bir imam ya da din öğretmeni şiddetle takip edilmeli ve cezalandırılmalıdır. 


9 irak, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi yerlerde Müslüman teröristlerle mücadele etmenin 
yanı sıra Batı, tüm Müslüman ülkelerin hükümetlerinden din öğretmenlerinin öğrencilerine nefret dolu dersler vermesini engellemelerini de talep etmelidir. Bu talebi yerine getirmeyi reddeden Müslüman hükümetler üzerinde siyasi ve ekonomik gücünü kullanmaktan çekinmemelidir. 


Batı'nın, kendisine ve müttefiklerine yönelik Müslüman tehdidini kontrol altına almak istiyorsa, Müslüman ülkelerle birlikte başarılı olmaktan başka seçeneği yoktur. Başarısızlık tüm dünya için bir felaket olacaktır - ne Batı'nın ne de Doğu'daki ve başka yerlerdeki diğer gayrimüslim ülkelerin büyük can kayıpları ve ekonomilerinde yıkım olmadan kontrol altına alamayacakları bir olasılık. Dolayısıyla Batı, bu cephede başarıya ulaşmadan rahat etmemelidir. 


FP: Batı, önerdiğiniz bu şeyleri yaparken nasıl hala din özgürlüğüne ve bireysel özgürlüklere izin veren bir yer olarak kalabiliyor? 


Aghar: Vatandaşlarını İslami terörizmden ve gelecekte Müslümanlar tarafından istila edilme riskinden korumak için Batı'nın yapması gereken tek şey, kendi mevcut kural ve yasalarına uymak ve düşünce sürecinde bazı değişiklikler yapmaktır. İzin verin biraz daha açayım: 


İ. Dünyadaki her ülkenin kendi Vize Kuralları vardır ve sadece uygun gördüğü kişilerin topraklarına girmesine izin verir. Batı, Müslümanlara vize verirken daha dikkatli davranarak bu akını kolaylıkla kontrol edebilir. 


2. Batı'da Müslüman nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar cami ve dini seminer bulunmaktadır. Birçok Müslüman imam ve öğretmenin bunları Müslüman olmayanlara, özellikle de Yahudilere, Hıristiyanlara ve Müşriklere karşı nefreti Müslüman çocukların ve genç erkek ve kadınların zihinlerine yerleştirmek için kullandıkları kanıtlanmış bir gerçek olduğundan, Batı'nın daha fazla cami inşa edilmesine izin vermeme ve kendi halkının iyiliği için mevcut olanları elektronik olarak izleme hakkı vardır. Müslüman imamların ve öğretmenlerin izlenmesi tüm Müslümanların dini haklarının ihlali değil, aksine Müslümanların kendi gençlerini de haydut imamlarının ve öğretmenlerinin etkisinden koruyacak gerekli bir adımdır (burada gereklilik doktrini geçerlidir). 


Dahası, İslam kötü unsurların gözetlenmesine izin verir ve Allah, Muhammed'in düşmanlarını, onu fesatlarından korumak için bizzat gözetlemiştir. Allah Kur'an'da şöyle buyurarak bu gerçeği itiraf etmiştir: 


4:108: "Onlar (suçlarını) insanlardan gizleyebilirler, ama Allah'tan gizleyemezler; çünkü O iyani Allah), geceleyin O'nun onaylamayacağı sözlerle tuzak kurarlarken onların arasındadır ve Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır." 


Bu durum, ev sahibi hükümetlerin imamlarına ve din öğretmenlerine yönelik eylemlerine karşı çıkma ihtimali olan Müslümanları susturmalıdır, zira Allahları Muhammed'in düşmanlarını gözetleyebiliyorsa, Batı'nın kanun uygulayıcıları da halklarını düşmanlarının kötü emellerinden korumak için aynı şeyi yapabilirler. 


Ayrıca, din özgürlüğü ve bireysel özgürlükler bunlara değer veren ve saygı duyanlar içindir. 
Bilinen ya da şüphelenilen bir suçlunun - dini ya da başka türlü - dini özgürlüğünü ya da özgürlüklerini gerekçe göstererek tutuklanmasını protesto edemezsiniz, çünkü bu kişinin serbestbırakılması içinde yaşadığı toplum ya da ulus için tehlikeli bir eylem olacaktır. 
Bu nedenle, dini terörizm ya da belirli dinlerin takipçilerini öldürmeye yönelik dini kaynaklı kışkırtmalar söz konusu olduğunda, dini özgürlük ve bireysel özgürlük taleplerinin hiçbir etkisi olmamalı ve Batı, vatandaşlarını ve mülklerini, kendi dinlerinin ilerlemesi için onları yok etmeye kararlı olanlardan korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır. 


FP: Mohammad Asghar, Frontpage Interview'a katıldığınız için teşekkür 


ederiz. Asghar: Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim. 


Kaynak: 


http://www.islam-watch.org/MAsghar/Leaving-Islam.htm 


2.49 Ilımlı Müslümanlar ve Avrupa'nın İslamlaşması 


(1) Düşmanımız kim? Esas olarak (ya da sadece) fiziksel terör eylemlerini planlayan ve gerçekleştiren İslamcılar/cihatçılar mı? 


(2) Ilımlı Müslümanlar neden İslamcılara güçlü bir şekilde karşı çıkmıyor? Onlara karşı değiller mi? Ilımlı Müslümanlar bizimle mi yoksa onlarla mı işbirliği yapıyor? 


Konu (1) ile ilgili olarak terörün sadece bir araç, İslamcıların kısa ya da uzun vadeli taktikleri ve birçok olası politika alternatifinden biri olduğu belirtilmiştir. Kullanılabilir ya da İslamcı karar alıcılar başka bir stratejinin daha iyi olduğu ve terörizmin ters etki yapmaya başladığı sonucuna varırsa bırakılabilir. Yani terör ve terörizm düşman değil, pek çok araç arasında sadece bir araçtır. Gelecekte muhtemelen 4. Dünya Savaşı olarak adlandırılacak olan savaşa "terörle savaş" adını vermek kısa vadede taktiksel bir girişimdir: "normal" Müslümanları rahatsız etmemek ve siyaseten doğru olmak. Ancak, Batı Medeniyetinin düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektedir. 


düşmandır. Bu aynı zamanda İslami doktrinin anlaşılmasındaki derin bir kusuru da yansıtmaktadır. Bu tür hatalara düşmek yerine, hangi Müslümanların düşman olduğunu açıkça tanımlamak gerekir. 


İslam'ın temel doktrini sadece Kuran'dan değil, aynı zamanda Muhammed'in sünnetinden (hadisler ve siyer) oluşur. Din hem barışçıl hem de şiddet içeren ilkeler içerir ancak (Mekke'den gelen) barışçıl sureler genellikle Medine'den gelen daha sonraki - ve şiddet içeren - sureler tarafından yürürlükten kaldırılır. Müslüman olmayanlarla ilgili az sayıdaki barışçıl düsturlar (genellikle nesh nedeniyle geçerli değildir) şimdi Batı'da Avrupalıları ve Amerikalıları kandırmak için tekrar tekrar kullanılırken, gerçek hüküm ilkelerinin üstü örtülmektedir. Ancak Muhammed tarafından Mekke'de oluşturulan Kur'an'ın "barışçıl" kısmı bile genellikle barışçıl değildir. Nicel araştırmalar, bu bölümün yaklaşık 2/3'ünün "sadece Muhammed'e katılmadıkları için inanmayanları cehenneme mahkum etmekle ilgili olduğunu" göstermektedir (1). 


O halde "ılımlı" bir Müslüman nedir? Bir Müslüman'ın ılımlılıkla neyi kastettiği ile bir Avrupalı ya da Amerikalı'nın bu terimin neyi ifade ettiğini düşündüğü arasındaki farkı anlamak gerekir. Ilımlı bir Müslüman'ın Kuran'ı ve tüm gelecek ve tüm dünya için mükemmel bir insan modeli olan Muhammed'in örneklerini ve ilkelerini yakından takip etmek isteyen biri olduğunu iddia etmek mantıklıdır. Ve her gerçek Müslüman doğal olarak Kur'an ve sünnetin adil sonuçları olan şeriat kanunlarını uygulamak ister. Böyle bir kişi hiçbir şekilde aşırı bir Müslüman olarak tanımlanamaz. 


Batı'daki sözde ılımlı Müslümanlar doktrinin hoşlarına giden kısımlarını seçip alamazlar. Bu din tarafından yasaklanmıştır ve bunu yapmaları geleneksel anlamda gerçek Müslüman olmadıkları anlamına gelecektir. İslam'ın kişisel yorumlarına karşı da bir yasak vardır. 
Yüzyıllar önce kabul edilmiş ve tüm Müslüman dünyasında saygı gören yerleşik yorumlar ve yorumlara ilişkin ilkeler vardır. Eskileriyle çelişen ve yorum kurallarını ihlal eden yeni sonuçlara varılmasına izin verilmez. "İctihad" - içtihada veya geçmiş emsallere dayanmayan yorumlar - 11. yüzyıldan beri yasaklanmıştır ve ılımlı bir Müslüman buna saygı göstermelidir. Dini ilkeler konusunda yenilik yapmak Müslüman dünyasında çok ciddi bir suçtur. 


Şeriat hukuku Kur'an ve sünnetin pratik uygulamasıdır ve ılımlı bir Müslüman bu yasaları kabul etmelidir. Avrupalı bir Müslüman Kur'an ve sünneti bilmediği için başlangıçta bunu yapmasa bile (eğitim seviyesinin düşük olması ve Müslümanların Avrupa'da hala azınlıkta olduğu bir dönemde din adamlarının doktrinin Müslümanlar arasında da muhalefete neden olabilecek kısımlarını gizlemeye çalışması nedeniyle bu durum çok yaygındır) daha sonra bu tezleri de kabul edecektir. Gerçek, geleneksel İslam'a göre doktrini yanlış anladığı ve yanıldığı kendisine gösterilen bir Müslüman, bir süre sonra daha önce yanlış yönlendirildiğini kabul edecek ve gerçek İslam'ın sadık yorumcularının yolundan gidecektir. 


Batı'daki pek çok Müslüman şu anda geçici olarak ülkenin kanunlarına uymayı kabul ediyor, çünkü bir grup olarak burada daha küçük bir azınlık oluşturuyorlar. Ancak bir ülkede güçlendiklerinde, doktrinleri onları başta şeriat kanunları olmak üzere Müslüman değerlerin uygulanması için çalışmaya zorlayacaktır. Şu anda İslam hakkında bilgi sahibi olmayan ya da kabul edilen doktrinde özel bir temeli olmayan yerel liberal yorumlara inanan Müslümanların, gerçek, geleneksel İslam'ın temsilcileri tarafından etkilendiklerinde ezik olacakları açıktır. Liberal Müslümanlar, daha uyumlu ve yaşaması daha kolay bir toplum yaratmak için uzun zaman önce yapılmış olan doktrinin ulusal/kültürel yeniden yorumlarından etkilenmektedir. Ancak bu yorumlar sapmadır ve gerçek bir teorik temele sahip değildir. Sadece kimse onlara enerjik bir şekilde meydan okumadığı sürece hayatta kalabilirler. Ilımlı Müslümanların çoğu, İslam'ı anlama konusundaki hataları gösterildiğinde onları kesinlikle terk edecektir. O zaman Müslüman olarak kendilerinden talep edileni yapacaklar ve bazıları bundan hoşlanmasa bile itaat edeceklerdir. Kur'an'ın kendisi (Sure 2:216) şöyle der 


Bazı şeyleri sevmiyorsanız, onlar sizin için iyidir/iyi olabilir. Bu durumda muhtemelen sadece küçük bir azınlık muhalefet ederek İslam'dan uzaklaşacaktır. Açık irtidat ise daha küçük bir azınlık tarafından bir seçenek olarak görülecektir. 


Ilımlı Müslüman, İslam'ın insan haklarını ihlal eden ilkelerinden bazılarını, birçoğunu ya da tamamını ortadan kaldırmaya istekli reformcu bir Müslüman değildir. Ilımlı Müslümanlar zaten İslamcılarla hemen hemen aynı şeyleri istiyorlar - ya da biraz dini yeniden eğitimden sonra isteyecekler. Asıl hedef ise Avrupa'da şeriat kanunlarının kısmen ya da tamamen uygulanmasıdır. Şuanda (bilgi eksikliğinden dolayı) şeriatın bazı kısımlarına itiraz etseler bile, yine de önemli kısımlarını insan yapımı Batı yasalarına tercih ediyorlar. Peki neden şeriatı kabul etmesinler? Böylece kadınlar üzerindeki üstünlüklerini koruyabilirler ki bu, yaşam tarzları sadece kadınların sömürülmesine bağlı olan birçok Müslüman erkeğin rahat yaşamı için çok önemlidir. Bu da hiç çaba sarf etmeden zengin olabilecekleri anlamına geliyor: Batı nüfusu gelecekte yarı kölelere (zimmilere) dönüştürülebilir ve mülkleri (yavaş yavaş) iktidardakiler - Müslümanlar - tarafından ele geçirilebilir. 


Şeriatın içeriği esas olarak siyasidir; sadece küçük bir kısmı dinle ilgilidir (Batı'da dinin tanımlandığı şekliyle). Bu içerik insan haklarını ve Batı'da kabul gören laiklik, demokrasi gibi siyasi ilkeleri ihlal etmektedir (bkz. aGağıdaki 8.1.2). Ancak, 6. Bölümde tartışıldığı üzere, ılımlı bir kişi, ümmet için doğru seçilmiş bir Müslüman lider olmadığı sürece (ve Avrupa'da cihat ilan etmediği sürece) doktrini Avrupa'da veya ABD'de zorla uygulamayı dini bir görev olarak görmeyebilir. Bu açıdan, şu anda zorla İslamcı bir toplum için çalışan bir İslamcıdan farklıdır. Ancak ılımlı Müslüman ile İslamcının orta ve uzun vadeli hedefleri hemen hemen aynıdır. 


Bir Avrupalının "ılımlı Müslüman" terimiyle kastettiği şey, Müslümanların ılımlılık kavramından çok farklıdır. Avrupalı temelde "Reform(cu)" anlamına gelir. Müslüman. Bu cesur insanlar kendilerini hala Müslüman olarak görmektedirler ancak Müslümanların ezici çoğunluğu tarafından kabul edilen gerçek, geleneksel İslam'ın sayısız ilkesini çiğnemektedirler. Gerçekte Reform Müslümanları geleneksel İslam ile çok az benzerliği olan yeni bir din yaratmaktadır. O halde neden İslam olarak adlandırılması gerektiği tartışılabilir ancak kendilerini Müslüman olarak ilan etmektedirler. Argümanlarına bağlı olarak bu iddia mantıksal olarak reddedilebilir ya da kabul edilebilir. "Yeni" ya da "Reform" Müslümanları olarak adlandırılabilirler ancak yerleşik inanca göre kesinlikle ılımlı Müslümanlar değillerdir. Bu terim laiklik, özgürlük, insan hakları ve azınlıkları koruyan kurallara sahip demokrasiye ilişkin Batılı değerlere sahip bir Müslüman anlamına gelmemektedir. Ve Yeni ya da Reformcu Müslümanlar hala çok az sayıdadır. 


Kısacası: Amerikalı ya da Avrupalı bir liberal ya da sosyalistin "ılımlı Müslüman" terimiyle kastettiği şey, gerçekte inancının en önemli ilkelerinin çoğunu göz ardı eden bir Müslüman'dır. Bu Batılılar İslam'ın içeriğiyle ilgili olarak kendilerini kandırmaktadırlar çünkü çemberi daraltamamalarının sonuçlarından korkmaktadırlar. Objektif bir analiz asla İslam'ın barışçıl, hoşgörülü ve insan haklarıyla uyumlu olduğu sonucuna ulaşamaz. 


Kanıtlar cihatçılar ile sözde "barışçıl" ya da "ılımlı" Müslümanlar arasında önemli teolojik farklılıklar olmadığını gösteriyor gibi görünmektedir. Cihatçılar sadece İslam'ı hayata geçirme konusunda daha inançlı ve daha ciddi olabilirler. Her Müslümanın yerine getirmesi gereken dini yükümlülüklerden biri, eğer bunu yapabilecek güce sahip olduğu bir siyasi konumda ise İslam'ın kanunlarını hayata geçirmek ve uygulamaktır. Bazı inananlar bu durumu gerçekleştirmek için çok çalışmanın zorunlu olduğunu düşünürler. 
Ilımlılar ise, eğer Müslümanlar iktidarda değillerse, (yasal olarak cihat ilan edilmediği sürece) bu duruma ulaşmak için doğrudan çalışmak gibi özel bir dini görevin olmadığını düşünmektedir. Ancak muhtemelen ılımlıların çoğu ya da birçoğu şeriatı uygulayabilmek için Müslümanların bu tür bir güce ulaşmasını istemektedir. 


Geleneksel doktrin Müslüman dünyasında önde gelen doktrindir. Yerel ve daha ılımlı yorumlar, muhtemelen modern dünyada iletişim ve etkileşim kolay olduğu için birçok ülkede geri çekilmektedir ve bu nedenle gerçek, geleneksel İslam, yerel ve daha önceki bir şekilde izole edilmiş İslam varyantlarından inisiyatifi tekrar geri kazanabilir. 

Geleneksel inanç artık çeşitli ülkelerdeki doktrinin içeriğini daha iyi kontrol edebiliyor. 
Sünni İslam'ın dört ekolü de pek çok konuda hemfikir olduğu için, eğer bir Müslüman iseniz bu güce entelektüel olarak karşı koymak zordur. 


İslam'ın teröristler tarafından ele geçirildiği söylenmiştir. Teröristlerin Kuran'ı gerçekten çok aşırı bir şekilde yorumladığı bazı durumlarda durum böyle olsa bile, bu yargının genel olarak doğru olduğu sonucuna varmak için hiçbir neden yoktur. Bunun yerine doğru gibi görünen şey, başlangıçta normal, barışçıl ve sağlam olan pek çok kişinin İslam tarafından ele geçirilerek fanatiklere ve demokrasi, özgürlük ve insan hakları düşmanlarına dönüştürülmesidir. Ve bu kişilerden bazıları birçok nedenden ötürü teröriste dönüşebilir. 
Ancak bu dönüşüm İslam'ın diğer ilkelerinin keşfedilmesine değil, psikolojik veya sosyopsikolojik nedenlere ve söz konusu kişinin bireysel koşullarına bağlıdır. 


Mevcut yaşamlarının sefaleti nedeniyle, buna bir son vermek ve cennet tercih edilebilir görünebilir. Kişi cehennem korkusunudiğerlerinden daha fazla hissedebilir; ya da seks düşkünü genç erkekler için cennetteki bedava seks her şeyden daha önemli görünebilir. Ya da kişi bu hayatın diğerinden daha az önemli olduğu öğretisinidaha ciddiye alır ve bir sonraki hayata daha hızlı ulaşmaya çalışır - ve cihatta ölmek cennete giden kesin ve bedava bir bilettir. Ya da katı, ciddi ve mantıklı bir kişidir ve Kuran, hadisler ve sünnete dayanarak makul sonuçlar çıkarır. 


Birçok durumda, ılımlı bir Müslüman teröristlerle aynı hedeflere sahiptir, ancak onlar için elinde silahla savaşmayı ve savaşta kendini feda etmeyi reddeder (cihat yasal olarak ilan edilene kadar). Ancak bu, ılımlı ve aşırı bir Müslüman dini arasında keskin bir ayrım yapmak için bir neden değildir. Nihai hedefler çok benzer, hatta aynı olabilir. Ayrıca sözde ılımlı bir kişiyi dinlerken takiyye ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Aşırılık yanlıları ılımlı olarak etiketlenmenin avantajlarını görürler. 


Tüm insan haklarını güvence altına alan ve Kur'an'ın kabul edilemez kısımlarını ortadan kaldıran açık ve net bir şekilde farklı tezler ortaya koyan reforme edilmiş bir doktrin olmadan, ılımlıların görüşleri dini bir temel olarak özellikle yararlı değildir. Görüşler terk edilebilir ve sertlik yanlılarının ciddi baskısı altında kaldıklarında hızla parçalanabilirler. Batı ülkelerinde hiçbir politika, açıkça reforme edilmiş bir İslami doktrin olmaksızın Müslümanların ılımlılığına olan inanca dayandırılamaz. Bir ulusun hayatta kalması: insan hakları, siyasi sistemi, kültürü ve geleceği böylesine zayıf bir umuda dayanamaz. 


Yaygın yoruma göre çokkültürlülük, uygulamada tüm kültürlerin ve dinlerin eşit olduğu anlamına gelmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bu iddia tamamen yanlıştır. 
İnsanlar insan olarak eşittir ancak insanların görüşleri, kültürleri ve değerleri aynı değere sahip değildir. Görüşler ve kültür genellikle çeşitli kriterlere göre değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla değer sistemleri olan farklı kültürler eşit değildir. Siyasi ve insani açıdan bakıldığında, bu sistemlerden bazıları - sadece insan hakları konusundaki tutumları nedeniyle - bir batı demokrasisinde siyasi konularda topluma rehberlik eden değer sistemleri olarak değersizdir. 


Kaynak: 


http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropelslamization1.htm 


2.50 Ilımlı Müslümanlara Neden Güvenemeyiz? 


Fjordman tarafından 


Dr. Daniel Pipes'al/1| göre, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi CAIR'in uzun süredir başkanlığını yürüten Omar Ahmad'ın Temmuz 1998'de Kaliforniyalı Müslümanlardan oluşan bir kalabalığa "İslam Amerika'ya diğer inançlarla eşit olmak için değil, baskın olmak için gelmiştir. Kuran... Amerika'daki en yüksek otorite olmalı ve İslam yeryüzünde kabul gören tek din olmalıdır." 


2005 yılında Dallas bölgesinde yaşayan üç kardeş, Filistinli militan grup Hamas'ın üst düzey 
bir yetkilisine para aktararak terörizme destek vermekten suçlu bulundu. Ghassan ve Bayan Elashi ve şirketleri, karşı karşıya kaldıkları 21 federal suçlamanın tamamından suçlu bulundu: komplo, kara para aklama ve bir teröristin malını satma. Ghassan Elashi CAIR'in Teksas şubesinin kurucusuydul|2). 


Normalde, üyeleri arasında hüküm giymiş terörist destekçileri bulunan ve önde gelen üyeleri ABD Anayasası'nı şeriatla değiştirme arzusunu dile getiren bir örgütün Batı medyası ve siyasi çevreleri tarafından dışlanacağı düşünülebilir. 


temsilcileri. Ne yazık ki durum böyle değil. 


Ağustos 2006'da yapılan bir anket, Amerikalıların çoğunun havaalanları ve tren istasyonları gibi yerlerde güvenlik taraması için "Ortadoğulu" görünen kişilerin profilinin çıkarılmasını desteklediğini ortaya koydu. Haber ajansı Reuters|3) "sivil haklar ve savunuculuk örgütü" CAIR'in bu durumu protesto ettiğini belirtti. CAIR'in iletişim direktörü İbrahim Hooper, Amerikalıların İslami terörizm sorununu CAIR gibi insanlarla işbirliği yaparak çözmelerini istedi: "Bu, insanların kendilerini korumak için bir şeyler yaptıklarını düşünmelerine neden olanşeylerden biri. Aslında terörizme karşı savaşta yardımına ihtiyaç duyulan insanları yabancılaştırarak daha fazla güvensizlik üretiyorlar" dedi. 


Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Kentucky ofisi, Lexington'daki FBI ajanları için " İ slam ve Müslümanlarla ilgili yaygın klişeleri" ve Müslüman toplumla etkileşimleri iyileştirmenin yollarını inceleyen "duyarlılık eğitimi"(4J düzenliyor. 


Bu arada yapılan bir anket Detroit Müslümanlarının ©81'inin|5) Müslüman ülkelerde şeriat istediğini ortaya koymuştur. Amerikan Yahudi Komitesi'nde terörizm uzmanı olan Yehudit Barsky, ABD'deki ana akım Müslüman örgütlerin Suudi finansmanlı aşırılık yanlılarından büyük ölçüde etkilendiği uyarısında bulundu. Bu "aşırılık yanlısı örgütler Amerikan İslamı üzerinde liderlik iddiasında bulunmaya devam etmektedir". Barsky, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki camilerin yüzde 80'inden fazlasının|6| "Suudi parası ve etkisiyle radikalleştiğini" söyledi. 


Kuzey Virginia merkezli Müslüman Öğrenciler Derneği (MSA) kolaylıkla iyi huylu bir öğrenci|7) dini grubu olarak algılanabilir. Mart 2003'te New York'taki Gueensborough Community College'da yapılan bir toplantıda Faheed adlı bir konuk konuşmacı "BM'yi reddediyoruz, Amerika'yı reddediyoruz, tüm kanun ve düzeni reddediyoruz. Kongre'de lobi yapmayın ya da protesto etmeyin çünkü biz Kongre'yi tanımıyoruz. Amerika ile kurmanız gereken tek ilişki onu devirmektir ... Eninde sonunda Beyaz Saray'da şeriat kanunlarını dikte eden bir Müslüman olacak." 


Peki, tüm bunlar olurken meşhur "ılımlı Müslümanlara" ne oldu? Bu soruyu yazar Robert Spencer|8)| da soruyor. İmam Siraj Wahaj konuşmacı olarak büyük talep görüyor. Hatta 
1991 yılında ABD Kongresinde konuşma yapan ilk Müslüman oldu. 


Bununla birlikte, "İslami gündemi kabul etmediği" takdirde ABD'nin düşeceği uyarısında da bulunmuştur. "Eğer Müslümanlar siyasi olarak akıllı olsalardı, ABD'yi ele geçirebilir ve anayasal hükümetini bir halifelikle değiştirebilirlerdi" diye yakınmıştır. 1990'ların başında Şeyh Ömer Abdül Rahman'ın New York ve New Jersey'deki camilerde yaptığı konuşmalara sponsor oldu; Rahman daha sonra 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ni havaya uçurmak için komplo kurmaktan hüküm giydi ve Wahaj "potansiyel suçlanmamış ortak komplocu" olarak belirlendi. 


Spencer, "TABDJ Anayasası'nın değiştirildiğini görmek isteyen birinin, onu korumaya yemin edenler için dua etmesi, daha büyük ve süregelen bir sorunun sadece bir belirtisidir: hükümet ve medya ılımlı Müslümanlar bulmak için can atıyor - ve çaresizlikleri arttıkça standartları da düşüyor" diyor. Takiyye ve kitman da dahil olmak üzere pek çok faktör durumu karmaşıklaştırıyor: "Bunlar İslami dini aldatma doktrinleridir. Sünni İslam'a karşı Şii İslam savunmalarında ortaya çıkmışlardır, ancak kökleri Kuran'a dayanmaktadır (3:28 ve 16:106). Bugün pek çok radikal Müslüman, Muhammed'in "Savaş hiledir" sözüne uygun olarak, inanmayanları kandırmak için çok çalışmaktadır. 


Profesör Walid Phares|9J) Müslümanlar zayıf bir konumdayken Cihadın bir parçası olan bu tür dini aldatmacalara bir açıklama getirmektedir: "Ittagu fiilinden gelen Al-Tagiya, dilbilimsel olarak 'tehditten kaçmak' anlamına gelir. Siyasi olarak ise düşmana karşı savaşı kazanmak için ihtiyaç duyduğunuz her türlü durumu taklit etmek anlamına gelir." "Al-Tagiya'ya göre, Müslümanlara Dar el-Harb'a ( savaş bölgesi) sızma, düşmanın şehirlerine ve forumlarına sızma ve fitne ve fesat tohumları ekme şer'iyyesi ( meşruiyeti) verilmiştir. 


"Bu ajanlar savaşta Müslüman otorite adına hareket ediyorlardı ve bu nedenle yalan söyledikleri ya da İslam'ın ilkelerini ihlal ettikleri düşünülmüyordu. Onlar, görevleri düşmanın direncini ve seferberlik düzeyini zayıflatmak olan "meşru" mücahitlerdi (kutsal savaşçılarJ|. En önemli amaçlarından biri düşman kampında bölünmeye yol açmaktı. Pek çok örnekte, hedef kitlelerini Cihadın kendilerine yönelik olmadığına ikna ettiler." 


Bu aldatmacanın "alışılagelmiş Batılı yıkıcı yöntemlerin dar devlet çıkarlarına karşı medeniyetçi ve küresel bir boyutu vardır." "Günümüzün takiyesinin benzersizliği, gelişmiş ve sofistike toplumlardaki başarısıdır. Takiye, hem Yahudi hem de Hıristiyan Batılı elitler arasındaki muazzam bilgi eksikliği nedeniyle büyük ölçüde kazanmaktadır." 


22 yaşındaki Lübnanlı Youssef Mohamed E|10J. Temmuz 2006'da Almanya'nın Köln 
kentinden kalkan bölgesel trenlere bombalı saldırı düzenlemeye çalıştığından şüphelenilen iki kişiden biri. Öğrenci arkadaşları şaşkına dönmüştü. Öğrenci arkadaşlarından birinin nasıl bir terörist, bir tren bombacısı olabileceğini hayal bile edemiyorlardı. İçlerinden biri onun "tamamen normal bir adam" olduğunu söyledi. "Arkadaş canlısı, kibar, göze çarpmayan biriydi" ve hiç kimse hakkında kötü konuşmazdı. Muhammed'i tasvir eden karikatürlerin(11| yayınlanması Yusuf tarafından Batı dünyasında İslam'a hakaret olarak yorumlandı ve terör saldırısı girişimini tetikledi. 


Muhammed Atta, FBI tarafından 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan ilk uçak olan American Airlines Flight 11'in pilotu olarak adlandırıldı. 
Aynı zamanda Almanya'da öğrenciydi ve burada sessiz, kibar ve göze çarpmayan biri olarak tanımlanıyordu. Bu dini aldatma stratejisi, kafirlere gülümseyerek onları öldürmeyi planlamak, Batı'daki pek çok müstakbel Cihatçının ortak özelliği haline geldi. 


Robert Spencer'a|J12)J göre, laik giyim aslında ele geçirilen bir El Kaide el kitabında yer alan, dinle ilgisi olmayan laik, asimile olmuş bir Müslüman gibi görünme talimatlarına uygundur. 
Bir daire kiralarken, "Bu daireleri sahte isimler, uygun bir örtü ve Müslüman olmayan bir görünüm kullanarak kiralamak tercih edilir." Ve genel olarak: "İslami yönelimi göstermeyen genel bir görünüme sahip olun (sakal, kürdan, kitap, |(uzun| gömlek, küçük Kuran) 

Eee vere Ye EREPE YEMLERE FEEL Neyi MEMELER Kardeşlerin ortak yönlerinden bahsetmemeye dikkat 


ifadeleri veya davranışları (özel dua görünümü, 'Allah sizi ödüllendirsin', gelirken ve giderken 'selamün aleyküm' vb. 


Arap ülkelerinin Çek Cumhuriyeti Büyükelçileri(13) ve Çek Müslüman toplumu üyeleri, AÂCETV'de yayınlanan ve Prag'daki bir camide yapılan konuşmaların gizli kamera görüntülerini kullanan bir belgesele öfkelendi. Görüntülerde bir muhabir İslam'a geçmek isteyen biri gibi davranıyordu. Cami üyelerinden biri, Çek Cumhuriyeti'nde zina için ölüm cezası da dahil olmak üzere İslam hukukunun uygulanması gerektiğini söyledi. Gazeteci, "Sonuç endişe vericiydi ve gizli kamera olmasaydı bu görüntülerin hiçbirine sahip olamayacaktım" dedi. 


Arapça konuşan bir gazeteci birkaç kez Stockholm'deki büyük bir camiyi ziyaret etmiş ve imamın Arapça konuşmasında söylediklerinin İsveççe çevirisiyle uyuşmadığını fark etmişti. İmam Hassan Mousa Arapça olarak "Amerika İslam'a tecavüz ediyor" diye kükrüyordu. 

Dakikalar sonra İsveççe çeviri hazırdı. Amerika'nın İslam'a nasıl tecavüz ettiğine dair tek kelime yoktu. İmam Mousa birçok Müslümanın kendisini "Amerikan dostu" bir vaiz olarak adlandırdığını söyledi. 

Yanlış çevirinin nedeni "Arapça İsveççeden çok daha zengin bir dil. Her şeyi tercüme 

etmek imkansız." 


Bu gibi örnekler gayrimüslimleri çok güçlü bir ikilemle karşı karşıya bırakmaktadır: Müslüman olmayanları aldatmak bu kadar yaygınken ve kafirlere yalan söylemek kabul edilmiş ve yerleşik bir yöntemken, kendini ılımlı Müslüman ilan edenlerin güvencelerine nasıl güvenebiliriz? 


İslami hedefleri gizlemek mi? Cevap, tüm zor sonuçlarıyla birlikte şudur: Saklayamayız. 


Bu, TÜM Müslümanların gerçek gündemleri hakkında her zaman yalan söylediği anlamına mı gelmektedir? Hayır, elbette değil. Bazıları niyetleri konusunda oldukça açık sözlüdür. 


Norveç'in en tartışmalı mültecisi Molla Krekar(141, kamuoyu önünde Batı ile İslam arasında bir savaş yaşandığını ve İslam'ın kazanacağını söyledi. Krekar, "Sizi değiştirecek olan biziz," dedi. "Müslümanların sayısının sivrisinekler gibi çoğaldığı Avrupa'daki gelişmelere bir bakın." 


"AB'deki her Batılı kadın ortalama 1,4 çocuk doğuruyor. Aynı ülkelerdeki her Müslüman kadın ise 3,5 çocuk doğuruyor. 2050 yılına kadar Avrupa'daki nüfusun yüzde 30'u Müslüman olacak." "Bizim düşünce tarzımızın... sizinkinden daha güçlü olduğunu kanıtlayacağını" iddia etti. "Batı düşüncesini", Batılı ya da İslami olmayan ulusların liderlerinin sahip olduğu değerlerle şekillenen gevşek bir şekilde tanımladı. Krekar, "materyalizm, egoizm ve vahşiliğin" Hıristiyanlığı değiştirdiğini iddia etti. 


İtalyan gazeteci ve romancı Oriana Fallaci, The Force of Reason adlı kitabında(15)| 1972 
yılında Filistinli terörist George Habash ile yaptığı röportajı ve Habash'ın kendisine Filistin sorununun İsrail'den çok daha fazlası olduğunu söylediğini aktarmaktadır. Habaş'a göre Arapların amacı "Avrupa ve Amerika'ya karşı" savaş açmak ve bundan böyle "Batı'ya barış gelmemesini" sağlamaktı. Habaş'a göre Araplar "adım adım ilerleyecekti. 

Milimetre milimetre. Yıldan yıla. On yıldan on yıla. Kararlı, inatçı, sabırlı. Stratejimiz bu. 
Tüm gezegene yayacağımız bir strateji." 


Fallaci onun sadece terörizmden bahsettiğini düşündü. Ancak daha sonra onun "aynı zamanda kültürel savaşı, demografik savaşı, bir ülkeyi vatandaşlarından çalarak yürütülen dini savaşı, kısacası göç, doğurganlık, varsayılan çok kültürlülük yoluyla yürütülen savaşı da kastettiğini fark etti." 


ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'un Müslüman Kardeşler ve benzerlerini diyalog yoluyla kontrol altına alabileceğine|(16)J ve onlarla daha fazla çatışmadan kaçınması gerektiğine inanıyor çünkü bu "sadece nefreti körükleyecek ve ABD çıkarlarına karşı daha fazla saldırıyı teşvik edecektir." Dışişleri Bakanlığı, Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nden organize bir diyalog için ön adım olarak Müslüman Kardeşler liderlerine ulaşmasını istedi. 


Aynı zamanda, İhvan'ın yeni lideri Muhammed Mehdi Osman 'Akef 2004 yılında Arap medyasına yaptığı açıklamada Amerika'nın 'Şeytan' olduğunu ve "yakında çökeceğini" söyledi(171. "İslam'ın Avrupa ve Amerika'yı işgal edeceğine inancım tam, çünkü İslam'ın bir mantığı ve misyonu var." Batılı yetkililer böylece kendilerini fethetmek ve boyun eğdirmek isteyen bir örgüte "el uzatmaya" çalışmaktadır. 


Ayrıca, "diyalog" tam olarak ne anlama gelmektedir? Danimarka'nın Odense kilisesinin eski dekanı Poul E. Andersen|/18|) Müslümanlarla diyalog konusunda boş umutlara karşı uyarıda bulunmaktadır. 

Aarhus Üniversitesi'nde düzenlenen bir tartışma sırasında Müslüman katılımcılardan biri olan Ahmad Akkari şunları söyledi "İslam gerekli olduğu yerlerde savaş, mümkün olduğu yerlerde ise diyalog yürütmüştür. Dolayısıyla diyalog sadece misyonerlik hedefinin bir parçası olarak görülebilir." 


Bay Andersen, Danimarka'daki Dünya Müslüman Birliği ile diyalog konusunu gündeme getirdiğinde aldığı cevap şu oldu: "Bir Müslüman için İslam'ı tartışmak yapaydır. Aslında siz her türlü tartışmayı Batı düşüncesinin bir ifadesi olarak görüyorsunuz." Andersen'in vardığı sonuç, İslamcılar için dini konularda herhangi bir tartışmanın ilke olarak imkansız olduğuydu. Eğer Müslümanlar dini konularda bir diyalog ya da tartışmaya girerlerse, bunun tek bir amacı vardır: İslam için daha fazla alan yaratmak. 


İngiliz The Spectator gazetesinde Patrick Sookhdeof19) ılımlılık miti hakkında şunları yazıyor 


İslam: 


"Kur'an'ın barışçıl ayetlerinin neredeyse tamamı Muhammed'in 
Mekke'de yaşadığı döneme, savaş ve şiddeti savunan ayetlerin ise neredeyse tamamı Muhammed'in Medine'ye hicretinden sonraki döneme aittir. Cihadın günaha karşı manevi bir mücadele de dahil olmak üzere çeşitli anlamları olsa da, 
Muhammed'in kendi örneği cihadı sıklıkla gerçek savaş olarak yorumladığını ve bizzat katliam, suikast ve işkence emri verdiğini açıkça göstermektedir. İslam alimleri bu kaynaklardan hareketle dünyayı Darü'l-Harb ve Darü's-Selam olarak ikiye ayıran ayrıntılı bir teoloji geliştirmişlerdir. 

el-İslam, Müslümanların ya savaş ya da tebliğ yoluyla Darü'l-Harb'i Darü'l-İslam'a dönüştürmeleri gerekmektedir." 


"Dolayısıyla 'İslam barıştır" mantrası neredeyse 1400 yıldır güncelliğini yitirmiş durumda. 
İslam sadece yaklaşık 13 yıl boyunca barıştan başka bir şey değildi. Özellikle savaş teolojisinin baskın olmadığı sömürgecilik döneminde barış içinde bir arada yaşama dönemleri olsa da, 622'den itibaren giderek daha saldırgan hale geldi. Günümüzün radikal Müslümanları için 

- Tıpkı klasik İslam'ı geliştiren Ortaçağ hukukçuları için olduğu gibi - 'İslam savaştır' demek daha doğru olacaktır." 


Ilımlı Müslüman nedir? 2003 yılında Associated Press, Suudi radyosuna başkentindeki terörist saldırıların "Ramazan'ın kutsallığını" ihlal ettiğini söyleyen bir din adamını "ılımlı"(20J olarak lanse etti. Hükümetin önde gelen din adamı Şeyh Salih El Fevzan, Suudi Arabistan'ın en yüksek dini organı olan Kıdemli Din Adamları Konseyi'nin bir üyesiydi. Aynı zamanda hem ülke içinde hem de Washington, D.C.'dekiler de dahil olmak üzere yurtdışındaki Suudi okullarında 5 milyon Suudi öğrenciye öğretilen dini kitapların da yazarıydı: "Kölelik cihadın bir parçasıdır ve İslam var olduğu sürece cihat da var olacaktır." Dolayısıyla Suudi standartlarına göre ılımlı bir Müslüman, 21. yüzyılda köleliği yeniden tesis etmek isteyen bir kişidir. 


Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad|21J 16 Ekim 2003 tarihinde İslam Zirvesi Konferansı'nın 10. Oturumunun açılışında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: "Hepimiz Müslümanız. Hepimiz baskı altındayız. Hepimiz aşağılanıyoruz." "1.3 milyar Müslüman birkaç milyon Yahudi tarafından yenilgiye uğratılamaz. Bunun bir yolu olmalı." "Bugün Yahudiler bu dünyayı vekaleten yönetiyor. Başkalarının kendileri için savaşmasını ve ölmesini sağlıyorlar." 


"Sosyalizmi, Komünizmi, insan haklarını ve demokrasiyi icat ettiler ve başarılı bir şekilde teşvik ettiler, böylece onlara zulmetmek yanlış görünecekti, böylece diğerleriyle eşit haklara sahip olabileceklerdi. Bu sayede şimdi en güçlü ülkelerin kontrolünü ele geçirdiler ve bu küçük topluluk bir dünya gücü haline geldi." Mahathir Müslümanların nasıl "nihai bir zafer" kazanabileceklerinden bahsetti ve "Avrupalıların kendi skolastik miraslarına erişmek için Müslüman alimlerin ayaklarına kapanmak zorunda kaldıkları" ihtişamlı günleri hatırlattı. 


Siyaset ve İslam konularında uzman Malezyalı akademisyen Farish Noor|22) Malezya'da laik devlet fikrinin öldüğünü söylüyor. "İslami bir toplum zatengündemde. Asıl soru bunun ne tür bir İslam toplumu olacağıdır." Ülkede sürünen bir İslamlaşma var ve İslami polis memurları rutin olarak evli olmayan çiftleri "yakınlık" nedeniyle tutukluyor. Ancak tüm bunlara rağmen Malezya dünyanın en ılımlı Müslüman çoğunluklu ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu bize ne anlatıyor? 


NATO askerleri Afganistan'da "demokratik ve ılımlı" bir rejim kurmak için hayatlarını tehlikeyeatarken, Taliban döneminde 1.500 yıllık iki devasa Buda heykelinin yıkılmasına nezaret eden eski bir bölge valisi|(23) Afgan parlamentosuna seçildi. Mevlevi Muhammed İslam Mohammadi Taliban'ın Afganistan'daki valisiydi. 


Beşinci yüzyıldan kalma Buda heykelleri Mart 2001'de dinamit ve toplarla havaya uçurulduğunda Bamiyan vilayeti. 


Aynı Batı destekli ılımlı Afganistan'da polis, zina yapmakla suçlanan bir Afgan kadını taşlayarak öldürdükleri gerekçesiyle altı kişiyi tutukladı(24J. Tutuklamalar, kadının taşlanarak öldürüldüğüne dair haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın kuzeydoğudaki Badakhshan vilayetinin ücra bir köyüne bir heyet göndermesinin ardından yapıldı. 
Taşlama barbarca olduğu için mi tutuklandılar? Hayır. Tutuklandılar çünkü izinsiz bir taşlama gerçekleştiriyorlardı: Cinayete izin veren molla bir yargıç değildi. 


Yeni Zelanda'nın Müslüman milletvekili Ashram Choudhary|251), Kur'an'ın geleneksel cezası olan bazı eşcinsellerin ve evlilik dışı ilişki yaşayanların taşlanarak öldürülmesini kınamayacaktır. Ancak yerel Müslüman toplumunun tek parlamenter temsilcisi olarak "rolüyle" mücadele eden İşçi Partili milletvekili, Batı'daki uygulamayı savunmadığına dair güvence veriyor. Mesele sadece akademik bir ilgi alanı değil. 23 yaşındaki Tunuslu bir kadın 
2004 yılında Fransa'nın Marsilya kenti yakınlarında taşlanarak öldürülmüştür|26)|. 


Kopenhag Belediye Meclisi üyesi Merkez Demokrat Ben Haddou|27|J şunları söylemiştir: "Şeriatı kınamak mümkün değildir. Ve bunu yapabileceğini iddia eden her laik Müslüman yalan söylüyordur. Şeriat aynı zamanda yaşam tarzını, miras hukukunu, oruç tutmayı ve yıkanmayı da kapsar. Müslümanlardan şeriattan vazgeçmelerini talep etmek, onlara karşı bir savaş biçimidir." 


Bu ifadeyi tekrar okuyun ve dikkatlice okuyun. Batı'daki Müslümanlar, kendi dini yasalarına göre değil de bizim laik yasalarımıza göre yaşamak zorunda kalmalarını "kendilerine karşı bir savaş biçimi" olarak görüyorlar. O halde, istekleri yerine getirilmezse bu "savaşa" şiddet içeren yollarla tepki gösterecekler mi? 

Dahası, şeriat yasaları nihayetinde gayrimüslimlere boyun eğdirmeyi gerektirdiğinden, Müslümanlar için "din özgürlüğü" esasen gayrimüslimleri kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş haline getirme özgürlüğünü gerektirmez mi? 


Federal Hazine Bakanı Peter Costello|(28J Avustralyalı Müslüman liderlerin ayağa kalkması ve terörizmin her türlüsünü alenen kınaması gerektiğini söyledi. Costello ayrıca Başbakan John Howard'ın İslami göçmenlerin Avustralya değerlerini benimsemeleri yönündeki çağrılarını da destekledi. Howard, Müslümanların İngilizce konuşması ve kadınlara saygı göstermesi gerektiğini söylediğinde Avustralya'nın İslam toplumunda öfkeye neden olmuştu. 


İngiltere Güzeli seçilen ilk Müslüman olan Hammasa Kohistani|291, kendi toplumunun üyelerinin "stereotipleştirilmesinin" bazılarını aşırıcılığa yönelttiği uyarısında bulundu. "Ilımlı Müslümanlar bile kendilerini kanıtlamak için terörizme yöneliyor. Nasıl olsa stereotipleştirildikleri için bunu destekleyebileceklerini düşünüyorlar. Toplulukların daha fazla kaynaşmaya başlaması uzun zaman alacaktır." 


Yani, radikal Müslümanlar gayrimüslimlere karşı toplu katliam saldırıları düzenlerse, gayrimüslimler bundan dolayı herhangi bir öfke göstermemelidir, aksi takdirde ılımlı Müslümanlar da hakarete uğrayabilir ve terörist olabilirler. Ilımlılar ve radikaller arasında bu kadar keskin bir ayrım çizgisi olduğunu ve ılımlı Müslümanların özeleştiri yapma konusunda bu kadar yetenekli olduğunu bilmek rahatlatıcı değil mi? 


Ne yazık ki, Cihat destekçilerinin Batı'nın savunma kabiliyetlerini Siyasete Uygun propaganda ile besleyerek boğmalarına izin verilmektedir. Birleşik Krallık polis memurlarına Londra'nın güneydoğusundaki bir İslam okulunda, Doğu Sussex'teki özel Jameah İslameah okulunda "çeşitlilik eğitimi"(130J verildi ve bu okul daha sonra bir terörizm soruşturmasının merkezi haline geldi. Bölgedeki polis memurları, Müslüman kültürüne ilişkin farkındalıklarını artırmak ve kendilerinin de çeşitlilik eğitmeni olabilmeleri için ileri eğitim almak üzere okulu 15 kez ziyaret etti. 


Ağustos 2006'da, iki ülke arasında birkaç uçağı havaya uçurma planının ortaya çıkmasının ardından 


İngiltere ve ABD'de aşırıcılıkla mücadele konusunda Hükümetle görüşmeye çağrılan Müslüman liderler, ailevi konularda şeriat hukukunun|31J uygulanmasını da içeren bir dizi talepte bulundu. Birleşik Krallık ve İrlanda Müslüman Örgütleri Birliği Genel Sekreteri Dr. 
Syed Aziz Pasha şunları söyledi: 'Ona |bakanal eğer bize dini haklar verirseniz, gençleri diğer vatandaşlarla eşit muamele gördüklerine ikna etmek için daha iyi bir konumda olacağımızı söyledik". 


Little Green Footbalis blogundan Charles Johnson'ın|321J kuru bir şekilde yorumladığı gibi, bu ilginç bir bakış açısıdır: Sadece özel muamele görerek ve ortaçağdan kalma bir dini hukuk kodu oluşturarak Müslümanlara "eşit" davranılabilir. 


Uçaklara yönelik komplonun ortaya çıkarılmasının ardından, çok sayıda İngiliz Müslüman grup Başbakan Tony Blair'e üstü kapalı tehditler içeren bir mektup göndererek|33) "Mevcut İngiliz hükümet politikasının sivilleri hem İngiltere'de hem de yurtdışında daha fazla risk altına sokma riski taşıdığı görüşündeyiz" dedi ve İngilizlerin Müslümanlara daha fazla şeriat izni vermenin yanı sıra "dış politikamızı değiştirmesi" gerektiğini belirtti. Aynı şey 2005 yılında Londra'da meydana gelen bombalı saldırılardan sonra da yaşanmıştı. 


Yakından izlediğimizde Müslümanların son derece organize olduklarını ve uzun talep listeleri hazırladıklarını fark edeceğiz. Her terör eylemi ya da gerçekte olduğu gibi Cihad, daha da büyük talepleri ileri sürmek için bir fırsat olarak görülmektedir. Radikal Müslümanlar ve ılımlı Müslümanlar düşman değil müttefiktir. Radikaller bombalıyor, ılımlılar ise "isteklerimiz yerine getirilmezse bu tür saldırıların devam edeceğine" dair üstü kapalı tehditler savuruyor. Bu bir iyi polis, kötü polis oyunu. 


Cihadın yalnızca şiddetle ilgili olmadığı doğrudur, ancak sürekli şiddet tehdidiyle çok ilgilidir. Nasıl ki bir eşeği istediğiniz yere götürmek için sürekli dövmeniz gerekmiyorsa, Müslümanlar da gayrimüslimlere sürekli vurmak zorunda değildir. Kafirlerin her zaman itaatkar olmalarını ve patronun kim olduğunu bilmelerini sağlamak için arada bir bombalıyor ya da öldürüyorlar. 


Ne yazık ki, çoğu zaman istediklerini yaptırma eğilimindedirler ve eşek ya da bu örnekte olduğu gibi İngilizler, Müslümanların istediklerini yaparlar. İngiltere'nin kuzeybatısındaki bir hastane, Müslüman kadın hastaların kendilerini tamamen örtmelerine olanak tanıyan, burka|34J modelli yeni bir ameliyat önlüğü uygulamaya koydu. Mavi renkli "Dinlerarası Önlük" İngiltere'de türünün ilk örneği ve Royal Preston Hastanesi'nde deneniyor. 


Profesör Moshe Sharon|35)J Kudüs İbrani Üniversitesi'nde İslam Tarihi dersleri vermektedir. Geçici bir ateşkes olan hudnanın kafirlere karşı İslami bir strateji olarak nasıl kullanıldığına dair şu açıklamayı yapmaktadır: 


"İslam'da barış sadece İslam dünyası içinde var olabilir; barış sadece Müslüman ile Müslüman arasında olabilir." "Müslüman olmayan dünya ya da Müslüman olmayan muhalifler için tek bir çözüm olabilir: Müslümanlar daha fazla güç kazanana kadar ateşkes. Bu, günlerin sonuna kadar sürecek ebedi bir savaştır. Barış ancak İslami taraf kazanırsa gelebilir. İki medeniyet sadece ateşkes dönemleri yaşayabilir." 


"Oslo anlaşmasının imzalanmasından birkaç hafta sonra |Filistin lideri) Arafat Johannesburg'a gitti ve oradaki bir camide yaptığı konuşmada "Yahudilerle İslam'ın kurallarına aykırı bir şey imzaladığımı mı düşünüyorsunuz?" diyerek özür diledi. Arafat sözlerine şöyle devam etti: "Öyle değil. Ben tam olarak Muhammed peygamberin yaptığını yapıyorum." "Arafat'ın söylediği şuydu: "Hudeybiye hikayesini hatırlayın." 
Peygamber orada Kureyş kabilesiyle 10 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Ama sonra 10.000 
asker eğitti ve iki yıl içinde onların şehri Mekke'ye yürüdü. Tabii ki bir bahane buldu." 


Daha önce, 1990'lardaki Oslo Barış Süreci'nin kilit aktörlerinden Norveçli diplomat ve Birleşmiş Milletler elçisi Terje Röd- Larsen'in|36) bile daha sonra "Arafat'ın sürekli yalan söylediğini" nasıl itiraf ettiğini aktarmıştım. 


Araplar hiçbir zaman İsrail ile barış yapmak istemedi. Kazanmak için yeterince güçlü olana kadar zaman kazanmak istediler. İsraillilerin barış teklifleri bir zayıflık işareti olarak yorumlandı. Muhammed ve taraftarları henüz Mekke'yi fethedecek kadar güçlü değilken imzalanan sözde Hudeybiye Antlaşması, o zamandan beri İslam'ın gayrimüslimlerle ilişkilerinde bir standart haline geldi. 


Şaron şöyle diyor: "Böylece, İslami yargıda, en fazla 10 yıl boyunca barış yapabileceğinizi belirten yasal bir emsal haline geldi. İkinci olarak, yapabildiğiniz ilk anda cihadı yenilemeniz (böylece "barış" anlaşmasını bozmanızl| gerekir." "İslam'ın ateşkesi kabul etmesini sağlayan nedir? Tek bir şey - düşman çok güçlü olduğunda. Bu taktiksel bir seçimdir." 


Dahası, İslam dünyası sadece açık savaş tavrına sahip değil. Şu anda Batı ülkelerinde gördüğümüz gibi, sızma yoluyla savaş da var. Bu savaş dansını sona erdirme olasılığı var mı? Moşe Şaron'a göre cevap şu: "Hayır. Öngörülebilir bir gelecekte değil. Yapabileceğimiz tek şey, birkaç yıl boyunca göreceli bir sessizliğe sahip olabileceğimiz bir duruma ulaşmak." 


Jinad Watch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hugh Fitzgerald'ın ılımlı Müslümanlar hakkında söylediği gibi|371J: "Onlar hala kendilerine Müslüman diyen insanlar ve biz Kafirler, bunun gelecekte onların ne yapmasına neden olacağı ya da olabileceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Aynı şekilde onların çocuklarının ya da torunlarının Müslüman olarak neyi sorumlulukları olarak görecekleri konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Bugünün "ılımlı" Müslüman'ı "ölçüsüz" bir Müslüman'a dönüşebilir ya da tam bir kopuş yaşayıp mürted olmazsa torunları da öyle olabilir. Şu anda Batı'nın her yerinde, ebeveynlerinden daha dindar ve itaatkâr olan Müslüman çocuklar fenomenini görüyoruz." 


Bu ne yazık ki çok doğrudur. Kasım 2005'te Kanada'nın National Post gazetesi tarafından elde edilen bir istihbarat çalışmasında|38) aşırılık yanlısı faaliyetlere katılan Kanadalı Müslümanların "yüksek bir yüzdesinin" Kanada'da doğup büyümüş olduğu ve bu durumun geçmişte çoğunlukla mülteci ve göçmen oldukları döneme kıyasla belirgin bir değişim gösterdiği belirtilmiştir: "Aşırıcılığa yol açan tek bir süreç varmış gibi görünmüyor; dönüşüm son derece bireysel. Bu değişim gerçekleştikten sonra, söz konusu bireyler propaganda ve adam toplamadan terörist eğitimi ve aşırılık yanlısı operasyonlara katılmaya kadar uzanan bir dizi faaliyete geçmektedir." 


Hugh Fitzgerald, Müslüman göçmenlerimizin kaçının gerçekten ılımlı olacağını merak ediyor. 
Kaç tanesi "Ayaan Hirsi Ali gibi olacak? 20 kişiden biri mi? 100 kişiden biri mi? 1,000'de bir mi? 100.000'de bir mi? Kaç kişi İtalya'daki Magdi Allam ya da Almanya'daki Bassam Tibi gibi olacak? Kaçtane Ibn Warrag ve Ali Sinas ya da Walid Shoebat gibi Hıristiyanlığa geçen kişi, diyelim ki 1000 Müslüman göçmenden oluşan bir nüfusta bulunacaktır? Batı dünyası bir milyon göçmeni kabul etmeli mi, yoksa içlerinden birkaçı ışığı gördü diye kalmalarına izin mi vermeli?" 


"Bırakın Müslümanlar Dar el-İslam içinde kalsınlar. Kafirler önce kendileri öğrenmek için ellerinden geleni yapsınlar, sonra da Müslümanlara, İslam toplumlarının hem Darü'l-İslam hem de Darü'I-Harb içindeki siyasi, ekonomik, sosyal, entelektüel ve ahlaki başarısızlıklarının doğrudan İslam'ın kendisiyle ilgili olduğunu ve İslam'dan kaynaklandığını anladıklarını göstersinler (böylece Müslümanlar da anlamaya başlamak zorunda kalsınlar)." 


New York Sun'dan Youssef Ibrahim(39) Müslüman çoğunluğun sessizliğinden bıkmış durumda: "(Hollandalı İslam eleştirmeni Theo van Gogh'un öldürülmesini, ılımlı olsun ya da olmasın, neredeyse hiçbir Müslüman grup, en kalıplaşmış ifadeler dışında, kamuoyu önünde onaylamadığını dile getirmedi." "İslam'da, 
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Arapça Kuran deyişinde olduğu gibi "sessizlik kabulün işaretidir"." “Su anda havada asılı duran soru - özellikle de İngiltere bir kez daha yüzlerce kişiyi öldürmeyi planlayan İngiliz Müslümanlarla karşı karşıya kalmışken - şudur: Avrupalılar tüm bu Müslüman savaşçıları ve ailelerini toplayıp geldikleri yere geri göndermeden önce tam olarak neyi bekliyorlar?" 


Giderek artan sayıda Avrupalının da sorduğu haklı bir soru. Cevabın büyük bir kısmı, on yıllar boyunca gizlice inşa edilen ve Avrupa medyası tarafından neredeyse hiç tartışılmayan ayrıntılı Avrasyacı, İslam yanlısı ağlarda yatmaktadır. Ayrıca, uzun süredir çok kültürlülüğü savunan Batılı siyasi liderlerin, ülkelerinin bekasını tehdit eden korkunç bir hata yaptıklarını kabul etmeleri utanç vericidir. 


Kâfirlerin yeterince güçlü olduğu Batılı ülkelerin, Sudeten Almanları olarak adlandırılan yaklaşık 3,5 milyon insanın çoğunun devlete sadakati olmayan tehlikeli bir beşinci kol olduklarını gösterdikleri 1946 yılında Çekoslovakya'da alınan Benes Kararlarını taklit etmeleri mümkündür. Çek hükümeti bu nedenle onları topraklarından kovdu. Jihad Watch'tan Hugh Fitzgerald'ın da ortaya koyduğu gibi, Batı'daki Müslüman nüfusun bir kısmı için Benes Kararnamesi için Sudeten Almanları için olduğundan çok daha iyi bir durum söz konusudur. 


Bir uygarlık olarak kendimizi kurtarmak ve aynı zamanda giderek bir dünya savaşı gibi görünen bu süreçte hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler arasındaki can kayıplarını sınırlamak için yapabileceğimiz en medeni şey, Batılıların ve genel olarak gayrimüslimlerin, Bay Fitzgerald'ın önerdiği gibi İslam dünyasını çevreleme politikası uygulamasıdır. Bu, Müslüman göçünü tamamen durdurmayı ve aynı zamanda ülkelerimizi İslam dostu olmayan bir hale getirerek, halihazırda burada bulunan Müslümanlara toplumlarımıza uyum sağlama ya da şeriat istiyorlarsa ülkeyi terk etme seçeneklerini sunmayı içermektedir. Cihat hakkında fısıldamak bile sınır dışı edilme ve vatandaşlığın iptali için gerekçe olmalıdır. 


İslam'ı, insanların kendilerini zincire vurmak üzere tasarlanmış bir gerçeklikte yaşayarak birer köleye dönüştürüldüğü "Matrix" filmine benzetiyorum. Filmde, bu yapay gerçeklikten tamamen koparılmamış herkes potansiyel olarak sistemin bir ajanıdır. Ben de yavaş yavaş Müslümanlara bakmanın en aklı başında yolunun bu olduğu sonucuna vardım. 


Bazıları, Müslümanları ülkelerimizden dışlamayı, hatta burada bulunanların bir kısmını sınır dışı etmeyi savunmanın bir suç ve kendi değerlerimize ihanet olduğunu iddia edebilir. Ben buna katılmıyorum. Şu anda Batı'da bulunan görece az sayıdaki Müslüman, ekonomimize, kültürümüze ve en azından özgürlüklerimize çok büyük zararlar vermiştir. Asıl suç ve asıl ihanet, toplumlarımıza neredeyse hiçbir katkıda bulunmayan ve toplumlarımızın temellerine düşman olan Müslümanları yatıştırmak için insan özgürlüğünde yüzyıllardırkaydedilen ilerlemeleri, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini feda etmek olacaktır. 


Yukarıda gösterdiğim gibi, Cihatçı Müslümanlar tarafından gayrimüslimlere gerçek gündemleri hakkında yalan söylemek tamamen kabul görmekte ve yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca radikaller ile sözde ılımlılar arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden çok daha yakın olduğunu da gösterdim. En iyi ihtimalle, dünya çapında şeriat kurma hedeflerini paylaşıyorlar ve sadece bu hedefe ulaşmak için kullanılacak araçlar konusunda farklı düşünüyorlar. En kötü ihtimalle, kafirlerden taviz üstüne taviz koparmak için iyi polis, kötü polis oyununda müttefiktirler. Dahası, yaklaşımlarında gerçekten ılımlı ve seküler olanlar bile daha sonra değişebilir ya da çocukları değişebilir. Bu durum, daha iyi, daha dindar bir Müslüman olma arzusu yaratacak haberlerde yer alan bir şey ya da kişisel yaşamlarındaki bir kriz gibi neredeyse her şey tarafından tetiklenebilir. Geriye kalan az sayıdaki ılımlı kişi, daha acımasız ve radikal meslektaşlarının şiddetiyle kolayca susturulabilir. 


Günün sonunda önemli olan ılımlı Müslümanlar ile radikal Müslümanlar arasındaki fark değil, Müslümanlar ile gayrimüslimler ve Müslümanlar ile eski Müslümanlar arasındaki farktır. Ibn Warrag ılımlı Müslümanların olabileceğini ama İslam'ın kendisinin ılımlı olmadığını söylüyor. Muhtemelen de haklıdır. Eski Müslümanların tanıklıklarının eşsiz bir derlemesi olan Leaving Islam - Apostates Speak Out (İslam'dan Ayrılanlar Konuşuyor) adlı kitabında yazdığı gibi, eski Müslümanlar bunun ne olduğunu bilen tek kişilerdir ve onların Cassandra çığlıklarına kulak vermemiz iyi olacaktır. 
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VONMUBUNP 


2.51 İslam Demokrasi ile Uyumlu mu? 


"İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların başlarını vurun ve her parmak uçlarını koparın." - Kur'an, 8.12f1) 


"Allah'ın Elçisi, 'Ben (düşmanın kalbine atılan) dehşetle muzaffer kılındım' dedi." - Buhari 
Hadisif|2)J, Cilt 4, Kitap 52, Numara 220 


"Başkalarına dehşet salan kişinin kendisi de sürekli korku içindedir." - Claudian, Romalı şair 


Zamanımın önemli bir bölümünü, özünde kusurlu olan ve 21. yüzyılda tamamen ilgisiz olması gereken bir ideoloji olan İslam'ı çürütmeye harcamak zorunda kaldığım için zaman zaman sinirleniyorum. Ama sonra bunu olumlu bir açıdan görmeye çalışıyorum: İslam ile yüzleşmemizin iyi tarafı, bizi kendi içimizdeki kusurlarla yüzleşmeye zorlamasıdır. 


kendi medeniyetimiz. Her ikisi de Batı karşıtı duygular ve ideolojik saçmalıklarla dolu olan eğitim sistemimiz ve medyamızdaki büyük başarısızlığı şimdiden ortaya çıkarmıştır. 1960'lı ve 70'li yılların Batı Kültür Devrimi'nden|(3) kalan bu miraslar, İslami tehdidi olduğu gibi göremememize neden oldu. Dolayısıyla, şimdi İslam'ın demokrasiyle uyumlu olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya kaldığımızda, demokratik bir sistemin hangi koşullar altında işleyebileceğini de sormak zorundayız. 


Demokratik bir sistemin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? "Özgürlük" ve "serbestlik" nedir ve genel oy hakkı otomatik olarak özgürlüğe eşit midir? Demokrasi kısaca, bir devletin ya da siyasi oluşumun halkının şiddet içermeyen yollarla hükümetlerinin politikalarını gerçekten etkileyebilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu soyut bir tanımdır; gerçekliği saptamak için daha ayrıntılı bir tanıma ihtiyacımız var. Antik Yunan'ın Atina şehir devletinde oy verme hakkı tüm vatandaşları, belki de şehir nüfusunun onda birini kapsıyordu. Platon'un Cumhuriyet'teki demokrasi tanımı anarşiye yakındır. Platon haklı olarak demokratik modelin doğasında var olan bazı zayıflıklara işareteder; şüphesiz hocası Sokrates'in kaderinden etkilenmiştir. 
Sokrates, ucuz retorik yoluyla demokrasiyi güç kazanmak için kullanan Atinalıları eleştirerek pek çok düşman edinmiştir. Kendisini suçlayanların, gençleri yozlaştırdığını iddia ettikleri mahkemeye çıkmasına neden oldu. Suçlu bulunan Sokrates zehir içmeye mahküm edildi. Bu deneyim Platon'un Atina demokrasisinin adaletsiz bir yönetim biçimi olduğu sonucuna varmasına yol açtı. 


Platon adil bir hükümeti, eğitimli filozoflar ya da bir filozof-kral tarafından yönetilen bir hükümet olarak tasavvur etmiştir. Ünlü "Mağara Efsanesi "nde insanlar arkalarında ateş yanan bir mağaraya zincirlenmiştir. Diğerleri ateşin önünden geçerken mağara duvarında gölgeler görürler ve bu gölgelerin gerçekliği temsil ettiğine yanlış bir şekilde inanırlar. 
Platon'a göre yöneticinin amacı kitleleri aydınlatmak ve onlara bu gölgeli görüntülerin ardındaki gerçeği göstermek olmalıdır. 


Aristoteles de Politika|4)| adlı eserinde demokratik sistemi eleştirmiştir. Çeşitli yönetim modellerini şu şekilde tanımlamıştır: 


"Tek kişinin yönettiği hükümet biçimlerinden, ortak çıkarları gözetenine monarşi; birden fazla kişinin ama çok sayıda kişinin yönetmediği hükümet biçimine aristokrasidiyoruz (ve ya yöneticiler en iyi kişiler oldukları için ya da devletin ve yurttaşların çıkarlarını en iyi şekilde gözettikleri için böyle adlandırılırlar). Ancak yurttaşların geneli devleti ortak çıkarlar için yönettiğinde, hükümete yönetim denir. Ve bu dil kullanımının bir nedeni vardır. 


"Yukarıda bahsedilen formların sapkınlıkları şunlardır: monarşi, tiranlık; aristokrasi, oligarşi; yönetim, demokrasi. Çünkü tiranlık, yalnızca hükümdarın çıkarını gözeten bir tür monarşidir; oligarşi, zenginlerin çıkarını gözetir; demokrasi, muhtaçların: hiçbiri herkesin ortak iyiliğini gözetmez. Tiranlık, dediğim gibi, siyasi toplum üzerinde bir efendinin egemenliğini uygulayan monarşidir; oligarşi, mülk sahiplerinin hükümeti ellerinde tutmasıdır; demokrasi, bunun tam tersi, mülk sahiplerinin değil de yoksulların yönetici olmasıdır." 


Demokratik modelde gücün kötüye kullanılması ve tiranlık potansiyeli gerçekten var olsa da, bu potansiyel diğer hükümet biçimlerinde de mevcuttur. Platon'un göremediği şey, demokrasinin potansiyel olumsuzluklarını tamamen ortadan kaldırmasa da bazılarını sınırlandıracak kısıtlamalar getirmenin mümkün olabileceğiydi. Amerikan Kurucu Babaları da, Platon gibi hızla çete yönetimine dönüşebileceğini düşündükleri, kısıtlanmamış doğrudan demokrasi anlamında "demokrasiye" şüpheyle yaklaşmışlardır. Bir anayasa tarafından tanımlanan dolaylı, temsili demokrasiye sahip anayasal bir Cumhuriyetin ana hatlarını çizdiler. Vatandaşlar hukukun üstünlüğüne göre yönetilecek, böylece azınlık istismardan ve çoğunluğun potansiyel tiranlığından korunacaktı. John Adams bunu "insanların değil, yasaların hükümeti" olarak tanımladı. 


Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, kuvvetler ayrılığı teorisiyle ünlü Fransız Aydınlanma düşünürü Montesguieu'dan esinlenmiştir: Yürütme, yasama ve yargı ve bunlar arasında denge ve denetleme mekanizmaları. ABD'de güçlü bir kuwvetler ayrılığı varken, birçok Avrupa ülkesinde yürütme organı, yani hükümet, yasama organına bağımlı olduğu için genellikle daha zayıf bir ayrıma sahip parlamenter demokrasiler vardır. Bu tür kısıtlamalar ve bireysel haklarla güçlendirilen demokrasi oldukça iyi işledi, ancak diğer tüm insan icatları gibi mükemmel değil. Sistemin hala eleştirmenleri var. Batı Nasıl Kaybedildi|5)1 adlı kitabında yazar Alexander Boot, modern Batı'yı neyin rahatsız ettiğini düşündüğünü özetliyor. Kışkırtıcı bir kitap. Genel olarak Aydınlanma sonrası uygarlığa yönelik eleştirilerinin bazılarına katılmıyorum, ancak Boot açık sözlü ve orijinal; modern devletin doğasına ilişkin bazı noktaları üzerinde düşünmeye değer. 


Örneğin şöyle diyor: "Hem Yunanistan'da hem de Roma'da 'demokrasi' kelimesi tek adam tek oy anlamına gelmiyordu ve Platon bunu 'çete yönetimi' anlamında kullanıyordu. 
Amerikan kurucu babaları bu kelimeyi hiç kullanmadı ve Lincoln da kullanmadı. (...) bugün özgürce oy veren bir Fransız vatandaşı ya da İngiliz tebaası, hayatının her yönü üzerinde çok az söz sahibi olduğu merkezi bir hükümet tarafından kontrol edilmekte ya da en azından izlenmektedir. Gelirinin yarısını, bu transferin tek sonucunun devletin daha da fazla gasp etme gücünde bir artış olacağını bilerek uysalca devreder. (...) Gazetesini açtığında bir kez daha 'demokratik' devletin kendisine bir darbe indirdiğini görür; bu darbe çocuklarının eğitimini yok etmek, vergilerini artırmak, kendisini koruyan orduyu yok etmek, yerel hastanesini kapatmak ya da katilleri serbest bırakmak olabilir. Kısacası, özgürlüğü bireyin seçme özgürlüğünü en iyi şekilde kullanmasını sağlayan bir koşul olarak tanımlarsak, genel oy demokrasisi bu konuda eksiktir." 


Boot ayrıca nefret söylemi yasaları yoluyla Siyasi Doğrucu sansürün giderek yaygınlaşmasına karşı da uyarıda bulunuyor: "Irkçılığa karşı yasalar bu nedenle suç teşkil eden eylemleri cezalandırma amacı bile taşımıyor. Bu yasalar, devletin sadece vatandaşların eylemlerini değil, daha da önemlisi düşüncelerini ve bunları ifade etmek için kullandıkları kelimeleri kontrol etme gücünü yenidenortaya koymak için vardır. (...) Düşüncelerinden dolayı bir kişiyi yargılayabilen bir devlet, aynı şekilde binlerce kişiyi de yargılayabilir ve tahmin edilebileceği üzere, gücünü herhangi bir rezaletten paçayı kurtaracak kadar pekiştirdiğinde bunu yapacaktır. (...) Önümüzdeki on yıl içinde Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da giderek daha fazla sayıda insanın yaptıkları bir şey için değil, söyledikleri bir şey için hapse gönderileceğini tahmin etmek nispeten güvenlidir." 


Aklın İntiharı kitabının yazarı Lee Harris|6l, modern aklın gelişmesi için gerekli koşulların ne olduğunu merak etmektedir. Bu soru Johann Herder tarafından ele alınmıştır: 


"Immanuel Kant gibi eleştirel bir düşünür yetiştirmek için ne tür bir kültür gerekliydi? Kant, Saf Aklın Eleştirisi'nde Tanrı'nın varlığına dair tüm geleneksel kanıtları metodik bir şekilde yerle bir ettiğinde, neden öfkeli inananlar tarafından Königsburg sokaklarında lime lime edilmedi?" 


Alaycılar, Kant'ın sekiz yüz sayfalık tezini anlamadıklarını iddia edebilirler ki Kant'ın yazılarını sindirmeye çalışanların da tanıklık edebileceği gibi, bu tez hiç de hafif bir okuma değildir. 
Kant 18. yüzyıl Avrupa'sında bunu yapma özgürlüğüne sahip olsa da, aynı şeyi İslam dünyasında yapmaya kalkışsaydı muhtemelen öldürülürdü ki Bilimsel ve Sanayi Devrimlerinin İslam altında değil de Batı'da gerçekleşmesinin nedenlerinden biri de budur. 


Peki 21. yüzyıl Batı'sında hassas sorular soran özgür düşünenlere nasıl davranıyoruz? Kendi ülkemde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ombud'u kısa bir süre önce Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Ombud'u oldu. Ombud'un görevleri arasında "ayrımcı söylem" ve olumsuz 


diğer kültürler ve dinler hakkındaki ifadeler. Böyle bir ayrımcılıkla suçlanan kişi masum olduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu kurum aslında seküler ya da çokkültürlü bir engizisyondur: ideolojik bir yalan uğruna hakikatten vazgeçmek. Galileo Galilei, dört yüz yıl önceki Engizisyon sırasında aynı seçimle karşı karşıya kalmıştı. Çokkültürlü Engizisyon sizi öldürmekle tehdit etmeyebilir, ancak kariyerinizi öldürmekle tehdit eder ve bu, suçunuz ister dünyanın güneş etrafında hareket ettiğini iddia etmek isterse de tüm kültürlerin eşit olmadığını iddia etmek olsun, aynı sonuca ulaşmak için uzun bir yol kat eder. 


Son iki yüz yılda özgürlükler geriledi mi? Liberal demokrasinin olmadığı bir Alman devletinde yaşayan Immanuel Kant 18. yüzyılda dinin temel yönlerini eleştirebilirken, 21. 
yüzyılın Batı'sında diğer dinleri ve kültürleri eleştirmenin sosyal ve hukuki sonuçları olması nasıl mümkün olmuştur? Özgürlüğün (ifade ve vicdan özgürlüğü anlamında) zorunlu olarak genel oy hakkına sahip bir demokrasiden kaynaklandığını varsaymak bir hatadır. 
Siyasi Doğruculuğun çöküşüyle oluşan boşluğu doldurmak için yeni bir Aydınlanmaya ihtiyacımız var mı? 


İşleyen bir demokratik sistem için önerilen koşulların bir listesini yaptım: 


9 Bir demosolmalıdır. Yani, siyasi sadakat öncesi ortak bir anlayışa sahip bir grup insan olmalıdır. 
Bu ortak anlayış, politikaları uygulayan liderler ile halk arasında karşılıklı özdeşleşme ve güveni de içerecektir. Demosun beceriksiz ya da yolsuzluğa bulaşmış yetkilileri sorumlu tutmasını ya da görevden almasını sağlayacak yaptırımlar olmalıdır. Uluslarüstü kurumların büyümesi, seçkinlerin üyeleri ile hizmet etmeleri gereken ulus devletler arasındaki bağları zayıflatmıştır. 
Demos, hem çok kültürlülük hem de kitlesel göç nedeniyle zayıflamıştır. 


* Gösterilerde gerçek bir ifade özgürlüğü olmalıdır. Önemli konular hakkında gerçek tartışmalar yapılmalıdır. Bir dizi nedenden ötürü bu süreç şu anda pek çok Batı ülkesinde ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Soldaki aktivistler hassas konularda resmi ve gayrı resmi sansür talep ediyor. Bu arada medya da siyasi elitlere karşı bir denge unsuru olarak işlev görmüyor çünkü çoğu zaman bu elitlerle aynı safta yer alıyor. 


* Gösterilerde kayda değer bir Müslüman varlığı olmamalıdır. İslam, demokratik bir toplum için daha sonra ele alacağım çeşitli nedenlerden dolayı zehirlidir. Bunlardan biri, İslami gündemi eleştiren herkese karşı fiziksel saldırı olasılığıdır. Bu şekilde yaratılan korku, özgür ve sivil bir kamusal söylem olasılığını yok eder. Bir diğeri ise Müslümanların ayrı yasalar ve "özel muamele" taleplerinin yarattığı kızgınlıktır ki bu talepler doğuştan gelen bir hak sahibi olma duygusundan kaynaklanmaktadır. Son olarak, İslam'ı eleştirmeyenler de dahil olmak üzere gayrimüslimlerin taciz edilmesi söz konusudur. Bu saldırgan davranış her zaman cihadın bir parçası ve ayrılmaz bir parçasıdır. 


9 Demosunyaşadığı bölgesel varlık kendi sınırlarını kontrol etmelidir. Yurttaşlar ve yurttaş 
olmayanlar, demosun üyeleri ve üye olmayanlar arasında ayrımcılık yapamayan bir ulus işlevini yitirecektir. 


Bu listede rahatsız edici olan şey, Batı'da - özellikle Batı Avrupa'da - bu koşullardan çok azının kalmış olmasıdır. Bizler artık yurttaş değiliz; başkalarının bizim için seçtiği kaderlerin sadece seyircileriyiz. Ancak vergilerimizin nasıl harcandığı üzerinde gerçek bir etkimiz varsa yurttaşız. Başkaları bu parayla ne yapılacağına karar verirken biz sadece vergi ödüyorsak tebaayız. 


Sınırların kontrolü ve ulus devletlerin egemenliği yukarıdaki listeyle bağlantılıdır. 
Demokratik kararlar, eğer bir dış otorite tarafından geçersiz kılınabiliyorsa anlamsızdır. Bu egemenlik kavramı, hem Birleşmiş Milletler hem de uluslararası hukukun yükselişi yoluyla Batı dünyasının her yerinde sorgulanmaktadır. Egemenlik, çıkarılan tüm yasaların yüzde yetmişi ya da daha fazlasının Avrupa'nın büyük bölümünde açıkça mevcut değildir. 


federal AB yasalarıdır. Demokratik olarak seçilmiş ulusal parlamentolar önemsiz hale gelmiştir. Dolayısıyla, Batı Avrupa ülkelerinin artık ayrı demokrasiler olmadığını ve anlamlı birşekilde "Özgür Dünya "nın bir parçası olmadıklarını söylemek mümkündür. 
Dolayısıyla Avrupalılar genel oy hakkına sahiptir, ancak gerçek demokrasiye ve kesinlikle gerçek özgürlüğe sahip değiliz. 


Avrupa Birliği neden demokratik değil? Unsurlardan biri büyüklüğü; bir diğeri ise etrafında büyüyen devasa bürokrasidir. F.A. Hayek'in Köleliğe Giden Yol'da|(7) yazdığı gibi: 


“Tüm gücün ve kararların çoğunun sıradan insanın inceleyemeyeceği ya da kavrayamayacağı kadar büyük bir organizasyona ait olması halinde demokrasiyi ne koruyabilir ne de gelişmesini teşvik edebiliriz. Demokrasinin, büyük ölçüde yerel özyönetim olmaksızın iyi işlediği hiçbir yer yoktur; bu, gelecekteki liderler için olduğu kadar halkın geneli için de bir siyasi eğitim okulu sağlar. Sorumluluğun öğrenilebildiği ve çoğu insanın aşina olduğu meselelerde uygulanabildiği, eyleme yön veren şeyin diğer insanların ihtiyaçlarına dair teorik bir bilgiden ziyade komşusunun farkında olmak olduğu yerde, sıradan insan bildiği dünyayı ilgilendirdiği için kamu işlerinde gerçek bir rol alabilir. Siyasi önlemlerin kapsamının gerekli bilginin neredeyse sadece bürokrasinin elinde olacak kadar genişlediği durumlarda, özel kişinin yaratıcı dürtüleri bayraklaşmak zorunda kalır." 


Sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha iyi işlediği için her şey boyutla ilgili olamaz. 
Avrupa'daki bu demokrasi açığının en önemli nedeni, AB'nin önde gelen organlarının yetkileri üzerinde herhangi bir resmi kısıtlama bulunmamasıdır. 2006 yılında|(81|, AB'nin resmi mali gözlemcisi olan Avrupa Sayıştayı üst üste on ikinci yıl AB bütçesini onaylamayı reddetti çünkü bütçe sahtekarlık ve hatalarla doluydu(91. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan proje bütçelerinin yarısı yetersiz bir şekilde denetlenmiştir. 


Bu sahtekarlık hikayesi Avrupa medyası tarafından büyük ölçüde görmezden gelindi. Güçlü Avrupa Komisyonu, AB'nin "hükümeti" ve dolayısıyla Macaristan'dan İngiltere'ye, Finlandiya'dan İspanya'ya kadar yaklaşık yarım milyar insanın hükümeti olmasına rağmen, on yılı aşkın birsüredir büyük kusurlar içeren hesaplar yayınlayabiliyor. Böylesi bir denetim eksikliği ABD'de düşünülemezdi. AB Komisyonu'nun yaptığı yanına kar kalıyor çünkü büyük ölçüde kimseye hesap vermiyor ve en başta kasıtlı olarak bu şekilde çalışmak üzere yapılandırıldı. Tıpkı eski Sovyetler Birliği'nin Politbürosu gibi, AB Komisyonu da herhangi bir gerçek denetim ve denge mekanizmasına tabi değildir. 


Demokrasiyi küçük ve şeffaf bir ulus devlette tesis etmenin büyük bir devlette tesis etmekten daha kolay olduğu açıktır. Ancak, insanların en yüksek vergi oranlarını ödediği Batı ülkesi olan İsveç, aynı zamanda tartışmasız bir şekilde siyasi olarak en çok baskı altında tutulan ve en az gerçek ifade özgürlüğüne sahip ülkedir. İsveç'in sorunu coğrafi büyüklüğü değil, şişirilmiş devlet aygıtıdır. Belki de bürokrasi, hükümet etkisi ve müdahalenin sınırlandırılması da işleyen bir demokrasi için çok önemlidir. Geleneksel modern öncesi bir devlette, hükümdar her zaman sizin rızanızla yönetmeyebilirdi, ancak vergilerinizi ödediğiniz sürece sizi büyük ölçüde rahat bırakırdı. Modern demokratik uluslarımızda durum böyle değil. Okullarımız, İslami "hoşgörüyü" överken kendi yerli kültürel mirasımızı küçümseyen derslerle giderek daha fazla doluyor. Kendi çocuklarımızı yetiştirmemiz ve onlara kendi değerlerimizi aşılamamız engelleniyor. Bu özgürlük mü? 


Norveç'in Sosyalist Sol Partisi'nin eski Eğitim ve Araştırma Bakanı ystein Djupedal|/10) kamuoyu önünde şunları söylemiştir: "Çocukları en iyi ebeveynlerin yetiştirebileceğine inanmanın çocuk yetiştirme konusunda yanlış bir görüş olduğunu düşünüyorum. Hillary Clinton, çocukların bir köye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ama bizde bu yok. Zamanımızın köyü anaokullarıdır." Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine daha sonra bu açıklamasını geri çekti. 
Eleştirmenler bu açıklamanın 


Hükümet tüm ülkeyi bir anaokulu olarak görmektedir. Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı kreş eğitimi, ilk ve orta öğretim, okul çocukları için kreşler, orta öğretim ve üniversiteler gibi yüksek öğretim kurumlarından sorumludur. Başka bir deyişle, Norveçlilerin anaokulundan doktora seviyesine kadar öğrendikleri her şeyi tek bir bürokrasi kontrol etmektedir. 


Avrupa Birliği'nin demokratik olmamasının çok önemli bir nedeni var: Avrupa demosu yoktur. Avrupa'daki çoğu insan kendini İtalyan, İspanyol, Hollandalı ya da Polonyalı olarak tanımlıyor. 

Avrupalı olma kavramı en iyi ihtimalle çok uzak bir ikinci ihtimaldir. Buna karşın, çok kültürlülük bireylerin Afrikalı-Amerikalı, Asyalı-Amerikalı vs. gibi ikili kimlikleri teşvik etse de, Birleşik Devletler vatandaşları kendilerini Amerikalı olarak görmektedir. Bu kabileleşme, Amerikan demokrasisinin süregelen kalitesine yönelik uzun vadeli kritik bir meydan okumayı temsil etmektedir. Beyaz çoğunluğun da kendisini Avrupalı-Amerikalılardan oluşan bir kabile grubu olarak görmeye karar vermesi halinde, tepkinin ülkenin parçalanmasına neden olabileceği düşünülebilir. Sayın Başkan. 

Sağcı İlerleme Partisi'nden Carl 1. Hagenl/11) Norveç'in göçmenlik kurumunun başına yabancı bir vatandaşın getirilmesini eleştirdi. Fransa'da yolsuzluğa karşı mücadelesiyle tanınan Norveç doğumlu Fransız yargıç Eva Joly ise Hagen ile aynı fikirde değildi: "Milliyetin ya da vatandaşlığın |bir iş içinl uygun olmakla bir ilgisi olduğunu varsaymak çok eski moda bir düşünce tarzı. Artık ulusal terimlerle değil, Avrupa ya da küresel terimlerle düşünüyoruz. Diğer ülkelerden insanları istihdam etmek bir görevdir," dedi Joly. Kendisine hem Norveç hem de Fransız vatandaşlığı verilmiş, ancak kendisini Avrupalı olarak görüyor. 


İnsanları önemli mevkilere seçtiğimizde, onların geçici "küresel çıkarları" değil, bizim çıkarlarımızı gözetmelerini isteriz. Ülkemize karşı herhangi bir bağlılık hissetmediklerini açıkça ifade ediyorlarsa, bizim için çalışmak üzere emanet edilen insanlara nasıl güvenebiliriz? İngiliz filozof Roger Scruton'a göre, liberal elitimizin üyeleri yabancı düşmanlığına karşı bağışıklı olabilirler, ancak bolca sergiledikleri eşit bir kusur vardır, bu da oikofobi, yani memleketi reddetme ve ondan korkmadır. 


The Westand the Rest adlı kitabında: Küreselleşme ve Terör Tehdidi adlı kitabında Scruton, Batı'yı karakterize eden şeyin kişisel devlet fikrimiz olduğuna inanmaktadır|(12): 


"Kişisel devlet, bir anayasa, hukukun üstünlüğü ve makam sahiplerinin rotasyonu ile karakterize edilir. Kararları, tamamen demokratik olmasa da yine de her vatandaşı kapsayan ve her vatandaşın sonucu kendi kararı olarak benimseyebileceği araçları sağlayan bir süreçle kolektif olarak alınır. Kişisel devletlerin doğasında zorlama yerine müzakere, savaş yerine barış tercihi vardır. (Kişisel devlet| yurttaşlarına karşı sorumludur ve kararları onlara atfedilebilir, çünkü yurttaşlar olarak siyasi sürece katılırlar." 


Bu demokratik sürecin işleyebilmesi için siyasi bağlılıktan önce gelen bir sadakat ve kimlik olmalıdır. Öncelikli ortak çıkarları olan bir topluluğa sahip olmalıyız. Bunun, idealin küresel Ümmet ve Halifelik olduğu İslam ülkelerinde gerçek bir karşılığı yoktur. Ulus devlet ya da toprak bütünlüğü gibi kavramların İslam hukukunda bir karşılığı yoktur ve bu da Müslüman ülkelerde demokrasinin tesis edilmesinin neden bu kadar zor olduğunu açıklamaya yardımcı olur. 


Ancak Scruton, Batılı kişisel devletin şu anda iki yönden baskı altında olduğunu belirtmektedir. Uluslarüstü kurumlar üyelik duygusunu yukarıdan yok ederken, asimilasyonsuz kitlesel göç de aşağıdan yok etmektedir. Avrupa Birliği, diğerlerinin yanı sıra, "Aydınlanma'dan bu yana Avrupa meşruiyetinin temelini oluşturan bölgesel yetki alanlarını ve ulusal bağlılıkları hızla yok ederken, bunların yerine yeni bir üyelik biçimi koymuyor." 
Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen bireylerin Batı'ya yerleşmesi mantıklı olsa da, farkında olmadan, faydalarından yararlanmak için geldikleri şeyin yok edilmesine katkıda bulunabilirler. 


ilk etapta: 


"İnsanları Batı'ya sığınmaya yönelten siyasi ve ekonomik avantajlar, bölgesel yargı yetkisinin bir sonucudur. Ancak bölgesel yargı yetkileri ancak sınırlar kontrol edildiği takdirde ayakta kalabilir. Bu nedenle, reddetme kültürüyle birlikte hareket eden ulusötesi mevzuat, Batı özgürlüklerini kalıcı kılan koşulların altını hızla oymaktadır." 


Scruton, yüzyıllardır ilk kez İslam'ın "tek bir hedef etrafında birleşmiş tek bir dini hareket" gibi göründüğünü ve "bu beklenmedik birliğin oluşmasındaki en önemli faktörlerden birinin Batı medeniyeti ve onun harekete geçirdiği küreselleşme süreci" olduğunu belirtmektedir. 
Ona göre bu, "Batı'nın refahı, Batı'nın hukuk sistemleri, Batı'nın bankacılık biçimleri ve insan girişimlerinin artık sınırların ötesine bu kadar kolay ulaşarak dünyanın her yerindeki insanların yaşamlarını ve isteklerini etkilemesini sağlayan Batı iletişiminin" bir sonucudur. 


Böylece, "Batı medeniyetinin hiç de küresel olmayan, ancak bölgesel yargı yetkisine ve ulusal sadakate dayanan bir vatandaşlık fikrine dayanması" gibi bir ironiyle karşı karşıyayız. Buna karGılık, yakın zamana kadar Batı dünyasından uzak olan Gslam, "önemi tamamen küresel olan" bir ideal üzerine kurulmuGtur. Dolayısıyla küreselleşme, "militan İslam'a, Osmanlı'nın Orta Avrupa'dan çekilmesinden bu yana yoksun olduğu fırsatı sunmaktadır." Küreselleşme, "kendisini sınırların ötesinde küresel bir meşruiyet biçimiyle tanımlayan ve Batı demokrasisinin yan ürünleri olan küresel kurum ve tekniklere bir parazit gibi bağlanan gerçek bir İslam ümmetini" ortaya çıkarmıştır. 


Scruton bazı zor soruları gündeme getiriyor: Küreselleşme, Müslümanların her zaman bir ideal olan ancak pratik bir gerçeklikten uzak olan küresel bir İslam toplumu fikrini gerçekleştirmelerini kolaylaştırıyor mu? Aynı zamanda tutarlı ulus devletlerin toprak bütünlüğü üzerinde baskı yaratıyor mu? Eğer öyleyse, küreselleşme Batı demokrasisini zayıflatırken İslam'ı güçlendiriyor mu? Bu sorular üzerinde düşünmek zor, ancak hayatta kalmak için bunları sormamız ve dürüst bir cevap bulmamız gerekiyor. 


Küreselleşme mutlaka İslam'ın kazanacağı anlamına gelmiyor. Uzun vadede, kitlesel iletişim ve eleştiriye maruz kalmanın İslam'ı yok etmesi oldukça olasıdır, ancak ironik bir şekilde kısa vadede onu daha tehlikeli hale getirebilir. 


İslam demokrasiyle bağdaşır mı? Adalet Bakanı Piet Hein Donner|13) Hollanda'da İslam hukukunu hayata geçirmek isteyen partilerin yasaklanması talebine şiddetle karşı çıkıyor. 
"Benim için açık olan şu: Hollanda nüfusunun üçte ikisi yarın şeriatı getirmek isterse, o zaman bu imkan var olmalıdır." 


Bu ikilem şu şekilde ifade edilerek çözülebilir: Amacımız kendi başına demokrasi, yani seçimler ve bir adam bir oy değil, vicdan ve ifade özgürlüğü, mülkiyet haklarına ve azınlıklara saygı, silah taşıma ve kendini savunma hakkı, kanun önünde eşitlik ve hukukun üstünlüğü - bununla laik hukuku kastediyorum - yöneticilerin gücünün resmi olarak sınırlandırılması ve halkın rızası gibi ilkelerdir. Serbest seçimler bu amaca ulaşmak için bir araç olabilir, ancak kendi başına bir amaç değildir. Araçları birincil hedefle karıştırmamalıyız. 


Şeriat'ın iki temel kavramı "dine küfür" ve "dinden dönme" kavramlarıdır ve her ikisi de ölüm cezasını gerektirmektedir. Bu yasalar Batı'nın kadim vicdan ve ifade özgürlüğü fikirleriyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla şeriat demokrasinin hedeflerine aykırıdır. İslam hukuku Müslümanlar ile gayrimüslimler, erkekler ile kadınlar, özgür erkekler ile köleler arasındaki temel eşitsizliğe dayandığı için şeriat aynı zamanda kanun önünde eşitliğe de düşmandır. Dahası, azınlıklar için herhangi bir koruma sağlamaz, çünkü Müslüman olmayanların silahsız olması ve canları ile mallarının kaprislere tabi olması beklenir. 


Müslümanların herhangi bir anda. Her ne kadar İslam'da Kur'an'ın muğlak bir kavramı olan şura, yani istişare bulunsa da, bu hiçbir zaman resmileştirilmemiş ve somutlaştırılmamıştır; yani şeriat altında yöneticinin gücü üzerinde hiçbir resmi kısıtlama yoktur. İslami bir yöneticinin yapamayacağı tek şey İslam'ı açıkça reddetmektir. 


Kanada'daki Western Ontario Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçenti olan Salim Mansur'a(14) göre, "Demokrasi kültürel anlamda, bireyi siyasetin ve toplumun ahlaki merkezi olarak konumlandıran liberal modern dünyanın bir ifadesidir. (...) Demokrasiyi ahlaki açıdan diğer kültürel sistemlerden bu kadar farklı kılan, bireyde bulunan devredilemez haklar, korunması, beslenmesi ve en engelsiz şekilde ifade edilmesine izin verilmesi gereken haklar fikridir. Bu liberal perspektiften bakıldığında, demokrasi hakkındaki yaygın hata, onu bir çoğunluk yönetim sistemi olarak görmektir. Bireysel haklara dayalı bir demokraside, tam tersine, azınlıkların ve muhaliflerin haklarının korunması, demokratik kültürün daha geniş bağlamı içinde siyasetin farklı doğasını yansıtır." 


Bu tanım, "siyaset ve yönetim profesörü Samuel E. Finer'in Karşılaştırmalı Hükümet adlı kitabında 'göstermelik demokrasi' olarak tanımladığı, iktidardaki küçük elitlerin meşruiyetlerini artırmak ve otoritelerini sürdürmek için demokrasi fikrine boyun eğmelerine benzeyen" liberal olmayan demokrasiye karşıdır. 


Müslüman ülkelerde bu kültürel anlamda demokrasinin yerleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri, Müslümanlara doğuştan itibaren gayrimüslimlerin Müslümanlarla aynı haklara sahip olmasının beklenemeyeceğinin öğretilmiş olmasıdır. 


Wall Street Journal "Ortadoğu Demokrasisini Canlandırmak" başlıklı bir yazı(15) yayınladı: 

Biz Arapların Yeni Bir Liberal Çağı Başlatmak İçin Batı'nın Yardımına İhtiyacımız Var" 

başlıklı bir yazı yayınladı. Yazı, Kahire'deki İbn Haldun Kalkınma Çalışmaları Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı olan ve Mısır'daki demokrasi yanlısı çalışmaları nedeniyle birkaç 

kez hapse atılan Saad Eddin İbrahim tarafından kaleme alındı. Sayın İbrahim. 

İbrahim, Orta Doğu'da demokrasi beklentilerinin şaşırtıcı derecede iyi olduğunu düşünüyor: 


"Önceki on yıllarda, yetkili ağızlar Almanya, Japonya, Slav ülkeleri ve hatta Katolik toplumların asla demokratik olamayacağını söylüyordu. Burada popüler önyargılardan değil, üst düzey bilim ve uzman görüş birliğinden bahsediyorum. Bilgili muhalifler, Alman, Japon veya Slav kültüründe ya da Katoliklikte demokrasiye ve demokratik değerlere temelden ve değişmez bir şekilde düşman olan bir şeyler olduğuna dürüstçe inanıyorlardı Ni 


Ancak 14. yüzyılın ünlü tarihçisi İbn Haldun'un sözleriyle: "Müslüman toplumunda kutsal savaş, Müslüman misyonunun evrenselliği ve herkesi ikna yoluyla ya da zorla İslam'a döndürme (yükümlülüğü) nedeniyle dini bir görevdir." İslam'da, diyor İbn Haldun, din işlerinden sorumlu kişi "güç siyaseti" ile ilgilenir, çünkü İslam "diğer uluslar üzerinde güç kazanmakla yükümlüdür" (Mukaddime|161|, çev. Rosenthal, s. 183). 


Robert Spencer'ın yorumladığı gibi, "Bunlar açıklık, hoşgörü ve demokrasi sözcükleri değildir. Ve bunlar Müslüman dünyasında hala yaygın olarak kullanılıyor." 


İbn Haldun Hıristiyanlar hakkında şöyle yazmıştır: "Bu kitabın (Mukaddime)l sayfalarını onların (Hıristiyanların) küfür dogmalarını tartışarak karartmamız gerektiğini düşünmüyoruz. Genel olarak bunlar iyi bilinmektedir. Bunların hepsi küfürdür. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Onlarla bunları tartışmak yada münakaşa etmek bize düşmez. Müslüman olmak, cizye vergisi ödemek ya da ölmek arasında seçim yapmak onlara kalmıştır." 


Dr. Andrew Bostom, The Legacy ofJihad adlı kitabında (sayfa 29), "Kanunlarda 


Mevdüdi (6. 1058) de cihat yoluyla boyun eğdirilen topraklara ve kâfir (yani gayrimüslim) halklara ilişkin düzenlemeleri inceler. Bu, zimmet sisteminin kökenidir. Yerli kafir nüfus, topraklarının İslami mülkiyetini tanımak, İslam hukukuna boyun eğmek ve cizye vergisi ödemeyi kabul etmek zorundaydı. El-Maverdi, klasik İslam hukukunda cizyeye ilişkin bu uzlaşı görüşünün en önemli yönünü vurgular: cihat ve cizye ödemesi arasındaki kritik bağlantı. "Düşmanın barış ve uzlaşma karşılığında bir ödeme yaptığını" belirtir. El-Maverdi daha sonra iki durumu birbirinden ayırır: (1) Ödeme hemen yapılır ve ganimet gibi muamele görür, ancak "gelecekte onlara karşı cihat yapılmasını engellemez" (2) Ödeme yıllık olarak yapılır ve "güvenliklerinin tesis edildiği sürekli bir haraç teşkil eder." Uzlaşma ve güvenlik ödeme yapıldığı sürece devam eder. Ödeme kesilirse cihat yeniden başlar." 


Zimmilere yönelik başka sınırlamalar da vardır. 2005 yılında|17)J Katar'da 7. yüzyıldan bu yana ilk Hıristiyan kilisesinin reform yanlısı Emir tarafından bağışlanan arazi üzerine inşa edileceği duyurulmuştur. Hıristiyanların haç sergilemesinin yasak olduğu geleneksel zimmi yasalarına uygun olarak kilisenin bir kulesi ya da bağımsız bir haçı olmayacaktır. Kıbrıs ve Körfez'deki Lefkoşa merkezli Anglikan Piskoposu Clive Handford şunları söyledi: "Müslüman bir ülkede misafir olarak bulunuyoruz ve ev sahiplerimize karşı duyarlı olmak istiyoruz ... 
ancak kapılardan içeri girdiğinizde bir Hıristiyan merkezinde olduğunuz oldukça açık olacaktır." Hıristiyanlık, İslam'ın gelişinden sonraki birkaç yüzyıl içinde Körfez Arap ülkelerinin çoğundan silinmiştir. 


Çoğunluğu Müslüman olan ve sık sık "ılımlı ve hoşgörülü" olarak anılan Malezya'da|18| bile yüzlerce Hindu tapınakta ibadet ederken, çoğu Müslüman olan işçilerin tapınaklarının çatısını yıkmasını ve göçmen Hintli işçilerin yanlarında getirdikleri ilahları parçalamasını dehşet içinde izledi. Kanagamah, Malezya'nın 26 milyonluk nüfusunun yüzde sekizini oluşturan ve çoğunlukla Hinduizmi benimseyen etnik Hintlilerin konuştuğu Tamil dilinde "Biz fakiriz ve tek tesellimiz tapınaklarımız ve şimdi onu da kaybediyoruz" dedi. 


İnsan hakları avukatı P. Uthayakumar'a göre "yıkımlar ayrım gözetmiyor, hukuka aykırı ve ibadet özgürlüğünün tüm anayasal güvencelerine aykırı". Tapınakların yetkililer tarafından yasadışı yapılar olarak yıkıldığını ancak aynı yetkililerin adanmışların izin almasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Yakınlardaki bir Katolik kilisesinin 30 yıl uğraştıktan sonra kilise inşa etmek için izin aldığını belirtti. "Bu durum ibadet özgürlüğü hakkında ne söylüyor?" diye sordu. Müslüman yetkililerin hala zimmi kanunlarının klasik hükmüne göre hareket ettiğini, gayrimüslimlerin yeni ibadethaneler inşa edemeyeceğini ya da eskilerini onaramayacağını söylüyor. 


Sita Ram Goel'e(18)| göre, İmam Hanife "Hinduların putperest olmalarına rağmen Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştler gibi 'Kitap Ehli' olarak kabul edilmelerini ve zimmi statüsü verilmesini tavsiye etmişti. Hindistan'daki Müslüman kılıç ustaları ve ilahiyatçılar onun İslam hukuku ekolünü takip ediyorlardı. Bu da onların bu ülkenin 'karga suratlı kafirlerini' zimmi statüsüne 'yükseltmelerini' sağladı. Hindular, cizye ödeyerek ve son derece ayrımcı engeller altında yaşamayı kabul ederek, onurlarını, ibadet ve hac yerlerini olmasa da hayatlarını ve bazı mülklerini kurtarabilirlerdi. İslam'ın diğer büyük imamları olan Malik, Şafii ve Hanbel'in (dört Sünni İslam hukuk ekolünün kurucuları) Hindulara verdiği tek seçenek İslam ile ölüm arasındaydı." 


Batılı savunuculardan sık sık Hint alt kıtasındaki "toplumsal çatışmaların" " karşılıklı" olduğunu duyuyoruz. Eğer durum böyleyse, neden Pakistan'da gayrimüslimler neredeyse tamamen yok edildi ve geriye kalan az sayıdaki Hıristiyan ve Hindu sürekli taciz ve istismara maruz kalıyor? Birkaç on yıl önce Bangladeş'in|19) nüfusunun yaklaşık yüzde otuzu Müslüman olmayanlardan oluşuyordu. Şimdi bu sayı yüzde ona düşmüş durumda. Bu düşüşü karşılaştırın 


Hindistan Cumhuriyeti'ndeki Müslümanların sayısı, doğum oranlarının yükselmesi nedeniyle aynı dönemde artmıştır. Bu istatistikler "karşılıklı düşmanlığı" mı yoksa sadece kafirlere yapılan zulmü mü göstermektedir? 


Pakistan'ın Sindh eyaletinde endişe verici bir eğilim var: Müslümanlar Pakistanlı Hindu kızları kaçırıyor(20) ve onları İslam'a geçmeye zorluyor. Endişelenen yerleşik Hindu toplumu, kızlarını reşit olur olmaz evlendirmeye başvuruyor. Alternatif olarak Hindistan, Kanada ya da diğer ülkelere göç ediyorlar. Son zamanlarda sadece Karaçi'de bu türden en az 19 kaçırma olayı meydana gelmiştir. 


"Siz hiç Hintli Müslüman bir kızın Hinduizmi|21|) benimsemeye zorlandığını duydunuz mu? 
Bu, Müslümanların korkutarak kazanmasıdır. Bu, Müslümanların bir kültürü tehdit ederek, genç kızları kaçırarak bütün bir topluluğun göç etmesini ya da Müslüman katillere boyun eğmesini sağlayarak aşmasıdır." diyor insan hakları aktivisti Hina Jillani. Pakistan'da Hindular ve Hıristiyanlar hor görülüyor. "Bu yüzden daha aşağı işlerde çalışmak zorundalar; herhangi bir alanda yükselme şansları düşük." 


Müslüman üstünlük sendromu derinlere uzanmaktadır. Mısırlı Seyyid Kutub, Kilometre Taşları'nda|22)1 her şeye rağmen "Müminin kalbinde sabit kalması gereken muzaffer bir hal" hakkında yazmaktadır. "Bu, zayıf, az sayıda ve fakir olduğunda olduğu kadar güçlü, çok sayıda ve zengin olduğunda da kendini diğerlerinden üstün hissetmek anlamına gelir." 


"Mümin, eski yada modern insanın bildiği her şeyi taradığında ve kendi yasası ve sistemiyle karşılaştırdığında, İslam'ın mükemmel sistemi ve eksiksiz yasasıyla karşılaştırıldığında tüm bunların çocukların oyunları ya da kör adamların araştırmaları gibi olduğunu fark eder. Ve yükseklerden hatalı insanlığa merhamet ve sempatiyle baktığında, onun çaresizliği ve hatası karşısında kalbinde hata ve saçmalığa karşı zafer duygusundan başka bir şey bulamaz. (...) Şartlar değişir, Müslüman fiziksel gücünü kaybeder ve fethedilir, yine de en üstün olduğu bilinci ondan ayrılmaz. Eğer Mümin olarak kalırsa, fatihine üstün bir konumdan bakar. Bunun geçici bir durum olduğundan, geçip gideceğinden ve imanın, kaçışı olmayan akıntıyı tersine çevireceğinden emin olur." 


Bu Müslüman üstünlükçü zihniyetin altında Arap üstünlüğü fikri de yatmaktadır. Yine Kutub'a görel231, "İslam olmadan Araplar nedir ki? İslam'ı terk ederlerse insanlığa verdikleri ya da verebilecekleri ideoloji nedir? Arapların insanlık için geliştirdikleri tek ideoloji, onları insanlığın liderliği konumuna yükselten İslam inancıydı. Eğer bunu terk ederlerse, artık insanlık tarihinde oynayacakları herhangi bir işlev ya da rol kalmayacaktır." 


Elbette Seyyid Kutub'u "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirenler olacaktır, zira Kilometre Taşları ve özellikle Kur'an'ın Gölgesinde|24) gibi yazıları, 1966'da Cemal Abdülnasır rejimi tarafından idam edilmesinden bu yana sayısız cihatçıya ilham kaynağı olmuştur. Ancak Kutub'un Müslüman üstünlüğüne ilişkin fikirleri sağlam İslami temellere dayanmaktadır. 


Hugh Fitzgerald'a|25J göre, "ümmetteki tüm Müslümanların eşit olduğu sözde evrenselci bir din olan İslam'da Araplar için özel bir yer vardır." Kuran Arapça yazılmıştır ve "insanların en hayırlısı olan Araplara ulaştırılmış, onlara verilmiş, onlara vahyedilmiştir. İnsanların en hayırlısı olan Muhammed bir Arap'tı ve sahabeler de öyleydi. Kur'an'ın kendisi ideal olarak Arapça'dan başka bir dilde okunmamalıdır (yazıldığı Arapça, sadeleştirilmiş veya güncellenmiş versiyonu değil). Kur'an tilaveti Arapça yapılır. Pakistan'da, Endonezya'da ya da başka yerlerde genç hayatlarını Kuran pasajları ezberleyerek geçiren öğrenciler aslında hiç bilmedikleri ya da çok az anladıkları bir dil olan Arapçayı ezberlemektedirler. Oysa gerçek ya da hayali 7. yüzyıl Arapları varoluş için bir rehber olarak hizmet etmelidir. (...) Suudi Arabistan'da ırk ayrımı var: 'Müslüman' ve 'Gayrimüslim' tabelaları her yerde. Ancak 'Müslümanlar' ayrıca Arap (birinci sınıf) ve Arap olmayan ( ikinci sınıf) olarak ikiye ayrılmıştır. 
Bu durum Suudi Arabistan 


Suudi Arabistan'da yaşayan Arap olmayan pek çok Müslüman'ın dikkatini çekmedi - ya da en azından hepsinin dikkatini çekmedi." 


Bu Arap üstünlüğü kafirler tarafından İslam'a karşı bir silah olarak hafife alınmaktadır: "İslam'ı zayıflatmanın bir parçası da pek çok Müslüman'a İslam'ın sadece bir Arap icadı ve ihracatı, daha yüksek ve üstün medeniyetleri alçaltan zehirli bir kadeh olduğunu göstermektir. Bunun özellikle İran'da, İran İslam Cumhuriyeti'nden bıkmış olanlar arasında, yaniİran'da düşünen ve ahlaki bilince sahip herkes arasında yankı bulması muhtemeldir." 


Fas'ta aktivistler Berberilerin siyasi ve ekonomik hayattaki etkisinin|26) sınırlı kalmasından şikayetçi. İşçi Bayramı yürüyüşleri sırasında yüzlerce Faslı Berber, Tamazight dilinde sloganlar atarak ve Berberi alfabesi olan Tifinagh ile yazılmış pankartlar taşıyarak "Biz Arap değiliz, gerçek tarihi ortaya çıkarın" diye haykırdı. Berberiler, yedinci yüzyılda Arapların işgalinden önce Kuzey Afrika'nın orijinal sakinleridir. Fas anayasası ülkenin Arap olduğunu ve dininin İslam olduğunu söyler. Berberilerin oranı resmi olarak bilinmemektedir ancak bağımsız kaynaklar nüfusun çoğunluğunu temsil ettiklerini söylemektedir. Dünyadaki toplam Berberi nüfusunun yirmi beş milyon olduğu tahmin edilmektedir ve bu nüfus çoğunlukla Cezayir, Libya, Mali, Moritanya, Nijer ve Tunus'ta yoğunlaşmıştır. 


Eşitsizlikle ilgili İslami fikirler Batı'ya ihraç edilmeye başlandı bile. Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2005 yılında bir grup ikinci kuşak göçmenin karıştığı bir kavgada iki adam öldürüldü. 
İmam Abu Laban'a(27) göre (kendisi daha sonra Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'de yayınlanan ünlü Muhammed karikatürleri nedeniyle yaşadığı ülkeye karşı nefreti körüklemekten sorumlu olmuştur), ateş eden adamın ailesi tarafından 200,000 kron ödenirse intikam arzusu yatıştırılabilir. 200,000 Danimarka kronu yaklaşık olarak 100 deve değerindedir ve bu rakam Muhammed'in kendi örneğine dayanmaktadır. Kan parası fikri Kuran'dan kaynaklanmaktadır, 2.178: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı; hür hüre, köle köleye, kadın kadına. Kimin de kardeşi tarafından bir suçu bağışlanırsa, örfe göre ona iyilikle muamele edin. 


Danimarka'da çok kültürlülüğü savunan sol eğilimli, entelektüel bir gazete olan Politiken, kan parası ilkesinin dikkate alınmaya değer olabileceğini savundu. Neyse ki, öfkeli vatandaşların tepkisiyle karşılaştılar. Bu İslami "adalet" ile ilgili en az iki büyük sorun var. Bunlardan ilki, kan davasının, yetkililer tarafından yönetilen bir adalet sisteminde değil de aileler, kabileler ya da aşiretler arasında görülmesi ve bu meselenin tüm aşireti değil, ilgili bireyleri ilgilendirmesidir. Bir zamanlar Batı'da da benzer aşiret kan davaları vardı, ancak Müslümanların yapması gerektiği gibi biz de bu uygulamayı uzun zaman önce geride bıraktık. En büyük sorun, bu aşiret sisteminin Batılı adalet sistemini, Batılıların da kendilerini korumak için aşiret hukukuna geri dönecekleri ölçüde zayıflatması halinde ortaya çıkacaktır. 


Danimarka'daki pek çok yorumcu kan parası kavramının en kötü yanını anlamakta başarısız olmuştur. Sadece pre-modern ve bireycilik karşıtı olmakla kalmıyor, aynı zamanda ödenecek tazminat da temelde eşitlikçi değil. Müslüman erkekler İslam toplumunun tek tam üyeleridir. Diğerleri dinleri, cinsiyetleri ya da köle statüleri nedeniyle daha az hakka sahiptir. 


Kan parası oranları bu apartheid sistemini yansıtmaktadır. Bir Suudi mahkemesi bir kadının hayatının değerinin bir erkeğin bacağının değerine eşit olduğuna karar verdi. Mahkeme, altı ay önce bir trafik kazasındaadamın karısını öldüren ve iki bacağını da koparan Suriyeli bir gurbetçiye kan parası ödenmesine hükmetti. Mahkeme, adamın karısı için 13.300 dolar, her iki bacağı için de aynı miktarda tazminat ödenmesine hükmetti. İslam hukukuna göre, eski bir Müslümanın hayatının hiçbir değeri yoktur. O bir haindir, mürteddir ve cezasız bir şekilde öldürülebilir. 


The Wall Street Journal, 9 Nisan 2002 tarihli sayısında Suudi Arabistan'daki kan parası kavramını yayınladı. Eğer bir kişi bir başkası tarafından öldürülmüş ya da ölümüne neden olunmuşsa, öldüren kişi kan parası ya da tazminat ödemek zorundadır: 


9 Mağdurun Müslüman bir erkek olması halinde 100.000 riyal 
9 Müslüman bir kadın ise 50.000 riyal 

© Hristiyan bir erkekise 50,000 riyal 

9 Hristiyan bir kadın ise 25,000 riyal 

9 Hindu bir erkekise 6,666 riyal 

9 Hindu bir kadınise 3,333 riyal 


Bir Suudi okul kitabında|281J, sözde hoşgörüsüzlük kaldırıldıktan sonra, 10. sınıf fıkıh dersinde şöyle deniyordu: "Hür bir kâfir için kan parası. (Miktarı) 'kitaplı' olsun ya da olmasın (putperest, Zerdüşt vb. gibi) erkek bir Müslüman için kan parasının yarısıdır. 


"Kadın için kan parası: Dinine uygun olarak erkek için kan parasının yarısıdır. Müslüman bir kadının kan parası, Müslüman bir erkeğin kan parasının yarısıdır ve kâfir bir kadının kan parası, kâfir bir erkeğin kan parasının yarısıdır." 


Ali Sina'nın dediği gibi|291, "Bu hiyerarşiye göre, Müslüman bir erkeğin hayatı Hindu bir kadınınkinin 33 katı değerindedir. Bu hiyerarşi, insan haklarının İslami tanımına dayanmaktadır ve Kuran ve Şeriat'ta (İslam hukuku) kök salmıştır. İslam'da eşitlik kavramı yokken nasıl demokrasiden bahsedebiliriz?" 


İslami hükümet sisteminin Faşizme benzediğini düşünüyor: 


* İlahi bir güçle donatılmış yüce bir lider altında otoritenin merkezileştirilmesi ile işaretlenmiştir. 


9 İnançlarına bakılmaksızın tüm tebaasının her yönü üzerinde sıkı bir sosyoekonomik 
kontrole sahiptir. 


9 Muhalefetini terör ve sansür yoluyla bastırmaktadır. 
©  İnançsızlara karşı savaşçı bir politikası vardır. 

9 Dini apartheid uygulamaktadır. 

9 Mantığı küçümser. 

9 Emperyalisttir. 

9 Bubaskıcı. 

9 Budiktatörceve 


9 Kontrol ediyor. 


Sina'ya göre "İslam politiktir ve politik İslam faşizmdir." 


Kanada'nın Toronto kentindeki Ryerson Üniversitesi'nde|30J Müslümanlar üstünlük sendromlarını sergiliyorlar. 


Kampüsteki en büyük öğrenci grubu olan Müslüman Öğrenciler Birliği, çok dinli odanın kullanımını tekeline almış durumda. Katolik Öğrenci Derneği Başkanı Eric Da Silva, grubun odayı ayin için kullanmak istediğini ancak RSU ön büro personelinin odanın Müslüman öğrenciler tarafından "sürekli olarak rezerve edildiğini" söylediğini belirtti. "Kimse Müslümanların alanını ellerinden almaya çalışmıyor, sadece onların ayak parmaklarına basmak istemiyoruz," dedi 


Da Silva. Grubun ayin düzenlemek için başka bir yer bulduğunu ve çatışmanın hızla çözüldüğünü vurguladı. Erkekleri kadınlardan ayırmak için bölünmüş, namaz kılmak için zemine bantlanmış sıraların ve duvarları süsleyen İslami süslemelerin bulunduğu alan sadece Müslümanları ağırlıyordu. Kültürel ve dini ayrımcılıkla mücadele eden bir Kanada Öğrenci Federasyonu görev gücü MSA üyeleri tarafından kampüse getirildi, ancak sadece İslamofobi sorununu ele aldı. 


ABD Kongre Kütüphanesi'nde araştırma kütüphanecisi olan Raymond Ibrahim|31) Los Angeles Times'da Müslüman üstünlükçülere teslim olunmaması konusunda uyarıda bulunuyor: 


"Papa 16. Benedikt'in İstanbul'daki Ayasofya kompleksini ziyaretinden önceki günlerde Müslümanlar ve Türkler korku, endişe ve öfke ifade ettiler. Türkiye'nin bağımsız gazetesi Vatan'a göre, 'Benedict'in Türkiye'deki Müslümanları ve İslam dünyasının büyük bölümünü öfke nöbetine sokma riski var, eğer Papa'nın Müslümanlara ait bir Hıristiyan merkezini yeniden sahiplenmeye çalıştığı algısı oluşursa'. Görünüşe göre Ayasofya'da haç işareti yapmak ya da Hıristiyan ibadetine dair başka herhangi bir jestte bulunmak böyle bir saygısızlık teşkil etmektedir. 6. yüzyılda inşa edilen Ayasofya - Yunanca 'Kutsal Bilgelik' - Hıristiyan âleminin en büyük ve en ünlü kilisesiydi. Yüzyıllar boyunca Arapların cihatçı saldırılarını savuşturan Konstantinopolis -şimdiki İstanbul- nihayet 1453 yılında Türkler tarafından yağmalandı ve Ayasofya'nın haçlarına saygısızlık edildi, ikonları tahrif edildi." 


Türklerin endişelenmesine gerek yoktu. Papa, eskiden Yunan olan ve şimdi Türkiye olarak bilinen Hıristiyan topraklarını ziyareti sırasında mükemmel bir zımmi gibi davrandı. 
İbrahim'e göre "Batı sürekli olarak bu tür inançları doğrulamak için elinden geleni yapıyor. Kendisini eleştirerek, özür dileyerek ve taviz vererek - İslam dünyasının henüz yapmadığı şeyler - Batı, İslam'ın dünyada ayrıcalıklı bir statüye sahip olduğunu yeniden teyit ediyor." 


Kökleşmiş İslami Üstünlük Sendromunun yarattığı tehdide karşı bu körlüğün, Irak gibi İslam ülkelerine "demokrasi" ihraç etmeye çalışırken büyük sonuçları olacaktır. 


Eylül 2005'te Bağdat Keldani Patriği|32) Iraklı yetkililere Katolik piskoposların anayasanın gayrimüslimlere karşı ayrımcılığa "geniş ölçüde kapı açtığı" yönündeki korkularını anlattı. 
Madde 2.1(a) şunu belirtmektedir: "İslam'ın tartışmasız kurallarına aykırı hiçbir yasa çıkarılamaz." Piskoposların açıklaması şu sonuca vardı: "Bu, gayrimüslimlere karşı adaletsiz yasaların çıkarılmasına geniş ölçüde kapı açmaktadır." İngiliz milletvekili Giyn Ford, Süryani Hıristiyanlar adına alarm vermek üzere eski Tribune editörü Mark Seddon ve Save the Assyrians başkanı Andy Darmoo'ya katıldı|33): "Seçimlerde oy kullanmaları engellenen Süryanilerin birçoğunun son aylarda toprakları işgal edildi ve çalındı, kiliseleri bombalandı ve aileleri saldırıya uğradı. Uluslararası toplumun çok geçolmadan Süryanilerin ve diğer azınlıkların haklarını savunmaya başlamasının zamanı gelmedi mi?" 


Bir grup Müslüman erkek, Irak'ta eski bir Gnostik mezhebe mensup yedi yaşındaki Mandaean bir çocuğu|l34)J yakalayarak benzine bulamış ve ateşe vermiştir. Çocuk yakılarak öldürülürken Müslümanlar etrafta koşuşturarak "Pis kâfiri yakın!" diye bağırıyorlardı. Irak Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Rajaa al-Khuzai, "Birçok kadın doktor, polis güçlerindeki kadınlar, muhabirler ve gazeteciler öldürüldü" dedi. Şimdi "kadınlar çok kolay hedefler", özellikle de kendisi gibi yüksek profilli kadınlar, diye ekledi. Kadınlara ve gayrimüslimlere yönelik bu baskı İslam şeriatına tamamen uygundur ve iç karartıcı bir şekilde öngörülebilirdir. 


Hıristiyanlar nüfusun yüzde dördünden azını oluşturmalarına rağmen 2006'nın ilk çeyreğinde Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen en büyük mülteci grubunu oluşturdular. 
Suriye'de, Aralık 2003'ten bu yana Iraklı sığınmacıların yüzde kırk dördü Hıristiyan olarak kaydedildi. Bu kişiler cinayetlerden, adam kaçırmalardan ve ölüm tehditlerinden kaçıyorlardı. "Okullarda çocuklar artık bir Hıristiyan'ın kafir olduğunu söylüyorlar." Katolik piskoposu 


Bağdat'taki Andreos Abouna, 2003 yılında ABD liderliğindeki işgalden bu yana Iraklı Hıristiyanların yarısının ülkeyi terk ettiğini söylemiştir. Bazıları yirmi yıl içinde Irak'taki tüm Hıristiyanların yok olacağı uyarısında bulundu|35). "Amerikalılar ve İngilizler için kiliseler bombalandığında bizi desteklemek kolaydı - bu tarihi bir fırsattı - ama hiçbir şey yapmadılar. Örneğin bizi maddi olarak desteklemiş olsalardı Musul'daki tüm Hıristiyan aileleri koruyabilirdik." 


ABD Başkanı George W. Bush|36) Iraklıların demokratik seçimlerde İslami köktendinci bir hükümet kurulması yönünde oy kullanmaları halinde bunu kabul edeceğini söyledi. "Hayal kırıklığına uğrayacağım ama demokrasi demokrasidir." 


Gerçekten eşdeğer mi, Bay Bush? 


Bu da bizi Platon'un demokrasiyi çete yönetiminin gelişmiş bir biçimi olarak eleştirmesine geri götürüyor. Ve herhangi bir kısıtlama, denetim ve denge olmaksızın 

bu tanım doğrudur. 

Benjamin Franklin "Demokrasi iki kurt ve bir kuzunun öğle yemeğinde ne yiyeceklerini oylamasıdır. Özgürlük ise iyi silahlanmış bir kuzunun oylamaya katılmasıdır!" İşte bu yüzden o ve diğer Kurucu Babalar ABD'nin saf bir demokrasi değil, anayasal bir Cumhuriyet olmasını istemişlerdir. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a, bireyler ve azınlıklar için çok az hak ve güvence sağlayan, kendi Kurucu Atalarının tamda bu nedenle özellikle reddettiği naif bir demokrasi kavramını ihraç etmek istemesi gariptir. Üstelik bu, azınlıkları taciz etmenin, onlara zulmetmenin ve bireysel özgürlükleri bastırmanın bir ilke meselesi olduğu İslam'ın değerlendirilmesini bile içermiyordu. 


Irak'taki gayrimüslimler ve kadınlar şimdi bu naif hatanın bedelini hayatlarıyla|3 7) ödüyorlar. 


Geleceğin Bosna cumhurbaşkanı Alija Izetbegovic|38)1 1970 yılında yayınladığı İslam Deklarasyonu'nda, tamamen köktendinci bir Müslüman devlet talep ederken şöyle yazmıştır: "Bir Müslüman genellikle birey olarak var olmaz. Eğer bir Müslüman olarak yaşamak ve hayatta kalmak istiyorsa, bir çevre, bir topluluk, bir düzen yaratmalıdır. Dünyayı değiştirmeli ya da kendisi değişmelidir. 

Tarih, aynı zamanda siyasi bir hareket olmayan hiçbir gerçek İslami hareket tanımamaktadır." 


Merhum Amerikalı İslam alimi Franz Rosenthal, bir Müslüman'ın "kendi özgürlüğünü grubun inançlarına, ahlakına ve geleneklerine tabi kılmayı tek doğru davranış biçimi olarak görmesinin beklendiğini" söylemiştir. (...) Bireyin nasıl yönetilmek istediğine dair herhangi bir özgür seçim yapması beklenmiyordu. Genel olarak, hükümet otoritesi bireyin hiçbir katılımını kabul etmiyordu ve bu nedenle birey hükümet karşısında gerçek bir özgürlüğe sahip değildi." 


İranlı eski Müslüman Ali Sina|39) şöyle demektedir: "Deindividuation, benlik ve bireysellik farkındalığının azalması ile karakterize edilir. İslam'da bireysellik reddedilir ve bireyin yaşamı ümmetin yaşamıyla kaynaştırılır. Bireysizleşme, bireyin kendini kısıtlamasını ve davranışlarını normatif olarak düzenlemesini azaltır. Şiddet yanlısı kalabalıkların, akılsız holiganların ve linç çetelerinin kolektif davranışlarına katkıda bulunur." Ona göre, "İronik bir şekilde, bu doktrini başarılı kılan ve bu kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlayan şey, mutlak mantıksızlığı ile birlikte İslam'ın acımasızlığı ve baskıcı doğasıdır." 


Ancak değerli yazar F.A. Hayek'in klasikleşmiş eseri Köleliğe Giden Yol'da yazdığı gibi: 


"Bizim kuşağımızın unutmak tehlikesiyle karşı karşıya olduğu şey, ahlakın yalnızca zorunlu olarak bireysel davranışın bir olgusu olduğu değil, aynı zamanda yalnızca bireyin kendi adına karar vermekte özgür olduğu ve kişisel çıkarını ahlaki bir kurala uymaya gönüllü olarak feda etmeye çağrıldığı alanda var olabileceğidir. Bireysel sorumluluk alanının dışında 


Ne iyilik ne de kötülük vardır, ne ahlaki erdem fırsatı ne de kişinin doğru olduğunu düşündüğü şeye arzularını feda ederek inancını kanıtlama şansı vardır. Sadece kendi çıkarlarımızdan kendimizin sorumlu olduğu ve bunları feda etmekte özgür olduğumuz durumlarda kararımızın ahlaki bir değeri vardır. Kişisel özgürlüğün ve bireysel sorumluluğun yok edildiği bir sistemde ne iyi niyet ne de organizasyonun etkinliği ahlakı koruyabilir." 


Bir İngiliz polis raporu|40) Müslüman memurlara yönelik suistimal ve yolsuzluk şikayetlerinin gayrimüslim meslektaşlarına göre on kat daha fazla olduğu sonucuna varmıştır. Rapor, İngiliz Pakistanlıların "geniş ailenize yardım etmenin bir görev olarak kabul edildiği" bir nakit kültüründe ve akrabalar ve arkadaşlar arasında büyük miktarlarda paranın ödünç verildiği bir ortamda yaşadıkları için, Pakistan kökenli polis memurlarının yolsuzlukla mücadele konusunda özel bir eğitime ihtiyacı olduğunu savunmuştur. 


Pakistan vatandaşlarının ve diğer birçok Müslüman ülkenin vatandaşlarının yalnızca küçük bir yüzdesi vergi ödemektedir. Bireye hiçbir değer atfetmeyen bir felsefe var; klan her şeydir; devlet düşmandır. Bu zihniyet, bu ülkelerden göç eden göçmenlerin davranışlarının temelini oluşturmakta ve Müslüman olmayan ülkelere bu dünya görüşüyle bağlantılı yolsuzluk ve kabile şiddetini de beraberlerinde getirmektedir. 


Ali Sina'nın(41) dediği gibi: 


"Ebu Hamid el-Gazali, (MS 1058 - 1111) tartışmasız gelmiş geçmiş en büyük İslam alimidir. 
'Filozofların Tutarsızlığı' adlı kitabında Aristoteles, Platon, Sokrates ve diğer Yunan düşünürleri inançsız olarak suçlamış ve onların yöntem ve fikirlerini kullananları İslam inancını bozanlar olarak yaftalamıştır. İbn Sina'yı (İbn Sina, 11. yüzyılda yaşamış oldukça etkili bir İranlı hekim ve filozof entelektüel olarak Antik Yunan'dan yararlanan bir rasyonalist olduğu için hedef almıştır. Gazali, iman ile aklın bağdaşmazlığını vurgulayarak ve imanı akla tabi kılmanın beyhudeliğini ileri sürerek, mantıksız imana geçerlilik kazandırmış ve böylece aptallığı yüceltmiştir. 


"Mutezile gibi İslami rasyonalistler aklı vahyin üstünde tutmuşlardır. Fakat onların ekolü daha ateşli İslamcılar tarafından şiddetle karşı çıkıldı ve yok oldu. Gazali ve ünlü şair (Celaleddin veya MevlanaJ Rumi'nin mensup olduğu Eşariyye adlı bir grup tarafından saldırıya uğradılar. Mevlana rasyonalistlerle alay etti ve saf kitlelerin ruhunda iz bırakan akılda kalıcı bir dizede rasyonalistlerin 'tahta ayaklar' üzerinde durduğunu söyledi." 


Sina'ya göreJ42) "İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, azınlık haklarına saygı ve dinin devletten ayrılması demokrasinin temelleridir." Batı hem yurtiçinde hem de yurtdışında din ve ifade özgürlüğü konusunda ısrarcı olmalıdır. "İnsanların hayatlarından endişe etmeden çoğunluğun görüşlerini eleştirmelerine izin verilmelidir. İfade özgürlüğü ve muhalefet olmadan demokrasi olamaz. İslam ülkelerine demokrasi götürmeden önce kendi demokrasimizi kurtaralım." 


Bir başka eski Müslüman olan İbn Warrag'a görel431, "İslam, insanlığın dini, sosyal ve siyasi hayatını tüm yönleriyle kontrol etmeyi amaçlayan totaliter bir ideolojidir - kendi takipçilerinin hayatını herhangi bir niteliğe sahip olmaksızın ve sözde hoşgörülen dinleri takip edenlerin hayatını, faaliyetlerinin herhangi bir şekilde İslam'ın yoluna çıkmasını engelleyecek derecede kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ve ben İslam'ı kastediyorum. İslam ile 'İslami köktencilik' ya da 'İslami terörizm' arasında sahte bir ayrım yapılmasını kabul etmiyorum. İslam hukukunun totaliter doğası göz önüne alındığında, İslam, İslam toplumu uğruna feda edilmesi gereken bireye değer vermez. İslam'da kolektivizmin özel bir kutsallığı vardır." 


Ali Sina ve İbn Warrag gibi birçok eski Müslüman'ın takma adlarla yazmasının nedeni, hem bireyselliğe hem de inanç özgürlüğüne bu kadar düşman olan bir dinde 


Bir Müslüman için, hem İslam'ı eleştirerek hem de İslam'ı terk ederek işlenebilecek daha kötü bir suç yoktur. Dinden dönmenin cezası ölümdür. Eski Müslümanların eşsiz bir antolojisi olan Leaving Islam - Apostates Speak Out|J44| adlı kitapta Ibn Warrag şöyle yazmaktadır (s. 31): 


"Ancak irtidat, düşmanlık ve ikiyüzlülükten kaynaklanan bir ihanet ve ideolojik hainlik meselesidir. Doğuştan özürlü olan bir kişinin kaderi ile tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı için eli kesilmesi gereken bir kişinin kaderi farklıdır. Anne ve babası da Müslüman olan Müslüman bir bireyin dinden dönmesi, bir ümmetin (halkın) bedeninde ortaya çıkan ve insanların hayatını tehdit eden çok bulaşıcı, tehlikeli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır ve bu nedenle bu çürümüş uzvun kesilmesi gerekir." 


İslam'dan irtidat için ölüm cezası İslami metinlerde - kesinlikle hadislerde, ancak tartışmalı bir şekilde Kuran'da da - sağlam bir şekilde kök salmıştır. Kur'an 4:89'da şöyle denmektedir: 


"Onlar, kendilerinin inkâr ettikleri gibi, sizin de inkâr etmenizi ve böylece (hepinizin) birbirinize benzemenizi istiyorlar; o halde, Allah yolunda (yurtlarından) çıkıncaya kadar onlardan dost edinmeyin; eğer yüz çevirirlerse, artık onları yakalayın ve nerede bulursanız öldürün; onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı." 


İbn Kesir'in (6. 1373) bu ayetle ilgili saygıdeğer tefsiri, 4:89'un mürtedlerin öldürülmesini onayladığı görüşüne katılır ve kafirlerin inançsızlıklarını gösterdikleri için ölümle cezalandırılmaları gerektiğini savunur. Hadislerde ölüm cezası neredeyse tartışmasızdır. Örneğin, Buhari'nin en saygın hadis koleksiyonlarında Muhammed'in "Dinini değiştireni öldürün" dediği bildirilmektedir. 


Dr. Andrew G. Bostom'a göre, Sünni İslam hukukunun dört ekolünün|45| (yani Maliki, Hanbeli, Hanefi ve Şafii) yanı sıra Şii hukukçular da İslam'dan dönenlerin öldürülmesi gerektiği konusunda fikir birliği içindedir. İbn Rüşd ya da İbn Rüşd (6. 

1198), aynı zamanda Ortaçağ İspanya'sında önemli bir Maliki hukukçusu olan ünlü Aristotelesçi filozof ve doğa bilimleri bilgini, irtidat cezasına ilişkin bu tipik Müslüman hukuki görüşünü sunmuştur (cilt 2, s. 552): 


"Mürted... Peygamber'in 'Dinini değiştirenleri öldürün' sözü nedeniyle bir erkek söz konusu olduğunda anlaşma yoluyla idam edilecektir... Mürtedden tövbe etmesini istemek... 
idamından önce bir şart olarak öngörülmüştür." 


Bu sadece bir ortaçağ hukuku meselesi değildir. Sünni İslam'ın en prestijli ilim merkezi olan El-Ezher'deki İslami Araştırmalar Akademisi tarafından onaylanan 1991 tarihli Şafii İslam Hukuku el kitabı 'Umdetü's-Salik'te şöyle denmektedir 


"İslam'dan çıkmak, küfrün en çirkini ve en kötüsüdür... Ergenlik çağına ulaşmış ve aklı başında olan bir kişi kendi isteğiyle İslam'dan çıktığında öldürülmeyi hak eder. Böyle bir durumda, ondan tövbe etmesini ve İslam'a dönmesini istemek vaciptir. Eğer tevbe ederse tevbesi kabul edilir, ama reddederse hemen öldürülür." 


2003 yılında, ateşli Arap milliyetçiliği ve feminizmiyle tanınan Mısırlı yazar Dr. Nawal Al- 
Sa'dawi(46J Mısır anayasasının değiştirilmesi ve 


İslam'ı resmi devlet dini ilan eden maddeyi, 'aramızda Kıptiler (Mısırlı Hıristiyanlar) olduğu için ve din insan ile Tanrı arasında bir mesele olduğu ve hiç kimsenin kendi inancını, Tanrısını ve ritüellerini başkalarına dayatma hakkı olmadığı için' reddetti." Ayrıca ABD ve İsrail'e(47| karşı siyasi ve askeri bir mücadeleye inandığını söyledi. 


Sa'dawi'nin açıklamalarına tepkiler karışık olmakla birlikte, El-Ezher Din Adamları Cephesi eski başkanı Dr. Abd Al-Mun'im Al-Berri, "ondan üç gün içinde tövbe etmesini istemeliyiz, ancak bu fikirlerinde ısrar ederse, İslam Şeriatının (dini hukuk İslam'ı terk edenler için belirlediği şekilde cezalandırılmalıdır. Hükümdar, yani devlet ya da hükümet başkanı bu cezayı uygulamalıdır." Şeyh Mustafa El Ezhari, "Allah ve Peygamberiyle savaşan herkesin cezasının idam, çarmıha germe, karşı uzuvların kesilmesi veya yeryüzünden sürgün olduğunu" açıkladı. 


Daveed Gartenstein-Ross|48) şöyle demektedir: "İslam'ı reddedenlere karşı resmi takibat oldukça nadir olsa da - şüphesiz bunun bir nedeni de çoğu kişinin din değiştirmeyi gizli tutmasıdır - Afganistan, Komor Adaları, İran, Moritanya, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan ve Yemen'de irtidat ölümle cezalandırılmaktadır. Ayrıca Ürdün, Kuveyt, Malezya, Maldivler, Umman ve Katar'da da yasadışıdır. (...) Ancak Müslüman dünyasında dinden dönenlere yönelik en büyük tehdit devletten değil, cezayı kendi ellerine alan özel şahıslardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Bangladeş'te, doğuştan Müslüman olan ve Hıristiyanlığa geçen bir müjdeci, 2003 baharında Luka İncili'nin bir film versiyonundan evine dönerken bıçaklanarak öldürüldü. Başka bir Bangladeşli mürtedin söylediği gibi 

U.S. Newswire, 'Eğer bir Müslüman Hıristiyanlığa geçerse, artık bu ülkede yaşayamaz. Burası güvenli değil. Köktendincilik giderek artıyor." 


2004 yılında Britanya'da Prens Charles|(49)J Hıristiyan ve Müslüman liderlerin katıldığı özel bir 
zirve düzenleyerek Müslümanların diğer dinlere geçenlere verdiği ölüm cezasını sona erdirme çabalarına aracılık etmiştir. Müslüman grup, prensi ve diğer gayrimüslimleri bu konuda kamuoyu önünde konuşmamaları konusunda uyardı. Hıristiyan grubun bir üyesi sonuçtan "çok ama çok mutsuz" olduğunu söyledi. Yurtdışında zulüm gören Hıristiyanlar adına kampanya yürüten Barnabas Fonu'nun uluslararası direktörü Patrick Sookhdeo, prensi ve Britanya'daki Müslüman liderleri, irtidatla ilgili geleneksel İslam hukukunu açıkça eleştirmeye çağırdı ve bunun tüm dünyada kaldırılması çağrısında bulundu. Sookhdeo'ya göre, "seküler bir toplumun temel kavramlarından biri özgürlüğün, bireysel seçimin ahlaki önemidir. Ancak İslam'da seçime izin verilmez: dinin temel unsurlarından herhangi birini seçme ya dareddetme konusunda özgür seçim yapılamaz, çünkü bunların hepsi ilahi olarak emredilmiştir. Tanrı yasayı koymuştur ve insan buna itaat etmelidir." 


London Times'ta Anthony Browne|50)J Bradford'da 39 yaşında bir hastane hemşiresi olan ve Batı'da giderek artan sayıda eski Müslüman'dan biri olan Bay Hussein'in sadece aile ve toplum tarafından dışlanmakla kalmayıp saldırıya uğradığını, kaçırıldığını ve bazı durumlarda öldürüldüğünü yazdı. Bir tahmin, Batı toplumlarındaki Müslümanların yüzde 
15 kadarının inançlarını kaybettiğini öne sürüyor. Bay Hussein şunları söyledi: "Bu 
kesinlikle dehşet verici. Burası İngiltere - doğup büyüdüğüm yer. Hıristiyanların bu şekilde acı çekeceğini asla hayal edemezsiniz." Polis kimseyi suçlamadı ancak bölgeyi terk etmesini söyledi. 


Pakistanlı eski bir cami hocası olan Anwar Sheikh, İngiltere'ye geldikten sonra ateist oldu ve bir dizi sert kitapta İslam'ı eleştirdikten sonra Cardiff'teki evinde özel bir alarmla yaşadı. "Bana karşı 18 fetva verildi. Bana telefon ediyorlar - bunu yazılı hale getirecek kadar aptal değiller. Birkaç hafta önce bir telefon aldım. Ya tövbe et ya da asıl demek istiyorlar" dedi. "Yazdıklarıma inanıyorum ve geri almayacağım. Sonuçlarına katlanacağım. Bedeli buysa, ödeyeceğim." Anwar Sheikh Kasım 2006'da Galler'deki evinde huzur içinde öldü. 


Aluma Dankowitz|511, Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü (MEMRI) Direktörü 


Reform Project, Müslümanlara - özellikle de entelektüellere, sanatçılara ve yazarlara - yönelik "inançsızlık" suçlamasının ("tekfir" olarak bilinen bir suçlama) Müslüman dünyasında nasıl tekrarlandığını yazıyor. Mürtedin (mürted) geleneksel cezası idamdır ve bu ceza Muhammed Peygamber'in ölümünü izleyen dönemde, Muhammed'in halefi Ebu Bekir'in İslam'ı terk eden kabilelere karşı ridde savaşlarını yürüttüğü dönemde büyük ölçekte uygulanmıştır. 


Bugün Sünni İslam'ın en önde gelen din adamlarından biri olan Şeyh Yusuf El Karadavi, iki tür irtidat (ridde) arasında bir ayrım yapmaktadır: "Sınırlı ridde, dini değiştiren ve başkalarıyla ilgilenmeyen bireyinriddesidir. İslam'a göre bu kişinin cezası ahirette (cehennemdir). 
Ancak (bireyden grubal genişleyen |(diğerl ridde, İslam'ı terk eden bireyin (başkalarını da) aynı şeyi yapmaya çağırdığı, | b öylece| yolu toplumun yolu olmayan, hedefi (Müslüman) milletin hedefi olmayan ve bağlılığı İslam milletine olmayan bir grup oluşturduğu )birl riddedir. Bu tür | bireyler| toplumsal dokuyu tehlikeye atarlar ve |ilk Halife) Ebu Bekir'in Peygamber'in sahabeleriyle birlikte savaştığı mürtetlere |mürtedlereJ benzerler." 


Başka bir deyişle, İslam'ı alenen terk edenler, tıpkı ordudan ayrılan askerler gibi İslam toplumunun moraline yönelik bir tehdit oluşturmaktadır ve bu nedenle kitlesel bir kaçış başlamadan önce cezalandırılmalıdır. Al-Oaradhawi, dinlerini terk eden Müslümanlara yönelik geleneksel muameleye katılmaktadır: "Müslüman toplumun varlığını koruyabilmesi için, her kaynaktan ve her biçimde riddeye karşı mücadele etmesi ve dikenli bir tarlada orman yangını gibi yayılmasına izin vermemesi gerekir. Bu nedenle, Müslüman bilgeler (ridde suçu işleyen) mürtedin cezasının idam olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır." 
Müslüman ülkelerde İslam dini hakkında her türlü şüphenin dile getirilmesine karşı Muazzam bir toplumsal baskı vardır. Pakistan'ın Daily Times Online gazetesinin daha duyarlı köşe yazarlarından biri olan Razi Azmi|52|) bir yazısında bu konuya değinmiştir: 


"Bir an için bunun tam tersi bir senaryo hayal edelim: Müslüman bir ülkede bir Müslümanın Hıristiyanlığa ya da Allah korusun Hinduizm veya Budizm'e geçtiğini düşünelim. Bu hayal gücüne meydan okumaktır. Çeşitli İslami düşünce ekollerine mensup din adamları arasında bir mürtedin (mürtet) cezasının ölüm olduğu konusunda görüş birliği vardır; bu konudaki tek anlaşmazlık idamın hemen mi yoksa mürtede İslam'dan dönmesi için bir fırsat verildikten sonra mı gerçekleştirileceğidir. Ceza o kadar kesin ve buna eşlik eden sosyal ve ailevi baskılar o kadar güçlüdür ki, Müslümanların başka bir dine geçmek ya da agnostisizm veya ateizm uygulamak bir yana, dinlerinin herhangi bir yönünü açıkça sorgulamaları bile düşünülemez." 


İslam'ın ifade özgürlüğüne yönelik düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil, gayrimüslimler de dahil olmak üzere İslam'ı uzaktan yakından eleştiren herhangi bir şey söyleyen herkes için geçerlidir. Müslümanlar halihazırda Batı ülkelerinde ifade özgürlüğünü yasal taciz ve giderek artan bir şekilde fiziksel sindirme yoluyla engellemeye çalışmakla meşguller. 


Faslı Berberi bir aileden Amsterdam'da doğan Mohammed Bouyeri|53), Hollandalı-Somalili eski Müslüman Ayaan Hirsi Ali ile birlikte İslam'ı eleştiren bir film çeken Hollandalı film yapımcısı Theo van Gogh'u 2 Kasım 2004 sabahı öldürdü. Bay van Gogh Amsterdam'daki işine bisikletle giderken, Orta Doğu tarzı uzun bir gömlek giyen sakallı genç adam tabancayla ateş etti, onu kovaladı, bir kez daha ateş etti, boğazını kulaktan kulağa kesti ve biri beş sayfalık bir mektup iliştirilmiş iki bıçağı vücuduna sapladı. Bouyeri, elinde bir Kuran tutarken yargıçlara "Yaptığım şeyi tamamen inançlarımdan dolayı yaptım" dedi, çünkü van Gogh'un İslam'a hakaret ettiğine inanıyordu. 


Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden oryantalist Hans Jansen|54J) Muhammed Bouyeri'nin Theo van Gogh'un cesedine bıraktığı mektubun|551J bir analizini yazmıştır. 
Jansen'in belirttiği üzere, "Milletvekili Ayaan Hirsi Ali (ya da başka bir milletvekili) kendisi için ölmeye hevesli değildir. 


Parlamento üyeliği. Öte yandan Muhammed B. gibi Müslümanlar, iyi bir amaç olarak gördükleri şey uğruna canlarını vermeye isteklidirler ve buda muhtemelen İslam'a diğerleriyle olan çatışmalarda taktiksel - stratejik bir avantaj sağlamaktadır. Şehitliğin ilahi karşılığına inanmayanların şehit olmayı tercih etmemesi doğru bir ifadedir ve İslam'ın gayrimüslimlere karşı mücadelesinde kesinlikle geçerlidir." 


2006 yılında yapılan bir araştırma|56)| Hollanda'daki Faslı gençlerin yüzde kırkının Batılı 
değerleri ve demokrasiyi reddettiğini ortaya koymuştur. Yüzde altı ila yedisi İslam'ı savunmak için güç kullanmaya hazırdı. Çoğunluk saldırgan ifadelerin, özellikle de İslam'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğüne karşı çıkıyordu. Benzer rakamlar şüphesiz diğer Batı ülkelerindeki Müslümanlar arasında da bulunabilir. 


Bu tür göz korkutmaların bedeli ağır olmuştur. Kasım 2006'da yayıncı Scholastic Australia, kitapçıların "kötü adam" Müslüman bir terörist olduğu için gençlere yönelik macera gerilim kitabını stoklamayacaklarını söylemeleri üzerine Safların Ordusu|57) adlı kitabın fişini çekti. 
İki karakterin Arapça konuşması ve kitabınkonusunun aşırı dinci bir mücahit grubu içermesi nedeniyle Scholastic'in kararı "yüzde 100 Müslüman meselesine" dayanıyordu. 


Bu karar, Richard Flanagan'ın çok satan kitabı Bilinmeyen Terörist ve Andrew McGahan'ın teröristlerin Batı'nın başarısızlıkları nedeniyle aşırı eylemlere sürüklenen kurbanlar olarak tasvir edildiği Underground'un yayınlanmasıyla çelişiyordu. The Unknown Terrorist İsa Mesih'i "tarihin ilk ... intihar bombacısı" olarak tanımlamaktadır. McGahan'ın Underground'unda ise terörle savaşın tanınmaz hale getirdiği Avustralya'da Müslümanlar idam ediliyor ya da gettolara sürülüyor. 


Adonis|58)J takma adıyla bilinen Suriye doğumlu şair Ali Anmad Sa'id, "Araplar kendi başlarına demokratik olamayacak kadar beceriksizlerse, başkalarının müdahalesiyle asla demokratik olamazlar. Eğer demokratik olmak istiyorsak, bunu kendimiz yapmalıyız." 


Adonis'e göre Arap toplumlarının temelinde yatan yapı özgürlük değil kölelik yapısıdır: "Bazı insanlar özgürlükten korkar. Özgür olduğunuzda gerçeklikle, dünyanın bütünüyle yüzleşmek zorunda kalırsınız. Dünyanın sorunlarıyla, her şeyiyle uğraşmak zorundasınız. 
Öte yandan, eğer köle olursak, hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmadan mutlu olabiliriz. 
Nasıl ki Allah tüm sorunlarımızı çözüyorsa, diktatör de tüm sorunlarımızı çözecektir." 


Bu şüphesiz doğrudur ve bu özgürlük korkusu sadece Müslümanlara özgü değildir. Filozof Eric Hoffer'ın The True Believer kitabında yazdığı gibi: 


"Özgürlük en az hayal kırıklığını hafiflettiği kadar ağırlaştırır da. Seçim özgürlüğü, başarısızlığın tüm suçunu bireyin omuzlarına yükler. Ve özgürlük çok sayıda girişimi teşvik ettiğinden, kaçınılmaz olarak başarısızlığı ve hayal kırıklığını çoğaltır. (...) Bireysel sorumluluktan kaçmak için ya da ateşli genç Nazi'nin sözleriyle 'özgürlükten özgür olmak için' kitlesel bir harekete katılıyoruz. Tabandaki Nazilerin, işledikleri tüm bu çirkinliklerden dolayı kendilerini suçsuz ilan etmeleri sadece ikiyüzlülük değildi. Emirlere itaat etmenin sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakıldıklarında kendilerini aldatılmış ve aşağılanmış olarak görüyorlardı. Nazi hareketine sorumluluktan kurtulmak için katılmamışlar mıydı?" 


Adonis'e göre, "Bugün Müslümanlar -bunu söylediğim için beni bağışlayın- kabul ettikleri (dini metinJ yorumlarıyla İslam'ı ilk yok edenler olurken, Müslümanları eleştirenler - inançsızlar, onların deyimiyle kafirler- İslam'da onu hayata uyarlayabilecek canlılığı görenlerdir. Bu kafirler İslam'a müminlerden daha iyi hizmet ederler." 


Buna katıldığımdan emin değilim. Özgürlük korkusu evrensel bir insan özelliği olsa da, İslam toplumlarında diğerlerine kıyasla daha yaygın gibi görünüyor. Bay Adonis'in şikayet ettiği bu "köle zihniyeti" kısmen İslam'ın kendisinden mi kaynaklanıyor? 


"En Büyük Sufi Üstadı" İbn Arabi (6. 1240) hürriyeti, özgürlüğü, Allah'a "mükemmel kölelik" olarak tanımlamıştır. Ana akım İslami web sitesi Islam O & A|59) İslam'da köleleştirmenin anlamını tanımlamaktadır: 


"Köle" ile Allah Teâlâ'ya ibâdet eden ve emirlerine itaat eden "âbid" kastediliyorsa, bu mânâ, kâfirleri istisnâ ederek özellikle mü'minler için geçerlidir; çünkü mü'minler, Allah Teâlâ'nın gerçek kulları olup, rubübiyyet ve ulühiyyeti yalnızca O'na nisbet ederler, O'nu isim ve sıfatlarıyla tanırlar ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Allah Teâlâ'ya kulluk etmek bir şereftir, bir zillet sebebi değildir. Allah Teâlâ'dan bizi salih kullarından kılmasını dileriz." 


Eğer Müslümanlar "Allah'ın köleleri" ise, eski Müslümanları, tıpkı eski günlerde gerçek kölelerin olduğu gibi, özgürlük arzuları için avlanacak ve cezalandırılacak kaçak köleler olarak görmek caziptir. 


Pakistanlı Rasyonalist ve Pakistan Rasyonalist örgütünün kurucu başkanı Dr. Younus 
Shaikh(60J, Muhammed'in 40 yaşına kadar Müslüman olmadığını ve ilk vahiylerini 610 
yılında aldığını ve ebeveynlerinin İslam'dan önce öldükleri için gayrimüslim olduklarını iddia ettiği için Pakistan'da zorunlu ölüm cezasına yol açan bir suç olan dine hakaretten mahkum edilmiştir. Daha sonra uluslararası baskılar sonucunda beraat etti ve şimdi İsviçre'de sürgünde yaşıyor. 


Dr. Shaikh'e göre, "İslam insanlığa karşı organize bir suçtur!" Bunlar ağır sözler olabilir, ancak bunu söylemek onun hakkı olmalıdır. Bay Adonis'in de belirttiği gibi, "Temellerini, yani dini eleştiremediğiniz sürece dünyada yaşayan bir kültür olamaz." Bu da Müslümanların özgür toplumlar kurma umuduna sahip olabilmeleri için öncelikle dinlerine yönelik eleştirileri kabul etmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. 


İfade özgürlüğü tüm özgürlüklerin en temellerinden biridir; işleyen bir demokratik toplum için gereklidir. Müslüman bireyler dinlerini açıkça eleştirebildikleri ve hatta hayatlarından endişe duymadan dinlerini terk edebildikleri sürece İslam dünyası gerçek özgürlüğü asla tadamayacaktır. Bu özgürlük sadece İsviçre ya da ABD'de değil, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan'da da tesis edilmelidir. Bu özgürlük vizyonu şu ana kadar uzaklarda bir serap olarak kalmıştır. 


İslam'ın demokrasiyle uyumlu olduğunu kanıtlamaya çalışan pek çok Müslüman, mevcut İslami kavramları orijinal anlamlarını yitirecek şekilde çarpıtmak zorunda kalmaktadır. 
Geriye kalanlar ise Kur'an'ın ya da hadislerin düz bir okumasıyla pek de haklı gösterilemez. 


Teksas'taki İslam Merkezi'nin direktörü Muhammed Al-Mukhtar Ash-Shingitil611 şöyle demektedir: "Bir diğer önemli değer de güçlerin, her bir gücün bağımsızlığını ve birbirini kontrol edip düzeltebilmesini sağlayacak şekilde dağıtıldığı ve ayrıldığı denge ve denetleme mekanizmalarıdır. Kur'an terminolojisinde buna e/-müdafaa denir ve toplumu yozlaşmaya karşı koruyan çok önemli bir İslami kavramdır. Yüce Allah şöyle buyurur: "Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile kontrol etmeseydi, yeryüzü fesatla dolardı." (Kuran, 2:251)." 


Ancak bu bir grup insanı diğerine karşı koyma fikri, ABD Anayasası'nda yer alan Batılı resmi denge ve denetleme kavramıyla çok az ilişki taşımaktadır. Bu bağlamda "yozlaşmaya" karşı koruma, İslami olmayan etkilerin dışlanması anlamına gelmektedir, 


gücün kötüye kullanılmasını engellemek değil. 


Bu kavramlardan bir diğeri de genellikle "danışma" olarak tercüme edilen şura kavramıdır ve Kuran 42:38'de "...onlar ki işlerini karşılıklı danışarak (yürütürler)..." ve (önemli) işlerde onlara danış..." 3:159'da yer almaktadır. Washington'da İslami çalışmalar profesörü olan Ja'far Sheikh Idris'el(62)J göre, "geniş anlamda demokrasi Şura ile neredeyse özdeştir." 


Ancak şura hiçbir zaman resmileşmemiştir. Stalin yada Mao gibi en otoriter ve acımasız yöneticiler bile muhtemelen ara sıra birilerine "danışmışlardır". Cengiz Han bile Asya'nın yarısını katlederken birilerine "danışmıştır". Dolayısıyla "istişare" tek başına anlamsızdır. 
Yönetici üzerinde onu halkın iyiliğini dikkate almaya zorlayan resmi kısıtlamalar olmadığı ve bunu yapmadığı takdirde gerçek yaptırımlar uygulanmadığı sürece, "istişare" boş bir retoriktir. 


Sünni Müslümanlar, hepsi de Muhammed'i şahsen tanımış olan dört Doğru Yol Halifesinden, Ebu Bekir, Ömer ibn el-Hattab, Osman ibn Affan ve Ali ibn Ebi Talib'den bahsederler. 

Onların yönetimi 661 yılında Ali'nin öldürülmesiyle sona erdi. Ardından İslam'ın nominal liderliği Medine'den Şam'daki Emevi hanedanına devredildi. 750'de Bağdat'taki Abbasi hanedanı Halifeliği üstlendi ve Moğolların Bağdat'ı yağmaladığı 1258'e kadar sürdü. 
Halifeler genellikle pratik bir güce sahip olmasalar da, Halifelik bir kavram olarak yüzyıllar boyunca varlığını sürdürdü. Nihayet, kavramın kendisi bile 1924 yılında Türk milliyetçi lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından resmen ortadan kaldırılmıştır. 


The Guardian gazetesinde yayınlanan bir makalede|63)J Britanya Müslüman Birliği sözcüsü Usame Said, demokratik olarak hesap verebilir kurumlarla "restore edilmiş bir hilafetin tamamen uyumlu" olduğunu iddia ederek kurumun yeniden oluşturulmasını savundu: 


"Dünya çapındaki Müslümanlar tarafından paylaşılan herhangi bir yeni halifelik vizyonu uzak bir vizyondur. Şu anda ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve insanların Müslüman devletler arasında serbest dolaşımından bahsetmek bile radikal görünüyor. Ancak bu ihtiyaç duyulan bir vizyondur ve eğer Müslüman dünyasının gelişimi konusunda samimilerse ABD ve İngiltere tarafından desteklenmesi gereken bir vizyondur. Güçlü bir Müslüman medeniyetinin yeniden canlanması tüm dünyanın yararına olacaktır." 


Irfan Husain|64)J Pakistan gazetesi Dawn'da Saeed'in makalesine karşı çıktı. Bazı göze batan eksikliklere dikkat çekmiştir: 


"Öncelikle, uygun bir adaya kim karar verecek? Bir Endonezyalının bir Türk ile inanç dışında ne gibi bir ortak noktası olabilir? Gerçek şu ki, din bir bireyin kimliğinin sadece bir yönüdür. 
Aynı derecede önemli diğer faktörler arasında dil, etnik köken, sosyo-ekonomik statü, eğitim ve kimliği oluşturan bir dizi katman yer almaktadır. Sırf Müslüman olarak doğduğu için, kendisine halife diyen uzak bir figüre otomatik olarak itaat edeceğini varsaymak, geçmiş halifelerin çoğunun otoritesinin aslında ne kadar zayıf olduğunu görmezden gelmektir." 


Christian Science Monitor|651 Ürdün'de Hizb-ut Tahrir, yani Kurtuluş Partisi'nin bir grup takipçisiyle röportaj yaptı. Endonezya'dan Fas'a kadar uzanan tek bir İslam devletinin refah getireceğini ve Müslümanların Batı'yı fethetmesine izin vereceğini söylüyorlar. Hizb-ut Tahrir aktivisti Ebu Muhammed, "İslam, Müslümanların İslam düşmanlarını korkutabilmeleri - terörize edebilmeleri demiyorum - için güç sahibi olmalarını zorunlu kılıyor" diyor. "Ve eğer tüm tartışmalar ve müzakerelerden sonra hala reddediyorlarsa, o zaman son çare İslam'ın ruhunu ve İslam'ın yönetimini yaymak için cihat olacaktır" diyor gülümseyerek. "Bu, tüm insanların çıkarları için, onları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için yapılır." 


Konuşmacılardan biri olan Ashraf Doureihi, Ocak 2007'de Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen bir konferansta|66) İslami bir devlet kurmanın önemini vurgulamıştır: 


"Önemli olan... (Müslüman dünyasında toplu olarak hareket etmek ve topraklarımızdaki bu tür etkili insanlardan bu değişimi talep etmek, bu bir devrim yaratmak için sokaklara dökülmek ya da askeri bir darbe düzenlemek anlamına gelse bile önemlidir" dedi. Hizb ut-Tahrir sözcüsü Wasim Durie'ye göre konferansta İslami bir süper devlet kurmanın yolları tartışılacak. Durie, "Bugün burada söz konusu olan sadece Müslüman dünyasının kaderi değil, tüm insanlığın kaderidir" dedi. Açık iç savaş çağrılarına rağmen Avustralya Hükümeti grubu yasaklamayı reddetti|J67|. 


Bu fikirleri marjinal olarak görmek kolaydır, ancak Robert Spencer'ın(68)J uyardığı gibi, dünya çapında bir halifelik kurma şansı olmasa bile bu, bu grupların tehlikeli olmadığı anlamına gelmez: 


"Sanki Sovyetler Birliği'nin dünyayı komünist yapma şansının olmaması, bunu yapmaya çalışırken bir tehdit olmadığı anlamına geliyormuş gibi. Bu bilgili kafalar, El Kaide ve diğer cihatçı grupların dünya çapında bir halifelik kurmaya çalışırken, muazzam, yıkıcı bir tahribata yol açabilecekleri gerçeğini hiç dikkate almıyor gibi görünüyor. Hedeflerininulaşılamaz olması, hiçbir şey yapamayacakları anlamına gelmiyor." 


Yazar Abid Ullah Jan'ın Demokrasinin Sonu adlı kitabı İslami çevrelerde oldukça popüler hale gelmiştir. Jan, 11. yüzyılda yaşamış Iraklı bir hukukçu olan ve yönetim konusundaki eserleri bu alanda klasik kabul edilen el-Maverdi'den Halife'nin görevlerine ilişkin bir alıntı yapıyor (sayfa 189): 


"El-Maverdi'ye göre Halife'nin görevleri şunlardır: İslam dinini korumak ve sapkınlığın büyümesini engellemek; İslam hukukunu müctehid olarak yorumlamak ve ilan etmek; İslam topraklarını bir düşmanın saldırısına karşı savunmak için sınırlarda ordu bulundurmak; ya komşu ülkelerdeki gayrimüslimlere İslam'ı s unarak ya da korunan insanlar |zimmiler| statüsünü kabul edene kadar onlara karşı savaşarak İslam davasını savunmak; Adaleti yerine getirmeli ve korumalı; sağlam bir mali sistem uygulamalı; sadece ehil bakanları, valileri, vergi tahsildarlarını, yargıçları ve diğer Devlet görevlileriniatamalı ve maaşlarını Devlet hazinesinden belirlemeli; ve son olarak, Devletin tüm birimlerini denetlemelidir." 


Abid Ullah Jan ayrıca günümüz Pakistan'ında Cemaat-i İslami'nin kurucusu olan 20. 
yüzyılın son derece etkili ilahiyatçısı Ebul A'la Mevdudi'den de alıntı yapmaktadır (sayfa 
132): 


"İslam Devleti, hayatın ve faaliyetlerin her yönünü kendi ahlaki normları ve sosyal reform programıyla uyumlu hale getirmeye çalışır. Böyle bir devlette hiç kimse işlerinin hiçbir alanını kişisel ve özel olarak göremez. Ancak bu kavram İslam Devleti'ni otoriter ya da faşist bir rejim haline getirmez çünkü 'her şeyi kapsamasına rağmen İslam Devleti modern totaliter ve otoriter devletlerden büyük ölçüde ve temelde farklı bir şeydir'. Mevdudi daha da detaylandırmaktadır: 'Bu devlette bireysel özgürlükler bastırılmadığı gibi diktatörlükten de eser yoktur. Orta yolu sunar ve insan toplumunun şimdiye kadar geliştirdiği en iyi şeyi somutlaştırır." 


Jan'a göre, "Müslümanlara barışçıl bir şekilde oturup, zaman ayırıp bir İslam Devleti kurma şansı verilmemesinin nedeni, İslam Devleti'nin demokrasi şampiyonlarının iddia ettiği tüm özelliklere sahip gerçek bir adil toplumsal düzen modeli gösterme potansiyeline sahip olmasıdır. 


ama asla sunamaz." 


Jan'ın da belirttiği gibi, bu İslami süper devletin belirtilen hedeflerinden birinin dünyadaki tüm gayrimüslimleri öldürmek ya da onlara boyun eğdirmek olduğu gerçeğiyle de ilgili olduğu iddia edilebilir. 


Ayrıca Jan, böyle bir Halife'nin atanması için hiçbir zaman onaylanmış tek bir yöntem olmadığını söyler ve bunu seçimlere yer bıraktığı şeklinde yorumlar (sayfa 191): 


"Muhammed (s.a.v.) kendi halefini tayin etmeyerek veya böyle bir halefin seçilmesi veya azledilmesi için herhangi bir yöntem önermeyerek veya herhangi bir çerçeve çizmeyerek, bu konuda sessiz kalan Kur'an'a uygun hareket etmiştir." 


Ancak, Muhammed'in birçok eşine rağmen hiçbir zaman bir erkek varis üretmemesi, hiçbir zaman bir halef tayin etmemesi ve bir varis seçmek için herhangi bir mekanizma sunmaması, ilk Müslümanlar arasında ani ayrılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazıları liderliğin Muhammed'in kızı Fatıma'nın Muhammed'in erkek torunları Hasan ve Hüseyin'in babası Ali bin Ebi Tâlib ile evliliği yoluyla Muhammed'in soyunu takip etmesini istemiştir. 

Daha sonra Şii Müslümanların ilk İmamı olarak tanındı. 


Modern savunucuların tüm güzel sözlerine rağmen, Halifeliği ilahi olarak dayatılan bir diktatörlükten başka bir şey olarak görmek zordur. Montesguieu tarafından tanımlanan kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen bilinmemektedir, hatta sapkınlık olarak değerlendirilebilir. 
Konuyla ilgili bazı görüş ayrılıkları olsa da, İslam hukukçuları tarafından yöneticinin İslam'ın temel ilkelerini reddetmediği sürece kendisine itaat edilmesi gerektiği, zira zalim bir yöneticinin bile anarşiden daha iyi olduğu görüşü yaygındır. Dolayısıyla devlet işlerinde başkalarına "danışması" beklenir, ancak onların tavsiyelerini görmezden gelmekte de özgürdür. İslami yönetimin ilkel doğası insanı şaşırtıyor. 


Gelecekte tarihçiler, AB liderlerinin Avrasya ağlarının kurulması gibi aptalca bir şeyi nasıl yapabildiklerini tartışacaklardır. Cevaplardan biri şu olacak: Yapabildikleri için yaptılar. 


Bazı Sosyalistlerin, Sovyetler Birliği'ndeki Komünist sistemin Stalin gibi bir lider olmasaydı işe yarayabileceğini iddia ettiklerini duydum. Bu görüş temelden hatalıdır, çünkü sistemin kendisi bir Stalin ya da bir Mao'yu davet etmiştir; Komünizm altında yöneticilerin gücü üzerinde hiçbir resmi kısıtlama yoktur. Aynı ilke Halifelik için de geçerlidir. Lord Acton, "Güç yozlaşma eğilimindedir ve mutlak güç mutlak yozlaştırır" demiştir. İslami düzen yolsuzluğu ve gücün kötüye kullanılmasını sağlar. 


2006 yılında Avrupa Komisyonu(69) (AB hükümeti) AB yasalarına ilişkin önerilerini görüş 
almak üzere ulusal parlamentolara göndereceğini açıklamış, ancak Brüksel'in ulusal parlamenterlerin isteklerini sadece "not edeceğini" açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin "istişare" kavramı, halkın ya da temsilcilerinin "tavsiyelerini" vermesi ve liderlerin de bu tavsiyeleri göz ardı etmekte özgür olması anlamına gelmektedir. Böylece AB, zaten aynı ilkeler çerçevesinde işlediği için Halifeliğe sorunsuz bir şekilde entegre olabilecektir. 


Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü (MEMRİ), Ürdünlü bir entelektüel olan Dr. Shaker Al-Nabulsi'nin(701 Yusuf Al-Oaradawi'nin "demokrasinin İslam'ın özünde olduğu" iddiasını eleştirdiğini aktarmaktadır. 


Nabulsi'ye göre, "O, Şura'nın hükümdara tavsiyede bulunmak için olduğunu, ancak onu yükümlü kılmadığını savunanlar arasındadır. |Karahavi, günah işlese veya zulmetse bile yöneticinin görevden alınmaması gerektiğini ve 'yöneticiye itaat edilse bile itaat edilmemesi gerektiğini' savunur. 


Size saldırır ya da mallarınızı kamulaştırır. Halifelik 632'den 2004'e kadar değişmeden kalmıştır - Ebu Bekir ve Ömer Bin El-Hattab'ın (birinci ve ikinci Halifeler) yönetimindeki 
12 yıllık kısa bir dönem dışında, ilkel, basit kabile biçimini (seçkinlerin egemenlere 
bağlılığı) - demokratik olmayan, despotik ve kanlı bir yapı - korumuştur. (...) (Emevi Halifesil Muaviye İbn Ebi Süfyan'dan son Osmanlı Sultanına kadar (yani 661 yılından 
1924 yılına kadar) İslam Halifeliği kana bulandı, yumruk ve kılıçla yönetildi - ve bugün bile 
Arap dünyasının çoğunda durum aynıdır." 


Nabulsi, el-Karadavi'nin şu sözlerini aktarmaktadır: "Demokrasinin insanların yönetimi olduğunu savunanlar var ama biz Allah'ın yönetimini istiyoruz'. Bu tür fikirler) Seyyid Kutub'un 'Kilometre Taşları' adlı kitabında tartıştığı Allah'ın Yönetimi için bir çağrıdır. (Kutub bu fikri, otoritenin insanların değil Allah'ın olduğu ve hükümdarın Allah'ın sekreteri ve O'nun yeryüzündeki temsilcisinden başkası olmadığı teorisini ortaya atan Pakistanlı entelektüel Ebu Ala El Mevdudi'den ödünç almıştır." 


Hasan El Benna 1928 yılında Müslüman Kardeşler'i Halifeliği geri getirme hedefiyle kurdu. 
Şu anda Kardeşler'in ruhani lideri olan öğrencisi Yusuf el Karadavi'nin bu hedeften vazgeçmediğine dair işaretler var. Haftalık Alman dergisi Der Spiegel'e(71) verdiği bir röportajda Karadavi şunları söylemiştir: "İslamtek bir millettir, tek bir İslam hukuku vardır ve hepimiz tek bir Tanrı'ya dua ederiz. Eninde sonunda böyle bir ulus siyasi bir gerçekliğe de dönüşecektir. Ancak bunun mevcut devletlerden oluşan bir federasyon mu, bir monarşi mi yoksa bir İslam cumhuriyeti mi olacağını zaman gösterecek." 


Başka bir makalesinde|72J Al-Oaradawi şöyle demektedir: "Sekülerizm bir Hıristiyan toplumunda kabul görebilir ancak bir İslam toplumunda asla genel bir kabul göremez. 
Hıristiyanlık bir şeriattan ya da taraftarlarının bağlı olması gereken kapsamlı bir yaşam sisteminden yoksundur." 


Buna karşılık, Yeni Ahit'e göre kural şudur: "Sezar'a ait olan şeyleri Sezar'a, Tanrı'ya ait olan şeyleri Tanrı'ya verin" (Matta 22:21). 


Ancak, "İslam kapsamlı bir ibadet ('ibadah) ve yasama (Şeriat) sistemi olduğundan, laikliğin kabul edilmesi Şeriat'ın terk edilmesi anlamına gelir" ve "Müslümanlar arasında laiklik çağrısı ateizm ve İslam'ın reddidir. Şeriatın yerine bir yönetim temeli olarak kabul edilmesi düpedüz ridde |irtidatl demektir." 


Müslümanlar ve gayrimüslimler için laik yasaların ve eşitliğin benimsenmesi dinden dönmek anlamına gelir. Mürtedler için geleneksel ölüm cezasını desteklediğini dile getiren bir adamdan sert sözler. 


İranlı entelektüel Amir Taheri|73J "1890'lara kadar hiçbir Müslüman dilinde demokrasi kelimesi yoktu. O zaman bile Yunanca demokrasi kelimesi Müslüman dillerine çok az değişiklikle girmiştir: Farsçada democrasi, Arapçada dimokraytiyah, Türkçede demokratio. 
İlk Müslümanların çok sayıda eski Yunan metnini tercüme etmeleri, ancak siyasi konularla ilgili olanları asla tercüme etmemeleri tesadüf değildir. Büyük İbn-i Sina, Aristoteles'in Poetika'sını bizzat tercüme etmiştir. Ancak 1963 yılına kadar Aristoteles'in Politika'sının Farsça çevirisi yapılmamıştır." 


Taheri'ye göre bu konudaki en önemli engellerden biri eşitlik: "Bu fikir İslam için kabul edilemez, çünkü inanmayan bir kişi inanan bir kişiyle eşit olamaz." 


"Demokrasi, demos'un, yani sıradan insanların yönetimi ya da günümüzde halk egemenliği veya ulusal egemenlik olarak bilinen şey anlamına gelir. Ancak İslam'da iktidar yalnızca Allah'a aittir: el-nhükm I'illah. Bu gücü yeryüzünde kullanan kişi Halifetü'l-Allah, yani Tanrı'nın vekili olarak bilinir. Ancak o zaman bile Halife ya da Halife yasa koyucu olarak hareket edemez. Yasalar 


Allah tarafından ezelde belirlenmiş ve sabit kılınmıştır. (...) İslam'da istişare vardır. 
Ancak bu şekilde tavsiye edilen istişare sadece ayrıntılar hakkındadır, asla toplumun genel tasarımı hakkında değildir." 


"İslam demokrasi ile bağdaşmaz" sonucuna varıyor. Yine bir başka makalesinde Amir Taheri, Avrupalıların Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmalarını istemektedir|741: 


"Akdeniz'in en güzel sahillerine sahip olan Kuzey Afrika, Batı ve Kuzey Avrupa'nın yaşlı emeklileri için bir tür Florida olabilir. Buna karşılık milyonlarca genç insan güneyden kuzeye göç ederek modern Avrupa ekonomilerini ayakta tutmak için gereken işgücünü sağlayabilir. 
(..) Kuzeyden gelen zenginlik ve teknoloji ile güneyden gelen insan gücünün akıllıca bir karışımı, Avrupa-Akdeniz bölgesini dünyanın gördüğü en büyük ve en müreffeh ekonomiye dönüştürebilir." 


Bu fikre "Eurabia" adı veriliyor ve Bat Ye'or'un|(75|) da tanıklık edebileceği gibi halihazırda uygulanıyor. Ve bu pek de iyi bir fikir değildi. İslam'ın demokrasiyle bağdaşmadığı konusunda haklıysa, İslami zihniyete sahip insanlarla dolmasının demokrasiler üzerindeki etkisi ne olacaktır? Amir Taheri İslam'la ilgili yazılarında genellikle zekidir, ancak bu durumda fikirleri mantıksal olarak tutarlı değildir. 


Islam Onlinel|76J web sitesine göre, "İslam, kelimenin yaygın ve çarpıtılmış anlamıyla, kapsamını sadece insanın özel yaşamıyla sınırlayan bir din değildir. Eksiksiz bir yaşam biçimi olduğunu söylemekle, insan varlığının tüm alanlarına hitap ettiğini kastediyoruz. 
Aslında İslam, bireysel ve toplumsal, maddi ve manevi, ekonomik ve siyasi, hukuki ve kültürel, ulusal ve uluslararası olmak üzere hayatın her alanı için rehberlik sağlar." 


Yaygın bir ifade İslam'ın Din ve Davet, yani din ve devlet olduğudur. ABD'nin 2001 yılında Taliban rejimini devirmesine yardımcı olan Afgan Kuzey İttifakı'nın kıdemli bir üyesi olan Younus Canooni|77)J 2005 yılında, parlamento seçimlerinden sonra, ülkenin asla laik bir demokrasi olamayacağını belirtmiştir. "Afganlar hiçbir zaman laik ya da liberal bir sistem üzerinde uzlaşmayacaklardır. İslam modern bir sistemdir ve Afganistan'ın geleceği İslam'a bağlıdır." Yine de Batılı askerlerin hayatlarını riske atmaları ve Batılı vergi mükelleflerinin böyle bir sistemi kurmak için ödeme yapmaları gerekiyor. 


Bu oldukça naif demokrasi görüşü ne yazık ki istisnadan ziyade kuraldır. ABD Dışişleri Bakanlığı bir notta|78|) Kahire'deki büyükelçiliğine dini gruplarla diyalog başlatmasını çünkü onlarla çatışmanın sadece ABD çıkarlarına karşı daha fazla saldırıyı teşvik edeceğini söyledi. Ayrıca Washington'a, Müslüman Kardeşlerin Mısır'ın siyasi ortamında daha büyük bir rol oynamasına izin vermesi için Mısır hükümetine baskı yapmasını tavsiye ettiler. Bugün en kötü terörist grupların birçoğunun Müslüman Kardeşler'in uzantısı olduğu gerçeğine rağmen. Kuveyt'in eski eğitim bakanı Dr. Ahmad Al-Rab'i(79), "Şiddet yanlısı grupların kurucuları Müslüman Kardeşler'de yetişti ve Bin Ladin ve El Kaide ile çalışanlar Müslüman Kardeşler'in kisvesi altında yola çıktılar" uyarısında bulundu. 


Yazar Tarek Heggy de şu uyarıda bulunuyor: "İhvan demokratik kurumlara dayalı bir devlet fikrine karşı çıkmakta, bunun yerine Şura (danışma meclisi) sistemine, lidere hürmete ve bir Yüce Rehber'in atanmasına dayalı bir İslami hükümet çağrısında bulunmaktadır. Bu yönüyle İran'da merhum Ayetullah Ruhullan Humeyni tarafından kurulan modele yakın durmaktadırlar. (...) İhvan, ceza kanununda zalim bedensel cezalar (recm, kırbaçlama, hırsızların ellerinin kesilmesi vb.) dahil olmak üzere Şeriat ilkelerine dayalı bir anayasal ve yasal sistem çağrısında bulunuyor." 


Aslında demokratik bir İslam'a doğru herhangi bir hareketin olduğu tek yer Danimarka'dır. Tüm Batılı uluslar arasında Danimarka, İslamlaşmaya karşı en güçlü halk direnişini göstermiştir. Suriye doğumlu milletvekili Naser Khader|80)| bir 


Demokratik Müslümanlar adlı bir ağ. Yeni üyelerin şeriat kanunlarına karşı olduklarına dair bir beyanname imzalamaları gerekmektedir. Khader, "İfade özgürlüğü demokrasinin nefesidir - ve bunu elinizden alırsanız demokrasi ölür," dedi. 


Bay Khader bu çabalarında samimi görünüyor. Görünüşe göre Müslüman muhalifleri de öyle, bu yüzden hayatına yönelik çok sayıda tehdit aldı. Bir Fransız belgeselinde gizli kamera kullanılarak(81)J bir imamınKhader'in entegrasyon işleri bakanı olması halinde intihar bombacılarının ilgisini çekebileceği yönündeki sözleri kaydedildi. Söz konusu imam Ahmed Akkari daha sonra bu yorumu şaka olarak yaptığını söyledi. 


Ağın arkasındaki fikirler olumludur. Aralarında Demokrasinin On Emrini|82)J de tanımlamışlardır: 


1. Hepimiz siyaset ve dini birbirinden ayırmalı ve dini asla demokrasi yasalarının üstünde tutmamalıyız. 


2. Hepimiz cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya dini inançlardan bağımsız olarak tüm insanların eşit haklara sahip olmasına saygı göstermeliyiz. 


3. Hiç kimse nefreti kışkırtmamalı ve nefretin kalplerimize girmesine asla izin vermemeliyiz. 


4. Ne kadar hayal kırıklığına uğramış veya haksızlığa uğramış hissedersek hissedelim ya da davamız ne kadar haklı olursa olsun, hiç kimse şiddet kullanmamalı veya şiddeti teşvik etmemelidir. 


5. Hepimiz, aynı fikirde olmadığımız kişilerin de ifade özgürlüğüne saygı göstermeliyiz. 


Sorun şu ki, Demokratik Müslümanlar üyelerinin sadece küçük bir azınlığı|83)| gerçekten Müslüman. Büyük çoğunluk gayrimüslim destekçilerden oluşuyor. 


Buna ek olarak, Danimarka'daki Müslümanlar demokratik sistemi desteklemekten ziyade onu istismar etmekle daha çok ilgileniyor gibi görünmektedir. Copenhagen Post'a|84)J göre Wallait Khan Kopenhag'da Liberal Parti'den meclis üyesi seçilmiş, ancak daha sonra Sosyalist Halk Partisi'ne geçerek sol bir koalisyon kurmalarına olanak sağlamıştır. Ancak Khan aynı zamanda Pakistan'da da seçim kampanyası yürütüyordu. Khan, Danimarka'da ikamet etmelerine rağmen Pakistan'da altı kişinin seçildiğini söyledi. "Biz Avrupa'daki Pakistanlılar kendi aramızda bir rekabet içindeyiz" dedi. "Biz Danimarka'da, Norveç ve İngiltere'de yaşayan Pakistanlılarla kimin daha çok belediye başkanlığı yaptığı konusunda yarışıyoruz." 


Yusuf el-Karadavi'nin lideri olduğu Avrupa Fetva ve Araştırma Konseyi, ulusal mevzuatın üzerinde olacak bir Avrupa Müslüman Anayasası|85)| üzerinde çalışmaktadır. Aarhus Üniversitesi'nden Tina Magaard'a göre bu hedeflerin arkasında "onlarca yıllık bir çalışma yatıyor." İslami gruplar yıllardır Müslüman göçmen topluluklar üzerinde kontrol kurmayı hedeflemiş ve bazı durumlarda hükümet organları tarafından resmi olarak tanınmıştır. 
Magaard'a göre, "İmamlar ve İslamcılar devlet kurumlarıyla işbirliğini bir güç devri olarak görüyor. Artık yöneten onlar." 


İslam olmasa bile, hiçbir kısıtlamanın olmadığı saf bir demokrasi her zaman iyi bir şey olmayacaktır. Örneğin, bir kişi büyük ölçüde başkalarının parasına erişim vaat ederek halkın çoğunluğunun desteğini kazanabilir. Bir kez iktidara geldikten sonra, sürekli olarak yeniden seçilebilmek için var olan kısıtlamaları ortadan kaldırmaya başlayabilir. Şubat 2007'de Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez'e|86) Sosyalist bir devlet kurma çabaları kapsamında başkanlık kararnamesiyle yönetme hakkı tanındı ki eleştirmenler bu hamlenin Venezüella'yı diktatörlüğe doğrugötürdüğünü söylüyor. Ulusal Meclis Başkanı Cilia Flores "Anavatan, sosyalizm ya da ölüm" sözleriyle alkış tutarken, dışarıdaki yüzlerce Chavez destekçisi "Sosyalizm demokrasidir" yazılı pankartlar taşıdı. 


While Europe Slept kitabının yazarı Bruce Bawer|87)J, 2006 yılında The Economist Intelligence Unit tarafından dünyanın en demokratik ülkesi unvanının İsveç'e verildiğini belirtmiştir. Bawer'a göre, "Birçok gözlemci için bu sadece yanlış değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede yanlış bilgilendirilmiş. İsveçlilerin üçte ikisi İslam'ın Batı toplumuyla uyumlu olup olmadığını sorgulasa da, bu konu kamuoyunda tartışmaya açık değil." 
Gözlemci Jonathan Friedman'ın ifadesiyle, "göç politikaları hakkında hiçbir tartışma mümkün değil" çünkü İsveç'in kamusal tartışmayı kontrol eden "siyasi sınıfı" bu konudan kaçınıyor. 


Bawer'e göre Stockholm şehri "çoğunluğu Müslüman olan Rinkeby banliyösünde dokuzuncu sınıf erkek çocukları arasında bir anket gerçekleştirmiştir. Anket, son bir yıl içinde çocukların ©17'sinin birisini seks yapmaya zorladığını, 9631'inin mağdurun tıbbi bakıma ihtiyaç duyacağı kadar kötü bir şekilde yaraladığını ve ©24'ünün hırsızlık yaptığını veya bir arabaya zorla girdiğini gösterdi. Sansasyonel istatistikler - ancak tüm İsveç'te sadece metrolarda ücretsiz dağıtılan günlük bir haber gazetesinde yayınlanmış görünüyorlar. İsveç, parlamentosunda göçmen politikalarını eleştiren bir partinin tek bir temsilcisinin bile bulunmadığı tek büyük Batı Avrupa ülkesidir." 


Küçük bir parti olan İsveç Demokratları'nın üyeleri, ülkenin son derece açık göç politikalarını eleştiriyor. Nadiren rahatsız edilmeden ya da fiziksel saldırıya uğramadan toplantı yapabiliyorlar. Bu durum İsveçli elitlerin zımni onayıyla yıllardır düzenli olarak gerçekleşiyor. İsveç gazetesi Expressen, aşırı solcular ve neo-Naziler tarafından yürütülen "düşük yoğunluklu terörizme" karşı uyarıda bulundu. 


Siyaset bilimci Peter Esaiasson 1866'dan bu yana İsveç'teki tüm seçim hareketleri üzerine bir araştırma yaptı. Ona göre, 2006 seçimleri sırasında mitingleri engellemeye yönelik organize girişimlerin modern tarihte bir benzeri yok. 


Ulusal düzeydeki bu sansüre ek olarak, önemli kararlar seçilmemiş AB bürokratları tarafından alınmaktadır. Eğer demokrasinin vatandaşların geleceklerine karar vermek için oy kullanmaları anlamına geldiği varsayılırsa, İsveç bir demokrasi değil; çok kültürlü bir diktatörlüktür. Çeşitli partilere oy verilebilir ama hepsi de aynı çok kültürlülüğü ve kitlesel göçü desteklemektedir. Sıradan İsveçlilerin kendi gelecekleri üzerinde çok az etkisi vardır ve ifade özgürlüğü mevcut değildir. Ancak ülke hala demokrasinin resmi yönlerine sahip: düzenli olarak çok partili seçimler yapılıyor. Bu bize seçimlerin otomatik olarak özgür bir topluma yol açmadığını bir kez daha hatırlatmalıdır. 


Amerika'nın Irak'a "demokrasi" götürme politikasında önemli bir etkisi olduğu söylenen ünlü tarihçi Bernard Lewis|881, 2007 yılında The Jerusalem Post'a verdiği demeçte İslam'ın yakında Avrupa'da egemen güç|89) olabileceğini söylemiştir. İronik bir şekilde bu İslamlaşmanın "göç ve demokrasi" ile desteklenebileceği uyarısında bulunmuştur. 


Avusturya'nın Viyana kentinde|(90|J Aralık 2006'da Noel Baba anaokullarından kaldırılmıştır. Belediye yetkilileri kapıda garip sakallı bir figür görmenin çocuklarda korku uyandıracağı konusunda ısrar ederken, birçok gözlemci onları artan Müslüman nüfusa boyun eğmekle suçladı. 


Osmanlı Türklerinin Polonya Kralı Jan Il Sobieskiliderliğindeki bir güç tarafından yenilgiye uğratıldığı 1683 Viyana Savaşı, Müslümanların geleneksel savaşta Batı'yı tehdit etmeyi başardığı son sefer olmuştur. Teknolojik beceriksizlikleri nedeniyle giderek daha da geride kaldılar ki bu da yine bilimin temeli olan özgür düşünceye karşı düşmanlıklarından kaynaklanıyordu. Merakın bu şekilde bastırılması onların Aşil topuğudur. Belki de sonunda bizimkini buldular. Bu kez çoktan Viyana'nın içindeler. 


Nihayetinde Müslümanlar demokratik Batı'ya barışçıl bir şekilde sızma konusunda, demokrasi öncesi Batı'ya açık bir savaşla meydan okumaktan daha başarılı olmuşlardır. 


Ibn Warrag, İslamcıların açık toplumumuzu Batı toplumlarına sızmak için bir araç olarak gördükleri konusunda uyarıyor. İslam'ın demokratikleşmesi yerine demokrasinin İslamileşmesi riskinden korkuyor. 


Irak kökenli bir Norveçli olan ve şeriat yanlılarını eleştiren Walid al-Kubaisi|91)J, Yusuf al-Garadawi'nin terörist lider Usame bin Ladin'den daha tehlikeli olduğuna inanmaktadır: 


"Müslüman Kardeşler Avrupa'da eşsiz bir fırsat keşfetti: Demokrasi. Demokratik sistem din ve ifade özgürlüğüne yer açmakta, dini cemaatleri ve dini örgütleri finanse etmektedir. Bu durum Müslüman Kardeşler tarafından Müslüman topluluklara sızmak, üye toplamak ve son zamanlarda çok görünür hale gelen İslamcı ağları kurmak için kullanıldı." Bin Ladin bombaları kullanırken, El Karadavi demokrasiyi bir Truva atı olarak kullanıyor. Müslüman Kardeşler faaliyetlerini Almanya, İngiltere vb. ülkelerden finanse etmektedir. Tanınırlık kazanıyor ve demokratik sisteme sızıyorlar. 


Patrick Poole(92)J şimdiye kadar Batı istihbarat topluluklarının çok gizli dünyasıyla sınırlı kalan "Proje" başlıklı bir belgenin tartışılmasını anlatmaktadır. Proje ile ilgili bilgiler ancak cesur bir İsviçreli gazeteci olan Sylvain Besson'un çalışmaları sayesinde nihayet kamuoyuna açıklandı. Proje, 7 Kasım 2001 tarihinde İsviçre'nin Campione kentinde bir villaya yapılan baskında bulunmuştur. 


Ele geçirilen belgeler arasında 1 Aralık 1982 tarihli on dört sayfalık bir plan da yer alıyordu ve bu planda Batı'nın "kültürel istilasına" karşı esnek, çok aşamalı ve uzun vadeli bir yaklaşım için on iki maddelik bir stratejinin ana hatları çiziliyordu. Önerilen stratejiler arasında şunlar yer alıyordu: 


Batı'daki tüm kurumlarda ideolojik olarak kendini adamış Müslümanların yer alması; 


9 hükümet, STK'lar, özel kuruluşlar da dahil olmak üzere; 


© İslam'ın hizmetine sunulana kadar mevcut Batı kurumlarından faydalanmak; ve 


* Benzer hedefleri paylaşan Batılı "ilerici" örgütlerle ittifaklar kurmak. 


Sylvain Besson ve Scott Burgess, Karadavi'nin 1990 tarihli Gelecek Dönemde İslami Hareketin Öncelikleri adlı yayını ile Proje arasında kapsamlı karşılaştırmalar yapmaktadır. 
İki belge arasındaki çarpıcı benzerliklere dikkat çekiyorlar. 


Bu arada Yusuf el-Karadavi, kendisini İngiltere'de bir konferansa davet eden Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone gibi kişiler tarafından "ılımlı" olarak selamlandı. Karadavi'nin intihar bombacılarını desteklemesine, İslam'ın Avrupa'yı nasıl fethedeceğiyle övünmesine ve 2006'daki Danimarka Karikatür Cihadı sırasında nefreti körükleyen en önemli figür olmasına rağmen. Uluslararası Müslüman Kardeşler'in şu anki resmi lideri Muhammed Mehdi Akef, "İslam'ın Avrupa ve Amerika'yı istila edeceğine inancının tam olduğunu" ilan etmiştir. 


Dr. Rachel Ehrenfeld ve Alyssa A. Lappen'e göre, Kardeşlik ve onun yavru örgütleri Esneklik stratejisini kullanmaktadır: 


"Bu strateji, azınlıktaki bir grup Müslümanın, üniversitelerden başlayarak, çoğunluğun hakim olduğu gayrimüslim laik ve dini kurumlara sızmak için tüm 'yasal' araçları kullanmasını öngörmektedir. Sonuç olarak, 'İslamlaştırılmış' Müslüman ve gayrimüslim üniversite mezunları 


Hükümet ve kamu hizmeti sektörleri de dahil olmak üzere ulusun işgücü, kolluk kuwvetlerini, istihbarat topluluklarını, askeri şubeleri, dış hizmetleri ve mali kurumları yıkmaya hazırdır." 


Lorenzo Vidino, Müslüman Kardeşler'in Avrupa'yı Fethi hakkında şunları yazıyor: "“1960'ların başından bu yana Müslüman Kardeşler üyeleri ve sempatizanları Avrupa'ya taşındı ve yavaş ama istikrarlı bir şekilde geniş ve iyi örgütlenmiş bir cami, hayır kurumu ve İslami kuruluş ağı kurdu." Vidino'ya göre, "Asıl ironi, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan El Benna'nın İslamcılığı Mısır'a ve Müslüman dünyasına yaymayı hayal etmiş olmasıdır. Vizyonunun Avrupa'da da gerçeğe dönüşebileceğini asla hayal edemezdi." 


Douglas Farah, Batı'daki İslami grupların büyük miktarlarda gayrimenkul satın alma çabalarının büyük ölçüde başarılı olduğunu belirtti. "Bizim bir planımız yok. Onların var. 
Tarih gösteriyor ki plan yapan, öngörüde bulunan ve tutarlı bir stratejiye sahip olanlar genellikle kazanır. Biz kazanmıyoruz." 


2006 yılının başlarında|931, küçük bir Norveç Hıristiyan gazetesi olan Magazinet, 
Danimarka'da yayınlanan Muhammed karikatürlerini yeniden basmıştı. Müslüman Kardeşlerin ruhani lideri Yusuf el Karadavi'nin Arap televizyonlarında öfkeyi körükleyerek aynı yılın Şubat ayında Suriye'deki Norveç ve Danimarka elçiliklerine yönelik saldırıları dolaylı olarak tetiklemesinin ardından, Norveç Çalışma ve Sosyal İçerme Bakanı Bjarne Hâkon Hanssen Oslo'daki bir hükümet binasında bir basın toplantısı düzenledi. 
Magazinet'in editörü Velbjgrn Selbekk, karikatürleri yeniden bastığı için özür diledi. 
Yanında, pişmanlığını kabul eden ve tüm tehditlerin geri çekilmesini isteyen Norveç İslam Konseyi'nin o dönemki başkanı Muhammed Hamdan vardı. Yazar Bruce Bawer'ın|94)| yazdığı gibi, bu tam olarak bir şeriat mahkemesinden bir sahne gibiydi. 


Kültür ve Kilise İşleri Bakanı Trond Giske, birkaç ay sonra Muhammed Hamdan ile bir araya geldi ve İslam Konseyi'ne yapılan devlet yardımlarının yılda 60.000 krondan yarım milyon krona çıkarılacağını açıkladı. Bu tek bir yılda 6700'den fazla bir artış anlamına geliyordu ve şüphesiz Müslümanlar tarafından cizye olarak görülüyordu. Dolayısıyla bu, gerçekte Norveçli yetkililer tarafından ülkenin artık İslami yönetim altında olduğunun resmen tanınması anlamına geliyordu. 


Daha sonra 2006 yılında İşçi Partisi'nden Bakan Bjarne Hâkon Hanssen, "ekonomi için iyi olacağı" gerekçesiyle Pakistan'dan Norveç'e göçün artırılması çağrısında bulundu. 
Norveç'teki Müslümanların çoğunluğu 2005 yılında İşçi Partisi'ne, 683'ü ise genel olarak Sol partilere oy vermiştir. Başkent Oslo'da belediye meclisi üyesi olan Samira Munir|95| o yılki seçimlerde Sosyalist partiler ile Müslüman topluluklar arasında yaygın bir işbirliği olduğu uyarısında bulunmuştur. "Aile reisleri ve camiler tüm göçmen gruplarının nasıl oy kullanacağına karar verirdi. 'Halkımızın size oy vermesini sağlarsak ne kadar para alırız' gibi anlaşmalar yaparlardı ve bu anlaşmalar her zaman Sosyalist partilerle yapılırdı." 


Norveç alışılmadık derecede naif bir ülkedir. İslami sızmayı ölçmek için en iyi kıstas olmasa da, Norveç'in karşı karşıya olduğu zorluklar sadece Batılı ülkelerde değil, pek çok demokratik ülkede görülebilir. 


Soğuk Savaş'tan sonra Sol grupların belki de en büyük fikri, kendilerini Çok Kültürlü partiler olarak yeniden icat etmek ve yurtdışından seçmen|96) ithal etmeye başlamaktı. 
Başkalarının parasına erişim vaat ederek "müşteri" satın almakta yeni bir şey yok. Ancak bu kusur kitlesel göçle birleştiğinde daha tehlikeli bir hal almaktadır. Avrupa'da Müslüman göçü demokrasiyi kendi kendini yok eden bir sisteme dönüştürebilir ve bu sistem eninde sonunda çökecektir çünkü yerli Avrupalılar artık bu sistemin kendi çıkarlarına hizmet ettiğine inanmamaktadır. 


Türk hükümeti, Hollanda'daki binlerce etnik Türk'e gönderdiği elektronik postalar aracılığıyla 
2006 yılındaki Hollanda genel seçimlerini etkilemeye çalışmıştır. The Brussels Journal'dan 
Paul Belien'e görel97|"Bu durum, Batı demokrasilerindeki göçmenlerin yabancı milliyetçiliğin ve dini fanatizmin Truva atları haline geldiği bir durum yarattı." 


Bir Sih olan Hindistan Başbakanı Manmohan Singh 2007 yılında, Hindistan'ın ekonomik kalkınmasının faydalarının eşit bir şekilde kendilerine ulaşabilmesi için azınlıkların, özelliklede Müslümanların kaynaklar üzerinde ilk hak sahibi olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Singh, bunun muhtemelen Mahatma Gandhi ve Nehru zamanından beri Hindistan'daki Müslümanlara kur yapan kendi Kongre Partisi'nin seçim menfaatleri için olduğunu belirtmedi. Batı Avrupa'dan Malezya'ya kadar her yerde Müslümanların ekonomik kalkınmada gayrimüslimlerin gerisinde kalması, geri kalmışlıklarının İslam kültürüyle bir ilgisi olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. 


Hindistan'daki Müslümanlar resmi tanıma ile kısmen şeriat hukukunul/98| uygulayabilmektedir. Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu, yasal evlilik yaşının düşürülmesi için Yüksek Mahkemeye başvurmuş|99) ve ailevi konularda Hindistan Müslümanlarının sadece şeriata tabi olması gerektiğinde ısrar etmiştir. Ocak 2007'de hükümet Yüksek Mahkeme'ye Müslümanların kendi kişisel hukukları uyarınca iki kişi arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için şeriat mahkemeleri kurma hakkına sahip olduğunu ve bu mahkemeler tarafından verilen fetvaların Hindistan adalet sistemiyle çatışmadığını bildirdi. 


Akademisyen K.S. Lal(100J 1000-1525 yılları arasındaki dönem için Hint demografisini analiz etmiştir. Lal, bu seferler sonucunda ölen Hinduların sayısının yaklaşık 80 milyon olduğunu tahmin etmektedir. 


Tarihçi N.S. Rajaram'al(101) göre, "Hindistan'da yüzyıllar süren İslami yönetimin Hintli aydınların ve siyasi sınıfın büyük bir kesiminde açtığı yaralar o kadar zayıflatıcı olmuştur ki, sürekli bir korku içinde yaşamaya devam etmektedirler. (...) Hindistan'da siyasi özgürlük manevi özgürlüğü getirmedi; siyasetçiler ve aydınlar, ülkelerinin İslami geçmişiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmeleri istendiğinde hala ezilen sömürge tebaası gibi davranıyorlar." 


Foreign Affairs(102J dergisinde, Vermont Üniversitesi Siyaset Bilimi Doçenti F. Gregory Gauselli, demokrasinin terörizmi azalttığına dair hiçbir kanıt olmadığını iddia etmekte ve Hindistan'daki terör olaylarının sayısına dikkat çekmektedir: 


"Pakistan merkezli grupların özellikle Keşmir'de olmak üzere bu saldırıların bir kısmını gerçekleştirdiğini varsaymak doğru olacaktır, ancak faillerin tamamının yabancı olmadığı da açıktır. Hindistan'daki terör olaylarının önemli bir kısmı Keşmir'den uzakta gerçekleşmiş ve merkezi hükümete yönelik diğer yerel şikâyetleri yansıtmıştır." 


Müslümanların Hindistan'da bin yıldan fazla bir süredir on milyonlarca gayrimüslimi katletmiş olmalarına rağmen, Hindistan Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar sadece gayrimüslimlerle eşit haklara sahip olmakla kalmıyor, özel haklara da sahipler ve sözde laik bir ülkede ailevi konularda şeriatı uygulayabiliyorlar. Hindistan aynı zamanda Ayetullah Humeyni'nin 1989 yılında Salman Rüşdi'ye idam cezası vermesinin ardından Şeytan Ayetleri kitabını yasaklayan ilk ülkelerden biri olmuş, böylece Müslüman şiddetinden korkan yaklaşık bir milyar gayrimüslimin ifade özgürlüğünü kısıtlamıştır. 


Tayland'ın eski Başbakanı Thaksin Shinawatra birçok nedenden ötürü tartışmalıydı, ancak 2006'da askeri bir darbe ile görevden alınmasında Tayland'ın güneyindeki İslami Cihad ile çatışmasının büyük katkısı olduğuna şüphe yok. Tayland'da yaşayanların çoğu Budist'tir, ancak Malezya'ya yakın güney eyaletlerinde Müslüman çoğunluk vardır ve buralardaki Müslüman isyanı birçok Budist'in yaşadıkları yerleri terk etmesine neden olmuştur. 


evler. Rahiplerin başı kesildi ve öğretmenler katledildi. Okullara yönelik kundaklama saldırıları ve düzinelerce öğretmenin öldürülmesi nedeniyle güneyde yaklaşık bin devlet okulu|J103)| kapatıldı. 


Bölgede dağıtılan bir broşürde|(104J "Bu topraklar kurtarılmalı ve İslam Hukuku ile yönetilmelidir. Bu topraklar Tayland'a ait değildir, burası Filistin ve Afganistan'dan farkı olmayan bir savaş ülkesidir ... Müslümanlar ve inançsızlar ayrı yaşamak zorundadır." 


Taylandlı subay, geçici Başbakan ve 2006 sonbaharında seçilmiş hükümeti deviren askeri cuntanın başı olan Chulanont Surayud, eski hükümetin sertlik yanlısı politikaları için kamuoyu önünde özür diledi|(105J ve güneyde, özellikle aile meselelerinde İslam hukukunun sınırlı bir şekilde kullanılmasını teşvik edeceğini söyledi. 


Hindistan'ın deneyimlerine bakılırsa, Müslümanlara sınırlı şeriat verilmesinin gayrimüslimlere yönelik şiddeti sona erdireceğine inanmak için çok az neden var. Büyük olasılıkla, güney Tayland'daki Budistler|106), tıpkı Keşmir'deki Hindular gibi, hükümetleri Müslümanları şeriatla yatıştırırken kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşeceklerdir. 


Bazı gözlemciler yanlış bir şekilde "Müslümanlar çoğunluk haline geldiğinde şeriatı seçimler yoluyla getireceğiz" iddiasında bulunmaktadır. Aksine, şeriat çok daha erken gelecektir. Müslümanların nispeten küçük yüzdelerinin demokrasilerden taviz koparabildiğini gözlemleyin. 

Şeriat halihazırda Hindistan, Tayland, Filipinler ve İngiltere'de kısmen uygulanmaktadır. 
İslam'ın doğasında var olan saldırganlık, iç savaş yoluyla demokratik sistemi çökertmekten kaçınmak için gayrimüslimlerin yatıştırılmasını gerektirmektedir. 


Policy Review'da Lee Harris, Andrew G. Bostom'un mükemmel kitabı Cihadın Mirası'nı inceliyor. Harris, teknolojik olarak İslam dünyasından üstün olduğumuz için Cihad'ın Batı için ciddi bir İslami tehdit oluşturduğu fikrini reddedenlere karşı uyarıda bulunuyor: 


"Cihatçılar bizim anladığımız anlamda kazanmakla ilgilenmiyorlar. Sadece mevcut dünya düzenini işlemez hale getirerek, her zamanki gibi siyasetin artık bir seçenek olmadığı koşullar yaratarak, Batı'yı ya taleplerine boyun eğmeye ya da anarşi ve kaosa sürüklenmeye zorlayarak başarılı olabilirler. Bu yaklaşımı uygarlığın çöküşü olarak adlandırmak caziptir." 


Harris'e göre, "Uygarlığın çöküşü paradigmasında - Clausewitzci savaşın aksine - belirli bir yerleşik düzenin düşmanının örgütsel güç ve etkinlik açısından onunla boy ölçüşmesi gerekmez. Sadece kurulu düzeni, iç savaşagirerek kendisinin de tehlikeye gireceği yönündeki anlaşılabilir korkusundan dolayı büyük gücünü kullanma konusunda isteksiz hale getirmesi gerekir. Bu anarşi korkusu - akıl siyasetini benimseyenler için en büyük korku - siyasi süreci felç etmek için kullanılabilir, öyle ki yerleşik düzen olayları normal siyasi kanallardan kontrol etmekte çaresiz kalır ve güç artık yerleşik düzenin elinde değil, tehlikeli bir şekilde sokaklarda yatar." 


Eylül 2006'da Fransız lise felsefe öğretmeni Robert Redeker, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin aksine, "İslam'ın kendi kutsal metninde ve günlük ayinlerinde şiddet ve nefreti yücelten bir din" olduğunu belirten bir makale yayınladı. Redeker, İslam'ın şiddet içerdiğini söylediği için çok sayıda ölüm tehdidi aldı ve ailesiyle birlikte saklanmak ve öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kaldı. 


Yazar Christian Delacampagne'ye göre|107), "Fransız entelektüel ve siyaset kurumunun büyük kesimleri, zor kazanılmış bu açık tartışma geleneğine bir istisna getirmiştir: İslam söz konusu olduğunda (Hıristiyanlık veya 


Yahudilik), ifade özgürlüğü belirli sınırlara riayet etmelidir." 


Bir kuşak boyunca Almanya'daki Türk erkeklerinin tehditlerine maruz kalan ve onları tacizle suçlayan eşleri temsil ettiği için vurularak ağır yaralanan Seyran Ateş, çok tehlikeli hale geldiği için Berlin'deki avukatlık mesleğini bırakmak zorunda kaldı. İtalyan muhafazakar milletvekili Daniela Santanche İslami peçeye karşı çıktığı için ölüm tehditleri aldı. İspanya'da muhafazakar Partido Popular'ın Dış İlişkiler Sözcüsü yazar Gustavo de Aristegui(108) İslam düşmanı olarak damgalanmasının ardından polis koruması altına alındı. 


Müslüman göçüyle birlikte, Müslüman olmayan ülkelerde tehdit, yasal ve sosyal tacizin yanı sıra fiziksel yıldırma kültürü de giderek yayılmaktadır. Müslümanlar henüz kılıçla elde edemediklerini, Arap petrol parasıyla desteklenen avukatlar aracılığıyla elde etmeye çalışacaklardır. Pahalı bir mahkeme mücadelesi korkusu, İslam'ı eleştirenleri susturmak için kullanılabilecek etkili bir silahtır. 


Kanada'da Mark Harding|109J Mississauga, Ontario'daki Kuzey Amerika İslam Cemiyeti genel sekreteri Mohammad Ashraf'ın yönetimi altında 340 saat kamu hizmeti - yani telkin - cezasına çarptırılmıştır. Yargıç Sidney B. Linden'in 1998 tarihli kararı Kanada'nın nefret suçları yasasına dayanıyordu. Yargıç, Harding'in "Müslüman olmayan herkeste İslam'a karşı korku ve nefret uyandırmak amacıyla İslam taraftarları hakkında yalan iddialarda bulunmaktan" suçlu olduğuna karar verdi. 


Harding'in suçu bir devlet lisesinin önünde broşür dağıtmaktı. Dağıttığı broşürlerde yabancı ülkelerde Müslümanlar tarafından işlenen zulümler sıralanıyordu. Broşürde şöyle yazıyordu: "Bu suçları işleyen Müslümanların burada yaşayan Müslüman inananlardan hiçbir farkı yoktur" ve "Toronto kesinlikle onların hedef listesindedir." 


2006 yılında Kanada polisi, Toronto metrosu da dahil olmak üzere çeşitli hedeflere 
yönelik terör saldırıları planladıklarından şüphelenilen bir grup Müslüman erkeği tutukladı. Bir istihbarat çalışması, aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunan Kanadalı Müslümanların "yüksek bir yüzdesinin" Kanada'da doğduğu uyarısında bulundu. 


Harding'in davası, Müslüman göçünün yarattığı tehlikeler hakkında gerçeği söylemenin artık birçok Batı ülkesinde suç teşkil ettiğini göstermektedir. Nefret söylemi yasaları "şeriat" anlamına gelmektedir: Harding gibi kafirleri İslam'ı eleştirdikleri için susturmak için kullanılmaktadırlar ki bu da yine şeriatın işleyişine tekabül etmektedir. Politik doğruculuğun şeriatçılığı böylece Batı'da tam şeriatın kademeli olarak uygulanmasının yolunu açmaktadır. 


Nefret suçu mevzuatı da yasallaştırılmış politik doğruculuktur ve kanun önünde eşitlik idealinden radikal bir sapma teşkil etmektedir. Siyah bir Müslüman'a saldırdığınızda, aynı suçu beyaz bir Hıristiyan'a, Hindu bir kadına ya da Yahudi bir erkeğe vs. karşı işlediğinizden farklı şekilde cezalandırılacaksınız. Bazıları bunun gerçek hayatta zaten yaşandığını iddia edebilir. Ancak burada önemli olan nokta, bu fiili eşitsizliğin artık hukuki hale gelmiş olmasıdır. Bu resmi değişiklik, adaletin büyük bir sapkınlığını teşkil etmektedir. Aynı suç için hem failin hem de mağdurun dini geçmişine ve cinsiyetine bağlı olarak farklı cezalar öngören İslam hukukunu yansıtmaktadır. 


İslam her zaman bireysel yaşama adaletsiz bir şekilde değer vermiştir. Ancak şimdi Batı'da da aynı görüşe doğru bir eğilim var. Saldırı veya cinayet durumunda, eylem "nefret suçu" olarak görülürse ek bir ceza ekleniyor. 


Cinayet cinayettir ve tüm insan hayatına eşit değer verilmelidir. Ancak çokkültürlülüğe göre tüm kültür ve dinlere eşit derecede geçerli muamelesi yapmamız gerekmektedir ki bunun böyle olmadığı açıktır. Gerçekliğin bu şekilde saptırılması, Batı adalet sisteminin gerilemekte olduğunu göstermektedir. Böyle olduğu için de adalet, İslam hukukunun istismarına ve sızmasına karşı savunmasız hale gelmektedir. 


Eski bir cihatçı olan ve Hıristiyanlığa geçen Zachariah Anani, Windsor, Ontario'da "radikal aşırıcılığın tehlikeleri" konulu bir konferans verdi. Aralarında CAIR (Council on American-Islamic Relations) Canada'nın da bulunduğu Müslüman çıkar grupları Anani'yi "toplumda nefret yaymakla" suçladı. Eski Müslüman Walid Shoebat|110) Anani'nin susturulmasının Kanada ve nihayetinde ABD özgürlüklerinin geleceği açısından geniş kapsamlı etkileri olan tehlikeli bir eğilim olduğuna inanmaktadır. 


Amerikalı yazar ve akademisyen Daniel Pipes'a|111)J) göre, CAIR'in uzun süredir başkanlığını yürüten Omar Ahmad, Temmuz 1998'de Kaliforniyalı Müslümanlardan oluşan bir kalabalığa şöyle demiştir: "İslam Amerika'ya diğer inançlarla eşit olmak için değil, baskın olmak için gelmiştir. Kuran... Amerika'daki en yüksek otorite olmalı ve İslam yeryüzünde kabul gören tek din olmalıdır." 


Pipes, CAIR'in mağdurlaştırma oyununda ustalaştığını|112J ve "gerçek ya da hayali, kendiliğinden ya da kışkırtılmış, büyük ya da küçük her türlü Müslüman karşıtı hissiyatın peşinde olduğunu" iddia etmektedir. Pipes, örgütün amacının "ABD'yi diğer pek çok ülke gibi Müslümanların, İslam'ın ve İslamcılığın özgürce tartışılamadığı bir yer haline getirmek" olduğunu söylüyor. 


CAIR bu çabalarında önemli miktarda mali yardım almaktadır. Prens Alwaleed ibn Talal gibi zengin Suudiler 2006 yılında CAIR'e en az 50 milyon dolar bağışta bulunmuştur. Bu paranın büyük bir kısmı önümüzdeki beş yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülecek bir medya kampanyası(113) için harcanacaktı. CAIR ve diğer İslami örgütler "İslamofobi" kavramının kabul görmesini sağlamada önemli başarılar elde etmiştir(114). 
Bu konuyu ele almak üzere FBI da dahil olmak üzere federal kurumların(115)J temsilcileriyle bir araya gelmiştir. 


Demokrasi tam olarak nedir? Karl Popper şöyle demiştir: "Ben şahsen şiddete başvurmadan ortadan kaldırılabilen hükümet türüne 'demokrasi', diğerine ise 'tiranlık' diyorum." Ludwig von Mises de benzer görüşlere sahipti: "Demokrasinin özü, herkesin kanun yapması ve yönetmesi değil, kanun koyucuların ve yöneticilerin, çatışma çıkması halinde barışçıl bir şekilde değiştirilebilecek şekilde halkın iradesine bağlı olmasıdır." 


Tarihsel olarak, doğrudan demokrasiler neredeyse her zaman nispeten küçük topluluklar olmuştur, örneğin "demokrasi" kelimesinin MÖ 5. yüzyılda ortaya çıktığı Yunan şehir devletleri gibi. En ünlüsü, oy verme hakkının kademeli olarak tüm vatandaşlara genişletildiği antik Atina demokrasisiydi, ki bu hala şehir nüfusunun bir azınlığı anlamına geliyordu. 


Akademisyen John Dunn|(116J bu gelişmenin izini Halkı Özgür Bırakmak: Demokrasinin Öyküsü adlı kitabında sürmektedir. Dunn'a göre, "Demokrasi altında Atina vatandaşları, oldukça makul ve doğru bir şekilde, kendi kendilerini yönettiklerini düşünüyorlardı. Ancak modern demokrasilerin çok daha az ayrıcalıklı yurttaş organlarının böyle bir şey yapmadığı çok açıktır. Bunun yerine, bireysel olarak değiştirmek için çok az şey yapabilecekleri bir menüden, sunulan seçenekler arasında en az dehşet verici bulduklarını seçerler." 


Platon demokrasiden nefret ederken, Aristoteles eleştirel ama daha ölçülüydü. O, yine de iyi bir sistem olan, çok kişi tarafından yönetilen bir hükümet tasavvur ediyordu: 


Sayfa 47: "Aristoteles'in kendisi buna demokrasi değil politeia (yönetim ya da daha bilgilendirici bir ifadeyle anayasal hükümet) demeyi tercih etmiştir. Politeija demokrasiden sadece amaç ve eğilim farklılığıyla (grup avantajından ziyade kolektif iyiliğe bağlılık) değil, aynı zamanda farklı ve daha ayrıntılı bir kurumsal yapıyla da ayrılıyordu." 


Haklar Bildirgesi'nin baş hazırlayıcısı olan James Madison, diğerlerinin yanı sıra arkadaşı Thomas Jefferson ile tartışarak ABD Anayasası'nın hazırlanmasına ve hükümetinin kurulmasına büyük katkıda bulunmuştur. Her ikisi de saf demokrasi fikrine eleştirel yaklaşıyordu. Thomas Jefferson "seçimli despotizme" karşı uyarıda bulundu. Onlar Alexander Hamilton'ın temsili demokrasi ya da dolaylı demokrasi dediği şeyi arzuluyorlardı. 
Dunn bu düzenlemenin, antik Yunan'da olduğu gibi vatandaşların kararlara doğrudan katılımı anlamında demokrasi olarak adlandırılabileceğine ikna olmamıştır. 


Sayfa 79: "Yeni Amerikan devleti başka ne olarak adlandırılırsa adlandırılsın ya da adlandırılmasın, doğru bir şekilde demokrasi olarak adlandırılamazdı. Temsili bir hükümet, temelinde yatan otoritenin temel yapısında değil, gidişatını yönlendiren ve zaman içinde varlığını sürdürmesine yardımcı olan kurumsal mekanizmalarda bir demokrasiden kesin olarak farklıydı." 


John Dunn, ABD Başkanı Bush'un demokrasinin Irak ve Ortadoğu'ya yayılmasının terörizmi gerileteceği fikrinin "ideolojik aşırılığın bariz bir örneği" olduğunu düşünüyor. 


Belkide "demokrasi" kelimesi artık o kadar sulandırılmıştır ki neredeyse anlamsız hale gelmiştir. Kelimenin kendisi muğlak ama aynı zamanda göz ardı edilemeyecek kadar yerleşik olduğu için, belki de İslam olmasa bile her zaman iyi bir sistem olmayan saf demokrasi ile kısa vadeli popülizm ve uzun vadeli çıkarlar arasında bir denge kuran ölçülü demokrasi arasında ayrım yapabiliriz. 


Jeremy A. Rabkin, Egemenlik Davası'nda Almanya'nın en ünlü filozofu Jürgen Habermas'ın tüm hükümetleri kontrol edecek ve yönlendirecek bir uluslararası hukuk ve otorite yapısı kurmaktan nasıl bahsettiğini anlatıyor. 


Rabkin'in zamanında sorduğu gibi: "Böylesine muazzam bir güce sahip bir dünya otoritesine kim meydan okuyabilir ya da onu sınırlandırabilir? Resmi bir anayasa ile sınırlandırılmış olsa bile, dünya otoritesinin uygun sınırları içinde kalmasını kim sağlayabilirdi? Bu nasıl bir demokrasi olabilir ki? Yüz küçükulus, yarım düzine en büyük ulustan daha fazla oy kullanır mıydı? Ya da bir milyar Çinli, bir milyar Hintli ve yarım milyar Güneydoğu Asyalı'nın kalıcı bir çoğunluk oluşturmasına, dünyanın geri kalanına hukuk ve adalet dikte etmesine izin verilir miydi?" 


XVI. yüzyılın sonlarında Birleşmiş Milletler ya da uluslararası hukuk yoktu. Rabkin'e göre ABD'nin Kurucu Babaları "federal hükümetin, Amerikan Anayasası ve Amerikan yasaları üzerinde bu şekilde öncelik iddia edebilecek uluslarüstü ya da uluslararası bir oluşuma tabi olacağı düşüncesi karşısında dehşete düşerlerdi." 


21. yüzyıl kitle iletişim araçları, ulus ötesi mevzuat ve bürokratik feodalizmin birleşimi Avrupa'nın Eurabia'ya dönüşmesine yardımcı oldu|117). Binlerce sayfalık mevzuat, Avrupa vatandaşlarının bilgisi ya da rızası olmadan kabul edilmeye devam ediyor. Kitlesel göç yoluyla kıtanın demografik profili, çoğu zaman halkın rızası olmaksızın, hızla değişmektedir. 


Fransa'da 2005 yılında yaşanan Cihat ayaklanmaları(118) yüzlerce gettonun fiilen İslami kontrol altında olduğunu göstermiştir. Fransız devlet kontrolü bu bölgelerde işlevini yitirdi; böylece devletin şiddet tekeli kırılmış oldu. Avrupa'nın büyük bölümünde hukukun üstünlüğü ciddi bir erozyona uğramış durumda. İnsanlar ödedikleri ulusal vergilerin, artık kendi sınırlarını kontrol edemeyen, kendi yasalarını uygulayamayan ve hatta vatandaşları için en temel güvenliği bile sağlayamayan hükümetlere gittiğini görüyor. 


Ya işleyen bir demokratik sistem için gereken koşullar yeniden tesis edilecek ya da sistem çökecektir. Giderek artan sayıda gözlemci, halihazırda 


gerginliklerin demokratik bir sistemin yapısı içinde kontrol altına alınabileceği noktayı geçerek iç savaşlara yol açacaktır. 


İngiltere'de 2005 yılında çıkarılan Irksal ve Dini Nefret Yasası(1201, demokrasinin İslam'la karşılaşmasındaki potansiyel kusurların ders kitabı niteliğindeki bir örneğidir. Azınlıklar, teraziyi belirli bir parti ya da ittifak lehine çevirebildikleri takdirde demokratik bir sistemde orantısız bir etkiye sahip olabilirler. Bu vakada İşçi Partisi, vatandaşlarının ifade özgürlüğünü Müslüman seçmenleri etkilemek için bir pazarlık kozu olarak kullanıyordu. 


İngiliz Parlamentosu'nun seçilmemiş üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın yetkileri 19. 
yüzyıldan bu yana giderek azalmıştır. Ancak yine de Avam Kamarasından gelen yasa tasarılarını geciktirebiliyorlar. Irksal ve Dini Nefret Yasa Tasarısı'nın sulandırılmış bir versiyonu, Lordlar Kamarası'nın karşı çıkmasının ardından nihayet kabul edildi. Burada, İngiliz Parlamentosu'nun en az demokratik unsuru olan "anakronik" Lordlar Kamarası'nın bu davada en duyarlı olduğunu kanıtladığına dikkat edin. 


ABD'nin Kurucu Ataları "mafya yönetiminden" korkmuş ve Kongre'nin seçilmiş temsilcilerini, halkın genelinin kararsızlığı olarak algıladıkları durumdan izole etmeye çalışmışlardır. Bu bakış açısını anlıyorum. Neyin demokrasi olduğu ya da olmadığı konusunda daha az dindar olmalıyız. Demokrasi asla kendi başına bir amaç olmamalı ve tüm yasalar çoğunluğun o anki hevesine göre çıkarılmamalıdır. İdeal olan dengeli ve iyi işleyen bir sistemdir. 


Ancak sıradan vatandaşların aptal, liderlerinin ise akıllı olması her zaman söz konusu değildir. Sonuçta Eurabia'yı yaratanlar Avrupa'daki siyasi elitlerdi, halkın geneli değil. 
ABD'nin 18. yüzyıldaki Kurucu Babaları, 21. yüzyılda ABD'nin Meksika'ya karşı yaptığı gibi, seçilmiş temsilcilerin kasıtlı olarak ülkelerinin sınırlarını korumamayı tercih edebilecekleri ihtimalini tam olarak öngörememişlerdi. 


Bir ya da iki yüzyıl önce, ulusal siyasi elitlerin çıkarları büyük ölçüde bir bütün olarak ulus devletin çıkarlarıyla örtüşüyordu|121)J. Küreselleşen toplumumuzda bu durum artık otomatik olarak geçerli değildir. Birçok siyasetçi ve üst düzey bürokrat kendi uluslarına çok az duygusal bağlılık hissetmektedir. Çoğu zaman ulus ötesi kuruluGlara ve çok uluslu Girketlere kur yapmakla daha çok ilgilenmektedirler çünkü bu kuruluGlar kendilerine en kazançlı iG fırsatlarını sağlayacaktır. 


Bu durum, birçok Batı ülkesinde yönetenler ile yönetilenler arasında giderek artan güven erozyonunun ardındaki önemli bir faktördür. Sıradan vatandaşlar arasında yaygın - ve çoğu zaman oldukça doğru - bir tema, "siyasi elitler" tarafından terk edilmiş olma duygusudur. 21. yüzyılda, işleyen bir demokratik sistem için en büyük zorluklardan biri sadece "sıradan insanların" dönekliklerini hizada tutmak olmayacaktır. Daha da önemlisi, bazen isteksiz olan seçilmiş temsilcileri ülkelerinin sınırlarını korumaya ve seçmenlerin ulusal egemenlik konusundaki isteklerini dikkate almaya zorlamak gerekecektir. Bu dengeyi sağlamak kolay olmayabilir. 


Çinli blog yazarı Ohmyrus|122| (İslam hakkında da çok mantıklı yazılar yazıyor) "Reforming Democracy" adlı blogunda politikacılardan "oy avcıları" olarak bahsediyor ve demokrasinin çeşitli kusurları olduğuna dikkat çekiyor: "Basitçe söylemek gerekirse, zengin insanlardan daha fazla fakir insan var. Bunun anlamı, politikacıların yeniden dağıtımcı politikalar önererek seçim sandığında başarılı olabileceğidir. Sonuç ise yüksek vergilerdir." 


Thomas Jefferson'a göre, "Çalışmak isteyenlerden alıp istemeyenlere verdiğinizde demokrasi sona erecektir." Ohmyrus'a göre bu gibi alıntılar, ABD Kurucu Atalarının demokrasiden çok özgürlükle ilgilendiğini göstermektedir. 


Ohmyrus ayrıca demokrasilerin kısa vadeli düşünce ürettiğine ve "uzun vadeli kazanç için kısa vadeli acı verme konusunda yetersiz olduklarına inanmaktadır. Tam tersini yapma eğilimindedirler, yani uzun vadeli acı pahasına kısa vadeli kazanç sağlarlar. (...) Bence 19. 
yüzyıl Avrupa'sının monarşileri, 20. yüzyılın demokratik olarak seçilmiş politikacılarından daha iyi makroekonomik yöneticilerdi. İstatistikler faiz oranlarının, vergilerin ve enflasyonun genel olarak daha düşük olduğunu gösteriyor. Devlet borçlarının GSYİH içindeki payı da öyleydi." 


Ona göre bunun nedeni, hükümdarların ve soyluların daha uzun vadeli düşünme eğiliminde olmalarıdır. Aynı zamanda mutlak güce sahip olmadıkları için halkın iradesini de dikkate almak zorundaydılar. Şu anki sorunumuz oy verenlerden (politikacılardan) çok, onların altında çalıştığı sistemden kaynaklanıyor. 


Bu durum için çeşitli çareler önermektedir. Diğer hususların yanı sıra, ABD Başkanı'nın görev süresi sekiz yıllık tek bir döneme çıkarılabilir, diğer seçilmiş yetkililerin görev süreleri de uzatılabilir ve benzer şekilde tek bir dönem için sabitlenebilir. 


Singapur'un uzun süreli lideri Lee Kuan Yew'e|(123|) göre, 21. yüzyılda büyüme ve güvenliği şekillendirecek kritik faktör demokrasi değil demografidir. Kendisiyle her zaman aynı fikirde olmasam da, demokratik olsun ya da olmasın, herhangi bir siyasi sistemin kendi demografik geleceği üzerindeki kontrolünü kaybetmeden toprak bütünlüğünü kaybetmekten uzun süre kurtulamayacağı doğrudur. Ancak pek çok demokratik ülkede mevcut gerçeklik tam da budur. 


Gezegen eşi benzeri görülmemiş bir nüfus patlaması yaşarken ve teknolojik gelişmeler insanlık tarihinin en büyük ve en hızlı göç dalgalarını yaratırken, pek çok demokratik ülke idealist insan hakları mevzuatı ve naif açık sınır ideolojileriyle öylesine batağa saplandı ki artık kendi sınırları üzerindeki kontrollerini kaybettiler. Yine, bu durum ciddi sonuçlar doğurmadan uzun süre devam edemez. 


Ocak 2007'de İngiltere'de yapılan bir anket, halkın 982'sinin Hükümetin göçü kontrol altında tuttuğu iddiasına katılmadığını ve neredeyse bir o kadarının da yetkililerin göç konusunda dürüst olmadığına inandığını göstermiştir. Düşünce kuruluşu Migrationwatch'ın|124)J başkanı Sir Andrew Green, bunun "halk arasında, kendileri ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan bir konuda görüşlerini ifade etme fırsatı bulamadıkları, hatta kendilerine danışılmadığı için derin bir kızgınlık olduğunu" yansıttığını söyledi. 


Bu durum tehlikeli bir meşruiyet krizini temsil etmektedir. Özellikle de yetkililerin ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları arttırdığı bir dönemde ortaya çıkması daha da ciddi. 
Bu kombinasyon ileride bir halk patlamasına yol açabilir. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin bir zamanlar söylediği gibi, "Barışçıl devrimi imkansız hale getirenler, şiddetli devrimi kaçınılmaz hale getireceklerdir." 


Blog yazarı Ohmyrus|(125|) da bu sonuçtan korkuyor: "Avrupalıların anlaşmazlıklarını sandık yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeleri uzun zaman almış olsa da, bu önemli ders yavaş yavaş unutuluyor. Danimarka'daki karikatür olayından çıkarılan ders, şiddetin para kazandırdığıdır. Batılı hükümetlerin çoğu ifade özgürlüğünü savunmak yerine özür dileyerek ya da karikatürleri kınayarak boyun eğdi. Yakında göçe karşı çıkan gruplar da şiddete başvuracaktır. Avrupa demokrasileri etnik gerilimleri yönetemezse, demokrasi çökecek ve diktatörlük yönetimleri ortaya çıkacaktır." 


Bulgularımı özetlemek gerekirse, ne demokratik sistemi tamamen eleştiriyorum ne de bunun otomatik olarak bireysel özgürlük anlamına geldiğine inanıyorum. Demokrasi sisteminin bu yüzyılda ayakta kalabilmesi için demokratik ulusların önemli değişikliklere gitmesi gerekebilir. Hedefler şunlar olmalıdır: 


9 Dengeliveiyi işleyen bir sistem, ifade özgürlüğü gerektirir; 
© Yöneticinin gücü üzerinde gerçek kısıtlamalar ve 


9 Kanun önünde eşitlik. 


Bunların hiçbiri İslami şeriat ile uyumlu değildir. 


Müslümanların oy vermekten korkması gerekmiyor. Terör örgütü Hamas'ın Filistin 
seçimleri yoluyla güç kazandığını hatırlatalım. Tarihçi Niall Ferguson'a|126J göre, 2007 
yılında Gallup tarafından yayınlanan ve 10 farklı ülkede 10.000 Müslümanla yapılan bir anket, radikal Müslümanların ılımlı Müslümanlara kıyasla demokrasiyi daha fazla desteklediğini ortaya koymuştur: "Bu insanlar zenginleştikçe radikal İslamcılığı daha fazla destekliyorlar. Demokrasiyi de radikalleri iktidara getirmenin bir yolu olarak görüyorlar." 


Müslümanların korktuğu şey ifade özgürlüğüdür. Göç ve yüksek doğum oranları yoluyla demografik fethi sürdürürken, İslam'ı eleştirenleri susturarak sindirmek istiyorlar. Bu strateji ile önemli ölçüde başarı elde ettiler. Mevcut demokrasi sistemimiz yüksek doğum oranına sahip olanları ödüllendirmektedir ki bu da şimdilik Müslümanlar anlamına gelmektedir. 


Gerçek anlamda İslami bir ülkede demokrasi kurulamaz, en azından "demokrasi" sadece oy verme eyleminden öte bir şey ifade ediyorsa, devletgücüüzerinde hiçbir kısıtlama ve azınlıklar için hiçbir güvence yoksa. Bu sadece mafya yönetiminin gelişmiş bir şeklidir. Eğer "demokrasi "nin anlamı anayasal hükümet, laik hukuk, hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik ve her şeyden önce ifade özgürlüğünü içerecek şekilde genişliyorsa, o zaman hayır - anayasal demokrasi İslam ile bağdaştırılamaz. Böyle bir girişimde bulunmak zaman ve para kaybıdır. 


Gayrimüslimler şu anda yanlış bir odak noktasına sahip. Irak gibi İslam ülkelerine demokrasi ihraç etmeye çalışmak beyhudedir. Amerikalı blog yazarı Lawrence Auster'in|127)| de belirttiği gibi, kendi demokrasilerimizi İslam'a karşı korumayı tercih etmeliyiz. Yazar Diana West|128) Müslümanlarla mücadelede tercih edilen strateji olarak demokrasi yanlısı bir saldırı yerine şeriat karşıtı bir savunma çağrısında bulunmuştur ki bu çok mantıklıdır. İslam kelimenin hiçbir anlamıyla insan özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır. 

Ancak İslam, demokratik sistemdeki kusurları istismar etmek ve onu içeriden yıkmak için çok iyi bir konuma sahip olabilir. 


Müslüman göçünün yasaklanmasını da içeren, İslam dünyasının mümkün olduğunca küresel bir kafir stratejisi ile çevrelenmesi|1291 çağrısında bulundum. Bu eninde sonunda Müslümanları kendi kültürel sistemlerinin ürettiği başarısızlıklarla yüzleşmeye zorlayacaktır. Düşmanınıza zayıf olduğu yerde meydan okuyun. İslam, en büyük zayıflığı olan ifade özgürlüğüne tahammül edemez. Amerika Birleşik Devletleri bu meydan okumayı yapmak için iyi bir konumdadır. Hala nispeten düşük sayıda Müslümana sahiptir ve ayrıca ifade özgürlüğüne yönelik güçlü yasal korumalara sahiptir. Müslümanların Amerikan cephaneliğinde korktukları en büyük silah Birinci Anayasa Değişikliğidir. 
Kurucu Babalar tarafından çok akıllıca bir şekilde Haklar Bildirgesi'ne dahil edilen bu kural, çoğunluğun tiranlığına karşı bireysel ifade özgürlüğünü güvence altına almaktadır. 


Eğer Amerika Birleşik Devletleri ahlaki liderliğini sürdürmek istiyorsa, işe İslami sansür ve sindirmeye karşı çıkarak başlayabilir. Çin'in umurunda değil, Rusya'nın da değil, Hindistan'ın ise endişelenmesi gereken devasa bir İslami beşinci kol var. Avrupa, ifade özgürlüğünü Müslümanların gözdağından korumakta hem isteksiz hem de aciz olan Avrasyalı bir elit tarafından kontrol edilmektedir; bu nedenle birçok Avrupalı Robert Spencer'ın JihadWatch.org ve Charles Johnson'ın Little Green Footballs|(130)J gibi Amerikan web sitelerinde ifade özgürlüğü mültecisi haline gelmiştir. 


İfade özgürlüğünün resmi olarak korunması önemli olmakla birlikte, sosyal ve gayri resmi sansür de aynı derecede zorlayıcıdır. Günün sonunda, demokratik sistemimizin İslami meydan okumalara ve özgürlüklerimize yönelik diğer saldırılara karşı ayakta kalabilmesi için çok kültürlülük ve Siyasi Doğruculuk gibi deli gömleklerinden de kurtulmamız gerekecektir. 
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Demografi 


2.52 Demografi ve Avrupa'nın İslamlaşması 


"Gerçekler göz ardı edildikleri için var olmaktan 


çıkmazlar." Aldous Huxley 


Demografik çalışmalar neden önemlidir? 


Avrupa, İslam tarafından kuşatma altındadır. Demografik kuşatma altındadır. Direniş olarak bizden isteneni yapabilmemiz için demografik verileri doğru bir şekilde analiz etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Eğer kendi tarihimizden, Doğu Avrupalı kardeşlerimizden ders almış olsaydık, bu karmaşadan tamamen kaçınabilirdik. Avrupa'da, özellikle Balkanlar'da ve başka yerlerde yapılan demografik çalışmalar, Küresel İslam Ümmeti'nin 
Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Doğu 
Avrupa'ya karşı kasıtlı bir demografik savaş yürüttüğünü doğrulamaktadır. Aşağıdaki belgeler ışığında Batı Avrupa rejimlerinintüm bu olaylardaki rolünü anlamak kolaydır. ABD ve 
Batı Avrupa işlevsiz bir Balkan görmek istiyordu çünkü Rusya ile müttefik olan güçlü ve kuvvetli bir Slav Balkan, kültürel Marksist/çokkültürcü Batı Avrupa için bir tehdit oluşturacaktı. 


Ancak Batı Avrupa'nın kültürel Marksist/çokkültürcü rejimleri 3. aşamada (2070-2090) çöktüğünde, sadece Batı Avrupa'da değil Balkanlarda da düzen yeniden sağlanacaktır. 
Müslümanlar nihayet kovulacaktır. 


Demografi - İslami demografik savaş 


"Bir gün milyonlarca insan Güney Yarımküre'den ayrılıp Kuzey Yarımküre'ye gidecek. Ve oraya dost olarak gitmeyecekler. Çünkü oraya fethetmek için gidecekler. Ve orayı oğullarıyla birlikte fethedecekler. Kadınlarımızın rahimleri bize zafer kazandıracak." 


Eski Cezayir Devlet Başkanı Houari Boumedienne'in 1974 yılında BM'de yaptığı bir konuşmada Avrupa'ya yönelik kehanet niteliğindeki uyarısı. 


Avrupa sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, Avrupa ülkeleri eski sömürgelerinden kitlesel göçü mümkün kılmıştır. 1960'larda ve 1970'lerin başında Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika ve İskandinavya hükümetleri tarafından misafir işçiler getirildi. Avrupa ülkeleri göç yasağı koyduktan sonra göçün şekli değişti. Bugün Müslüman göçmenlerin çoğu ya sığınmacı olarak ya da aile birleşiminin bir parçası olarak geliyor. İkinci nesil göçmenlerin çoğu eski anavatanlarından eşleriyle evlenmektedir. 


Avrupa'da İslam (1990-2003) - 2008'e göre çokkültürcüler tarafından sağlanan tahrif edilmiş rakamlar 


<19Ş6 


1 - 92 (İtalya, Norveç, Yunanistan) 

2 - W3 (Danimarka İspanya, Slovenya, 

Birleşik Krallık) 263 - 964 (Almanya, İsveç, 

Sırbistan) 964 - 65 (Belçika, Avusturya, 

İsviçre) 965 - 9610 (Hollanda, Fransa) 

10-9620 (Rusya, Bulgaristan, Karadağ, Kıbrıs) 9620- 
9640 (Makedonya) 

40-660 (Bosna Hersek) 9660-9680 

(Arnavutluk) 

80-956 (Kosova) 


Birçok ülke Müslüman nüfusunun büyüklüğünü gizlemek için büyük çaba sarf etmiştir. Hatta bazı ülkelerde bu tür bilgilerin toplanmasını yasadışı hale getirmişlerdir. Bunun başlıca nedeni, sağcı örgütlerin bunu bir mesele haline getirmesini istememeleridir. Eğer buna izin verilseydi (böyledüşünüyorlar), bu Müslümanların damgalanmasına katkıda bulunacak ve entegrasyon önlemleri açısından ters etki yaratacaktı. Eğer bu bilgiler mevcut olsaydı, mevcut Batı Avrupa rejimlerinin çok kültürlülüğü ve devam etmekte olan İslami demografik savaşı meşrulaştırmaya devam etmeleri çok daha zor olurdu. Aşağıdaki genel bakış 2009 yılı için doğru rakamları yansıtmalıdır (tahminler). 


Avrupa'daki Müslümanlar - Gerçek sayılar 2009 (* projeksiyonlar) 


2009 2030 2050 2070 
İzlanda 196-296 66 1296 2496 
Malta 196-296 726 1496 2896 
Portekiz 296-396 896 166 3296 
Yunanistan 296-396 86 1696 3296 
Finlandiya 246-396 896 166 3296 
Lüksemburg 496-596 1096 20 6 3896 
Norveç 496-596 1096 2096 3896 
BIRLEŞIK KRALLIK 46-596 106 20 6 386 
Danimarka 596-696 1296 2496 406 
İtalya 596-696 1296 2496 406 
İsveç 64-796 1496 2896 466 
İsviçre 6-796 1496 2896 466 
Almanya 796-896 1696 3296 506 
Belçika 746-896 1696 3296 506 
Hollanda 996-106 206 406 5596 
Fransa 1296-1396 2596 50 6 7/06 
Rusya 1896 286 5496 7296 
Sırbistan (Kosova ile birlikte) 24 (Sırbistan - 263,2, Kosova W©94) 


(muhafazakar tahminler, gerçek rakamlar daha yüksek olabilir) 


Batı Avrupa'da Müslümanlar, 1955-2090 


1970 2 000 000 
1980 5 000 000 
1990 11 000 000 


Müslüman demografisi, projeksiyonlar|1|) 


Don Melvin, Rusya hariç tutulduğunda Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2020 yılına kadar iki katına çıkacağını yazıyor. Ayrıca 2005 yılında Avrupa'nın toplam nüfus artışının neredeyse 9685'inin genel olarak göçten kaynaklandığını belirtiyor. Ömer Taşpınar, Avrupa'daki Müslüman nüfusun 2015 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacağını, gayrimüslim nüfusun ise Müslüman doğum oranınındaha yüksek olması nedeniyle 963,5 oranında azalacağını öngörmektedir(1). 


Kaynak: 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam in Europe 


Müslüman Demografik Büyüme - Batı Avrupa 


Gerçekçi vaka En iyi durum En kötü durum 


İsveç Müslüman demografisil1| 


>1940 - 10-100 
İlk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında mülteci olarak gelenler, özellikle Baltık ve Rusya üzerinden gelen Kuzey Türkleridir. 


1950 50'li yıllarda Stockholm'de kurulan ilk Müslüman örgüt. Yaklaşık 50-100 Müslüman 
katılmıştır. 


1964 - 600 
1970-75 - 10 000 


1980 - 40 000 

1990 - 150 000 

2001 - 370 000 

2006 - 475 000 

2008 - 500 000-600 000 
Kaynak: 


1. http://video.google.com/videoplay?docid-4837696212142783883 


2008 - Birçok Avrupa kentindeki Müslümanların sayıları ve yüzdeleri (şehir 
banliyöleri dahil yasal/yasadışı)(11(211317: 


"Resmi" rakamların çoğu yanlıştır. Genellikle belirli bir ülke sadece bir camiye kayıtlı olan 

Müslümanları dahil eder. Diğer durumlarda bir başkent, ilgili Müslüman banliyölerini kasıtlı olarak hariç tutacaktır. Çoğu durumda, şehir damgalanmayı önlemek için bu tür istatistikleri oluşturmaktan kasıtlı olarak kaçınacaktır. 


1946 1970 1990 2008 2030 

Marsilya O6 >296 1996 3826 5196 
Malmö OY6 >196 1796 3526 4896 
Brüksel OY >296 1796 3596 4896 
Amsterdam OS6 >296 1596 3026 4596 
Stockholm OY6 >196 1096 20246 3596 
Londra 0,196 >196 1096 2024 3596 
Paris 0,196 >296 1096 2024 3596 
Oslo OY6 >196 1096 20246 3596 
Moskova OY6 >296 8-106 16-206 3396 
Berlin OY >196 96 1896 306 
Lahey OS6 >196 896 1726 

Kopenhag OS6 >196 86 1726 2996 
Utrecht O >396 7-896 15926 2596 
Rotterdam OS6 >296 7-896 1526 2596 
Antwerp OS6 >196 7-896 1526 2596 
Hamburg OS6 >196 7-896 1526 2596 


İlgili hikayeler (rastgele seçilmiş birkaç makale): 


- Brüksel: 15-20 yıl içinde olası Müslüman çoğunlukl4)| 


- Müslümanlar karma yüzmeye karşı çıkıyor, ayrı havuzlar ve başörtüsü istiyor|5| - Berlin: Müslüman Köktendinci Anaokulu açıldı(6| 


- Almanya: Çoğu köktendinci olduğu için imamlar entegrasyona yardımcı olamıyor|(7) 

- Berlin: 9625 yabancılar, 9640 yabancı gençler|8) 

- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki camilerin yüzde 80'inden fazlası "Suudi parası ve etkisiyle radikalleşmiştir"(9) 

- Suudiler Batı akademisini daha az "İslamofobik" hale getirmek için finanse ediyor."(10) - Rotterdam: Türklerin 9624'ü, Faslıların 9622'si evli ve ailesiyle birliktef(11| 

- Hastaneler helal gıda sunacak, Müslüman hastaları ağırlayacak/12| 


296 


- Utrecht'te Müslüman terörü|13) 

- Danimarka: Karikatür çizerleri 110'dan fazla ölüm tehdidi aldıf(14| 

- Danimarka: 6-8 Müslüman kız, karikatur çizerlerinden birinin kızını dövmek için okuluna gitti|15) - Norveç hükümeti Norveç'te şeriat konseylerinin kurulmasını desteklemektedir|16) 

- Müslüman dini toplumlar içinde İslami güç mücadeleleri meydana gelmiştir; daha muhafazakar Müslümanlar "gelenekselciliği" artırmak isterken, daha ılımlı olanlar daha güçlü olana kadar beklemek istemektedir(17|. 

- Şeriat yasaları halihazırda birçok sığınma kampında uygulanmaktadır(18| 

- Sağlık sektöründe ve diğer işletmelerde "tek kullanımlık" başörtüsü uygulaması(19) 

- Oslo'daki 125 ilkokuldan 51'inde göçmenler çoğunluktadır. Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Müslümandır(20)J. 

- Bosna: Saraybosna neredeyse tamamen Müslüman(/21| 

- Atina: Müslüman sokak savaşları(22) 

- Birleşik Krallık: Her 5 İngilizden 3'ü çökmüş bir ülkede yaşadıklarını söylüyor|23) 

- BIRLEŞIK KRALLIK: İşçi Partisi'nin sosyal nedenlerle göçü artırmaya yönelik gizli planı, halkın muhalefetini "ırkçı" olarak nitelendirerek reddetti|24) 


Kaynaklar: 


1. http://www.globalpolitician.com/24799-europe 

2. http:/Ytinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/ 

3. Indymedia.be Brüksel'in 9625,5'inin Müslüman olduğunu belirtiyor 

4. http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/21/01003-20080321ARTFIGO0068-I-islam-premiere-religiona-bruxelles-dans- vingt-ans.php http://islamineurope.blogspot.com/2008/03/brussels-possible-muslim-majority-in-15.html 

5. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c-Article C&cid-1224694278772&pagename-Zone-English-News/NWELayout 
6. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3407535,00.html 

7. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,562950,00.html 

8. http://islamineurope.blogspot.com/2008/07/berlin-25-foreigners-40-foreigner-youth.html 

9. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?apage-1&cid-1132475689987&pagename-)Post/JPArticle/ShowrFull 
10. http://www.globalpolitician.com/node/1282 

11. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article511908.ece/Kwart Rotterd 

12. http://leiden.westonline.nlI/nieuwsitem/14116 

13. http://www.nisnews.nI/public/021008 2.htm 

14. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid-124183 

15. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-124183 

16. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-61199 

17. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1240110.ece 

18. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-107831 

19. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2756429.ece 

20. http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece 

21. http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id-1.0.2396935759 

22. http://www.iht.com/articles/2008/10/02/europe/greece.php 

23. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7020009.ece?&EMC-Bitn-CDNGOZ2F 


24.http://w ww.dailymail.co.uk/news/article- 
12 52926/Chris-Grayling-criticised-Labours-Phil-Woolas- 
secret-immigration- plans.html 


İngiltere, Rusya, Almanya, İsveç için genel kaynak: 


http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AlD-/20080620/OAKTUELT/881038969 


Çeşitli makaleler için genel kaynak: 


http://islamineurope.blogspot.com/search/label/Demographics 


Avrupa doğurganlığı vs İslam doğurganlığı 


"AB'deki her Batılı kadın ortalama 1.4 çocuk doğuruyor. Aynı ülkelerdeki her Müslüman kadın ise 3,5 çocuk doğuruyor. 
Mulla Krekar, 2050 yılına kadar Avrupa'daki nüfusun yüzde 30'unun Müslüman olacağını belirtiyor/1). 


1. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/09/Awhy-we-cannot-rely-on-moderate-muslims.html 


Avrupalı ve Müslüman doğurganlık oranı 


Müslüm 


Balkanlar'da İslami demografik savaş 


Batı'daki Müslüman savunucuların çoğu, İslam ve Şeriat'ın Balkanlardaki Müslümanlar, Müslüman Arnavutlar ve Boşnaklar için hiçbir zaman önemli olmadığını söyleyecektir. Bu yanlış bir iddiadır. Lekö (Kanun) Kanunu, Şeriatın yerel bir varyantıydı ve gayrimüslimlere karşı yürütülen Cihadi demografik savaşta etkili oldu. 


Bugün bile Arnavut Müslümanlar Kosova'yı Sırplardan ve Çameria/Çamâria'yı Yunanistan'dan alarak İslamlaştırmaya devam etmektedir. 


Balkan ülkeleri - Müslüman nüfus yüzdesi|1) 


1. Slovenya - Müslüman &2,4 

2. Hırvatistan - Müslüman &1,3 

3. Bosna Hersek - Müslüman 40 (Boşnak 96448) 

4. Sırbistan - Müslüman &©3,2 

Kosova - 9690-95 Müslüman (Arnavutlar 2688 Sırplar 267) 
5. Arnavutluk - Müslüman 9670 

6. Makedonya FYROM - Müslüman &©33,3 

7. Yunanistan - Müslüman &©1,3 

8. Bulgaristan - Müslüman “612,2 


1. CIA World Fact book - 2008 


Kosova'nın demografik gelişimil1|: 


1900 40 İslam 

1913 506 

1925 606 

1948 7/26 

1971 7/96 

1981856 

2008 “93 (NATO darbesi - Kosova kaybedildi) Başarılı Cihat 


Kaynak: 


1. http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6 


Çeşitli demografik veriler 


ABD'deki Müslümanlar|1| 


1.1 milyon (2001) New York Şehir Üniversitesi - Amerikan Dini Kimlik Araştırması (ulusal yetişkin nüfusun ©0,5'i| 

1,6 milyon (2000) Glenmary Araştırma Merkezi 

1,8 milyon (2007) The World Factbook 

1,9 milyon (2001) Amerikan Yahudi Komitesi 

2,0 milyon (2000) Hartford Dini Araştırmalar Enstitüsü 

2,4 milyon (2007) Pew Araştırma Merkezi 

4,7 milyon (2005) Encyclopaedia Britannica Yılın Kitabı 

6-7 milyon (2001) Council on American-Islamic Relations - Amerika'daki Camiler: Ulusal Bir Portre 

6,7 milyon (1997) J. İlyas Ba-Yunus (ülke nüfusunun W2,2'sil| 7 ila 

8 milyon (2008) Newsweek 

9-10 milyon (2009)? 


Kaynak: 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam in America 


Güncel Balkan demografisi 


http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic groups in Bosnia and Herzegovina http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Serbia and Montenegro http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Serbia http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia 


Tarihi Balkan ve Anadolu demografisi 


http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic history of Macedonia 


1900-2000 


1923 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Distribution of Races on the Balkans in 1923.jpg 


1922 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Distribution of Races on the Balkans in 1922 Hammond.png 
1918 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hellenism in the Near East 1918.jpg 
1918 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Distribution Of Races 1918 National Geographic.jpg 


1918 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:Carte ethnographigue de 127Europe centrale et des 
WC3WA9tats, Balkanigues - La Science et la Vie 1918, P.jpg 

1914 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkan dialects belic 1914.jpg 

N/A http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Kosovo 

N/A http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkans-ethnigue.JPG 


1914 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Proportions des populations en Asie Mineure statistigue officielle d19 14.png 

1911 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethnicturkey1911.jpg 


Sırp bakış açısı 


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonia - Point of View of the Serbs.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Carte ethnographigue de la PWC3WA9ninsule des Balkans.jpg 


>1900 


1878 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sanstefanska Bulgaria.png 
1877 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward Stanford 1877.jpg 


1877 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkans-ethnic (1877).jpg 
1876 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:Constantinople conference.png 


1870 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethnographic Map, of Turkey in Europe.jpg 
1870 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulgarian-Exarchate-1870-1913.jpg 


1869 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slaven.jpg 


1867 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:RizMap22.jpg 


1861 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Balkans-ethnic (1861).jpg 
1847 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethnographic map Ami Boue 1847.jpg 


1683-1699 - Habsburg-Osmanlı Savaşı 


http://en.wikipedia.org/wiki/OttomanXE2480493Habsburg wars http://www.zum.de/whkmla/military/17cen/habsbott16831699.html 


1648 Avru pa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0O/Europe map 1648.PNG 


1300 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:Aftermath of Manzikert.PNG 
1250 http://en.wikipedia.org/wiki/File:1250.PNG 


1180 hitp://en.wikipedia.org/wiki/File:Byzantium1170lightpurple 92B. seljuks.PNG 
1173 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Byzantium1173.JPG 


1095 - Haçlı Seferleri başladı (savunma amaçlı Hristiyan seferleri) 


1071 


Malazgirt Savaşı http://en.wikipedia.org/wiki/Battle of Manzikert 
Kesin Bizans yenilgisi 


1045 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Byzantine Macedonia 1045CE.svg 


Bizanslı Rumlar/Bizans Selçuklu Savaşları/Türkler 


http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine Greeks http://en.wikipedia.org/wiki/ByzantineXE2480493Seljuk Wars http://en.wikipedia.org/wiki/Turkic people 


Çalışılacak materyal: 


1. Berlin Kongresi (demografik haritalarla birlikte) http://en.wikipedia.org/wiki/Congress of berlin 

2. San Stefano Antlaşması http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty of San Stefano 


3. Sevr Antlaşması http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty of sevres http://en.wikipedia.org/wiki/File:TreatyOfSevres, (düzeltilmiş).PNG 


4. Yunanistan'ın toprak talepleri Anadolu http://en.wikipedia.org/wiki/File:ParisPeace-Venizelos-Map.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris Peace Conference, 1919 


5. Ermeni toprak talepleri http://en.wikipedia.org/wiki/File:Proposed Armenian state in Asia Minor.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris Peace Conference, 1919 


6. Türk-Yunan Savaşı (1919-1922) http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Turkish War (1919WE24804931922) 


İslami demografi Dünya 


Müslüman dağılımı 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/MuslimDistribution2.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic world 


Küresel çatışmaların haritası (9680 İslam'ı içeriyor) 


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map, of sites of ongoing armed conflicts worldwide.png 


Orta Doğu'da Demografi 


Lübnan demografik gelişimi - (Hristiyan/Müslüman nüfus)|11: 


1911 - 621 İslam 


1921 - 4596 
1932 - 4996 
1943 - 4896 


1970 - 9658 (İslam 9660'a ulaştığında 1975-1990 iç savaşı başladı) 1990 
- 9665 (Hıristiyanlar savaşı kaybetti) 

2008 - 7596 

2030 - 9690? (Lübnan kaybedildi - Başarılı Cihat) 


Kaynak: 


1. Tomass Mark, Araçsal olarak irrasyonel oyuncularla oyun teorisi: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; Haziran 1997. 


Beytüllahim 
Kaynak 1 


1948 “85 Hıristiyanlar(1) 
2006 12 Hristiyanlarl1|) 


Kaynak 2 


1948 - 9660 Hristiyanlar|J21) 
1983 - 9620 Hristiyanlar|/21) 


Kaynaklardan hangisinin (1 veya 2) doğru olduğunu doğrulayamadım. Her halükarda, Hristiyan halkın demografik olarak nasıl yok edildiğini tam olarak gösteriyor. Cinayetler, dayak ve toprak gaspı şeklinde dini zulüm raporları var. Tüm bunlar olurken Avrupa'nın vergileri Filistin Yönetimi'ni finanse etmek için kullanılıyor; yani Avrupa ülkeleri ve AB yetkilileri "İslamofobi "ye karşı uyarıda bulunurken, dolaylı olarak Orta Doğu'd aki Hıristiyanların etnik temizliğini finanse ediyorlar. 


Kudüsl|3)| 


1946 - ©60 Hıristiyanlar 
2006 - 962 Hıristiyanlar 


Aynı durum İsrail'in diğer bölgelerinde de geçerli. Celile'nin Turan köyünden gelen bir haber Hıristiyan bir dükkan sahibinin şu sözlerini aktarıyor: "Evlerimizi ve dükkanlarımızı satabilirsek Hıristiyanların çoğu burayı terk edecek. Artık bu insanların (Müslümanların| arasında yaşayamayız." Bir gazeteci şu sonuca varıyor: "Batı Şeria'daki Hıristiyan toplumu yok olmaya yakın. 


Bu gidişle Orta Doğu'daki 12 milyon Hıristiyan'ın sayısı 2020 yılında 6 milyona düşecek. 


Kaynak: 


1. http:/Ylittlegreenfootballs.com/weblog/?entry-23696 Christmas Disappears from Bethlehem&only 
2. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 
3. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 


Anadolu (Türkiye) 


Anadolu'nun kanlı tarihine, Müslüman Selçuklu efendileri tarafından Hıristiyan Ermenilerin/Rumların etnik temizliği/zorla din değiştirmeleri hakimdir. 


1300 - 9699 Hristiyanlar 

1450 - 490 (Konstantinopolis'in düşüşünden 3 yıl önce) 
1600 - 455 

1850 - 435 (Soykırım/zorla din değiştirme yoğunlaşıyor) 
1900 - 206 

1920-1596 

1945 - 6 (Odak noktası Müslüman Kürtlere yönelik zulme 
kayar) 1980 - 963 


2009 - 196 


1. http://home.att.net/“dimostenis/greektr.html 
2. Tüm kaynakları gör Tarihi Balkan ve Anadolu demografisi 


Suriye (1) 


1920 - 9633 Hristiyanlar 
2007 - 910 (Irak'tan Hıristiyan göçü olmasaydı ©5'ten az olacaktı). Suriye/Şam'ın 


eskiden Hıristiyan olduğunu unutmayın. 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mandate of Syria.png 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria 


Pakistan (Hindu/Müslüman nüfus) (1J 1941 


- 625 Hindular 


1948-1796 
1991 - 1,596 
2007 - 196 


Bangladeş (Hindu/Müslüman nüfus) (1| 


1941 - 9630 Hindular 


1948 - 2596 
1971-1596 
1991-1096 
2007-86 
Kaynak: 


1. http://hrcbmdfw.org/blogs/bangladesh/archive/2007/07/13/722.aspx 


Hindistan 
(21 
Hindular/Sikhle Müslümanlar Hristiyanlar/diğer 
Yıl r leri 
1947 946 56 190 
1978 856 1496 1,596 
2008 7596 2396 226 
2038 5Ol6 4726 326 
2068 3826 5826 426 


Avrupa'da olduğu gibi Hindistan'da da Küresel İslam Ümmeti devam eden demografik savaşı sürdürmekte ve görünüşe göre başarılı olmaktadır. Hindistan elitleri, tıpkı Avrupalı elitler gibi, yatıştırma yoluyla Müslüman fethine yardım ve yataklık etmektedir. 
Hindistan'daki gelişmenin devam etmesine izin verilirse ve Hindu Milliyetçisi kardeşlerimiz yakında ayağa kalkmazsa 2035-2040 yıllarında Hindistan'da Müslüman bir çoğunluk göreceğiz. 


İleridedeğinmek üzere; Hindular derken Dharma'nın Dört Kolunu kastediyoruz:- ana akım Hindular, Sihler, Budistler ve Jainler. Bu çoğu Avrupalı için bilinmeyen bir tanım/kavramdır; Sihler Sanatana Dharma'nın savaşçı bir mezhebi olarak kabul edilir. 
Çoğunluk için 


Hindular; Sihler, Budistler ve Jainler azınlığın bir parçası değil, aksine Sanatana Dharma'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak, Dharma karşıtları, laikler ve yabancı medya her birini ayrı bir din olarak ayırmaya kararlıdır. "Böl ve yönet" oyununu oynamak için dört kolu birbirinden ayırmaya ilk başlayanlar İngiliz sömürgeciler olmuştur ve bunda da başarılı olmuşlardır. 


Kaynak: 

1.http://w ww w.sanghparivar.org/forum/when-muslims - will-beceome-absolute-majority-in-india-india-willi-be- declared-islamic- country-if- Saugato Banerjee tarafından 


Pakistan'ın demografik patlamasıl1| 


1951 -33,816,000 - 17.80 6 
1961-42,978,000 - 22.466 
1972 - 65,321,000 - 25.40 6 
1981 - 84,254,000 - 28.286 
1998 - 130,580,000 - 32.516 
2008 -172,800,000 -32.3496 


Sadece 60 yılda 33 milyondan 172 milyona! Pakistan'da 2008 tahmini olan sadece 3,58'lik bir göçmen doğum oranına (doğurganlık oranı) izin verdiğinizde ortaya çıkan nüfus patlaması budur|1|. Açıkçası, bu "resmi" doğurganlık oranı tahrif edilmiştir ve çok daha yüksektir. 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Pakistan 


Orta Doğu - Zirveden MS 600'e Yahudi/Hıristiyan demografisine genel bakış 


MS 600 yılından itibaren Orta Doğu'daki Yahudi/Hıristiyan sayılarını gösteren herhangi bir demografik genel bakış bulamadım (İslam kurulmadan önceki en yüksek sayılar). 
Dolayısıyla aşağıdaki rakamlar mevcut tarihi kaynaklara dayanılarak oluşturulmuş tahminlerdir. İslam emperyalizminin belirli Orta Doğu topraklarındaki Yahudi ve Hıristiyanların yüzdelerinde tarihsel demografik düşüşe nasıl neden olduğu (ve bugün hala neden olduğu) hakkında bize çok şey anlatan bir tahmini göstermektedir. 


Yahudilere ve Hıristiyanlara karşı yüzlerce Cihatçı soykırımı ve binlerce pogromu/zorla din değiştirme kampanyasını belgelemeyi başardık ancak büyük resmi hiçbir zaman kısa ve öz bir tarihsel demografik bakışla göremiyoruz. Cihat ve zimmiliğin bu aşağı doğru sarmala nasıl neden olduğunu daha kolay gösterebilecek sağlam bir demografik eğri görmedim. Bu nedenle, geliştirmeye devam etmek, olası hataları düzeltmek ve mevcut tahminleri doğrulayabilecek daha fazla kaynak bulmak bizim sorumluluğumuzdur. Örneğin: 600, 1000, 1500, 2000 yıllarını gösteren bir demografik eğri oluşturmak gibi). İnsanlara "büyük resmi" göstererek Batı Avrupa'da devam eden İslamlaşmanın gelecekteki sonuçlarını ve sözde "Filistinlilerin mağduriyet iddiasının" psikopatik doğasını fark edecekler ve insanlar İslam ve Cihadın gerçekte ne olduğunu anlamaya başlayacaklardır. Müslümanların kitlesel olarak sınır dışı edilmesinin neden tek uygulanabilir alternatif olduğunu insanlara açıklamak için demografik araştırmalar gereklidir. 


MS 600 yılı - Orta Doğu'da demografik genel bakış, tahmin 


Fas, Cezayir, Tunus, Cezayir - Hıristiyanlar 9650, Yahudiler 910, diğer 40 


Mısır - Hıristiyanlar 2660, Yahudiler 9620, diğer 9620 
Suriye - Hıristiyanlar 9680, Yahudiler 9610, Zerdüştler 9610 
Ürdün - Hıristiyanlar 9670, Yahudiler 9620, Zerdüştler 9610 
İran (Pers) - Zerdüştler 80, Hıristiyanlar 9610, diğer 9610 
Irak - Hıristiyanlar 9650, Yahudiler 920, Zerdüştler 9630 
Suudi Arabistan - Yahudiler 9630, Hristiyanlar 9610, Arap paganizmi 9660 Yemen - Yahudiler 9630, Hristiyanlar 9620, Arap 
paganizmi 50 

Umman - Yahudiler 9610, Hıristiyanlar 9620, Arap paganizmi 970 Anadolu (Bizans) - Hıristiyanlar 9695, 
Yahudiler “5 

Ermenistan - Hıristiyanlar 995, Yahudiler 965 


Afrika nüfus patlaması 


Afrika'daki tahmini nüfus: 


1982 - 500 000 000 

2009-1 000 000 000 
2030-1500 000 000 
2050 -2 000 000 000 


Bu nüfus patlaması, Avrupa ve ABD tarafından sayısız yardım programı aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır. Bu yeni doğan bireylerin büyük bir kısmının umudu yok ve birçoğu Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. 


İstatistikler 


2.53 İstatistikler ve Avrupa'nın İslamlaşması 


Genel istatistikler 
- Avrupa'da İslam'a geçenlerin 9665-70'i kadındırl11). 


- Kuzey İrlanda'da 36 yıl süren mezhep çatışmalarından daha fazla sivil 11 Eylül'de iki saat içinde Müslüman aşırılık yanlıları tarafından öldürülmüştür|2|. 


- İslamcılar tarafından her yıl, 350 yıllık İspanyol Engizisyonu döneminin toplamından daha fazla insan öldürülmektedir|3)|. 


- İslamcı teröristler her gün Ku Klux Klan'ın son 50 yılda öldürdüğünden daha fazla insanı öldürmektedir|4). 


- AB: Antisemit olayların 9650'si radikal İslam ile bağlantılıJ5| 


Dünya çapında istatistikler (7) 


Müslümanların W65,2'si istiyor: "Tüm İslam ülkelerini tek bir İslam devleti veya Halifelik altında birleştirmek" 


Müslümanların 9665,5'i istiyor: "Her İslam ülkesinde şeriat yasalarının katı bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılmak" 


Dolayısıyla Fas'tan Endonezya'ya kadar ana akım Müslümanlar, El Kaide'deki dindaşlarıyla İslami bir Halifeliğin yeniden kurulması hedefini (korkunç araçları desteklemek zorunda olmasalar da) paylaşmaktadırlar. Maryland Üniversitesi / WorldPublicOpinion.org tarafından 9 Aralık 2006 ve 15 Şubat2007 tarihleri arasında 4384 Müslüman ile yüz yüze titizlikle gerçekleştirilen anket verileri (24 Nisan 2007) yayınlandı: 


1000 Faslı 

1000 Mısırlı 

1243 Pakistanlı 
1141 Endonezyalı 


- "ılımlı" Endonezyalı Müslümanların 9649'u da dahil olmak üzere, görüşülenlerin 965,2'sinin -neredeyse üçte ikisi, neredeyse " uç bir azınlık"- bu sonucu (yani "Tüm İslam ülkelerini tek bir İslam devleti veya Halifelik altında birleştirmek") arzuladığını ortaya koymaktadır. 
Halihazırdaki Halifelik özlemine ilişkin bu verilerin iç geçerliliği, uyumlu bir sonuçla güçlü bir şekilde ortaya konmaktadır: 


Bu Müslüman örneklemin W65,5'i "Her İslam ülkesinde Şeriat hukukunun katı bir şekilde (Benim vurgum)| uygulanmasını zorunlu kılmak" önerisini onaylamıştır. 


Britanya Müslüman Derneği gibi Batılı Müslüman "savunucu" grupların hem Halifeliği hem de ona eşlik eden 


Şeriat kurumunun "barışçıl ve adil bir toplumun" destekleyicisi olarak görüldüğü Maryland Üniversitesi / WorldPublicOpinion.org anketinden çıkan sonuçlar kaygı vericidir. 


Kaynaklar: 


. http://www.facebook.com/ext/share.php?sid-60527748839&h-IplyS&u-9E17E&ref-nf 

. http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/death95w.htm 

. http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish Inguisition 

- http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/shipp/Iynchingyear.html 

. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid-1201867280106&pagenamez-/JPostW2FJPArticleY92FShowrFull . http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/440.php?nid-&id-&pnt-440 

. Maryland Üniversitesi/ WorldPublicOpinion.org 


NOU BUNP 


ABD 
Gallup Anketi '07: Amerikalıların 9682'si kendini Hıristiyanlıkla özdeşleştiriyor. 


Chicago CFR ve ABD Alman Marshall Fonu tarafından desteklenen yakın tarihli bir ankete göre Amerikalıların yüzde 79'u Müslümanların dışarıda tutulmasından yana. 


Pew Araştırma Anketi 9-25: "Amerikalıların Müslümanlara yönelik tutumları geçmiş yıllara kıyasla daha olumsuz." 35'imiz gülen yüzlü Müslümanlar hakkında olumsuz görüşlere sahibiz. 


Rusya 


Yeni bir anket: Rus gençlerinin 9662'si göçmenlerin (Müslümanların) sınır dışı edilmesini istiyor: "Ama kalırlarsa Rus yasalarına ve geleneklerine uymak zorundalar." 


Fransa 


2007 - Fransa'nın iç istihbarat teşkilatı tarafından hazırlanan ve Le Figaro tarafından 
yayınlanan bir rapora göre geçen yıl Fransa'da 30,000 ila 50,000 din değiştiren olduğu tahmin ediliyordu. 


Kırılgan bireylerin İslam'ı seçmesi şüphesiz terörizme yönelme riskini de beraberinde getiriyor" diyen istihbarat ajansının raporunda, radikal grupların din değiştirenleri, sınırları kolayca geçebildikleri ya da kalacak yer kiralamak veya diğer lojistik destekleri sağlamak için paravan olarak kullandıkları için bünyelerine kattıkları belirtildi. 


Yeni katılanlar, yabancı kökenli İslamcı militanlara, genellikle Arap kökenli genç erkekler için ayrılan incelemeden kaçarak görünmezlik ve örtü sağlayabilir. 

Bir Fransız terörle mücadele yetkilisi verdiği bir mülakatta yeni din değiştirenlerin çoğunun kadın olduğunu ve bunun standart profili daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi. 
Militan din değiştirenler İslam'a çeşitli yollarla, özellikle de İslami nüfusun hızla arttığı Avrupa hapishanelerinde cezalarını çekerken militan Müslümanlarla temas kurarak girmektedir. İngiltere'de ayakkabı bombacısı olarak adlandırılan Richard Reid 


hapishanede İslam'ı seçmiştir. 
Kaynak: http://www.religionnewsblog.com/7916 


İrlanda 


İrlanda Merkezi İstatistik Ofisi'ne (CSO) göre 2002-2006 yılları arasında Müslüman nüfusta W©70 artış 


Hollanda 


- Hollanda'da katılımcıların yüzde 63'ü İslam'ın modern Avrupa yaşamıyla bağdaşmadığını düşünmektedir|1). 


- Rotterdam - Etnik Hollandalı gençler arasında milliyetçilik belirgin bir şekilde artmıştır. 
1999 yılında 10'luk bir kesim, Hollanda kimliğinin ezilmesi halinde bunu savunmaya 
hazır olduklarını belirtmiştir. 2006'da bu oran üç katına çıktı(2)|. 


- 1999 yılında Faslı gençlerin 9640'ı İslam kurallarına sıkı sıkıya bağlıyken, yedi yıl sonra bu oran W60'a çıkmıştır. Uyum konusunda da benzer bir hareket söz konusudur. 1999'da Faslıların dörtte biri uyum sağlamaya ihtiyaç duymadıklarını düşünürken, şimdi bu oran 9640'a yükselmiştir(2). 


Kaynaklar: 


1. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EBO47E8A67B8 
2. http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2170149/Eens een allochtoon altijd een allochtoon.html 


İsveç 


Kamuoyu yoklamaları, her üç İsveçliden ikisinin İslam'ın İsveç toplumuyla bağdaştırılıp bağdaştırılamayacağı konusunda şüphe duyduğunu ortaya koymuşturl|1|. 


1. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EBO47E8A67B8 


Almanya 


Almanya'da yaşayan Sünni Müslümanlar ortalamanın üzerinde bir oranda dindardır; yüzde 92'si kendilerini dindar olarak tanımlamaktadır. Almanya'daki Şiiler arasında bu oran yüzde 90, Alevi toplumu üyeleri arasında ise yüzde 77'dir|J1). 


Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 56'sı halihazırda bir "kültürler çatışması" olduğuna inandığını söyledi. 
Yüzde 71'i İslam'ın " h oşgörüsüz" olduğuna inandığını söylerken, yüzde 91'i de İslam'ı kadınlara yönelik baskıyla ilişkilendirdiğini ifade etti. Bazı İslam ülkelerinde kilise inşası yasak olduğu sürece Almanya'da cami inşasının yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği sorulduğunda, yüzde 56'lık bir kesim buna katıldığını ifade etmiştir. Hatta Almanya'nın anayasal hakkı olan din özgürlüğünün İslam'la ilgili olarak sona erdirilmesi için önemli bir destek vardı. Ülkeyi korumak için Almanya'da İslam'ın uygulanmasına katı sınırlar getirilip getirilmemesi gerektiği sorulduğunda, yüzde 40 bu tür adımları destekleyeceğini söyledi|2). 


Anketler: 59-70 "Almanya'da çok fazla göçmen var" ifadesini desteklemektedir|3)|. 


Kaynaklar: 


1. http://islamineurope.blogspot.com/search?g-percentages*tof-Muslims 
2. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EBO047E8A67B8 
3.5996: Financial Times/Harris Interactive, 19. februar 2007. 706: Die Zeit, 8. mai 2008 


Birleşik Krallık İstatistikleri 


Anket: Britanyalı Müslümanların neredeyse 9625'i 7 Temmuz saldırılarının haklı görülebileceğini söylüyorl1| 


Britanyalı Müslümanların neredeyse dörtte biri, 52 masum insanın hayatını kaybettiği 7 
Temmuz saldırılarının, Hükümetin 'terörle savaş'a verdiği destek nedeniyle mazur görülebileceğini düşünüyor. 


Anket: Müslümanların 9633'ü bu ülkede (Birleşik Krallık) izin verilen özgürlükleri onaylamadıklarını ve şeriat hukuku altında yaşamayı tercih edeceklerini söyledi|21. 


Anket: Müslümanların 33'ü İngiltere'nin de bir gün İslam devleti olacağını hayal ettiklerini söyledilf1). 


Anket: Ankete katılanların 9640'ı Britanya'nın kötü ahlaklı bir ülke olduğunu söylerken, 2666'sı Britanyalı ebeveynlerin çocuklarına çok fazla özgürlük tanıdığını belirtiyor. 
Toplamda yüzde 44'lük bir kesim ise çocuklarını devlet tarafından finanse edilen bir Müslüman okuluna göndermeyi tercih ediyor|1). 


— Birleşik Krallık'taki Müslümanların 9686'sı "dinim hayatımdaki en önemli şey" diyor (3). 
— 16-24yaş arası Müslümanların 9637'si şöyle diyor: Birleşik Krallık'ta Şeriat hukuku altında yaşamayı tercih ederiz (31. 
— 16-24yaş arası Müslümanların 9674'ü şöyle diyor: Birleşik Krallık'taki Müslüman kadınların başörtüsü takmasını tercih ederiz (3). 


— 16-24yaş arası Müslümanların 913'ü şöyle diyor: El Kaide'ye hayranlık duyuyoruz ve Londra bombacılarının amaçlarını anlıyoruz (31. 


Ocak 2007'de Britanya'da yapılan bir ankete katılanların ©82'si (9657'si kesinlikle) hükümetin göçü kontrol edip etmediği konusunda hemfikir değildir. Hükümetin Britanya'ya göçün boyutları konusunda "açık ve dürüst" olup olmadığı sorulduğunda ise 2680'i buna katılmamıştır|/4). 


İngiltere'nin Bradford kentindeki Müslüman çocukların 9680'i normal okul saatlerinden sonra Kur'an okuluna gitmektedir (5). 


Birleşik Krallık, Bradford'daki Müslüman bireylerin 9650'si aile birleşimi düzenlemeleri yoluyla menşe ülkeden bir eş getirmektedir. Bu durum entegrasyon üzerinde "tersine çevirici" bir etkiye sahiptir. (6). 


- o 20097): Halkın 81'i, Whitehall istatistikçilerinin öngördüğü gibi nüfusun 2028 
yılında 70 milyona ulaşması ihtimalinden endişe duyuyor. Şu anda 61 milyondur. 

—- 78'i Alan)Johnson'ın kendileri gibi insanlarla teması olmadığını söylüyor. 

— 76'sı net göçün (ülkeye giren göçmen sayısından çıkan göçmen sayısının çıkarılması) bugünkü seviyesi olan yılda 237,000'den 50,000 ya da daha aza indirilmesini istiyor. 

- Bu “76'lik kesimin “32'si 'bir giren, bir çıkar' politikası görmek isterken, 22'si hiç göç olmamasını istemektedir. 

- Yetişkinlerin 9664'ü 'göçmenlikle ilgili yasaların çok daha sert olması gerektiğine' inanıyor. 

— 9'u göçün tamamen durdurulması gerektiğini söyledi. 

—- 7'si daha gevşek göç politikalarını desteklemiştir. 

—- 69'u göçü 'büyük bir sorun' ya da 'çok büyük bir sorun' olarak tanımlamıştır. 


Şubat 2010'da İngiltere'de yapılan bir ankete katılanların 9670'i çokkültürlülük ve İslamlaşmadan hoşnutsuzluk duyduklarını belirtmiştir: 


Her 5 İngilizden 3'ü Birleşik Krallık'ın çok kültürlülük nedeniyle parçalanmış bir ülke haline geldiğine inanıyor. 


The Times için yapılan bir Populus anketine göre, seçmenler İngiltere'nin bugünkü durumu hakkında son derece karamsar; toplumun çöktüğüne ve yanlış yöne gittiğine inanıyorlar. 


Seçmenlerin yaklaşık beşte üçü yaşadıkları ülkeyi neredeyse hiç tanımadıklarını söylerken, yüzde 42'si ellerinden gelse göç edeceklerini belirtiyor. 


Buna göre yüzde 70'lik bir kesim, son iki yılım Muhafazakâr kampanya temasını yineleyerek toplumun artık çöktüğüne inanırken, yüzde 68'lik bir kesim kurallara göre oynayanların haksızlığa uğradığını ve yüzde 82'lik bir kesim de değişim zamanının geldiğini düşünüyor. 


Kaynaklar: 

1. http://www.religionnewsblog.com/15540/almost-a-guarter-of-muslims-believe-77-was-justified 

2. http://www.apologeticsindex.org/s40.html 

3. Politika Değişimi Anketi 

4. http://www.migrationwatchuk.org/pressreleases/pressreleases.asp?dt-30-January-2007 

5. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3131587.ece#chNum-1 

6. Aftenposten, Oslo, Basılı Baskı, 21 Haziranst 2008 

7. ORB tarafından yürütülen Migrationwatch anketi - Daha fazla bilgi için: http://www.dailymail.co.uk/news/article- 


1201471/Four-Britons- want-immigration-capped-poli-shows.html#ixzzOMAN1wyOO 
8. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7020009.ece?&EMC-Bltn-CDNGOZ2F 


Pakistan istatistikleri 


- Pakistan Askerleri El Kaide'nin Peşinde (Anket: Ekim 2007)(1) 


Pakistan ordusunun El Kaide savaşçılarını takip etmek ve yakalamak için federal yönetim altındaki aşiret bölgelerine girmesini destekliyor musunuz yoksa karşı mı çıkıyorsunuz? 


Destek: 44'e Karşı: 636 


Bu tutumlar Pakistanlıların İslamcı hedeflere duyduğu sempatiyi yansıtmaktadır. Yüzde 
60 gibi büyük bir çoğunluk (Benim vurgum)| "Şeriat'ın Pakistan hukukunda şu anda 
olduğundan daha büyük bir rol oynaması gerektiğine" inanmaktadır. (1) 


- Yabancı Birlikler El Kaide'nin Peşinde (Anket: Ekim 2007)1/11 


Sizce Pakistan hükümeti Amerikan ya da diğer yabancı birliklerin El Kaide savaşçılarını takip etmek ve yakalamak için Pakistan'a girmesine izin vermeli mi vermemeli mi? 


Destek: 5'e Karşı 9680 


- İslami İlkelere Göre Hükümet (Anket: Ocak 2008)/21 
İslami ilkelere göre yönetilen bir ülkede yaşamak sizin için ne kadar önemli? 


9 (0 Hiç değil 10 — Kesinlikle) 


- Pakistan'ın ne kadar İslami ilkelere göre yönetildiğini düşünüyorsunuz? 4,6 (0 — 


Hiç değil 10 — Kesinlikle) 


Peki Pakistan halkı ABD konusunda bölünmüş durumda mı? Görünüşe göre hayır. Genel olarak yaklaşık üçte ikisi (2664) ABD'nin "dünyada sorumlu davranacağına" güvenmiyor. 
Sadece yüzde 27'lik bir kesim Pakistan ile ABD arasında güvenlik ve askeri konulardaki işbirliğinin Pakistan'a fayda sağladığını düşünüyor. En çarpıcı olanı ise yüzde 72'lik bir kesimin ABD'nin Asya'daki askeri varlığının Pakistan için kritik bir tehdit olduğuna inanması. 


İran istatistikleri|3) 


Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad'a askeri ve mali yardım 


İranlılar neredeyse bire iki oranında hükümetlerinin 
Bölgedeki üç militan terörist grubun her birine "askeri ve mali yardım": "Lübnan 


Hizbullahı" (Destek: 9661'e karşı 932) 


"Hamas ve İslami Cihad" (Destek: 9661'e karşı W32) 
İran nükleer silah yapmalı mı? 


Destek: 51'e karşı 9639) 


Kaynaklar: 


1. http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/424.php?nid-&id-&pnt-424 
2. http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/440.php?nid-&id-&pnt-440 
3. http://www.worldpublicopinion.org 


Avrupa hapishanelerindeki Müslüman nüfus|11| 

Avrupa'daki cezaevlerinde bulunan Müslümanların oranlarını tahmin etmek kolay değildir. İsveç gibi bazı ülkelerde bu tür verilerin toplanması yasa dışıdır. Birçok durumda ise rakamlar sadece tahminidir. 

Bazı kaynaklara bağlantı verdim, ancak tüm kaynakların aynı güvenilirlik seviyesine 


sahip olmadığını unutmayın. EUMAP - AB Araştırma programı|1|, HABERLER - haberlerde bahsedildi. 


Belçika - 2616 (9612,8 Faslılar, 963,1 Türkler) (21, 9635 (3) 
(Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9630-60'tır) 


Danimarka - 9620 (4J (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 630-60'tır) 


İngiltere*Galler - 9611 (5) (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9630-60'tır) 


Fransa - 9650-9670 (6| 


Almanya - 9618 yabancılar, Müslümanlar için en düşük tahmin &5 (7) (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9630-60) 


İtalya - 9640 yabancılar, 98 Faslılar (81) (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9630-60'tır) 


Hollanda: 20, gençlik cezaevleri - 9626 (9) (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9630- 60'tır) 


İspanya - 9670 (10) 


Norveç - ©6404 (12|J (Gerçek rakamlar büyük olasılıkla 9640-60'tır) 


Kaynaklar: 


1. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

2. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

3. http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp? 
col-&section-opinion&xfile-data/opinion/2008/July/opinion JulyG1.xml 

4. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/279141:Danmark--Flertal-vil-kontrollere-faengselsimamer 
5. http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0803293141182551.htm 

6. http://www.msnbc.msn.com/id/13733782/ http://www.nytimes.com/2004/12/08/international/europe/08prisons.html http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/28/AR2008042802560.html 

7. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

8. http://www.adnkronos.com/AKI/English/CultureAndMedia/?id-1.0.2114309116 

9. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

10. http://www.dicd.gov.ae/vEnglish/detailnewspage.jsp?articlelD-6387&newsType-4&pageFlag-O 
11. http://islamineurope.blogspot.com/2008/02/muslim-population-in-european-prisons.html 

12. http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?1D-4045 


Muhammed, birçok Avrupa şehrinde/ülkesinde yeni doğan erkekler için en popüler isimdir 


—- İtalya, Milanof1| 

- İsveç, Malmgl2) 

— Norveç, Oslof3| 

— Belçika, Brüksel|4) 

— Birleşik Krallık (tüm ülke) 
— Marsilya 

— Amsterdam 


— Stockholm 


Muhammed'in varyasyonları: 


Mohammed Mohmmed 
Muhammed Mohamud 
Mohammad Mohammud 
Muhammed Mehmed 
Mohamed Mehmet (Türkçe) 
Mohamad Mahomet 
Muhamad Mahoma 
Mahamed (İspanyolca) 


Maxamed 


Mahommed Mahmud 


Mahammed Ahmed 
Mohammod Hamid 
Muhammod el-Hamid 


İtalik yazılan isimler Muhammed'in varyasyonlarıdır ancak genellikle AB hükümetleri tarafından dahil edilmezler. 


Kaynaklar: 


1. http://islamineurope.blogspot.com/2008/05/milan-arab-names-most-common-baby-names.html 

2. http://sydsvenskan.se/malmo/article305235.ece 

3. http://islamineurope.blogspot.com/2008/01/oslo-muhammad-most-popular-boys-name.html - http://www.ssb.no/vis/navn/art-2008-01-28-01.html - 

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/ioslo/article1564558.ece 

4. http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/21/01003-20080321ARTFIGO0068-I-islam-premiere-religiona-bruxelles-dans- vingt-ans.php http://islamineurope.blogspot.com/2008/03/brussels-possible-muslim-majority-in-15.html 


Bugünün Avrupa'sı 


"Gerçeklikten kaçabiliriz, ancak gerçeklikten kaçmanın sonuçlarından kaçamayız." 


Ayn Rand 


"Avrupa'nın sorunlarının temelinde kültürel özgüven eksikliği (milliyetçilik) yatmaktadır. 
Çoğu insan hala milliyetçi siyasi doktrinlerden korkuyor ve bu ilkeleri tekrar benimsersek yeni "Hitler'lerin" aniden ortaya çıkıp küresel kıyameti başlatacağını düşünüyor. Söylemeye gerek yok; Avrupa'da sayıları giderek artan milliyetçiler, mevcut kültürel Marksist/çokkültürcü siyasi kurumlar tarafından sistematik olarak alaya alınmakta, susturulmakta ve zulme uğramaktadır. 


Milliyetçi doktrinlere karşı duyulan bu mantıksız korku, İslam orduları her geçen gün artarken kendi ulusal/kültürel intiharımızı durdurmamızı engelliyor." 


2.54 Avrupa'nın Düşüşü - Yaşasın! Teslim Oluyoruz! 


Fjordman tarafından 


Bu hikaye son derece ciddi. Avrupa Birliği, Bat Ye'or'un Eurabia|1)J hakkındaki kitabında belgelediği gibi, üst düzey yetkililerin yıllar önce Müslüman ülkelerle yaptıkları toplantılarda kararlaştırdıkları şeyi şimdi yapmak üzere: Avrupa ülkelerinde şeriat hukukunu|2|J resmen tanımak: 


Gates of Vienna blogundan bir alıntı, 16 Eylül 2008/3) 


AB ülkelerinde yaşayan Müslümanlar gelecekte şeriat hukukuna göre boşanabilecekler. Bir çiftin boşanmaları halinde hangi ülkenin hukukuna tabi olacaklarını seçebilmelerini öneren AB Komisyonu'nun inancı bu yöndedir - seçtikleri ülkeyle bir tür bağları olduğu sürece. 
Danimarka'nın vazgeçme hükümleri nedeniyle, AB düzenlemesinin Danimarka üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacaktır. Ancak Danimarka Halk Partisi AB sözcüsü Morten Messerschmidt teklifle ilgili hala büyük endişe duyuyor: MetroXpress'e konuşan Messerschmidt, "Komisyon'un AB'de insanlık dışı şeriat yasalarını kullanma ihtimali tamamen saçma bir fikir" dedi. 


Chronicles Magazine blogunda Serge Trifkovic'ten bir alıntı, 16 Eylül 2008|J4| 


İngiliz gazeteleri şeriat hukukunun Britanya'da resmen kabul edildiğinil5) ve şeriat mahkemelerine, özellikle eş dövmeyi de içeren Müslüman hukuk davalarına bakma yetkisi verildiğini bildiriyor. Gordon Brown'un İşçi Partisi hükümeti "boşanma ve mali anlaşmazlıklardan aile içi şiddete kadar uzanan davalarda şeriat hakimlerinin karar verme yetkilerini sessizce onayladı." Özellikle endişe verici olan, İslami kararların artık bölge mahkemeleri veya Yüksek Mahkeme aracılığıyla yargı sisteminin tüm gücüyle uygulanabilir olmasıdır. |...J 


Hıristiyanlığın hükümet meşruiyeti kavramının aksine (Romalılar 13:1) İslam, başka herhangi bir hukuk biçimine boyun eğmeyi Allah'ın üstünlüğüne karşı isyan olarak kınamaktadır (Kuran, 5:50). Müslümanlar Şeriat'ın tüm pozitif yasaların geçerliliği için standart bir test olarak kullanılması gerektiğine inanmaktadır. İsa, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" (Matta 22:21) derken insan yönetiminin meşru olduğunu kabul etmiştir. 
İslam'da kilise ve devlet arasında böyle bir ayrım yoktur. Şeriat kesinlikle bir "dini yasa" değil, ihlal edenlerin cezalandırılması için devletin kılıcına dayanan bir siyaset teorisi ve ceza hukuku karışımıdır. Meşru olabilmesi için, tüm siyasi ve hukuki güç Allah'ın otoritesine ve peygamberi aracılığıyla indirdiği iradesine itaat edenlere ait olmalıdır (Kuran 5:59). Kuran'ın tüm yaratılış için geçerli olduğu gibi Şeriat da tüm insanlık için geçerlidir. Buna aykırı olan herhangi bir yasa, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için hükümsüzdür. Yahudiler, Hıristiyanlar ve putperestler de Şeriat'a tabidirler ve Muhammed'in bakış açısına göre önceki vahiylerin hükümlerine ve ahlaki ilkelerine başvuramazlar (4:60). Başka herhangi bir otorite kaynağına başvurmak sadece haksız değil, aynı zamanda şeytanidir. Gayrimüslimler "isteseler de istemeseler de, bize gelselerdegelmeseler de" herkonuda İslam'ın kanunlarıyla yargılanmalıdır. Ahlaki temele dair herhangi bir iddiası olmadığı açıktır: İslam'da "yasanın ruhu" yoktur, eylemlerin sonuçlarına dair bir muhakeme yoktur. Vahiy ve gelenek sorgulanmamalıdır ya da başkaherhangi bir yargı standardı - en azından insanların doğasında var olan "doğal" adalet kavramı - uygulanmak bir yana, çağrılabilir (5:45). 


Kaynak: 
http://www.brusselsjournal.com/node/3525 


. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/10/eurabia-code 19.html 

- http://www.brusselsjournal.com/node/3522 

. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/09/will-eu-recognize-sharia-divorce.html - http://www.chroniclesmagazine.org/?p-731 

- http://www.brusselsjournal.com/node/3522 


UBWNP 


2.55 Cihat İsveç Modelini Yok Ediyor 


Fjordman tarafından 


Bu makaleyi bu hafta sonu Malmö'de|1)J yaşanan ayaklanmaların ardından yazmaya karar verdim. Malmö İsveç'in üçüncü büyük şehri ve Müslüman saldırganlığı söz konusu olduğunda İskandinavya'nın açık araen kötü şehri. Geçenlerde Malmö'de röportaj yapan bir Arap kızın|21 burayı çok sevdiğini, neredeyse bir Arap şehri gibi hissettiğini söylediğini okudum. Yerli İsveçliler yıllardır şehirden uzaklaşıyor, Cihad tarafından kendi ülkelerinde mülteci haline getirildiler, Filipinler'in bazı bölgelerindeki gayrimüslimlerden, güney Tayland'dan veya Hindistan'daki Keşmir'den ya da Kosova'daki Hıristiyan Sırplardan çok farklı değiller. 


İsveç, Soğuk Savaş sırasında kapitalizm ve komünizm arasında bir orta yol olarak sunuldu. Bu toplum modeli çöktüğünde -ki İslami Cihad, Avrupa Birliği, çok kültürlülük ve ideolojik aşırı gerilmenin birleşik güçleri altında çökecektir- çökecek olan sadece İsveç devleti değil, İsveç'in sembolü, bütün bir ideolojik dünya görüşünün vitrinidir. İki yıl önce yazdığım gibi|3) eğer bu gidişat durdurulmazsa İsveç ulusu bu yüzyılın ilk yarısında anlamlı bir şekilde var olmayacak. Bize Bergman'ı, ABBA'yı ve Volvo'yu veren ülke, Kuzey Avrupa'nın Bosna'sı olarak anılmaya başlayabilir ve "İsveç modeli" bir hayranlık değil, ideolojik çılgınlığa karşı bir uyarı olacaktır. Bu değerlendirmemde haklı olduğumdan hala korkuyorum. 


Malmö dışında yaşayan bir Amerikalı olan Jonathan Friedman|41J, 1997 tarihli Entegrasyon Yasası'nın "İsveç'in Çok Kültürlü bir toplum olduğunu" ilan ettiğinden bahsetmektedir. 
Notlar için 


Act ayrıca "Büyük bir grup insanın kökeni başka bir ülkeye dayandığı için İsveç nüfusu ortak bir tarihten yoksundur. Dolayısıyla İsveç'le olan ilişki ve toplumun temel değerlerine verilen destek, entegrasyon için ortak bir tarihsel kökenden daha büyük önem taşımaktadır." 


Yerli İsveçliler böylece İsveç'te, ülkeye geçen Perşembe günü gelen Kürtler ya da Somalililerden daha fazla hak iddia edemeyen başka bir etnik gruba indirgenmiş oldu. 
Ülkenin siyasi otoriteleri kendi halklarının tarihini ve kültürünü silmişlerdir. 


Sosyal Demokrat Partili Demokrasi, Büyükşehir İşleri, Entegrasyon ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Jens Orback 2004 yılında İsveç radyosundaki bir tartışma sırasında "İslam'a ve Müslümanlara karşı açık ve hoşgörülü olmalıyız çünkü biz azınlık olduğumuzda onlar da bize karşı öyle olacaklar" demiştir. 


Bu, halkının kendi ülkesinde azınlık haline geleceğini çok iyi bilen, ancak bunu durdurmak için hiçbir şey yapmayan bir hükümettir. Tam tersine. Göçten sorumlu Bakan Pierre Schori, 1997 yılında bir parlamento tartışması sırasında şöyle demiştir: "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı yasaklanmalı ve kovalanmalıdır" ve " göç ve mülteci politikalarında kusurlar olduğu gibi bahaneler" kabul edilmemelidir. 


Başka bir deyişle: Yerli nüfusun kendilerini yok etmeye yardımcı olmaması bir suç olarak görülmelidir. 


Orback'in tavrı, kültürün önemsiz olduğunu ilan ettiğinizde ortaya çıkan tavırdır. Herne kadar unutmaya çalışsak da kültürümüz, karşılıklılığın Altın Kuralına dayanan Yahudi-Hıristiyan ahlakıyla yoğrulmuştur: "Başkalarının sana yapmasını istediğin şeyi sen de onlara yap." (Luka 6:31) 


Öte yandan Müslümanlar, Müslümanların üstünlüğüne dayanan bir İslami gelenekle yoğrulmuşlardır. Müslümanlar güçsüzlüğü bir zayıflık işareti olarak görür ve zayıflıktan nefret ederler; Adolf Hitler'in İslam'a olan hayranlığını dile getirmesinin ve İslam'ın Nazizm için çocuksu merhamet kavramlarıyla Hıristiyanlıktan daha iyi bir eşleşme olacağını düşünmesinin nedeni de tam olarak budur. 


İsveçli bir adam, İsveç 2006 Dünya Futbol Kupası'na katılırken kendi ulusal bayrağını taşıyan kıyafetler giydiği için neredeyse öldürülüyordu. Bazı "Çokkültürlü gençler" bunu tahammül edilemez bir provokasyon olarak gördü ve 24 yaşındaki adam, Muhammed'in yeni doğan erkek çocuklar için en yaygın isim haline geldiği Malmö'de bir araba tarafından ezildi. 


Malmö'deki Gangsta Arnavut Haydut Birimi üyeleri Feriz ve Pajtim şehir merkezinde insanları nasıl soyduklarını anlatıyor. Yalnız bir kurbanı hedef alıyorlar. Feriz, "Etrafını sarıyoruz ve artık karşılık veremeyecek hale gelene kadar dövüp tekmeliyoruz," diyor. 
"Her zaman kurbanlarınızdan çok daha fazla kişisiniz. Korkak mısınız?" "Bunu birçok kişiden duydum ama ben katılmıyorum. Bütün mesele onların bir şansı olmaması gerektiği." Kurbanları için herhangi bir sempati ifade etmediler. "Eğer yaralanırlarsa, zayıf oldukları için sadece kendilerini suçlarlar," dedi Pajtim ve omuz silkti. 


Malmö şehrinin tanık olduğu soygun dalgası "İsveçlilere karşı yürütülen savaşınf/51" bir parçası. Petra Âkesson'a röportaj veren göçmen kökenli genç soyguncular bu açıklamayı yapıyor. "Şehirdeyken ve soygun yaparken bir savaş yürütüyoruz, İsveçlilere karşı bir savaş yürütüyoruz." Bu argüman birkaç kez tekrarlandı. "Benim için güç demek, İsveçlilerin bana bakması, yere yatması ve ayaklarımı öpmesi demek." Çocuklar gülerek, "soygun yaparken vücudunuzda heyecan verici bir his var, kendinizi tatmin olmuş ve mutlu hissediyorsunuz, sanki başarmışsınız gibi geliyor, bu 


sadece iyi hissettiriyor." "Her gün, istediğimiz sıklıkta,istediğimiz zaman soygun yapıyoruz. İsveçliler hiçbir şey yapmıyor, sadece malı bize veriyorlar. Çok pısırıklar." 


"Exit Folkhemssverige - En samhâllsmodelis sönderfalI" (İsveç HalkEvinden Çıkış -Bir Toplum Modelinin Çöküşü) Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson ve Âke Wedin tarafından kaleme alınan, göç ve "halk evi" olarak adlandırılan İsveç refah devleti modeli hakkında 2005 tarihli bir kitaptır. Onlara göre İsveç'in çokkültürlü elitleri kendilerini her şeyden önce dünya vatandaşı olarak görüyor. Çeşitliliği vurgulamak ve öne çıkarmak için İsveç'e ait her şey kasıtlı olarak küçümseniyor. 

Bu politikaya karşı çıkmak bir tür ırkçılık olarak değerlendirilmektedir: 


"İsveç'te güçlü susturma ve baskı yöntemleriyle egemen kılınan hakim ideoloji, elitlerin ulus devletin ulusal yönüne karşı çıktığı totaliter bir ideolojidir. Sorun, İsveçli olarak tanımlanan etnik grubun dolaylı olarak milliyetçi olarak görülmesi ve dolayısıyla ırkçı olarak değerlendirilmesidir." 


Yazarlar, göç politikalarının ele alınışının demokrasiyi ciddi şekilde aşındırdığından, çünkü vatandaşların artık kendi devletleri olarak görmedikleri bir devlete karşı sadakatlerini kaybettiklerinden korkuyorlar. "Hükümet, vatandaşların aktif katılımını arttırmak yerine, düşünce, ifade ve toplanma özgürlüğüne açık kısıtlamalar getirmiştir." 


Mona Sahlin|6)| aralarında Demokrasi, Entegrasyon ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığının da bulunduğu Sosyal Demokrat kabinelerde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 
Sahlin, birçok İsveçlinin göçmenleri kıskandığını, çünkü onların İsveçlilerden farklı olarak bir kültüre, bir tarihe, kendilerini birbirlerine bağlayan bir şeye sahip olduklarını söylemiştir. İsveçli yetkililerin önce İsveçlilerin bir tarihi ya da kültürü olmadığını resmen ifade ettikten sonra İsveçlilerin bir tarihi ya da kültürü olmadığından yakınmaya nasıl devam ettiklerine dikkat edin. Güzel bir numara. 


Sahlin ayrıca şunu da belirtmiştir: "Az sayıda göçmenin bulunduğu bir işyerine eşit niteliklere sahip iki kişi iş başvurusunda bulunursa, Muhammed adlı kişi işi almalıdır. İsveçliden farklı bir etnik geçmişe sahip olmak bir değer olarak görülmelidir." 2004 yılında, "İsveçlileri göçmenlerin ülkeleri için bir nimet olduğu konusunda eğitmeyi amaçlayan uyumlu bir çaba sürdürülmelidir" diyerek|7)J yurttaşlarının yeni toplumun çok kültürlü olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurgulamıştır. "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, bu yeni İsveç." 


Mona Sahlin, 2007 yılında Sosyal Demokrat Parti'nin lideri ve dolayısıyla İsveç Başbakanlığı'nın gelecekteki adayı olarak seçildi. 


Hükümet neden toplumsal sözleşmeyi bir kenara bırakıp kendi halkınabu şekilde saldırıyor? Başlangıç olarak, çünkü yapabiliyor. İsveç şu anda Batı dünyasının tartışmasız en baskıcı ve totaliter ülkesi. Aynı zamanda en yüksek vergi oranlarına sahip. Bu bir tesadüf olabilir ama ben öyle olduğundan emin değilim. Devlet o kadar büyük ve güçlü hale geldi ki, kendi iradesine sahip özerk bir organizma haline geldi. İnsanlar devlete hizmet etmek için oradalar, tersi değil. Ve devlet gücü medya da dahil olmak üzere toplumun her köşesine nüfuz ettiği için, devlet size saldırmaya karar verdiğinde savunma yapabileceğiniz hiçbir yer kalmadı. 


Diğer ülkeler orduları olan devletler iken Pakistan'ın devleti olan bir ordu olduğu şaka yollu söylenmiştir. Aynı şekilde İsveç'in de bürokrasisi olan bir ulus olarak başladığı ve sonunda ulusu olan bir bürokrasi haline geldiği söylenebilir. Aslında bürokrasi, hizmet etmesi gereken ulusu resmen ortadan kaldırmıştır. Bürokrasinin temsilcileri artık bir halkın liderleri değil, sadece bürokratik mekanizmayı yağlamak ve korumak, mümkünse genişletmek suretiyle kendi kariyerlerini ilerletmekle meşgul bekçilerdir. 


İsveçliler (sözde) özgür uluslar arasında en yüksek vergi oranlarını ödüyorlar ve bunun karşılığında kusurlu sosyal güvenlik/81, var olmayan fiziksel güvenlik ve kendilerini yok etmeye adanmış bir devlet aygıtına sahip oluyorlar. 


Aftonbladet gazetesinde Anna Ekelund|9)| şöyle yazıyor: "Bizler her gün hükümet tarafından aşağılanmaya izin veren bir halkız. Kendimiz için düşünmemiz, ne okuyacağımıza karar vermemiz ya da kendi paramızı yönetmemiz beklenmiyor. İsveçliler bir alkoliğin karısı kadar bağımlı. Yine de hakim sistemleri ortadan kaldırmak için seçim sandığına koşmuyoruz. Bunu istemediğimiz için değil, çoğumuz kendimizi onların köşelerine sıkıştırdığımız için." 


Dahası, İsveçliler ülkelerinin pek çok yabancı tarafından bir "model toplum" olarak görüldüğünün son derece farkındadır. İsveç, vatandaşlarına belirli bir dünya görüşünü empoze etmeye adanmış son derece ideolojik bir devlettir ve devlet ideolojik olduğu için muhalifler kelimenin tam anlamıyla devlet düşmanı olarak muamele görür. 


1970'lerin başında İngiliz tarihçi Roland Huntford, The New Totalitarians/10) adlı kitabında, İsveç'te şirket devletinin faşist modelinif11) kurmanın Mussolini'nin İtalya'sına göre daha kolay olduğunu, çünkü İsveç'te merkezi bir bürokrasi varken İtalyanların devlet otoritesine şüpheyle yaklaştığını belirtmiştir. Basitçe söylemek gerekirse: İsveçliler bürokratlarına güvenme eğilimindedir ki aklı başında hiçbir İtalyan bunu yapmaz. 


Ona göre, "İsveçliler tatsız, verimsiz ve belli belirsiz ahlaksız bir şey olarak tartışmadan korkarlar. Huzur için çatışmaya değil, uzlaşmaya ihtiyaç duyarlar. Fikir birliği her şeye rehberlik eder: özel konuşmalara, entelektüel hayata ve Devletin işleyişine." 


Dönemin Eğitim Bakanı Sayın Ingvar Carlsson|12) okullaşmanın amacını tanımlamıştır: "Toplumun iyi ayarlanmış, iyi bir üyesini üretmektir. İnsanlara uzlaşmaya saygı duymayı ve onu sabote etmemeyi öğretir." Ayrıca bir keresinde "Okul Sosyalizmin mızrak ucudur" demiştir. Bay Carlsson 1996 yılına kadar İsveç Başbakanıydı. 


Bay Carlsson'un Sosyal Demokrat Parti'deki akıl hocası ve İsveç Başbakanı olarak selefi (1969'dan 1986'ya kadar) Bay Olof Palmef/131, Batı medeniyetini hor görmese bile önemsemediğini açıkça göstermiştir: "Sözde Rönesans mı? Batı kültürü mü? Bizim için ne anlama geliyor?" İşçi hareketinin gözetimi altında İsveç eğitimi on yıllar boyunca Batı kültürüne kasıtlı saldırılar düzenleyerek onu şüpheli göstermiştir. 


Bay Huntford'a göre, "İsveçliler fikirlerini değiştirdiklerinde, bunu eleştiriye ya da çekinceye yer bırakmadan sonuna kadar yaparlar. Ülkenin entelektüel savunması yok; yeni olan her şey direniş gösterilmeden fethediliyor." Uzlaşı "teknolojik ilerlemenin mutluluğa giden tek yol olduğunu ve Gayri Safi Milli Hasıla'nın ulusal başarının tek ölçütü olduğunu varsayar. 
Aynı zamanda kolektifin iyiliğinin her zaman bireyin iyiliğinden önce gelmesi gerektiğini varsayar. İsveç toplumunun temellerinin asla sorgulanmaması ya da tartışılmaması gerektiğini öngörür." 


O dönemde Okullar Müdürlüğü'nde bölüm şefi olan Bayan Maj Bossom-Nordboe bunu şu şekilde ifade etmiştir: "Bireyselliği geliştirmek faydasız, çünkü insanlar kendilerini topluma adapte etmeyi öğrenmezlerse mutsuz olurlar. Özgürlük vurgulanmıyor. Bunun yerine, özgürlükten vazgeçme özgürlüğünden bahsediyoruz. Çocukların sosyal işlevlerine vurgu yapıyoruz ve kolektif olanı vurguladığımızı inkar etmeyeceğim." 


Roland Huntford kitabını bu yumuşak totalitarizm sisteminin diğer ülkelere ihraç edilebileceği|14)1 uyarısıyla bitirdi. O zamandan beri haklı olduğu kanıtlanmıştır: 


"İsveçliler mevcut tekniklerin ideal koşullarda nasıl uygulanabileceğini göstermişlerdir. İsveç, izole edilmiş ve sterilize edilmiş bir denek üzerinde yapılan bir kontrol deneyidir. Yeni totalitarizmin öncüleri olan İsveçliler, kontrol ve merkezileşmeye direnmeye özen göstermezsek ve siyasetin devredilemeyeceğini, bireyin meselesi olduğunu hatırlamazsak, geri kalanımızı nelerin beklediğine dair bir uyarıdır. İkna ve manipülasyonla uğraşan yeni totaliterler, güce dayanan eski totaliterlerdendaha etkili olmalıdır." 


Eylül 2006 seçimlerinin ardından Fredrik Reinfeldt|15|) merkez sağ bir koalisyon hükümetine başkanlık ederek İsveç Başbakanı oldu. Bu benim görüşüme göre olumlu bir gelişme. Sosyal Demokratlar son 74 yılın 65'inde iktidarda olduğu için İsveç bazıları tarafından "tek parti devleti" olarak tanımlanmaktadır. Ancak İsveç'te sol ve sağ kanat arasındaki farklar her zaman o kadar da büyük değildir. 


Bu partiler en son 1991-94 yılları arasında Başbakan Cari Bildt'in(16) liderliğinde iktidardayken kitlesel göçü yönetmiş ve o zamandan beri Çokkültürlülük politikalarına karşı seslerini yükseltmemişlerdir. Yeni Dışişleri Bakanı Bildt, BM Balkanlar Komiseri olarak İslam'ın Avrupa kültürünün bir parçası olarak tanınması çağrısında bulundu. 


Başbakan Reinfeldt, orijinal İsveç kültürünün sadece barbarlık olduğunu ifade etmiştir: "İsveç'i oluşturan şeylerin büyük bir kısmının, tam da başka insanları ve deneyimleri kabul etmeye açık olduğumuz için (birl evrim sürecinde yaratıldığı gerçeğini alçakgönüllülükle hatırlatmak bazen iyi olabilir." 


Reinfeldt bu açıklamayı Stockholm yakınlarındaki Södertâlje'de Ronna adlı bir bölgeye yaptığı ziyaretin ardından yaptı. Bir yıl önce Södertâlje'deki bir polis karakolu, göçmen gençlerle polis arasında yaşanan büyük bir çatışmanın ardından otomatik silahlarla taranmıştı. Ronna'daki olaylar İsveçli bir kıza "fahişe" denmesi ve kızın buna tepki göstermesi üzerine başlamıştı. 

Etnolog Maria Bâckman, "Beyazlık ve Toplumsal Cinsiyet" adlı çalışmasında, Stockholm'ün dışındaki göçmen banliyösü Rinkeby'de bir grup İsveçli kızı takip etmiştir. Böckman, sarışın İsveçli kızların birçoğunun cinsel tacizden kaçınmak için saçlarını boyadıklarını belirttiklerini aktarıyor. 


İsveç'i yumuşak-totaliter bir ülke olarak adlandırdım, ancak bazen "yumuşak" kısmından o kadar emin olamıyorum. Kamuoyu yoklamaları, her üç İsveçliden ikisinin İslam'ın İsveç toplumuyla bağdaştırılıp bağdaştırılamayacağı konusunda şüphe duyduğunu ve nüfusun çok önemli bir kısmının yıllardır göç konusunda daha fazla sınırlama istediğini ortaya koymuştur. Ancak Parlamento'da temsil edilen hiçbir parti çokkültürlü toplumu gerçekten eleştirmiyor. 


Avrupa kıtasında en uzun süre savaştan kaçınan tek ülke olan İsveç'in aynı zamanda Siyasi Doğruculuğun en kötü boyutlara ulaştığı tek Batı ülkesi olması sadece bir tesadüf mü? Belki de uzun süren barış dönemi, ideolojik saçmalıkların nesiller boyunca durmaksızın birikmesine izin verilen bir ortam yaratmıştır. İsveç'in bundan bir nesil sonra neye benzeyeceğini bilmiyorum ama örnek bir toplum olarak görülmeyeceğinden eminim. Ve eğer savaşın yokluğu şu anki zayıflığının nedenlerinden biriyse, korkarım ki bu yakında tedavi edilecek bir sorun. 
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2.56 İskandinavya'da İslamlaşma ve Korkaklık 


Fjordman tarafından 


Alman gazeteci Henryk Broder'in 2006 yılında Danimarka'da Muhammed karikatürleri nedeniyle çıkan isyanlardan sonra ifade ettiği gibi/1)J: "Nesnel olarak konuşmak gerekirse, karikatür tartışması bir çay fincanındaki fırtınaydı. Ancak öznel olarak bu bir güç gösterisi ve 'medeniyetler çatışması' bağlamında gerçek bir şeyin kostümlü provasıydı. 
Müslümanlar kitleleri ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçirebileceklerini gösterirken, özgür Batı da bu saldırıya karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını gösterdi - korku, korkaklık ve ticaret dengesiyle ilgili aşırı endişeden başka bir şey yok. Artık İslamcılar, kükremesi ses kaydından başka bir şey olmayan kağıttan bir kaplanla karşı karşıya olduklarını biliyorlar." 


2008 yılında, karikatürlerin ilk yayınlanışından üç yıl sonra, konu pek çok Müslüman'ın 
zihninde hala çok canlı|2J. Danimarka'da karikatürlerin yeniden basılmasını ve Hollandalı politikacı Wilders'in İslam'ı eleştiren Fitna filminin gösterime girmesini protesto eden 200'den fazla milletvekili Afgan parlamentosu önünde öfkeli bir gösteri|3|) sırasında "İslam düşmanlarına ölüm" diye bağırdı. Aynı zamanda Danimarka'nın yardımları Afganistan'daki okulların yeniden açılmasına yardımcı oluyorl(4J, her ne kadar eleştirmenler müfredatın köktendinci İslam'a dayandığını söylese de. Ürdün'de Danimarka ve Hollanda ürünlerini boykot etmek için bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında gazetelerde, radyo ve televizyonlarda tüketicileri adı geçen ürünleri satın almaktan kaçınmaya çağıran reklamlar yayınlanacak. "Allah'ın Elçisi Bizi Birleştirir" adlı kuruluş, kampanya logosu "Onsuz yaşa" olan tişörtler, tampon çıkartmaları ve posterler üretti. 


Danimarka mahkemesinin yedi Müslüman grubun açtığı davayı reddetmesinin ardından Müslüman lider Muhammed Halid Samha, Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri Yusuf el-Karadavi tarafından kurulan İngilizce yayın yapan büyük internet sitesi IslamOnline'a verdiği demeçte, "(Danimarkalıl Müslüman örgütler davayıl5| Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürme niyetinde" dedi. Samha, "Danimarka yargısının Müslümanlara karşı adil olmayacağından oldukça emindik" dedi. Bu arada iki Tunuslu erkek tutuklandı ve Jyllands-Posten karikatüristi Kurt Westergaard'ı öldürmeyi planlamakla suçlandıl6|. 


While Europe Slept kitabının yazarı Bruce Bawer'ın|(7) Haziran 2008'de Pakistan'da Danimarka'yı hedef alan bir bombanın ardından kaleme aldığı Courage and Cowardice in Scandinavia|8) başlıklı makalesinde ifade ettiği gibi: 


"2 Haziran'da Danimarka'nın İslamabad'daki büyükelçiliğinin önünde bomba yüklü bir araç patlayıp sekiz kişi öldüğünde, bunu kimin ve neden yaptığını tahmin etmek kolaydı. 
Elbette birkaç gün sonra El Kaide eylemi üstlendi ve gerekçesini doğruladı: Artık meşhur olan Muhammed karikatürleri. 

İlk olarak 30 Eylül 2005 tarihinde Jy/lands-Posten gazetesinde yayınlanan karikatürler, bir gün önce tutuklanan üç suikastçının hedefi olan türbanlı karikatürist Kurt Westergaard ile dayanışma amacıyla 13 Şubat'ta bir dizi Danimarka gazetesi tarafından yeniden basıldı. Muhtemelen bu oldukça şaşırtıcı eylem - Danimarka medyası genel olarak Jyllands-Posten'e Müslümanları kızdırdığı için son üç yıldır zor zamanlar yaşatıyor - bombalamanın hemen sebebiydi." 


İslam'a "küfretmek" şeriat kanunlarına göre potansiyel olarak ölüm cezasını gerektirmektedir. 


Haziran 2008'de Pakistanlı bir yargıç, İslam Peygamberi Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle Müslüman bir adamı ölüm cezasına çarptırdı(9)J. 


Danimarka'nın meydan okumasının aksine, diğer İskandinav ülkeleri İslami baskıya olabildiğince hızlı bir şekilde teslim oldular. Yine Bawer: 


"İsveç başka bir yol izledi. Bir siyasi web sitesi Jy/lands-Posten'in bir karikatürüne yer verdiğinde, hükümet siteyi kapatması için polis gönderdi. Daha yakın bir zamanda, sanatçı Lars Vilks'in de dahil olduğu kendi karikatür kriziyle sarsılan Başbakan Fredrik Reinfeldt, Müslüman büyükelçilerle görüşmekle kalmadı, bir büyükelçi tarafından 'yatıştırıcı ruhu' nedeniyle övüldü. Norveç de zafer kazanmış sayılmaz. Karikatür cihatçıları, küçük bir gazete olan Magazinet'in Jyllands-Posten karikatürlerini yeniden basmasını bahane ederek (İspanya, Almanya ve Fransa'daki büyük gazetelerin de bunu yapmasına aldırmadan) Norveç'i de hedef almayı seçtiler ve diyalogdan hoşlanan, BM'ye tapan 'barış ülkesinin' Müslümanların hoşnutsuzluğunun ilk ipucunda özgürlüklerini kısıtlayacağına açıkça bahse girdiler. Haklıydılar da. Norveç hükümeti 10 Şubat 2006'da Magazinet'in korkak editörü Vebjgrn Selbekk'in Başbakan Jens Stoltenberg'in onayıyla bir grup imamın önünde diz çöktüğü ve ifade özgürlüğünü kullandığı için onlardan özür dilediği bir basın toplantısı düzenleyerek utanç verici bir şekilde boyun eğdi. Muhtemelen modern Norveç tarihinin en utanç verici günüydü, ancak özgürlüğün bu şekilde satılmasını bir barış zaferi olarak kutlayan siyasetçiler ve gazeteciler bunu bilemezdi." 


Küçük bir Hıristiyan gazetesi olan Magazinet'in editörü olan Selbekk, ölüm tehditleri savuran Müslümanların ve Norveç'in önde gelen kurumlarının baskılarına kararlılıkla direnmişti. 
Ancak sonunda Norveç Çalışma ve Sosyal İçerme Bakanı Bjarne Hâkon Hanssen Oslo'daki büyük bir hükümet binasında alelacele bir basın toplantısı düzenledi. Selbekk orada karikatürleri yeniden bastığı için özür diledi. Yanında|10), pişmanlık eylemini kabul eden ve tüm tehditlerin geri çekilmesini isteyen, Norveç İslam Konseyi'nin o zamanki başkanı Muhammed Hamdan vardı. Bawer'in de belirttiği gibi, Müslüman liderin Selbekk'in bundan böyle kendi koruması altında olduğunu ilan etmesiyle ortaya şeriat mahkemelerinden fırlamış bir tablo çıkmıştır. 


Dünyanın en büyük İslami örgütü olan Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri Yusuf El Karadavi, 3 Şubat 2006 tarihinde verdiği bir Cuma hutbesinde, karikatürlere tepki olarak ibadet edenleri öfke göstermeyel11) teşvik etti. Vaaz televizyonda yayınlandı. Ertesi gün, Suriye'deki Danimarka ve Norveç Büyükelçilikleri öfkeli bir kalabalık tarafından ateşe verildi. Burada hem Norveç hem de Danimarka'nın NATO üyesi olduğunu ve bir elçiliğin tahrip edilmesinin bir savaş eylemi olarak değerlendirilebileceğini ya da buna çok yakın olduğunu belirtmek gerekir. Birkaç gün sonra Norveç İslam Konseyi'nden Muhammed Hamdan ve Oslo piskoposunu temsilen kıdemli bir papazın önderliğindeki bir heyet Katar'ı ziyaret ederek Karadavi ile görüştü. Gezi Norveç hükümeti tarafından desteklendi. 
Yusuf el-Karadavi daha sonra Vebjörn Selbekk'in 10 Şubat'ta yayınladığı özrü kabul etti. 


Norveç'te yaşayan Müslüman muhalif Walid al-Kubaisi, Yusuf el-Karadavi'nin terörist lider Usame bin Ladin'den daha tehlikeli olduğunu ve Karadavi'nin gençliğinde kurucusu olduğu Müslüman Kardeşler'in dünyanın şeriata boyun eğmesini istediği uyarısında bulundu. 
Kubaisi, Bay Hamdan'ın Bay Selbekk'e koruma sağlayacağı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi: "Kendisini koruma verebilecek ya da geri alabilecek bir otorite olarak sunması beni korkutuyor. Bu, |Bakan| Bjarne Hâkon Hanssen'in bir dahaki sefere yazdığım bir şey nedeniyle tehdit edildiğimi hissettiğimde polise değil İslam Konseyi'ne başvurmam gerektiğini düşündüğü anlamına mı geliyor? Maalesef hükümet, mevcut sıkıntıları sona erdirme hevesiyle otoriter güçleri daha da güçlendirdi." Kubaisi bundan böyle İslamcı sertlik yanlılarının herhangi bir konuda kendilerini rahatsız hissettiklerinde bir şeyler yakacaklarından ve istediklerini elde etmeyi bekleyeceklerinden korkuyordu|12). 


İşçi Partili Kültür ve Kilise İşleri Bakanı Trond Giskef131, elçilik saldırılarından birkaç ay sonra Norveç İslam Konseyi'nden Mohammed Hamdan ile bir araya geldi 


ve İslam Konseyi için devlet yardımlarının yılda 60.000 krondan yarım milyona çıkarılacağını duyurdu. Bu tek bir yıl içinde 6700'den fazla bir artış anlamına geliyor. Hükümet, "diyaloğu geliştirmek" için İslam Konseyi ile daha sık bir araya geleceğini açıkladı. Konseyin lideri Hamdan, Bay Giske ile yaklaşık bir saat görüştükten sonra gülümsedi. "Toplantıdan oldukça memnunuz. Birbirimizi daha iyi tanıyabilmemiz için hükümetle temaslarımızı geliştirmek bizim için önemli." 


İslami yönetim altında ikinci sınıf vatandaş, yani zimmi olmayı kabul eden gayrimüslimlere verilen statü teknik olarak "korunan" olarak adlandırılmaktadır. Karikatür Cihadı sırasında sol kanat koalisyon hükümeti, Norveç makamlarının kendi vatandaşlarının güvenliğini kontrol edemediğini ve bu nedenle güvenliklerini sağlamak için Müslümanların müdahalesini kabul etmek zorunda olduklarını kamuoyuna göstermiştir. Bu, şeriat hukukuna göre İslami yönetimin kabul edilmesi anlamına geliyordu ki bu görüş daha sonra yurtiçi ve yurtdışındaki Müslümanlara yapılan ödemelerle güçlendirildi. Kuşkusuz Bay Giske'nin hükümet adına yaptığı bu ödemeler Müslümanlar tarafından cizye, yani gayrimüslimlerin İslam karşısındaki aşağı konumlarının bir işareti olarak, öldürülmemelerinin bir karşılığı olarak gönüllü teslimiyetle ödemeleri gereken "koruma parası" (Kuran, 9:29) olarak görülüyordu. 


Mohammed Hamdan 2006 yazında Norveç parlamentosu Stortinget'te Filistinli terör örgütü Hamas üyeleriyle yapılan bir toplantıya da katılmıştır. Kendisinin sadece tercümanlık yaptığını söyleyen Hamdan'ın kardeşi Usame Hamdan ise Filistin topraklarında Hamas'ın parlamento üyesidir. 


Norveç 2007 yılında, odönemde Hamas liderliğindeki Filistin hükümetini tanıyan ve bu hükümete ilk doğrudan mali yardım transferini yapan ilk Batılı ülke oldu. İşçi Partisi'nin popüler Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Stgre diğerlerini de bunu takip etmeye çağırdı. 
Hamas, Müslüman Kardeşler'in Filistin koludur. Bunu tüzüklerinde açıkça belirtmektedirler ki bu da Başbakan Jens Stoltenberg'in solcu hükümetinin, ruhani lideri yakın zamanda ülkelerine karşı fiziksel saldırılara neden olan ve medeniyetlerine karşı savaş açan bir örgütü finanse etmeye istekli olduğu anlamına gelmektedir. Bu durum Norveçli medya yorumcularının çoğu tarafından alkışlandı. 


FM Gahr Stgre, düzinelerce ülke ve medya kuruluşundan katılımcıların yer aldığı ve Suudi Arabistan'dan Arab News'in moderatörlüğünü yaptığı "çeşitliliğin saldırgan olmayan bir şekilde nasıl haberleştirileceği" konulu bir konferansa katıldı. Karikatür Cihadı, Endonezya ve Norveç'i güçlerini birleştirmeye ve Küresel Medyalar Arası Diyaloğu teşvik etmeye sevk etmişti. Bu toplantı Haziran 2007'de Oslo'da gerçekleştirilmiştir. 


Konferansın açılış konuşmacısı, Birleşmiş Milletler Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlük Özel Temsilcisi Doudou Di&ne|14J, medyayı Çok Kültürlü bir toplumun yaratılmasına aktif olarak katılmaya çağırdı|15J) ve demokratik sürecin göçü kısıtlayan partilerin nüfuz kazanmasına yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Di&ne, Birleşmiş Milletler'deki en büyük oy bloğu olan İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) üyesi olan ve çoğunluğu Müslüman bir ülke olan Senegal'i temsil etmektedir. 


Ana akım medyanın büyük bir bölümünün bu konferanstan çok daha önce benzer fikirler doğrultusunda çalıştığına dair işaretler zaten vardı. İngiltere'de BBC'n in önde gelen isimleri 
çok kültürlülüğü aktif olarak desteklediklerini gururla açıklamışlardır. Danimarka'da 2008 
yılında, ülkeleri dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından tehdit edilirken, BBC'nin yerel eşdeğeri olan ve aynı sol-kanat Çokkültürlülük önyargısına sahip kamu yayıncısı Danimarka Radyosu, kadınlar için "Bayan Başörtüsü" güzellik yarışması düzenlemeye karar verdi; tek şart 15 yaşından büyük olmaları ve Müslüman kadınların yapması gerektiği gibi peçe takmalarıydı. 


Amerikalı akademisyen Dr. Daniel Pipes'ın belirttiği gibi|(16J, "Kendinden nefret eden Batılılar, üniversitelerde kanaat oluşturucu olarak oynadıkları belirgin rol nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. 


medya, dini kurumlar ve sanat. İslamcıların yardımcı mücahitleri olarak hizmet ediyorlar." 


Danimarka'daki yeni tehditlerin ardından|17)J, bölgesel Norveç gazetesi Adresseavisen 
2008 yılında Danimarkalı karikatüristlerle dayanışma göstermeye karar verdi. Bruce 
Bawer'in yazdığı gibi: 


"“Trondheim'da yayınlanan Adresseavisen gazetesi, Muhammed'i tasvir etmese de 'ılımlı' Müslüman avukat Abid O. Raja'yı kızdıran bir karikatür yayınladı. Adresseavisen'in Magazinet anlaşmalarının ruhuna değil lafzına uyduğunu düşündüğü anlaşılan Raja, Müslümanlar tarafından 'yanlış anlaşılacağı' için karikatürün yayınlanmaması gerektiğini savundu. Pakistan Büyükelçisi Rab Nawaz Khan da aynı fikirdeydi ve karikatürü 'Norveç vatandaşlarının hayatını tehlikeye atabilecek' bir 'terör eylemi' olarak nitelendirdi. Bir karikatür terörizm ve bir bomba da ifade biçimi olduğunda, Orwell ülkesindesiniz demektir. 
Yine de olayın yıldızı, bombalamadan sadece birkaç gün önce Rowan Williams'ın şeriat konferansının Norveç versiyonu diyebileceğimiz bir konuşma yapan Norveçli romancı Dag Solstad'dı. Solstad açıkça şeriattan bahsetmedi - bunun yerine ifade özgürlüğünün aslında istenmeyen bir şey olduğunu, zira bunun değerli eserleri (muhtemelen kendi romanları gibi) bayağılık denizinde boğduğunu (Muhammed karikatürlerini de bu kategoriyesoktu) savundu. Solstad'ın meslektaşları kibarca karşı çıktılar." 


Çeşitli Komünist hareketlere uzun ve güçlü bir sempati geçmişi olan Bay Solstad benzersiz değildir. Bu satırların yazıldığı sırada, Norveçli pek çok gözlemci ve entelektüel büyük medyada "ifade özgürlüğü köktencilerini" eleştirmekteydi. 


Bu görüşlere hiç karşı çıkan yok mu? Neyse ki var. Norveç Basın Birliği Genel Sekreteri Per Edgar Kokkvold, sansüre karşı ilkeli muhalefetiyle takdiri hak ediyor (ki bu muhalefet ona birkaç ölüm tehdidi kazandırdı). Muhafazakar Parti'nin eski milletvekillerinden Hallgrim Berg tarafından kaleme alınan bir kitap, Avrupa'yı Eurabia'ya dönüştürme planlarına karşı uyarıda bulunuyor. Avrupa'da artan Amerikan karşıtlığını tartışmakta ve 
ABD'nin özgürlüğü güvence altına alabilecek tek güç olduğunu savunmaktadır. 2005 
yılında polis, sağcı İlerleme Partisi'nin o zamanki lideri Carl 1. Hagen'e mobil güvenlik alarmı verdi. Hagen İslam'ı eleştirmiş ve Hıristiyanlıkta bulunan ahlak kavramıyla hiçbir benzerlik görememiştir. İsrail'in Ortadoğu'da kaybetmesi halinde Avrupa'nın da İslam'a yenik düşeceğini söyledi. Ona göre Hıristiyanlar İsrail'i desteklemeli ve İslam'ın Avrupa'ya girmesine karşı çıkmalıdır. Daha önce benzeri görülmemiş bir adımla, bir grup Müslüman büyükelçi kamuya açık bir mektupla Hagen'e ateş püskürdü. Aralarında Hıristiyan Demokratlardan Başbakan Kjell Magne Bondevik'in de bulunduğu diğer politikacılar da kısa süre içinde boyun eğerek Hagen'i kınadı. 2008 yılında İlerleme Partisi, nesiller sonra ilk kez İşçi Partisi'nin yerini alarak ülkenin en büyük partisi olmaya aday görünüyor. 


Norveç'te (ve daha az ölçüde İsveç'te) direniş cepleri bulabilirsiniz, ancak genel tablo oldukça kasvetli. Danimarka şu anda omurgaya benzeyen bir şeye sahip tek İskandinav ülkesi, ancak Danimarkalılar İslamlaşmaya karşı çıkma konusunda Batı dünyasının önde gelen ülkelerinden biri olarak bunu telafi ediyorlar. 
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2.57 Saldırgan Ulusal Bayrağımız 


Jeremy Clarkson, BBC'de televizyondaki en komik programlardan biri olan "Top Gear" programını yönetiyor. Programın siyaset ya da dinle hiçbir ilgisi olmadığı, sadece arabalarla ilgili olduğu için Burka Broadcasting Corporation'da hala görülmeye değer çok az programdan biri. 


Yine de İngiliz ulusal bayrağı konusunda Clarkson'a katılmıyorum. Ulusal bayrakların "bağnazlık" işareti olarak itibarsızlaştırılması Batı dünyasının her yerinde yaşanmaktadır|1). 


Ve hayır, sömürge geçmişiniz nedeniyle ulusal mirasınızla gurur duymaktan mahrum bırakılmıyorsunuz. Ben Norveçliyim. Bizim sömürge geçmişimiz yok ama yine de benzer saldırılara maruz kalıyoruz(2J. Bunu İngiliz olduğunuz için yapmıyorlar, bunu Batılı ve - söylemeye cesaret edebilir miyim? - beyaz olduğunuz için yapıyorlar. İngiliz sömürge tarihi sadece uygun bir bahane. 


Times Online'dan/3), "İngilizliğimiz elimizden alındı": 


Bugün işler oldukça farklı. Savaştan bahsettiğinizde, bir sosyal yardım danışmanı size geçmişteki hatalarıyla yüzleşen Almanlarla empati kurmamız gerektiğini söyleyecektir. "Ve biliyorsunuz çocuklar, toplama kamplarını icat eden aslında İngilizlerdi..." 


İmparatorluk mu? Ben okuldayken, öğretmenler kuzey Atlantik'teki küçük bir adanın dünyanın dörtte birini nasıl pembeye dönüştürdüğünden gururla bahsederlerdi, ama şimdi tüm öğretmenler köle ticaretinden ve utanç içinde başımızı nasıl öne eğmemiz gerektiğinden bahsediyor. 


Doğru. Yani Almanya'yı Polonya'yı işgal ettiği için affetmeliyiz. Ama ben her gece kendimi öldüresiye dövmeliyim çünkü büyük büyük büyük büyükbabam bir adamı Gana'daki bir cehennem çukurundan Barbados'a taşıdı. Aslında artık İngiliz olduğumuzu bile söyleyemiyorum çünkü o zaman tüm İskoçya sınıra hücum eder, pantolonumdan aşağı yulaf lapası döker ve kıçıma bir devedikeni sokar. 


İnsanların kendilerini bir çetenin, bir kabilenin parçası gibi hissetmeleri gerektiğine inanıyorum. Ayrıca çetemizle gurur duymamız gerektiğine de inanıyorum. Ancak şu anda duyduğumuz tek şey, İngiltere'de gurur duyulacak hiçbir şeyimizin olmadığı. Doğruluk dünyasında bizler çocuk tacizcileri ve tecavüzcüleriz. 


Askerlerimiz katildi. İmparatorluk kurucularımız hırsızdı. Sınıf sistemimiz gülünçtü ve sanayi devrimimiz eninde sonunda Kuzey Kutbu'ndaki her kutup ayısını öldürecek bir olaylar zincirini harekete geçirdi. 


Ve durum çok daha kötüye gidiyor. Çünkü vatansever olduğunuzu söylerseniz, sakallı ve sandaletli adamlar gece evinize gelecek ve kapınıza BNP sloganları yazacaklardır. Burası dünyada ulusal bayrağın hakaret sayıldığı tek ülke |...J 


Bir de ulusal karakterimiz var. Eskiden okullarda çocuklara annelerinin öldüğü söylenir ve güzel bir rugby maçıyla bunu atlatmaları beklenirdi. Ağlamak sadece yurt dışında olurdu. Artık öyle değil. Diana öldüğünde Amerikalılar gibi ağlamamız emredildi ve bugün hiçbir yerel haber, şişko bir herifin hıçkıra hıçkıra ağlamadan tamamlanmıyor çünkü 


ev yıkıldıl...J 


Anlıyor musunuz? Geçmişimizle gurur duyamayız çünkü hepsi kötüdür, İngiliz mizahını kullanamayız çünkü saldırgandır ve bir krizle başa çıkmak için abartı kullanamayız çünkü devlet destekli danışmanlar ordusu her küçük şeyde kontrolsüzce ağlamamız gerektiğini söylüyor. 


Kaynak: 


http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/12/our-offensive-national-flag.html 
1. http://www.thelocal.se/8401/ 2. http://www.brusselsjournal.com/node/2475 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2.58 Hollanda 21. Yüzyılda Hayatta Kalabilecek mi? 


Fjordman tarafından 


Hollanda örneğini ele alalım. Orada İslami uygulamalar giderek daha fazla kabul görüyor. 
Hollanda bir "Yahudi-Hıristiyan-İslam" toplumuolduğu için İslami bayramları resmi tatil yapmaktan bahsediliyor. Sadece Müslümanlara özel bir hastane planları varJ1| ve eski Adalet Bakanı Piet Hein Donner|2)J Hollandalıların Müslümanlara geleneklerine göre davranmaları için daha fazla özgürlük vermeleri gerektiğini belirtti: Donner, "Benim için açık olan şu: Hollanda nüfusunun üçte ikisi yarın şeriatı getirmek isterse, o zaman bu imkan var olmalıdır" dedi. "'Buna izin verilmez' demek utanç verici olur!" 


Bu fikir hiç de uzak bir ihtimal değil. Gayri resmi şeriat mahkemeleri büyük Avrupa şehirlerinde yıllardır faaliyet göstermekte ve giderek resmi kabul görmektedir. Eylül 2008'de İngiliz makamlarının belirli konularda şeriat mahkemelerinin kararlarını resmen kabul edeceği duyuruldu. Bu, İngiltere'nin yeni Müslüman efendilerine sadece kültürel olarak değil, yasal olarak da teslim olduğu anlamına gelmektedir. Siyasi elitler İslamlaşmanın devam etmesine karşı hiçbir direnç göstermeyecektir. 


İngiltere Batı dünyasının en kötü ülkelerinden biri, ki diğerlerinin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu çok şey ifade ediyor, ancak yetkililerin İslami yönetime az ya da çok teslim olduğu, İslami "kültürü" açıkça teşvik ettiği ve direnenleri taciz ettiği, giderek büyüyen bir grup ülkeye ait. Giderek büyüyen bu listeye İsveç, Hollanda, Belçika ve muhtemelen Fransa da eklenebilir. Norveç, İspanya, Avusturya, Almanya ve diğerleri de çok geride değil. 


Yüzyıllar boyunca daha fazla düşünce özgürlüğü arayanlar için bir sığınak olan Hollanda, genel olarak kitlesel göçün ve özelliklede Müslüman göçünün doğrudan bir sonucu olarak giderek totaliter bir toplum haline gelmektedir. Utrecht Üniversitesi'nde Modern İslam İdeolojisi Profesörü olan anlayışlı Hans Janssen'in, varlığını sürdürmek isteyen barışçıl bir toplumun "barışçıl olmayan insanlara karşı barışçıl olmayan yollarla kendini savunmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacağını" ifade etmesinin nedeni budur. Jansen'e göre Müslüman köktendinciler sık sık tehditler savuruyor ancak Hollanda medyası bu konuda sessiz kalıyor|3). 


Kamu yayıncısı NPSJ4J Hollanda halkına Müslümanlar ve diğer göçmen gruplar hakkında olumlu bir bakış açısı kazandırmak amacıyla bir televizyon programı hazırlamaktadır. Bu arada 2008 yılında Rotterdam polis teşkilatında görevli Fas kökenli bir polis memurunun Fas istihbarat servisi için çalışan bir casus olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişi, 57 Faslı sorunlu gencin Rotterdam Havaalanı için yer personeli olarak eğitildiği bir projeyi yönetmiştir. 
Savcılık (OM), iddiaya göre "Çokkültürlü" toplum hakkında olumsuz bir kamuoyu yaratabileceği için hakkında dava açmamaya karar verdi. Bu durum ortaya çıktıktan sonra bile, yabancı bir ülkenin casusu olarak maskelenen polis memuru Rotterdam Havaalanında çalışmaya devam etti|5J. Havaalanı yönetimi ona iş vermemek için hiçbir neden görmedi. 


Buna karşılık Hollanda İşçi Partisi (PvdA), Müslüman mürtedlerin hakları için mücadeleeden 
(0 zamanki) bir üyesini, partiye seçimlerde zarar vereceğinden korktukları için susturmayal6| çalışmıştır. Batı dünyasındaki diğer sol partilerin çoğunda olduğu gibi bu parti de orantısız 
sayıda göçmen oyu almaktadır. Söz konusu kişi, cesur eski Müslüman Ehsan Jami|71J, 2008 
baharında İslam'dan ayrılmanın geleneksel ölüm cezasına karşı çıkan eski Müslümanlardan oluşan örgütünü kapatmaya karar verdi. İnsanların Müslümanlardan gelen tehditler nedeniyle örgüte katılmaya korktuklarını iddia ediyor. 


Amsterdam'da bir Fas mahallesi olan Slotervaart|8| isyanlar ve kundaklamalarla boğuşmaktadır. Tıpkı İsveç, Fransa, İngiltere ve diğer ülkelerdeki benzer bölgelerde olduğu gibi, itfaiye ve ambulans hizmetlerinden acil durum personeli mahalleye girdiklerinde fiziksel saldırı riski altındadır. Birmingham, Londra ve Bradford'dan Marsilya, Paris, Antwerp ve Brüksel'e, Kopenhag, Berlin ve Hamburg'a kadar Batı Avrupa'nın büyük şehirleri hızla genişleyen "girilmez" bölgeleriyle ün salmıştır. Artık polisin bile ciddi bir destek almadan girmeye cesaret edemediği pek çokbölge var. Bazı kentsel bölgelerde itfaiye ve ambulans hizmetleri, "gençlerin" kamu binalarını ateşe verdiği ve ardından itfaiye geldiğinde pusu kurduğu Müslüman mahallelerindeki çağrılara cevap vermekte isteksiz davranmaktadır. 


Eylül 2008'in ortalarında Hollanda'nın Gouda kentindeki otobüs servisi Oosterwei|9) mahallesinden geçmeyeceğini duyurdu. Bu karar, mahalleden geçerken sistematik olarak otobüsleri tekmeleyen Faslı gençler tarafından tükürüldüklerini, tehdit edildiklerini ve soyulduklarını bildiren otobüs şoförlerinin şikayetleri üzerine alındı. 


Hollanda'daki Faslıların, Türklerin ve diğer Müslümanların kendi ülkelerinden talimat aldıkları daha önce ortaya çıkmıştı. Etnik Türkler Hollanda seçimlerinde nasıl oy kullanacakları konusunda Türkiye'den talimat almışlardır. 


Yine Eylül 2008 ortalarında, politikacı Geert Wilders|10)J Parlamento'da yaptığı bir konuşma sırasında Faslıların Hollanda'yı sömürgeleştirdiğini söyledi. Wilders'e göre Faslılar oraya entegre olmak için değil, "Hollandalılara boyun eğdirmek" ve onları yönetmek için gelmişlerdir. Wilders, "Ulusumuzu, masum insanları taciz ederek, tükürerek ve sarkıntılık ederek hayatını sürdüren Faslı pisliklere kaptırıyoruz" dedi. "Bizim yardımlarımızı, evlerimizi ve doktorlarımızı memnuniyetle kabul ediyorlar ama kurallarımızı ve değerlerimizi kabul etmiyorlar" dedi. Ona göre "iki ulus" vardır. Kabinenin ulusu "iklim histerisi ve kontrol edilemeyen İslamlaşma" ulusudur. Diğer ulus, "benim ulusum," dedi Geert Wilders, "faturayı ödemek zorunda olan ve İslamcı sokak teröristleri tarafından soyulan ve tehdit edilen insanların ulusudur." 


Konuşma başladıktan yedi dakika sonra televizyon yayınında "teknik bir hata" meydana geldi ve bu hata Wilders konuşmasını bitirdiği anda gizemli bir şekilde çözüldü. Devlet televizyonunun çokkültürlülük yanlısı görüşleri ve Wilders'in kötü olduğuna dair inancı herkesçe bilinmektedir. 


"Demokrasi ve Medyanın Önyargısı(111" başlıklı online makalemde de yazdığım gibi, demokratik toplumlarda Dördüncü Kuvvet olan basın, hükümetin işini düzgün yapmasını sağlamalı ve kamu yararına olan konuları gündeme getirmelidir. Uygulamada ise siyasi elitlerin medya ile işbirliği yaparak bazı konuların yetersiz ya da dengesiz ilgi görmesini, bazılarının ise tamamen gündem dışı kalmasını sağladıkları bir durumla karşı karşıyayız. 
Birlikte yeni bir siyasi sınıf oluşturuyorlar. 


Başına buyruk siyasetçi Pim Fortuyn'un|12) yükselişinden önce, Hollanda siyaset sahnesi büyük ölçüde, parti üyeliğinden bağımsız olarak üyelerinin mümkün olan en geniş anlamda benzer görüşleri paylaştığı kapalı bir kulüptü. Gazetecilerin çoğu da aynı kulübe mensuptu. 
Halkın çoğunluğu hassas konularda bu elit kesimle tam olarak aynı fikirde değilse 


- ve bunların en hassas olanı Müslüman göçü idi - bunun pek bir önemi yoktu. İktidar mevkilerinde bulunan herkes temelde hemfikir olduğu için, halkın iradesi güvenle göz ardı edilebilirdi. Gazeteciler ve rakip politikacılar - nasıl bir uyum içinde çalıştıklarına dikkat edin - Fortuyn'u tehlikeli bir "aşırı sağcı" olarak karaladılar. Dolaylı olarak bu durum, Fortuyn'un azınlıklar için "tehlikeli" olduğu için onu Müslümanlar adına öldürdüğünü söyleyen solcu bir aktivist tarafından öldürülmesine yol açtı. 


Pim Fortuyn dolaylı olarak siyasi, kültürel ve medya elitleri tarafından öldürülürken, film yapımcısı Theo van Gogh Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. Milletvekili Ayaan Hirsi Ali ülkeden sürülmüştür. İslam'ı eleştiren milletvekili Geert Wilders hala orada, ancak ırkçı olduğu konusunda Fortuyn'a benzer iftiralara maruz kalıyor, Müslümanlardan her gün tehditler alıyor ve müesses nizamdan Müslüman göçüne yönelik eleştirilerini yumuşatması gerektiğine dair pek de ince olmayan ipuçları alıyor. Her şey yavaş yavaş normale dönerken, 
2001 ve 2008 yılları arasındaki Hollanda ruhu kırılmış gibi görünüyor. Genişletilmiş siyasi 
elitler bir kez daha kamusal tartışmayı sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve utanç verici köylü isyanı başarıyla bastırıldı. 


Belki de Hollanda'nın kendini kurtarma şansı Fortuyn ile birlikte sona ermiştir. Umarım öyle olmaz. Hollanda'yı her zaman sevmişimdir ve denizi dışarıda tutmak için bu kadar zaman ve enerji harcamışolan bir zamanların büyük ulusunun şeriat barbarlığının gelgit dalgasıyla yok olması son derece üzücü olur. 


Mayıs 2008'de Gregorius Nekschot|13)J takma adıyla yazan karikatürist, modern Batı dünyasında tutuklanan ilk karikatürist oldu. "Müslümanlar ve koyu tenli insanlar için ayrımcılık içeren karikatürler yayınlamaktan" şüphelenilen Nekschot, Amsterdam'daki evinde tutuklandı ve sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Aynı zamanda Amsterdam şehri, çocukları İslam eleştirmeni politikacı Geert Wilders'in politikalarına karşı uyaran öğretim materyalleri(14|J geliştirdi. Milletvekili Wilders kampanyayı "mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi. 


Wilders'in Mart 2008 tarihli Fitna filmi küresel bazda Müslümanların sert tepkilerine ve Batı dünyasındaki zimmi yatıştırıcıların kınamalarına neden oldu. Kısa film Kuran'dan ve Müslüman liderlerin açıklamalarından alıntı yapmaktan başka bir şey yapmamasına rağmen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon|15) filmi saldırgan bir şekilde İslam karşıtı olduğu gerekçesiyle kınadı. Ban yaptığı açıklamada "Nefret söyleminin ya da şiddete teşvikin hiçbir haklı gerekçesi olamaz," dedi. "Burada söz konusu olan ifade özgürlüğü değildir." BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Louise Arbour|16) da Fitna'nın tonunu ve içeriğini kınayanlara katıldı ve Hollandalıların ve diğerlerinin ayrımcılığa veya düşmanlığa teşvik teşkil eden her türlü ırksal veya dini nefret savunuculuğunu yasaklamaları gerektiğini kaydetti. Daha açık bir ifadeyle, İslam'ın eleştirilmesini yasaklamalıdırlar. 


Küçük Hollanda web sitelerinin|17J okuyucuların İslam ve Müslümanları eleştiren yorumlarını taşıdıkları için kovuşturmaya uğradıkları ve böylece internette ifade özgürlüğünün bastırılması için yasal bir emsal oluşturdukları örnekler halihazırda mevcuttur|18|J. Bu, çok daha saldırgan materyallerin İslami çevrimiçi forumlarda rutin olarak yayınlanmasına ve hiçbir cezaya tabi tutulmamasına rağmen gerçekleşmiştir. Benzer gelişmeler diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmaktadır. Bu durum sadece ulusal yetkililer tarafından değil, çok kültürlülük, kitlesel göç ve genel AB politikalarını ana akım medyadan daha fazla eleştirdikleri için blogları ve benzer web sitelerini daha fazla "düzenleme" isteklerini dile getiren AB yetkilileri tarafından da teşvik edilmektedir. 


Bunun anlamı, Hollandalı yetkililerin İslam ülkelerinden gelen taleplere boyun eğdikleri ve yeni Müslüman efendilerinin ayaklarına kapandıklarıdır. Çokkültürlü konuşma kurallarının uygulanması ve yerliler arasındaki muhaliflerin susturulması için polis ve diğerleri üzerinde ciddi bir siyasi baskı olduğuna şüphe yok. Müslümanların yerliler hakkında olumsuz ifadeler paylaşabildiğini, ancak yerlilerin İslam kültürü hakkında olumsuz ifadeler paylaşmasına izin verilmediğini açıkçagördüğümüze göre, bu durum yerlilerin fiilen 


kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaşlar. Bu, tesadüfen şeriata göre sahip olmaları gereken statüdür, yani yetkililer artık İslam hukukunun uygulayıcılarıdır. 


Bazı gözlemciler Batı Avrupa'daki siyasi elitlerin sokak şiddetini durdurma konusunda 

"güçsüz" olduğunu söylüyor. Ancak kitlesel göçün devam etmesine yönelik eleştirileri 

bastırma konusunda agresif davranmaları, güçsüz olmaktan ziyade yerlilere karşı aktif bir düşmanlık içinde olduklarını gösteriyor. 


Belçika'nın başkenti Brüksel'de Müslüman göçmen çeteleri yerlileri her gün taciz etmektedir. Yakın zamanda AB başkentinin göbeğinde yerli kızların göçmenler tarafından toplu tecavüze uğradığı birkaç vaka yaşadık, ancak yerliler 11 Eylül 2007'de kıtalarının İslamlaştırılmasını protesto etmek istediklerinde, gösteri, iktidar partisine büyük ölçüde Müslümanların sızdığı Brüksel'in Sosyalist belediye başkanı tarafından yasaklandı. 
Barışçıl bir protesto gerçekleştirmeye çalışanlar polis tarafından tutuklandı. 


Utrecht'in Overvecht mahallesinde düzinelerce|19)J erkek ve kız çocuğu kendilerinden yaşça büyük bir grup erkek tarafından sistematik olarak istismar edilmiş, korkutulmuş ve tacize uğramıştır. 8, 9 ve 10 yaşlarındaki çocuklar çalılıklara sürüklenmiş ve kendilerinden birkaç yaş büyük erkek çocuklarla cinsel ilişkiye girmeye zorlanmışlardır. Olaya karışan çocukların çoğu Fas kökenli. Bir belediye meclisi üyesi sorunların üzerine gidilmediğini söyledi. "Bu neredeyse bir yıldır devam ediyor. İnsanlar sadece konuşuyor, konuşuyor ve konuşuyor. Ve hiçbir şey yapılmıyor" dedi. 


Mart 2007'de Utrecht şehrinin yerli Hollandalı sakinleri, Müslüman gençlerin tacizini ve hükümetin bunu durdurmak için harekete geçmemesini protesto etmek için ayaklandı. 
Yetkililer, bölgeyi kapatarak ve Hollandalı gayrimüslimleri kontrol etmek için güvenlik kameraları yerleştirerek isyanları derhal bastırdı, ancak göçmen çetelerden kaynaklanan şiddetin temel sorununu ele almak için neredeyse hiçbir şey yapmadılar. Bu vaka benzersiz olmaktan çok uzaktır. 


Bu tür olaylar, Batı Avrupa'daki yetkililerin, yerliler ne düşünürse düşünsün, kitlesel göçü ve çok kültürlülüğü sürdürmeye kararlı olduklarını göstermektedir. Eğer itiraz ederlerse susturulacaklardır. Hollandalılar, İrlandalı ve Fransız seçmenler gibi, ülkelerini resmen parçalayacak olan AB Anayasası önerisine çok büyük bir farkla "hayır" oyu verdiler, ancak görmezden gelindiler. Aynı zamanda AB elitleri, İslam ülkelerinden gelen İslam'ı hedef alan "stereotip ve önyargıların" yasaklanması çağrılarına itaatkâr bir şekilde yanıt vermektedir. 
Avrupalı siyasi elitler düşmanlarımızın gündemlerini uygulamakta ve kendi halklarının çıkarlarını görmezden gelmektedir. Dolayısıyla işbirlikçi ve haindirler ve buna göre muamele görmelidirler. 


İlginç olan soru şudur: Seçkinler İslam'ı sadece yatıştırmakla mı yetiniyor, ki bunu kesinlikle yapıyorlar, yoksa kendi amaçları için aktif bir şekilde teşvik ve istimlak mı ediyorlar? İranlı eski Müslüman Ali Sina'nın mükemmel kitabı Understanding Muhammad'de belirttiği gibi: "İslam bir tahakküm aracıydı. Muhammed'den sonra başkaları da onun kültünü aynı amaç için kullandı." Belkide bu AB'de de yaşanıyor? 


Ali Sina, tüm kültürlerin (kötü olan ve yok edilmesi gereken Avrupa kültürü hariç) korunmaya değer olduğu yönündeki Çokkültürlülük kavramını reddetmektedir: 


"Korunması gereken bir kültür varsa o da Batı, Helen-Hıristiyan kültürüdür. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kültürdür. Aydınlanma, Rönesans ve demokrasiyi sadece bu kültüre borçluyuz. Bunlar modern dünyamızın temelleridir. Bu kültürü korumamak büyük bir hata olur. Eğer hiçbir şey yapmazsak, demokrasi ve hoşgörünün kaybolacağı ve İslam'ın daha ilkel içgüdülerinin insanlığa boyun eğdireceği bir gelecekle karşı karşıya kalacağız. Tüm kültürler eşit değildir... İslam bir kültür değildir. Kültürün antitezidir. 
Barbarlık, vahşet ve düşüncesizliktir. İslam medeniyeti bir oksimoron, İslami terörizm ise bir fazlalıktır. Özgürlüğümüzü ve modern uygarlığımızı Batı kültürüne borçluyuz. Şu anda saldırı altında olan bu kültürdür ve 


koruma." 


"Refah Devleti Öldü, Yaşasın Refah Devleti|201" başlıklı makalemde de belirttiğim gibi, Amerikalılar "Tanrı'ya güveniyoruz" derler. Refah devleti, derinlerde, bilinçaltında bir yerde, Tanrı'nın yerine mi geçiyor? Her yerde var olan bir Tanrı yerine her yerde var olan bir Devlet mi? Avrupalılar Tanrı'ya olan inançlarını Auschwitz'de ve 1. Dünya Savaşı siperlerinde kaybettiler. Artık Tanrı'ya güvenmiyoruz, bu yüzden böylesine çalkantılı bir tarihe sahip bir kıtada küçük bir güvenlik vahası yaratmak için Devlete güveniyoruz. 


Slogan "beşikten mezara kadar güvenlik". Ancak şu anda refah devletinin Batı Avrupa'nın büyük bölümünde, en azından yerliler için mali ya da fiziksel güvenlik sağlamadığı açık. 
Müslüman göçmenlere daha fazla beşik için para öderken, yerlilerin bir kısmını erken mezara götürüyor. Vergiler, İslami yönetim altındaki itaatkâr gayrimüslimlerin ödediği cizye vergisinin bizden alınıp topraklarımızı sömürenlere verilen örtülü birşeklidir. 


Refah devleti pasifliği ve devletin gündemine itaati besler çünkü pek çok kişi geçimlerini sağlamak için devlete bağımlıdır. Yöneticiler için bu oldukça faydalı olabilir. Refah devletinin belirtilen amacı yoksulluğu azaltmaktır, ancak hayatın tüm yönleriyle ilgilenen güçlü bir devlet bürokrasisinin, bu bürokrasinin tepesindekilere, onlarca yıldır devletin telkinleri ve özel hayatlarına müdahalesiyle pasifize edilmiş ve iğdiş edilmiş insanları yönetenlere büyük bir güç bıraktığını unutmamalıyız. Avrupalıların, Avrupa'nın işlerinin çoğunu yürüten güçlü bir AB bürokrasisine katlanmalarının nedenlerinden birinin, ulusal düzeyde buna zaten alışmış olmamız olduğunu düşünüyorum. 


Genel olarak Batılılara tavsiyem, öncelikle düşman hakkında bilgi sahibi olarak ve kendi kültür ve miraslarıyla gurur duyarak zihinsel olarak ve aynı zamanda silahlar ve onları kullanma becerileriyle fiziksel olarak kendilerini derhal silahlandırmalarıdır. Friedrich Nietzsche on dokuzuncu yüzyılda "Tanrı öldü" demişti. Yirmi birinci yüzyılın başlarında, diğer Tanrı öldükten sonra güvendiğimiz yedek Tanrı olan "Devlet öldü" demek doğru olacaktır. 


Her geçen gün, yetkililerin vatandaşları için güvenlik ve özgürlüğün herhangi bir görünümünü korumaktan tamamen aciz olduğuna dair daha fazla kanıt elde ediyoruz. 
Devletin hala yapabildiği tek şey, çocuklarımıza kendi medeniyetlerine karşı nefret aşılamak ve ülkelerimizi sömürgeleştiren ve çocuklarımızı sözlü ve fiziksel olarak istismar edenlere verilebilmesi için paramızı elimizden almak. 


Müslüman göçü nedeniyle bir iç savaşla karşı karşıya kalacak ilk Batı ülkesi olarak benim iddiam hala İngiltere yada muhtemelen Danimarka üzerine ama Hollanda da potansiyel bir aday. Sadece Hollandalıların zaten zihinsel olarak çökmüş bir ulus olup olmadıklarını merak ediyorum. Siyasi elitleri resmi teslimiyeti seçtiler ve şeriatı uygulayacaklar ve buna katılmayan herkesi "aşırılık yanlısı" olarak yasaklayacaklar. Yerli Hollandalılar ya mücadele edecekler ya da ülkelerini geride bırakıp uzaktan ölümünü izleyecekler, ki önemli bir kısmı bunu zaten yaptı. 


Şu anda Batı Avrupa'da yaşananlar, toplumsal sözleşmenin artık yerine getirilmediği bir durumun ders kitabı niteliğindedir. Yerliler, artık sınırlarını korumayan ve asgari hukuk ve düzeni korumakta hem isteksiz hem de aciz olan ulus devletlere son derece yüksek vergi oranları ödüyorlar. Her halükarda yasalar artık bizim çıkarlarımız düşünülerek değil, özellikle bizim çıkarlarımıza düşman olan adanmış Çokkültürcüler ve Küreselciler tarafından çıkarılmaktadır. Avrupa Birliği tiranlığın tam tanımıdır. 


John Locke'un Hükümet Üzerine İkinci İnceleme'de dediği gibi: 
İnsanların topluma girmelerinin nedeni mülkiyetlerini korumaktır ve bir yasama organını seçmelerinin ve yetkilendirmelerinin nedeni de yasalar ve kurallar yapılabilmesidir. 
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2.24 Ignorance and Multiculturalism must be destroyed 


By D.L. Adams 


There are two critical impediments that prevent the West from engaging effectively, or at all, in this existential conflict with Islam. Ignorance and multiculturalism (proto- legitimised moral relativism) must be deconstructed and delegitimised. 


It isa moral and ethical failure to be ignorant of the purposes and doctrine of political Islam. Ignorance of an existential enemy is shameful and indefensible. Multiculturalism must be exposed for the disastrous pseudo-philosophy of ignorance that it is. Founded upon ignorance and silly utopian anti-intellectualism, multiculturalism prevents us from responding to political Islam because to do so in our morally bankrupt multicultural world is seen as intolerance. Defending your nation from cultural and literal annihilation is not “intolerance” it is the height of patriotism and rationality. 


The fundamental dual concepts of multiculturalism are “tolerance” and “inclusiveness”, These very “nice” concepts are founded upon the idea that all cultures are of egual value and that differences between cultures are to be applauded and “accepted” rather than condemned when such condemnation is appropriate. The idea that a culture can be corrupt or even evil is dismissed as “bigotry” in the multiculturalist's broken anti- knowledge world. Multiculturalism is the soiled garden in which Islam grows. 


People who know the doctrine of political Islam and have the effrontery to discuss it in public are accused of bigotry by multiculturalists and the ignorant. The doctrine of political Islam as found in Sira, Koran, and Hadith is inherentiy intolerant and exclusive but this does not deter the multiculturalists. There is an unspoken superiority in their world; they believe themselves superior because they are so inclusive, accepting, and “nice”. The forces of evil see this welcoming inclusiveness from the cultures of the West as the actions of fools. These foolish actions are of great value to political Islam because in their false feelings of superiority multiculturalists are the perfect “dhimmis” for Islam, perfect servents of a totalitarian ideology whose purposes are entirely destructive of 


inclusiveness and tolerance. Multiculturalists are anti-knowledge useful idiots for the forces of cultural and literal annihilation that is Islam. 


There has long been a concept very popular in the United States regarding immigration and assimilation which is that if we show new-comers to our shores how nice, welcoming, and good we are, they will all become Americans. This model has worked for generations with European, Asian, South Americans and immigrants from across the world. Islam does not fit this model. 


The model has failed because Islam does not assimilate. Islam does not assimilate because Islam is about submission. The word “Islam” translates to “submission”. 
Adherents of the so-called “religion of peace” are not interested in assimilation, they are interested only in bringing the entire world under Allah's “religion”. For adherents of this miserable and cruel political ideology of hate and conguest only one religion, one political system, and one culture is allowed — that of Allah and Mohammed. All other religions, cultures, and political systems are to be annihilated. 


Because multiculturalists are willfully ignorant about the cultures that they defend — to them all cultures (no matter how abysmal they may be) are worthy of defence simply because they are “different” — Islam sees that the cultures of the West cannot defend themselves against them. 


In fact, multiculturalism is the tool by which Islam infiltrates our institutions and political systems. Islam is at war with all non-believers everywhere and forever, this is called Yihad” or “fighting in Allah's cause”. Jihad is so foundational to Islam that it is mentioned over 150 times in the text of the Koran. Because multiculturalists have no need to know anything about any culture (after all, all cultures are “egual” therefore knowledge of any one culture is of little necessity, value, or import) they do not understand that they are under attack. 


Multiculturalism and ignorance, the two walk hand in hand together, are the greatest weaknesses of the cultures of the West. 


The model of assimilation has failed. It has failed because resurgent Islam and its jihad has no interest in assimilation. Multiculturalists do not know this, and when they are told the truth, they refuse obstinately to believe it. Acceptance of the truth of Islam is to accept the failure of the fundamental concepts of multiculturalism. 


We in the West must judge cultures and adherents to such cultures when we make immigration decisions. We must accept the literal truth that some cultures are unpleasant and have belief systems that are contrary to ours. The idea that everyone loves freedom isa broken and confused concept. It is a ruined shell because in Islam the only freedom that is considered of value is the complete submission to Allah and Mohammed (and the doctrine of Islam). Islam sees freedom in total submission to the doctrine of Islam. 


When we open our doors to Islam, we open ourselves and our nations to forces that reject our concepits of tolerance and inclusiveness. This is the absurdity and horror of multiculturalism- it is a failed philosophy of self-destruction. 


We must learn the doctrine of Islam. Knowledge of the doctrine is akin to having the “playbook” of the opposing team in a sporting match. But this is not sport for us, İt İS about nothing less than our existential survival as non-Islamic countries and cultures. We must learn the doctrine of Islam to dispel our ignorance of Islam. Without knowledge of Islam we cannot oppose it; without knowledge some do not even realise that they are at war with us and therefore we are at war with them. 


The banishment of ignorance through knowledge is critically important if weareto 


survive as freedom-loving, tolerant, and “nice” cultures. It is a patriotic duty to learn the doctrine of Islam and educate others about it. 


We must destroy multiculturalism; deconstruct it, delegitimise it, and acknowledge it as the Utopian self-destructive fantasy that it is. All cultures are not eguivalent. Some cultures are better than others, and some are our enemies and some our friends. This is reasonable, rational thinking. The foundational concept of multiculturalism is that all cultures are of egual value and worth. This is inclusiveness, tolerance, and “niceness” taken to the extreme. This is anti-intellectualism and irrational thinking that will result in the entire loss of our civilisations. Multiculturalism must be destroyed and swept into the dustbin of absurdity where it belongs. 


Failure to destroy multiculturalism, delegitimise it and its adherents as the intellectual imposters and fools that they are is a national failure whose conseguences are beyond unpleasant. Multiculturalism is the tool by which Islam gains access to our countries for the purpose of the destruction of the host culture. 


The doctrine of Islam is clear on these points as are the adherents of the so-called “religion of peace”. Jihad is a responsibility for all Muslims. It is the command of both Allah and Mohammed. Mulsims who do Jihad are “good” Muslims because they follow the commands of Allah and Mohammed; those who do not do jihad are “extremists” because they reject the commands of the doctrine of Islam. Those who reject jihad are perfect fodder for jihadists because they are not “good” Muslims. This concept must be understood clearly. Our conceptions of good/evil, right/wrong do not apply in the Islamic worldview. 


Multiculturalism must be destroyed. Multiculturalists must be mocked and criticised for the self-destructive fools that they are. Their philosophy is used by our enemies to gain entree and power in our institutions and cultures. Multiculturalists, in their Utopian ignorance, are tools of the enemy - their philosophy must be rejected, repudiated, and deconstructed so that rational thought can again be the dominant mode of thought across the West. To do any less is failure. 


When we know nothing of Islam, we lose. When we say that all cultures are eguivalent and we can no longer identify good and evil, right and wrong, we lose. Ignorance of Islam is not acceptable; it is a moral and ethical failure. 


Multiculturalism is a tool of Islam; it is a disastrous ideology of false “nice” that is usedto stifle critical thought and open debate. Multiculturalism is a complete failure as it is used by our enemies to destroy us. It is a failed fake intellectual concept for “nice” people to abjure their responsibilities to themselves, their cultures and countries. Multiculturalism must be destroyed. 


Globalised capitalism — another reason for the Fall of Europe 


"The 20th century has been characterised by three developments of great political importance. The growth of democracy; the growth of corporate power; and the growth of corporate propaganda against democracy." 


Alex Carey, Australian social scientist. 


2.25 Is Capitalism Always a Force for Freedom? 


More companies are now giving in to Muslim pressurel1)J over Geert Wilders” Islam- 

critical movie. I keep bashing Marxists in my writings, and they usually deserve it|(21. 1 
honestiy believe it is impossible to write anything meaningful about what ails the West without taking the prolonged and highly destructive influences of Marxism into account. 


Yet Marxists are not powerful enough by themselves to generate all the problems we are now facing. You would have to be pretty blind not to see the importance of business ties in relations between the West and the Islamic world, certainly in the case of Europe and the Middle East, but also with the United States and Saudi Arabia. Money makes the world go around, after all. One does not have to be a Socialist to see that the short-term interests of Big Business are not always identical to the long-term interests of the nation as a whole, especially not when it comes to immigration. Multinational corporations, which by their very definition have loyalty towards no nation, should not be allowed to direct national immigration policies. 


Is capitalism always a force for freedom? It is easy for “conservatives” to think so, but is it always true? 


There are several perspectives one can use when trying to understand the European Union, for instance. One is that it is somehow related to the Communist utopia and the 


unaccountable, transnational bureaucracy of the Soviet Union. This does make some sense, but on the other hand, the EU cannot be properly understood simply as a Marxist organisation. It has always held the backing of Big Business interests who want easy access to greater markets. They do not automatically care about national sovereignty or borders, which are vital to the continued existence of any truly free society. 


I am particularly concerned over the recent attempts by various Western corporations to appease Islamic demands for sharia censorship. Both regarding the Danish cartoons and the Wilders movie in Holland, business interests have been among the most prominent in denouncing these attempts to defend Western freedoms because they care only about their market shares and not about the wider issues. 


When we also know that many companies support mass immigration because they want easy access to cheap labour, including Muslim immigration, this means that they contribute to Islamisation, at home and abroad. Can we then say that capitalism is always a force for freedom? I think not. As Thomas Jefferson said, “Merchants have no country. The mere spot they stand on does not constitute so strong an attachment as that from which they draw their gains.” 


Dutch companies have given into a Jordanian boycott by placing newspapers advertisements condemning the film Fitnaj|3| 


De Volkskrant reports that Dutch companies have given into a Jordanian boycott. The companies Zwanenberg and Friesland Foods have placed advertisements in Jordanian newspapers saying they oppose the film Fitna by populist politician Geert Wilders. 


Last week the group 'The Messenger of Allah Unites Us” brought a case against Wilders in a Jordanian court, accusing him of racism and incitement to hate Muslims. Wilders said he feared Jordan would issue an international warrant for his arrest. 


The group, which had already mounted a boycott of Danish products because of the Muhammad cartoons, also began a boycott of Dutch companies. De Volkskrant tells us: 


“On Wednesday all travel agencies in Amman received a letter asking that they not do business with KLM. The letter will also be distributed in other Arab countries.” 


The chairman of the Messenger of Allah Unites Us, Zakaria Sheikh, says he has printed a million posters calling for a boycott of Dutch products. He says the only way Dutch companies can get themselves off the list is to take out ads in newspapers condemning the film. 


In its advertisement, the Zwanenberg Food Group says it “rejects the opinions and statements” in Wilders” film. “We strongiy condemn the anti-Islam comments which we believe don't have any other purpose than to insult.” 


The company also expressed its “Solidarity with the campaign by The Messenger of Allah Unites Us in its attempts to pass international legislation banning insults to religion, including Islam and the Prophet Muhammad (Peace be with Him).” 


From the Brussels Journal|4J: 


VNO-NCW, the Federation of Dutch Employers, has ordered its lawyers to see whether it is possible to claim damages from Mr Wilders for the loss of income which Dutch companies may possibliy suffer as a result of a boycott of Dutch products by Muslims who are angry at Mr Wilders and at the fact that the Dutch have not been able to shut him up. “Companies like Shell, Philips and Unilever are easy to recognise as Dutch companies,” VNO-NCW chairman Bernard Wientjes told the newspaper Het Financieele Dagblad. “I do not know how rich Geert Wilders is, or how well insured he is, but if we suffer from a boycott, we will 


investigate whether it is possible to claim damages from him.” Last November, Doekle Terpstra, a member of the board of Unilever, called upon the Dutch to “rise in order to stop Wilders” because “Geert Wilders is evil and evil has to be stopped.” 


Source: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/06/is-capitalism-always-force-for-freedom.html 


1. http://www.expatica.com/nl/articles/news/Zwanenberg-and-Friesland-Foods-condemn-Fitna.html 
2. http://www.opendemocracy.net/article/open-borders-global-future 

3. http://www.expatica.com/nl/articles/news/Zwanenberg-and-Friesland-Foods-condemn-Fitna.html 
4. http://www.brusselsjournal.com/node/3145 


2.26 Big Business, a Driving Force behind Immigration 


By John Laughland 


In Britain, the House of Lords has reported|(1) that the economic impact of immigration is minimal and has concluded that it ought to be capped. The report is seen as a decisive defeat for the government's long-held view that immigration boosts the economy by increasing production. 


The Lords have found that, while the total size of the economy does rise when there is high net immigration, this does not mean that prosperity as such rises. Per capita GDP remains the same. In other words, the size of the economy rises only to the extent that there are more people in the country than before. The economic benefit of mass immigration is zero. 


The social costs, of course, are very considerable. The most significant of these is the impact on the cost of housing|21. The report finds, among other things, that if the present rate of immigration continues, then the average property will cost 10.5 times the average income in 2031. Eight years ago, the ratio was 4 and now it is 6.5. 


The inflation of property prices causes immense social and economic damage, although Britain's numerous property owners have for years deluded themselves that they are getting richer because their houses go up in price so spectacularly. When property rises in cost, the whole economy suffers since all businesses need premises from which to operate. Families suffer, too, because people have fewer children if they cannot afford enough bedrooms to put them in. 


The Lords” report is a huge vindication for the brave campaigning of Sir Andrew Green, Chairman of Migration Watch|31, and someone whom 1 have the honour to know personally. Since immigration exploded when New Labour came to power, this former Ambassador to Saudi Arabia has managed brilliantly to put immigration on the agenda without ever giving off so much as the slightest hint of racism. On the contrary, his measured tones and careful statistics have ensured that he is listened to with great respect|4)J. The report is nothing less than a total vindication of everything he has been saying for years. 


Why, then, has there been such a firm lobby in favour of immigration for so long? The answer lies in one of the most arresting facts about modern politics — a fact which, in my view, even the most redoubtable experts like Andrew Green have perhaps not guite taken on board. I refer to the unlikely alliance between big business and the New Left. 


This alliance reached its apogee under Tony Blair, who was known for his slavish admiration for rich people whose hospitality he so often enjoyed for free. But it extended throughout New Labour. Peter Hain, the onetime anti-apartheid campaigner, a man whose progressive credentials could hardiy be more immaculate, had to resign in February|5)J because he had accepted £100,000 from a pharmaceutical magnate, one of whose companies is facing prosecution for the biggest fraud ever alleged in the United Kingdom. 


The alliance between big business and the New Left is not, however, based merely on the greed, opportunism and venality of politicians, or on the desire of big companies to buy political influence. Instead, it is based on ideology. Specifically, big business is in favour of immigration not only because it drives down wages — allowing profits to remain high without companies actually having to sell more products — but also because it is culturally in favour of multiculturalism. 


The entire ethic of post Cold War globalisation, indeed, is profoundly anti-national. The multinational corporation, like Marx's worker, “has no country”: the modern international corporate executive is more at home in an airport departure lounge or a Hilton hotel than in a village pub. He scorns any notion that the legislative framework of a state should give preference to the fixed inhabitants of that state, and instead tells the government that he will simply re-locate, like some disembodied spirit, to another part of the world if the tax regime is not favourable to him. To put it bluntiy, multinational companies are vehicles of cosmopolitanism, every bit as powerful and influential as the more intellectual proponents of multiculturalism and the end of the nation-state. 


The big corporation likes immigration because immigrants drive down wages and are typically not unionised. Big companies do not care if immigrants do not pay taxes, or if they make extra demands on schools and hospitals, because the state picks up the bill for that. They do not care if there is general inflation, or sector-specific inflation such as in property, because they have their eye on next year's bottom line, and on their Christmas bonus, not on what will happen a generation hence. Big companies operate on the principle “privatise the profits, socialise the losses”, demanding that policies be pursued which increase their income because the costs are passed onto the taxpayer and society at large. 


As Pat Buchanan argued brilliantly in The Death of the West, economic history shows that periods of high immigration do not coincide with periods of high economic growth. Japan grew spectaculariy in the period 1955 —- 1993 but immigration over that time was zero. 
The periods when America's prosperity has risen are those when immigration has been low; the economy stalls, by contrast, when it is high. 


Ever since Mrs Thatcher, the predominant ethic in British politics has been pro-business. 
The slogan is “free trade”, but that is not the same thing. Of course it was necessary in the early 1980s to free Britain from the excessive shackles which the trades unions represented; but, in domestic politics as in diplomacy, there are no permanent victories, especially not if political parties stop thinking, as the Tory part did long ago. So deepliy entrenched has “free trade” now become that it is a taboo which unites the whole political class. Any suggestion that the activities of business should be limited or directed by the state is dismissed as Luddite economics, reactionary thinking worthy of a flat- earther. 


In fact, Britain and many other European states are themselves just as much in hock to the demands of big business now as they were to the labour movement a generation ago. The pendulum has now swung too far in the opposite direction. Let us hope that the breaking of the taboo of immigration will mark the moment at which it starts to swing slowly back. 


Sources: 
http://www.brusselsjournal.com/node/3144 
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2.27 Migration has brought 'zero' economic benefit 


By Philip Johnston and Robert Winnett 


Ten years of record immigration to Britain has produced virtually no economic benefits for the country, a parliamentary inguiry has found. 


A House of Lords committee, which is due to report next Tuesday, will call into guestion Government claims that foreign workers add £6 billion each year to the wealth of the nation. 


It is expected to say this must be balanced against the increase in population and their use of local services such as health and education, resulting in little benefit per head of the population. 


"Our overall conclusion is that the economic benefits of net immigration to the resident population are small and close to zero in the long run," the report will say. 


The findings of the Lords economics committee threaten to demolish the key argument made by ministers to justify the highest levels of immigration in the country's history. 


The inguiry by the committee, which includes two former chancellors and several former Cabinet ministers, is the first to try to balance the costs and benefits of large-scale immigration. 


The population is increasing by more than 190,000 every year, largely as a result of immigration. 


Foreign workers now make up 12.5 per cent of the labour force, compared with 7.4 per cent a decade ago. Critics say Labour lost control of the borders, issued too many work permits and should not have opened up the labour market to eastern Europe. 


However, ministers say that without large-scale immigration there would have been slower economic growth. 


A Whitehall paper produced for the committee said average output growth over the past five years was 2.7 per cent a year and migration contributed an estimated 15 to 20 per 


cent of this. The Government said this indicated a contribution of £6 billion - or £700,000 a day- from foreign workers. 


However, the committee's final report is expected to say the Government should have focused on the impact of immigration on GDP per head, not the economy as a whole. 


David Coleman, a professor of demography at Oxford University, said in his evidence to the committee that the Government had excluded costs from crime, security, the race relations process, health "tourism" and imported ailments such as TB. 


Richard Pearson, a visiting professor at the University of Sussex's Centre for Migration Research, said: "While migrants have clearly helped alleviate often long-standing skill shortages, they have also filled many low-skilled jobs, often at very low wages. 


"These migrants are likely to be displacing, and reducing the incentive on employers to recruit and train low-skilled, indigenous workers." 


Comments: 


http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml—/news/2008/03/29/nimm129.xml 


Increased crime alone would wipe out any economic benefit. There are several thousand native Europeans Iying in graves who would be alive today if it were not for mass immigration. There are tens of thousands of living ones who have suffered vicious immigration crime. Millions more are going to suffer in the future, because this disaster will not be reversed ovemight. 


Unfettered and indiscriminate immigration also creates a voter base for those in power. 
In the US, the Republicans favor immigration because of big business, yes, but the Democrats favor it because they want their votes. 


So, the former wants it because of greed. The latter wants it because of power. 


Source: 


http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1583218/Migration-has-brought-zero-economic-benefit.html 


2.28 What Does Muslim Immigration Cost Europe? 


By Fjordman 


Do gang rapes boost GDP? Was that an offensive guestion, you say? Well, according to Sweden's finance minister Pâr Nuder(1)1, more immigrants should be allowed into Sweden in order to safeguard the welfare system. However, in reality estimates indicate that immigration costs Sweden at least 40 to 50 billion Swedish kroner every year, probabiy several hundred billions, and has greatly contributed to bringing the Swedish welfare state to the brink of bankruptcy|(21. An estimated cost of immigration of 225 billion Swedish kroner in 2004, which is not unlikely, would egual 17.596 of Sweden's tax 


income that year, a heavy burden in a country which already has some of the highest levels of taxation in the world. 


At the same time, the number of rape charges|3)J in Sweden has guadrupled in just above twenty years. Rape cases involving children under the age of 15 are six times as common today as they were a generation ago. Resident aliens from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia dominate the group of rape suspects. Lawyer Ann Christine Hjelm, who has investigated violent crimes in one court, found that 85 per cent of the convicted rapists were born on foreign soil or by foreign parents. Swedish politicians want to continue Muslim immigration because it boosts the economy, yet the evidence so far indicates that it mainly boosts the number of gang rapes. Meanwhile, research shows that fear of honour killings is a very real issue for many immigrant girls in Sweden. 
100.000 young Swedish girls(41 live as virtual prisoners of their own families. 


An ever growing group of non-western immigrants in Norway is dependent on welfare|5). 
This was the conclusion of a study by Tyra Ekhaugen|61J of the Frisch Centre for Economic Research and the University of Oslo. Ekhaugen's research contradicted the often heard assertion that Norway's labour market depends increasingily on immigrants. The study indicated guite the reverse. If the present evolution continues, immigration Will increase|7)J the pressure on the welfare state rather than relieving it because many immigrants do not join the tax-paying part of the population. "Non-Western immigrants" in Norway are recipients of social security benefits ten times|8) as freguentiy as native Norwegians. If we remember that "non-Western immigrants" include Chinese, Indians and other non-Muslims who are known for (and statistically proven to be) hard working, this speaks volumes of the heavy burden Muslims constitute on the welfare state. 


Journalist Halvor Tjsnn|91 from newspaper Aftenposten, one of the few genuinely critical journalists in the country, in June 2006 cited a report from NHO, the Confederation of Norwegian Enterprise. NHO stated that the current immigration policies were a serious threat to the country's economy. Norway is the planet's third largest exporter of oil, next to Saudi Arabia and Russia. Yet according to NHO, there is a risk that much of the profit Norway earns from oil could be spent on paying welfare for a rapidiy growing immigrant population. The most profitable immigration would be high-skilled workers who stay for period of limited duration, but at the same time not too brief. A Danish think tank has estimated that the net cost of immigration was up to 50 billion kroner every year, and those were cautious estimates. Denmark could thus save huge sums by stopping immigration|10)J from less developed countries. A study found that every other immigrant from the Third World -- especially from Muslim countries -- lacked the gualifications for even the most menial jobs(117J on the organised Danish labour market. 


Professor Kjetil Storesletten at the University of Oslo said that the net contribution of immigrants to the economy was probably negative in Norway, too. "Admitting immigrants with low levels of education leads nowhere. We cannot continue the immigration policies we have followed until now," said Storesletten. In Norway, social benefits and salaries for low-skilled workers are among the highest in the world. At the same time, the salaries for highly skilled workers are comparatively lower and the taxes are high. This compressed salary structure is the result of decades of Socialist policies in Scandinavia. It leads to attracting people with lower skills and little education, but also makes the countries less attractive for researchers and scientists. Still, the agency that handles immigration to Norway, UDI, in 2005 thought that the country must make it more attractive for both skilled and unskilled workers|12) to move to Norway. "We need more immigrants," claimed UDI chief Trygve Nordby. "Too few dare to say that we have a large need for non-professional workers as well," he said. UDI, in turn, should be able to have more flexibility in deciding cases, and process cases more guickly and efficientiy. As it turned out later, the bureaucrats of UDI were in fact so "flexible" that they had been running their own, private immigration policies, and that the agency's liberal interpretation of asylum rules had "stretched the boundaries" of the law. UDI violated both the law and 


political directives when it granted residency permits to nearly 200 Iragi Kurds|13) in the fall of 2005. A commission that probed the controversial permits blasted the former head of UDI, Trygve Nordby, and his successor resigned|(14)J. More than half|15) of the social security benefits in the city of Oslo are spent of non-Western immigrants, a portion that has grown tremendously over the years. City council leader Erling Lae(16J) warns against prejudice and states that without immigrants, there would be "complete chaos" in Oslo. 
Meanwhile, Norwegian newspapers are worried that online debates are "flooded with racist comments" about Muslims. One of the racist comments they mentioned was this one: "A large number of Muslims out of their own, free will choose to live in parallel societies where they speak their mother tongue, watch foreign TV, despise the society they have moved to and pick spouses from their original homelands. The only contact they have with the natives is in the social security office." 


"The debate is often coloured by ignorance. It is nota human right to be heardatany given time. It reguires a certain minimum of social intelligence to be allowed to participate in the public debate," says Esten O. Saether, online editor of the Leftist, pro-Multicultural newspaper Dagbladet|171. Saether warns that the newspapers may have to impose stricter censorship on their online discussion forums and the comments to online articles. However, Dagbladet seems to have little understanding of why so many people are fed up with Muslims and their demands. Neither have they admitted that they were wrong in their one-sided praise of the positive effects of Muslim immigration for decades, nor apologised for demonising the right-wing Progress Party and its leader Carl I. Hagen throughout the 90s for their "racism" for guestioning the real costs of this immigration. 


On the contrary, although information about the costs of Muslim immigration has been available for several years, this was a non-issue 

in Norwegian media prior to the national elections in 2005. Instead, they were focusing on "poverty" in Norway and the need for increased welfare spending. This in a country that is among the wealthiest in the world and which provides its citizens with the highest social security benefits in Europe. Norway's media coverage of the national elections revealed a desire for a Leftist government, said Election expert Aarebrot|18), a professor at the Institute for Comparative Politics at the University of Bergen. He argued that, with few exceptions, most of Norway's media leans to the left politically. "Most newspapers are what 1 would call politically correct. By politically correct in Norway today I mean slightly radical, urban and liberal," Aarebrot said. Nearly 70 percent of journalists vote Labour (Ap), Socialist Left (SV) or Red Electoral Alliance (RV) according to a poli, and this is reflected in the press, Aarebrot said. 


Oslo will have a non- Western majority in a few decades, if the current trends continue. 
There are now several researchers who predict that in Norway, Sweden and Denmark, the native population and their descendants will become a minority in their own country within this century. The only guestion is when. Since the Islamic Jihad usually enters a much more aggressive and physical phase once the Muslim population reaches 10 — 20/6 of the total in any given area, this does not bode well for the future of the urban regions in Scandinavia. Will they turn out different from similar regions in Thailand, the Philippines or Nigeria? 


Admittediy, part of the problem lies with the Western European welfare state system itselfl191 and cannot be blamed on the immigrants alone. Iranian Nima Sanandaji tells of his family's meeting with the Swedish system|(207J: "In Sweden my family encountered a political system that seemed very strange. The interpreter told us that Sweden isa country where the government will put a check into your mailbox each month if you don't work. She explained that there was no reason to get a job." "Although my mother got several jobs, we concluded that this really didn't improve our family's economy. During the sixteen years we have been in Sweden, my mother has in total worked less than one year." 


However, part of the problem is also due to the mentality of some of the Muslims who move there, yet display no loyalty to their new countries. Immigrant men who divorce their wives according to secular law, but stay married to them according to sharia, Islamic law, represent an increasing problem in the city of Odense, Denmark|21), according to Erik Simonsen, deputy major in charge of administration. The result isa large number of "single" women who receive welfare support. From other countries, it İs known that some Muslim men to do this trick with several women at the same time. 
Some observers blamed the Muslim riots in France in 2005, accurately described by writer Mark Steyn as the "first welfare funded Jihad in history," on polygamy practiced by Muslim men, paid for by French taxpayers. But also immigrants who are financially independent are cheating, says Simonsen. "80 percent of the immigrant economy in Odense is a black market economy. That's a lot, and it cannot be tolerated, because the law is egual for all." 


As one Muslim in Norway stated|221J: "I worked in a Pakistani shop, but all of the work there is 'unofficial.' Neither the boss nor I pay taxes to Norwegian authorities. In addition to this, I receive 1006 disability benefits and welfare. I have to be cunning to make as much money as possible, since this is my only objective with being in Norway." 
Undoubtediy, many Muslims view welfare money from the infidels as Jizya, the poll-tax non-Muslims according to the Koran are supposed to pay to Muslims as tribute and a sign of their inferior status and submission to Islamic rule. In Britain, one member of an Islamic group warned an undercover reporter against getting a job because it would be contributing to the kuffar(23) (non-Muslim) system. 


One of the reasons for the low participation in the work force among Muslims is a very high drop out rate from schools, especially for boys. Although Muslims themselves blame this on "poor integration efforts" and "marginalisation," some of them are actively obstructing their kids' education, lest they become too much like the infidels. Thousands of Muslim children with Scandinavian citizenship are sent to Koran schools in Pakistan and other countries, to prevent them from becoming "too Westernised." When this practice was documented and criticised by the Norwegian organisation Human Rights Service|(24)J, Pakistanis in Norway had the galls to ask for a school for their children in Pakistan(251, funded by Norwegian taxpayers. They will probably get it. 


According to the Copenhagen Post, in Denmark when the country's schools open their doors again after the summer holidays, not every student is there to enter. Some schools report one in every five students missing from the schoolrooms|26)J. Daily newspaper Berlingske Tidende reported that some children had not returned from vacation in their homelands with their parents. 'When students are kept away from school start, it's a big problem for their integration and can affect the children's educational level,' said Integration Minister Rikke Hvilshgj. She said a committee would discuss methods to get parents to send their children to school from day one. 'These are children who have problems beforehand following what's going on at school,' Hvilshgj said. 'Not being there when the school year starts won't make it any easier. We need to make parents understand that if their children are to get a good chance in Denmark, they need to make sure that they are there when school starts.' Author and journalist Rushy Rahsid said she had often gone on long vacations to Pakistan with her parents as a child. 'Families go on such long trips to give their children a healthy dose of religion, culture, traditions, and family,' she said. 'If you buy a very expensive ticket, you want to take full advantage of the trip and meet the entire family." 


Not that the problems always disappear when they actually attend school, either. Going to school is no child's game for many children in Copenhagen, where beatings, kicks|(271, robberies, and threats have everyday occurrences. The perpetrators are normally their own age. Violence and threats pose such a big problem in high schools in Malmö, Sweden|28), that the local school board wants to install surveillance cameras and security guards in the buildings. The city's education director Matz Nilsson said unruly 


and aggressive students had become a more common sight in the high schools of Malmö, the home of some of Scandinavia's biggest and roughest slums. 


In the spring of 2006, police were deployed at a Berlin school(297 after teachers complained that they could not cope with their students' aggression and disrespect. A teacher who recentiy left the school told the Tagesspiegel newspaper that ethnic Arab pupils(307J were bullying ethnic Turks, Germans and other nationalities. "School for them," said Petra Eggebrecht, former director of the Rütli school, "is simply a place to fight for peer recognition, where young criminals become idols." Young people are also easy targets for Islamist organisations. Outside the Rütli school, the children greeted visitors in Arabic. 


When reporters went to school(31)J they were pelted with paving stones by masked youths from the schoolyard as the district's mayor stood helplessiy at the entrance of the building. An increasing problem in German schools is that Arab male students often refuse to respect the authority of women teachers. Students at the Ruetli Hauptschule were not shy about expressing their views to reporters. "The German (students) brown nose us, pay for things for us and stuff like that, so that we don't smash in their faces." 
But there are also conflicts between Arab and Turkish students, mirrored in battles between the city's foreign-dominated youth gangs. Integration of foreign youths in Berlin is often poor. Even second and third generation children freguentiy do not speak fluent German and many fail to complete school - all of which leads to a high jobless rate among immigrant youths. White German families are moving out of districts like Neukoelin. 


Muslim immigration has led to a spike in organised and violent crime, too. As early as 2002, Lars Hedegaard together with Dr. Daniel Pipes|32)J wrote about how Third-world immigrants - most of them Muslims from countries such as Turkey, Somalia, Pakistan, Lebanon and Irag - constituted less than 5 percent of the population but consumed upwards of 40 percent of the welfare spending. What's worse, however, is that Muslims were only 4 percent of Denmark's 5.4 million people but made up a majority of the country's convicted rapists, an especially combustible issue given that practically all the female victims were non-Muslim. Similar, if lesser, disproportions were found in other crimes. 


In 2005, it was reported that 82 percent|33) of crimes in Copenhagen were committed by immigrants or descendants of immigrants, and the police pressed charges against second-generation immigrants five times as|34) freguentiy per capita as against ethnic Danes. Doormen working in the Danish capital are now often armed with guns or clubs so as to be able to defend themselves against violent immigrant gangs|351. There is more violence than ever before and some immigrant gangs have even been known to seek out doormen at their private homes. Immigrant criminal gangs are much more active than previousiy believed, and their brutality has them surpassing biker crime gangs|36) like the Hell's Angels or Bandidos, the State Police said. A Norwegian researcher warned that ethnic gangs could give Norway the kind of immigrant-related organised crime|37) that had previously been unknown in Scandinavia. Arne Johannessen|38)J from the Norwegian Police Organisation warned in 2003 that the cost of crime may have been doubled during the previous decade, in part due to immigration. 


In Sweden, there has been a steep rise in all kinds of crime and violence|39) at the same time as an unprecedented amount of immigration to the country. Of course, Swedish politicians would never dream of connecting the two. However, in one of those rare cases where a Swedish newspaper has actually told the truth, Aftonbladet revealed that 9 out of the 10(40)J most criminal ethnic groups in Sweden were Muslims, a trend known from other European countries such as France, where Muslims make up 10“ of the general population, but maybe 7096 of the prison population. The number of people under the 


age of 18 who are serving sentences in juvenile detention centres in Sweden has risen sharply over the last five years. 


Not that Western European prisons will scare immigrant children too much. The relaxed regime at a prison housing some of Holland's most dangerous|41) criminals has caused controversy. Pictures of tattooed prisoners enjoying a "social evening" and beer embarrassed the authorities which are sensitive to claims abroad that they are soft on crime. One inmate at Esserheem serving 14 years for murder said: "We have a party every weekend in our own prison bar. We can enjoy wonderful snacks, ice cream, beers, play cards or billiards and listen to music. If the weather is warm we can play tennis." 
Another prisoner spoke of "perfect" fresh food and said: "We can buy everything in the prison shop including sushi and sake." In the Netherlands|427), the economic argument deployed by both leftwing multiculturalists and free-market conservatives - that immigration revives aging populations, provides new labour resources, and generates entrepreneurial activity — "simply does not apply." There has been no overall economic benefit to population change since unskilled guest workers were invited to the Netherlands in the early 1970s. According to Paul Scheffer, a leading critic of multiculturalism and professor of urban sociology at Amsterdam University, up to 60 of first-generation Turkish and Moroccan populations are unemployed. 


Andrew Bostom, editor of The Legacy of Jihad, guotes the observations made by Dr. 
Mugtedar Khan, a much-ballyhooed Muslim moderate from the U.S., after a trip to Belgium|(431. Even Khan admitted the largesse of Belgium's welfare state towards its Muslims: "...the welfare check was normally 70 percent to 80 percent of the salary. For those | MuslimsJ who were married with children, welfare provided comfortable living and with low property values, even those on welfare could actually own homes." American expatriate writer Bruce Bawer, living in Norway, has documented in his book While Europe Slept how Oslo imams preach brazenly that Muslims should expect these welfare benefits—and feel justified in supplementing them by stealing from stores—as a form of jizya extracted from their infidel "host" societies. As Bostom points, out, "such attitudes, whatever their origins, raise this larger basic guestion: why does the West continue to validate the raw, imbalanced bigotry that denies non-Muslims any access to Mecca and Medina—upon pain of imprisonment, torture, and death—while Muslims demand and are granted the ability to settle, with generous accommodations, within Europe or America?" 


Indeed, some of the Muslims are actively involved in supporting Jihad activities, verbally or physically. Mullah Krekar is convicted of terrorism in Jordan|(441, he has been suspected of links to the Madrid terrorists|451, and the CIA claims he has been ordering bombings|461J in Irag. He has lived off Norwegian welfare money in Oslo for years, and reputediy gets a lot of free taxi rides from Muslim cab drivers who think he's a great guy. 
Norway's most controversial refugee has lodged a threat against the country|477J that has hosted him and his family for the past 14 years. Mullah Krekar continues to fight deportation back to Irag, and calls any such order "an offense" that should be punished. 
"I defend my rights in their court just like Western people defend their rights. Iam patient like they are patient. But if my patience runs out, I will react like Orientals do." 
Asked how "Orientals" react, Krekar said: "I don't want to comment on that." Krekar has also spoken positively about terrorist leader Osama bin Laden and the recentiy killed Iragi al-Oaida leader Abu Musab al-Zargawi|481). 


In Britain, the police have been investigating allegations that the four suspected London bombers|491 from July 2005 collected more than £500,000 in benefits payments. The suspects are supposed to have used multiple aliases and addresses. One, Mr Ibrahim, is said to have had six aliases. Some are also shown to have claimed several nationalities, ages and national insurance numbers while in Britain. Investigators believe that bogus names were used to make some benefit claims. Two are also alleged to have obtained asylum using bogus passports and false names and nationalities. Mr Ibrahim, alleged to be the Hackney bus bomber, is believed to have used two dates of birth, six aliases, two 


national insurance numbers and two addresses. Mr Osman apparentiy went under five names, variously claimed that he was Eritrean or Somali, and used four addresses in southwest London. Mr Omar, 24, who is linked with the attack on a Tube train near Warren Street, had five aliases. 


The London Times|501J guoted a report that expressed fears that Britain was "sleepwalking its way to apartheid" due to increased ethnic segregation. The paper, which took into account the background of the four July 7 suicide bombers who attacked London, pointed to social and economic deprivation as key drivers in their conversion to terrorism, ignoring the numerous calls for violent Jihad in the Koran and the hadith. It found that the Muslim community was the most "disadvantaged" faith group in the country, with lower educational attainment and higher unemployment. The document found that the unemployment rate among Britain's 1.6m Muslims was more than three times that of the general population and was the highest of all faith groups. About half of all Muslims were economically inactive (5294). That was higher than any other religious group. 


DP111, an articulate British commentator at such websites as Jihad Watch, Little Green Footballs and Fjordman blog, points out that as Muslim families are very large, a single wage earner will find it hard to support all. They will need to supplement this by getting considerable benefits from the state. Thus ata minimum, "some 809/4 of the Muslim population" subsists on welfare benefits: "A considerable amount of this money to Muslims from the British taxpayer, finds its way to finance the Jihad. The same scenario must hold in all European states that have a considerable Muslim population." "We are in the ridiculous position of sheltering and feeding a population that is hell bent on destroying us. Islam's people, from the very outset, were nothing but a collective to gain plunder and loot at the expense of other people's work. In the past, it was conducted by war, conguest and then pillage. Now it is conducted by immigration (invasion), begging or crime. Meanwhile Muslim nations are given huge loans (aid), which we and they know will never be repaid. Thus, from a purely economic point of view, Islam seemstobea collective of people who live by the ethos of "beg, borrow or steal." So why do we, the capitalist countries, who do not believe in offering anyone a free lunch, subsidise the most lazy yet aggressive bunch of people on God's planet, who are bent on subverting our democratic system? The nub is, how has it come about, that the natural progression of the most advanced civilisation on earth is towards stupidity?" 


He also points out that the cost of Muslim immigration is much higher than just welfare. 
"One really needs to factor the loss of confidence in the markets, loss of new investment because of a fear of flying or the disenchantment with intrusive security. Then there is the increased cost of insurance on all businesses." All this affects the competitivess of business with nations that do not have a significant Islamic presence, such as Japan, Korea and Taiwan. We may be talking of million dollars or more per Muslim individual per year. "Andtotopitall, we give them huge amounts of aid, welfare benefits on a grand scale, while we live in fear, and our freedoms compromised." 


Former Muslim Ali Sina(|51)7 claims that even in the USA, which has a smaller Muslim population and less social security benefits than Western Europe, Muslims are a huge drain on the economy: "Because about 2 million Muslims live in America and among them there are some who are terrorists, Americans are forced to expend hundreds of billions of dollars on homeland security. I have no idea how much is the actual cost. Let us be conservative and say it costs only $200 billion dollars per year. In reality it could be many times more. Does anyone have any idea? With just $200 billion dollars, every Muslim, including their children cost the taxpayers $100,000 dollars per year. This is the real "contribution" of Muslims to America Mr. President. Once you add the cost of the real damage caused in terrorist attacks, such as to planes, buildings, etc. this cost will be much higher. And here we are only talking about monetary cost. Can anyone calculate 


the cost that the families of the victims of terrorism pay? What is true in America is true in anywhere governments are forced to expend money to increase the security." 


Bat Ye'or in her book Eurabia - The Euro-Arab Axis describes how we are in the middle of a total transformation of Europe, which is the result of an intentional policy. In an interview with Israeli newspaper Haaretz|52), Bat Ye'or fears that Europe will become more and more Islamised until it becomes "a political satellite of the Arab and Muslim world." "The European leaders have decided on an alliance with the Arab world, through which they have committed to accept the Arab and Muslim approach toward the United States and Israel. This is not only with respect to foreign policy, but also on issues engaging European society from within, such as immigration, the integration of the immigrants and the idea that Islam is part of Europe." 


Former French PM Charles de Gaulle, disappointed by the loss of the French colonies in Africa and the Middle East, as well as with France's waning influence in the international arena, in the 1960's decided to create a strategic alliance with the Arab and Muslim world to compete with the dominance of the United States and the Soviet Union. This alliance became the position of the European Community (pre-European Union) during the course of the 1970s, when an extensive European-Arab dialogue developed. However, this alliance, in the context of which Europe allowed the immigration of millions of Muslims to its territories and adopted an anti-Israeli and anti-American policy, will ultimately "transform Europe into a continent under the thumb of the Arab and Muslim world." 


As Bat Ye'or points out, most of the workings of Eurabia are hidden from the public view, but sometimes we can catch glimpses of it if we know what to look for. Italian Leftist PM Romano Prodi, President of the European Commission, the Politburo of the EUSSR, from 
1999 to 2004, wants more cooperation with Arab countries. He talks about a free trade 
zone with the Arab world, but this implies the four freedoms of the EU, which includes the free movement of people. This is made clear in a document from 2003(531. This fact, and the implications of it, is virtually never mentioned in European media. During the Sixth Euro-Med Ministerial Conference in Brussels, 2003, it is stated that this initiative offers the EU's neighbouring partners "gradual integration into the expanded European internal market and the possibility of ultimately reaching the EU's four fundamental freedoms: free movement of goods, services, capital and people." Ministers were also expected to back the Commission's proposal to set up a Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue of Cultures, a Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly anda reinforced European Investment Bank (EIB). 


In June 2006, after his Leftist coalition government signalised that they would be much more lenient with Muslim immigration to Italy, Romano Prodi announced that "It's time to look south and relaunch a new policy of cooperation|54) for the Mediterranean." He was thinking of the Euro-Mediterranean partnership, launched in 1994 in Barcelona. Prodi said he had raised the issue with Egyptian president Hosni Mubarak, and Libyan leader Muammar Gaddafi. The prime minister then explained that the Barcelona Process —- which includes the creation of a free trade zone by 2010 - was no longer sufficient and a new different approach was needed. "The countries on the southern shores of the Mediterranean expect that from us" he added. 


Muslim immigration is costing enormous sums and creating havoc across Western Europe, and EU leaders are working to give Muslims easier access to Europe — because Arabs expect this from them. Thank you for pointing this out, Mr. Prodi. And thank you for removing all doubts whether the European Union needs to be dismantled|557, and its treacherous and corrupt political elites removed from power. 
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Modern Jihad 


Sura 9 Verse 29 


Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger. 


.. and fight against those who acknowledge not the religion of truth (i.e., Islam) among the 


People of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah (Tax for Jews/Christians) with willing submission and feel themselves subdued. 


Sura 9 Verse 5 


Kill the unbelievers wherever you find them. ...But if they repent and accept Islam... then leave their way free. 


2.29 Current and recent Jihads in Asia and Africa 


Islam has systematically murdered more than 300 million individuals (Yes three-hundred- million), 3/4 Hindu/Buddhist, Animist/Pagan 1/4 Christian/Jewish/ Zoroastrian and enslaved more than 300 million the last 1400 years. This isnt "history", its continuing while we speak on multiple fronts around the world! 


The Jihads and genocides are continuing as we speak all over the world 


Asia 
Jihad in Afghanistan (Muslims vs. Hindus and Sikhs) 
Afghanistan ethnic cleansing in 1992. When the Islamic fundamentalist regime of the 


Mujahadeens came to power in 1992, tens of thousands of Hindus and Sikhs from Kabul, became refugees, and had to pay steep ransom to enter into Pakistan without a visa. 


Jihad in Iran (Muslims vs. Christians and Zorastrians) 


Source: 


1. http://www.holycrime.com/CrimeFlog24.asp 

2. Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, London, 1979, 2001, and .A Persian Stronghold of Zoroastrianism (based on the Ratanbai Katrak lectures, 1975), Lanham, Maryland, 1989; During the initial jihad conguest of Persia, for example, 40,000 Zoroastrians were killed defending the royal city of Istakhr, where the religious library was housed. 
3. Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, pp. 7-8; 


Jihad in Chechnya and Dagestan 


In August and September of 1999, Shamil Basayev (in association with the Saudi born Khattab, Commander of the Mujahedeen) led two armies of up to 1,400 Chechen, Dagestani, Arab and Kazakh militants from Chechnya into the neighbouring Republic of Dagestan. The purpose was to help local separatist rebels who were attacking Russian Federation forces in the villages of Kadar, Karamakhi, and Chabanmakhi. By mid-September 1999, the militants were routed from the villages and pushed back into Chechnya. At least several hundred people were killed in the fighting; the Federal side reported 2/79 servicemen killed and approximately 900 wounded. 


Source: 


http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/textes38/roshchin.pdf 


Jihad against Armenia 
Current situation: 


One of the biggest problems in Armenia is maintaining a replacement birth rate. Lack of support from Europe. Pressure from Muslim Azerbaijan and Turkey. 


Jihad in Turkey 
Examples: 


In a way, the Hellenic Genocide still didn't end, as its few survivors are persecuted right now in all territories ruled by the Turks, especially in Constantinople and Imvros. For instance, in Imvros, in 1999, a six years old Greek boy was burned alive by the Turks. 
The Orthodox Patriarchate, located in Constantinople, which has a similar meaning as the Vatican, is attacked often. The rights of the few survivors of the Hellenic Genocide are shamefully denied. The Treaty of Lausanne is continually disrespected. Even the freguent invasions by Turkey of the airspace and the territorial sea of Greece (which amount to hundreds every year), can be considered reflexes of its extermination policy. If for the Turkish rulers, the Greeks don't have the right to live, they don't have any rights. 


Jihad in Irag (Muslims vs. Christians and Jews) 
Attacks on Churches in Irag (2004-2008) 


The first church bombing occurred on June 26, 2004, and drew little attention. Two unidentified men in a silver Opel throw a hand bomb at the Holy Spirit Church in Mosul. 
Five weeks later, on August ist, 2004, coordinated bombings struck five churches, four in Baghdad and 1 in Mosul. 52 churches have been attacked from June 26, 2004 until the January 6, 2008. 


Other sources: 


1. http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap—020102008&1ngnr-12&asnr—&anr-24003&rnr—-73 
2. http://www.danielpipes.org/article/161 


Jihad in India (Muslims vs. Hindus) 


Source: 


1. http://www.rediff.com/news/1999/feb/12rajee1.htm The Rediff Interview/ Francois Gautier 

2. http://www.geocities.com/prakashjm45/contratoihb.html 

3. http://www.geocities.com/prakashjm45/toi. gfis.html 

4. http://www.geocities.com/prakashjm45/faa.html 

5. http://www.geocities.com/prakashjm45/contratoihb.html#omg 

6. http://www.geocities.com/prakashjm45/ 

7. http://www.mumbai-central.com/nukkad/aug2002/msg00168.html http://islamicterrorism.wordpress.com/2008/04/18/prophet-muhammad-on-holy-war-against-al-hind-india/ 


Jihad in Pakistan (Muslims vs. Hindus and Christians) 


Pakistan is one of just many Muslim countries in Asia who continue to systematically annihilate all non-Muslim communities. Hindu temples and churches are periodically destroyed in Pakistan. 


Sources: 


http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HRW,,/PAK,3ae6a7d58,0.html http://india resource.tripod.com/pakistan.html 


a. According to Discover the Working Child, "On some |brick-kilnJ sites as many as 14 children for every 10 adults have been found working," p. 16. 

b. Human Rights Commission of Pakistan, Bonded Labour in the Brick-kiln Industry of Pakistan, p. 2. 

c. Religious minorities in Pakistan (Hindus, Christians, Ahmadis, and Parsis) constitute less than 5 percent of the total population. 

d. Human Rights Watch interview, Lahore, November 1993. 

10. The exchange rate for Pakistani rupees (currency)| at the time of publication was U.S. $1— Rs.30. 

e. Human Rights Watch interview, brick-kiln near Kasur, October 1993. 

f. Human Rights Watch interview, Lahore, October 1993. 

g. Human Rights Watch interview, brick-kiln on the outskirts of Lahore, October 1993. 

h. Human Rights Watch interview, brick-kiln on the outskirts of Lahore, October 1993. 


Jihad against Kashmiri Hindus (Genocide and demographic warfare) 


Sources: 


1. Bhat, A (Ed). (2003). Kashmiri Pandits: Problems and Perspectives. New Delhi: Rupa. 
2. Evans, A. (2002, March 1). A Departure from History: Kashmiri Pandits, 1990-2001. Contemporary South Asia, 11(1), 19-37. 


3. Pant, K. (1987). The Kashmiri Pandit: Story of a Community in Exile in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Delhi: Allied. 


. Said, E. (1995). The Politics of Dispossession: The Struggle for Self-Determination, 1969-1994. London: Vintage. 
. Sazawal, V. (2000, April). A New Focus, a New Vision. Koshur Samachar, 3. 

. http://www.iakf.org/main/index.php?module—article&view—173 

. http://islamicterrorism.wordpress.com/2008/06/21/190190-the-day-when-kashmiri-pandits-fled-islamic-terror/ 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Jihad in Bangladesh (Muslims vs. Hindus) 


Bangladesh has a population of about 120 million, nearly 88 percent of whom are Muslim. 


Examples: 


The HRCBM, a Santa Clara-based organisation that investigates and exposes human rights violations in Bangladesh, has recorded a few outrages against Hindus in Bangladesh during 2000: 

On March 29, 2000, Malarani Roy of Karagola village was abducted by Muslims. She was brutally beaten up and gang-raped. The local police found her, but refused to register a case. On June 26, a group of Muslims directed Smriti Rani Saha of Sirajganj town to migrate to India. When she refused, she was abducted, gang-raped and brutally murdered. On May 28, Debasish Saha of Poradaha was fatally shot by a Muslim gang. On June 4, Mayaram Tripura of Balipara was shot dead by local Muslims. On October 6, 2000, Muslim devotees, after offering namaaz at the Gajipur Jama Masjid, strolled across to the Hindu Kali temple, destroyed the puja pandal, smashed the idols, and looted nearby Hindu-owned shops. 

Jihad in Southern-Thailand (Muslims vs. Buddhists) 


Areas: Pattani, Yala, Narathiwat and Songkhla 


Jihad in Southern Philippines (Muslims vs. Christians) 


Areas: Mindanao and Sulu-arkipelet, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. 


Jihad on East-Timor (Muslims vs. Christians) 

Indonesian Muslims slaughtered a third of the population of this former Portuguese colony who are Roman Catholics. 

Jihad in Indonesia (Muslims vs. Christians) 


In Indonesia itself we had religious conflicts in the Spice Islands where the Christian minority are in danger of extinction. 


Muslims vs. backpacking tourists in Bali. 


Jihad in West-China, Xinjiang (Muslims vs. Buddhists) 
Uighur Islamists have waged a low-level campaign against Chinese rule for decades.Turkestan Islamic Party seek to create an Islamic republic for the Muslim Uighur 


people. Western media have condemned the actions of the Chinese government counter- campaigns against the “poor outnumbered rebels”, 


Africa 


Jihad in Egypt 
Jihad against Christian Copts. 


Egypt also support the Jihad in Sudan. They see a Muslim Sudan notasan 


enemy but as an ally in the future conflict with Ethiopia 


Jihad in Marocco, Algeria, Tunisia Libyal|1) 


In Marocco, Algeria and Libya Christianity has died out due to centuries of Genocides, persecutions and harsh forms of dhimmitude. Judaism on the other hand survived but only barelyli |). 


Racist Jihad is still ongoing (Arabisation). As an illustration; In Libya, there are routinely murderous riots against black Africans (in one of which 

a diplomat from Chad was hung from a pole in Tripoli and left dangling for 

the edification and delight of spectators)(21. 


Source: 


1. http://www.danielpipes.org/article/161 
2. http://www.mail-archive.com/osintOdyahoogroups.com/msg31648.html 


Jihad in Kenya http://www.danielpipes.org/comments/118346 


Jihad in Sudan (Muslims vs. Christians and Animists) http://www.danielpipes.org/article/5325 http://www.danielpipes.org/blog/comments/109331 http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim, brotherhood#cite note-59 


1.5 million Christians and animists beaten, murdered, raped and starved to death by the Muslim rulers of Sudan since the 19805. 


Jihad in Nigeria 


Christians are under assault in every single country where Islam is present. They have been under assault, most famously, in Nigeria, where in 1967 the Christian Ibos, far more advanced and industrious than their Muslim overlords, rebelled and declared the independence of the State of Biafra. The proximate cause were the mass murders by Muslims of Christian Ibo all over northern Nigeria. But the Western world did nothing to help the Christian Ibo, while the Muslims, including Egyptian pilots and planes that strafed Ibo villages, killing tens of thousands of helpless villagers, did provide aid. Only two countries in the world recognised Biafra: Israel and Ghana (Kwame Nkrumah, Osagyefo, if he did not always understand economics, did understand Islam). In 1969, in his famous Ahiara Declaration, the leader of Biafra, Colonel Ojukwu, explained that the main reason for the Biafran fight was to defend the Christians against, as he putit, the "jihad" being conducted against it. That jihad by the Muslims who control the military and have largely stolen the oil wealth of Nigeria (with a little help from some islamochristians willing to collaborate) continues today. Western Europe has done nothing to help the Biafrans in their fight for independence after repeated widespread jihad-massacres of Christians. 


More information on the subject 


Christian Ljaw and the Niger Delta conflicts: 


Source: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ijaw http://en.wikipedia.org/wiki/Niger Delta conflicts http://www.mail-archive.com/osint©Oyahoogroups.com/msg31648.html 


Jihad in Cote d'Ivoire and Togo 


The Christians are under siege in the Cote d'Ivoire and in Togo. The more advanced southerners, the Ewe tribe whose territory cuts across national borders are fleeing from the Islamic menace. 


Racist Jihad against blacks in Mali and Mauretanlia (Arabisation) 


Black Africans are enslaved in Mali and Mauritania, but not a syllable of protest has come from the Arab League about this, though both countries are members of that league. 


Black non-Arab Muslims (or nominal Muslims) are being killed, their cattle destroyed, their huts and houses burned, their women raped, their men all killed. And every single person who has lived to testify has talked of how the various Arab marauders say that "they are black and must be killed." Imagine, just imagine, if there were not a hundred thousand such incidents (as have taken place in Darfur) or a million (as in the southern Sudan) but even one such event, anywhere in the Western world, by a Western government. 


Then ask why there is such a different standard, such fear of telling the truth, about how Islam is a vehicle for Arab supremacist ideology, and Arabs among the supreme racists of history, who persuade those they conguer to abandon, forget, despise their own pasts, and to assume pseudo-Arab identities, and to take as their own models some Arabs who lived in 7th century Arabia. 


Source: 


http://www.mail-archive.com/osint©Oyahoogroups.com/msg31648.html 


Jihad in Ethiopia 


Christian 60.8 
Muslim 32.896 (1994 census) 


Demographic warfare (growing Muslim population) and Muslim demands to change the very nature of Ethiopia. 


There are also Jihads in the following countries: 


- Uzbekistan 

- Tajikistan 

- Eritrea 

- Tanzania 

- Chad 

- Angola 

- Jordan 

- United Arab Emirates 
- Oatar 

- Nepal 


- The Maldives 
- Australia 
- Argentina 


.and pretty much wherever Muslims believe their religion tells them to: 


"Fight those who do not believe in Allah, ... nor follow the religion of truth... until they pay the tax in acknowledg-ment of superiority and they are in a state of subjection." 


Our'an, Sura 9:29 


Various Jihadi genocides against Christians 


For a complete overview and further documentation go to Www.aina.org. 


2.30 Overview of Jihadi terror attacks 


None of the European media organisations makes any attempt to track or create overviews of Jihadi terror attacks. There is one website however who have taken such steps in cataloguing these atrocities: 

From: http://www.thereligionofpeace.com/ 

Islamic Terrorists Have Carried Out More Than 13200 Deadiy Terror Attacks Since 9/11. 
(As of May 2009). 


This is just a sample time period: 


List of Islamic Terror Attacks over a period of 2 Months 


Time frame: 22.08.2008 - 20.10.2008 


Date Country City Killed | Injured Description 
10/20/2008 |Afghanistan (Kunduz 7 (0) Five children are among seven people blown to death by a Fedayeen suicide bomber. 
10/20/2008 |Somalia Hudur 1 0 (An aid worker for UNICEF is gunned down by fundamentalists. 
10/20/2008 (Thailand Narathiwat 2 6 Islamists pepper a truck returning from a sporting event with machine-gun fire, killing two occupants. 
10/20/2008 İAfghanistan |İKabul 1 (0) (A female aid worker is shot to death by Sunni extremists over fears that she was sharing her Christian faith. 
10/19/2008 (Thailand Pattani 1 1 Islamists murder a 1-year-old baby when they fire into his home. 
10/19/2008 (Thailand Yala 1 0 (A 60-year-old rubber tapper is shot to death by Muslim militants while returninig from work. 
10/19/2008 Pakistan Khyber 1 1 (A woman is killed when Islamic militants bomb a marketplace. 
10/19/2008 )Pakistan Swat il 0 (A roadside ambush by the Taliban leaves one local soldier dead. 
10/19/2008 Jlirag Baghdad 2 15 Mujahideen bombers take out two civilians. 
10/19/2008 Jlirag Balad 5 3 al-Oaeda gunmen attack a family home, killing five people. 
10/18/2008 |ingushetia |(İMuzhichi 2 5 Islamic militants ambush and kill two local soldiers. 
10/18/2008 (Afghanistan (İKandahar 2 (e) (A father and son are shot to death by Sunni radicals outside a mosgue. 
10/18/2008 (Thailand Pattani 1 2 Radical Muslims shoot at a family, killing the father and seriously injuring his wife and 5-year-old child. 
10/18/2008 (Thailand Narathiwat 1 (0) (A young labourer is gunned down by Mujahideen. 
10/18/2008 Jlirag Samarra 11 (e) Eleven Iragis kidnapped a year earlier by sectarian Jihadis are found in a mass grave. 
10/18/2008 Jlirag Baguba 1 4 (A woman is taken out by Mujhideen bombers. Four family members are badiy injured. 
10/17/2008 Jlirag Baghdad 3 7 Jihadis set off a bomb near a mosgue, killing three civilians. 
10/17/2008 Jlirag Kut 1 (0) Suspected fundamentalists shoot an unmarried pregnant woman to death. 
10/17/2008 İrndia baipur o 1 7 Muslim' sets an 11-year-old girl on fire for wearing lipstick and being inappropriately 10/16/2008 J|Algeria Algiers 1 (e) (A young boy is kidnapped and beheaded by Islamic extremists. 
10/16/2008 J|Afghanistan |İMaiwand Bi (0) İThirty-one passengers on a bus are stopped by the Taliban and calmly machine-gunned and beheaded. 
10/16/2008 )Pakistan Swat 5 15 (A Fedayeen suicide car bomber rams into a police station, killing five Pakistanis. 
10/16/2008 |Afghanistan (Paktika 1 (e) (A radicalised policeman stages a surprise suicide ambush on a group of US soldiers, killing one. 
10/16/2008 )Pakistan Miranshah 1 (0) (An Afghan refugee is brutally beheaded by the Taliban. 
10/16/2008 Jlirag Buhriz 1 1 (A 6-year-old shepherd boy is murdered by Mujahideen bombers. Another child is injured. 
10/15/2008 (Jordan Amman 1 (0) (A Muslim man shoots his 16-year-old daughter to death over concerns that she has had sex. 
10/15/2008 Jlirag Karbala 22 (0) (A mass grave is discovered containing the bodies of twenty-two abducted shepherds 10/15/2008 Jlirag Baghdad 7 18 |A Mujahideen bomb blast and separate mortar attack on a mosgue leave seven civilians dead. 
10/15/2008 İAfghanistan |Lashkar Gah 6 (0) Six local police are taken out in a brutal Taliban ambush on their checkpoint. 
10/15/2008 )Pakistan Swat 2 (0) he Taliban enter a home and murder a husband and wife. 
10/15/2008 )Pakistan Swat 3 (e) hree people, including two brothers, are killed in two Jihad shooting attacks. 
10/15/2008 J|Algeria Setif 3 2 Fundamentalists murder three local guards with a bomb attack. 
10/14/2008 )Philippines (İNorth Cotabato 1 (e) Moro Islamists attack a Christian village, killing one civilian and driving many families from their homes. 
10/14/2008 |Afghanistan |Uruzgan 9 6 Two children are among nine civililans murdered when Taliban bombers target a minibus. 
10/14/2008 |Afghanistan (İKandahar 1 (e) Religious extremists assassinate a government official who aids war widows. 
10/14/2008 )Pakistan Kabal 1 0 Sunni extremists abduct, torture and behead a local soldier. 
10/14/2008 Jindia Poonch 2 0 Mujahideen kill two local soldiers in separate ambushes. 
10/14/2008 |Somalia İMogadishu 1 (0) Islamists murder the driver of an aid agency. 
10/13/2008 )Pakistan Darra Adam Khel 1 4 (A sudden Sunni rocket attack leaves a local security staff member dead. 
10/13/2008 )Pakistan Murid Wal 1 (0) (A young man is forced by honour to kill his mother when she refuses to break off an 'illicit' relationship. 
10/13/2008 |Somalia Mogadishu 2 23 Two African Union mission members are killed when Muslim militia attack their vehicles. 
10/13/2008 |Afghanistan ||Ghazni 6 2 Religious extremists take out six civilians with a roadside blast. 
10/12/2008 Jlirag Baghdad 9 11 Nine people are blown apart by a Jihad car bomb. 
10/12/2008 Jlirag Mosul 1 1 (A Christian business owner is gunned down in his music store by Islamic fundamentalists. 
10/12/2008 Jlirag Mosul 5 11 Mujahideen bombers kill five Iragis. 
10/12/2008 |Afghanistan |Khost 2 3 (A woman and child are killed when the Taliban fire a rocket into their home. 
10/12/2008 )Pakistan Khyber 3 (e) Three men are shot to death by suspected Islamic radicals. 
10/12/2008 |Somalia Kismayo 1 (0) Islamists brutally machine gun a man to death as he is being released from prison. 


The website lists an overview of Jihadi terror acts since 2001. 


Unfortunately, this is only the top of the ice berg. There are hundreds more attacks occurring every single day, across the world, which are not documented. This includes Europeans slain by Muslims living in Europe. There is no website as far as we know who catalogue these atrocities. 


Rough estimates of non-Muslims (primarily native Europeans) slain by Muslims living in Europe since 1960: 


10 000 - 20 000 


See book 3, “charges” for more estimates. 


2.31 Muslim Persecution of Christians 


By Robert Spencer 


“Get out your weapons,” commanded Jaffar Umar Thalib, a 40-year-old Muslim cleric, over Indonesian radio in May 2002. “Fight to the last drop of blood.”(1) 


The target of this Jihad was Indonesian Christians. Christians, Jaffar explained, were “belligerent infidels” (kafir harbi) and entitled to no mercy. This designation was not merely a stylistic flourish on Jaffar's part. On the contrary, kafir harbi is a category of infidel that is clearly delineated in Islamic theology. By using this term, Jaffar was not only inciting his followers to violence, but telling them that their actions were theologically sanctioned. 


Jaffar's words had conseguences. The death toll among Indonesian Christians in the chaos that followed was estimated to be as high as 10,000, with countless thousands more left homeless.(21 Journalist Rod Dreher reported in 2002 that Jaffar Umar Thalib's jihadist group, Laskar Jihad, had also “forcibly converted thousands more, and demolished hundreds of churches.”(3) 


What happened in Indonesia was treated by the international press as an isolated incident. In fact, however, the violent jihad there was part of the ongoing persecution of Christians by Muslims throughout the Islamic world. This violence, reminiscent of barbarous religious conflicts of seven hundred years ago, is the dirty little secret of contemporary religion. Fearful of offending Muslim sensibilities, the international community has averted its gaze, allowing the persecution to take place in the darkness. 


Nowhere else is religious bigotry legitimated by holy writ, in this case the Guran, or by a significant number of religious leaders, in this case imams. Nowhere else does religious bigotry have such bloody conseguences. Nowhere else does such religious bigotry take place almost entirely without comment, let alone condemnation, from the human rights community. 


Christian persecution by Muslims has become a familiar narrative, repeated with terrifying freguency in Muslim controlled areas throughout the world, but especially in the Middle East. 


Murdered Christian Clergy in Irag 


On April 5, 2008, Youssef Adel, an Assyrian Orthodox priest at St. Peter and Paul church in Baghdad, was killed in a drive-by shooting as he was opening the gate of his house.|(4) This attack came just weeks after the death of Archbishop Paulos Faraj Rahho of the 
Chaldean Catholic Church, who was kidnapped in the Iragi city of Mosul on February 29 
while three Christians with him were also killed. On March 12, the kidnappers phoned a church in Mosul to announce that Archbishop Rahho was dead, and indicate where the body could be found.|(5) 


While mosgues proliferate throughout the west, Christian clergymen have become an endangered species in Irag. In October 2006, a Syrian Orthodox priest, Fr. Boulos Iskander, went shopping for auto parts in the Iragi city of Mosul. He was never seen alive again. A Muslim group kidnapped him and initially demanded $350,000 in ransom; they eventually lowered this to $40,000, but added a new demand: Fr. Boulos' parish had to denounce the mildiy critical remarks about Islam made the previous month by Pope Benedict in an address in Regensburg, Germany, that had caused rioting all over the Islamic world. The ransom was paid, and the church dutifully posted thirty large signs all over Mosul 

denouncing the Pope's statements. All to no avail: when Fr. Boulos' remains were discovered, he had not only been murdered but dismembered. 


Five hundred Christians attended the funeral. Looking at the crowd, another priest commented: “Many more wanted to come to the funeral, but they were afraid. We are in very bad circumstances now.”(6)| 


There is no doubt of that. The murders of these three clergymen took place against a backdrop of increasing danger for Christians in Irag. In March 2007, Islamic gangs knocked on doors in Christian neighbourhoods in Baghdad, demanding payment of the Jizya, the religion-based tax assessed by Islamic law against Christians, Jews, and other non Muslim groups who live in Muslim lands.|(71) Meanwhile, Christian women throughout the country are threatened with kidnapping or death if they do not wear a headscarf. In accord with traditional Islamic legal restrictions on Christians “openly displaying wine or pork” (in the words of a legal manual endorsed by Cairo's venerable Al-Azhar University), liguor store owners in Irag have likewise been threatened.(8J Many businesses have been destroyed, and the owners have fled. 


In fact, half of the nation's prewar 700,000 Christians have fled the country since 2003. 
The difference in the violence they face is one of degrees. Even in the relatively secular Irag of Saddam Hussein, where the notorious Deputy Prime Minister Tarig Aziz was a Chaldean Catholic Christian, the small Christian community faced random violenc from the Muslim majority. Aside from outbreaks of actual persecution, including murder, Christians were routinely pressured to renounce their religion and to marry Muslims.|9) Iragi Christians today are streaming into Syria, or, if they can, out of the Middle East altogether. An Iragi businessman now living in Syria lamented that “now at least 759 of my Christian friends have fled. There is no future for us in Irag.”(10) 


Coptic Christians victimised in Egypt 


In Egypt, Coptic Christians have suffered discrimination and harassment for centuries. 
Rather than being mitigated by the growing tolerance and interconnection of the global community, the jeopardy of Christians is increasing today, with mob attacks on churches and on individual Christians becoming more freguent. In February 2007, rumours that a Coptic Christian man was having an affair with a Muslim woman - a violation of Islamic law — ledto a rampage that resulted in the destruction of several Christian-owned shops in southern Egypt.(111J And besides physical attacks, Christians have been restricted from speaking freely. In August 2007, two Coptic rights activists were arrested for “publishing articles and declarations that are damaging to Islam and insulting to Prophet Mohammed on the United Copts web site.”(12) 


Mistreatment of Christians in Egypt freguently meets with indifference — or worse yet, complicity -- from Egyptian authorities. In June 2007, rioters in Alexandria vandalised Christian shops, attacked and injured seven Christians, and damaged two Coptic churches. Police allowed the mob to roam free in Alexandria's Christian guarter for an hour and a half before intervening. The Compass Direct News service, which tracks incidents of Christian persecution, noted: “In 

April 2006, Alexandria was the scene of three knife attacks on churches that killed one Christian and left a dozen more injured. The government appeared unable or unwilling to halt subseguent vandalism of Coptic-owned shops and churches...”113) 


The ordeal of Suhir Shihata Gouda exemplifies the experience of many Egyptian Christians, and principally of Christian women, who are freguentiy victimised by Muslim men.|(14)J According to the Jubilee Campaign, which records incidences of Christian persecution: 


(A Christian woman named SuhirJ was kidnapped on February 25th (19991 by a group of Muslims who forced her to marry a Muslim man, Saed Sadek Mahmoud. After Suhir failed to return home from school, her distraught father rushed to Abu-Tisht police station to report the incident, but instead of assisting him, a police officer began assaulting Suhir's father...beating and cursing him. Three days later, Suhir's father and brother returned to the police station to ask for help and they were subjected to the same abuse, as a result of which the father had to be admitted to hospital for treatment. 


Suhir herself managed to escape, but was recaptured “and beaten for running away and is currently under heavy guard.” Her Muslim “husband” accompanied a mob to her father's house where they threatened to kill all the Christian 

men in Suhir's home village, and carry off all the women, if her family took legal action. 
(15) 


Bishop Wissa of Egypt's Coptic Orthodox Church painted a grim picture in an interview with the Protestant organisation Prayer for the Persecuted Church in May 2000: 


One man in his 20s was in the field working when he was approached by armed Muslims. 
He was asked to renounce Christianity and to verbally say the two statements of faith that would convert him to Islam. When he refused and did the sign of the cross, he was shot in the head and killed. Another young man had a tattoo on his arm of St. George and the Virgin Mary. They also asked him to renounce his faith. When he refused, they cut off his arm that had the Christian tattoos and chopped it up. They finished him off with their daggers and then burned his body. 


A 17-year-old boy, who is a deacon at the church, was going to look for his sister in the fields. He too was asked to renounce his faith, and when he refused, he was shot. After they killed him, they asked the young girl to lay next to her brother and they killed her right there. 


The Egyptian government, caught between the demands of Sharia and its secular laws, couldn't entirely ignore these acts of murder. It compensated each of the families of these victims, albeit ina manner that only underscored the relatively cheapness of a Christian life: each family received eight hundred dollars. And this was only because of the notoriety of the cases. The families of other victims, 

however, get neither recompense nor justice. One man's son was on his way to school when Islamic militants stopped the school bus on which he was riding and ordered the Christians to separate from the Muslims. They demanded that the boy renounce his faith. 
When he refused, says Bishop Wissa, “they killed him with an axe, and then they drove over his body with their car.” Authorities called the death a vehicular accident, and denied the father compensation — just as they did previously when Muslim militants destroyed his shop.(16) 


Jihadist Aggression against Christians in Pakistan 


In Pakistan the situation for Christians is no better. Fr. Emmanuel Asi, chairman of the Theological Institute for Laity in Lahore and secretary of the Catholic Bible 

Commission of Pakistan, said in August 2007 that Pakistani Christians are freguentiy denied eguality of rights with Muslims and subjected to various forms of discrimination. 
Jihadist aggression, he said, can “at any time” bring “every imaginable kind of problem” upon Pakistan's Christians.|177 


As in Egypt, Christians in Pakistan have been subjected to mob violence and threats. In August 2007, Christians (as well as Hindus) in Peshawar in northern Pakistan received letters from a jihadist group ordering them to convert to Islam in a matter of days or “your colony will be ruined.” The deadline passed, but according to Compass Direct, the Christians continued “to live in fear, canceling church activities and skipping services.”(181) They had good reason to be worried, since jihadists had made good their promises to attack Pakistani churches in the past. In an attack in a Peshawar church on October 28, 2001, for instance, eighteen Christians were murdered during the Sunday morning worship service.(197J In another church attack on March 17, 2002, five Christians were killed and forty wounded. The entire Pakistani Christian community lived under the shadow of an al-Çaeda threat to kill “two Christians in retaliation for every Muslim killed in the U.S. military strikes in Afghanistan.”(20) 


In addition to group attacks, there is also individual harassment. Pakistani Christian schoolteacher Cadherine Shaheen was “pressured to convert to Islam.” When she resisted, she was finally told that if she did not capitulate she would face serious conseguences. Soon she was accused of blasphemy. All the area mosgues posted copies a poster bearing her name and picture. “This was a death sentence for me,” says Shaheen. “It's considered an honour for one of the Muslim men to kill a blasphemer. Just before me, the Muslims murdered a school principal accused of blasphemy. I was next.” 


Shaheen went underground, where upon Pakistani police arrested her father and brothers. Her father, age 85, soon died. Cadherine made her way to the United States. 
“It's horrible for Christians in Pakistan,” she now says. “The Muslims take our land, rob our homes, try to force us to accept Islam. Young girls are kidnapped and raped. Then they're told that if they want a husband who will accept them after that defilement, they must become Muslim.”(21) 


Religious Cleansing Elsewhere in the Islamic world 


The same dispiriting story is repeated all over the Muslim world. In June 2007 Christians in Gaza appealed to the international community for protection after jihadists destroyed a church and a school.(22)J In Sudan, the Khartoum regime has for years waged a bloody jihad against the Christians in the southern part of the country, killing two million Sudanese Christians and displacing five million 

more.|(23)J In Spring 2003 jihadists burned to death a Sudanese Christian pastor and his family while carrying out an unprovoked massacre of 59 villagers.|(24| 


In Nigeria, Muslim mobs have torched churches, enforced Sharia codes on Christians, and even horse-whipped female Christian college students whom they deemed improperily dressed.(25)J Over 2,000 people were killed in 2001 in Muslim instigated riots in the city of Jos. All over Nigeria, Islamic jihadists continue to try to impose the Sharia over the whole country, despite its sizable Christian population. A report warned that in Jos, “the conflict could recur, since Muslim militants are still bent on attacking Christians.”126) 


Even in Lebanon, traditionally the Middle East's sole Christian land, Christians suffer persecution -- marked most notabiy by an ongoing series of assassinations of Christian 
political leaders, including the bombing in a Christian suburb of Beirut in September 2007 
that killed Antoine Ghanem of the Christian Phalange party.(271 This has led to declining numbers and declining influence — which in turn encourages yet more persecution. 
Communities that date back almost two thousand years to the dawn of Christianity have been steadily decreasing in numbers; now the faith is on the verge of disappearing from the area altogether. 


Muslim militants in Algeria have targeted that country's small group of Catholics for years. In 1994, they killed a priest, a nun, and four missionaries; in 1995, two nuns; in 1996, a bishop and fourteen monks. Many of those who were murdered were trying to establish friendly relations with the Muslim community. Bishop Pierre Claverie of Oran, killed in 1996, “had dedicated his life to promoting dialogue between Islam and Christianity; he was known as the 'Bishop of the Muslims” and had studied Islam in depth — indeed to such an extent that...the Muslims themselves would consult him on the subject.”(28) 


In early 2002 in Malawi, according to Compass Direct, two local Christians “have been 

stoned, threatened with machetes and warned by local Muslim leaders that they will be sent back to their original villages as corpses if they continue to hold meetings in their houses.”(29) 


According to Aid to the Church in Need, in Bangladesh “on April 28 1998, a crowd — instigated by the Islamists — ransacked and partly burnt down the Catholic girls” college of St. Francis Xavier, the churches of Santa Croce and St. Thomas in the capital, and the Baptist church in Sadarghat. Some priests, nuns and even ordinary workers have been threatened with death.” 


The occasion for this violence seems to have been a dispute over land: “The reason for the conflict was a plot of land belonging to the church which the adjacent mosgue wanted for itself, Seven thousand people, incited via a loud-hailer with claims that the mosgue had been invaded by Christians and Jews, broke into the St Francis Xavier College, burning books, smashing crucifixes and statues of the Virgin, breaking down doors, windows and ransacking the dormitories.”(30) 


Libyan strongman Muammar Oaddafi is likewise intolerant of Christians. Aid to the Church in Need reports that in Libya, “The majority of the Christian churches were closed following the revolution of 1969, despite the fact that the words of the Constitution 


guarantee the liberty of religion. After expelling the Italian and Maltese Catholics, Oaddafi turned the cathedral in the capital into a mosgue.”(31) 


Since the Turkish occupation of northern Cyprus in 1974, churches have been despoiled of icons, which have flooded the black market in Greece. The Turks have taken over many churches for secular uses, and even tried to convert 

the fourth century monastery of San Makar into a hotel. Christian Cypriots are forbidden to come near the building, much less enter it.(32) 


Muslim militants seem determined to drive all Christians out of the country. In Tur-Abdin in southwest Turkey in 1960, there were 150,000 Christians; today there are just over two thousand. Terrorism is employed where subtler means of 

persuasion fail: according to Aid to the Church in Need, “on December 3, 1997, a bomb exploded in the headguarters of the Ecumenical Patriarch, injuring a deacon and damaging the church.”(33)J The Turkish government, meanwhile, has 

closed the last remaining Orthodox seminary, and with its reguirement that the Patriarch of Constantinople be a Turkish citizen, seems intent upon destroying the patriarchate. 


In Indonesia, the massacres of Christians by Laskar Jihad in 2002 described above were not the beginning or the end of the plight of Christians there. In Java in 1996, Muslims 
destroyed thirteen churches. Thirteen more churches were torched in Djakarta in 1998 
by mobs shouting, “We are Muslim gentlemen and they are Christian pigs” and, paraphrasing the Our'an, “Kill all the pagans!” One Muslim shouted at an army officer who was trying to protect some Christians to “stand aside and allow Islamic justice to take its course.”(34) 


Human rights organisations report that Indonesian jihadists, often abetted by local 
government officials, have forced the closing of 110 churches in Indonesia between 2004 
and 2007.(35) Because of the violence, incidents of commonplace Christian charity have been transformed into homilies on what appear to be the perdurable differences between Islam and Christianity: Aid to the Church in Need telis of “eight Sisters of the Little Child Jesus, on arriving in Cileduk, a suburb of Java, were attacked by stone-throwing Muslims; they responded by building a care centre for children, an old people's home and a school.” 


And in the most horrific instance of Muslim persecution of Christians in Indonesia, in October 2005, three Islamic jihadists beheaded three Christian girls and severely wounded a fourth as they walked to school near the city of Poso.|(36)J For this ghastliy triple murder, an Indonesian court sentenced the organiser of the attack to twenty years in prison; his two accomplices both got fourteen years.|(37) 


Christians who have converted from Islam suffer special hatred. But those born to the faith don't have it much easier. Saudi Arabia, the holy land of Islam, has been especiallIy harsh on religious minorities. Even foreigners must submit to draconian Saudi religious laws: 


In 1979, when the Muslims reguested the intervention of a special French unit into the Kaaba, against a group of Islamic fundamentalists who were opposed to the government, the soldiers of the intervention force of the French national police (GIGN — Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale) were obliged to undergo a rapid ceremony of conversion to Islam. Even the Red Cross was obliged, during the course of the Gulf war, to drive around without the symbol of the Cross and not to display its banner.(38) 


Adds former U. S. Foreign Service Officer Tim Hunter, who served in Saudi Arabia from 
1993 to 1995, “On occasion they beat, even tortured, Americans in Jeddah for as little as 
possessing a photograph with a Star of David in 


the background or singing Christmas carols....The Mutawa |Saudi religious police) chained, beat and cast clergy into medieval-style dungeons.”(39) 


Amnesty International reports that an Indian named George Joseph, who was working in Saudi Arabia, “was reportediy arrested outside his home in May (2000) as he returned from a Catholic service with a religious cassette tape.”(40) 


In early 2003 the Saudi government reaffirmed that there was not and would never be a church in the Kingdom. “This country was the launchpad for the prophecy and the message, and nothing can contradict this, even if we lose our necks,” said Prince Sultan, the Saudi defence minister. Responding to complaints that American military and diplomatic personnel were not allowed to practice their faith, he called them “fanatics” and declared: “There are no churches — not in the past, the presentorfuture.... 
Whoever said that (churches should be establishedJ must shut up and be ashamed.”(41|) Reports in early 2008 that Pope Benedict XVI and the Vatican were in talks with Saudi officials to open a church in the Kingdom were put in perspective guickiy by Anwar Ashigi, president of the Saudi centre for Middle East strategic studies, in an interview on the Arab television network al-Arabiya. “I haven taken part in several meetings related to Islamic-Christian dialogue and there have been negotiations on this issue,” he explained. 
However, “it would be possible to launch official negotiations to construct a church in Saudi Arabia only after the Pope and all the Christian churches recognise the prophet Mohammed. If they don't recognise him as a prophet, how can we have a church in the Saudi kingdom?”(42) 


The religious cleansing of Christians in the Muslim world does not surprise anyone familiar with the origins of Islam. The prophet Muhammad declared: “I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims.”(43) According to a modern Islamic legal manual, Christians are “forbidden to reside in the Hijaz, meaning the area and towns around Mecca, Medina, and Yamama, for more than three days.”(441J In fact, the highways in Saudi Arabia that lead to Mecca and Medina feature, a good distance away from the holy cities, exits marked “Non-Muslims Must Exit Here.” 


The Punishment for Conscience is Death 


Converts from Islam to Christianity are often hunted in the Muslim world, where virtually all religious authorities agree that such individuals deserve death. Muhammad himself commanded such a punishment: “Whoever changed his Islamic religion, then kill him.”(451J This is still the position of all the schools of Islamic jurisprudence, although there is some disagreement over whether the law applies only to men, or to women also. 


At Cairo's Al-Azhar University, the most prestigious and influential institution in the Islamic world, an Islamic manual certified as a reliable guide to Sunni Muslim orthodoxy states: “When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatises from Islam, he deserves to be killed.” Although the right to kill an apostate is reserved in Muslim law to the leader of the community and other Muslims can theoretically be punished for taking this duty upon themselves, in practice a Muslim who kills an apostate needs to pay no indemnity and perform no expiatory acts (as he must in other kinds of murder cases under classic Islamic law). This accommodation is made because killing an apostate “is killing someone who deserves to die.”(46) 


IslamOnline, a website manned by a team of Islam scholars headed by the internationally influential Sheikh Yusuf al-Çaradawi, explains, “If a sane person who has reached puberty voluntarily apostatises from Islam, he deserves to be punished. In such a case, İt is obligatory for the caliph (or his representative) to ask him to repent and return to Islam. If he does, it is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.” 


And what if someone doesn't wait for a caliph to appear and takes matters into his own hands? Although the killer is to be “disciplined” for “arrogating the caliph's prerogative and encroaching upon his rights,” there is “no blood money for killing an apostate (or any expiation)” — in other words, no significant punishment for the killer.(477 


An Afghan named Abdul Rahman knows all this well. In February 2006, he was arrested for the crime of leaving Islam for Christianity.(481 The Afghan Constitution stipulates that “no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam.”(49) Even after his arrest, Western analysts seem to have had trouble grasping the import of this provision. A “human rights expert” guoted by the Times of London summed up confusion widespread in Western countries: “The constitution says Islam is the religion of Afghanistan, yet it also mentions the Universal Declaration of Human Rights, and Article 
18 specifically forbids this kind of recourse. It really highlights the problem the judiciary 
faces.”(50) 


But in fact there was contraction. The Constitution may declare its “respect” for the Universal Declaration of Human Rights, but it also says that no law can contradict Islamic law. The Constitution's definition of religious freedom is explicit: “The religion of the state of the Islamic Republic of Afghanistan is the sacred religion of Islam. Followers of other religions are free to exercise their faith and perform their religious rites within the limits of the provisions of law” (My emphasis). 


The Islamic death penalty for apostasy is deeply ingrained in Islamic culture -- which is one reason why it was Abdul Rahman's own family that went to police to file a complaint about his conversion. Whatever triggered their action in 2006, they could be confident that the police would receive such a complaint with the utmost seriousness. 


After an international outcry, Abdul Rahman was eventually spirited out of Afghanistan to relative safety in Italy. Despite the publicity, his case was hardiy unigue. Sudanese Al-Faki Kuku Hassan, whom news reports describe as “a former Muslim sheikh who converted to Christianity in 1995,” was arrested for apostasy in March 1998 and held, despite international protests, until his declining health (he suffered a stroke in Spring 2001) led to his release on May 31, 2001.(51) 


Muhammad Sallam, an Egyptian convert to Christianity, was arrested in 1989 and tortured; he was arrested again in 1998 and spirited away to an unknown destination. 
Two other converts to Christianity in Egypt, Dr. Abdul-Rahman Muhammad Abdul-Ghaffar and Abdul Hamid Beshan Abd El Mohzen, were held in solitary confinement for extended periods in the late 19805. 


In Morocco, authorities jailed Christian converts as well as a Salvadoran Baptist musician, Gilberto Orellana, who was accused of converting a Muslim to Christianity.|521 Even in comparatively tolerant Jordan, where freedom of religion is guaranteed by the Constitution, “Muslims who convert to other religions suffer discrimination both socially and on the part of the authorities, since the government does not fully recognise the legality of such conversions and considers the converts to be still Muslims, subject to the Sharia, according to which they are apostates and could have their property confiscated and many of their rights denied them.”(53) 


Robert Hussein Gambar Ali, a Kuwaiti national who converted from Islam to Christianity in the 1990s, was arrested and tried for apostasy, even though the Kuwaiti Constitution guarantees the freedom of religion. Mohammad Al-Jadai, one of Hussein's prosecutors, explained: “Legislators did not regulate the guestion of apostasy in the Constitution because they never thought this kind of thing could happen here. The freedom of belief in the Constitution applies only to the religion of birth.”(54) 


When Hussein asked during a court hearing to see a memorandum from the prosecution, the prosecutor told the judge, “His blood is immoral! This document contains verses from the Holy Our'an and should not be touched by this infidel!” Then the prosecutor began guoting a passage from the memorandum that made abundantiy clear the relationship between Kuwait's ostensibly tolerant secular law and the Sharia: “With grief I have to say that our criminal law does not include a penalty for apostasy. The fact is that the legislature, in our humble opinion, cannot enforce a penalty for apostasy any more or less than what our Allah and his messenger have decreed. The ones who will make the decision about his apostasy are: our Book, the Sunna, the agreement of the prophets and their legislation given by Allah.” 


An Islamic court condemned Hussein to die. Professor Anh Nga Longva of the University of Bergen, Norway visited Kuwait in 1997 and found passions running high over the case: “I found a surprisingiy strong consensus across the liberal/islamist divide. Practically everyone agreed that Oambar's conversion was a serious crime and as is the case with all crimes, it had to be punished. They also agreed that depriving him of all his civil rights was an adeguate punishment. The only topic which gave rise to some disagreement and a subdued sense of unease within some circles was the guestion of the death penalty.” 


Intriguingiy, Longva reports that those who were indignant over Hussein Oambar Ali's conversion invoked the same Our'anic verse he would have used to argue that Hussein was within his rights to become a Christian: “Those who opposed (the death penalty for Hussein) based their position on the Our'anic verse 2:257 (in most Our'anic verse numbering systems it is 2:256)J that says 'no compulsion is there in religion”. But more often than not, the same verse was guoted in front of me to show that precisely because Islam is such a tolerant religion, there are no possible excuses for apostasy.”|55) 


Longva guotes the disguieting summation of a Kuwaiti jurist: “We always remind those who want to convert to Islam that they enter through a door but that there is no way out.”(56)J Hussein was eventually convicted of apostasy, but increasing international attention to this case enabled him to escape to the United States. 


In August 2007, Mohammed Hegazy, an Egyptian convert from Islam to Christianity, Was forced to go into hiding after a death sentence was pronounced against him by Islamic clerics. He refused to flee Egypt, however, and declared: 

“I know there are fatwas to shed my blood, but 1 will not give up and I will not leave the country.”1571 Early in 2008, his father told Egyptian newspapers: “Iam goingtotry to talk to my son and convince him to retum to Islam. If he refuses, I am going to kill him with my own hands.” As of this writing, Hegazy remains in hiding in Egypt.|58) 


While doing nothing to help Hegazy, in February 2008, the Egyptian government made what appeared to be a significant concession to that nation's Christian minority when it allowed converts from Islam to Christianity to note their new religion on their state- issued identity cards.|59) 


This seemed at first glance to be a major departure from the traditional death penalty for apostates from Islam. But Egypt, although it is not a Sharia state, has never looked kindiy upon those who converted. While the new regulation seemed to be a step in a new direction, it turned out that the concession applies only to Christians who converted to Islam and then returned to Christianity. The converts' identity cards will bear that information. In light of the Islamic law making apostasy from Islam a capital offense, the converts” identity cards are the eguivalent of a bulls-eye. Any Muslim who meets them and takes the death penalty for apostasy seriousiy will consider himself justified to kill them. 


Our'anic Justification for the persecution of Christians 


“Like Christians, Muslims respect and revere Jesus. Islam teaches that Jesus is one of the greatest of God's prophets and messengers to humankind. Like Christians, every day, over 1.3 billlon Muslims strive to live by his teachings of love, peace, and forgiveness. Those teachings, which have become universal values, remind us that all of us, Christians, Muslims, Jews, and all others have more in common than we think.” 


So read an advertisement that the Council on American Islamic Relations (CAIR) placed in California newspapers in March 2004. The ad's message about bridges between Islam and Christians appeared to have a Our'anic precedent. The Islamic holy book asserts that Christians will be the closest friends to Muslims: “Strongest among men in enmity to the believers wilt thou find the Jews and Pagans; and nearest among them in love to the believers wilt thou find those who say, "We are Christians': because amongst these are men devoted to learning and men who have renounced the world, and they are not arrogant” (5:82). 


But in the Muslim world there is no reason to play act at ecumenism. On the other hand, the Saudi Sheikh Marzoug Salem Al-Ghamdi recently preached in a mosgue in Mecca that “Christians are infidels, enemies of Allah, his Messenger, and the believers. They deny and curse Allah and his Messenger... How can we draw near to these infidels?”160) 


The Sheikh was ignoring Our'an 5:82 in favor of another verse: “O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for your friends and protectors: they are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust” (5:51). 


Besides these mixed messages, the Our'an has a great deal more to say about Christianity and Christ. It teaches Jesus's Virgin Birth (Sura 19, which is entitled “Mary,” contains a long description of this event) and calls him Allah's “Word” and “a spirit proceeding from Him,” but it also denies the Trinity and insists that Jesus is not the Son of God (4:171). It places Jesus in a line of prophets including many Old Testament figures: “Say ye: 'We believe in Allah, and the revelation given to us, and to Ibrahim (Abraham), Isma'il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and that given to Moses and Jesus, and that given to (all) prophets from their Lord. We make no difference between one and another of them, and we bow to Allah (in Islam)”'” (2:136). 


In the OGur'anic view, this line culminates in Muhammad, the last and greatest prophet whose revelation completes and corrects all previous revelations. Hence Muslims traditionally believe that Islam is the final revelation from Allah, but that Jews and Christians also received genuine revelations (hence their Our'anic designation “People of the Book”), which they have criminally altered to exalt Jesus as the Son of God and remove references to the coming of Muhammad. Christians also added the false doctrines of the Trinity and the Divinity of Christ: “So believe in Allah and His messengers, and say not Three. Cease! Çit is) better for you! Allah is only One Allah. Far is it removed from His Transcendent Majesty that He should have a son” (4:171). 


Conseguentliy, there is an evasiveness in some Muslims” claim that Islam recognises Christianity as a legitimate faith. For the Christianity that the Çur'an recognises is not Christianity as millions practice it around the world today. The Our'an says of Jesus: “We sent him the Gospel. Therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him, a guidance and an admonition to those who fear Allah. Let the people of the Gospel judge by what 

Allah hath revealed therein. If any do fail to judge by (the light of) what Allah hath revealed, they are (no better than) those who rebel” (5:46-47). 


When Muslims began to have contact with Christians on a large scale, this passage put them in an uncomfortable position: they held that the Gospel bore witness to Muhammad's prophethood, and that accordingiy if Christians judged by it rightiy, they would become Muslims. But instead Muslims found that the New Testament affirmed the Christian understanding of Jesus that the Our'an repudiated, and contained no trace of an idea that a later prophet would come with a final revelation. Thus Muslims began to teach that Christians had corrupted the pure Gospel that was given to Jesus by Allah. 


This idea is still common in the Islamic world today. The Muslim scholar Abdullah Yusuf Ali, translator of a popular English version of the Our'an, includes an explanatory note in his Our'an about the Gospel: “The Injil (GospelJ mentioned in the Our'an is certainly not the New Testament, and it is not the four Gospels, as now received by the Christian Church, but an original Gospel which was promulgated by Jesus as the Tawrah |Torahj| was promulgated by Moses and the Our'an by Muhammad al Mustafa.”(61| 


Thus while there are, of course, many Muslims willing to live in peace and harmony with Christians, there are others who feel they are doctrinally justified by their faith to despise Christians as corrupters of Allah's word and bearers of his curse. 


This is a key source of much of the enduring enmity between Muslims and Christians. 
And that enmity is compounded by the Islamic doctrine of jihad: the idea that it is part of the responsibility of the Muslim community to wage war against unbelievers until they either convert to Islam, submit to Muslim rule (which involves accepting a number of humiliating regulations), or are killed. This triple choice, announced by Muhammad himself, is founded on the Our'an, which states explicitly that it is to be extended to Jews and Christians: “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya (a special higher tax rateJ with willing submission, and feel themselves subdued” (9:29). 


Persecution of Christians: A living tradition 


Muhammad's last military expedition was against the Byzantine Christians in the northern Arabian garrison of Tabuk, and shortly after their prophet's death Islamic jihadists conguered and Islamised what had up to then been the Christian lands of the Middle East, North Africa and Spain. The jihad then pointed toward Christian Europe and continued there for centuries, with a high water mark coming in 1453 with the conguest of Constantinople. But in September 1683, the Ottoman siege of Vienna was broken, and the Islamic tide in Europe began to recede. But the doctrines that fueled the jihad against Christians were never reformed or rejected by any Islamic sect. Conseguentiy, with the renewal of jihadist sentiments among Muslims in the twentieth century came renewed persecution of Christians. This chilling story told by a woman who lived during the Ottoman Empire of the late nineteenth century captures the moment of that renewal in one household: 


Then one night, my husband came home and told me that the padisha had sent word that we were to kill all the Christians in our village, and that we would have to kill our neighbours. I was very angry, and told him that I did not care who gave such orders, they were wrong. These neighbours had always been kind to us, and if he dared to kill them Allah would pay us out. I tried all I could to stop him, but he killed them — killed them with his own hand.(621J 


The Christian population in Turkey has declined from 1596 in 1920 to one percent today. 
In Syria, it has declined from 33“ to 10“ in the same span. In Bethlehem, 859p of the 


population was Christian in 1948; today, 1290 hold to the faith of the town's most celebrated native son.(63) 


The burden of the past lies heavy on the present for Christians in the Muslim world. 
Sheikh Omar Bakri Muhammad, a controversial pro-Osama Muslim leader who lived for years in Great Britain but is now barred from reentering that country, wrote in October 2002, “We cannot simply say that because we have no Khilafah (caliphate|J we can just go ahead and kill any non-Muslim, rather, we must still fulfill their Dhimmah.”(64) The Dhimmanh is the Islamic legal contract of protection for Jews, Christians, and some other inferiors under Islamic rule; those who accept this protection and the concomitant deprivation of various rights, are known as dhimmis. In 1999, Sheikh Yussef Salameh, the Palestinian Authority's undersecretary for religious endowment, according to Jonathan Adelman and Agota Kuperman of the Foundation for the Defence of Democracies, “praised the idea that Christians should become dhimmis under Muslim rule, and such suggestions have become more common since the second intifada began in October 2000.”(65) 


In a recent Friday sermon at a mosgue in Mecca, Sheikh Marzoug Salem Al-Ghamdi spelled out the Sharia's injunctions for dhimmis: 


If the infidels live among the Muslims, in accordance with the conditions set out by the Prophet — there is nothing wrong with it provided they pay Jizya to the Islamic treasury. 
Other conditions are...that they do not renovate a church or a monastery, do not rebuild ones that were destroyed, that they feed for three days any Muslim who passes by their homes...that they rise when a Muslim wishes to sit, that they do not imitate Muslims in dress and speech, nor ride horses, nor own swords, nor arm themselves with any kind of weapon; that they do not sell wine, do not show the cross, do not ring church belis, do not raise their voices during prayer, that they shave their hair in front so as to make them easily identifiable, do not incite anyone against the Muslims, and do not strike a Muslim...If they violate these conditions, they have no protection.(66) 


These Sharia provisions have not been fully enforced since the mid-nineteenth century, but today's jihadists want to restore these laws along with the rest of the Sharia. 


The idea that Christians must “feel themselves subdued” (Gur'an 9:29) in Islamic lands is also very much alive. When the first Catholic Church in Oatar opened in March 2008, it sported no cross, no beli, no steeple, and no sign. “The idea,” explained the church's pastor, Fr. Tom Veneracion, “is to be discreet because we don't want to inflame any sensitivities.”(677 


In the Philippines, the church in the nation's one Islamic city, Marawi, has also done away with the cross. Catholic priest, Fr. Teresito Soganub, explains: “To avoid arguments and to avoid further misunderstandings we just plant the cross deep in our hearts.” Fr. 
Soganub, according to Reuters, “doesn't wear a crucifix or a clerical collar and sports a beard out of respect for his Muslim neighbours.” He celebrates few weddings, since roast pork is a staple of wedding receptions for Filipino Catholics.(68) 


It is easy to see the need for such discretion. Preaching ina mosgue in Al-Damam, Saudi Arabia, the popular Saudi Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid recommended hatred of Christians and Jews as a proper course: “Muslims must,” he declared, “educate their children to Jihad. This is the greatest benefit of the situation: educating the children to Jihad and to hatred of the Jews, the Christians, and the infidels; educating the children to Jihad and to revival of the embers of Jihad in their souls. This is what is needed now...”169) 


The Crime of Silence of Human Rights Groups 


What Justus Reid Weiner, an international human rights lawyer, stated in December 2007 
about Christians in Palestinian areas applies to Christians in the Islamic world generally: “The systematic persecution of Christian Arabs living in Palestinian areas is being met with nearly total silence by the international community, human rights activists, the media and NGOs.” He said that if nothing were done, no Christians would be left there in fifteen years, for “Christian leaders are being forced to abandon their followers to the forces of radical Islam.”(70) 


The nearly total silence manifests itself in the curiously euphemistic manner in which human rights groups report on the plight of Christians, when they notice that plight at all. For example, Amnesty International's 2007 report on the human rights situation in Egypt dismisses the suffering of Coptic Christians in a single sentence so filled with euphemism and moral eguivalence and so lacking in context that it almost erases the crime it describes: “There were sporadic outbreaks of sectarian violence between Muslims and Christians. In April (2006), three days of religious violence in Alexandria resulted in at least three deaths and dozens of injuries.”(71J In reality, the strife began when a Muslim stabbed a Christian to death inside a church, and when armed jihadists attacked three churches in Alexandria that same month.|72) 


The passive voice seems to be the rule of the day where jihad violence against Christians is concerned. The 2007 Amnesty International report on Indonesia includes this line: “Minority religious groups and church buildings continued to be attacked.” By whom? Al is silent. “In Sulawesi, sporadic religious violence occurred throughout the year.”1731 Who is responsible for that violence? Al doesn't say. Amnesty International seems more concerned about protecting Islam and Islamic groups from being implicated in human rights abuses than about protecting Christians from those abuses. It appears that Christianity — even indigenous Egyptian Christianity, which of course predates the advent of Islam in that country - is too closely identified with the United States and the West for the multiculturalist tastes of the human rights elite. 


The situation is dire. Melkite Greek Catholic Patriarch Gregory IlI, who lives in Damascus, declared in April 2006 that “after 11 September, there isa plot to eliminate all the Christian minorities from the Arabic world....Our simple existence ruins the eguations whereby Arabs can't be other than Moslems, and Christians but be westerners.... If the Chaldeans, the Assyrians, the Orthodox, the Latin 

Catholics leave, if the Middle East is cleansed of all the Arabic Christians, the Moslem Arab world and a so-called Christian Western world will be left face to face. It will be easier to provoke a clash and justify it with religion. That is why I wrote a letter in July to all the Arab rulers, to explain how important it is that this small presence, 15 million Arab Christian scattered among 260 million Moslems, not be swept away.”(74) 


Yet some American Christians and non-Christians are surprised just to discover that there are ancient communities of Christians in Islamic lands at all, and have no idea that Christians in the Islamic world are being persecuted. Others are indifferent because of the growing movement of chic atheism which sees all religions as egually objectionable, whatever their individual behaviour, and all victims of religious persecution as getting what they deserve. And many Westerners, particularly those in the human rights elite, are wedded to a moral paradigm in which only non-Western non-Christians can possibly fit into the human rights groups” victim paradigm — a sad situation when the position of Christians all over the Third World is increasingly precarious. 


And so Islamic jihadists and Sharia supremacists, with ever increasing confidence and brutality and virtually no protest from the West, continue to prey on the Christians in their midst. It's a crime that is growing in conseguence, and it has created a bloody ground where Islam and Christianity meet in the Third World. 


Robert Spencer is a scholar of Islamic History, theology, and law and the director of Jihad Watch, a program of the David Horowitz Freedom Center. He is the author of The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) and The Truth About Muhammad. 
His latest book is Religion of Peace?. 
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2.32 Christians in the Middle East 


What is the origin and history of Christians in the Middle East? 


"...overwhelming majority of Middle East Christians came from nationalities which did not convert to Islam after the Arab conguest of the seventh century. " 


What is the situation of Christians in the Middle East today? 


Types of Persecutions: 


There are various types of persecutions of Christians in the Middle East. We can sort them in two: 


a) Religious persecution of individuals (human rights abuse): This persecution is conducted against individuals because of their religious affiliation. In Saudi Arabia and Iran, for examples, individuals are punished for displaying crosses or stars of David, jailed for praying in public, and in some cases punished by death, for not complying with the religious tenants. In these countries, as well as in Egypt and Sudan, converts to Christianity are sentenced to death. 


b) Political oppression of religious communities (ethno-religious cleansing): In this case, ruling regimes are oppressing entire religious communities on political, security, and economic levels. The objectives of such oppression is to reduce the influence of the Christian communities, and in certain cases, to reduce it physically. 


The ethno-religious cleansing of Christian peoples in the Middle East alternate between military suppression and political oppression. In Egypt, the large Coptic nation is systematically discriminated against on the constitutional, political, administrative, and cultural levels. Moreover para-military fundamentalist groups are conducting pogroms against the Christians, which includes burning Churches and assassinating civilians. 


In Sudan, the stated objective of the ruling regime is to Arabise and Islamise the African Christian and Animist population of the south. Particularly since 1992, the Sudanese government has been waging a military campaign aimed at dispersing, enslaving, and subduing the southern Blacks. 

Last but not least, let us review the third largest Christian community of the region, the Lebanese, who are under political and security oppression in their homeland. 


Under occupation by a Moslem power, Syria, the Christian community is systematically suppressed by the Syrian-controlled regime in Beirut. 

The smaller Christian groups do no better. In Irag, for example, the Assyrians are another group targeted by the Saddam regime. Growing numbers of Assyrians have been assassinated by radical fundamentalist groups. 


Slavery: 


Religious persecution of Christians in the Middle East has reached extreme forms of human degradation: In Sudan, abundant reports by international human rights organisations have documented the enslavement by the northern fundamentalist forces of southern African Christians. According to the reports and experts, there are today between 600,000 and one million Black slaves from Sudan, who have either been taken to the north of that country to work as domestics or tending farms, or sold in other Arab countries. 

The authors of persecution: 


a. The religious persecution and oppression is normally conducted by one religious group against other religious group: for Christians, this case has been the case in Egypt, Sudan, Iran, Lebanon, Saudi Arabia, Irag, Pakistan. Of course, persecution can also conducted by members of one particular group against other members of the same religious group on the basis of religious fundamentalism (Algeria, Afghanistan, Iran), or racism (Mauritania), but this is not the topic of today's discussion. 


b. Persecution of ethno-religious groups, the Mideast Christians in particular, is conducted by legal governments (Egypt, Iran, Lebanon, Syria, Sudan) or by organisations (National Islamic Front in Sudan, Front Islamigue de Salut, the Hizbollah of Lebanon, etc.) 


- Prof. Walid Phares, before the US Senate Committee on Foreign Relations, Nea East and South Asia Subcommittee on "Religious Persecution in the Middle East." Washington DC, 
April 29, 1997 


Iran is now murdering Christian leaders. 
The Reverend Mehdi Dibaj had converted from Islam to Christianity 45 years ago. On 


21/12/93 he was sentenced to death on charges of apostasy. Released on appeal his body was found on 5 July 1994. The Reverend Haik Mehr, Superintendent of the Church 


of the Assemblies of God, who had campaigned against Dibaj's death sentence was found dead on 20/1/94. On 2 July 1994 the body of the Reverend Tatavous Michaelian, Chairman of the Council of Protestant Ministers in Iran was found with several gun shots to the head. 


19/7/98 The GIA has claimed responsibility for the death of Berber singer Lounes Matoub. "It is common knowledge that the slain Lounes Matoub was among the most stubborn enemies of religion and the Mujahideen (Holy warriors)", their statement read. 


How many Christians remain in the Middle East? 


a. The largest Christian community of the Middle East is found in Egypt, which has ten to twelve million Copts. This Christian group comprises 1/5 to 1/6 of the country's population. Egypt is also a major recipient of U.S. foreign aid, despite blatant violations of religious freedom which occurs weekly in this country. 


b. The Southern Sudanese are about six million. Christians are the largest monotheist group. 


c. The Christians of Lebanon: about 1.5 million still reside there and more than 6 million live in the diaspora, including about a guarter of that number in the United States. 
Among the Lebanese Christians, the largest group is the Maronites, which are Catholics which follow Rome. Other smaller religious entities include the Melkites and Orthodox Christians. 


d. The Assyro-Chaldeans: Around one million in Irag with large concentrations in the Kurdish zone. 


e. The Christians of Syria: About 1.2 million including Aramaics, Armenians, Melkites and Orthodox. 


f. There are small but significant Christian communities in other countries such as Iran, Jordan, Israel, and less significant in Turkey, Algeria. By law there are no Christians in Saudi Arabia. 


What has been the situation for Christians in Israel/Palestine? 


In the last census conducted by the Britisn mandatory authorities in 1947, there were 28,000 Christians in Jerusalem. The census conducted by Israel in 1967 (after the Six Day War) showed just 11,000 Christians remaining in the city. This means that some 17,000 Christians (or 6190) left during the days of King Hussein's rule over Jerusalem. 
Their place was filled by Muslim Arabs from Hebron. 


During the Britisn mandate period, Bethlehem had a Christian majority of 806. Today, under Palestinian rule, it has a Muslim majority of 8096. 


Few Christians remain in the Palestinian-controlled parts of the West Bank. Those who can - emigrate, and there will soon be virtually no Christians in the Palestinian Authority controlled areas. The Palestinian Authority is trying to conceal the fact of massive Christian emigration from areas under its control. 


from PALESTINIAN AUTHORİTY PERSECUTION OF CHRISTIANS (Prime Minister's Office ) 
November, 1997 


As a result of unceasing persecution, the Christians are forced to behave like any oppressed minority which aims to survive. Christians in PA-controlled areas have taken to praying in secret. The wisdom of survival compels them to assess the "balance of fear", according to which they have nothing to fear from Israel but face an existential threat from the Palestinian Authority and their Muslim neighbours. 


They act accordingiy: they seek to "find favour" through unending praise and adulation for the Muslim ruler together with public denunciations of the "Zionist entity." 


Middle East Digest - Nov/Dec 1997 


Time magazine (April 23, 1990): "After years of relative harmony, friction between Christians and their fellow-Arabs (in the disputed territoriesJ has intensified sharply with the rise of Muslim fundamentalism." (Time went on to cite various examples of Muslims pressuring Christian Arabs). 


The Jerusalem Post (May 2, 1991): "Muslim activists have been trying to convert Bethlehem, home of some of Christianity's holiest sites and once predominantiy Christian, into a Muslim town. In contrast to the world-wide fuss over the purchase of a hostel in Jerusalem's 'Christian Ouarter' by Jews, this steady and often violent encroachment has met with a thunderous silence in the Christian world. The pattern of increased violence has been unmistakable. Last December 21, a school for nuns was torched. During the first week in March, there was an attempt to break through the wall 
of the Carmelite monastery, followed by a break-in at a Christian school. On March 3 
vandals desecrated Bethlehem's Greek Orthodox cemetery, removing crosses and disinterring and mutilating corpses ..." 


La Terra Sancta (A Vatican publication, dated 1991): "The Christians are abandoning the Middle East... (although)J the Jewish presence has alarmed the Arabs ... more than anything else, the commercial, cultural and technological contacts of recent years have caused a confrontation between Western civilisation and Middle Eastern culture, or, as is commonliy known, Islamic culture against Judeo-Christian." 


The Jerusalem Post (May 6, 1994): In April 1994, Israel's Hebrew press reported that Christian Arabs had accused activists of Arafat's Fatah faction of the PLO of harassing Franciscan nuns in the Aida convent near Bethlehem. One nun described as a "reign of terror" the behaviour of the activists, Who allegediy regularly invaded the convent, vandalised graves, destroyed eguipment and painted graffiti. 


CNN (December 20, 1995): "Today, Bethlehem is a predominantly Muslim town. At Friday prayers, they spill into Manger Sguare (the traditional site of Jesus' birthJ, so crowded are the mosgues. Christians complain they're publicly harassed and harangued for their faith. The Christian cemetery has been desecrated and vandalised... this Christian boy said the Muslims are fascists, bad people. Muslim families of 10 and 12 children leave smaller Christian families awash in an Islamic sea, afraid they will be overwhelmed by the refugee camps and Muslim villages around Bethlehem. Many of the town's Christians are afraid to talk openly now." 


The Times (London, December 22, 1997): "Life in |PA-ruledJ Bethlehem has become insufferable for many members of the dwindling Christian minority. Increasing Muslim-Christian tensions have left some Christians reluctant to celebrate Christmas in the town at the heart of the story of Christ's birth", 


What can we do to help these Christians? 


"only a Jewish-Christian alliance will be able to ensure the survival for both the Jews and the Christians in the Middle East" 


- Professor Walid Phares, president of the World Lebanese Organisation 


2.33 Fighting for their survival - A Christian Exodus from the Arab World 


By Amira El Ahi, Daniel Steinvorth, Volkhard Windfuhr and Bernhard Zand 


Violence, terrorism and the Islamists' growing influence pose a threat to Christianity in the Middle East. In some countries, members of an unpopular Christian minority are already fighting for their survival -- or fleeing for their lives. 


In New Baghdad, the driver of a minibus, a Shiite named Ali, set outat7a.m.on thelast Sunday before Christmas. A few hours earlier he had received a call on his mobile phone with instructions to pick up five passengers for a long trip outside the city. His first passenger, he had been told, would tell him who the other passengers were and what their destination would be. He was also told not to mention a word to anyone. 


The first passenger was a 24-year-old man named Raymon, who was sitting on his suitcase a few blocks away. He directed Ali through the city's dreary east side, where having a Shiite as a driver is a smart move -- first to the Karrada district, where Amir and 
Fariz boarded the bus, and then to Selakh, where Wassim and Oarram were waiting. By 9 
a.m., Ali had picked up all of his passengers and the bus left Baghdad and began traveling to the northeast -- for the 350-kilometre (218-mile) journey to Kurdistan, the only part of Irag that is anything close to safe. 


The five young men traveling in Ali's red Kia were the last seminary students at the Chaldean Catholic Babel College to leave Baghdad. Four priests have been abducted since mid-August, and two others were murdered. Father Sami, the director of the seminary, was kidnapped in early December. The community managed to raise $75,000 to buy his freedom, but after hesitating for weeks, Emmanuel III, the Chaldean patriarch, decided to withdraw the teaching institutions of his community from Baghdad. He ordered the evacuation of the city's four Catholic churches, the Hurmis monastery and the college in the city's Dura neighbourhood, but chose to remain behind in the city as the lonely shepherd of a rapidiy shrinking congregation. 


A history that traces back to the Ottoman Empire 


Present-day Irag was still part of the Ottoman Empire when Irag's Catholics opened their first priest seminary. They moved it from Mosul to Baghdad 45 years ago and, in 1991, untouched by then dictator Saddam Hussein's regime, they founded the Babel College for Philosophy and Theology in Dora. It would only exist there for 15 years, a flicker in the history of the Chaldean people. "I don't know when or whether we will ever return," says Bashar Varda, the man Father Sami has entrusted with running the seminary. 


Christians have lived in the Arab world for the past 2,000 years. They were there before the Muslims. Their current predicament is not the first crisis they have faced and, compared to the massacres of the past, it is certainly not the most severe in Middle Eastern Christianity. But in some countries, it could be the last one. Even the pope, in his Christmas address, mentioned the "small flock" of the faithful in the Middle East, who he 


said are forced to live with "little light and too much shadow," and demanded that they be given more rights. 


There are no reliable figures on the size of Christian minorities in the Middle East. This is partly attributable to an absence of statistics, and partly to the politically charged nature of producing such statistics in the first place. Lebanon's last census was taken 74 years ago. Saddam Hussein, a Sunni who is himself part of a minority, was fundamentaliy opposed to compiling denominational statistics. In Egypt the number of Christians fluctuates between five and 12 million, depending on who is counting. 


Given the lack of hard numbers, demographers must rely on estimates, whereby Christians make up about 40 percent of the population in Lebanon, less than 10 percent in Egypt and Syria, two to four percent in Jordan and Irag and less than one percent in North Africa. But the major political changes that are currentiy affecting the Middle East have led to shrinking Christian minorities. In East Jerusalem, where half of the population was Christian until 1948, the year of the first Arab-Israeli war, less than five percent of residents are Christian today. In neighbouring Jordan, the number of Christians was reduced by half between the 1967 Six Day War and the 1990s. There were only 500,000 Christians still living in Irag until recently, compared to 750,000 after the 1991 Gulf War. 
Wassim, one of the seminary students now fleeing to Kurdistan, estimates that half of those remaining Christians have emigrated since the 2003 US invasion, most of them in the last six months. 


Greater affluence 


Demographics have accelerated this development. Christians, often better educated and more affluent than their Muslim neighbours, have fewer children. Because the wave of emigration has been going on for decades, many Middle Eastern Christians now have relatives in Europe, North America and Australia who help them emigrate. Their high level of education increases their chances of obtaining visas. Those who leave are primarily members of the elite: doctors, lawyers and engineers. 


But there are deeper-seated reasons behind the most recent exodus: the demise of secular movements and the growing influence of political Islam in the Middle East. 


It was a Syrian Christian, Michel Aflag, who founded the nationalist Baath movement in 1940, a career ladder for Iragi Christians until 2003 and still a political safe haven for many Syrian Christians today. Former Egyptian President Gamal Abd al-Nasser had no gualms about paying homage to the Virgin Mary, who supposedIy appeared on a church roof in a Cairo suburb after Egypt's defeat in its 1967 war with Israel. And former Palestinian President Yasser Arafat, who died in 2004, insisted on sitting in the first row in Bethlehem's Church of the Nativity during the annual Christmas service. 


But those days are gone. The last prominent Christians -- Chaldean Tarig Aziz, Saddam's foreign minister for many years, and Hanan Ashrawi, Arafat's education minister -- have vanished from the political stage in the Middle East. And since the election victories of the Muslim Brotherhood in Egypt and Hamas in the Palestinian Authority, the rise of Hezbollah in Lebanon and the bloody power struggles between Sunni and Shiite militias in Irag, the illusion that Christian politicians could still play an important role in the Arab world is gone once and for all. 


Part 2: A history of discrimination 


Egypt's Coptic Christians, numbering at least 5 million, are by far the Middle East's largest Christian minority. The Coptic Christian Church, which dates back to St. Mark the Evangelist, begins its calendar in 284 A.D., the high point of Roman persecution of Christians. Its spiritual leader is the 83-year-old Pope Shenouda III. 


Coptic activists have been complaining about discrimination at the hands of the Egyptian state for years. Yussuf Sidham, editor-in-chief of Watani, a Coptic weekly newspaper, says that unlike the 1970s, there is little open violence between Muslims and Christians today. "Instead," he continues, "we are now struggling against the sick ideas of Islamic fundamentalists. There is an ever-widening gap between liberal and fundamentalist forces." 


When Egyptians elected a new parliament in 2005, the ruling National Democratic Party included only two Copts on its list of 444 candidates -- and today only one cabinet member, the finance minister, is a Coptic Christian. Sidham faults the party for promoting this way of thinking. "The party says that candidates were elected because of their religious affiliation. Copts stand less of a chance. So why put forward Copts as candidates in the first place?" 


This sort of persecution is nothing new in Egypt. When Napoleon's troops advanced into the Nile delta in 1798 and occupied Egypt, they noticed strange customs. Coptic women were reguired to wear one blue and one red shoe. The men were permitted to ride on horseback, but only facing backwards. The French guickiy realised that the Copts were subjects "de troisiğme classe" -- third-class citizens. Some continue to feel that way today. 


When Christians apply for an identification card in Egypt, they are occasionally registered as Muslims -- without their knowledge. Once the record is official, it can take uptoa dozen visits to the relevant government agency to amend the entry. 


For decades, obtaining a permit to build a new church in Egypt was a true test of patience for Coptic Christians. Under an archaic Egyptian law from the Ottoman days, no less than the president's approval was reguired for a project as insignificant as repairing a church roof. Hosni Mubarak, the current president, only abolished the law last year. 


Coptic women who work for the government and refuse to wear a headscarf are routinely harassed, as are Coptic men who find themselves working for the wrong company. A 31- year-old employee of a major American software company says that his boss faces daily harassment. His problem, says the employee, is not that he is a poor supervisor, but simpliy that he is a Copt. 


Life is even more difficult for the estimated 100 Egyptian Muslims who convert to Christianity each year. Violence erupted in Alexandria in October 2005 after a play was performed about a Copt who regrets his conversion to Islam. A number of Muslim demonstrators were killed and a church was damaged. Abandoning one's faith is a serious crime in the eyes of most Muslims. But for Christians who want to convert to Islam, the government has even introduced a streamlined procedure. About 1,000 Copts convert to Islam each year. 


Trouble for Lebanon's Maronites 


When Christian missionaries were about to embark on a mission to convert the Saracens, St. Francis of Assisi told them: "The Lord says: Behold I send you forth as sheep in the midst of wolves. Begin neither guarrels nor disputes." Nothing could be further from the thoughts of Nasrallah Sfeir, 86, than to preach about missionary work. Sfeir, the patriarch 


of the Maronites, Lebanon's largest Christian community, faces an entirely different problem: His flock is abandoning him. 


Sfeir shuns the bustling streets of Beirut, choosing instead to reside in a magnificent sandstone palace in the Cedar Mountains, where he lived in the summer during the war with Israel. He is still wrestling with the conseguences today. Sfeir is both a religious leader and a politician. Black limousines are regularly parked in front of his estate, mainly those of wealthy Christians seeking the patriarch's religious and political advice. 


His visitors enter a long hall lined on both sides with ornamental wooden benches. The Maronite patriarch sits beneath a portrait of Pope John Paul 11. He looks tired, asan advisor whispers into his ear. Then the old man speaks, guietiy but clearly and with sharp language. He criticises Iran and Syria for abusing Lebanon as a proxy battlefield, and Hezbollah for having established, with Iran's help, a state within a state. These things are unacceptable, says Sfeir. "We are the smallest and weakest state in the Arab world!" 


The patriarch's voice is melancholy as he discusses the conseguences of political upheaval, especially the growing numbers of Christians now leaving Lebanon. According to Maronite church leaders, more than 730,000 emigrated during the Lebanese civil war from 1975 to 1990, with another 100,000 abandoning the country this past summer. 


According to Sfeir, other Christian denominations, including the Greek Orthodox, Greek Catholic and Armenian Christian communities are also dwindling, leading to a decline in Christian political influence in Lebanon. "It is unlikely," says Sfeir, "but if Hezbollah were to assume power one day, the Christians in this country would emigrate in even greater numbers." 


If that happened Lebanon, traditionally a safe haven for minorities, would lose one of it oldest religious communities. In the ninth century the Maronites, whose name is derived from St. Maron, a Syrian monk, fled into the mountains of Lebanon to escape Muslim persecution, and in the 12th century they joined the Roman Catholic Church. 


"We even survived the Crusades," says the patriarch. "Now the war is driving people away. They are losing hope. But we have also seen the opposite taking place. We have had Christian heads of state in Lebanon since the 1940s -- the first time this has happened in four centuries -- and our Muslim fellow citizens have had no objections." 


Sfeir is referring to Lebanon's fragile proportional system of government, under which the president must be a Christian, the prime minister a Sunni and the speaker of parliament a Shiite. But the system, put in place in 1943, has long since been rendered obsolete by demographics. Sfeir senses that the political balance of power has also changed -- and does not favor Christians. 


Hope in Syria and Irag's Turkish Autonomous Zone 


Many Christians currently see a ray of hope in neighbouring Syria. Since the fall of Baghdad, the regime in Damascus, isolated by the United States, has taken in many thousands of Iragi refugees. In doing so, it has demonstrated to the West the long- forgotten merits of the Arab nationalist Baath Party's non-denominational doctrine. 
"Nobody here cares whether we are Sunnis, Shiites or Christians," says Farid Awwad, a souvenir vendor who fled Irag. 


Awwad's 12-year-old daughter was killed in an attack on a Chaldean church in Baghdad two years ago. "No one can take away our pain," he says. "But at least we can live here, where we are treated like brothers." 


The number of Christians within the Syrian Baath Party organisation is disproportionately high, although most are non-practicing. Their presence in government service, including the military and intelligence agencies, is unprecedented in the Arab world. President Bashar Assad recentily opened a conference of Arab law associations under the motto: "The fatherland is for everything, but religion is a matter for God" -- words that would be alienating if not impossible in countries with a stronger Islamic influence. In Saudi Arabia, for example, which has no Christian minority of its own but employs tens of thousands of Christian guest workers from the Indian subcontinent and Africa, Christian church services are banned and punishable with severe penalties. Bibles and crucifixes are routinely confiscated. The Wahhabite religious police, the Muttawah, have even been known to raid private religious services. 


Other Gulf states are more liberal, although religious freedom in the Western sense is virtually nonexistent in Çatar, Kuwait and the United Arab Emirates. The Islamist opposition in Damascus, especially the banned Muslim Brotherhood, disparages the country's unpopular Christians as "worshippers of a godless regime." 


There is only one other region of the Middle East where Christians enjoy freedoms comparable to those in Syria: the Kurdish Autonomous Zone in northern Irag. 


Several Christian parties recentiy introduced an unusual bill in the regional parliament in Arbil, the Kurdish capital. They proposed the establishment of a Christian autonomous zone in the eastern portion of the Iragi province of Nineveh, the traditional homeland of Assyrian Christians and now partly controlled by Kurdish Peshmerga fighters. Under the bill, the Chaldean, Syrian and Assyrian Christian minorities would be granted official status under the constitution -- first by the Kurdish regional parliament and then by the National Assembly in Baghdad. 


The plan, which is everything but Christian folklore, has a good chance of succeeding. 
Units of the 7/50-member Hamdaniyah Brigade -- a Christian militia that defends its churches with the same tactics Sunni and Shiite militias use in central Irag to defend their mosgues -- are already patrolling the streets of Bartalla, a fast-growing Christian settlement 20 kilometres (12 miles) east of Mosul, the violence-ridden provincial capital. 
Bearded men wielding Kalashnikovs stand guard at a barrier in front of the town's Syrian Orthodox Church of the Virgin Mary. Photography is strictiy forbidden. 


"What else can we do?" asks Ghanem Gorges, the 43-year-old mayor of Karamlis, a Chaldean village a few kilometres south of Bartalla. Armed men, presumabily mujahedeen from nearby Mosul, forced their way into the village four times this fall. Two weeks ago they kidnapped and murdered Shakib Paulus, a 25-year-old crane operator, whose body was found on the street in Arbil a few days later. 


Anyone wishing to attend services at St. Peter's Cathedral in Arbil must first pass a guard carrying an automatic pistol. A huge new building, to be used as a dormitory for the Babel College students who fled Baghdad, was dedicated at Christmas on the cathedral grounds, which are surrounded by a tall fence. 


At this year's Christmas service, Pastor Sisar did not deliver his sermon in Aramaic, the old church language of northern Irag's Christians, as is customary in Arbil. This time the mass was held in Arabic, because, like the pastor, the 400 men and women attending the service are all from Baghdad. 


Sisar ended his sermon with the words "Barakat Allah aleikum" -- "May the blessing of the Lord be with you." 


2.34 Converts in the Muslim world 


Converts from Islam to Christianity are often hunted in the Muslim world, where virtually all religious authorities agree that such individuals deserve death. Muhammad himself commanded such a punishment: “Whoever changed his Islamic religion, then kill him.” 
This is still the position of all the schools of Islamic jurisprudence, although there is some disagreement over whether the law applies only to men, or to women also. 


At Cairo's Al-Azhar University, the most prestigious and influential institution in the Islamic world, an Islamic manual certified as a reliable guide to Sunni Muslim orthodoxy states: “When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostatises from Islam, he deserves to be killed.” Although the right to kill an apostate is reserved in Muslim law to the leader of the community and other Muslims can theoretically be punished for taking this duty upon themselves, in practice a Muslim who kills an apostate needs to pay no indemnity and perform no expiatory acts (as he must in other kinds of murder cases under classic Islamic law). This accommodation is made because killing an apostate “is killing someone who deserves to die.” 


IslamOnline, a website manned by a team of Islam scholars headed by the internationally influential Sheikh Yusuf al-Çaradawi, explains, “If a sane person who has reached puberty voluntarily apostatises from Islam, he deserves to be punished. In such a case, İt is obligatory for the caliph (or his representative) to ask him to repent and return to Islam. If he does, it is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.” 
And what if someone doesn't wait for a caliph to appear and takes matters into his own hands? Although the killer is to be “disciplined” for “arrogating the caliph's prerogative 


and encroaching upon his rights,” there is “no blood money for killing an apostate (or any expiation)” — in other words, no significant punishment for the killer. 


An Afghan named Abdul Rahman knows all this well. In February 2006, he was arrested for the crime of leaving Islam for Christianity. The Afghan Constitution stipulates that “no law can be contrary to the beliefs and provisions of the sacred religion of Islam.” Even after his arrest, Western analysts seem to have had trouble grasping the import of this provision. A “human rights expert” guoted by the Times of London summed up confusion widespread in Western countries: “The constitution says Islam is the religion of Afghanistan, yet it also mentions the Universal Declaration of Human Rights, and Article 
18 specifically forbids this kind of recourse. It really highlights the problem the judiciary 
faces.” 


But in fact there was contraction. The Constitution may declare its “respect” for the Universal Declaration of Human Rights, but it also says that no law can contradict Islamic law. The Constitution's definition of religious freedom is explicit: “The religion of the state of the Islamic Republic of Afghanistan is the sacred religion of Islam. Followers of other religions are free to exercise their faith and perform their religious rites within the limits of the provisions of law” (My emphasis). 


The Islamic death penalty for apostasy is deeply ingrained in Islamic culture -- which is one reason why it was Abdul Rahman's own family that went to police to file a complaint about his conversion. Whatever triggered their action in 2006, they could be confident that the police would receive such a complaint with the utmost seriousness. 


After an international outcry, Abdul Rahman was eventually spirited out of Afghanistan to relative safety in Italy. Despite the publicity, his case was hardiy unigue. 


Source: 


http://Wwww.aina.org/reports/mpoc.pdf 


2.35 Text book Jihad in Egypt 
By Andrew G. Bostom 


A "mock beheading" video located at radical Sheikh Abu Hamza's website (WwWww.shareeah.org ), which featured three young Muslim boys who pretended to behead a fourth(1)J, has elicited the appropriate public revulsion. But little fanfare, let alone outrage, has accompanied the release of a detailed study of Egyptian children's textbooks, whose inculcation of anti-infidel hatred is potentially far more damaging|2). 
For example, explicit sanctioning for jihad-related beheadings is provided in a seemingiy pedestrian manner: 


"Studies in Theology: Tradition and Morals, Grade 11, (2001) pp. 291-92 


..This noble (Çur'anic| Surah (Surat Muhammad)... deals with guestions of which the most important are as follows: 'Encouraging the faithful to perform jihad in God's cause, to behead the infidels, take them prisoner, break their power, and make their souls humble - all that in a style which contains the highest examples of urging to fight. You see that in His words: "When you meet the unbelievers in the battlefield strike off their heads and, when you have laid them low, bind your captives firmliy. Then grant them their freedom or take a ransom from them, until war shall lay down its burdens."" 


"Commentary on the Surahs of Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat and Çaf, Grade 11, (2002) p.9 


When you meet them in order to fight (them), do not be seized by compassion (towards them) but strike thelir| necks powerfully.... Striking the neck means fighting, because killing a person is often done by striking off his head. Thus, it has become an expression for killing even if the fighter strikes him elsewhere. This expression contains a harshness and emphasis that are not found in the word "kill", because it describes killing in the ugliest manner, i.e., cutting the neck and making the organ - the head of the body - fiy off (the body|.'" 


Although chilling to our modern sensibilities, particularly when being taught to children, these are merely classical interpretations of the rules for jihad war, based on over a millennium of Muslim theology and jurisprudence|3)J. And the context of these teachings is unambiguous, as the translator makes clear: 


"ItheJ concept of jihad is interpreted in the Egyptian school curriculum almost exclusively as a military endeavor? it is war against God's enemies, i.e., the infidels? it is war against the homeland's enemies and a means to strengthening the Muslim states in the world. In both cases, jihad is encouraged, and those who refrain from participating in it are denounced." 


Teaching Egyptian school children anti-infidel jihad hatred is clearly a long, ongoing , and ignoble tradition even within the modern era. As the scholar E. W. Lane reported after several years of residence in both Cairo and Luxor (initially in 1825-1828, then in 1833- 
1835): 


"Tam credibly informed that children in Egypt are often taught at school, a regular set of curses to denounce upon the persons and property of Christians, Jews, and all other unbelievers in the religion of Mohammad”|4|. 


Lane translated the prayer below from a contemporary 19th century text Arabic text, containing a typical curse on non-Muslims, recited daily by Muslim schoolchildren: 


"I seek refuge with God from Satan the accursed. In the name of God, the Compassionate, the Merciful. O God, aid El-Islam, and exalt the word of truth, and the faith, by the preservation of thy servant and the son of thy servant, the Sultan of the two continents (Europe and Asia), and the Khakan (Emperor or monarch) of the two seas (the Mediterranean and Black Seas), the Sultan, son of the Sultan (Mahmood) Khan (the reigning Sultan when this prayer was composed). O God, assist him, and assist his armies, and all the forces of the Muslims: O Lord of the beings of the whole world. O God, destroy the infidels and polytheists, thine enemies, the enemies of the religion. O God, make their children orphans, and defile their abodes, and cause their feet to slip, and give them and their families, and their households and their women and their children and their relations by marriage and their brothers and their friends and their possessions and their race and their wealth and their lands as booty to the Muslims: O Lord of the beings of the whole world." (5) 


The seminal modern scholar of Islamic civilisation, S.D. Goitein, warned more than a century later, in 1949, speaking of the Arab world generally, in particular Egypt: 


"Islamic fanaticism” is now openliy encouraged. Writers whose altogether Western style (was mentioned earlier) have been vying with each other for some time in compiling books on the heroes and virtues of Islam. What has now become possible in educated circles may 


be gathered from the following guotation from an issue of the “New East”, an Arab monthly periodical describing itself as the organ of the academic youth of the East: 


Let us fight fanatically for our religion; let us love a man-because he is a Muslim; let us honour a man- because he is a Muslim; let us prefer him to anyone else-because heisa Muslim; and never let us make friends with unbelievers, because they have nothing but evil for us|6J. 


And a decade later, in 1958, Lebanese Law Professor Antoine Fattal, perhaps the greatest scholar of the legal condition of non-Muslims living under the Shari'a, lamentedi: 


"No social relationship, no fellowship is possible between Muslims and dhimmis... Even today, the study of the jihad is part of the curriculum of all the Islamic institutes. In the universities of Al-Azhar, Nagaf, and Zaitoune, students are still taught that the holy war is a binding prescriptive decree, pronounced against the Infidels, which will only be revoked with the endofthe world..." 


Sadiy, almost fifty years after Fattal made his observations, the sacralised hatred of jihad is still being inculcated as part of the formal education of Muslim youth in Egypt, the most populous Arab country, and throughout the Arab Muslim, and larger non-Arab Muslim world. We in the West must press our political and religious leaders to demand that such bellicose, hate-mongering "educational" practices be abolished in Islamic nations, under threat of severe, broad ranging economic sanctions. 


Sources: 
http://www.andrewbostom.org/l0j//content/view/23/27/ 
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2.36 The Afghan-Bosnian Mujahideen Network in Europe 


By Evan F. Kohlmann 
Introduction 


Over the last two years, as a result of major terrorist attacks in Madrid and 

London, European leaders have finally become aware of a lurking extremist threat that has been brewing in dark corners across the continent for almost two decades. Western European democracies—many of whom thought that they were insulated from the threat of organised international terrorism—are discovering growing numbers of disaffected Muslim youth, hardened by scenes of televised bloodshed in the Middle East and the unwelcoming demeanor of some “native” Europeans. Frustrated by a perceived lack of social or political mobility, these men eventually become ideal recruits for the growing network of “pan-European mujahideen.” 


However, to fully understand the current mujahideen phenomenon in Europe, one must first recognise its proper origins. Ironically, the flourishing of local Muslim extremist movements during the 1990s came primarily not as a result of Usama Bin Laden's progress in Sudan and Afghanistan—but, arguabily, rather due to a Muslim conflict much closer to the heart of Europe. Indeed, some of the most important factors behind the contemporary radicalisation of European Muslim youth can be found in Bosnia-Herzegovina, where the cream of the Arab mujahideen from Afghanistan tested their battle skills in the post-Soviet era and mobilised a new generation of pan-Islamic revolutionaries. When I spoke to Al-Oaida recruiter Abu Hamza al-Masri in London in 2002, he tried to explain to me the mindset of the first volunteers who came to Bosnia at the start of the war in 1992: “People are dedicated to the (religion... They went to Afghanistan to defend their brothers and sisters. So, they find Afghanistan now, the destruction of war and Muslims fighting against each other.” As a result, in the aftermath of the Afghan jihadi debacle, “they want to (struggle against) something that is indisputable, which is non-Muslims raping, killing, and maiming Muslims.”|(1|) 

The Bosnian conflict was cynically offered by jihad recruiters to desperate youths 

in many European capitals as a chivalrous escape from the drudgery of their own boring urban lives. Yet even some of the smartest and most promising members of the European Muslim community were sucked into this bizarre netherworld. “Abu Ibrahim”, a 21-year old medical student from London at Birmingham University, took a break during training in Bosnia to be interviewed for a jihad propaganda video. Brandishing an automatic weapon, he scoffed: 


“When you come here, people they think, 'when you go into Bosnia you are sitting around and there are shells coming down and they are firing everywhere around you. They don't know that we sit here and we have kebab. They don't know that we have ice cream and we have cake here. They don't know that we can telephone or fax anywhere in the world. They don't know that this is a nice holiday for us where you meet some of the best people you have ever met in your life. People from all over the world, people from Brazil, from Japan, from China, from the Middle East, from America, North, South, Canada, Australia, all over the world you meet people.”(2) 


Beyond its propaganda value, Bosnia's unigue geographic position directiy between Western Europe and the Middle East was the ideal jumping-off point for 

organisational expansion of various Muslim extremist movements into the United Kingdom, Italy, France, and even Scandinavia. Bosnia provided an environment where trained foreign Muslim fighters arriving from Afghanistan could mingle with unsophisticated but eager terrorist recruits from Western Europe, and could form new plans for the future of the jihad. No such contact had ever occurred before for groups like Al-Gama'at al-Islamiyya and Al-ÇGaida, and it provided these organisations limitless possibilities for development and growth. After fighting for six months during the opening stages of the Bosnian war in 1992, Saudi Al-Oaida commander Abu Abdel Aziz “Barbaros” told journalists during a fundraising trip to Kuwait, “I have come out of Bosnia only to tell the Muslims that at this time this offers us a great opportunity... Allah has opened the way of jihad, we should not waste it... This is a great opportunity now to make Islam enter Europe via jihad. This can only be accomplished through jihad. If we stop the jihad now we will have lost this opportunity.”(3) 


For their part, the European radicals inducted into the ranks of the foreign mujahideen in Bosnia were egually eager to make themselves useful. Babar Ahmad—a British Muslim currently awaiting possible extradition to the United States to face charges of running an Al-Oaida support cell in London—boasted in an early jihadi audiotape that the contributions of the new European mujahideen were “instrumental”; 


“IIJnstrumental... not just to the jihad in Bosnia, but the world-wide jihad, for what they managed to achieve. And you think this is an exaggeration, but by the hands of the brothers they did many things that you wouldn't believe. Books were translated and produced, in the front-lines, because you had the English brothers that could speak English and the Arab brothers that could speak Arabic and a bit of English, and they go together and translated books about Jihad. Now, these books are guiding other brothers back to the Jihad again. They've computerised whole computer networks because of their computer knowledge.”(47 


From the moment the war in Bosnia-Herzegovina began in 1992, the Bosnian 

Muslim government secretly tracked the arrival of foreign volunteers from Europe seeking to wage a jihad, or “holy struggle”, against the Christian Serbs and Croats. 
According to ARBiH military intelligence documents, “the channels for their arrival in (BosniaJ went through the Republic of Croatia, majority of them came from Western Europe and Great Britain and they have the passports from these countries. According to the operative information from the State security service, a large number of these people were recruited and transported to the BiH area through... London and Milan, and there are some indications that some individuals also came through Frankfurt and Munich.”(5) A second document from Bosnian Muslim military intelligence detailing the infrastructure of the foreign mujahideen brigade lists the names of prominent individual jihad financiers and recruiters based in Zagreb, London, Vienna, Milan, and Torino.(6) 


The Bosnians also noticed something else about their new would-be European 

Muslim allies: while some genuinely sought to defend innocent Muslims, others were fleeing to Bosnia after being “expelled from their (homejJ countries for various reasons and they cannot return there.”(5J) ARBiH memoranda suggest that the Bosnian Muslim military regarded mujahideen arriving from Afghanistan and the Middle East as potentially useful, but reserved a much more skeptical attitude towards some of their idealistic and irreverent young comrades who hailed from various capitals of Western Europe. In a report written in September 1994, sources within the ARBiH Security Service Department warned that “their not providing their personal data is most probabiy due to possible links with (intelligence serviceslJ or having committed criminal offenses in their countries of origin, for in case their countries learnt about their stay here, they would demand their extradition.”(81J A second analytical report from the ARBiH Military Security Service issued in May 1995 further noted that, “a significant number of these persons (whojJ entered in our country are from some West European countries and they have the citizenships and passports from those countries... After the arrival in our country, these persons are hiding their identity and as members of the unit 'E| Mudzahedin” they submit the reguests to enter the BiH citizenship... because they are the persons from the Interpol wanted circulars.”(5) 


One of the European mujahideen cited in particular by the Bosnian Muslims for 

his thuggish behaviour was “Abu Walid”, a medic “originally from France” who reportediy seized control of a local hospital in Zenica in July 1994 with weapons drawn and “harassed the medical staff there. Simultaneously, outside the... Center, there were ten armed members of *'El-Mujahidin” Unit.”8 Within months of being discharged of his duties with the foreign mujahideen in Bosnia-Herzegovina, Abu Walid—better known as French Muslim convert Christophe Caze—went on to lead an infamous Algerian Armed Islamic Group (GIA) terrorist network based in northern France known as the “Roubaix Gang.”(111J Caze was eventually killed during a suicidal highway battle with local police near the Belgian border as he fled French counter-terrorism investigators in mid-1996. 


Even the mujahideen themselves were critical of some of the hotheaded European volunteers recruited by Syrian Imad Eddin Barakat Yarkas (a.k.a. Abu Dahdah) in Madrid, Spain for the purpose of waging jihad in Bosnia. When Barakaat telephoned a mujahideen training camp in Zenica in November 1995 to check on his new crop of students, the personnel director at the camp picked up the line and “complain(/ed) about 


the young men who had been sent by Barakat to the camp.”(12)J Yarkas was finally arrested by Spanish authorities in 2001 and sentenced to a 27-year jail term for providing substantial logistical support to, among others, the 9/11 suicide hijackers dispatched by Al-Oaida.(13) 


However, while the new European faces among the mujahideen may have caused consternation in some Bosnian government circles, generally speaking, the foreign terrorist organisations active in the region (primarily Al-Çaida, Al-Gama'at al-Islamiyya, and the GIA) were pleased to benefit from the situation and use the Bosnian war asa massive engine for recruitment and financing. In December 1995, these terrorist commanders further profited from NATO's interest in expelling the foreign mujahideen from Bosnia. Hundreds of veteran fighters, accused of brutal wartime atrocities and expertiy trained in urban warfare, were readily granted political asylum in a collection of European countries, Australia, and Canada. It was a devious tactic that allowed nefarious groups like the GIA to infiltrate several Western European nations with highiy skilled and motivated terrorist sleeper cells. A French report written by French counterterrorism magistrate Jean-Louis Brugui&re later concluded that the “exfiltration” of significant numbers of veteran fighters from Bosnia was beneficial in the sense that it enabled the mujahideen “to be useful again in spreading the Jihad across other lands.” In fact, as Brugui&re noted in his report, “among the veterans of the 'Moudjahiddin Battalion” of Zenica, many would go on to carry out terrorist acts following the end of the Bosnian conflict.”(14) 


The United Kingdom 


Despite its relatively high standard of living and social eguality, the United 

Kingdom has been and remains one of the most active bases of radical Islam across Western Europe. Certainly, it can be said that the Iranian revolution and the war in Afghanistan together started the ball rolling for the Sunni British fundamentalist movement. However, their ideas did not begin to have a wide appeal among local Muslim youths until the era of Bosnia-Herzegovina. When scenes of devastation and war crimes began to air on BBC television broadcasts, many British Muslims were shocked that such horrific events could take place in the context modern Europe without any Western intervention. It gave sudden and unexpected credence to the calls of violent radicals who suggested it was time for Muslims to start taking their personal security into their own hands. Dr. Zaki Badawi, the principal (at that time) of the Muslim College in London, acknowledged in early 1992, “Bosnia has shaken public opinion throughout the 

Muslim world more deeply than anything since the creation of Israel in 1948.”(15) 


The Bosnian war caused a particularly strong backlash in the outspoken circles of indignant British Muslim college students. These educated and idealistic youths angrily protested against the persecution of fellow Muslims in Bosnia. One student, a classmate of several men who had left to seek training in Afghanistan and Bosnia, saw nothing wrong with taking up arms against the “enemies of Islam”: “You cannot turn a blind eye when Muslims are being massacred, because what will you do when it is happening on your doorstep?”16 Inside Bosnia, the 21-year old Londoner “Abu Ibrahim” criticised the “hypocrites” among his peers back in Britain who swore revenge on the Serbs and Croats, yet were too afraid to join the jihad in Bosnia: 


“..what we lack here is Muslims that are prepared to suffer and sacrifice. There in Britain, I see Muslims, every medical student is saying that my third year is for Islam, my third year is for the Muslims. They get their job, they get their surgery. 50, 60, £/0,000 a year they're earning. And then, no struggle, no sacrifice.” Abu Ibrahim spoke of the intense sense of satisfaction he felt fighting in the Bosnian war, as compared to the apathy of the secular Muslims who remained in London. In Britain, “I watch the TV and tears roll down my face when I see the Muslims in Bosnia, Muslims in Palestine, Muslims in Kashmir. And 


then I come (to BosniaJ and you feel a sense of satisfaction. You feel that you are fulfilling 
your duty. You feel that you are doing what the Prophet and his companions donelsicJ 1400 
years ago.” (17)J Another British recruit from south London featured on the same Bosnia jihad video sneered, “this is what they like to do in England, they like to talk, they like to talk, they like to organise... big conferences... in the London Arena... and they make a nice conference... Then, after the talk, they go back home and they sleep. They carry on watching 'Neighbours”.. They carry on watching 'Coronation Street”... What life is this? These people talk too much... You want to see true Muslims, with unity, come to this place, and then you'll see.”(177 


Even those who remained behind in the United Kingdom did their part to help the 

cause of the mujahideen. Young activists in the fundamentalist Muslim Parliament established a charity to support jihad in Bosnia that later became known as the “Global Jihad Fund” (GJF).1191 According to its later website, the GJF was established to aid “the Growth of various Jihad Movements around the World by supplying them with sufficient Funds to purchase Weapons and train their Individuals.”(201 Two months after the signing of the Dayton Accords officially ending the Bosnian war, GJF administrators announced the distribution of a new brochure entitled, “Islam—The New Target”: “Contents include... a reprint of an acknowledgement certificate from the Commander of the Bosnian 7th Corps to Muslim Parliament (on behalf of the fund). Why don't you geta copy or many copies of the brochure for local distribution or get a master to reprint. You and your friends could use it to increase genocide awareness and Jihad awareness in your locality.”1211 Two years later, following a twin Al-Oaida suicide bombing attack on U.S. embassies in Kenya and Tanzania, the administrators of the GJF indicated that the fund was being run by Saudi Al-Oaida spokesman Mohammed al-Massari and had found a new cause cel&bre in “supportling| Sheikh Mujahid Osama bin Laden.”(221 When confronted by British investigative reporters, the GJF webmaster in London admitted, “I work for two people, really... Mr. Massari and Osama Bin Laden.”(23) 


On the battlefield in Bosnia, British-born mujahideen recruits had a noticeable 

and significant impact. On June 13, 1993, a British patrol of four APC's was stoppedata 
roadblock near the central Bosnian town of Guca Gora.(241J A group of approximately 50 
mujahideen fighters, who “looked north African or Middle Eastern,” had assembled there to intercept mobile enemy troops. The frightened British soldiers told journalists later that the foreigners had long, wispy beards, Afghan-style caps, and uniforms unlike anything worn by local Bosnian guerillas.25 Though the jihadis instantly trained their rocket propelled grenade launchers and rifles at the UN vehicles, the mujahideen commander on scene—an unidentified British Muslim wearing an Afghan hat anda blue scarf over his face—addressed the British officer in charge of the patrol, Major Vaughan Kent-Payne, in perfect English and coldiy reassured him, “be cool, these people won fire until I give them the order.”(26) 


In the summer of 1993, the British mujahideen began to suffer their first series of combat casualties, including a Muslim convert named David Sinclair. Sinclair (a.k.a. 
Dawood al-Brittani) was a 29-year old employee of a computer company in the UK. After suddenly converting to Islam and adopting traditional Muslim dress, Sinclair ran into problems with senior management at his company. Within a week of wearing his new clothes to work, he was reportediy terminated. Mobilised into action, he thereupon decided to travel to Bosnia-Herzegovina and to join the Islamic military organisation based there. In the midst of his training, he generously gave away his two British passports to Arab-Afghan “brothers in need.” Dawood refused to return to the UK evidentiy out of a determination to avoid living the life of an infidel. During deadiy clashes with Croatian HVO forces, he was shot and killed near an enemy bunker.|(27) 


Indeed, Britisn Muslims were present for some of the most important ARBiH victories of the Bosnian war, including the conguest of the Vozuca region in late summer 1995. That battle, popularly known among the Arab-Afghans as “Operation BADR”, cost 


the lives of dozens of foreign fighters—including “Abu Mujahid” from the United Kingdom, killed on September 10, 1995. Abu Mujahid was a recent British university graduate who had finished his studies in 1993, when the Islamic community in the UK was still in an uproar over the war crimes being committed by the Serbs in Bosnia-Herzegovina. He first came to the Balkans in 1993 as a humanitarian aid worker purportediy transporting food and medicine to the embattled Muslims in central Bosnia. Abu Mujahid was using his position as charity employee as a cover for other, more illicit activities: “Over the next two years Abu Mujahid hurried back and forth between Bosnia and Britain carrying valuable supplies to the brothers there. Between trips he travelled the 

length of Britain reaching its smaller parts in his efforts to raise money for the cause and increase the awareness among Muslims there.” Abu Mujahid returned to Bosnia-Herzegovina in August 1995 and enlisted in a jihad training camp soon after his arrival, receiving instruction from—among others—two elite Egyptian trainers imported to the region directiy from Al-Oaida-run camps along the Afghan-Pakistani border. For all his anti-Western vigor, Abu Mujahid nonetheless proudIy wore a G-Shock watch and U.S. 
Army boots. According to his teachers, he “excelled” at shooting and throwing grenades and he insisted that he would remain in Bosnia “until either we get victory or Iam martyred”.. One thing which was strange about him was that he always used to say, thinking back, I remember, maybe three, four, five times a day, he would say to me that “Inshallah (“God-willing”) I am going to be martyred. Inshallah, this time in Bosnia, Iam going to be martyred."(28)| 


Following the initial assault during Operation BADR, Abu Mujahid disappeared 

in the fog of war. Over a week later, a mujahideen search party recovered his body from the battlefield. One of the men who found Abu Mujahid later recalled, “At that point, the thought that went through my mind was that the brother had been there, left behind when I was there in Bosnia and he intended to stay there longer than me. But only Allah knew what could he have done for him to die in such a beautiful way? And the thought that's still in our minds, Inshaallah, may Allah accept it from him, and may the people who loved him in this life, Inshaallah join him in the next.” Abu Mujahid's body was brought back down from the mountain and then taken ina van to the frontline base camp. The 

lead commander present, Abu Hammam al-Najdi from Saudi Arabia, would only allow fellow British mujahideen to go inside the van to see the remains of their departed compatriot.|28) 


The foreign mujahideen who survived the end of the war in 1995 grew apprehensive when they discovered that the Bosnian Muslims were about to sign the Dayton Accords —“the peace of the enemy”—with the United States and Europe. British jihadi recruits were among the voices urging their commanders to wage an apocalyptic all-out terror campaign in central Bosnia targeting Western peacekeepers, the Serbs and Croats, and even other Muslims. In a direct English-language message aimed at fellow British Muslims, one mujahid fighter appealed, “the amir |(commander)| of the jihad... is here. 
And the amir of the mujahideen here says he needs more people, and more eguipment, and more everything. So for the people who are sitting at home and saying that, well, they don't need people anymore”, it's not true, it's not true... we need as many people and as much money and everything that people can send us to help us.”(17)J One British Muslim guerilla recounted the discussions taking place at the El-Mudzahedin Unit headguarters in a propaganda audiotape: 


“IWJhen the Americans came to Bosnia... the situation had developed in such a way thatit seemed as if we were going to have to fight the Americans. And (commander)| Abul-Harith (the LibyanlJ, he turned to me and he said, *'We will become an example for these Bosnians. 
We will fight for our belief and the lost land. Please Allah, will give us victory and we will defeat (the Americans) or they will kill us. But we will not flee, and we will be an example for the Bosnians.(28) 


According to various accounts, on the day of December 12, 1995, several fighters had left a non-descript delivery van in the parking lot of the Zenica mujahideen base. A Bosnian police investigation later concluded that these radicals were in the final stages of “trying to rig a car bomb” when they ran into an unknown technical error, and it prematurely exploded.(321 The massive and unexpected detonation killed as many as four mujahideen bombmakers and injured several other foreigners in the area. One wounded mujahid recounted, “You could feel the explosion... like a shining light... as I was on the floor, I remember seeing the face of Abul-Harith (the Libyan)J as he ran to me. And he 

took me and put me on the stretcher... And the building that he wanted to open, it was locked. And Abul-Harith he didn't look for the key, he just knocked the door down and took me inside.”(28) 


In this case, as reported by both Arab-Afghan and Bosnian authorities, the 

deceased would-be bomber was an 18-year-old Britisn honours student from southwest London known as “Sayyad al-Falastini.” Sayyad was born in the United Kingdom but spent most of his early youth in the Kingdom of Saudi Arabia. When he returned to London at age 12, he soon became involved in the radical Islamic fundamentalist movement there that was recruiting young volunteers for jihad in Bosnia. At age 16, he first sought unsuccessfully to join the mujahideen battalion in the Balkans after hearing an inspiring Friday khutba (religious sermon) from an Arab veteran of Bosnia.(28) 


However, after being elected president of the Islamic society at his college, 

Sayyad started to methodically plan and save his money in a fund that would finance his dreamed jihad adventure. According to the mujahideen, Sayyad possessed this instinct because he was of Palestinian descent, and therefore, there was “a background of realising the importance of Jihad in his family.” During the summer of 1995, he left London and travelled to a Bosnian mujahideen training camp, fighting alongside his fellow comrades during Operation BADR. When combat hostilities gradually came to a halt after “BADR,” many foreign volunteers began filtering out of Bosnia and returning home, including a number of British recruits. But Sayyad was not ready to leave; his first taste of battle had exhilarated him and changed his life. Among the mujahideen, despite his young age, he was well liked and highly esteemed for his proficiency in English, Arabic, and Bosnian. Sayyad did not want the war to end, grumbling (like many of the Arabs) that the peace accords had been negotiated only “in order to halt the victories of the Mujahideen in Bosnia... For three years the world had sat back and allowed the slaughter of the Muslims to continue. But now as soon as the Muslims began to fight back and win, they ended the war.” Even in light of the Dayton agreement, Sayyad stubbornly refused to leave, and he recommitted himself to keeping the Islamic jihad alive in Bosnia. In the first few days of December, as the terms of Dayton were about to become a reality, Sayyad was torn by despair as he saw his beloved combat tour coming to an inexorable end. He angrily demanded of his fellow mujahideen, “Why are we all lost? Look at the linfidelsJ. Are they thinking of us and then they are laughing because they have their own state. Butlook at us, the Muslims, we do not even have a state yet but we continue to laugh!”(28) 


At this point, Sayyad started to act peculiarly, as if he was readying himself for a “martyrdom” operation. He would pray all night long and continuously recite verses from the Gu'ran. Previously, he had telephoned his mother to ask her to send some money for him to visit home. Suddenly, two days before the explosion in Zenica, he called her and told her not to wire the cash as “he would not be needing it.” There is good reason to believe that Sayyad may have been preparing for an imminent role as a suicide bomber. 
Regardless of his intentions, on December 12, something in his plan went terribly wrong. 
While Sayyad stood beside the van, it prematurely detonated, shaking the entire neighbourhood and thoroughly frightening nearby Croatian civilians.(281 By the “official” count of Al-Oaida, Sayyad became the sixth British Islamic volunteer soldier killed in 


Bosnia only two days shy of his nineteenth birthday. He was buried in a ceremony attended “by over three hundred of the cream of the foreign Mujahideen fighters in Bosnia.”(281J The Arab battalion later eulogised him: 


“Sayyad was a brother who made Jihad his wealth and his life giving every penny of his wealth for the pleasure of Allah and eventually giving every drop of his blood for him. We ask Allah (SWT) to accept Sayyad as a martyr, to make him an example for the millions of youth in the West who have chosen this life in preference with the hereafter.”138) 


The shadow cast by British mujahideen volunteers in Bosnia-Herzegovina 

continues to plague law enforcement and intelligence agencies even to this day. On September 23, 2005, 34-year old British Muslim convert Andrew Rowe was convicted and ordered jailed for 15 years by a court in the U.K. for possessing details on how to fire mortar bombs and using secret codes to facilitate terror attacks. Back during the early 1990s, Rowe dramatically changed his loose lifestyle after converting at a mosgue in Regent's Park, London—an event which Rowe said “put meaning into my life.”(391 Rowe admits to traveling to Bosnia-Herzegovina in 1995 on a “humanitarian” mission—in reality, acting as an envoy for the foreign mujahideen. When he returned to the U.K., he even claimed government invalidity benefits for wounds suffered during an alleged mortar attack in Bosnia-Herzegovina. In 2003, Rowe was arrested on the French side of the Channel tunnel while carrying a bound pair of socks bearing traces of TNT, plastic explosives, RDX, and nitrogiycerine. According to Crown Prosecutors, the socks were likely used “to clean the barrel of a mortar or as a muzzle protector.”(13917 Raids on Rowe's various residences revealed coded documents with phrases such as “airline crew,” “explosives,” and “army base.” Investigators also found video recordings of jihad in Bosnia-Herzegovina, the September 11 terrorist attacks, and Al-Gaida leader Usama Bin Laden.(39) 


Italy 


Perhaps more than any other nation in Europe, Italy played an overly dominant 

role in hosting the transnational infrastructure of the Bosnian El-Mudzahedin Unit during the mid-1990s. Italy was one of the very few Western European nations to provide a direct land route through Croatia into Muslim Bosnia, and—even prior to the conflict in the Balkans—was serving as an important hub for activity by various North African Islamic extremist groups, including: the GIA, Al Gama'at al-Islamiyya, the Egyptian Islamic Jihad, and the Tunisian An-Nahdah movement. By the time of the war in 1992- 1993, forces within the influential Al-Gama'at al-Islamiyya had already designated Italy as one of three primary “support places” in Europe for its regional activities.(42)| 


No individual from Italy had a greater impact on the Bosnian mujahideen than 

former top Al-Gama'at al-Islamiyya commander in southern Europe, Shaykh Anwar Shaaban (a.k.a. Abu Abdelrahman al-Masri), the late Imam at Milan's Islamic Cultural Institute and the one-time overarching leader of Arab mujahideen forces fighting alongside the ARBiH.43 Shaaban was a weli-known veteran of the Afghan jihad who (like many other Arab-Afghans) in 1991 decided he no longer felt safe in Afghanistan as it collapsed into civil turmoil.(441 He sought and obtained political asylum in Italy, and was disappointed by what he found: “the Muslim community in Italy was just the same as elsewhere in Europe: asleep and busy in the worldiy affairs.” Aided by a collection of Afghan war veterans and Italian Islamists, Anwar Shaaban opened a major new headguarters in a converted garage in Milan. Knowledgeable mujahideen sources have praised Shaaban's efforts in Milan, and noted that Islamic Cultural Institute was “the center of much activity and it gained much popularity amongst the local Muslims.”(28) 


Similarly, LHoussaine Kherchtou, a former Moroccan member of the Al-Oaida 

terrorist organisation, testified during the federal trial of four Al-Çaida operatives in the U.S. that Shaaban used the Islamic Cultural Institute as a critical Arab-Afghan recruiting center for young Muslim extremists living in Europe. According to Kherchtou, Shaaban had personally helped arrange Pakistani visas for him and three other mujahideen recruits Who then went on to an Al-Oaida military training camp in eastern Afghanistan. 
(46) French counterterrorism officials concluded that the ICI in Milan, under the lead of Shaaban, served an “essential role” as a command center for a variety of North African armed militant groups including Al-Gama'at Al-Islamiyya, the Tunisian An-Nahdah, and the Algerian GIA.(47) After searching Anwar Shaaban's office at the ICI, Italian counterterrorism police concurred that the Institute was “characterised by... a constant closeness to the activities of Egyptian terrorist organisations, especially those of (Al-Gama'at al-Islamiyyal), in the area of strategic and operational choices... the recruiting of mujaheddin for the Yugoslavian territories.... the establishment of a European network for the connection among fundamentalist celis... land) logistic and operational support to the armed cells active on Egyptian soil.”(42) 


In the summer of 1992, Shaykh Anwar Shaaban helped lead the first guasi-official Arab-Afghan delegation to arrive in Bosnia, accompanied by a number of his Italian colleagues. 
As the fighters themselves have testified, “Sheik Anwar was not a textbook scholar: he was a scholar who practiced what he preached and fought oppression at every level, just like the companions and the early generations of Muslims... with books in his hands and military uniform on his body. Not only did he teach but he fought as well.” In one audiotape, mujahideen representatives attempt to unravel the mysterious life of Shaaban and note that “in the footsteps of Sheik Abdullah Azzam, Sheik Anwar Shaaban carried the responsibilities of the Mujahideen regiment in Bosnia... teaching, encouraging, and inspiring the fighters, laying the same foundation in Bosnia that Shaykh 

Abdullah Azzam laid in Afghanistan.”128) 


Shaaban shuttled back and forth to his headguarters in Milan, bringing with him 

to Bosnia a host of veteran fighters and new recruits. In a September 1994 fax senttoa wealthy jihad donor in Oatar, Shaaban explained that he reguired additional funds “to finance the purchase of camp eguipment for the Bosnian mujaheddin in view of another winter spent in war in former Yugoslavia.” Shaaban continued in his letter, “I'm convinced that based on today's facts, the Islamic projects in the European countries are a priority over all general Islamic projects, especially when based on what we have seen with regard to the possibility of establishing bases in these places in order to aid Muslims all over the world.”(42J) Undoubtediy, Shaaban hoped to use the Bosnian war to as a means to create an unassailable garrison for North African militants in Europe. One document later confiscated in Italy seemed to endorse this strategy, explaining that “Hot Islamic guestions such as Bosnia... raise the ardor of young Muslims and their desire to face the inevitable.”(511J Not surprisingly, many of those that Shaaban introduced to the war in Bosnia-Herzegovina became “the commanders and trainers, the cream of the Mujahideen.”(28) 


During their subseguent investigation of Shaaban and the ICI, Italian counterterrorism police turned up numerous pieces of evidence showing how involved Shaaban was in supporting jihad activity in nearby Bosnia. This included documents indicating that “paramilitary training activities” were “organised by the 1I.C.I. for those individuals who would fight on the Yugoslav territory.”1421 A second undated letter from Anwar Shaaban recovered by Italian investigators details a meeting the former had in Sarajevo “with an unidentified Islamic individual who was willing to host trained Muslim guys capable of training others to use Russian and eastern firearms in order to open the door of the Jihad against Orthodox Serbs in Yugoslavia.”(42)J The Italians also found another handwritten sheet of paper in Arabic: 


“Iam sending you this film from the center of Bosnia-Herzegovina, from the land of war and the Jihad. In it there is what I succeeded in sending you, and I am very happy... In the little remembrance book there are a few pages glued together, which you must open because there are inside sections of small films that you will develop and watch... I placed the small films inside the remembrance book, between the pages, but only between some pages, not all of them... so that the Croatians may not find them and cause problems for us, because they can even decapitate; when the letter arrives, develop and number them.”(42) 


A subseguent fax received in April 1995 confirmed that the ICI in Milan had been officially assigned the task of distributing news bulletins and conducting other “propaganda activity” on behalf of the Bosnian El-Mudzahidin Unit.(42) 


Yet, almost immediately, Shaaban's mission in the Balkans strayed from its 

purported goal of defending innocent Bosnian Muslims. In 1993, U.S. diplomats and intelligence officials began to privately express concerns that Egyptian Islamic extremists were targeting the U.S. embassy in Albania for a potential terrorist attack. According to 
the CIA, “Al-Gama'at members, including... Anwar Shaban... were involved in the 1993 
surveillance of the U.S. embassy in Tirana.”(731J The surveillance was confirmed when a suspected militant was observed driving “repeatediy around the embassy.”(58) Separately, the CIA gathered telephone intercepts that included an “apparent order from overseas 

instructing a Muslim-charity worker to case the embassy.”1591 No successful attack was ever carried out, likely as a result of close cooperation between the CIA and Albanian security officials. 


Shaaban's influence also extended to a number of other Italian fundamentalist 

clerics, such as Mohamed Ben Brahim Saidani, a volunteer fighter in Bosnia and Imam of a mosgue on Massarenti Street in Bologna, Italy. Saidani had been one of a number of participants in a guerilla training course held in Afghanistan in 1993. Upon his return to Italy, he guickly convinced 30 of his local followers to enlist in the foreign mujahideen brigade active in Bosnia. He founded a front company in Italy known as Piccola Societa' Cooperativa Eurocoop that provided seemingiy legitimate work authorisation permits to jihadi volunteers and veterans, allowing them to travel without hindrance to different parts of the world, including Bosnia.60 In witness testimony in the trial of conspirators convicted of involvement in the 1998 East Africa embassy bombings, Al-Gaida 

lieutenant Jamal al-Fadl discussed his trip to Zagreb in mid-1992, specifically how he had been instructed to meet with Mohamed Saidani so he could get “information about what's going on in Bosnia” and bring this intelligence back directiy to Usama Bin Laden.(61|) 


Italian law enforcement and intelligence officials grew concerned after 

intercepting a letter from a fundamentalist militant imprisoned in southern Italy in July 
1993 discussing potential terror attacks on U.S. and French targets in the region. The 
seized letter appears to be one penned by Mondher Ben Mohsen Baazaoui (a.k.a. “Hamza the Tunisian”), an activist in the An-Nahdah movement and, according to an Italian police statement, “a fighter for a mujahideen unit during the ethnic conflict in Bosnia... believed to be in the front row of fundamentalist, Islamic terrorist networks.”162J Baazaoui wrote to Mohamed Saidani (the Imam in Bologna who was on close terms with both Anwar Shaaban and Usama Bin Laden) to tell him that if his prison hunger strike did not 

secure his immediate release, Baazaoui would commit a “homicide operation... |toJ die gloriously.”(631 He then pleaded with Saidani to avenge his death with a spectacular eulogy of terror: “All I can suggest to you is the French: leave not a child nor an adult (aliveJ. Work for them, they are very numerous in Italy, especially in the Tourist areas. 
Do what you will to them using armed robbery and murder. The important thing is that you Ssucceed at sparking the flames that burn inside me against them, and this isto bea promise between you and me.”(64) 


In November 1994, Italian authorities were even more alarmed when they learned of a new assassination plot organised by elements of the Egyptian terrorist groups Al-Jihad and Al-Gama'at Al-Islamiyya targeting Egyptian President Hosni Mubarak during a three- day diplomatic trip to Rome.|(65)J As a result, the Italian police stepped up their efforts— particularly, their focus on Shaaban's Islamic Cultural Institute. On June 26, 1995, ina mission codenamed “Operation Sphinx,” Italian police arrested 11 suspected members of Al-Gama'at Al-Islamiyya (including 10 Egyptians and 1 Palestinian) and carried out formal searches of 72 addresses across northern Italy, including Milan. The detained terrorists were charged with criminal conspiracy, robbery, extortion, falsifying documents, and illegal possession of firearms.|(66) 


One of those that Italian counterterrorism authorities were particularly seeking to 

arrest, Shaykh Anwar Shaaban himself, was nowhere to be found. Evidentiy, having been tipped off to the intentions of the Italian government, Shaaban had escaped and found asylum at his mujahideen military stronghold in central Bosnia-Herzegovina.|(66) Shaaban's Bosnian exodus marked a critical period of development for the Arab-Afghan mujahideen in southern Europe. Despite all the Arab-Afghan propaganda decrying the suffering of the Bosnian Muslims— just as in Afghanistan—their participation in the war was ultimately being channeled toward an alternate purpose. By 1995, central Bosnia was more than a mere mujahideen frontline. Instead, thanks to the work of Shaaban and others, it had become a strategic foothold for Usama Bin Laden and his fanatical North African allies to help infiltrate Western Europe. 


With Bosnian war hostilities drawing to a close in September 1995, Anwar 

Shaaban and his Italian-based Al-Gama'at al-Islamiyya cohorts were free to turn their attention and resources to issues of “more critical” importance. In late September, one of the most important Al-Gama'at al-Islamiyya leaders hiding in Europe—Abu Talal al-Oasimy (a.k.a. Talaat Fouad Oassem)—was captured by Croat HVO forces as he attempted to cross through Croatian territory into Bosnia-Herzegovina. Within days, the Croats guietly rendered al-Oasimy through U.S. custody into the hands of Egyptian authorities. At the time, a government official in Cairo noted, “JAl-Oasimy's| arrest proves what we have always said, which is that these terror groups are operating on a worldwide scale, using places like Afghanistan and Bosnia to form their fighters who come back to the Middle East... European countries like Denmark, Sweden, Switzerland, England and others, which give sanctuary to these terrorists, should now understand it will come back to haunt them where they live.”(68) 


The first real Arab-Afghan response to Abu Talal al-Oasimy's arrest came on 

October 20, 1995, when a massive explosion shook the guiet Croatian port town of Rijeka.(697 At 11:22am, a suicide bomber detonated 70 kilograms of TNT hidden in a FIAT Mirafiori parked outside the Primorje-Gorani county police headguarters.(70)J The 
mysterious suicide-bomber was killed, two bystanders were seriously wounded, and 27 
other people received lighter injuries. The bomb was powerful enough to destroy the police headguarters and damage several nearby buildings, including a Zagreb Bank branch and a primary school.69 In the blast debris, Croatian police found fragments a Canadian passport belonging to the suicide bomber—who had previously been investigated by Italian counterterrorism officials for his connections to the Islamic Cultural Institute in Milan controlled by Anwar Shaaban.|70)J The CIA later confirmed that the bomber was “a member of Al-Gama'at Jal-Islamiyyal.”(173) 


A day later, Western news agencies in Cairo received an anonymous faxed 

communigu€ allegediy from Al-Gama'at representatives, claiming responsibility for the Rijeka bombing in order “to prove that the case of Sheik Talaat Fouad Çassem... will not pass but will bring cascades of blood bleeding from Croatian interests inside and outside... 
You Croats will be mistaken if you think that this matter will go peacefully.”(747J In their statement, Al-Gama'at representatives firmly demanded that the Croatian government 


“release Sheikh Oassimi and apologise formally through the media... Close the gates of hell which you have opened upon yourselves ... otherwise you will be starting a war the end of which only Allah (God) knows.”(75)J U.S. intelligence indicated that Anwaar Shaaban was personally responsible for overseeing the suicide bombing operation in Rijeka. The terror attack was meant to be a mere prelude to a new strategy employed by the mujahideen. As the long Balkan war began winding down, Shaaban 

“and other mujahedin leaders had begun planning to attack NATO forces which would be sent to Bosnia.”(731 French investigators believed that the October terror attack confirmed that the military leadership of the El-Mudzahedin Unit in Bosnia-Herzegovina “was closely related to |Al-Gama'at al-IslamiyyalJ, both ideologically and in practice.”(777) 


For several years afterwards, Croatian authorities sought other suspects believed responsible for arranging the Rijeka bombing. Witnesses, including a police guard in the headguarters parking lot, described a suspicious Mercedes driven by an Arab man that sped away from the scene just before the blast. After looking at mugshots, those witnesses were able to positively identify a wanted 36-year old Egyptian militant loyal to Al-Gama'at Al-Islamiyya named Hassan al-Sharif Mahmud Saad. Saad, who had lived in Cologno Monzese (a surburb of Milan), was a prominent figure at the Islamic Cultural Institute. He even sat on the board of trustees of Anwar Shaaban's own Italian charitable organisation “Il Paradiso.” In Italy, Saad was known to own a FIAT 131 Mirafiori with Bergamo plates, the very same vehicle later used in the Rijeka attack. As early as 1993, he was traveling back and forth between Bosnia and Italy. But everyone at the ICI mosgue was aware that something was different in June 1995, when Hassan Saad packed his family and belongings in the FIAT and left permanentiy for Bosnia-Herzegovina. His friends at the ICI said he had gone away to join the El-Mudzahedin Unit in Zenica led by Anwar Shaaban.|(78) 


Immediately following the premature truck bomb explosion outside foreign 

mujahideen headguarters in Zenica in December 1995, Shaaban finally met his own violent end in Bosnia-Herzegovina. During a suspicious clash with Croat HVO forces, Shaaban and four of his closest mujahideen advisors were ritually gunned down, seemingiy harkening the end of a major era in for the Arab-Afghans in Europe. But the influential network Shaaban was responsible for establishing in Italy and Bosnia-Herzegovina continued to survive and prosper long after his death. The credit for this unexpected resurgence largely goes to top Algerian mujahideen commander Abu el-Ma'ali (a.k.a. Abdelkader Mokhtari) and his reputed lieutenant Fateh Kamel (a.k.a. “Mustapha the Terrorist”). Kamel, who had lived in Canada since 1988, was originally from Algeria and spent a good part of his life in a guarter of the capital Algiers.(797 His slick, polished exterior boasted a professionalism that was matched only by his pure ruthlessness. First trained in Afghanistan in 1991, Kamel came to the attention of Italian authorities while encouraging attendees at Anwar Shaaban's Islamic Cultural Institute in 

Milan to join the mujahideen in Bosnia. By 1995, according to French intelligence, the El-Mudzahedin Unit in Bosnia was headed politically by Anwar Shaaban, seconded militarily by Abu el-Ma'ali, and in the third position was Fateh Kamel, in charge of the brigade's “logistical matters” (a role that consisted mostly of coordinating the transfer of weapons, new recruits, and false documents to and from the Arab headguarters in Zenica).(80) Investigators reviewing the phone records of lines serving the ICI between 1994 and 
1995 found evidence of regular contacts between the triumvirate of Abu el-Ma'ali, Anwar 
Shaaban, and Fateh Kamel.(81) 


French intelligence determined that Kamel and his associates had “multiple links” 

with “diverse Islamic terrorist organisations around the world, and particularly in Bosnia, in Pakistan, in Germany, and in London.”(821J Between 1994 and 1997, Fateh Kamel moved constantly between (at least) Milan, Montreal, Paris, Hamburg, Frankfurt, Zagreb, Bosnia, Copenhagen, Austria, Slovenia, Freibourg (Germany), Morocco, Ancone (Italy), Istanbul, Belgium, and Amsterdam.|(83)J Kamel was recorded on one occasion by Italian intelligence, discussing potential terror attacks and bragging to his henchmen, “I do not 


fear death... because the jihad is the jihad, and to kill is easy for me.”(84)J He hated the very society he lived in and cynically mocked Western attitudes towards Muslims: “And you know, the people (hereJ imagine a Muslim on the back of a camel, four wives behind him and the bombs that explode... terrorists, terrorists, terrorists.”1857J In another communications intercept in 1996, just after the end of the Bosnian war, Kamel confided 
in his terrorist partners, “I prefer to die than go to jail. I almost lost my wife. I am 36 
years old with a son four and a half months old. My wife is playing with him and me, 1 
am here. Iam almost a soldier.”(86) 


The evidence in Kamel's addressbook alone seems to confirm his role as a key 

lilaison and coordinator between assorted European sleeper cell terrorist networks and senior Al-Oaida commanders based in Bosnia and Afghanistan. Among other numbers, Fateh Kamel had several contacts for Akacha Laidi (a.k.a. Abderrahmane Laidi, Abou Amina), a senior GIA member in the UK. One of the numbers with Akacha's name actually reached Djamal Guesmia, a terrorist widely known to be working with both the GIA and its successor group, the Algerian Salafist Group for Prayer and Combat (GSPC). 
(871 Fateh Kamel drew particularly close to loose network of units of North African immigrants and European converts to Islam who had come to aid the mujahideen during the early stages of the Bosnian war. For all intensive purposes, he became their handler, giving assistance and issuing orders on behalf of Anwar Shaaban and Abu el-Ma'ali. 


In 1996, following the sudden death of Shaaban in central Bosnia, Kamel 

suddenliy began activating “Bosniak” terror units implanted in Europe, instructing them to prepare for new jihad operations to take place inside France and Italy. Between August 6- 10, 1996, Kamel stayed at the Milan apartment of two GIA supporters, including Rachid Fettar, who had close ties to the masterminds of the 1995 Paris metro bombing spree. 
Fettar was weli-placed in the GIA leadership hierarchy, considered the “heir” to the European extremist network established by Safe Bourada, the deputy-in-command of the Algerian terror cell deemed responsible for the metro bombings.(88| Thus, Kamel's visit to Fettar and his companion Youcef Tanout came with a definite purpose: to direct a terror cell in the construction and deployment of more crude gas-canister bombs like those used during the Paris metro campaign. 


Kamel respected Rachid Fettar as an egual and complained to him that Tanout 

and the others were too reluctant to produce the explosives without elaborate and 
timeconsuming covert procedures. “I insisted as much asI could, but there was nothing 1 
could do. In France, we can make (the bombs), even if their destination is France. You know very well that in France, I have no problems; I return and I leave when I want, clandestinely.”(891 In a discussion with the more amateurish Youcef Tanout, Kamel coldiy asked, “What are you afraid of? That everything will explode in your house? Tell me at least if Mahmoud has gotten the gas canister.” Tanout meekly related to Kamel how one of his fellow cell members had sought the shelter and anonymity of a nearby deep forest in order to fabricate the reguired bombs. He admitted to Kamel, “I feel no shame in telling you that 1Iam extremely afraid.”(90)J Evidentiy, Tanout's hesitant concerns were well founded; on November 7, 1996, both himself and Fettar were arrested and their Milan apartment was searched by experienced Italian counterterrorism investigators. 
They discovered two 400-gram gas canisters, five remote-control transmitters, 38 
metallic cylinders, and other bomb-making materials.(91 | 


Though Fateh Kamel's gas canister terror plot in Milan never reached fruition, it provided ominous clues as to what was to develop across Western Europe in the following decade. In many ways, the early Italian-based mujahideen sleeper cells under the lead of Kamel, Anwar Shaaban, and Abu el-Ma'ali were the direct prototype for contemporary European-based North African militant networks responsible for carrying out such operations as the March 2004 commuter train bombings in Madrid, Spain. 
Members of Fateh Kamel's brotherhood of fighters continue to enter and leave the 


Balkans even today. When Kamel's “right-hand-man” in Bosnia—Moroccan Karim Said Atmani—was released from a French prison cell in the spring of 2005, he immediately left on a flight to Sarajevo where he was greeted at the airport by a “known commander of the Bosnian mujahideen... tied to the international Islamic terrorist movement.”(92) After substantial pressure was brought to bear on local law enforcement authorities in BiH, Atmani was finally deported from the region in early 2006 and sent back home to North Africa. 


Scandinavia and Northern Europe 


Even as early as the Bosnian war, the unlikely region of Scandinavia had become 

an important tactical base for Islamic militant groups from the Middle East. Countries like Norway, Sweden, and Denmark were perceived as tolerant and willing to grant political asylum even to militant leaders on the run from law enforcement and intelligence agencies. In Scandinavia, these wanted men knew they could expect “the same freedom as |JinJ the US.”(93)J A March 1995 magazine printed by supporters of Al-Gama'at al-Islamiyya noted that “influential guides” within the Egyptian jihadi movement had nonetheless been able to secure “political asylum in Norway” despite the reluctance of the Norwegian Embassy in Cairo to become involved in such proceedings.(421 Even the undisputed top leader of Al-Gama'at al-Islamiyya—Shaykh Omar Abdel Rahman (currentiy serving a life sentence ina maximum security U.S. prison)—boasted in interviews with mujahideen newsletters of his numerous trips to Europe, “passing through Britain, Denmark, Sweden, and many other countries.”(95) 


Unbeknownst to most Danes, by 1993, the city of Copenhagen was perhaps the 

most important safe haven for Al-Gama'at al-Islamiyya in all of Europe. At the head of Al-Gama'at's weighty delegation in Copenhagen was the legendary Shaykh Abu Talal al-Oasimy, among the first Muslim clerics involved in supporting the Bosnian jihad. Al-Oasimy was imprisoned several times by the Egyptian government both previous to and following the assassination of the late President Anwar Sadat. Shortly thereafter, he was able to use fake travel documents to escape Egypt and join the growing number of militant Muslim exiles fighting Soviet forces in Afghanistan. While there, al-Oasimy “made an appointment with Jihad in the path of Allah, and... embraced the rifle.”(96) 

During time spent in nearby Pakistan, Abu Talal al-Oasimy established Al-Gama'at's official magazine, Al-Murabeton, and wrote most of the early issues. 


In January 1993, under pressure from the U.S., the Pakistani government 

suddenly reversed its position on supporting the jihad in Afghanistan and ordered the closure of remaining Arab mujahideen offices in Pakistan—threatening official deportation to any illegal foreign fighters who attempted to remain in Pakistan. These displaced men faced a serious problem, because return to their countries of origin meant certain arrest, torture, and likely death. At the time, a Saudi spokesman for the Arab-Afghans in Jeddah explained in the media, “the Algerians cannot go to Algeria, the Syrians cannot go to Syria or the Iragis to Irag. Some will opt to go to Bosnia, the others will have to go into Afghanistan permanentliy.”(977 


According to Dr. Abdullah Azzam's son Hudhaifa, Abu Talal al-Oasimy was 

forced to flee across the border into Afghanistan because he was “ordered by name to be captured and sent to Egypt by the Pakistani government.” But, “before they caught (him), (hel... got a visa to foreign countries.”(98) In fact, Al-Oasimy had found political asylum in Denmark, where he continued to spread his radical message at the foreign office of Al-Murabeton in Copenhagen.|(991 One of the other four editors working in Copenhagen was reportediy Dr. Ayman al-Zawahiri, the leader of the Egyptian Islamic Jihad movement and second-in-command of Usama Bin Laden's Al-Oaida.(100) Al-Oasimy was also a close friend of the Amir of the Bosnian mujahideen, Anwar Shaaban, and took an aggressive, committed, and hands-on role in the Bosnian jihad. 


On April 24, 1993, Abu Talal al-Oasimy convened in Copenhagen arguabiy one 

of the most important meetings of pan-Islamic militant leaders ever to take place inside of Europe. The other participants included Shaykh Anwar Shaaban from Milan and Imam Shawki Mohammed (a.k.a. Mahmoud Abdel al-Mohamed), the firebrand cleric at the Al-Sahaba mosgue in Vienna—considered by Italian intelligence at the time to be “a most important representative of Sunni radicalism in Europe” who was fixated on “the situation of the mujahiddin in the former Yugoslavia.”(42) Abu Talal hoped that this “meeting of minds” would serve as the impetus for the creation of a “Shura Council of the European Union”—a coalition of like-minded Middle Eastern extremist groups with a common presence and interest in Western Europe. The “Shura Council” was to be developed asan autonomous command organism capable of “coordinating and making decisions” without consulting Al-Gama'at al-Islamiyya or Al-Jihad leaders located far off in Egypt or Afghanistan. One of the main reasons for establishing a unified leadership nucleus was to fully mobilise shared resources in Europe to support nearby ongoing jihad operations in North Africa and Bosnia-Herzegovina.(42)J A note from the diary of Anwar Shaaban written just days before meeting Abu Talal in Copenhagen cites the collective importance of providing assistance “to the Algerian, Tunisian, Senegalese, and Bosnian brothers.”(42) 


Like Shaaban in Milan, Abu Talal al-Oasimy used his position of prominence 

while in Copenhagen to establish a circle of like-minded disciples, such as Palestinian Muslim cleric Ahmed Abu Laban (a.k.a. Abu Abdullah al-Lubnani) who arrived in Denmark in 1993. Though he speaks little Danish, Abu Laban has gradually established a persona for himself as the de-facto representative of the minority Muslim community in Denmark, appearing in local media reports and in meetings with government officials. An August 
2005 article in the respected Washington Post even referred to Abu Laban as “one of 
Denmark's most prominent imams.”(104) 


Yet, despite his disarming exterior, Italian intelligence recorded visits by Abu 

Laban to Anwar Shaaban's ICI in Milan “many times” for “conferences” and 

“community prayers.”(421 When news of the capture of Abu Talal al-Oasimy in Croatia filtered back to Denmark, Ahmed Abu Laban led an angry protest of 500 local Muslims in downtown Copenhagen outside the Croatian embassy. During the October 1995 protest (which included an appearance by al-Oasimy's wife), demonstrators “raised their fists and shouted "Allahu Akhbar!'” In interviews with journalists, Abu Laban condemned Egypt, the United States, and Croatia as “the beneficiaries” of Abu Talal's capture en route to Muslim forces in central Bosnia-Herzegovina.(106) 


In early 2006, Ahmed Abu Laban re-appeared in international media after he 

helped provoke a new series of violent protests across the Muslim world in reaction to cartoons published in Scandinavian magazines that lampooned the Prophet Mohammed. 
The controversial cartoons failed to attract widespread interest among Muslims outside of Europe when they first printed in the Danish publication Jyllands-Posten during the fall of 2005. On November 18—in an interview with an Islamic press agency—Abu Laban announced that he would lead a delegation of Danish Muslims touring across the Middle East in a bid to draw pan-Islamic attention to the cartoons issue: 


“A delegation will visit Cairo to meet with Arab League Secretary Amr Moussa and Grand Imam of Al-Azhar Sheikh Mohammad Sayyed Tantawi... The delegation will also visit Saudi Arabia and Çatar to meet with renowned Muslim scholar Sheikh Yussef Al-Çaradawi... We want to internationalise this issue so that the Danish government would realise that the cartoons were not only insulting to Muslims in Denmark but also to Muslims worldwide... It was decided to take such a step because it is wrong to turn a blind eye to the fact that some European countries discriminate against their Muslims on 


the grounds that they are not democratic and that they can not understand western culture.”(1077 


During meetings with Muslim leaders, the delegation led by Abu Laban displayed the cartoons published by Jyllands-Posten—along with several other much more offensive items that had never actually been published in Scandinavia, including a cartoon depicting the Prophet having sexual intercourse with a dog. Other printed materials distributed in conjunction with Abu Laban's campaign contained several other inflammatory and misleading rumours about the would-be “oppression” of Danish Muslims.(108)J Within weeks, as a result of Abu Laban's relentless incitement, the cartoon controversy spun out of control, resulting in angry mobs attacking Scandinavian diplomatic facilities in Syria, Lebanon, Iran, Pakistan, and the Palestinian territories. 


Likewise, in neighbouring Sweden, local cells of North African extremists who had 

initially organised themselves around the need to support to fellow jihadists in Afghanistan, North Africa, and the Balkans eventually developed into an elaborate regional network for terrorist recruitment, financing, and other illicit activities. According to the U.S. Central Intelligence Agency, the Stockholm office of a fraudulent Arab-Afghan charitable group known as “Human Concern International” (HCI) served as cover during the mid-1990s for a major covert Bosnian arms smuggling operation.|1731 European Muslim newsletters advertised that due to a wealth of contributions from “the increasing Muslim population in Sweden,” the HCI branch in Stockholm had already successfuliy “eguipped the Mujahideen in Afghanistan... The organisation has succeeded in gathering more than half million Kroner last year, and it has been sent to the Mujahideen in Afghanistan. We are still helping the Arab youths to go to Afghanistan thus to contribute in the Jihad.”(110)J The newspaper Le Monde confirmed that French national police suspected that HCI's offices in Croatia and Sweden had acted as possible “staging points” for the GIA terrorist cell responsible for a July 25, 1995 bomb attack on the Paris metro system.(111)J In the wake of the Paris bombing, Swedish authorities arrested and helda suspected GIA member Abdelkerim Deneche who was living in Stockholm at the time. 
Deneche had previously been fingered in French news media as a former employee of the HCI office in Zagreb. 


Not to be outdone by their British colleagues, groups of young Algerian radicals 

from Sweden were also traveling directiy to Bosnia seeking to physically join in the jihad against the “Christian Crusaders.” On September 19, 1993, one of these Swedish mujahideen recruits—“Abu Musab al-Swedani"—was killed in a battle with Croatian HVO forces near the central Bosnian town of Kruscica (near Vitez). According to friends, Abu Musab was born in Sweden to a Swedish mother and an Algerian father. He grew up in Scandinavia, but at age 20, suddeniy developed an intense interest in studying Islam. He travelled to Saudi Arabia on a personal pilgrimage to learn Arabic and study the Islamic Shariah (religious law). During the nearly two years he spent in the Arabian Peninsula, he became a devout, fundamentalist who, upon his return to Sweden, began actively prosthelytising his religion to others around him, including his family and 

relatives.(112) 


The jihad in Afghanistan was making major international headlines during this 

period of the late 1980s, catching the avid attention of the pro-Islamist community in the West. Abu Musab “began to follow the news of the Muslims around the world and in particular the killing of the Muslims and their expulsion from their homes. He then understood that there is no dignity for the Muslims except through Jihad.” Abu Musab travelled to Peshawar, the “gateway to jihad,” with another young, radical Muslim who was already a member of the mujahideen. After some hesitation, he soon ventured forth into Afghanistan to seek combat training and to fight on behalf of the Islamic revolution. 
When the Afghan jihad ended, Abu Musab returned home to Sweden and married a Muslim woman. But, in 1992, he once again decided to make a jihadi pilgrimage—this 


time in Bosnia-Herzegovina. Abu Musab al-Swedani arrived in the region and joined up with the extremists based in the camp on Mt. Igman, under the lead of “General” Abu Ayman al-Masri.(11271 After surviving several months of combat, Abu Musab was finally killed by a sniper's bullet while in the midst of a chaotic mujahideen military offensive aimed at driving Croatian forces out of Muslim central Bosnia.(112J Al-Swedani's biography and photo were later publicised in the pioneering English-language jihad propaganda film “The Martyrs of Bosnia,” produced by accused London-based Al-Oaida operative Babar Ahmad.|(112) 


As a testament to what had been achieved, when the mujahideen military 

campaign in Bosnia-Herzegovina came to a sudden halt in September 1995, the predominantly Algerian arms smuggling and recruitment network based in Stockholm continued their ongoing activities virtually unabated. Jihad became a hot topic of discussion and a host of individuals surfaced in Scandinavia claiming to represent various Islamic extremist movements—including “Abu Fatima al-Tunisi” (a spokesman for a Stockholm-based Islamic group), and “Abu Daoud al-Maghrebi” (a Swedish-based activist working on behalf of the GIA in Northern Europe).(116J Even the Nusraat al-Ansaar newsletter—the semi-official publication of the GIA's foreign delegation in Europe— offered a correspondence address at Box 3027 in Haninge, Sweden.(117) 


Indeed, Swedish-based militants who were initially mobilised by ongoing jihadi 

conflicts in Bosnia and Afghanistan were also the first to establish an official Arablanguage Internet homepage for the notorious Algerian GIA, with an entire sub- section dedicated just to “terrorism.”(1187 These same individuals began to distribute Arabiclanguage jihad training manuals on the Internet, many of which have become classic documents in the online world of the mujahideen—including a lengthy book titled “The Restoration of the Publication of the Believers,” written by Egyptian Islamic Jihad leader Dr. Ayman al-Zawahiri. When it was published on the Internet from Sweden, Zawahiri's book still carried a watermark on the cover from 1996 identifying it as the property of “Muslimska Forsamilingen i Brandbergen, Jungfrugaten 413 N.B.” in the town of Haninge.(119) 


Conclusions 


To some degree, all major conflicts in the Islamic world have a bearing on 

Muslim social and political attitudes in Europe. Yet, the proximity of Bosnia- 

Herzegovina to Europe and the underliying nature of the conflict in the Balkans (pitting an embattled and forgotten Muslim minority against two larger Christian “crusader” forces) caused an infusion of European youth that no such conflict had previously seen. Bosnia became a rallying cry and the impetus for disparate groups of Islamic extremists spread across Western Europe to come together in common cause. It was a mobilisation drive that simply never stopped when the Dayton Accords were signed and the Bosnian war ended. 


The recent discovery of a transnational terrorist network anchored in Sarajevo— 

and with branches in Sweden, Denmark, and the United Kingdom—is further evidence of the extent to which the jihad in Bosnia still influences Western European mujahideen networks. Last fall, Bosnian authorities announced a series of arrests in connection with a security sweep known as Operation Mazhar. The men taken into custody had purchased explosives and allegediy planned to carry out suicide attacks against Western targets across Europe. The leader of the cell, Swedish national Mirsad Bektasevic (a.k.a. 
“Maximus”) was initially based in Sweden and then travelled on to Bosnia “to plan an attack aimed at forcing Bosnia or another government to withdraw forces from Irag and Afghanistan.”(120) 


In a videotape recovered by Bosnian police, masked militants were shown 


building explosives while another individual—allegediy Bektasevic himself—explained to the camera, “This weapon will be used against Europe, against those whose forces are in Irag and Afghanistan... These two brothers ... have given their lives to God to help their brothers and sisters. We are here and we are planning and we have got everything ready.” Mobile phone records also showed that Bektasevic was communicating with other known extremists based in Denmark and the United Kingdom.(120)J He was also believed to be running a recruitment operation sending young European jihadi recruits on to Abu Musab al-Zargawi in Irag.|(122) Moreover, at least one of the suspects arrested in Bosnia-Herzegovina in connection with the Bektasevic network was the former accountant of a financial front company run by veterans of the El-Mudzahedin Unit in Sarajevo and Zenica. 


Thus, the brotherhood of radical Muslims forged as a result of the conflict in Bosnia-Herzegovina continues to present a formidable challenge for European intelligence and law enforcement. In the future, it is crucial for Western security agencies to pool information on the identities of any foreign nationals known to have joined mujahideen forces in the Balkans—just as they have done for Afghanistan and Irag. Moreover, European nations must provide further resources and investigative support to Bosnian Muslim authorities in their drive to uproot remaining pockets of foreign extremists. Without substantial international assistance, it is doubtful that the Bosnians can alone shoulder this weighty and complex security responsibility. 
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2.37 Justification of Muslim crime against non-Muslims 


According to the Salafists, non-Muslims are lesser people. By saying this they justify the behaviour of young Muslim criminals who target the non-Muslims whilst they never touch fellow Muslims. They told me that drug trafficking is perfectiy acceptable as long as one only sells to non-Muslims. They told me that stealing from non-Muslims is allowed as long as one does not harm fellow Muslims. One day our office was burgled and our computers were stolen. All except the two computers belonging to our two Muslim colleagues. You don't steal from brothers or sisters! The culprits were Yfi-members. 


Many victims of burglaries in houses and cars, of steaming and other forms of violence, can testify that aggression by Muslims is not directed against brothers and sisters, but against whoever is a kafir, a non-believer. Young Muslims justify their behaviour towards women who do not wear the headscarf, whether Muslim or non-Muslim, by referring to the Salafist teaching which says that these women are whores and should be treated as such. They told me this. I wrote it down in my reports, but the authorities refuse to hear it, 


Of course Mr Ramadan disapproves of the young criminals” behaviour. Of course the YfI leadership disapproves too. But I am convinced they are double-faced. In public, when talking to Westerners, such as the media and the authorities, they condemn the criminals, but they continue to spread the ideas which the criminals use to justify their acis. 


Source: 


http://www.brusselsjournal.com/node/1970 


2.38 The Real Roots of Muslim Hatred 
By Andrew G. Bostom 


“Are you Muslim or Christian? We don't want to kill Muslims.” That's what the Islamic terrorists reportediy told their innocent prey during a murderous shooting spree last Saturday in Khobar, Saudi Arabia, that left at least 17 civilians dead in the initial assault. 
(1) How are we to interpret such repeated acts of terrorism, targeting non-Muslims? 
Perhaps the most influential contemporary doyen lecturing to us about "Islamic fundamentalism" has asserted, in multiple writings since 1990/21, the following: fundamentalism and its accompanying “Muslim rage” derive exclusively from a steady decline in the geopolitical power of Muslim states, evidenced, most dramatically, by the official dissolution of the Ottoman Caliphate after World War 1, and the creation of the State of Israel after World War 11. Despite his erudition, this doyen appears unwilling to examine an obvious alternative explanation for the etiology and persistence of Muslim animus toward non-Muslims- what Muslim children, for generations, have been taught to think about the infidel "other," regardless of the geopolitical circumstances. 


E.W. Lane wrote an informative firsthand account of life in Egypt, particularly Cairo and Luxor, composed after several years of residence there (first in 1825-1828, then in 1833- 1835). James Aldridge in his study Cairo (1969) called Lane's account “the most truthful and detailed account in English of how Egyptians lived and behaved.”(31 Egyptian Muslims, Lane explains, regarded "persons of every other faith as the children of perdition; and such, the Muslim is early taught to despise...I am credibiy informed that children in Egypt are often taught at school, a regular set of curses to denounce upon the persons and property of Christians, Jews, and all other unbelievers in the religion of Mohammad.”(4J Lane, who had perfect command of Arabic and went on to write a colossal Arabic-English lexicon, translated the prayer below from a contemporary 19” 


century text Arabic text. It contains curses on non-Muslims, “which the Muslim youths in many of the schools in Cairo recite, before they return to their homes, every day of their attendance.”(5J One typical curse is: 


“I seek refuge with God from Satan the accursed. In the name of God, the Compassionate, the Merciful. O God, aid El-Islam, and exalt the word of truth, and the faith, by the preservation of thy servant and the son of thy servant, the Sultan of the two continents (Europe and Asia), and the Khakan (Emperor or monarch) of the two seas (the Mediterranean and Black Seas), the Sultan, son of the Sultan (Mahmood) Khan (the reigning Sultan when this prayer was composed). O God, assist him, and assist his armies, and all the forces of the Muslims: O Lord of the beings of the whole world. O God, destroy the infidels and polytheists, thine enemies, the enemies of the religion. O God, make their children orphans, and defile their abodes, and cause their feet to slip, and give them and their families, and their households and their women and their children and their relations by marriage and their brothers and their friends and their possessions and their race and their wealth and their lands as booty to the Muslims: O Lord of the beings of the whole world.”(6) (Emphasis added.) 


Not surprisingiy then, Lane describes how the Jews, for example, were “often...jostled in the streets of Cairo, and sometimes beaten merely for passing on the right handofa Muslim...(The Jews) scarcely dare ever to utter a word of abuse when reviled or beaten unjustiy by the meanest Arab or Turk; for many a Jew has been put to death upon a false and malicious accusation of uttering disrespectful words against the Our'an or the Prophet. It is common to hear an Arab abuse his jaded ass, and, after applying to him various opprobrious epithets, end by calling the beast a Jew.”(7) 


Over five decades later, in Tunis, 1888, the following personal account reveals further evidence of the visceral abhorrence and hostility inculcated in Muslim children, specifically, toward non-Muslims: “(The Jew) can be seen to bow down with his whole body to a Muslim child and permit him the traditional privilege of striking him in the face, a gesture that can prove of the gravest conseguence. Indeed, the present writer has received such blows. In such matters the offenders act with complete impunity, for this has been the custom from time immemorial.”(8) (Emphasis added.) 


Mary Boyce, Professor Emeritus of Iranian Studies and a pre-eminent scholar of Zoroastrianism, spent a 12-month sabbatical in 1963-64 living in the Zoroastrian community of Iran (mostiy in Sharifabad, on the northern Yazdi plain). During a lecture series given at Oxford in 1975,(9J she noted how the Iranian ancestors of the Zoroastrians had a devoted working relationship (i.e., herding livestock) with dogs when they lived a nomadic existence on the Asian steppes. This sustained contact evolved over generations such that dogs became “a part in (Zoroastrian) religious beliefs and practices...which in due course became a part of the heritage of Zoroastrianism.”(10)7 Boyce then provided an historical overview of the deliberate, wanton cruelty of Muslims and their children towards dogs in Iran, including a personal eyewitness account: 


In Sharifabad the dogs distinguished clearly between Moslem and Zoroastrian, and were prepared to go...full of hope, into a crowded Zoroastrian assembiy, or to fall asleep trustfully in a Zoroastrian lane, but would flee as before Satan from a group of Moslem boys...The evidence points...to Moslem hostility to these animals having been deliberately fostered in the first place in Iran, asa point of opposition to the old (pre-Islamic jihad conguest) faith (i.e., Zoroastrianism) there. Certainly in the Yazdi area...Moslems found a double satisfaction in tormenting dogs, since they were thereby both afflicting an unclean creature and causing distress to the infidel who cherished him. There are grim...stories from the time (i.e., into the latter half of the 19” century) when the annual poll-tax (Gizya) was exacted, of the tax gatherer tying a Zoroastrian and a dog together, and flogging both alternately until the money was somehow forthcoming, or death released 


them. I myself was spared any worse sight than that of a young Moslem girl...standing over a litter of two-week old puppies, and suddeniy kicking one as hard as she could with her shod foot. The puppy screamed with pain, but at my angry intervention she merely said blankly, "But it's unclean.' In Sharifabad I was told by distressed Zoroastrian children of worse things: a litter of puppies cut to pieces with a spade-edge, and a dog's head laid open with the same implement; and occasionally the air was made hideous with the cries of some tormented animal. Such wanton cruelties on the Moslems”' part added not a little to the tension between the communities.(11) 


Sorour Soroudi, an Iranian Jewish woman and academic, whose family left Iran in 1970, published this recollection: 


"I still remember the rhyme Muslim children used to chant when they saw an Armenian in the streets, 'Armeni, Armeni-dog, sweeper of hell are you!"' “(12). 


A decade later, anti-infidel discrimination intensified and became state sanctioned policy with the ascent of the Khomeini-lead Shi'ite theocracy in Iran.(13)J Professor Eliz Sanasarian provides one particularly disturbing example of these policies, reflecting the hateful indoctrination of young adult candidates for national teacher training programs. 
Affirming as objective, factual history the hadith|(14)J account of Muhammad's supposed poisoning by a Jewish woman from ancient Khaibar, Sanasarian notes, “Even worse, the subject became one of the guestions in the ideological test for the Teachers” Training College where students were given a multiple-choice guestion in order to identify the instigator of the martyrdom of the Prophet Muhammad, the 'correct' answer being 'a Jewess.”T15) 


The ongoing proliferation of Saudi Arabian-sponsored educational programs rife with bigotry against non-Muslims has been well documented. A recent comprehensive report provided unambiguous examples of these hatemongering teaching materials, accompanied by this triumphal pronouncement from a Saudi royal family publication: “The cost of King Fahd's efforts in this field has been astronomical, amounting to many billions of Saudi riyals. In terms of Islamic institutions, the result is some 210 Islamic centers wholly or partly financed by Saudi Arabia, more than 1,500 mosgues and 2,002 colleges and almost 2,000 schools for educating Muslim children in non-Islamic countries in Europe, North and South America, Australia, and Asia.”116) 


Vilification of non-Muslims has been intrinsic to the religious education of Muslim children and young adults for centuries, an ignoble (and continuing) tradition that long antedates the modern or even pre-modern Muslim “fundamentalist” revival movements. We must acknowledge this reality and begin to think and act beyond the weli-intentioned but limited constructs of even our most respected doyens. Perhaps it would be wise to heed the sober advice of this courageous madrassa dropout and secular Muslim “apostate” Ibn Warrag: 


First, we who live in the free West and enjoy freedom of expression and scientific inguiry should encourage a rational look at Islam, should encourage Koranic criticism. Only Koranic criticism can help Muslims to look at their Holy Scripture ina more rational and objective way, and prevent young Muslims from being fanaticised by the Koran's less tolerant verses...We can encourage rationality by secular education. This will mean the closing of religious madrassas where young children from poor families learn only the Koran by heart, learn the doctrine of Jihad - learn , in short, to be fanatics...My priority would be the wholesale rewriting of school texts, which at present preach intolerance of non-Muslims, particularly Jews. One hopes that education will encourage critical thinking and rationality. Again to encourage pluralism, I should like to see the glories of pre-Islamic history taught to all children. The banning of all religious education in state schools as is the case in France where there is a clear constitutional separation of state and religion is not realistic for the moment in Islamic countries. The best we can hope for 


is the teaching of Comparative Religion, which we hope will eventually lead to a lessening of fanatical fevers, as Islam is seen as but another set of beliefs amongst a host of faiths. 
(17) 


Until Warrag's recommendations are heeded, we can look forward to an endless jihad. 
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2.39 The ongoing Civil War in Europe — Muslims want autonomous territory, not better integration 


From the desk of The Brussels Journal, 10.2006 


Radical Muslims in several of France's local communities are waging an undeclared “intifada” against the police, with violent clashes injuring an average of 14 officers each day. As the interior ministry said that nearly 2,500 officers had been wounded this year, a police union declared that its members were “in a state of civil war” with Muslims in the most depressed “banlieue” estates which are heavily populated by unemployed youths of north African origin. 


It said the situation was so grave that it had asked the government to provide police with armoured cars to protect officers in the estates, which are becoming no-go zones. The number of attacks has risen by a third in two years. Police representatives told the newspaper Le Figaro that the “taboo” of attacking officers on patrol has been broken (also in the Netherlands). 


(1...) (Michel Thoomis, the secretary general of the Action Police trade union,| said yesterday: “We are in a state of civil war, orchestrated by radical Islamists. This is nota guestion of urban violence any more, it is an intifada, with stones and Molotov cocktails. 
You no longer see two or three youths confronting police, you see whole tower blocks emptying into the streets to set their 'comrades' free when they are arrested.” 


|...) However, Gerard Demarcag, of the largest police unions, Alliance, dismissed talk of 
an “intifada” as representing the views of only a minority. Mr Demarcg said that the 


increased attacks on officers were proof that the policy of “retaking territory” from criminal gangs was working. 


A guote from Paul Belien at The Brussels Journal, 6 November 2005: 


To understand what is going on one cannot look at today's events from a Western perspective. One has to think like the “youths” in order to understand them. Not imagine oneself in their shoes, but imagine their minds in one's own head. The important guestion is: how do these insurgents perceive their relationship with society in France? 


Unlike their fathers, who came to France from 
Muslim countries, accepting that, whilst remaining 
Muslims themselves, they had come to live in a non-Muslim country, the rioters see France as their country. They were born here. This land is their land. And since they are Muslims, this land, or atleasta part of it, is Muslim as well. (...J West 
Europeans cannot blame the Muslim “youths” for looking at the world the way they do. Europe willingiy opened the door to the Muslims, not just by allowing large-scale immigratton on an unprecedented level, but also by encouraging the 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newcomers to retain their culture. 


(...J Those media that tell us that the rioting “youths” want to be a part of our society and feel left out of it, are misrepresenting the facts. As the insurgents see it, they are not a part of our society and they want us to keep out of theirs. The violence in France is in no way comparable with that of the blacks in the U.S. in the 1960s. The Paris correspondent of The New York Times who writes that this a “variant of the same problem” is either Iying or does not know what he is talking about. The violence in France is of the type one finds when one group wants to assert its authority and drive the others out of its territory. (|...) The Muslims resent the outsiders paternalising them and interfering with their way of life in the suburbs of all Western Europe's major cities. Their message is: get out of our way, get out of our territory, and: you act like you think you're the boss but we'll show you who really is. 


A guote from Paul Belien in 7he American Conservative, 5 December 2005: 


It is easy to understand why the “youths” in the suburbs turned so violent when |French Interior MinisterJ Sarkozy tried to establish law and order there. The “youths” have held sway there, unchallenged, for decades. If they allow the French authorities to reassert their authority, they lose their own power base. Unlike the Western intellectuals, they realise that everything boils down to the guestion of who wields power over a specific territory. The police and the gangs fight over whose laws will apply in the neighbourhood: the laws of the French Republic or the laws of Eurabia. 


1...1 Sarkozy, who deployed only policemen in his war, was unable to prevail because he did not have the weapons to win a territorial conflict. After two days of rioting, police officers warned that they did not have the means to win what they (correctiy) described asa “civil war.” |...) The poor natives who live in the immigrants” neighbourhoods know better, however. They know that the generals of Eurabia, the leaders of the “youths,” drive BMWs and Mercedes (which no-one dares to set alight), and that they use mobile phones and PCSs to instruct their highly mobile troops. The war in France is not about social injustice, but about territory. 


2.40 Muslim atrocities committed against Western Europeans 1960-2010 
(2020) 


The following report includes Muslim atrocities committed against indigenous Europeans from 1960-2010. It also includes projections to 
2020 based on historical numbers. The report includes atrocities such as 
murder, indirect murder, rape, gang rape, robberies, beatings, arson and more. 


Year Muslims Be/Ro(11) Rapej21 Arson|31 Murder|4) 
1960-65 >100 000 5000 1000 500 50 
1965-70 >400 000 20000 5000 2000 200 
1970-75 >800 000 40000 10000 4000 400 
1975-80 >2 mill 100000 25000 10000 1000 
1980-85 >4 mill 200000 50000 20000 2000 
1985-90 >8 mill 400000 100000 40000 4000 
1991 9 mill 90000 22500 9000 900 
1992 10 mill 100000 25000 10000 1000 
1993 timill 110000 27500 11000 1100 
1994 12 mill 120000 30000 12000 1200 
1995 13 mill 130000 32500 13000 1300 


1996 14 mill 140000 35000 14000 1400 


1997 15 mill 150000 37500 15000 1500 


1998 16 mill 160000 40000 16000 1600 
1999 17 mill 170000 42500 17000 1700 
2000 18 mill 180000 45000 18000 1800 
2001 19 mill 190000 47500 19000 1900 
2002 20 mill 200000 50000 20000 2000 
2003 21 mill 210000 52500 21000 2100 
2004 22 mill 220000 55000 22000 2200 
2005 23 mill 230000 57500 23000 2300 
2006 24 mill 240000 60000 24000 2400 
2007 25 mill 250000 62500 25000 2500 
2008 26 mill 260000 65000 26000 2600 
2009 27,5 mill 275000 68750 27500 2750 
2010 29 mill 290000 72500 29000 2900 
2011 30,5 mill 305000 76250 30500 3050 
2012 32 mill 320000 80000 32000 3200 
2013 33,5 mill 335000 83750 33500 3350 
2014 35 mill 350000 87500 35000 3500 
2015 37 mill 370000 92500 37000 3700 
2016 39 mill 390000 97500 39000 3900 
2017 41 mill 410000 102500 41000 4100 
2018 43 mill 430000 107500 43000 4300 
2019 45 mill 450000 112500 45000 4500 
2020 47 mill 470000 117500 47000 4700 


Totalnr. of 8,31mill 2,07mill 831 000 83 100 
atrocities 


The numbers provided have been calculated based on Norwegian, Swedish, British and French statistics (many of these reports are included in this compendium). There may be certain errors for certain years. However, the total numbers should be representative for Western European countries seen asa whole. The numbers may appear astronomical and it might be hard to believe at first glance. Nevertheless, the numbers are in fact conservative estimates and the real numbers may be a lot higher. 


1. (Be/Ro) Includes Muslim physical and psychological abuse (beatings threats, harassment, all forms of violence), torture, slavery or financial and/or sexual exploitation (rape excluded). Estimates are calculated based on number of atrocities committed. 
Many Europeans have been abused or exploited several times. Ratio is an average 1000 
atrocities per 100 000 Muslims annuallIy. 


2. Estimates are calculated based on number of rapes. A gang rape will count number of rapists in relation to number of rapes. Many European girls/women have been raped multiple times. Ratio is an average 200 rapes per 100 000 Muslims annualiy. 


3. Estimates include car burnings which is a significant problem in many European major cities. Arson is often the preferred method the Muslims will use to weaken the society. 
Ratio is an average 100 arson attacks per 100 000 Muslims annualIy. 


4. This includes the direct and indirect murder of Europeans committed by Muslims living in Europe. There us an average of 10 murders per year, per 100 000 Muslims. Ratio is an average 10 murders per 100 000 Muslims annuallIy. 


Wherever there is a presence of Muslims, Islamisation occurs 


The ubiguity of the intrusive security measures in our society, security measures necessary for one reason and one reason only; to defend us from Islamic criminals and terrorists who are here only because Muslims are here. This is the proof that by the very fact of admitting large numbers of Muslims into our society, we have already lost our freedom to the power and the threat of Islam. And, again, no one ever points out this screamingiy obvious fact. No one ever says: the reason we now live in a bunkered society is that Muslims are among us. If the Muslims hadn't been allowed to come here, these suffocating security measures would never have been necessary; if the Muslims weren't here, the security measures would instantly become unnecessary. 


These Muslim perpetrators view Europe as “dar-al-Harb” (house of war), as taught in the Ouran. As such, the exploitation and pillaging of European resources and people is the divine right of all Muslims. A kafr/infidel is an individual regarded as human garbagetoa devout Muslim, a second class citizen. The Muslims therefore takes advantage of their Allah-given prerogative to rape, kill and steal from Europeans as they view this as the spoils of war. 


Make no mistake. These Muslims must be considered as wild animals. Do not blame the wild animals but rather the multiculturalist category A and B traitors who allowed these animals to enter our lands, and continue to facilitate them. This is nothing less than a genocide aided and abetted by our own elites, primarily Marxist, suicidal humanist and capitalist globalist politicians and journalists. They will eventually pay the ultimate price for their war crimes. Judgment day is coming closer for each and every category AandB traitor. No mercy will be shown to them because they know what they have done and continue to do. 


2.41 Various forms of Jihad 


Islamists cannot wage all out war on Europe and expect to win. But they have a religious duty to try to wage Jihad in some way and eventually conguer all countries. There are more devious ways to conguer than straightforward war, however. As you can see, many of these things are already being done. 


As we all know, Jihad means struggle. It is every Muslims duty to contribute to or perform Jihad in one way or the other. 


Political /Democratic/ Apologistic Jihad (Rhetorical/psychological warfare) 


Thousands of active Islamic apologetics on all arenas (ranging from internet forums to the public debate elsewhere). Their primary goal is to discredit, pacify and silence all whom criticise Islam and Demographic Jihad. 


Objectives: 
1. Terminate European freedom of speech by replacing it with hate-crime bills. 


2. Wage a war of words using charismatic individuals who directiy or indirectiy promote and defend Islam. 


3. Engage the European public in dialogues, discussions, and debates in colleges, universities, public libraries, radio, TV, churches and mosgues on the virtues of Islam. 
Proclaim how it is historically another peaceful religion like Judaism and Christianity with the same monotheistic faith. 


4. Nominate Muslim sympathisers to political office to bring about favourable legislation toward Islam and support potential sympathisers by block voting. 


5. Take control of as much of the press, TV, radio and the Internet as possible by buying the related corporations or a controlling stock. 


6. Funding European educational institutions for the purpose of manipulating school curriculum. 


7. Yield to the fear of the imminent shut-off of the lifeblood of America — black gold. 
Europe's economy depends on oil and much of it comes from the Middle East. 


8. Yeli "foul, out-of-context, personal interpretation, hate crime, Zionist, un- American, inaccurate interpretation of the Ouran (al-Tagiyya)"' anytime Islam is criticised or the Ouran is analyzed in the public arena. 


9. Encourage Muslims to penetrate the parliament, specifically with Islamists who can articulate a marvellous and peaceful picture of Islam. Acguire government positions and get membership in local school boards. Train Muslims as medical doctors to dominate the medical field, research and pharmaceutical companies. Establish Middle Eastern restaurants throughout Europe to connect planners of Islamisation in a discreet way. 


10. Provide very sizable monetary Muslim grants to colleges and universities in Europe to establish "Centers for Islamic studies" with Muslim directors to promote Islam in higher- education institutions. 


11. Let the entire world know through propaganda, speeches, seminars, local and national media that terrorists have hijacked Islam, when in truth, Islam hijacked the terrorists. 


12. Appeal to the historically compassionate and sensitive Westerners for sympathy and tolerance towards Muslims in the West who are portrayed as mainly immigrants from oppressed countries. 


13. Form riots and demonstrations in the prison system demanding Islamic Sharia as the way of life, not the national justice system. 


14. Unify the numerous Muslim lobbies in the EU and around Europe, the UN, mosgues, Islamic student centers, educational organisations, magazines and papers by Internet and an annual convention to coordinate plans, propagate the faith and manipulate news in the media. 


15. Applaud Muslims as loyal citizens of the EU by spotlighting their voting record as the highest percentage of all minority and ethnic groups in Europe. 


16. "Victimisation” rhetoric as the most potent weapon. This is very obvious in both the Palestine struggle but was also apparent in Kosovo where they used the Serb-Kosovo issue with the support of western media to win new territories. Both are clever use of strategies where victimisation is the key to winning over the media and the sympathy of humanist organisations and western politicians in general. 


Demographic Jihad (Demographic warfare) 


What is Islamic demographic warfare (“peaceful” Jihad)? I doubt anyone can explain the term better than true professionals: 


Houari Boumedienne, Algeria's undisputed ruler until his death in 1978, said it clearly in a 
1974 UN speech: 


"One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends, because they will go there to conguer it. 
And they will conguer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.” 


Libyan Leader Mu'ammar Al-Çadhafi, March, 2007: 


There are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe without swords, without guns, without conguest. We don't need terrorists, we don't need homicide bombers. The 50* million Muslims (in EuropelJ will turn it into a Muslim continent within a few decades. 


Breed the non-Muslims out, tactic. The most lethal of all tactics as the democratic West is extremely vulnerable to this form of Jihad. Demographic warfare is in line with democratic principles which historically have proven to be very successful in tandem with other forms of Jihad. 


Birth control is efficientiy prevented through the teachings of the Ouran and the Hadith (Sharia). Furthermore, Sharia ensures that no Muslims are allowed to marry non-Muslims (without the non-Muslim first converting) 


1. Accelerate Islamic demographic growth via: 


Massive Muslim immigration. Total number of Muslims in Western Europe is now more than 25 million, up from 50 000 in 1955 (7,8 million of them living in France, 129 of the population) 


Use no birth control whatsoever — every baby of Muslim parents is automatically a Muslim and cannot choose another religion later. 


2. Muslim men marry European women and Islamises them (Approximately 30,000 annually in Western Europe). Then divorce them and remarry later. 


Marriage of a Muslim male with a non-Muslim woman is usually acceptable if she is Jewish or a Christian. After marriage the male will usually take measures to convert his wife to Islam. The husband usually push hard to propagate Islam in regards to the upbringing of their children. The children will be Muslims and are given Muslim/Arabic names. Violence is usually a part of the picture. If unsuccessful then divorce is the usual outcome. 


3. Self imposed segregation through ghettofication. Ghettos develop into Muslim enclaves. This ensures a minimal of “negative” influences from the infidels. 


Economical Jihad (Economical warfare) 


This varies from direct funding of other variants of Jihad to the "collection of Jizya” through economical theft of exploitation of non-Muslims. 


This can be theft, piracy, human trafficking, slave trade of non-Muslim for the purpose of benefiting financially from sexual exploitation, drug trafficking, drug dealing to non-Muslims etc). 


The common factor here is that all crime is directed against non-Muslims often with the purpose of financing other variants of Jihad. 


Jihadi economical crimes against non-Muslims for the sake of financing other variants of Jihad. Very often the economical loss of the non-Muslim will be the goal in itself. 


A majority of these criminals are not very intelligent or even practising Muslims. 
Nevertheless, they have very often been given guidance or instructions by other Muslims to ONLY target non-Muslims. 


Examples of this type of activity ranges from petty theft aimed against non-Muslims all over Europe to Somali piracy targeting non-Muslim ships. 
Other objectives: 


1. Take control of as much of the press, TV, radio and the Internet as possible by buying the related corporations or a controlling stock. 


2. Open numerous charities throughout Europe, but use the funds to support Islamic terrorism with European funds. 


PR and psychological Jihad 


9/11, 7/7 London Bombings, Madrid bombings, Mumbai attack etc. The purpose of these attacks is to act as PR for Salafi Islam and/or for propagating Jihad. The main purpose of these attacks is to inflict psychological damage on the enemy and as a recruitment tool to other variants of Jihad. 


Other: 


1. Send intimidating messages and messengers to the outspoken individuals who are critical of Islam with the purpose of silencing them and any other who would dare. 


2. Nullify Europe's sense of security by manipulating the intelligence community with misinformation. Periodically terrorise Europeans with reports of impending attacks on bridges, tunnels, water supplies, airports, apartment buildings and mallis. 


Armed (military) Jihad 


These military campaigns often occur very discretely, often through the funding of Muslim groups/leaders in various countries, with the primary goal of exterminating the non-Muslims of that particular country through mass murder, deportation and acts of genocide. 


The current Jihad in Sudan is a very good example where 500 000 - 1 million non-Muslims have been massacred the last few decades, funded by Saudi Arabia and other Muslim nations/groups. 


The purging of non-Muslims in the Sindh area (Currentiy Pakistan), Irag, Jordan, Syria, Northern Africa etc are other cases where non-Muslims have been systematically exterminated through armed Jihad, pogroms etc. 


Jihad through Dawah (invitation/missionary) 


This ranges from peaceful invites to visit Islamic cultural centers to more aggressive invitational campaigns directed against f example people of African decent in the prison system. 


1. Convert angry, alienated black inmates (and in some cases native Europeans) and turn them into militants (so far 2,000 released inmates have joined al-Gaeda worldwide). Only a few "sleeper cells"' have been captured in Afghanistan and on American soil. 


2. Reading, writing, arithmetic and research through the European educational system, mosgues and student centers (now 1,500) should be sprinkled with dislike of Jews, Christians and democracy. There are currently more than 300 exclusively Muslim schools in Western Europe which teach loyalty to the Ummah, not the national constitution. In January of 2002, Saudi Arabia's Embassy in Washington mailed 4,500 packets of the Ouran and videos promoting Islam to America's high schools — free of charge. Saudi Arabia would not allow the U.S. to reciprocate. It is unknown how common this practise is in Western Europe. 


3. Raise interest in Islam on European school campuses by insisting that junior students take at least one course on Islam. 


Chemical Jihad (Chemical warfare) 

Taliban using Heroin as Chemical Jihad against the West 

However, this is not limited to the Taliban. A large majority of Muslim drug traffickers/dealers all across Europe only sell to non-Muslims (this is very often sanctioned by local Imams). 

Making their subjects addicted to heroin is also a central factor when “processing” non- 


Muslim giris for sexual/financial exploitation. Systematic rape followed by injecting them with drugs is the usual way to break them down making it easier to exploit them. 


From 


http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas shrugs/2009/02/chemical-jihad-muslim-terror-gangs-target-uk-with-killer- heroin.html 


TERROR chiefs plan to flood our streets with heroin in a terrifying plot to wage “chemical jihad” on Britain. And they have been using hate-filled Muslim gangs as their UK dealers. 


Pakistani and Afghan-based al-Gaeda and Taliban warlords are sitting on a £6billion stash of deadiy heroin. 


And they have ordered their dealers to sell it only to non-Muslims. 


The ruthless racket is a two-pronged attack which peddles death and misery with heroin while netting massive sums to pay for future terror attacks. 


A senior security source told the Daily Star Sunday: “The Afghan poppy fields are probabiy the biggest financial contributor to al-OGaeda and the Taliban. 


“The UK's heroin trade is increasing at an alarming rate and most of the cash helps arm terrorists with bombs and guns.” 


Between 1990 and 2005 Taliban-linked drug peddler Haji Baz Mohammed rakedin a staggering £17billion by pouring heroin into North America. 


He told a US court that “selling heroin was a jihad because they were taking Americans” money and the heroin was killing them”. 


Now the fanatics have made the UK their top target. A whopping 30 tonnes of heroin is being smuggled into Britain every year. 


The drug is grown in the Afghan badlands and bought for £1,500 a kilo in neighbouring Pakistan. 


It's finally sold on Britain's streets, often in the backs of cabs or over kebab shop counters, at between £30 and £50 a gram. 


Asian /MuslimjJ gangs are operating in South London, Luton, Preston, Manchester, Leeds, Oldham, Birmingham and Bradford. 

Our investigators went on the hunt for heroin in Luton and did a deal in the back of a taxi. 


Pulling out a handful of wraps, the driver said: “Il sort you a fix for £10 but a gram's £50. It's knockout gear.” Asked where the drugs came from he said: “Poppy fields between Pakistan and Afghanistan. 


“The big bosses have Taliban and al-Gaeda connections and we're often told only to deal it to non-Muslims. They call it chemical jihad and hope to ruin lives while getting massive payouts at the same time. 


“But there are lots of big-hitters who only sell to non-Muslims — to poison them.” 


One of the Asian gangs is the so-called Gambino clan — a 100-strong mob named after the notorious US crime family. 


A 40-year-old small-time dealer turned Christian told us: “The Gambinos are the Pakistani Muslim gang that control most of the drug trade in Luton — and they've all got good connections to al-Çaeda. 


“Heroin and crack are on sale 24 hours a day and they get local taxi drivers to drive the gear around and do deals. 
“It's a massive business. They're untouchable.” 


Source: 


http://doctorbulldog.wordpress.com/2009/02/23/taliban-using-heroin-as-chemical-jihad-weapon-against-the-west/ 


2.42 The Islamisation process in European countries 


Background 


The Islamic takeover of a country or a region of the country — is dependent on the relative proportion of Muslims compared with non-Muslims, and/or the influence of militant Muslims among the Muslim population. A higher proportion of Muslims among the population - or the growth of the number of militants among Muslims (even though Muslims constitute a smaller part of the population), drive the political development along a certain path. A successful assimilation process may change that path but there seems to be no definite examples yet of such a process. 


We need theories that describe (later also explain) the political development in a country with a growing Muslim minority (or a growing militancy among the Muslim population) and which country doesn't carry out a strategy to oppose Islamisation. A preliminary version of a theory (concentrating on parts of the conflict between political (traditional) Islam and domestic non-Muslim forces) is presented below. On the basis of that description of the political process, we then formulate (sect. 2) the structure of a prescriptive theory (a policy model) that can cause this process to be stopped and therefore avoided. In sect. 4.1-12, this model is then filled with contents, andan integrated policy helping to preserve the traditional rights in a European country is described in all its parts and details. 


It is our hope that those detailed policy proposals regarding different areas of life in the society will be thoroughly discussed by all interested bloggers at this forum. Perhaps a majority view may form about the specific contents of the various individual policies (each regarding a different area). The results will later serve as parts of a comprehensive policy that can serve as an example for many political parties in Europe which - during the coming decades - will find it necessary to formulate their policies regarding how to preserve a free society. 


By showing an extensive and detailed policy proposal, it may be possible to influence the structure of that discussion and set the basic parameters for the debate in hundreds of political parties, or organisations, in Europe. 


The process and its phases 


The basic development process seems to follow a pattern where eight phases can be discerned. These phases are described below, but just briefly. Later a more extensive description of them will be given. An underlying assumption is that a growing Muslim minority allows radical Islamists to influence a growing part of the population in the country. The contents of the traditional Islamic doctrine which is recognised by all four schools of Islam to be the valid one (various interpretations differ - of course - between 


them), seems to support the interpretations of the radical Islamists regarding many matters. That is probably a main reason for the passivity and silence of the so called "moderate" Muslims who don't have a comprehensive theoretical doctrine to lean upon. 
Another reason may be that many, or most, "moderates" share the same goals as the radical Islamists but just oppose some of their methods. Fear of reprisals can also be a cause of their passivity. The radicals also have strong international support, including the financial support. 


On the basis of our empirical knowledge about the political development in Muslim countries, the attitudes regarding many matters of Muslims in Europe and other pieces of information e g their reactions during the first five years of the war on terror, a good prognosis can be made. During the coming decades, numerous examples from Europe will illuminate the different phases and their contents. 


a. The starting point is a Western society with a normal development Social peace, satisfactory economic growth, ordinary crime levels, and changes in government depending on democratic elections. The number of Muslims in the population is very low, and their influence on society negligible. 


Current examples: Finland, Baltic states. 


b. An initial phase when the proportion of Muslims is still fairly small, certain areas of human life of the immigrant population are in practice left alone by the authorities. This allows repression of girls and women in many Muslim families. Open or concealed honour murders which enforce some behavioural rules of the Muslim minority happens now and then. A high birth rate among Muslims and a high level of immigration from Muslim countries is promoted inside the Muslim society. 


Infreguent proposals aiming at establishing Sharia regarding various matters, acknowledging Muslim holidays a s o are presented. Another characteristic is increasing levels of crime motivated by attitudes often connected to jihad e g an increasing level of rapes of non-Muslim women. 


The incidence of rapes carried out by Muslim men in Norway against non-Muslim women is many times higher than rapes by non-Muslim men. The rape freguency in e g Oslo per capita is said to more than five times higher than in New York City. And two thirds of these rapes are committed by immigrants even though they still constitute a rather small part of society. This does not only reflect the dysfunctional relations between sexes in the Muslim part of society but is also a sign of an early “light-version” example of the influence of jihad thinking in the country. Charities, property crimes including credit card crimes are used to collect money for global jihad. 


Current examples: USA, Sweden, Norway, Denmark. 


c. Preparations for jihad: Beginning of geographic no-go areas for the police and public administration officials. Freguent physical attacks and even single infreguent murders of policemen or persons opposing political Islam. Death threats against adversaries are common. An increasing physical destruction of property by groups, influenced by the radical imams and the jihadists. 


Besides freguent proposals to introduce Sharia laws, we find established “private” Sharia courts in certain areas judging matters of special interest to Muslims. Property crimes of various types in order to finance the beginning of a domestic jihad movement. 


Current examples: France; beginning in England, Netherlands, Sweden (Malmo). 


d. Start of jihad: Murders of individual policemen or active anti-Muslims with a certain freguency, which murders carry an evident political message. An organised countrywide Islamist movement appears, and some mosgues start to retreat from liberal versions of Islam used as a deception during the initial stages ( 1-3). Establishment of definite no-go areas where militants put taxes on corporations and individuals. Extortion of individuals outside these areas. 


Freguent use of unofficial (or now maybe even official) Sharia courts as a substitute for ordinary courts, in the “liberated” areas. Militias start to form among non-Muslim groups in society. Nationalistic non-jihad parties grow rapidiy in importance in the political life. 
The emigration of European citizens from the country increases significantiy. 


Current examples: Beginning in France. 


e. Development of jihad: Freguent murders of policemen, teachers and well-known individuals opposing political Islam. Physical fights between groups of Islamists and policemen, and even occasional fire fights around and outside the borders of the “liberated areas”, Militants start to openly show weapons and declare far-reaching political goals e g taking over a region or the whole country. The liberal western versions of Islam disappear completely at many mosgues when it now is of less interest to Islamists to deceive, and radicals put pressure on still moderate mosgues. 


Militias of non-Muslims groups grow in strength and start to take infreguent part in the fighting. A growing physical separation between different religious groups in the society. 
The level of emigration starts to become a national problem. Passive governments and passive political parties are replaced by hard-line nationalistic parties. 


Current example: South of Thailand 


f. Jihad: Insurgency Use also of the state's military force against larger groups of Islamists in regular military fights. A national Home Guard is organised to try to prevent private militias to grow and take over the main responsibility of protecting domestic citizens. Campaigns by the Islamic movement to convince media and the population of their right to dominate certain areas of the country proclaimed to be Muslim. Constant murders and kidnappings of opponents and well-known persons. 


Coercion of Muslim young men to take part in jihad. Regular taxation of people in the liberated areas and extortion against citizens outside those areas. Few Muslim groups help the government, while some declare neutrality. 

Current example: The Philippines 


g. Jihad to Civil war. Large-scale military fights when the domestic forces fight the Islamic movement's goal to dominate a geographic region, or the country. Militias and the national Home Guard complement the army. Widespread executions, terror, cruelty, mayhem and widespread destruction reign in urban areas. Definite separation between Muslims and non-Muslims leads to large-scale movements of the population. 


Neighbouring countries will help the European citizens in the specific country with —asa last resort — armed assistance. Neighbours or NATO are in some cases asked by the government of the country to intervene militarily to help in the fight. 


Example: Lebanon during the seventies — end of eighties. 


Victory for European forces (A), or victory for Islam (B) 


(A) A possible end result of a civil war resulting in a victory for the domestic population will be the total banishment of traditional Islam from a specific country. Widespread emigration/deportation and large scale conversion of Muslims in the country. 


(B) A victory for Islam will allow all the rules of a victorious Islam to be applied. 
Traditional Islam will substitute for all liberal western versions of Islam that have grown in the country but still lack any real theoretical basis and a real docitrine. 


Massive and nationwide expropriations, slavery of conguered women, continued slaughter of non-Christians and Christians known for opinions opposed to Islam and of moderate Muslims who initially try to protect non-Muslims, murder of minorities' eg gays. A Muslim dictatorship without democracy similar to religious dictatorships in the Middle East, is established. 


The Sharia laws are the basis for a new constitution and the laws of the country. The institution of dhimmitude is introduced and will regulate the life of Christians and Jews. 
The rest of the population will slowly be eliminated. The GNP declines successively to less than 50 o of its former level, and an insignificant growth happen only during good years. 


A preliminary discussion of a few phases 


If the governments of a European country during the coming decades show an unwillingness to protect its European citizens from the inroads of Islamists, this attitude will sooner or later lead to violent conflicts between the traditional or new political anti- jihad forces, and the radical Islamic movement. It seems highiy possible that the development phases 2-3 may last a long time in societies with strong democratic traditions, a good educational system and - from the beginning - a fairly homogenous ethnic population. The infiltration and dissemination of political Islam's values among non-Muslims and moderate Muslims will then during a long period be carried out mainly with non-violent means. The methods of this missionary and pre-Revolutionary work during phases 2-4 show a pattern which will be analysed later. That work is often structured according to principles laid down by e g the Moslem Brotherhood for the expansion of political Islam in European countries. 

This growth of Islamic influence can be counteracted by certain laws and policies. The acceptance of such laws and rules by the majority will probably in many countries be dependant on how far a country has advanced towards violent conflict between the population groups. Gullible socialists and anti-Western parties in a western country may decide not to stop the slide down the slope toward more and more violence. They will prevent employment of the firm methods which can stop the journey towards civil war. 
But sooner or later - if the traditional parties will not protect the European population against the continuous expansion of radical Islamic demands and actions - the European population will shift their political preferences to nationalistic parties. It is a sign of real weakness if traditional political parties are not able to handle the new danger correctly. If they don't and new political forces get into power, protective measures will be realised in those countries. The policy measures will eliminate the possibility of an un-integrated Muslim population group to take over and dominate the country politically and religiousiy. 


So it is not so much a guestion about if the measures in sect 2 and 4 will be adopted. 
The main guestion is instead when. Will a lot of civil strife - perhaps even an insurgency - happen before definite measures are taken? Will a lot of valuable time, a 


large number of lives, and huge amounts of wealth be wasted before today's politicians understand what really is happening, or they are exchanged and correct measures are taken? 


The proposed policies will stop the development towards more and more influence for traditional Islam and violence and - in the end - insurgency and perhaps civil war. They will lead to Muslims integrating into the society with values that resist traditional - and therefore political - Islam. 


An exceptional case is that the phases 4-5 are more or less bypassed and Muslims are allowed to grow to become a majority in a country. Feeling its new power, the new government will then soon start to take away the freedoms and human rights of non-Muslims. This breaks the bonds between the citizens of the country, and the original population will defend its ancient values of freedom, and an insurgency and later a civil war will ensue. However, the government will in this case be favourable towards radical Islam, and the army will then be paralyzed. The European officer corps and the non- commissioned officers have not yet been replaced. Non-Muslims will later according to the rules of dhimmitude not be allowed to own weapons, or be part of the armed forces. 
The fighting will be carried out by militias. 


A calm and orderly transformation to dhimmitude for the non-Muslim part of the population combined with widespread emigration of Europeans is improbable. So even in these circumstances with a Muslim majority, civil war will erupt, and Muslims and non-Muslims in different European countries will intervene and help each other. 


Each one of the phases above deserves its own detailed description and analysis. 


Source: 


http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropelslamizationi.htm 


2.43 Islamisation process of Western countries from 1Yo to 100“o 


The constant process of the Islamisation of a country sets forward from small issues and the specific demands/reguirements develop and increase progressively with the increase of Muslims percentage wise in a country. First batch of demands issues are noticeable already when the Muslim population are at 196 increasing until they become 90 and then 
1006 


Historical case studies available are Lebanon, Kosovo, Kashmir, Egypt etc. 
When the politically correct (cultural Marxists/multiculturalists) agree to 'the reasonable' 


Muslim demands for their 'religious rights,' they also get the other components under the table. Here's how it works (percentages source CIA: The World Fact Book (2007)). 


From 1-59/0 
As long as the Muslim population remains around 196 of any given country they will be 


regarded as a peace-loving minority and not as a threat to anyone. In fact, they may be featured in articles and films, stereotyped for their colourful unigueness: 


At2“o and 3Yo they begin to proselytise from other ethnic minorities and disaffected groups with major recruiting from the jails and among street gangs: 


From 5-106 


From 590 on they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. 


They will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure on supermarket chains to feature it on their shelves -- along with threats for failure to comply. (United States). 


At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves under Sharia, the Islamic Law. The ultimate goal of Islam is not to convert the world but to establish Sharia law over the entire world. 


From 10-200 


When Muslims reach 1096 of the population, they will increase lawlessness as a means of complaint about their conditions ( Paris --car-burnings). Any non-Muslim action that offends Islam will result in uprisings and threats (Amsterdam - Mohammed cartoons). 


Guyana -- Muslim 109p 
India -- Muslim 13.496 
Israel -- Muslim 169 
Kenya -- Muslim 106 
Russia -- Muslim 10-159 


After reaching 209/0 expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings and church and synagogue burning: 


Ethiopia -- Muslim 32.894 


From 40-60“ 


At 406 you will find widespread massacres, chronic terror attacks and ongoing militia warfare: 


Bosnia -- Muslim 40“ 


Chad -- Muslim 53.196 
Lebanon -- Muslim 59.79 


From 60-809/ 
From 6096 you may expect unfettered persecution of non-believers and other religions, sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon and Jizya, the tax 


placed on infidels: 


Albania -- Muslim 709/5 


Malaysia -- Muslim 60.496 
Oatar -- Muslim 77.594 
Sudan -- Muslim 709p 


From 80-100“ 
After 8094 expect State run ethnic cleansing and genocide: 


Bangladesh -- Muslim 839 
Egypt -- Muslim 906 

Gaza -- Muslim 98.79 
Indonesia -- Muslim 86.196 
Iran -- Muslim 989 

Irag -- Muslim 9796 

Jordan -- Muslim 929p 
Morocco -- Muslim 98.796 
Pakistan -- Muslim 979 
Palestine -- Muslim 999 
Syria -- Muslim 90“ 
Tajikistan -- Muslim 909 
Turkey -- Muslim 99.896 
United Arab Emirates -- Muslim 969/5 


100 will usher in the peace of 'Dar-es-Salaam' -- the Islamic House of Peace -- there's 
supposed to be peace because everybody is a Muslim: 


Afghanistan -- Muslim 10096 
Saudi Arabia -- Muslim 100“ 
Somalia -- Muslim 100“ 
Yemen -- Muslim 99.996 


Of course, that's not the case. To satisfy their blood lust, Muslims then start killing each other for a variety of reasons (Arabisation being one reason|11). 


'Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; and the tribe against the world and all of us against the infidel. — Leon Uris, 'The Haj' 


It is good to remember that in many, many countries, such as France, the Muslim populations are centered around ghettos based on their ethnicity. Muslims do not integrate into the community at large. Therefore, they exercise more power than their national average would indicate. 


1009/o All non-Muslims have been annihilated, emigrated from the country or have converted to Islam. 


Source: http://frontpagemagazine.com/Articles/Read.aspx?GUID—4DEİS5EF9-A76C-4DD4-81E2-75683AEED74D By Dr. Peter Hammond 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Arabization 


The definition of an Islamic no-go zone 


Cultural Marxists will claim that there is no such thing as an Islamic no-go zone anywhere in the world, perhaps except in Waziristan. This is of course propaganda as we know fora fact that there are thousands of Islamic no-go zones all across Europe, in or close to our major cities. 


There are more than 800 Islamic no-go zones in France alone and more than 30 in Norway. The number correlates with the proportion of Muslims in an area/ghetto/enclave. 
And the number of Islamic no-go zones in Western European cities increases every single day. 


Definition: 


2008.1. Where non-Muslim individuals (youth are especially vulnerable) cannot move freely without immediate danger of getting assaulted, robbed, raped, beaten, harassed (physically or psychologically) by Muslim gangs or individuals. 


2008.22. Where non-Muslims cannot express individuality in all free forms (including religious, sexual, cultural) without immediate danger of getting assaulted, robbed, raped, beaten, harassed 
(physically or psychologically) by Muslim gangs or individuals. 


2008.3. Where drunk, lightly dressed, non-Muslim girls/women cannot move freely after dark without immediate danger of getting assaulted, robbed, raped, beaten, harassed (physically or psychologically) by Muslim gangs or individuals. 


Islamisation or the creation of Islamic no-go zones is under development from the first Muslim family moves into a neighbourhood. As soon as this very first family moves in, a progressive dhimmitude begins for all non-Muslims as they, at first, out of politeness (or due to PC) chose to show special considerations towards the Muslims (we wouldn't want them to feel offended in any way do we?). Considerations/politeness develops into uncomfortable pressure to give the Muslims an increasing number of concessions. The process of Islamisation starts with the demands for halal-food (196) and ends in genocide (at 50-800), as several hundred historical examples have shown. You cannot reason with Islam. Islam consumes everything eventually unless it is stopped in a decisive manner. The process of Islamisation from 196 to 100/6 follows a classical and well known pre-defined pattern as specified in another section of this book. Had this “first family” been deported/chased away/killed the process of Islamisation and the creation of future Islamic no-go zones can/could be avoided. Islamic demands lead to dhimmitude for the non-Muslims. Dhimmitude ALWAYS lead to a point where non-Muslims surrender and move out of the area or are systematicalIy killed like we see with the Christian/Jewish/Hindu/Buddhist minorities in Irag, Iran, Turkey, Egypt, Bangladesh, Indonesia and in more than 30 other countries/territories. The moral of the story is; you cannot reason with Islam, you can only isolate it. 


2.44 List of Muslim demands for Sharia in Europe 


2001 


If only the West stop criticising Islam, Muslims will not feel stigmatised and there will be no more terror attacks. 


2030 


If only the UK, Greece, Switzerland and the Nordic countries remove the cross from their flags, Muslims will not feel discriminated against and there will be no more terror attacks. 


Realistic scenario? Likely 


This is an overview of the current “demands/suggestions” made by moderate Muslims as a Way to prevent “stigmatisation and discrimination” which according to them are the root causes of Islamic terror: 


Sharia and Muslim Burial rituals 


Muslims have for years demanded separate Muslim burial sites. In addition they want Sharia compliant burial services. 


- The body has to be buried within 24 hours 

- Coffins are not allowed, the body must be buried in cloth. 

- Cremation is forbidden 

- Positioning the deceased so that the head is faced towards Mecca 


There was a proposal to alter the name of Aldgate East underground station near Brick Lane to Banglatown. Last year (2008), because of a shortage of cemetery space for Muslims it Was proposed by one Muslim councillor to relocate the graves in Tower Hamlets Cemetery elsewhere in order to construct a “multi-faith burial site” — a Muslim burial site. 

Why did the graves need to be dug up? Because dead Muslims cannot be buried alongside Christians and other infidels. There are some relatives of those buried in that 


cemetery still living. The dead include victims of the famous Bethnal Green tube disaster of 1943. 


Sharia and Public poolsl1) 

Includes reserving the pools to women, female lifeguards, swimming hijabsl|i)J and to secure the area so that no men has access. In many cases this will include covering up any underwater windows while there is a Muslim swimming session. 


Results: 


There are currently hundreds of arrangemenis like these all over Europe. 


Sharia car insurance|2) (Halal insurance — known as “takaful”) 


Results: 


Slowly popping up in European major cities. 


Sharia compliant food|371 (Halal food) 


Halal meat has been a known phenomenon in Europe for decades. However, some McDonald's outlets now serve halal chicken, while larger branches of Tesco offer a range 


of halal foods, including halal chocolate, halal cheese and halal candy.|(1)J So far, it has targeted the Muslim community through Islamic publications and on billboards. 


Chief executive Bradley Brandon-Cross of Tesco said: “It is the responsibility of British institutions to cater for such changes and welcome diversity.' 


Sharia compliant food is also served in many prisons and offered by several air lines. 


Sharia-compliant Gold Mastercard|4) 


The Cordoba Gold MasterCard does not charge or receive interest as this is in direct conflict with Sharia Law. The company also donates at least 1094 of its profits to “charities” in the UK and abroad. It is supported by a board of ethical advisor's, some being mullahs. 


Sharia compliant Banks|5) 


The UK's Muslim population totals about two million and fully sharia-compliant banks have more than 30,000 customers across the UK. 


Sharia compliant Mortgages|6) 


Under Islamic law (Sharia) the payment or receipt of interest (riba) is forbidden. Interest is seen as a payment that is unrelated to the value of the goods or assets being traded, and is considered sinful. 


There are tens of Sharia banks across Europe today. 


Sharia crime courts in Europe|7)J 


Sharia law "courts" are already dealing with crime on the streets of major European cities. 


One example illustrates the following: 


A teenage stabbing case among the Somali community in Woolwich had been dealt with by a sharia "trial", Youth worker Aydarus Yusuf, 29, who was involved in setting up the hearing, said a group of Somali youths were arrested by police on suspicion of stabbing another Somali teenager. The victim's family told officers the matter would be settled out of court and the suspects were released on bail. A hearing was convened and elders ordered the assailants to compensate the victim. 


"AlI their uncles and their fathers were there," said Mr Yusuf. "So they all put something towards that and apologised for the wrongdoing." 


An Islamic Council in Leyton also revealed that it had dealt with more than 7,000 divorces while sharia courts in the capital have settled hundreds of financial disputes. 
Along with the Islamic Council in Leyton, there are reports of at least two other sharia courts sitting in London. There are also courts ina number of other areas of the country with high Muslim populations, including Dewsbury in West Yorkshire, Birmingham and Rotherham, South Yorkshire. Most are understood to concentrate on divorce cases - although such judgments are not recognised in British law - as well as financial disputes. 


Suhaib Hasan, a spokesman for the Islamic Sharia Council in Leyton, which was set up in 1982, said that he and his colleagues dealt with more than 200 cases a year, ranging from inheritance to marriage and divorce. "From the beginning, people have wanted our services. More and more come back to us. Each month we deal with 20 cases," he said. 


As well as giving advice on legal matters, such as inheritance, the website also gives general guidance on Muslim practices including the need for beards and the need for women to cover themselves in public. It also covers issues such as whether women should train as doctors. 


Sources: 


1. http://www.thechronicleherald.ca/Front/1073661.html 

http://misskelly.typepad.com/photos/uncategorized/muslim swimsuit.jpg http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html http://www.dailymail.co.uk/news/article-1045959/Sharia-car-insurance-For-time-Muslims-buy-policies-line-Islamic-law.html http://www.asianimage.co.uk/display.var.2422427.0.shariacompliant, card launched.php http://www.asianimage.co.uk/display.var.2422427.0.shariacompliant, card launched.php http://www.mortgagesorter.co.uk/islamic mortgages.html 

. http://www.dailymail.co.uk/news/article-513020/The-British-sharia-crime-court-cafe-knifemen-walk-free.html 


NOWPWN 


2.45 Saudi Arabia — The serpents head 


Saudi Arabia has a history of funding terrorists. It was the chief bankroller of the Palestine Liberation Organisation in the 1970s and '80s at the height of the PLO's involvement in global terror. But it would be true to say that, worldwide, the Saudis tend to fund the precursors to terror rather than terror itself. Since the 9/11 attacks in the US, in which the majority of hijackers were Saudis, the Saudi Government, under intense US pressure, has tried to exercise greater care and control over where Saudi money goes. 


According to official Saudi information, Saudi funds have been used to build and maintain over 1,500 mosgues, 202 colleges, 210 Islamic Centers (2007 figures) wholly or partly financed by Saudi Arabia, and almost 2,000 schools for educating Muslim children in non-Islamic countries in Europe, North and South America, Australia and Asia. 


The Kingdom has fully or partially financed Wahhabi Islamic Centers in: 


- Austria 
- Great Britain 


- France 

- Spain 

- Ttaly 

- Germany 

- Netherlands 
- Belgium 

- Sweden 

- Denmark 

- Norway 

- Switzerland 
- Russia 

- US 

- Australia 


and even in some Muslim countries such as Turkey, Morocco, Indonesia, Malaysia and Djibuti among others. 


Its also guite usual that Saudi embassies pay an annual stipend to local Wahabi imams in the range of around 1 000-40 000 USD, depending on which country and region. Saudi aid to Muslims abroad, however, comes with strings attached, and most of the recipient institutions end up promoting the Wahhabi version of Islam. 


It isa well known fact that Saudi Arabia and other Arab countries have continued spread Wahabism and other harsh forms of Salafism around the world the last 35 years. Saudi Arabia alone have spent more than 87 billlon USD abroad the past two decades propagating Wahabism - “true Islam” in the Muslim world and in the West|15). The bulk of this funding goes to the construction and operating expenses of thousands of mosgues, madrassas and Muslim cultural centers throughout the world. These Islamic institutions are now found in every single country in the West accompanied by Imams who are “Saudi approved”. 


In the Arab world, in South Asia and in Far East Asia, Islamic workers and Islamic institutions have received aid from Saudi sources (usually private individuals and foundations) that have slowly embedded Wahhabism in many Muslim societies. 


Before we continue on the Saudi topic, however, let's try to define certain principles and definitions; 


There are four “Schools of Law” in Islam: Hanafi, Shafi'1, Maliki and Hanbali. A majority of the Wahhabists and other Salafists belong to the Hanbali school. 


The Western establishment and the so called “Western moderate Muslims” have chosen to label the Saudi version of “traditional Islam” as Wahhabism, Sunni theofascism or Conservative Salafism. The ideology of al-Gaeda can be called Salafi-Jihadi (al-Salafiyya al-jihadiyya) or Jihadi Salafism. However, the so called Wahhabis themselves and other conservative followers of the Salafi school of Islam object to this definition and rather prefer to be called Muwahiddun (Muwahidoon). 


Wahhabism or Wahabism is a fundamentalist reinterpretation of Islam by Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, an 18th century scholar from what is today known as Saudi Arabia, who advocated what he considered a return to the practices of the first three generations of Islamic history. In short; Wahhabist books and pamphlets teach that Muslims should 


reject absolutely any non-Muslim ideas and practices, including political ones. In its harshest form it preached that Muslims should not only "always oppose" infidels "in every way," but "hate them for their religion ... for Allah's sake," and that democracy "is responsible for all the horrible wars of the 20th century.|1) 


Wahhabism is the dominant form of Islam in Saudi Arabia, and is also popular in Kuwait, United Arab Emirates and several other areas and regions of the world. It is often referred to as a "sect" or "branch" of Islam, though both its supporters and many of its opponents reject such designations. It has developed considerable influence in the Muslim world and the West through the funding of mosgues, schools and other means from Persian Gulf oil wealth. 


The terms "Wahhabism" and "Salafism" are often used interchangeabliy. Wahhabism has been called a "belittling" term for Salafi, while another source defines it as "a particular orientation within Salafism," an orientation some consider ultra-conservative.|2 | 


While the origins of Wahhabism and Salafism were guite distinct - Wahhabism was a pared-down Islam that rejected modern influences, while Salafism was slightly more flexible on the issue - they both shared a rejection of moderate teachings on Islam in favour of direct, 'traditional' interpretations. But despite their beginnings "as two distinct movements", the migration of Muslim Brotherhood members from Egypt to Saudi Arabia and Saudi King Faisal's "embrace of Salafi pan-Islamism resulted in cross-pollination between ibn Abd al-Wahhab's teachings on tawhid, shirk and bid'ah and Salafi interpretations of ahadith (the sayings of Muhammad)." 


Salafism differs from the earlier contemporary Islamic revival movements of the 1970s and 1980s commonly referred to as Islamism, in that (at least many) Salafis reject not only Western ideologies such as Socialism and Capitalism, but also common Western concepts like economics, constitutions, political parties, revolution and social justice. 
Muslims should not engage in Western activities like politics, "even by giving them an Islamic slant." Instead, Muslims should stick to traditional activities, particularIy Dawah(missionary activity)(31. Salafis promote Sharia rather than an Islamic political program or state. 


From the perspective of the Salafis themselves, their history starts with Prophet Muhammad himself. They consider themselves direct followers of his teachings, and wish to emulate the piety of the first three generations of Islam (the Salaf). All later scholars are merely revivers (not 'Tounders'). Modern scholars may only come to teach (or remind) us of the instructions of the original followers of Islam. From the perspective of some others, however, the history of Salafism started a few hundred years ago, the exact time and place still being a matter of discussion. 


Some Salafis believe that violent jihad is permissible against foreign, non-Muslim, occupation, but not against governments that claim to be Islamic. Those governments are to be reformed, not violentiy overthrown. Civil war (fitna) is to be avoided. (Salman al-Auda) 


Other Salafis believe that it is permissible, even reguired, for believers to engage in violent jihad to overthrow oppressive regimes, even if they claim to be Islamic. One of the strongest proponents for violence was Sayyed Outb, an Egyptian member of the Muslim Brotherhood. After the Egyptian Brotherhood assassinated the Egyptian leader, the Brotherhood was suppressed and Çutb went to jail. 


Some Salafis urge believers to support or endure the state under which they live. Believers are encouraged to spread Salafism non-violentiy, by missionary activity, social work, and political organisation. Above all, they should help each other lead lives of true Islamic piety. 
(Rabe' al-Madkhali) 


In recent years attention has been given to the "jihadi" Salafism of Al-Oaeda, and related groups calling for the killing of civilians, and opposed by many Muslim groups and governments, including the Saudi government and Muslim Brotherhood. Debate continues today over the appropriate method of reform, ranging from violent "Salafism jihadism" to less politicised evangelism. Despite some similarities, the different contemporary self-proclaimed Salafist groups often strongly disapprove of each other and deny the others Salafi character. Typically, the so called Wahhabis and Salafis refer to themselves as "Muwahiddun (Muwahidoon)" or followers of "Ahle Hadith," or "AhI at-Tawheed." 


It's a myriad of definitions which can be guite confusing to the average person. The important thing however is to be aware of how the Islamic apologists try to manipulate western politicians and media in order to “downplay” the extensiveness that Salafism/traditional Islam has in the world. 


Informal networks and salafi activism 


In order to understand the role played by Salafism in the process of radicalisation of Muslim communities and how this process operates in Europe, one must first examine its characteristics as a movement in the Arab world. In contrast to other formal organisations, Salafism lacks hierarchical structures. The Salafi network structure is decentralised and segmented. The different groups are led by sheikhs or scholars with varying degrees of knowledge of the science of the hadiths, but not necessarily having ties with each other. There is also some element of competition between the sheikhs, each defending his interpretation of the Salaf, or true path, as the correct one. The most important scholars enjoy considerable support among students, who often recommend them to others on account of their vast knowledge of religious issues. There exists only an informal hierarchy based on the reputation of the different sheikhs recognised by the Salafi community. The proliferation of sheikhs means that there is no elite or clearly- defined leadership. This decentralised and cellular structure, in which anyone with religious knowledge can claim leadership of a group, explains how easy it has been in Europe to create groups or autonomous celis willing to blow themselves up without the need for direct orders from a higher authority. 


Salafi activism operates through informal networks, the very same networks that have ensured the transmission of Islamic knowledge down the centuries and have proven extremely effective in creatinga common Muslim identity. They mobilise in social networks created out of personal relationships and shared beliefs. Surveys of Jordanian Salafis reveal that friends played a crucial role in their conversion to Salafism. The recruitment process İs carried out directiy during discussions on Islam. Devout Muslims socialise in circles of friends for whom Islam plays an important role in their lives. 
Religion is a recurring theme in such circles. Through daily interaction, Salafis explain their theology to their friends until the latter are convinced of the truth of their perspective. In many cases, entire groups of friends convert to Salafism, given that all of them are exposed to the same lessons, speeches, and ideas. The blend of friendship and religious networks creates a high degree of group solidarity, which is still one of the main features of Salafi groups in Europe, enabling the network to survive close scrutiny by intelligence and security services in western countries. 


Islamic apologists and Wahhabism 


According to the apologists the “evil and fundamentalist little sect of Islam” - Wahhabism is isolated and only found in Saudi Arabia and practiced by al-Gaeda and the Taliban. The 


truth however is that various versions of Salafism (Jihadi Salafism being the most extreme) is an important factor in every single Muslim country. 


Wahhabism is the dominant form of Islam in Saudi Arabia, and is also popular in Kuwait and the United Arab Emirates. Wahhabism is also found in several parts of Somalia, Algeria and Mauritania. 


A strict version of Salafism (Ahle Hadith) is found in several Middle Eastern countries and South Asia, in particular, Pakistan and India. 


Other forms of Salafism are guite dominant in Palestine, Syria and Jordan. It is also found in most other Muslim-majority countries, including Turkey, Bosnia and Kosovo. 


2.46 How many Muslims worldwide support militant Islam or Jihadi Salafism? 


This is in fact a very complicated guestion with many facets. First of all you have to consider the fact that there is a big difference between active support, sympathising and empathising with this cause. You also have to realise that an armed Jihad (armed struggle) always have specific goals. The Jihadists in Dagestan, Chechnya, Southern Thailand, Southern Philippines, Syria (Palestine) etc. all want to create Islamic states and implement Sharia. In order to reach this objective they must wage war and defeat the infidels (non-Muslims). However, al-Oaeda and Jihadists in the West have other objectives. They acknowledge the fact that Islam is still very weak in Europe, so an armed Jihad in the streets of European capitals is not advised at this point. Islam and the number of Muslims need to grow a few more generations. Al-Oaeda therefore seek to silence the Western media and Western politicians by creating fear in our hearts in order to force them to capitulate to radical Islam. The so called Moderate Muslims are playing “good cop” in this context. They will blame poverty, modern colonialism (Israel, Irag, and 


Afghanistan), discrimination, stigmatisation and other root causes as the reasons for the rise of Jihadi Salafism. They will ask for concessions from European politicians and media in order to “prevent” radical Islam. 


According to Daniel Pipesl111, approximately 10-1594 of Muslims around the world actively support militant Islamists (usually economic support to Hamas, Hezbollah, Islamic Jihad, al-Gaeda or other terrorist organisations). Since there are more than 1,2 billlon Muslims worldwide that totals 120-180 million. These Muslims are spread all over the world and are either militants themselves or direct supporters of militant Islamists. 
The passive support is much higher. Some polis show that around 60-659 of Muslims support “Islamic Jihad” and similar Middle Eastern terrorist organisations. 369 of Pakistanis believe that the Pakistani army should not pursue al-OÇaeda in Pakistan|12). 


Sympathy or direct support to Jihadi Salafism is not by any means reserved to Salafi Muslims (Wahhabists or other Salafi groups). Muslims from all schools of Islam sympathise and support militant Jihadists. 


Nearly all Pakistani Sunni Muslims belong to the Hanafi school of Islam. The Hanafi school is the oldest one and most liberal and tolerant of the four schools. It is also the largest movement within Islam with around 30“/ followers worldwide. So does that mean that the Hanafi Muslims are peaceful, moderate Muslims? Unfortunately its a lot more complex than this. All Schools of Law are guite intolerant (Hanbali being the most intolerant). As an illustration; All schools of Islam preach death to homosexuals and apostates (converts from Islam) and pledge the ultimate goal of implementing Sharia in society. 


Hanafi being the dominant form of Islam in both Pakistan and Europe would indicate that they were more moderate and tolerant than other Muslims, yet, Muslims from Pakistan are well known for their conservativism and intolerance. There are tens of Genocides and hundreds of mass murders (see pogroms) recorded in history committed by hanafi Muslims. There are thousands of examples of Jihadi killings committed by hanafi Muslims throughout history and this trend continues even today. It is the largest one and it is followed by approximately 30 percent of Muslims worldwide. The Hanafi School is predominant in Turkey, northern Egypt, Levant, and amongst the Muslim communities of the Balkans, Central and South Asia, China, Russia and Ukraine. In other words the Genocide of more than 1,5 million Christian Armenians, the Greek and Assyrian Genocides were also acts of so called moderate “Hanafi” Islam. 


2.47 Europe's Wahhabi Lobby 
Extremists get together to worry about intolerance. 


by Stephen Schwartz - 10/06/2005, Warsaw 


I SHOULD HAVE KNOWN something would be out of kilter. At the end of September, the 
Organisation for Security and Cooperation (OSCE), an international body made up of 55 
nations--including such dictatorships as nearby Belarus--called for a day-long roundtable in the lovely and spiritual city of Warsaw. The topic was "Intolerance and Discrimination Against Muslims." Aside from OSCE diplomats, staff, and two representatives of the U.S. 
Commission for International Religious Freedom, the participants consisted of some 25 
representatives of Muslim NGOS as well as European and North American human rights monitors. 


I should have known something was amiss because I have witnessed much OSCE mischief since going to postwar Bosnia-Herzegovina and Kosovo in the late 1990s. And don't forget that OSCE was the international organisation with the nerve to propose that it "observe" the most recent U.S. presidential election for presumptive irregularities. But it has an especially bad record in the Balkans, as has been pointed out in The Weekly Standard. 


The OSCE is, to putit bluntly, political correctness personified. Its agenda for combating intolerance and discrimination includes everyone from prostitutes to victims of schoolyard bullying. But it was obvious that the status of Islam in Europe, which has lately involved bloodshed in several countries, is viewed by OSCEcrats as an intractable challenge. The do-gooders had no apparent choice but to relegate the roundtable on Muslims to a place outside the regular agenda of a weeklong "human dimension" assembly in Warsaw, and to hold the Muslim gathering in the basement of a hotel. 


Reliable sources reported that the OSCE's Warsaw conference on Islam came as a trade- off for a conference on anti-Semitism held in Cördoba, Spain, earlier this year. It was soon made clear that the event would serve as little more than a platform for ranters and cranks from such countries as Britain and Denmark who were there to defend radical Islam. It turns out that proponents of Islamist extremism over there are even more aggressive, defiant, and confrontational than their American counterparts. 


Thus, a religious functionary from Britain, Imam Dr. Abduljalil Sajid of the grandiy (and, it appears, falsely) titled Muslim Council for Religious and Racial Harmony, used up much of the morning's discussion with loud denunciations of Tony Blair for his alleged assault on civil rights in the wake of "7/7." Before that this religious leader, when asked which school of Islamic law, or madhdhab, he followed, said, "I shoot all madhdhabs." 


Imam Sajid regaled the audience with the many times he had confronted Blair, insisting to the British prime minister that Islam and terrorism are completely unconnected from one another. He also offered up a diatribe against internment at Guantanamo. In the minds of many Muslims at the event, it seemed, the London bombings and the attacks that preceded them, as well as the radical ideology that inspired them, are irrelevant; the only thing that matters is to push back against the legal response of the British, U.S., and other European authorities. 


THE PHRASE "the Fight Against Extremism" was included on the agenda of the meeting, but not one word was said about it until the very end, when Turkish diplomat Omur Orhun let his voice sink to a near-whisper. He affirmed, in closing the deliberations, that the problem of extremism would eventually have to be taken up, "because that is what brought us all here." But to listen to many of the other participants one might have thought fear of Muslims among non-Muslims in Europe was a purely gratuitous expression of bias, or, as Nuzhat Jafri of the Canadian Council of Muslim Women put it, a product of "U.S. foreign policy decisions." 


When I pointed out to her that Saudi-financed Wahhabi terrorists have struck Turkey, a country that opposed U.S. policy in Irag, as well as Morocco and Indonesia, which have nothing to do with Washington's policies, Ms. Jafri limited herself to the admission that additional "root causes" exist; these she left undescribed. 


Others were less restrained. Scandinavian countries seem to have experienced a particular incapacity to exclude Muslim extremists from their territories. Bashy Ouraishy, a man who disclaims being religious, averring that he is not a practicing Muslim, seems to have adopted the defence of radical Islam as a career move, and is a self-proclaimed functionary of the "Federation of Ethnic Minority Organisations in Denmark." Although he admits his irreligion and distance from Islam, Ouraishy has no compunctions about presenting himself as an expert onit. 


Ouraishy did his best to hog the proceedings. While Imam Sajid asserted the lack of any link between Islam and terror, Ouraishy demanded that global media be prevented from even suggesting such a thing. His printed handouts, piled up on a side table, were hallucinatory in tone. To him, "America Under Attack"--a CNN caption after September 11, 2001--was offensively prejudiced. In addition, Ouraishy's handouts insisted, "there was no proof, no one took responsibility, and not one particular country or group was singled out" for blame in the World Trade Center and Pentagon attacks. There was nothing more than "finger pointing" at Islam. 


Ouraishy also recycled the late Jude Wanniski's attacks on Richard Perle as the evil controller of "uncritical and nationalistic journalism and intentional use of anti-Islam terminology as a tool of propaganda." Çuraishy reproduced the clicn&s employed by al Oaeda and its supporters: the "Crusades are back," and Saddam in Irag was nothing but a "tiny dictator." Ouraishy's pamphlets even asserted that "fundamentalist," "ghetto," and "ethnic gangs" are hate terms and should not be used in any media. 


The rest of the palaver was less fervid, but egually absurd. Canadian Muslims complained about the effect of the U.S. Patriot Act on their country. As the afternoon wore on, phrases such as "so-called terrorists" were increasingiy heard. Brit Mohammed Aziz, of Faithwise, declared that members of his community are "first responsibleto God... then to the umma," or global Islam, and only lastly to the country in which they live. 


All of this came about three months after the horror in London. The meeting ended with nothing more than an agreement to hold more meetings. The OSCE it seems, like much of Europe, has few answers for the challenge of radical Islam--aside from their pieties about discrimination. 


Stephen Schwartz is a freguent contributor to The Weekly Standard. 


Source: 


http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/006/174gxfos.asp 


2.48 Leaving Islam — interview with an ex-Muslim 


By Mohammad Asghar/Jamie Glazov 


Frontpage Interview's guest today is Mohammad Asghar, an ex-Muslim who came out of Islam after discovering its true teachings. Together with studying the Our'an for over twenty-five years, he has also been writing his commentary on its verses - an endeavor, he hopes, that will help non-Muslim leaders, as well as ordinary citizens, understand the true messages they convey to Muslims. 


FP: Mohammad Asghar, welcome to Frontpage Interview. 


Asghar: Thank you for inviting me to the Frontpage interview. 


FP: Tell us about your background and your upbringing as a Muslim. 


Asghar: I was bom in a practicing Muslim family of Bangladesh. My parents adhered to almost all the tenets of Islam and they made sure that while growing up, I also learned all of them so that I could practice them in my own life. Like many other Muslim children of my neighbourhood, I also attended a Madrassa and learned how to read the Our'an without, of course, understanding what I was reading. 


In my youth, I tried to live the life of a true Muslim. I said my Islamically mandated prayers, though not on a regular basis; visited, and prayed at, the tombs of the Muslim saints; celebrated the birthday of the Prophet of Islam, even though nobody knows even today the year of his birth; celebrated his ascension to the Gardens (Jannat) or Heaven and sang his praises, laden with amorous feelings towards him, whenever my parents and our neighbours organised Mehfil-e-Milad — which is a gathering that Muslims of the Indian sub-continent arrange to reinforce Islamic teachings in the Muslim attendees. | strongiy believed that the things I was then doing were part of the duties I owed to Allah and His Prophet and that without pleasing both of them, I would not enter the Garden on the Day of Judgment. 


FP: What is the point of teaching children to read the Our'an without explaining it to them? 


Asghar: According to some unconfirmed reports, there are over 1.565 billion Muslims in the world today. Out of these Muslims, only about 300 million understand and speak Arabic. Since a good part of the Our'an is written in colloguial Arabic, spoken by the tribe of Guraish of the 7th century Mecca, understanding it even by many modern-day Arabic speaking Muslims is not an easy task. 


The bulk of the remaining 1.2 billilon Muslims live in the Indian sub-continent and south- east Asia. Almost all of them do not know Arabic. Even those people, known as Hafez-e-Our'an, who commit the whole Çur'an to their memory, do not understand the meaning of the words they so assiduously memorise over a long period of time. 


This being the reality, the guestion is why do Muslims read or memorise the Our'an without understanding it? The answer to the guestion lies in the fact that most of them, especially those Muslims who live in the non-Arabic speaking countries, depend on their Mullahs for learning the essential doctrines and practices of their faith. They do what they are told by their Mullahs. This is more so in case of those Muslims who are illiterate and poor. A casual observation of Muslims of the Indian sub-continent will make this fact clear to any interested observer. 


These Mullahs tell the ordinary Muslims that reading or reciting the Our'an in Arabic is the easiest way to earn the pleasure of Allah, a condition without fulfilling which, no human or Jinn would enter the Garden (Jannat in Arabic) on the Day of Judgment. This leads not only the illiterate and poor Muslims, but also the highly educated and rich Muslims to read the OÇur'an in Arabic without trying to understand what they are reading or reciting in their prayer. These Muslims, in their turn, reguire their children to read and also memorise a few short chapters of the Our'an that they need to recite while saying their daily obligatory prayers. 


FP: This is mind-boggling: people engaging in a religion by repeating things they do not themselves understand. 


So what made you start guestioning the Islamic faith? 


Asghar: About 25 years ago, I got the jolt of my life when a Maulvi (Muslim cleric) refused to let me lay the dead body of my mother to rest, as, according to him, the dress I was wearing at the time, was not an Islamic one. This dress is known as Lungi to the Bangladeshis, and it resembles the one the Malaysian and the Burmese men wear all the time (unlike the trouser, its lower part is wide open, and as such, one can see the wearer's private parts, if one deigns to look upward from the earth). 


FP: Why do people wear the Lungi and why would a person want to keep one's private parts exposed? Why were you wearing it? 


Aghar: Lungi, like Saree for women, is a traditional dress and it is worn by almost all the men of Bangladesh. With it, they cover the lower part of their bodies. Since the lungi's bottom part remains wide open, many Muslim Mullahs believe that it should not be worn by Muslim men, as, through its opening, the earth can see their private parts. According to them, exposing oneself to the earth isa great sin. 


But 1 have not heard any Mullah saying the same thing about Saree. It is a long piece of cloth, which women wrap around their waists; its bottom part, like lungi, remaining open. 
The earth can easily see their private parts, if it wishes to do so, but surprisingiy, the Mullahs freely let their wives wear it for reasons that only they know. 


FP: Um, right. Well, what can I say, perhaps we'll save this topic for a panel discussion. 
So in any case, what effect did the Lungi incident have on you? 


Aghar: Itled me to find out what Islam really stands for, and what the Gur'an actually teaches its followers. I began to read the OGur'an in English, translated by Abdullah Yusuf Ali and Mohammad Marmaduke Pickthall, as well as its translations in Bengali and Urdu. 
This TI did in order to make sure that what I was reading in English was identical with the Bengali and Urdu translations and that these represented the correct and faithful renditions of the Arabic Our'an. 


What I read in, and discovered from, the Our'an was, and still remains, mind-boggling to me. I could not believe that Allah, if He exists, could have said things that He is believed to have told Muhammad and his followers. I could not believe, for instance, that the Creator of the Universe could have told the Muslim men the following: 


2:223: “Your wives are as a tilth unto you: so approach your tilth when or how ye will: but do some good act for your souls beforehand; and fear Allah, and know that ye are to meet Him (in the Hereafter) and give (these) good tidings to those who believe.” 


By telling the Muslim men that they can engage their wives in sexual acts “when or how ye will,” Allah effectively permitted them to rape their wives, for this verse of the Gur'an does not reguire them either to obtain their wives”' consent, or to engage themselves in foreplays, without which, both men and women can hardiy have what is known as consensual sex. To Allah, Muslim men doing “some good act for their souls beforehand” i.e. saying prayer to Him before raping their wives is what He considered to be a pious act that will help Him exonerate them from the crime of rape on the Day of Judgment. 


FP: In terms of 2:223 in regards to the sanctioning for a man raping his wife, if God does not instruct this, then where did this come from? Who created these verses and why? 


Aghar: In my judgment, the Our'an is a record of what the Prophet of Islam had done or said during his stay on earth. His followers remembered and narrated them to the collectors of the Gur'an when it was being compiled. Therefore, the content of verse 2:223 should be considered in conjunction with what he had done in his lifetime and what he had told his followers on the issue mentioned in it. 


In a storied Hadith (words of Muhammad), we read: 


Sahih Muslim, Book 008, Number 3240: 


“Jabir reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) saw a woman, and so he came to his wife, Zainab, as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. 
He then went to his Companions and told them: The woman advances and retires in the shape of a devil, so when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart.” 


What the Prophet had done to his unprepared wife is exactly what is stated in the above verse i.e. Muslim men can have sex with their women with no notice to them, and they can also rape them, if it makes them happy. 


FP: So you left Islam? 


Asghar: Yes. Iam an ex-Muslim. I no more subscribe to the teachings and the doctrines of Islam, as 1I consider them to be obnoxious and, thus, unfit for good humans. 


FP: How did your family and community react to you leaving Islam? Has your life been in danger? 


Asghar: I told my family members what I found in the Our'an and they agreed with me. 
But it was a different story with the community I was living in; to it, I wasa pariah. Most 
of my friends and acguaintances stopped talking to me, fearing that the information 1 
was trying to disseminate was going to take them out of their religion, while others issued veiled threat against my person. Realising that I might be harmed, if I continued to live in the country of my birth and talk about the fallacies of Islam, 1, along with my family members, migrated to the United States. 


Here I feel safe, even though I have already received a couple of threats against my life. 
The Justice Department of my adoptive country has assured me of all help, should 1 feel that my life is at risk. My family members and I are obliged to it for standing by our side. 


FP: Your thoughts on Islam's impact on Muslims and on non-Muslims? 


Asghar: Muslims themselves are the victims of Islam. Many of them have knowingiy become its victims, whilst a vast majority of them have fallen into its trap without knowing anything about its true nature and teachings. Islam has turned them into robots; most Muslims do only what, they believe, Allah told them to do. This is evident from the fact that most, if not all, Muslims do nothing in their lives without first saying “Bismillah ...” i.e. beginning everything in Allah's name, without whose help, so they believe, they can achieve nothing in their lives. 


Since Allah has asked the Muslims to believe in the Unseen and to remain steadfast in their prayer (the Our'an; 2:2), most of them spend a colossal amount of their valuable 


time on prayer to Him. Believing that mustering the teachings of the Gur'an is what they needed in their lives, they helped produce in the past, and are still helping produce, a large number of Islamic clerics, instead of good scientists and scholars of other subjects that are essential for the good, and the survival, of mankind. The following statistics throws a light on the state of the 'man-given knowledge” in the Muslim world: 


There are 57 member-countries of the Organisation of Islamic Conference (O1IC), and all of them put together have around 500 universities; one university for every three million Muslims. The United States has 5,758 universities and India has 8,407. In 2004, Shanghai Jiao Tong University compiled an 'Academic Ranking of World Universities, and intriguingiy, not one university from the Muslim-majority states was in the top-500. 


This clearly tells us that the Muslims lack in education; this being the result of their Islamic beliefs, as a conseguence of which, over the past 105 years, only three Nobel Prizes have been won by about 1.4 billion Muslims (other than the Peace Prizes), while approximately 14 million Jews have won 180 Nobel Prizes during the same period. 


FP: What is behind this teaching about keeping everyone praying all the time? If this isn't God wanting it, and let us suppose this is man-made, what was the intention here? 
Why teach this kind of stuff? 


Aghar: Before the advent of Islam, the Pagans of the Arabian Peninsula prayed three times each day; about sunrise, at noon and about sunset, turning their faces towards the Ka'aba (Washington Irving, Mahomet & his Associates, p. 31). Muhammad retained this pagan ritual in Islam and, in some unguarded moments, he told his followers to pray twice, thrice or four times in a day. Since the norms to be followed while saying these prayers were well known to his followers, he did not mention them in the Çur'an. For want of clarity on the number of prayers that Muslims must offer everyday to Allah, Sunnis believe it to be five; Shias, by and large, consider it to be three (Dr. Rafig Zakaria; Muhammad and the OÇuran, p. 74). 


The Prophet of Islam, retained daily prayers in Islam for a specific reason: being militarily and economically weak, he needed to tell the Pagans of Mecca that the religion he was preaching was not drastically different from the one they themselves were practicing and, as such, they should accept it without resistance. He continued to follow his policy of appeasement even after his arrival in Medina, where the Jews vehementiy opposed most of the precepts of his religion. In order to win them over, he changed the direction of the Muslim prayer from Ka'aba in Mecca to Jerusalem. When the Jews refused to budge, he expressed his mild displeasure by asking his followers to face Ka'aba at the time of saying their prayer. 


The Muslim prayer achieved a new dimension, and importance as well, after Muslim rulers embarked upon conguering others” lands. Once miserabiy poor and destitute, neo-Muslims from the desert of Arabia found themselves dazzled by the wealth and affluence of the countries they were able to conguer and plunder just a few years after the death of Muhammad. The fair and beautiful women of the conguered countries was another reason that induced them to fight valiantly against their foes. 


Al-Baladhuri, the most judicious of the historians of the (Muslim?$ conguest, declares that in recruiting for the Syrian campaign Abu Bakr “wrote to the people of Makkah, al-Taif, al-Yaman and all the Arabs of Najd and al-Hijaz summoning them to a 'holy war” and arousing their desire for it and for the booty to be got from the Greeks (booty consisted of all things captured from the vanguished as well as their women). Rustam, the Persian general who defended his country against the Arab invasion, made the following remark to the Muslim envoy: “I have learned that ye were forced to what ye are doing by 


nothing but the narrow means of livelinood and by poverty.” A verse in the Hamasah of abu-Tammam has put the case tersely: 


No, not for Paradise didst thou the nomad life forsake; 
Rather, I believe, it was thy yearning after bread and dates. 


(Ouoted from Phillip K. Hitti's History of the Arabs, p. 144). 


But as the time passed and the lust to procure more wealth and women became very acute in the soldiers of Allah, Muslim rulers became worried, and feared loss of control over them, if they took no action to check their overflowing passion. Finding a solution to their problem in prayer, they raised its number to five; prescribed recitation from the Our'an as well as various movements and gestures in order to prevent their minds from thinking about the non-Muslims” wealth and women for a number of hours of each day. 


This was like the indoctrination that the dictators of our time have used to keep their military under control. Muslim rulers succeeded in their attempt and eventually, the daily five prayers became an integral part of the Muslims' lives. In the hope of pleasing Allah, they not only waste a colossal amount of their valuable time, they also put off their important duties in order to perform their prayers, thereby greatly harming their own and their nations” economic well being. The sooner Muslims realise this fact the better it would be for them as well as for the rest of the world. 


FP: A large part of the Muslim world is also engulfed by poverty. This also has something to do with Islamic theology, right? 


Aghar: Of course. Poverty is a virtue for Muslims. Most of them believe that they get what Allah gives them. Therefore, in contrast to other people and nations that have struggled hard to ameliorate their economic conditions, and then became wealthy, most Muslims deemed it appropriate, due to their religious convictions, to keep on inflicting poverty upon themselves. Indeed, many Muslim nations bartered away their self-esteem, political independence, and sovereignty to please those benefactors whose charity they needed for their economic survival. 


But without taking responsibility for their own failures and follies, they blame the affluent and wealthy non-Muslims and the non-Muslim nations for all the ills they suffer from today; these, they contend, having been inflicted upon them mostly by the unjust and treacherous Christians. The Our'an bolsters the Muslims” hatred towards the Christians by telling them that Allah gives them wealth not for attaining prosperity on earth, but to punish them in their next life. (cf. the Our'an; 10:69 & 70). 


Inspired by this and similar teachings of the Our'an, Muslims not only hate those non-Muslims who are rich, they also look forward, albeit, silentiy to the day when they will be able to obliterate Christianity, and other religions as well, from the face of the earth. 


FP: This is founded on the war that Islam teaches Muslims must wage on unbelievers. 


Aghar: Yes. As we all know, Islam has divided the earth into two camps: Darul Islam and Darul Harb i.e. the Muslim world and the non-Muslim world. Since the Muslims are Allah's foot soldiers and they are reguired to fulfill His plan, as it is enunciated in the Our'an, for earth and mankind, the Muslims must not only recover the land that the non-Muslims occupy today, they are also reguired to force them into Islam or kill them, if they refuse to become Muslims (see the Our'an; 9:29). It is, in fact, “a notable declaration of 


State policy promulgated (by Allah$ about the month of Shawwal. A.H. 9, and read out by Hadhrat Ali at the Pilgrimage two months later in order to give the policy the widest publicity possible. ...” (Abdullah Yusuf Ali, The Holy Çuran, as corrected by the King of Saudi Arabia, p. 494). 


This teaching of the Our'an effectively and automatically turns the Muslims against the Christians; the former having also been told by it not to take the latter as their friends or protectors, as they (the Christians) and the Jews are friends of each other and, thus, both of them are in collusion against the Muslim Umma (Nation) and their religion. 


Apart from the Jews and the Christians, the Muslims also hate the Pagans $Mushrikun in Arabic) from the core of their hearts, as they, according to the Our'an, are unclean (see the Gur'an; 9:28), and, thus, unworthy of living on Allah's earth. Therefore, the Muslims must kill them whenever they get the chance to fulfill the instruction Allah gave them through the Our'an (see verse 9:5). This is a very dangerous instruction, and it is not at all good for those inhabitants of the earth, who worship deities other than Him. 


This and other truths about Islam, therefore, must be brought to the notice of the non-Muslim communities of the world in order to prepare them against the deadiy hazards that Islam is likely to put them in, when its followers becomes, in future, a dominant force on earth. Paying keen attention to what is written in the Our'an is not only in the best interest of the present-day non-Muslims of the world, it would also help them protect their descendants from the Allah-inspired wrath of the Muslims in days to come. 


FP: Are you optimistic and pessimistic in the West being able to confront the Islamic agenda? 


Asghar: I am saddened by the fact that the West has not learned anything from the Our'an, the history of Islam and from its adherents. The following examples describe Muslims” mindset and what Allah wants them to do for taking over the earth from the Jews, Christians, Buddhists, Polytheists and the followers of other religions: 


1. Muhammad came to Medina as a fugitive from Mecca and within ten years, he became its absolute ruler after killing and uprooting the Jews of the city and by converting the Pagans to his faith. By his action, he taught his followers that it is the number of Muslims that matters and that it is their number that will help them establish their rule over the whole of the earth. Had he known that a time will come when number of men will be replaced by gun, he would have advised his followers to arm themselves with it first and then rampage the whole world. 


2. Abyssinia, a Christian country in the seventh century, was the first country to give shelter to Muslims of Mecca. When Muslims became numerous and strong, they forgot the favor its Christian ruler had done to them and took it over as their possession and converted its Christian inhabitants to Islam. They also conguered almost one-third of the earth and would also have overrun the whole of Europe, had they not been defeated by the Christians at the gates of Vienna in 1683. 


3. Allah has promised to Muslims that He will make them the inheritors and the rulers of the earth and also help them establish Islam all over it (the Ouran; 24:55,57). To achieve these objectives, He has commanded them to engage in battles with those who refused to accept Islam; to smite their necks, and after overpowering them, to take them prisoners, whom they may either set free as a favor to them or ransom them for money after the hostility is over (the Çuran; 47:4). 


Instead of taking lessons from the past history of Muslims, most leaders and the people of the West believe that Islam is a religion of peace and its followers are as good as they 


appear to them. Many of them took no lesson even after seeing the destructions and deaths some Muslims inflicted on New York and Washington, D.C; they laud Islam's good teachings even after knowing that a film director lost his life to a Muslim fanatic for the crime of making a supposediy anti-Islam film. They also praise the so-called tolerance that Islam teaches its adherents even after being informed that an American publisher refused to publish a book that contains an account of Prophet Muhammad's wife after receiving threats of dire conseguences from Muslims, if it published the book. 


Many leaders of the West and its citizenry brushed off the president of Iran after he called for the complete annihilation of Israel, saying that he was a mad man. In reality, it was not his madness that had made him call for Israel's destruction; rather, it was his hatred of the Jews that made him say what he believes Allah wants him to sayanddoto destroy them and their state. 


How Muslims intend to destroy Israel and also, how they are going to take over the earth from the followers of other religions, when they do not have the necessary wherewithal to achieve their objectives? Here are the answers to the guestions: 


-Iranian and other Muslims will continue with their efforts to acguire deadiy weapons, which they will need in days to come to destroy Israel — a desire that Dr. Mahathir, the former prime minister of Malaysia, had clearly expressed in his speech before the Muslim delegates to the OlC Summit, held in his country in 2003, saying: 


“..It cannot be that there is no other way. 1.3 billion Muslims cannot be defeated by a few million Jews. There must be a way. And we can only find a way if we stop to think, to assess our weaknesses and our strength, to plan, to strategise and then to counter-attack. 
As Muslims we must seek guidance from the Al-Ouran and the Sunnah of the Prophet. 
Surely the 23 years” struggle of the Prophet can provide us with some guidance as to what we can and should do..... We must build up our strength in every field, not just in armed might. Our countries must be stable and well administered, must be economically and financially strong, industrially competent and technologically advanced. This will take time, but it can be done andit will be time well spent. We are enjoined by our religion to be patient. Innallahamaasabirin. Obviousiy there is virtue in being patient.” 


While preparing themselves to attack the Jews, Muslims are gradually taking up residence in the affluent countries of the West, with two main objectives in their minds. 
The first one is to ecearn money and the second is to sow the seed of Islam among the people of their host countries. Together with converting criminals and disgruntled folks to their faith, they also seek to increase their own number by having as many children as their women can produce. In cases where they have no women of their own to produce children for them, they trap the Western women and, after converting them to Islam, they produce their desired number of children with them. 


After their number, in this way, has become large and politically powerful, they will seek autonomy, or demand complete independence for those regions of their host countries in which they will be living. This has already happened to India, and it is happening right now to the Philippines, Thailand and China. 


What is likely to happen to the West, if it continues to follow its present policy of 'political correctness” and apathy towards the hostile teachings of Islam, the American Historian and Philosopher Will Durant (1885-1981) has described it for us in the following words: 


"The Islamic conguest of India is probabiy the bloodiest story in history. It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilisation is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within." 


FP: What advice do you give the West? 


Aghar: Knowing that what Will Durant has said is true, I suggest that the West must take the following steps to counter the threat that Muslims pose to its independence, and to its people's ways of life without further delay: 


© Itmustcurtail the inflow of Muslims to its territory and should allow only those Muslims to come to its shore who are willing to adapt themselves to the secular lifestyle of its citizens. 


© Jtmustnot permit Muslims to build more mosgues and religious seminaries on its Soil, as these are the institutions where Islamic Fundamentalism breeds and where the minds of young Muslim children and youths are poisoned against the Jews, Christians and the followers of other religions by the Islamic clerics. 


© The West must monitor the mosgues to find out what the Muslim Imams say in their Friday sermons together with watching what the Muslim children are taught in their religious seminaries. Any Imam or religious teacher, who might be found delivering hateful sermons or imparting hateful lessons to his or her students, must be vigorously persecuted and punished. 


© Together with fighting the Muslim terrorists in places, like Irag, Pakistan and Saudi Arabia, the West must also ask the governments of all the Muslim countries to stop their religious teachers from teaching hateful lessons to their students. It must not hesitate to use its political and economic powers on the Muslim governments, if they refuse to comply with its reguest. 


The West has no option, but to succeed with the Muslim countries, if it wants to contain the Muslim threat against it and its allies. Its failure will prove catastrophic for the entire world — a prospect that neither the West, nor other non-Muslim countries in the East and elsewhere will be able to contain without great sacrifice of lives and destruction to their economies. The West, therefore, must not rest until it has succeeded on this front. 


FP: How can the West do these things that you recommend and still remain a place that allows freedom of religion and individual liberties? 


Aghar: In order to protect its citizens from Islamic terrorism and from the future risk of being overrun by Muslims, all the West needs to do is to follow its own existing rules and laws and bring about some changes to its thinking process. Let me elaborate: 


1. Each country of the world has its own Visa Rules and it permits only those persons to enter its territory it considers eligible. The West can easily check the inflow of Muslims by being more careful at the time of issuing visas to them. 


2. There are enough mosgues and religious seminaries in the West to meet the needs of its Muslim population. Since it is a proven fact that many Muslim Imams and teachers have been using them to plant hatred of non-Muslims, particularly of the Jews, Christians and the Polytheists, into the minds of the Muslim children and young men and women, the West has the right not to grant permission for building more of them and also to electronically monitor the existing ones for the sake of its own people. Monitoring the Muslim Imams and teachers is not a violation of religious rights of all Muslims, rather, it is a necessary step (the doctrine of necessity applies here) that will also protect Muslims” own young from the influence of their rogue Imams and teachers. 


Moreover, Islam permits surveillance of bad elements and Allah personally spied on the enemies of Muhammad to protect him from their mischief. Allah admitted this fact by saying in the Çuran: 


4:108: “They may hide (their crimes) from men, but they cannot hide (them) from Allah, seeing that He (i.e. Allah? is in their midst when they plot by night, in words that He cannot approve: and Allah doth compass round all they do.” 


This should silence those Muslims who are likely to oppose the actions of their host governments against their Imams and religious teachers, for when their Allah could spy on Muhammad's enemies, the law enforcers of the West can also do the same in order to protect their people from the evil designs of their enemies. 


Additionally, freedom of religion and individual liberties are for those who value them and respect them. You cannot protest the arrest of a known or suspected criminal — religious or otherwise —, citing his or her religious freedom or liberties, as letting him or her go free will be a dangerous act for the society or the nation in which he or she lives. 
Therefore, in the matter of religious terrorism, or religiously inspired incitement to kill the followers of certain religions, the demand for religious freedom and individual liberties should have no effect and the West should do what is necessary to protect its citizens and their properties from those who are bent upon destroying them for the advancement of their own religion. 


FP: Mohammad Asghar, thank you for joining Frontpage Interview. 


Asghar: Thank you for talking to me. 


Source: 


http://www.islam-watch.org/MAsghar/Leaving-Islam.htm 


2.49 Moderate Muslims and the Islamisation of Europe 


(1) Who is our enemy? Is it mainly (or only) the Islamists/jihadists who plan and carry out physical terror acts? 


(2) Why don't moderate Muslims forcefully oppose the Islamists? Aren't they opposed to them? Do moderate Muslims cooperate with us — or with them? 


It has been pointed out regarding issue (1) that terror is just a tool, a short- or long-term tactics of the Islamists, and one of many possible policy alternatives. It can be used, or it can be dropped if the Islamic decision-makers conclude that another strategy is better and that terrorism starts to be counterproductive. So terror and terrorism is not the enemy but just a tool among many. Naming what probabiy will be called World War IV in the future, for “The war on terror “ is just an attempt to be tactical in the short term: dont irritate “normal” Muslims and be politically correct. However, it plays into the hands of the enemies of the Western Civilisation if one doesn't talk straight about whom the 


enemy is. It also reflects a deep flaw in the understanding of the Islamic doctrine. 
Instead of committing such errors, it is necessary to clearly define which Muslims are the enemy. 


The basic doctrine of Islam consists not only of the Ouran but also of the sunnah of Muhammed (the Ahadith and the sira). The religion contains both peaceful and violent principles but the peaceful suras (from Mecca) are generally abrogated by the later — and violent — ones from Medina. The small number of peaceful maxims regarding non-Muslims (generally not valid because of abrogation) are now used over and over again in the West in order to deceive Europeans and Americans, while the real ruling principles are covered up. But even the “peaceful” part of the Ouran created by Muhammed in Mecca is generally not peaceful. Ouantitative research shows that e g about 2/3 of that part “deals with condemning unbelievers to hell for merely disagreeing with Muhammed” 


(1). 


What is then a “moderate” Muslim? It is necessary to understand the difference between what a Muslim means with moderation and what an European or American thinks the term stands for. It is reasonable to argue that a moderate Muslim is one who wants to closely follow the guran and the examples and principles of the perfect model of aman for all future and for all the world, i.e. Muhammed. And any true Muslim naturally wants egto implement sharia laws which are just conseguences of the guran and the sunnah. 
Such a person cannot in any sense be described as an extreme Muslim. 


So-called moderate Muslims in the West cannot pick and choose the parts of the doctrine that they like. That is forbidden by the religion and doing so would mean that they are not real Muslims in the traditional sense. There is also a prohibition against personal interpretations of Islam. There are established interpretations and principles regarding interpretation which were accepted many centuries ago and are respected throughout the Muslim world. It is not permitted to arrive at new conclusions which contradict the old ones and violate the rules of interpretation. “Ijtihad” — interpretations not based on case law or past precedent —- have been forbidden since the 11th century and a moderate Muslim must respect that. Innovation regarding religious principles is a very serious crime in the Muslim world. 


Sharia law is the practical application of the guran and the sunna, and a moderate Muslim must accept these laws. Even if an European Muslim initially doesn't do that owingto a lack of knowledge of the guran and the sunnah (evidentiy very common owing to a low educational level; that the clerics try to conceal parts of the doctrine which may cause opposition also among Muslims during a period when Muslims are still a minority in Europeas o) he or she will later accept also these theses. When shown that he has misunderstood and is wrong about the doctrine according to the real, traditional Islam, a Muslim will after a while accept that he has been misguided earlier and will then follow the lead of the faithful interpreters of true Islam. 


Many Muslims in the West now temporarily accept to follow the laws of the land because they as a group constitute a smaller minority here. But when they grew stronger in a country, their doctrine will force them to work for implementing Muslim values and primarily, the sharia laws. It is evident that Muslims now lacking in knowledge about Islam or believing in local liberal interpretations with no special basis in the accepted doctrine, will be pushovers when influenced by representatives of real, traditional Islam. 
The liberal Muslims are just influenced by national/cultural reinterpretations of the doctrine which were made a long time ago in order to create a society more harmonious and easier to live in. But these interpretations are deviations and have no real theoretical basis. They can only survive as long as nobody challenges them energetically. Most moderate Muslims will certainly abandon them when shown his/her errors regarding understanding Islam. They will then do what is demanded of them as Muslims, and even if some will not like it, they will obey. The guran itself (sura 2:216) states that even if you 


don't like certain things, they are/may be good for you. In that situation probably only a small minority will withdraw from Islam in opposition. Open apostasy will be looked upon as an option by a still smaller minority. 


A moderate Muslim is not a reform-minded Muslim, who is willing to eliminate some, many or all those principles of Islam that violate e g human rights. The moderate Muslims already want — or will want after some religious re-education — pretty much the same things as the Islamists. The main goal is then partial or full implementation of sharia laws in Europe. Even if they now (for lack of knowledge) object to certain parts of the sharia, they still prefer important parts of it to man-made Western laws. And why shouldn't they accept the sharia? Then they can keep their superiority over women, which is so important for the comfortable life of many Muslim males whose lifestyles just depend on the exploitation of women. And it means that they can become rich without any effort: the Western population can in the future be transformed into half-slaves (dhimmis) and their property (slowly) taken over by those in power — Muslims. 


The content of the sharia is mainly political; just a small part regards religion as such (as a religion is defined in the West). The contents violate human rights and accepted political principles in the West: secularism, democracy etc (see 8.1.2 below). However, as discussed in Part 6, a moderate may not find it a religious duty to implement the doctrine by forcen o w in Europe or the US aslong as a correctiy chosen Muslim leader for the Ummah doesn't exist (and who hasn't proclaimed jihad in Europe). In that respect he is different from an Islamist who works for an Islamist society by force now. But the medium- or long-term goals of the moderate Muslim and the Islamist are pretty much the same. 


What a European means with the term “moderate Muslim” is very different from the Muslim concept of moderation. The European basically means a “Reform(ed)” Muslim. 
These brave persons still look at themselves as Muslims but they break a myriad of the principles of the real, traditional Islam accepted by the overwhelming majority of Muslims. In reality, the Reform Muslims create a new religion which has few similarities to traditional Islam. Why it then should be called Islam can be discussed but they proclaim themselves to be Muslims. Depending on their arguments, that claim can be logically rejected or accepted. They may be called “New” or “Reform” Muslims but they are surely not moderate Muslims according to the established faith. That term doesn't stand for a Muslim with Western values regarding secularism, freedom, human rights, and democracy with rules protecting minorities. And the New or Reform Muslims are still very few. 


So basically: what an American or European liberal or socialist means with the term “moderate Muslim” is in reality a Muslim who disregards many of the most important principles of his faith. These Westerners delude themselves regarding the contents of Islam because they are scared of the conseguences of the fact that they cannot sguare the circle. An objective analysis can never reach the conclusion that Islam is peaceful, tolerant and consistent with human rights. 


The evidence seems to show that there are no important theological differences between jihadists and so-called "peaceful" or "moderate" Muslims. It may be that jihadists are just more faithful and more serious with regard to realising islam. One religious obligation which every muslim must observe, is to realise and institute the laws of islam if he is in such political position that he has the power to do so. Some believers think that it is mandatory to work hard to realise that situation. Moderates think that if muslims are not in power, there is no special religious duty to work directiy to reach it (unless a jihad has been legally proclaimed). But probably many or most moderates want the muslims to reach that kind of power so they can implement the sharia. 


The traditional doctrine is the leading one in the muslim world. Local and more moderate interpretations are now retreating in many countries probably because communication and interaction is easy in the modern world, and therefore the real, traditional islam can recover the initiative again from local and earlier somewhat isolated variants of islam. 
The traditional faith can now control the contents of the doctrine in various countries better. Because all four schools of sunni islam agree on so many matters, this force is difficult to withstand intellectually if one is a muslim. 


It has been said that islam has been hijacked by terrorists. Even if that may be the case in some instances where the terrorists really interpret the guoran in too extreme a way, İt isno reason at all to conclude that the judgment is true in general. What seems to be true is instead that many - from the beginning normal, peaceful and sound - persons are hijacked by islam and transformed into fanatics and enemies of democracy, freedom and human rights. And some of these persons may for many reasons develop into terrorists. 
But that transformation doesn't depend on the discovery of other tenets of islam but on psychological or sociopsychological reasons, and the individual circumstances of the person in guestion. 


Because of the misery of their current life, an end to it and paradise may seem preferable. A person may feel a greater fear of hell than others; or for young sex-starved men, the free sex in paradise may seem more important than anything else. Or the person takes the teaching that this life is of little importance than the other more seriousiy and tries to reach the next faster — and dying in jihad is the sure free ticket to paradise. Or he isa strict, serious and logical person and makes reasonable conclusions on the basis of the guran, hadiths and sunnah. 


In many cases, a moderate muslim evidentiy has the same goals as the terrorists but refuses to fight for them with a weapon in his hand and sacrifice himself in battle (until jihad has been legally proclaimed). But that is no reason to make a sharp differentiation between a moderate and an extreme muslim religion. The final goals may be very similar, or even the same. It is also always necessary to observe the possibility of tagiyya when listening to a so-called moderate. Extremists find advantages in being labelled as moderates. 


Without a reformed doctrine proclaiming distinctly and uneguivocally different theses which secure all human rights and eliminate the unacceptable parts of the guran, the opinions of the moderates are not specially useful as a religious basis. Opinions can be abandoned and may crumble fast if they come under serious pressure from hardliners. 
No policies in western countries can be based on a belief in the moderation of muslims without the existence of a clearly reformed islamic doctrine. The survival of a nation: its human rights, political system, culture and future cannot rest on such a weak hope. 


Multiculturalism according to the common interpretation, multiculturalism in practice means that all cultures and religions are egual. For the reasons given above, that assertion İs totally wrong. People are egual as human beings but the opinions, culture and values of people have not the same worth. Opinions and culture can generally be valued according to various criteria. Different cultures — being value systems - are therefore not egual. From a political and humanistic point—of-view, some of these systems are - just owing to their positions concerning human rights - worthless in a western democracy as value systems guiding the society regarding political issues. 


Source: 


http://www.islam-watch.org/NoSharia/PreventEuropelslamization1.htm 


2.50 Why We Cannot Rely on Moderate Muslims 


By Fjordman 


According to Dr. Daniel Pipes|11J, Omar Ahmad, the long-serving chairman of CAIR, the Council on American-Islamic Relations, reportediy told a crowd of California Muslims in July 1998, “Islam isn't in America to be egual to any other faith, but to become dominant. The Koran ... should be the highest authority in America, and Islam the only accepted religion on earth.” 


In 2005, three Dallas-area brothers were convicted of supporting terrorism by funnelling money to a high-ranking official in the militant Palestinian group Hamas. Ghassan and Bayan Elashi and their company were found guilty of all 21 federal counts they faced: conspiracy, money laundering and dealing in property of a terrorist. Ghassan Elashi was the founder|(21J of the Texas chapter of CAR. 


One would normally think that an organisation that has convicted terrorist supporters among its members and whose leading members have stated a desire to replace the US Constitution with sharia would be shunned by Western media and political 


representatives. Unfortunately, that's not the case. 


In August 2006, a poll revealed that most Americans favor profiling of people who look “Middle Eastern” for security screening at locations such as airports and train stations. 
News wire Reuters|3) stated that the “civil rights and advocacy organisation” CAIR protested against this. Ibrahim Hooper, communications director for the CAIR, wanted Americans to solve the problem of Islamic terrorism by cooperating with, well, people such as CAIR: “It's one of those things that makes people think they are doing something to protect themselves when they're not. They're in fact producing more insecurity by alienating the very people whose help is necessary in the war on terrorism,” he said. 


The Kentucky office of the Council on American-Islamic Relations has been conducting "sensitivity training”14) for FBI agents in Lexington, examining “common stereotypes of Islam and Muslims,” and ways in which to improve interactions with the Muslim community. 


Meanwhile, a survey revealed that 8196 of Detroit Muslims|5| wanted sharia in Muslim countries. Yehudit Barsky, an expert on terrorism at the American Jewish Committee, warned that mainstream US Muslim organisations are heavily influenced by Saudi-funded extremists. These “extremist organisations continue to claim the mantle of leadership” over American Islam. Over 80 percent|6) of the mosgues in the United States “have been radicalised by Saudi money and influence,” Barsky said. 


The northern Virginia-based Muslim Students” Association (MSA) might easily be taken for a benign student|7)J religious group. At a meeting in Oueensborough Community College in New York in March 2003, a guest speaker named Faheed declared, “We reject the U.N., reject America, reject all law and order. Don't lobby Congress or protest because we don't recognise Congress. The only relationship you should have with America is to topple it ... Eventually there will be a Muslim in the White House dictating the laws of Shariah.” 


So, what happened to the famous “moderate Muslims” in all this? That's a guestion writer Robert Spencer|8) asks, too. Imam Siraj Wahaj is in great demand as a speaker. In 1991, he even became the first Muslim to give an invocation to the U.S. Congress. 


However, he has also warned that the United States will fall unless it “accepts the Islamic agenda.” He has lamented that “if only Muslims were clever politically, they could take over the United States and replace its constitutional government with a caliphate.” In the early 1990s he sponsored talks by Sheikh Omar Abdel Rahman in mosgues in New York City and New Jersey; Rahman was later convicted for conspiring to blow up the World Trade Center in 1993, and Wahaj was designated a “potential unindicted co-conspirator.” 


Mr. Spencer notes that “The fact that someone who would like to see the (US) Constitution replaced has led a prayer for those sworn to uphold it is just a symptom a larger, ongoing problem: the government and media are avid to find moderate Muslims -- and as their desperation has increased, their standards have lowered.” The situation is complicated by many factors, including, tagiyya and kitman: “These are Islamic doctrines of religious deception. They originated in Shi'ite Islamic defences against Sunni Islam, but have their roots in the Our'an (3:28 and 16:106). Many radical Muslims today work hard to deceive unbelievers, in line with Muhammad's statement, “War is deceit.” 


Professor Walid Phares|9) gives an explanation of such religious deception, part and parcel of Jihad while Muslims are in a weaker position: “Al-Tagiya, from the verb Ittagu, means linguistically “dodge the threat”. Politically it means simulate whatever status you need in order to win the war against the enemy.” “According to Al-Tagiya, Muslims were granted the Shar'iya (legitimacy) to infiltrate the Dar el-Harb (war zone), infiltrate the enemy's cities and forums and plant the seeds of discord and sedition. 


“These agents were acting on behalf of the Muslim authority at war, and therefore were not considered as Iying or denouncing the tenets of Islam. They were “legitimate” mujahedeen (holy warriors), whose mission was to undermine the enemy's resistance and level of mobilisation. One of their major objectives was to cause a Split among the enemy's camp. In many instances, they convinced their targeted audiences that Jihad is not aimed at them.” 


This deception “has a civilisational, global dimension versus the narrow state interest of the regular Western subversive methods.” “The unigueness of today's Tagiya İS its success within advanced and sophisticated societies. Tagiya is winning massively because of the immense lack of knowledge among Western elites, both Jewish and Christian.” 


Youssef Mohamed E|(10)., a 22-year-old Lebanese man, is one of two persons suspected of trying to carry out bomb attacks on regional trains from Cologne, Germany, in July 2006. His fellow students were stunned. They couldn't imagine how one of their fellow students could be a terrorist, a train bomber. He was a “completely normal guy” said one of them. “He was friendly, polite, inconspicuous,” and he never spoke ill of anyone. The publication of caricatures|11)J depicting the Prophet Mohammed was interpreted by Youssef as an insult to Islam by the Western world, and triggered the attempted terror attack. 


Muhammad Atta was named by the FBI as the pilot of American Airlines Flight 11, the first plane to crash into the World Trade Center during the September 11, 2001 attacks. 
He was also a student in Germany, where he was described as gulet, polite and inconspicuous. This strategy of using religious deception, smiling to the infidels while plotting to kill them, has become a common feature of many would-be Jihadists in the West. 


According to Robert Spencer|121, secular clothing is actually in accord with instructions in a captured Al-Gaeda manual to appear to be a secular, assimilated Muslim with no interest in religion. In renting an apartment, “It is preferable to rent these apartments using false names, appropriate cover, and non-Moslem appearance.” And in general: “Have a general appearance that does not indicate Islamic orientation (beard, toothpick, book, (long) shirt, small Koran)....Be careful not to mention the brothers” common expressions or show their behaviours (special praying appearance, 'may Allah reward you”, 'peace be on you' while arriving and departing, etc.).” 


Ambassadors to the Czech Republic(131 from Arab nations and members of the Czech Muslim community were outraged by a documentary aired on ÂGETV that used hidden camera footage of conversations ina Prague mosgue. The footage showed a reporter pretending to be someone interested in converting to Islam. One of members of the mosgue said Islamic law should be implemented in the Czech Republic, including the death penalty for adultery. “The result was alarming, and if not for the hidden camera, I would have never had any of this footage,” the journalist said. 


An Arabic-speaking journalist had on several occasions visited a large mosgue in Stockholm, and noticed that what the imam said in his speech in Arabic didn't match the Swedish translation. “America rapes Islam,” imam Hassan Mousa roared in Arabic. 
Minutes later the Swedish translation was ready. Not a word on how America was raping Islam. Imam Mousa said that many Muslims call him an “American friendly” preacher. 
The mistranslation was because “Arabic is a much richer language than Swedish. It's impossible to translate everything.” 


Examples such as these leave non-Muslims with a very powerful dilemma: How can we ever trust assurances from self-proclaimed moderate Muslims when deception of non-Muslims is so widespread, and Iying to infidels is an accepted and established way of 


hiding Islamic goals? The answer, with all its difficult implications, is: We can't. 


Does this mean that ALL Muslims are Iying about their true agenda, all of the time? No, of course not. Some are guite frank about their intentions. 


Norway's most controversial refugee, Mullah Krekar|(141, has said in public that there's a war going on between the West and Islam, and that Islam will win. “We're the ones who will change you,” Krekar told. “Just look at the development within Europe, where the number of Muslims is expanding like mosguitoes.” 


“Every Western woman in the EU is producing an average of 1.4 children. Every Muslim woman in the same countries is producing 3.5 children. By 2050, 30 percent of the population in Europe will be Muslim.” He claimed that “our way of thinking... will prove more powerful than yours.” He loosely defined “Western thinking” as formed by the values held by leaders of western or non-Islamic nations. Its “materialism, egoism and wildness” has altered Christianity, Krekar claimed. 


In The Force of Reason, Italian journalist and novelist Oriana Fallaci(|15)J recalls how, in 1972, she interviewed the Palestinian terrorist George Habash, who told her that the Palestinian problem was about far more than Israel. The Arab goal, Habash declared, was to Wage war “against Europe and America” and to ensure that henceforth “there would be no peace for the West.” The Arabs, he informed her, would “advance step by step. 
Millimetre by millimetre. Year after year. Decade after decade. Determined, stubborn, patient. This is our strategy. A strategy that we shall expand throughout the whole planet.” 


Fallaci thought he was referring simply to terrorism. Only later did she realise that he “also meant the cultural war, the demographic war, the religious war waged by stealing a country from its citizens — In short, the war waged through immigration, fertility, presumed pluriculturalism.” 


The US State Department believes that Washington can contain the Muslim Brotherhood and its ilk through dialoguel(167 and should avoid any further clash with them, because this “would only fan hatred and incite more attacks against US interests.” The State Department has asked the US Embassy in Cairo to reach out to the Muslim Brotherhood's leaders as a preliminary step for an organised dialogue. 


At the same time, the new Brotherhood leader Muhammad Mahdi Othman 'Akef said in 
2004 to Arab media that America is 'Satan' and “will soon collapsel171.” “I have complete 
faith that Islam will invade Europe and America, because Islam has logic and a mission.” 
Western authorities are thus trying to “reach out” to an organisation that wants to conguer and subdue them. 


Besides, exactly what does “dialogue” mean, anyway? Poul E. Andersen|18), former dean of the church of Odense, Denmark, warns against false hopes of dialogue with Muslims. 
During a debate at the University of Aarhus, Ahmad Akkari, one of the Muslim participants, stated: “Islam has waged war where this was necessary and dialogue where this was possible. A dialogue can thus only be viewed as part of a missionary objective.” 


When Mr. Andersen raised the issue of dialogue with the Muslim World League in Denmark, the answer was: “To a Muslim, it is artificial to discuss Islam. In fact, you view any discussion as an expression of Western thinking.” Andersen's conclusion was that for Islamists, any debate about religious issues is impossible as a matter of principle. If Muslims engage in a dialogue or debate on religious subjects, this is for one purpose only: To create more room for Islam. 


In Britain's The Spectator, Patrick Sookhdeo(1971 writes about the myth of moderate 


Islam: 


“The peaceable verses of the Koran are almost all earlier, dating from Mohammed's time in Mecca, while those which advocate war and violence are almost all later, dating from after his flight to Medina. Though jihad has a variety of meanings, including a spiritual struggle against sin, Mohammed's own example shows clearly that he freguentliy interpreted jihad as literal warfare and himself ordered massacre, assassination and torture. From these sources the Islamic scholars developed a detailed theology dividing the world into two parts, Dar al-Harb and Dar al-Islam, with Muslims reguired to change Dar al-Harb into Dar al-Islam either through warfare or da'wa (mission).” 


“So the mantra 'Islam is peace' is almost 1,400 years out of date. It was only for about 
13 years that Islam was peace and nothing but peace. From 622 onwards it became 
increasingiy aggressive, albeit with periods of peaceful co-existence, particulariy in the colonial period, when the theology of war was not dominant. For today's radical Muslims — just as for the mediaeval jurists who developed classical Islam — it would be truer to say 'Islam is war.” 


What is a moderate Muslim? In 2003, the Associated Press touted as a “moderate”(201 a cleric who told Saudi radio that terrorist attacks in his capital violated “the sanctity of Ramadan.” Leading government cleric Sheikh Saleh Al-Fawzan was a member of the Senior Council of Clerics, Saudi Arabia's highest religious body. He was also the author of the religious books used to teach 5 million Saudi students, both within the country and in Saudi schools abroad — including those in Washington, D.C. “Slavery is a part of Islam,” he said in one tape, adding: “Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam.” A moderate Muslim by Saudi standards is thus a person who wants to reinstate slavery in the 21st century. 


During his speech at the opening of the 10th Session of the Islamic Summit Conference on Oct 16, 2003, Prime Minister Mahathir Mohamad|21)J of Malaysia stated that: “We are all Muslims. We are all oppressed. We are all being humiliated.” “1.3 billion Muslims cannot be defeated by a few million Jews. There must be a way.” “Today the Jews rule this world by proxy. They get others to fight and die for them.” 


“They invented and successfully promoted Socialism, Communism, human rights and democracy so that persecuting them would appear to be wrong, so they may enjoy egual rights with others. With these they have now gained control of the most powerful countries and they, this tiny community, have become a world power.” Mahathir talked about how Muslims could win a “final victory,” and recalled the glory days when “Europeans had to kneel at the feet of Muslim scholars in order to access their own scholastic heritage.” 


Farish Noor(221, a Malaysian scholar who specialises in politics and Islam, says that the idea of a secular state is dead in Malaysia. “An Islamic society is already on the cards. 
The guestion is what kind of Islamic society this will be.” There is a creeping Islamisation of the country, and Islamic police officers routinely arrest unmarried couples for “close proximity.” Yet despite all of this, Malaysia is considered one of the most moderate Muslim majority countries in the world. What does this tell us? 


While NATO soldiers are risking their lives to establish a “democratic and moderate” regime in Afghanistan, a former regional governor|231 who oversaw the destruction of two massive 1,500-year-old Buddha statues during the Taliban's reign was elected to the Afghan parliament. Mawlawi Mohammed Islam Mohammadi was the Taliban's governor of 


Bamiyan province when the fifth-century Buddha statues were blown up with dynamite and artillery in March 2001. 


In the same, Western-supported, moderate Afghanistan, the police arrested six people for stoning to death an Afghan women accused of adultery|241. The arrests were made after the interior ministry sent a delegation to a remote village in north-eastern Badakhshan province following reports that the woman was stoned to death. Were they arrested because stoning was barbaric? No. They were arrested because they were carrying out an unauthorised stoning: The mullah who authorised the killing was not a judge. 


Ashram Choudhary, Muslim MP in New Zealand|251, will not condemn the traditional Koran punishment of stoning to death some homosexuals and people who have extra- marital affairs. But the Labour MP - who has struggled with his “role” as the sole parliamentary representative of the local Muslim community — assures that he is not advocating the practice in the West. The guestion is not just of academic interest. A 23- year-old Tunisian woman was stoned to death near Marseilles, France|26), in 2004. 


Centre Democrat Ben Haddou|271J, a member of Copenhagen's City Council, has stated: “It's impossible to condemn sharia. And any secular Muslim who claims he can is Iying. 
Sharia also encompasses lifestyle, inheritance law, fasting and bathing. Demanding that Muslims swear off sharia is a form of warfare against them.” 


Read that statement again, and read it carefully. Muslims in the West consider it “a form of warfare against them” if they have to live by our secular laws, not their religious laws. 
Will they then also react in violent ways to this “warfare” if they don't get their will? 
Moreover, since sharia laws ultimately reguire the subjugation of non-Muslims, doesn't “freedom of religion” for Muslims essentially entail the freedom to make non-Muslims second-rate citizens in their own countries? 


Federal Treasurer Peter Costello(28)J said Australian Muslim leaders need to stand up and publicly denounce terrorism in all its forms. Mr. Costello has also backed calls by Prime Minister John Howard for Islamic migrants to adopt Australian values. Mr. Howard caused outrage in Australia's Islamic community when he said Muslims needed to speak English and show respect to women. 


Hammasa Kohistani|291, the first Muslim to be crowned Miss England, warned that “stereotyping” members of her community was leading some towards extremism. “Even moderate Muslims are turning to terrorism to prove themselves. They think they might as well support it because they are stereotyped anyway. It will take a long time for communities to start mixing in more.” 


So, if radical Muslims stage mass-murder attacks against non-Muslims, the non-Muslims must not show any anger because of this, otherwise the moderate Muslims may get insulted and become terrorists, too. Gee, isn't it comforting to know that there is such a sharp dividing line between moderates and radicals, and that moderate Muslims have such an aptitude for self-criticism? 


Unfortunately, Jihad-supporters are allowed to stifle Western defence capabilities by feeding them Politically Correct propaganda. U.K. police officers were given “diversity training”1307 at an Islamic school southeast of London, the private Jameah Islameah school in East Sussex, that later became the center of a terrorism investigation. The county's police officers visited the school as many as 15 times for training to improve their awareness of Muslim culture and for advanced training so they could themselves become diversity trainers. 


In August 2006, following the unveiling of a plot to blow up several airliners between 


Britain and the USA, Muslim leaders summoned to talks with the Government on tackling extremism made a series of demands, which included the introduction of sharia law|31) for family matters. Dr Syed Aziz Pasha, secretary general of the Union of Muslim Organisations of the UK and Ireland, said: 'We told her (the ministerlJ if you give us religious rights, we will be in a better position to convince young people that they are being treated egually along with other citizens.' 


As Charles Johnson|32) of blog Little Green Footballs dryly commented, this is an interesting viewpoint: Only by receiving special treatment and instituting a medieval religious legal code can Muslims be treated “egualIy.” 


After the plot against the airliners was uncovered, a large number of UK Muslim groups sent a letter with veiled threats|337 to PM Tony Blair, stating that “It is our view that current British government policy risks putting civilians at increased risk both in the UK and abroad,” and that the British should “change our foreign policy,” in addition to allowing Muslims more sharia. The same thing happened after the bombs in London in 
2005. 


If we watch closely, we will notice that Muslims are highly organised and have prepared long lists of demands. Every act of terrorism, or Jihad as it really is, is seen asan opportunity to push even greater demands. Radical Muslims and moderate Muslims are allies, not adversaries. The radicals bomb, and the moderates issue veiled threats that “unless we get our will, more such attacks will ensue.” It's a good cop, bad cop game. 


It is true that Jihad is not exclusively about violence, but it is very much about the constant threat of violence. Just like you don't need to beat a donkey all the time to make it go where you want it to, Muslims don't have to hit non-Muslims continuously. 
They bomb or kill every now and then, to make sure that the infidels are always properly submissive and know who's boss. 


Sadiy, they freguentiy tend to get their will, and the donkey, or as in this case, the British, do what the Muslims want. A hospital in northwest England has introduced a new surgical gown modelled on the burka|341, allowing female Muslim patients to cover themselves completely. The blue “Inter-Faith Gown” is the first of its type in Britain and has being tried out at the Royal Preston Hospital. 


Professor Moshe Sharon|35) teaches Islamic History at the Hebrew University, Jerusalem. 
He gives this description of how a temporary truce, a hudna, is used as an Islamic strategy against infidels: 


“Peace in Islam can exist only within the Islamic world; peace can only be between Moslem and Moslem.” “With the non-Moslem world or non-Moslem opponents, there can be only one solution - a cease fire until Moslems can gain more power. It is an eternal war until the end of days. Peace can only come if the Islamic side wins. The two civilisations can only have periods of cease-fires.” 


“A few weeks after the Oslo agreement was signed, |(Palestinian leader) Arafat went to Johannesburg, and in a mosgue there he made a speech in which he apologised, saying, “Do you think I signed something with the Jews which is contrary to the rules of Islam?” 
Arafat continued, “That's not so. I'm doing exactiy what the prophet Mohammed did.” 
“What Arafat was saying was, “Remember the story of Hodaybiya.” The prophet had made an agreement there with the tribe of Kuraish for 10 years. But then he trained 10,000 soldiers and within two years marched on their city of Mecca. He, of course, found some kind of pretext.” 


I have earlier guoted how even Norwegian diplomat and United Nation's envoy Terje Röd-Larsen|36)J, a key player during the Oslo Peace Process in the 1990s, later admitted that “Arafat lied all the time.” 


The Arabs never wanted a peace with Israel. They wanted to buy time until they were strong enough to win. The peace overtures by the Israelis were interpreted as a sign of weakness. The so-called Treaty of Hudaybiyya, signed while Muhammad and his supporters were not yet strong enough to conguer Mecca, has become a standard for Islamic relations with non-Muslims ever since. 


Sharon states that “Thus, in Islamic jurisdiction, it became a legal precedent which states that you are only allowed to make peace for a maximum of 10 years. Secondiy, at the first instance that you are able, you must renew the jihad (thus breaking the “peace” agreement|.” “What makes Islam accept cease-fire? Only one thing - when the enemy is too strong. It is a tactical choice.” 


Furthermore, the Islamic world has not only the attitude of open war. There's also war by infiltration, as we can see in Western countries now. Is there a possibility to end this dance of war? According to Moshe Sharon, the answer is, “No. Not in the foreseeable future. What we can do is reach a situation where for a few years we may have relative gulet.” 


As Jihad Watch Board Vice President Hugh Fitzgerald says|371 of moderate Muslims: “They are still people who call themselves Muslims, and we, the Infidels, have no idea what this will cause them, or could cause them, to do in the future. We likewise have no idea what their children, or their grandchildren will see as their responsibility as Muslims. 
The “moderate” Muslim today may be transformed into an “immoderate” Muslim, or his descendants could be if he does not make a complete break and become an apostate. All over the West now we see the phenomenon of Muslim children who are more devout and observant than their parents.” 


This is, unfortunately, very true. In November 2005, an intelligence study obtained by Canada's National Post|38) said that a “high percentage” of the Canadian Muslims involved in extremist activities were home-grown and born in Canada, a marked shift from the past when they were mostly refugees and immigrants: “There does not appear to be a single process that leads to extremism; the transformation is highly individual. 
Once this change has taken place, such individuals move on to a series of activities, ranging from propaganda and recruiting, to terrorist training and participation in extremist operations.” 


Hugh Fitzgerald wonders how many of our Muslim immigrants will be truly moderate. 
How many of them “will turn out to be like Ayaan Hirsi Ali? One out of 20? One out of 100? One out of 1,000? One out of 100,000? How many of the men will turn out to be like Magdi Allam in Italy, or like Bassam Tibi in Germany? How many Ibn Warrags and Ali Sinas, or converts to Christianity such as Walid Shoebat, are there likely to be in any population of, say, 1000 Muslim immigrants? Should the Western world admit a million immigrants, or permit them to remain, because a few of them see the light?” 


“Let Muslims remain within Dar al-Islam. Let the Infidels do everything they can to first learn themselves, and then to show Muslims that they understand (so that Muslims will then have to begin to recognise) that the political, economic, social, intellectual, and moral failures of Islamic societies, both within Dar al-Islam and in Dar al-Harb, are directiy related to, and arise out of, Islam itself.” 


Youssef Ibrahim|397 of the New York Sun is tired of the silence from the Muslim majority: “Hardiy any Muslim groups, moderate or otherwise, voiced public disapproval of (Dutch Islamic critic TheoJ van Gogh's murder except in the most formulaic way.” “In Islam, 


“silence is a sign of acceptance,” as the Arabic Koranic saying goes.” “The guestion that hangs in the air so spectacularly now — particularly as England has been confronted once again by Britisn Muslims plotting to kill hundreds — is this: What exactiy are the Europeans waiting for before they round up all those Muslim warriors and their families and send them back to where they came from?” 


A just guestion, which increasing numbers of Europeans are asking, too. A big part of the answer lies in the elaborate Eurabian, pro-Islamic networks that have been built up by stealth over decades, and hardiy ever debated by European media. Besides, it's embarrassing for Western political leaders, who have championed multiculturalism for a long time, to admit that they have made a terrible mistake that is now threatening the very survival of their countries. 


It is possible that those Western countries where the infidels are strong enough will copy the Benes Decrees from Czechoslovakia in 1946, when most of the so-called Sudeten Germans, some 3.5 million people, had shown themselves to be a dangerous fifth column without any loyalty to the state. The Czech government thus expelled them from its land. 
As Hugh Fitzgerald of Jihad Watch has demonstrated, there is a much better casefora Benes Decree for parts of the Muslim population in the West now than there ever was for the Sudeten Germans. 


The most civilised thing we can do in order to save ourselves as a civilisation, but also to limit the loss of life among both Muslims and non-Muslims in what increasingiy looks like a world war, is for Westerners and indeed non-Muslims in general to implement a policy of containment of the Islamic world, as suggested by Mr. Fitzgerald. This includes completely stopping Muslim immigration, but also by making our countries Islam- unfriendiy, thus presenting the Muslims already here between the options of adapting to our societies or leaving if they desire sharia law. Even whispering about Jihad should be grounds for expulsion and revoking citizenship. 


I have compared Islam to the movie “The Matrix,” where people are turned into slaves by living in a make-believe reality designed to keep them in chains. In the movie, everybody who hasn't been completely unplugged from this artificial reality is potentially an agent for the system. I have gradually come to the conclusion that this is the sanest way to view Muslims, too. 


Some would argue that it isa crime and a betrayal of our own values to argue for excluding Muslims from our countries or even expelling some of the ones who are already here. I disagree. The relatively small number of Muslims we have in the West now has already caused enormous damage to our economy, to our culture and not the least to our freedoms. The real crime, and the real betrayal, would be to sacrifice centuries of advances in human freedom as well as the future of our children and grandchildren to appease Muslims who contribute virtually nothing to our societies and are hostile to their very foundations. 


As I have demonstrated above, it is perfectily accepted, and widely practiced, by Jihadist Muslims to lie to non-Muslims about their true agenda. I have also demonstrated that the relationship between radicals and so-called moderates is a lot closer than we would like to think. At best, they share the goals of establishing sharia around the world, and differ only over the means to achieve this goal. At worst, they are allies ina good cop, bad cop game to extort concession after concession from the infidels. Moreover, even those who genuinely are moderate and secular in their approach may later change, or their children may change. This can be triggered by almost anything, either something in the news ora crisis in their personal lives, which will create a desire to become a better, more pious Muslim. The few remaining moderates can easily be silenced by violence from their more ruthless, radical counterparts. 


At the end of the day, what counts isn't the difference, if any, between moderate Muslims and radical Muslims, but between Muslims and non-Muslims, and between Muslims and ex-Muslims. Ibn Warrag says that there may be moderate Muslims, but Islam itself is not moderate. He is probabily right. As he writes in the book Leaving Islam — Apostates Speak Out, a unigue collection of testimonials by former Muslims, ex-Muslims are the only ones who know what it's all about, and we would do well to listen to their Cassandra cries. 
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2.51 Is Islam Compatible With Democracy? 


“I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.” - The Koran, 8.12(1)| 


“Allah's Apostle said, 'I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the 
enemy)”” - Hadith of Bukhari(21, Volume 4, Book 52, Number 220 


“He who strikes terror into others is himself in continual fear.” - Claudian, Roman poet 


Occasionally I get annoyed over the fact that lam compelled to spend significant amounts of my time refuting Islam, an ideology that is flawed to the core and should be totally irrelevant in the 21st century. But then I try to see itfrom a positive angle: The good part about our confrontation with Islam is that it forces us to deal with flaws in our 


own civilisation. It has already exposed a massive failure in our education system and our media, both filled with anti-Western sentiments and ideological nonsense. These legacies from the Western Cultural Revolution|31 of the 1960s and 70s have left us unable to recognise the Islamic threat for what it is. Thus, when we are confronted now with the guestion of whether or not Islam is compatible with democracy, we also have to ask under what conditions a democratic system is able to function. 


What are the strengths and weaknesses of a democratic system? What is “freedom” and “liberty,” and does universal suffrage automatically egual liberty? Democracy could briefiy be defined as the ability of the people of a state or political entity to genuinely influence the policies of their government by non-violent means. However, this is abstract; we need a more detailed definition to pin down the reality. In the Athenian city-state of ancient Greece, voting rights included all citizens, perhaps one tenth of the population of the city. Plato's description of democracy in The Republic is close to anarchy. He rightly points out some inherent weaknesses in the democratic model; no doubt influenced by the fate of his teacher Socrates. Socrates made many enemies by criticising those Athenians who, by means of cheap rhetoric, used democracy to gain power. His courage in speaking out led to his trial, in which his accusers claimed that he was corrupting the young. Found gulilty, Socrates was sentenced to drinking poison. This experience led Plato to conclude that Athens” democracy was an unjust form of government. 


Plato envisioned a just government as one which was ruled by educated philosophers or by a philosopher-king. In his famous “Myth of the Cave,” people are chained in a cave with a fire behind them. When others pass in front of the fire, they can see shadows on the cave wall, and falsely believe that these shadows represent reality. According to Plato, the purpose of the ruler should be to enlighten the masses and show them the truth behind these shadowy images. 


In Politics|(41, Aristotle, too, was critical of the democratic system. He described the various models of ruling thus: 


“OF forms of government in which one rules, we call that which regards the common interests, monarchy; that in which more than one, but not many, rule, aristocracy (and it is so called, either because the rulers are the best men, or because they have at heart the best interests of the state and of the citizens). But when the citizens at large administer the state for the common interest, the government is called a polity. And there is a reason for this use of language. 


“Of the above-mentioned forms, the perversions are as follows: of monarchy, tyranny; of aristocracy, oligarchy; of polity, democracy. For tyranny is a kind of monarchy which has in view the interest of the monarch only; oligarchy has in view the interest of the wealthy; democracy, of the needy: none of them the common good of all. Tyranny, as1I was saying, is monarchy exercising the rule of a master over the political society; oligarchy is when men of property have the government in their hands; democracy, the opposite, when the indigent, and not the men of property, are the rulers.” 


Although the potential for abuse of power and tyranny is indeed there in the democratic model, this potential exists in other forms of government, too. What Plato failed to see was that it could be possible to institute constraints on democracy that would limit some of its potential downsides, although not eliminate them completely. The American Founding Fathers, too, were skeptical of “democracy” in the meaning of unconstrained direct democracy, which they, like Plato, perceived could guickly disintegrate into mob rule. They outlined a constitutional Republic with indirect, representative democracy defined by a constitution. Citizens would be governed by the rule of law, thus protecting the minority from abuse and the potential tyranny of the majority. John Adams defined this as "a government of laws, and not of men.” 


The Constitution of the United States was inspired by the French Enlightenment thinker Montesguieu, famous for his theory of the separation of powers into branches: The executive, the legislature, and the judiciary, with checks and balances among them. The USA has strong separation of powers, whereas many European countries typically have parliamentary democracies with weaker separation, since the executive branch, the government, is dependent on the legislature. Democracy strengthened by such constraints and individual rights has worked reasonabiy well, but like all other human inventions it isn't perfect. The system still has its critics. In How the West Was Lostl/51, author Alexander Boot outlines what he thinks ails the modern West. It is a provocative book. I disagree with some of his criticism of post-Enlightenment civilisation in general, but Boot is articulate and original; some of his points about the nature of the modern state are worth contemplating. 


For example, he says, “The word 'democracy' in both Greece and Rome had no one man one vote implications and Plato used it in the meaning of 'mob rule." The American founding fathers never used itatall and neither did Lincoln. (...) a freely voting French citizen or British subject of today has every aspect of his life controlled, or at least monitored, by a central government in whose actions he has little say. He meekly hands over half his income knowing the only result of this transfer will be an increase in the state's power to extort even more. (...) He opens his paper to find yet again that the “democratic' state has dealt him a blow, be that of destroying his children's education, raising his taxes, devastating the army that protects him, closing his local hospital or letting murderers go free. In short, if one defines liberty as a condition that best enables the individual to exercise his freedom of choice, then democracy of universal suffrage is remiss on that score.” 


Boot also warns against the increasing prevalence of Politically Correct censorship through hate speech laws: “Laws against racism are therefore not even meant to punish criminal acts. They are on the books to reassert the power of the state to control not just the citizens” actions but, more important, their thoughts and the words they use to get these across. (...) A state capable of prosecuting one person for his thoughts is egualiy capable of prosecuting thousands, and will predictably do so when it has consolidated its power enough to get away with any outrage. (...) It is relatively safe to predict that, over the next ten years, more and more people in Western Europe and North America will be sent to prison not for something they have done, but for something they have said.” 


Lee Harris(6)J, the author of The Suicide of Reason, wonders what were the necessary conditions for the growth of modern reason. This was the guestion taken up by Johann Herder: 


“What kind of culture was necessary in order to produce a critical thinker like Immanuel Kant himself? When Kant, in his Critigue of Pure Reason, methodically demolished all the traditional proofs for the existence of God, why wasn't he torn limb from limb in the streets of Königsburg by outraged believers?” 


Cynics would argue that they simply didn't understand his eight hundred page thesis, which isn't exactiy light reading, as those who have attempted to digest his writings can testify. Although Kant had the freedom to do this in 18th-century Europe, he would probabiy have been killed had he attempted the same thing in the Islamic world, which is one of the reasons why the Scientific and Industrial Revolutions took place in the West, and not under Islam. 


So how do we treat freethinkers asking sensitive guestions in the 21st century West? In my own country, the Ombud for Gender Eguality recentiy became The Eguality and Anti- discrimination Ombud. Its duties include combating “discriminatory speech” and negative 


statements about other cultures and religions. If accused of such discrimination, one has to mount proof of innocence. In effect, this institution is a secular or Multicultural Inguisition: the renunciation of truth in favor of an ideological lie. Galileo Galilei faced the same choice during the Inguisition four hundred years earlier. The Multicultural Inguisition may not threaten to kill you, but it does threaten to kill your career, and that goes a long way in achieving the same result, whether your crime is claiming that the earth moves around the sun or that not all cultures are egual. 


Has liberty regressed during the past two hundred years? How was it possible that Immanuel Kant, who lived in a German state without liberal democracy, could criticise basic aspects of religion in the 18th century, while in the West of the 21st century there are social and legal conseguences for criticising other religions and cultures? It isa mistake to assume that liberty (in the meaning of freedom of speech and conscience) derives of necessity from a democracy of universal suffrage. Do we needa new Enlightenment to fill the vacuum formed by the fall of Political Correctness? 


I have made a list of suggested conditions for a functioning democratic system: 


© Theremustbeademos. Thatis, there must be a group of people with a shared pre- political loyalty. This common understanding would include mutual identification and trust between leaders who implement policies and the general public. There must be sanctions in place to allow the demos to hold accountable or remove incompetent or corrupt officials. 
The growth of supranational institutions has weakened the connections between the members of the elite and the nation states they are supposed to serve. The demos has been attenuated by both multiculturalism and mass immigration. 


© Inthedemos, there hasto be true freedom of speech. There have to be genuine debates about crucial issues. For a combination of reasons, this process is now severely curtailed in many Western countries. Activists on the Left demand formal and informal censorship of sensitive issues. Meanwhile, the media isn't functioning as a counterweight to the political elites because it freguentiy is in lockstep with these elites. 


© In the demos, there should be no significant Muslim presence. Islam is toxictoa democratic society for several reasons, which I will explore later. One is the possibility of physical attack against anybody who criticises the Islamic agenda. The fear thus engendered destroys any possibility of a free, civil public discourse. Another is the resentment generated by Muslim demands for separate laws and “special treatment,” demands which are driven by an inherent sense of entitlement. Finally, there is the harassment of non-Muslims, even those who do not criticise Islam. This aggressive behaviour is always part and parcel of Jihad. 


© The territorial entity where the demos lives must control its own borders. A nation that fails to discriminate between citizens and non-citizens, between members and non-members of the demos, will cease to function. 


What is disturbing about this list is that in the West - particularly Western Europe - few of these conditions remain. We are no longer citizens; we are subjects, mere spectators to destinies others have chosen for us. We are citizens only if we have genuine influence over how our tax money is spent. We are subjects when we just pay taxes while others decide what to do with this money. 


The control of borders and the sovereignty of nation states are linked to the list above. 
Democratic decisions are meaningless if they can be overruled by an external authority. 
This notion of sovereignty is being challenged all over the Western world both through the United Nations and through the ascendence of international law. Sovereignty is clearly not present in much of Europe, where seventy percent or more of all laws passed 


are federal EU laws. Democratically elected national parliaments have been reduced to insignificance. It is thus possible to argue that Western European countries are no longer distinct democracies, nor are they part of the “Free World” in any meaningful sense. 
Europeans thus have universal suffrage, but we don't have genuine democracy and we certainly don't have true liberty. 


Why is the European Union not democratic? One element is its sheer size; another is the massive bureaucracy that has grown up around it. As FA. Hayek writes in The Road to Serfdom|77): 


“Least of all shall we preserve democracy or foster its growth if all the power and most of the decisions rest with an organisation far too big for the common man to survey or comprehend. Nowhere has democracy ever worked well without a great measure of local self-government, providing a school of political training for the people at large as much as for their future leaders. It is only where responsibility can be learnt and practised in affairs with which most people are familiar, where it is awareness of one's neighbour rather than some theoretical knowledge of the needs of other people which guides action, that the ordinary man can take a real part in public affairs because they concern the world he knows. Where the scope of the political measures becomes so large that the necessary knowledge is almost exclusively possessed by the bureaucracy, the creative impulses of the private person must flag.” 


It can't all be about size, since the system has worked somewhat better in the United States. The most important reason for this democratic deficit in Europe is the lack of any formal constraints on the power of leading EU organs. In 2006(81, for the twelfth year in a row the European Court of Auditors, the EU's official financial watchdog, refused to approve the EU budget because it was so full of fraud and errors|97. Half the project budgets approved by the European Commission were inadeguately monitored. 


This story of fraudulence was largely ignored by Europe's media. The powerful European Commission is the EU's “government,” and thus the government of nearly half a billion people from Hungary to Britain and from Finland to Spain, yet it can release accounts with massive flaws for over a decade straight. Such lack of oversight would have been unthinkable in the USA. The EU Commission gets away with it because it is largely unaccountable to anyone and was intentionally structured to operate this way in the first place. Just like the Politburo of the former Soviet Union, the EU Commission is not 


subject to any real checks and balances. 


It is obviously easier to establish democracy in a small and transparent nation state than in a larger one. However, Sweden - the Western country where people pay the highest tax rates - is also arguabiy the most politically repressed nation and has the least real freedom of speech. Sweden's problem is not its geographical size, but the bloated state apparatus. Perhaps limitations on bureaucracy, government influence and intrusion are crucial for a functioning democracy, too. In a traditional pre-modern state, the ruler might not always have ruled with your consent, but he largely left you alone as long as you paid your taxes. Not so in our modern democratic nations. Our schools are increasingiy filled with courses disparaging our own indigenous cultural heritage while they praise Islamic “tolerance.” We are barred from bringing up our own children and instilling in them our values. Is this liberty? 


©ystein Djupedal|101, former Minister of Education and Research in Norway's Socialist Leftist Party, stated in public that: “I think that it's simply a mistaken view of child- rearing to believe that parents are the best to raise children. Children need a village, said Hillary Clinton. But we don't have that. The village of our time is the kindergarten.” 
Following public reactions, he later retracted this statement. Critics would claim that the 


government treats the entire country as a kindergarten. The Ministry of Education and Research in Norway is responsible for nursery education, primary and lower secondary education, day-care facilities for school children, upper secondary education and institutions of higher education such as universities. In other words, one bureaucracy controls everything Norwegians learn from kindergarten through the doctoral level. 


There is a crucial reason why the European Union isn't democratic: There is no European demos. Most people in Europe identify themselves as Italian, Spanish, Dutch or Polish. 
The notion of being a European is at best a very distant second. In contrast, United States citizens consider themselves Americans, although multiculturalism encourages dual identities, in which individuals are African-American, Asian-American etc. This tribalisation represents a critical long-term challenge to the continued guality of American democracy. It is conceivable that the backlash could cause the country to fall apart if the white majority, too, decides to view itself as a tribal group of European-Americans. Mr. 
Carl 1. Hagen|11) of the right-wing Progress Party criticised the choice of a foreign citizen to head Norway's immigration agency. Eva Joly, a Norwegian born French magistrate, known in France for her crusade against corruption, disagreed with Hagen: “To assume that nationality or citizenship have anything to do with being suitable (for a jobJ is a very old-fashioned way of thinking. We are no longer thinking in national terms, but in European or global terms. It is a duty to employ people from other countries,” said Joly. 
She has been granted both Norwegian and French citizenship, but considers herself European. 


When we elect people to important positions, we want them to take care of our interests, not ephemeral “global interests.” How can we rely on the people entrusted to work for us if they openiy state that they don't feel any loyalty towards our country? According to British philosopher Roger Scruton, members of our liberal elite may be immune to xenophobia, but there is an egual fault which they exhibit in abundance, which is oikophobia, the repudiation and fear of home. 


In his book The West and the Rest: Globalization and the Terrorist Threat, Scruton believes that what characterises the West is our idea of the personal state|127: 


“The personal state is characterised by a constitution, by a rule of law, and by a rotation of office-holders. Its decisions are collectively arrived at by a process that may not be wholiy democratic, but which nevertheless includes every citizen and provides the means whereby each citizen can adopt the outcome as his own. Personal states have an inherent preference for negotiation over compulsion and for peace over war. (The personal state| is answerable to its citizens, and its decisions can be imputed to them not least because they, as citizens, participate in the political process.” 


For this democratic process to work there has to be a loyalty and identity that precedes political allegiance. We must have a community that has primary common interests. This has no real counterpart in Islamic countries, where the ideal is the global Ummah and the Caliphate. Concepts such as the nation state or territorial integrity have no eguivalent in Islamic jurisprudence, which helps explain why democracy is so hard to establish in Muslim countries. 


Scruton notes, however, that the Western personal state is now under pressure from two directions. Supranational institutions are destroying the sense of membership from above, while massive immigration without assimilation is destroying it from below. The European Union, among others, “is rapidiy destroying the territorial jurisdictions and national loyalties that have, since the Enlightenment, formed the basis of European legitimacy, while putting no new form of membership in their place.” And although it makes sense for individuals travelling from Third World countries to settle in the West, they may thus unwittingiy contribute to destroying what they came to enjoy the benefits 


of in the first place: 


“The political and economic advantages that lead people to seek asylum in the West are the result of territorial jurisdiction. Yet territorial jurisdictions can survive only if borders are controlled. Transnational legislation, acting together with the culture of repudiation, is therefore rapidiy undermining the conditions that make Western freedoms durable.” 


Scruton comments that for the first time in centuries Islam appears to be “a single religious movement united around a single goal,” and that “one major factor in producing this unwonted unity is Western civilisation and the process of globalisation that it has set in motion.” According to him, this is a result of “Western prosperity, Western legal systems, Western forms of banking, and Western communications that human initiatives now reach so easily across frontiers to affect the lives and aspirations of people all over the globe.” 


Thus we have the irony in which “Western civilisation depends on an idea of citizenship that is not global at all, but rooted in territorial jurisdiction and national loyalty.” By contrast, Islam, which has been until recently remote from the Western world, is founded on an ideal “which is entirely global in its significance.” Globalisation, therefore, “offers militant Islam the opportunity that it has lacked since the Ottoman retreat from central Europe.” It has brought into existence “a true Islamic umma, which identifies itself across borders in terms of a global form of legitimacy, and which attaches itself like a parasite to global institutions and technigues that are the by-products of Western democracy.” 


Scruton raises some difficult guestions: Does globalisation make it easier for Muslims to realise the idea of a global Islamic community, which has always been an ideal but far from a practical reality? Does it also put pressure on the territorial integrity of coherent nation states? If so, does globalisation strengthen Islam while it weakens Western democracy? These guestions are difficult to think about, but for the sake of survival we need to ask them and find an honest answer. 


Globalisation doesn't necessarily mean that Islam will win. In the long run, it is guite possible that mass communications and the exposure to criticism will destroy Islam, but it could ironically make it more dangerous in the short term. 


Is Islam compatible with democracy? Justice Minister Piet Hein Donner(13) strongily disagrees with a plea for a ban on parties seeking to launch Islamic law in the Netherlands. “For me it is clear: if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the sharia tomorrow, then the possibility should exist.” 


This dilemma can be solved by stating the following: Our goal is not democracy in itself, meaning elections and one man one vote, but freedom of conscience and speech, respect for property rights and minorities, the right to bear arms and self-defence, eguality before the law and the rule of law - and by that 1 mean secular law - in addition to such principles as formal constraints on the power of the rulers and the consent of the people. 
Free elections may be a means of achieving this end, but it is not the end in itself. We shouldn't confuse the tools with the primary goal. 


Two central concepts in sharia are the notions of “blasphemy” and “apostasy,” both incurring the death penalty. These laws are incompatible with the ancient Western ideas of freedom of conscience and of speech. Thus, sharia is anathema to the goals of democracy. Sharia is also hostile to eguality before the law, since Islamic law is based on the fundamental ineguality between Muslims and non-Muslims, men and women, free men and slaves. Moreover, it does not provide any protection for minorities, since non-Muslims are supposed to be unarmed and their lives and property subject to the whims 


of Muslims at any given moment. Although Islam does contain the vague Koranic notion 

of shura, consultation, this has never been formalised or concretised, whicn means that 

there are no formal constraints on the power of the ruler under sharia. The only thing an Islamic ruler may not do is openly to reject Islam. 


According to Salim Mansur(141J, associate professor of political science at the University of Western Ontario, Canada, “Democracy is in a cultural sense an expression of the liberal modern world that situates the individual as the moral center of politics and society. (...) It is the idea of the inalienable rights located in the individual, rights that need to be protected, nurtured, and allowed the fullest unhindered expression that makes democracy so morally distinctive from other cultural systems. From this liberal perspective, the common error about democracy is to view it as a majority system of governance. In a democracy based on individual rights, on the contrary, it is the protection of the rights of minorities and dissidents that reflect the different nature of politics within the larger context of democratic culture.” 


This definition is opposed to an illiberal democracy, which is “similar to what Samuel E. 
Finer, a professor of politics and government, wrote about in Comparative Government as 'façade democracy,/ a bowing of the head to the idea of democracy by the tiny elite of those in power as a means to enhance their legitimacy and perpetuate their authority.” 


One great obstacle to establishing democracy in this cultural sense in Muslim countries is that Muslims have been taught from birth that non-Muslims can't be expected to enjoy the same kind of rights as Muslims do. 


The Wall Street Journal ran a piecel15) entitled “Reviving Mideastern Democracy: We Arabs Need the West's Help to Usher in a New Liberal Age.” It was written by Saad Eddin Ibrahim, chairman of the board of the Ibn Khaldun Center for Development Studies in Cairo, who has been jailed several times for his pro-democracy work in Egypt. Mr. 
Ibrahim thinks the prospects for democracy in the Middle East are surprisingiy good: 


“In previous decades, authoritative voices said that Germany, Japan, Slavic countries and even Catholic societies would never, could never, be democratic. I am not speaking of popular prejudices here, but of high-level scholarship and expert consensus. Batteries of learned naysayers honestiy believed that there was something about German, Japanese or Slavic culture, or about Catholicism, that was fundamentally and unchangeabiy hostile to democracy and democratic values....” 


But in the words of the celebrated 14th century historian Ibn Khaldun himself: “in the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and (the obligation to) convert everybody to Islam either by persuasion or by force.” In Islam, says Ibn Khaldun, the person in charge of religious affairs is concerned with “power politics,” because Islam is “under obligation to gain power over other nations” (Mugaddimah|(16)J, trans. Rosenthal, p. 183). 


As Robert Spencer commented, “Those are not words of openness, tolerance, and democracy. And they are still widely held in the Muslim world.” 


Ibn Khaldun wrote about Christians: “We do not think that we should blacken the pages of this book | Mugaddimah) with discussion of their (ChristianJ dogmas of unbelief. In general, they are well known. All of them are unbelief. This is clearly stated in the noble Koran. To discuss or argue those things with them is not uptous. Itisforthemto choose between conversion to Islam, payment of the poll tax, or death.” 


According to Dr. Andrew Bostom in his book The Legacy of Jihad (page 29), “In The Laws 


of Islamic Governance al-Mawardi (d. 1058), also examines the regulations pertaining to the lands and infidel (i.e., non-Muslim) populations subjugated by jihad. This is the origin of the system of dhimmitude. The native infidel population had to recognise Islamic ownership of their land, submit to Islamic law, and accept payment of the poll tax (jizya). 
Al-Mawardi highlights the most significant aspect of this consensus view of the jizya in classical Islamic jurisprudence: the critical connection between jihad and payment of the jizya. He notes that “(tJlhe enemy makes a payment in return for peace and reconciliation.” Al-Mawardi then distinguishes two cases: (1) Payment is made immediately and is treated like booty, however “it does, however, not prevent a jihad being carried out against them in the future” (2) Payment is made yearly and will “constitute an ongoing tribute by which their security is established.” Reconciliation and security last as long as the payment is made. If the payment ceases, then the jihad resumes.” 


There are also other limitations on dhimmis. In 2005(177 it was announced that the first Christian church in Çatar since the 7th century was to be built on land donated by the reform-minded Emir. The church will not have a spire or freestanding cross, in accordance with traditional dhimmi laws where Christians are forbidden to display crosses. Clive Handford, the Nicosia-based Anglican Bishop in Cyprus and the Gulf, said: “We are there as guests in a Muslim country and we wish to be sensitive to our hosts... 
but once you're inside the gates it will be guite obvious that you are in a Christian center.” Christianity was eradicated from most Gulf Arab states within a few centuries of the arrival of Islam. 


Even in Malaysia(18)J, one Muslim majority country freguentiy hailed as “moderate and tolerant,” hundreds of Hindu worshippers watched in horror as workers, mostly Muslims, brought down the roof of their temple and smashed the deities that immigrant Indian workers had brought with them. “We are poor and our only comfort is our temples and now we are losing that also,” Kanagamah said in Tamil, the language spoken by ethnic Indians who form eight percent of Malaysia's 26 million people and mostly follow Hinduism. 


“The demolitions are indiscriminate, unlawful and against all constitutional guarantees of freedom of worship,” according to human rights lawyer P. Uthayakumar. He said temples are demolished by the authorities as illegal structures but the same authorities make it impossible for devotees to get a permit. He cited the case of a Catholic church nearby which got a permit to build a church after 30 years of trying. “What does this say about freedom of worship?” he asked. Well, it says that Muslim authorities are still operating according to the classic provision of the dhimmi laws, that non-Muslims must not build new houses of worship or repair old ones. 


According to Sita Ram Goel(18)J, Imam Hanifa “had recommended that Hindus, though idolaters, could be accepted as a 'People of the Book' like the Jews, the Christians and the Zoroastrians, and granted the status of zimmis. The Muslim swordsmen and theologians in India happened to follow his school of Islamic law. That enabled them to “upgrade” the 'crow-faced infidels” of this country to the status of zimmis. Hindus could save their lives and some of their properties, though not their honour and places of worship and pilgrimage, by paying jizyah and agreeing to live under highly discriminative disabilities. The only choice which the other great Imams of Islam - Malik, Shafii and Hanbal (the founders of the four Sunni Islamic schools of jurisprudence|J - gave to the Hindus was between Islam and death.” 


From Western apologists we often hear that the “communal strife” on the Indian subcontinent is “mutual.” If this is the case, why is it that in Pakistan non-Muslims have been all but wiped out, and the few remaining Christians and Hindus suffer continuous harassment and abuse? The population of Bangladesh|(19J was about thirty percent non-Muslim a few decades ago. Now that number is down to ten percent. Contrast this decline 


with the fact, due to higher birthrates, the number of Muslims within the Republic of India has actually increased during the same period. Do these statistics indicate “mutual hostility” or simply persecution of infidels? 


In Pakistan's Sindh province there is an alarming trend: Muslims kidnap Pakistani Hindu girls(207 and force them to convert to Islam. The worried resident Hindu community has resorted to marrying off their daughters as soon as they are of age. Alternatively, they migrate to India, Canada or other nations. Recently, at least 19 such abductions have occurred in Karachi alone. 


“Have you ever heard of an Indian Muslim girl being forced to embrace Hinduism|21)? 
It's Muslims winning by intimidation. It's Muslims overcoming a culture by threatening it, by abducting young girls so that an entire community moves out or succumbs to the Muslim murderers,” human rights activist Hina Jillani says. Hindus and Christians in Pakistan are looked down upon. “That is why they have to take up inferior jobs; their chances of rising in any field are low.” 


The Muslim superiority syndrome runs deep. In Milestones|221, the Egyptian Sayyid Gutb writes about “a triumphant state which should remain fixed in the Believer's heart” in the face of everything. “It means to feel superior to others when weak, few and poor, as well as when strong, many and rich.” 


“When the Believer scans whatever man, ancient or modern, has known, and compares it with his own law and system, he realises that all this is like the playthings of children or the searchings of blind men in comparison with the perfect system and the complete law of Islam. And when he looks from his height at erring mankind with compassion and sympathy at its helplessness and error, he finds nothing in his heart except a sense of triumph over error and nonsense. (...) Conditions change, the Muslim loses his physical power and is conguered, yet the consciousness does not depart from him that he is the most superior. If he remains a Believer, he looks upon his congueror from a superior position. He remains certain that this is a temporary condition which will pass away and that faith will turn the tide from which there is no escape.” 


Underlying this Muslim supremacist mentality, there is also the idea of Arab supremacy. 
Again according to Gutb|231, “What are the Arabs without Islam? What is the ideology that they gave, or they can give to humanity if they abandon Islam? The only ideology the Arabs advanced for mankind was the Islamic faith which raised them to the position of human leadership. If they forsake it they will no longer have any function or role to play in human history.” 


Of course, there are those who would dismiss Sayyid Outb as “an extremist,” since his writings such as Milestones and especially In the Shade of the Our'an(241 have inspired countless Jihadists since his execution at the hands of Gamal Abdel Nasser's regime in 1966. But ÇGutb's ideas about Muslim supremacy are on firm Islamic grounds. 


According to Hugh Fitzgerald(251, “within Islam, a supposediy universalist religion where all Muslims in the ummah are egual, there is a special place for the Arabs.” The Koran is written in Arabic, and “was delivered to, given to, revealed to, the Arabs, that best of people. That best of men, Muhammad, was an Arab, and so were the Companions. The Our'an itself should ideally not be read in any language other than Arabic (the Arabic in which it was written, not in any simplified or updated version). Gur'anic recitation is in Arabic. The students in Pakistan or Indonesia or elsewhere who pass their young lives memorising Çur'anic passages are essentially memorising Arabic, a language that they do not know at all, or understand most imperfectly. Yet it is 7th century Arabs, real or imaginary, who must serve as a guide to existence. (...) In Saudi Arabia there is apartheid: the signs 'Muslim” and *'Non-Muslim” are everywhere. But 'Muslims” are further divided into Arab (first class) and non-Arab (second class). This has not escaped the 


attention of the many Muslim non-Arabs who live in Saudi Arabia - or at least not the attention of all of them.” 


This Arab supremacy is underestimated by infidels as a weapon against Islam: “Part of weakening Islam is to show many Muslims that Islam was simply an Arab invention and export, a poisoned chalice that has lain low higher, and superior civilisations. This is likely to resonate especially in Iran among those who have had their fill of the Islamic Republic of Iran - that is, every thinking and morally aware person in Iran.” 


In Morocco, activists complain that Berber influence|26)J in political and economic life remains limited. “We're not Arabs, bring out the real history,” chanted hundreds of Moroccan Berbers during Labour Day marches with slogans in their Tamazight language and banners written in Tifinagh, the Berber script. Berbers are the original inhabitants of North Africa, before the Arabs invaded in the seventh century. The Moroccan constitution says the country is Arab and Islam is its religion. The proportion of Berbers is not officially known but independent sources say they represent the majority of the population. The total population of Berbers in the world is estimated at twenty-five million, mainly concentrated in Algeria, Libya, Mali, Mauritania, Niger and Tunisia. 


Islamic ideas about ineguality are already being exported to the West. Two men were killed in a row involving a group of second generation immigrants in Copenhagen, Denmark, in 2005. According to imam Abu Laban|27) (who was later responsible for whipping up hatred against his country of residence because of the now famous cartoons of Muhammad in Danish newspaper Jyllands-Posten) the thirst for revenge could be cooled if 200,000 kroner were paid by the family of the man who fired the shots. 200,000 Danish kroner is approximately the value of 100 camels, a number based on the example of Muhammad himself. The idea of blood money originates from the Koran, 2.178: O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. 


Politiken, a left-leaning, intellectual newspaper championing multiculturalism in Denmark, argued that the principle of blood money might be worth considering. Luckily, they were met by an outcry from angry citizens. There are at least two major problems with this Islamic “justice.” The first is that it is settled between families, tribes or clans, not ina justice system administered by the authorities where it is a matter concerning the individuals involved, not the entire clan. We had similar tribal vendettas in the West at one time, but we left this practice behind a long time ago, as Muslims should have done. 
The biggest problem will come if this tribal system were to undermine the Western justice system to the extent that Westerners, too, would revert to tribal law in order to protect themselves. 


Many commentators in Denmark failed to understand the worst part of the blood money concept. Not only is it pre-modern and anti-individualistic, but the compensation to be paid is fundamentaliy inegalitarian. Muslim men are the only full members of the Islamic community. All others have fewer rights due to their religion, their sex or their slave status. 


The rates for blood money mirror this apartheid system. A Saudi court has ruled that the value of one woman's life is egual to that of one man's leg. The court ordered a Saudi to pay a Syrian expatriate blood money after he killed the man's wife and severed both his legs in a car accident six months earlier. The court ordered $13,300 compensation for the man's wife, and the same amount for each of his legs. Under Islamic law, the life of an ex-Muslim is worth nothing at all. He is a traitor, an apostate, and can be killed with impunity. 


In the April 9, 2002 issue, The Wall Street Journal published the concept of blood money in Saudi Arabia. If a person has been killed or caused to die by another, the latter has to pay blood money or compensation as follows: 


100,000 riyals if the victim is a Muslim man 
50,000 riyals if a Muslim woman 

50,000 riyals if a Christian man 

25,000 riyals if a Christian woman 

6,666 riyals if a Hindu man 


3,333 riyals if a Hindu woman 


In a Saudi school textbook|28), after the intolerance was supposediy removed, the 10th- grade text on jurisprudence said: “Blood money for a free infidel. (Its guantity| is half of 

the blood money for a male Muslim, whether or not he is 'of the book' or not 'of the book' (such as a pagan, Zoroastrian, etc). 


“Blood money for a woman: Half of the blood money for a man, in accordance with his religion. The blood money for a Muslim woman is half of the blood money for a male Muslim, and the blood money for an infidel woman is half of the blood money for a male infidel.” 


As Ali Sina says|291, “According to this hierarchy, a Muslim man's life is worth 33 times that of a Hindu woman. This hierarchy is based on the Islamic definition of human rights and is rooted in the Ouran and Sharia (Islamic law). How can we talk of democracy when the concept of eguality in Islam is inexistent?” 


He thinks that the Islamic system of government is akin to Fascism: 


© Jtis marked by centralisation of authority under a supreme leader vested with divine clout. 


© |t has stringent socioeconomic control over all aspects of all its subjects irrespective of their faith. 


It suppresses its opposition through terror and censorship. 
It hasa policy of belligerence towards non-believers. 

It practices religious apartheid. 

It disdains reason. 

It is imperialistic. 

It is oppressive. 

It is dictatorial and 


It is controlling. 


According to Sina, “Islam is political and political Islam is Fascism.” 


At Ryerson University in Toronto, Canada|30J, Muslims are displaying their superiority syndrome. 


The largest student group on campus, the Muslim Students” Association, has monopolised use of the multifaith room. Eric Da Silva, president of the Catholic Student Association, said the group looked into using the room for mass but was told by RSU front desk staff that the room was “permanentiy booked” by Muslim students. “No one is trying to take away the space from the Muslims, we just don't want to be stepping on their toes,” said 


Da Silva. He stressed that the group found another space to hold mass and the conflict was guickiy resolved. The space, which was divided to separate males from females, had rows taped on the floor for prayer and Islamic decorations adorning the walls, was only accommodating to Muslims. A Canadian Federation of Students task force tackling cultural and religious discrimination was brought to campus by members of the MSA, but it only addressed the problem of Islamophobia. 


Raymond Ibrahim|(311, a research librarian at the US Library of Congress, warns in the Los Angeles Times against giving in to Muslim supremacists: 


“In the days before Pope Benedict XV1's visit to the Hagia Sophia complex in Istanbul, Muslims and Turks expressed fear, apprehension and rage. 'The risk,” according to Turkey's independent newspaper Vatan, 'is that Benedict will send Turkey's Muslims and much of the Islamic world into paroxysms of fury if there is any perception that the pope is trying to re- appropriate a Christian center that fell to Muslims.' Apparently making the sign of the cross or any other gesture of Christian worship in Hagia Sophia constitutes such a sacrilege. Built in the 6th century, Hagia Sophia - Greek for Holy Wisdom' - was Christendom's greatest and most celebrated church. After parrying centuries of jihadi thrusts from Arabs, Constantinople - now Istanbul - was finally sacked by Turks in 1453, and Hagia Sophia's crosses were desecrated, its icons defaced.” 


The Turks didn't have to worry. The Pope behaved in perfect dhimmi fashion during his visit to the formeriy Greek, Christian territory now known as Turkey. Ibrahim believes that “The West constantly goes out of its way to confirm such convictions. By criticising itself, apologising and offering concessions - all things the Islamic world has yet to do - the West reaffirms that Islam has a privileged status in the world.” 


This blindness to the threat posed by the ingrained Islamic Superiority Syndrome has huge conseguences when trying to export “democracy” to Islamic countries such as Irag. 


In September 2005, the patriarch of Baghdad for the Chaldeans|32) told Iragi officials about Catholic bishops” fears that the constitution “opens the door widely” to discrimination against non-Muslims. Article 2.1(a) stated: “No law can be passed that contradicts the undisputed rules of Islam.” The bishops” statement concluded: “This opens the door widely to passing laws that are unjust towards non-Muslims.” Giyn Ford, Britisn MEP, joined former Tribune editor Mark Seddon and Andy Darmoo, head of Save the Assyrians, to sound the alarm on behalf of Assyrian Christians|337: “Prevented from voting in the elections, in recent months many have had their land occupied and stolen, their churches firebombed and their families attacked. Isn't it time that the international community began championing the rights of Assyrians and other minorities before it is too late?” 


A group of Muslim men seized a seven year old Mandaean boy(341, from an ancient Gnostic sect in Irag, doused him in petrol and set him alight. As the child was being burmnt to death the Muslims were running around shouting, “Burn the dirty infidel!” “Many women physicians have been killed, women in the police forces, reporters and journalists,” Rajaa al-Khuzai, president of the Iragi National Council of Women said. Now “women are very easy targets,” especially high-profile women such as herself, she added. 
This oppression of women and non-Muslims is in full accordance with Islamic sharia and was depressingiy predictable. 


Although Christians made up less than four per cent of the population they formed the largest groups of refugees arriving in Jordan's capital Amman in the first guarter of 2006. 
In Syria, forty-four percent of Iragi asylum-seekers were recorded as Christian since December 2003. They were fleeing killings, kidnappings and death threats. “In the schools the children now say that a Christian is a kaffir (infidel1.” The Catholic bishop of 


Baghdad, Andreos Abouna, was guoted as saying that half of all Iragi Christians have fled the country since the 2003 US-led invasion. Some warned that in twenty years all Christians in Irag will be gone(351. “It was easy for the Americans and the British to have supported us when the churches were bombed - it was a historic opportunity - but they did nothing. If they had supported us financially, for example, we could have protected all the Christian families in Mosul.” 


U.S. President George W. Bush|/36) said he would accept it if Iragis voted to create an Islamic fundamentalist government in democratic elections. “I will be disappointed, but democracy is democracy.” 


Is it really eguivalent, Mr. Bush? 


This brings us back to Plato's criticism of democracy as just an advanced form of mob rule. And without any constraints, checks and balances, that definition is correct. 
Benjamin Franklin said that “Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is a well-armed lamb contesting the vote!” This is why he and the other Founding Fathers wanted the USA to be a constitutional Republic, not a pure democracy. 


It is strange that the United States wanted to export to Irag a naive concept of democracy, one that provided too few rights and guarantees for individuals and minorities, one that their own Founding Fathers had specifically rejected for precisely that reason. And this did not even include an assessment of Islam, in which harassing and persecuting minorities and suppressing individual liberty is a matter of principle. 


Non-Muslims and women in Irag are now paying with their lives(37) for that naive mistake. 


In his Islamic Declaration from 1970, where he demanded a fully-fundamentalist Muslim state, future Bosnian president Alija Izetbegovic|381J wrote that “A Muslim generally does not exist as an individual. If he wishes to live and survive as a Muslim, he must create an environment, a community, an order. He must change the world or be changed himself. 
History knows of no true Islamic movement which was not at the same time a political movement as well.” 


The late American scholar of Islam, Franz Rosenthal, said that an individual Muslim “was expected to consider subordination of his own freedom to the beliefs, morality and customs of the group as the only proper course of behaviour. (...) The individual was not expected to exercise any free choice asto how he wished to be governed. In general, governmental authority admitted of no participation of the individual as such, who therefore did not possess any real freedom vis-â-vis it.” 


Iranian ex-Muslim Ali Sina(397 states that “Deindividuation is characterised by diminished awareness of self and individuality. In Islam individuality is denied and the individual's life is fused with that of Umma. Deindividuation reduces an individual's self-restraint and normative regulation of behaviour. It contributes to the collective behaviour of violent crowds, mindless hooligans, and the Iynch mobs.” According to him, “Ironically it is the brutality and the repressive nature of Islam, in conjunction with its absolute irrationality that has made this doctrine successful and has allowed it to survive this long.” 


But as the esteemed writer F.A. Hayek wrote in his classic The Road to Serfdom: 


“What our generation is in danger of forgetting is not only that morals are of necessity a phenomenon of individual conduct, but also that they can exist only in the sphere in which the individual is free to decide for himself and called upon voluntarily to sacrifice personal advantage to the observance of a moral rule. Outside the sphere of individual responsibility 


there is neither goodness nor badness, neither opportunity for moral merit nor the chance of proving one's conviction by sacrificing one's desires to what one thinks right. Only where we ourselves are responsible for our own interests and are free to sacrifice them, has our decision moral value. Neither good intentions nor efficiency of organisation can preserve decency in a system in which personal freedom and individual responsibility are destroyed.” 


A British police report(407 concluded that complaints of misconduct and corruption against Muslim officers occur ten times more freguentiy than against their non-Muslim colleagues. The report argued that since British Pakistanis live in a cash culture in which “assisting your extended family is considered a duty” and in an environment in which large amounts of money are loaned between relatives and friends, police officers of Pakistani origin needed special anti-corruption training. 


Only a small percentage of Pakistani citizens, and those of many other Muslim countries, actually pay taxes. There is a philosophy that ascribes no value to the individual; the clan is everything; the state is the enemy. This mentality underlies the behaviour of the immigrants from these countries as they migrate, bringing with them to non-Muslim countries the corruption and tribal violence associated with this world view. 


As Ali Sina|(41) says: 


“Abu Hamid Al-Ghazali, (1058 - 1111 CE) is arguabiy the greatest Islamic scholar ever. In his book 'Incoherence of the Philosophers” he bitterly denounced Aristotle, Plato, Socrates and other Greek thinkers as non-believers and labeled those who employed their methods and ideas as corrupters of the Islamic faith. He took aim at Avicenna |Ibn Sina, highly influential 11th century Persian physician and philosopherJ for being a rationalist who drew intellectually upon the Ancient Greeks. By emphasising on the incompatibility of faith and reason, and by asserting the futility of making faith subordinate to reason, Ghazali gave validity to unreasoned faith and thus glorified stupidity. 


“The Islamic rationalists such as Mutazilis placed reason above revelation. But their school was vehementiy opposed by more fervent Islamists and became extinct. They were attacked by a group called Ashariyya to which al-Ghazali and the celebrated poet Jalal ad-Din or MawlanaJ Rumi belonged. Rumi mocked the rationalists and in a catchy verse that left its mark on the psyche of the gullible masses said the rationalists stand on "wooden legs.” 


Sina believes|42) that “Freedom of speech, freedom of beliefs, respect for the rights of the minority and separation of religion from government are the foundations of democracy.” The West should insist on freedom of religion and freedom of speech both at home and abroad. “People must be allowed to criticise the views of the majority without fearing for their lives. There can't be democracy without freedom of expression and without opposition. Before taking democracy to Islamic countries, let us save our own democracy at home.” 


According to another ex-Muslim, Ibn Warrag|431, “Islam is a totalitarian ideology that aims to control the religious, social and political life of mankind in all its aspects - the life of its followers without gualification, and the life of those who follow the so-called tolerated religions to a degree that prevents their activities from getting in the way of Islam in any manner. And I mean Islam. I do not accept some spurious distinction between Islam and 'Islamic fundamentalism' or 'Islamic terrorism.' Given the totalitarian nature of Islamic law, Islam does not value the individual, who has to be sacrificed for the sake of the Islamic community. Collectivism has a special sanctity under Islam.” 


The reason why many former Muslims such as Ali Sina and Ibn Warrag write under pseudonyms is that in a religion that is so hostile to both individuality and freedom of 


speech, there is no worse crime for a Muslim than to exercise both by criticising and leaving Islam. Apostasy bears the penalty of death. In the book Leaving Islam - Apostates Speak Out|/441, a unigue anthology by former Muslims, Ibn Warrag writes that (p. 31): 


“However, apostasy is a matter of treason and ideological treachery, which originates from hostility and hypocrisy. The destiny of a person who has an inborn handicap is different from the destiny of one whose hand should be cut off due to the development of a dangerous and infectious disease. The apostasy of a Muslim individual whose parents have also been Muslim is a very infectious, dangerous and incurable disease that appears in the body of an ummah (people) and threatens people's lives, and that is why this rotten limb should be severed.” 


The death penalty for apostasy from Islam is firmly rooted in Islamic texts - certainly in the hadith, but arguabiy also in the Koran. The Koran 4:89 states: 


“They desire that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you might be (all) alike; therefore take not from among them friends until they fiy (their homes) in Allah's way; but if they turn back, then seize them and kill them wherever you find them, and take not from among them a friend or a helper.” 


Ibn Kathir's (d. 1373) venerated tafsir (Koran commentary) on this verse concurs with the view that 4:89 sanctions killing apostates, maintaining that as the unbelievers have manifested their unbelief, they should be punished by death. The death penalty is virtually beyond debate in the hadith. For example, in the most respected hadith collections of Bukhari, Muhammad is reported to have said “Kill him who changes his religion.” 


According to Dr. Andrew G. Bostom, there is also a consensus by all four schools(457 of Sunni Islamic jurisprudence (i.e., Maliki, Hanbali, Hanafi, and Shafi'i), as well as Shi'ite jurists, that apostates from Islam must be put to death. Averroes, or Ibn Rushd (d. 
1198), the renowned Aristotelian philosopher and scholar of the natural sciences, who was also an important Maliki jurist in medieval Spain, provided this typical Muslim legal opinion on the punishment for apostasy (vol. 2, p. 552): 


“An apostate...is to be executed by agreement in the case of a man, because of the words of the Prophet, 'Slay those who change their din (religion)”..Asking the apostate to repent was stipulated asa condition...prior to his execution.” 


This is not just a matter of medieval jurisprudence. The 1991 Shafi'i manual of Islamic Law 'Umdat al-Salik, endorsed by the Islamic Research Academy at Al-Azhar, the most prestigious centre of learning in Sunni Islam, states: 


“Leaving Islam is the ugliest form of unbelief (kufr) and the worst...When a person who has reached puberty and is sane voluntarily apostasises from Islam, he deserves to be killed. In such a case, it is obligatory...to ask him to repent and return to Islam. If he doesit is accepted from him, but if he refuses, he is immediately killed.” 


In 2003, the Egyptian author Dr. Nawal Al-Sa'dawi(461J, known for her fervent Arab nationalism and feminism, called for amending the Egyptian constitution and eliminating 


the article that declares Islam to be the official state religion, 'because we have among us Copts (Egyptian ChristiansJ, and because religion isa matter between man and God and no one has the right to impose his faith, his God and his rituals on others.” She also said that she believes in a political and military struggle against|477J the U.S. and Israel. 


The reactions to Sa'dawi's statements were mixed, but Dr. Abd Al-Mun'im Al-Berri, former head of The Front of Al-Azhar Clerics, explained that “we should ask her to repent within three days, but if she persists with these ideas, she should be punished according to what the Islamic Shari'a (religious lawJ determined for those who abandon Islam. The ruler, meaning the head of state or government, should carry out the punishment.” 
Sheikh Mustafa Al-Azhari explained that “the punishment for anyone who fights Allah and His Prophet is execution, crucifixion, the amputation of opposite limbs or banishment from earth.” 


Daveed Gartenstein-Ross|487 states that “Though official proceedings against those who reject Islam are fairly rare - in part, no doubt, because most keep their conversion a closely held secret - apostasy is punishable by death in Afghanistan, Comoros, Iran, Mauritania, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, and Yemen. It is also illegal in Jordan, Kuwait, Malaysia, the Maldives, Oman, and Çatar. (...) The greatest threat to apostates in the Muslim world derives not from the state, however, but from private individuals who take punishment into their own hands. In Bangladesh, for example, a native-born Muslim- turned-Christian evangelist was stabbed to death in the spring of 2003 while returning home from a film version of the Gospel of Luke. As another Bangladeshi apostate told the U.S. Newswire, 'If a Muslim converts to Christianity, now he cannot live in this country. It is not safe. The fundamentalism is increasing more and more.” 


In Britain in 2004, Prince Charles(497 brokered efforts to end the Muslim death penalty on converts to other faiths by holding a private summit of Christian and Muslim leaders. 
The Muslim group cautioned the prince and other non-Muslims against speaking publicly on the issue. A member of the Christian group said that he was “very, very unhappy” about the outcome. Patrick Sookhdeo, the international director of the Barnabas Fund which campaigns on behalf of persecuted Christians abroad, urged the prince and Muslim leaders in Britain to criticise openly the traditional Islamic law on apostasy, calling for it to be abolished throughout the world. According to Sookhdeo, “one of the fundamental notions of a secular society is the moral importance of freedom, of individual choice. But in Islam, choice is not allowable: there cannot be free choice about whether to choose or reject any of the fundamental aspects of the religion, because they are all divinely ordained. God has laid down the law, and man must obey.” 


In the London Times, Anthony Brownel50J wrote about Mr Hussein, a 39-year-old hospital nurse in Bradford, one of a growing number of former Muslims in the West who face not just being shunned by family and community, but attacked, kidnapped, and in some cases killed. One estimate suggests that as many as 15 per cent of Muslims in Western societies have lost their faith. Mr Hussein told “It's been absolutely appalling. 
This is England - where I was born and raised. You would never imagine Christians would suffer in such a way.” The police have not charged anyone, but told him to leave the area. 


Anwar Sheikh, a former mosgue teacher from Pakistan, became an atheist after coming to Britain, and lived with a special alarm in his house in Cardiff after criticising Islam in a series of hardline books. “I've had 18 fatwas against me. They telephone me - they aren't foolhardy enough to put it in writing. I had a call a couple of weeks ago. They mean repent or be hanged,” he said. “What I have written, I believe and I will not take it back. I will suffer the conseguences. If that is the price, I will pay it.” Anwar Sheikh died peacefuliy in his home in Wales in November 2006. 


Aluma Dankowitz|51)J, director of the Middle East Media Research Institute (MEMRT) 


Reform Project, writes about how the accusation against Muslims - particulariy intellectuals, artists, and writers - of “unbelief” (an accusation known as “takfir”) recurs in the Muslim world. The traditional punishment for an apostate (murtadd) is capital punishment, which was implemented on a large scale in the period following the death of the Prophet Muhammad, when Muhammad's successor Abu Bakr fought the ridda wars against the tribes that abandoned Islam. 


Sheikh Yousef Al-Garadhawi, one of the most prominent clerics in Sunni Islam today, draws a distinction between two types of apostasy (ridda): “Limited ridda is the ridda of the individual who switches religion and is not interested in others. According to Islam, the punishment for this individual is (HellJ in the world to come. But (the other) ridda, which expands (from the individual to the groupl, is a ridda in which the individual who abandons Islam calls (upon others) to do likewise, (thus creating| a group whose path is not the path of society and whose goal is not the goal of the (Muslim) nation, and whose allegiance is not to the Islamic nation. Such (individuals) endanger the social fabric, and they are like the murtaddoon (apostates|J, who were fought by (the first Caliph) Abu Bakr together with the Companions of the Prophet.” 


In other words, those who publicly leave Islam constitute a threat to the morale of the Islamic community, just like soldiers defecting from an army, and must thus be punished before a mass-defection sets in. Al-Oaradhawi agrees with the traditional treatment of Muslims who leave their religion: “For Muslim society to preserve its existence, it must struggle against ridda from every source and in all forms, and it must not let it spread like wildfire in a field of thorns. Thus, the Muslim sages agreed that the punishment for the murtadd (who commits riddaj| is execution.” 


There is enormous social pressure in Muslim countries against expressing any kind of doubts about the Islamic religion. Razi Azmi|521, one of the more sensible columnists of Pakistan's Daily Times Online newspaper, has mentioned the issue in an op-ed: 


“For a moment, let us imagine a reverse scenario, a Muslim converting, say, to Christianity or, Heaven forbid, Hinduism or Buddhism, in a Muslim country. It defies imagination. There is unanimity among clerics from the various Islamic schools of thought that the penalty for an apostate (murtid) is death, the only disagreement being whether the execution should occur instantly or after the murtid has been given an opportunity to recant and return to the fold of Islam. So sure is the punishment and so strong the attendant social and family pressures that it is unthinkable for Muslims ever to openly guestion any aspect of their religion, let alone convert to another or to practice agnosticism or atheism.” 


Islam's hostility towards freedom of speech does not apply only to Muslims, but to anybody saying anything remotely critical of Islam, including non-Muslims. Muslims are already busy trying to shut down freedom of speech in Western nations through legal harassment and, increasingliy, physical intimidation. 


Mohammed Bouyeri(531, born in Amsterdam of Moroccan Berber parents, murdered Dutch filmmaker Theo van Gogh, who had recentiy made a film critical of Islam together with the Dutch-Somali former Muslim Ayaan Hirsi Ali, on the morning of Nov. 2, 2004. As Mr. van Gogh cycled to work in Amsterdam, the bearded young man in a long Middile-Eastern-style shirt fired at him with a handgun, chased him, shot him once more, slit his throat from ear to ear and plunged two knives, one with a five-page letter attached, into the body. “I did what I did purely out my beliefs,” Bouyeri told judges while clutching a Koran, because he believed van Gogh insulted Islam. 


Orientalist Hans Jansen|(541 of Leiden University in The Netherlands has written an analysis of the letter|55J which Mohammed Bouyeri left on the body of Theo van Gogh. 
As he points out, “MP Ayaan Hirsi Ali (or any other MP) is not eager to die for her 


membership of Parliament. Muslims such as Mohammed B. on the other hand are eager to shed their life for what they view as the good cause, which possibly gives Islam a tactical - strategic advantage in conflicts with others. That those who do not believe in heavenly compensation of martyrdom rather not become martyrs is a true statement and certainly relevant in Islam's fight against the non-Muslims.” 


A study from 2006(561J found that forty percent of the Moroccan youth in the Netherlands rejected Western values and democracy. Six to seven percent were prepared to use force to defend Islam. The majority were opposed to freedom of speech for offensive statements, particularly criticism of Islam. Similar numbers could no doubt be found among Muslims in other Western countries. 


This kind of intimidation has taken its toll. In November 2006, publisher Scholastic Australia pulled the plug on the book the Army of the Pure|57) after booksellers said they would not stock the adventure thriller for youngsters because the “baddie” was a Muslim terrorist. Because two characters were Arabic-speaking and the plot involves a mujaheddin extremist group, Scholastic's decision was based “100 per cent (on) the Muslim issue.” 


This decision was at odds with the publication of Richard Flanagan's bestselling The Unknown Terrorist and Andrew McGahan's Underground in which terrorists are portrayed as victims driven to extreme acts by the failings of the West. The Unknown Terrorist describes Jesus Christ as “history's first ... suicide bomber.” In McGahan's Underground, Muslims are executed or herded into ghettos in an Australia rendered unrecognisable by the war on terror. 


The Syrian-born poet Ali Ahmad Sa'id, known by his pseudonym Adonis|58)J, says that “If the Arabs are so inept that they cannot be democratic by themselves, they can never be democratic through the intervention of others. If we want to be democratic, we must be so by ourselves.” 


According to Adonis, the underlying structure of Arab societies is a structure of slavery, not of liberty: “Some human beings are afraid of freedom. When you are free, you have to face reality, the world in its entirety. You have to deal with the world's problems, with everything. On the other hand, if we are slaves, we can be content and not have to deal with anything. Just as Allah solves all our problems, the dictator will solve all our problems.” 


This is undoubtediy true, and this fear of freedom is not exclusive to Muslims. As philosopher Eric Hoffer writes in The True Believer: 


“Freedom aggravates at least as much as it alleviates frustration. Freedom of choice places the whole blame of failure on the shoulders of the individual. And as freedom encourages a multiplicity of attempts, it unavoidabiy multiplies failure and frustration. (...) We join a mass movement to escape individual responsibility, or, in the words of the ardent young Nazi, 'to be free from freedom. It was not sheer hypocrisy when the rank-and-file Nazis declared themselves not guilty of all the enormities they had committed. They considered themselves cheated and maligned when made to shoulder responsibility for obeying orders. 
Had they not joined the Nazi movement in order to be free from responsibility?” 


According to Adonis, “The Muslims today - forgive me for saying this - with their accepted interpretation (of the religious text), are the first to destroy Islam, whereas those who criticise the Muslims - the non-believers, the infidels, as they call them - are the ones who perceive in Islam the vitality that could adapt it to life. These infidels serve Islam better than the believers.” 


1m not sure I agree with that. Although fear of freedom may be a universal human trait, it does seem to be more prevalent in Islamic societies than in others. Does this “slave mentality” that Mr. Adonis complains about partly originate from Islam itself? 


Ibn Arabi (d. 1240), the “Greatest Sufi Master,” defined hurriyya, freedom, as “perfect slavery” to Allah. The mainstream Islamic website Islam O & A(59)J defines the meaning of enslavement in Islam: 


“If by 'slave”1I mean al-'aabid, one who worships Allaah and obeys His commands, this meaning applies specifically to the believers to the exclusion of the kaafireen Jinfidels), because the believers are the true slaves of Allaah who attribute Lordship and Divinity to Him Alone and recognise Him by His Names and Attributes, and do not associate anything with Him. Enslavement to Allaah is an honour, not a cause of humiliation. We ask Allaah to make us among His righteous slaves.” 


If Muslims are “slaves of Allah,” it is tempting to view ex-Muslims as runaway slaves, who are to be hunted down and punished for their desire for freedom, just as real slaves were in the old days. 


Dr. Younus Shaikh(607, Pakistani Rationalist and the founder President of the Rationalist organisation of Pakistan, was once sentenced for blasphemy, a crime that leadsto a mandatory death sentence in Pakistan, for claiming that Muhammad did not become a Muslim until the age of 40 and received his first revelations in 610, and that his parents were non-Muslims because they died before Islam existed. He was later acguitted following international pressure, and now lives in exile in Switzerland. 


According to Dr. Shaikh, “Islam is an organised crime against humanity!” Those may be harsh words, but it should be his right to say it. As Mr. Adonis states, “There canbeno living culture in the world if you cannot criticise its foundations - the religion.” This means that Muslims must first accept criticism of their religion before they can have any hope of establishing free societies. 


Freedom of speech is one of the most fundamental of all freedoms; it is necessary fora functioning democratic society. The Islamic world will never know true liberty until Muslim individuals may openly criticise their religion and even leave it without having to fear for their lives. This freedom must be established not just in Switzerland or the United States, but in Pakistan, Iran and Saudi Arabia. That vision of liberty so far remains a mirage in the distance. 


Trying to prove that Islam is compatible with democracy, many Muslims are forced to twist existing Islamic concepts so that they cease to retain their original meaning. What remains can hardiy be justified from a straight-forward reading of the Koran or the hadith. 


Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shingitil61), director of the Islamic Center in Texas, states: “Another important value is checks and balances by which powers are distributed and separated in a way that achieves independence of each power and the ability to check and correct each other. In Our'anic terminology, this is called a/-mudafa'ah, which isa very important Islamic concept that protects the society against corruption. Almighty Allah says, 'Had not Allah checked one set of people by means of another, the earth would indeed be full of mischief.”” (The Koran, 2:251).” 


But this idea of setting one group of people against another bears little relation to the Western concept of formal checks and balances as enshrined in the US Constitution. 
Protection against “corruption” in this context means excluding non-Islamic influences, 


not preventing the abuse of power. 


Another such concept is shura, usually translated as “consultation,” which is found in the Koran 42:38, “...who (conduct) their affairs by mutual consultation...” and ©... consult them in affairs (0f moment)...,” 3:159. According to Ja'far Sheikh Idris(621, professor of Islamic studies in Washington, “broadIy understood, democracy is almost identical with Shura.” 


However, shura has never been formalised. The most authoritarian and brutal of rulers, such as Stalin or Mao, probabiy “consulted” somebody every now and then. Even Genghis Khan “consulted” someone as he massacred half of Asia. Thus, “consultation” by itself is meaningless. As long as there are not formal constraints on the ruler forcing him to take the good of the people into account, and as long as real sanctions are not in place if he fails to do so, “consultation” is empty rhetoric. 


Sunni Muslims talk about the four Rightly Guided Caliphs, Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan and Ali ibn Abi Talib, all of whom had known Muhammad personally. 
Their rule ended with the murder of Ali in 661. Then the nominal leadership of Islam was transferred from Medina to the Umayyid dynasty in Damascus. In 750 the Abbasid dynasty in Baghdad assumed the Caliphate, where it endured until 1258, when the Mongols sacked Baghdad. The Caliphate as a concept still persisted for centuries, although the Caliphs usually possessed no practical power. Finally, even the concept itself was formally abolished in 1924 by the Turkish nationalist leader Mustafa Kemal Atatürk. 


In an essay in newspaper The Guardian(63)J, spokesman Osama Saeed from the Muslim Association of Britain advocated recreating the institution, claiming that a “restored caliphate is entirely compatible” with democratically accountable institutions: 


“The vision of any kind of new caliphate, shared by Muslims worldwide, is a distant one. 
Right now, even talk of bringing down trade barriers and free flow of people across Muslim states seems radical. But it is a vision that is needed, and one that should actually be supported by the US and Britain if they are sincere about the development of the Muslim world. The revival of a strong Muslim civilisation would be for the betterment of the whole world.” 


Irfan Husainl|64)J countered Saeed's essay in Pakistani newspaper Dawn. He pointed out some glaring omissions: 


“For starters, who would decide on a suitable candidate? What does an Indonesian have in common with a Turk, apart from faith? The truth is that religion is only one aspect of an individual's identity. Other egually important factors include language, ethnicity, socio- economic status, education, and a whole slew of layers that compose identity. To assume that just because somebody is born a Muslim, he will automatically obey a distant figure who calls himself the caliph is to ignore just how tenuous the authority of most of the past caliphs actually was.” 


The Christian Science Monitor|65|J interviewed a group of followers of Hizb ut-Tahrir, the Party of Liberation, in Jordan. They say that a single Islamic state from Indonesia to Morocco will bring prosperity and let Muslims conguer the West. “Islam obliges Muslims to possess power so that they can intimidate - I would not say terrorise - the enemies of Islam,” says Abu Mohammed, a Hizb ut-Tahrir activist. “And if after all discussions and negotiations they still refuse, then the last resort will be a jihad to spread the spirit of Islam and the rule of Islam,” he says, smiling. “This is done in the interests of all people to get them out of darkness and into light.” 


One of the speakers, Ashraf Doureihi, at a conference in Sydney, Australia(661J, in January 2007, stressed the importance of establishing an Islamic state: 


“It is important... (to movejl collectively in the Muslim world to demand this change from such influential people in our lands, even if it means spilling onto the streets to create a revolution or staging a military coup,” he said. According to Hizb ut-Tahrir spokesman Wasim Durie, the conference would discuss ways of establishing an Islamic superstate. 
“As we were here today, what is at stake is not just the destiny of the Muslim world but indeed the whole of mankind,” he said. Despite open calls for civil war, the Australian Government refused to ban|67) the group. 


It is easy to dismiss these ideas as marginal, but, as Robert Spencer|68)J warns, even if there is no chance of establishing a worldwide caliphate, that doesn't mean that these groups aren't dangerous: 


“As if the fact that the Soviet Union had no chance of making the world communist means that it wasn't a threat as it attempted to do so. These learned heads seem to have no regard at all for the fact that as Al-Oaeda and other jihadist groups try to establish a worldwide caliphate, they are capable of causing immense, catastrophic havoc. The fact that their goals are unattainable doesn't mean they can't do anything at all.” 


Author Abid Ullah Jan's book, The End of Democracy, has become highly popular in Islamic circles. Jan guotes an 11th century Iragi jurist, al-Mawardi - whose works on governance are considered classics in the field - regarding the duties of the Caliph (page 
189): 


“According to Al-Mawardi, the duties of the Khalifah are, that he should guard the religion of Islam and suppress the growth of heresy; that he should interpret Islamic law as Mujtahid and promulgate it; that he should keep armies on the frontiers in order to defend Islamic territories from aggression by an enemy; that he should champion the cause of Islam either by offering Islam to the non-Muslims of the adjoining countries or by waging war against them until they accept the status of protected people (dhimmis); that he should execute and preserve justice; that he should implement a sound financial system; that he should appoint only competent ministers, governors, tax-collectors, judges and other State officials and fix their salaries from the State treasury; and lastly, that he should supervise all the departments of the State.” 


Abid Ullah Jan also guotes the highly influential 20th century theologian Abul A'la Mawdudi, the founder of Jamaat-e-Islami in today's Pakistan (page 132): 


“The 'Islamic State seeks to mould every aspect of life and activity in consonance with its moral norms and program of social reform. In such a State no one can regard any field of his affairs as personal and private." However, this concept does not make the Islamic State an authoritarian or fascist regime, because 'despite its all-inclusiveness, it (Islamic Statel| is something vastly and basically different from the modern totalitarian and authoritarian states. Mawdudi further elaborates: "Individual liberty is not suppressed under it nor is there any trace of dictatorship in it. It presents the middle course and embodies the best that the human society has ever evolved.'” 


According to Jan, “The reason why Muslims are not given a chance to sit peacefully, take time and set an Islamic State is that an Islamic State has the potential to show a real model of a just social order with all the features that the champions of democracy claim 


but can never present.” 


One might argue that it also has to do with the fact that one stated objective of this Islamic superstate, as Jan himself points out, is to kill or subdue all non-Muslims around the world. 


In addition, Jan says that there has never been a single approved method for appointing such a Caliph, which he interprets as leaving room for elections (page 191): 


“Prophet Muhammad (PBUH) by not appointing his successor or suggesting any specific mode or laying down any framework for constituting or deposing such a successor, had acted in conformity with the Our'an which is silent on this issue.” 


However, it is precisely because Muhammad, despite his many wives, never produced a male heir, never appointed a successor, and failed to provide any mechanism for choosing one, that immediate fissures developed among the early Muslims. Some wanted leadership to follow the bloodline of Muhammad through his daughter Fatima's marriage to Alı bin Abi Tâlib, the father of Muhammad's male grandchildren Hassan and Husayn. 
He later became known as the first Imam of the Shi'a Muslims. 


Despite all the nice words of modern apologists, it is difficult to view the Caliphate as anything other than a divinely imposed dictatorship. The principle of separation of powers as described by Montesguieu is totally unknown, indeed would be considered heretical. 
While there may be some dissent regarding the issue, it has been commonly held by Islamic jurists that as long as the ruler does not reject the basic tenets of Islam, he must be obeyed, since even a tyrannical ruler is better than anarchy. Thus he is supposed to “consult” others in the affairs of the state, but he is also free to ignore their advice. One is struck by the primitive nature of Islamic governance. 


There will be debates by future historians about how EU leaders could do something as stupid as the creation of the Eurabian networks. One of the answers will have to be: They did it because they could. 


I have heard some Socialists argue that the Communist system of the Soviet Union could have worked if they didn't end up with a leader such as Stalin. This view is fundamentalIy flawed, for the system itself invited a Stalin, or a Mao; there were no formal restraints on the power of the rulers under Communism. The same principle holds true for the Caliphate. Lord Acton said, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. The Islamic set-up ensures corruption and the abuse of power. 


In 2006, the European Commission|(697 (the EU's government) announced that it would send its proposals for EU laws to national parliaments for comment - but it made clear that Brussels would only “take note” of national parliamentarians” wishes. The European Union's concept of “consultation” is thus that the people or their representatives should give their “advice,” and then the leaders should be free to ignore this advice. Thus the EU will be able to integrate seamlessiy into the Caliphate, given that it already operates under some of the same principles. 


The Middle East Media Research Institute (MEMRİ) guotes Dr. Shaker Al-Nabulsi(701, a Jordanian intellectual, in criticising Yusuf Al-Oaradawi's claim that “democracy is in the essence of Islam.” 


According to Nabulsi, “He is among those who maintain that the Shura is meant to advise the ruler, but does not obligate him. (|Al-Oaradhawi holds thatJ the ruler must not be deposed even if he sins or oppresses, and that 'the ruler must be obeyed even if he 


strikes you or expropriates your property. The Caliphate has remained unchanged from 
632 through 2004 - it has kept its primitive, simple tribal form (the elite's allegiance to 
the sovereigns) - an un-democratic structure, despotic, and bloody except for a brief period of 12 years during the rule of Abu Baker and Omar Bin Al-Khattab (the first and second Caliphs). (...) Since the time of (the Umayyad CaliphJ Mu'awiya Ibn Abi Sufyan through the last Ottoman Sultan, (that is from the year 661 through the year 1924), the Islamic Caliphate was drenched with blood, and ruled by fist and sword - and even today the situation is the same in most of the Arab world.” 


Nabulsi guotes al-Oaradawi as saying: “There are those who maintain that democracy is the rule of the people, but we want the rule of Allah.” Such ideas| are a call for the Rule of Allah, discussed by Sayyid Outb in his book “The Milestones.' (Outb)J borrowed this idea from Pakistani intellectual Abu Al-'Ala Al-Mawdudi, who introduced the theory that authority is Allah's, not the people's, and that the sovereign is none other than Allah's secretary and His representative on earth.” 


Hassan al-Banna founded the Muslim Brotherhood in 1928 with the stated goal of restoring the Caliphate. There are signs that his disciple Yusuf al-Oaradawi, now spiritual leader of the Brotherhood, hasn't given up this goal. In an interview with German weekly magazine Der Spiegel( 711, Garadawi said: “Islam is a single nation, there is only one Islamic law and we all pray to a single God. Eventually such a nation will also become political reality. But whether that will be a federation of already existing states, a monarchy or an Islamic republic remains to be seen.” 


In another essay|721, Al-ÇGaradawi states that: “Secularism may be accepted ina Christian society but it can never enjoy a general acceptance in an Islamic society. 
Christianity is devoid of a shari'ah or a comprehensive system of life to which its adherents should be committed.” 


In contrast, according to The New Testament, the rule is to : “Render unto Caesar things which belong to Caesar, and render unto God things which belong to God” (Matthew 22:21). 


But, “as Islam is a comprehensive system of worship ('ibadah) and legislation (Shari'ah), the acceptance of secularism means abandonment of Shari'ah,” and “the call for secularism among Muslims is atheism and a rejection of Islam. Its acceptance as a basis for rule in place of Shari'ah is downright riddah (apostasy).” 


The adoption of secular laws and eguality for Muslims and non-Muslims amounts to apostasy. Harsh words from a man who has voiced support for the traditional death penalty for apostates. 


The Iranian intellectual Amir Taheri| 731 has noted, “There was no word in any of the Muslim languages for democracy until the 1890s. Even then the Greek word democracy entered Muslim languages with little change: democrasi in Persian, dimokraytiyah in Arabic, demokratio in Turkish. It is no accident that early Muslims translated numerous ancient Greek texts but never those related to political matters. The great Avicenna himself translated Aristotle's Poetics. But there was no translation of Aristotle's Politics in Persian until 1963.” 


According to Taheri, one of the key stumbling blocks is eguality: “The idea is unacceptable to Islam, for the non-believer cannot be the egual of the believer.” 


“Democracy means the rule of the demos, the common people, or what is now known as popular or national sovereignty. In Islam, however, power belongs only to God: al-hukm Villah. The man who exercises that power on earth is known as Khalifat al-Allah, the 

regent of God. But even then the Khalifah or Caliph cannot act as legislator. The law has 


already been spelled out and fixed for ever by God. (...) There is consultation in Islam. 
But the consultation thus recommended is about specifics only, never about the overall design of society.” 


He sums up with the conclusion that “Islam is incompatible with democracy.” Yet in another essay, Amir Taheri wants Europeans to revive the Roman Empire| 74): 


“North Africa, which has the most beautiful beaches of the Mediterranean, could become a kind of Florida for the old-age pensioners of western and northern Europe. In exchange, millions of young people could move north from the south to provide the labour force needed to keep the modern European economies going. (...) A judicious mix of wealth and technology from the north and manpower from the south could turn the Euro-Mediterranean region into the biggest and most prosperous economy the world has ever seen.” 


This idea is called “Eurabia” and is already being implemented, as Bat Ye'or(751J can testify. And it wasn't a very good idea. If he is correct that Islam is incompatible with democracy, what impact will it have on democracies if they get flooded with people who have an Islamic mentality? Amir Taheri is often brilliant in his writings about Islam, but in this case his ideas aren't logically consistent. 


According to the website Islam Onlinel761, “Islam is not a religion in the common, distorted meaning of the word, confining its scope only to the private life of man. By saying that it is a complete way of life, we mean that it caters for all the fields of human existence. In fact, Islam provides guidance for all walks of life - individual and social, material and moral, economic and political, legal and cultural, national and international.” 


A common phrase is that Islam is Din wa Dawlah, religion and State. In 2005, after parliamentary elections, Younus Oanooni|771J, a senior member of the Afghan Northern Alliance which helped the US overthrow the Taliban regime in 2001, stated that the country could never become a secular democracy. “Afghans will never agree on any secular or liberal system. Islam is the modern system and Afghanistan's future is tied with Islam.” Yet Western soldiers are supposed to risk their lives, and Western taxpayers pay for, establishing just such a system. 


This rather naive view of democracy is unfortunately the rule rather than the exception. 
Ina memo, the US State Department| 7/8) told its embassy in Cairo to launch a dialogue with religious groups because clashes with them would only incite more attacks against US interests. They also advised Washington to pressure the Egyptian government into allowing the Muslim Brotherhood to play a larger role in Egypt's political landscape. This despite the fact that many of the worst terrorist groups today are offshoots of the MB. Dr. 
Ahmad Al-Rab'i(791, former Kuwaiti minister of education, warned that “The founders of the violent groups were raised on the Muslim Brotherhood, and those who worked with Bin Laden and Al-Oa'ida went out under the mantle of the Muslim Brotherhood.” 


Author Tarek Heggy, too, warns that: “The Brotherhood opposes the notion of a state based on democratic institutions, calling instead for an Islamic government based on the Shura (consultative assembly) system, veneration of the leader and the investiture of a Supreme Guide. In this, they are close to the model established by the late Ayatollah Ruhollah Khomeini in Iran. (...) The Brotherhood calls for a constitutional and legal system based on the principles of Shari'a, including cruel corporal punishments in the penal code (stoning, lashing, cutting off the hands of thieves, etc.).” 


Actually, the only place where there has been any movement toward a democratic Islam is in Denmark. Of all the Western nations,Denmark has mounted the strongest popular resistance against Islamisation. Syrian-born MP Naser Khader(807J has launched a 


network called Democratic Muslims. New members are reguired to sign a declaration that they oppose Sharia laws. “Freedom of speech is the breath of democracy - and if you take that away, then democracy dies,” said Khader. 


Mr. Khader appears to be sincere about these efforts. So, apparentiy, are his Muslim opponents, which is why he has received numerous threats against his life. A French documentary used a hidden camera|81)J to capture an imam suggesting that Khader could attract suicide bombers if he became minister of integration affairs. The imam in guestion, Ahmed Akkari, later said he meant the comment as a joke. 


The ideas behind the network are positive. They have defined the Ten Commandments of Democracy|(821J, among them: 


1. We mustall separate politics and religion, and we must never place religion above the laws of democracy. 


2. We must all respect that all people have egual rights regardless of sex, ethnicity, sexual orientation or religious beliefs. 


3. No person must ever incite to hatred, and we must never allow hatred to enter our hearts. 


4. No person must ever use or encourage violence - no matter how frustrated or wronged we feel, or how just our cause. 


5. We must all show respect for the freedom of expression, also of those with whom we disagree the most. 


The problem is, only a small minority|83)J of the members Democratic Muslims are actually Muslims. The vast majority are non-Muslim supporters. 


In addition, Muslims in Denmark seem far more interested in exploiting the democratic system than in supporting it. According to the Copenhagen Post|(84), Wallait Khan was elected councillor for the Liberal Party in Copenhagen, only to defect to join the Socialist People's Party, which allowed them to establish a left-wing coalition. But Khan had also been on the campaign trail in Pakistan. Khan said six people had been elected in Pakistan despite their Danish residencies. “We Pakistanis in Europe have a competition between ourselves,” he said. “We in Denmark compete with Pakistanis living in Norway and England about who holds most mayor posts.” 


The European Council for Fatwa and Research, whose leader is Yusuf al-Oaradawi, are working on a Muslim Constitution for Europe|J85)J that will be above national legislation. 
According to Tina Magaard from the University of Aarhus, behind these ambitions “lies decades of work.” Islamic groups have for years aimed at establishing their control of the Muslim immigrant communities, and in some cases have won official recognition from government bodies. According to Magaard, “The Imams and Islamists consider the cooperation with the state institutions a transfer of power. Now it is them who rule.” 


Even without Islam, a pure democracy with no restraints would not always be a good thing. For example, one could win the support of a majority of the people, largely by promising them access to other people's money. Once in power, one could begin to dissolve whatever restraints exist in order to secure permanent re-election. In February 2007, Venezuelan President Hugo Chavez|86J was granted the right to rule by presidential decree in his efforts to build a Socialist state, a move critics say propels Venezuela toward dictatorship. National Assembly President Cilia Flores applauded with the words “Fatherland, socialism or death,” while hundreds of Chavez supporters outside waved signs reading “Socialism is democracy.” 


Bruce Bawer|871, the author of the book While Europe Slept, noted that the title of world's most democratic country was awarded to Sweden in 2006 by The Economist Intelligence Unit. According to Bawer, “For many observers, this is not only wrong - it's staggeringiy, outrageously misinformed. Though two-thirds of Swedes guestion whether Islam is compatible with Western society, this issue is simply not open for public discussion.” To guote observer Jonathan Friedman, “no debate about immigration policies is possible” because Sweden's “political class,” which controls public debate, simply avoids the topic. 


According to Bawer, the city of Stockholm “carried out a survey of ninth-grade boys in the predominantly Muslim suburb of Rinkeby. The survey showed that in the last year, 
1796 of the boys had forced someone to have sex, 3196 had hurt someone so badiy that 
the victim reguired medical care, and 2495 had committed burglary or broken into a car. 
Sensational statistics - but in all of Sweden, they appear to have been published only in a daily newssheet that is distributed free on the subways. Sweden is the only major Western European country whose legislature contains not a single representative of a party critical of its immigration policies.” 


Members of the small party, the Sweden Democrats, are critical of the country's extremely open immigration policies. Seldom can they hold meetings without being hassled or physically attacked. This has happened regulariy for years with the tacit approval of the Swedish elites. Swedish newspaper Expressen warned against the “low- intensity terrorism” conducted by extreme Leftists and neo-Nazis. 


Political scientist Peter Esaiasson has done research into every election movement in Sweden since 1866. According to him, the organised attempts at disrupting meetings during the 2006 elections have no parallels in modern history. 


Added to this censorship on a national level, important decisions are made by unelected EU bureaucrats. If democracy is supposed to mean that citizens vote to decide their future, then Sweden is not a democracy; it is a multicultural dictatorship. One can vote for a variety of parties, but all of them support the same multiculturalism and mass immigration. Ordinary Swedes have little influence over their own future, and freedom of speech is non-existent. But the country still has the formal aspects of democracy: regular multiparty elections take place. This should remind us once again that elections do not automatically lead to a free society. 


Famed historian Bernard Lewis|881J, who reputediy had an important influence on the American policy to bring “democracy” to Irag, in 2007 told The Jerusalem Post that Islam could soon be the dominant force|897 in Europe. He ironically warned that this Islamisation could be assisted by “immigration and democracy.” 


In Vienna, Austria|90J in December 2006, Santa Claus was removed from kindergartens. 
Municipal officials insisted that the sight of a strange bearded figure at the door would evoke fear in kids, but many observers accused them of kowtowing to a growing Muslim population. 


The Battle of Vienna in 1683, where the Ottoman Turks were beaten by a force led by King Jan III Sobieski of Poland, was the last time Muslims managed to threaten the West in traditional warfare. They gradualiy fell further and further behind due to their technological ineptness, which again is caused by their hostility towards freethinking as the basis of science. This suppression of curiosity is their Achilles” heel. Perhaps they have finally found ours. This time they are already inside Vienna. 


In the end, Muslims have been more successful at peacefuliy infiltrating the democratic West than they ever were in challenging the pre-democratic West in open warfare. 


Ibn Warrag warns that the Islamists view our open society as a means for infiltrating Western societies. He fears that we risk ending up with an Islamisation of democracy instead of a democratisation of Islam. 


Walid al-Kubaisi(91)J, a Norwegian of Iragi origins and a critic of sharia supporters, believes Yusuf al-OGaradawi is more dangerous than terrorist leader Osama bin Laden: 


“In Europe, the Muslim Brotherhood discovered a unigue opportunity: Democracy. The democratic system leaves room for freedom of religion and freedom of speech, and finances religious communities and religious organisations. This has been utilised by the Muslim Brotherhood to infiltrate the Muslim communities, recruit members and build the Islamist networks that have become so visible lately.” Whereas bin Laden uses bombs, al-Oaradawi exploits democracy as a Trojan horse. The Brotherhood gets their activities financed from Germany, England etc. They gain recognition and infiltrate the democratic system. 


Patrick Poole(927J describes the discussion of a document entitled “The Project”, which so far has been limited to the top-secret world of Western intelligence communities. It was only through the work of an intrepid Swiss journalist, Sylvain Besson, that information regarding The Project was finally been made public. It was found in a raid of a villa in Campione, Switzerland on November 7, 2001. 


Included in the documents seized was a fourteen-page plan dated December 1, 1982, outlined a twelve-point strategy for a flexible, multi-phased, long-term approach to the “cultural invasion” of the West. Among the strategies recommended were the following: 


©  involving ideologically committed Muslims throughout institutions on all levels in the West; 


© including government, NGOS, private organisations; 


© utilising existing Westem institutions until they can be put into service of Islam; and 


©  instituting alliances with Western “progressive” organisations that share similar goals. 


Sylvain Besson and Scott Burgess provide extensive comparisons between Oaradawi's publication, Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase from 1990, and The Project. They note striking similarities between the two documents. 


Meanwhile, Yusuf al-Oaradawi has been hailed as a “moderate” by people such as London's mayor Ken Livingstone, who welcomed him to a conference in Britain. This despite the fact that Oaradawi has supported suicide bombers, brags about how Islam will conguer Europe and was the most important figure in whipping up hatred during the Danish Cartoon Jihad in 2006. The current official leader of the international Muslim Brotherhood, Mohammad Mahdi Akef, has declared that he has “complete faith that Islam will invade Europe and America.” 


According to Dr. Rachel Ehrenfeld and Alyssa A. Lappen, the Brotherhood and its offspring organisations employ the Flexibility strategy: 


“This strategy calls for a minority group of Muslims to use all “legal” means to infiltrate majority-dominated, non-Muslim secular and religious institutions, starting with its universities. As a result, 'Islamised' Muslim and non-Muslim university graduates enter the 


nation's workforce, including its government and civil service sectors, where they are poised to subvert law enforcement agencies, intelligence communities, military branches, foreign services, and financial institutions.” 


Lorenzo Vidino writes about The Muslim Brotherhood's Conguest of Europe: “Since the early 1960s, Muslim Brotherhood members and sympathisers have moved to Europe and slowly but steadily established a wide and well-organised network of mosgues, charities, and Islamic organisations.” According to Vidino, “The ultimate irony is that Muslim Brotherhood founder Hassan al-Banna dreamed of spreading Islamism throughout Egypt and the Muslim world. He would have never dreamed that his vision might also become a reality in Europe.” 


Douglas Farah has noted the largely successful efforts by Islamic groups in the West to buy large amounts of real estate. “We do not have a plan. They do. History shows that those that plan, anticipate and have a coherent strategy usually win. We are not winning.” 


In early 20061931, a tiny Norwegian Christian newspaper, Magazinet, had reprinted the Danish cartoons of Muhammad. After the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, Yusuf al-Oaradawi, indirectiy triggered attacks on the Norwegian and Danish embassies in Syria in February that year by whipping up anger in Arab television, Norway's Minister of Labour and Social Inclusion Bjarne Hâkon Hanssen called a press conference ata government office building in Oslo. There Velbjsrn Selbekk, the editor of Magazinet, issued an abject apology for reprinting the cartoons. At his side, accepting his act of contrition and asking that all threats now be withdrawn, was Muhammad Hamdan, the then-head of Norway's Islamic Council. As author Bruce Bawer|941 wrote, it was exactiy like a scene from a sharia court. 


Trond Giske, Minister of Culture and Church Affairs, met with Mr. Muhammad Hamdan a few months later and announced that government subsidies for the Islamic Council would be raised from 60,000 kroner a year to half a million. That's more than a 700 increase in a single year, and was undoubtediy viewed by Muslims as jizya. Thus it was in reality a formal recognition by Norwegian authorities that the country was now under Islamic rule. 


Later in 2006, Minister Bjarne Hâkon Hanssen from the Labour Party called for increased immigration to Norway from Pakistan because this would be “good for the economy.” The majority of Muslims in Norway voted for the Labour Party in 2005, and 839/ for Leftist parties in general. Samira Munir|95J, a member of the city council in the capital city of Oslo, warned that there was widespread cooperation between the Socialist parties and Muslim communities during that year's elections. “The heads of families and the mosgues would decide how entire groups of immigrants would vote. They made deals such as “How much money will we get if we get our people to vote for you?,' and the deals were always made with the Socialist parties.” 


Norway is an unusualIy naive nation. While it may not be the best yardstick to measure Islamic infiltration, the challenges Norway faces can be found in many democratic countries, and not just Western ones. 


Perhaps the greatest idea of the Leftist factions after the Cold War was to re-invent themselves as Multicultural parties and begin to import voters|961 from abroad. There is nothing new about buying “clients” by promising them access to other people's money. 
However, this defect becomes more dangerous when combined with massive immigration. In Europe, Muslim immigration may turn democracy into a self-defeating system that will eventually break down because native Europeans no longer believe that it serves their interests. 


The Turkish government tried to influence the Dutch general elections in 2006 through e- mails sent to thousands of ethnic Turks in the Netherlands. According to Paul Belien of The Brussels Journal(9771, “This has created a situation where the immigrants in Western democracies become Trojan horses of foreign nationalism and religious fanaticism.” 


Indian Prime Minister Manmohan Singh, a Sikh, in 2007 stated that minorities, particularly Muslims, must have the first claim on resources so that the benefits of India's economic development would reach them eguitabiy. He failed to state that this was probabiy also for the electoral benefit of his own Congress Party, which has been courting Muslims in India since the time of Mahatma Gandhi and Nehru. Muslims are lagging behind non-Muslims in economic development everywhere, from Western Europe to Malaysia, which strongly indicates that their backwardness has something do with Islamic culture. 


Muslims in India can partially follow sharia law(987, with official recognition. The All India Muslim Personal Law Board has gone to the High Court to lower the legal age of marriage|(997, and insists that in family matters India's Muslims should be subject only to sharia. In January 2007, the government informed the Supreme Court that Muslims under their personal law have a right to establish sharia courts to settle disputes between two people and that fatwas issued by these courts are not in conflict with the Indian justice system. 


Scholar K.S. Lal(1007 analyzed Indian demography for the period between 1000-1525. 
Lal estimates that the numbers of Hindus who perished as a result of these campaigns was approximately 80 million. 


According to historian N.S. Rajaram|101), “India, where the wounds inflicted by centuries of Islamic rule on a large segment of the Indian intelligentsia and the political class have been so debilitating that they continue to live in a state of constant fear. (...) Political freedom in India has not brought about spiritual freedom; politicians and the intelligentsia still act like oppressed colonial subjects when asked to face the truth about their country's Islamic past.” 


In Foreign Affairs(102) magazine, F. Gregory Gause III, Associate Professor of Political Science at the University of Vermont claims that there is no evidence that democracy reduces terrorism, and points out the number of terrorist incidents in India: 


“It is fair to assume that groups based in Pakistan carried out a number of those attacks, particularly in Kashmir, but clearly not all the perpetrators were foreigners. A significant number of terrorist events in India took place far from Kashmir, reflecting other local grievances against the central government.” 


Despite the fact that Muslims have massacred tens of millions of non-Muslims in India for more than one thousand years, Muslims in the Republic of India don't merely have egual rights with non-Muslims, they have special rights and can follow sharia for family matters in what is supposediy a secular country. India was also one of the first countries to ban Salman Rushdie's book The Satanic Verses after the Ayatollah Khomeini issued his death sentence in 1989, thus restricting the freedom of speech for almost one billion non-Muslims out of fear of Muslim violence. 


Former Prime Minister of Thailand Thaksin Shinawatra was controversial for several reasons, but there is no doubt that his clash with the Islamic Jihad in Thailand's south greatly contributed to his removal through a military coup in 2006. Most of Thailand's inhabitants are Buddhists, but the southern provinces close to Malaysia have Muslim majorities, where a Muslim insurgency has prompted many Buddhists to flee their 


homes. Monks have been beheaded and teachers slain. Almost one thousand public schools(1037J have been closed in the south due to a wave of arson attacks against schools and the murders of dozens of teachers. 


A leaflet(104)J which was distributed in the region stated that “This land must be liberated and ruled by Islamic Law. This land does not belong to Thailand, this is a land of war that is no different from Palestine and Afghanistan ... Muslims and non-believers have to live separately.” 


Chulanont Surayud, Thai military officer, interim Prime Minister and head of a military junta that had overthrown the elected government in the fall of 2006, publicly apologised|(105J for the former government's hard-line policies and said that he would urge the limited use of Islamic law in the south, especially over family affairs. 


Judging from the experiences of India, there is little reason to believe that granting limited sharia to Muslims would end violence against non-Muslims. Most likely, the Buddhists of southern Thailand|1067 will end up being refugees in their own country, just like the Hindus of Kashmir, while their government appeases Muslims with sharia. 


Certain observers mistakenly claim that "once Muslims become a majority, we will get sharia through elections.” On the contrary, sharia will arrive much sooner. Observe that relatively small percentages of Muslims can sguceze concessions out of democracies. 
Sharia has already been partially implemented in India, Thailand, the Philippines, and Britain. Islam's inherent aggressiveness elicits appeasement from non-Muslims in order to avoid bringing down the democratic system through civil war. 


In Policy Review, Lee Harris reviews Andrew G. Bostom's excellent book The Legacy of Jihad. Harris warns against those who dismiss the idea that Jihad constitutes a serious Islamic threat to the West because we are technologically superior to the Islamic world: 


“The jihadists are not interested in winning in our sense of the word. They can succeed simply by making the present world order unworkable, by creating conditions in which politics-as-usual is no longer an option, forcing upon the West the option either of giving in to their demands or descending into anarchy and chaos. It is tempting to call this approach the crash of civilisation.” 


Accordingiy, says Harris, “In the crash-of-civilisation paradigm - contrary to Clausewitzian warfare - the enemy of a particular established order does not need to match it in organisational strength and effectiveness. It needs only to make the established order reluctant to use its great strength out of the understandable fear that by plunging into civil war it will itself be jeopardised. This fear of anarchy - the ultimate fear for those who embrace the politics of reason - can be used to paralyze the political process to the point at which the established order is helpless to control events through normal political channels and power is no longer in the hands of the establishment but lies perilousiy in the streets.” 


In September 2006, French high-school philosophy teacher Robert Redeker published an op-ed article stating that unlike Christianity and Judaism, “Islam is a religion that, in its own sacred text, as well as in its everyday rites, exalts violence and hatred.” For the crime of stating that Islam was violent, Redeker received numerous death threats and had to go into hiding with his family and give up his teaching profession. 


According to writer Christian Delacampagne|1071, “large sectors of the French intellectual and political establishment have carved out an exception to this hard-won tradition of open discussion: when it comes to Islam (as opposed to Christianity or 


Judaism), freedom of speech must respect definite limits.” 


Seyran Ates, who for a generation had endured threats from Turkish men in Germany, including being shot and badiy wounded, as she represented the wives who accused them of abuse, had to give up her Berlin law practice because it had become too dangerous. Italian conservative MP Daniela Santanche has received death threats over her opposition to the Islamic veil. In Spain, author Gustavo de Aristegui|108)J, Foreign Affairs Spokesman for Spain's conservative Partido Popular, has received police protection after being branded an enemy of Islam. 


With Muslim immigration, a culture of threats, legal and social harassment as well as physical intimidation is gradually spreading in non-Muslim countries. What Muslims cannot yet achieve by the sword, they will try to achieve by lawyers backed by Arab oil money. The fear of an expensive court battle is an effective weapon that can be used to silence critics of Islam. 


In Canada, Mark Harding|1091 was sentenced to 340 hours of community service - that is, indoctrination - under the direction of Mohammad Ashraf, general secretary of the 
Islamic Society of North America in Mississauga, Ontario. Judge Sidney B. Linden's 1998 
decision was based on Canada's hate-crimes law. The judge determined Harding was gulilty of “false allegations about the adherents of Islam calculated to arouse fear and hatred of them in all non-Muslim people.” 


Harding's crime was to distribute pamphlets outside a public high school. His materials listed atrocities committed by Muslims in foreign lands. The pamphlet said: “The Muslims who commit these crimes are no different than the Muslim believers living here” and that “Toronto is definitely on their hit list.” 


In 2006, Canadian police arrested a group of Muslim men suspected of planning terror attacks against various targets including the Toronto subway. An intelligence study warned that a “high percentage” of Canadian Muslims involved in extremist activities were born in Canada. 


Harding's case demonstrates that it is now a criminal act in several Western nations to tell the truth about the dangers posed by Muslim immigration. Hate speech laws amount to “sharia lite”: they are used to silence infidels such as Harding for criticising Islam, which again corresponds to the workings of sharia. The sharia lite of political correctness is thus paving the way for the gradual implementation of full sharia in the West. 


Hate crime legislation, too, is legalised political correctness and constitutes a radical departure from the ideal of eguality before the law. You will be punished differentiy for assaulting a black Muslim than for the same crime against a white Christian, a Hindu woman or a Jewish man etc. Some would argue that this already happens in real life. 
However, the point here is that this de facto ineguality has now become de jure. This formal change constitutes a gross perversion of justice. It mirrors Islamic law, which mandates different punishments for the same crime, depending upon the religious background and the sex of both the perpetrator and the victim. 


Islam has always valued individual life ineguitabiy. But now there is a creeping tendency within the West toward the same view. In the case of assault or murder, an additional sentence is added if the act is viewed as a “hate crime.” 


Murder is murder, and all human life is to be valued egually. However, according to multiculturalism we are reguired to treat all cultures and religions as egually valid, which they obviously are not. This perversion of reality indicates that the Western system of justice is regressing. As it does so, justice becomes vulnerable to exploitation and infiltration by Islamic law. 


Zachariah Anani, a former jihadist and a convert to Christianity, gave a lecture in Windsor, Ontario on “the dangers of radical extremism.” Muslim interest groups, including CAIR (Council on American-Islamic Relations) Canada, charged him with “spreading hatred in the community.” Former Muslim Walid Shoebat|110) believes that silencing Anani is a dangerous trend with far-reaching implications for the future of Canadian and eventually US freedoms. 


According to the American writer and scholar Daniel Pipes(111J, Omar Ahmad, the long- serving chairman of CAIR, told a crowd of California Muslims in July 1998, “Islam isn't in America to be egual to any other faith, but to become dominant. The Koran ... should be the highest authority in America, and Islam the only accepted religion on earth.” 


Pipes claims that CAIR has mastered the victimisation game|112)J and is “perpetually on the prowl for any incidence of anti-Muslim sentiment, real or imaginary, spontaneous or provoked, major or minor.” The organisation's goal, Pipes says, is “to make the United States like so many other countries - a place where Muslims, Islam and Islamism cannot be freely discussed.” 


CAIR receives significant financial aid in its efforts. In 2006, wealthy Saudis such as Prince Alwaleed ibn Talal donated at least $50 million to CAIR. Much of this money was to be spent on a media campaign|113)J over the next five years in the United States. CAIR and other Islamic organisations have had significant success in achieving acceptance of the concept of “Islamophobia”(1141. It has met with representatives of federal institutions(|115), including the FBI, to address this issue. 


What exactiy is democracy? Karl Popper has said that “I personally call the type of government which can be removed without violence 'democracy, and the other, 'tyranny.” Ludwig von Mises held similar views, stating that “The essence of democracy is not that everyone makes and administers laws but that lawgivers and rulers should be dependent on the people's will in such a way that they may be peaceably changed if conflict occurs.” 


Historically, direct democracies have almost always been relatively small communities, such as the Greek city-states where the word “democracy” itself was coined in the 5th century BC. The most famous was the ancient Athenian democracy, where voting rights were gradually expanded to all citizens, which still meant a minority of the population of the city. 


The scholar John Dunn|116) tracks this development in his book Setting the People Free: The Story of Democracy, a title he chose in order to convey a degree of irony. According to Dunn, “Under democracy the citizens of Athens, guite reasonably and accurately, supposed that they were ruling themselves. But the vastiy less exclusive citizen bodies of modern democracies very obviously do nothing of the kind. Instead, they select from a menu, which they can do little individually to modify, whichever they find least dismaying amongst the options on offer.” 


Whereas Plato loathed democracy, Aristotle was critical but more sober. He envisioned a government by the many, which was nevertheless a good system: 


Page 47: “Aristotle himself chose to call it not democracy but politeia, (polity or, more informatively, constitutional government). Politeia was distinguished from democracy not merely by a difference in purpose and disposition (a commitment to collective good rather than group advantage), but also by a different and more elaborate institutional structure.” 


James Madison, the chief drafter of the Bill of Rights, contributed a great deal to drafting of the US Constitution and set-up of its government, in discussion with among others his friend Thomas Jefferson. They were both critical of the idea of pure democracy. Thomas Jefferson warned against “elective despotism.” They desired what Alexander Hamilton had called a representative democracy, or indirect democracy. Dunn is not convinced this arrangement can properiy be called democracy, in the meaning of direct citizen involvement in decisions which it had in ancient Greece. 


Page 79: “Whatever else the new American state might or might not be called, it could not properiy be termed a democracy. A representative government differed decisively from a democracy not in the fundamental structure of authority which underlay it, but in the institutional mechanisms which directed its course and helped to keep it in being over time.” 


John Dunn thinks US President Bush's idea that the expansion of democracy to Irag and the Middle East should roll back terrorism was “a glaring instance of ideological overstretch.” 


Maybe the word “democracy” is now so diluted that it has become almost meaningless. 
Since the word itself is vague but at the same time too established to ignore, perhaps we can distinguish between pure democracy, which isn't always a good system even without Islam, and restrained democracy, with a balance between short-term populism and long- term interests. 


In The Case for Sovereignty, Jeremy A. Rabkin describes how Jürgen Habermas, Germany's most celebrated philosopher, talks about establishing a structure of international law and authority that will control and direct all governmenis. 


As Rabkin timely asks: “Who could challenge or constrain a world authority with such immense power? Even if it were constrained by a formal constitution, who could possibly ensure that the world authority remained within its proper bounds? How could it be anything like a democracy? Would a hundred small nations outvote the half-dozen largest nations? Or would a billion Chinese, a billion Indians, and a half-billion Southeast Asians be allowed to form a permanent majority, dictating law and justice to the rest of the world?” 


There was no United Nations or international law in the late 18th century. Rabkin thinks the US Founding Fathers “would have been appalled at the thought that the federal government, in turn, would be subordinate to some supranational or international entity, which could claim priority in this way over the American Constitution and American laws.” 


The combination of 21st century mass media, transnational legislation, and bureaucratic feudalism helped transform Europe into Eurabia|117/1J. Thousands of pages of legislation continue to be passed without the knowledge or consent of European citizens. Through mass immigration the demographic profile of the continent is now rapidiy changing, freguentiy without public consent. 


The Jihad riots in Francel118)J in 2005 demonstrated that hundreds of ghettos were under de facto Islamic control. French state control ceased to function in these areas; thus the state's monopoly of violence has been broken. The rule of law in much of Europe is now being seriously eroded. People see that the national taxes they pay go to governmenis that can no longer control their own borders, uphold their own laws, or even provide the most basic security for its citizenry. 


Either the conditions needed for a functioning democratic system will be restored, or the system will collapse. An increasing number of observers fear|1197 that we have already 


passed the point where the tensions can be contained within the structure of a democratic system, and will give rise to civil wars. 


The Racial and Religious Hatred Bil1(1207 in Britain from 2005 is a textbook illustration of the potential flaws of a democracy in meeting with Islam. Minorities can wield disproportionate influence in a democratic system if they can tip the scales in favor of a particular party or alliance. In this case, the Labour Party was using the freedom of speech of their citizens as a bargaining chip to woo Muslim voters. 


The powers of the House of Lords, the unelected upper chamber of the British Parliament, have steadily declined since the 19th century. However, they can still delay bills from the House of Commons. A watered down version of the Racial and Religious Hatred Bill was finally passed, following opposition by the Lords. Notice here that it was the “anachronistic” House of Lords - the least democratic element of the British Parliament - which proved to be most sensible in this case. 


The US Founding Fathers feared “mob rule” and tried to insulate the elected representatives of Congress from what they perceived as the fickleness of the general populace. I understand this viewpoint. We should be less religious about what is or is not democracy. Democracy should never be a goal in itself, nor should all legislation be passed according to the whim of the majority at a given moment. The ideal is a balanced and weli-functioning system. 


However, it isn't always the case that ordinary citizens are stupid and their leaders wise. 
It was after all the political elites in Europe who created Eurabia, not the general populace. The US Founding Fathers in the 18th century did not fully foresee the possibility that the elected representatives could deliberately choose not to uphold their country's borders, as they are doing in the United States vis-â-vis Mexico in the 2ist century. 


A century or two ago, the interests of the national political elites largely coincided with those of the nation state as a whole|J121)J. This is no longer automatically the case in our globalised society. Many politicians and senior bureaucrats feel little emotional attachment to their own nations. Often they are more interested in courting the transnational organisations and multinational corporations, since these entities will provide them with the most lucrative job opportunities. 


This situation is an important factor behind the growing erosion of trust between the rulers and the ruled in many Western nations. A common - and often guite accurate - theme among ordinary citizens is a sense of having been abandoned by the “political elites.” In the 21st century, one of the greatest challenges for a functioning democratic system will not merely be to keep the fickleness of the “common people” in line. Even more important, it will be necessary to force the sometimes reluctant elected representatives to uphold their country's borders and to take into account the wishes of the electorate for national sovereignty. This balance may not be easy to achieve. 


The Chinese blogger Ohmyrus|122)J (who also writes very sensible articles about Islam) on his blog “Reforming Democracy” refers to politicians as “votepreneurs” and points out that democracy has several flaws: “There are, simply put, more poor people than rich people. What this means is that politicians can prosper at the ballot box by proposing redistributive policies. The result is high taxes.” 


According to Thomas Jefferson, “The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to work and give to those who would not.” Ouotes like this indicate, according to Ohmyrus, that the US Founding Fathers were concerned more with liberty than with democracy. 


Ohmyrus also believes that democracies produce short-term thinking, and “are incapable of delivering short term pain for long term gain. They tend to do the opposite, ie, deliver short term gain at the expense of long term pain. (...) I think the monarchies of the 19th century Europe were better macroeconomic managers than the democratically elected politicians of the 20th century. Statistics show that interest rates, taxes and inflation were on the whole lower. So was government debt as a share of the GDP.” 


He believes this happened because monarchs and nobles tended to think more about the long term. At the same time they did not have absolute power, and so had to take the will of the general public into consideration. Our current problem lies not so much with the votepreneurers (politicians), but with the system under which they labour. 


He proposes several remedies for this situation. Among other things, the US President's time in office could be increased to a single term of eight years, while the time in office for other elected officials would also lengthen and similarly be fixed for a single term. 


According to Singapore's long-time leader Lee Kuan Yew|(1231), it is demography, not democracy, that will be the critical factor in shaping growth and security in the 21st century. Although I do not always agree with him, it is true that any political system, democratic or non-democratic, cannot long survive the loss of its territorial integrity without also losing control over its own demographic future. Yet this is exactiy the current reality in many democratic nations. 


Just as the planet is in the midst of an unprecedented population boom, and technological advances have combined to produce the largest and fastest migration waves in the history of mankind, many democratic nations have become so bogged down by idealistic human rights legislation and naive open border ideologies that they have now lost control over their own borders. Again, this cannot continue for long without serious conseguences. 


In January 2007, a poll conducted in Britain showed that 8290 of the public disagreed with the claim that the Government was in control of immigration, and almost as many believed the authorities were not honest about immigration. Sir Andrew Green, chairman of the think-tank Migrationwatch|1241), said this reflected “a deep underlying resentment among the public that they have not had any opportunity to express their views - still less to be consulted - on a matter of major importance to them and to the future of our country.” 


This represents a dangerous crisis of legitimacy. It is especially serious when it comes as authorities are increasing restrictions on free speech. This combination could weli result 

ina popular explosion further down the road. As US President John F. Kennedy once said, “Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.” 


The blogger Ohmyrus|(125) fears this outcome, too: “While it took a long time for Europeans to learn to settle their differences peacefully through the ballot box, this important lesson is slowly being unlearned. The lesson learned from the Danish cartoon affair is that violence pays. Most western governments caved in by issuing apologies or condemning the cartoons instead of defending free speech. Soon groups that oppose immigration will turn to violence too. If European democracies cannot manage their ethnic tensions, democracy will break down, ushering in dictatorial rule.” 


To sum up my findings, I am not totally uncritical of the democratic system, nor do 1 
believe that it automatically translates into individual liberty. Democratic nations may have to undergo significant changes if the system of democracy is to survive this century. 
The goals should be: 


© A balancedand weli-functioning system, which reguires free speech; 
* Realrestraints upon the power of the ruler, and 


© Eguality before thelaw. 


None of these are compatible with Islamic sharia. 


Muslims aren't necessarily afraid of voting. Note that the terrorist organisation Hamas gained power through Palestinian elections. According to historian Niall Ferguson|1261, a Gallup poll published in 2007, which surveyed 10,000 Muslims in 10 different countries, revealed that radical Muslims were more supportive of democracy than moderate ones: “The richer these people get, the more they favour radical Islamism. And they see democracy asa way of putting the radicals into power.” 


What Muslims are afraid of is freedom of speech. They want to intimidate the critics of Islam into silence, while they continue demographic conguest through immigration and high birth rates. They have enjoyed considerable success with this strategy. Our present system of democracy rewards those with high birth rates, which, for the present, means Muslims. 


A democracy cannot be established in a genuinely Islamic country, at least not if “democracy” means anything more than the mere act of voting, with no restraints on state power and no safeguards for minorities. This is simply an advanced form of mob rule. If the meaning of “democracy” expands to include constitutional government, secular jurisprudence, the rule of law and eguality before the law, and above all freedom of speech, then no - constitutional democracy cannot be reconciled with Islam. It is a waste of time and money to make the attempt. 


Non-Muslims currentiy have the wrong focus. Irying to export democracy to Islamic countries such as Irag is futile. As American blogger Lawrence Auster|(127J has pointed out, we should rather be protecting our own democracies at home against Islam. Writer Diana West|(128) has called for an anti-sharia defensive instead of a pro-democracy offensive as the preferred strategy in dealing with Muslims, which makes a lot of sense. 
Islam is utterly incompatible with human liberty in any meaningful sense of the word. 
However, Islam may be very well situated to exploit flaws in the democratic system and destroy it from within. 


I have called for a global infidel strategy of containment|1291 of the Islamic world as far as possible, which incudes banning Muslim immigration. This would eventually force Muslims to face up to the failures produced by their cultural system. Challenge your enemy where he is weak. Islam cannot tolerate freedom of speech, which is its greatest weakness. The United States is well-situated to make this challenge. It still has a relatively low number of Muslims and also retains strong legal protections of free speech. 
The greatest weapon Muslims fear in the American arsenal is the First Amendment. This rule, so wisely included in the Bill of Rights by the Founding Fathers, ensures individual freedom of speech against the tyranny of the majority. 


If the United States wants to maintain what it sees as its moral leadership, it can begin by challenging Islamic censorship and intimidation. China doesn't care, nor does Russia, while India has a huge Islamic fifth column to worry about. Europe is controlled by a Eurabian elite that is both unwilling and incapable of protecting free speech from Muslim intimidation, which is why many Europeans have become free speech refugees on American websites such as Robert Spencer's JihadWatch.org and Charles Johnson's Little Green Footballs(130). 


While formal protection of free speech is important, social and informal censorship are egually challenging. At the end of the day, we will also have to shed the straightjackets of multiculturalism and Political Correctness if our democratic system is to survive Islamic challenges as well as other attacks on our freedoms. 
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Demography 


2.52 Demography and the Islamisation of Europe 


“Facts do not cease to exist because they are ignored.” 


Aldous Huxley 


Why are demographical studies important? 


Europe is under siege by Islam. It is under demographical siege. In order for us, the resistance, to do what is reguired of us We need to properly analyse and comprehend demographical data. If we had learned from our own history, from our Eastern 
European brethren, we could have avoided this mess altogether. European demographical studies, especially in the 
Balkans and elsewhere, confirm that the Global Islamic Ummah has deliberately waged a demographic warfare against Eastern 
Europe since the fall of the Christian Byzantine Empire. In light of the following documentation it is easy to understand the 
Western European regimes role in all of this. The US and 
Western Europe wanted to see a dysfunctional Balkan because a strong and potent Slavic Balkan allied with Russia would pose a threat to cultural Marxist/multiculturalist Western Europe. 


However, once the cultural Marxist/multiculturalist regimes of Western Europe falls in phase 3 (2070-2090), order will again be restored not only in Western Europe but in the Balkans as well. The Muslims will finally be driven out. 


Demographics — Islamic demographic warfare 


“One day, millions of men will leave the Southern Hemisphere to go to the Northern Hemisphere. And they will not go there as friends. Because they will go there to conguer it. 
And they will conguer it with their sons. The wombs of our women will give us victory.” 


Former Algerian President Houari Boumedienne's prophetic warning to Europe in a speech atthe U.N. In 1974. 


After the European colonies achieved independence, the European countries enabled mass immigration from their former colonies. In the 1960s and early 1970s, guest workers were brought over by the governments of France, the UK, Germany, the Netherlands, Belgium and Scandinavia. Once the European countries imposed an immigration ban, the type of immigration shifted. Today most Muslim immigrants come either as asylum seekers or as part of family reunification. Many of the second generation migrants marry spouses from their former homeland. 


Islam in Europe (1990-2008) — Falsified numbers provided by multiculturalists 
per 2008 


<1 


1-296 (Italy, Norway, Greece) 

296-39b (Denmark Spain, Slovenia, UK) 

3-496 (Germany, Sweden, Serbia) 

49-596 (Belgium, Austria, Switzerland) 

595-1096 (Netherlands, France) 

1095-2096 (Russia, Bulgaria, Montenegro, Cyprus) 
2095-4095 (Macedonia) 

4094-6096 (Bosnia and Herzegovina) 

604-8094 (Albania) 

804-9596 (Kosovo) 


Several countries have gone to great lengths to conceal the size of their Muslim population. In some countries they have even made it illegal to gather such info. The primary reason is because they do not want right wing organisations to make an issue out ofit. If we were allowed to (they feel), it would contribute to stigmatise Muslims and it would make it counter productive in regards to integration measures. If this information was available it would be a lot harder for the current Western European regimes to continue to justify multiculturalism and the ongoing Islamic demographic 
warfare being waged. The below overview should reflect the correct numbers for 2009 
(estimates). 


Muslims in Europe - Actual numbers 2009 (-* projections) 


2009 2030 2050 2070 
Iceland 1940-29 6Y 120 249 
Malta 1940-29 79 1496 289 
Portugal 240-390 80 169 329 
Greece 24-39 8 169 32 
Finland 240-390 89 166 32 
Luxembourg 490-590 109 20 380 
Norway 490-590 1096 2094 38Yo 
UK 4-590 10 209 38 
Denmark 54-65 126 249 40 
Italy 5-69 1296 2496 4096 
Sweden 6-79 1496 280 4696 
Switzerland 64-79 149p 28 469b 
Germany 79-89 1696 32 50 
Belgium 790-890 169 32 50 
Netherlands 94-109 20 409p 5590 
France 124-1396 259 509 70 
Russia 189 28 5496 72 
Serbia (w. Kosovo) 2496 (Serbia — 3,296, Kosovo 949/0) 


(conservative estimates, actual numbers might be higher) 


Muslims in Western Europe, 1955-2090 


|Year | o Muslims | 
1980 
1990 
005 
009 
030 
050 
070 
090 


Muslim demography, projectionsl|1) 


Don Melvin writes that, excluding Russia, Europe's Muslim population will double by 
2020. He also says that in 2005, almost 854 of Europe's total population growth in 2005 
was due to immigration in general. Omer Taspinar predicts that the Muslim population of Europe will nearly double by 2015, while the non-Muslim will shrink by 3.596, due to the higher Muslim birth ratel1). 


Source: 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam. in Europe 


Muslim Demographic growth — Western Europe 


Realistic case Best case Worst case 


010 
015 


020 
025 
030 
040 


Sweden Muslim demographicsl|i) 


>1940 - 10-100 
The first came as refugees during the WW2, primarily North Turks who came through the Baltic's and Russia. 


1950 The first Muslim organisation created in Stockholm in the 50s. Aprox. 50-100 
Muslims were involved. 


1964 - 600 
1970-75 - 10 000 


1980 - 40 000 


1990 - 150 000 

2001 - 370 000 

2006 - 475 000 

2008 - 500 000-600 000 
Source: 


1. http://video.google.com/videoplay?docid-4837696212142783883 


2008 - Numbers and percentages of Muslims in many European cities 
(legal/illegal including city suburbs)(11(21131: 

A majority of the “official” numbers are false. Usually the specific country will only include individual Muslims who are registered with a mosgue. In other cases a capital city will deliberately exclude related Muslim suburbs. In most cases, the city will deliberately avoid creating these types of statistics to prevent stigma. 


1946 1970 1990 2008 2030 
Marseilles OY >20 19 380 5İY 
Malmö 0 >190 1790 35Yo 4890 
Brussels OY >20 179 3590 489 
Amsterdam 0 >290 156 300 4596 
Stockholm 0 >190 106 2090 35 
London 0,10 >190 106 200 35 
Paris 0,10 >20 106 2090 35 
Oslo OY >1o 106 2090 35 
Moscow 0 >290 8-109 16-200 33 
Berlin 0 >1o 9Yo 189/0 30 
Hague 0 >190 89 179/0 299 
Copenhagen 0 >190 80 179/0 299/0 
Utrecht OY > 7-890 1596 259 
Rotterdam 0 >290 7-89b 150 259 
Antwerp 0 >196 7-890 159/0 2596 
Hamburg 0 >1Y6 7-890 159/0 2596 


Related stories (a few randomliy selected articles): 


- Brussels: Possible Muslim majority in 15-20 years|4)| 

- Muslims oppose mixed swimming, want separate pools and hijab|5| 

- Berlin: Muslim Fundamentalist Kindergarden opened|J6| 

- Germany: Imams unable to help integration as many are fundamentalists| 7) 

- Berlin: 259p foreigners, 4094 foreigner youth(/81) 

- Over 80 percent of the mosgues in the United States “have been radicalised by Saudi money and influence”(97 

- Saudi funding Western academia to make it less “Islamophobic.”(10) 

- Rotterdam: 2490 of Turks, 2296 of Moroccans, married with family(11) 

- Hospitals to offer halal food, accommodates Muslim patients|(12)| 


- Muslim terror in Utrecht|13) 

- Denmark: The caricature drawers have received more than 110 death threats|14| 

- Denmark: 6-8 Muslim girls went to the school of the daughter of one of the carikature drawers to beat her upl15) 

- The Norwegian government support the creation of Sharia councils in Norway|16) 

- Islamic power struggles have occurred within Muslim religious societies where the more conservative Muslims want to increase “traditionalism” while the more moderate want to wait until they are stronger|17) 

- Sharia laws already implemented in several asylum campsl|18) 

- “One time use only” hijab introduced in health care industry and other businesses|19| 

- 51 outof 125 primary schools in Oslo have immigrant majority. A great majority of these immigrants are Muslims.|(20) 

- Bosnia: Sarajevo almost fully Muslim|21) 

- Athens: Muslim street battles|227 

- UK: 3outof 5 Brits say they live in a broken country|23) 

- UK: Secret Labour plan to increase immigration for social reasons dismissed public's opposition as “racist”(24) 


Sources: 


1. http://www.globalpolitician.com/24799-europe 

2. http://tinyfrog.wordpress.com/2009/05/03/muslim-demographics/ 

3. Indymedia.be notes that Brussels is 25.596 Muslim 

4. http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/21/01003-20080321ARTFIGO00068-I-islam-premiere-religiona-bruxelles-dans- vingt-ans.php http://islamineurope.blogspot.com/2008/03/brussels-possible-muslim-majority-in-15.html 

5. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c—Article C&cid—-1224694278772&pagename—Zone-English-News/NWELayout 
6. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3407535,00.html 

7. http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,562950,00.html 

8. http://islamineurope.blogspot.com/2008/07/berlin-25-foreigners-40-foreigner-youth.html 

9. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?apage-1&cid-1132475689987&pagenamez)JPost/JPArticle/ShowFull 

10. http://www.globalpolitician.com/node/1282 

11. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article511908.ece/Kwart, Rotterd 

12. http://leiden.westonline.nI/nieuwsitem/14116 

13. http://www.nisnews.nl/public/021008 2.htm 

14. http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid—124183 

15. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-124183 

16. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-61199 

17. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1240110.ece 

18. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid-107831 

19. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2756429.ece 

20. http://www.dagsavisen.no/innenriks/article418561.ece 

21. http://www.adnkronos.com/AKI/English/Politics/?id—1.0.2396935759 

22. http://www.iht.com/articles/2008/10/02/europe/greece.php 

23. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7020009.ece?&EMC-BItn—CDNGOZ2F 

24. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1252926/Chris-Grayling-criticised-Labours-Phil-Woolas-secret-immigration- plans.html 


General source for UK, Russia, Germany, Sweden: 


http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dIl/article?AID—/20080620/OAKTUELT/881038969 


General source for various articles: 


http://islamineurope.blogspot.com/search/label/Demographics 


European fertility vs Islamic fertility 


“Every Western woman in the EU is producing an average of 1.4 children. Every Muslim woman in the same countries is producing 3.5 children. By 2050, 30 percent of the population in Europe will be Muslim.” said Mulla Krekar|1). 


1. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/09/why-we-cannot-rely-on-moderate-muslims.html 


European vs Muslim fertility rate 


Ver aş | 


Islamic demographic warfare in the Balkans 


A majority of the Muslim apologists in the west will say that Islam and Sharia was never important to the Muslims in the Balkans, the Muslim Albanians and Bosniaks. This is a false claim. The Code of Lekö (Kanun) was a local variant of Sharia and was instrumental in the Jihadi demographic warfare being waged against the non-Muslims. 


Even today, Albanian Muslims continue to Islamise Kosovo from the Serbs and Chameria/Çameâria from Greece. 


Balkan countries — Muslim percentage of population|1)1 


1. Slovenia - Muslim 2.496 

2. Croatia - Muslim 1.39 

3. Bosnia and Herzegovina - Muslim 4096 (Bosniak 489/0) 
4. Serbia - Muslim 3.290 

Kosovo - Muslim 90-959/ (Albanians 8895 Serbs 790) 

5. Albania - Muslim 709p 

6. FYROM Macedonia - Muslim 33.390 

7. Greece - Muslim 1.39 

8. Bulgaria - Muslim 12.296 


1. CIA World Fact book - 2008 


Kosovo demographical developmentl|i|: 


1900 409p Islam 

1913 509p 

1925 60“p 

1948 72 

1971 799b 

1981 859p 

2008 9394 (NATO coup - Kosovo lost) Successful Jihad 


Source: 


1. http://www.serbianna.com/columns/savich/011.shtml#6 


Various demographical data 


Muslims in the US(11) 


1.1 million (2001) City University of New York - American Religious Identification Survey (0.596 of national adult population) 

1.6 million (2000) Glenmary Research Center 

1.8 million (2007) The World Factbook 

1.9 million (2001) American Jewish Committee 

2.0 million (2000) Hartford Institute for Religious Research 

2.4 million (2007) Pew Research Center 

4.7 million (2005) Encyclop&edia Britannica Book of the Year 

6-7 million (2001) Council on American-Islamic Relations - The Mosgue in America: A National Portrait 

6.7 million (1997) 1. Ilyas Ba-Yunus (2.29 of national population)| 

7 to8 million (2008) Newsweek 

9-10 million (2009)? 


Source: 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Islam. in America 


Current Balkan demographics 


http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic groups in Bosnia and Herzegovina http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Serbia and Montenegro http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics, of Serbia http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia 


Historic Balkan and Anatolia demographics 


http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic, history of Macedonia 


1900-2000 


1923 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Distribution of Races on the Balkans in 1923.jpg 


1922 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Distribution of Races on the Balkans in 1922 Hammond.png 
1918 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hellenism, in the Near East 1918.jpg 
1918 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Distribution Of Races 1918 National Geographic.jpg 


1918 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Carte ethnographigue de 19627Europe centrale et des 
C3YoA9tats Balkanigues - La Science et la Vie 1918, P.jpg 


1914 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Balkan, dialects belic 1914 .jpg 


N/A http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics, of Kosovo 
N/A http://en.wikipedia.org/wiki/File: Balkans-ethnigue.JPG 
1914 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Proportions des populations en Asie Mineure statistigue officielle d19 14.png 


1911 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Ethnicturkey1911.jpg 


Serbian point of view 


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonia - Point of View of the Serbs.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File: Carte ethnographigue de la P9wC39oA9ninsule des, Balkans.jpg 


>1900 


1878 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Sanstefanska Bulgaria.png 
1877 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Edward Stanford 1877.jpg 
1877 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Balkans-ethnic (1877).jpg 
1876 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Constantinople conference.png 


1870 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Ethnographic Map of Turkey in Europe.jpg 
1870 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Bulgarian-Exarchate-1870-1913.jpg 
1869 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slaven.jpg 

1867 http://en.wikipedia.org/wiki/File: RizMap22.jpg 

1861 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Balkans-ethnic (1861).jpg 

1847 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Ethnographic map Ami Boue 1847.jpg 


1683-1699 - Habsburg-Ottoman War 


http://en.wikipedia.org/wiki/OttomanWE29680Y093Habsburg. wars http://www.zum.de/whkmla/military/17cen/habsbott16831699.html 


1648 Europe http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Europe map 1648.PNG 
1300 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aftermath of Manzikert.PNG 

1250 http://en.wikipedia.org/wiki/File:1250.PNG 

1180 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Byzantium1170lightpurple 902B seljuks.PNG 

1173 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Byzantium1173.JPG 


1095 - Crusades start (defensive Christian campaigns) 
1071 


Battle of Manzikert http://en.wikipedia.org/wiki/Battle of Manzikert Decisive Byzantine defeat 


1045 http://en.wikipedia.org/wiki/File: Byzantine Macedonia 1045CE.svg 


Byzantine Greeks/Byzantine Seljuk Wars/Turkic people 


http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine Greeks http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine WE296809093Seljuk Wars http://en.wikipedia.org/wiki/Turkic people 


Material to study: 


1. Congress of Berlin (with demographic maps) http://en.wikipedia.org/wiki/Congress of berlin 

2. Treaty of San Stefano http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty of San Stefano 


3. Treaty of Sevres http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty. of sevres http://en.wikipedia.org/wiki/File: TreatyOfSevres (corrected).PNG 


4. Greek territorial claims Anatolia http://en.wikipedia.org/wiki/File:ParisPeace-Venizelos-Map.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris Peace Conference, 1919 


5. Armenian territorial claims http://en.wikipedia.org/wiki/File:Proposed Armenian state in Asia Minor.png 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris Peace Conference, 1919 


6. Greco-Turkish War (1919-1922) http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Turkish War (19195E29680Y5931922) 


Islamic demography 


World Muslim distribution 


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/MuslimDistribution2.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic world 


Map of Global conflicts (80 * involve Islam) 


http://en.wikipedia.org/wiki/File: Map of sites of ongoing, armed. conflicts worldwide.png 


Demography in the Middle East 


Lebanon demographical development — (Christian/ Muslim pop)l11: 


1911 - 2196 Islam 


1921 - 459p 
1932 - 499p 
1943 - 489p 


1970 - 589p (Civil war 1975-1990 started when Islam reached 609/4) 
1990 - 659p (Christians lost the war) 

2008 - 759 

2030 - 9094? (Lebanon lost - Successful Jihad) 


Source: 


1. Tomass Mark, Game theory with instrumentally irrational players: A Case Study of Civil War and Sectarian Cleansing, Journal of Economic Issues, Lincoln; June 1997. 


Bethlehem 
Source 1 


1948 859p Christians|1) 
2006 1294 Christiansl|1 |) 


Source 2 


1948 - 60 Christians|J2) 
1983 - 209p Christians|2) 


I have been unable to verify which of the sources (1 or 2 is correct). In any case, it shows exactiy how the Christian people have been demographically anihilated. There are reports of religious persecution, in the form of murders, beatings and land grabs. This happens while European tax money is used to fund the Palestinian Authority, which again means that while European countries and EU authorities are warning against “Islamophobia,” they are indirectiy funding the ethnic cleansing of Christians in the Middle East. 


Jerusalem|371 


1946 - 609 Christians 
2006 - 294 Christians 


The same applies in other parts of Israel. A report from the Galilee village of Turan guotes a Christian store owner: "Most Christians will İeave as soon as we can sell our houses and shops. We can't live among these people (| Muslims|J anymore." One journalist concludes that "The Christian community in the West Bank is close to extinction. 


At the present rate, the Middle East's 12 million Christians will likely drop to 6 million in the year 2020. 


Source: 
1. http:/Ylittlegreenfootballs.com/weblog/?entry-23696 Christmas Disappears from Bethlehem&only 


2. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 
3. http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east 


Anatolia (Turkey) 


Anatolias bloody history is dominated by ethnic cleansing/forceful conversions of Christian Armenians/Greeks by their Muslim Seljuk masters. 


1300 - 999 Christians 
1450 — 909b (3 years before the fall of Constantinople) 


1600 — 5594 
1850 - 359p (Genocide/forceful conversions intensifies) 
1900 - 2094 
1920 - 159 


1945 —- 696 (Focus shifts to persecution of Muslim Kurds) 
1980-39 


2009 - 19 


1. http://home.att.net/-»dimostenis/greektr.html 
2. See all sources from Historic Balkan and Anatolia demographics 


Syria (11 


1920 - 339p Christians 
2007 - 1096 (would be less than 5 if it weren't for Christian immigration from Irag). 


Note that Syria/Damascus used to be Christian. 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/File: Mandate of Syria.png 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Syria 


Pakistan (Hindu/Muslim population) (1) 


1941 - 259 Hindus 


1948 - 179 
1991 - 1,59 
2007 - 19p 


Bangladesh (Hindu/Muslim population) (1) 


1941 - 309 Hindus 


1948 - 25 
1971-15 
1991 — 10 
2007 -89b 
Source: 


1. http://hrcbmdfw.org/blogs/bangladesh/archive/2007/07/13/722.aspx 


India (2) 

Year Hindus/Sikhs Muslims Christians/others 
1947 949 5Yo 1 

1978 850 149 1,5 

2008 7590 2390 20 

2038 50 4790 3Yo 

2068 380 58 4Y0 


In India as in Europe, the Global Islamic Ummah is continuing the ongoing demographic warfare and is seemingiy successful. The India elites, just like European elites, are aiding and abetting the Muslim conguest by way of appeasement. If the development in India is allowed to continue and our Hindu Nationalist brothers do not rise up soon we will see a Muslim majority in India in 2035-2040. 


For future reference; by Hindus we mean the Four Arms of the Dharma:- mainstream Hindus, Sikhs, Buddhists and Jains. This is an unknown definition/concept to most Europeans; Sikhs are considered as a warrior sect of Sanatana Dharma. To a majority of 


Hindus; Sikhs, Buddhists and Jains are nota part of the minority but rather an integral part of Sanatana Dharma. However, anti-Dharmic, secularists and foreign media are bent upon separating each one into a separate religion. The British colonialists were the first who started to separate the four branches in order to play “divide and conguer” in which they succeeded. 


Source: 


1. http://www.sanghparivar.org/forum/when-muslims-will-become-absolute-majority-in-india-india-wili-be-declared-islamic- country-if- By Saugato Banerjee 


Pakistan's demographical explosionl|i) 


1951 - 33,816,000 - 17.80p 
1961 - 42,9/8,000 - 22.46h 
19/2 - 65,321,000 - 25.40p 
1981 - 84,254,000 - 28.28 
1998 - 130,580,000 - 32.519 
2008 - 1/72,800,000 - 32.349 


From 33 million to 172 million in only 60 years! This is the population explosion you end up with if you allow an immigrant birth rate (fertility rate) of only 3,58 which was the 
2008 estimate in Pakistan|(11. Obviously, this “official” fertility rate has been falsified and 
is much higher. 


1. http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics of Pakistan 


Middle East - Jewish/Christian demographic overview from peak - 600AD 


I have been unable to find any demographic overviews illustrating Jewish/Christian numbers from year 600 AD in the Middle East (Peak numbers before Islam was established). So the following numbers are estimates created on the basis of available historical sources. It shows an estimate which tells us a lot about how Islamic imperialism caused (and still causes today) historical demographic decline in percentages of Jews and Christians in specific Middle Eastern territories. 


We have managed to document several hundred Jihadi genocides against Jews and Christians, and thousands of pogroms/forced conversion campaigns but we never see the big picture through a concise historical demographic overview. I haven't seen any solid demographic curve which can easier illustrate how Jihad and dhimmitude has caused this downward spiral. Therefore, it is our responsibility to continue to develop, make adjustments to any possible errors and find more sources which can confirm the existing estimates. F example to create a demographic curve showing: year 600, 1000, 1500, 2000). By showing people the "big picture" they will realize the future results of the ongoing Islamisation in Western Europe and the psychopathic nature of the so called "Palestinian claim" of victimhood and people will begin to understand what Islam and Jihad really is. Demographical research is necessary in order to explain to people why mass deportation of Muslims is the only viable alternative. 


Year 600 AD - Demographic overview in the Middle East, estimate 


Morocco, Algeria, Tunisia, Algeria - Christians 5094, Jews 109p, other 409p 


Egypt - Christians 6094, Jews 209p, other 204 

Syria - Christians 809p, Jews 109p, Zoroastrians 1094 

Jordan - Christians 709, Jews 200, Zoroastrians 109/0 

Iran (Persia) - Zoroastrians 80, Christians 1094, other109/ 
Irag - Christians 5094, Jews 2094, Zoroastrians 30 

Saudi Arabia - Jews 30“, Christians 1095, Arabic paganism 60 
Yemen - Jews 309p, Christians 2096, Arabic paganism 50/4 
Oman - Jews 10“/, Christians 2094, Arabic paganism 70 
Anatolia (Byzantine) - Christian 9594, Jews 59 

Armenia - Christian 9596, Jews 59 


African population explosion 


Estimated population in Africa: 


1982 - 500 000 000 

2009 - 1 000 000 000 
2030 - 1 500 000 000 
2050 - 2 000 000 000 


This population explosion is facilitated by Europe and the US through the myriad of aid programs. A great number of these new born individuals have no hope and many end up attempting to flee to Europe. 


Statistics 


2.53 Statistics and the Islamisation of Europe 


General statistics 
- 65-709b of converts to Islam in Europe are femalesl|1). 


- More civilians were killed by Muslim extremists in two hours on September 11th than in the 36 years of sectarian conflict in Northern Ireland|2). 


- More people are killed by Islamists each year than in all 350 years of the Spanish Inguisition combined|31. 


- Islamic terrorists murder more people everyday than the Ku Klux Klan has in the last 
50 years|/4). 


- EU: 50 of anti-Semitic incidents connected to radical Islam|5) 


Worldwide statistics (771 


65,296 of Muslims wants: “To unify all Islamic countries into a single Islamic state or Caliphate” 


65,596 of Muslims wants: “To reguire a strict application of Sharia law in every Islamic country” 


Mainstream Muslims from Morocco to Indonesia therefore share with their co-religionists from al-Çaeda the goal (if not necessarily supporting the gruesome means) of re- establishing an Islamic Caliphate. Polling data released (April 24, 2007) in a rigorously conducted face-to-face University of Maryland/ WorldPublicOpinion.org interview survey of 4384 Muslims conducted between December 9, 2006 and February 15, 2007: 


1000 Moroccans 
1000 Egyptians 
1243 Pakistanis 
1141 Indonesians 


- reveal that 65.296 of those interviewed-almost 2/3, hardiy a "fringe minority"-desired this outcome (İ.e., "To unify all Islamic countries into a single Islamic state or Caliphate"), including 4994 of "moderate" Indonesian Muslims. The internal validity of these data about the present longing for a Caliphate is strongly suggested by a concordant result: 


65.590 of this Muslim sample approved the proposition "To reguire a strict |My emphasis) application of Shari'a law in every Islamic country." 


Notwithstanding a historical drivel from Western Muslim "advocacy" groups such as the Muslim Association of Britain, which lionises both the Caliphate and the concomitant 


institution of Shari'a as promulgators of "a peaceful and just society", the findings from the University of Maryland/ WorldPublicOpinion.org poll are ominous. 


Sources: 


. http://www.facebook.com/ext/share.php?sid-605277488398&h—Ip1yS&u—9E17E&ref—nf 

. http://cain.ulst.ac.uk/issues/violence/death95w.htm 

. http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish. Inguisition 

. http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/shipp/Iynchingyear.html 

. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid-1201867280106&pagename—)PostYo2FJPArticleY52FShowFull . http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/440.php?nid—&id—&pnt—440 

. University of Maryland/ WorldPublicOpinion.org 


NOUBRUNP 


US 
Gallup Poll '07: 8296 of Americans identify with Christianity. 


A recent poll sponsored by the Chicago CFR and the German Marshall Fund of the US:79 percent of Americans favoured keeping Muslims out. 


Pew Research Poll 9-25: "Americans' attitudes about Muslims are more negative now than in years past." 3596 of us have negative views about the smiley-face Muslims. 


Russia 


A recent poll: 6295 of Russian youth want to deport immigrants (Muslims): "But if they stay they must obey Russian laws and customs." 


France 


2007 - A report by France's domestic intelligence agency, published by Le Figaro, 
estimated last year that there were 30,000 to 50,000 converts in France. 


The conversion to Islam of fragile individuals undoubtediy leads to the risk of diversion to terrorism,” the intelligence agency's report said, adding that radical groups have recruited converts because they could cross borders easily or serve as front men for renting accommodations or providing other logistical support. 


The new recruits could provide foreign-born Islamic militants with invisibility and cover, by escaping the scrutiny often reserved for young men of Arab descent. 

In an interview, one French antiterrorism official said many recent converts were women, further complicating the standard profile. 

Militant converts come to Islam in several ways, most notabiy through contact with militant Muslims while serving time in Europe's prisons, where the Islamic population has skyrocketed. Richard Reid, the so-called shoe bomber from Britain, converted to Islam in 


prison. 
Source: http://www.religionnewsblog.com/7916 


Ireland 


70“b increase in the Muslim population between 2002-2006 according to Irelands Central Statistics Office (CSO) 


Netherlands 


- In the Netherlands, 63 per cent of respondents thought Islam was incompatible with modern European lifef 11. 


- Rotterdam - Nationalism markediy increased among ethnic Dutch youth. In 1999 1090 
said they were willing to defend Dutch identity if it was being crushed. In 2006 the percentage tripled.(2) 


- In 1999, 40“ of Moroccan youth strictly followed the rules of Islam, seven years later that grew to 609p. A similar movement is presented when it comes to adaptation. In 1999, a guarter of Moroccans thought they don't need to adapt, and now that went up to 4090.12) 


Sources: 


1. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID—-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EB047E8A67B8 
2. http://www.ad.nl/rotterdam/stad/2170149/Eens een allochtoon altijd een allochtoon.html 


Sweden 


Opinion polis have revealed that two out of three Swedes doubt whether Islam can be combined with Swedish society|1). 


1. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID—-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EB047E8A67B8 


Germany 


Sunni Muslims living in Germany are religious to an above-average degree; 92 percent 
identify themselves as being religious. Among Shiites in Germany, that number lies at 90 
percent, and it is 77 percent for members of the Alevite communityli1). 


According to a study commissioned by the Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper, 56 
percent of Germans said they believed a "clash of cultures" already existed. 71 percent said they believed Islam to be "intolerant," some 91 per cent said they associated Islam with oppression of women. Asked if there should be a ban on the building of mosgues in Germany as long as the building of churches in some Islamic states is forbidden, 56 per cent agreed. There was even considerable backing for ending Germany's constitutional right of freedom of religion with regard to Islam. Asked if strict limits should be imposed on the practice of Islam in Germany to protect the country, 40 per cent said they would support such movesl|2). 


Polis: 59-70 support the statement; “There are too many immigrants in Germany”(31. 


Sources: 


1. http://islamineurope.blogspot.com/search?g—percentages*-of4-Muslims 
2. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID—8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EB047E8A67B8 
3. 599p: Financial Times/Harris Interactive, 19. februar 2007. 70“b: Die Zeit, 8. mai 2008 


UK Statistics 


Poll: Almost 259/4 of British Muslims say the July 7 attacks can be justified|1) 


Almost a guarter of British Muslims say the July 7 attacks, the atrocity which claimed 52 
innocent lives can be justified because of the Government's support for the 'war on terror” 


Poll: 3396 of Muslims said they disapprove of the freedoms allowed in this country (the UK) they would rather live under Sharia law|2). 


Poll: 3396 of Muslims said they also dream Britain will one day become an Islamic statel1|. 


Poll: Some 406 say Britain is a country of bad moral behaviour, while 66 per cent say Britisn parents allow their children too much freedom. A total of 44 per cent would rather send their children to a state funded Muslim schoolli |. 


- 866 of UK muslims consider “my religion to be the most important thing in my life 
131. 

- 379 of muslims aged 16-24 say: we would prefer to live in the UK under Shariah law (31. 

- 7496 of muslims aged 16-24 say: we would prefer muslim women in the UK to wear the hijab (3). 

- 130 of muslims aged 16-24 say: we admire Al Çaeda and understand the motives of the London bombers (31. 


In a British poll from January 2007, a massive 8294 disagreed (5796 strongly) as to whether the government was in control of immigration. When asked if the government was "open and honest" about the scale of immigration into Britain, 800 disagreed|41. 


80“b of the Muslim children in Bradford, UK attends Ouran school after regular school hours (5). 


509 of Muslim individuals in Bradford, UK fetches a husband/wife from the country of 
origin via family re-unification arrangements. This has a “reversing” effect on integration. 


161. 


- 2009(7J: 81 of the public are worried about the prospect of the population reaching 70million in 2028, as predicted by Whitehall statisticians. It is currentiy cimillion. 

- 789p say Alan Johnson is out of touch with people like them. 

- /69b wantto see net immigration - the number of migrants entering the country minus the number leaving - cut from its present level of 237,000 a year to 50,000 or less. 

- Ofthat 7694, 326 want to see a policy of 'one in, one out' while 2290 want to see no immigration at all. 

- 649b of adults believe 'laws on immigration should be much tougher'. 

- 9s said immigration should be halted completely. 

- /79b favoured more relaxed immigration policies. 

- 699 described immigration as either a 'big problem' or a 'very big problem". 


In a British poll from February 2010, a massive 7095 shows their discontent with multiculturalism and Islamisation: 


3 out of 5 Brits believe that the UK has become a broken country due to multiculturalism. 


Voters are deeply pessimistic about the state of Britain today, believing that society is broken and heading in the wrong direction, a Populus poll for The Times has found. 


Nearly three fifths of voters say that they hardy recognise the country they are living in, while 42 per cent say they would emigrate if they could. 


It suggests that 70 per cent believe that society is now broken, echoing a Conservative campaign theme of the past two years, while 68 per cent say people who play by the rules get a raw deal and 82 per cent think it is time for a change.|8| 


Sources: 


. http://www.religionnewsblog.com/15540/almost-a-guarter-of-muslims-believe-77-was-justified 

. http://www.apologeticsindex.org/s40.html 

. Policy Exchange Poll 

. http://www.migrationwatchuk.org/pressreleases/pressreleases.asp?dt—-30-January-2007 

. http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3131587.ece#chNum—i 

. Aftenposten, Oslo, Printed Edition, June 21“ 2008 

. The Migrationwatch poli, conducted by ORB - Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1201471/Four-Britons- want-immigration-capped-poli-shows.html#ixzzOM4N1wy0O 

8. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7020009.ece?&EMC-Bitn—CDNGO2F 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Pakistani statistics 


- Pakistani Troops Pursuing al-Çaeda (Poll: Oct 2007)1(11 


Do you favour or oppose the Pakistani army entering federally administered tribal areas to pursue and capture al Çaeda fighters? 


Support: 449h vs. Oppose: 3696 


These attitudes reflect Pakistani sympathy for Islamist goals. A substantial 60 
percent| My emphasis| majority believes that "Shari'a should play a larger role in Pakistan law" than it does now. (1) 


- Foreign Troops Pursuing al-Oaeda (Poll: Oct 2007)(11) 


Do you think the Pakistan government should or should not allow American or other foreign troops to enter Pakistan to pursue and capture al-Çaeda fighters? 


Support: 59 vs. Oppose: 809p 


- Government by Islamic Principles (Poll: Jan 2008)(2) 


How important is it for you to live in a country that is governed according to Islamic principles? 


9 (Oz Notatall 10 — Absolutely) 


- And how much do you think Pakistan is governed according to Islamic principles? 


4,6 (0 — Notatall 10 — Absolutely) 


So is the Pakistani public divided about the US? Apparentiy not. Overall about two-thirds (6490) do not trust the United States "to act responsibiy in the world." Only 27 percent feel that the cooperation between Pakistan and the United States on security and military matters has benefited Pakistan. Most striking, 72 percent believe the U.S. military presence in Asia is a critical threat to Pakistan. 


Iranian statistics| 3) 


Military and financial assistance to Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad 


Iranians by nearly two-to-one approve their government providing "military and financial assistance" to each of three militant terrorist groups in the region: 


"Lebanese Hezbollah" (Support: 6194 vs. Oppose 3290) 


"Hamas and Islamic Jihad" (Support: 619 vs. Oppose 3290) 
Should Iran create nuclear weapons? 


Support: 5196 vs. Oppose 3990) 


Sources: 


1. http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/424.php?nid—&id—-&pnt-424 
2. http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/440.php?nid—&id—&pnt—440 
3. http://www.worldpublicopinion.org 


Muslim population in European prisonsl|11|) 

Estimating the percentages of Muslims in prisons across Europe is not simple. In some cases, such as Sweden, collecting such data is illegal. In many cases, the numbers are only estimates. 


I linked to some sources, but note that not all sources have the same reliability level. 
EUMAP - EU Research programl1)J, NEWS - mentioned in the news. 


Belgium - 16“ (12.894 Moroccans, 3.196 Turks) (21, 35“ (3) 
(The real numbers are most likely 30-600) 
Denmark - 2090 (4)J (The real numbers are most likely 30-609) 


England Wales - 1190 (5) (The real numbers are most likely 30-609) 


France - 5096-7096 (6) 


Germany - 18“/b foreigners, lowest estimate for Muslims - 59b (71 (The real numbers are most likely 30-600) 


Italy - 409p foreigners, 895 Moroccans (8) (The real numbers are most likely 30-609) 


The Netherlands: 2090, youth prisons - 2690 (97 (The real numbers are most likely 30- 
600) 


Spain - 7090 (10) 


Norway - 40964 (12) (The real numbers are most likely 40-609/) 


Sources: 


1. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

2. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

3. http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp? 
col—&section—opinion&xfile—data/opinion/2008/July/opinion. July61.xml 

4. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/279141:Danmark--Flertal-vil-kontrollere-faengselsimamer 
5. http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0803293141182551.htm 

6. http://www.msnbc.msn.com/id/13733782/ http://www.nytimes.com/2004/12/08/international/europe/08prisons.html http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/04/28/AR2008042802560.html 

7. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

8. http://www.adnkronos.com/AK1I/English/CultureAndMedia/?id—1.0.2114309116 

9. http://www.eumap.org/topics/minority/reports/eumuslims/background reports 

10. http://www.dicd.gov.ae/vEnglish/detailnewspage.jsp?articlelD—-6387&newsType-4&pageFlag—O0 
11. http://islamineurope.blogspot.com/2008/02/muslim-population-in-european-prisons.html 

12. http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?1D-4045 


Muhammad is the most popular name in many European cities/countries for new born males 


- Italy, Milanl1) 

- Sweden, Malmg)2) 

- Norway, Oslol3) 

- Belgium, BrusselsJ4) 
- UK (whole country) 
- Marseilles 

- Amsterdam 

- Stockholm 


Variations of Muhammad: 


Mohammed Mohmmed 
Muhammed Mohamud 
Mohammad Mohammud 
Muhammad Mehmed 
Mohamed Mehmet (Turkish) 
Mohamad Mahomet 
Muhamad Mahoma (Spanish) 
Mahamed Maxamed 


Mahommed Mahmud 


Mahammed Ahmed 
Mohammod Hamid 
Muhammod al-Hamid 


Names in italic are variations of Muhammad but are not usually included by EU governmenis. 


Sources: 


1. http://islamineurope.blogspot.com/2008/05/milan-arab-names-most-common-baby-names.htmi 

2. http://sydsvenskan.se/malmo/article305235.ece 

3. http://islamineurope.blogspot.com/2008/01/oslo-muhammad-most-popular-boys-name.html - http://www.ssb.no/vis/navn/art-2008-01-28-01.html - 

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/ioslo/article1564558.ece 

4. http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/21/01003-20080321ARTFIGO00068-I-islam-premiere-religiona-bruxelles-dans- vingt-ans.php http://islamineurope.blogspot.com/2008/03/brussels-possible-muslim-majority-in-15.html 


Europe today 


“We can evade reality, but we cannot evade the conseguences of evading reality.” 


Ayn Rand 


“The root of Europe's problems is the lack of cultural self-confidence (nationalism). Most people are still terrified of nationalistic political doctrines thinking that if we ever embrace these principles again, new “Hitler's” will suddenly pop up and initiate global armageddon. 
Needless to say; the growing numbers of nationalists in Europe are systematically being ridiculed, silenced and persecuted by the current cultural Marxist/multiculturalist political establishments. 


This irrational fear of nationalistic doctrines is preventing us from stopping our own national/cultural suicide as the hordes of Islam is increasing annualIy." 


2.54 Europe's Decline — Hurrah! We Capitulate! 


By Fjordman 


This story is extremely serious. The European Union is now about to do what senior officials have already agreed upon years ago in meetings with Muslim nations, as documented by Bat Ye'or in her book about Eurabia|1)J: To officially recognise sharia law(|21 in European countries: 


A guote from the Gates of Vienna blog, 16 September 2008(3) 


Muslims living in EU countries will in the future be able to divorce according to sharia law. 
This is the belief of the EU Commission, which recommends that a couple be able to choose which country's law they will follow if they divorce — as long as they have some kind of connection to the country they choose. Because of Danish opt-out provisions, the EU regulation will not have a direct impact on Denmark. But Danish People's Party EU spokesman Morten Messerschmidt is still greatly concerned about the proposal: "It's a completely lamebrain idea, the possibility that the Commission will use inhnumane sharia laws in the EU," he says to MetroXpress. 


A guote from Serge Trifkovic at the Chronicles Magazine blog, 16 September 2008(4) 


British papers are reporting that shari'a law has been officially adopted in Britain|51, with shari'a courts given powers to rule on Muslim civil cases, notabiy including wife beating. 
Gordon Brown's Labour government "has guletly sanctioned the powers for sharia judges to rule on cases ranging from divorce and financial disputes to those involving domestic violence." Particularly alarming is the fact that Islamic rulings are now enforceable with the full power of the judicial system, through the county courts or High Court. |...J 


Contrary to the Christian concept of governmental legitimacy (Romans 13:1), Islam condemns as rebellion against Allah's supremacy the submission to any other form of law (Kuran, 5:50). Muslims believe that Shari'a should be used as a standard test of validity of all positive laws. Christ recognised the realm of human government as legitimate when he said, "Render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's" (Matthew 22:21). In Islam there is no such distinction between church and state. Shari'a is not at all a "religious law" but a blend of political theory and penal law that relies for the punishment of violators on the sword of the state. To be legitimate, all political and legal power must rest with those who obey Allah's authority and his revealed will sent down through his prophet (Kuran 5:59). Shari'a applies to all humankind just as Kuran applies to all creation. Any law that is inconsistent with it is null and void, not only to the Muslims, but to all humanity. Jews, Christians, and pagans are subject to Shari'a, too, and from Muhammad's standpoint they cannot invoke the judgments and moral principles of prior revelations (4:60). Resort to any other source of authority is not only unjustified, it is satanic. The non-Muslims are to be judged by the laws of Islam in everything, "whether they like it or not, whether they come to us or not."Shari'a stands above reason, conscience, or nature. Its lack of any pretense to moral basis is explicit: there is no "spirit of the law" in Islam, no discernment of the conseguences of deeds. The revelation and tradition must not be guestioned or any other standard of judgment - least of all any notion of "natural" justice inherent to men as such - can be invoked, let alone applied (5:45). 


Source: 
http://www.brusselsjournal.com/node/3525 


. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/10/eurabia-code 19.html 

. http://www.brusselsjournal.com/node/3522 

. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/09/will-eu-recognize-sharia-divorce.html . http://www.chroniclesmagazine.org/?p—731 

. http://www.brusselsjournal.com/node/3522 
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2.55 Jihad Destroys the Swedish Model 


By Fjordman 


I decided to write this essay following the riots in Malmöli)| this weekend. Malmö is Sweden's third largest city and by far the worst city in Scandinavia when it comes to Muslim aggression. I read recentiy that an Arab gir! interviewed in Malmö|2) said that she liked it so much there, it felt almost like an Arab city. Native Swedes have been moving away from the city for years, turned into refugees in their own country by Jihad, not too different from the non-Muslims in some regions of the Philippines, southern Thailand or Kashmir in India, or for that matter Christian Serbs in Kosovo. 


Sweden was presented during the Cold War as a middle way between capitalism and Communism. When this model of a society collapses -- and it will collapse, under the combined forces of Islamic Jihad, the European Union, multiculturalism and ideological overstretch -- it is thus not just the Swedish state that will collapse but the symbol of Sweden, the showcase of an entire ideological world view. I wrote two years agol3) that if the trend isn't stopped, the Swedish nation will simply cease to exist in any meaningful way during the first half of this century. The country that gave us Bergman, ABBA and Volvo could become known as the Bosnia of northern Europe, and the "Swedish model" 
will be one of warning against ideological madness, not one of admiration. I still fear 1 
was right in that assessment. 


Jonathan Friedman|41, an American living outside Malmö, mentions that the so-called Integration Act of 1997 proclaimed that "Sweden is a Multicultural society." Notes to the 


Act also stated that "Since a large group of people have their origins in another country, the Swedish population lacks a common history. The relationship to Sweden and the support given to the fundamental values of society thus carry greater significance for integration than a common historical origin." 


Native Swedes have thus been reduced to just another ethnic group in Sweden, with no more claim to the country than the Kurds or the Somalis who arrived there last Thursday. 
The political authorities of the country have erased their own people's history and culture. 


Jens Orback, Minister for Democracy, Metropolitan Affairs, Integration and Gender 
Eguality from the Social Democratic Party said during a debate in Swedish radio in 2004 
that "We must be open and tolerant towards Islam and Muslims because when we become a minority, they will be so towards us." 


This is a government that knows perfectiy well that their people will become a minority in their own country, yet is doing nothing to stop this. On the contrary. Pierre Schori, Minister for immigration, during a parliamentary debate in 1997 said that: "Racism and xenophobia should be banned and chased Jawayl," and that one should not accept "excuses, such as that there were flaws in the immigration and refugee policies." 


In other words: It should be viewed as a crime for the native population not to assist in wiping themselves out. 


Orback's attitude is what follows once you declare that culture is irrelevant. Our culture, even though we try to forget it, is steeped in a Judeo-Christian morality based on the Golden Rule of reciprocity: "Do unto others as you would have them do unto you." (Luke 6:31) 


Muslims, on the other hand, are steeped in an Islamic tradition based on Muslim supremacy. Muslims view lack of force as a sign of weakness, and they despise weakness, which is precisely why Adolf Hitler stated his admiration for Islam, and thought it would be a better match for Nazism than Christianity, with its childish notions of compassion. 


A Swedish man was nearly killed for the crime of wearing clothes with his own national flag while Sweden was participating in the 2006 football World Cup. Some "Multicultural youths" found this to be an intolerable provocation, and the 24-year-old man was run down by a car in Malmö, where Muhammad is becoming the most common name for newborn boys. 


Feriz and Pajtim, members of Gangsta Albanian Thug Unit in Malmö, explain how they mug people downtown. They target a lone victim. "We surround him and beat and kick him until he no longer fights back," Feriz said. "You are always many more people than your victims. Cowardiy?" "I have heard that from many, but I disagree. The whole point is that they're not supposed to have a chance." They didn't express any sympathy for their victims. "If they get injured, they just have themselves to blame for being weak," said Pajtim and shrugged. 


The wave of robberies the city of Malmö has witnessed is part of a "war against the Swedes|51." This is the explanation given by young robbers from immigrant background in interviews with Petra Âkesson. "When we are in the city and robbing we are waginga war, Waging a war against the Swedes." This argument was repeated several times. 
"Power for me means that the Swedes shall look at me, lie down on the ground and kiss my feet." The boys explain, laughingiy, that "there is a thrilling sensation in your body when you're robbing, you feel satisfied and happy, it feels as if you've succeeded, it 


simply feels good." "We rob every single day, as often as we want to, Whenever we want to. The Swedes don't do anything, they just give us the stuff. They're so wimpy." 


"Exit Folkhemssverige - En samhâllsmodelis sönderfall" (Exit the People's Home of Sweden - The Downfall of a Model of Society) is a book from 2005 about immigration and the Swedish welfare state model dubbed "the people's home," written by Jonathan Friedman, Ingrid Björkman, Jan Elfverson and AÂke Wedin. According to them, the Swedish Multicultural elites see themselves first of all as citizens of the world. In order to emphasise and accentuate diversity, everything Swedish is deliberately disparaged. 
Opposition to this policy is considered a form of racism: 


"The dominant ideology in Sweden, which has been made dominant by powerful methods of silencing and repression, is a totalitarian ideology, where the elites oppose the national aspect of the nation state. The problem is that the ethnic group that are described as Swedes implicitly are considered to be nationalists, and thereby are viewed as racists." 


The authors fear that the handling of the immigration policies has seriously eroded democracy because the citizens lose their loyalty towards a state they no longer consider their own. "Instead of increasing the active participation of citizens, the government has placed clear restrictions on freedom of thought, freedom of speech and freedom of congregation." 


Mona Sahlin|(61 has held various posts in Social Democratic cabinets, among others as Minister for Democracy, Integration and Gender Eguality. Sahlin has said that many Swedes are envious of immigrants because they, unlike the Swedes, have a culture, a history, something which ties them together. Notice how Swedish authorities first formalIy state that Swedes don't have a history or a culture, and then proceed to lament the fact that Swedes don't have a history or a culture. A neattrick. 


Sahlin has also stated that: "If two egually gualified persons apply for a jobata workplace with few immigrants, the one called Muhammad should get the job. It should be considered an asset to have an ethnic background different from the Swedish one." In 2004, she was guoted as saying|7)J that "A concerted effort that aims at educating Swedes that immigrants are a blessing to their country must be pursued," stressing that her compatriots must accept that the new society is Multicultural. "Like it or not, this is the new Sweden." 


Mona Sahlin was elected leader of the Social Democratic Party, as thus a future contender for the post of Swedish Prime Minister, in 2007. 


Why does the government dispense with the social contract and attack its own people like this? Well, for starters, because it can. Sweden is currentiy arguabiy the most politically repressive and totalitarian country in the Western world. It also has the highest tax rates. That could bea a coincidence, but I'm not sure that it is. The state has become so large and powerful that is has become an autonomous organism with a will of its own. 
The people are there to serve the state, not vice versa. And because state power penetrates every single corner of society, including the media, there are no places left to mount a defence if the state decides to attack you. 


It has been said jokingly that while other countries are states with armies, Pakistan is an army with a state. Likewise, it could be argued that Sweden started out being a nation with a bureaucracy and ended up being a bureaucracy with a nation. In fact, the bureaucracy formally abolished the very nation it was supposed to serve. Its representatives are no longer leaders of a people, but caretakers preoccupied only with advancing their own careers through oiling and upholding, if possible expanding, the bureaucratic machinery. 


Swedes pay the highest tax rates of any (supposediy) free nation, and for this they get flawed social security|81, non-existent physical security and a state apparatus dedicated to their destruction. 


Anna Ekelund|97 in the newspaper Aftonbladet writes that: "We are a people who allow ourselves to be insulted by the government on a daily basis. We are not expected to be capable of thinking for ourselves, of deciding what we will read, or managing our own money. Swedes are as co-dependent as an alcoholic's wife. Yet we do not hurry to the ballot box to remove the prevailing systems. Not because we don't want to but because too many of us have painted ourselves into their corners." 


Moreover, Swedes are keenly aware of the fact that their country is viewed by many outsiders as a "model society." Sweden is a deeply ideological state dedicated to imposing a certain world view on its citizens, and because the state is ideological, dissenters are guite literally treated as enemies of the state. 


In the book The New Totalitarians|101, the British historian Roland Huntford in the early 1970s pointed out that it was easier to establish the Fascist model (111 of the corporate state in Sweden than in Mussolini's Italy for cultural reasons, since Sweden hada centralised bureaucracy whereas Italians are skeptical of state authority. Put simply: Swedes have tended to trust their bureaucrats, which no Italian in his right mind would ever do. 


According to him, "The Swedes have a horror of controversy as something unpleasant, inefficient and vaguely immoral. They reguire for peace of mind, not confrontation, but consensus. Consensus guides everything: private conversation, intellectual life and the running of the State." 


The then Minister of Education, Mr. Ingvar Carlsson|(1271, defined the purpose of 

schooling: "It is to produce a well adjusted, good member of society. It teaches people to respect the consensus, and not to sabotage it." He also on one occasion said that "School is the spearhead of Socialism." Mr. Carlsson was Swedish Prime Minister as late as 1996. 


Mr. Carlsson's mentor in the Social Democratic Party and predecessor as Swedish Prime Minister (1969 to 1986), Mr. Olof Palme|131, openly flaunted his disregard, if not contempt for, Western civilisation: "The Renaissance so-called? Western culture? What does it mean to us?" Under the watchful eye of the Labour movement, Swedish education has for decades mounted deliberate attacks on Western culture, making it look suspect. 


According to Mr. Huntford, "When the Swedes change ideas, they doitto the full, leaving no room for criticism or reservation. The country lacks intellectual defences; anything new will conguer without resistance being offered." The consensus "assumes that technological advancement is the sole path to happiness, and the Gross National Product the only measure of national success. It also assumes that the good of the collective at all tmes must take precedence over the good of the individual. It prescribes that the fundamentals of Swedish society must never be guestioned or discussed." 


This is how Mrs Maj Bossom-Nordboe, then departmental chief of at the Directorate of Schools, expressed it: "It's useless to build up individuality, because unless people learned to adapt themselves to society, they would be unhappy. Liberty is not emphasised. Instead, we talk about the freedom to give up freedom. The accent is on the social function of children, and 1 will not deny that we emphasise the collective." 


Roland Huntford ended his book with a warning that this system of soft-totalitarianism could be exported|14) to other countries. He has been proven right since: 


"The Swedes have demonstrated how present technigues can be applied in ideal conditions. Sweden is a control experiment on an isolated and sterilised subject. Pioneers in the new totalitarianism, the Swedes are a warning of what probabiy lies in store for the rest of us, unless we take care to resist control and centralisation, and unless we remember that politics are not to be delegated, but are the concern of the individual. The new totalitarians, dealing in persuasion and manipulation, must be more efficient than the old, who depended upon force." 


Following the September 2006 elections, Fredrik Reinfeldt|151 became Prime Minister of Sweden, presiding over a center-right coalition government. This is, in my view, positive. 
Sweden has been described by some asa "one-party state," since the Social Democrats have been in power for 65 of the last 7/74 years. However, the differences between the left-wing and the right-wing in Sweden are not always that big. 


The last time these parties were in power, under the leadership of PM Carl Bildt1161 from 
1991 to 94, they presided over massive immigration, and have not been vocal in their 
opposition to the Multicultural policies since. The new Foreign Minister Bildt as a UN Commissioner to the Balkans called for recognising Islam as a part of European culture. 


PM Reinfeldt has stated that the original Swedish culture was merely barbarism: "It can sometimes be good to humbiy remind of the fact that a great deal of what constitutes Sweden has been created in (a process ofJ evolution, exactiy because we have been open to accept other people and experiences." 


Reinfeldt said this following a visit to an area called Ronna in Södertâlje, near Stockholm. 
One year earlier a police station in Södertâlje was hit by shots from an automatic weapon following a major confrontation between immigrant youths and police. The trouble in Ronna started after a Swedish girl had been called a "whore" and reacted to this. 
Ethnologist Maria Bâckman, in her study "Whiteness and gender," has followed a group of Swedish girls in the immigrant suburb of Rinkeby outside Stockholm. Bâckman relates that several of the blond Swedish girls stated that they had dyed their hair to avoid sexual harassment. 


I have called Sweden a soft-totalitarian country, but Il am sometimes not so sure about the "soft" part. Opinion polls have revealed that two out of three Swedes doubt whether Islam can be combined with Swedish society, and a very significant proportion of the population have for years wanted more limitations on immigration. Yet not one party represented in Parliament is genuinely critical of the Multicultural society. 


Is it just a coincidence that the one country on the European continent that has avoided war for the longest period of time, Sweden, is also arguabiy the one Western nation where Political Correctness has reached the worst heights? Maybe the prolonged period of peace has created an environment where layers of ideological nonsense have been allowed to pile up for generations without stop. I don't know what Sweden will look like a generation from now, but 1'm pretty sure it won't be viewed as a model society. And if the absence of war is one of the causes of its current weakness, I fear that is a problem that will soon be cured. 
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2.56 Islamisation and Cowardice in Scandinavia 


By Fjordman 


As German journalist Henryk Broder put it(1)J after the 2006 riots over the Danish cartoons of Muhammad: "Objectively speaking, the cartoon controversy was a tempest in a teacup. But subjectively it was a show of strength and, in the context of the 'clash of civilisations,' a dress rehearsal for the real thing. The Muslims demonstrated how guickliy and effectively they can mobilise the masses, and the free West showed that it has nothing to counter the offensive -- nothing but fear, cowardice and an overriding concern about the balance of trade. Now the Islamists know that they are dealing with a paper tiger whose roar is nothing but a tape recording." 


In 2008, three years after the cartoons were first published, the matter is still very much alive(271 in the minds of many Muslims. More than 200 lawmakers shouted "Death to the enemies of Islam" during an angry demonstration|37 outside the Afghan parliament, protesting the reprinting of the cartoons in Denmark and the release of the Islam-critical film Fitna by the Dutch politician Wilders. At the same time, Danish aid is helping schools to re-open|4) in Afghanistan, even though critics say the curriculum is based on fundamentalist Islam. A campaign to boycott Danish and Dutch products was launched in Jordan. The campaign will include ads in newspapers and on radio and television that urge consumers to avoid buying named goods. The organisation, "The Messenger of Allah Unites Us," have produced t-shirts, bumper stickers and posters with the campaign logo "Live withoutit." 


"(DanishJ Muslim organisations intend to take the case|5)J to the European Court of Human Rights," Muslim leader Mohammed Khalid Samha told IslamOnline, the large English language website founded by Muslim Brotherhood spiritual leader Yusuf al-Oaradawi, after a Danish court rejected a suit by seven Muslim groups. "We were guite sure that the Danish judiciary would not be fair to Muslims," said Samha. Meanwhile, two Tunisian men were arrested and charged|6) with plotting the murder of Jy/lands-Posten cartoonist Kurt Westergaard. 


As Bruce Bawer| 71, author of the book While Europe Slept, puts it in the essay Courage and Cowardice in Scandinavia|8) from June 2008, following a bomb in Pakistan targeting Denmark: 


"When a car bomb exploded outside Denmark's embassy in Islamabad on June 2, killing eight, it was easy to guess who had done it and why. Sure enough, some days later al-Oaeda took credit and confirmed its motive: the now-infamous Muhammed cartoons. 
Originally published in the Jy//lands-Posten daily on September 30, 2005, they were reprinted by a raft of Danish dailies last February 13 in a show of solidarity with turban- bomb cartoonist Kurt Westergaard, the target of three would-be assassins who had been arrested the day before. Presumabiy this rather surprising action — the Danish media, generally speaking, have given Jy//lands-Posten a rough time for the past three years for upsetting the Muslims — was the immediate cause for the bombing." 


"Blasphemy" against Islam potentially carries the death penalty according to sharia law. 


In June 2008, a Pakistani judge sentenced a Muslim man to death(9J on charges that he insulted Islam's Prophet Muhammad. 


In contrast to Denmark's defiance, other Scandinavian countries surrendered to Islamic pressure as fast as humanly possible. Bawer again: 


"Sweden took another route. When a political website featured a Jy/lands-Posten cartoon, the government sent police to close it down. More recently, hit with his own cartoon crisis involving artist Lars Vilks, Prime Minister Fredrik Reinfeldt not only met Muslim ambassadors, but was praised by one for his 'spirit of appeasement.' Norway didn't cover itself in glory, either. On the pretext that a tiny newspaper, Magazinet, had reprinted the Jyllands-Posten cartoons (never mind that major dailies in Spain, Germany, and France had done so as well), the cartoon jihadists chose to target Norway as weli, plainly betting that the dialogue-happy, UN-worshipping 'peace country' would curb its freedoms at the first hint of Muslim displeasure. They were right. Norway's government caved in ignominiousiy, holding a press conference on February 10, 2006, at which Magazinet's cowed editor, Vebjgrn Selbekk, with the blessing of Prime Minister Jens Stoltenberg, grovelled before a posse of imams and apologised to them for exercising his freedom of speech. It was probabiy the most disgraceful day in modern Norwegian history, but you wouldn't know it by the politicians and journalists, who celebrated this selling out of freedom as a triumph of peacemaking." 


Selbekk, editor of the small Christian newspaper Magazinet, had firmliy resisted pressure from Muslims who had made death threats and from the Norwegian establishment. But eventually Norway's Minister of Labour and Social Inclusion Bjarne Hâkon Hanssen hastily called a press conference at a major government office building in Oslo. There Selbekk issued an abject apology for reprinting the cartoons. At his side|10), accepting his act of contrition and asking that all threats now be withdrawn, was Mohammed Hamdan, the then head of Norway's Islamic Council. As Bawer indicates, it was a picture right out of a sharia courtroom, with the Muslim leader declaring Selbekk to be henceforth under his protection. 


In a Friday sermon on February 3 2006, Yusuf al-Garadawi, the spiritual leader of the Muslim Brotherhood, the world's largest Islamic organisation, exhorted worshippers to show ragel11) in response to the cartoons. The sermon was aired on TV. The day after, the Danish and Norwegian embassies in Syria were set ablaze by an angry mob. It should be mentioned here that both Norway and Denmark are members of NATO and that destroying an embassy could be considered an act of war, or certainly very close to it. A few days later, a delegation led by Mr. Mohammed Hamdan of Norway's Islamic Council and a senior pastor representing Oslo's bishop visited Çatar to meet Mr. Oaradawi. The trip received support from the Norwegian government. Yusuf al-Oaradawi then accepted the apology that Vebjörn Selbekk had issued on February 10. 


Walid al-Kubaisi, a Muslim dissident living in Norway, warned that Yusuf al-Oaradawi is more dangerous than the terrorist leader Osama bin Laden, and that the Muslim Brotherhood, whose founder Garadawi followed when he was young, wants the world to submit to sharia. Kubaisi reacted strongly to the statement by Mr. Hamdan that he would now give Mr. Selbekk protection: "It frightens me that he presents himself as an authority that can grant or revoke protection. Does this mean that (Minister)| Bjarne Hâkon Hanssen thinks that the next time I feel threatened because of something I have written, I should contact the Islamic Council, not the police? Sadly, the government, in their eagerness to end the current troubles, have made the authoritarian forces stronger." Kubaisi feared|(127J that Islamic hardliners would from now on burn something every time they felt offended about anything, and expect to get their will. 


Trond Giskel13), Minister of Culture and Church Affairs from the Labour Party, met with Mohammed Hamdan of Norway's Islamic Council a few months after the embassy attacks 


and announced that government subsidies for the Islamic Council would be raised from 60,000 kroner a year to half a million. That's more than a /00“/ increase in a single year. 
The government declared it would meet more freguentiy with the Islamic Council to "improve dialogue." Its leader Hamdan smiled after having talked with Mr. Giske for about one hour. "We're pretty pleased with the meeting. For us it's important to improve contacts with the government so that we can get to know each other better." 


The status given to non-Muslims who accept being second-rate citizens, dhimmis, under Islamic rule is technically referred to as "protected." During the Cartoon Jihad, the left- wing coalition government demonstrated in public that Norwegian authorities did not control the security of their citizens, and thus had to accept Muslim intervention to secure their safety. This amounted to the acceptance of Islamic rule according to sharia law, a view which was subseguentiy strengthened by payments to Muslims at home and abroad. 
Undoubtediy these payments offered by Mr. Giske on behalf of the government were viewed by Muslims as jizya, the "protection money" non-Muslims are reguired to pay in willing submission (Koran, 9:29) as a sign of their inferior status vis-a-vis Islam, asa compensation for not being slain. 


Mohammed Hamdan also participated during a meeting with members of the Palestinian terrorist organisation Hamas at Stortinget, the Norwegian parliament, in the summer of 2006. According to him, he was only an interpreter, but his brother Osama Hamdan isa member of parliament for Hamas in the Palestinian Territories. 


Norway in 2007 became first Western country to recognise the then Hamas-led Palestinian government and to make the first transfer of direct financial aid to it. The popular Foreign Minister Jonas Gahr Stgre of the Labour Party urged others to follow. 
Hamas is the Palestinian branch of the Muslim Brotherhood. They state this explicitly in their charter, which means that the left-wing government of PM Jens Stoltenberg was willing to fund an organisation whose spiritual leader had recentiy caused physical attacks against their country and is waging a war against their civilisation. This was applauded by most Norwegian media commentators. 


FM Gahr Stgre participated in a conference with participants from dozens of countries and media outlets on how to "report diversity" in a non-offensive manner, with Arab News from Saudi Arabia as a moderator. The Cartoon Jihad had prompted Indonesia and Norway to join forces and promote a Global Inter-Media Dialogue. In June 2007 this was held in Oslo. 


Keynote speaker at the conference, Doudou Di&ne|141), the United Nations Special Envoy for racism, xenophobia and intolerance, urged the media to actively participate in the creation of a Multicultural society(15)1, and expressed concerns that the democratic process could lead to immigration-restrictive parties gaining influence. Mr. Di&ne represents Senegal, a predominantly Muslim country which is a member of the Organisation of the Islamic Conference (O1C), the largest voting bloc at the United Nations. 


There were already signs that large portions of the mainstream media had been working according to similar ideas long before this conference. In Britain, leading figures of the BBC have proudiy announced that they actively promote multiculturalism. In Denmark in 2008, while their country was threatened by Muslims across the world, public broadcaster Danmarks Radio, the local eguivalent of the BBC and with the same left-wing 

Multicultural bias, decided to hold a "Miss Headscarf" beauty contest for women with the only reguirement being that they are over 15 and wear a veil, the way Muslim women are supposed to do. 


As American scholar Dr. Daniel Pipes notes| 16), "Self-hating Westerners have an out- sized importance due to their prominent role as shapers of opinion in universities, the 


media, religious institutions, and the arts. They serve as the Islamists' auxiliary mujahideen." 


Following new threats in Denmark|17), the regional Norwegian daily Adresseavisen in 
2008 decided to show solidarity with the Danish cartoonists. As Bruce Bawer writes: 


"Trondheim's Adresseavisen daily ran a cartoon which, though not depicting Muhammed, angered 'moderate' Muslim lawyer Abid O. Raja, who - apparentiy feeling that Adresseavisen had obeyed the word but not the spirit of the Magazinet accords — argued that the cartoon shouldn't have been published because it would be 'misunderstood' by Muslims. Pakistani ambassador Rab Nawaz Khan agreed, calling the cartoon an 'act of terror' that can 'endanger the lives of Norwegian citizens.' When a cartoon is terrorism and a bomb is a form of expression, you're in Orwell country. Yet the star of the moment was Norwegian novelist Dag Solstad, who only days before the bombing delivered what you might call Norway's version of Rowan Williams's sharia lecture. Solstad didn't go in for sharia explicitly — instead, he made the argument that free speech is actualiy undesirable, since it drowns meritorious works (such as his novels, presumably) in a sea of vulgarity (a category to which he relegated the Muhammed cartoons). Solstad's colleagues offered polite demurrals." 


Mr. Solstad, with a history of long and strong sympathies for various Communist movements, is not unigue. By the time these words are written, many Norwegian observers and intellectuals have criticised "free speech fundamentalists" in the major media. 


Is there no opposition to these views? Fortunately, there is. Per Edgar Kokkvold, Secretary-General of the Norwegian Press Association, deserves credit for his principled opposition to censorship (which earned him several death threats). A book by a former MP for the Conservative Party, Hallgrim Berg, warns against plans to turn Europe into Eurabia. He discusses the growing anti-Americanism in Europe and maintains that the United States is the only power capable of securing freedom. In 2005 the police issued a mobile security alarm to the then leader of the right-wing Progress Party, Carl 1. Hagen. 
Hagen criticised Islam and could see no similarity with the concept of morality found in Christianity. He said that if Israel loses in the Middle East, Europe will succumb to Islam next. He thinks that Christians should support Israel and oppose Islamic inroads into Europe. In an unprecedented step, a group of Muslim ambassadors blasted Hagen in a public letter. Other politicians guickly caved in and condemned Mr. Hagen, including then Prime Minister Kjell Magne Bondevik of the Christian Democrats. In 2008, the Progress Party looks set to replace the Labour Party as the largest party in the country, for the first time in generations. 


You can find pockets of resistance in Norway (and to a lesser extent Sweden), but the general picture is rather bleak. Denmark is currentiy the only Scandinavian country with something resembling a spine, but Danes compensate for this by being one of the leading countries in the Western world in opposing Islamisation. 
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2.57 Our Offensive National Flag 


Jeremy Clarkson heads the program “Top Gear” at the BBC, one of the funniest shows on TV. Since it has absolutely nothing to do with politics or religion, only with cars, it is one of the very few programs at the Burka Broadcasting Corporation still worth seeing. 


I have to disagree with Clarkson regarding the English national flag, though. Discrediting national flags as signs of “bigotry” is happening all over the Western world|1). 


And no, you are not being robbed of pride in your national heritage because of your colonial history. 1'm Norwegian. We don't have a colonial history, yet we are still subject to similar attacks|(21. They don't do this because you are English, they do this because you are Westerners and — dare I say? — white. British colonial history is just a convenient excuse. 


From the Times Onlinel3J, “We've been robbed of our Englishness”: 


Today, things are rather different. Mention the war and you'll be told by an outreach counsellor that we must empathise with the Germans, who are coming to terms with their mistakes of the past. “And you know, children, it was actually the British who invented concentration camps...” 


Empire? When I was at school, teachers spoke with pride about how a little island in the north Atlantic turned a guarter of the world pink, but now all teachers talk about is the slave trade and how we must hang our heads in shame. 


Right. So we must forgive Germany for invading Poland. But I must beat myself to death every night because my great-great-great-grandad moved some chap from a hellihole in Ghana to Barbados. In fact 1 can't even say we're British any more because then all of Scotland would rush over the border, pour porridge down my trousers and push a thistle up my bottom. 


I believe people need to feel like they're part of a gang, part of a tribe. And also believe we need to feel pride in our gang. But all we ever hear now is that we in England have nothing to be proud about. In a world of righteousness we are the child molesters and rapists. 


Our soldiers were murderers. Our empire builders were thieves. Our class system was ridiculous and our industrial revolution set in motion a chain of events that, eventualIy, will kill every polar bear in the Arctic. 


And it gets so much worse. Because if you say you are a patriot, men with beards and sandals will come round to your house in the night and daub BNP slogans on your front door. This is the only country in the world where the national flag is deemed offensive |...J 


Then there's our national character. In the past, boys were told in school assembiy that their mothers had died and were expected to get over it in a nice game of rugby. Crying only happened abroad. Not any more. We were ordered to weep like Americans when Diana died, and no local news report is complete today without some fat oik sobbing because his 


house has fallen over...| 


Do you see? We can't be proud of our past because it's all bad, we can't use Britisn humour because it's offensive and we can't use understatement to deal with a crisis because the army of state-sponsored counsellors say we've got to sob uncontrollabiy at every small thing. 
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2.58 Will Netherland Survive the 21st Century? 


By Fjordman 


Let us consider the case of the Netherlands. Islamic practices there gain more and more public acceptance. There is talk of making Islamic holidays public holidays because Holland is a “Judeo-Christian-Islamic” society, whatever that is. There are plansfora Muslim-only hospitall1i |, and former Justice Minister Piet Hein Donner|2) stated that the Dutch should give Muslims more freedoms to behave according to their traditions: “For me it is clear: if two-thirds of the Dutch population should want to introduce the Sharia tomorrow, then the possibility should exist,” according to him. “It would be a disgrace to say: 'That is not allowed!” 


The idea is by no means far-fetched. Unofficial sharia courts have been operating for 
years in major European cities and gradually gain official acceptance. In September 2008 
it was made known that British authorities will formally accept rulings of sharia courts on certain matters. This means that Britain has not just culturally but also legally surrendered to its new Muslim masters. The political elites will put up no resistance whatsoever to continued Islamisation. 


Britain is one of the worst countries in the Western world, which says a lot given how bad many others are, but it belongs to a growing group of nations where the authorities have more or less surrendered to Islamic rule, openly promote Islamic “culture”, and harass those who resist. One could add Sweden, the Netherlands, Belgium, and probabiy France to the list, which keeps growing. Norway, Spain, Austria, Germany and others are not far behind. 


The Netherlands, which for centuries was a haven for those seeking more freedom of thought, is becoming an increasingiy totalitarian society as a direct result of mass immigration in general and Muslim immigration in particular. This is the reason why the insightful Hans Janssen, Professor of Modern Islamic Ideology at Utrecht University, stated that a peaceful society that wishes to remain existent “will have to find a way to defend itself through non-peaceful means from people who are not peaceful.” According to Jansen, Muslim fundamentalists freguently make threats, but Dutch media remain silent|371 about them. 


Public broadcaster NPSJ(41J is producing a television programme with the objective of giving the Dutch population a positive view of Muslims and other immigrant groups. 
Meanwhile, in 2008 it was revealed that a policeman of Moroccan origins in the Rotterdam police corps has been unmasked as a spy for the Moroccan intelligence service. He led a project that trained 57 Moroccan problem youngsters as ground personnel for Rotterdam Airport. The Public Prosecutor's Office (OM) decided not to prosecute him, allegediy because this could potentially generate negative publicity about the “Multicultural” society. Even after this was revealed, the policeman unmasked asa spy for a foreign country continued|5)J working at Rotterdam Airport. The airport management saw no reason to refuse him a job. 


In contrast, the Dutch Labour Party (PvdA) tried to muzzle|6J a (then) member who was fighting for the rights of Muslim apostates because they feared he would cause the party electoral damage. As most other left-wing parties in the Western world, they geta disproportionate number of immigrant votes. The man in guestion, the brave ex-Muslim Ehsan Jami|71, in the spring of 2008 decided to close down his organisation of former Muslims who defy the traditional death penalty for leaving Islam. He claims people are scared to join the organisation because of threats from Muslims. 


Slotervaart|(81J, a Moroccan neighbourhood in Amsterdam, has been plagued by riots and arson. Just as in similar areas in Sweden, France, England and elsewhere, emergency personnel from the fire brigade and ambulance services are at risk of physical attacks when they enter. Western Europe's major cities have become notorious for their rapidiy expanding “no-go” zones, from Birmingham, London and Bradford via Marseilles, Paris, Antwerp and Brussels to Copenhagen, Berlin and Hamburg. There are now many areas into which even the police dare not venture without substantial backup. In certain urban areas the fire brigade and ambulance services are reluctant to answer calls in Muslim neighbourhoods, where “youths” set fire to public buildings, and then lay an ambush for the fire brigade when it arrives. 


In mid-September 2008, the bus service in the Dutch town of Gouda announced it would not drive though the Oosterwei(91 neighbourhood. The decision came following complaints from bus drivers who report that on their route through the neighbourhood they are being spit on, threatened and robbed by Moroccan youth, who systematically kick against the buses as well. 


It has earlier been revealed that Moroccans, Turks and other Muslims in the Netherlands receive direction from their home countries. Ethnic Turks have received instructions from Turkey on how to vote in Dutch elections. 


Also in mid-September 2008, politician Geert Wilders|(107 said during a speech in Parliament that Moroccans are colonising the Netherlands. According to Wilders, Moroccans didn't come there to integrate, but “to subjugate the Dutch” and rule over them. “We lose our nation to Moroccan scum who go through life while abusing, spitting and molesting innocent people,” Wilders stated. “They happily accept our dole, houses and doctors, but not our rules and values”, he said. According to him there are “two nations.” The cabinet's nation is that of “climate hysterics and uncontrollable Islamisation.” The other nation, “my nation,” Geert Wilders said, “is that of the people who have to foot the bill and are being robbed and threatened by Islamic street terrorists.” 


Seven minutes after the speech began, “a technical error” occurred in the television broadcast which was mysteriously solved the very second Wilders finished his speech. 
The state IV is notoriously biased in their pro-Multicultural opinions and belief that Wilders is evil. 


AslI wrote in my online essay “Democracy and the Media Bias|111”, in democratic societies the press, the Fourth Estate, should supposediy make sure that the government does its job properly as well as raise issues of public interest. In practice, we now seem to have a situation where the political elites cooperate with the media on making sure that some topics receive insufficient or unbalanced attention while others are simply kept off the agenda altogether. Together they form a new political class. 


Before the rise of maverick politician Pim Fortuyn|(12), the Dutch political scene hadtoa great extent been a closed club whose members, regardless of party affiliation, shared 

similar views in the widest possible sense. Most of the journalists belonged to the same club. If the majority of the populace didn't guite agree with this elite on sensitive issues 


— and the most sensitive of them all was Muslim immigration — this hardiy mattered much. Since all those who were in positions of power were in basic agreement, the will of the people could safely be ignored. Journalists and rival politicians — notice how they worked in lockstep — smeared Fortuyn as a dangerous “right-wing extremist.” Indirectiy, this led to his murder by a left-wing activist who stated that he killed him on behalf of Muslims because he was “dangerous” to minorities. 


Pim Fortuyn was indirectly murdered by the political, cultural and media elites whereas filmmaker Theo van Gogh was murdered by Muslims. MP Ayaan Hirsi Ali has been driven from the country. The Islam-critical MP Geert Wilders is still there, but he is subject to similar smears as Fortuyn was about being a racist, receives daily threats from Muslims and not-so-subtle hints from the establishnment that he should tone down his criticism of Muslim immigration. The Dutch spirit between 2001 and 2008 appears to have been broken, as things are slowly returning to normal. The extended political elites are once again firmly in control of public debate, and the embarrassing peasant rebellion has been successfuliy struck down. 


Perhaps Holland's chance of saving itself died with Fortuyn. I hope not. I have always loved the Netherlands, and it would be extremely sad if a once-great nation that has spent so much time and energy on keeping the sea out will be destroyed by a tidal wave of sharia barbarism. 


In May 2008 the cartoonist writing under the pseudonym Gregorius Nekschot|13) became the first-ever cartoonist to be arrested in the modern Western world. He was arrested at his home in Amsterdam and taken into custody for interrogation, suspected of “publishing cartoons which are discriminating for Muslims and people with dark skin.” 
At the same time, the city of Amsterdam developed teaching material(141 warning children against the politics of the Islam-critical politician Geert Wilders. MP Wilders called the campaign “sickening.” 


Wilders” movie Fitna from March 2008 produced strong reactions from Muslims on a global basis and condemnations from dhimmi appeasers in the Western world. Although the short film didn't do anything other than guote the Koran and statements by Muslim leaders, the United Nations Secretary-General Ban Ki-moonl(151J condemned it as offensively anti-Islamic. “There is no justification for hate speech or incitement to violence,” Ban said in a statement. “The right of free expression is not at stake here.” The UN High Commissioner for Human Rights Louise Arbour|16) joined in on condemning the tone and content of Fitna and noted that the Dutch and others should prohibit any advocacy of racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or hostility. In plain words, they should ban criticism of Islam. 


There are already examples where small Dutch websites( 17) have been prosecuted for carrying readers” comments critical of Islam and Muslims, thus setting a legal precedent for the suppression of free speech on the Internet|18)J. This despite the fact that far more offensive material is routinely posted on Islamic online forums and is never subjected to any punishment. Similar developments are taking place in other European countries. This is encouraged not only by national authorities but by EU officials, who have expressed their desire to “regulate” blogs and similar websites more because they are often more critical of multiculturalism, mass immigration and general EU policies than are the mainstream media. 


What this means is that Dutch authorities are giving in to demands from Islamic countries and kneel at the feet of their new Muslim masters. There can be no doubt that there is considerable political pressure on the police and others to enforce Multicultural speech codes and silence dissenters among the natives. Since we see clearly that Muslims can post negative remarks about the natives, but the natives are not allowed to post negative remarks about Islamic culture, this means that the natives are de facto 


second-rate citizens in their own country. This is coincidentally the status that they are supposed to have according to sharia, which means that the authorities are now enforcers of Islamic law. 


Some observers say that the political elites in Western Europe are “powerless” to stop street violence. But they are aggressive in suppressing criticism of continued mass immigration, which indicates that they are not so much powerless as actively hostile to the natives. 


In Brussels, Belgium, gangs of Muslim immigrants harass the natives on a daily basis. We have had several recent cases where native girls have been gang raped by immigrants in the heart of the EU capital, yet when the natives wanted to protest against the Islamisation of their continent on September 11th 2007, the demonstration was banned by the Socialist mayor of Brussels, whose ruling party is heavily infiltrated by Muslims. 
Those who attempted to carry on with a peaceful protest were arrested by the police. 


Dozens|19) of boys and girls have been systematically abused, intimidated and molested 
by a group of older boys in the Utrecht neighbourhood of Overvecht. Children aged 8, 9 
and 10 have been dragged into bushes and coerced into performing sexual acts on boys a few years older. Most of the children involved are of Moroccan background. A municipal council member said that the problems are not being addressed. “This has been going on for almost a year. People just talk and talk and talk. And nothing is done,” she said. 


In March 2007, native Dutch residents of the city of Utrecht rioted to protest against harassment by Muslim youths and government inaction to stop this. The authorities immediately suppressed the riots by sealing off the area and installing surveillance cameras to control Dutch non-Muslims, but they have done virtually nothing to address the underlying problem of violence from immigrant gangs. The case is far from unigue. 


Such incidents demonstrate that the authorities throughout Western Europe are now dedicated to implementing continued mass immigration and multiculturalism no matter what the natives think. If they object, they will be silenced. The Dutch voted “no” by a very large margin to the proposed EU Constitution that will formally dismantle their country, as did Irish and French voters, but they are simply ignored. At the same time, the EU elites obedientiy respond to calls from Islamic countries to ban “stereotypes and prejudice” targeting Islam. European political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are thus collaborators and traitors and should be treated accordingiy. 


The interesting guestion is this: Are the elites merely appeasing Islam, which they certainly are doing, or are they actively promoting and expropriating it for their own ends? As Iranian ex-Muslim Ali Sina puts it in his excellent book Understanding Muhammad: “Islam was an instrument of domination. After Muhammad, others used his cult for the very same purpose.” Maybe this is happening in the EU as well? 


Ali Sina rejects the Multicultural concept that all cultures (except European culture, which is evil and should be eradicated) are worth keeping: 


“If any culture needs to be preserved, it is the Western, Helleno-Christian culture. It is this culture that is facing extinction. It is to this culture alone that we owe the Enlightenment, Renaissance, and democracy. These are the foundations of our modern world. It would be a terrible mistake not to preserve this culture. If we do nothing, we face a future where democracy and tolerance will fade and Islam's more primitive instincts will subjugate humanity. All cultures are not made egual... Islam is not a culture. 
It is the antithesis of culture. It is barbarity, savagery and incivility. Islamic civilisation is an oxymoron, while Islamic terrorism is redundancy. We owe our freedom and modern civilisation to Western culture. It is this culture that is now under attack and needs 


protection.” 


Aslputitin my essay “The Welfare State is Dead, Long Live the Welfare State|201", Americans say “In God we trust.” Is the welfare state, on some deep, subconscious level, a substitute for God? An omnipresent State instead of an omnipresent God? Europeans lost belief in God in Auschwitz and the trenches of WW1. We no longer trust in God, so we put our trust in the State, to create a small oasis of security on a continent that has had such a turbulent history. 


The slogan is “security from cradle to grave.” But right now the welfare state clearly does not provide financial or physical security in much of Western Europe, at least not for the natives. It pays for more cradles to Muslim immigrants while it letads some of the natives prematurely to their graves. Taxes are a form of disguised jizya, the poll tax paid by submissive non-Muslims under Islamic rule, taken from us and given to those who colonise our lands. 


The welfare state breeds passivity and obedience to the state's agenda since so many are dependent upon it for their livelihoods. For rulers, this can be guite useful. The stated purpose of the welfare state is to alleviate poverty, but we should remember thata powerful state bureaucracy which deals with all aspects of life lesaves a great deal of power to those on top of that bureaucracy, ruling people who have been pacified and 
emasculated by decades of state indoctrination and interference in their private lives. 1 
suspect one of the reasons why Europeans put up with a powerful EU bureaucracy running much of Europe's affairs is that we have already been accustomed to thisona national level. 


My advice to Westerners in general is to arm themselves immediately, first of all mentally with knowledge of the enemy and pride in their own culture and heritage, but also physically with guns and the skills to use them. Friedrich Nietzsche stated in the nineteenth century that “God is dead.” In the early twenty-first century it would be fair to say that “The State is dead,” the replacement God in which we placed our trust after the other God died. 


Every single day we get more evidence that the authorities are totally incapable of protecting any semblance of security and freedom for its citizens. The only thing the state still seems to be capable of doing is indoctrinating our children with hatred of their own civilisation and taking away our money So that it can be given to those who colonise our countries and abuse our children, verbally and physically. 


My bet is still on Britain, or possibly Denmark, as the first Western country to face a civil war due to Muslim immigration, but the Netherlands is a potential candidate as well. I just wonder whether the Dutch are already a broken nation, mentally speaking. Their political elites have chosen formal surrender and will enforce sharia and ban everybody disagreeing with this as “extremists”. Native Dutchmen will either have to fight back or leave their country behind and watch it die from a distance, as a significant number of them have already done. 


What is happening in Western Europe now is a textbook case of a situation where the social contract is no longer upheld. The natives pay extremely high tax rates to nation states that no longer protect their borders and are both unwilling and incapable of upholding a bare minimum of law and order. The laws are in any case no longer passed with our interest in mind, but by dedicated Multiculturalists and Globalists specifically hostile to our interests. The European Union is the very definition of tyranny. 


As John Locke says in the Second Treatise on Government: 
The reason why men enter into society is the preservation of their property, and the end why they choose and authorise a legislative is that there may be laws made, and rules 


Yeni İsrail devletinin kuruluşu ve bunun Lübnan'daki Hıristiyan ve Müslümanlar üzerindeki etkileri 


İsrail'in 1948'de kurulması Lübnanlı Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki samimi uyumu büyük ölçüde etkilemiştir. Bunun nedeni bazı Hıristiyan liderlerin İsrail ile açıkça görüşmesidir. 
Ancak Müslümanlar İsrail'i Arap dünyasının baş düşmanı olarak görüyor ve onunla yapılacak herhangi bir işbirliğinin ihanet sayılacağını düşünüyorlardı. 


Patrik Antoine Arida, 1946 tarihli Siyonist-Maronit anlaşmasını imzalayan ilk Hıristiyan liderdi|2J. Antlaşma, Lübnan'daki Maruniler ile Filistin'deki Yahudi Yishuv'u arasında, hakların ve ulusal arzuların karşılıklı olarak tanınması temelinde yakın bağlar kurulmasının ve birlikte çalışmanın esaslarını ortaya koyuyordul|31). Hıristiyanlar, Yahudi Yishuv'unun bağlarından ve deneyimlerinden faydalanabileceklerine inandıklarını gizlemediler(4). 


Eyal Zisser, Marunilerin İsrail ile bağ kurmak istemelerinin nedenini açıkladı: 


Marunilerin istediği tek şey, bu bağlantıları mümkün olduğunca gizli tutarak, Lübnan iç sahasındaki mücadeleleri için İsrail'den gizlice destek almaktı|51. 


Her ne kadar ilgili taraflar anlaşmayı uygulamamış olsalar da, bu durum Hıristiyanların kendilerini içlerindeki düşmandan, yani 1943 tarihli Misak-ı Milli'den giderek uzaklaşmaya başlayan "Müslümanlardan" koruyacak bir müttefik aradıklarını göstermektedir. 


Eyal Zisser'e göre, Beyrut Başpiskoposu Ignatius Mubarakl|6)J gibi Siyonist harekete sempatisini açıkça dile getiren başka Hıristiyan liderler de vardı. 

Müslümanlar İsrail'i daha güçlü bir Müslüman Arap dünyası için bir engel olarak gördüklerinden, Lübnan iç savaşının ilk aşamalarında Filistinliler ve sonraki aşamalarında Suriye gibi yabancılardan destek aradılar. 


1958'deki sivil huzursuzluk 


Hıristiyan siyasi elitin siyasi gücüne 1958 yılında meydan okundu. Ülke bu dönemde sarsıldı. 
Suriye ve Mısır 1958'de Birleşik Arap Cumhuriyeti (B.A.C) adı altında Mısır'ın tam komutası altında bir araya geldi. Bu birlik Lübnanlı Şii ve Sünnilerin çoğunluğu arasında destek gördül7|. 


Hıristiyanların hakimiyetindeki Lübnan hükümeti, hükümeti devirmeye çalışan Arap birliği yanlılarından korkuyordu. Hıristiyanların çoğunluğu tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Camille Cnamoun Lübnan'ı korumaya kesinlikle kararlıydı. Sonuçolarak, yaygın şiddeti ateşlemek için sadece küçük bir kıvılcıma ihtiyaç vardı|8|J. Bu nedenle 8 Mayıs'ta kimliği belirsiz saldırganlar Trablus'ta (Lübnan'ın ikinci büyük şehri) rejim karşıtı Maruni bir gazeteciyi öldürdü. Trablus'ta ve Beyrut'un Müslüman kesimlerinde kamu düzeni anında çöktü ve ayaklanmalar radikal partiler Nasıriler ve Ba'th tarafından çetelerin ve küçük milislerin harekete geçirilmesine kadar uzandı|9|. 


Bir Hıristiyan olan Cumhurbaşkanı Chamoun, Eisenhower yönetiminden 1958'deki sivil huzursuzluğu engellemesini istedi. Eisenhower yönetimi, hükümet güçlerini desteklemek amacıyla 10,000 deniz piyadesi göndererek hemen karşılık verdi. Aziz Abu-Hamad, Maruni liderliğindeki hükümet birlikleri ve Maruni milislerin Trablus, Beyrut, Sidon ve Sur'da Müslüman milisler ve onların solcu ve Nasırcı müttefiklerinden oluşan bir ittifakla savaştığını aktarmıştır(10). Aziz, 1958 krizinin, Cumhurbaşkanı Chamoun'un Trablus'ta bir askeri operasyon planından vazgeçmesiyle yatıştığını da sözlerine ekledi. 


ikinci dönem)|11)|. Hıristiyanlar ve Müslümanlar sonunda ordu komutanı Fuat Şihab'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden memnun kaldılar ve sonuç olarak ABD Lübnan'dan çekildi. 


1958 iç savaşı sırasında Hıristiyanların hakim olduğu hükümet, Maruni milislerle birlikte 
Müslümanlara ve solculara karşı savaştı. Her ne kadar 1958 savaşı Lübnan egemenliği ve Arap birliği yanlısı grupların çatışmasından kaynaklanmış olsa da, Lübnan toplumunun mezhepsel çizgilerle bölündüğü inancını pekiştirmiştir. Dolayısıyla, Hıristiyanlar Lübnan'ın egemenliğini desteklerken, Müslümanlar Lübnan'ın daha çok arzu edilen birleşik bir Arap ligi ulusuna katılmasını desteklemiştir. 


1967 Müslüman-Yahudi savaşı ve Filistinlilerin Lübnan'a artan katılımı 


1967 Arap-İsrail savaşı Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki ilişkileri daha da 
gerginleştirdi. Bunun nedeni Lübnan siyasi liderliğinin Haziran 1967 Arap-İsrail savaşına asker göndermeyi reddetmesiydi. Taahhütsüzlük birçok Lübnanlı Müslümanı öfkelendirdi|121J. Arapların 1967 savaşındaki yenilgisinden sonra Filistinliler Lübnan'dan İsrail'e saldırılar düzenlemeye başladı. İsrail de Lübnan kasaba ve köylerini bombalayarak misilleme yaptı. 


Aziz Abu-Hamad, Filistinlilerin İsrail'e karşı askeri harekatının Hıristiyanları ve Müslümanları yeniden böldüğünü gösterdi: 


Müslüman liderler Filistin davasına desteklerini ilan ederken, Hıristiyan liderler Lübnan'ın Orta Doğu çatışmasına sürüklenmesine karşı olduklarını ifade ettiler|(13). 


Lübnanlı Müslümanlar Lübnan Parlamentosu'nda sadece azınlık temsiline sahip olsalar da, 1968'de Hıristiyanlardan sayıca üstündüler. Bu durum büyük ölçüde Hıristiyanların daha yüksek oranda göçetmesinden ve Müslümanların daha yüksek oranda doğum yapmasından kaynaklanıyordu. Aziz Abu-Hamad, 1968'de Müslümanların, ordu komutanı ve merkez bankası başkanı gibi kilit pozisyonları Marunilere ayıran anlaşmanın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli hükümet değişiklikleri talep ettiklerini açıkladı(14). 


1969'daki Kahire anlaşması Filistinlilere Lübnan'daki mülteci kampları üzerinde özerk idari kontrol hakkı verdi. Hıristiyanlar bu anlaşmaya Lübnan egemenliğine ihanet olduğu gerekçesiyle karşı çıktı(15). Hıristiyanların öfkesi Phalanges( Kata'ib) ve Camille Chamoun'un Ulusal Liberal partileri gibi Hıristiyan partileri milisleri için askeri kamplar kurmaya zorladı|16)J. Yeni eğitilen bu Hıristiyan milisler 1970 yılında Filistinlilerle girdikleri çatışmalarda Lübnan ordusuna yardım etti. Bu kriz Kahire Anlaşmasının yeniden teyit edilmesiyle geçici olarak çözülmüş olsa da, bir sonraki raunda hazırlanan Hıristiyan liderlik Lübnan egemenliğini ve Lübnan'ın Hıristiyan karakterini korumaya kararlıydı(17). 


Ürdün ordusu Eylül 1970'te Filistinli savaşçıları Ürdün'den kovdu. Bu hareketin amacı Filistinlilerin, Ürdün'ü bombalayarak askeri misilleme yapan İsrail'e saldırmasını engellemekti(18). Sınır dışı edilen Filistinli savaşçıların birçoğu, Filistinlilere Lübnan'da görece özerklik tanıyan 1969 Kahire anlaşmasından faydalanarak Lübnan'a girdi. Aziz Abu-Hamad, çoğunluğu Müslüman ve solcu gruplardan oluşan çeşitli Lübnanlı grupların FKÖ'nün özerkliğini ve siyasi ve askeri gücünü kullanarak karar alma süreçlerine daha fazla katılım için baskı yaptıklarını söyledi|(19). 


1973 Arap-İsrail savaşı sırasında Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki farklılıklar 
derinleşti. Hıristiyanlar, Güney Lübnan'ın İsrail ile Müslümanlar arasında bir savaş alanı haline gelmesinden dolayı üzgündü. 


Müslümanlar ise Hıristiyanların hakim olduğu bir siyasi sistemdeki ekonomik ve siyasi statülerinden duydukları memnuniyetsizliği göstermek için bu fırsatı değerlendirdi|20). 


Bölüm 3: Hıristiyan Milliyetçiliği Müslüman Milliyetçiliğine Karşı 


Bu bölüm Lübnan'daki milliyetçiliği incelemektedir. Milliyetçilik, Lübnan'da Hristiyanlığın yükselişinin ve düşüşünün bir nedeni olarak düşünülebilir. 


Meir Zamir, Lübnan'da Hıristiyan milliyetçiliğinin yayılmasını Ortadoğu'da eş zamanlı olarak ortaya çıkan üç milliyetçi hareketten biri olarak tanımlamıştır. Diğer ikisi Müslüman ve Yahudi hareketleridir(1)|. 


Aynı ülkede farklı milliyetçi görüşlere sahip insanların bir arada kalması çok zordur. 
Lübnan'da sadece birkaç yüz Yahudi yaşadığı için çalışmamı Hıristiyan ve Arap/Müslüman milliyetçiliği ile sınırlayacağım. 


Theodor Hanf, çoğunluğu Hıristiyan olan Lübnan milliyetçilerinin Lübnan'ın çok eski zamanlardan beri var olduğunu kanıtlamaya çalıştıklarını, bağımsızlığını ve benzersizliğini vurguladıklarını belirtmiştir. Hanf, genellikle Müslüman olan Arap milliyetçilerinin ise bugün Lübnan olarak bilinen bölgenin tarihini Arap-İslam imparatorluklarının tarihinde bir taşra bölümü olarak sunma eğiliminde olduklarını sözlerine ekledi(21. Ülkenin hangi kısmının ilk olarak ne zaman Lübnan olarak adlandırıldığı ve çağdaş topluluklardan birinin veya diğerinin geçmişte zaten bir ulus olup olmadığı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu da sözlerine ekledilf31. 


Marguerite Johnson, Hıristiyan milliyetçiliğini Orta Doğu'daki ayırt edici kültürel kimlikleri açısından tanımlamıştır(4J. Hıristiyan toplumunun kültürel karakteri, Yakın Doğu'nun geri kalanından dini olarak ayrı olmalarından kaynaklanıyordu ve Batı Avrupa ile yüzyıllar süren uzun kültürel bağlardan besleniyordu. 


Hıristiyan milliyetçiliği Lübnan'da hayatta kalma şanslarını artırmaya yardımcı oldu. Ancak aynı zamanda kendi çöküşlerine de katkıda bulundu. Milliyetçilikleri Müslüman ve Arap milliyetçiliğiyle çatıştı. Müslümanlar da Lübnan'ı sahiplenme konusunda aynı kararlılığı gösterdiler ve Lübnanlı Hıristiyanları siyasi iktidardan uzaklaştırmaya çalıştılar. 


Lübnan'da yakın zamana kadar Hıristiyan çocukların çoğuna Lübnan'ın Fenikeli ve batıya dönük bir ülke olduğu öğretilirken, Müslüman çocuk öğrencilerin çoğuna Lübnan'ın bir Arap ülkesi ve İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu öğretiliyordu. Pek çok Hıristiyan kendilerinin Arap değil Lübnanlı olduklarına inanmaktadır. 


Ghassan Hage, Müslüman Şeriatının insanları dini kimliklerine göre ayırmasının, Hıristiyanların dini azınlık statülerinin bilincine varmalarına yol açtığını belirtmiştir|5). 


Hıristiyanların en büyük korkusu, Müslümanların egemen olduğu bir bölgede nasıl hayatta kalacaklarıdır. Bu durum onları, Müslümanların Lübnan'ı bir Arap ve Müslüman ulusuna dönüştürme fırsatını reddetmeye itmiştir. Bunu da Lübnan'ın Arap ve İslami etkilerden uzak bir egemenliğe sahip olmasıyla ilişkilendirdikleri milliyetçilik kavramını yayarak yaptılar. 


Hıristiyan milliyetçiliği, 1975 Lübnan iç savaşının başlamasına kadar Hıristiyanları güçlerini Müslümanlarla paylaşma konusunda isteksiz kıldı. Azınlık olarak gelecekleri konusunda endişeliydiler ve çoğunluğu Müslüman olan bir nüfus tarafından kuşatılmışlardı. 


Sayı üstünlükleri nedeniyle güçten paylarına düşeni talep etmektedirler. Lübnanlı Hıristiyanlar, Orta Doğu'daki kardeşlerine Müslümanların eliyle geçmişte yapılan zulümleri, yani Türkiye'de Ermenilerin yok edilmesini ve Sudan ve Mısır'da Kıpti Hıristiyanlara yapılan zulmü her zaman yakından takip etmişlerdir. Hıristiyanların çoğunluğu kendilerini Arap Bedevilere (Aslen Arap) değil Fenike kökenlerine bağlamaktadır. 


Antoine Najm milliyetçiliğin katı dini çizgiler boyunca ilerlediğini kabul etmiyordu. Ona göre ister Hıristiyan ister Müslüman olsun Arapçılar Lübnan'ı "Büyük Arap Ulusuna" katmak ya da İslami veya yarı İslami bir devlet kurmak istiyorlardı. Lübnanlı milliyetçiler bu siyasi duruşu reddettiJ6). 


Lübnan'da Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki milliyetçilik çatışması, ünlü şair Halil Gebran ile ilgili son olayla örneklendirilebilir. Kısa bir süre önce Amerikan Maruni Birliği, Amerikan Dışişleri Bakanı General Colin Powell'a bir mektup yazarak ünlü Lübnanlı şair Halil Gebran'ın Arap değil Lübnanlı olduğunu açıkladı|7)J. Protestoları, Powell'ın huzurunda Halil Gebran'ı bir Arap Amerikalı olarak onurlandıran Amerika'daki Orta Doğu Kökenliler Derneğine yönelikti|8J). Amerikan Maronit birliğinin başkanı Tom Harb şu açıklamayı yaptı: 


Halil Cibran'ı onurlandıracak herhangi bir partiye kesinlikle karşı olmamakla birlikte, bu büyük Lübnan asıllı Amerikalının "Arap-Amerikalı"(91 olarak tanımlanmasından duyduğumuz endişeyi dile getiriyoruz. 


David Gordon, Müslümanların ve Hıristiyanların birbirleri hakkındaki görüşlerini tartışmıştır. 
Müslümanların Hıristiyanlar hakkındaki görüşlerini şu şekilde özetledi: 


* İlk olarak, Müslümanlar bir Hıristiyan devletinin varlığını sürdürmesine karşı çıktılar. 
İktidarın, Hıristiyanların, özellikle de Marunilerin, çoğunluğu Müslüman olan bir ulusa hakim olmalarını sağlayacak şekilde dağıtılmasına itiraz ettiler. Dahası, Müslümanlar iktidarın mezhepsel dağılıma değil, kişi başına bir oy ilkesine dayanması gerektiğine inanıyordu. 


* İkinci olarak Müslümanlar, Hıristiyan müesses nizamın defalarca Lübnan'ı siyasi ve kültürel olarak Arap dünyasından ayırmaya çalıştığını iddia etmiştir. Marunilerin Haçlıları desteklediğini ve Maruni Patriği Ignatius Mubarak'ın İsrail'i açıkça desteklediğini ileri sürdüler. 

e Üçüncü olarak Müslümanlar, Hıristiyan kurumların Arap dilinin konumunu aşındırmak için özel ve yabancı eğitimi desteklediğini ve teşvik ettiğini savunmuştur. 
Tipik olarak Müslümanlar birçok ders kitabının Arap başarılarını küçümsediğine ve Lübnan'ın bir zamanlar Fenikeli şimdi ise Hıristiyan bir devlet olduğu imajını desteklediğine inanıyordu|/10). 


Hıristiyanların Müslüman milliyetçiliğine bakışı David Gordon tarafından da kısa ve öz bir şekilde ifade edilmiştir. Gordon, Hıristiyanların Arap milliyetçiliğinin kaçınılmaz olarak "Müslüman" olduğuna inandıklarını belirtmiştir. Gordon ayrıca Müslümanların laik bir devlet çağrısında bulunurken aynı zamanda "kişisel statülerini" (miras ve evlilik konularının Kuran'a göre belirlendiği) asla terk etmedikleri için ikiyüzlü olduklarını iddia ettiklerini de sözlerine ekledi. Son olarak Hıristiyanlar, Lübnan'ın otoriter ve sosyalist eğilimleriyle Arap dünyasına siyasi veya ekonomik olarak entegre olmasının, hem Müslümanların hem de Hıristiyanların Lübnan'da sahip olduğu özgürlük ve refahı tehlikeye atacağına inanıyordu. Hristiyanlar ayrıca Müslümanların taleplerinin gerçekleşmesinin altın yumurtlayan tavuğu kesmek anlamına geleceğini düşünmektedir(11). 


Hıristiyanların inancı Arap milliyetçiliğinin kaçınılmaz olarak Müslüman olduğu yönündeydi. 
Bu, sıradan Arap vatandaşlarının ve hükümetinin Arap dünyasının İslami doğasını vurgulaması nedeniyle doğrudur. 


Bu bölümde Lübnanlı Hıristiyanların ve Müslümanların nasıl farklı milliyetçi görüşleri benimsedikleri incelenmiştir. Bu bölünmüş milliyetçiliğin yayılması, bir sonraki bölümde ele alacağım siyasi ve dini partilerin varlığıyla daha da kolaylaştı. 


Bölüm 4: Hristiyan Siyasi Partiler ve Örgütler 


Bu bölüm Hristiyan siyasi partileri ve bu partilerin Lübnan'daki Hristiyanların yükselişi ve düşüşündeki rollerini incelemektedir. Bu partiler milliyetçiliği kendi siyasi platformlarını desteklemek için bir araç olarak kullanmışlardır. Bu siyasi partiler 1975'teki iç savaşa dahil olmuşlardır. Dahası, 1990 yılında iç savaşın sona ermesine rağmen, Lübnanlı Hristiyan partiler hala Lübnan'da siyaseti etkilemeye çalışmaktadır. Bu partilerin amacı Lübnan'daki Hıristiyanların haklarını koruyan taraf olarak tanınmak olmuştur. 


Phalanges Partisi (Kataib) 


Lübnanlı Hıristiyanlar arasında 1975 krizine yol açan olaylardaki en önemli aktör olduğu açıktır. 1950'lerin başında Falanjlar bir parlamento partisi ve Lübnan siyasetinin geleneksel oyununda bir katılımcı haline geldi|1)J. Hıristiyan ve Maruni olmayan üyeleri de bünyesine kattı. Yine de Falanjlar esasen bir Maruni partisi olarak kaldı ve Rabinovich'e göre öngördüğü Lübnan varlığı gerçekte Hıristiyan'dı(21. 


1975 yazında, Büyük Lübnan'daki geleneksel siyasi sistem üzerinde Hıristiyan kontrolünün 
korunmasının artık mümkün olmadığı ortaya çıktığında, parti ya da en azından radikal kanadı, Doğu Beyrut, Lübnan Dağı'nın Kuzey kısmı ve Beyrut'un kuzeyindeki kıyı bölgesine dayanan daha küçük bir HıristiyanLübnan hedefini tercih etti3. Bu duygu, Kaslik'teki Maruni Entelektüel Merkezi tarafından Büyük Lübnan yarım yüzyıllık trajedi başlığı altında ilginç bir broşür yayınlanarak ifade edildi. Broşürde, 1920 yılında Fransız mandası tarafından Büyük Lübnan'ın kurulmasının Hıristiyanların lehine olmadığı belirtiliyordu. 


Hıristiyanlar, 1920'de Fransız mandası ve 1943 anlaşması ile Büyük Lübnan'ın kurulmasıyla korunan siyasi hakimiyetlerinin artık mümkün olmadığını çok iyi biliyorlardı. 
Kültürlerini kontrol edebilecekleri ve koruyabilecekleri daha küçük bir ülkeyi tercih etmek doğru bir stratejiydi. Ancak daha sonra olayların da gösterdiği gibi, Müslümanlar sadece Lübnan'da iktidarı ele geçirmekle değil, aynı zamanda Hıristiyanların küçük ya da daha büyük bir Hıristiyan Lübnan ulusu oluşturmasını engellemekle de ilgileniyorlardı. Sonuç olarak parti, Müslüman çoğunluğun lehine ellerinden kaymaya başlayan bir ülkede Hıristiyanların çıkarlarını korumakla çok ilgiliydi. 


Falanjlar partisi iki düşünce okulu arasında bölünmüştü: Pierre Gemayel'in büyük oğlu Amin'in temsil ettiği düşünce okulu ve Karim Pakandouni'nin temsil ettiği düşünce okulu. 
Lübnan'daki Hıristiyanların ancak çevreleriyle uzlaşarak hayatta kalabileceklerine inanıyorlardı. Suriye, Lübnanlı Müslümanlar ve daha geniş Arap dünyası ile uzlaşma arayışındaydılar. İkinci düşünce ekolü, 1976 yazında partinin silahlı kuvvetler komutanı olan Amin'in küçük kardeşi Beşir tarafından temsil ediliyordu. Itamar Rabinovich'e göre bu ekol, Arap ve Müslümanların kendi içlerinde Lübnanlı bir Hıristiyan oluşumu tolere etmeye istekli oldukları konusunda şüpheciydi ve bu oluşumun kaynaklarının geliştirilmesi, İsrail ile bir ittifak kurulması, Lübnanlı Hıristiyan Diasporasının harekete geçirilmesi ve Amerikan desteğinin sağlanması gerektiğine inanıyordul|4). 


İkinci düşünce ekolü birincisine üstün geldi. Beşir ağabeyini kenara ittiğinde, birçok kişi Beşir'in Hıristiyanlar arasında güçlü bir milliyetçi desteği ateşlediğine inanıyordu. Beşir daha sonra suikasta uğrayana kadar yirmi bir gün boyunca ülkenin Cumhurbaşkanı oldu. Yerine kardeşi geçti ama ondan çok daha zayıftı. 


Lübnan Kuvvetleri 


Falanjist ordu kendisine Lübnan Güçleri (LF) adını verdi. Çekirdek kadrosu 3,000 tam zamanlı askerden oluşan 20,000 kadar asker topladı. William Hawi'nin ve daha sonra Beşir Gemayel'in liderliğinde zorlu ve son derece organize bir savaş gücüne dönüştü. Falanjist parti, kontrol ettiği bölgede zorunlu askerlik uygulayarak, uygun genç erkekleri saflarını şişirmek için askere alıyordu. İç Savaş boyunca ve 1982'ye kadar süren iç çatışmalarda Lübnan Güçleri, diğer Hıristiyan milisleri genellikle zorla asimile ederek Lübnan Hıristiyan Cephesi'ndeki liderliğini pekiştirdil5). 


Ulusal Liberal Parti 


Falanjların Lübnan cephesindeki başlıca müttefiki Camille Chamoun'un ulusal Liberal partisi, belirgin bir şekilde farklı bir siyasi oluşumdu6. Liderlerinin kişiliği ve şahsiyeti etrafında örgütlenmiş küçük bir parti olan Liberal Parti, büyük ortağı falanjların tutarlı doktrininden, ayrıntılı yapısından ve geniş üye sayısından yoksundu. 


Camille Chamoun 1952'den 1958'e kadar Lübnan'ı yönetti. Pan-Arap milliyetçiliğinin sert bir muhalifi ve eleştirmeniydi ve ABD başkanı Dwight Eisenhower'ın Orta Doğu uluslarının herhangi bir komünist ülkeden gelecek silahlı saldırıyı savuşturmasına yardımcı olmayı amaçlayan doktrinini kabul eden tek Arap yöneticiydi. Hatta bu tür ulusların siyasi bağımsızlıklarını korumayı bile teklif etti(71. Parti şu anda Suriye'nin Lübnan'daki varlığına karşı muhalefetin başını çekmektedir. 


Al Marade Partisi 


Marada (Devler) Tugayı olarak da adlandırılan 3.500 kişilik bu birlik adını antik Lübnan'daki bir Bizans sınır muhafızından almıştır. İç Savaş patlak verdiğinde Lübnan Cumhurbaşkanı olan Süleyman Franjiyah'ın çıkarlarını temsil ediyorlardı. Franjiyah'ın memleketi Zgharta'ya atfen Zhagartan Kurtuluş Ordusu olarak da adlandırıldı. Trablus ve kuzey Lübnan'ın diğer bölgelerinde faaliyet göstermiş, ancak Beyrut'ta da savaşmıştır. 
Falanjlar ve Marada arasında 1975 iç savaşının başlangıcında belirgin olan askeri ittifak, 
13 Haziran 1978'de Lübnan Kuwvetleri'nin (LF) Marada karargâhı Ihdin'e düzenlediği ve 
Marada komutanı Tony Franjiyah'ın öldürüldüğü sürpriz bir saldırıyla sona erdi|8)|. 


Maronit Rahipler Tarikatı 


Maruni kilisesi Lübnan siyasetinde büyük bir rol oynamıştır. Hıristiyanların haklarını korumaya çalışmıştır. 1975 Lübnan İç Savaşı sırasında Maruni Kilisesi'nin başı olan Patrik Bulus Khureysh'in herhangi bir siyasi etkisi olmamıştır9. Öte yandan, Maruni keşişler tarikatının başı Peder Charbel Oassis, Maruni kilisesi içinde aktivist ve militan bir çizgi izlemiştir. Lübnan'ın tarım arazilerinin önemli bir kısmının sahibi olan Maruni Manastır tarikatı, Maruni milislere mali ve siyasi destek sağlamıştır|10). 


Maruni Keşişler Tarikatı milisleri 200 rahipten oluşuyordul|11|. Bir başka güçlü militan din adamı olan Peder Bulus Na'aman daha sonra Ouassis'in yerini aldı|121J. Rabinovich, Maruni manastırlarının Hıristiyan milisler için silah, mühimmat ve yiyecek depoladığını açıkladı(131). 
Rahipler, Hıristiyanların statükosunu tehdit eden Filistinlilere ve Müslümanlara karşı Hıristiyanları koruma ihtiyacı duydular. 


Maronit Birliği 


Maruni Birliği, Kassis'in ateşli bir destekçisi olan Şaker Ebu Süleyman tarafından yönetilen militan bir birlikti. Sedir Muhafızları gibi (aşağıya bakınız), siyasi açıdan sofistike Falanjlar ve Ulusal Liberallerin engellemelerine sahip olmayan, tamamen Maruni bir milisti. Dolayısıyla bu gruplarla birleşmek yerine onlarla birlikte savaşmayı tercih etti|14). 


Sedirlerin Koruyucuları 


Sedirlerin Muhafızları yaklaşık 500 kişiden oluşuyordu|15|. Çatışmacı olmayan bir mezhepsel ideolojiyi savunmalarına rağmen, Muhafızlar pratikte Hıristiyan davasının en şiddetli savaşçıları arasında yer almıştır. 


Sedir Muhafızları'nın siyasi ve askeri lideri Etienne Sagr (lakabı Ebu Arz) 1970'lerin başında Faranjiyye yönetimi için çalışmıştır. Ancak ideolojik olarak, Lübnanizm ile Arapçılık arasında net bir ayrım yapmaya çalışan Sa'id Agi, Muhafızlara ilham verdi. Akl'ın uzak Fenike geçmişinden kaynaklanan ve ondan esinlenen ve medeniyetin gelişimine katkıda bulunan Lübnan anlayışı, İslam ve Arapçılığın rolünü en aza indirmektedir(161). 


Sedirlerin Koruyucuları, İsrail ile ilişkilerini gizlemeye çalışan Falanjlar ve Ulusal Liberallerin aksine, İsrail ile ilişkileri konusunda açık sözlü davrandılar. Muhafızlar 1976'da Hıristiyanların İsrail'e başvurarak Lübnan'dan geriye kalanları kurtarmasını istemeleri gerektiğini açıkça savundu. Maruni Birliği gibi onlar da daha büyük milislerle birlikte savaşan ayrı örgütlenmelerini sürdürdüler|17)|. 


Tanzim'de 


Arapça "örgüt" anlamına gelir. At Tanzim başlangıçta Lübnan ordusu içinde Falanjları destekleyen Hıristiyan subaylardan oluşan küçük bir gizli topluluktu. At Tanzim, çoğunlukla üst ve profesyonel sınıflardan olmak üzere ordu dışından da üye kabul ediyordu. Yaklaşık 200 kişilik kendi milisleri vardı(18). 


Lübnan Cephesi 


Aralık 1975'te, Lübnan siyasi sisteminde önemli değişiklikler ciddi bir şekilde tartışılırken ve ortak bir tutum belirlemek üzere bir Müslüman zirvesi toplanırken, benzer bir Maruni zirvesi çağrısı yapıldı. Başlıca Maruni liderler Pierre Gemayel, Camille Cnamoun, Charbel Guassis ve Shaker Chaker Abu Sleiman başkanlık sarayında bir araya geldi(19). 


1976 baharında Maruni zirvesinin adı Kafur zirvesi olarak değiştirildi. Camille Chamoun 
yeni kurulan Lübnan Cephesi'nin başkanı seçildi. Lider kadrosunda Pierre ve Bashir Gemayel, Bulus Na'aman, Edward Hunayian (daha önce Raymond Edde ile çalışmıştı) ve iki tanınmış Hıristiyan entelektüel, Charles 


Malek ve Fouad Ephrem Al Boustani. Yeni ortak adı Lübnan Kuvvetleri olan çeşitli milisler için ortak bir askeri komutanlık oluşturuldu. 


Lübnan kuvvetleri dört milisten oluşuyordu: Falanjlar, Chamoun'un Numur'u, Sedirlerin Muhafızları ve At Tanzim. Her birini iki üye temsil ediyordu. Göstermelik eşitliğe rağmen, Lübnan Güçleri'nin Beşir Gemayel tarafından domine ve kontrol edildiği açıktı. 


Bununla birlikte, görünüşte partizan olmayan ve tamamı Maruni olan bir forumun oluşturulması, yukarıda bahsedilen Hıristiyan liderlerden oluşan statüko koalisyonunun daha da geliştirilmesi için çok faydalı olmuştur|(20J. Halim Barakat, Lübnan Cephesi'nin Hıristiyan sağcılarının siyasi mezhepçiliğin ortadan kaldırılmasına direnmeye devam ettiklerini söyledi|21). 


Ordunun Hristiyan Liderliği 


Ordu içindeki Hıristiyan liderlik, güçlerini Müslümanlara bırakmayı reddeden Hıristiyan gruplardan oluşan statüko koalisyonunun önemli bir bileşeni olarak kabul edilebilir. Lübnan ordusunun 1952 ve 1958 krizleri sırasında taraf tutmayı reddetmesi, siyasi tarihin büyük ölçüde askeri müdahale ve tahakkümle şekillendiği İkinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'da nadir görülen bir olguydu. Profesyonel subay kadrosunun üst kademeleri ağırlıklı olarak Hıristiyan'dı ve ordu da ağırlıklı olarak Hıristiyan olan bir ordu olarak görülüyordu. 
Ordu, hem Lübnan siyasi sisteminin hem de Hıristiyan karakterinin nihai garantörlerinden biri olarak görülüyordu. Müslüman politikacılar 1950 ve 1960'larda orduyu ağırlıklı olarak Müslüman bir güce dönüştürecek bir ulusal hizmet yasasını defalarca talep ettiler(22)J. 
Ordunun büyük kısmı Beyrut'ta ve ülkenin merkezinde konuşlanmıştı. 


Konaklama yanlısı Hristiyan liderler 


Hıristiyan toplumunda eski cumhurbaşkanı Elias Sarkis ve Raymond Edde (Cumhurbaşkanı Emille Edde'nin oğlu) gibi ılımlı Hıristiyan politikacılar ve kamuya mal olmuş kişiler de vardı. 
Bu kişiler, muhalifleriyle (yani Müslümanlarla) uzlaşma politikaları aradılar. Ancak gerçek bir siyasi ekol ya da bloğun tutarlılığına sahip değillerdi. Dahası, bu liderler siyasi sistemdeki gücün büyük bir kısmını Müslüman topluma bırakmaya istekliydiler. Bölünme fikrine şiddetle karşı çıktılar. 


Bölüm 5: 1975-1990 Lübnan İç Savaşı'nda Hristiyanların Rolü 


Lübnan İç Savaşı ve sonuçları Lübnan'daki Hıristiyanların statüsünü değiştirmiş ve siyasi olarak gerilemelerine yardımcı olmuştur. İç Savaş 1975 yılında başladı ve birçok tarihçi hala savaşın nedenleri konusunda hemfikir değil. Ancak Brenda Seaver, Lübnan İç Savaşı'nın başlangıcını belirleyen iki olaydan bahsetmiştir. 


İlk olay Şubat 1975'te Sidon, Tyre ve Tripoli'deki Lübnanlı balıkçı sendikalarının, büyük bir kısmı Maruni bir Hıristiyan olan eski cumhurbaşkanı Camille Chamoun'a ait olan modern ve yüksek teknolojili tekelci bir balıkçılık şirketi olan Protein Company'nin kuruluşunu ortaklaşa protesto etmeleriyle meydana geldi|11J. 


Brenda Seaver, ordunun göstericilere ateş açmaya başladığını ve Sayda'daki popüler Nasırcı Örgütün Sünni Müslüman lideri Ma'ruf Saad'ı ölümcül şekilde yaraladığını da sözlerine ekledi|21. Sayda'daki olayların ardından Lübnan'ın neredeyse tüm büyük şehirlerinde sokak gösterileri patlak verdi ve Hıristiyan birlikler ile Filistinli komandoların desteklediği silahlı kişiler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. 


Seaver'e göre ikinci olay ise 13 Nisan 1975 tarihinde, kimliği belirsiz saldırganların Falanjların lideri Pierre Gemayel'e Beyrut'un Hıristiyan banliyösü Ain Rumana'da yeni bir kilisenin kutsanması törenine katıldığı sırada suikast girişiminde bulunmasıyla gerçekleşmiştir. Gemayel kurtuldu ama korumalarından üçü öldül31J. Seaver, Ayn Al-Rumana'daki bir grup Maruni milisin misilleme olarak Tel-Al Za'atar mülteci kampına gitmekte olan ve çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir otobüsü pusuya düşürerek yirmi yedi yolcuyu öldürdüğünü de sözlerine ekledi(|4J. Bu olay bir yandan Falanjistler, diğer yandan Filistinli milisler ve solcu Müslümanlar arasında ülke çapında ağır çatışmalara yol açtı ve üç gün içinde 300'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. İlk olay, Müslümanların Hıristiyan elitlerin sahip olduğu ayrıcalıklardan duydukları rahatsızlığın altını çizdi. Protesto sadece şirketin açılmasına karşı değil, aynı zamanda şirketin Hıristiyan güç simsarlarından birine ait olması nedeniyle de yapılmıştı. Dahası, Müslüman liderlerin Hıristiyanların ayrıcalıklarına ve zenginliklerine karşı sürekli bir haykırışını takip etti. 


Lübnan'daki Filistinlilerin silahlandırılmasını onaylayan 1969 Kahire Anlaşması'ndan sonra Hıristiyanlar, Filistinlilerin Lübnan'daki varlığını sürdürmesini ciddi bir tehdit olarak algıladı. 


İç Savaş'ın patlak vermesine yol açan tek faktör yukarıdaki olaylar değildir. Lübnan'daki milliyetçiliğin doğası da iç savaşın kaçınılmaz hale gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. 


Twefik Khalaf, Falanjlar ile Filistinliler arasında çatışma çıktığında Hıristiyanların gizli bir gündemi olduğunu belirtmiştir. Falanjlar birkaç gün dayanmak ve ardından Lübnan Ordusunu Filistinlilere karşı Ürdün tarzı bir harekâta sokmak istiyordul51). 


Müslümanların daha fazla eşitlik taleplerine kulak tıkanması nedeniyle iç savaşın patlak vermesinden dolaylı olarak Hıristiyanlar sorumlu tutulabilir. Fransız mandası sırasında Müslümanların Lübnan devletini on beş yıl boyunca boykot etmesinin bir sonucu olarak, büyük ölçüde Hıristiyanlardan oluşan kamu hizmetinde her zaman önemli bir dengesizlik vardı. Bu dengesizlik bağımsız cumhuriyet döneminde de devam etti: 1930'larda atanan genç memurlar emeklilik yaşına ancak 1960'larda ulaştı|6J. Bu durum, kamu hizmetinin Hıristiyanlar tarafından kontrol edilmesinin nedenini çok iyi açıklıyordu. 


Ellili yıllarda Maruniler ve Rum Katolikler Melkitler ve Sünni Müslümanlar Şiiler aleyhine aşırı temsil edilmişlerdir. Müslüman topluluklar üniversite eğitiminde geri kaldıkça, Müslüman milletvekilleri, partiler ve kurumlar, kamu hizmeti görevlerinin topluluklar arasında yeterli bir şekilde dağıtılmasını öngören anayasanın 95. Maddesine atıfta bulunarak orantılılık veya kota ilkesinin gayretli savunucuları arasında yer aldılar|(7). 
Eğitim avantajlarına sahip olan Hıristiyanlar, anayasanın 12. Maddesinin tüm vatandaşların kamu hizmetine eşit erişime sahip olmasını öngördüğünü ve seçimde tek kriterin liyakat ve yetenek olduğunu gerekçe göstererek Müslümanların talebini reddetti|8). 


Yukarıdaki örnek, anayasanın Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından farklı yorumlanmasının onları birbirleriyle çatışır hale getirdiğini etkili bir şekilde açıklamaktadır. 


Brenda Seaver, Hıristiyan milisleri sık sık Lübnan Cephesi liderliğine meydan okurcasına hareket ettikleri için eleştirmiştir(91. Gnassan Hage, Hıristiyanların 6 Aralık 1975'teki kötü şöhretli zulümlerinden bahsetti. Daha sonra "kara cumartesi" olarak anılacak olan bu günde iki yüzden fazla Müslüman Hıristiyanlar tarafından vahşice katledildi. Bu olay genellikle Müslüman bölgelerdeki Hıristiyanların öldürülmesine karşı bir intikam eylemi olarak açıklanmıştır|(10). 


Simon Haddad, Filistinli mültecilerin 1976'da Tal Al Za'atar'da ve 1982'de Sabra ve Şatilla kamplarında katledildiğini kaydetmiştir(11J. Rex Brynen, Hıristiyanların yaklaşık bin Filistinli ve Lübnanlı Müslümanı öldürdüğünü ve yirmi Filistinliyi evlerinden ettiğini tahmin etmektedir. 


Al-Karantina ve Al-Maslakh gecekondu bölgelerinin Filistin koruma alanlarından bin kişil|12)|. 


1975-1990 yılları arası Hıristiyanlar için en karanlık dönemdi. Bunun nedeni Hıristiyan milisler tarafından işlenen vahşetin yanı sıra Müslümanlar ve Filistinliler tarafından Hıristiyanlara yapılan zulümlerdi. Charles Sennott, Damourlu bir Hıristiyan köylü olan Michael Abu Abdella'nın savaş anısını hatırlattı. Ebu Abdella, köyündeki Hıristiyan topluluğunu harap eden ve binlerce kişinin kaçmasına neden olan saldırıları hatırlıyordu|13). 


İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgali sırasında, Elie Hobaiga liderliğindeki bir Falanj grubu Sabra ve Şatilla'daki Filistin mülteci kamplarına saldırmış ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu silahsız yaklaşık bin mülteciyi katletmiştir|14). İsrail, olay başladıktan sonra durdurmak için müdahale etmediği için geniş çapta suçlandı|15)|. 


Ancak Lübnan kuvvetleri bu olayda parmağı olduğunu reddetti ve kurbanların yakınları kısa bir süre önce Belçika Yüksek Mahkemesi'nde 1982 işgali sırasında Savunma Bakanı olan şimdiki İsrail Başbakanı Ariel Şaron aleyhine ceza davası açtı. 


Bölüm 6: Lübnan'daki Hristiyan Statüsünün Gerilemesinin Nedenleri 


Lübnan'da Hıristiyanların rolünün azalmasına dört faktör neden olmuştur. Birincisi, Müslüman düşmanlarla yaşanan tipik çekişmeler, ikincisi Hıristiyanların kendi içlerindeki bölünme ve çatışmalar, üçüncüsü dış müdahaleler ve dördüncüsü de birçok Hıristiyanın gönüllü ve zorunlu göçü. 


Hıristiyanların siyasi ve toplumsal gerilemesinin izleri Müslüman çoğunluk ile mücadelelerinde sürülebilir. Hıristiyanlar Müslümanlarla yaptıkları savaştan yorgun düşmüşlerdi. Fawaz Gerges, Latif Abul-Husn'un 1975 savaşının üç ana konu etrafında döndüğüne inandığını belirtmiştir: Siyasi sistemin reformu, Lübnan'ın ulusal kimliği ve Lübnan'ın egemenliğil1)|. 


Ebul-Hüsn'e göre, Hıristiyanlar yukarıdaki üç konuda Müslümanlarla çatışma halinde olabilirlerdi. Müslümanlar, Hıristiyanların lehine olan siyasi sistemde reform yapmak istiyorlardı. Sayısal üstünlüklerini siyasi güce dönüştürmek istiyorlardı. Kontrol edebilecekleri bir sistem istiyorlardı. Dahası, Hıristiyanları Ortadoğu'daki diğer devletlere benzer bir İslam devletinin kurulmasının önünde bir engel olarak görüyorlardı. 
Müslümanlar, Hıristiyanların şikâyetlerini görmezden gelmeye devam etmeleri nedeniyle diyalog yerine savaşı seçtiler. Savaş, Müslümanlardan çok Hıristiyanlar için yıkıcı oldu. 


1983 yılında dağlarda Falanjlar ve Dürziler arasında büyük çaplı bir iç savaş patlak verdi. 
Dürziler Hıristiyanları yendi. Hıristiyan destekçileri ve karşıtları arasında hiçbir ayrım yapmadılar. Yaklaşık altmış köy harap edildi, binlerce sivil öldürüldü ve on binlerce kişi sürüldü ya da kaçtı. Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Ebu Şakra, iç savaşın bu aşamasındaki vahşeti özetleyerek Hıristiyanların bir daha asla Dürzi Dağında yaşamayacağını söyledi|l21. Hıristiyanlar için bu olay, 1983 yılında yaklaşık elli Hıristiyan köyünün yerle bir edildiği Chouf'takine benzer büyüklükte bir felakettil3). 


Theodore Hanf, Lübnan Dağı'nın güney kesiminde, yukarı Metn'de, Aley bölgesinde ve Chourf'ta köklü değişiklikler olduğunu belirtmiştir. 1975 yılında Hıristiyanlar nüfusun yarısını oluştururken, on yıl sonra bu oran yüzde 1'e düşmüştür. Hıristiyanlar savaşın ilk iki yılında kıyı şeridinden sürüldü|4)J. Bazı bölgelerden yok edildiler ve yerlerine Müslümanlar yerleştirildi. Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında birçok savaş yaşandı ancak 1983 Dağ Savaşı en önemli savaş olarak öne çıkmaktadır, 


binlerce Hıristiyan'ın ölümüne ve Dağ bölgesinden sürülmesine neden oldu. 


1990'da iç savaşın sona ermesiyle birlikte Hıristiyan-Müslüman ilişkilerinin düzelmesiyle birçok Hıristiyan köylerine geri dönmeye başladı. Hatta hükümet onlara evlerini yenilemeleri ya da yeni evler inşa etmeleri için maddi yardımda bulunmaya başladı. 


Müslümanlarla mücadele, Hıristiyanların geleneksel iktidarlarını yavaş yavaş terk etmelerine ve daha iyi bir gelecek arayışıyla göç etmeyi tercih etmelerine neden oldu. 


Lübnan'daki Hıristiyan gücünün düşüşü, Hıristiyanların kendi aralarındaki bölünmeler ve iç çekişmelerle de ilişkilendirilebilir. Falanjlar, Maruni siyasi çoğulculuğunun belki hoş görülmesi gerektiğini, ancak topluluğun askeri gücünün tek bir otorite altında olması ve bu otoritenin de kendilerinin olması gerektiğini düşünüyorlardı|51J. Bu nedenle Falanjlar, iki ana ortakları olan Franjiyye ve Liberal Ulusal Parti'nin bağımsız gücünü kırmaya çalıştılar. 
Suriye ile ilişkiler konusunda anlaşmazlığa düşmelerinin ardından Franjiyye ile ilişkiler daha da kötüleşti. 


Falanjlar, parti örgütlenmelerini Kuzey Lübnan'a doğru genişletmeye ve Trablus'un güneyindeki Çekka çevresindeki yoğun sanayileşmiş bölgede Franjiyye'nin vergi toplama hakkına itiraz ederek Franjiyye ailesinin ekonomik temelini zayıflatmaya çalıştılar(6). 
Franjiyye bu meydan okumaya Falanksların baş organizatörü Cud Bayeh'i öldürerek karşılık verdi. Falanjlar misilleme olarak Tony Franjiyya'nın Ehden köyündeki evini bombalayarak Haziran 1978'de onu ve yakın ailesini öldürdü|7|. Itamar Rabinovich suikastın planlı olup olmadığını sorguladı; aşırı vahşetin Hıristiyan kampını böldüğü aşikârdı(8J. Franjiyya Lübnan Güçlerini İsrail ile işbirliği yapmakla suçladı ve Suriye'nin yanında yer almayı tercih etti/9)|. 


1980'de Beşir Gemayel'in milisleri, Ulusal Liberal Parti'nin milisleri olan Kaplanların Beyrut bölgesindeki askeri altyapısını yok etti. Falanjlar, sadece Marunilerin değil tüm Lübnanlı Hıristiyanların temsil makamı haline gelerek yetki alanlarını, demografik ve bölgesel tabanlarını genişletmeye çalıştı(10). 


31 Ocak 1990'da Lübnan güçlerinin Ta'if Anlaşmasını gönülsüzceonayladığını 
açıklamasının ardından Mişel Avn, Hıristiyan seçmenleri nezdindeki konumunu sağlamlaştırmak zorunda kaldı. Beyrut ve Cebail arasındaki küçük Hıristiyan bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, ancak bu süreçte Ocak 1990'da bir Hıristiyan iç savaşı başlattı|11). Kail Ellis, çatışmanın o yılım Temmuz ayına kadar sürdüğünü ve Aoun için net bir zafer olmadan sona erdiğini belirtti|12J. Çatışmalar Mart ortasında durmadan önce yaklaşık 
750 sivil ölmüş ve 3,000 kişi yaralanmıştı ancak Lübnan Güçleri yeni anlaşmayı 
desteklemeye devam etti(131). Ellis, savaşın Hıristiyan toplumu için olumsuz siyasi sonuçları olduğunu ve savaşın 1.2 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığının tahmin edildiğini belirtti(14|. 


Lübnan'da Hıristiyan etkisinin azalmasının bir diğer nedeni de tüm Hıristiyanların bir Hıristiyan devleti hayalini paylaşmamasıdır. Örneğin, hem Lübnanlı komünistlerin hem de ulusal ilerici partilerin Hıristiyan üyeleri laik olmayan bir siyasi sistem hedeflemiş ve dine dayalı siyasi sistemin kaldırılması çağrısında bulunmuşlardır. Theodore Hanf, Hıristiyan topluluklar arasındaki iç savaşın onları Lübnanlı ve yabancı düşmanların önceki tüm saldırılarından daha fazla zayıflattığını belirtmiştir(15). 


Hıristiyanların yabancı güçlerle olan ilişkileri de gerilemelerine katkıda bulundu. 
Lübnan'ın önde gelen köşe yazarlarından Ghassan Tueni'nin ifadesiyle, bu başkalarının savaşıydı. Lübnan, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve soğuk savaştan kaynaklanan süper güç rekabetleri için bir savaş alanı olarak kullanıldı(16). 


Eyal Zisser, İsrail ile Lübnanlı Maruni toplumu arasındaki güçlü ilişkilerin kaçınılmaz olarak 1975'te Lübnan'daki iç savaşa yol açtığı yorumunu yapmıştır|17). Eyal, bu tür ilişkilerin Yahudiler ve Marunilerin düşmanca Müslüman-Arap saldırılarını önlemek için güçlü bir ittifak kurmaları gerektiği ortak inancı üzerine kurulduğunu da sözlerine eklemiştir(18). 


Brenda Seaver, Filistinliler olmasaydı Lübnan sisteminin devam edebileceğini belirtti: 


En azından Filistin sorunu hiç var olmamış olsaydı, Şihab'ın sosyal reform geleneğini sürdürerek ve ılımlı siyasireformlar başlatarak modernleşmenin zorluklarıyla başa çıkabilecek güçlü elitlerin ortaya çıkması için daha fazla zaman olurdu|/19). 


Brenda Seaver, Filistinlilerin Lübnan siyasi sisteminin çöküşüne katkıları konusunda doğru bir analiz yaptı. Filistinliler anavatanlarının telafisi olarak Lübnan'ı alternatif bir daimi devlete dönüştürmeye çalışmış olabilirler. Filistinlilerin müdahalesi Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirdi. 

Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında dönem dönem yaşanan iç savaşlara rağmen, tüm halk yüzyıllar boyunca birlikte hareket etmiştir. 


Suriye, 1976'daki ilk askeri müdahalesine rağmen Hıristiyanların Lübnan'daki rolünün azalmasında da büyük rol oynamıştır. 1976'da Hıristiyan güçlerle savaşan Lübnan Ulusal Hareketi LMN Hıristiyanlara karşı zafer kazanmak üzereyken Suriyeliler müdahale etmiş ve bunu yapma nedenlerinin Hıristiyanlara yardım etmek olduğunu açıkça belirtmişlerdir|20)|. 


Ghassan Hage, Suriye'nin 1976'da Hıristiyanlara yardım etmesinin ardındaki nedenleri araştırdı: 


Ancak kuşkusuz, Hıristiyanların kontrolleri altında kalan bölgelerde büyük olasılıkla ilan edecekleri mini bir Hıristiyan devletinin kurulmasını önlemeyi amaçlıyordu|/21). 


Suriye'nin Hıristiyanların Lübnan'da bir yer edinmesine yardımcı olduğunu belirtmek önemlidir. Ancak iç savaşın başlangıcında Lübnan'ı yöneten Hıristiyan liderler, Suriye'nin Lübnan'a ilk dostane müdahalesinin sonuçlarını öngörememişlerdir. Rex Brynen, Suriye'nin Lübnan'daki büyük askeri müdahalesinin Lübnan iç savaşını Araplaştırmaya hizmet ettiğini ve çatışmayı başlangıçtaki Lübnan sosyal ve siyasi temellerinden daha geniş bölgesel arenaya kaydırdığını belirtmiştir|22). 


Hıristiyanlar ve Suriyeliler arasındaki balayı kısa sürdü. Ghassan Hage, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından, İsrail'in tasarladığı bir barış planının (Begin planı olarak bilinen) ortaya çıktığını ve Hıristiyan Sağ'ın, yani Falanjların rol oynamasına izin verdiğini söyledi. Bu fırsatı değerlendirmekte tereddüt etmediler ve hızla Suriye'ye karşı cephe aldılar(23). 


7 Şubat 1978'de Suriyeliler ile Lübnan ordusunun bazı Hıristiyan unsurları arasında sınırlı bir 
silahlı çatışma yaşandı. Kısa süre sonra bu çatışma tam ölçekli bir savaşa dönüştü|24|. Begin planı, Filistinli gerillaların geri dönmesini engelleyecek kalıcı bir çözüm bulunana kadar İsrail'in Güney Lübnan'ı işgal etmesine ve orada kalmasına izin veriyordu|25J. Burada Lübnan Cephesi tarafından temsil edilen Hıristiyanlar, Lübnan'daki Filistin varlığı konusunda en aşırı tavrını takındı ve Filistinlilerin silahlı varlığının ortadan kaldırılması çağrısında bulundu(26)|. Suriye, Hıristiyanların açıkça İsrail'in yanında yer almasına çok kızdı ve Beyrut'un Hıristiyan mahallelerini bombalamaya başladı|27J. 


Ghassan Hage, Suriye'nin Hıristiyanlara yönelik saldırısının nedenlerini anlattı: 


Bu, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın temelde kurtardığı ve büyük bir özenle idare etmeye çalıştığı Hıristiyan sağcıların kendisinden kolaylıkla uzaklaştığını görmekten duyduğu hayal kırıklığının bir yansımasıydı(28). 


1978'de Suriye ve Müslümanların Lübnan'ın eşsizliğini ve Hıristiyan varlığını ortadan kaldırmak istediğine dair bazı görüşler vardı. Bu durum Camille Chamoun'un "medeni dünyayı" Suriye'nin Hıristiyan bölgesine yönelik bombardımanını durdurmaya çağırmasına yol açtı(29). 


Hıristiyan siviller kendi liderlerinin siyasi hatalarının bedelini ağır ödedi. Bu liderler, Suriye'nin politikaları için tam destek talep edeceğini öngörememişlerdi; bu da Hıristiyanların özgür Lübnan ilkesine aykırı olan Güney'deki Filistin varlığını desteklemeye dönüştü. Liderleri Suriye ya da Müslüman milislerle, yani Lübnan ulusal hareketiyle her anlaşmazlığa düştüğünde siviller bombalandı. 


Çatışma Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaydı, daha doğrusu Müslüman Suriye'ye karşı Libya'daki Hıristiyanlar ve binlerce İranlı devrim muhafızı (Hizbullah) arasındaydı: 


- Lübnan için mücadele Doğu Beyrut'taki Maruni liderler ile Şam'daki Hafız Esad arasında yürütülmüştür(30|. 


1990'da iç savaşın sona ermesinin ardından Hıristiyanların siyasi gücü daha da azaldı. Alan George Marunilerin nasıl marjinalleştirildiğini anlattı: 


- Siyasi hiyerarşide seçici bir şekilde temsil edilmeleri ve önde gelen siyasi figürlerin sürgüne gönderilmesi veya hapsedilmesi|(31). 


Hıristiyanların konumu, geçmişteki önemli müttefiklerinden biri olan ABD'nin Suriye'yi geri çekilmeye çağırmaktan kaçınmasıyla daha da geriledi. 1958 yılında ABD, Müslümanlar ve eski Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Nasır'ın yandaşları tarafından sahnelenen bir isyanı bastırmak için Cumhurbaşkanı Camille Chamoun'a yardıma koştu. Ancak daha sonra ABD, 
1983 yılında Ayn el-Mreisse'deki Amerikan Büyükelçiliğinin 60'tan fazla kişinin ölümüne 
neden olan bir intihar saldırısıyla yerle bir edilmesi nedeniyle Lübnan'daki rolünü terk etti|32|. Altı ay sonra, intihar bombacıları bir yıl önce Başkan Amin Gemayel'in talebi üzerine gelen çok uluslu güce eş zamanlı saldırılar düzenledi. Saldırıların sonuçları 58 Fransız paraşütçünün ve 241 Amerikalı deniz piyadesinin öldürülmesiyle yıkıcı oldu. Sonunda Amerikalılar Lübnan'dan çekildi. 


Lübnan'daki Hıristiyanlar ABD'nin Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesini talep etmemesinden rahatsızlık duyuyordu. Jose Navalpotro, ABD'nin Suriye'nin çekilme takviminin Şam ve Beyrut arasında çözülmesi gereken bir mesele olduğuna inandığını yazdı|33)J. Navalpotro, Washington'un bu meseleyi Ortadoğu'nun genel istikrarı açısından önemli bir konu ya da Arap-İsrail barış sürecinde çözülmesi gereken önemli bir mesele olarak görmediğini de sözlerine ekledi|34). 


Lübnan'daki Hristiyan etkisinin azalmasına, Lübnan'dan çok sayıda Hristiyan göçü de katkıda bulunmuştur. Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar Lübnan'ı terk etti, ancak Hıristiyanların sayısı çok daha fazlaydı. Savaş öncesi yaklaşık 4 milyon olan Lübnan nüfusundan göç eden 700.000 kişinin 500.000'i Hıristiyan'dı. Lübnan'da ne kadar Hıristiyan kaldı? 


Lübnan tartışmalı bir ülkedir. Lübnan için resmi bir nüfus rakamı bulunmamaktadır. Bazıları yaklaşık 1 milyon kişinin ya da ülkenin yüzde 25'inin Hıristiyan olduğunu tahmin etmektedir. Bu rakam 1970'lerin başındaki yaklaşık yüzde 60'lık çoğunluğun yarısından azdır. 


William Harris yıllar geçtikçe Lübnan'daki Hıristiyan sayısının azaldığını görmüştür|35). 


1911 9679 Hristiyan 
1921556 
1932516 

1943 526 
197/042 6 
1990356 

(2008 2594) 


Harris'in istatistiklerine bakıldığında Hıristiyanların mevcut statü düşüşünün tersine döneceğini görmek zor. Hıristiyanların sayısının 50 yıl içinde yok denecek kadar azalması ve dolayısıyla Orta Doğu'daki varlıklarının tehlikeye girmesi çok olasıdır. Hıristiyanların Müslümanlarla iktidarı paylaşma konusunda meşru bir iddiaya sahip olabilmeleri için sayıca üstün olmaları gerekmektedir. Charles M. Sennott, Hıristiyan bir avukat olan Nehmatalla Abi Nasr'ın Hıristiyan göçünün etkisinden bahsettiğini aktarmıştır: 


"Hıristiyanlar Batı'daki fırsatlar için ya da savaştan uzaklaşmak için ayrılıyorlar," diyor, "Sonra burada giderek daha fazla nüfuz kaybediyorlar ve sonra geri dönmekten giderek daha fazla korkuyorlar. Bu süreç kendi kendini besliyor."(36). 


Çok sayıda Hıristiyan'ın Lübnan'dan göç etmesi, eskiden çoğunlukta oldukları bir ülkede siyasi olarak gerilemelerine gerçekten de katkıda bulunmuştur. Gönüllü göç, binlerce ve binlerce Hıristiyan'ın savaşta öldüğü ya da kendi evlerinden ve topraklarından sürüldüğü gerçeğine katkıda bulunuyor. Maruni patriği Kardinal Nsrallah Boutrous Sfeir, Lübnan'a Hıristiyan olmayan göçün artmasından ve hükümetin yakın zamanda çok sayıda Müslümana vatandaşlık verme kararının Lübnan'daki Hıristiyan sesini zayıflattığından şiddetle şikayet etmektedir|37). 


Bölüm 7 - Lübnan İç Savaşı'nın Sonu ve "Bardağı Taşıran Son Damla" Ta'if Anlaşması. 


Lübnan İç Savaşı 1990 yılında Lübnan Ordusu lideri Aun'un Suriye'nin müdahale ettiği ordu tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından sona erdi. William Harris, özerk Hıristiyan bölgesi Doğu Beyrut'un çöküşünü Lübnan'daki Hıristiyan gücüne indirilmiş bir darbe olarak görmüştürl|1|. 


Hıristiyanlar 13 Nisan'da sadece özerkliklerinin travmatik bir şekilde sona ermesiyle karşı karşıya kalmamış, aynı zamanda güçlerini Müslümanların lehine azaltan Taif anlaşmasının uygulanmasının sonuçlarıylada yüzleşmek zorunda kalmışlardır. 


30 Eylül 1989 tarihinde, bundan sonra Ta'if Anlaşması olarak anılacak olan Arap Birliği planı, 
tatil kenti Ta'if'te imzalandı. Suudi Arabistan'da bir araya gelen ve hayatta kalan 73 üyenin yüzde 85'ini oluşturan 62 Lübnanlı Parlamento üyesi 31 Hıristiyan ve 31 Müslüman milletvekilinden oluşuyordu|2J. Pek çok Hıristiyan bu anlaşmayı Lübnan'ın tek anlaşması olarak değerlendirdi. 


çöküşlerini mühürleyen olay. Anlaşma ulusu birleştirdi ancak Hıristiyanlara hayatta kalmaları için gerekli güvenceyi veremedi. 


Ta'if anlaşmasının ardından, daha hırslı İslami liderler siyasi kazanımlarını pekiştirmek için bir fırsat buldular ve ulusal hükümetten Hıristiyan varlığını kademeli olarak ortadan kaldırdılar(31. Katolik liderler yeni anlaşmaya karşıydı. Jose Navalpotro şöyle yazmıştır: 


Kardinal Sfeir soruyu keskin bir şekilde ortaya koydu. Hükümette güçlü bir Hıristiyan varlığı olmadan, bağımsız bir Lübnan'ı sürdürmek için ne gibi bir teşvik olabilir diye sordu. Ve Müslüman komşularıyla açık bir anlaşma olmadan, küçük bir ülkedeki Hıristiyan azınlık "İslamibir okyanusta" nasıl hayatta kalmayı bekleyebilirdi? 


Ta'if anlaşması üç unsuru vurguluyordu: Birincisi, anayasanın yeni girişinde Lübnan'ın Arap kimliği ve aidiyetinin açık bir şekilde vurgulanması. İkinci olarak, yeni başlangıçta Lübnan'ın sisteminin sosyal adalete ve tüm vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım ve tercih yapılmaksızın hak ve görevlerde eşitliğe dayanması gerektiği belirtilmelidir. Üçüncü olarak da siyasi mezhepçiliğin ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştur. 


Sami Ofeish, Ta'if'in Lübnan İç Savaşı'nın nedenlerini ele aldığını ileri sürmüştür(5)J. Ta'if anlaşmasının 24. Maddesi parlamentodaki sandalyelerin mezhepsel dağılımına ilişkin esasları ortaya koymaktadır. Bu madde, parlamento mezhepçi olmayan seçim yasaları çıkarana kadar, parlamento koltuklarının Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında eşit olarak dağıtılması gerektiğini teyit etmektedir/6). 

Sami Ofeish, mezhepsel "nispi temsil" ilkelerinin geçmişte doğru bir şekilde uygulanmadığı ve 1960'lardan itibaren Müslümanların sayısal çoğunluk olduğunu gösteren demografik değişikliklere uyum sağlamadığı yorumunu yapmıştır| 7). 


Ta'if anlaşması, Cumhurbaşkanı'nın geleneksel işlevleri pahasına başbakanın konumunu iyileştirmiştir. Madde 64'e göre, Başbakan artık hükümete başkanlık eden ve onun temsilcisi olarak hareket eden kişidir. Meclis Başkanı'nın (Şii) görev süresi 44. maddeye göre eskiden olduğu gibi bir yıl yerine dört yıla uzatılmıştır. 


Maronitlere münhasır Cumhurbaşkanlığı daha sembolik hale getirilmiştir. Sami Ofeish, Cumhurbaşkanının hala devletin başı olmasına rağmen (Madde 49), yürütme yetkisinin esas olarak bakanlar kuruluna ait olduğunu (Madde 17) ve cumhurbaşkanının karar alma mekanizmasını başbakan ve kurul ile paylaştığını yazmıştır|8)|. 


Açıkça görebileceğimiz gibi, Lübnan'ı üç Cumhurbaşkanı eşit olarak yönetmektedir: Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı. Taif'in Lübnan'daki Hıristiyan siyasi gücünü Müslümanların lehine azalttığını görmek önemlidir. 


Christine Asmar, Ta'if anlaşmasının Lübnan siyasi gücüne herhangi bir çözüm getirmediğini gördü: 


Taif'in aynı zamanda dinler arası düşmanlıklarda bir çözülmeye işaret etmesi gerekiyordu, ancak bunun yerine merkezi bir hükümetin restorasyonunu kolaylaştırırken, özellikle "sokak" düzeyinde dinler arası ilişkiler gibi hayati bir meseleyi çözümsüz bırakarak düşmanlıkları dondurmuş olabilir(9)J. 


Ta'if anlaşmasının sonuçlarından biri de Suriye ve Lübnan arasında bir kardeşlik, işbirliği ve koordinasyon anlaşmasının imzalanması oldu|10)J. Lübnan'ın çoğunluğu 


Hıristiyanlar anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdiler. William Harris Hıristiyanların Ta'if'e karşı çıkışını yorumladı: 


Hıristiyanların çoğu Taif rejimini reddetti çünkü hem hükümetteki Hıristiyan katılımcılardan hem de yeni düzeni kabul eden ancak ayrıntılar konusunda muhalif olan başta Kata'ib ve LF olmak üzere diğer Hıristiyan partilerden yabancılaşmış hissediyorlardı(11). 

Hıristiyanlar 1992'de Taif anlaşması sonrası yapılan ilk seçimi boykot etti. Judith Harik, Lübnanlı Maruni toplumunun yeni parlamentonun Lübnan toplumu ve siyasetindeki ayrıcalıklı konumlarını sona erdirecek yasalar çıkaracağından korktuğunu belirtmiştir|121. Maruniler, Suriyelilerin Lübnan'dan gitmesini istiyor ve Suriyeliler gitmeden önce yapılacak seçimlerin Suriye tarafından kendialeyhlerine haksız yere etkilenebileceğine inanıyorlardı(131. Judith Harik, Hıristiyanların 1992 seçimlerini boykot ettiklerini çünkü yeni parlamentonun kendi çıkarlarını temsil etmeyeceğini düşündüklerini belirtmiştir(14). 


Hıristiyanların korkuları 1993 yılında Suriye yanlısı bir Cumhurbaşkanı seçildiğinde gerçeğe dönüşecekti. 1990'dan sonraki yeni parlamentolarda eskisi gibi güçlü milliyetçi Hıristiyanlar yer almadı. En son 2000 yılında yapılan seçimlerde, parlamentodaki Hıristiyan milletvekillerinin çoğunun Hıristiyan milliyetçi olduğu 1972 yılının aksine, sadece birkaç Hıristiyan milliyetçi seçilmiştir. 


Hıristiyanların siyasi etkisinin azalması Müslümanların ekonomik yükselişiyle aynı döneme denk gelmiştir. Jose Navalpotro yazdı: 


Hariri rejimi altında, diğer Arap ülkelerinden ülkeye akan mali yardım, Müslümanların kontrolündeki kurumlara yönlendirilmektedir(15). 


Hıristiyanların Müslümanlar üzerindeki uzun süreli mali üstünlüğü nihayet sona erdi. Diğer Arap ülkeleri Müslüman kurumlara mali yardımda bulunuyor. Müslümanların serveti 1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana iki katına çıktı. Şu anki Başbakan Refik Hariri'nin özel şirketi Solidaire'in Beyrut'un merkezi iş bölgesine sahip olduğu bir sır değil. Dahası, hükümetin tüm büyük inşaat işlerini ihale ediyor. Müslümanların yeni zenginliği, Müslümanlar için yeni mali ve siyasi güce kanalize oluyor. Dahası, Güney'deki yoksul Şii bölgesi daha fazla hükümet ve denizaşırı gelişmeyi kendine çekiyor. 


Lübnan'da etkinliğini sürdüren Hıristiyan liderler arasında yeni müzakereler için hararetli 

bir arzu var. Bu arzu, siyasi nüfuzlarını hızla kaybetmekte olduklarının farkına varmalarına dayanıyor. İktidara erişimlerini sağlayabilecek başlıca kurumlar artık Hıristiyanlara kapalı 

ya da en azından sadece küçük bir rol umudu sunuyor. 


Jose Navalpotro, güçlü bir Hıristiyan liderliğin yokluğuna dikkat çekti. Eski Lübnan ordusu komutanı Michel Aoun'un Fransa'da sürgünde olduğunu, eski cumhurbaşkanı Amin Gemayel'in 1988'de cumhurbaşkanlığının sona ermesinden sonra birkaç yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ettiğini ve suikasta kurban giden kardeşi Danny'nin yerine geçen Dory Chamoun'un takipçilerine yeni bir umut hissi verecek türden sürekli ve stratejik bir eylemde bulunamadığını gözlemlemiştir(16J. Gemayel ailesi nihayet 2000 yılında geri döndü ve Amin Gemayel'in oğlu Pierre 2000 yılının sonlarında parlamentoya seçildi. 


Güçlü Hıristiyan liderlerin yokluğu, Hıristiyan toplumunun geçmişte olduğu gibi güçlü bir etki yaratmasını engellemektedir. Cemaatini harekete geçiren ve ayakta kalmasını sağlayan güçlü bir Hıristiyan liderin yokluğu devam ederse Hıristiyan nüfuzunun azalması daha da artacaktır. Bir diğer önemli Hıristiyan lider, Lübnan güçleri milislerinin lideri Samir Geagea şu anda hapiste. Navalpotro, Mart 1994'te hükümetin Lübnan güçleri partisini yasadışı ilan ettiğini ve kendisini tutukladığını yazdı. O 


Beyrut'ta bir Katolik kilisesinin bombalanması ve Danny Chamoun suikastını planlamakla suçlandı. 


Katolik piskoposlar Geagea'nın hapsedilmesini kınarken hükümetin suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadığını belirttiler(17J. Lübnan iç savaşının 13 Ekim 1990'da resmen sona ermesinden bu yana, Lübnan'daki Hıristiyanların etkisinin giderek azaldığına tanıklık eden pek çok olay yaşandı. 


1990 Ekim - Maruni Hıristiyanlar arasında önemli bir lider olan Danny Chamoun ailesiyle 
birlikte suikasta kurban gitti. 


1991 Mayıs - Patrik Sfeir, Suriye-Lübnan anlaşmasını kınayarak bunun ulusun 
egemenliğini tehlikeye attığını ve 1943'teki "ulusal paktın" altını oyduğunu söyledi. 
Ağustos - Ulusal bir güç simsarı olarak ortaya çıkan son Hıristiyan lider General Michel Aoun Fransa'ya sürgüne gönderildi ve beş yıl boyunca Lübnan'a dönmesi yasaklandı. 


1992 Eylül - Katolikler parlamento seçimlerini boykot eder; tüm Katoliklerin yüzde 70 ila 
85'i seçimlere katılmayı reddeder. Bir Hıristiyan milletvekili sadece kırk oy alarak seçildi|18)|. 


1993 Mayıs - Chouf bölgesinde Katolik karşıtı ayaklanma patlak verdi. Lübnan 
piskoposları, ülkenin demografik yapısını değiştirdiğine dikkat çektikleri Hıristiyan mahallelerindeki arazilerin satın alınmasına karşı çıkarlar. 


Haziran - Üç terörist, Ortodoks ve Katolik piskoposların bir araya geldiği bir toplantıda hazırladıkları bombanın erken patlaması sonucu öldü 


Ekim - Hıristiyan siyasi liderler bir dizi tutuklamanın hedefi oldu; birçoğu Şam'a götürüldü ve orada tutuldu. 


Aralık - Mansourieh'de bir Hıristiyan mezarlığı, Hıristiyanlara Noel'i kutlamamaları yönünde açık bir uyarı olarak kirletildi. 


1994 Şubat - Bir Katolik Kilisesi'ne yerleştirilen bomba ayin sırasında patlar ve ibadet 
eden sekiz kişi ölür; bu terör eylemi El Halil'de bir İsrailli aşırılık yanlısı tarafından Müslümanların katledilmesinden birkaç gün sonra gerçekleşir. 


Haziran - Başbakan Hariri, Hıristiyanların başbakanın geleneksel olarak Hıristiyan olan bölgelerde toprak satın almasıyla ilgili endişelerini dile getirmelerinin ardından ICN televizyonu ve Nida'al Watan gazetesinin kapatılması emrini verdi|19). 


Temmuz - Maruni piskoposlar, ülke yönetiminde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki dengenin kaybolması konusunda yeni bir uyarıda bulundu. 


2000 Ocak - Bir grup İslamcı militan Lübnan Ordusu ile çatışmaya girerken bir Hıristiyan 
köyünü basarak köy sakinlerinden birini öldürdü. 


Eylül - Maruni Piskoposlar konseyi Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesi çağrısında bulunarak Hıristiyanların böyle bir varlığa karşı protestolarını dile getirdi. 


Aralık - Suriye çoğunluğu Lübnanlı Hıristiyan olan yaklaşık 50 siyasi mahkümu serbest bıraktı. Ancak insan hakları grupları Suriye hapishanelerindeki Lübnanlı siyasi mahkümların sayısını birkaç yüz ila birkaç bin arasında vermektedir|20). 


2001 Ağustos - 200 Hıristiyan gencin Suriye'den çekilme taleplerini dile getirdikleri bir 
mitingin ardından tutuklanması. Samir Geagea'nın eski danışmanı Twefic Hindi tutuklanırken 


ve Aoun'un temsilcisi Nadim Lteif. İsrail ile işbirliği yapmak ve vatana ihanet etmekle suçlandılar. 


Eylül - Maruni Piskoposlar Konseyi geri çekilme çağrısını yineledi ve Hıristiyanlardan ülkeyi terk etmemelerini istedi. 


Ekim - Sayda ve Trablus'ta iki kilisenin saldırıya uğraması, Hıristiyanların anavatanlarında güvenlikleri konusunda iyimser olmanın hâlâ çok zor olduğu gerçeğini pekiştirdi. 


2002 Ocak - Falanjist ordunun (Lübnan Kuvvetleri) eski komutanı ve eski bir bakan olan 
Elie Hobaigua, üç korumasıyla birlikte Beyrut'ta suikasta uğradı. 


Bölüm 8 - Lübnan'da Hristiyanların gerilemesinin sonuçları 


Savaştan alınan dersler Hıristiyanlara, Suriye gibi bölgedeki Müslüman güç simsarlarının küçük bir Hıristiyan ülkesinin kurulmasını kabul etmeyeceğini öğretmiştir. Hıristiyanlar şimdi Müslümanların bu fırsatı değerlendirip Lübnan'ın kontrolünü tamamen ele geçirmek için son bir saldırıyla kendilerine saldırmayacaklarını umuyor. 


Hıristiyanların hayatta kalması kendi iç birliklerine ve Müslümanların Lübnan'da bir Hıristiyan azınlığın varlığına izin verme iradesine bağlı olacaktır. Lübnan'da Hıristiyanların sayısı azaldıkça, Müslümanlar her zaman Lübnan'ın ve sakinlerinin, özellikle de Hıristiyanların kaderini kontrol edecektir. Hıristiyanlar için geriye kalan tek seçenek, kalan güçlerini Müslümanlara vermemek ve doğum oranını arttırarak Lübnan'da kalmaktır. 
Marguerite Johnson Hıristiyanların hayatta kalacağı konusunda iyimserdi: 


Hıristiyanlar baskın konumlarını kaybedebilirler, ancak ister Beyrut'ta ister Lübnan Dağı'nın sedirleri arasında olsunlar, on iki yüzyıl boyunca kendilerini Müslüman komşuları için hem bir varlık hem de bir tehdit haline getiren inatçı hayatta kalma iradesini şüphesiz koruyacaklardır|1)J. 


Hıristiyanların Lübnan'da hala etkili olmaya kararlı olduklarına dair kanıtlar var. Charles Sennott, Maruni Patrikhanesi'nin Hariri hükümetinin 1995 yılında Suriye, Irak ve diğer ülkelerden yaklaşık 300.000 Müslümanı vatandaşlığa kabul eden programına karşı dava açtığını söyledi|21J. Patrikhane bu hareketin Lübnan'daki Hıristiyanları daha da marjinalleştireceğini düşünüyordul3). 


Charles Sennott, Lübnan'ın en büyük Maruni siyasi oluşumu olan Phalanges partisinin lideri George Saade'nin ölümünün, Hıristiyanların hükümette oynadığı baskın rolün sonunu simgelediğini düşünmektedir(|41. Bu, Lübnan'daki mevcut Hıristiyan durumunun doğru bir tanımıdır. Hıristiyanların büyük çoğunluğu Lübnan'da hayatta kalabilecekleri konusunda iyimser değiller; sadece Lübnan'da nasıl bir gelecekleri olacağını merak ediyorlar. 


Sonsöz 


Lübnan'ın Hıristiyan toplumu için endişeli günler yaşanıyor; ülke kurulduğundan bu yana hiç olmadığı kadar güçsüz ve ayrıcalıksızlar. Hıristiyanların Lübnan'daki ayrıcalıklı statüsü, demografik değişimin Müslümanların lehine gelişmesi nedeniyle zora girdi. Dahası, sosyo- politik değişimi ve pan-Arabizmi destekleyen radikalleşmiş bir Müslüman entelektüel sınıfın yükselişiyle de statülerine meydan okundulf1). 


Başrahip Paul Naaman, bugün Marunilerin, kendilerinden önce gelen ve bu misyonu gerçekleştirmek için yüzyıllar boyunca çalışan herkesin izinden gitmeleri gerektiğini söyledi|21. Lübnan'da kalan Hıristiyanlar, Lübnan'ı çocukları için korumaları gerektiğini unutmamalıdır. Sadece yazılı garantiler olmadan Müslümanlara daha fazla taviz vermemelidirler. Hıristiyanların güçlü Hıristiyan liderler tarafından temsil edilmeleri gerekmektedir. 


Hıristiyanlar şimdi Müslümanların sayısal üstünlükleriyle daha fazla güç talep etmekte ısrar edeceklerinden endişe ediyor. Ancak Antoine Najm, Hıristiyan bir bilim adamı olan Rahip Jean Ducruet'nin Hıristiyanların sorunlarına bir çözüm önerdiğini belirtmiştir|31. Ducruet, tüm mezheplerin ulusal kararların alınmasında pay sahibi olduğu ve bir mezhebin diğer mezhebin geleneği tarafından kabul edilmeyen bir şeyi ulusa dayatamayacağı yeni bir siyasi sistemin kurulması gerektiğini söyledi(41. Sayısal çoğunluğun, bir koalisyon hükümetini ve herhangi bir topluluğun hayati çıkarlarına aykırı görülen kararların karşılıklı olarak veto edilmesini gerektiren uzlaşmacı demokrasiyle uyumlu olmadığını da sözlerine eklemiştir5. 
Bu, Lübnan'daki Hıristiyanları koruyacak mantıklı bir öneridir. Ancak Müslüman çoğunluğun bunu kabul etmesi beklenmemektedir. Mezhep sisteminin ortadan kaldırılmasını ve böylece ülkeyi tamamen yönetebilmeyi umuyorlar. 


Şimdiye kadar, Hıristiyanların davası, hayatta kalmalarının belirsiz olduğu, neredeyse feshedilmiş durumda. 


-— Fouad Abi-Esber BA MA 
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1.20 Poitiers Savaşı (Tours Savaşı) - İlk İslam Dalgası - 732 Yılı 


Tours Savaşı (10 Ekim 732), Poitiers Savaşı olarak da adlandırılır ve Arapça: "ma'arakat Balât ash-Shuhadâ') Şehitler Mahkemesi Savaşı, Poitiers ve Tours şehirleri arasındaki bir bölgede, Poitiers'in yaklaşık 20 km kuzeyindeki Moussais-la-Bataille (modern Vouneuil-sur-Vienne) köyü yakınlarında yapılmıştır. Savaşın yapıldığı yer, Frank krallığı ile o zamanlar bağımsız olan Akitanya arasındaki sınıra yakındı. Savaş, Avusturyalı Saray Belediye Başkanı Charles Martel komutasındaki Frank ve Burgonya kuvvetleri ile Endülüs Genel Valisi Abdurrahman El Gafiki komutasındaki Emevi Halifeliği ordusunu karşı karşıya getirmiştir. Franklar galip gelmiş, Abdurrahman El ĞGafigi öldürülmüş ve Charles daha sonra güneyde otoritesini genişletmiştir. 
Savaşın sonucunu kendi lehine ilahi bir hüküm olarak yorumlayan dokuzuncu yüzyıl tarihçileri Charles'a Martellus ("Çekiç") lakabını vermişlerdir. Tam yeri ve savaşanların tam sayısı da dahil olmak üzere savaşın ayrıntıları günümüze ulaşan kayıtlardan tespit edilememektedir. Frank birliklerinin savaşı süvariler olmadan kazanması dikkat çekicidir. 


Daha sonraki tarihçiler Charles Martel'i Hıristiyanlığın şampiyonu olarak överken, 20. yüzyıl öncesi tarihçiler bu savaşı Hıristiyanlık tarihinde belirleyici bir dönüm noktası olarak nitelendirmeye başladılar. 


İslam'a karşı verilen mücadele, Hıristiyanlığı Avrupa'nın dini olarak koruyan bir mücadeledir. "Gibbon gibi 18. ve 19. yüzyıl tarihçilerinin çoğu Poitiers'i (Tours) Müslümanların Avrupa'ya ilerleyişinin dönüm noktası olan bir savaş olarak görmüştür." 
Leopold von Ranke, "Poitiers'in dünya tarihindeki en önemli dönemlerden birinin dönüm noktası olduğunu" düşünüyordu. 


Modern tarihçiler bu zaferin Gibbon ve onun kuşağından tarihçilerin iddia ettiği ve pek çok modern tarihçinin de yinelediği gibi Hıristiyanlığın kurtarılması ve Avrupa'nın İslam tarafından fethinin durdurulmasından sorumlu olup olmadığı konusunda bölünmüş ve önemli ölçüde anlaşmazlığa düşmüş olsalar da, savaşın Karolenj İmparatorluğu'nun temellerinin atılmasına ve bir sonraki yüzyıl boyunca Avrupa'da Frank hakimiyetinin kurulmasına yardımcı olduğu konusunda çok az tartışma vardır. "Batı Avrupa'da Frank gücünün kurulması kıtanın kaderini şekillendirmiş ve Tours Savaşı da bu gücü teyit etmiştir." 


Arka plan 


Tours Savaşı, 711 yılında İber yarımadasındaki Vizigotik Hıristiyan Krallıklarının istilasıyla başlayan ve yirmi yıl süren Emevilerin Avrupa'daki fetihlerini takip etti. Bunları, Roma İmparatorluğu'nun eski eyaletleri olan Galya'daki Frank topraklarına yapılan askeri seferler izledi. Emevilerin askeri seferleri, Bordeaux'daki büyük bir çarpışma ve Autun'a yapılan bir baskın da dahil olmak üzere kuzeye, Akitanya ve Burgonya'ya kadar ulaşmıştı. Charles'ın zaferinin, Emevi güçlerinin İber yarımadasından kuzeye doğru ilerleyişini durdurduğuna ve Müslüman yönetiminin eski Roma ve Pers İmparatorluklarının kalıntılarını ele geçirdiği bir dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığı koruduğuna inanılmaktadır. 


Çoğu tarihçi iki ordunun Tours ve Poitiers arasında Clain ve Vienne nehirlerinin birleştiği yerde karşılaştığını varsaymaktadır. Her iki ordudaki asker sayısı bilinmemektedir. Çağdaş olmayan Müslüman kaynaklara dayanan Creasy, Emevi kuvvetlerini 80.000 ya da daha fazla olarak tanımlar. Paul K. Davis 1999'da Emevi kuvvetlerini 80.000, Frankları ise yaklaşık 30.000 olarak tahmin ederken, modern tarihçilerin Tours'daki Emevi ordusunun gücünü 20- 80.000 arasında tahminettiklerini belirtmiştir. Edward J. Schoenfeld (60-400.000 Emevi ve 75.000 Frank şeklindeki eski rakamları reddederek) "Emevilerin elli binden fazla (ve Frankların daha da fazla) askere sahip olduğu yönündeki tahminlerin lojistik açıdan imkânsız olduğunu" iddia etmektedir. Bir başka modern askeri tarihçi, Modern tarihçiler ortaçağ kaynaklarından daha doğru olabilirler çünkü modern rakamlar kırsal kesimin bu sayıda insan ve hayvanı destekleyebilecek lojistik kabiliyetine dair tahminlere dayanmaktadır. Hem Davis hem de Hanson, her iki ordunun da kırsal kesimden geçinmek zorunda olduğunu, ikisinin de bir sefer için erzak sağlamaya yetecek bir kantin sistemine sahip olmadığını belirtmektedir. 
Sefer sırasındaki kayıplar 


Savaşın sonuçları bilinmemekle birlikte, tarihçiler daha sonra Charles Martel'in kuvvetlerinin yaklaşık 1.500 kayıp verdiğini iddia ederken, Emevi kuvvetlerinin 375.000 kişiye varan büyük kayıplar verdiği söylenmektedir. Ancak aynı kayıp rakamları Liber pontificalis'te Akitanya Dükü Odo'nun Toulouse Savaşı'ndaki (721) zaferi için de kaydedilmiştir. Diyakoz Paul, Historia Langobardorum'da (785 yılı civarında yazılmıştır) Liber pontificalis'in Odo'nun Toulouse'daki zaferiyle ilgili olarak bu zayiat rakamlarından bahsettiğini (Charles Martel'in Odo'nun yanında savaştığını iddia etmesine rağmen) doğru bir şekilde bildirmiştir, ancak daha sonraki yazarlar, muhtemelen "Fredegar'ın Devamları'ndan etkilenerek, Sarazen kayıplarını yalnızca Charles Martel'e atfetmiş ve düştükleri savaş kesin olarak Poitiers savaşı olmuştur." Sekizinci yüzyılın ortalarında yazılan Vita Pardulfi, savaştan sonra Abd-al-Rahmân'ın kuvvetlerinin Endülüs'e dönerken Limousin'i yakıp yağmaladığını bildirir ki bu da Fredegar'ın Devamları'nda hayal edildiği ölçüde yok edilmediklerini ima eder. 


Rakipler 


Hispania'nın ve ardından Galya'nın işgali, Dört Doğru Yol Halifesi'nin (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali) hükümdarlığının sona ermesinin ardından İslam imparatorluğunun ilk halife hanedanı olan Emevi Hanedanı tarafından yönetildi. Emevi Halifeliği, Tours Savaşı sırasında belki de dünyanın en önde gelen askeri gücüydü. Emeviler döneminde Halifelikte büyük bir genişleme meydana geldi. Müslüman orduları 600'lü yılların sonlarına doğru Kuzey Afrika ve İran'a doğru ilerledi; Tarık ibn-Ziyad liderliğindeki güçler Cebelitarık'ı geçerek İber yarımadasında Müslüman gücünü tesis ederken, diğer ordular da çok uzaklarda, bugün Pakistan'ın modern eyaleti olan Sind'de güç kurdu. Emevilerin yönetimindeki Müslüman imparatorluğu artık çok çeşitli halkları yöneten geniş bir alandı. 
Emevi hanedanının son seferinde İsaurialı Leo Akroinon Savaşı'nda (739) Anadolu'yu başarıyla savunmuş olsa da, Emeviler daha önceki iki önemli askeri güç olan Sasani İmparatorluğu'nu tamamen, Bizans İmparatorluğu'nu ise Suriye, Ermenistan ve Kuzey Afrika da dahil olmak üzere büyük bir bölümünü yok etmişti. 


Charles Martel yönetimindeki Frank Krallığı, Batı Avrupa'nın en önde gelen askeri gücüydü. 
Bugün Fransa'nın büyük bir kısmı (Austrasia, Neustria ve Burgundy), Batı Almanya'nın büyük bir kısmı ve aşağı ülkelerden oluşuyordu. Frank Krallığı, Saksonlar ve Frizyalılar gibi dış güçlere ve Akitanya Dükü Büyük Odo (Eski Fransızca: Eudes) gibi iç rakiplere karşı mücadele ederken, Roma'nın çöküşünden bu yana Batı Avrupa'daki ilk gerçek imparatorluk gücü olma yolunda ilerlemeye başlamıştı. 


Hispania'dan Müslüman fetihleri 


Endülüs genel valisi Al-Samh ibn Malik al-Khawlani komutasındaki Emevi birlikleri, İber yarımadasını süpürdükten sonra 719'da Septimania'yı ele geçirdi. El Samh, 720'den itibaren başkentini Mağribilerin Arbüne adını verdikleri Narbonne'da kurdu. Narbonne limanının güvenliğini sağlayan Emeviler, hâlâ Vizigotik kontların kontrolünde olan ve büyük ölçüde direniş göstermeyen Alet, Beziers, Agde, Lode&ve, Maguelonne ve Nimes şehirlerini hızla ele geçirdiler. 


Emevilerin Akitanya seferi Toulouse Savaşı'nda (721) geçici bir gerileme yaşadı; Akitanya Dükü Odo (Büyük Eudes olarak da bilinir) Toulouse kuşatmasını yararak Al-Samh ibn Malik'in kuvvetlerini gafil avladı ve genel vali Al-Samh ibn Malik'in kendisini ölümcül şekilde yaraladı. Bu yenilgi eski Roma Galya'sına yapılan akınları durdurmadı; Narbonne'da sağlam bir şekilde üslenen ve deniz yoluyla kolayca ikmal edilen Müslüman kuvvetleri 720'lerde doğuya doğru saldırıya geçerek 725'te Burgonya'daki Autun'a kadar ilerledi. 


Hem güneydeki Emeviler hem de kuzeydeki Franklar tarafından tehdit edilen Eudes, 730 
yılında, daha sonra Katalonya olacak bölgenin vali yardımcısı olan ve Franklar tarafından "Munuza" olarak adlandırılan Berberi emir Osman ibn Naissa ile ittifak kurdu. İttifakı mühürlemek için Osman'a Eudes'in kızı Lampade verildi ve Eudes'in güney sınırı olan Pireneler boyunca Arap akınları durdu. Ancak ertesi yıl Osman Endülüs valisi Abd-al-Rahmân'a karşı isyan etti ve Abd-al-Rahmân isyanı hızla bastırarak dikkatini Eudes'e yöneltti. Abdurrahman, Emevilerin Pireneler'in kuzeyindeki Avrupa'yı fethetme girişimi için Arap ağır süvarileri ve Berberi hafif süvarilerinin yanı sıra Halifeliğin tüm eyaletlerinden askerlerden oluşan büyük bir güç getirmişti. Kimliği belirsiz bir Arap'a göre, "Bu ordu her yeri ıssızlaştıran bir fırtına gibi geçti." Dük Eudes (bazıları tarafından Kral olarak adlandırılır) ordusunu Bordeaux'da topladı, ancak yenildi ve Bordeaux yağmalandı. Garonne Nehri Savaşı'nda Hıristiyanların katledilmesi açıkça korkunçtu; 7/54 tarihli Mozarabic Chronicle "solus Deus numerum morientium vel pereuntium recognoscat" ("Katledilenlerin sayısını yalnızca Tanrı bilir") yorumunu yapmıştır. Emevi atlıları daha sonra Galya'nın o bölümünü tamamen harap ettiler; kendi tarihlerine göre "sadıklar dağları deldiler, engebeli ve düz araziyi çiğnediler, Frankların ülkesine kadar yağmaladılar ve herkesi kılıçtan geçirdiler, öyle ki Eudo Garonne Nehri'nde onlarla savaşmaya geldiğinde kaçtı." 


Eudes'in Franklara çağrısı 


Eudes yardım için Franklara başvurdu ve Charles Martel ancak Eudes'in Frank otoritesine boyun eğmeyi kabul etmesinden sonra bunu kabul etti. 


Görünüşe göre Emeviler Frankların gerçek gücünün farkında değildi. Emevi kuvvetleri, Franklar da dahil olmak üzere hiçbir Germen kabilesiyle özellikle ilgilenmiyordu ve o dönemin tarihi olan Arap Kronikleri, Frankların büyüyen bir askeri güç olduğunun farkına ancak Tours Savaşı'ndan sonra varıldığını göstermektedir. 


Dahası, Emeviler potansiyel düşmanlar için kuzeye doğru keşif yapmamış gibi görünüyorlar, çünkü yapsalardı, 717'den itibaren Avrupa'yı tamamen ele geçirmesi nedeniyle Charles Martel'in kendi hesabına hesaba katılması gereken bir güç olduğunu kesinlikle fark ederlerdi: bu, Emevileri Batı Roma İmparatorluğu'nun küllerinde yetenekli bir general tarafından yönetilen gerçek bir gücün yükseldiği konusunda uyarabilirdi. 


Loire'a doğru ilerleyin 


732 yılında Emevilerin öncü kuvvetleri, ikmal trenlerini ve ordularının büyük bir bölümünü 
geride bırakmış olarak kuzeye, Loire Nehri'ne doğru ilerliyordu. Esasen, Galya'nın o bölgesindeki tüm direnişi kolayca yok eden istilacı ordu, ana gövde daha yavaş ilerlerken birkaç akıncı grubuna ayrılmıştı. 


Emevilerin saldırısı büyük ihtimalle yılın bu kadar geç bir zamanında gerçekleşmiştir çünkü birçok adam ve at ilerledikçe topraktan geçinmek zorunda kalmıştır; bu nedenle bölgenin buğday hasadı hazır olana kadar beklemeleri ve ardından hasadın makul bir miktarının harmanlanıp (yavaşça elledövülerek) depolanması gerekmiştir. Ne kadar kuzeye gidilirse hasat o kadar geç olur ve erkekler yiyecek için çiftlik hayvanlarını öldürebilirken, atlar et yiyemez ve yiyecek olarak tahıla ihtiyaç duyarlar. Her gün otlamalarına izin vermek çok uzun sürerdi ve yiyecek depolarının nerede tutulduğunu bulmak için yerlileri sorgulamak, iki tarafın ortak bir dili olmadığı bir yerde işe yaramazdı. 


Eudes'in 11 yıl önce Toulouse Muharebesi'ni kazandıktan sonra Bordeaux'da ve Garonne Nehri Muharebesi'nde neden bu kadar kolay yenildiğinin askeri açıklaması basittir. 
Toulouse'da Eudes, tüm savunma kaleleri içe dönük olan, kendine aşırı güvenen ve hazırlıksız bir düşmana karşı basit bir sürpriz saldırı gerçekleştirirken, kendisi 


dışarıdan. Emevi kuvvetleri çoğunlukla piyadelerden oluşuyordu ve sahip oldukları süvariler hiçbir zaman harekete geçip onunla açık bir savaşta karşılaşma fırsatı bulamadı. Herman de Carinthia'nın bir Endülüs tarihi çevirisinde yazdığı gibi, Eudes saldırganları tamamen gafil avlayan son derece başarılı bir kuşatmayı başardı ve sonuç Müslüman kuvvetlerin kaotik bir şekilde katledilmesi oldu. 


Bordeaux'da ve yine Garonne Nehri Muharebesi'nde, Emevi kuvvetleri piyade değil süvariydi ve gafil avlanıp savaşa hazırlanma şansı verilmedi, bu da Eudes'in ordusunun mahvolmasına yol açtı, neredeyse tamamı öldürüldü ve Müslümanlara çok az kayıp verdirildi. Eudes'in kuvvetleri, o dönemin diğer Avrupa birlikleri gibi üzengiden yoksundu ve bu nedenle ağır süvarileri yoktu. Neredeyse tüm birlikleri piyadeydi. Emevilerin ağır süvarileri ilk hücumlarında Hıristiyan piyadeleri bozguna uğrattı ve sonra da bozguna uğrayıp kaçan piyadeleri kılıçtan geçirdi. 


İstilacı güç güney Galya'yı yakıp yıkmaya devam etti. Fredegar'ın ikinci devamına göre olası bir neden, o dönemde Batı Avrupa'nın en prestijli ve en kutsal tapınağı olan Tours'lu Aziz Martin Manastırı'nın zenginlikleriydi. Bunu duyan Avusturyalı Saray Başkanı Charles Martel ordusunu toplayarak güneye doğru yürüyüşe geçti ve eski Roma yollarından kaçınarak Müslümanları gafil avlamayı umdu. Bir falanks kullanmayı planladığından, savaş alanını seçmesi çok önemliydi. Yüksek ağaçlık bir düzlük bulmak, adamlarını toplamak ve Müslümanları kendisine gelmeye zorlamak şeklindeki planı sürpriz unsuruna bağlıydı. 


Savaş 
Hazırlıklar ve manevra 


Anlatılanlara bakılırsa, istilacı kuvvetler Tours'a yaptıkları saldırıya doğrudan karşı koyan, iyi yerleştirilmiş ve savaşa hazır, yüksek mevzilere sahip büyük bir kuvvetle karşılaşınca tamamen hazırlıksız yakalanmışlardı. Charles umduğu sürprizi tam anlamıyla gerçekleştirmişti. Bunun üzerine savaşa savunma amaçlı, falanks benzeri bir düzende başlamayı seçti. Arap kaynaklarına göre Franklar, herhangi bir süvari hücumunu kırmak için ağaçların ve yukarı doğru eğimin bulunduğu geniş bir meydanda dizilmişlerdi. 


Yedi gün boyunca iki ordu küçük çatışmalarla birbirini izledi. Emeviler tam güçlerinin gelmesini beklediler ve geldiler de ama yine de tedirgindiler. Abdurrahman iyi bir komutan olmasına rağmen, Charles'ın ordusunu tam güce ulaştırmasına ve savaşın yerini seçmesine izin vermeyi başarmıştı. Dahası, Emeviler için karşılarındaki ordunun büyüklüğünü kestirmek zordu, çünkü Charles ağaçları ve ormanı kullanarak kuvvetlerini olduğundan daha büyük göstermişti. Bu nedenle Abdülrahmân tüm birliklerini geri çağırdı, bu daona daha da büyük bir ordu sağladı - ama aynı zamanda Charles'a İmparatorluğunun ileri karakollarından daha fazla tecrübeli piyadesinin gelmesi için zaman kazandırdı. 

Zafer için tek umudu bu piyadelerdi. Tecrübeli ve savaşta sertleşmiş olan bu askerlerin çoğu yıllarca, bazıları 717 yılına kadar onunla birlikte savaşmıştı. Ayrıca milis birlikleri de gelmişti ama milisler yiyecek toplamak ve Müslümanları taciz etmek dışında neredeyse hiçbir işe yaramıyordu. Hem deneyimli hem de disiplinli olan piyadelerinin aksine, askerler ikisi de değildi ve Charles'ın süvari hücumlarına karşı sağlam durmaları için onlara güvenmeye hiç niyeti yoktu (Yüzyıllar boyunca çoğu tarihçi, Frankların savaşın başlangıcında sayıca en az 2-1 oranında üstün olduğuna inanmıştır). 

Charles, Abd-al-Rahmân'ın sonunda kendini savaşmak ve Tours'u yağmalamak zorunda hissedeceğine dair her şeyini ortaya koyarak kumar oynadı. İkisi de saldırmak istemedi ama Abd-al-Rahmân sonunda Tours'u yağmalamak zorunda hissetti, bu da kelimenin tam anlamıyla önündeki tepede bulunan Frank ordusunun içinden geçmek anlamına geliyordu. Charles'ın bekleme kararı, Emevileri yokuş yukarı, yokuşa ve ormana karşı hücum etmeye zorladığı için çok önemliydi; bu da süvari hücumunun doğal avantajlarının büyük bir kısmını ortadan kaldırıyordu. 


Charles on yıl önce Toulouse'dan beri bu karşılaşmaya hazırlanıyordu. Başarısız olması halinde Batı Hıristiyanlığını savunabilecek başka bir Hıristiyan gücünün kalmayacağının farkındaydı. Ancak Gibbon, çoğu eski ve modern tarihçi gibi, Charles'ın kötü bir durumu en iyi şekilde değerlendirdiğine inanmaktadır. Sayıca az olmalarına ve ağır süvarileri olmayan piyadelere bağlı olmalarına rağmen, Charles'ın kendisine içtenlikle inanan sert, savaşta sertleşmiş bir ağır piyadesi vardı. Dahası, Davis'in de belirttiği gibi, bu piyadeler ağır silahlarla donatılmıştı; her bir adam savaşa belki de 75 kilo ağırlığında ahşap ve demir zırh taşıyarak gidiyordu. Falanks şeklinde dizildiklerinden, bir süvari hücumuna geleneksel olarak düşünüldüğünden daha iyi karşı koyabiliyorlardı, özellikle de Charles bu tür hücumları kırmaya daha fazla yardımcı olmak için onlara yüksek bir yer ve ağaçlar sağlayabildiği için. 
Ayrıca Charles'ın sürpriz yapma şansı da vardı, zemini seçmesine izin verilmişti. 


Kurt ve ayı postları içindeki Franklar soğuğa karşı iyi giyinmişlerdi ve arazi avantajına sahiptiler. Araplar, Frankların sahip olmadığı çadırlara sahip olmalarına rağmen, yaklaşmakta olan kuzey Avrupa kışının yoğun soğuğuna hazırlıklı değillerdi, ancak sayısal olarak üstün olabileceklerine inandıkları bir Frank ordusuna saldırmak istemiyorlardı. 
Esasen, Emeviler Frankların açık alana çıkmasını isterken, sıkışık bir savunma düzenine sahip olan Franklar onların yokuş yukarı, ağaçların arasına çıkmasını ve süvarilerinin avantajlarını bir anda azaltmasını istiyordu. Bu Charles'ın kazandığı bir bekleme oyunuydu: Abd-al-Rahmân kış yaklaşırken savaşı süresiz olarak ertelemek istemediğinden, savaş yedinci gün başladı. 


Nişanlılık 


Abdurrahman süvarilerinin taktiksel üstünlüğüne güvendi ve onlara defalarca hücum ettirdi. 
Emevilerin, daha önceki savaşlarda kendilerine zafer getiren uzun mızrakları ve kılıçlarıyla donanmış süvarilerine duydukları inanç bu kez boşa çıktı. 


Ortaçağ piyadelerinin süvari hücumlarına karşı koyduğu örneklerden birinde, disiplinli Frank askerleri saldırılara dayanmış, ancak Arap kaynaklarına göre Arap süvarileri birkaç kez Frank meydanının içine girmiştir. "Müslüman atlılar, erkekçe direnen Frank taburlarına karşı şiddetle ve sık sık ileri atıldılar ve her iki taraftan da çok sayıda ölü düştü." 


Buna rağmen Franklar yılmadı. Görünüşe göre Charles'ın Kilise fonlarıyla satın aldığı yıl boyu süren eğitim işe yaramıştı. Sıkı eğitimli askerleri odönemde mümkün olmadığı düşünülen bir şeyi başardı: piyadeler Emevilerin ağır süvarilerine karşı koydu. Paul Davis, Charles'ın ordusunun çekirdeğinin hem son derece disiplinli hem de iyi motive edilmiş, "onunla birlikte tüm Avrupa'da sefer yapmış" profesyonel bir piyade olduğunu ve Charles'ın temelde düşmanına baskın düzenleyip bozmak ve piyadeleri için yiyecek toplamak için kullandığı leventlerle desteklendiğini söyler. Mozarabic Chronicle 754'te şöyle yazar: 


"Ve savaşın şokuyla Kuzey'in adamları kımıldatılamayan bir deniz gibi göründüler. 
Birbirlerine yakın durarak, sanki buzdan bir siper oluşturdular; ve kılıçlarının büyük darbeleriyle Arapları yere serdiler. Şeflerinin etrafında bir grup halinde toplanan Avusturyalılar her şeyi önlerine kattılar. Yorulmak bilmeyen elleri kılıçlarını düşmanın göğsüne indirdi." 


Savaş dönüyor 


Meydana giren Emevi birlikleri Charles'ı öldürmeye çalışmışlar, ancak komutanları etrafını sarmış ve onu bozguna uğratmamışlardı. Frank tarihçileri, Emevi ordusunda Frank gözcülerin Bordeaux'dan aldıkları ganimetleri tehdit ettiğine dair bir söylenti yayıldığını iddia ettiklerinde savaş hâlâ devam ediyordu. Emevi birliklerinin bir kısmı hemen savaşı bıraktı ve ganimetlerini güvence altına almak için kampa döndü. Buna göre 


Müslümanların savaşla ilgili anlatılarına göre, ikinci gün savaşın ortasında (Frankların anlatılarına göre savaş sadece bir gün sürmüştür), Charles tarafından gönderilen Frank gözcüleri kampa ve erzak trenine (köleler ve diğer yağmalar da dahil) baskın yapmaya başlamıştır. 


Charles'ın Emevi karargâhında kaos yaratmak ve düşmanının bir kısmını geri çekmeyi umarak mümkün olduğunca çok sayıda köleyi serbest bırakmak için gözcüler gönderdiği düşünülüyordu. Emevi süvarilerinin birçoğu kamplarına döndüğü için bu başarılı oldu. 
Müslüman ordusunun geri kalanı için bu tam ölçekli bir geri çekilme gibi görünüyordu ve çok geçmeden öyle de oldu. Hem Batıhem de Müslüman tarihleri, geri çekilmeyi durdurmaya çalışırken Abdurrahman'ın etrafının sarıldığı ve bunun sonucunda öldüğü ve Emevi birliklerinin daha sonra tamamen kamplarına çekildiği konusunda hemfikirdir. Bir Arap kaynağının samimiyetle yazdığı gibi, "tüm ordu düşmanın önünden kaçtı" ve "birçoğu kaçarken öldü". Franklar falankslarını yeniden kurdular ve savaşın ertesi sabah şafakta yeniden başlayacağına inanarak gece boyunca yerlerinde dinlendiler. 


Ertesi gün 


Ertesi gün Emevi kuvvetleri savaşı yenilemeyince Franklar bir pusudan korktular. Charles ilk başta Emevi kuvvetlerinin kendisini tepeden aşağıya ve açık alana çekmeye çalıştığına inandı. Bu taktiğe her ne pahasına olursa olsun karşı koyması gerektiğini biliyordu; aslında birliklerini hiçbir koşulda düzenlerini bozmamaları ve açık alana çıkmamaları için yıllarca disipline etmişti. (Piyadelerin zırhlı süvariler tarafından açıkalana çekilmesinin sonuçları için Hastings Muharebesi'ne bakınız). Emevi ordugâhının Frank askerleri tarafından kapsamlı bir şekilde keşfedilmesinden sonra -ki her iki tarihsel anlatıya göre de Emevi kuvvetleri taşıyabildikleri ganimetlerle İberya'ya geri dönerken çadırlar bile kalacak şekilde aceleyle terk edilmişti- Müslümanların gece boyunca geri çekildiği anlaşıldı. 


Ordular arasındaki eşitsizlik göz önüne alındığında, Frankların çoğunlukla piyade olduğu, Berberi süvarileri ve zırhlı veya postallı Arap atlılarına karşı (Berberiler daha az korunuyordu), Charles Martel parlak bir savunma savaşı yaptı. Kendi seçtiği bir yer ve zamanda, çok daha üstün bir kuvvetle karşılaştı ve onu yendi. 


Çağdaş hesaplar 


754 tarihli Mozarabic Chronicle "savaşı diğer tüm Latince veya Arapça kaynaklardan daha 
ayrıntılı bir şekilde anlatır". Karşılaşma hakkında şöyle der, 


Abd ar-Rahman Eudes'i takip ederken, sarayları yıkarak ve kiliseleri yakarak Tours'u yağmalamaya karar verdi. Orada, gençliğinden beri bir savaşçı ve askeri konularda uzman olduğunu kanıtlamış ve Eudes tarafından çağrılmış olan Charles adındaki Austrasia konsolosuyla karşı karşıya geldi. Her iki taraf da neredeyse yedi gün boyunca akınlarla diğerine eziyetettikten sonra, nihayet savaş hatlarını hazırladılar ve kıyasıya savaştılar. 
Kuzey halkları soğuk bölgelerde bir buzul gibi bir arada duran bir duvar gibi hareketsiz kaldılar. Göz açıpkapayıncaya kadar Arapları kılıçtan geçirdiler. Asker sayısı daha fazla olan ve müthiş bir şekilde silahlanmış olan Avusturyalılar, kral Abdurrahman'ı bulduklarında onu göğsünden vurarak öldürdüler. Ama birdenbire, Arapların sayısız çadırını gören Franklar, savaş sırasında gece çöktüğü için savaşı ertesi güne erteleyerek alçakça kılıçlarını kınına soktular. Şafak vakti ordugâhlarından kalkan Avrupalılar, Arapların çadır ve gölgeliklerinin tıpkı bir gün önce olduğu gibi düzenlenmişolduğunu gördüler. 
Boş olduklarını bilmeden ve içlerinde savaşa hazır Sarazen kuwvetleri olduğunu düşünerek, keşif için subaylar gönderdiler ve tüm 

İsmaili birlikler ayrılmıştı. Gerçekten de geceleyin sessizce kaçıp kendi ülkelerine dönmüşlerdi. 


Wolf (çev), Chronicle of 754, s. 145 


Charles Martel'in ailesi, Fredegar's Chronicle'ın Continuations'ının dördüncü kitabı için savaşın stilize bir özetini yazdı: 


Prens Charles onlara |AraplaraJ karşı cesaretle savaş hatlarını çizdi ve savaşçı onlara karşı hücuma geçti. İsa'nın yardımıyla çadırlarını devirdi ve onları kılıçtan geçirmek için savaşa koştu. Kral Abdirama öldürüldükten sonra onları yok etti, orduyu ileri sürerek savaştı ve kazandı. Böylece galip gelen, düşmanlarına karşı zafer kazandı. 


Fouracre, Continuations of Fredegar, s. 149 


Bu kaynakta daha ayrıntılı olarak "o (Charles Martel) büyük bir savaş adamı gibi üzerlerine indi" denmektedir. Charles'ın onları "anız gibi dağıttığını" söyleyerek devam eder. 


"İçeri dalmak" ve "çadırlarını devirmek" ifadeleri, Sayılar Kitabı'nın 24. bölümündeki "Tanrı'nın Ruhu'nun İsrail çadırlarına 'içeri daldığı"" ifadesini ima ediyor olabilir. "Savaşçı" için kullanılan Latince sözcük olan "belligerator" da Kutsal Kitap'ta büyük savaşları anlatan Maccabees Kitabı'nın 15. ve 16. bölümlerine aittir. 


Bede'nin Historiam Ecclesiasticam Gentis Anglorum (Bölüm XXllI) adlı eserinde Poitiers Savaşı'na bir atıfta bulunulduğu düşünülmektedir: "...korkunç bir Sarazen salgını Fransa'yı feci bir katliamla kasıp kavurdu, ama çok geçmeden bu ülkede kötülüklerinin cezasını buldular". 


Stratejik analiz 


Abd-al-Rahmân iyi bir generaldi ve yapamadığı iki şeyi yapması gerekirdi. Gibbon, Charles Martel'e karşı hemen harekete geçmediğini, Charles'ın Müslüman istilacıları şaşırtmak için yollardan kaçınarak dağların üzerinden yürüdüğü sırada Tours'da onun tarafından şaşırtıldığını ve böylece kurnaz Charles'ın çarpışacakları zamanı ve yeri seçtiğini belirtmektedir: 


- Abd-al-Rahmân ya Frankların Akitanyalı rakiplerinin yardımına gelmeyeceğini varsaymış ya da bunu önemsememiş ve bu yüzden istiladan önce onların gücünü değerlendirememiştir. 


- Frank ordusunun ve Charles Martel'in hareketlerini gözlemlemekte başarısız oldu. 


Her ikisini de yaptıktan sonra, aşağı Galya'daki hafif atlı yağmasını azaltacak ve tüm gücüyle Frankların üzerine yürüyecekti. Bu strateji Charles'ın Tours'da sahip olduğu her avantajı geçersiz kılardı: 


İstilacılar, savaşta böylesine büyük bir rol oynayan ganimetlerle yükümlü olmayacaklardı. 


Tours'dan önce yaptıkları savaşlarda tek bir savaşçı bile kaybetmemişlerdir. (Akitanya'yı ele geçirirken nispeten az adam kaybetmiş olsalar da, Tours'da çok önemli olabilecek bazı kayıplar vermişlerdir). 


Avrupa'daki gerçek güçle savaşmak için bir an önce harekete geçerken, daha sonra istedikleri gibi seçebilecekleri Eudes gibi daha zayıf rakipleri atlamış ve savaş alanını en azından kısmen seçmiş olacaklardı. 


Bazı askeri tarihçiler düşmanları arkada bırakmanın genellikle akıllıca olmadığını belirtirken, Moğollar dolaylı saldırının ve önce en güçlüleri ortadan kaldırmak için daha zayıf düşmanları atlamanın yıkıcı derecede etkili bir istila yöntemi olduğunu kanıtladılar. Bu durumda, Müslümanların onları kolayca yok ettiği göz önüne alındığında, bu düşmanlar neredeyse hiçbir tehlike oluşturmuyordu. Asıl tehlike Charles'tı ve Galya'da yeterince keşif yapamaması felaketle sonuçlandı. 


Creasy'ye göre, Müslümanların en iyi stratejik tercihi savaşı reddetmek, ganimetleriyle birlikte yola çıkmak, güney Galya'da ele geçirdikleri şehirleri garnizonlaştırmak ve Charles'ı, yelkenli ve zırhlı atlılarıyla sahip oldukları büyük avantajı en üst düzeye çıkarabilecekleri, kendi isteklerine daha uygun bir savaş alanına zorlayabilecekleri zaman geri dönmek olurdu. 
Ancak Müslüman kuvvetler kontrol altında kalsaydı durum farklı olabilirdi. Hem Batı hem de Müslüman tarihleri savaşın çetin geçtiği ve Emevi ağır süvarilerinin meydana girdiği konusunda hemfikir olmakla birlikte, Frankların hala güçlü bir direnişgösterdikleri konusunda hemfikirdir. 


Charles, Frank toprakları tehdit altındayken boş durmayı göze alamazdı. Er ya da geç Emevi ordularıyla yüzleşmek zorunda kalacaktı ve adamları Akitanyalıların uğradığı büyük yıkım karşısında öfkelendiler ve savaşmak istediler. Ama Sir Edward Creasy şunu belirtmişti: 


Charles'ın sürekli bir ordusu olmadığını ve sancağını takip eden Frank savaşçıların bağımsız ruhunu hatırladığımızda, istilacıları izlemek ve güçlerini geciktirerek yıpratmak gibi ihtiyatlı bir politikayı benimsemenin onun elinde olmadığı en muhtemel görünüyor. Sarazen hafif süvarilerinin Galya'daki tahribatı o kadar korkunç ve yaygındı ki, Frankların öfkeli coşkusunu uzun süre dizginlemek imkânsız olmalıydı. Ve Charles, Araplar daha fazla şehre saldırıp daha fazla bölgeyi harap ederken adamlarını uysalca izlemeye ikna edebilseydi bile, bir askeri seferin olağan süresi sona erdiğinde bir orduyu bir arada tutamazdı. 


Hem Hallam hem de Watson, Charles'ın başarısız olması halinde Batı Avrupa'yı koruyacak hiçbir gücün kalmayacağını savunmaktadır. Hallam belki de bunu en iyi şekilde ifade etmiştir: "Marathon, Arbela, Metaurus, Châlons ve Leipzig ile birlikte, aksi bir olayın dünyanın dramını sonraki tüm sahnelerinde esaslı bir şekilde değiştireceği birkaç savaş arasında haklı olarak sayılabilir." 


Stratejik ve taktiksel olarak Charles muhtemelen düşmanlarının kendisinden müdahale etmesini en az bekledikleri ana kadar bekleyerek ve ardından onları kendi seçtiği bir savaş alanında gafil avlamak için gizlice ilerleyerek verebileceği en iyi kararı vermiştir. 
Muhtemelen kendisi ve adamları yaptıkları savaşın ciddiyetinin farkında değildi, Matthew Bennett ve yardımcı yazarlarının Fighting Technigues of the Medieval World (2005) adlı eserinde dediği gibi: "çok az savaş yapıldıktan 1000 yıl sonra hatırlanır |...J ama Tours Savaşı bir istisnadır |...) Charles Martel, devam etmesine izin verilseydi Galya'yı fethedebilecek bir Müslüman akınını geri çevirmiştir." 


Aftermath 
Emevilerin geri çekilmesi ve ikinci istila 


Emevi ordusu Pireneler üzerinden güneye çekildi. Charles sonraki yıllarda da Emevi güçlerini Fransa'dan sürmeye devam etti. 719'da Charles'ın hükümdarlığını gönülsüzce kabul eden Eudes'in ölümünden (yaklaşık 735) sonra Charles, Eudes'in Dükalığını kendisine bağlamak istedi ve Akitanyalıların uygun bir şekilde saygı göstermesini sağlamak için oraya gitti. Ancak soylular Eudes'in oğlu Hunold'u Dük ilan ettiler ve Charles da onun Düklüğünü tanıdı. 


Emeviler ertesi yıl Dük Maurontus'la yapılan ittifakın bir parçası olarak Provence'a girdiğinde meşruiyet kazandı. Başlangıçta Charles'ı derebeyi olarak kabul etmekte direnen Hunold'un kısa süre sonra başka seçeneği kalmadı. Charles'ı hemen derebeyi olarak kabul etti, Charles da Dükalığını onayladı ve ikisi de işgalcilerle yüzleşmeye hazırlandı. Charles, Emevi güçlerini İberya'ya hapsetmenin ve Galya'datutunmalarını engellemenin hayati önem taşıdığına inanıyordu ki birçok tarihçi de bu görüşü paylaşmaktadır. Bu nedenle hemen istilacıların üzerine yürüdü, Arles yakınlarında bir orduyu bozguna uğrattı ve şehri yerle bir etti ve Narbonne dışındaki Berre Nehri Muharebesi'nde ana istila gücünü yenilgiye uğrattı. 


Narbonne'a ilerleyin 


Buna rağmen Emeviler Narbonne ve Septimania'nın kontrolünü 27 yıl daha ellerinde tuttular, ancak daha fazla genişleyemediler. Yerel halkla daha önce varılan anlaşmalar sağlamlığını korudu ve 734 yılında Narbonne valisi Yusuf ibn Abd al-Rahman al-Fihri, hakimiyet alanını genişlettikçe güneyi sistematik olarak dize getiren Charles Martel'in tecavüzlerine karşı ortak savunma düzenlemelerikonusunda çeşitli kasabalarla anlaşmalar imzaladığında daha da pekiştirildi. Avignon Savaşı ve Nimes Savaşı'nda Emevi ordularını ve kalelerini yok etti. Narbonne'u kurtarmaya çalışan ordu Berre Nehri Muharebesi'nde onunla açık bir savaşta karşılaştı ve yok edildi, ancak Charles 737'de Narbonne'u kuşatma yoluyla alma girişiminde başarısız oldu, şehir Müslüman Arap ve Berberi ve Hıristiyan Vizigot vatandaşları tarafından ortaklaşa savunuldu. 


Karolenj Hanedanı 


Ordusunu yıllarca sürebilecek bir kuşatmaya bağlamak istemeyen ve Arles'da olduğu gibi topyekün bir cephe saldırısının kayıplarını göze alamayacağına inanan Charles, Narbonne ve Septimania'da kalan az sayıdaki işgalciyi tecrit etmekle yetindi. Emevilerin Narbonne'daki yenilgisinden sonra istila tehdidi azaldı ve birleşik Halifelik 750'de Zap Savaşı'nda iç savaşa sürüklendi. Narbonne'u 759'da teslim olmaya zorlamak Charles'ın oğlu Kısa Pippin'e kaldı ve böylece Narbonne Frankların hâkimiyetine girdi. Emevi hanedanı kovuldu ve Endülüs'e geri sürüldü; burada 1. Abdurrahman Bağdat'taki Abbasi Halifesine karşı Kurtuba'da bir emirlik kurdu. Arap ağır süvarilerinin yarattığı tehdit de, Hıristiyanların Arap modelini taklit ederek kendi benzer kuvvetlerini geliştirmesiyle geriledi ve Batı Avrupa Ortaçağ zırhlı şövalyesinin tanıdık figürü ortaya çıktı. 


Charles'ın torunu Charlemagne, Avrupa'da Reconguista olarak adlandırılansüreci başlatan ilk Hıristiyan hükümdar oldu. İspanya'nın kuzeydoğusunda Frank imparatorları Pireneler boyunca bugünkü Katalonya'nın bir kısmında Marca Hispanica'yı kurarak 785'te Girona'yı ve 801'de Barselona'yı yeniden fethettiler. Bu, Pireneler boyunca uzanan Müslüman topraklarına karşı bir tampon bölge oluşturdu. Tarihçi J.M. Roberts 1993 yılında Karolenj Hanedanı hakkında şunları söylemiştir: 


"Tours'da Arapları geri döndüren asker Charles Martel'i ve Almanya'nın Evangelisti Aziz Boniface'ın destekçisini yetiştirdi. Bu, Avrupa tarihinde bırakılan önemli bir çifte izdir." 


Emevilerin Galya'ya son istilaları 


735 yılında Endülüs'ün yeni valisi Galya'yı tekrar işgal etti. Antonio Santosuosso ve diğer 
tarihçiler, Endülüs'ün yeni valisi 'Ukbe b. El-Haccac'ın Poitiers yenilgisinin intikamını almak ve İslam'ı yaymak için nasıl tekrar Fransa'ya girdiğini ayrıntılarıyla anlatır. 
Santosuosso, Ukbe b. El-Haccac'ın kariyeri boyunca ele geçirdiği yaklaşık 2.000 Hıristiyanı din değiştirttiğini belirtmektedir. Galya'nın İberya üzerinden zorla istilasına yönelik son büyük girişimde, Saragossa'da büyük bir istila gücü toplandı ve 735'te bugünkü Fransız topraklarına girdi, Rhone Nehri'ni geçti ve Arles'ı ele geçirip yağmaladı. Oradan Provence'ın kalbine saldırdı ve güçlü direnişe rağmen Avignon'u ele geçirdi. 

Ukbe b. El-Haccac'ın kuvvetleri yaklaşık dört yıl boyunca Fransız topraklarında kaldı ve Lyons, Burgonya ve Piyemonte'ye akınlar düzenledi. Charles Martel tekrar imdada yetişerek, 736 ve 739'daki iki seferde, sonunda 759'da düşen Narbonne şehri hariç, kaybedilen bölgelerin çoğunu yeniden fethetti. Alessandro Santosuosso, ikinci (Emevi) seferin muhtemelen ilkinden daha tehlikeli olduğunu kuwvetle savunmaktadır. Akınlar devam etse de, ikinci seferin başarısızlığı Müslümanların Pireneler'i aşan ciddi seferlerine son verdi. Daha büyük çaplı girişimler için yapılan planlar, Emevi topraklarındaki iç karışıklıklar nedeniyle engellendi ve bu da genellikle kendi türlerinden düşmanlar yarattı. 


Tarihsel ve makro-tarihsel görüşler 


Bu savaşa ilişkin tarihsel görüşler hem Doğu'dahem de özellikle Batı'da üç büyük aşamaya ayrılır. Batılı tarihçiler, 754 tarihli Mozarabic Chronicle'dan başlayarak, Fredegar'ın Continuations'ında olduğu gibi, savaşın makro-tarihsel etkisini vurgulamışlardır. 

Gibbon ve onun kuşağından tarihçiler Tours Savaşı'nın dünya tarihinde tartışmasız bir şekilde belirleyici olduğu konusunda hemfikir olduklarından, bu Charles'ın Hıristiyanlığı 

tam anlamıyla kurtardığı iddiasına dönüştü. 


Modern tarihçiler bu konuda esasen iki kampa ayrılmışlardır. Birinci grup esasen Gibbon ile aynı fikirdeyken, diğer grup savaşın büyük ölçüde abartıldığını, bir akından istilaya ve Halife için sadece bir sıkıntıdan İslami Yayılma Çağı'nın sona ermesine yardımcı olan sarsıcı bir yenilgiye dönüştürüldüğünü savunmaktadır. Bununla birlikte, savaşın makro-tarihsel bir öneme sahip olduğunu kabul eden ilk grup içinde, Gibbon'un daha dramatik retoriğinden ziyade savaşın önemini desteklemek için daha ılımlı ve nüanslı bir yaklaşım benimseyen bir dizi tarihçinin bulunduğunu belirtmekönemlidir. Bu ekole en iyi örnek William E. 
Watson'dır. Watson, aşağıda özellikle tartışılacağı üzere, savaşın böyle bir öneme sahip olduğuna inanmakta, ancak savaşı klasik bir "Müslüman ve Hıristiyan" çatışması olarak görmek yerine askeri, kültürel ve siyasi olarak analiz etmektedir. 


Doğu'da Arap tarihleri de benzer bir yol izlemiştir. Savaş önce feci bir yenilgi olarak görülmüş, daha sonra Arap tarihlerinden esasen silinmiş, bu da onu ya İkinci Konstantinopolis Kuşatması'nın büyük yenilgisine ikincil bir kayıp ya da birlikte ilk Halifeliğin düşüşüne neden olan bir dizi büyük makro-tarihsel yenilginin bir parçası olarak gören modern bir tartışmaya yol açmıştır. Esasen, birçok modern Müslüman akademisyen, ilk Halifeliğin sürekli genişlemesinin sona ermesine dayanamayan cihatçı bir devlet olduğunu savunmaktadır. Bizanslılar ve Franklar daha fazla genişlemeyi başarıyla engellerken, 740'taki Büyük Berberi İsyanı ile başlayan ve Zap Savaşı ve Emevi Halifeliğinin yıkılmasıyla sona eren iç sosyal sorunlar doruğa ulaştı. 


Batı tarihinde 


Gerçek "modern" tarihçilerin ilk dalgası, özelliklede Edward Gibbon gibi Roma ve Ortaçağ üzerine çalışan akademisyenler, Charles düşmüş olsaydı Emevi Halifeliğinin bölünmüş bir Avrupa'yı kolayca fethedeceğini iddia ediyorlardı. Gibbon'un ünlü gözlemi: 


Muzaffer bir yürüyüş hattı Cebelitarık kayalıklarından Loire kıyılarına kadar bin milden fazla uzamıştı; aynı mesafenin tekrarı Sarazenleri Polonya'nın sınırlarına ve İskoçya'nın dağlık bölgelerine taşıyabilirdi; Ren nehri Nil ya da Fırat'tan daha geçilmez değildir ve Arap donanması deniz savaşı olmadan Thames nehrinin ağzına kadar yelken açabilirdi. Belki de Kuran'ın yorumu artık Oxford'un okullarında öğretilecek ve kürsüleri sünnetli bir halka Mahomet'in vahyinin kutsallığını ve gerçekliğini gösterebilecekti. 


Charles'ı Hıristiyanlığın ve Batı medeniyetinin kurtarıcısı olarak öven sadece Gibbon da değildi. H.G. Wells, Dünyanın Kısa Tarihi adlı eserinin "Latin Hıristiyanlığının Gelişimi" başlıklı XLV. bölümünde şöyle demektedir 


Müslümanlar 720 yılında Pireneleri geçtiklerinde, bu Frank krallığını Clovis'in soysuzlaşmış bir soyundan gelen Saray Başkanı Charles Martel'in fiili yönetimi altında buldular ve onun ellerinde Poitiers'in (732) kesin yenilgisini yaşadılar. Bu Charles Martel, Pireneler'den Macaristan'a kadar Alpler'in kuzeyindeki Avrupa'nın fiilen efendisiydi. Fransızca-Latince ve Yüksek ve Alçak Almanca dillerini konuşan çok sayıda alt lordu yönetiyordu. 


Gibbon'a bir asır sonra Belçikalı tarihçi Godefroid Kurth da katılmış ve Poitiers Savaşı'nın "Hıristiyan Medeniyetinin devam etmesi ya da İslam'ın Avrupa'ya hakim olması bu savaşın sonucuna bağlı olduğu için dünya tarihindeki en büyük olaylardan biri olarak kalması gerektiğini" yazmıştır. 


Alman tarihçiler Charles Martel'i övmekte özellikle gayretliydiler; Schlegel bu "muazzam zaferden" bahseder ve "Charles Martel'in kolunun Batı'nın Hıristiyan uluslarını her şeyi yok eden İslam'ın ölümcül pençesinden nasıl kurtarıp kurtardığını" anlatır. Creasy, Leopold von Ranke'nin bu dönemeilişkin görüşünü aktarır: 


Dünya tarihinin en önemli dönemlerinden biri olan sekizinci yüzyılın başlarında, bir yanda Müslümanlık İtalya ve Galya'ya yayılma tehdidinde bulunurken, diğer yanda Saksonya ve Friesland'ın eski putperestliği bir kez daha Ren Nehri'ni geçmeye zorladı. Hıristiyan kurumlarının bu tehlikesi karşısında, Germen ırkından genç bir prens, Karl Martell, onların savunucusu olarak ortaya çıktı, kendini savunma zorunluluğunun gerektirdiği tüm enerjiyle onları korudu ve sonunda onları yeni bölgelere yaydı. 


Alman askeri tarihçi Hans Delbruck bu savaş için "dünya tarihinde bundan daha önemli bir savaş yoktur" demiştir. (The Barbarian Invasions, sayfa 441.) Henry Hallam'a göre Charles Martel başarısız olsaydı ne Şarlman, ne Kutsal Roma İmparatorluğu ne de Papalık Devletleri olacaktı; tüm bunlar Charles'ın, Halifelik birleşmiş ve böyle bir fethi gerçekleştirebilecek durumdayken İslam'ın Avrupa'ya yayılmasını engellemesine bağlıydı. Bir başka büyük orta çağ tarihçisi Thomas Arnold, Charles Martel'in zaferini, tüm modern tarih üzerindeki etkisi bakımından Arminius'un zaferinden bile daha üst sıralara yerleştirmiştir: "Charles Martel'in Tours'daki zaferi, yüzyıllar boyunca insanlığın mutluluğunu etkileyen o önemli kurtuluşlardan biriydi." Louis Gustave ve Charles Strauss, Moslem and Frank; or, Charles Martel and the rescue of Europe adlı kitaplarında "Kazanılan zafer kesin ve nihai idi, Arap fetih seli geri çekildi ve Avrupa Sarazenlerin tehdit edici boyunduruğundan kurtarıldı" demektedirler. (sayfa 122) 


Charles Oman, History of the Art of War in the Middle Ages adlı eserinde şu sonuca varmaktadır: 


Poitiers'de Franklar, iki yüz yıl önce Casilinum'da yaptıkları gibi, tek bir kitle halinde, saflarını bozmadan ve manevra yapmaya kalkışmadan savaştılar. Zafer, piyade meydanının tamamen savunmaya yönelik taktikleriyle kazanıldı; fanatik Araplar defalarca üzerlerine saldırarak paramparça oldular ve sonunda gecenin karanlığında kaçtılar. Ama peşlerine düşen olmadı, çünkü Charles adamlarının bozguna uğramış düşmanı kovalamak için hattan bir adım bile ayrılmasına izin vermemeye karar vermişti. (1, 58) 


Adolf Hitler, Hitler'in Sofra Sohbeti'nde (28 Ağustos 1942, öğlen) şöyle diyor: 


Charles Martel Poitiers'de zafer kazanmasaydı -zaten, görüyorsunuz, dünya çoktan Yahudilerin eline düşmüştü, Hıristiyanlık o kadar korkak bir şeydi ki! -O zaman büyük olasılıkla, kahramanlığı yücelten ve yedinci cenneti yalnızca cesur savaşçılara açan o külte, Muhammediliğe dönmüş olurduk. O zaman Germen ırkları dünyayı fethedebilirdi. 
Hıristiyanlık tek başına onların bunu yapmasını engelledi." 


John H. Haaren, Orta Çağ'ın Ünlü Adamları kitabında şöyle der: 


Tours ya da diğer adıyla Poitiers savaşı, dünyanın en önemli savaşlarından biri olarak kabul edilir. Avrupa'da egemen gücün Müslümanlar değil Hıristiyanlar olması gerektiğine karar vermiştir. Charles Martel özellikle bu savaşın kahramanı olarak anılır." John Bagnell Bury, 20. 
yüzyılın başında yazdığı bir yazıda şöyle diyordu: "Tours Savaşı... sık sık dünya tarihi için ilk büyüklükte bir olay olarak gösterilmiştir, çünkü bundan sonra İslam'ın Avrupa'ya girişi nihayet durma noktasına gelmiştir. 


Ancak, aşağıda görüleceği üzere, günümüz tarihçileri savaşın önemi ve askeri tarihin önemli anları arasında nerede yer alması gerektiği konusunda çok net bir şekilde bölünmüş durumdadır. 


Müslüman tarihinde 


Batılı meslektaşları gibi Doğulu tarihçiler de savaşın önemi konusunda her zaman hemfikir olmamışlardır. Bernard Lewis'e göre, "Arap tarihçiler, eğer bu çatışmadan (Tours Savaşıl bahsederlerse, bunu küçük bir çatışma olarak sunarlar" ve Gustave von Grunebaum şöyle yazar: "Bu gerileme Avrupalıların bakış açısından önemli olabilir, ancak bununla hiçbir ana planın tehlikeye girmediğini gören o zamanki Müslümanlar için bunun başka bir önemi yoktu." Çağdaş Arap ve Müslüman tarihçiler ve vakanüvisler, feci bir yenilgiyle sonuçlanan 718'deki ikinci Emevi Konstantinopolis kuşatmasıyla çok daha fazla ilgilenmişlerdir. 


Bununla birlikte, Creasy şunu iddia etmiştir: "Tours savaşının Müslümanların gözündeki kalıcı önemi, yalnızca yazarlarının bu savaştan bahsederken sürekli kullandıkları 'ölümcül savaş' ve 'utanç verici devrilme' ifadeleriyle değil, aynı zamanda Sarazenler tarafından Pireneler'in ötesinde daha ciddi bir fetih girişiminde bulunulmamış olmasıyla da kanıtlanmaktadır." 


On üçüncü yüzyılda yaşamış Faslı yazar İbn İdhari el-Marrakuşi, "el-Beyan el-Muğrib fi Ahbar el-Mağrib" adlı Mağrib tarihinde bu savaştan bahsetmiştir. İbn İdhari'ye göre, "Abdurrahman ve adamlarının çoğu Balat-ı Şüheda'da ("şehitlerin yolu") şehit oldular." 
Antonio Santosuosso, Barbarlar, Yağmacılar ve Kafirler adlı kitabında buna işaret etmektedir: The Ways of Medieval Warfare, s. 126'da "onlar (Müslümanlar) savaşın yapıldığı yere, yani Poitiers ile Tours arasındaki yola "kaldırım" adını verdiler. 


Şehitlerin." Ancak Henry Copp&e'nin açıkladığı gibi, "Aynı isim Toulouse savaşına da verilmiş ve Müslümanların yenildiği diğer birçok alana da uygulanmıştır: onlar her zaman inanç için şehit olmuşlardır" 


Halid Yahya Blankinship, Tours'daki askeri yenilginin Emevi halifeliğinin çöküşüne katkıda bulunan başarısızlıklardan biri olduğunu ileri sürmüştür: "Fas'tan Çin'e kadar uzanan Emevi halifeliği, genişlemesini ve başarısını cihat doktrinine dayandırmıştır - tüm dünyayı Allah'ın egemenliği altına almak için silahlı mücadele, bir yüzyıl boyunca çok fazla maddi başarı getiren ancak MS 750'de iktidardaki Emevi hanedanının çöküşünün ardından aniden durma noktasına gelen bir mücadele. Cihad Devletinin Sonu, bu çöküşün nedeninin iddia edildiği gibi sadece iç çatışmalardan değil, halifeliğin yanıt verme kapasitesini aşan bir dizi dış ve eşzamanlı faktörden kaynaklandığını ilk kez ortaya koymaktadır. Bu dış etkenler Bizans, Toulouse ve Tours'da alınan ezici askeri yenilgilerle başlamış ve 740 yılında İberya ve Kuzey Afrika'da Büyük Berberi İsyanı'na yol açmıştır." 


Tours Savaşı'nın makro-tarihsel etkisi üzerine güncel tarihsel tartışma 


Bazı modern tarihçiler Tours Savaşı'nın büyük bir tarihi önemi olmadığını savunurken, diğerleri Charles Martel'in zaferinin Avrupa ve hatta dünya tarihi açısından önemli olduğunu iddia etmeye devam etmektedir. 


Turların dünyayı değiştiren bir olay olarak öneminin desteklenmesi 

William E. Watson, Tours'u makro-tarihsel bir olay olarak güçlü bir şekilde desteklemekte, ancak Gibbons ve Drubeck'in retoriğinden uzaklaşarak, örneğin 1993'te savaşın Frank ve dünya tarihindeki öneminden bahsetmektedir: 


Tours-Poitiers savaşının sonucunu, Müslümanların eski Hıristiyan Roma dünyasının tüm doğu ve güney sınırı boyunca İslami siyasi ve kültürel hakimiyeti başarıyla tesis etmesinin dikkate değer kayıtları ışığında değerlendirdiğimizde, Tours-Poitiers'i Frank tarihinin en önemli olayları arasında sıralamak için açıkça bazı gerekçeler vardır. Müslümanların yedinci yüzyılda Filistin, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarını Fas'a kadar hızla fethetmesi, İslam kültürünün daha önce Hıristiyan olan ve büyük ölçüde Arap olmayan bir tabana zorla kalıcı olarak empoze edilmesiyle sonuçlandı. Vizigot krallığı 711 yılında Rio Barbate'de yapılan tek bir savaşta Müslüman fatihlerin eline geçti ve İspanyol Hıristiyan nüfusun İber yarımadasının kontrolünü yeniden ele geçirmesi yedi uzun yüzyıl aldı. Elbette Reconguista, 1492'de, Kolomb'un Atlantik Okyanusu'ndaki kader yolculuğu için resmi destek almasından sadece aylar önce tamamlandı. 
Charles Martel Tours-Poitiers'de Kral Roderick'in Rio Barbate'deki akıbetine uğramış olsaydı, Merovenj krallığının "hiçbir şey yapmayan" hükümdarının daha sonra yetenekli major domus'unun başarısız olduğu yerde başarılı olabileceği şüphelidir. Gerçekten de Charles, Frank hükümdarlarının Karolenj soyunun atası ve Şarlman'ın büyükbabası olduğu için, Abdurrahman 732'de Tours-Poitiers'de galip gelseydi, Batı'nın sonraki tarihinin çok farklı akımlar boyunca ilerleyeceğini bir dereceye kadar kesin olarak söyleyebiliriz. 


Watson şöyle ekliyor: "Müslümanların Pireneler'in kuzeyine doğru ilerleme sebeplerini inceledikten sonra, Tours-Poitiers'de Franklar ve Endülüs Müslümanları arasındaki karşılaşmaya makro-tarihsel bir önem atfedilebilir, özellikle de Arap edebiyatında Franklara gösterilen ilgi ve Müslümanların ortaçağda başka yerlerdeki başarılı yayılmaları göz önünde bulundurulduğunda." 


Viktorya dönemi yazarı John Henry Haaren, Famous Men of the Middle Ages (Orta Çağ'ın Ünlü Adamları) adlı kitabında şöyle der: "Tours ya da diğer adıyla Poitiers Savaşı, dünyanın en belirleyici savaşlarından biri olarak kabul edilir. Avrupa'da egemen gücün Müslümanlar değil Hıristiyanlar olması gerektiğine karar vermiştir." Bernard Grun bu değerlendirmeyi "“Timetables of History" adlı kitabında yapmaktadır. 


2004: "732 yılında Charles Martel'in Tours Savaşı'nda Araplara karşı kazandığı zafer, Arapların batıya doğru ilerleyişini durdurur." 


Tarihçi ve hümanist Michael Grant, Tours savaşını Roma döneminin makro-tarihsel tarihleri arasında saymaktadır. Ortaçağ döneminde uzmanlaşmış, Columbia ve New York Üniversitelerinde ders veren ve yazan tarihçi Norman Cantor 1993'te şöyle diyor: "Arapların artık kaynaklarını tamamen genişlettikleri ve Fransa'yı fethedemeyecekleri doğru olabilir, ancak 732'deki (Tours'daki) yenilgileri kuzeye ilerlemelerini durdurdu." 


Askeri tarihçi Robert W. Martin Tours'u "tüm tarihin en belirleyici savaşlarından biri" olarak değerlendirmektedir. Ayrıca tarihçi Hugh Kennedy, "Charles Martel ve Karolenjlerin Fransa'daki gücünü tesis etmede açıkça önemliydi, ancak Müslüman İspanya'da da derin sonuçları oldu. Ghanima (ganimet) ekonomisinin sonunu işaret ediyordu." 


Askeri tarihçi Paul Davis 1999'da, "Müslümanlar Tours'da galip gelmiş olsalardı, Avrupa'da hangi halkın onlara direnmek için örgütlenebileceğini tahmin etmek zordur" demiştir. Aynı şekilde George Bruce da Harbottle'ın klasik askeri tarih kitabı Dictionary of Battles'ın güncellemesinde "Charles Martel'in Müslüman ordusunu yenerek Müslümanların Batı Avrupa'yı fethetme girişimlerine son verdiğini" ileri sürmektedir. 


Antonio Santosuosso, Charles, Tours ve 736-737 yıllarında Rahman'ın oğluna karşı düzenlenen müteakip seferler hakkında ilginç bir modern görüş ortaya koymaktadır. 
Santosuosso, işgalci Müslüman ordularının bu sonraki yenilgilerinin, Batı Hıristiyan dünyasının savunulması ve manastırları nihayetinde Avrupa'yı Ortaçağ'dan çıkaran öğrenim merkezleri olan Batı manastırcılığının korunması açısından en az Tours kadar önemli olduğuna dair ikna edici bir durum ortaya koymaktadır. Ayrıca, dönemin Arap tarihlerini inceledikten sonra, bunların Halife tarafından sadece Tours'un intikamını almak için değil, Hıristiyan Avrupa'nın fethini başlatmak ve onu Halifeliğe dahil etmek için gönderilen açıkça istila orduları olduğu konusunda ikna edici bir argüman ortaya koymaktadır. 


Tours'un dünyayı değiştiren bir olay olarak önemine itiraz etmek 


Diğer tarihçiler bu değerlendirmeye katılmamaktadır. Alessandro Barbero şöyle yazmaktadır: "Bugün tarihçiler Poitiers savaşının önemini küçümseme eğilimindedirler ve Charles Martel tarafından mağlup edilen Arap gücünün amacının Frank krallığını fethetmek değil, sadece Tours'daki zengin St-Martin manastırını yağmalamak olduğuna işaret etmektedirler". Benzer şekilde, TomaZ Mastnak da şöyle yazmaktadır: 


Modern tarihçiler bu zaferi Hıristiyan Avrupa'yı Müslümanlardan kurtarmış gibi gösteren bir efsane inşa etmişlerdir. Örneğin Edward Gibbon, Charles Martel'i Hıristiyan âleminin kurtarıcısı ve Poitiers yakınlarındaki savaşı da dünya tarihini değiştiren bir karşılaşma olarak adlandırmıştır... Bu efsane günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak savaşın çağdaşları savaşın önemini abartmadılar. Muhtemelen sekizinci yüzyılın ortalarında yazan Fredegar'ın kroniğinin devamcıları, savaşı Hıristiyanlar ve Sarazenler arasındaki pek çok askeri karşılaşmadan sadece biri olarak tasvir ettiler - dahası, Frank prenslerinin ganimet ve toprak için yaptıkları bir dizi savaştan sadece biri olarak... Fredegar'ın devamcılarından biri Poitiers savaşını gerçekte olduğu gibi, yani Karolenjler Akitanya'yı kendi egemenlikleri altına almak için çabalarken Hıristiyan prensler arasındaki mücadelenin bir bölümü olarak sunmuştur. 


Lübnanlı-Amerikalı Hıristiyan tarihçi Philip Hitti'ye göre "Tours savaş alanında gerçekte hiçbir şeye karar verilmemişti. Cebelitarık'taki başlangıç noktasından binlerce mil uzakta olan Müslüman dalgası - Kayrevan'daki üssünden bahsetmiyorum bile - çoktan kendini tüketmiş ve doğal bir sınıra ulaşmıştı." 


Savaşın büyük bir önemi olmadığı görüşü belki de en iyi Franco Cardini'nin Avrupa ve İslam'da söylediği gibi özetlenebilir: 


Her ne kadar bu olayın öneminin azaltılması ya da 'mitolojiden arındırılması' konusunda ihtiyatlı olunması gerekse de, artık hiç kimse bu olayın çok önemli olduğunu düşünmemektedir. 
Bu özel askeri çatışmanın 'efsanesi' bugün, ortadan kaldırılması hiçbir şeyden daha zor olmayan bir medya klişesi olarak varlığını sürdürmektedir. Franklar ve papalık tarafından yürütülen propagandanın, Tours ve Poitiers arasındaki yolda gerçekleşen zaferi nasıl yücelttiği iyi bilinmektedir... 


Robert Cowley ve Geoffrey Parker, The Reader's Companion to Military History kitabının giriş bölümünde Tours Muharebesi'ne modern bakışın bu yönünü şöyle özetlemektedir: "Askeri tarih çalışmaları son yıllarda köklü değişikliklere uğramıştır. Eski davul-zurna yaklaşımı artıkişe yaramıyor. Ekonomi, lojistik, istihbarat ve teknoloji gibi faktörler, bir zamanlar yalnızca muharebelere, seferlere ve kayıp sayılarına gösterilen ilgiyi görüyor. 
"Strateji" ve "operasyonlar" gibi sözcükler bir kuşak önce tanınamayacak anlamlar kazanmıştır. Değişen tutumlar ve yeni araştırmalar, bir zamanlar en önemli görünen şeylere bakışımızı değiştirdi. Örneğin, Edward Shepherd Creasy'nin 1851 tarihli ünlü kitabı The Fifteen Decisive Battles of the World'de listelediği savaşların birçoğundan burada neredeyse hiç bahsedilmiyor. 732 yılında Poitiers-Tours'da Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında yaşanan ve bir zamanlar dönüm noktası olarak kabul edilen çatışma ise bir baskın olarak nitelendiriliyor." 


Sonuç 


Birçok modern tarihçi ve diğer alanlardaki yazarlar da Watson'a katılmakta ve bu savaşın tarihin en önemli olaylarından biri olduğunu savunmaya devam etmektedirler. Din profesörü Huston Smith The World's Religions adlı kitabında şöyle demektedir: Our Great Wisdom Traditions adlı kitabında şöyle demektedir: "733 yılında Charles Martel tarafından Tours Savaşı'nda yenilgiye uğratılmasalardı, bugün tüm Batı dünyası Müslüman olabilirdi." 
Tarihçi Robert Payne "The History of Islam" adlı kitabının 142. sayfasında "Daha güçlü Müslümanlar ve İslam'ın yayılması Avrupa'nın kapısını çalıyordu. Ve İslam'ın yayılması, Fransa'nın Tours ve Poitiers kentleri arasındaki yol boyunca durduruldu, sadece başı Avrupa'da kaldı." 


Popüler muhafazakâr askeri tarihçi Victor Davis Hanson, savaşın makro-tarihsel konumuna ilişkin görüşlerini paylaşıyor: 


Son zamanlarda araştırmacılar, çağdaş kaynaklarda çok az kaydedilmiş olan Poitiers'in sadece bir baskın olduğunu ve dolayısıyla batı mitinin bir kurgusu olduğunu ya da Müslüman zaferinin Frank hâkimiyetinin devam etmesine tercih edilebileceğini öne sürmüşlerdir. Açık olan şey, Poitiers'in Avrupa'nın (Müslümanlara karşı) başarılı savunmasının genel bir devamına işaret ettiğidir. 

Charles Martel, Tours'da kazandığı zaferin ardından Güney Fransa'yı on yıllar boyunca İslami saldırganlardan temizlemeye, savaşan krallıkları Karolenj İmparatorluğu'nun temellerinde birleştirmeye ve yerel mülklerden hazır ve güvenilir birlikler sağlamaya devam etti." 


Watson'ın iddia ettiği gibi bu savaşın gerçekten tarihin yönünü belirleyip belirlemediği ya da Cardini'nin yazdığı gibi sadece nispeten küçük bir baskın olup olmadığıtartışmasında her iki tarafa da değinen bir başka modern tarihçi olan Paul Davis, "Charles Martel'in Avrupa'yı Hıristiyanlık için kurtarıp kurtarmadığı bir tartışma konusudur. Ancak kesin olan şey, onun zaferinin Frankların Galya'ya bir yüzyıldan fazla bir süre hakim olmasını sağlamasıdır." 


1.21 Viyana Savaşı - İkinci İslami Dalga - 1683 Yılı 


Viyana Savaşı, Türkçe: İkinci Viyana Kuşatması), Viyana'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından iki ay boyunca kuşatılmasının ardından 11 ve 12 Eylül 1683 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişini durdurmuş ve Habsburg hanedanının Orta Avrupa'daki siyasi hegemonyasına damgasını vurmuştur. 


Büyük çaplı muharebe, Polonya Kralı John IlI Sobieski liderliğindeki Polonya-Avusturya-Alman kuvvetleri tarafından Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu ordusuna karşı kazanılmıştır. 


Kuşatma 14 Temmuz 1683'te yaklaşık 90.000 kişilik Osmanlı İmparatorluğu ordusu tarafından başlatıldı. Kuşatma kuvveti 60 ortalık Cizreli'den (12.000 kişilik kağıt gücü) ve kırsalı gözetleyen yaklaşık 70.000 kişilik bir gözlem ordusundan oluşuyordu. Belirleyici savaş 
12 Eylül'de, 84.450 kişilik birleşik yardım ordusu geldikten sonra Osmanlı ordusuyla karşı 
karşıya geldi. 


Bu savaş, Orta Avrupa krallıkları ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki 300 yıllık mücadelenin dönüm noktası olmuştur. Savaşı takip eden on altı yıl boyunca Avusturya Habsburgları, Türk kuvvetlerinden büyük ölçüde temizlenmiş olan Güney Macaristan ve Transilvanya'yı kademeli olarak işgal edip hakimiyetleri altına aldılar. 


Viyana şehrinin ele geçirilmesi, Tuna (Karadeniz'den Batı Avrupa'ya) güney Avrupa ve kara (Doğu Akdeniz'den Almanya'ya) ticaret yolları üzerindeki kilit kontrolü nedeniyle uzun zamandır Osmanlı İmparatorluğu'nun stratejik hedeflerinden biriydi. İkinci kuşatmadan önceki yıllarda (ilki 1529'daydı), nüfuzlu Köprülü ailesinden sadrazamların himayesinde, Osmanlı İmparatorluğu bu kez Avusturya'ya ve lojistik merkezlere giden yolların ve köprülerin onarımı ve kurulmasının yanı sıra İmparatorluğun dört bir yanından bu lojistik merkezlere ve Balkanlara mühimmat, top ve diğer kaynakların sevk edilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı lojistik hazırlıklar yaptı. 


Siyasi cephede ise Osmanlı İmparatorluğu Macarlara ve Macaristan'ın Habsburg işgali altındaki bölgelerinde yaşayan Katolik olmayan azınlıklara askeri yardım sağlıyordu. 


Kuşatmadan önceki yıllarda, 1. Leopold'un Karşı-Reform ilkelerini takip etmesi ve Protestanlığı ezme arzusu üzerine yaygın huzursuzluk açık bir isyana dönüşmüştü. 1681'de İmre Thököly liderliğindeki Protestanlar ve diğer Habsburg karşıtı Kuruc güçleri, İmre'yi "Yukarı Macaristan "ın (doğu Slovakya ve daha önce Habsburglardan silah zoruyla aldığı bugünkü Macaristan'ın kuzeydoğu kesimleri) kralı olarak tanıyan Osmanlılardan önemli bir kuvvetle takviye edildi. Bu destek, Osmanlıların eline geçmesi halinde Macarlara "Viyana Krallığı "nı açıkça vaat etmeye kadar vardı. 


Oysa kuşatmadan önce Habsburglar ve Osmanlı İmparatorluğu arasında Vasvar Barışı'nın bir sonucu olarak yirmi yıldır bir barış durumu mevcuttu. 


1681 ve 1682'de İmre Thököly'nin kuvvetleri ile Habsburgların askeri sınır (0 zamanlar kuzey 
Macaristan'dı) kuvvetleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı ve Habsburg kuvvetlerinin Orta Macaristan'a akınları, Sadrazam Kara Mustafa Paşa'nın Sultan Dördüncü Mehmet'i ve Divanını Osmanlı Ordusunun hareketine izin vermeye ikna etmesinde önemli bir argüman sağladı. Dördüncü Mehmet, Kara Mustafa Paşa'ya her ikisi de kuzeybatı Macaristan'da bulunan Györ ve Komarom kalelerine kadar ilerleme ve buraları kuşatma yetkisi verdi. 
Osmanlı Ordusu 21 Ocak 1682'de harekete geçirildi ve 6 Ağustos 1682'de savaşilan edildi. 


Dönemin lojistik koşulları, Ağustos ya da Eylül 1682'de bir çıkarma yapmanın riskli ya da imkânsız olduğu anlamına geliyordu (üç aylık bir sefer, Türkleri tam da kış bastırırken Viyana'ya ulaştıracaktı). Ancak seferberlik ile geniş çaplı bir istilanın başlatılması arasındaki bu 15 aylık boşluk, Habsburg güçlerine savunmalarını hazırlamak ve diğer Orta Avrupa hükümdarlarıyla ittifaklar kurmak için bolca zaman sağladı ve şüphesiz seferin başarısız olmasına katkıda bulundu. Habsburglar ve Polonya'nın bu kış, Türklerin Kraköw'a saldırması halinde Leopold'un Sobieski'yi destekleyeceği ve karşılığında Polonya Ordusu'nun saldırıya uğraması halinde Viyana'nın yardımına koşacağı bir antlaşma imzalaması çok belirleyici oldu. 


31 Mart 1683'te Kara Mustafa tarafından Dördüncü Mehmet adına gönderilen bir başka 
beyanname Viyana'daki İmparatorluk Sarayı'na ulaştı. Ertesi gün Osmanlı ordu unsurlarının Trakya'daki Edirne'den ileri yürüyüşü başladı. Mayıs başında Belgrad'a ulaşan birlikler daha sonra Viyana şehrine doğru hareket etti. Yaklaşık 40.000 Kırım Tatar kuvveti 7/7 Temmuz'da Viyana'nın 40 km doğusuna ulaştı; bu sayı o bölgedeki Avusturya kuvvetlerinin iki katıydı. İlk çatışmalardan sonra Leopold, Viyana'nın 80.000 sakiniyle birlikte Linz'e çekildi. 


Polonya Kralı 1683 yazında Viyana'ya bir yardım seferi düzenleyerek antlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdi. O kadar ileri gitti ki, 15 Ağustos'ta Krakov'dan ayrılırken kendi ulusunu neredeyse savunmasız bıraktı. Sobieski bunu Macaristan lideri Imre Thököly'ye sert bir uyarıda bulunarak örtbas etti; Thököly'yi durumdan faydalanmaya kalkışması halinde yok edilmekle tehdit etti - Thököly de bunu yaptı. 


Kuşatma sırasındaki olaylar 


Ana Türk ordusu nihayet 14 Temmuz'da Viyana'ya girdi. Aynı gün Kara Mustafa şehre geleneksel teslim olma talebini gönderdi. 


Kalan 11.000 askerin ve 370 topa sahip 5.000 vatandaş ve gönüllünün lideri Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg teslim olmayı reddetti. Sadece birkaç gün önce Viyana'nın güneyindeki Perchtoldsdorf kasabasında yaşanan toplu katliamın haberini almıştı; kasabanın sakinleri benzer bir seçenek sunulduktan sonra şehrin anahtarlarını teslim etmişlerdi. 


Viyanalılar şehir surlarının etrafındaki evlerin çoğunu yıkmış ve enkazı temizlemişlerdi; geriye Türkleri savunma ateşine maruz bırakacak boş bir düzlük kalmıştı. 


şehre saldırmak için. Kara Mustafa Paşa bu sorunu, şehre doğru istikrarlı bir şekilde ilerlerken savunmacılardan korunmalarına yardımcı olmak için kuvvetlerine doğrudan şehre doğru uzun hendek hatları kazmalarını emrederek çözdü. 


Türklerin 300 iyi topu olmasına rağmen, Viyana'nın surları çok güçlü ve günceldi ve Türkler barutları için daha etkili bir kullanım icat etmek zorunda kaldılar: madencilik. Patlayıcılarla havaya uçurmak için devasa şehir surlarının altına tüneller kazıldı. 


Osmanlıların şehri almak için esasen iki seçeneği vardı: Birincisi, topyekün bir saldırı, sayıca savunmacılardan neredeyse 20'ye 1 üstün oldukları için başarı neredeyse garantiydi. İkincisi ise şehri kuşatmaktı ve seçtikleri seçenek de bu oldu. 


Bu askeri mantığa aykırı gibi görünse de, düzgün bir şekilde savunulan tahkimatlara saldırmak her zaman saldırganlar için çok ağır kayıplarla sonuçlanmıştır. Kuşatma, kayıpları enaza indirmek ve şehri olduğu gibi ele geçirmek için makul bir hareket tarzıydı ve aslında neredeyse başarılı oluyordu. Ancak Osmanlıların hesaba katmadığı şey, zamanın kendi taraflarında olmadığıydı. Bu noktada acele etmemeleri, savaş ilan ettikten sonra ordularını ilerletmedeki gecikmeyle birleşince, sonunda bir yardım kuvvetinin gelmesine izin verdi. Tarihçiler, Kara Mustafa'nın şehri zenginlikleri için olduğu gibi almak istediğini ve böyle bir saldırıya eşlik edecek yağma hakkını önlemek için topyekün bir saldırıyı reddettiğini düşünmektedir. 


Osmanlı kuşatması Viyana'ya neredeyse her türlü gıda tedarikini kesti ve garnizon ile sivil gönüllüler aşırı kayıplar verdi. Yorgunluk öyle bir sorun haline gelmişti ki Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg nöbette uyuduğu tespit edilen askerlerin kurşuna dizilmesini emretmişti. Ağustos ayında Lorraine Dükü V. Charles komutasındaki İmparatorluk kuvvetleri, Viyana'nın 5 km kuzeydoğusundaki Bisamberg'de Macar Imre Thököly'yi yendiğinde, Viyana'yı elinde tutan kuvvetler giderek çaresizleşiyordu. 


6 Eylül'de Polonyalılar, Papa Innocent Xl tarafından desteklenen Kutsal Birlik çağrısına 
cevap veren İmparatorluk kuvvetleri ve Saksonya, Bavyera, Baden, Frankonya ve Swabia'dan gelen ek birliklerle birleşmek üzere Viyana'nın 30 km kuzey batısındaki Tulln'da Tuna'yı geçtiler. Yalnızca Habsburg'un rakibi Fransa Kralı 14. Louis yardım etmeyi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda onlarca yıl önce Otuz Yıl Savaşları'nda olduğu gibi Alsace ve Güney Almanya'nın diğer bölgelerindeki şehirlere saldırma fırsatını kullandı. 


Eylül ayı başlarında, deneyimli 5.000 Türk lağımcısı surların büyük bir bölümünü, Burg 
burcunu, Löbel burcunu ve aradaki Burg ravelinini defalarca havaya uçurarak yaklaşık 12 
metre genişliğinde boşluklar yarattı. Avusturyalılar kendi tünellerini kazarak karşı koymaya çalıştılar ve yeraltı mağaralarına büyük miktarda barut depolanmasını engellediler. Türkler nihayet 8 Eylül'de Burg ravelin'i ve o bölgedeki Nieder duvarını işgal etmeyi başardılar. Şehir surlarında bir gedik açılacağını öngören Avusturyalılar, Viyana'nın içinde savaşmaya hazırlandılar. 


Savaşın sahnelenmesi 


Yardım ordusu, şehri Türklerden kurtarmak veşehri ele geçirebilecekleri uzun bir kuşatmayı önlemek için hızlı hareket etmek zorundaydı. Uluslararası yapısına ve sadece altı gün gibi kısa bir süreye rağmen, tartışmasız bir şekilde Polonya Kralı ve ağır süvarilerinin merkezde olduğu etkili bir liderlik yapısı kurulmuştu. Motivasyon yüksekti, çünkü bu savaş her zamanki gibi kralların çıkarları için değil, Hıristiyan inancı içindi. Ve Haçlı Seferlerinin aksine, savaş alanı Avrupa'nın kalbindeydi. 


Kara Mustafa Paşa ise kuvvetlerini organize etmek, motivasyonlarını ve sadakatlerini sağlamak ve beklenen harekâta hazırlanmak için aylarca zamanı olmasına rağmen daha az etkiliydi. 


yardım ordusu saldırısı. Arkadaki savunmayı Kırım Hanı'na ve yaklaşık 30-40.000 kişilik süvari gücüne emanet etmişti. 


Tatar kuvvetlerinin Viyana'daki son savaşa ne kadar katıldığına dair ciddi sorular vardır. 
Hanları, Kara Mustafa tarafından defalarca aşağılandığını hissetmiştir. Söylendiğine göre, Tatar hafif atlılarının Leh ağır süvarilerine karşı üstünlük sağlayacağı dağları aşan Leh yardım kuvvetlerine saldırmayı reddetmiştir. Osmanlı ordusunun Mustafa'ya açıkça meydan okuyan ya da görevleri reddeden tek unsuru da onlar değildi. 


Bu durum hayati önem taşıyan köprüleri savunmasız bıraktı ve kuşatmayı hafifletmek için gelen birleşik Habsburg-Polonya ordusunun geçişine izin verdi. Bu anlatıyı eleştirenler, kuşatmanın başarısız olmasından Kırım Hanı'nın değil Kara Mustafa Paşa'nın sorumlu tutulduğunu söylemektedir. 


Ayrıca Osmanlılar Eflaklı ve Moldavyalı müttefiklerine de güvenemiyordu. Bu halklar, ülkelerinden ağır haraçlar alan Osmanlılara kızgındı. Osmanlılar ayrıca bu ülkelerin iç siyasetine müdahale ederek, yönetici prenslerinin yerine sadece Türk kuklası olacak adamlar getirmeye çalıştılar. Boğdan Prensi George Ducas ve Eflak Prensi Şerban Cantacuzino Türk planlarını öğrendiklerinde Habsburgları uyarmaya çalıştılar. Ayrıca sefere katılmaktan kaçınmaya çalıştılar, ancak Osmanlılar asker göndermeleri konusunda ısrar ettiler. 
Kuşatmadaki Eflak ve Boğdan kuvvetleri hakkında çok sayıda popüler efsane vardır. Bu efsaneler neredeyse her zaman, kuşatma altındaki şehrin duvarlarına hiçbir etki yapmamak için toplarını saman toplarıyla doldurduklarını anlatır. 


Kutsal Birlik kuvvetleri Viyana'nın yukarısındaki "Kahlen Berg "e (çıplak tepe) vardılar ve şenlik ateşleriyle gelişlerini işaret ettiler. Savaştan önce, 12 Eylül sabahının erken saatlerinde, Polonya Kralı ve soyluları için bir ayin düzenlendi. 


Savaş 


Habsburg-Polonya kuvvetleri için yaklaşık 4.500 ölü ve yaralıya karşılık, Türkler çatışmalarda en az 15.000 ölü ve yaralı * en az 5.000 esir ve tüm toplarını kaybetmiştir. 


Kral Sobieski'nin savaştan birkaç gün sonra karısına yazdığı mektupta canlı bir şekilde anlattığı gibi, Kutsal Birlik birliklerinin ve Viyanalıların eline geçen ganimetde enaz rahatlamaları kadar büyüktü: 


"Bizimkiler duyulmamış hazineler... çadırlar, koyunlar, sığırlar ve azımsanmayacak sayıda deve... hiç kimsenin bilmediği bir zafer, düşman şimdi tamamen mahvoldu, onlar için her şey kaybedildi. Canlarını kurtarmak için kaçmak zorundalar. Komutan Starhemberg bana sarılıp öptü ve bana kurtarıcım dedi." 


Bu duygusal minnettarlık ifadesi Starhemberg'i, olası bir Türk karşı saldırısına karşı Viyana'nın ağır hasar görmüş surlarının derhal onarılması emrini vermekten alıkoymadı. 
Ancak bunun gereksiz olduğu ortaya çıktı. Viyana zaferi, Savoy Prensi Eugene'in sonraki yıllarda Macaristan'ı ve (geçici olarak) bazı Balkan ülkelerini yeniden fethetmesine zemin hazırladı. Avusturya 1697 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile bir barış anlaşması imzaladı. 


Bundan çok önce Türkler mağlup komutanlarını ortadan kaldırmışlardı. 25 Aralık 1683'te Kara Mustafa Paşa, Yeniçeri komutanının emriyle Belgrad'da (her iki ucundan birkaç adamın çektiği ipek bir iple boğularak) idam edildi. 


Önemlilik 


O sırada kimse fark etmemiş olsa da, bu savaş tüm savaşın sonucunu da şekillendirmiştir. 
Osmanlılar 16 yıl daha savaşmış, bu süreçte Macaristan ve Transilvanya'nın kontrolünü kaybetmiş ve sonunda pes etmişlerdir. Çatışmanın sona ermesi Karlofça Antlaşması ile kesinleşti. 


Bu savaş, gerilemekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya doğru genişlemesinin tarihi sonu oldu. 


Fransa Kralı 14. Louis'nin davranışları da gelecek yüzyıllar için zemin hazırladı: Almanca konuşan ülkeler aynı anda hem Batı'da hem de Doğu'da savaşmak zorunda kaldı. Alman birlikleri Kutsal Birlik için savaşırken, Louis bu fırsatı, Viyana savaşından önce ve sonra, Lüksemburg, Strasbourg ile Alsace gibi Batı Avrupa'daki toprakları ilhak etmek için acımasızca kullandı. Türklere karşı devam eden savaş nedeniyle Avusturya, Alman müttefiklerinin Batı'daki çıkarlarını destekleyemiyordu. Melac Kontu Ezechiel du Mas'ın biyografisi, Güney Almanya'nın büyük bölümünün Fransa tarafından nasıl tahrip edildiğini göstermektedir. 


Avusturyalılar, Sobieski'nin onuruna Viyana'nınkuzeyindeki Kahlenberg tepesinde bir kilise inşa etmişlerdir. Viyana'dan Varşova'ya giden tren yolu da Sobieski'nin onuruna adlandırılmıştır. Scutum Sobieskii (Sobieski'nin Kalkanı) takımyıldızı savaşın anısına adlandırılmıştır. Sobieski savaştan önce krallığını Kutsal Bakire'nin (Czestochowa'lı Meryem Ana) korumasına emanet ettiği için Papa Innocent XI, o zamana kadar sadece İspanya ve Napoli Krallığı'nda kutlanan Meryem'in Kutsal Adı yortusunu evrensel Kilise'ye yayarak zaferini anmıştır; yortu 12 Eylül'de kutlanmaktadır. 


Polonya-Avusturya dostluğu dönemi, Lorraine Kralı V. Charles'ın John Ill Sobieski ve birliklerinin savaştaki rolünü küçümsemeye başlaması nedeniyle uzun sürmedi. Ne Sobieski ne de İngiliz Milletler Topluluğu Avusturya'nın kurtarılmasından önemli bir kazanç elde etti; aksine, Viyana savaşı gelecekteki Avusturya İmparatorluğu'nun (1804-1867) kurulmasına ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun yıkılmasına giden yolu açtı. Habsburg Monarşisi 1772 ve 1795'te Polonya'nın birinci ve üçüncü paylaşımlarında yer alarak Polonya-Litvanya Topluluğu'nu Avrupa haritalarından sildi. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu bu bölünmeleri hiçbir zaman tanımadı ve pek çok Polonyalı için güvenli bir sığınak sağladı. 


Dini önemi 


Meryem'in Kutsal Adı Yortusu, Hıristiyan Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman güçlerine karşı kazandığı bu savaşın anısına Katolik Kilisesi'nin ayin takviminde 12 Eylül tarihinde kutlanmaktadır. Savaştan önce Kral John askerlerini Kutsal Bakire Meryem'in koruması altına vermişti. Savaştan sonra Papa Innocent XI, Meryem'i onurlandırmak isteyerek yortuyu tüm Kilise'ye yaydı. 


1.22 Avrupa Haçlı kahramanları, şampiyonları, efsaneleri 


On İkinci Viking 
Baron Bodissey tarafından 


732'deki Poitiers Savaşı'nda Frank kralı Charles Martel Sarazenleri yenilgiye uğrattı ve İslam güçlerini İber Yarımadası'na geri püskürttü. Mağribiler ancak 1492'de Avrupa'dan atılabilmiş, ancak bu arada İslam virüsü İspanya ve Portekiz'de kontrol altına alınmış ve böylece Batı Avrupa'nın kalbinden uzak tutulmuştur. 


Charles Martel'in Poitiers'deki silah arkadaşlarından biri Ogier le Danois, daha sonra Holger Danske ya da Danimarkalı Holger olarak bilinen Kuzeyli bir savaşçıydı. Holger tarihi bir figür olmasına rağmen hakkında çok az şey bilinmektedir ve hakkındaki yazılı materyallerin çoğu efsanelerden alınmıştır. 


Vakanüvislere göre Holger daha önce Danimarka topraklarına yaptıkları akınlar yüzünden Franklarla savaşmıştı. Ancak 732'de Sarazenlerin tehdidi onu Charles Martel'le olan anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmaya ve ortak düşmana karşı Frank kuvvetleriyle yan yana savaşmak için güneye doğru yolculuk etmeye zorladı. 


Günlerinin sonunda Holger, tıpkı Kral Arthur gibi, ülkesinin ihtiyacı olduğunda uyanacağı alacakaranlık uykusuna dalmak üzere gözlerden uzak bir kaleye çekilir. Holger'in dinlenmesi için en sık atıfta bulunulan yer Helsingör'daki Kronborg kalesidir (ya da Shakespeare'e göre "Elsinore"). 


Hans Christian Andersen, antik masalın popüler formunu kendi öykülerinden birine damıtmıştır: 


Danca'dan çeviri: 


Ama en güzel manzara eski Kronborg şatosudur ve şatonun altında, kimsenin girmediği derin ve karanlık mahzende Holger Danske oturur; demir ve çelik giysiler içindedir ve başını güçlü koluna dayar; uzun sakalı mermer masanın üzerine sarkar ve orada sıkıca yapışır; uyur ve rüya görür, ama rüyalarında Danimarka'da olup biten her şeyi görür. Her Noel arifesinde Tanrı'nın bir meleği gelip ona rüyasında gördüğü her şeyin doğru olduğunu ve tekrar uykuya dönebileceğini, çünkü Danimarka'nın henüz bir tehlike içinde olmadığını söyler! Ama eğer bir gün tehlike gelirse, o zaman yaşlı Holger Danske ayağa kalkacak ve sakalını çekerken masa parçalanacak! Sonra ortaya çıkacak ve dünyanın tüm ülkelerinde duyulacak bir darbe vuracak. 


Şimdi, eğer damarlarınızda Kuzeyli Adamlar'ın kanından bir parça bile dolaşıyorsa ya da onların ruhundan bir parça edinecek kadar uzun süre onların arasında yaşadıysanız, bu sözleri okuduğunuzda ensenizdeki tüyler diken diken olacak ve "Evet! İşte kahraman bu, kesinlikle yaklaşmakta olan sıkıntılar sırasında bizi savunacak olan adam" diyeceksiniz. 


Holger Danske bana en sevdiğim İngiliz şair Ted Hughes'u hatırlattı. 


Hughes bir Yorkshirelıydı ve Yorkshire'ın damarlarında Danimarkalıların kanı dolaşıyordu. Özellikle North Riding'de - Whitby'ye yaklaştıkça doğal sarı saçlar ve Danimarkalı yer isimleri daha belirgin hale gelir. 


Ted Hughes, Kuzeyin Adamları'na değinen bir dizi şiir yazdı ve aşağıda bazı örnekleri bir araya getirdim. Danimarkalı okuyucularımıza uyarı: bu modern şiirsel İngilizcedir! 
Becerilerinizi biraz zorlayabilir, ancak çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Ben Holger'in hikâyesini Danca olarak yazdım, yani adil olanadil olandır; şimdi sıra sizde. 


İlk örnek: 


Kuzey'in Savaşçıları 


Donmuş kılıçlarını, tuzla ağarmış gözlerini, tuzla ağarmış saçlarını getirdiler, 

Karın sersemlettiği örsler sıra sıra, 
Kıskançlıklarını getiriyorlar, 

Yavaş gemiler, su küresinin dik parıltısı üzerinde salyangoz gibi güneye doğru ilerliyordu. 


Manastırların kırmızı ve siyah boşaltımında çözüldü, 
Cömert, yarık fıçılar, 

Ölü kasabalı kadınların çırpınan bağırsakları, Ve 
Galyalıların özenli, sabırlı altınları. 


Sonuna kadar 

Ancak bu harcamalar zamanında yapılmalıdır, 

Nakit ödeme, önceden intikam, ekstra ile, 

Kanlarının Calvin'in demir atardamarlarına akması ve 


uzaması için. 


Ve birtane daha: 


Devedikenleri 


İneklerin kauçuk dillerine ve insanların 

çapa yapan ellerine karşı 

Deve dikenleri yaz havasını canlandırır 

Ve mavi-siyah bir basınç altında çatırdayarak açılır. 


Her biri intikamcı bir patlama 

Dirilişin, bir avuç dolusu 

Parçalanmış silahlardan ve İzlanda ayazından Çürümüş bir Viking'in yeraltı lekesinden. 


Solgun saçlar ve lehçelerin gırtlak sesleri gibidirler. Her biri kandan bir tüyü yönetir. 

Sonra erkekler gibi grileşirler. 

Bu bir kan davası. Oğulları ortaya çıktı, 


Silahları sert, aynı zeminde savaşıyorlar. 


Ted Hughes'un "Gog" şiirinin üçüncü bölümü Holger'i en güçlü şekilde çağrıştırıyor. Bu derin, karanlık ve zor bir şiirdir ve bazı bölümleri ailece okunmaya uygun değildir. 
Everyman'in yaşam boyu süren ve nihayetinde nafile olan, yumuşaklığından ve 


Annesinin zayıflığı ve karısının yumuşaklığı ve zayıflığı tarafından emilmeden ve bozulmadan kendi erkekliğini kurar. 


Bu açılış kıtası: 


Gog (Bölüm li) 


Toprağın karanlık kemerinden dışarı, Köklerle yazılmış eski lentonun altından, Granit sövelerin arasından, Demirden kukuletalı atlı dörtnala koşar. Yeryüzündeki yara izinden, atlı biner, tüylerini kara topraktan silkeleyerek. Kanın karanlık rahminden, dörtnala at sürer demirden atlı, Kana bulanmış Şövalye, Kutsal Savaşçı, demir kukuletalı, Kasvetli kenarın seraph'ı, Dörtnala at sürer ay ışığında dünyanın sırtı boyunca. 


Hepimiz On İkinci İmam'ı, İran'daki kuyunun dibindeki süper kötü Müslüman adamı biliyoruz. 
Armageddon geldiğinde, Yecüc ile Mecüc kapıştığında ve Megiddo ovasında savaş kızıştığında, On İkinci İmam uyanacak ve İslam ordularını nihai zaferlerine götürecek, Allah'ın krallığını burada, Dünya'da kuracaktır. 


On İkinci İmam'ı unutun. 


Yedek kulübesinde oturan kendi adamımız var. Ona On İkinci Viking diyelim. Takım elbiselerini giydi, gerektiği anda yarışmaya katılmaya hazır. 


Kuzey'in Adamları Karşı Cihat'ın çekirdeğini oluşturuyor. Anbar Vilayetinin arka sokaklarını temizleyerek, Kabil'de nokta atışı yaparak ve sınırlarımızı savunmak üzere kendi kendilerine organize olan gruplar oluşturarak şimdiden harekete geçmiş durumdalar. 


Daha önce de söylediğim gibi, burada söz konusu olan ırk değil, kültürdür. 
Danimarkalıların, İskandinavların, İngilizlerin ve Keltlerin kültürü. Düşmanlarının hayal bile edemeyeceği bir vahşilikle kadim özgürlüklerini savunmaya her zaman hazır olan Kuzey'in dayanıklı ve kendine güvenen insanlarının kültürü. Dünyanın her köşesine yayılmış olan üretken girişim ve silahlı kendi kaderini tayin kültürü. 


Holger Danske bizi en iyi temsil eden kişidir. En çok ihtiyaç duyduğumuz anda yanımızda olacaktır. 


On İkinci Viking - Şu anda bile göz kapaklarının titrediğini görebiliyorum... 


Kaynak: 


http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/12/twelfth-viking.html 


İslamlaşmaya karşı direnen ve savaşan Avrupalı Odinist ve Haçlı kahramanlar: Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg 


Charles Martel: Avrupa'nın, daha özelde Fransa ve Benelüks'ün Kahramanı ve Koruyucusu: http://en.wikipedia.org/wiki/Charles Martel 


Fransa 


Papa 2. Urban: Fransa doğumlu Papa ve Avrupa ve Hıristiyanlık adına Haçlı kahramanı. 
Papa UrbanlI Fransa'da pek bilinmeyen bir kahramandır ancak tüm zamanların en büyük Haçlı kahramanlarından biridir. Otho de Lagery (yaklaşık 1035 - 29 Temmuz 1099) olarak Fransa'nın Champagne Bölgesi'ndeki Lagery'de doğmuştur. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope Urban |l 

Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya 


John lll Sobieski: Polonya ve Baltıkların Haçlı Seferi ve Kahramanı http://en.wikipedia.org/wiki/John Il Sobieski 

Britanya - İngiltere 

İngiltere Kralı 1. Richard (Aslan Yürekli Richard/Aslan Yürekli): Haçlı Seferi ve İngiltere Kahramanı 

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard I of England 

Sırbistan 

Stefan Lazar Hrebeljanovic€: Sırpların Haçlı Seferi ve Kahramanı http://en.wikipedia.org/wiki/Lazar of Serbia 

Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya 

Marko Kraljevic: Sırpların, Bulgarların ve Makedonların Haçlı Seferi ve Kahramanı: http://markokraljevic.uzice.net/index.htm 

İspanya, Portekiz 

Moors Katili Aziz James: İspanyolların ve Portekizlilerin Haçlısı ve Kahramanı: http://en.wikipedia.org/wiki/lames the Greater 

İspanya 

Rodrigo Diaz de Vivar (El Cid Campeador): Haçlı ve İspanyol Kahramanı: http://en.wikipedia.org/wiki/El Cid Campeador 

Danimarka 

Holger Danske (Ogier the Dane): İskandinavların Efsanevi Odinist Kahramanı http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/12/twelfth-viking.html http://en.wikipedia.org/wiki/Ogier the Dane 

Norveç, İsveç, İzlanda 

Haçlı Sigurd (Sigurd Jorsalfare/Sigurd I Magnusson): Sigurd I Magnusson İskandinavya'da çok tanınan bir figür değildir ve bu nedenle pek bilinmeyen bir kahramandır. Ancak 


bölgedeki en büyük ve en önemli Haçlı kahramanıdır ve İskandinavya'daki savaşlara katılmıştır. 


İspanya ve Orta Doğu'daki birkaç Hıristiyan kentinin Müslüman işgalinden kurtarılması. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigurd Jorsalfare http://omacl.org/Heimskringla/crusaders.html 


Romanya 
Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş/Vlad Ill: Haçlı ve Romanyalıların Kahramanı: 


Kazıklı Voyvoda bir psikolojik savaş dehasıydı. Onun mirası günümüzün halkla ilişkiler, siyaset bilimi, askeri, sosyal psikoloji vb. okullarında incelenmeyi hak ediyor. Diğer tüm hükümdarlar gibi onun da iki düşmanı vardı: iç kargaşa ya da ihanet ve ülkesini tehdit eden dış İslamcı saldırganlar. Dış düşmanlarını, zamanının diğer hükümdarları gibi aynı düzeyde zulüm kullanarak yenmeyi başardı, ancak maksimum etkiyi elde etmek için zulmü AŞAMALANDIRMA konusunda gerçek bir ustaydı. O, bu bilimin keşfedilmesinden ve teorileştirilmesinden yüzlerce yıl önce, imajolojinin en büyük ustasıydı. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vlad lll Dracula 


İtalya 


Lottario dei Conti di Segni (Papa Innocent ill): İtalyan Papa ve İtalya, Avrupa ve Hıristiyanlık âlemi için Haçlı kahramanı. Papa Innocent Ill İtalya'da pek tanınan bir figür değildir ve bu nedenle de pek bilinmeyen bir kahramandır. Ancak tüm zamanların en büyük ve en önemli Haçlı kahramanlarından biriydi. Lottario dei Conti di Segni olarak 
1160 veya 1161'de - 16 Temmuz 1216'da İtalya'da Anagni yakınlarındaki Gavignano'da 
doğmuştur. http://en.wikipedia.org/wiki/Pope Innocent lll 


Hristiyan Arnavutluk 


George Castriota (Skanderbeg) - Haçlı ve Hıristiyan Arnavutların Kahramanı: http://www.heraldica.org/topics/national/albania.htm PC kaynaklarında genellikle İslami adı Skanderbeg ile anılır. 


Avrupa uluslarının geri kalanından ulusal haçlı kahramanlarına ihtiyaç duyulan genel bakış. 


1.23 Batı ve İslam Bilim ve Dini 


Fjordman tarafından 


Bilim tarihi üzerine epeyce kitap okudum. Bunlardan biri, bu sonbaharda optik tarihi üzerine çok bölümlü bir makale yayınlarken daha kapsamlı alıntılar yapacağım Görme Teorileri - El Kindi'den Kepler'e kitabının da yazarı olan David C. Lindberg'in Batı Biliminin Başlangıçları. Lindberg iyi bir akademisyen ve okunmaya değer, ancak birkaç küçük kusuru var. 

Lindberg'in bilim tarihi hakkındaki kitabının ikinci baskısının sekizinci bölümü "İslami bilim" başlığını taşıyor. Bay Lindberg bu terimi kullanmakta yalnız değil. 


kişisel olarak bundan yanayım. Kimse "Budist bilimi" ya da "Hıristiyan bilimi "nden bahsetmiyor, dolayısıyla " İslami bilim" terimini kullanmamız için de bir neden yok. İslami yönetim altındaki ülkelerde bilim adına ne varsa büyük ölçüde gayrimüslimlerin katkılarına ve İslam öncesi bilgiye dayandığı için bu terim yanıltıcıdır. Bazıları bunun yerine "Arap bilimi" terimini kullanıyor, ancak bu pek de daha iyi değil, çünkü en azından nominal olarak Müslüman olanlar arasında orantısız bir miktar Araplar değil Farslardı. O halde hangi terimi kullanmalıyız? "Orta Doğu bilimi" bir olasılık olabilir, çünkü dine değil bölgeye vurgu yapar. 


David C. Lindberg'in, İslam dünyasındaki bilimsel geleneğin bazı umut verici başlangıçlara rağmen neden durgunlaştığına dair tam bir açıklama sunduğunu sanmıyorum. Bunu daha iyi anlamak isteyenler The Rise of Early Modern Science (Erken Modern Bilimin Yükselişi) kitabına bakabilirler: Toby E. Huff tarafından yazılan İslam, Çin ve Batı. Bu çalışma Edward Grant'ın Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550 adlı kitabının "Bilim ve din arasındaki ilişkiler" başlıklı sekizinci bölümü ile desteklenebilir: Aristoteles'ten Kopernik'e. Bu makalede Grant'ın bu kitabından ve daha az ölçüde Huff'ın kitabından alıntılar yapacağım ve her alıntıya sayfa referansları ekleyeceğim, böylece başkaları da isterlerse bu materyalleri kullanabilecekler. 


On birinci yüzyılın sonunda Batı Avrupalılar, hem Müslümanların hem de Bizanslıların kendilerinin sahip olmadığı felsefi ve bilimsel metinlere erişimleri olduğunun farkındaydı. 
Toledo, İspanya ve Sicilya'nın sırasıyla 1085 ve 1091'de Müslümanların elinden alınmasından sonra, bir dizi akademisyen Yunanca ve Arapça metinleri tercüme etti, ancak Yunanca'yı tercih etme eğilimindeydiler çünkü Yunanca, Arapça'nın olmadığı akraba bir Hint-Avrupa diliydi. Arapçada var olan eserlerin büyük bir kısmı aslında Yunancadan yapılan çevirilerdi ve doğrudan Konstantinopolis'teki Yunancadan kopyalamak daha mantıklı olacaktı, çünkü Arapçadan daha az yanlış yorumla daha kesin bir çeviri yapılabilirdi. 
Sonuç olarak on ikinci yüzyıldan on üçüncü yüzyılın ikinci yarısına kadar büyük bir çeviri hareketi yaşandı. 


Optik, astronomi, tıp ve matematik alanlarında pek çok eser tercüme edilmiştir, ancak en büyük etkiyi Aristoteles'in doğa felsefesi üzerine yaptığı çalışmalar yaratmıştır. Yunancadan Latinceye en büyük iki çevirmen, Aristoteles'in eserlerinin Yunancadan Latinceye ilk büyük çevirmeni olan Venedikli James (ölümü MS 1147'den sonra) ve sonuncusu olan Flaman bilgin Moerbeke'li William'dır (yaklaşık MS 1215- 1286). Edward Grant'a göre, sayfa 166: 


"Moerbeke'li William, Arşimet'in matematik ve mekanik üzerine yedi eseri de dahil olmak üzere en az kırk sekiz eserini ilk kez Latinceye çevirmiştir (Grant 1974, 39-41; Minio-Paluello 1974, 436-438). Aristoteles çevirileri gerçekten etkileyicidir. Aristoteles'in biyolojik eserlerini Yunancadan Latinceye çeviren ilk kişidir. Moerbeke, Aristoteles'in doğa felsefesinin geri kalanını çevirirken, daha önce Venedikli James tarafından çevrilen en az üç risalenin revizyonları da dahil olmak üzere, daha önceki bazı çevirileri gözden geçirmeyi, genişletmeyi ve hatta tamamlamayı faydalı bulmuştur. Buna ek olarak Moerbeke, Aristoteles'in eserleri üzerine geç antik dönemden Yunanca şerhler de çevirmiştir. Böylece John Philoponus'un Ruh Üzerine Şerh'ini ve Simplicius'un Gökler Üzerine Şerh'ini tercüme etmiştir. Moerbeke'nin çevirilerinden en erken yararlananlardan biri Thomas Aguinas olmuştur." 


Grant 167. sayfada devam ediyor: 


"Moerbeke'nin anıtsal katkılarıyla birlikte, Aristoteles'intüm doğa felsefesi on üçüncü yüzyılın son çeyreğinde Yunanca ve Arapça'dan yapılan çeviriler halinde mevcuttu. On ikinci yüzyılın ilk yarısında Tivoli'li Platon, Bath'lı Adelard, Chester'lı Robert, Carinthia'lı Hermann, Dominicus Gundissalinus, Peter Alfonso, Seville'li John ve diğerleri gibi çevirmenler tarafından birçok bilimsel eser Arapçadan Latinceye çevrilmiş olsa da, Aristoteles'in doğa felsefesine ilişkin eserlerinin en erken çevirileri on ikinci yüzyılın ikinci yarısında İspanya'da yapılmış gibi görünmektedir. Aristoteles'in doğa felsefesine ilişkin eserlerinin en önde gelen çevirmeni Cremona'lı Gerard'dır (yaklaşık M.S. 1114-1187). 


Bilim, tıp ve doğa felsefesi üzerine Arapça'dan Latince'ye en üretken çevirmen." 


Cremona'lı Gerard ve onunla ilişkili olanlar, aralarında muhtemelen Alhazen'in Yunanca'da bulunmadığı için Yunanca'dan çevrilemeyen Optik üzerine kitabının da bulunduğu düzinelerce eseri Arapça'dan Latince'ye çevirmiştir. Dolayısıyla, Arapçadan çeviriler yapıldığı ve bunlardan bazılarının Avrupa'da belli bir etkiye sahipolduğu doğrudur. 
Aksini iddia etmek tarihsel olarak yanlış olur. Ancak bu çeviri hareketi önemli olsa da, en az bunun kadar bu farklı medeniyetlerin bu bilgileri nasıl kullandığına da odaklanmalıyız. 


Bu durumda, İslam dünyası, Hıristiyan Doğu (Bizans İmparatorluğu) ve Hıristiyan Batı olmak üzere üç farklı medeniyetin aynı malzemenin çoğuna erişebildiği, ancak nihai sonuçların oldukça farklı olduğu bir örnekle karşı karşıyayız. Her ikisi de MS on üçüncü yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da icat edilen mekanik saatlerin ve gözlüklerin tarihi hakkında çok şey okudum. Bu icatların başka hiçbir medeniyette benzeri yoktu ve daha sonraki bilimsel ve teknolojik ilerlemeler için önemliydi. Mikroskop ve teleskopların icadı bir dereceye kadar gözlüklerin icadının ve cam merceklerin kullanımının bir uzantısıydı. 


Avrupalıların o dönemde erişip de Müslümanların erişemediği önemli bir bilgi parçasına işaret edemiyorum. Aksine, Ortadoğulular büyük Asya medeniyetleriyle düzenli temasları olduğu ve Yunan doğa felsefesini Hint ve Çin icatlarıyla destekleyebildikleri için ellerinin altında daha fazla bilgi vardı. Avrupalıların bu medeniyetlerle kapsamlı doğrudan temasları engellenmiştir çünkü coğrafi olarak onlardan büyük bir düşman Müslüman bloğu tarafından izole edilmişlerdir. Avrupalıların mekanik saatleri icat etmelerinin tek olası sonucu, ellerindeki bilgi birikimini kullanmada Müslümanlardan daha verimli ve yaratıcı olmalarıdır. Müslümanlar da aynısını yapabilirdi ama yapmadılar. Başarısız oldular, bu kadar basit. 


Bizans İmparatorluğu'nun durumu daha da şaşırtıcıdır, zira Bizanslı bilginler kendi ana dilleri olan Yunanca'da hazır bulunan bilim ve doğa felsefesi hazinesinden faydalanmamış gibi görünmektedir. İmparator hem kilisenin hem de devletin başı olarak görüldüğü için Bizans İmparatorluğu esasen bir teokrasiydi. 

Edward Grant'a göre Bilim ve Din, sayfa 228: 


"Altıncı yüzyılın sonuna kadar, Bizans İmparatorluğu'nda Aphrodisiaslı Alexander (M.S. 2.- 
3. yüzyıl), Themistius (M.S. 317-388), Simplicius ve hepsinden önemlisi, fikirleri hem İslam hem de Latin doğa felsefesi üzerinde büyük bir etki yaratacak olan Hıristiyan yeni Platoncu John Philoponus gibi Aristoteles'in eserleri üzerine bir dizi yorumcu tarafından doğa felsefesine önemli katkılar yapılmıştır. Ancak M.S. 529 yılında imparator Justinianus'un dini gerekçelerle Atina'daki Platon Akademisi'nin kapatılmasını emretmesi ve bir dizi filozofu Bizans İmparatorluğu'ndan ayrılıp Doğu'ya gitmeye zorlamasıyla başarı düzeyi ciddi şekilde etkilenmiştir. 

Bundan sonra doğa felsefesi ve bilim Bizans entelektüel yaşamında küçük bir rol oynamıştır. 
İslam ve Latin Batı'daki çağdaşlarıyla kıyaslandığında, Bizanslı bilginlerin gerçekten şanslı olduklarını fark ettiğimizde bu şaşırtıcıdır, çünkü ana dilleri Yunancaydı. M.Ö. beşinci ve dördüncü yüzyıllardan bu yana Bizans İmparatorluğu'nda, özellikle de Konstantinopolis'te birikmiş olan Yunanca eserleri çeviri sorunu olmadan okuyabilir, inceleyebilir ve yorumlayabilirlerdi. 


Alhazen, optik üzerine çalışmasını yaparken büyük ölçüde Yunan matematiği, felsefesi ve tıbbına dayanmış ve bunların çoğu başlangıçta 


Bizans el yazmaları. Yine de Bizans'ta Alhazen diye biri yoktu. Tekrar Grant, sayfa 229: 


"İslam ve Batı Avrupa medeniyetleri, tercüme eserler kullanarak ve genellikle önemli eski metinlerden yoksun olarak insanlığın bilgi birikimine önemli katkılarda bulunurken, Yunan diline hakim olan ve büyük Yunan seleflerinin el yazması kaynaklarına kolayca erişebilen Bizanslıların bu şanslarını değerlendirememiş olmaları tarihin bir paradoksudur." 


Kısa süreli bazı Bizans "rönesansları" olmuştur. İmparatorluk durağan değildi ve eski bilgilerin korunmasında paha biçilmez bir iş çıkardı, ancak Orta Çağ boyunca orada kalıcı öneme sahip çok az eser üretildi. Timothy Gregory'nin büyüleyici kitabı A History of Byzantium'dan esinlenerek kaleme aldığım The Legacy of Byzantium|1) başlıklı çevrimiçi makalede vardığım sonucun büyük ölçüde doğru olduğuna hala inanıyorum: 


Bizans İmparatorluğu'nun kötü bir şöhrete sahip olduğu doğrudur. Ancak akademisyenler James E. McClellan Ill ve Harold Dorn, Science and Technology in World History (Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji) adlı kitaplarının ikinci baskısında 'Bizans'ın hiçbir zaman önemli bir özgün bilim merkezi haline gelmediğini' belirterek yerleşik aklı özetlemektedir. 
Bizanslılar tarafından korunan Greko-Romen bilgisinin Batı'da Bizans İmparatorluğu'nun kendisinden daha büyük bir etki yaratmış olması tarihin en büyük ironilerinden biridir. 
Yüzyıllar boyunca İslami Cihad'ın ön saflarında yer almak kesinlikle yardımcı olmamış olsa da, bu durum Bizans'ın modern bilimi geliştirmedeki başarısızlığını tam olarak açıklamaya yetmiyor. Bizans İmparatorluğu'nu incelerken, papalık devriminden sonra Batı'da gerçekleşen kilise ve devlet ayrılığının Bizans'ta hiçbir zaman gerçekleşmediğini fark etmemek mümkün değildir. Bizans bir şekilde otokratik bir devlet olarak kaldı, dolayısıyla bazı yönlerden Batı Avrupa'dan çok Çin'e - ve belki de daha sonra Rusya'ya - benziyordu. 
Hıristiyan Batı'da gerçekleşen parlamentoların, özerk şehirlerin ve çok sayıda üniversitenin gelişimi Hıristiyan Doğu'da gerçekleşmedi. 


Bununla birlikte, İslam dünyasında da Yunan mantığı ve doğa felsefesi hiçbir zaman tam olarak kabul edilmemiş ve başlangıçta var olan kabul, son derece etkili Müslüman teolog Gazali (1058-1111) tarafından büyük ölçüde geçersiz kılınmıştır. Gazali teoloji ve doğa felsefesini İslam inancı için tehlikeli olarak görmüş ve matematiksel kanıt kavramına şüpheyle yaklaşmıştır. Edward Grant'ın dediği gibi, sayfa 238: 


"(Gazalil matematiksel bilimleri felsefi bilimler (yani matematik, mantık, doğa bilimleri, teoloji veya metafizik, siyaset ve ahlak) sınıfına dahil etmişve bu bilimleri okuyan bir öğrencinin 'filozofların kötülüğüne ve yozlaşmasına bulaşacağı' sonucuna varmıştır. Dinden sıyrılmadan ve tanrısal korkunun dizginlerini kafalarından çıkarmadan kendilerini bu çalışmaya adayan çok az kişi vardır' (Watt 1953, 34). Gazali, büyük felsefi eseri Filozofların Tutarsızlığı' nda antik felsefeye, özellikle de Aristoteles'in görüşlerine saldırır. Bunu, Aristoteles üzerine en önemli İslami felsefe yorumcularından ikisi olan Farabi ve İbn Sina'nın fikirlerini açıklayarak ve eleştirerek yapar. Âlemin ezeliliği, Tanrı'nın tikelleri değil yalnızca tümelleri bildiği ve bedenlerin öldükten sonra dirilmeyeceği gibi yirmi felsefi sorun hakkındaki görüşlerini eleştirdikten sonra Gazali şöyle der 'Bu üç teori de İslam'a şiddetle karşıdır. Bunlara inanmak, peygamberleri yalancılıkla suçlamak ve öğretilerini kitlelere hitap etmek için tasarlanmış ikiyüzlü bir yanlış temsil olarak görmektir. Ve bu, hiçbir Müslüman mezhebinin kabul etmeyeceği açık bir küfürdür' (el-Gazali 1963, 249)." 


Ibn Warrag'ın modern klasiği Neden Müslüman Değilim'de özetlediği gibi, "Ortodoks İslam, Yunan felsefesiyle karşılaşmasından zaferle çıkmıştır. İslam, yardımsız insan aklıyla hakikate ulaşılabileceği fikrini reddetmiş ve düşünümsel olmayan 


İlahi vahyin sözde üstün hakikatinin rahatlığı. Ortodoks İslam'ın bu zaferinin tarihini nereye koyarsak koyalım (belki dokuzuncu yüzyılda Eşari'nin ihtidasıyla ya da on birinci yüzyılda Gazali'nin çalışmalarıyla), bence bu zafer tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlık için tam bir felaket olmuştur." 


Etkisi abartılamayacak olan Gazali, gayrimüslimlere karşı şiddet kullanımıyla ilgili konularda son derece ortodoks bir Müslümandı. Robert Spencer'ın mükemmel kitabı Religion of Peacer'de aktardığı üzere, Gazali'nin kâfirlere karşı Cihadın önemi hakkındaki sözleri: Neden Hıristiyanlık Barış Dini, İslam Değil? 


"(Bir kimsel yılda en az bir kez cihada |yani savaşçı gazvelere veya baskınlara| çıkmalıdır... 
Bir kimse, aralarında kadın ve çocuklar olsa bile, bir kalede bulundukları zaman onlara Igayrimüslimlere)J karşı mancınık kullanabilir. Onları ateşe verebilir ve/veya boğabilirsiniz... 
Ehl-i kitaptan biri köleleştirilirse, evliliği (otomatik olarakl iptal edilir... Ağaçları kesilebilir... 
Faydasız kitapları yok edilmelidir. Cihatçılar istedikleri her şeyi ganimet olarak alabilirler... 
İhtiyaç duydukları kadar yiyecek çalabilirler." 


Bir başka Müslüman düşünür, on üçüncü yüzyıl Kuzey Afrikalısı İbn Haldun, geleneksel bir cihat görüşüne sahipti ve felsefeye karşı duyulan derin şüpheyi paylaşıyordu. Edward Grant, sayfa 242: 


"İbn Haldun (M.S. 1332-1406) gibi aydın bir yazar bile felsefeye ve filozoflara düşmandı. 
Tarihe Giriş (Mukaddime) adlı büyük eserine dayanarak İbn Haldun, bir dünya tarihi yazan ilk tarihçi olarak kabul edilir. Franz Rosenthal'a göre: "Mukaddime, insanın siyasi ve sosyal örgütlenmesini yöneten grup ilişkilerini çevresel ve psikolojik faktörler temelinde analiz etmeye yönelik ilk büyük ölçekli girişimdir" (Rosenthal 1973, 321). İbn Haldun, bir tarihçi olarak parlaklığına rağmen, Mukaddime'de 'Felsefenin çürütülmesi' başlıklı bir bölüme yer vermiştir. Felsefe öğrencilerinin bozulması' (İbn Haldun 1958, 3:246-258). Bu bölümde İbn Haldun filozofların görüşlerini yanlış olarak kımamakta ve Müslüman kardeşlerine 'fizik problemlerinin din işlerimizde veya geçimimizde bizim için hiçbir önemi olmadığını' ilan etmektedir. Bu nedenle onları kendi hallerine bırakmalıyız' (İbn Haldun 1958, 3:251-252). 
İbn Haldun, Kur'an'a ve İslami dini ilimlere derinlemesine dalmadıkları sürece mantık çalışmalarını, yöntemlerine karşı kendilerini güçlendirmek için inananlar için tehlikeli olarak görmüştür." 


The West, Japan, and Cultural Secondarity|2) başlıklı çevrimiçi makalemde, Fransız düşünür Remi Brague'nin Eksantrik Kültür adlı kitabında özetlediği fikirlerini tartışıyorum: Batı Medeniyeti Üzerine Bir Teori. Brague, Müslümanların Avrupa'daki özeleştiri ve "ötekini" takdir etme içgüdüsünden büyük ölçüde yoksun olduğunu iddia etmektedir. Yunanca'dan ve Sanskritçe ve Farsça gibi diğer dillerden eserler tercüme ettiler, ancak genellikle orijinallerini muhafaza etmediler. Bu da İslam dünyasında "rönesans "ı, yani kaynaklara geri dönerek onları yeniden yorumlama eylemini imkânsız hale getirmiştir. İbn Haldun'un Mukaddime'de şunları söylediğini aktarır: 


"(Müslümanlar) (yabancı) milletlerin ilimlerini öğrenmek istediler. Onları tercüme yoluyla kendilerine mal ettiler. Onları kendi görüşlerinin kalıbına döktüler. Bu yabancı dilleri soydular Ive onları kendi) dillerine geçirdiler ve (Arap olmayanların) bu dillerdeki başarılarını aştılar. 
Arapça olmayan dillerdeki el yazmaları unutuldu, terk edildi ve dağıldı. Tüm bilimler Arapça olarak var oldu. Onlarla ilgili sistematik eserler (Arap) yazısıyla yazıldı. Bu nedenle, ilim öğrencilerinin (Arapça) kelimelerin ve (Arapça) yazının anlamını bilmeleri gerekiyordu. Diğer tüm dilleri bir kenara bırakabilirlerdi, çünkü bu diller silinip gitmişti ve artık onlara ilgi kalmamıştı." 


Mantık, skolastikteolojide (kelam) ve birçok İslami dini okulda yardımcı bir konu olarak kullanılmaya devam etti, ancak felsefeye karşı filozofları düşük bir profil tutmaya sevk edecek kadar düşmanlık vardı. Felsefe öğretenler de bunu genellikle yerleşik kurumlar içinde değil, özel olarak yapmıştır. Edward Grant, Science and Religion, sayfa 239: 


"İslam'ın ilk yüzyıllarındaki tercümelerin ardından, başta Aristoteles'inki olmak üzere Yunan felsefesi en güçlü desteğini İslam dünyasına dağılmış bir dizi kişiden almıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, el-Kindi, el-Razi, İbn Sina ve İbn Rüşd en büyük İslam filozofları arasındaydı. 
Hepsi bir dereceye kadar zulüm görmüştür. El Kindi'nin durumu İslam'daki entelektüel hayatın önemli yönlerini ortaya koymaktadır. Aristoteles üzerine İslam yorumcularının ilki olan el-Kindi, başlangıçta iki halife (Memun ve Mutasım) tarafından olumlu karşılanmış, ancak şansı daha önce bahsedilen Sünni halife el-Mütevekkil ile sona ermiştir. Pervez Hoodbhoy'a göre, 'Ulema (din âlimleril için hükümdarı filozofun çok tehlikeli inançlara sahip olduğuna ikna etmek zor olmadı. Mütevekkil kısa süre sonra alimin kişisel kütüphanesine el konulmasını emretti.... Ancak bu yeterli değildi. 

Altmış yaşındaki Müslüman filozof da toplanan büyük bir kalabalığın önünde elli kırbaç cezası almıştır. Olayı kaydeden gözlemciler, kalabalığın her vuruşta kükreyerek onayladığını söylerler' (Hoodbhoy 1991, 111). Diğer dört alim de bir dereceye kadar zulme maruz kaldı ve bir kısmı güvenlikleri için kaçmak zorunda kaldı." 


Bu durum Latin Batı'da kökten farklıydı. Aklın kullanımına karşı tek tük muhalefet vardı ve on üçüncü yüzyılda Paris Üniversitesi'nde Aristoteles'in eserlerini yasaklamaya yönelik bir girişimde bulunuldu, ancak bu kısa sürdü ve sonunda başarısız oldu. Daha sonra mantık ve doğa felsefesinin kullanımını yasaklamaya yönelik herhangi bir girişim olmamıştır, ancak elbette belirli yorumlara karşı eleştiriler olabilir. "1240'lardan sonra ve Orta Çağ'ın geri kalanında, akla yönelik saldırılar tuhaf ve kabul edilemez olarak görülecektir." 


Buna karGılık, Gslam ilke olarak din ve devletin tek bir varlık oluGturduğu bir teokrasidir. 
İslami okullar ya da medreselerde genellikle "İslami bilim", yani teoloji, Arapça dilbilgisi, Kuran ve hadis öğretilirdi. Yunan ve diğer gayrimüslim felsefesi "yabancı bilimler" olarak adlandırılmış ve hiçbir zaman çekirdek müfredata dahil edilmemiştir. Tekrar Grant, sayfa 
243: 


"(Medreselerin birincil görevi İslam dininin öğretilmesiydi ve gördüğümüz gibi, nihayetinde Yunanlılardan türetilen bilim ve doğa felsefesinden oluşan yabancı bilimlere çok az önem veriyorlardı. Yunanlılardan alınan analitik konular kesinlikle dini ve teolojik konularla eşit statüye sahip değildi. 

Gerçekten de, İslami yüksek eğitimin çekirdeğini oluşturan medreselerde yabancı bilimler oldukça marjinal bir rol oynamıştır. Sadece Kur'an'ı veya dini hukuku aydınlatan konular öğretilirdi. Bu derslerden biri, sadece anlambilimde değil, aynı zamanda basit çıkarım hatalarından kaçınmada da faydalı olduğu düşünülen mantıktı. Ancak medreselerin birincil işlevi 'öğrenimi korumak ve ortodoksluğu savunmaktı' (Mottahedeh 1985, 91). İslam'da çoğu ilahiyatçı doğa felsefesini dinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak bir konu olarak görmemiştir. Aksine, genellikle İslam dinini yıkabilecek ve dolayısıyla inanç için potansiyel olarak tehlikeli bir konu olarak görülmüştür. Doğa felsefesi İslam topraklarında her zaman periferik bir disiplin olarak kalmış ve Latin Hıristiyan dünyasında olduğu gibi hiçbir zaman eğitim sistemi içinde kurumsallaşmamıştır." 


Ancak Yunan doğa felsefesi Avrupa'da üniversite müfredatına tamamen entegre edilmiştir. 
Grant'ın açıkladığı gibi, sayfa 244-245: 


"Üniversite eğitimi almış teologların doğa felsefesi disiplinini tamamen kabul etmek ve benimsemekle kalmayıp, çoğu olmasa da birçoğunun doğa felsefesi literatürüne hevesli ve aktif katkılarda bulunduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle onları 'teolog-doğa filozofları' olarak adlandırmak tamamen uygundur. Her iki disiplinde de eşit derecede evlerindeydiler ve doğa felsefesini teolojileştirme eğiliminden kaçınırken teolojik sorunların çözümüne mümkün olduğunca çok doğa felsefesi katmaya hevesliydiler. Bu, bazı Ortaçağ teologlarının neden John Buridan ve Saksonyalı Albert gibi seküler doğa filozoflarının en iyileriyle bir tutulabildiğini açıklar. Albertus Magnus ve Nicole Oresme gibi bazı teologlar ise açıkça onlardan üstündü. 
Batı'daki teologlar, eylemleriyle doğa felsefesinin gelişimine ve yayılmasına tam olarak katılmışlardır. Doğa felsefesinin geç Orta Çağ üniversitelerinde kurumsallaşmasını ve dolayısıyla geniş çapta yayılmasını mümkün kılmışlardır. Bizans İmparatorluğu'nda ya da İslam'da böyle bir şey yaşanmamıştır." 


Katolik Avrupa'nın bu dönemde sahip olduğu en önemli avantajlardan biri kilise ve devlet arasındaki ayrılıktı. Edward Grant, sayfa 246-247: 


"(Bizanslılar ve Müslümanlar) kilise ve devleti birbirinden ayırmadıkları için ağır bedeller ödediler. Her iki toplumda da Aristoteles'in doğa felsefesi, her iki dine de düşman olan fikir ve kavramları kapsadığı ve doğa felsefesine çok fazla odaklanan bilginlerin ya dini ihmal edeceği ya da onu doğa felsefesinden daha aşağı göreceği düşünüldüğü için potansiyel olarak tehlikeli görülmüştür. İslam'ın kilise ve devleti birbirinden ayırmadaki başarısızlığı, Batı Hıristiyan âlemine karşı sahip olduğu kurumsal bir avantajı ortadan kaldırmıştır. 
Hıristiyanlığın merkezi, hiyerarşik bir din olarak örgütlendiği ve tek bir kişinin -Papa- nihai gücü elinde bulundurduğu yerde, İslam hiyerarşik bir yapısı olmayan, merkezi olmayan bir dindi. Sahip olunan güç, Müslüman kardeşlerinin desteğini alan yerel dini liderlerden geliyordu. Bu koşullar altında, araştırma özgürlüğünün ve canlı, sürekli bir doğa felsefesinin geliştirilmesinin, Batı Avrupa'nın son derece merkezi Katolik Kilisesi'nden ziyade, merkezi olmayan Müslüman dini içinde gerçekleşmesinin daha muhtemel olmasını bekleyebiliriz. 
Şimdi bildiğimiz gibi, bunun tam tersi oldu: Batı canlı bir doğa felsefesi geliştirirken, İslam'da doğa felsefesi periferik ve şüpheli bir disiplin haline geldi, hatta çalışması tehlikeli bile olabilirdi." 


Avrupa üniversite sisteminin o dönemde dünyadaki diğer büyük medeniyetlerde gerçek bir karşılığı yoktu. Toby Huff'ın kitabının 234. sayfasında dediği gibi: 


"Felsefe ve doğal dünyanın tüm yönlerinin incelenmesinin resmi ve kamusal bir girişim haline getirilmesine karar verildiğinde (kısmen eski geleneği izleyerek) atılan adımın büyüklüğünü de küçümsememeliyiz. Eğer bu sıradan bir başarı gibi görünüyorsa,bunun nedeni Orta Doğu'daki İslami kolejlerde doğa bilimleri ve felsefe çalışmalarından kaçınıldığını ve bu tür araştırmaların dikkatle korunan özel ortamlarda yapıldığını unutan Avrupa merkezciliğimizdir. 
Aynı şekilde Çin'de de resmi bürokrasiden bağımsız özerk öğrenim kurumları yoktu; var olanlar da tamamen merkezi devletin insafına kalmıştı. Filozoflara Batı'da olduğu gibi öğrenme alanlarını kendileri için tanımlama özgürlüğü de verilmemiştir." 


Edward Grant, üniversite sisteminin daha sonraki Bilimsel Devrim için zemin hazırlamada oynadığı bu rolü gün ışığına çıkarmada önemli bir rol oynamıştır. Grant, sayfa 248'de şu sonuca varmaktadır: 


"Kilise ve devletin birbirinden ayrılması ve bunun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler olmasaydı, Batı, geniş bir üniversite ağı sayesinde Avrupa'da yayılan köklü bir doğa felsefesi üretemezdi. 


on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda kaydedilen ve günümüze kadar devam eden büyük bilimsel ilerlemelerin temelini atmıştır." 


On altıncı yüzyıldan itibaren Batı bilim geleneğindeki (ancak diğer bilim geleneklerinde o kadar da fazla olmayan) gelişmeler için The Scientists: John Gribbin'in yazdığı A History of Science Told Through the Lives of Its Greatest Inventors büyüleyici ve okuması kolay bir kitaptır. 


Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science (Erken Modern Bilimin Yükselişi) adlı mükemmel çalışmasında: İslam, Çin ve Batı adlı eserinde Grant'ın üniversite sisteminin önemine ilişkin değerlendirmesine katılmaktadır. İşte Huff, sayfa 344: 


"On beşinci yüzyıldan on yedinci yüzyıla kadar önemli bilim insanlarının eğitim geçmişleri tarafsız bir şekilde incelendiğinde, bunların büyük çoğunluğunun aslında üniversite eğitimi almış olduğu görülür. John Gascoigne'in gösterdiği gibi, '1450 ile 1650 yılları arasında doğan ve Bilimsel Biyografi Sözlüğü'ne dahil edilmeye değer görülen Avrupalı bilim insanlarının 87'si üniversite eğitimliydi. Daha da önemlisi, "bu grubun büyük bir kısmı sadece üniversite eğitimi almakla kalmamış, aynı zamanda bir üniversitede kariyer görevlerinde de bulunmuştur. Bu oran 1450-1650 dönemi için yüzde 45, 1450-1550 dönemi için ise yüzde 51'dir. Eğer belirli bilim adamlarından söz edilecekse, Kopernik, Galileo, Tycho Brahe, Kepler ve Newton'un Avrupa'nın görünüşte prokustik ve sözde skolastik üniversitelerinin olağanüstü ürünleri olduğu hemen kabul edilmelidir. Kısacası, 

Üniversitenin bilim için kurumsal bir yer ve bilimsel düşünce ve argümanlar için bir kuluçka merkezi olarak rolüne ilişkin sosyolojik ve tarihsel açıklamalar büyük ölçüde yetersiz 

kalmıştır." 


İslam dünyasında böyle bir şey yoktu. İspanya ve Portekiz'de üniversiteler ancak bu ülkeler Hıristiyanlar tarafından yeniden fethedildikten sonra kurulabilmiştir. Huff, sayfa 212: 


"Eğer İspanya daha sonraki yüzyıllarda da -mesela Napolyondönemine kadar- bir İslam ülkesi olarak kalsaydı, İslam medeniyetinin tüm ideolojik, hukuki ve kurumsal kusurlarını muhafaza ederdi. İslam hukukunun hakim olduğu bir İspanya, İslam hukukunda şirketler bulunmadığı için, Avrupa'nın yasal olarak özerk kurumsal yönetim modeline dayalı yeni üniversiteler kuramazdı. Dahası, İslami eğitim modeli fıkhın, hukuk çalışmalarının ve geçmişin büyük geleneklerini koruma standardının mutlak önceliğine dayanıyordu. Bu, sembolik olarak icazette, yani geçmişten gelen bilginin aktarılması için bilgili bir kişi tarafından verilen kişisel yetkide yansıtılmıştır; bu, Batı'nın grup tarafından yönetilen (sınav yoluyla) kanıtlanmış öğrenme sertifikasyonundan oldukça farklı bir gelenektir. Gerçekte, on üçüncü yüzyılda İspanyol üniversitelerinin kuruluşu, önce Palencia ( 1 208-9), Valladolid, Salamanca (1227-8) vb. 
köklü Hıristiyan bölgelerinde gerçekleşmiş ve üniversiteler Paris ve Bologna anayasalarını örnek almıştır." 


Burada önemli bir teolojik boyut da vardır: Müslümanlar Tanrı'yı genellikle öngörülemez olarak görürken, hem Hıristiyanlar hem de Yahudiler Tanrı'yı daha kolay öngörülebilir, dünyayı insanlar tarafından ortaya çıkarılabilecek ve anlaşılabilecek mantıksal doğa yasalarına göre yaratmış olarak görebilirler. Toby E. Huff, sayfa 116: 


"Kısacası, Avrupalı Ortaçağcılar akıl ve rasyonalite ile öylesine iç içe geçmiş bir insan imajı yaratmışlardı ki, felsefi ve teolojik spekülasyonlar, sonuçları öngörülebilir ya da ortodoks olmaktan uzak, nefes kesici araştırma alanları haline gelmişti. Dahası, bu teolojik ve felsefi spekülasyonlar Batı öğreniminin kalelerinde, yani üniversitelerde gerçekleşiyordu. Hıristiyan teolojisi gerçekten de insana yeni bir dizi yöntem ve motivasyon giydirmişti, ama aynı zamanda ona sınır tanımayan yeni bir dizi rasyonel kapasite de atfetmişti." 


Ne yazık ki 21. yüzyılın başında bu üniversite sistemi artık eskisi kadar iyi işlemiyor. Ibn Warrag'ın harika kitabı Batı'yı Savunmak'ta belirttiği gibi: 


"Batı, siyasi doğruculuğa teslim olarak ve Suudi ve diğer Arap parasıyla yozlaşarak, üniversitenin asıl amacını onurlandırmayı bırakıyor. Son yıllarda Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkeleri (örneğin Brunei) prestijli Batı üniversitelerinde İslam araştırmaları kürsüleri kurdular ve bu kürsüler İslam'ın olumlu bir imajını sunmaya teşvik edildi. Objektif hakikate götüren bilimsel araştırma artık amaç gibi görünmemektedir. Kaynakların ya da Kuran'ın eleştirel bir şekilde incelenmesi engellenmektedir. Daniel Easterman gibi akademisyenler, İslam hakkında Suudi Arabistan'ın onayladığı şekilde ders vermedikleri için görevlerini bile kaybetmişlerdir. Aralık 2005'te Georgetown ve Harvard üniversitelerinin her biri Suudi Prens Alwaleed bin Talal'dan İslami çalışmalar programları için 20 milyon dolar kabul etti. 
Eski başkan Jimmy Carter tarafından kurulan Carter Center kısmen bin Talal tarafından finanse edilmektedir. Böyle bir para ancak tüm yüksek eğitim kurumlarının asıl amacını, yani hakikat arayışını yozlaştırabilir. Artık elimizde sadece, otuz yılı aşkın bir süredir terörizmi, Batı karşıtlığını ve anti-Semitizmi finanse eden Suudi kraliyet ailesinin kabul edebileceği "İslami hakikat" olacaktır." 


Bu mali yolsuzluk ve gözdağıdır, ancak bundan önce bile Batı üniversiteleri kendi medeniyetlerini yıkmak ve dünyadaki en barbar kültürleri ve rejimleri övmekle giderek daha fazla meşgul görünüyordu. Elbette bu hiçbir şekilde evrensel olarak doğru değildir. Bay Grant'ın kendisinin de canlı kanıtı olduğu gibi, Batı üniversitelerinde hala çok iyi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak özgür sorgulama ve iyi akademisyenlikte bir düşüş yaşandığı gerçeğini inkar etmek zordur. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği, Batı üniversite sisteminin nasıl büyük bir karşılaştırmalı üstünlükten bir soruna benzeyen bir şeye dönüştüğü ilginç bir sorudur, ancak ayrı bir makalede ele alınması gerekecektir. Bu arada, Edward Grant bize bir zamanlar ne kadar eşsiz olduğunu hatırlatarak mükemmel bir iş çıkarmıştır. 


Kaynak: 
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/022433.php 


1. http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/019529.php 
2. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/02/west-japan-and-cultural-secondarity.html 


1.24 Tarihsel Olarak - Bosna Sırp Toprağıdır 


Güney Slavlarının 7. yüzyılda Balkanlara yerleştiği bilinen bir gerçektir. En büyük iki kabile Sırplar ve Hırvatlardı. O zamanlar ikisi arasında fazla bir ayrım yoktu ve bugün de "iki halk" tek ve aynı dili konuşmaktadır. Yakın zamana kadar bu dil dünya literatüründe Sırp-Hırvatça olarak biliniyordu. Bugün Sırplar ve Hırvatlar arasındaki tek dışsal fark, birincilerin Ortodoks, ikincilerin ise Katolik Hıristiyan olmalarıdır. 


Bosna Hersek'in coğrafi bölgeleri Sırplar tarafından iskan edilmiştir. Bu konuda 1991 öncesi (Bosna savaşı öncesi) Batı literatüründe herhangi bir ihtilaf yoktur. 


Kimden: "Encyclopedia Britannica" Baskı 1971, Cilt 3, sayfa 983, Giriş: Bosna, tarih 


Bosna-Hersek'teki Sırp yerleşimi M.S. yedinci yüzyılda başlamıştır. 


Kimden: "Encyclopedia Britannica" Baskı 1943, Cilt 20, Sayfa 341, Giriş: Sırbistan, Tarih 


İmparator Konstantin Porphyrogenitus'a göre, imparator Herakleios (610-640) Sırpları Bizans imparatorluğunun harap olmuş kuzeybatı eyaletlerine yerleşmeye ve buraları Avarların akınlarına karşı savunmaya davet etti. 


9. yüzyılın sonlarına doğru Sırpların siyasi merkezi Zeta (ya da: Zenta: bkz. Karadağ) ve Primorye'ye (deniz kıyısı) taşındı... Travuniya (bugün Trebinje (Hersekli) (Sırpl Prensi Voislav ...Travuniya, Zahumlye (modern Hersek) ve Zeta'yı kendi yönetimi altında birleştirdi. Oğlu Michael Voislavich, önemli Rashka (Rascia veya Rassia) Zhupania'sını (Orta Sırbistan| ilhak etti ve 1077'de Papa Gregory Vll'den gelen bir mektupta kral (rex) olarak hitap edildi. Oğlu Bodin, ilk Sırp krallığını topraklarını ilhak ederek genişletti... 


Kimden: "Encyclopedia Britannica" Baskı 1971, Cilt 3, s 983, Giriş: Bosna-Hersek 


ISırpl Kral Bodin (1081-1101) Bosna'yı diğer iki Sırp prensliği olan Raşka (Orta Sırbistan| ve Zeta |Karadağl ile birleştirdi... 


Kimden: "Encyclopedia Britannica" Baskı 1990, Cilt 29, Macropedia, sayfa 1098, Giriş: Yugoslavya, Bosna Hersek 


İmparator Constantine Vll Porphyrogenitus (913-957 yılları arasında hüküm sürmüştür) Bosna'dan "Sırpların ülkesinin" bir parçası olarak bahsetmiştir. 


Gönderen: "Yugoslavya, Bir Ülke İncelemesi" 


Sırp gruplar yedinci yüzyılda bugünkü Bosna ve Hersek bölgesine yerleşmiştir... Bosna veya Bosna (Bosna nehrinden), Bosna ve Vrbas nehirlerinin yukarı kesimlerindeki dağlık bölgede küçük bir prenslik olarak ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Hersek adı, on beşinci yüzyılda güçlü bir Bosnalı soylu olan Stephen Vuksic'in Bosna'nın güney kesimindeki toprakların kontrolünü ele geçirmesi ve bölgenin adının geldiği dükün Almanca karşılığı olan Herzog unvanını almasıyla ortaya çıkmıştır. 


Türk fethi 


İşte bu kadar: Bosna sadece Sırplarındı. Hiç "Müslüman" yoktu - tek bir aile bile 

-- En azından BEŞ YÜZ yıl boyunca! İslam'ın Avrupa'ya saldırısı yüzyıllar sonra başladı. 
Avrupa'yı Allah için fethetmek isteyen Türkler için Balkanlar en kısa yoldu. Muazzam orduları ilk olarak 1389'da Kosova'daki devasa bir savaşta kahramanca Sırp direnişi tarafından durduruldu. Yaklaşık 70 yıl sonra Türkler toparlandı ve artık savunmasız olan Bosna'yı aldı. 


Sırpların Bosna'da yüzyıllarca süren barış ortamının yerini, yabancı bir zalimin acımasız zulmünden kurtulmak için yüzyıllarca süren bir mücadele alacaktı. 


Türklerin 96100 Hıristiyan olan bu toprakları yönetebilmek için (bugünkü tabirle) yerel dönmeler bulmaları gerekiyordu. Dinin varoluşun alfası ve omega'sı olduğu o eski zamanlarda, fetihçi Türkler Hıristiyanları bir gecede İslam'a döndürmeyi umut edemezlerdi. 
Buna rağmen, Bosna'nın bir şekilde verimli bir toprak olduğu ortaya çıktı. Türk fethi, Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilen diğer geniş Hıristiyan topraklarına kıyasla nüfusun önemli bir bölümünün İslam'a geçmesine neden oldu. 


Bunun nasıl gerçekleştiğine dair birkaç teori vardır. Batı literatüründe en yaygın olan teori, Türklerin Hıristiyan Bogumilizm kültünde kolay bir av bulduklarını iddia etmektedir. Ancak bu birçok teoriden biridir. Buna karşı çıkanlar, Bogumilizm'in Bosna'da bir süredir mevcut olmasına rağmen, Türklerin gelişinden yüzyıllar önce yok olduğunu iddia etmektedir. 


Düşmanın dini için kendi dinini terk etmemek bir onur meselesi olduğundan, din değiştirme süreci yavaş ilerlemiştir. Yüzyıllar sürdü. Kimse buna itiraz etmiyor. Ayrıca bu süreç, birçoğu zorla din değiştirme olmak üzere birçok farklı şekilde gerçekleşmiştir. Elbette zalimin dinine geçenler bundan hemen fayda sağladılar. Bir gecede ezilmekten kurtulacaklardı. Artık aç kalmayacaklardı. Osmanlı yönetiminin son birkaç yüzyılına ait bireysel din değiştirmelerin kaydı, son iç savaşta Müslümanların eline geçen Saraybosna'daki ana arşivde tutuluyordu. 
Arşiv tüm belgelerle birlikte yanıp kül oldu. Her şey gibi bu olay da kuşatmacı Sırpların üzerine yıkıldı, oysa bu Müslüman Sırpların işine geliyordu, Hıristiyan Sırpların değil... 


Hıristiyanlığa ihanet etmenin yavaş süreci 


Gönderen: "Yugoslavya, Bir Ülke İncelemesi" 


Roma Katolik ve Doğu Ortodoks dini nüfuz bölgeleri arasındaki ayrım çizgisinde yer alan Bosna Hersek, onuncu yüzyıldan on beşinci yüzyıla kadar sürekli iç karışıklıklardan muzdarip olmuştur. Bu durum, on ikinci yüzyılda Bulgaristan'dan çileci bir sapkın Hıristiyan tarikatı olan Bogumilizm'in gelmesiyle daha da karmaşık bir hal almıştır... Birçok Bosnalı soylu ve köylünün büyük bir kısmı, hem Katolik hem de Doğu Ortodoks kiliselerinin bu sapkınlığı ezmek için defalarca girişimde bulunmasına rağmen sapkınlıkta ısrar etti. 


kült. Bu dini mücadelenin yol açtığı kaos, 1459'da Jfethedilmemiş kalan)| Sırpları tekrar mağlup eden Osmanlı Türklerine ülkeyi açtı. Türkler 1463'te Bosna'yı, yirmi yıl sonra da Hersek'i kontrol altına aldılar; birçok Bogumil soylusu ve köylüsü fatihlerinin İslam dinini kabul etti. 


Gönderen: Profesör Ferdinand Schevill tarafından yazılan "A History of Balkans", Barnes & 
Noble, New York, 1995, s. 202, 203 


Sırbistan'ın batısında Bosna uzanıyordu... Sırbistan gibi bir dağ bölgesi ve ırksal olarak onunla homojen... |Bosnalıların bir kısmı İslam'da bir kurtarıcı görmekten çekinmiyordu. Çok sayıda kale kapılarını haince düşmana açtı ve davasından umudunu kesen zavallı Bosna kralı teslim olduğunda, yazılı olarak verilen ciddi bir söze rağmen, sultanın gözleri önünde acımasızca başı kesildi (1462)... 

Muhammed, bir kâfirin köpeğine verilen sözün hiçbir bağlayıcılığı olmadığı gibi uygun bir doktrine sahipti. 


Böylece Sırbistan'ın topuğuna keskin bir şekilde basan Bosna yok oldu ve Zeta (gelecekteki Karadağ) hariç tüm Balkanlar'da Sırpların toprakları zalimin topuğu altına girdi. 


Gönderen: "Yugoslav Halklarının Kısa Tarihi", Profesör Fred Singleton, Cambridge 
Üniversitesi Yayınları, Baskı 1985, sayfa 20 


Heretik Bosna (Bogumil) Kilisesi'nin İslam dünyasına katılması dramatik bir kitlesel din değiştirme eylemi sonucunda gerçekleşmedi, ancak Osmanlı istatistiklerine inanılacak olursa, 


bu nispeten hızlı bir süreçti. 1489'da yapılan birnüfussayımınagöre................... Yüzde 18,4'ü Bosna nüfusu İslam inancını benimsemiştir........................ (En büyük artışlar kaydedildi... özellikle şehirlerde........... Slavca konuşan Müslüman aristokrasi ortaya çıktı. 


Yugoslav nüfus sayımında (1981) listelenen modern Bosna'daki 1,5 milyon Müslüman Saski o dönmelerin torunlarıdır. 


Gönderen: "Yugoslavya, Bir Ülke İncelemesi" 


İslamlaştırılan soyluların topraklarını ve feodal ayrıcalıklarını korumalarına izin verildi ve İslam'ı kabul eden köylülere feodal yükümlülüklerden muaf topraklar verildi. Hıristiyan soylular öldürüldü ve Hıristiyan köylüler baskıcı bir yönetime maruz bırakıldı. 


Türkler, 1463'teki fetihten Batılı güçlerin Bosna ve Hersek'i terk edip Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kontrolüne vermelerini emrettiği 1878'e kadar dört yüzyıldan fazla bir süre boyunca Bosna'yı yönetti. Asyalı fatihlere hizmet etmek için Hıristiyanlığa ihanet eden 
Sırplar, yabancı zalimle o kadar özdeşleştiler ki, 1910 tarihli Britannica Ansiklopedisi, 20 
yıldan fazla bir süre Hıristiyan egemenliği altında kalan Bosnalı Müslümanların hâlâ herkesin kendilerine Türk demesini istediğini yazıyor! Ancak bu "Türkler" sadece tek bir dil konuşabilmektedir - Sırpların ve Hırvatların konuştuğu aynı dil: Sırp-Hırvatça. 


"Bosnalı", "Boşnak", "Bosnitch" terimlerinin kökenine daha yakından bakalım. Bosnalı Müslümanların, bugünlerde Batı basınının kullandığı gibi, kendilerini "Boşnak" olarak adlandırmak gibi ayrıcalıklı bir hakları var mı? 


Kaynak: 


http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Bosnia-conguered.html 


1.25 "Boşnaklar" kim? 


Encyclopedia Britannica, on birinci baskı (yıl: 1910 (1)), Cilt IV, sayfa 281, giriş "Bosna Hersek", alt giriş (#10), Nüfus ve Ulusal Özellikler (alıntı:) 


Yavaş bir artış eğiliminde olan nüfus 1895 yılında 1,568,092'dir. Yabancı unsur azdır ve başlıca Avusturya-Macaristanlılar, Çingeneler, İtalyanlar ve Yahudilerden oluşmaktadır. 

İspanyolca, ataları 16. yüzyılda Engizisyon'dan kaçmak için buraya göç eden Yahudilerin ortak dilidir. 


Yerliler resmi olarak Boşnak olarak tanımlanmakta, ancak kendilerini dinlerine göre sınıflandırmaktadırlar. Bu nedenle Roma Katolikleri Hırvat, Hırvat veya Latin; Ortodokslar Sırp; Müslümanlar ise Türk adını tercih etmektedir. 


Hepsi de Slav ırkının Sırp-Hırvat koluna mensuptur; ve hepsi de, Roma Katolikleri tarafından Kiril harfleri yerine Latin harfleriyle yazılmış olsa da, Sırpça ile neredeyse aynı olan bir dil konuşmaktadır. 


"Sırpları" veya "Hırvatları" rencide etmemek için resmi olarak "Bosnitch" olarak adlandırılmıştır 


Boşnaklar ya da Boşnaklar hem görünüş hem de karakter olarak Sırp soydaşlarına benzerler. 
Aynı şiir, müzik ve romantizm sevgisine; ırkları ve tarihleriyle aynı *yoğun”* gurura; aynı batıl inanç ve geleneklerin çoğuna sahiptirler. Hıristiyanlar, Sırp kıyafetini, sarık ya da fesin zaman zaman kullanılması gibi ayrıntılarda değişiklik yaparak korurlar. "Türk" kadınları bazı bölgelerde peçeyi terk etmişlerdir; ancak diğerlerinde evden çıkarken gözlerini bile kapatırlar. 


Bu, kendilerine "Sırp", "Hırvat" ve "Türk" diyenler arasındaki "hoşgörüyü" - 1910 yılında - açıkça anlatmaktadır. Bosna'nın üç etnik grubu Boşnak (İngilizce), Bosnitch (Almanca) veya Bosanci (Sırp-Hırvatça) olarak adlandırılmayı tercih ederdi çünkü bir Hırvat "Türk", "Türk" bir Sırp vb. olarak adlandırılmaktan *rahatsız olurdu*. Avusturya-Macaristan hükümeti döneminde Müslümanların "Türk" olarak adlandırılmaktan hoşlandıklarını okumak şaşırtıcıdır. Müslümanlar Sırp ya da Hırvattır, ancak çoğunlukla yüzyıllar boyunca İslam'ı kabul etmiş olan Sırplardır). 


Yukarıdaki metnin 1910 yılında, yani Müslümanlar ("Türkler") ve Hırvatlar Sırp komşularına 
(1. Dünya Savaşı ve Il. Dünya Savaşı'nda) tarifsiz zulümler yapmadan önce yazıldığını hatırlatmak zorundayız. 


Müslümanların Sırplara karşı nasıl inanılmaz bir şovenizm ve hoşgörüsüzlük sergilediklerini bir kez daha gördük (Bunu sadece bu yirminci yüzyılda üçüncü kez yaptılar). Müslümanlar, aralarındaki "tek" fark din olsa da (dil ve diğer her şey aynı) Sırplardan ayrılmayı talep ettiler. Sırf farklı dinden oldukları için bir grup insanı yeni bir ulus ilan etmek tehlikeli bir emsaldir. Pek çok ülke bir gecede "çok etnikli" hale gelecektir. 


Öte yandan, eğer Müslümanlar kendi devletlerine sahip olmakta ısrar ederlerse, o zaman hiç kimse onların kendi kaderlerini tayin etme hakkını inkar etmemelidir. Ve hiçbir Sırp da onların bu hakkını inkar etmiyordu. Sırplar, Bosna'nın Müslümanların çoğunlukta olduğu bir bölümünde Müslümanların bir devlet kurma hakkını reddetmiyorlardı. 


Ancak eğer bir barış ya da adalet olacaksa, Sırpların da aynı hakka sahip olması gerekir. 
Savaştan önce Müslümanlar nerede çoğunluktaysa, orayı yönetebilirler. 


istedikleri gibi kullanabilirler. Ancak Sırpların çoğunlukta olduğu her yerde 

BM Şartı - aynı şekilde kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Sırpların var olma hakkı vardır. Kendi devletlerini kurma hakları vardır. Ve hiçbir komünist tasarım, yaşayan insanların haklarının önüne geçmemelidir. 


Bugün Müslümanlar, Batılı güçlerin desteğiyle, Bosna'da AZINLIK olmalarına rağmen bu hakkı tüm Bosna için gasp etmek istiyorlar. Müslümanlar, Bosnalılar olarak adlandırılan tek halk olma hakkını kendileri için gasp etmek istiyorlar. Başka bir deyişle, tüm Bosna'yı yönetecek tek kişi olmak istiyorlar. 


Bu nedenle, Sırpların da Bosna'nın yerli halkı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Aslında onlar oraya yerleşen *ilk* Slav kavmidir. 


Kaynak: 


http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Mus who.html 


Bosna'da Müslümanlar Hıristiyanlara baskı yaptı 


Gönderen: "The Balkans," s 43 - 45, Time-lLife World Library, Edmund Stillman ve Life 
Editörleri, Time Inc., New York, 1967 


15. yüzyılın ortalarından itibaren sonraki dört yüzyıl boyunca(!) Bosna'nın Sırp ve Hırvat Hıristiyanları zalim bir yönetime maruz kaldılar. 


Bosna'da dört (4) yüzyıl süren İslami zulüm 


Balkanları tarihte olduğu ve bugündeolduğu hale getiren tek bir faktör varsa, o da Türklerin çektiği çiledir... 18. ve 19. Yüzyıllar boyunca Türkiye'nin imajı, çürüyen bir imparatorluk, tabi Balkan halklarını avlayan yozlaşmış, beceriksiz ve sadist bir ulusal elit - yönetme yöntemi zulüm olan alaycı bir hükümetti. 


(En sıradan kiliseler dışında tüm kiliselerin inşasını yasakladılar ve aynı şekilde kilise çanlarının çalınmasını da yasakladılar. 


Balkan halklarına zarar veren şey... gururlarının ve özgürlüklerinin ellerinden alınmış olmasıydı. Hıristiyanlar olarak artık hor görülüyorlardı. 


(Türk derebeyliği hukuki, sosyal ve ekonomik ilişkilerden oluşan bir Balkan mozaiği yarattı... 
Tüm Jbastırılmış Hıristiyanlarl| için aynı olan şey, İmparatorluğun bütünlüğü ve gücü 

azaldıkça, yabancı efendilik deneyimi ve şiddet mirasıydı. 

İmparatorluk 17. ve 18. yüzyıllarda gücünün zirvesine ulaştığında, tebaası olan halkların durumu daha da kötüye gitti... İşte bu yıllarda şu atasözü moda oldu: "Türk'ün bastığı yerde ot bitmez." İmparatorluk içinde, 17. ve 18. Yüzyıl askeri yetkilileri, beyler ve dahiler, halkı vahşice ezdiler; soyguncu çetelerden ayırt edilmeleri zordu... 


Sınırlarda, (Bosna'nın bulunduğu yerdej| savaş - ve onunla birlikte yıllık cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi paralel kötülükler - mevsim döngüsü kadar düzenli hale geldi. 


Yukarıdaki alıntı şuradan yapılmıştır: "Hoşgörülü Çoğulcu İslam Toplumu Efsanesinin Kökeni" 
Bat Ye'Or, Chicago, 31 Ağustos 1995 


Sırp bölgelerinde, Hıristiyanların özgürleşmesinin en fanatik muhalifleri Müslüman Boşnaklardı... 


1860'larda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İngiliz konsolosları tarafından Hıristiyanların durumuna ilişkin sistematik bir araştırma yürütülmüştür. İngiltere o dönemde Türkiye'nin en güçlü müttefikiydi. Herhangi bir Rus ya da Avusturya müdahalesini engellemek için Hıristiyanlara yönelik baskının ortadan kaldırılmasını sağlamak kendi çıkarına olacaktı. 
Konsolos James Zohrab, Bosna-Serai'den (Saraybosna) İstanbul'daki büyükelçisi Sir Henry Bulwer'e 22 Temmuz 1860 tarihli uzun bir rapor göndererek Bosna ve Hersek vilayetlerinin yönetimini analiz etti. Bosnalı Müslümanların 1463'ten 1850'ye kadar feodalizmin tüm ayrıcalıklarından yararlandıklarını belirtmiştir. Yaklaşık 400 yıllık bir süre boyunca Hıristiyanlar çok fazla baskı ve zulme maruz kaldılar. Onlar için efendilerinin kaprislerinden başka bir kanun yoktu... Asılsız suçlamalarla hapsedilmeleri her gün yaşanan bir olaydır. Bir Hıristiyan'ın, hasmı bir Müslüman olduğunda kendini temize çıkarma şansı çok azdır." 


Yukarıdaki alıntı P. Lazarovich-Hrebelianovich & Eleanor Calhoun'un "The Serbian People" adlı eserinden alınmıştır: New York, Charles Scribner's Sons, 1910, Alıntı Bölüm Vll'den yapılmıştır: "Yaklaşık 1470'ten yaklaşık 1800'e kadar Türk yönetimi altındaki Sırplar" 


1413 yılında güneydeki Sırp vilayetleri Türklere karşı daha fazla direnemedi. Sırbistan 
1459'da, Bosna 1463'te ve Hersek 1481'de nihayet fethedildi ve Türk eyaletleri haline geldi. 


Osmanlı gücünün temeli kılıçtı ve Osmanlı Devleti örgütlü bir teokrasiydi. 


Muhammedi din, Hıristiyanlıktaki anlamıyla, temelde ahlak, ruhsal gelişim ve ölümsüzlük sorunlarını içeren bir din değildir. Müslümanlık, bireysel ve kamusal yaşamın her olayını ele alan ve yöneten bir yasalar ve yasal ilkeler topluluğu üzerine kurulmuş bir toplum durumudur. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde tüm siyasi, sosyal ve dini dokusunu bu yasalar bütününe ve Muhammed tarafından Kuran'da verilen ve daha sonra Muhammed öğretisinin "Dört Okul "unun ustaları tarafından geliştirilen mistik, etik ve felsefi ilkelere dayandıran geniş inananlar topluluğu "İslam "ı oluşturur. 


Bu nedenle İslam'ın hakim olduğu yerlerde hoşgörü ve İslam'a tabi olma dışında başka hiçbir medeni statü tanınmaz. Diğer inançlara ya da medeniyetlere mensup insanlarla asimilasyon söz konusu olamaz. Bu gerçeğin algılanışı, on yedinci yüzyılda, Müslüman galip ve Hıristiyan mağlup asla tek bir halk olamayacağı için, Osmanlı egemenliğinin ancak fethedilen topraklardaki tüm Hıristiyanların evrensel olarak katledilmesiyle güvence altına alınabileceğini savunan Sultan'ın argümanlarında canlı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu sonuç günümüze kadar Stamboul'a (İstanbul) kötü bir rüya gibi musallat olmuştur. 


Fethedilen Hıristiyan halklar silahsızlandırıldı ve tüm mülkleri ellerinden alındı ve kısa süre içinde Türk efendilerin altında serflik durumuna itildiler. Onlara "gavur" ve kitle halinde "rayah", "sürü" deniyordu. Her kim inancından vazgeçip Müslüman olursa, anında İslam vatandaşlığına kabul ediliyor, doğuştan Osmanlının (Türk) statüsüne ve tüm yaşam şanslarına sahip oluyordu. Bu, tabi kitlelerden kaçmak ya da bir fırsat kapısı açmak için elindeki tek araçtı. 


Genel olarak Sırplar, durancevile'den kaçış kapısını kabul etmeyi reddettiler ve pratik yok oluşun uzun gecesine rağmen, uzun süre ertelenmiş olsa da bir şafak umuduyla Hıristiyan ve ulusal inançlarına sadık kaldılar. 


Sırp soylularının ve sıradan halkın birçoğu Venedik'e ya da Macaristan'a bağlı Sırp topraklarına Iyani Krajina'ya| kaçtı. Soylulardan ve diğerlerinden bazıları Müslüman oldular, böylece topraklarını ve kalelerini korudular ve onlara Türklerin altında Paşalar, Beyler, Ağalar ve Spahiler olarak yetki verildi. Bunlar halkın gözünde fatihlerin yanında yer aldılar ve halk tarafından Türk olarak görüldüler. 


Halkın sadece Türk saldırılarına maruz kalmakla kalmadığı, aynı zamanda Macar istilalarını sürekli geri püskürtmek zorunda kaldığı Bosna ve Hersek'te, çoğu Bogomil olan soyluların büyük bir kısmı topluca Müslümanlığa geçti. 


İnançlarına ve geleneklerine sadık olan çok sayıda Sırp, ovalarda Türkleri taciz edebilecekleri ve böylece görece bağımsızlıklarını koruyabilecekleri dağlık bölgelere kaçtı. 


Rayah Sırpları büyük bir baskı ve aşağılanma altında yaşıyorlardı ve var oldukları sürece tek korunma yolları Sırp Patriği'ydi. 


Türklerin bireysel olarak maruz kaldıkları adaletsizlik ya da şiddet eylemlerinin telafisi mümkün değildi. Hıristiyanların at ya da deve kullanmaları yasaklanmış, sadece katır ve eşek kullanmalarına izin verilmişti. Bir Türk'ün yanında katıra ya da eşeğe bile binmeleri yasaktı. 
Evlerinin Türk evlerinden daha iyi bir görünüme sahip olmasına izin verilmiyordu. İnançları uğruna çok acı çektiler. Sayıca az olan din adamları sefil koşullarda tutuldu ve yıkılan kiliselerin yeniden inşa edilmesine izin verilmedi, yeni kiliselerin inşası kesinlikle yasaklandı. Kilise çanlarının çalınması, Kutsal Yazıların yüksek sesle okunması ya da İsa Mesih'in adının telaffuz edilmesi de yasaktı. 


Bir Türk'ün gözleri önünde haç işareti yapmak, haç göstermek ya da domuz eti yemek yasal değildi. 


Rayahların ölülerini açıkça gömmelerine izin verilmiyordu; Hıristiyan definleri geceleri ya da gizlice yapılıyordu; ölüler için yas tutmak kılık kıyafet, sembol ya da başka herhangi bir şekilde kesinlikle yasaktı. 


Kilise ayinleri genellikle ormanda ya da vadide tenha bir yerde, bazen haçla işaretlenmiş seçilmiş bir ağacın altında yapılırdı; ya da sıradan evler, sanki bir aile içinmiş gibi, merkezi bir ocakla, bazen de şüphe çekmemek için etrafı ambar ve ahırla çevrili olarak inşa edilir ve kutsanarak gizlice kilise olarak kullanılırdı. Bu tür evler Makedonya'da hâlâ mevcuttur. 


Gönderen: "The Balkans," sayfa 44, Time-Life World Library, Edmund Stillman ve LIFE 
Editörleri, Time Inc., New York, 1967 


Kanda vergi 


Osmanlı İmparatorluğu'nda Hıristiyanlar, Müslüman efendilerinin merhametinden yoksun kölelerdi. Pek çok Batılı kitap, Hıristiyanların maruz kaldığı farklı dehşetler hakkında yazmaktadır. Baskının bir şekli de Müslümanların kendilerine "ilk gece hakkı" vermesiydi. 
Pratikte bu, Türk (ya da yerel Müslüman Slav) efendinin ilk geceyi yeni Hıristiyan gelinle geçireceği anlamına geliyordu. Damat ayakkabılarını çıkarmak ve Türk karısıyla sevişirken sessizce evin etrafında dönmek zorundaydı. 


Yine de Hıristiyanların katlanmak zorunda kaldığı en büyük dehşet Türk Yeniçeri sistemiydi. 
Batılı akademisyenler, Hıristiyan tebaanın taktığı isimle bu "Kan Vergisi "nin önemini sıklıkla küçümsemektedir: 


Kaçırılma yoluyla İslam'a geçiş 


Herhangi bir tebaa çocuğu Türk İmparatorluğu'ndaki en yüksek rütbeye talip olabilirken, bunu yapmak için Müslüman olmak zorundaydı; Osmanlı devletinin güvenliği gerektirdiğinde, zorla din değiştirmeler oluyordu. Her dört yılda bir en dinç oğlanlar, isteyerek ya da istemeyerek, Yeniçeri olarak eğitilmek üzere kasabalardan ve köylerden alınırdı (Türkçe yeni çeri ya da yeni birlik anlamına gelen bir sözcük). 


Gönderen: "Hoşgörülü Çoğulcu İslam Toplumu Mitinin Kökeni" Bat Ye'Or, Chicago, 31 
Ağustos 1995 


Devşirme sistemi iyi bilinmektedir. Sultan Orkhan (1326-1359) tarafından başlatılan bu sistem yaklaşık 300 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Balkanlar'daki Hıristiyan nüfustan düzenli olarakHıristiyan çocukların toplanmasından oluşuyordu. Yaşları on dört ila yirmi arasında değişen bu gençler Müslümanlaştırılıyor ve ordu için köleleştiriliyordu. Bin kişilik birlikler halinde yapılan periyodik askere almalar daha sonra yıllık hale geldi. Kaçışları engellemek için çocuklar uzak vilayetlere naklediliyor ve kendilerine köle gibi sert davranan Müslüman askerlere emanet ediliyordu. Bir başka paralel askere alma sistemi daha işliyordu. Bu sistem, sultanların sarayı için ayrılan altı ila on yaş arasındaki Hıristiyan çocukların (İçoğlani) askere alınmasını öngörüyordu. Hadımlara emanet edilenbu çocuklar ondörtyıl boyunca zalimce bir eğitimden geçiriliyordu. 


Yukarıdaki ilk sunum kulağa neredeyse pastoral geliyor: Bir çocuk "İmparatorlukta yüksek rütbe" elde etmeyi hayal ediyor ya da bazı çocuklar Türk Ordusunda şanlı bir kariyer elde etmek için ailelerinden "alındı". 


Aslında bunun anlamı, nefret edilen Türklerin çocuğunuzu kaçıracağı ve - daha da kötüsü - artık bir Müslüman ve en kötü düşmanınız olarak geri vereceğiydi! 


Kim bunu kelimelere dökebilir ki? Bosna'da doğan Dr. Ivo Andriç, Bosnalı Hıristiyanların çektiği acıları konu alan romanlarıyla 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür. Britannica Ansiklopedisi (Micropedia, Baskı 1986, Cilt 1, Sayfa 393, giriş: Andric, Ivo) şöyle der (alıntı): 


Andriç'in eserleri onun determinist felsefesini ve merhamet duygusunu ortaya koyar ve büyük bir güzellik ve saflıkta bir dille, nesnel ve ölçülü bir şekilde yazılmıştır. Nobel Ödülü komitesi, Andriç'in özellikle "Drina Köprüsü "nde malzemesini ele alışındaki "efik güç" hakkında yorum yapmıştır. 


Bırakın edebiyat ustası konuşsun. İşte yukarıda bahsi geçen Nobel ödüllü "Drina Köprüsü" kitabından, Bosna'da hayatta kalan Hıristiyanların nesillerinin kanını donduran bu "kan vergisi "nin nasıl bir his olduğunu anlatan bir alıntı. 


O Kasım günü, yüklü atlardan oluşan uzun bir konvoy nehrin sol kıyısına geldi ve geceyi geçirmek üzere orada durdu. Yeniçerilerin ağası, silahlı muhafızlarla birlikte, doğu Bosna'daki köylerden kan vergisi için belirlenen sayıda Hıristiyan çocuğu topladıktan sonra Stambul'a dönüyordu. 


...gerekli sayıda sağlıklı, zeki ve iyi görünümlü on ila on beş yaş arası delikanlı, birçok ebeveyn çocuklarını ormanlarda saklamış, onlara nasıl yarım akıllı görüneceklerini öğretmiş, paçavralar giydirmiş ve Ağa'nın seçiminden kaçınmak için pislenmelerine izin vermiş olsa da, zorlanmadan bulunmuştu. Hatta bazıları kendi çocuklarını sakatlayacak kadar ileri gitmiş, bir parmaklarını baltayla kesmişlerdi. 


...bu garip konvoydaki son atların biraz gerisinde, sünnet edilecekleri, Türk olacakları ve inançlarını, ülkelerini ve kökenlerini unutarak hayatlarını İmparatorluğun hizmetinde geçirecekleri yabancı bir dünyaya sonsuza dek götürülen çocukların ebeveynleri ve akrabaları, dağınık ve bitkin bir şekilde dolaşıyordu. Bunlar çoğunlukla kadınlar, anneler, büyükanneler ve kaçırılan çocukların kız kardeşleriydi. 


(Kadınlar uzaklaştırılır ama...| ....bir süre sonra konvoyun arkasında tekrar toplanır ve gözleri yaşlı bir şekilde ellerinden alınan çocukların başlarını bir kez daha görmek için çabalarlar. 
Anneler özellikle ısrarcı ve zapt edilmesi zordu. Bazıları nereye gittiklerine bakmadan, çıplak göğüsleri ve dağınık saçlarıyla, her şeyi unutarak, sanki bir cenaze törenindeymiş gibi feryat ve figan ederek ileri atılırken, bazıları da sanki rahimleri parçalanıyormuş gibi inliyordu. 


doğum sancılarıyla parçalanmış ve gözyaşlarıyla kör olmuş atlıların kırbaçlarına doğru koştu ve her darbeye sonuçsuz bir soruyla karşılık verdi: "Onu nereye götürüyorsunuz? 
Onu neden benden alıyorsunuz?" Bazıları çocuklarıyla açıkça konuşmaya ve onlara kendilerinden son bir parça, birkaç kelimeyle söylenebilecek kadarını, yol için bir tavsiye veya öğüt vermeye çalıştı... "Rade, oğlum, anneni unutmoa...' "Ilija, Ilija, Ilija!" diye bağırdı başka bir kadın, bakışlarıyla umutsuzca sevgili tanınmış başıarıyor ve sanki bir iki gün içinde ondan sonsuza dek alınacak olan bu ismi çocuğun hafızasına kazımak istercesine bunu durmadan tekrarlıyordu. 


Annemin çığlıkları hala Bosna dağlarında yankılanıyor olmalı. 


Batılıların Bosna'yı fethettikten sonra, yakın zamanda, "demokrasi mühendisliği" sırasında (ve Bosnalı Sırplara Müslüman yönetimi dayatmaya çalışırken) yaptıkları ilk şeylerden birinin, Dr. Andriç'in eserlerinin Sırp çocukları için okul kitaplarında kullanılmasını yasaklamak olduğunu belirtmeden geçmemek gerekir. Bu sanki İngiltere'de Shakespeare'in yasaklanması gibi bir şey! 


Andriç'in kitapları Batı'daki tüm dillere çevrilmiştir. Yukarıda alıntılanan "Drina Köprüsü" adlı kitabı Batı'da makul büyüklükteki her kütüphanede bulunabilir. Bosnalı yazarı 1961 yılında öven aynı Batılı ülkelerin birkaç on yıl sonra eserlerini yasaklaması, Batı kültürünün ve ahlakının tamamen çöktüğünü göstermektedir. 


Bosnalı Müslümanlar vahşette Türkleri geride bıraktı 


Gönderen: "Yugoslav Halklarının Kısa Tarihi", Profesör Fred Singleton, Cambridge Üniversitesi Yayınları, Baskı 1985, s. 20-21 


Yine Sırpların acısı, geri dönen bu çocukların, yani yeniçerilerin en hoşgörüsüz, en militan Müslümanlar olmasıyla daha da artmıştı. Zaman geçtikçe ve İmparatorluktaki merkezi yönetim yokolmaya yüz tuttukça, Bosna'yı fiilen yönetenler Yeniçeriler oldu. En baskıcı ve zalim olanlar da onlardı. Büyük Britanya (Rusya'yı Balkanlar'dan püskürtmeye çalışırken, kendi dayattığı sonsuz "Büyük Oyun "da) Türk sultanının Hıristiyan tebaasına eşit haklar vermesinde ısrar ettiğinde, sultanı devirmek için isyan başlatanlar Bosnalı Yeniçeriler oldu. 


Türklerden daha kötü "Türkler" 


Avrupa'daki Osmanlı egemenliğinin en parlak döneminde Bosnalı Müslümanlar imparatorluğun yönetiminde önemli bir rol oynamış, bunlardan biri olan Mehmet Sokoloviç on altıncı yüzyılda padişah Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlığına kadar yükselmiştir. 
Bosnalı Müslümanlar 1526'daki Mohaç Savaşı'ndan sonra Macaristan'daki Osmanlı bürokrasisini de oluşturdular. Yönetimin daha alt kademelerinde, raya'nın Ortodoks ve Roma Katolik Hıristiyan köylüleri, Slavca konuşmayı sürdürürken Türk sarayının tavır ve kıyafetlerini benimseyen Slav Müslüman toprak sahipleri tarafından yönetiliyordu. Birçok din değiştiren gibi, onlar da 'dini gayretleriyle Osmanlıları geride bıraktılar. 


Yukarıdaki alıntı şuradan yapılmıştır: "Yugoslav Halklarının Kısa Tarihi", Profesör Fred 
Singleton, Cambridge Üniversitesi Yayınları, Baskı 1985, sayfa 75 


Bir zamanlar sultan ordusunun seçkin birlikleri olan yeniçeriler, on sekizinci yüzyılın sonuna gelindiğinde, hükümdarları için en iyi ihtimalle bir utanç, en kötü ihtimalle de bir tehdit unsuru olan, kural tanımaz ve kanunsuz bir güruha dönüşmüşlerdi... Sultan I. Mahmud (1730-54) yeniçerileri dağıtmaya ve yerlerine Avrupalı düşmanlarının daimi ordularını örnek alan modern bir güç yerleştirmeye çalıştı. Ne yazık ki Sırplar için sadece kısmen başarılı oldu. Mahmud, reformlarına karşı doğal olarak güçlü bir muhalefet oluşturdukları İstanbul'daki yeniçerilerin etkisini ortadan kaldırmak için onları satın almaya çalıştı 


Bosna ve Hersek gibi imparatorluğun uzak vilayetlerini garnizonlaştırmada onlara neredeyse serbest bir el sunarak. Orada yerel köylüleri cezasız bir şekilde yağmalayabilir ve taciz edebilir, hatta onları topraklarından edebilirlerdi.. Mahmud'a zaman kazandırmış olabilir. 

Kendisi için değil ama halefleri için sorun biriktirdi. 


Kimden: Encyclopedia Britannica, Baskı 1910, Cilt 4, sayfa 284 


Sultan 2. Mahmud'un (1808-1839) Osmanlı hükümetinde yapmayı düşündüğü reform Bosna'da şiddetli bir tepkiyle karşılandı. ........ Yeniçerilerin çoğu evlenmiş ve 

Toprağa yerleşerek, artık kendi ayrıcalıklarının kısıtlanmasından korkan Müslüman soylulara dost, güçlü bir muhafazakar ve FANATİK kast oluşturdular. Babıali'nin (Türk hükümeti| Boğdan, Arnavutluk ve Yunanistan'daki ayaklanmaları bastırmaya çalıştığı 1820'de ellerine bir fırsat geçti. İlk Bosna isyanı 1821'de bastırıldı, ikincisi, esas olarak yeniçerilerin katliamları nedeniyle, 1827'de çok kan dökülerek bastırıldı. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra sultan ve sadrazamı Reşid Paşa tarafından yeni bir reform girişimi başlatıldı. İki yıl sonra en korkunç salgın patlak verdi: Sultan İslam'a karşı gelmekle suçlandı ve Bosnalı soylular Banjaluka'da (Bosna) toplanarak Konstantinopolis'e yürümeye ve Osmanlı İmparatorluğu'nu gerçek Jİslaml inancı için yeniden fethetmeye karar verdiler. 


Kendisine "Zmaj Bosanski" (Bosna'nın ejderil adını veren ve takipçileri tarafından bir aziz olarak görülen, parlak bir asker ve hatip olan liderleri Hüseyin Ağa Berberi tarafından bir Cihat vaaz edildi. Hersek Müslümanları, Ali Paşa Rızvanbegoviç yönetiminde Babıâli'ye sadık kaldılar, ancak Hüseyin Ağa Bosna'da çok az direnişle karşılaştı. Kossovo'da Mustafa Paşa komutasındaki 20.000 Arnavut tarafından takviye edildi ve birkaç hafta içinde birleşik ordular Bulgaristan'ın tamamını ve Makedonya'nın büyük bölümünü işgal etti. İki muzaffer komutanı birbirlerine karşı entrika çevirmeye ikna eden, kuwvetlerinin bölünmesini sağlayan ve ardından sırayla her birine saldıran Reşid Paşa tarafından kariyerleri kontrol altına alındı. 


Arnavutların Prilipe'de bozguna uğratılmasını ve Mustafa'nın Scutari'de yakalanmasını Bosna'nın işgali izledi. Çaresiz bir savunmadan sonra Hüseyin Ağa Hırvatistan-Slavonya'daki Esseg'e kaçtı, af başvurusu reddedildi ve 1832'de Tribizond'da ömür boyu sürgüne gönderildi. 


Bosnalı soyluların gücü, aldıkları yenilgiyle sarsılsa da kırılmadı ve 1837'de kapetanatları kaldırıldığında ve yine 1839'da Hıristiyanlara kanun önünde eşitlik tanındığında şiddetle direndiler. 


Hersek'te Ali Paşa Rızvanbegoviç sadakatinin ödülünü aldı. Hıristiyan tebaasına zulmetmekte özgür bırakıldı, adı dışında her şeyiyle bir kral oldu. 


Bu, Batı medyasının tekrar tekrar öne sürdüğü mevcut iddianın tam tersi değil mi? Bize "İslam'ın hoşgörülü bir din olduğunu" söylemiyorlar mı? Ne zamandan beri!? Hepimiz Mars'tanmıgeldik? Yüzyıllar boyunca süren ve kıtalara yayılan Müslümanların Hıristiyan ve Yahudiler üzerindeki baskısının dehşetini kim nasıl silebilir? 


Yazar Bat Ye'Or, yukarıdaki efsanenin köklerinin nerede olduğunu merak etti. Daha sonra onlarca yılını bu konu üzerinde çalışarak geçirdi. Sonunda konuyla ilgili birkaç kitap yazdı. 


1.26 Kosova'da tarihsel İslami demografik savaş 


7. yüzyılın başlarında Sırplar Balkanlar'a ( Kosova dahil) yerleşmiştir. Bizans İmparatoriçesi Anna Angelina Komnenos'a göre 12. yüzyılda Sırplar Kosova'nın (Doğu Dalmaçya ve eski Moesia Superior) ana sakinleriydi. Yedinci yüzyıldan itibaren eldeedilen arkeolojik bulgular, glagolitik harfler, çanak çömlek, mezarlıklar, kiliseler ve manastırlarda Sırp (Slav) kültürünün hakim olduğunu göstermektedir. 


14. yüzyıl 


1330 tarihli Decani Tüzüğü, Metohija ve kuzeybatı Arnavutluk'taki hanelerin ve kiralanan 
köylerin ayrıntılı bir listesini içeriyordu: 


89 yerleşim yerinden 3'ü Arnavut, diğeri ise Sırp'tı. 


15. yüzyıl 


Bu dönemde Kosova nüfusunun etnik bileşimi, Sırp manastır tüzüklerine veya krizobullara (Hristovulja) göre Sırplar, Arnavutlar ve Ulahların yanı sıra az sayıda Yunan, Ermeni, Sakson ve Bulgarları da içeriyordu. Tüzüklerde verilen isimlerin büyük çoğunluğu Sırpçadır (24.795 
ismin 23.774'ü etnik Sırp ismi, 470'i Roma kökenli, 65'i Arnavut kökenli ve 61'i Yunan 
kökenlidir). Bu iddia, din ve dili dikkate alan ve ezici bir Sırp çoğunluğu tespit eden 1455 
tarihli Türk kadastro vergi sayımı ( defter) tarafından desteklenmektedir. 


1455: Brankoviç hanedanı topraklarında ( bugünkü Kosova'nın 80'ini kapsayan) yapılan Türk kadastro vergi sayımında (defter) 480 köy, 13.693 yetişkin erkek, 12.985 konut, 14.087 hane reisi (480 dul ve 13.607 yetişkin erkek) kaydedilmiştir. Günümüz Kosova'sını oluşturan 590 köyde toplam 75.000 kişi yaşamaktaydı. Etnik kökene göre: 


480 köy ve kasabanın tamamında 13.000 Sırp konutu 34 
köyde 75 Ulah konutu 

23 köyde 46 Arnavut konutu 

10 köyde 17 Bulgar konutu Lauğa, 

Vuitrn'de 5 Yunan konutu 

Vuğitrn'de 1 Yahudi konutu 

1 Hırvat konutu 


1487: Brankovic Hanesi'nin nüfus sayımı 


Vuğitrn bölgesi: 


16.729 Hristiyan konutu (412'si Pristina ve Vutitrn'de) 
117 Müslüman hane (94'ü Pristina'da ve 83'ü kırsal bölgelerde) 


İpek (Pe6) ilçesi: 


İpek Şehri - 9668 Sırp 121 
Hristiyan hane 
33 Müslüman hane 


Suho Grlo ve Metohija: 


Suho Grlo'da 9652'si Sırp olan 131 Hristiyan hane 


Kline e Poshtme/Donja Klina - 9650 Sırplar 
Değani - 9664 Sırplar 
Kırsal alanlar: 


6.124 Hristiyan konutu (9499) 
55 Müslüman evi (“1) 


17. - 18. yüzyıl 


Osmanlılar ve Habsburglar arasındaki 1683-1699 Büyük Türk Savaşı, Kosovalı Sırp nüfusun önemli bir kısmının Avusturya'nın elindeki Voyvodina'ya ve Askeri Sınır'a kaçmasına yol açtı - o dönemde Habsburg Monarşisi'ne yerleşen toplam 60-70.000 Sırp mültecinin çoğu Kosovalıydı. Bunu takiben, çoğunlukla Metohija'ya olmak üzere, dağlık bölgelerden (Malesi) Müslüman Arnavut|14)J akını meydana gelmiştir. Bu süreç 18. 
yüzyılda da devam etmiştir. 


Noel Malcolm, Sırpların Kosova'dan Büyük Göçü'nün Sırp milliyetçiliği tarafından Kosova'daki Arnavut çoğunluğu meşrulaştırmak için yaratılmış bir efsane olduğunu öne sürmektedir|15), ancak Mile Bjelajac, Istvan Deak, Thomas Emerat ve Tim Judah dahil olmak üzere çalışmasını inceleyen bir dizi tarihçi bunu reddetmektedir|16). 


1871'de Avusturyalı Albay Peter Kukulj tarafından Avusturya-Macaristan ordusunun iç kullanımı için yapılan bir araştırma, Prizren'in (büyük ölçüde bugünkü Kosova'ya karşılık gelen) mütesarifliğinin yaklaşık 500.000 nüfusa sahipolduğunu göstermiştir: 


318.000 Sırp (64), 

161.000 Arnavut (9632), 

10.000 Roman (Çingene) ve Çerkez 2.000 
Türk 


Milos S. Milojevic 1871-1877 yılları arasında bölgeyi gezmiş ve Sırpların nüfusun çoğunluğunu oluşturduğunu ve tüm şehirlerde baskın olduklarını, Arnavutların ise azınlık olduğunu ve çoğunlukla köylerde yaşadıklarını ifade eden kayıtlar bırakmıştır. Onun verilerine göre, Drenica'nın güneyinde (Müslüman Arnavutlar) ve Djakovica çevresindeki bölgede (Katolik Arnavutlar) Arnavutlar çoğunluktayken, şehir büyük ölçüde Sırplardan oluşuyordu. Ayrıca birkaç Türk, Roman ve Çerkes yerleşimi de kaydetmiştir. 


Kaynak: 


http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic history of Kosovo 


Kosova'da İslami Demografik Savaş 
M. Bozinovich tarafından 


Arnavutların Kosova'nın bağımsızlığına yönelik iddialarından biri de bölgenin etnik yapısıdır. Argüman, Kosova'nın Arnavut nüfusunun çoğunlukta olduğu ve bu nedenle en fazla Arnavutluk'a verilmesi ya da en azından bağımsız bir devlet olarak uluslararası alanda tanınması gerektiğine işaret etmektedir. 


Tablo 1: Kosova 
Nüfusu 


HN 
498,242 199,961 
68.466 27.476 
524,559 221,212 
64.936 27.386 
646,148 264,604 
67.066 27.466 
916,168 259,819 
73.676 20.896 


1,226,736 | 236,525 


77.426 14.936 


1948'deki ilk Arnavut çoğunluğu, Yugoslav hükümetinin, çoğunluğu İkinci Dünya Savaşı'nda Arnavut Naziler tarafından sınır dışı edilen Sırplardan oluşan mültecilerin geri dönüşünü yasaklamasının bir sonucuydu. 


Kosova nüfusunun Arnavutlar lehine artan homojenleşmesi, Kosovalı Sırplara yönelik sistematik ve kurumsallaşmış siyasi ve ekonomik baskı yoluyla sağlanmıştır. Bu baskı, 1960'larda ve özellikle 1974'te Kosova'ya verilen özerklik yetkilerinin arttırılmasıyla kurumsallaştırılmıştır. 


Kosova'nın Müslüman Arnavutlar lehine artan homojenleşmesi de doğum oranının (demografik savaş olarak da bilinir) bir sonucudur: Arnavutlar Sırplardan daha fazla çocuk sahibi olmaktadır. 


Bir parabolün Kosovalı Sırp nüfus eğilimini uygun bir şekilde modellediği göz önüne alındığında, analiz Kosovalı Sırpların da etnik düşmanlığa ve/veya soykırım politikalarına maruz kaldığını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Sırp ve Yahudi demografik eğilimi 1900-1941 


Benzer, ancak çok da tuhaf olmayan bir nüfus eğilimi de Nazi Almanyası'ndaki Yahudi deneyimidir. Almanya'da Hitler öncesi kültürel antisemitizm kurumsallaşmışken, 1941 yılına gelindiğinde Yahudi nefreti imha politikasına dönüşmüştür. Almanya'da 1910 yılında 615.000 Yahudi varken, 1945 yılına gelindiğinde neredeyse hiç Yahudi kalmamıştı. 


Hem Naziler altındaki Yahudiler hem de Arnavutların egemen olduğu Kosova'daki Sırplar aynı aşağı yönlü nüfus azalma eğilimini sergilemektedir. Kosovalı Sırpların nüfus eğilim çizgisi bir parabol olduğu ölçüde, Kosovalı Sırpların Kosova dışına göç etmelerine neden olacak düzeyde etnik baskıya maruz kaldıklarını gösteren güçlü kanıtlar bulunmaktadır. 


Kaynak: 


http://www.serbianna.com/columns/mb/004.shtml 


Çalışılacak materyal: 


1. Enver Hoca - http://en.wikipedia.org/wiki/Enver Hoxha 

2. Arnavut milliyetçiliği - http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian nationalism 

3. Yunan Hıristiyanlar Arnavut Müslümanlara karşı - Çamerya sorunu - http://en.wikipedia.org/wiki/Chameria issue 

4. Code of Lekö (Leke/Kanun Kanunu) http://en.wikipedia.org/wiki/Code of LekXWCc3wAB (Kadın haklarının düzenlenmesi söz konusu olduğunda Müslüman Arnavutlar tarafından kullanılan yerel Şeriat denkliği) 


Şeriat ile birlikte bu yasa, geçmiş ve mevcut Arnavut Müslüman demografik savaşının ("Gayrimüslimleri dışarıda bırakma" stratejisi 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında) uygulanmasında etkili olmuştur. 


1.27 Mitler ve Siyaset - Hoşgörülü Çoğulcu İslam Toplumunun Kökeni veya Miti 


Yugoslavya: Geçmiş ve bugün 


BAT YE'OR konuşması: 


Bu akşamki konum: Mitler ve Siyaset: Hoşgörülü Çoğulcu İslam Toplumu Mitinin Kökeni. 
Programdan çıkarılan "Hoşgörülü" kelimesinin altını çiziyorum. 


On yıl önce, kitabımın lansmanı için Amerika'ya geldiğimde: İSLAM ALTINDA DHİMİ, YAHUDİLER VE HIRİSTİYANLAR Washington'daki Arşiv Binası'nın üzerindeki yazı beni çok etkilemişti: "Geçmiş Önsözdür". Konumun uzak bir geçmişle ilgili olduğunu düşünmüştüm - en azından araştırmamın başında - ancak çağdaş olayların bu geçmişi hızla modernleştirdiğini fark ettim. İslam hukukunun - Şeriat'ın - yerini (Avrupalı sömürgeci güçler tarafından dayatılan) modern hukukun aldığı Müslüman ülkeler, sekülerleşme eğilimini terk ediyor ve bunun yerine yaşamın birçok sektöründe İslamlaşmayı getiriyordu. Geçmişin geri dönüşüne dair bu izlenim, 1991 yılında yayınlanan ve İngilizce baskısı birkaç ay içinde çıkacak olan bir sonraki kitabım üzerinde çalışırken daha da keskinleşti: THE DECLINE OF EASTERN CHRISTIANITY UNDER ISLAM - 7th TO 20th CENTURY: FROM JIHAD TO DHIMMITUDE (Associated 

University Presses). 


Bu çalışmada, zengin ve güçlü Hıristiyan medeniyetlerini İslam topraklarına dönüştüren sayısız süreci ve bunların yerli Hıristiyan çoğunlukları, şimdi yavaş yavaş dağınık küçük dini azınlıklara indirgeyen uzun vadeli etkilerini analiz etmeye çalıştım. 


yok oluyor. Akdeniz'in her iki kıyısındaki - ve Irak ve Ermenistan'daki - Hıristiyan topraklarının ve uygarlıklarının bu karmaşık İslamlaştırma sürecine ben "zimmilik", bu dönüşüme uğrayan halkların uygarlığına da "zimmilik uygarlığı" adını verdim. Yerli halklar Yahudi ve Hıristiyanlardı: Ortodoks, Katolik ya da diğer Doğu Hıristiyan Kiliselerinden. 
Bunların hepsi Müslüman hukukçular tarafından "Kitap Halkları" olarak adlandırılır - Kitap, İncil'dir - ve İslam hukukuna göre aynı şartlara tabi tutulurlar. Bunlara zimmiler denir: korunan halklar, çünkü İslam hukuku İslami yönetime boyun eğmeleri koşuluyla yaşamlarını ve mallarını korur. Bu çok uzun ve karmaşık bir konu olduğu için burada ayrıntılara girmeyeceğim, ancak Sırplarındurumunu anlamak için Sırpların yarım bin yıl boyunca tıpkı diğer Hıristiyan ve Yahudi zimmiler gibi muamele gördüğünü bilmek gerekir. Onlar da bu zimmi medeniyetine katıldılar. Zimmilik medeniyetinin iki dini kurumdan doğduğunu anlamak önemlidir: Cihat ve Şeriat, cihat operasyonu sırasında terör, toplu katliamlar, sürgün ve köleliğin kullanılmasını zorunlu kılan belirli bir ideolojik sistem kurar. Ve Sırplar - çünkü bu gece onlardan bahsediyorum - Akdeniz havzasındaki Cihat tarafından yok edilen tüm halklar için aynı olan bu kaderden kaçamadılar. Sırplar yüzyıllar boyunca topraklarını, içinde bulundukları baskı koşullarını yasallaştıran Cihat ve Şeriat kanunlarından kurtarmak için mücadele ettiler. 


Dolayısıyla, zimmet ve zimmet medeniyeti süreçlerini analiz edip yazarken, radyo dinlerken, televizyon izlerken, gazeteleri okurken, saatin geri alındığına dair rahatsız edici bir hisse kapıldım. 


Modern politikacılar, sofistike yazarlar - telefonlar, uçaklar, bilgisayarlar ve tüm modern teknikleri kullanarak - birkaç yüzyıl öncesine, PERUKLU ya da SERT YAKALI olarak geri dönüyor, daha önce birçok ülkenin kademeli olarak İslamlaşmasına katkıda bulunmuş olan aynı YOLSUZLUK ARGÜMANLARINI, aynı dolambaçlı kısa vadeli politikaları kullanıyor gibiydiler. 

gayrimüslim halklar. Geçmişi bugünden ayırmak için kendimi sarsmak zorunda kaldım. 


Peki, geçmiş her zaman bir başlangıç mıdır? Hep aynı hataların tutsağı olarak kalmaya mahkum muyuz? Elbette, eğer geçmişi bilmiyorsak; ve bu geçmiş -Cihat ve zimmet yasalarıyla Hıristiyanların yok edilmesinin uzun ve acı verici süreci- sadece İslam topraklarında değil, her şeyden önce Batı'da tabu bir tarihtir. Batılı siyasetçiler ve dini liderler tarafından kendi ulusal stratejik ve ekonomik çıkarlarını desteklemek amacıyla uydurulan bir efsanenin altına gömülmüştür. 


İlginçtir ki bu efsane 19. yüzyılda Bosna-Hersek'te başlamıştır. Türklerin Avrupa vilayetlerindeki Hıristiyanlar üzerindeki yönetiminin adil ve hukuka uygun olduğunu iddia etmektedir. İslami olan Osmanlı rejiminin doğal olarak "hoşgörülü" ve Hıristiyan tebaasına karşı iyi niyetli olduğu; adaletinin adil olduğu ve İslami yasalarla Hıristiyanların can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı. Osmanlı yönetimi Balkanlar'daki Hıristiyanları yönetmek için en uygun rejim olarak gösterildi. 


Bu teori, Avrupa'daki güç dengesini korumak ve Rusya'nın Akdeniz'e doğru ilerlemesini engellemek amacıyla Avrupalı politikacılar tarafından ileri sürülmüştür. Slavlar üzerindeki Türk boyunduruğunun sürdürülmesini haklı göstermek için çok etnikli ve çok dinli bir imparatorluk modeli olarak tasvir edildi. Elbette gerçek tamamen farklıydı! İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu, Hıristiyan halklara karşı yüzyıllarca süren cihat sonucunda kurulmuştur; dolayısıyla 8. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Arap-Müslüman ilahiyatçılar tarafından detaylandırılan cihat kuralları, Türk İslam hakimiyetindeki Hıristiyan ve Yahudi halklara uygulanmıştır. Bu düzenlemeler, gayrimüslim mağlup halklara ilişkin İslami mevzuata entegre edilmiş ve sonuç olarak Arap ve Türk imparatorlukları boyunca belirli bir homojenlik arz etmiştir. 


Sırpların içinde yer aldığı zımmilik medeniyetinin, değişen siyasi durumlarla birlikte evrilen birçok yönü vardı. 1830'larda Avrupalı güçlerin zorlamasıyla Osmanlılar, Hıristiyanlara yönelik baskıya son vermeyi amaçlayan bir dizi reformu kabul etti. 


Sırp bölgelerinde Hıristiyanların özgürleşmesinin en fanatik muhalifleri Müslüman Boşnaklardı. Hıristiyanların toprak sahibi olma ve hukuki konularda kendileriyle eşit haklara sahip olma haklarına karşı savaştılar. Kendilerine Hıristiyanlar üzerinde tam egemenlik sağlayan eski sistem altında, Müslümanlar ve Hıristiyanların yüzyıllar boyunca keyifli bir kardeşlik içinde yaşadıklarını iddia ettiler. Ve bu argüman bugün hala Cumhurbaşkanı İzetbegoviç ve diğerleri tarafından kullanılmaktadır. İzetbegoviç, 500 yıllık Hıristiyan zimmi döneminin bir barış ve dini uyum dönemi olduğunu tekrar tekrar teyit etmektedir. 


Şimdi efsaneyi gerçekle yüzleştirelim. 1860'larda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki İngiliz konsolosları tarafından Hıristiyanların durumuna ilişkin sistematik bir araştırma yürütüldü. 
İngiltere o dönemde Türkiye'nin en güçlü müttefikiydi. Herhangi bir Rus ya da Avusturya müdahalesini engellemek için Hıristiyanlara yönelik baskının ortadan kaldırılmasını sağlamak kendi çıkarına olacaktı. Konsolos James Zohrab, Bosna-Serai'den (Saraybosna) İstanbul'daki büyükelçisi Sir Henry Bulwer'e 22 Temmuz 1860 tarihli uzun bir rapor göndererek Bosna ve Hersek vilayetlerinin yönetimini analiz etti. Bosnalı Müslümanların 1463'ten 1850'ye kadar feodalizmin tüm ayrıcalıklarından yararlandıklarını belirtmiştir. Yaklaşık 400 yıllık bir süre boyunca Hıristiyanlar çok fazla baskı ve zulme maruz kaldılar. Onlar için efendilerinin kaprislerinden başka bir kanun yoktu. 


DEVŞİRME sistemi iyi bilinmektedir. Sultan Orkhan (1326-1359) tarafından başlatılan b u sistem yaklaşık 300 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Balkanlar'daki Hıristiyan nüfustan düzenli olarak Hıristiyan çocuklarıntoplanmasından oluşuyordu. Yaşları on dört ila yirmi arasında değişen bu gençler Müslümanlaştırılıyor ve ordu için köleleştiriliyordu. Bin kişilik birlikler halinde periyodik olarak yapılan asker toplamalar daha sonra yıllık hale geldi. 
Kaçışları engellemek için çocuklar uzak vilayetlere naklediliyor ve kendilerine köle gibi sert davranan Müslüman askerlere emanet ediliyordu. Bir başka paralel askere alma sistemi daha işliyordu. Bu sistem, sultanların sarayı için ayrılan altı ila on yaş arasındaki Hıristiyan çocukların (ICHOGHLANI) askere alınmasını öngörüyordu. Hadımlara emanet edilen bu çocuklar on dört yıl boyunca zalimce bir eğitimden geçiriliyordu. (Kitabımda yayınlanacak belgelerden de görüleceği üzere, Sudan'da DEVŞİRME'ye benzer bir Siyah Hıristiyan ve Animist çocukları köleleştirme sistemi mevcuttu. Bir tür DEVŞİRME sistemi bugün Sudan'da hala mevcuttur ve Birleşmiş Milletler Sudan Özel Raporu'nda ve geçtiğimiz Cuma günü TIMES OF LONDON'da yayınlanan bir makalede tanımlanmış ve kınanmıştır). 1850'de Boşnak Müslümanlar Sultan'ın otoritesine ve reformlara karşı çıktılar, ancak Sultan'ın ordusu tarafından mağlup edildiler ve böylece durumlarının iyileşeceğini uman Hıristiyanlar tarafından desteklendiler, "ancak bundan pek fayda görmediler." Dahası, sultanın ordusuna yardım etmelerine rağmen Hıristiyanlar silahsızlandırılırken, sultanla savaşan Müslümanlar silahlarını ellerinde tutabildiler. Konsolos Zobrab reformlar hakkında şunları yazıyor: "Hıristiyanlar eskisi gibi baskı altında kalmaya devam ettiler: "Rahatlıkla söyleyebilirim ki, pratikte ölü bir mektup olarak kaldılar". 


Zohrab, sultan tarafından Müslümanlara tanınan dokunulmazlığı tartışırken şunları yazmıştır: "Bu dokunulmazlık, Hıristiyanlara eskiden olduğu gibi muamele edilmesine izin vermeye kadar uzanmasa da, Müslümanların onları ağır vergilerle yağmalamasına izin verdiği için dayanılmaz ve adaletsizdir. Asılsız suçlamalarla hapsedilmeleri her gün yaşanan bir olaydır. 
Bir Hıristiyan'ın, hasmı bir Müslüman olduğunda kendini temize çıkarma şansı çok azdır." 
"Hıristiyanların taşınmaz mal sahibi olmalarına artık izin verilmektedir, ancak bunu elde etmeye çalıştıklarında karşılaştıkları engeller o kadar çok ve can sıkıcıdır ki, henüz çok azı bunlara göğüs germeye cesaret edebilmiştir. Bir Hıristiyan toprak satın alıp mülk edinebilse de, ancak toprağını düzene soktuğunda |...) konumunun çaresizliğini ve Hükümetin samimiyetsizliğini hissediyor. (Herhangi bir bahaneylej| "Hıristiyan yirmi vakadan on dokuzunda mülksüzleştirilir ve sonra verdiği bedeli geri alırsa kendini şanslı sayabilir." 


Bu durumu yorumlayan konsolos şöyle yazıyor: 


"Farklı Güçlerin Konsolosluk Temsilcilerinin ikamet ettiği ve bir dereceye kadar kontrol uygulayabildiği eyaletin başkenti Saraybosna'daki Hıristiyanlara karşı Hükümet tarafından izlenen yol genel olarak böyleyken, daha uzak bölgelerdeki Hıristiyanların, genellikle fanatik olan Mudirler tarafından yönetilen ne kadar acı çektiği kolayca tahmin edilebilir." 


Devam ediyor: 


"Mecliste (mahkemede) Hıristiyanların tanıklığı kural olarak reddedilir. Bunu bilen Hıristiyanlar genellikle Müslüman tanıklarla birlikte hazırlıklı olarak gelirler (...) yirmi yıl önce, doğrudur ve toprak ağalarının kaprislerinden başka yasaları yoktu." 


"Zulüm vakaları sıklıkla Müslüman fanatizminin sonucudur, ancak bunlardan Hükümet sorumlu tutulmalıdır, çünkü suçlular cezalandırılırsa, zulüm zorunlu olarak nadir hale gelecektir." 


1861 baharında sultan Hersek'te yeni reformlar ilan etti ve diğer şeylerin yanı sıra kilise 
inşa etme özgürlüğü, kilise çanlarının kullanımı ve Hıristiyanlara toprak edinme fırsatı vaat etti. 


Bosna-Seray'daki Konsolos William Holmes, Büyükelçi Sir Henry Bulwer'e bu vaatlerin nadiren uygulandığını yazar. En büyük topluluk olan Sırpların Bosna-Seray'da bir kilise inşa etme hakkının reddedildiğinden bahseder. Toprak satın alma hakkıyla ilgili olarak da şunları yazar: "Hıristiyanların toprak satın almalarının önüne hala mümkün olan her türlü engel çıkarılmaktadır ve çoğu zaman toprak satın almayı ve geliştirmeyi başardıktan sonra, haksız bir bahaneyle topraklarının ellerinden alındığı bir sır değildir." 


Konsolos Longworth 1860'ta Belgrad'dan şöyle yazıyor: "Hükümet fermanlarıyla böyle bir reformu hızlandırabilir, ancak mevcut aşamada ve toplum ilişkilerinde ahlaki açıdan imkansız olan bir sosyal eşitliğin ilan edilmesinden iyilikten çok kötülük doğup doğmayacağından çok şüpheliyim." 


Aslında en büyük sorun, İslami mahkemelerde Hıristiyan ya da Yahudi tanıklığının kabul edilmemesiydi. 


Konsolos Longworth, "Hıristiyanlara karşı adaleti sağlamanın tek yolu olarak, Müslüman sahte tanıkların onlar adına ifade vermesine izin verilen Müslüman Mahkemelerinde uygulanan gevşek ve kötü niyetli ilke" hakkında yorumda bulunur. 


Durum değişmedi ve 1875 yılında Sadrazam Mahmud Paşa, İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Sir Henry Elliot'a "Bosna'daki mahkemelerde Hıristiyanların tanıklığına izin vermenin imkansızlığını" itiraf etti. Büyükelçi şunları kaydetti: "Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında var olduğu iddia edilen eşitlik, bu ayrım devam ettiği sürece hayali olacaktır." 


Bu hukuki durum, kendisinin de açıkladığı gibi, adalet sistemi açısından ciddi sonuçlar doğurmuştur: "Bu |Jtanıklığın reddedilmesi) Hıristiyanlar için çok önemli bir noktadır, çünkü dini mahkemeler ne belgeli ne de yazılı kanıtları kabul etmediğinden ve Hıristiyan kanıtlarını kabul etmediğinden, onlardan çok az adalet umabilirler." 


Böylesine geniş bir imparatorlukta reform yapmanın zorluğu, 1875 yılında İstanbul'daki İngiliz Konsolosluk Mahkemesi'nde yargıç olan başkonsolos Sir Francis'in hayal kırıklığına uğramış şu yorumuna neden olmuştur: "Gerçekten de, Doğulu adalet anlayışının modern sapkınlığı, hukuk ilkeleri ve hakkaniyet uyarınca bir hakkın ilanı değil, lütuf ve iyilik yoluyla bir davacıya verilen bir imtiyazdır." 


Konsolos Blunt'ın 14 Temmuz 1860'ta Priştine'den Büyükelçi Bulwer'e yazdığı mektuptan Makedonya vilayetindeki durumu öğreniyoruz: "(...J Üsküp (Üsküp, Makedonyal| vilayeti uzun zamandır eşkiyalığın kurbanı olmuştur: |...| Hıristiyan kiliseleri ve manastırları, kasabaları ve sakinleri, on yıl önce olduğu gibi şimdi de Arnavut orduları tarafından yağmalanmakta, katledilmekte ve yakılmaktadır." 


"Hıristiyanların silah taşımasına izin verilmiyor. Bu durum, iyi bir polis olmadığı düşünüldüğünde, onları haydutların saldırılarına daha fazla maruz bırakmaktadır." "Bir Müslüman ile Müslüman olmayan arasındaki hukuk davalarında Hıristiyan delilleri yerel mahkemelerde kabul edilmiyor." 


On yıl önce şöyle demişti: "Kiliselerin inşa edilmesine izin verilmiyordu; ve o dönemde uygulanan hoşgörünün ölçüsü, ancak dört ayak yüksekliğindeki kapıların altından sürünerek geçmek zorunda kalan biri tarafından değerlendirilebilir. Bir Türk'ün önünde sigara içmek ve ata binmek suçtu; yolunu kesmek ya da önünde ayağa kalkmamak da aynı derecede yanlıştı." (...J 


On beş yıl sonra, Bosna-Serai'den Konsolos Edward Freeman'ın 30 Aralık 1875 tarihli bir başka raporunda, Bosnalı Müslümanların sultana bir dilekçe göndererek reformlardan önce "Hıristiyan halkla kardeşçe yaşadıklarını" belirttiklerini öğreniyoruz. Aslında, diye yazıyordu Konsolos, "amaçları Hıristiyanları eski kölelik durumlarına düşürmek gibi görünüyor." Yani bir kez daha efsaneye geri dönüyoruz. Dönemin literatürünü okuduğumuzda, Sırp, Yunan ve diğer Hıristiyan özgürlük hareketlerinin önündeki engelin iki ana argümana dayandığını görüyoruz: 


1. Hıristiyan Zimmiler doğuştan bağımsızlığa ve kendi kendilerini yönetmeye uygun değildir. 
Bu nedenle İslami yönetim altında kalmalıdırlar. 
2. Osmanlı yönetimi, çok dinli ve çok etnikli bir toplum için mükemmel bir modeldir. 


Aslında bunlar, Müslüman olmayan tüm halkların siyasi bağımsızlıklarını korumamaları gerektiği, çünkü yasalarının kötü olduğu ve eninde sonunda İslami yönetimle değiştirilmeleri gerektiği için İHANETİ haklı çıkaran teolojik İslami argümanlardır. Aynı gerekçeyi Hamas'ın 1988 tarihli Filistin Sözleşmesi'nde de buluyoruz. Bu argümanlar teolojik ve hukuki literatürde çok yaygındır ve modern İslamcılar tarafından ifşa edilmiştir. 


Gizli anlaşma 


Bu efsane Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk İmparatorluğu'nun çöküşüyle ölmedi, aksine başka bir şekil aldı: Hıristiyanların ve Müslümanların mükemmel bir uyum içinde yaşayacağı bir Arap toplumunu teşvik eden Ulusal Arap Hareketi. Bir kez daha, bu Avrupalı politikacıların, yazarların ve din adamlarının uydurmasıydı. Osmanlı'nın siyasi cenneti efsanesi nasıl Balkan uluslarının bağımsızlığını engellemek için yaratıldıysa, Arapların çok dinli kardeşliği de Ortadoğu'daki Arap olmayan halkların (Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Maruniler ve Siyonistler) ulusal kurtuluşunu yok etmek için bir argümandı. 


Bu yüzyılın başından 1930'lara kadar, Türkiye, Irak ve Suriye yollarında katliam ve soykırımdan kaçan bir Hıristiyan mülteci akını olmasına rağmen, efsane çoğunlukla Arap yazarlar ve din adamları tarafından sürdürülerek gelişmeye devam etti. İsrailliler topraklarını CİHAT ve MEZHEPSİZLİK yasalarından kurtarmayı başardıktan sonra, 


Efsane, İsrail Devleti'nin yerini alması gereken çok kültürlü ve çok dinli kardeş Filistin şeklinde yeniden ortaya çıktı (bkz. Arafat'ın 1975 BM konuşması). Bunun zararlı etkileri Lübnan'daki Hıristiyanların yok edilmesine yol açtı. Efsanenin burada sona ereceği düşünülebilirdi. 


Ancak Yugoslavya'daki son kriz birdenbire çok dinli bir Müslüman Bosna devletinde yeniden vücut bulması için yeni bir şans sundu. Ne büyük bir şans! Avrupa'nın kalbinde yeniden bir Müslüman devlet. Ve gerisini, acıları, sefaleti, bu efsanenin bir kez daha beraberinde getirdiği savaş denemelerini biliyoruz. 


Sonuç olarak, son birkaç söz söylemek istiyorum. Zimmilik medeniyeti bir anda gelişmez. 
Birçok unsuru ve belirli bir koşullanmayı içeren uzun bir süreçtir. Halklar tarihin yerine mitleri koyduklarında, yalanları gerçeğe dönüştürdükleri için kafaları karıştığından kendi değerlerinden çok bu yıkıcı mitleri korumak için savaştıklarında ortaya çıkar. Bu mitlere sanki hayatta kalmalarının tek garantisiymiş gibi sarılırlar, oysa bunlar aslında yıkıma giden yoldur. Tarihin kanıtları ve öğretileri karşısında dehşete düşen bu halklar, tarihle yüzleşmek yerine onu yok etmeyi tercih etmişlerdir. Tarihin yerine çocukça masallar koyarak amnezi içinde yaşıyorlar. 


Yazarın Politika gazetesi için verdiği röportajdan alıntı... 


Politika: Mısır'da doğmuş bir Yahudi olduğunuz gerçeğini göz önünde bulundurarak Dhimmitude ile ilgili deneyiminiz nedir? 


Madam Bat Ye'Or: "Yahudi toplumunun Mısır'dan sürülmesine tanık oldum (85,000 kişi). Bu nefret, terörizm, yağma ve soygun ortamında yapıldı. 1945'te başladı ve 1948 ile 1956'da zirveye ulaştı. Her neyse, bu tüm Arap dünyasındaki Yahudilerin ortak deneyimidir. Eskiden orada yaklaşık 1,000,000 Yahudi vardı. Bugün sadece 10.000 kişi kaldı. Kitaplarımdan birinde bu konu hakkında yazmıştım. Arap Hıristiyanlarla temaslarım, sorunun anlaşılmasını genişletme çabalarımda bana çok yardımcı oldu..." 


Kaynak: 


http://srpska-mreza.com/History/pre-wwOne/Ye Or.html 


Kosova - 1900'den Günümüze İslami Demografik Savaş 


Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ortaya çıkan yeni durum, dünya genelinde sayısız ulus için çok sayıda ve çoğunlukla olumsuz sonuçlar doğuracak yeni bir gerçekliği şekillendirmektedir. Kosova meselesinin, bir grup insanın (Arnavut Müslümanlar) diğerine (Sırp Hıristiyanlar) karşı genişlemesiyle şekillenen demografik bir mesele olarak varlığını aydınlatmak da önemlidir. Dahası, birincisinin nüfus artışından kaynaklanan sahadaki gerçeklerin varlığı, dünyadaki diğer bölgeler için gerçek bir emsal teşkil etmektedir|1). 


1913 yılında Kosova ve Metohiya Sırp devletinin bir parçası haline geldiğinde, 
Hıristiyanların nüfusu 9650'yi aşarken, Arnavutların nüfusu 350.000 civarındaydı, bu da yaklaşık 9640'a tekabül ediyordu; geri kalanı ise Romanlar, Boşnaklar, Türkler ve karışık kökenli insanlar tarafından işgal edilmişti. Bir nesil sonra, 1948'de, 20.000 Sırp'ın öldürülmesi ve 150.000 kadarının da Nazi Arnavut işbirlikçileri tarafından sürülmesiyle sonuçlanan 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra denge Arnavutlar lehine değişti. Buna ek olarak, Tito yönetimi 1949'a kadar sınırı isteyerek açmış ve 150.000 kaçak göçmeni kabul ederek, Arnavutlara karşı bir önlem olarak vilayetin nüfus yapısını kasıtlı olarak değiştirmiştir. 


Sırpları. Tito'nun sloganı "Güçlü bir Yugoslavya için zayıf bir Sırbistan'a ihtiyacımız 

var" idi. Böylece, 1961'de Arnavutların sayısı 650.000'di ve benzetme W©65'ti. 

Arnavutlar, 9628 Sırplar. Bu dönemden itibaren Arnavut toplumundan kaynaklanan dramatik -ve temelde açıklanamayan- bir nüfus artışı yaşanmıştır. 60'lı yılların ortalarında Arnavut nüfusu kadın başına 6,5 çocuk oranına sahipken, Sırplar 

2.5. İkinci sayı bir önceki neslin yerini almaya yeterli olsa da, çok daha azdı ve bu da toprağın Arnavutlar tarafından fiilen ele geçirilmesiyle sonuçlandı. 


Tito'nun ölümünden ve Priştine'deki ilk isyanların başlamasından hemen sonra 1981 
yılında Arnavutların sayısı 1.2 milyondu ve bu sayı 20 yıldan kısa bir sürede 96100 artmıştı. 
Sırp çiftçilere karşı cinayetler, kundaklamalar, tecavüzler ve vandalizm şeklinde uyguladıkları baskı, Hıristiyan nüfusun önemli bir bölümünü göçe zorladı. (1) 


13/06/1999'dan bu yana 350,000 Sırp, Roman, Goralı ve diğerleri Kosova'dan kaçmak zorunda kaldı. Sonraki aylarda, 2000 yılının başlarına kadar Sırplara karşı işlenen 1,500 cinayet göz önüne alındığında, bu bir hayatta kalma kaçışıydı. UNESCO tarafından "koruma altına alınan" yaklaşık 80 Hıristiyan anıtı, 40,000 KFOR personelinin gözleri önünde Arnavutlar tarafından havaya uçuruldu. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile ve imparatorluk topraklarındaki sayısız savaşta, mabetlerin tahrip edilmesine hiçbir yerde bu kadar yaklaşılmamıştır. 2003 yılına kadar 1,300 Sırp daha öldürülmüş, 80,000 ev ve mülk, 20,000 otomobil ve 15,000 dükkan, ahır ve ticari mülk ile birlikte Arnavutlar tarafından gaspedilmiştir. Diğer 30,000 ev, Kosova Arnavutları tarafından 20. yüzyıl boyunca düzenli olarak kullanılan bir başka yöntem olan iyi organize edilmiş kundaklama kampanyalarında yakılarak yerle bir edildi. Kosova'nın başkenti Priştine'deki duruma da dikkat çekmek ilginçtir. 1999 yılına kadar Sırplar nüfusun yaklaşık 620'sini oluşturuyordu. 

Günümüzde tamamen yok olan sadece ©0,1'lik bir oran bulunmaktadır. 2004 yılında son aşama 

Avrupa topraklarındaki en son soykırım (Müslümanlar tarafından Hıristiyanlara karşı) gerçekleşti. İki gün içinde 27 Kilise yerle bir edildi, 7 Sırp köyü yakıldı, 40 kişi öldü, 1,000 kişi yaralandı ve 4,000 mülteci Sırbistan'a doğru yola çıktı. 


Kosova'da manastır ve kiliselerin yıkılması(2| 


Sırp Ortodoks Kilisesi'nin verilerine göre, Sırp Ortodoksluğunun beşiği olan Kosova ve Metohiya'da son beş yılda 150'ye yakın kilise ve manastır tahrip edildi. 


Kosova'da Vahabizm|3) 


2002 yılında, Arnavut teröristlerin Makedonya'yı işgalinden kısa bir süre sonra, yerel 
hükümet CIA'e Arnavutlar ve El Kaide'nin Balkanlardaki işbirliğini vurgulayan 79 sayfalık bir rapor sunmuştur. 1999 yılından bu yana Kosova'da, tamamı Vahhabi ağı tarafından desteklenen 24 Vahhabi camisi, 14 yetimhane ve 24 ilkokul inşa edilmiştir. Dini liderin Suudi Arabistan'daki Vahabilerin bir müridi olduğu Arnavutluk'taki durum da benzerdir. 


Kaynak: 
1. http://bnp.org.uk/category/news/serbia-kosovo/ 


a. Kosova'da yıkılan kiliseleri gösteren görüntüler: http://www.interfax-religion.com/kosovo/#kosovo 

b. RADIO FREE EUROPE Research, RAD Background Report/186 

(Yugoslavya), 4 Ağustos 1983 

KOSOVA'DA GÖÇ VE DEMOGRAFİ, Steve Reiguam: http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/118-2- 80.shtml c. Counter Punch Dergisi, 4 Mart 2008. 

Kosova ve Basın, Yazan: MIKE AVERKO: http://www.counterpunch.org/averko03042008.html 

d. The Hamilton Spectator, 25 Şubat 2008 


Kosova - Tehlikeli bir emsal, Michael Biljetina: http://www.thespec.com/Opinions/article/329935 

e. Arutz Sheva -Israel National News.com-, 25 Şubat 2008 

Kosova ve Biz, Yazan: Elyakim Haetzni: http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/7790 

f. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley-Antropoloji ve Demografi Bölümleri- 

Anthropology Today 9 (1): 4-9, Şubat 1993 Büyük Britanya ve İrlanda Kraliyet Antropoloji Enstitüsü 

Demografi ve Yugoslav İç Savaşının Kökenleri, E. A. Hammel: http://www.demog.berkeley.edu/“gene/migr.html 

g. Kosova'da kültürel soykırım videoları www.youtube.com/ 

Carl Kosta Savich'in "2. Dünya Savaşında Arnavut Nazi Birlikleri Kosovalı Sırplara Karşı Yaygın Bir 

Terör Başlattı" başlıklı yazısından alıntılar: http://www.michaelsavage.com/kosovo-genocide.html 

Ek: Kosova için demografik göstergeler 

I. KOSOVA'DA GÖÇ VE DEMOGRAFİ, Steve Reiguam 

http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/118-2-80.shtml 

"1948'de 498.000 (668,5); 1961'de 647.000 (667,2); 1971'de 916.000 (673,7); ve 1981'de 1.227.000 (9677,5). (Arnavutça nüfus) Kosova'daki Sırp nüfusu ise sadece mutlak olarak artmış (1948, 1953, 1961 ve 1971 yıllarında sırasıyla 171.000, 189.000, 227.000 ve 228.000), göreli olarak ise önce durağanlaşmış, sonra da azalmıştır (9623,6), 

23.5, 23.6 ve 618.4). Ancak 1981 yılına gelindiğinde Kosova'da toplam nüfusun sadece ©13,2'sini oluşturan 209.792 Sırp bulunmaktaydı. Dolayısıyla, 1971 ile 1981 yılları arasında Kosova'daki Sırpların sayısı mutlak anlamda 18.472 azalmıştır." 
"Kosova'daki Karadağlı nüfus İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk üç nüfus sayımında artarken (1948, 1951 ve 1961'de sırasıyla 28.000, 31.000 ve 37.000), 1971 ve 1981'de toplam nüfusları önce 1971'de 31.500'e, ardından 1981'de 26.000'e düşmüştür. 
Karadağlılar 1981 yılında toplam Kosova nüfusunun sadece ©1,7'sini oluşturuyordu. Arnavutlar tarafından Sırplar ve Karadağlılar üzerinde uygulanan baskı, "birçok fiziksel saldırı vakası, tecavüz girişimi, ekinlere zarar verme, Sırp anıtlarına ve mezar taşlarına saygısızlık" da dahil olmak üzere, bölgeden Slav göçüne elverişli gergin bir atmosfer yaratmıştır." 

n. http://www.vor.ru/Kosovo/history eng.html 

"Kosova, 1912-1913 Balkan Savaşı'ndan sonra Sırp ve Arnavutların sayısının neredeyse eşit olduğu bir dönemde Sırbistan'a bağlandı. Arnavutlar Kosova'ya İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından işgal edildikten sonra çok sayıda gelmeye başladı. Binlerce Sırp ve Karadağlı Kosova'yı terk etmek zorunda kalırken Arnavutlar Arnavutluk'tan gelerek buraya yerleşti. " http://48.134.11.57Oplusf64:WOswdtr416413867193XA 

Ni. http://www.eng.globalaffairs.ru/numbers/20/1132.html 

"İkinci Dünya Savaşı öncesinde Kosova'da yaklaşık olarak eşit sayıda Sırp ve Arnavut yaşıyordu" 

IV) http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/overview/kosovo.htm 

"1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Sırplar Kosova'yı geri aldığında, etnik Arnavutlar nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyordu. 
Doğum oranlarının artması ve Sırpların kuzeye göç etmeye devam etmesiyle 1950'lerde çoğunluk haline geldiler." 


2. http://www.interfax-religion.com/kosovo/#kosovo 
3. http://iseef.net/latest/wahhabism-in-bih-1.html 


1.28 Suriyeliler için Filistin mi? 
Daniel Pipes tarafından 


Filistin ve Filistinliler terimleri İslami emperyalist olgulardır. Filistin halkı diye bir şey yoktur. 
1948'den önce Suriyeliler olarak anılıyorlardı. Sadece Suriye vardı. Filistin olgusu cihadı meşrulaştırmak amacıyla yaratılmıştır. 


Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, 1976 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderleriyle yaptığı bir toplantıda Filistin'den Suriye'nin bir bölgesi, Güney Suriye olarak bahsetti. Daha sonra Filistinlilere şöyle demiştir: "Siz Filistin'i bizim kadar temsil etmiyorsunuz. Bir şeyi unutmayın: Filistin halkı yok, Filistin varlığı yok, sadece Suriye var! Siz Suriye halkının ayrılmaz bir parçasısınız ve Filistin de Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Filistin halkının gerçek temsilcileri biziz, Suriyeli yetkilileriz." 


Alışılmadık derecede açık sözlü olsa da bu çıkış, Suriye siyasetinin uzun bir geleneğini ve son yıllarda giderek önem kazanan bir geleneği örneklemektedir. Esad hükümeti kendisini sadece Filistinlilerin haklarını koruyan bir Arap devleti olarak değil, aynı zamanda İsrail'in kontrol ettiği toprakların meşru hakimi olarak sunuyor. Bu görüşe göre, mevcut Suriye cumhuriyeti Suriye topraklarının sadece kesilmiş bir parçasıdır; dolayısıyla Şam hükümetinin Filistin de dahil olmak üzere Suriye'nin tüm bölgelerini kendi kontrolü altında birleştirme görevi vardır. 


Son yıllarda Suriye'nin askeri kapasitesindeki artış, bu emelleri Levant bölgesinde önemli bir istikrarsızlık kaynağı haline getirmektedir. Gerçekten de Suriye'nin "Güney Suriye" üzerindeki hak iddiası Arap-İsrail çatışmasının merkezi haline geldi; Suriye sadeceİsrail'in değil aynı zamanda FKÖ'nün de başlıca rakibi oldu. Şam'ın bu rolü uzun yıllar, Hafız Esad yaşadığı sürece ve muhtemelen daha uzun süre sürdürmesi muhtemeldir. 


Esad Güney Suriye terimini kullandığında, dolaylı olarak "Suriye" isminin eski anlamına atıfta bulunuyor. Tarihsel olarak "Suriye" (Arapça'da Suriya ya da Şam) bugünkü Suriye Arap Cumhuriyeti'nden çok daha geniş bir bölgeyi ifade etmektedir. En azından tarihi Suriye, Anadolu'dan Mısır'a ve Irak'tan Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Günümüz siyasi coğrafyası açısından bakıldığında ise dört devletin (Suriye, Ürdün, İsrail ve Lübnan) yanı sıra Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Türkiye'nin güneydoğusunun önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Bu bölgeyi mevcut Suriye devletinden ayırmak için Büyük Suriye olarak bilinmektedir. 


1920 yılına kadar Suriye, hem Avrupalı hem de Ortadoğulu herkes için Büyük Suriye 
anlamına geliyordu; örneğin, on dokuzuncu yüzyılın başlarında yaşamış Mısırlı tarihçi Abd ar-Rahman al-Jabarti, Sina Yarımadası'ndaki El Arish sakinlerinden Suriyeliler olarak bahsediyordu. Filistin önce Fransızca'da, daha sonra Arapça da dahil olmak üzere diğer dillerde Güney Suriye olarak adlandırıldı. 1840 Londra Konvansiyonu Akko çevresindeki bölgeyi "Suriye'nin güney kısmı" olarak adlandırmıştır ve Encyclopaedia Britannica'nın (1911'de yayınlanan) 11. baskısı Filistin'in "genel olarak Suriye vilayetinin güney üçte birini ifade ettiği söylenebilir" diye açıklamaktadır. Bu örnekler binlerce kez çoğaltılabilir. 


Ayrı bir Filistin devleti kurmak, Kosova adında ayrı bir devlet kurmak kadar saçmadır. 
Kosova'da sadece iki haklı hak sahibi vardır. Arnavutluk ve Sırbistan. Tıpkı Filistin sorununda Suriye ve İsrail gibi. 


Kaynak: 


http://www.danielpipes.org/article/174 


1.29 Genel Bakış - Avrupa Hükümetleri tarafından gerçekleştirilen tarihsel vatana ihanet eylemleri 


Kişisel çıkar ve ihanet 


Yalnızca kendi kısa vadeli hedefleri doğrultusunda hareket eden ulusların tarihsel perspektifleri dikkate almadıkları açıktır. 


Etkilenen uluslar tarafından Cihat karşıtı ortak bir eylem yapılması gereken yerde, hiçbir eylem, istişare, planlama yok, sadece kısa vadeli kişisel çıkarlar var. 


Tarihsel örnekler 
- Avrupa'nın Orta Doğu'daki Hıristiyan himayecilere yardım etmeyi reddetmesi. 


- Avrupa'nın Cihatçı istilalarına karşı Hıristiyan Bizans İmparatorluğu'na yardım etmeyi reddetmesi. 


- Venedikliler, Osmanlı istilalarına karşı Sırpların yanında yer almayı reddettiler (Svemirko'nun notu). 


- Napolyon 1798'de Mısır'ı işgal eder ve Hıristiyan Malta ile Hıristiyan Filistin'in kontrolünü ele geçirir. Ancak İngiltere, Osmanlıları savunan Fransa'ya karşı savaşır. 
Napolyon geri çekilir, Türkler Mısır'ı geri alır ve Britanya Malta ile ödüllendirilir. 


- Osmanlılar çökmekte olan İmparatorluklarından daha fazla toprak kaybeder. 1806-1812 yılları arasındaki bir dizi savaş sırasında Ruslar, Bükreş Antlaşması'nı imzalayan Osmanlıları ezer. Antlaşmadan bir gün sonra Napolyon Rusya'ya saldırır. 


- 1854 yılında İngiltere ve Fransa, Osmanlılarla birlikte Kırım Yarımadası'nda Rusya'ya karşı savaşa girer. Müttefik kuvvetler Rusya'yı yener ve 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nda ağır koşullar dayatır. 


- Bosna 1875'te vergiye karşı ayaklanır ve Bulgaristan 1876'da Osmanlılardan kurtulmak için onu takip eder. Türkler Bulgaristan'da 12.000'den fazla erkek, kadın ve çocuğu, Balkanlar'da ise binlerce kişiyi acımasızca katleder. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Rusya'ya Sultan'ın Hıristiyan tebaasını korumak için Osmanlı içişlerine karışma hakkı verir. İngiliz Hükümeti Osmanlı'nın eylemlerini savunur ve öfkeli Rusya savaş ilan eder. 
1877-78 savaşı Balkanlar'da ve Kafkasya cephelerinde gerçekleşir. Ruslar, diğer gönüllü etnik ordularla birlikte Osmanlıları ezici bir yenilgiye uğratır. 


- 1878 yılının Mart ayında, İngiltere'nin baskısıyla Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlığını ve Bulgaristan'ın özerkliğini tanıdığı San Stefano Antlaşması uyarınca bir uzlaşmaya varır. 


- Britanyalı Disraeli ve Avusturyalılar, ticari ve siyasi çıkarları göz önünde bulundurarak, o yılın Haziran ayında Berlin'de yapılacak bir güçler kongresinde yeni bir antlaşma yapılması konusunda ısrar ederler. 


Berlin Kongresi'nde Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız olarak tanındı. Özerk Bulgaristan büyük ölçüde küçültüldü ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i işgal etti. Piskopos Mkrtich Khrimian başkanlığındaki bir Ermeni heyeti, Ermenilere yönelik reformların uygulanması için resmi bir taleple gönderilir. Alman Bismarck heyeti reddeder ve gündemde yer vermeyi reddeder. 


İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu ile onu Rusya'ya karşı askeri olarak koruyacağına dair gizlice anlaşır ve karşılığında Kıbrıs'ı alır. 


Disraeli, 16. maddeyi 61. maddeye çevirerek, Ermenileri korumak için Rusların ya da Avrupalıların bulunmadığı iki Ermeni vilayetini geri verir. Aynısuiistimalci Sultan'ı, Müslümanların devam eden suiistimallerine karşı güvenliklerinin "garantörü" olarak bırakır. 


- Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra, Osmanlı Hükümeti'nin 2,5 milyondan fazla Ermeniye uyguladığı muamele uluslararası bir mesele haline geldi. Babıali'nin Berlin Kongresi'nde verdiği reform sözlerine rağmen durum daha da kötüye gitti. 


- 1945-> Savaştan sonra Sovyetler Birliği Türkiye ile Kars Antlaşmasını feshetmeye ve Kuzeybatı Ermenistan'ın bir kısmını geri vermeye çalışır. Bu çabalar Winston Churchill ve Harry S. Truman'ın müdahalesiyle durdurulur. 


- ABDiile yakın ilişki, 4-6 Aralık 1943'teki İkinci Kahire Konferansı ve Truman Doktrini'ni uygulayan 12 Temmuz 1947 tarihli anlaşma ile başlar. 1945'ten sonra Sovyetlerin Doğu Avrupa'daki hakimiyeti karşısında ABD, Yunanistan ve Türkiye'yi Sovyetlerin etki alanına 
girmelerini önlemek için ekonomik ve askeri yardımlarla destekler. Yasa ile Türkiye'ye 100 
milyon dolardan fazla yardım yapılır. 


- 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başlar. Türkiye içinde eleştirilmesine rağmen, Ordu diğer 
16 ülkeile birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşa girer. Türkiye, 1952 yılında katıldığı 
NATO'ya üye olabilmek için bu savaşa katılır. 


Bulgar-Türk Komplosu 


Kendisi de yarı Türk olan Bulgaristan, Haziran 1915'te Edirne'de Türkiye ile bir anlaşma imzalayarak Rum Hıristiyanları yok etme planına dahil oldu. Bu anlaşma uyarınca Bulgaristan, siyasi birliğin tamamlayıcısı olarak bir Türk-Bulgar ticari birliğinin kurulmasına, Doğu ticaretinin Yunanlıların elinden alınmasına, (3) Doğu'da Müslümanların özel kullanımı için malların ithalatı ve ihracatı için Müslüman acentelerin kurulmasına razı oldu, Rumlarla tüm ticari ilişkilerin kesilmesi, Rum Patriğinin ayrıcalıklarının ve dini yargı yetkisinin kısıtlanması, gelecekte Rumca öğretiminin yasaklanması, (6) Hıristiyan yerleşim yerlerindeki halkın zorla din değiştirmesi ve karma evliliklerin dayatılması. 


Katliamların Yazarı Almanya 


Temmuz 1915'te özel bir görevle İstanbul'a gönderilen Alman Elçisi Herr Lepsius, Rum ve Ermeni katliamlarının, Türkiye'yi tamamen Müslüman bir devlet haline getirmeyi amaçlayan Hıristiyan unsurların imhasına yönelik tek bir programın iki aşaması olduğunu kabul etmiştir. 


Almanya'nın Hıristiyanlara yönelik bu katliamların yazarı ve ilham kaynağı olduğu 1917 
yılında ortaya çıkmıştır. İstanbul'daki Yunan Bakan M. Kallerghis, Türk Sadrazam Talat Bey'i Aival bölgesindeki Rumların tehcir edilmesine karşı protesto etmişti. Talat Bey, Alman General Liman von Sanders'e telgraf çekerek tehciri durdurmasını söyleyeceğine söz vermişti. Aslında tüm Türk kuvvetlerinin Başkomutanı olan Von Sanders, tehcirin durdurulması halinde Türk Ordusu'nun güvenliğini garanti edemeyeceğini, konuyu Alman Genel Karargâhı Kurmay Başkanlığı'na ilettiklerini ve onların da bu eylemi tamamen onayladıklarını söyledi. 


Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu desteklemesi 


Fransa, 16. ve 17. yüzyıllarda İspanya ve Avusturya'ya karşı Osmanlı İmparatorluğu'na aktif olarak yardım ettiğinde İslam'ın yanında yer almıştır. Bunun örnekleri: Kheir-ad-Din Barbarossa donanmasını Marsilya'da barındırmıştır. En önemlisi de Fransızlar 1683'te Osmanlılara karşı Viyana'ya yardıma gitmediler ama Alman topraklarında askeri bir fetih kampanyası başlattılar. 


Daha yakın tarihli ve devam eden ihanet eylemleri 


- Avrupa'nın (özellikle de Fransa'nın) Ortadoğu Cihadına karşı Hıristiyan Lübnan'a askeri yardımda bulunmayı reddetmesi. 


— Avrupa'nın Afrika Cihadına karşı Hıristiyan Sudan, Nijerya vb. ülkelere askeri yardımda bulunmayı reddetmesi. 


- AB'nin Eurabia projesinin (Avrupa çokkültürlülüğü) uygulanması 
- NATO'nun 1999'da Sırp güçlerini bombalaması. 
- Küresel İslam Ümmetine (Filistinlilere) destek vb. 


- Avrupa'nın Orta Doğu, Asya, Afrika gibi bir dizi çatışmada Hıristiyan kuzenlerine yardım etme konusundaki isteksizliği. 


— Avrupa'nın Güney Afrika, Rodezya ve diğer eski sömürgelerdeki Avrupalı dostlarına 
yardım etme konusundaki isteksizliği Eski rejimin yıkılmasından bu yana 3060 
(muhtemelen 10.000'e yakın) Avrupalı Güney Afrikalı katledildi. 


- ABD'nin Türkiye'nin AB üyeliği için yaptığı baskı. 
—- Arnavutluk'un 2009 yılında NATO üyeliğine kabul edilmesi. 


- ABD ve AB'nin Müslüman ülkelere modern silah ihracatı; Pakistan, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Umman, Fas, Yemen ve Tunus. 


1.30 Daha ileri çalışmalar 


Cihat ve Sindh'in (Pakistan) İslamlaştırılması 


Muhammed bin Kasım Al-Thagafi (695-715), doğum adıyla Muhammed bin Kasım bin Yusuf Sakifi, İndus nehri boyunca uzanan Sind ve Pencap bölgelerini (bugün Pakistan'ın bir parçasıdır) fetheden Suriyeli bir generaldir. Sind ve Pencap'ın fethi Güney Asya'da İslami dönemi başlattı ve Pakistan'ın Sind eyaletine Bab-e- İslam (İslam'ın Kapısı) adını vermeye devam ediyor. 


http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad bin Casim 


Komünizmin suçlarına ilişkin harika bir veri tabanı/kaynaklar/araştırma: Orijinal bağlantı (İspanyolca): 

www.alerta360.org Google çevirici aracılığıyla 

İngilizce çeviri: 


http://translate.google.com/translate?js-y&prevz- t&hlzen&ie-UTF-8&layout-1&eotf-1&u-httpW3AW2F YW2Fwww.alerta360.orgW2F&sl-es&tl—-en 


Tapınak Şövalyeleri Çalışmaları 
Kaynaklar 


Tapınakçılar, geçmişteki Haçlı Seferleri ve ortaçağ tarihi ile ilgili çok sayıda kitap basılmıştır. 
Tarihi yayınların büyük çoğunluğu arkeolojik ve kronik kanıtlara dayanmaktadır. Bu yayınların birçoğu dünya çapındaki Mason kütüphanelerinden temin edilebilirken, diğerleri Amazon.com aracılığıyla edinilebilir. 


Modern şövalyelik örgütlerinin çoğu daha çok sembolik yardım kuruluşları olarak faaliyet gösterseler de, tarihi eserlere ilişkin kapsamlı çalışmalarıyla tanınırlar. 


İlgi çekici yerler 


Tüm Justiciar Şövalyelerine Valetta, Malta ve Kudüs, İsrail'i ziyaret etmelerini ve tüm Tapınak Şövalyeleri tarihi yerlerini ziyaret etmelerini şiddetle tavsiye ederim. Birçok Avrupa ülkesinde çeşitli Tapınak Şövalyeleri binaları bulunmaktadır; Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya vs. 


2. Avrupa Yanıyor (2. Kitap) 


Bu kitapta Avrupa'nın mevcut sorunlarını gözden geçiriyor ve analiz ediyoruz. Ayrıca olası çözümlere de bakacağız 


"Gerçeği bileceksin ve gerçek seni delirtecek." Aldous Huxley 


2.1 AB'nin Eurabia Projesi (The Eurabia Code) - AB'nin Avrupa'yı İslamlaştırmaya yönelik kasıtlı stratejisinin belgelenmesi 


AB'nin Eurabia Projesi - AB'nin Avrupa'yı kademeli olarak İslamlaştırmaya yönelik kasıtlı stratejisini belgeliyor. Eurabia Kodu, Bat Ye'or'un çığır açan kitabı Eurabia'da başlattığı 


çalışmanın geliştirilmişhalidir: Avrupa-Arap Ekseni. 


Eurabia: Arap Ligi ülkeleri, mevcut ve müstakbel Avrupa Birliği üyeleri ve İsrail. 


Fjordman tarafından 


Bu makaleyi yazmaya, ülkemin standartlarına göre solcu olmayan bir gazetecinin Eurabia'yı Siyon 
Liderlerinin Protokolleri ile aynı seviyede bir komplo teorisi olarak değerlendiren bir yorumundan sonra karar Oo verdim. Komplo teorilerinin var olduğu ya da tehlikeli olabileceği gerçeğine katılmıyorum. Ne de olsa Protokoller ve 
Dolchstosslegende ya da "arkadan bıçaklanma efsanesi" - Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmediği ancak Sosyalistler, entelektüeller ve 
Yahudiler tarafından ihanete uğradığı fikri - Adolf 
2. Dünya Savaşı'ndan önce. Hitler ve Nazilerin önünün açılmasına yardımcı oldu 


Ancak beni şaşırtan şey, 11 Eylül 2001'de New York'taki İkiz Kuleler'i yerle bireden terör saldırılarının aslında Amerikan hükümeti tarafından sahnelenen ve daha sonra Müslümanların üzerine yıkılan kontrollü bir yıkım olduğuna dair birçok kişinin (sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde) yaygın bir inanca sahip olmasıdır. Bu tezin Batı medyasında pek çok kez dile getirildiğini gördüm. Sıklıkla (her zaman olmasa da) reddediliyor ve alay ediliyor olsa da, en az bahsedilen konu bu. 


Buna karşılık, Avrupa'nın İslamlaşmasının tesadüfen değil, Avrupalı siyasi liderlerin aktif katılımıyla gerçekleştiğini iddia eden Eurabia'dan, belgelenmesi daha kolay olmasına rağmen, neredeyse hiç bahsedilmiyor. Eurabia kavramı eve çok mu yakın? Belki de birçok gazetecinin Amerikan karşıtı eğilimine uymuyor? İlginçtir ki, serbest piyasa unsurları nedeniyle Avrupa Birliği'ni eleştiren sol eğilimli gazeteciler bile Eurabia hakkında hiç yazmıyor. 


Bu nedenle, Eurabia tezinin doğru ya da en azından akla yatkın olup olmadığını test edeceğim. Bu projeye, yazar Dan Brown'un çok satan Da VinciŞifresi kitabına atıfta bulunarak Eurabia Şifresi adını verdim. Brown'ın kurgusal hikayesi, Kilise'nin İsa hakkındaki gerçeği örtbas etmek için kurduğu bir komployu "belgeliyor". Benim çalışmamın aynı derecede popüler olacağından emin değilim ama gerçeğe daha yakın olduğundan eminim. 
Bay Brown bir dahaki sefere Avrupa'daki büyük komplolar hakkında yazmak istediğinde, gözlerini Roma yerine Brüksel'e dikmesi iyi bir tavsiye olacaktır. Çok daha ilginç olacaktır. 


Aşağıda yazar Bat Ye'or'un Eurabia adlı kitabında öne sürdüğü tezin kısa bir özeti yer almaktadır: Avrupa-Arap Ekseni. Verdiğim bilgiler yazarın (tamamı okunması gereken) kitabına dayanmaktadır. Ayrıca bazı makale ve röportajlarından da yararlandım. Bilgileri onun onayıyla yeniden yayınlıyorum, ancak bu özet tamamen bana aittir. 


İsrail gazetesi Haaretz'e verdiği bir röportajda Bat Ye'or, Afrika ve Orta Doğu'daki Fransız sömürgelerinin kaybından ve Fransa'nın uluslararası arenada azalan etkisinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün 1960'larda ABD ve Sovyetler Birliği'nin hakimiyetiyle rekabet edebilmek için Arap ve Müslüman dünyasıyla stratejik bir ittifak kurmaya nasıl karar verdiğini anlattı. 


Bat Ye'or, "Bu Avrupa'nın topyekün dönüşümü meselesidir ve kasıtlı bir politikanın sonucudur" dedi. "Avrupa'da giderek daha fazla İslamileşecek ve Arap ve Müslüman dünyasının siyasi bir uydusu haline gelecek topyekün bir değişime doğru gidiyoruz. 
Avrupalı liderler Arap dünyasıyla bir ittifak kurmaya karar verdiler ve bu ittifak aracılığıyla Arap ve Müslümanların ABD ve İsrail'e yönelik yaklaşımlarını kabul edeceklerini taahhüt ettiler. Bu sadece dış politika açısından değil, aynı zamanda göç, göçmenlerin entegrasyonu ve İslam'ın Avrupa'nın bir parçası olduğu fikri gibi Avrupa toplumunu içeriden ilgilendiren konularda da geçerlidir." 


"Avrupa sürekli bir terör tehdidi altındadır. Terör, Avrupa ülkelerine Arap temsilcilerin taleplerine sürekli teslim olmaları için baskı uygulamanın bir yoludur. Örneğin Avrupa'nın her zaman Filistinlilerin lehine ve İsrail'in aleyhine konuşmasını talep ediyorlar." 


Böylece Avrabya projesi, Amerikan etkisine düşman bir Avrupa-Arap varlığının oluşumuna dayanan Amerikan karşıtı Gaullist politikanın genişletilmiş bir vizyonu haline geldi. 
Avrupa'ya petrol ve doğal gaz tedarikini güvence altına almak için Arap dünyasında, özellikle de petrol üreten ülkelerde Avrupa ürünleri için büyük pazarlar açarken, Avrupa'nın eski Avrupa sömürgelerinde önemli etki alanlarını sürdürme hırslarını kolaylaştırdı. Buna ek olarak, Müslüman göçünü destekleyerek ve Avrupa'da güçlü bir İslami varlığa sahip çok kültürlülüğü teşvik ederek Akdeniz'i bir Avrupa-Arap iç denizi haline getirecektir. 


"Eurabia" teriminin kullanımı ilk kez 1970'lerin ortalarında, Fransız-Arap Dayanışma Derneği Başkanı Lucien Bitterlein'in editörlüğünü yaptığı ve Groupe d'Etudes surle Moyen-Orient (Cenevre), France-Pays Arabes (Paris) ve Middle East International (Londra) tarafından ortaklaşa yayınlanan bir derginin başlığı olarak ortaya çıkmıştır. Bu makaleler her düzeyde ortak bir Avrupa-Arap pozisyonu çağrısında bulunuyordu. Bu somut öneriler münferit teorisyenlerin düşünceleri değildi; bunun yerine Avrupalı devlet liderleri ve Avrupalı Parlamenterler ile birlikte tasarlanan ve onlar tarafından hayata geçirilen somut politika kararları ortaya koyuyorlardı. 


Charles de Gaulle 27 Kasım 1967'de düzenlediği bir basın toplantısında Fransa'nın Arap dünyasıyla işbirliğinin "dış politikamızın temel dayanağı" haline geldiğini açıkça ifadeetti. 
Ocak 1969'da Kahire'de düzenlenen İkinci Uluslararası Arap Halklarını Destekleme Konferansı, 15 sayılı kararında "...mevcut olmayan yerlerde özel parlamento grupları oluşturmaya ve Arap halkını ve Filistin direnişini desteklemek için parlamento platformunu kullanmaya" karar verdi. Beş yıl sonra, Temmuz 1974'te Paris'te 


Avrupa-Arap Diyaloğu başlığı altında Avrupa-Arap İşbirliği Parlamenter Birliği kuruldu. 


Bat Ye'or bu ortak Avrupa-Arap siyasi gündeminin altını çizmiştir. İlk adım ortak bir dış politikanın inşasıydı. General de Gaulle'ün yakın çevresi ve Arap siyasetçiler tarafından zaten öngörülmüş olan bu birleşmede Fransa itici güç olmuştur. 


Arap devletleri Avrupa'dan Batı bilim ve teknolojisine erişim, Avrupa'nın ABD'den siyasi bağımsızlığı, Avrupa'nın ABD'ye Arap politikalarına uyum sağlaması için baskı yapması ve İsrail'i dünya barışı için bir tehdit olarak göstermesinin yanı sıra Arap göçüne ve İslam kültürünün Avrupa'da yayılmasına elverişli tedbirler talep ediyordu. Bu işbirliği aynı zamanda Filistinlilerin ayrı bir halk olarak tanınmasını ve FKÖ ile lideri Arafat'ın onların temsilcisi olarak kabul edilmesini de içerecekti. Filistinliler 1973'e kadar diğer Araplar tarafından bile sadece Arap mülteciler olarak biliniyordu. Bir Filistin "ulusu" kavramı basitçe mevcut değildi. 


1973 petrol krizi sırasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün Arap üyeleri, İsrail ile Arap 
komşuları Mısır ve Suriye arasında devam eden Yom Kippur Savaşı nedeniyle OPEC'in İsrail'i destekleyen Batılı ülkelere artık petrol sevkiyatı yapmayacağını duyurdu. Petrol fiyatlarındaki ani artışın kalıcı etkileri oldu. Suudi Arabistan gibi ülkelere güçlü bir petrodolar akışı yaratarak Suudilerin dünya çapında bir İslami dirilişi finanse etmesine olanak sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Batı'da, özelliklede Avrupa'da bir etki yarattı. 


Ancak Arap liderler petrollerini satmak zorunda kaldılar. Halkları Avrupa'nın ekonomik ve teknolojik yardımına çok bağımlıdır. Amerikalılar 1973'teki petrol ambargosu sırasında bu noktaya dikkat çekmişlerdi. Ye'or'a göre, petrol faktörü Avrupa-Arap Diyaloğu'nun pekişmesine yardımcı olmuş olsa da, esasen bu krizden önce Fransa'da ortaya çıkan bir politikayı örtbas etmek için bir bahaneydi. 1960'larda tasarlanan bu politikanın, Fransızların 
19. yüzyıldaki bir Arap imparatorluğunu yönetme hayalinden güçlü öncülleri vardı. 


Bu siyasi gündem, Avrupa'nın kasıtlı kültürel dönüşümü ile pekiştirilmiştir. Venedik (1977) ve Hamburg'da ( 1983) gerçekleştirilen Avrupa-Arap Diyaloğu Sempozyumları, başarıyla uygulanan tavsiyeler içeriyordu. Bu tavsiyelere, Arap ve diğer Müslüman göçmenlerin Avrupa'ya muazzam sayılarda, kasıtlı ve ayrıcalıklı bir şekilde akın etmesi eşlik etmiştir. 


Tavsiyeler arasında şunlar yer almaktadır: 


1. Arap ülkeleri tarafından Arap dili ve kültürünün Avrupa'da yayılması için gösterilen çabaların koordinasyonu, 


2. Avrupa başkentlerinde ortak Avrupa-Arap Kültür Merkezlerinin oluşturulması, 


3. Avrupalılara Arapça öğretme konusunda uzmanlaşmış Arap öğretmenlerin Avrupa kurumlarına ve üniversitelerine tedarik edilmesi gerekliliği ve 


4. Avrupa'daki eğitimli kamuoyuna Arap-İslam medeniyeti ve çağdaş Arap meseleleri hakkında olumlu bir resim sunmak için Avrupalı ve Arap uzmanlar arasında işbirliğinin gerekliliği. 


Bu anlaşmalar, siyasi açıdan hassas ve temelde demokratik olmayan doğaları nedeniyle yazılı belgeler ve antlaşmalarla ortaya konulamazdı. Avrupalı liderler bu nedenle fikirlerini "diyalog" olarak adlandırmayı tercih ettiler. Tüm toplantılar, komiteler ve çalışma grupları Avrupa Topluluğu ülkelerinden ve Avrupa Komisyonu'ndan temsilciler içeriyordu. 


Arap ülkeleri ve Arap Ligi'nden üyelerle birlikte Konsey. Görüşmeler ve kararlar kapalı oturumlarda gerçekleştirilmiştir. Resmi tutanak tutulmamıştır. 


Avrupa-Arap Diyaloğu (EAD), Avrupalılar ve Araplar arasında mükemmel bir uyum sağlamak üzere tasarlanmış siyasi, ekonomik ve kültürel bir kurumdur. Yapısı Kopenhag ( 15 Aralık 1973) ve Paris'teki (31 Temmuz 1974) konferanslarda oluşturulmuştur. Bu politikanın başlıca temsilcisi 1974 yılında kurulan Avrupa-Arap İşbirliği için Avrupa Parlamenterler Birliği'dir. 
Diyalog'un diğer başlıca organları MEDEA Enstitüsü ve 1995 yılında Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle kurulan Avrupa Akdeniz ve Avrupa-Arap İşbirliği Araştırma Enstitüsü'dür. 


Frontpage Magazine'den Jamie Glazov'a verdiği bir röportajda Ye'or, "iç politikada EAD'nin Arap ve Avrupa medyası televizyon, radyo, gazeteciler, yayınevleri, akademi, kültür merkezleri, okul ders kitapları, öğrenci ve gençlik dernekleri, turizm arasında nasıl yakın bir işbirliği kurduğunu anlattı. Bu politikanın geliştirilmesinde kiliseler arası diyaloglar belirleyici olmuştur. Dolayısıyla Eurabia bu güçlü Avrupa-Arap dernekler ağıdır - politika, ekonomi, demografi ve kültür alanlarında işbirliği ve ortaklığı içeren kapsamlı bir simbiyoz." 


Eurabia'nın itici gücü olan Avrupa-Arap İşbirliği Parlamenterler Birliği 1974 yılında Paris'te kurulmuştur. Şuanda Avrupa'daki tüm büyük siyasi partilerden kendi ulusal parlamentolarında ve Avrupa parlamentosunda aktif olan altı yüzden fazla üyesi bulunmaktadır. Fransa bu birliğin başlıca öncüsü olmaya devam etmektedir. 


Geniş kapsamlı bir politikanıntaslağı çizildi. Bu politika, Avrupa ile Müslüman Arap ülkeleri arasında, Avrupa'ya - ve özellikle de projenin ana taşıyıcısı olan Fransa'ya - ABD'ninkine rakip olacak bir ağırlık ve prestij kazandıracak bir ortak yaşamı gerektiriyordu. 
Bu politika, kulağa masum gelen Avrupa-Arap Diyaloğu adı kullanılarak, resmi anlaşmaların çok dışında ve oldukça gizli bir şekilde yürütüldü. Örgüt, Avrupalı hükümet bakanlarının himayesinde, Arap mevkidaşları ve Avrupa Komisyonu ve Arap Ligi temsilcileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyordu. Amaç, hem insanlarınhem de malların serbest dolaşımına izin veren bir pan-Akdeniz oluşumunun yaratılmasıydı. 


Kültürel cephede, ilk olarak 1970'lerde Avrupa üniversitelerinde bağÇlatılan tarihin tamamen yeniden yazılması süreci baGlamıGtır. Bu süreç Eylül 1991'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin "İslam Medeniyetinin Avrupa Kültürüne Katkısı" konulu toplantısında onaylandı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacgues Chirac tarafından 8 Nisan 1996'da Kahire'de yaptığı konuşmada yeniden teyit edildi ve AB'nin "hükümeti" olan güçlü Avrupa Komisyonu'nun başkanı ve daha sonra İtalya Başbakanı olan Romano Prodi tarafından Kültürler ve Medeniyetler Diyaloğu Vakfı'nın kurulması yoluyla pekiştirildi. Bu vakıf Avrupa'da İslam hakkında söylenen, yazılan ve öğretilen her şeyi kontrol edecekti. 


Geçtiğimiz otuz yıl boyunca AET ve AB'nin siyasi ve kültürel örgütleri hayali bir İslam medeniyeti ve tarihi icat etmişlerdir. Şeriat (İslam Hukuku) altında Müslüman olmayan herkesin ve kadınların temel insan haklarının ihlal edildiğine dair tarihsel kayıtlar ya görmezden gelinmiş ya da yok sayılmıştır. Bu dünya görüşünde tek tehlike Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den gelmektedir. Eurabia'nın yaratıcıları Avrupa medyasında bu iki ülkeye karşı başarılı bir propaganda kampanyası yürütmüştür. Her iki duygu da Eurabialılar ve işbirlikçileri tarafından büyük ölçüde şişirilmiş olsa da, Avrupa'nın bazı bölgelerinde önceden var olan anti-Semitizm ve anti-Amerikancılık akımları bu uydurmayı kolaylaştırmıştır. 


31 Ocak 2001 tarihinde, Filistinli teröristlerin cihadının yeniden başlamasıyla birlikte, 
Avrupa Dışişleri Komiseri Chris Patten, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın dış politikasının güney kanadına (Arap 


ülkeler, AB jargonuyla), Akdeniz Ortaklığına daha fazla görünürlük kazandırılması yönündeki genel mutabakattan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi. 


Bat Ye'or şöyle düşünüyor: "Politikacılarımız, büyükelçilikleri, ajanları ve uzmanları tarafından İslam tarihi ve güncel politikalar hakkında mükemmel bir şekilde bilgilendiriliyor. 
Burada masumiyet yok ama yolsuzluk, sinizm ve değerlerin saptırılması konusunda muazzam bir esneklik var." 


Kitabının önsözünde "Bu kitap, Avrupa'nın Aydınlanma sonrası önemli seküler unsurlara sahip Yahudi-Hıristiyan bir medeniyetten, cihat ideolojisine ve İslami güçlere boyun eğen Yahudi-Hıristiyan sonrası bir medeniyete evrimini anlatmaktadır" demektedir. 


Oluşmakta olan yeni Avrupa medeniyeti doğru bir şekilde "zimmet medeniyeti" olarak adlandırılabilir. Zimmi kelimesi Kur'an'daki "zimmi" kelimesinden gelmektedir. 
Köleleştirilmekten veya ölümden kaçınmak için İslami güce kısıtlayıcı ve aşağılayıcı bir şekilde tabi olmayı kabul eden, boyun eğdirilmiş gayrimüslim bireyleri ifade eder. Bugün bildiğimiz şekliyle tüm Müslüman dünyası, bir zamanlar gelişmekte olan gayrimüslim çoğunluk medeniyetlerinin işlevsiz ve zimmi bir duruma düşürüldüğü 1300 yıllık bu cihat dinamiğinin bir ürünüdür. Zimmiler, aşağılanmaya ve saldırganlığa sessizce katlanan aşağı varlıklardır. Bu düzenleme, Müslümanların hukukun koruması altında hem nefretlerini hem de üstünlük duygularını arttıran bir cezasızlığın keyfini çıkarmalarına olanak tanımaktadır. 


Eurabia yeni bir oluşumdur. Güçlü hükümet lobileri tarafından Avrupa'ya dayatılan siyasi, ekonomik, dini, kültürel ve medya bileşenlerine sahiptir. Avrupalılar Eurabia'nın kısıtlamaları içinde yaşarken, biraz karışık bir farkındalık dışında, çok azı günlük olarak bunların gerçekten bilincindedir. 


Anlaşılması güç ifadelerle dile getirilen bu Avrasyacı politika, en üst siyasi düzeylerde yürütülmekte ve Avrupa Birliği'nin tamamında koordine edilmektedir. Amerikan ve Yahudi karşıtı bir Avrupa-Arap alt-kültürünü tüm sosyal, medya ve kültürel sektörlere yaymaktadır. 
Muhalifler susturuluyor ya da boykot ediliyor. Bazen işlerinden kovulurlar, özellikle akademik, medya ve siyasi sektörler tarafından dayatılan totaliter bir "doğruluğun" kurbanı olurlar. 


Ye'or'a göre Fransa ve Batı Avrupa'nın geri kalanı artık politikalarını değiştiremez: "Bu, göç politikası, propaganda, kilise desteği, ekonomik birlikler ve yardımlar, kültürel, medya ve akademik işbirliği yoluyla tasarlanan, planlanan ve tutarlı bir şekilde sürdürülen bir projedir. Nesiller bu siyasi çerçeve içinde büyüdüler; bunu desteklemek ve buna uymak üzere eğitildiler ve şartlandırıldılar." 


Bat Ye'or'un iddiaları doğru mu, hatta mümkün mü? 


Bernard Lewis, tarihçiler arasındaki ortak kanıya göre, "Ortadoğu'nun modern tarihinin, Fransız Devrimi'nin Napolyon Bonapart adında genç bir general tarafından yönetilen küçük bir keşif gücü şeklinde Mısır'a ulaştığı ve burayı fethettikten sonra bir süre korkunç bir kolaylıkla yönettiği 1798 yılında başladığına" işaret etmiştir. 


Napolyon, Mısır halkının desteğini kazanmak için başarısız bir çaba göstererek 

(11 İslam'ı öven bildiriler. "Mısır halkı," diye ilan etti 1798'de İskenderiye'ye girişinde, "Size dininizi yok etmek için geldiğimi söyleyecekler; buna inanmayın! Haklarınızı iade etmek, gaspçıları cezalandırmak için geldiğimi ve Memlüklerden daha fazla Allah'a, Peygamberine ve Kuran'a saygı duyduğumu söyleyin." 


Bir görgü tanığına göre Napolyon bildirisini "Allah büyüktür ve Muhammed onun peygamberidir" cümlesiyle bitirmiştir. Müslüman kulaklar için bu, Allah'ın birliğine ve son elçisi olarak Muhammed Peygamber'e olan inancın ilanı olan şehadete benziyordu. İslam'ın beş şartından ilki olan şehadetin okunması, kişinin İslam'a geçişinin işareti olarak kabul edilir. Dolayısıyla Müslümanlar Napolyon'un İslam'ı seçtiği sonucuna varabilirler (21. Aslında generallerinden biri olan Jacgues Me&nou İslam'ı seçmiştir. 


Fransızlar daha sonra İngiliz amiral Lord Nelson tarafından yenilgiye uğratıldı ve Mısır'ı terk etmek zorunda bırakıldı. Fransızların Mısır seferi sadece üç yıl sürmüş olsa da, Batı'nın artık İslam dünyasından o kadar üstün olduğunu göstermiştir ki, Batılılar o zamanlar hala Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Arap kalpgahına istedikleri zaman girebilmişlerdir. Sadece başka bir Batılı güç onları gitmeye zorlayabilirdi. Bu farkındalığın yarattığı şok, 19. yüzyılda İslam'da ilk reform girişimlerini tetikledi. 


Batı'nın fethinin olumlu bir sonucu da Fransız bilim adamlarının Mısır'a akın etmesi ve modern Mısırbiliminin temellerinin atılması olmuştur. En önemlisi, daha sonra Fransız filolog Jean-François Champollion tarafından eski Mısır hiyerogliflerini deşifre etmek için kullanılan Rosetta Taşı'nın keşfine yol açtı. Bununla birlikte, bu karşılaşma Avrupa'da ve özellikle de Fransa'da kalıcı bir etki bıraktı. 


Fransızların 1830'da Cezayir'i işgali bu hikâyenin bir başka bölümünü oluşturdu. Daha sonra Fransızlar Tunus ve Fas'ı yönetti. Son olarak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski Türk toprakları olan ve şimdiki Suriye ve Lübnan'ı oluşturan topraklar üzerinde mandalar elde ettiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız birlikleri Arap topraklarını yavaş yavaş terk etti ve 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlandı. Ancak Araplarla olan uzun ilişkileri, Fransa'nın Araplar ve Müslümanlarla özel bir ilişkisi olduğuna ve onları anladığına inanmasına neden oldu. Kıta Avrupası'ndaki Fransız liderliği ile birlikte bu durum artık yeni bir dış politikanın temelini oluşturacaktı. 


Cumhurbaşkanı de Gaulle, iki süper güçten bağımsız bir Fransa ve Avrupa için bastırdı. 
Bir konuşmasında "Evet, dünyanın kaderini belirleyecek olan Atlantik'ten Urallara kadar Avrupa'dır, Avrupa'nın tamamıdır" demiştir. 1966'da Fransa'yı ortak NATO askeri komutanlığından çekti, ancak örgüt içinde kaldı. 


1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından de Gaulle'ün İsraillileri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal ettikleri için kınaması Fransız dış politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyordu. Daha önce Fransa - ve Batı Avrupa'nın geri kalanı - güçlü bir şekilde İsrail yanlısı olmuş, hatta 1956 gibi geç bir tarihte Nasır'ın Mısır'ına karşı İsrail ile birlikte savaşa girmişti. Ancak 1967'den itibaren Fransa kesinlikle Arap yanlısı bir çizgiye girdi. 


İngiliz dış politikasının 16. yüzyıldan beri aynı kaldığı söylenir. Amacı, İspanya, Fransa ya da daha sonra Almanya olsun, herhangi bir ülkenin İngiltere'ye tehdit oluşturacak ölçüde kıta Avrupa'sına hakim olmasını engellemekti. Öte yandan, Fransız dış politikasının da birkaç yüzyıldır aynı kaldığı iddia edilebilir; amacı, Anglosakson (vedaha sonra Anglo-Amerikan) hakimiyetini kontrol altına almak için Avrupa ve Akdeniz bölgesinde Fransız liderliğini savunmaktır. Bu tablo 19. yüzyılın sonlarında Almanya'nın birleşmesiyle karmaşık bir hal almış olsa da, ana hatları günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 


Napolyon, Fransa Başbakanı de Villepin'in büyük kahramanıdır. Önde gelen bazı Fransız liderler 2005 yılında, önerilen AB Anayasasının temelde genişlemiş bir Fransa olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Adalet Bakanı Dominigue Perben şöyle demiştir: "Uzun zamandır beklediğimiz bu 'Europe âla française'i nihayet elde ettik. Bu anayasal antlaşma genişlemiş bir Fransa'dır. Fransızca yazılmış bir Avrupa'dır." 


Avrupa entegrasyonu, başlangıcından bu yana (3) Fransız liderliğindeki bir girişim olmuştur. 
Fransız siyasi elitlerinin Avrupa üzerindeki liderliklerini sürdürmekten asla vazgeçmedikleri gerçeği Irak savaşı sırasında fazlasıyla kanıtlandı. Cumhurbaşkanı Chirac 2003 yılında Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin ABD'nin tutumunu desteklemesi üzerine 

" Susmak için iyi bir fırsatı kaçırdılar" demiş ve eklemişti: "Bu ülkeler çok iyi davranmadılar ve Amerikan tutumuna çok hızlı bir şekilde uyum sağlama tehlikesine karşı oldukça umursamaz davrandılar." 


Hiçbir zaman kamu görevine seçilemeyen Fransız ekonomist Jean Monnet, birçok kişi tarafından Avrupa entegrasyonunun mimarı olarak kabul edilir. Monnet, Avrupa birliğinin kademeli olarak oluşturulması için perde arkasında çalışan, iyi bağlantıları olan bir pragmatistti. 


EU Referendum |(4)J blogunun yayıncısı ve The Great Deception kitabının ortak yazarı (Christopher Booker ile birlikte) Richard North: Can The European Union Survive (Avrupa Birliği Hayatta Kalabilir mi? 

- En azından 1920'lerden itibaren Jean Monnet bir "Avrupa Birleşik Devletleri" kurmayı 

hayal etmişti. Monnet'nin gerçekte aklında olan, bir devletin tüm niteliklerine sahip bir 

Avrupa varlığı yaratmak olsa da, "anodik bir ifade, onu sadece başka bir hükümetler arası organa dönüştürerek sulandırmayı zorlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak seçildi. Ayrıca, 

amacının egemenliklerini geçersiz kılmak olduğunu vurgulayarak ulusal hükümetleri korkutmamak için de bu şekilde ifade edilmiştir." 


AB'nin tarihine ilişkin analizlerinde yazarlar, AB'nin pek çok kişinin düşündüğü gibi 2. 
Dünya Savaşı'ndan doğmadığını iddia etmektedir. Bundan en az bir nesil önce planlanmıştı. 


Yaygın olarak Avrupa Birliği çabalarının başlangıcı olarak sunulan ve "Avrupa Günü "nde anılan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu, "Avrupa federasyonunda bir ilk adım' olduğunu ve "bu önerinin bir Avrupa federasyonunun ilk somut temelinin gerçekleşmesine yol açacağını" belirten ifadeler içermektedir. Ancak AB'yi eleştirenlerin de belirttiği gibi, Deklarasyon'a atıfta bulunulduğunda bu siyasi hedefler genellikle atlanmakta ve çoğu insan bunların varlığından haberdar olmamaktadır. 


Bir federasyon elbette bir devlettir ve "yine de on yıllardır AT/AB entegrasyonunun şampiyonları böyle bir plandan haberdar olmadıklarına dair gözleri kapalı yemin etmektedirler. 
AET/AT/AB, uluslarüstü birfederasyonun özelliklerini giderek daha fazla kazanmıştır: bayrak, marş, Parlamento, Yüksek Mahkeme, para birimi, yasalar." 


AB kurucuları "vatandaşlarına sadece projelerinin iyi huylu özelliklerini göstermeye dikkat etmişlerdir. Proje, devam eden bir süreç olarak aşamalı bir şekilde uygulanmak üzere tasarlanmıştı; böylece projenin hiçbir aşaması, onu durduracak ya da rayından çıkaracak kadar muhalefet uyandırmayacaktı." 


Booker ve North, Avrupa Birliği'ni, demokratik süreci yavaş yavaş ve dikkatlice bir kenara bırakmak ve Avrupa'nın eski ulus devletlerine açıkça söylemeden boyun eğdirmek için tasarlanmış "ağır çekim bir darbe: tarihteki en gösterişli darbe" olarak adlandırıyor. 


İronik olan, Fransa'nın şu anda kendisinin harekete geçirdiği güçler tarafından rehin tutulmasıdır (5). Fransa'daki Müslüman göçmenlerin 2005'teki Cihat ayaklanmaları, Eurabia'nın artık bir Fransız dış politikası meselesi değil, Fransız iç politikası olduğunu göstermiştir. Fransa, Arapları yatıştırmaya ve onların gündemini kabul etmeye devam ettiği sürece yanacaktır. 


İslami nüfus patlayıcı bir şekilde artmaktadır. Bazılarına göre Fransa'da doğan her üç bebekten biri Müslüman. Yüzlerce Müslüman gettosu halihazırda fiilen Fransız hukukunu değil şeriatı uyguluyor. Bazıları Fransa'nın sessizce Müslüman bir ülke haline geleceğine inanırken, diğerleri yakın gelecekte bir iç savaş çıkacağını öngörüyor. 


Belki de Eurabia'nın oluşumunu başlatan ve yöneten ülkenin şimdi kendi Frankenstein canavarı tarafından yok edilecek olmasında şiirsel bir adalet vardır. 

Ancak Fransa'nın içinde bulunduğu ikileme sevinmek işe yaramayacaktır. Fransa'nın yaklaşan çöküşü Batı'nın geri kalanı için kötü bir haber. Fransız mali kaynaklarına ne olacak? 
Hepsinden önemlisi, yüzlerce nükleer savaş başlığı kime miras kalacak? Bu silahlar da Cihatçı Müslümanların eline mi geçecek? 


Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen MEDEA (Avrupa Akdeniz ve Avrupa-Arap İşbirliği Araştırma Enstitüsü), Avrupa-Arap diyaloğunun kilit bileşenlerinden biridir. 
Kendi web sayfasında şunu belirtmektedir: 


"Avrupa Topluluğu ve Arap Devletleri Ligi tarafından paylaşılan bir forum olarak Avrupa-Arap Diyaloğu, bir Fransız girişiminden doğdu ve "Ekim Savaşı" ve petrol ambargosundan kısa bir süre sonra, Aralık 1973'te Kopenhag'daki Avrupa Konseyi'nde başlatıldı. Avrupalıların görüşüne göre bu forum ekonomik meselelerin tartışılacağı bir forum olacaktı, Arap tarafı ise bunu daha ziyade siyasi meselelerin tartışılacağı bir forum olarak görüyordu. 


MEDEA Enstitüsü, Avrupa-Akdeniz diyaloğuna dahil olmak isteyen kişiler için bir kaynak ve referans noktası olmayı amaçlamaktadır. Enstitü, toplantıları ve görüşmeleri aracılığıyla siyasi, ekonomik ve diplomatik aktörler, uzmanlar, gazeteciler, akademisyenler ve diğerleri arasında fikir alışverişi yaratmayı amaçlamaktadır." 


Bat Ye'or'un da işaret ettiği gibi, Eurabia'nınişleyişinin büyükbir kısmı kamuoyundan gizlenmiş olsada, nearadığımızı bilirsek bazen bir şeyler yakalayabiliriz. 
MEDEA web sitesinin ve diğer kaynakların arşivlerini araştırır ve belgeleri dikkatle okursanız, bilgi oradadır. Kâğıt üzerinde hem Fransızca hem de İngilizce olarak dahada fazla materyal mevcut. Bat Ye'or gibi ben de Eurabia tezini doğrulamak için yeterli miktarda bilginin mevcut olduğunu savunuyorum. 


Bat Ye'or'un bana gönderme nezaketinde bulunduğu belgelerden biri (Eurabia hakkındaki kitabının Fransızca versiyonunda bahsettiği ancak İngilizce versiyonunda yer vermediği) 
19 Haziran 2000 tarihli Avrupa Konseyi Ortak Stratejisi - AB'nin Akdeniz Bölgesi 
Vizyonu'dur. 


gibi birçok tavsiyeyi içermektedir: 


"Özellikle Akdenizli ortaklarıyla düzenli istişareleri ve bilgi alışverişini teşvik ederek ortaklık kurma tedbirlerini detaylandırmak, Akdenizli ortaklar arasında ve onlarla AB arasında altyapının birbirine bağlanmasını desteklemek, sivil toplumun katılımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek ve AB ile Akdenizli ortaklar arasında insan değişiminin daha da geliştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak. STK'ların ikili ve bölgesel düzeylerde işbirliğine katılmaları teşvik edilecektir. Medya ve üniversitelere özel önem verilecektir (benim vurgumj|." 


Ayrıca Arap ortaklara "AB ile serbest ticarete ulaşma sürecinde" yardımcı olma hedefini de içeriyor. Daha sonra tekrar değineceğim gibi, bu göründüğünden daha az masum olabilir. 


Strateji aynı zamanda "hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele etmek amacıyla kültürler ve medeniyetler arasındaki diyaloğun sürdürülmesini" istemektedir. 
Bu açıklamanın hem ikinci Filistin intifadasının başlamasından hem de 11 Eylül 2001 terör saldırılarından önce yapıldığına dikkat ediniz. Dolayısıyla herhangi bir uluslararası olaya verilen bir yanıttan ziyade devam eden bir sürecin parçasıydı. 


Belgede yer alan bir husus özellikle ilginçtir. AB, "farklı esin kaynaklarına sahip hukuk sistemleri arasındaki uygunlukların tespit edilmesini teşvik etmek 


bireylerle ilgili medeni hukuk sorunlarını çözmek için: veraset kanunları ve boşanma dahil olmak üzere aile hukuku." 


Bu bürokratik şaşırtmacayı, AB ülkelerinin laik mevzuatlarını Müslüman göçmenlerin ailevi konulardaki şeriat gerekliliklerine göre ayarlayarak hoşgörülü davranacaklarının bir göstergesinden başka bir şey olarak görmek zordur. 


Aralık 2003 tarihli ve internet üzerinden ulaşılabilen bir başka belgede, Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri Javier Solana, Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi ve Avrupa Komisyonu üyesi Chris Patten, "AB'nin Arap Dünyası ile Ortaklığının Güçlendirilmesi" için bir plan imzaladılar. 


Bu kapsamda bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasının yanı sıra "Kültürler ve Medeniyetler Diyaloğu için planlanan Avrupa-Akdeniz Vakfı da dâhil olmak üzere mevcut veya planlanan araçları kullanarak kültürel/dinsel/medeniyet ve medya diyaloğunun canlandırılması" planlanmaktadır. 


Arap göçmenler Avrupa'nın kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. AB, ırkçılık ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele etme konusunda kararlıdır. (Avrupa'daki göçmenlerin haklarına tam saygı gösterilmesi Avrupa genelinde tutarlı bir politikadır. Bu politikanın uygulanması daha da geliştirilmeli ve mevcut anlaşmalar çerçevesinde işbirliği, Arap ortakların endişelerini de dikkate alacak şekilde arttırılmalıdır." 


Süper Avrokrat Romano Prodi Arap ülkeleriyle daha fazla işbirliği istiyor. Arap dünyası ile bir serbest ticaret bölgesinden bahsediyor, ancak bu Arap ülkelerinin, insanların ulusal sınırlar arasında serbest dolaşımını da içeren AB'nin iç pazarının dört özgürlüğüne erişimden yararlanacağı anlamına geliyor. Bu gerçek, nüfus artışı hızla artan Arap dünyasıyla bir "iç pazar" kurmanın potansiyel olarak muazzam sonuçları, Avrupa medyasında neredeyse hiç tartışılmıyor ve hatta bahsedilmiyor. Oysa bu, bir zamanlar bildiğimiz Avrupa'nın sonu anlamına gelebilir. 


Brüksel'de 28 Kasım 2003 tarihinde düzenlenen "Altıncı Avrupa-Akdeniz Bakanlar Konferansı: Ortaklığı Güçlendirmek ve İleriye Götürmek" başlıklı bir başka bildiri (61 de bu iç Avrupa-Akdeniz pazarının niyetini ortaya koymaktadır: 


"Bu girişim AB'nin komşu ortaklarına, somut siyasi ve ekonomik reformlar karşılığında, genişletilmiş Avrupa iç pazarına kademeli entegrasyon ve nihayetinde AB'nin dört temel özgürlüğüne ulaşma imkanı sunmaktadır: malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı (benim vurguml|. Bakanların ayrıca Komisyon'un Avrupa-Akdeniz Kültürler Diyaloğu Vakfı ve Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi kurulması yönündeki teklifini1 desteklemeleri beklenmektedir." 


Haziran 2006'da, o zaman yeni seçilmiş olan İtalya Başbakanı Romano Prodi şu açıklamayı yapmıştır (7): 


"Güneye bakmanın ve Akdeniz için yeni bir işbirliği politikasını yeniden başlatmanın zamanı geldi." Prodi, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere Avrupa-Akdeniz ortaklığında sunulanlardan "farklı" siyasi çözümler sunmayı amaçlayan İtalyan-İspanyol ortak girişiminin ana hatlarını çiziyordu. Başbakan daha sonra, en bilinen yönü 2010 yılına kadar bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması olan Barselona Süreci'nin artık yeterli olmadığını ve yeni bir farklı yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. "Akdeniz'in güney kıyılarındaki ülkeler bizden bunu bekliyor" diye ekledi. 


Bat Ye'or'un özellikle tutkulu bir Avrupalı olarak tanımladığı Prodi'nin Arapların Avrupalı liderlerden ne beklediğine nasıl değindiğine dikkat edin. Avrupalılar arasında daha da serbest bir akış olasılığı karşısında büyük bir heyecan olup olmadığını söylemedi 


Arap ülkelerinden ve Türkiye'den gelen göçmenler, bu "Avrupa-Akdeniz serbest ticaret bölgesi "nin sonucu olacaktır. 


Mayıs 2004'te Dublin'de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Orta Dönem Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda (8) katılımcılar şunu beyan etmişlerdir: 


"Moritanya'dan İran'a kadar uzanan Akdeniz ve Orta Doğu bölgesiyle ilişkiler konusunda üzerinde mutabık kalınan bir görüşün geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Avrupa Birliği, Akdenizli ortakları Avrupa Komşuluk Politikasına dahil etmeyi teklif etmiştir." 


AB, daha yoğun bir siyasi diyalog ve başta Tek Pazar olmak üzere dört özgürlüğe kademeli katılımın yanı sıra adalet ve içişleri konularında güçlendirilmiş işbirliği de dahil olmak üzere AB program ve politikalarına daha fazla erişim sunabilir." 


Yine, Mısır, Suriye ve Cezayir ile "adalet ve içişleri konularında işbirliği" tam olarak ne anlama geliyor? Bilmiyorum ama cevabın hoşuma gidip gitmeyeceğinden de emin değilim. 


1995 tarihli Barselona deklarasyonu (9) "parlamenterler arasındaki temasları" teşvik etmiş ve 
Avrupa Parlamentosunu diğer Parlamentolarla birlikte "Avrupa-Akdeniz parlamenter diyaloğunu" başlatmaya davet etmiştir. Mart 2004'te bu, Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (EMPA) olarak adlandırılan özel bir kuruma dönüştürülmüştür (pdf) (10). Mayıs 2003'te Girit'te düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bakanlar Konferansı sırasında Bakanlar, Parlamenter Asamble'nin Barselona süreci çerçevesinde oynayacağı istişari rolü öngören bir hüküm eklemişlerdir. 


AB Komisyon Üyesi Chris Patten, Avrupa Komisyonu'nun Asamble ile tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu yineleyerek Asamble'ye Avrupa-Arap Diyaloğu'nu ilgilendiren her konuda yorum yapma hakkı verdi. 


Asamble, AB ülkelerinden hem ulusal parlamentoların hem de Avrupa Parlamentosu'nun 120 üyesinden ve Akdeniz'deki ortak ülkelerin Parlamentolarından eşit sayıda temsilciden oluşmaktadır. 


Çoğu Avrupalı gibi ben de internette yaptığım bir araştırma sırasında karşılaşmadan önce bu kurumun adını bileduymamıştım. Ancak, görünüşe göre tüm kıtamın geleceğini etkileyecek. Bu durum beni bazı sorularla baş başa bırakıyor. Bu "Akdeniz ortak ülkeleri" arasında Suriye gibi demokratik olmayan Arap ülkelerinin de bulunduğunu bildiğimizde, bu ülkelerden temsilcilerin Avrupa Birliği'nin içişlerinde istişari yetkilere sahip daimi bir kuruma katılmaları rahatsız edici değil mi? Özellikle de kendi demokratik yollarla seçilmiş ulusal parlamentolarımızın Brüksel'deki seçilmemiş federal AB milletvekillerine "danışma" statüsüne indirgendiğini biliyorken? 


Ortak Bir Gelecek Vizyonu için Cezayir Deklarasyonu |(11)J Şubat 2006'da Cezayir'de düzenlenen bir Kongre'nin ardından yapılmıştır. Belgede şu ifadeler yer almaktadır: "Evrensel Değerler üzerine kurulu bir Avrupa-Akdeniz oluşumunun yaratılması elzemdir" ve "Marjinalleştirilmiş veya unutulmuş olsa dahi tüm ortak kültürel mirasın olumlu bir şekilde vurgulanması hayati önem taşımaktadır." Ortak Eylem Planı, bu yeni Avrupa-Akdeniz oluşumunun nasıl gerçekleştirileceğine dair çok sayıda tavsiyede bulunmaktadır. Bu tavsiyeler arasında şunlar yer almaktadır: 


9 Mevcut kuruluşların ve medya içeriklerinin Kuzey-Güney diyaloğunun hedeflerine 
uyarlanması ve bir Avrupa-Akdeniz gazetecilik merkezinin kurulması 


9 "Uyumlaştırılmış bir eğitim sistemi" |Arap dünyası ile Avrupa arasında "uyumlaştırılmış bir 
eğitim sistemi" mi? Bu neyi içeriyor? Bilmek istiyor muyum? Bir oldu bittiye getirilmeden önce bize söyleyecekler mi?J 


s9 ABülkeleriile Akdeniz'deki ortak ülkeler arasında know-how transferini kolaylaştırmak ve "bireylerin dolaşımını teşvik etmek" 


© Başta öğrenciler, entelektüeller, sanatçılar, işadamları "ve tüm diyalog taşıyıcıları" olmak üzere bireylerin hareketliliğinin kolaylaştırılmasını destekleyen eylem ve argümanlar hazırlayın 


9 Akdeniz politikasının daha iyi yönetilmesinden faydalanmak için Kuzey ve Güney 
ülkelerinde (Avrupa ve Arap dünyası, Eurocrat dilinde) Akdeniz işlerinden sorumlu Bakanlıklar kurun; 


9 Kuzey ve Güney arasında öğretmenleri eğitmek ve öğrenci değişimi yapmak ve Avrupa- 
Akdeniz Gençlik kulüpleri ağı kurmak 


9  irkçı söylemler ve farklı din, milliyet veya etnik kökenden insanlara yönelik nefretin 
yayılmasıyla başa çıkmak için bir "sivil gözlemci" anti-aşağılama gözlemevi (bir internet aracı ve yasal yardım ağı ile) kurmak 


Avrupa tarih kitaplarını daha İslam dostu hale getirmek için tamamen yeniden yazan ve "İslamofobiyi" ırkçılık olarak kademeli bir şekilde susturan bu anlaşmalar şu anda bile uygulanmaktadır. 


Avusturyalı diplomat ve 1999-2004 yılları arasında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olan Walter Schwimmer, 15 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da düzenlenen İslam Konferansı'nda dışişleri bakanlarına İslami unsurun Avrupa'nın çeşitliliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Avrupa Konseyi'nin İslamofobi, anti-Semitizm ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerine karşı çalışma kararlılığını bir kez daha teyit etti. 


Konsey ayrıca Aralık 2004'te Kahire'de düzenlenen Avrupa tarih ders kitaplarında Arap-İslam kültürünün imajı konulu konferansın ortak organizasyonunda aktif olarak yer almıştır. Etkinlik "Birlikte Yaşamayı Öğrenmek" başlıklı Avrupa-Arap Diyaloğu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. (Konferansın amacı, mevcut tarih ders kitaplarında sunulan Arap-İslam kültürü imajındaki olumsuz stereotipleştirmeyi incelemek ve bu stereotipleştirmenin üstesinden gelmenin yollarını tartışmaktı. 


Avrupa Parlamentosu'nda Alman Hıristiyan Demokrat Hans-Gert Pöttering (13) okul kitaplarının Avrupa Birliği ve İslami liderler tarafından denetlenen uzmanlar tarafından İslam'ın hoşgörüsüz tasvirlerine karşı gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Pöttering, ders kitaplarının dini klişeleri ya da önyargıları yaymadan Avrupa değerlerini desteklediğinden emin olmak için kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca AB'nin 56 ülkeden oluşan İslam Konferansı Örgütü ile işbirliği yaparak bir ders kitabı inceleme komitesi oluşturmasını önerdi. 


Haziran 2005'te Fas'ın Rabat kentinde |(14)J "Kültürler ve Medeniyetler Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferans UNESCO, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), İslam Konferansı Örgütü (OIC), Arap Ligi Eğitim, Kültür ve Bilim Örgütü (ALECSO), Danimarka Kültür ve Kalkınma Merkezi (DCCD) ve Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı (İskenderiye, Mısır) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. 


Bunun Danimarka'daki Muhammed karikatürlerinin yarattığı kargaşadan aylar önce gerçekleştiğine dikkat edin. Bu konuya bir tepki değildi; daha ziyade Arap-İslam kültürünü Avrupa'da tanıtmaya yönelik sürekli ve devam eden bir sürecin parçasıydı. 


DCCD Genel Müdürü Sayın Olaf Gerlach Hansen tarafından dile getirilen öneriler arasında: "Medya, kültür ve eğitim alanlarında yeni eylemlerle ilgileniyoruz. Bu öneriler şunları içermektedir: 


- Yeni nesil gazetecilerin eğitiminde "kültürlerarası yetkinliklerin" geliştirilmesine yönelik somut girişimler - Gazeteciler, editörler, medya kurumları arasında kültürlerarası işbirliğini teşvik eden bağlantılar ve değişimler için somut girişimler" - Yeni eğitim materyalleri ve mevcut ders kitaplarının revizyonu yoluyla müfredat geliştirmeye yönelik somut girişimler. 


Doğrudan ifade edilmemiş olsa da, Avrupalı öğrencilere tarin öğretmek için kullanılan ders 
kitaplarından çıkarılması gereken "olumsuzklişeler "arasında, Avrupa'ya karşı 1300 
yıldır devam eden Cihat savaşına yapılan her türlü atfın yer aldığı makul bir şekilde varsayılabilir. Bu tavsiyeler kabul edilmiş ve Rabat Taahhüdüne dahil edilmiştir (15). 


Serge Trifkovic'e (16)J göre, "Avrupa'nın mevcut teknolojik, kültürel ve finansal gücü, altında yatan derin bir ahlaki ve demografik zayıflığı gizleyen bir cephedir. Bu rahatsızlığın belirtileri, Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle el ele giden benzeri görülmemiş demografik çöküşte ve yer ve tarih duygusunun kaybında açıkça görülmektedir. Ortaya çıkan ulusötesi hiper-devlet, tebaası olan nüfusa, Müslüman yabancıların lehine olan demografik değişimin aslında bir lütuf olduğuna inanmaları ve bunu kabul etmeleri için aktif bir şekilde telkinde bulunmaktadır." 


Özellikle AB Parlamenterler Meclisi'nin "İslam medeniyetinin Avrupa kültürüne katkısı" hakkındaki 1162 sayılı Tavsiye Kararına (19 Eylül 1991) işaret etmektedir. On yıl sonra, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, "Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele" başlıklı 5 numaralı Genel politika tavsiyesinde "İslam'ın, ayrılmaz bir parçası olduğu Avrupa toplumlarının süregelen gelişimine olumlu katkısını" vurgulamıştır. 
Komisyon, "İslam'ın bazen yanlış bir şekilde bir tehdit olarak gösterilmesinden" büyük üzüntü duyduğunu ifade etmiştir. 


ECRİ, AB üye ülkelerini İslam hakkında ciddi tartışmaları fiilen yasaklayacak ve Müslüman yanlısı "pozitif ayrımcılık" getirecek tedbirler almaya çağırdı. Avrupa ülkeleri şunları yapmalıdır: 


© "Dini ve kültürel tarihin çarpıtılmış yorumlarını" ve "İslam'ın düşmanlık ve tehdit algısı üzerinden tasvir edilmesini" önlemek için müfredatın değiştirilmesi; 


* Medyada, İslam'ailişkin aktardıkları imaj ve önyargı ve önyargıyı sürdürmekten kaçınma sorumlulukları konusunda tartışma yapılmasını teşvik edin. 


Trifkovic şöyle diyor: "Alaycı bir şekilde bozguncu, bencil ve kendi yozlaşmış sınıfları dışında kimseye hesap vermeyen Avrokratlar, cihadın yol arkadaşları kadar kötüdür; onlar cihadın aktif destekçileri ve kolaylaştırıcılarıdır." 


Avrasyalılar Akdeniz bölgesinde bir birlik oluşturmak istemektedir. Bu arzu, bazı İslami örgütlerin hedefleriyle çarpıcı bir benzerlik göstermektedir. 


Geçtiğimiz yüzyılın en önemli İslami hareketi olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, 
1928 yılında Hasan el-Benna tarafından İslami metinlerin yanı sıra çağdaş Avrupalı 
Faşistlerden de esinlenerek kurulmuştur. 


Alman tarihçi Egon Flaig (17) Banna'nın şu sözlerini aktarır: 


"Bir dönem İslam'la yönetilme şansına sahip olan ve müezzinin Allah'a hamd eden çağrısını duyan bu topraklarda İslam bayrağının yeniden dalgalanmasını istiyoruz. Sonra İslam'ın ışığı söndü ve inançsızlığa geri döndüler. Endülüs, Sicilya, Balkanlar, Güney İtalya ve Yunan adaları İslam'ın kucağına geri dönmek zorunda olan İslam sömürgeleridir. Akdeniz ve Kızıldeniz eskiden olduğu gibi İslam'ın iç denizi haline gelmelidir." 


Patrick Poole, (18) "Proje" adı verilen bir belgeye ilişkin tartışmaların bugüne kadar nasıl Batılı istihbarat topluluklarının çok gizli dünyasıyla sınırlı kaldığını anlatıyor. Proje ile ilgili bilgiler ancak cesur bir İsviçreli gazeteci olan Sylvain Besson'un çalışmaları sayesinde nihayet kamuoyuna açıklandı. Proje, 7 Kasım 2001 tarihinde İsviçre'nin Campione kentindeki lüks bir villaya yapılan baskında bulundu. Baskının hedefi, Müslüman Kardeşler ile 50 yılı aşkın bir süredir aktif ilişkisi olan Youssef Nada idi. 


Ele geçirilen belgeler arasında Arapça yazılmış ve 1 Aralık 1982 tarihli, "yeryüzünde İslami 
bir hükümet kurmak" için 12 maddelik bir stratejiyi özetleyen ve Proje olarak tanımlanan 14 
sayfalık bir plan da vardı. Nada'nın İsviçreli yetkililere verdiği ifadeye göre, imzasız belge Müslüman Kardeşler ile bağlantılı "İslami araştırmacılar" tarafından hazırlanmıştır. Batı'nın "kültürel istilasına" yönelik esnek, çok aşamalı ve uzun vadeli bir yaklaşımı temsil etmektedir. 


Proje, yirmi yılı aşkın bir süredir Müslüman Kardeşler'in "master planı" olarak hizmet vermektedir. Önerilerinden bazıları şunlardır: 


© İslamcı eylemlerin amaçlanan hedeflerini maskelemek için aldatmacanın kullanılması 
9 Okullar, hastaneler ve hayır kurumlarından oluşan kapsamlı sosyal ağlar kurmak 


9 Batı'da hükümet, STK'lar ve özel kuruluşlar da dahil olmak üzere her düzeydeki 
kurumlara ideolojik olarak bağlı Müslümanların dahil edilmesi 


© İslam'ın hizmetine sunulana kadar mevcut Batı kurumlarını araçsal olarak kullanmak 


9 Benzer hedefleri paylaşan Batılı "ilerici" örgütlerle ittifaklar kurmak 


Müslüman Kardeşler'in bu entelektüel grubu arasında Mısır doğumlu, Katar'da yaşayan İslamcı din adamı Yusuf el-Karadavi de yer almaktadır. Hem Sylvain Besson hem de Scott Burgess, Karadavi'nin 1990 yılında yayınlanan İslami Hareketin Önümüzdeki Aşamadaki Öncelikleri adlı yayını ile Proje arasında kapsamlı karşılaştırmalar yapmaktadır. Kullanılan dil ve her iki belgenin savunduğu plan ve yöntemlerdeki çarpıcı benzerliklere dikkat çekiyorlar. 


Patrick Poole'un dediği gibi, "Şaşırtıcı olan, Proje'de özetlenen İslamcı fetih planının yirmi yılı aşkın bir süredir Batı'daki Müslümanlar tarafından ne kadar etkili bir şekilde uygulandığıdır." 


Sünni İslam'ın en etkili din adamlarından biri olan ve "İslam'ın Avrupa'ya bir fatih (19) ve galip olarak döneceği" öngörüsünde bulunan Yusuf el-Karadavi, Muhammed karikatürleri isyanları sırasında önemli bir figürdü ve Danimarka ile Batı'ya karşı öfkeyi (20)J körükledi. 


Dr. Rachel Ehrenfeld (21)Jve Alyssa A. Lappen'e göre, "Danimarka'daki ve dünyanın dört bir yanındaki ayaklanmaların spontane olmadığı, Müslüman Kardeşleri destekleyen İslamcı örgütler tarafından ve çoğunlukla Suudi Arabistan'dan sağlanan fonlarla önceden planlanıp organize edildiği açıktır." 


Uluslararası Müslüman Kardeşler'in şu anki lideri Muhammed Mehdi Akef, kısa bir süre önce tüm üye örgütlerini Batı'yı yenmeye yönelik küresel gündemine hizmet etmeye çağıran yeni bir strateji yayınladı. Akef ABD'yi "şeytan" olarak nitelendirdi. "Amerika'nın yakında çökmesini bekliyorum" diyen Akef, "İslam'ın Avrupa ve Amerika'yı işgal edeceğine inancım tam" dedi. 


Ehrenfeld ve Lappen, Müslüman Kardeşler ve onun yavru örgütlerinin Esneklik stratejisini kullandığını belirtmektedir: 


"Bu strateji, azınlıktaki bir grup Müslümanın, üniversitelerden başlayarak, çoğunluğun hakim olduğu gayrimüslim laik ve dini kurumlara sızmak için tüm "yasal" araçları kullanmasını öngörmektedir. Sonuç olarak, "İslamlaştırılmış" Müslüman ve gayrimüslim üniversite mezunları, kolluk kuvvetlerini, istihbarat topluluklarını, askeri şubeleri, yabancı hizmetleri ve finans kurumlarını yıkmaya hazıroldukları hükümet ve kamu hizmeti sektörleri de dahil olmak üzere ülkenin işgücüne girerler." 


Middle East Ouarteriy'de Lorenzo Vidino (22)J "Müslüman Kardeşler'in Avrupa'yı Fethi" hakkında yazıyor. 


Ona göre, "1960'ların başından beri Müslüman Kardeşler üyeleri ve sempatizanları Avrupa'ya taşındı ve yavaş ama istikrarlı bir şekilde camiler, hayır kurumları ve İslami örgütlerden oluşan geniş ve iyi organize olmuş bir ağ kurdu." 


Müslüman Kardeşler'in Almanya'daki ilk öncülerinden biri, Kardeşler'in kurucusu Hasan El Benna'nın özel sekreteri Said Ramazan'dı. Petrol zengini Suudi Arabistan Krallığı, Tarık Ramadan'ın kardeşi Said'in oğlu Hani Ramadan tarafından yönetilen İsviçre'nin Cenevre kentindeki güçlü İslam Merkezi'ne para akıttı. Hani Ramadan, 2002 yılında Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan ve zina yapanların taşlanarak öldürülmesini savunan makalesi ile kötü bir şöhrete sahip oldu. Kariyerinde "ılımlı bir Müslüman" olan Tarık Ramadan daha sonra recm konusunda bir "moratoryum" çağrısında bulundu. 


Vidino'ya göre, "Asıl ironi, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el-Benna'nın İslamcılığı Mısır'a ve Müslüman dünyasına yaymayı hayal etmiş olmasıdır. Vizyonunun Avrupa'da da gerçeğe dönüşebileceğini asla hayal edemezdi." 


Eski Müslüman Dr. Patrick Sookhdeo (23)J Avrupa şehirlerinde devam eden İslamileşmenin tesadüfen gerçekleşmediği konusunda uyarıyor. "Bu, bazı Müslüman liderler tarafından 1980 yılında Avrupa İslam Konseyi'nin Müslüman Olmayan Devletlerde Müslüman Topluluklar adlı bir kitap yayınlamasıyla planlanan dikkatli ve kasıtlı bir stratejinin sonucudur." 


Kitapta verilen talimatlar Müslümanlara bir araya gelmelerini ve kendilerini yaşayabilir Müslüman topluluklar halinde organize etmelerini söylüyordu. Camiler, toplum merkezleri ve İslami okullar kurmalıdırlar. Her ne pahasına olursa olsun çoğunluk tarafından asimile edilmekten kaçınmalı ve asimilasyona direnmek için kendilerini coğrafi olarak gruplandırarak Müslümanların yoğun olduğu bölgeler oluşturmalıdırlar. 


Douglas Farah (24) Batı' daki İslami grupların büyük miktarlarda gayrimenkul satın alma çabalarının büyük ölçüde başarılı olduğunu, bu toprakların İslamcı grupların eline geçtikten sonra fiilen "Müslüman" toprağı haline geldiğini yazıyor. Bazı gruplar, araziyi sadece diğer Müslümanlara satacaklarını garanti eden anlaşmalar imzalıyor. 


İhvan, özellikle Avrupa'da mülk ve işletme yatırımları yaparak, grubun mali yapısına yönelik bir başka baskı girişimi durumunda hızlı ve esnek bir şekilde tepki verebilecek gelecekteki ağın temellerini atıyor. Paranın çoğu Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten geliyor. 


Farah'a göre, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri bu grupların gelişmesine izin vermeye devam etmekte ve "radikal" unsurlara karşı bir denge unsuru olarak benimsenebilecek "ılımlı" unsurlar aramaktadır. 


"Bizim bir planımız yok. Onların var. Tarih gösteriyor ki plan yapan, öngörüde bulunan ve tutarlı bir stratejiye sahip olanlar genellikle kazanır. Biz kazanmıyoruz." 


Mart 2006'da (25) Brüksel'de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin iki günlük genel kurul toplantısında, Danimarka'da yayınlanan Muhammed peygamber karikatürlerinin yol açtığı "hakareti" ve "yayınlanmalarının yol açtığı şiddeti kınayan" bir karar onaylanmıştır. AB ve Arap ülkelerinden AP üyeleri ve ulusal milletvekilleri ayrıca hükümetleri "dini inançlara saygı gösterilmesini sağlamaya ve hoşgörü, özgürlük ve çok kültürlülük değerlerini teşvik etmeye" çağırdı. 


Mısır Parlamentosu Başkanı Ahmed Sorour, parlamento toplantısı sırasında Danimarka'da yayınlanan karikatürlerin ve son dönemde yaşanan diğer olayların "kültürel eksikliğin" varlığını gösterdiğini vurguladı. Ürdünlü milletvekili Haşim El Kaysi de karikatürleri kınadı ve bu tür olayların başka bir ülkede tekrar yaşanabileceği için karikatürlere üzülmenin yeterli olmadığını savundu. 


Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell ise Akdeniz'i "insanlığın karşı karşıya olduğu tüm sorunların yoğunlaştığı bir yer" olarak nitelendirdi. Asambleye başkanlık ettiği bir yılın ardından "Akdeniz'in karmaşıklığını hala tam olarak anlayamadığını" söyledi. 


Karikatür olayının ardından AB dış politika şefi Javier Solana (26)J Orta Doğu'ya gitmiş ve İslami liderlerle "basın özgürlüğünün sorumluluk ve sağduyu gerektirdiği ve tüm dinlerin inanç ve ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği" yönünde ortak açıklamalarda bulunmuştu. 
Solana, "dini sembollerin korunabilmesini" sağlamanın yollarını görüştüğünü söyledi. Sünni İslam'ın en yüksek öğrenim merkezi olan El Ezher Üniversitesi'nden Şeyh Muhammed Sayed Tantawi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Moussa ile görüşmelerde bulundu. 


Solana ayrıca İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) lideri Ekmeleddin İhsanoğlu ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Solana "dini duyguların incinmiş olmasından duyduğumuz samimi üzüntüyü dile getirdi" ve "insanların kalplerinin ve zihinlerinin bir daha incinmemesini sağlamak için... elimizi uzatmaya" söz verdi. 


Sadece birkaç yıl önce, dönemin NATO Genel Sekreteri Sayın Solana yaptığı bir konuşmada (271) "Avrupa ve ötesindeki çatışmaların temel nedeni doğrudan demokrasi ve açıklığın yokluğuna bağlanabilir. Demokratik söylemin baskı vanasının yokluğu bu toplumların şiddete patlamasına yol açabilir." Kendisinin şu anda İslami sansürü teşvik ederek Avrupa'daki demokratik söylemi kısıtlamaya çalışmasındaki ironi anlaşılan aklına gelmemiş. 


Bu arada, uçsuz bucaksız, şişirilmiş AB bürokrasisinin dokunaçları akla gelebilecek her konudaki düzenlemelerin içine sızıyor. Bürokrasinin örneklerinden bazıları gülünç, bazıları ise komik. Ancak Avrupa bürokrasisinin uğursuz bir tarafı da var: 


9 Çok kültürlülüğü savunan resmi bir "AB federal ideolojisinin" teşvik edilmesi; 


9 Demokrasilerini ulus devlet düzeyinde korumak isteyen herkesin "yabancı düşmanı" olarak 
suçlanması; ve 


9 Üçüncü Dünya göçünü sınırlandırmak isteyenlere "ırkçı" demek. 


AB'nin ırkçılık gözlemcisi tarafından hazırlanan bir raporda ırkçılık ve "İslamofobi" ile mücadele için daha fazla şey yapılması gerektiği belirtildi. Bunu başarmanın bir yöntemi, sözde saldırgan ve kültürel olarak duyarsız terimlerden kaçınan bir sözlüğün 281) teşvik edilmesidir. Bu sözlük, AB yetkilileri ve politikacılar için söyleyebilecekleri şeyleri yasaklayan kurallar belirleyecektir. Bir AB yetkilisi, "Kesinlikle 'İslami terörizm' kullanmayacağımız bir şey... 'İslam'ı kötüye kullanan teröristler'den bahsediyoruz" dedi. 


2006 yılının başlarında AB'nin insan hakları komiseri Alvaro Gil-Robles, Danimarka'daki 
ilkokullarda Hıristiyanlığın okul dersi olarak yeniden düzenlenmesi planını eleştirdi (29). 
Gil-Robles bunun Avrupa değerlerine aykırı olduğunu söyledi. "Bir okul dersi olarak din, öğrencilere üç tek tanrılı din (benim vurgum)| hakkında fikir vermeye çalışan genel bir ders olmalıdır" dedi. "Üç tek tanrılı din" Hıristiyanlık, Musevilik ve İslam anlamına gelmektedir. 


Gördüğüm kadarıyla, din eğitimi konusunu ele almanın birkaç olası yolu var. 


1. Belirli bir ülkedeki geleneksel dinleri öğretmek, ki bu Avrupa'da Hıristiyanlık ve Musevilik anlamına gelmektedir. 

2. Tüm büyük dünya dinlerini öğretin. 

3. Dini müfredatın dışında bırakın. 


Ancak Avrupa Birliği'nin yaptığı şey, İslam'ı Hıristiyanlık ve Musevilik ile eşit düzeyde geleneksel bir Avrupa dini olarak ele almaktır. Bu, Avrupa düşüncesinin ve uygulamasının çok önemli bir bileşenidir. Bu olayda AB yetkililerinin, bir zamanlar bağımsız olan bir ulus devleti, çocuklarına uygun dozda Avrupa endoktrinasyonu aşılamak amacıyla okul müfredatına daha fazla İslam öğretisi eklemeye zorlamak için nasıl doğrudan müdahale ettiğine dikkat edin. Ayrıca Budizm veya Hinduizm'in daha fazla öğretilmesini istemediklerine de dikkat edin. Sadece İslam öğretilmeye çalışılıyor. 


Bir başka olayda ise Avrupa Komisyonu, Polonya Cumhurbaşkanı'nın idam cezasının geri getirilmesi konusunda AB çapında bir tartışma başlatılması çağrısını reddetti (30). Bir Komisyon sözcüsü "İdam cezası Avrupa değerleriyle uyumlu değildir" dedi. Tekrar ediyorum, buradaki mesele sizin idam cezasına ilişkin görüşünüz değildir. Asıl mesele, metastikleşen AB'nin sizin için "Avrupa değerlerini" neyin oluşturduğunu çoktan tanımlamış olmasıdır. Dolayısıyla, önemli meseleler kamusal tartışmanın ötesindedir. 
Kulağa masum gelen bu "Avrupa değerleri" ifadesi, halkın iradesi dikkate alınmaksızın tüm Avrupa Birliği'ne dayatılan federal, Avrasyacı bir ideolojiyi gizlemektedir. 


Eurabia tarihinin belki de en utanç verici ve yüz kızartıcı yönü, sözde eleştirel ve bağımsız Avrupa medyasının Eurabianlar tarafından yozlaştırılmasına veya aldatılmasına nasıl izin verdiğidir. Avrupa-Arap Diyaloğu ile ilgili belgelerin çoğunda medya ile çalışmaya özel bir vurgu yapılmaktadır ve Avrasyacılar Avrupa medyasını bir Stradivarius gibi oynamışlardır. 
Önceden var olan Amerikan karşıtlığı ve Arap karşıtlığının da yardımıyla 


Semitizm, Avrupa medyası ABD ve İsrail'i şeytanlaştırmaya istekli olurken, Eurabia konusunda büyük ölçüde sessiz kalmıştır. 


Mayıs 2006'da Viyana'da, Avrupa-Arap Diyaloğu'nun bir parçası olarak Arap dünyasından ortaklarla bir araya gelen Avrupa'nın dört bir yanından medyamensuplarının (gazetecilerin) katıldığı büyük bir konferans (31) düzenlendi. 


Avrupalı yetkililer, İsrail'in Avusturya Büyükelçisi Dan Ashbel'inmedyada ırkçılık konulu konferansı boykot etme kararına, Kudüs'te antisemitizme gereken önemin verilmediği yönündeki endişeler nedeniyle "üzüntü" ile karşılık verdi. "Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Medya" başlıklı konferansta konuşan Tüm Dinlere ve Kültürlere Saygı ve Anlayışa Doğru" başlıklı konferans için konuşan bir yetkili, antisemitizmin gündemden çıkarılmadığını iddia etti. Bu yetkili, toplantının "öncelikletüm Euro-Med ortaklarının medya temsilcileri arasında mesleklerini kuşatan sorunlara ilişkin bir diyalog" olduğunu söyledi. Bunlar arasında yabancı düşmanlığı, ırkçılık, antisemitizm ve İslamofobi yer almaktadır (benim vurgum)." 


Yazar Bruce Bawer (32) birçok Avrupalının çok kültürlülüğün toplumlarını felakete sürüklediğinin farkında olduğunu düşünüyor. Ancak hayatları boyunca resmi makamlardan çokkültürlülük ve sonuçlarıyla ilgili her türlü endişenin ırkçılıkla eşdeğer olduğunu duymuşlardır: 


"Çokkültürcülerin medyayı, akademiyi, devlet kurumlarını vb. kontrol ettiği gerçeğine karşı yaygın bir boyun eğme (33) var. Avrupa toplumunda ilerlemek istiyorsanız, çokkültürlü ortodoksluğa karşı çıkmamanız gerektiğini çok iyi biliyorlar. Siyaset kurumu sağlam bir şekilde yerleşmiş, yerinden oynatılamaz, değiştirilemez görünüyor. Kısacası yaygın bir öfke olabilir, ancak bu büyük ölçüde iktidarsız bir öfke. Günümüz Avrupalıları pasif olmak, işleri, hayatları boyunca bilgeliklerini kanıksamaları öğretilen liderlerine bırakmak üzere yetiştirilmişlerdir. Bu tür bir telkinden ömür boyu kurtulmak kolay değildir." 


Bat Ye'or'a göre, AB'nin Arap Akdeniz ülkelerine yönelik politikasına karşı muhalefet uyandırma korkusu, kitlesel göçün yol açtığı ekonomik sorunlar ve entegrasyon zorluklarına ilişkin tüm tartışmaların bastırılmasına yol açtı. Müslüman göçüne yönelik her türlü eleştiri "tıpkı Nazi Almanya'sında Yahudilerden bahsedildiği gibi" şeklinde saçma ama etkili bir ifadeyle geçiştiriliyor. 


Bat Ye'or, Bawer'in "öğretmenler, profesörler, medya, politikacılar, devlet kurumu çalışanları, televizyonda konuşan kafalar, SOS Irkçılık gibi devlet tarafından finanse edilen 

" bağımsız" kuruluşların temsilcilerinin" siyaseten doğruyu telkin etmek için totaliter bir ağ oluşturmasına ilişkin analizine katılıyor. Bu, Avrupa Komisyonu'nun 1970'lerden bu yana tüm AB üye ülkelerinde siyasi, entelektüel, dini, medya, öğretim ve yayıncılık aygıtlarını çok kültürlülüğe dayalı Akdeniz stratejisiyle uyumlu hale getirmek üzere koordine ve kontrol etmek için verdiği siyasi direktifleri mükemmel bir şekilde ifade etmektedir." 


Profesyonel taciz, boykot ve karalama, Politik Olarak Doğru söylemine açıkça meydan okumaya cesaret edenleri cezalandırıyor. Bat Ye'or'a göre bu durum, sanki Avrupa kendi seçilmiş hükümetlerinin "işgali" altındaymış gibi bir tür "direniş basınının" gelişmesine yol açmıştır. İnternet ve bloglardaki bu özgür basın, 2005 yılında Avrupa Anayasası'nın reddedilmesi de dahil olmak üzere bazı değişiklikleri beraberinde getirdi. Fransa ve Hollanda hükümetlerinin Anayasa'ya verdiği büyük desteğe ve her iki ülkedeki siyasi liderlerin yürüttüğü büyük medya kampanyasına rağmen seçmenler Anayasa'yı reddetti. 
Bloglar bunun başarılmasında önemli bir rol oynamıştır (34). 


Sadece birkaç ay sonra, AB yetkilileri İran, Suudi Arabistan, Küba ve Çin Komünist Partisi gibi otoriter rejimlerle (35) İnternet üzerinde "daha fazla uluslararası kontrol" (sansür olarak okuyun) lehine bir araya geldi. 


AB Referandumu blogundan Richard North'a göre (361, "Propagandanın en tehlikeli biçimi, propaganda gibi görünmeyenidir. Ve BBC'nin (İngiliz Yayın Kurumul en iyi yaptığı şey de budur. Belki de en büyük günah ihmal etmektir. Önemli konularda bizi bilgilendirmeyerek, bu konular hakkında bir şey yapmak için çok geç olana kadar tartışılmadan varsayılan olarak kalırlar." 


Vladimir Bukovsky, Sovyet hapishanelerinde toplam on iki yıl geçirmiş eski bir Sovyet muhalifi, yazar ve insan hakları aktivistidir. Şimdi İngiltere'de yaşayan Bukovsky, Batı'da, özellikle de Sovyetler Birliği'nin mirasçısı olarak gördüğü AB'de aynı anti-demokratik dürtülerin bazılarına karşı uyarılarda bulunuyor. 2002 yılında BBC'nin zorunlu TV lisansına karşı düzenlenen protestolara katıldı (37). "İngiliz halkı, ifade özgürlüğünü bastıran bir şirkete para ödemeye zorlanıyor - katılmadıkları görüşleri yayınlıyorlar." BBC'yi özellikle AB ya da Orta Doğu ile ilgili haberlerde "önyargı ve propaganda" yaptığı için eleştirdi. 


Muhafazakar milletvekili Michael Gove ve siyasi yorumcu Mark Dooley de taraflı habercilikten şikayetçi (381: "Örneğin BBC'nin merhum Yaser Arafat ile ilgili yayınlarını ele alalım. Arafat 2002 yılında yayınlanan bir profil programında bir "ikon" ve bir "kahraman" olarak övülürken, terör mangalarından, yolsuzluklarından ya da muhalif Filistinlileri acımasızca bastırmasından hiç söz edilmedi. Benzer şekilde, İsrail 2004 yılında Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin'i öldürdüğünde, bir BBC muhabiri onu "kibar, çekici ve esprili, son derece dindar bir adam" olarak tanımladı. Bu, Yasin'in rehberliğinde Hamas'ın yüzlerce kişiyi öldürdüğü gerçeğine rağmen böyleydi." 


Şu anda Norveç'te yaşayan Polonyalı yazar Nina Witoszek (391, Komünist rejimler altında yaşamış insanların Batı Avrupa'da garip bir deja vu hissine kapıldıkları konusunda uyarıyor: 


"Bir cümle kurmadan önce, şu soruyu soran bir sansür otopilotunu devreye sokarsınız: Şu anda kimi aşağılıyorum? Çok mu İsrail yanlısıyım, ya da belki anti-Feministim, ya da -Allah korusun- İslam karşıtı mıyım? Yeterince "ilerici" miyim? Yakında hepimiz kafeinsiz bir dilde yazacağız: "Diyalog", "çoğulculuk", "uzlaşma" ve "eşitlik" gibitüm iyi huylu mantraları itaatkar bir şekilde tekrarlayacağız. Norveç hiçbir zaman totaliter bir ülke olmadı, ancak pek çok insan artık baskının ve susturulmanın tadını hissediyor. Artık hadım edilmiş, paranoyak bir demokrasiye katkıda bulunmak için zaman harcayacak enerjiye sahip olmayan pek çok bilge Norveçli - ve daha da bilge yabancılar - tanıyorum. Güvenliği özgürlüğe tercih ediyoruz. Bu, gönüllü bir esarete doğru atılan ilk adımdır." 


Totaliter ideolojinin baştan çıkarıcılığını anlattığı Esir Akı! gibi kitaplarıyla 1980 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Polonyalı yazar Czeslaw Milosz'dan alıntı yapıyor. 


Milosz'un bir denemesinin başlığı "Ketman "dır. |('Ketman" ya da "kitman", Arthur Gobineau'nun Religions and Philosophies of Central Asia (Orta Asya'nın Dinleri ve Felsefeleri) adlı kitabının Milosz'un dikkatine sunduğu İslami bir terimdir. Uzun süredir tiranlığa alışmış olan İran'daki muhaliflerin kendilerine has bir tarz geliştirdiklerini fark etmişti. Hayatta kalma ihtiyacı çoğu zaman sadece ağzını kapalı tutmayı değil, gerekli olan her şekilde aktif olarak yalan söylemeyi de içeriyordu. Özellikle Şii Müslümanlar tarafından telaffuz edilen ancak Sünniler tarafından da kullanılan bu ikiyüzlülük ve aldatma stratejisi, öncelikle gayrimüslimleri kandırmak için kullanılır, ancak baskı altında diğer Müslümanlara karşı da kullanılabilir. 


Milosz'a göre, Komünist ülkelerde de çok benzer bir strateji kullanılıyordu. İslam'da olduğu gibi, takiyye yapanlar, gerçek fikirlerini açıkça ifade edecek kadar aptal olanlara karşı bir üstünlük duygusu hissediyorlardı. Komünist toplumlarda takiyye, otoriter bir rejime uyum sağlama tekniği olduğu kadar, giderek rafine hale gelen bilinçli, teatral bir sanat biçimiydi. 


Eski Komünist ülkelerde büyümüş insanların, aynı totaliter dürtünün şimdi Batı Avrupa'da iş başında olduğunu söylediklerini duymak korkutucu. Onlara göre, Batı'da bizlerin beyni en az komünizmde olduğu kadar çok kültürlülük ve Siyasi Doğruculuk (41) ile yıkanmış durumda. 
Bu korkutucu çünkü haklı olduklarına inanıyorum. Doğu Avrupa'da Demir Perde'nin çöküşüne tanık olduktansonra Batı Avrupa'ya bir Demir Peçe'nin indiğini görmedik mi? 
AB bürokrasisinin ve Avrupa ihanetinin, Siyasi Doğruculuğun, Çok Kültürlü medya sansürünün ve ifade özgürlüğünü yavaş yavaş ortadan kaldıran Müslüman şiddet ve terörizm tehdidinin Demir Perdesi. Bürokratik ihanetin ivmesi hızlanıyor. 


Yerli Avrupalılar ve hatta bazı gayrimüslim göçmenler, giderek artan sayılarda sessizce ülkeyi terk etmekte ve kıtayı giderek mülteci ithal eden bir ülke olmaktan ziyade net bir mülteci ihracatçısı haline getirmektedir. Avrupa'nın büyük bir bölümü barbarlar tarafından istila edilirken - kendi güvendiğimiz liderlerimiz tarafından aktif olarak yardım ve yataklık edilirken - ve insanların bu saldırıya karşı çıkmaları yasaklanırken, Batı Avrupa hala Özgür Dünya'nın anlamlı bir parçası mıdır? 

Doğu Avrupa ülkeleri bir "Kötü İmparatorluk "tan diğerine mi geçti? Onlar - ve biz - yeniden SSCB'ye mi döndük? 


Çek Cumhuriyeti'nin muhafazakar Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus şu şikayette bulundu: "Ne zaman Sovyet döneminden kalma bir düzenlemeyi kaldırmaya çalışsam, bana kaldırmaya çalıştığım şeyin Avrupa Komisyonu'nun bir gereği olduğu söyleniyor." Şubat 2006'da Brussels Journal'dan Paul Belien'e (42) verdiği bir mülakatta Vladimir Bukovksy, Avrupa Birliği'nin bir başka Sovyetler Birliği olma yolunda ilerlediği uyarısında bulundu. Bukovsky AB'yi, tam teşekküllü totaliter bir devlete dönüşmeden önce, ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak şekilde yok edilmesi gereken bir "canavar" olarak nitelendirdi. 


"Sovyetler Birliği'nin nihai amacı, dünyanın her yerinde yeni bir tarihi varlık, Sovyet halkı yaratmaktı. Aynı şey bugün AB için de geçerlidir. Yeni bir halk yaratmaya çalışıyorlar. Bu halka "Avrupalılar" diyorlar, ne anlama geliyorsa artık. Komünist doktrine ve Sosyalist düşüncenin pek çok biçimine göre, devletin, ulusal devletin ortadan kalkması gerekir. Ancak Rusya'da bunun tam tersi oldu. Sovyet devleti yok olmak yerine çok güçlü bir devlet haline geldi ama milliyetler yok edildi. Ancak Sovyetlerin çöküş zamanı geldiğinde bu bastırılmış ulusal kimlik duyguları geri geldi ve neredeyse ülkeyi yok ediyordu. Bu çok korkutucuydu." 


Timothy Garton Ash, Avrupa'nın geleceği konusunda önde gelen uzmanlardan biri olarak kabul ediliyor. Bruce Bawer, Garton Ash'i Avrupa'nın siyasi elitinin tipik bir örneği olarak görüyor. Ash ulusal vatanseverliğe güvenmiyor ama AB'ye tapıyor. "Avrupa kurumlarıyla duygusal özdeşleşmeyi" teşvik etmek için sahte bir Avrupa vatanseverliğine ("bayraklar, semboller, söyleyebileceğimiz bir Avrupa marşı") duyulan ihtiyaç hakkında yazıyor. Peki Avrupa'nın AB'ye neden ihtiyacı var? Garton Ash'in cevabı: "Eski kötü savaş yöntemlerine ve Avrupa barbarlığına geri dönmemizi engellemek için." Önerileri arasında Avrupa'nın "bir Arap Birliği kurulmasını" teşvik etmesi de var. Arap demokrasisinden hiç söz etmiyor. "2025'te Avrupa'yı mümkün olan en iyi şekilde" hayal eden Ash, bunu Arap ülkeleri ve Rusya ile "Marakeş'ten Kahire, Kudüs, Bağdat ve Tiflis üzerinden Vladivostok'a kadar" uzanacak bir "ortaklık" olarak tasvir ediyor. 


Avrupa Komisyonu, 1957 Roma Antlaşması'nın 50. yıldönümü olan Avrupa Birliği'nin 50. 
"doğum gününü" kutlamak üzere tüm üye ülkelerde şarkı söylenecek bir etkinlik düzenlenmesi gibi tartışmalı bir fikir ortaya attı. Komisyon Üyesi Margot Wallstrom, "Avrupa entegrasyonunun vatandaşlarına sağladığı faydaları vurgulamak" amacıyla büyük tarzda doğum günü kutlamaları için lobi yapıyordu. Diplomatlar bu fikrin, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi yeni ve eski Komünist üye devletlerde, insanların devlet tarafından şarkı söylemeye zorlandığı "Stalinist dönemleri" hatırlatan tiksinti duygularına yol açtığını söyledi. Brüksel daha mütevazı bir kutlamaya karar verdi ve "Avrupa'nın Yüzleri" olarak adlandırılan 50 vatandaş "büyükelçinin" atanması için yaklaşık 300.000 Avro harcamayı planladı. 


yıl boyunca AB'nin günlük yaşamlarında kendileri için ne anlama geldiğini "anlatmaları" ve ayrıca okul çocukları ve gençler için bir dizi etkinlik düzenlemeleri bekleniyor. Almanya, binlerce fırınına 27 üye ülkenin tariflerini içeren 54 çeşit pasta yaptırma fikrini hayata geçirecek. 


Komisyon Üyesi Wallstrom (431 2005 yılında, ulusal egemenliğin bir havuzda toplanmasına direnen politikacıların 1930'lu ve 1940'lı yıllardaki Nazi dehşetine geri dönme riski taşıdığını savunmuştur. Komisyon üyesi arkadaşları da ortak bir bildiri yayınlayarak AB vatandaşlarının AB Anayasasına Evet oyu vererek İkinci Dünya Savaşında ölenlere saygılarını sunmaları gerektiğini belirttiler. Komisyon üyeleri Soğuk Savaş'ın sona erdirilmesinde NATO'nun ya da ABD'nin rolünden hiç bahsetmeden sadece AB'yi sorumlu tuttular. 


AB savaşları sona erdirecek bir araç mı? Ekim 2006'da Fransız Action Police sendikasının genel sekreteri Michel Thoomis, Fransa'da Müslüman göçmenler tarafından yaratılacak bir iç savaş (44) konusunda uyarıda bulundu: 


"Radikal İslamcılar tarafından yönetilen bir iç savaş durumundayız. Bu artık bir kentsel şiddet sorunu değil, taşlı ve molotof kokteylli bir intifada. Artık iki ya da üç gencin polisle çatıştığını görmüyorsunuz, 'yoldaşları' tutuklandığında onları serbest bırakmak için bütün apartmanların sokaklara döküldüğünü görüyorsunuz." 


Bu Müslüman göçmenlere, şimdi Avrupa vatandaşlarının çalışmalarını pastalar ve şarkılarla kutlamalarını isteyen aynı Avrupalı elitler tarafından izin verildi. Batı Avrupa'da sivil toplum İslami baskılar nedeniyle parçalanırken, AB yetkilileri kıtaya barış getirdikleri için kendilerini kutlarken Müslüman göçünü arttırmaya çalışıyorlar. Ne barışı? Nerede? 


1648'deki Vestfalya Barışı (45) Avrupa'daki son büyük din savaşı olan Otuz Yıl Savaşlarını sona erdirmiş ve modern ulus devletlerin temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur. Ulus devletlerden önce, sınır tanımayan din savaşları ve iç savaşlardan oluşan bir modelimiz vardı. Dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta bu, ancak bu kez sınır tanımayan bir Cihad Avrupa'da iç savaşları tetikliyor. AB, Almanya ve Fransa gibi eski kinleri olan ulus devletler arasındaki savaşları önlemeye yardımcı olabilirken, aktif olarak başka tür savaşlara da neden olabilir. Bunu da çok kültürlü gerilimleri arttırarak ve vatandaşlar ile onların liderleri olması gerekenler arasında tehlikeli bir yabancılaşma hissi yaratarak gerçekleştiriyor. 


Savaşlar modern ulus devletlerin ortaya çıkışından önce de binlerce yıldır var olmuştur. 
Ulus devletlerin zayıflamasının, egemen ulus devletlerin varlığına sıkı sıkıya bağlı bir sistem olan demokratik sistemimizi sona erdirmesi, savaşları sona erdirmesinden çok daha muhtemeldir. 


Vladimir Bukovksy, AB üyesi ülkelerin birliğe gönüllü olarak katılıp katılmadıkları ve ortaya çıkan entegrasyonun Avrupalıların demokratik iradesini yansıtıp yansıtmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, katılmadılar. Maastricht anlaşmasına iki kez karşı oy kullanan Danimarka'ya bakın. İrlanda'ya bakın (Niceanlaşmasına karşı oy kullandıl|. Diğer pek çok ülkeye bakın, muazzam bir baskı altındalar. Bu neredeyse bir şantaj. Bu aptallar için bir hiledir. Halk istenilen şekilde oy verene kadar referandumlarda oy kullanmak zorunda. 
Sonra da oy vermeyi bırakmaları gerekiyor. Neden dursunlar? Oylamaya devam edelim. 
Avrupa Birliği Amerikalıların tabancalı evlilik dedikleri şeydir." 


1992 yılında Bukovksy, Moskova'da Yargı adlı kitabında anlattığı gibi, Politbüro ve diğer 
Sovyet gizli belgelerine eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağlamıştır. Ocak 1989'da Sovyet lideri Gorbaçov, eski Japonya Başbakanı Nakasone, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Amerikalı banker Rockefeller ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger arasında yapılan bir toplantıda Giscard d'Estaing'in şunları söylediği iddia edilmektedir: 


"Avrupa federal bir devlet olacak ve siz de kendinizi buna hazırlamalısınız. Buna nasıl tepki vereceğinizi bizimle ve Avrupalı liderlerle birlikte çalışmalısınız." 


Bu 1980'lerde, medyanın çoğunun ulus devletlere boyun eğdirecek bir siyasi birlikten söz edilmesini hala korku tellallığı olarak nitelendirdiği bir dönemdeydi. On beş yıl sonra Valery Giscard d'Estaing, yüzlerce sayfa uzunluğunda ve Amerikan Anayasası için çok önemli olan denge ve denetleme mekanizmalarının hiçbirinden yoksun, aşılmaz bir tuğla kitap olan gerçekten korkunç AB Anayasasının baş hazırlayıcısı oldu. Giscard, 2005 yılında Fransa ve Hollanda referandumlarında Anayasa'nın reddedilmesinin " düzeltilmesi gereken bir hata olduğunu" savundu ve "Sonunda metin kabul edilecek" diye ısrar etti. 


Giscard ayrıca "referandum sürecinin kullanılmasının bir hata olduğunu" çünkü "kimsenin tam metni anlamasının mümkün olmadığını" (46) söyledi. Bürokrat olmayanların çoğunun anlayamayacağı kadar karmaşık bir "Anayasa "nın otoritesi altında olmamız Avrupa vatandaşlarına güven veriyor mu? İspanya Adalet Bakanı (47) Juan Fernando Lopez Aguilar'a göre "iyi olduğunu bilmek için Avrupa anayasasını okumanıza gerek yok." 


Eski Belçika Başbakanı Jean-Luc Dehaene, "On kişiden dokuzunun Anayasayı okumadığını ve politikacıların ve gazetecilerin söylediklerine göre oy kullanacağını biliyoruz. Dahası, eğer cevap Hayır ise, oylamanın muhtemelen yeniden yapılması gerekecek, çünkü kesinlikle Evet olması gerekiyor." 


Gazeteci Nidra Poller (48) ise daha şüpheci. Fransa'daki AB Anayasası referandumu öncesindeki tartışmaları yorumlayan Poller, AB liderlerinin Müslümanların taleplerine karşı teslimiyetçi bir tutum sergilediğini belirtiyor: "Avrupa-Akdeniz 'Diyaloğu' tam bir teslimiyet şaheseridir." Avrupa Birliği, geleneksel Avrupa kültürünün eritilmesini ve yerine yeni bir Avrupa kokteyli getirilmesini öngören uğursuz bir projenin ara aşaması olarak işlev görmektedir. Ve soruyor: "Yıkıcı yatıştırma 'Diyalog'örtüsünün ardına saklandığında, asil 'Anayasa' kelimesi hangi tarifsiz emelleri gizliyor olabilir?" 


Avrupa Birliği 2005 yılında Filistinlilere 342.8 milyon dolar yardımda bulunmuştur (49) - ya da daha doğru bir ifadeyle 25 AB hükümetinin yardımları da dahil edildiğinde 612.15 
milyon dolar. ABD bile, AB düzeyinde olmasa da, Filistin Yönetimine defalarca milyonlarca Amerikan vergi doları bağışlamıştır. Temmuz 2005'te, birkaç gün önce Londra'da gerçekleşen İslamcı terör saldırılarına bir yanıt olarak, etkili sanayileşmiş ülkeler grubu G8'in liderleri Filistin Yönetimi'ne "nefrete alternatif" olarak adlandırılan yaklaşık 9 milyar dolar |(50| teklif etti. 


Batı'nın cömertliği, 2005 yılında Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli nüfusun hükümet tarafından 9650 oranında şişirildiğini (51) ortaya koyan bir demografik araştırmaya rağmen devam etti. 


1990'larda Oslo Barış Süreci'nin başlangıcından itibaren Filistin topraklarındaki yeni altyapının |(52J neredeyse tamamı - okullar, hastaneler, havaalanları - Brüksel tarafından ayarlandı ve ödendi. Cihadın 2000 yılındaki ikinci İntifada ile bir kez daha serbest bırakılması üzerine İsrail Filistinlilere yaptığı ödemeleri durdurdu. Bunun üzerine AB devreye girerek Filistin Yönetimi'ne ayda 10 milyon Euro daha doğrudan bütçe yardımı yaptı. AB Dış İlişkiler Komiseri Chris Patten (53) 2002 yılında "AB parasının terörizmi finanse ettiğini, silah alımını ya da benzer faaliyetleri finanse ettiğini söylemek için hiçbir neden yoktur" demiştir. 


Ancak daha sonra Demokrasileri Savunma Vakfı tarafından hazırlanan bir raporda |(54| şu tespitte bulunulmuştur: "Filistin Yönetimi parasının teröristleri finanse etmek için kullanıldığına dair tartışılmaz kanıtlar vardır. 


faaliyetleri." Bu durum Filistin güvenlik güçlerinde finans şefi olarak görev yapmış olan Fuad Şubaki tarafından da doğrulanmıştır. Ona göre eski Filistin Yönetimi Başkanı Yaser Arafat |55| uluslararası yardım fonlarından, İsrail tarafından aktarılan vergi paralarından ve Arap ülkelerinden alınan milyonlarca doların, Karine A gemisindeki 50 ton silah da dahil olmak üzere silah ve mühimmat alımında kullanılmasını emretti. 


Arafat'ın Kasım 2004'te ölümünden sonra Filistin Yönetimi Başkanı olan ve El Fetih'in önde gelen siyasetçilerinden Mahmud Abbas Mayıs 2006'da Avrupa Parlamentosu'nda barış süreci hakkında bir konuşma yaptı. Aynı zamanda El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları, Filistin Yönetimi'ne yönelik uluslararası yaptırımlara karşılık olarak ABD ve Avrupa'nın ekonomik ve sivil çıkarlarına saldırma tehdidinde bulundu |56J. Mali destek Filistinlilerde hiçbir minnettarlık uyandırmaz. Ancak yardım gelmediği takdirde sizi şiddetle tehdit edeceklerdir. Bu açıkça şantajdır. 


Bu haraç, Müslümanların, öldürülmemeleri karşılığında gayrimüslimler tarafından ödenen haraç vergisi olan cizyeye bakışına karşılık gelmektedir. Avrupa-Arap Diyaloğu belgelerinde sık sık AB'nin Arap ülkelerine yaptığı "mali yardımlardan" bahsedilmektedir. Bat Ye'or bu cizye vergisinin bir kısmının Avrupalılardan onların haberi olmadan alındığına dikkat çekiyor. 


Kasım 2005'te AB'nin resmi mali gözlemcisi (57) AB'nin hesaplarını 11. yıl üst üste onaylamayı reddetti çünkü hesaplar sahtekarlık ve hatalarla doluydu. Avrupa Sayıştayı, AB'nin 160.3 milyar dolarlık 2004 bütçesine ilişkin bir güvence beyanı vermeyi reddetti. 
"Ödeme bütçesinin büyük çoğunluğu yine yasallık ve düzenlilik hatalarından önemli ölçüde etkilenmiştir" dedi. Özellikle AB'nin, çoğu Arap ülkelerine yönelik olan dış politika ve yardım programlarının bütçelerini onaylamayı reddetti. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan proje bütçelerinin yarısı yetersiz bir şekilde izlenmiştir. 


Avrupa Komisyonu, AB'nin "hükümeti" ve dolayısıyla yaklaşık yarım milyar insanın hükümetiolarak kabul edilir. Ancak on yılı aşkın bir süredir büyük kusurlar içeren hesaplar yayınlayabiliyor çünkü büyük ölçüde kimseye hesap vermiyor ve böyle olması amaçlanmıştı. 


Müslümanlar, kafirlerin onları durdurması için neredeyse çok geç olana kadar Cihadı ilerletmek için aldatmacayı kullanırlar. AB federalistleri ve Avrasyacılar İslami oyun kitabından bir sayfa almışlardır ve onlarca yıldır hedeflerine gizlice yaklaşmakta, bürokrat olmayanlar için anlaşılmaz olan bir yığın ayrıntı ve teknokratik haber dilinin altına gömülmektedirler. 


Lüksemburg başbakanı Jean-Claude Juncker (58) samimi bir anda AB'nin "sistemini" bu şekilde tanımlamıştı: 


"Bir şeye karar veriyoruz, onu ortalıkta bırakıyoruz ve bekleyip ne olacağını görüyoruz," diye açıkladı. "Eğer kimse yaygara koparmazsa, çünkü çoğu insan neye karar verildiğini anlamıyor, geri dönüşü olmayana kadar adım adım devam ediyoruz." 


The Economist'te köşe yazarı Charlemagne şöyle yazıyor: 


"Sayın Juncker ve onun gibi düşünenlerin yapmaya çalıştığı şey, özünde, Avrupa federasyonuna yönelik muhalefeti bir yığın teknik detayın içinde boğmak, insanları sıkarak boyun eğdirmektir. Bir strateji olarak, uzun bir yol kat etti. (Egemenliğin Avrupa uluslarından Avrupa Birliği'ne tek başına en büyük transferi 1985 yılında, tek bir Avrupa pazarı yaratma projesinin bir parçası olarak gerçekleşti. Hatta (İngiliz Muhafazakâr 


PMJ Genellikle bir hileyi fark etmekte gecikmeyen Margaret Thatcher, daha sonra, o sırada imzaladığı şeyin sonuçlarını tam olarak takdir etmediğini iddia etti." 


Yazar Christopher Booker bunu AB'nin "aldatma kültürü" olarak adlandırmıştır (59): 


"Gerçekte yaşanmakta olan şey, tarihimizdeki en büyük anayasal devrime eşdeğer bir ölçekte Brüksel'e bir güç transferidir (...). Ancak politikacılarımız hala yönetimde oldukları yanılsamasını korumak istedikleri için bunların çoğu gözlerden uzak kaldı. Sonuç olarak, hayatımızı yöneten siyasi sistemin gerçekte nasıl işlediğine dair doğru dürüst bir anlayışa sahip olan insan sayısı oldukça az." 


AB'yi tanımlamak için "neo-Feodalizm" terimini kullandım. Avrupa'da, Avrupa'da yanlış olan her şeyin "popülizm" -diğerlerinin demokrasi dediği şey- yüzünden olduğunu düşünen bazı elit gruplar kesinlikle var. AB'nin arkasındaki itici güç, ulusal egemenliği bürokratlardan oluşan yeni bir yönetici sınıfa, yeni bir aristokrasiye devretmeyi amaçlıyor. Bu, demokrasi öncesi çağa bir geri dönüştür. Karl Zinsmeister (60J şunu belirtmektedir: 


"AB aygıtı son derece kapalı ve gizlidir. Konfederasyonun önemli kararlarının nispeten çok azı demokratik olarak hesap verebilir yetkililer tarafından alınmaktadır. Her cephede, bürokratik mandarinler sıradan Avrupalıların nasıl yaşayacağına karar veriyor 


Avrupalılar, Amerikalıların anlamakta güçlük çektiği bir şekilde, elitlerinin kendilerini yönlendirmesine izin vermeye isteklidirler. Bir tür köylü zihniyeti söz konusudur ve bu zihniyetin altında "daha iyi" olanların kendileri için önemli ulusal yargılarda bulunmasına izin verilir." 


Milletvekili Gisela Stuart, önerilen AB Anayasasını hazırlayan Praesidium'un bir üyesiydi. 
Deneyimlerini şu şekilde özetliyor: 


"Kongre, birçoğu gözlerini Avrupa düzeyinde kariyer yapmaya dikmiş, giderek daha fazla entegrasyona bağımlı olan ve ulusal parlamentoları ve hükümetleri bir engel olarak gören Avrupalı siyasi elitlerden kendi seçtikleri bir grubu bir araya getirdi Kongre'de geçirdiğim on altı ay boyunca temsilciler bir kez bile 

daha derin bir entegrasyonun Avrupa halklarının istediği şey olup olmadığını, onların çıkarlarına hizmet edip etmediğini ya da genişleyen bir Birlik için sürdürülebilir bir yapı için en iyi temeli sağlayıp sağlamadığını sorgulamalıdır." 


2005 yılında Brüksel'deki tüm İngiliz siyasi gruplarının liderleri tarafından daha önce benzeri 
görülmemiş bir ortak deklarasyonla, Avrupa mevzuatının kapalı kapılar ardında kararlaştırıldığı "ortaçağ" uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunuldu. Eleştirmenler, AB'nin en yüksek yasa yapma organı olan ve İngiltere'deki yasaların üçte ikisine karar veren Bakanlar Konseyi'nin, "Kuzey Kore ve Küba'daki komünist diktatörlükler dışında yasaları 


gizlice kabul eden tek yasama organı olduğunu" iddia etmektedir. 


İngiliz Muhafazakâr siyasetçi Daniel Hannan'a göre AB bu şekilde tasarlanmıştır. "AB'nin kurucuları, Avrupa'nın kadim uluslarını tek bir yönetim altında birleştirme yönündeki cüretkâr planlarının, birbirini izleyen her yetki devrinin seçmenlerin onayına sunulması halinde asla başarılı olamayacağını daha en başından anlamışlardı. Bu nedenle kurnazca, üstün gücün atanmış memurların elinde olduğu, kamuoyundan muaf bir yapı tasarladılar. 
Aslında AB'nin yapısı antidemokratik olmaktan çok anti-demokratiktir." 


Avrupa Birliği, Roma İmparatorluğu ile karşılaştırılmaktadır, ancak bu tür karşılaştırmalar pek yerinde değildir. Roma zamanının askeri süper gücüydü, AB ise askeri bir cüce. Bununla birlikte, ilgi çekici bir ortak nokta vardır: Julius Caesar öldürüldü 


Çünkü kendisini kral ilan etmek istiyordu. Bu, Sezar'a Roma'nın tam da eski "tiran" krallara karşı isyan ettikleri için Cumhuriyet haline geldiğini hatırlatan Senato'daki güçlü seçkinler arasında popüler bir hareket değildi. 


Sezar'ın halefi Octavianus, bugün daha çok Caesar Augustus olarak bilinmektedir ve Roma İmparatorlarının hem ilki hem de en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Genellikle "ilk vatandaş" olarak tercüme edilen princeps unvanını tercih ederek kendi konumunu küçümsemiştir. Ayrıca Roma Cumhuriyeti'nin dış görünüşünü korumuş, eski seçkinlere sözde hizmet etmiş ve değişiklikleri halka daha az üzücü görünmesi için gizlemiştir. Bir hükümdar olabilirdi ama kendisine asla hükümdar demedi. 


Bazıları günümüz AB'sinde de bir paralellik görebilir. Ulusal yasalarımızın dörtte üçü Brüksel'den kaynaklanıyorsa, o zaman ulusal seçimler yapmanın ne anlamı var? Tıpkı Octavianus'un Roma'sında olduğu gibi, gerçek güç başka bir yere taşınmıştır, ancak eski düzen, sıradan insanları üzmemek için demokratik bir incir yaprağı olarak gerçekliğin üzerine örtülmüştür. AB büyük ölçüde gizlilikle işliyor; fermanları, giderek dekoratif uzantılara indirgenen geleneksel parlamentolar aracılığıyla uygulanıyor. 


İşin komik tarafı, AB'ye karşı olanların yabancı düşmanı, milliyetçi ya da sadece anti- demokratik güçler olarak yaftalanmasıdır. AB, seçilmemiş bürokratların demokrasiyi ortadan kaldırdığı, ancak kendilerini eleştirenleri anti-demokratik güçler olarak suçladığı bir örgüttür. 


Bu yeni oluşumu yaratmak için, eski ulus devletler kasıtlı olarak ezilmelidir. Çok sayıda Avrupalı olmayan göçmen getirilir ve ortaya çıkan durum "Çok Kültürlü Toplum" olarak adlandırılır. Bu yıkımı, tüm toplumumuzun buna uygun olarak değiştirilmesi talebi takip etmektedir. 


Avrupalılar kendilerini Fransız, İtalyan, Hollandalı vs. olarak deneyimlediklerinden daha az "Avrupalı" hissettiklerinden, ulusal bağlılıkların kırılması gerekmektedir. Aynı zamanda dışarıdan bir rakip yaratılmalıdır. En yakın model Bismarck'ın Almanya'yı birleştirmesidir. 
Çok sayıda Alman devleti 1870'teki Fransa-Prusya Savaşı'nda Fransızlara karşı Prusya'nın yanında yer almış ve böylece yeni ve güçlü bir Alman federasyonunun önü açılmıştır. 


AB federalistleri, ABD'ye karşı ortak bir düşmanlık üzerinden birleşik bir Avrupa devleti kurmaya çalışırken, İsrail'e karşı ortak düşmanlıkları üzerinden Avrupa ve Arap dünyasından oluşan bir Avrasyacı varlık inşa etmeye çalışmaktadırlar. Taktiklerden biri, bu ülkelere karşı öfke uyandırmak ve onları şeytanlaştırmak için medyanın kasıtlı olarak kullanılmasıdır. 


Ancak Bismarck'ın Alman devletleri ortak bir dille birleşmişti. Düzinelerce ulustan "yeni bir biz" inşa edilebilse bile - ki bu oldukça tartışmalıdır - çeşitli etnik grupları uyumlu bir ulus haline getirmek yüzyıllar alır. Ortak bir kimlik, bir Avrupa demosu olmadan AB nasıl otoriter olmaktan başka bir şey olabilir? Belki de AB elitleri, farklı bir kültürel kimliğe sahip olmayan büyük bir insan kitlesini kontrol etmenin daha kolay olacağına inanıyorlardır? 


Sorun, kolektivizm, bireycilik karşıtlığı ya da totalitarizmin değil, ulus devletin kendisinin kötü ya da modası geçmiş ilan edilmiş olmasıdır. Ancak milliyetçilik ile vatanseverlik arasında George Orwell'in de açıkça gördüğü çok önemli bir ayrım vardır: 


"Milliyetçilik vatanseverlik ile karıştırılmamalıdır. 'Vatanseverlik' derken, kişinin dünyanın en iyisi olduğuna inandığı ancak diğer insanlara zorla kabul ettirmek istemediği belirli bir yere ve belirli bir yaşam biçimine bağlılığını kastediyorum. Vatanseverlik doğası gereği hem askeri hem de kültürel olarak savunmacıdır. Öte yandan milliyetçilik, güç arzusundan ayrılamaz." 


Totaliter rejimler, Nazi Almanyası gibi ulusal olabileceği gibi, önceden var olantüm ulusal bağlılıkları bastırmaya çalışan Sovyetler Birliği gibi uluslarüstü de olabilir. 


Eurabia'nın kurulması gibi büyük bir proje nasıl başarıldı? Bu soru üzerinde çok düşündüm ve tam da büyüklüğü nedeniyle başarılı olduğu sonucuna vardım. Aziz Augustine, Büyük İskender tarafından yakalanan bir korsanın hikâyesini anlatır. "Denizi taciz etmeye nasıl cüret edersin?" diye sormuş İskender. Korsan, "Tüm dünyayı taciz etmeye nasıl cüret edersin?" diye cevap vermiş. "Bunu sadece küçük bir gemiyle yaptığım için bana hırsız deniyor; bunu büyük bir donanmayla yapan sana ise imparator deniyor." 


Bu bir ölçek meselesi. Eğer küçük bir grup insan bir ülkede demokratik süreci bir kenara bırakıp kendi kanunlarını halka dayatmaya başlarsa buna darbe denir. Eğer bunu bütün bir kıtada yaparlarsa, buna Avrupa Birliği denir. 


Adolf Hitler'in otobiyografisi Kavgam, "Büyük Yalan" olarak bilinen bir propaganda tekniğini tarif eder. AB bu stratejiyi benimsemiştir; bu strateji o kadar "muazzam" bir yalan söylemekten ibarettir ki, herhangi birinin "gerçeği bu kadar rezil bir şekilde çarpıtma küstahlığına sahip olabileceğine" inanmak imkansızdır. Bu strateji, Nazi Almanya'sında Propaganda Bakanı Joseph Goebbels tarafından mükemmelleştirilen, bir noktayı gerçek olarak kabul edilene kadar tekrarlama tekniği ile birleştirilmiştir. 


İşte bazı Büyük Yalanlar: 


- Çeşitlilik her zaman iyidir; 

- Çok kültürlülük, AB entegrasyonunun devamı gibi kaçınılmazdır; 

- Buna karşı çıkanlar, tarihin akışına karşı duran cahil ırkçılardır; 

- Müslüman göçü "ekonomi için iyidir" ve muazzam kaynakları tüketmesine rağmen gelecekte refah devletini finanse etmek için gereklidir. 


Eurabia'nın yaratılması Batı medeniyeti tarihindeki en büyük ihanetlerden biridir. Bu, tüm AB federalistlerinin ya da Avrupa-Arap Diyaloğunun çeşitli araçlarına katılanların kötü olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, gerçeklik bu kadar basit değil. Hugh Fitzgerald'ın da belirttiği gibi, "Arap parası ve rüşvetleriyle zengin olan bir sınıf insan var; avukatlar, halkla ilişkilerciler, diplomatlar, gazeteciler, üniversite hocaları ve çeşitli memurlar." 


Ancak cehalet, yolsuzluk ve kişisel güç arayışı Avrasyalı elitlerin bazı davranışlarını açıklasa da, bu ağlara dahil olan binlerce insanın TÜMÜNÜN davranışlarını açıklayamaz. Bazıları yaptıklarının haklı biramaçuğruna olduğuna kendilerini inandırmış olmalılar; bunun başka bir nedeni yoksa, insan kibri, eylemlerimizi iyilik kılıfına büründürerek meşrulaştırmamızı gerektirir. 


Bilim kurgu filmi Serenity'de (611, iki büyük süper güç olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, insanlığı yeni bir yıldız sistemine taşıyan İttifak'ta birleşmiştir. Az bilinen Miranda gezegeninde, hava işlemcilerine Pax adı verilen bir gaz eklenmiştir. Nüfusu sakinleştirmesi ve saldırganlığı ortadan kaldırması amaçlanıyordu. İşe yaradı. İnsanlar savaşmayı bıraktı. Üreme ve fiziksel olarak kendilerini koruma da dahil olmak üzere diğer her şeyi yapmayı da bıraktılar. Nüfusun küçük bir azınlığı bu pasifleştirmeye ters tepki verdi. Saldırganlıkları çılgınlığın ötesinde arttı ve diğerlerinin çoğunu öldürdüler. On milyonlarca insan sessizce kendilerinin yok edilmesine izin verdi. 


Filmin yönetmeni Joss Whedon, İttifak'ın şeytani bir imparatorluk olmadığını, aksine büyük ölçüde iyiliksever bir güç olduğunu belirtmeye özen gösteriyor. Bunu en iyisi için yapmışlar. 


Daha iyi bir dünya, günahsız bir dünya. Ancak Whedon'a göre, "Ne zaman bir Ütopya yaratsanız, altında çirkin bir şeyin işlediğini görürsünüz." 


Cihada karşı savaşan eski Avrupalılar birçok şey için savaştılar: Dinleri, kültürleri ve ulusları. 
AB federalistleri ve Avrasyacılar, Yeni İnsan yaratma ve saldırganlığı ayıklama arayışlarında tüm bu içgüdüleri kasıtlı olarak bastırıyorlar. 

Ancak ulus devleti yanlış bir şekilde tüm kötülüklerin kaynağı olarak tanımladıkları için, sadece saldırgan milliyetçiliği değil, savunmacı vatanseverliği de bastırıyorlar. Ve bazı Müslümanlar bizim nihilizmimiz olarak algıladıkları şeye tepki olarak daha da saldırgan hale geldiklerinden, Avrasyalılar kendi halklarını gerçek ve mecazi anlamda intihar edercesine silahsızlandırdılar ve onları katliama maruz bıraktılar. 


Birçok Komünist, en azından başlangıçta, ideolojilerine gerçekten inanıyordu. Sonuç kitlesel kıyım oldu; baskının ve sömürünün olmadığı bir dünya arayışı uğruna on milyonlarca insan öldürüldü. Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenmiştir. 
Niyetiniz ne kadar iyi olursa olsun, büyük zararlar vermeden milyonlarca insanı büyük sosyal deneylerde kobay olarak kullanamazsınız. 


Belki de Batı Avrupa ve Avrupa Birliği'nde bunun olmasına izin verilmesinin nedenlerinden biri, Soğuk Savaş'ın ardından Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'nde Komünizmin dipsiz başarısızlığının nedenlerini hiçbir zaman tam olarak anlamamış veya bunlarla yüzleşmeye çalışmamış olmamızdır. Yeni bir İnsan yaratmak için büyük sosyal deneyler yapma konseptinin hayatta kalmasına izin verildi. Mutasyona uğradı ve ardından Batı'ya göç etti. 
Avrupa entegrasyon sürecini başlatan Jean Monnet, Avrupa kamu hizmetinin yeni bir tür 'Avrupalı İnsan'ın doğacağı bir 'laboratuar' oluşturduğunu düşünüyordu. Ancak Yeni Avrupalı İnsanın, tıpkı kendisinden önceki Yeni Sovyet İnsanı gibi, başarısız olacağı kesindir. 


Avrupa Birliği reforme edilebilir mi? Bundan şüpheliyim. AB, verdikleri zarara rağmen bütçelerini ve güçlerini arttırmak isteyen, kendi çıkarlarına hizmet eden bir bürokratlar sınıfı tarafından bir arada tutulmaktadır. Bu görevliler, kontrolü ellerinde tutabilmek amacıyla reform çağrılarına karşı koymak için geleneksel aldatma yöntemlerini kullanacaklardır. 


AB elitlerinin 2005 yılında Fransa ve Hollanda'da AB Anayasasının halk tarafından reddedilmesine verdikleri tepkileri izlemek öğreticidir. "Süper-Avrupalı" Romano Prodi hükümetinde İtalya İçişleri Bakanı olan Giuliano Amato liderliğinde Avrupalı siyasetçilerden oluşan "bilge" bir grubu (62) bu çıkmaza olası çözümler bulmak üzere bir araya getirdiler. 
Tartışılan öneriler arasında "anayasa" adının "antlaşma" lehine değiştirilmesi de vardı. 


Eski bir İtalya Başbakanı ve aynı zamanda Anayasayı hazırlayan AB Konvansiyonunun Başkan Yardımcısı olan Amato daha önce (631 şunları ifade etmiştir 


"Avrupa'da 'sanki' davranmak gerekir - sanki çok şey elde etmek için çok az şey isteniyormuş gibi, sanki devletleri egemenlikten vazgeçmeye ikna etmek için devletler egemen kalacakmış gibi ... Örneğin Brüksel'deki Komisyon, bir hükümet gibi muamele görebilmek için teknik bir araçmış gibi hareket etmelidir. Ve böylece kılık değiştirerek ve kurnazlık yaparak (benim vurgum)| devam etmelidir." 


AB federalist hedeflerinin "kılık değiştirme ve hile" yoluyla nasıl ilerletildiği konusunda açıkça övünen bir adamın AB Anayasasını "yenileme" girişimlerine öncülük etmesi, sıradan Avrupalılara AB hakkında bilmemiz gereken her şeyianlatıyor. Eğer AB elitleri hedeflerine ulaşmak için on yıllardır bizi kasıtlı olarak aldatmışlarsa, neden şimdi birdenbire onlara güvenelim? Beni bir kez kandırırsan, kendinden utanırsın. Beni iki kez kandırırsan, benden utan. Bu insanlar bizi yeterince kandırdı. 


Vladimir Bukovksy, "Avrupa Birliği'nin Sovyetler Birliği gibi demokratikleşemeyeceğini düşünüyorum" diyor. "Avrupa Birliği'nin çöküşü, tıpkı Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi olacaktır. 


Sovyetler Birliği çöktü. Ama unutmayın ki bu tür şeyler çöktüklerinde öyle bir yıkım bırakırlar ki toparlanmaları bir nesil alır. (...) Şu anda Avrupa'da yaşayan Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen çok sayıda göçmene bakın. Bu, Avrupa Birliği tarafından teşvik edildi. 
Eğer ekonomik bir çöküş olursa onlara ne olacak? Muhtemelen Sovyetler Birliği'nin sonunda olduğu gibi, akıllara durgunluk verecek kadar çok etnik çekişme yaşayacağız." 


Richard North ve Christopher Booker, AB hakkında yazdıkları kitapta şu sonuca varıyorlar: "Monnet'nin yola koyduğu proje devasa, köhne, kendi kendini kandıran bir canavardı: kısmen kendi bürokrasisi içinde boğuluyordu; kısmen de yozlaşmış bir curcunaydı (...) Projenin hiçbir zaman olamadığı tek şey, çünkü tanımı gereği hiçbir zaman olması amaçlanmamıştı, en uzak anlamıyla demokratikti." AB'nin sonunun geldiğine ve "arkasında korkunç bir yıkım, Avrupa halklarının içinden çıkmasının uzun yıllar alacağı bir çorak arazi bırakacağına" inanıyorlar. 


AB'nin yıkılmasının Avrupa'da "istikrarsızlığa" neden olabileceği yönündeki endişeleri anlıyorum. Yaratacaktır. Ancak AB Araplarının içeri aldığı Müslümanların sayısı göz önüne alındığında, muhtemelen her halükarda "istikrarsızlık" ile sonuçlanacaktır. Seçim, Avrupa'nın çoğunun hüküm sürdüğü sancılı yıllar ile Avrupa'nın Batılı bir kültürel varlık olarak varlığının sona erdiği ölüm arasında. 


Bazıları AB'nin "olumlu" yönlerini muhafaza edebileceğimizi ve "bebeği banyo suyuyla birlikte atmayacağımızı" umuyor. Ben aynı fikirde değilim. 


AB'de banyo suyu var, bebek yok. Hiçbir zaman bir bebek olmadı, sadece bir kamyon dolusu fazla maaşlı bebek bakıcısı vardı. 


Çokkültürlülük insanları ulus devlet seviyesinin altında "kabilelere" ayırır. Bu tam da Orta Çağ'da Avrupa'da yaşadığımız durumdur. Aynı şekilde, diğer kültürleri eleştirmeyerek onlara "saygı" duymamız gerektiği fikri de zamanı birkaç yüzyıl geriye, Aydınlanma öncesi döneme çevirmek anlamına gelmektedir. Çokkültürlülük sadece bir ortaçağ ideolojisidir ve ortaçağ sonuçları doğuracaktır. 


AB bir pan-Avrupa kimliği yaratmakta başarısız olacak olsa da, geleneksel ulus devletleri zayıflatmayı kısmen başarmıştır. Batı Avrupa genelinde Müslüman göçmenler büyük şehirlere yerleşme eğilimi gösterirken (641, yerli nüfus kırsal bölgelere çekiliyor. Toplumun bütünlüğündeki bu yıkım, insanlar artık ulus devletin kendilerini koruyacağına güvenmediği için kabileciliğe dönüşü tetikliyor. 


Bu süreç Ernest Baert (65) tarafından açıklanmıştır: "Batı Avrupa, yüzyıllar boyunca kabile ya da klanın yerini ulus devlete bırakmıştır." Bunun sonucunda "Avrupa vatandaşları, yakın aile ve arkadaş çevreleri dışında aynı ulus devletin diğer tüm vatandaşlarına eşit güven duyma eğilimindedir." Bu "yüksek güven toplumu" sadece Avrupa'da kapitalist ekonominin başarısı için değil, aynı zamanda demokrasinin yükselişi için de gerekli bir ön koşuldu. 


Müslüman dünyasında ya da Afrika'da farklı bir dünya görüşü hakimdir. Orada bireylerin korunmak için klanlarına sığınmaktan başka çareleri yoktur. Peki "düşük güvene sahip toplumlardan" çok sayıda bireyin gelmesinin kendi kültürümüz üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Baert kötümser: 


"Çok kültürlülük fantezisinin son günlerini yaşadığımıza hiç şüphe yok. Bu fantezi sefaletle sonuçlanacak ve Avrupa'nın Batı medeniyetinin bir parçası olarak yok olmasına yol açacaktır. 
Çocuklarımız ve torunlarımız bugünlere dönüp baktıklarında, tarih ve sağduyu ile açıkça çelişen bir şeyi neden bu kadar kolay kabul ettiklerini merak edecekler." 


Sıradan Avrupalılar kendi şehirlerinde Müslüman şiddeti korkusuyla yaşarken ve kendi liderlerine olan güvenleri azalırken, AB elitleri kokteyl partilerinde buluşup Avrupa'ya barış getirdikleri için birbirlerini kutluyorlar. 


Avrupa Birliği, savaşların ve etnik rekabetlerin geçmişte kaldığı Cesur Yeni Bir Dünya vaat etti. Orta Çağ'ı mı getirecek? Belki de ütopyalar bunu yapmaya meyillidir. 
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2.2 Eurabia Kodu - 2008 Güncellemeleri 


Fjordman tarafından 


2006'dan bu yana olan şey, Avrupalı liderlerin AB'yi Arap dünyasını da kapsayacak şekilde genişletme fikri konusunda giderek daha açık davranmaları, ancak bunu elbette kıtayı İslam'a teslim etmek olarak sunmamalarıdır. Bu daha önce de bir sır değildi - 2002'de dönemin Belçika dışişleri bakanı ve bugün Avrupa Komisyonu üyesi olan Louis Michel Belçika parlamentosuna|J2J AB'nin eninde sonunda Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu da kapsayacağını söyledi - ama neden şimdi bunu kamuoyuna açıklıyorlar? Benim teorime göre AB liderleri kendi halklarının yenilmiş ve önemsiz olduğunu düşünüyor. Lizbon Antlaşması/Avrupa Anayasası'nın(3J yürürlüğe girmesinden sonra halk artık söz sahibi değil ve rahatlıkla görmezden gelinebilir. Yıllardır bizi hor görüyorlar ve artık bunu gizleme gereği duymuyorlar. Bizler koyunuz ve tehdit oluşturmuyoruz, onlar ise Müslümanları yatıştırmaya devam etmek zorundalar. 


Tüm AB üye ülkeleri, Moritanya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Ürdün, Filistin Yönetimi, Lübnan, Suriye ve Türkiye'yi kapsayacak bir "Akdeniz Birliği|l41" ya da "Akdeniz için Birlik" için açık planlar, Araplar arasında böyle bir Birliğin İsrail ile ilişkilerini normalleştirebileceği endişesi altında 2008 ortalarında başlatıldı|5J. Bu çerçevede bir "kuzey-güney eş başkanlığı" ve daimi bir sekreterlik oluşturulması planlanmış ve bölge için öncelikli projelerden oluşan bir "kısa liste" tanımlanmıştır. Avrupa Komisyonu, AB ile bir Akdeniz (Müslüman olarak okunabilir) ülkesi arasında, iki yıllık bir dönem için uzlaşmayla seçilecek bir eş başkanlık oluşturulmasını öneriyor. Brüksel, "Barselona Süreci - Akdeniz için Birlik" olarak adlandırılacak sürecin kurumsal profilini çiziyor. Bunu açıkça Bat Ye'or tarafından tanımlanan Avrupa Barselona Süreci ile nasıl ilişkilendirdiklerine dikkat edin. Buna rağmen, Akdeniz Birliği başlatıldıktan sonra bile, Eurabia hakkında konuşmanın "tehlikeli bir İslamofobik komplo teorisi" olduğu iddialarını duydum. 


Eski İtalya Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga 2008 yılında saygın İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da yayınlanan bir mektubunda|6| İtalya hükümetinin 1970'lerde Arap terörist gruplara saldırılardan muafiyet karşılığında ülkede hareket özgürlüğü tanımayı kabul ettiğini ortaya koymuştur. Merhum Başbakan Aldo Moro'nun hükümeti "İtalyan devleti ile terörist gruplar da dahil olmak üzere Filistinli direniş örgütleri arasında gizli bir savaşmazlık anlaşması" yapmıştı. Eski cumhurbaşkanına göre, yabancı Arap teröristlerle yapılan anlaşmanın şartlarını tasarlayan Moro'nun kendisiydi. "Anlaşmanın şartları, Filistinli örgütlerin ülkede silahlı operasyon üsleri bile bulundurabilmeleri ve gizli servisler tarafından 'idare edildikleri' için normal polis kontrollerine tabi olmaksızın giriş ve çıkış özgürlüğüne sahip olmalarıydı." İçişleri Bakanı olarak Cossiga, İtalya'daki FKÖ üyelerinin Arap Birliği temsilcileri olarak diplomatik dokunulmazlığa sahip olduklarını öğrendiğini söyledi. "Filistinli örgütler ülkede silahlı operasyon üsleri bile bulundurabiliyordu." 


Bu, Batı Avrupa hükümetlerinin Arap teröristlerin ve petrol üreticisi devletlerin baskısına boyun eğerek geleneksel İsrail yanlısı tutumlarını terk ettikleri ve yavaş yavaş Arap-İslam dünyasıyla aynı çizgiye geldikleri Eurabia'nın resmen doğuşuydu. Bu tür bir adım atanların sadece İtalyanlar olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoktur|71. 


"anlaşmalar". Kültürel ve siyasi işbirliğinin yanı sıra, Avrupa hükümetleri terör tehdidini azaltmak için Araplara, özellikle de Filistinlilere büyük miktarlarda "koruma parası" ödemeyi kabul etti. Bu sadece cizye olarak görülebilir ve uygulama daha sonra Filistinlilere yılda yüz milyonlarca olmasa da on milyonlarca Euro ödeyen tüm Avrupa Birliği'ne yayıldı. 


AB'nin resmi web sitesine göre, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın uygulanmasına yönelik temel mali araç olan MEDA programı|8), 2000-2006 yılları arasında çeşitli programları için 5,350 milyon Avro harcamıştır. 1995-1999 döneminde MEDA'ya tahsis edilen kaynakların yaklaşık 9686'sı Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus, Türkiye ve Filistin Yönetimi'ne aktarılmıştır. 


2007'den itibaren MEDA'nın yerini Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı(9J almıştır. 2007- 
2013 döneminde, diğer hususların yanı sıra, enerji ve ulaştırma sektörlerinde Avrupa ve 
Arap ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek; yüksek öğrenim ve öğretmen, araştırmacı ve öğrencilerin hareketliliği; AB ülkelerinde yaşayan göçmen topluluklarıyla bağlantıların yanı sıra sivil toplumlar, kültürel kurumlar ve gençlerin değişimi arasında işbirliği de dahil olmak üzere, insanlar arası temaslar yoluyla çok kültürlü diyalogiçin 11 milyar Avro harcanması öngörülmektedir. AB'nin geniş yasama yetkilerine sahip güçlü hükümeti Avrupa Komisyonu, bu projeyle ilgili konularda sivil toplum kuruluşları (STK'lar), üniversiteler, kiliseler, dini dernekler ve medya ile işbirliğini koordine edecektir; tüm bunlar internette mevcut olan ancak ana akım medya nadiren bahsettiği için kamuoyu tarafından neredeyse bilinmeyen belgelere göre yapılacaktır. 


Orijinal Eurabia Koduma bazı eleştirel yorumlar aldım, bunların arasında metinde bahsedilen 
2006 tarihli Cezayir Deklarasyonu'nun herhangi bir resmi AB organı tarafından 
imzalanmadığı iddiası da var. Ancak bunu organize eden Anna Lind Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı, AB'nin dış ilişkiler programlarının ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığının bir parçası olarak AB'nin resmi web sitesinde yer almaktadır. Buna katılan kuruluşlardan bazıları teknik olarak bağımsız kuruluşlar olabilir, ancak Avrupa Komisyonu'nun bu ağların arkasındaki itici gücü oluşturduğuna şüphe yok. Dahası, bu belgeleri yakından okursanız, Avrupa ile Arap dünyası arasında "eğitim sistemlerinin uyumlaştırılmasından" söz edildiğini göreceksiniz. Bu da en üst düzeyde yetkililerin katılımını gerektirmektedir. 


Eylül 2008'de Danimarka'daki birkaç medya kuruluşunda yer alan kısa bir açıklamada|10| (çoğu Avrupa ülkesindeki ana akım medyada bu geniş kapsamlı öneriden çok az bahsedildiğini gördüm) AB'de yaşayan Müslümanların gelecekte şeriat hukukuna göre boşanabilecekleri belirtildi. Bir çiftin boşanmaları halinde hangi ülkenin hukukuna tabi olacaklarını seçebilmelerini öneren Komisyon'un inancı bu yöndedir; yeter ki seçtikleri ülkeyle bir tür bağları olsun. Danimarka Halk Partisi sözcüsü Morten Messerschmidt öneriden büyük endişe duyduğunu belirtti: "Komisyon'un AB'de insanlık dışı şeriat yasalarını kullanma ihtimali tamamen saçma bir fikir" dedi. 


İnsanların anlamadığı şey, bunun AB liderleri tarafından zaten üzerinde anlaşmaya varılmış uzun vadeli anlaşmaların bir parçası olduğudur. Neredeyse tüm Batı Avrupalı liderler çoktan teslim olmuş durumda. Artık şeriatın resmen kanun olarak kabul edilip edilmeyeceği (İngiltere'de yaşayan Müslümanlar için olduğu gibi) söz konusu değildir; mesele sadece bunun nasıl uygulanacağıdır. 


Bu arada, önerilen bir Avrupa Tutuklama Emril/11)J terörizm, silahlı soygun, tecavüz, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi AB genelinde cezalandırılabilecek bir dizi suçu listelemektedir. 
Avrupa Tutuklama Emri, bir üye devlet tarafından listelenen suçlar grubu (hemen hemen her şeyi kapsayabilir) kapsamında suçlanan herkesin, herhangi bir müdahale durumunda emri veren devletin yetkilileri tarafından tutuklanabilmesini gerektirmektedir 


diğer üye devlete gönderilmelidir. Sanık daha sonra on gün içinde, infaz eden devlet tarafından adli ya da başka bir şekilde herhangi bir müdahale olmaksızın, yargılama için ihraç eden devlete gönderilmelidir. 


AB belgelerine göre ırkçılık "İslamofobiyi(|121" de içeriyor; bu da "İslamofobinin" yakında Avrupa kıtasında tecavüz ve silahlı soygun kadar ciddi bir suç olarak değerlendirilebileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda, AB liderleri AB'yi Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletmekle meşguller, böylece Avrupa'yı on milyonlarca ilave Müslümanla dolduracaklar. Çok uzak olmayan bir gelecekte, yetkililerin, örneğin Danimarka ya da İtalya'da, İslam'a hakaret sayılabilecek bir karikatür yayınlayan bir kişiyi tutuklayabileceği bir durumu hayal edebiliriz. Bu kişi daha sonra Cezayir, Mısır ya da Ürdün'deki yetkililere teslim edilecektir. 


İslam'a küfretmenin şeriata göre ölüm cezasını gerektirdiğini unutmayın. Avrupa'da çokkültürlülük açıkça totaliter bir aşamaya ulaşmak üzere. Bunun bir şaka olduğunu düşünenler, 2008 yılında Müslümanları "aşağılayan" karikatürler nedeniyle tutuklanan Hollandalı karikatürist Gregorius Nekschot'a|13) bakabilirler. Kamuya açık olan (ancak ana akım medya tarafından hiç değinilmediği için kamuoyu tarafından çok az bilinen) bazı belgeler, AB'nin önümüzdeki on yıl içinde eğitim ve hukuk sistemlerini Arap "ortak ülkeleriyle" "uyumlu hale getirmesi" gerektiğini belirtmektedir. Biz konuşurken arkamızdan bu konu müzakere ediliyor. 


Avrupa Komisyonu Başkanı Jos& Manuel Barroso daha önce Hollanda'da ikinci bir Lizbon Antlaşması/Avrupa Anayasası referandumu yapılması ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı(14) dile getirmişti. "Referandumlar Avrupa antlaşmalarının onaylanma sürecini çok daha karmaşık ve daha az öngörülebilir hale getirmektedir" diyen Barroso, referanduma gitmeyi düşünen " her üye devletten" "iki kez düşünmelerini" istedi. Barroso, 2004 yılında Portekiz Başbakanı olarak görev yaptığı dönemde kendi ülkesinde AB anayasası için bir referandum yapılmasını desteklemişti; ancak o zamandan bu yana düşünceleri değişti. "Başbakan olarak referandumdan yanaydım ama bu durum AB'deki 27 üye ülkeyle birlikte yaşamımızı daha da zorlaştırıyor. Avrupa Topluluğu'nun kurulması ya da Avro'nun yürürlüğe girmesi için referandum yapılsaydı, sizce bunlar kabul edilir miydi?" 


Gazeteci Nick Fagge'ın Ekim 2008'de İngiliz Daily Express gazetesindel15) belirttiği gibi: 


"Daily Express'in bugün ortaya çıkardığına göre, geniş kapsamlı gizli bir göç anlaşmasıyla 50 
milyondan fazla Afrikalı işçi Avrupa'ya davet edilecek. Bu hafta Mali'de açılan ve vergi mükellefleri tarafından finanse edilen tartışmalı bir 'iş merkezi', 'Afrika ve AB'de insanların serbest dolaşımını' teşvik etmeye yönelik sadece ilk adım. Brükselli ekonomistler, Avrupa genelinde düşen doğum oranları ve artan ölüm oranları nedeniyle 'demografik düşüşü' telafi etmek için İngiltere ve diğer AB ülkelerinin 2050 yılına kadar 56 milyon göçmen işçiye 'ihtiyaç duyacağını' iddia ediyor. AB istatistik kurumu Eurostat tarafından hazırlanan rapor, Avrupa'nın artan yaşlı nüfusunun emeklilik ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için iki yıl içinde çok sayıda göçmene ihtiyaç duyulabileceği uyarısında bulunuyor. Raporda şu ifadelere yer veriliyor: ...'Çalışma çağında yeterli sayıda insana sahip olmak ekonomi ve vergi gelirleri için hayati önem taşımaktadır. Fransız Parlamenter Francoise Castex tarafından hazırlanan rapor, göçmenlere yasal haklar tanınması ve sosyal yardımlar gibi sosyal refah hükümlerine erişim sağlanması çağrısında bulunuyor. Castex şunları söyledi: 'Üye devletlerin göç konusunda sakin bir yaklaşım sergilemeleri aciliyet arz etmektedir. 'Evet' demek, göçe ihtiyacımız var ...yeni bir gelişme değil, bunu kabul etmeliyiz." 


Şimdiye kadarki bulgularımızı özetleyelim: AB, Birliğin Müslüman Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini kabul etmiştir. AB, önümüzdeki yıllarda Afrika'nın kuzeyindeki ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerden on milyonlarca göçmenin Avrupa'ya yerleşmesine izin verilmesi gerektiğini kabul etti. Bunun sözde "ekonomi için iyi" olduğu düşünülüyor. Avrupa'ya yerleşmeye davet ettiği milyonlarca Müslüman için şeriat yasaları uygulamayı planlıyor. Irkçılığa karşı daha güçlü yasalar çıkarırken şunu açıkça ortaya koymuştur 


"İslamofobi" bir tür ırkçılıktır ve Avrupalı çocuklara İslam'ın "olumlu" bir imajını vermek için okul kitaplarının yeniden yazılması konusunda İslam ülkeleriyle işbirliği yapmaktadır. 
Son olarak AB, ırkçılık gibi ciddi suçlarla itham edilen kişilerin, yaşadıkları ulus devletin gereksiz müdahalesi olmaksızın tutuklanabilmesini öngören bir Tutuklama Emri geliştirmektedir. Özünde AB, yerleşik ulusal kültürleri yok ederken bütün bir kıtayı resmen İslam'a teslim ediyor ve bu politikaya karşı çıkanları taciz etmeye hazırlanıyor. Bu, Batı tarihinin, belki de insanlık tarihinin en büyük örgütlü ihanetini teşkil etmekte, ancak "hoşgörü" için bir zafer olarak selamlanmaktadır. 


Yarım milyar insana hesap vermeyen hükümetin lideri Jos& Manuel Barroso, AB'nin bir imparatorluk olduğunu ifade etti|16)J. Belki AB'yi bir imparatorluk olarak görmenin saçma olduğunu düşünüyoruz, ancak Barroso'nun açıklaması, lider konumundaki bazı kişilerin böyle düşündüğünü gösteriyor. Tarihteki tüm imparatorlukların savaş yoluylakurulduğunu hatırlamak mantıklı olacaktır. Eğer AB bir imparatorluksa, bu birilerine karşı savaş yürütüldüğü anlamına gelir. Ve öyle de: Kitlesel göçün yerli Avrupalılara karşı yürüttüğü kültürel ve demografik bir savaş. Normalde imparatorluklar diğer halklara karşı savaş açılarak yaratılırken, AB, liderlerin diğer halkların kendi halklarına karşı savaş açmasına izin vermesiyle yaratılan tarihteki ilk imparatorluktur. 


Avrupa Birliği - ya da isterseniz Avrupa İmparatorluğu - hizmet etmesi gereken ulusları parçalamak için seçkinler tarafından çıplak bir güç gaspıdır. Daha küçük ülkelerdeki insanların hizmetkârları olmak yerine, uygun gördükleri şekilde geniş bir imparatorluğu yöneten hesap vermeyen bir elitin üyeleri olmayı arzuluyorlar. Bu nedenle, insanlar kendi şehirlerinde havaya uçurulsa, tecavüze uğrasa, soyulsa ve öldürülse bile hiçbir şey olmamış gibi kitlesel göçü teşvik etmeye devam ediyorlar. Umurlarında değil. Onlar savaş yolundaki generaller. Sıradan vatandaşlar onların görkemli, yeni imparatorluklarının fethinde kurban edilecek piyonlar, sadece topyemleridir. Kitlesel göç, tüm ulus devletleri aynı anda ezmek için kullanılıyor, böylece yerlilerin kaçacak gerçek bir alternatifi kalmıyor ve hiçbir ülke ilerleyen İslamlaşmaya karşı diğerlerinin yardımına gelemiyor. 


Son olarak bir şeyi unutmamalıyız: Tüm bunlar 1970'lerde petrolü, terörizmi ya da her ikisini birden silah olarak kullanan Arafat gibi Arap zorbaların yatıştırılmasıyla başladı. Avrupalılar bu ihanet kültüründen kurtulmak için çalışmalı, ama aynı zamanda bizi bu duruma getiren yatıştırma kültüründen de kurtulmalıyız. Filistinliler için para yok; tek bir kuruş bile. Paraya ihtiyaçları varsa Suudilerden isteyebilirler. Ve artık İslamcı teröristleri yatıştırmak ya da onlarla anlaşma yapmak yok. Bu sorunları yaratan "diyalog", yani Avrupa-Arap Diyaloğu idi. 
Artık "diyalog" yok. Bir kabadayı ile başa çıkmanın tek yolu burnuna yumruk atmak ve geri adım atmasını sağlamaktır. Cihatçılarla başa çıkmanın tek uygun yolu budur. 


Eklenen belgeler, Şubat 2010 

AB, David Hamilton'dan e-posta 

Aşağıdaki belgeler, eski Başbakan Edward Heath ile Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou arasında 1971 yılında yapılan görüşmelerin tutanaklarının kopyalarıdır. 


Toplantılar gizli olarak yapılmış ve eski Başbakan Margaret Thatcher 2008/2009 yıllarında Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında tutanakları yayınlatana kadar gizli tutulmuştur. 


Okuyucuyu, İngiliz ve Fransız siyasetinin kaderini kendi aralarında belirleyen iki adamın zihinlerine götürecek kapsamlı metinler içeriyor. 


İngiliz ve Fransız halkları. Halk, 40 yıl sürecek, Lizbon Antlaşması ile doruğa ulaşacak ve daha sonra İngiliz ve Fransız toplumunun ekonomik, siyasi ve askeri güçleri ve dış ilişkileriyle birlikte tamamen çöküşünü ve düzensizliğini kanıtlayacak olan, birbirini izleyen aşamalı antlaşmalarla İngiliz ve Fransız egemenliğinin istikrarlı bir şekilde aşınmasına yol açan planlarından asla haberdar edilmedi. 


Heath ve Pompidou ile kısa bir süre sonra Başbakan Harold Wilson ve o zamanki ve o zamandan beri müesses nizamın önde gelen isimleri arasındaki komplo o kadar derindi ki, planlarının Majesteleri Kraliçe Elizabeth'e hiçbir zaman açıklanmamış olması düşünülemezdi. Bununla birlikte, tartışmaların sonucu sadece Fransa ve İngiltere'nin gelecek on yıllardaki politikalarını etkilemedi. Bu politikalar, daha az ideolojik ve kültürel güven ve öneme sahip diğer Batı Avrupa ülkeleri tarafından da varsayılan olarak benimsendi. Fransa ve İngiltere, Batı Avrupa'nın kültürel ve siyasi lokomotifleriydi ve diğer Batı Avrupa ülkelerinin onları taklit ettiği ve en ince ayrıntısına kadar taklit etmeye devam ettiği genellikle iyi bilinmektedir. 


Aşağıdaki belgeler, Avrupa'nın en güçlü iki liderinin Batı Avrupa'da çokkültürlülüğün ve İslamlaşmanın temellerini nasıl attıklarını ve sonraki 40 yıl boyunca Avrupa halklarının bu komplo hakkındaki gerçekleri öğrenmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kanıtlayacaktır: 


1. http://www.scribd.com/doc/25965684/710520-Pompidou-Heath-Summit-Session-1-1000-1255 

2. http://www.scribd.com/doc/25965641/710521-Pompidou-Heath-Summit-Session-3-1000-1300 

3. http://www.scribd.com/doc/25965492/710521-Pompidou-Heath-Summit-Session-3-1-Lunch-PREM-15-372-54-55 
4. http://www.scribd.com/doc/25965380/710521-Pompidou-Heath-Summit-Session-4-1600-1820 

5. http://www.scribd.com/doc/25965182/710521-Record-of-Conclusions-Agreed-Minute 


6. http://www.scribd.com/doc/25965065/710609-Soames-Despatch 


Kaynak: 
http://www.brusselsjournal.com/node/3590 


- http://www.brusselsjournal.com/node/3590 

- http://www.brusselsjournal.com/node/2018 

- http://www.brusselsjournal.com/node/2773 

- http://www.ansamed.info/en/top/ME13.YAM11282.html 

. http://euobserver.com/9/26293 

- http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/127247 
. http://www.brusselsjournal.com/node/129 

. http://ec.europa.eu/external relations/euromed/meda.htm 

. http://ec.europa.eu/world/enp/documents, en.htm 

10. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2008/09/17/014216.htm 
11. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/05/slouching-towards-vienna.html 
12. http://www.brusselsjournal.com/node/2097 

13. http://www.brusselsjournal.com/node/3273 

14. http://www.brusselsjournal.com/node/1893 

15. http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/65628 

16. http://eureferendum.blogspot.com/2007/07/shock-waves.html 


VONOUSUNP 


2.3 Avrupa Birliği'nden Kurtulmak İçin On Neden 


1. AB Suç ve İstikrarsızlığı Teşvik Ediyor 


AB Avrupa'da barışı korumuyor. Aksine, insanlık tarihindeki en büyük nüfus hareketlerinin yaşandığı bir dönemde sınır kontrollerini kaldırarak kıtadaki istikrarı zedeliyor ve pek çok göçmen, istikrarsızlıkları Avrupa devletlerine de sıçrayan siyasi açıdan istikrarsız ülkelerden geliyor. AB, anlamsız göç politikalarıyla, bazı Avrupa ülkelerinde iç savaşların tetiklenmesinden kısmen sorumlu hale gelebilir. Belki de savaş getiren "barış projesi" olarak hatırlanacaktır. 


Avrupa Birliği Yunanistan'dan Fransa'ya, Portekiz'den Finlandiya'ya kadar sınırsız bir bölge yaratmış olsa da bu ülkelerin vatandaşları vergilerinin büyük bir kısmını artık sınırları olmayan ulus devletlere ödemeye devam ediyor. Gelirinizin yarısını artık kendi topraklarını ya da yasalarını kontrol etmeyen bir kuruluşa ödemek çok saçma. Ulusal sınırlar yeniden tesis edilmediği sürece, AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının artık vergi ödeme yükümlülüğü yoktur. 


AB saçma sapan yasa ve yönetmelikleri teşvik etse de sokak suçları büyük ölçüde cezasız kalmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Yasalar, yasalara uyanları cezalandırmak için kullanılırken gerçek suçlular sokakları yönetiyor, ancak bu kusur kuşkusuz pek çok ulusal hükümetle paylaşılıyor. AB her geçen gün toplumsal sözleşmeyle alay etmektedir. 
Berlin'den Amsterdam'a, Londra'dan Roma'ya yetkililer kanun ve düzeni sağlamakta başarısız oldukça, vatandaşların mallarını ve sevdiklerinin hayatlarını korumak için silahlanmaya sadece hakları değil, aynı zamanda görevleri de vardır. 


Ortak bir medeniyeti savunmak için bir tür Avrupa işbirliğinden faydalanmamız gerçekten de mümkündür, ancak bugünkü haliyle AB şeklinde değil. AB, Avrupalıların çıkarlarını korumak için işbirliği yapmakla ilgili değil; yerliler kültürel olarak parçalanıp demografik olarak ezilirken tüm kıtayı çok kültürlü bir tema parkına dönüştürmekle ilgili. AB, yüz milyonlarca insan üzerinde yürütülen büyük ölçekli bir sosyal deneydir. Bu ölçek ekonomisiyle ilgili değil, ölçek aptallığıyla ilgilidir. 


AB, Avrupalılara uluslararası arenada bir "söz hakkı" vermemektedir. En iyi ihtimalle bürokratik bir canavar, en kötü ihtimalle de tehlikeli bir ütopik proje. Düşmanlarımızın bizi daha fazla değil, daha az ciddiye almasını sağlıyor. Mesele kimseye bir ses vermek değil; geleceğimiz ve halklarımızın kaderleri hakkında söz sahibi olmamızı engelleyerek zaten sahip olduğumuz sesleri susturmaktır. 


2. AB Avrupa'nın Kültürel Savunmasını Zayıflatıyor 


AB, kıtayı sistematik olarak en büyük düşmanlarımıza teslim ediyor. Fransız, Hollandalı ve İrlandalı seçmenler AB Anayasasını reddettiğinde, AB elitleri hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler. İslam dünyası AB'nin "İslamofobiyi" ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini söylediğinde, bunu yapmaya hemen rıza gösteriyorlar. Bir örgüt kendi halkının çıkarlarını görmezden gelirken, o halkın düşmanlarının çıkarlarını uyguluyorsa, bu 


örgüt, yozlaşmış bir hainler sınıfı tarafından yönetilen aktif olarak düşmanca bir varlık haline gelmiştir. Bugün AB'nin geldiği nokta budur. 


AB, üye ülkelerin kültürel geleneklerini göçmen akınına uğratarak ve yerli gelenekleri ortadan kaldırarak kasıtlı olarak yok etmektedir. Bu, bütün bir kıtadaki yerli halkların haklarının ağır bir ihlalidir. Avrupa, gezegendeki en zengin kültürel geleneklerden bazılarına sahiptir. Bunun yerine şeriat barbarlığını getirmek insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Avrupa Birliği şu anda Avrupa'nın İslamlaştırılmasının arkasındaki (tek olmasa da) ana motordur ve belki de bu medeniyetin tarihindeki en büyük ihanettir. İslam'ın ve Müslümanların yatıştırılması AB'nin yapısal DNA'sına o kadar derinden işlemiştir ki kıtanın İslamlaşmasını durdurmanın tek yolu AB'den kurtulmaktır. Hem de tümüyle. 


3. AB Şişkin Bir Bürokrasiyi Teşvik Ediyor 


Open Europef1| adlı kuruluş tarafından Ağustos 2008'de yayınlanan bir araştırma, AB'nin 

bir bürokrat "ordusu" istihdam ettiğini ve AB'yi yönetmek için gereken gerçek kişi sayısının 170,000'e yakın olduğunu ortaya koymuştur - Komisyon tarafından bazen belirtilen 23,000 rakamının 7 katından fazla. 


Onlara göre, "AB'nin yasama süreci son derece karmaşık ve şeffaf olmayan bir sistemdir, bu da mevzuatın formüle edilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde gerçekte kaç kişinin yer aldığını belirlemeyi çok zorlaştırmaktadır. Ancak Open Europe tarafından yapılan ve mevcut sınırlı bilgileri kullanan bir araştırma, AB'nin sadece mevzuat taslağı hazırlamak ve bunların nasıl uygulanacağını belirlemek için yaklaşık 62,026 kişilik bir bürokratik kadroya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu rakam, AB'nin gerçek yasama çalışmalarının aslında nerede yapıldığını ortaya koymaktadır: komitelerde, kapalı kapılar ardında ve kamuoyunun gözünden uzakta. Çalışmaların çoğu çekirdek kurumlardan uzakta, Uzman Grupları, Konsey Grupları ve Komitoloji komiteleri olarak bilinen komitelerde gerçekleşmektedir." 


Yarım milyar insan için mevzuat hazırlayan bu kapalı ve gizli sürecin bir diktatörlüğe ne kadar benzediğine dikkat edin. AB, göz önünde olmama stratejisi izlemekte ve gerçek gücü bürokratik karmaşıklık katmanlarının arkasına gizlemektedir. Bu strateji, gülünç derecede uzun Avrupa Anayasası'nın hazırlanmasında da izlenmiştir. 


Birisi size, sizin ve çocuklarınız ile torunlarınızın hayatının tüm yönlerini düzenleyecek, yüzlerce sayfalık, az çok anlaşılmaz teknik dilden oluşan bir sözleşme sunsaydı ve bu kişi size bunun iyi olduğuna dair sözüne inanmanızı ve lütfen noktalı yeri imzalamanızı söyleseydi, bunu kabul eder miydiniz? AB'nin sadece tek bir ailenin değil, tüm bir kıtanın kaderiyle ilgili olarak yaptığı şey esasen budur. Hollandalılar ve İrlandalılar gibi bazı can sıkıcı insanlar, yeni köleliklerine körü körüne rıza göstermeyecek kadar nezaketsizolduklarında, ABonların yine de reddettikleri sözleşmeye bağlı olduklarına karar verdi. Bu, düpedüz ihanet değilse bile, muazzam ölçekte bir küstahlıktır. 


AB henüz totaliter bir oluşum değil, ancak totaliter olmak için ihtiyaç duyduğu tüm araçlara sahip. Ulusal elitleri, Avrupalı vergi mükellefleri tarafından ödenen dünyanın en büyük raketine katılmaya davet ederek halklarının özgürlüğünü satmaları için yozlaştırmayı başarmıştır. Giderek büyüyen pan-Avrupa dadı devleti artık sosyal ve ekonomik yaşamın her alanına müdahale etmekte, kendi düşünce tarzlarını çoğunluğa empoze etmek isteyen, hesap vermeyen ve çoğu zaman düşmanca davranan bir toplum mühendisleri azınlığı tarafından yönetilmektedir. 


4. Aşırı Düzenleme ve Merkezileşme Özgürlük ve Refah için Kötüdür 


Avrupa bir zamanlar her düzeydeki rekabet sayesinde dinamik bir kıta haline gelmişti. Şimdi ise 


AB'nin çoğu zaman aşırıya kaçan düzenlemelerinin dokunmadığı bir toplum kesimi bulmak neredeyse imkansızdır. AB, düzenlemelere kafayı takmış devletçiler tarafından merkezi olarak yönetilen devasa bir süper devlet olarak işlev görmektedir. Merkezi planlamanın neredeyse evrensel bir başarısızlık olduğu tarihten çok az şey öğrenmişlerdir. Nathan Rosenberg ve L.E. Birdzeli Jr. How The West Grew Rich: The Economic Transformation Of The Industrial World adlı kitaplarında şöyle diyor 


"Başlangıçta, Batı'nın özerklik kazanması, siyasi ve dini kontrollerin gevşemesinden ya da zayıflamasından kaynaklanmış ve toplumsal yaşamın diğer bölümlerine değişimi deneme fırsatı vermiştir. Büyüme elbette bir değişim biçimidir ve değişime izin verilmediğinde büyüme imkansızdır. Başarılı bir değişim için büyük ölçüde deneme özgürlüğü gerekir. Bu tür bir özgürlüğün tanınması, bir toplumun yöneticilerinin, sanki toplumun geleceğini belirleme gücünü başkalarına devrediyormuş gibi kontrol hissine kapılmalarına mal olur. 
Geçmişte ve günümüzde toplumların büyük çoğunluğu buna izin vermemiştir. Ne de yoksulluktan kurtulabilmişlerdir." 


Dahası, "Batı teknolojisi, toplumsal yaşamın siyasi, dini, bilimsel ve ekonomik alanları arasında yüksek derecede özerkliğin olduğu özel bir bağlamda gelişmiştir. Bu yüksek özerklik derecesi, teknolojinin ekonomik refaha başarılı bir şekilde uygulanması için vazgeçilmez midir? Çok az Batılı bilim adamı, bilimsel alanın siyasi veya dini kontrolden yüksek derecede özerkliğinin bilimsel ilerleme için gerekli olduğu önermesine katılmayacaktır. Benzer bir özerkliğin, hemen hemen aynı derecede, bilimsel ilerlemelerin mal ve hizmetlere dönüştürüldüğü ekonomik süreç için de gerekli olduğu neredeyse aynı derecede açıktır. 
Bilimsel araştırmanın ya da inovasyonun kontrolü, teknolojik gelişimin sonuçlarını kontrol etme çıkarını, deneyleri kısıtlama ya da yönlendirme gücüyle birleştiren siyasi ya da dini otorite noktalarında bulunuyorsa, bir toplumun teknolojik kapasitesinin azalması kaçınılmazdır. İyi düzenlenmiş tüm toplumlarda siyasi otorite istikrar, güvenlik ve statükoya adanmıştır. Dolayısıyla istikrarsızlık, güvensizlik ve değişim üretmeye yönelik faaliyetleri yönlendirmek ya da kanalize etmek için tek başına yetersizdir." 


Avrupa Birliği özgürlük karşıtı olmaktan başka bir şey olamaz çünkü dışarıdan bakanların anlaması neredeyse imkansız olan merkezi bir bürokratik sistemde çok fazla gücü yoğunlaştırmaktadır. Avusturyalı ekonomist Friedrich Hayek'in Köleliğe Giden Yol'da uyardığı gibi: 


"Çok sayıda farklı insanı kapsayan geniş bir bölgenin ekonomik yaşamının demokratik usullerle yönlendirilebileceğini ya da planlanabileceğini düşünmek, böyle bir planlamanın ortaya çıkaracağı sorunlar konusunda tam bir farkındalık eksikliğine işaret eder. Uluslararası ölçekte planlama, ulusal ölçekte olduğundan bile daha fazla, çıplak bir güç kuralından başka bir şey olamaz; küçük bir grubun, planlamacıların geri kalanlar için uygun olduğunu düşündükleri standart ve istihdam türünü geri kalan herkese dayatmasıdır." 


5. AB'de Gerçek Bir Kuvvetler Ayrılığının Olmaması Yetkinin Kötüye Kullanılmasına Davetiye Çıkarıyor 


İngiliz siyasi sistemine hayranlık duyan on sekizinci yüzyılın büyük Fransız düşünürü Montesguieu'nun çalışmalarını incelemeliyiz. Montesguieu, hükümetin yürütme, yasama ve yargı erklerinin, her birinin kendi iradesini topluma dayatacak kadar güçlü olmayacağı farklı organlara verilmesi gerektiğini savunmuştur. Çünkü "sürekli deneyimler bize, güç sahibi her insanın bunu kötüye kullanmaya ve yetkisini gidebildiği yere kadar götürmeye eğilimli olduğunu göstermektedir." Bu güçler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı organları arasında zayıf ya da hiç ayrılığın olmadığı ve tümünün halkın rızası olmadan işlediği Avrupa Birliği'nde neredeyse tamamen yoktur. Kısacası, az sayıda insan halka danışmadan yasalar hazırlayıp uygulayabilir ve bunlar seçilmiş meclisler tarafından kabul edilen yasaların önüne geçer. Bu, diktatörlük için bir taslaktır. 


2007 yılında eski Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog, parlamenter demokrasinin 
AB'nin tehdidi altında olduğu uyarısında bulunmuştu. 1999 ve 2004 yılları arasında Almanya'daki yasal düzenlemelerin yüzde 84'ü - ve tüm AB üyesi ülkelerdeki yasal düzenlemelerin çoğunluğu - Brüksel'den kaynaklanmıştır. 

Herzog'a göre, "AB politikaları endişe verici derecede demokrasi eksikliğinden ve kuvvetler ayrılığının fiilen askıya alınmasından muzdariptir." Buna rağmen AB, 2005 Alman seçimlerinde büyük ölçüde konu dışı kalmıştır. İnsan gerçek meselelerin kamuoyunda tartışılmadığı hissine kapılıyor. Ulusal seçimler giderek boş bir ritüel haline geldi. Önemli konular kapalı kapılar ardında çoktan karara bağlanmıştır. 


Özgür vatandaşlar, uluslarının ve halklarının uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurarak çıkarılan yasalara itaat etmelidir. AB bölgesindeki yasaların çoğu artık seçilmiş ulusal temsilciler tarafından değil, bazıları İslami düşmanlarımız tarafından Arap petrol parasıyla satın alınmış ve ödenmiş olabilecek, hesap vermeyen AB bürokratları tarafından çıkarılmaktadır. Dolayısıyla bu ulusların vatandaşlarının artık bu yasalara uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 


Montesguieu'nun uyardığı gibi, "Yasama ve yürütme güçleri aynı kişide ya da aynı yargıçlar kurulunda birleştiğinde, özgürlük olamaz; çünkü aynı hükümdarın ya da senatonun zorba yasalar çıkarıp bunları zorba bir şekilde uygulayacağı endişesi doğabilir." Ayrıca "Gereksiz yasalar gerekli yasaları zayıflatır" demiştir. AB'nin şu anki sorunu sadece yasaların içeriği ve hazırlanma ve kabul edilme biçimleri değil, aynı zamanda bunların çokluğu. Yasalara saygılı vatandaşlar, konuşma ve davranışları düzenleyen yasalarla suçlulara dönüştürülürken, gerçek suçlular şehirlerimizde sokakları yönetmektedir. Bu durum ya bir polis devletine, ya hukuk ve düzenin tamamen çökmesine ya da her ikisine birden yol açacaktır. 


6. Şeffaflık Eksikliği AB'yi Düşmanca Sızmalara Karşı Savunmasız Bırakıyor 


Hükümetin halkın kontrolü altında olduğu bir sisteme sahip olmak için hesap verebilirliğe ve şeffaflığa ihtiyacınız vardır. AB her iki konuda da son derece başarısızdır. Avrupalı liderlerin Eurabia'nın yaratılması kadar büyük bir ihanete imza atabilmelerinin nedeni sadece AB yetkililerinin resmi olarak halkın iradesine tabi olmamaları değil, aynı zamanda karar alma sürecini inanılmaz derecede karmaşık hale getirmeleri ve gerçek gücü halkın gözünden uzaklaştırmalarıdır. 


Temsilcilerimiz olduğunu iddia eden bazı kişilerin, Müslüman ülkeler ve diğer düşmanlar tarafından çıkarlarımıza düşman gündemleri uygulamak üzere rüşvet ve/veya şantaja maruz kaldıklarına inanmak için her türlü neden vardır. Hiçbir sistem mükemmel değildir, ancak AB gibi kapalı ve şeffaf olmayan bir sistem, yabancıların ve düşmanca yabancı çıkarların sızmasına karşı özellikle savunmasızdır. 


Şu anda Batı Avrupa'da gördüğümüz "ayrımcılık karşıtı yasalar" demokratik sistemin artık 

amaçlandığı gibi işlemediğinin bir göstergesidir. Bu yasalar, kendi halklarından değil, İslam dünyasından gelen baskılara yanıt veren, kendi kendini tayin etmiş küçük bir grup liderden gelmektedir. Avrupalı siyasi elitler giderek düşmanlarımızın işbirlikçileri ve kuklaları olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar çünkü çoğu durumda bu şekilde hareket ediyorlar. 


7. AB İfade Özgürlüğünün Azalmasına Yol Açıyor 


AB, Avrupa'da özgürlüğü teşvik etmek için hiçbir şey yapmıyor, aksine ondan geriye kalanları yok etmek için büyük zaman harcıyor. AB, İslam ülkeleriyle işbirliği içinde, İslam'ın daha "olumlu" bir imajını sunmak için Avrupa kıtasındaki okul kitaplarını yeniden yazıyor. AB, medyayı ve eğitim sistemini giderek artan bir şekilde devletin uzatılmış bir kolu olarak görüyor. Bu, totaliter bir devletin alamet-i farikasıdır ki ABSSC de giderek buna dönüşmektedir. İnsan, AB'nin "birleşik İslam" kavramının 


Avrupa" tek bir ulus, tek bir halk ve izin verilen tek bir görüş anlamına gelir. Tek bir dine de izin verildiğini söylemek cazip gelebilir: İslam. 


İngiliz yazar Daniel Hannan'a görel21, "Avrokratlar içgüdüsel olarak spontane faaliyetlerden hoşlanmazlar. Onlar için 'düzenlenmemiş' neredeyse 'yasadışı' ile eş anlamlıdır. Bürokratik zihniyet tekdüzelik, lisanslama ve düzen talep eder. Birçok blog yazarı anarşik bir eğilime sahip olduğu ve Brüksel karşıtı olduğuiçin Avrupa bürokratları özellikle kızgındır. Fransa, Hollanda ve İrlanda referandumlarında MSM (Jana akım medyal tek tip olarak antlaşma yanlısıyken, internet faaliyetleri ezici bir çoğunlukla şüpheciydi. Bruno Waterfield kısa bir süre önce, çevrimiçi özgürlükçülerin yarattığı tehlikeye ilişkin gizli bir Komisyon raporunu rapor etti: 'Resmi web siteleri dışında, internet büyük ölçüde Avrupa karşıtı duygulara bırakılmış bir alan olmuştur. 

Çok daha düşük bir maliyetle kitlelere ulaşılabildiği ve Hayır kampanyası mesajlarının basitliği göz önüne alındığında, kampanya ve kampanya öncesi dönemde kolayca şekillendirilebilir olduğu kanıtlanmıştır. AB'nin çözümü nedir? Neden, blogları düzenlemek!" 


Bu yazının yazıldığı sırada, blogosfer ve bağımsız web sitelerini düzenlemeye yönelik en radikal öneriler şimdilik sulandırılmış gibi görünüyor, ancak AB'nin interneti sansürlemek için yeni girişimlerde bulunacağına şüphe yok, özellikle de kuruluş geleneksel medyanın çoğuna başarılı bir şekilde rüşvet verdiği için. AB, "ırkçılık ve nefret söylemine" karşı pan-Avrupa yasalarını teşvik etmiştir. AB'nin bu konularda attığı her adım, çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğünün daha fazla kısıtlanmasına yol açmıştır. 

Özellikle AB'nin Müslümanları ve diğer göçmen grupları mümkün olan her şekilde yatıştırmaya çalıştığı düşünüldüğünde, bu eğilimin devam etmesini beklememek için hiçbir neden yok. AB'nin muhalefeti ezme ve fikirlerine yönelik eleştirileri susturma girişimleri giderek daha agresif ve görmezden gelinmesi zor bir hal alacaktır. 


8. AB Vatandaşlarına Danışmıyor ve Bunu Yaparken Onlara Hakaret Ediyor 


Önerilen AB Anayasası/Lizbon Antlaşması ile ilgili olarak 2008 yılında İrlanda'da yapılan referandum, Avrupa Birliği'nin şeytani doğasının güçlü bir kanıtıdır. Referandum öncesinde bir dizi AB lideri, Lizbon Antlaşması'nın 2005 yılında Hollandalı ve Fransız seçmenler tarafından reddedilen ve o zaman muhtemelen ölmüş olması gereken Avrupa Anayasası ile neredeyse aynı olduğunu açıkça ifade etmiştir. 


Eski Fransa Cumhurbaşkanı Vale&ry Giscard d'Estaing (Anayasanın baş hazırlayıcısı) şöyle demiştir|3): "Orijinal anayasa anlaşmasındaki öneriler hemen hemen hiç değişmemiştir. 
Bunlar sadece eski antlaşmalara değişiklik şeklinde dağıtılmıştır. Bu ince değişiklik neden? 
Her şeyden önce, herhangi bir anayasal kelime dağarcığından kaçınarak referandum tehdidini bertaraf etmek için." D'Estaing ayrıca şunları söyledil|4J: "Kamuoyu, kendilerine doğrudan sunmaya cesaret edemediğimiz teklifleri bilmeden benimsemeye yönlendirilecektir... Daha önceki tüm teklifler yeni metinde yer alacak, ancak bir şekilde gizlenecek ve gizlenecektir." İspanya Başbakanı Jos& Luis Rodriguez Zapatero şunları söyledi|5): "Anayasal Antlaşmanın tek bir önemli noktasının bileatlanmasına izin vermedik..." İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano şunları söyledi(|61J: "AB karşıtı olanlar teröristtir. Bir Avrupa süper devleti hayaletini ortaya atmak psikolojik terörizmdir." 


İrlanda Başbakanı Brian Cowen Lizbon Antlaşmasını tam olarak okumadığını itiraf etti, ancak yine de halkına antlaşmanın iyi olduğu ve İrlandalıların bu güvenceye dayanarak "evet" oyu vermeleri gerektiği konusunda güvence verdi. Seçmenlerden AB'ye "daha etkin ve verimli bir karar alma süreci" vermelerinin istendiğini söyledi. 


Eğer bir diktatör diğer herkesin görüşlerini göz ardı etmeye ve kimseye danışmadan kendi uygun gördüğü politikaları uygulamaya karar verirse, bu belli bir bakış açısına göre "daha etkin" bir karar alma süreci olarak görülebilir. AB bu tür bir "verimliliği" mi teşvikediyor? 
Bay Cowen bunu söylemiyor, ancak cevabın "evet" olduğunu tahmin etmek cazip geliyor. AB elitlerinin söz ve eylemlerine göre, halkın iradesi sadece 


fevkalade aydınlanmış politikalarının uygulanmasını yavaşlatan can sıkıcı bir hız tümseği. 


Referandumdan|7| sonra, İrlandalıların bu oyuna gelmeyeceği belli olduğunda, İrlandalı AB Komiseri Charlie McCreevy|8|) Lizbon Antlaşmasını kendisininde okumadığını açıkladı: "4.2 milyon nüfuslu İrlanda'da antlaşmaları baştan sona okuyan 250 kişi olmayacağını tahmin ediyorum. Ayrıca bu 250 kişinin yüzde 10'unun bile antlaşmanın her bölümünü ve alt bölümünü anlayamayacağını tahmin ediyorum" dedi. "Ama bunda farklı bir şey var mı?" diye soran Komiser sözlerini şöyle sürdürdü İrlanda'da maliye bakanıyken hazırladığı uzun belgelere atıfta bulunarak, "Maliye kanununu okuyan var mı?" diye sordu. 


Bunu bir kezdaha tekrarlayalım. Bu adam -muhtemelen doğru bir şekilde- milyonlarca vatandaş arasında birkaç düzineden fazla kişinin oy kullanacakları belgeyi gerçekten anlamadığını ifade etti, ancak bunda özünde yanlış bir şey görmedi. AB Anayasası/Lizbon Antlaşması, Finlandiya'dan Fransa'ya, İrlanda'dan Polonya'ya kadar düzinelerce ülkede yarım milyar insanın işlerini ve yaşamlarını yönlendirmek üzere neredeyse sınırsız yetkilere sahip yeni bir pan-Avrupa süper devletine yetki devrini tamamlayacaktı. İrlandalılar tek mantıklı tepkiyi verdiler ancak Avrupalı liderler, halkın direnişine aldırmaksızın Avrupa ulus devletlerini parçalama projesine devam edeceklerini açıkça ortaya koydular. 


Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya Başbakanı Merkel ortak bir açıklama yaparakl9)| "diğer üye devletlerin de onay sürecini devam ettireceklerini umduklarını" belirttiler. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier|10)J ise şunları söyledi: "Onay süreci devam etmelidir. Ben hala bu anlaşmaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." 
İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband,(11| İngiltere'nin onaylama konusunda ısrarcı olacağını söyledi: "Kendi sürecimize devam etmemiz doğru olur." 


Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering şunları söyledi(121J: "Onay süreci devam etmelidir" çünkü "Avrupa Birliği reformu vatandaşlar, demokrasi ve şeffaflık için önemlidir." Başka bir deyişle: AB'nin İrlanda halkının yanı sıra Fransız ve Hollanda halklarının ve görüşlerini hiçbir zaman dile getirme şansı bulamayan çok sayıda diğer halkın kararını bir kenara atmasının nedeni "demokrasi "dir. 


Yazar Martin Helme'yef(13) göre, iktidar seçkinlerinin İrlandalı bir "hayır "ı kabul etmeyeceği her zaman açıktı. İlk şoktan sonra A planını uygulamaya devam edeceklerdi: 


"Eurokratlar ve liberal ana akım medyadaki dostları tarafından halihazırda yayılan en iğrenç ve çirkin söylemlerden biri, 862.415 İrlandalı seçmenin yaklaşık 450 milyon Avrupalının arzuladığı hedefi engelleme hakkına sahip olmadığıdır. Gerçeğin bu şekilde çarpıtılmasına asla karşı çıkılmamalıdır. Her şeyden önce, bu birkaç milyon İrlandalı aslında Avrupa'da fikirleri sorulan tek vatandaşlardır. Geri kalan 446 milyona hiçbir zaman danışılmamıştır. 
Tüm siyasi sınıf halka sormamakta ısrar ederken, herhangi bir siyasetçi seçmenlerinin AB anayasasının/Lizbon Antlaşmasının onaylanmasını istediğini nasıl iddia edebilir? Aslında pek çok ülkede politikacılar seçmenlerinin İrlandalıların yaptığının aynısını yapacaklarını, yani bu çürümüş şeye karşı oy kullanacaklarını açıkça itiraf etmektedirler. Dolayısıyla, yüz milyonlarca diğer Avrupalı seçmenin iradesini engelleyen birkaç milyon İrlandalı seçmen değil, çok açık bir şekilde, Avrupa iktidar elitini oluşturan birkaç bin politikacı ve bürokrata karşı İrlandalı seçmen kitlesidir. İkinci olarak, üç yıl önce aynı belgeye hayır diyen 20 milyon Fransız ve Hollandalı seçmene ne oldu?" 


Avrupa Komisyonu Nisan 2008'de|(14J AB vatandaşlarının 27 ülkeden oluşan bloğun karar alma sürecine katılımını artırmayı amaçlayan yeni bir plan sundu. 


daha popüler hale getirmek. İsveçli Komisyon Üyesi Margot Wallström o zaman "Vatandaşlara danışmalıyız" demişti. Wallström, 2005 yılında(15)J Avrupalıların önerilen AB anayasasını onaylamaları ya da yeni bir Holokost riskini göze almaları gerektiği yönündeki sözleriyle ünlüdür. Anayasanın ilk kez reddedilmesinden üç yıl sonra ve hala görünürde bir Holokost yokken, AB artık halkın iradesini önemsiyormuş gibi davranmıyor. Avrokratlar vatandaşlara "danışmaktan" söz ettiklerinde, aslında onlara hakaret etmiş oluyorlar. 


Nisan 2008'de Viyana'nın merkezindeki ünlü ve güzel Staatsoper (Devlet Operası) önünde, toplumun her kesiminden ve birçok siyasi partiden insanların katıldığı bir gösteri|16)J düzenlenmiş ve Lizbon Antlaşması'nın Avusturya Parlamentosu'nda referanduma sunulmadan onaylanması protesto edilmiştir. Kamuoyu yoklamaları, Avusturyalıların çoğunluğunun, olması gerektiği gibi, politikanın neredeyse tamamen Brüksel tarafından belirlendiğine ikna olduğunu gösterdi. Yerel politikacıları büyük ölçüde güçten yoksun olarak görüyorlar(171J ve birçoğu hesap vermeyen AB'ye daha da fazla güç verme konusunda isteksizdi. 


2008'in ortalarında yapılan kamuoyu yoklamaları(18J Hollandalıların büyük bir çoğunluğunun, 2005 referandumunda Hollandalı seçmenlerin yüzde 62'ye karşı 38 oyla reddettiği Anayasa ile neredeyse aynı olan Lizbon Antlaşmasına hala karşı olduğunu göstermiştir. Yine de Başbakan Jan Peter Balkenende, İrlandalıların reddetmesine rağmen Hollanda'nın Antlaşmayı onaylamaya devam edeceğini söyledi. Siyasi elitler, ülkelerini esasen parçalayacak ve gelişmekte olan bir Avrupa süper devletinde sadece bir vilayete indirgeyecek bir süreci devam ettirmeye kararlı ve bunu uygulamak için kendi halklarını açıkça görmezden geliyorlar. 


Helme'nin belirttiği gibi, "Hükümetler bilerek ve isteyerek halkın iradesine karşı gelmiş, kendi anayasalarını çiğnemiş, mahkemelerini de buna uyacak şekilde yozlaştırmış (böylece hukukun üstünlüğünü çiğnemiş) ve halkın rızası ya da hukukun üstünlüğü olmadan yönetmeye başlamışlardır....İşte devrime giden yol budur. Güzel! Thomas Jefferson'ın dediği gibi 'Özgürlük ağacı zaman zaman vatanseverlerin ve tiranların kanıyla tazelenmelidir. Avrupa'da giderek daha fazla insanın buna hazır olduğuna dair bir his var içimde. Peki ya politikacılar?" 


9. AB Siyasi Meşruiyetin ve Yönetenler ile Yönetilenler Arasındaki Bağların Altını Oyuyor 


Avrupa Birliği'nin savunucuları bunun bir "barış projesi" olduğunu iddia etmektedir. Ancak AB barışla değil, savaşla ilgilidir: Avrupa ulus devletlerini yok etmek ve kendi kendini atayan bürokratlar tarafından yönetilen bir imparatorluk kurmak amacıyla Karadeniz'den Kuzey Denizi'ne kadar bütün bir kıtaya karşı yürütülen demografik ve kültürel bir savaş. Ulusal politikacılar, kendi ulus devletlerinden daha büyük bir siyasi varlık yaratarak ve demokratik bir toplumun kısıtlamalarından kurtularak kişisel güçlerini arttırmak için bunu desteklemektedir. AB, ulusal siyasi elitleri, hizmet etmeleri ve korumaları gereken insanlara ihanet etmeleri için yozlaştırmaktadır. 


İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Trinity College'da kıdemli öğretim görevlisi olan Anthony Coughlan|19J EU Observer'daki bir makalesinde şunları ifade etmektedir: 


"Ulusal düzeyde bir bakan bir şey yapmak istediğinde, başbakanın desteğini almalı, para harcama anlamına geliyorsa maliye bakanının onayını almalı ve hepsinden önemlisi ulusal parlamentoda ve dolaylı olarak ülkedeki seçmenler arasında çoğunluk desteğine sahip olmalıdır. Ancak söz konusu politika alanını, yasaların esas olarak 27 üyeli Bakanlar Kurulu tarafından yapıldığı uluslarüstü Brüksel düzeyine kaydırdığınızda, söz konusu bakan bir oligarşinin, tarihteki en güçlü, 500 milyon Avrupalı için yasa yapan ve ne yaparsa yapsın bir grup olarak kaldırılamayan bir milletvekilleri komitesinin üyesi haline gelir. Ulusal 


Parlamentolar ve vatandaşlar, ilgili politika alanlarında artık son sözsahibi olmadıkları için her AB anlaşmasıyla güç kaybetmektedir. Öte yandan bireysel bakanlar, ulusal düzeyde, ulusal yasama organına bağlı hükümetin yürütme kolunun üyelerinden, uluslarüstü düzeyde AB çapında yasa koyuculara dönüştükleri için kişisel güçlerinde sarhoş edici bir artış elde etmektedirler." 


AB bakanları kendilerini oluşmakta olan bir süper gücün mimarları olarak görmekte ve eylemlerinin seçilmiş ulusal parlamentolar tarafından denetlenmesinden kendilerini kurtarabilmektedirler. Coughlan'a göre, AB entegrasyonu "hükümet yöneticilerinin yasama organlarına ve siyasetçilerin kendilerini seçen vatandaşlara karşı kademeli bir darbesini" temsil etmektedir. Bu süreç, "geleneksel hükümet kurumlarından iktidarın gerçekliğini emerken, bunları hala resmi olarak sağlam bırakmaktadır. Hala eski isimlerini koruyorlar - parlamento, hükümet, yüksek mahkeme 

- Böylece vatandaşları fazla telaşlanmıyor ama klasik işlevleri dönüşmüş durumda." 


Avrupa Birliği temelde Avrupa ülkelerindeki elitlerin iktidarı gasp etmek, demokratik sistemi bypass etmek ve ortadan kaldırmak için işbirliği yapma girişimidir, ağır çekim bir hükümet darbesidir. "Barışı teşvik etmek" veya "serbest ticareti teşvik etmek" gibi fikirler bunun için bir bahane olarak kullanılmakta, saf kitleleri kandırmak ve esasen çıplak bir güç gaspı olan şeyi örtmek için atılan bir kemiktir. 


Avrupa Birliği temel yapısı itibariyle son derece kusurludur ve kendi kendini atayan bir oligarşi tarafından yönetilen, giderek totaliterleşen bir pan-Avrupa diktatörlüğünden başka bir şey olarak işlev göremez. Aslında, bu şekilde tasarlanmış olmasından korkmak için sebepler vardır. Güç büyük ölçüde, halkın rızasının resmi sınırlamalarının ve halkın incelemesi ve içgörüsünün gayri resmi sınırlamalarının üzerinde olan kurumlarda yoğunlaşmıştır. AB yetkilileri, Arap ve İslam dünyasıyla ilişkilerinde olduğu gibi, aşağı yukarı istedikleri her şeyi yapabilirler. 


10. AB Yalan ve Yolsuzluk Kültürünü Yayıyor 


İrlandalı seçmenlerin Lizbon Antlaşması'nı (daha önce Fransız ve Hollandalı seçmenler tarafından reddedilen Avrupa Anayasası'nın biraz değiştirilmiş, ancak başka bir şekilde geri dönüştürülmüş versiyonu) açıkça reddetmesinin ardından Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen,|20) İrlanda'ya 2009 yılında AB'de yapılacak parlamento seçimlerinden önce Lizbon Antlaşması ile ilgili sorunlarını çözmesi için dokuz aydan daha kısa bir süre verilmesi gerektiğini söyledi. Rasmussen, İrlanda'nın Anayasa'ya "hayır" oyu vermesinin, antlaşmanın onaylanmasına yönelik Birlik çalışmalarını durdurmaması gerektiğini söyledi. 
Danimarkalı liderler de dahil olmak üzere Avrupalı liderler, pek çok ülkede anayasaya karşı güçlü bir direnç olduğunu bildikleri için AB Anayasası'nın halk oylamasına sunulmadan onaylanmasını tercih etmişlerdir. Referandumlar sadece seçkinler istediğinde yapılıyorsa ve bu seçkinler sonuçları beğenmedikleri takdirde referandumları görmezden gelebiliyorlarsa referandum yapmanın bir anlamı yoktur. 


Bay Rasmussen|21) Avrupa Birliği'nin demokratik sistemi nasıl yavaş yavaş yok ettiğinin ve bunu yapmak için kasıtlı olarak tasarlandığının harika bir örneğidir. Halkının iradesini ve çıkarlarını takip etmesi gerekirken, asıl sadakati AB oligarşisinin geri kalanıdır. AB liderleri arasında en kötü kişi kesinlikle o değil; bu onun kişisel kusurlarıyla ilgili değil, AB ve onun eninde sonunda düzgün bireyleri bile nasıl yozlaştırdığıyla ilgili. Benzer bir durum Portekiz'de de yaşanmış, Başbakan kendi seçmenlerinden değil Almanya ve Fransa liderlerinden gelen çağrılara yanıt vermişti. 


AB, düzinelerce ülkeye karşı aynı anda yürütülen ağır çekim bir darbedir. Halkın iradesine tabi olan tüm organların içini boşaltmak ve gerçek gücü seçilmemiş bir oligarşinin eline vermek üzere tasarlanmıştır. Aslında bu bir darbeden daha kötüdür çünkü bu geleneksel olarak bir grup insanın bir ülkenin kontrolünü ele geçirmesi anlamına gelir. AB sadece ulus devletlerin kontrolünü ele geçirmek istemiyor; aynı zamanda 


onları ortadan kaldırın. AB organize bir ihanettir. 


AB elitleri, güç tabanlarına sıradan insanlardan gelen meydan okumalarla karşılaştıklarında aynı tepkiyi verirler. Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri ve AB sisteminin her kademesindeki katılımcılar, bu sistemde yer aldıkları için çok iyi maaş alan işlere sahipler, bu da onların pragmatik çıkarlarının bu sistemi sürdürmekten geçtiği anlamına geliyor. 
Sadakatleri -Avrupa vatandaşlarının vergileriyle- satın alınmış ve teorik olarak olması gereken yerden, kendi halklarından AB'ye aktarılmıştır. Tabiri caizse AB onların emeklilik planıdır. Dolayısıyla AB'ye meydan okuduğunuzda, onların kişisel mali çıkarlarına doğrudan bir tehdit oluşturursunuz ve onlar da buna göre karşılık verirler. 


Tıpkı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi Avrupa Birliği de tepeden başlayıp tüm topluma yayılan bir yalan ve yolsuzluk kültürünü teşvik etmektedir. AB sistemi, kendisine yaklaşan hemen herkesiyozlaştırmaktadır. Bu sistem reforme edilemez, sadece parçalanabilir. 


Kaynaklar: 
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5. http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/prsp20070627.htm 

6. http://www.express.co.uk/posts/view/10248/Opponents AB antlaşmasına göre 'terörist' olmakla suçlanıyor 
7. http://www.brusselsjournal.com/node/3340 

7. http://53.554.10.022plusf75:DTpgdck196754674448MA 

8. http://euobserver.com/18/26342 


http://www.monstersandcritics.com/news/europe/news/article 1411115.php/Sarkozy Merkel want treaty ratification process Gitmek için Toplama . 

10. http://uk.news.yahoo.com/rtrs/20080613/tpI-uk-eu-ireland-germany-43a8d4f 2.html 

11. http://uk.news.yahoo.com/afp/20080613/tuk-ireland-eu-referendum-britain-a7ad41d.html 

12. http://www.spectator.co.uk/the-magazine/features/783601/part 2/eu-leaders-will-never-consult-us-again.thtml 

13. http://www.brusselsjournal.com/node/3350 

14. http://euobserver.com/9/25909 

15. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1489643/Vote-for-EU-constitution-or-risk-new-Holocaust-says-Brussels.html 
16. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/04/austrians-demonstrate-against-lisbon-in.html 

17. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/06/austrians-were-not-fooled.html 

18. http://www.nisnews.nI/public/170608 2.htm 

19. http://www.free-europe.org/blog/?itemid-364 

20. http://www.cphpost.dk/get/107749.html 

21. http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/08/fogh-forget-referendum.html 


2.4 AB'nin Neden Yıkılması Gerekiyor, Hem de Çok Yakında 


tarafından Fjordman 


Pek çok Amerikalının ve Avrupalının Batı Avrupa'yı İslam'a çoktan kaptırdığını biliyorum. 
Bazen ben de böyle düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum, ancak yüzeyin altında kamuoyunun gerçek anlamda değiştiğine dair cesaret verici işaretler görüyorum. 
İslam'a düşman Almanların sayısının son derece yüksek olması gibi bilgilere bakılırsa, Avrupa'nın kurtarılabileceğine hala inanıyorum ya da en azından umut ediyorum. Ancak bu umut Avrupa Birliği'nin tamamen yok olmasına bağlı. 


AB ölmeli ya da Avrupa ölecek. Bu kadar basit. 


Bat Ye'or Eurabia adlı kitabında: Avrupa-Arap Ekseni adlı kitabında, sıradan Avrupalıların kitlesel Müslüman göçü ve çok kültürlülük yoluyla İslam dünyasıyla birleşmeye hiçbir zaman oy vermediğine işaret etmekte haklıdır. Bu durum, gücü halktan ve demokratik süreçten alıp yolsuzluğa bulaşmış Avrasyacı yetkililer ve bürokratlar tarafından perde arkasında yapılan anlaşmalara devreden Avrupa Birliği'nin yükselişiyle yakından bağlantılıdır. Birçok gözlemci Avrupalı elitler ile sıradan vatandaşlar arasında ciddi bir kopukluk olduğunu belirtmiştir. Bu durum büyük ölçüde AB sayesinde mümkün olmuştur. 


AB için "neo-Feodalizm" teriminin kullanıldığını duydum. Avrupa'da iktidarın "ayak takımına" geçmesini hiçbir zaman kabullenemeyen ve Avrupa'da yanlış giden her şeyin "popülizmden", diğerlerinin demokrasi dediği şeyden kaynaklandığını düşünen bazı elit gruplar olduğu kesin. Bunlar aynı zamanda Eurabia'yı yaratan ve bu planlar hakkında halka danışmayı "unutan" insanlardır. AB'ye bu şekilde, başka bir kılığa bürünmüş Avrupa demokrasisinin fiilen ve ağır çekimde ortadan kaldırılması olarak bakılmalıdır. AB'nin arkasındaki gerçek güç, ulusal egemenliği bürokratlardan oluşan yeni bir yönetici sınıfa, yeni bir aristokrasiye devretmek ve demokrasi öncesi çağa geri dönmektir. 


Burada demokratik sistemin tamamen çökmesinden gerçekten endişe ediyorum. Zaten uzun zamandır AB, BM vs. tarafından zayıflatılmıştı ve şimdi de Müslümanların ifade özgürlüğüne yönelik doğrudan fiziksel tehditleri var. Sıradan Avrupalılar artık kendi kaderlerini kontrol edemiyor. Örneğin İsveç bana göre gerçekte demokratik bir ülke olmaktan çıkmıştır/11. Bunu yeniden yakalamamız gerekiyor, yoksa Avrupa'nın işi biter. 


Eski Sovyet Muhalif Vladimir Bukovksy, Şubat 2006'da Brussels Journal'dan Paul Belien ile yaptığı bir söyleşide(2) Avrupa Birliği'nin yeni bir Sovyetler Birliği, bazılarının deyimiyle bir EUSSR olma yolunda ilerlediği uyarısında bulunmuştur. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı bir konuşmada Bukovsky, AB'yi, tam teşekküllü totaliter bir devlete dönüşmeden önce, ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak şekilde yok edilmesi gereken bir "canavar" olarak nitelendirdi. 


"Yapılardan, aşılanan belirli ideolojilerden, planlardan, yönden, kaçınılmaz genişlemeden, Sovyetler Birliği'nin amacı olan ulusların yok edilmesinden bahsediyorum. Çoğu insan bunu anlamıyor. Onlar bunu bilmez ama biz biliriz çünkü biz Sovyetler Birliği'nde büyüdük ve okulda ve üniversitede Sovyet ideolojisini öğrenmek zorunda kaldık. Sovyetler Birliği'nin nihai amacı dünyanın her yerinde yeni bir tarihi varlık, Sovyet halkı yaratmaktı. Aynı şey bugün AB için de geçerlidir. Yeni bir halk yaratmaya çalışıyorlar. Bu halka "Avrupalılar" diyorlar, ne anlama geliyorsa artık. Komünist doktrine ve Sosyalist düşüncenin pek çok biçimine göre, devletin, ulusal devletin ortadan kalkması gerekiyor. Ancak Rusya'da 


tam tersi oldu. Sovyet devleti yok olmak yerine çok güçlü bir devlet haline geldi, ancak milliyetler yok edildi. Ancak Sovyetlerin çöküş zamanı geldiğinde bu bastırılmış ulusal kimlik duyguları geri geldi ve neredeyse ülkeyi yok ediyordu. Bu çok korkutucuydu." 


Bukovksy, Belien'in AB üyesi ülkelerin birliğe gönüllü olarak katılıp katılmadıkları ve entegrasyonun Avrupalıların demokratik iradesini yansıtıp yansıtmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi. "Hayır, öyle olmadı. Maastricht anlaşmasına iki kez karşı oy kullanan Danimarka'ya bakın. İrlanda'ya bakın (Nice anlaşmasına karşı oy kullandıl|. Diğer pek çok ülkeye bakın, muazzam bir baskı altındalar. Bu neredeyse bir şantaj. Bu aptallar için bir hiledir. Halk istenilen şekilde oy verene kadar referandumlarda oy kullanmak zorunda. 
Sonra da oy vermeyi bırakmaları gerekiyor. Neden dursunlar? Oylamaya devam edelim. 
Avrupa Birliği Amerikalıların tabancalı evlilik dedikleri şeydir." 


Bukovksy 1992 yılında Politbüro ve diğer Sovyet gizli belgelerine eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağladı. Ona göre bu belgelerden bazıları, Avrupa ortak pazarını federal bir devlete dönüştürme fikrinin, 1988-89 yıllarında Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'un "ortak Avrupa evimiz" olarak adlandırdığı ortak bir proje olarak Avrupa'nın sol partileri ile Moskova arasındaki anlaşmalarda teşvik edildiğini "çok açık bir şekilde gösteriyor" "Elbette bu, Sovyetler Birliği'nin daha ılımlı bir versiyonu. Gulag'ı olduğunu söylemiyorum." 


"Fikir çok basitti. İlk olarak 1985-86 yıllarında İtalyan Komünistler Gorbaçov'u ziyaret ettiklerinde gündeme geldi, ardından da Alman Sosyal Demokratlar. Hepsi de dünyadaki değişimlerin, özellikle de (İngiltere Başbakanı Margaretl Thatcher'ın özelleştirme ve ekonomik liberalleşmeyi başlatmasından sonra, Sosyalist ve Sosyal-Demokrat kuşakların kazanımlarını (kendi deyimleriyle) yok etmekle tehdit ettiğinden, tamamen tersine çevirmekle tehdit ettiğinden şikayet ediyordu. Bu nedenle vahşi kapitalizmin (onların deyimiyle) bu saldırısına karşı koymanın tek yolu, aynı sosyalist hedefleri tüm ülkelerde aynı anda uygulamaya çalışmaktı. Bundan önce, sol partiler ve Sovyetler Birliği Avrupa entegrasyonuna çok karşı çıkmıştı çünkü bunu sosyalisthedeflerini engelleyecek bir araç olarak görüyorlardı." 1985'ten itibaren "Sovyetler sol partilerle, birlikte çalışırlarsa tüm Avrupa projesini ele geçirebilecekleri vetersine çevirebilecekleri konusunda bir anlaşmaya vardılar. Açık bir pazar yerine onu federal bir devlete dönüştüreceklerdi." 


Ocak 1989'da Gorbaçov, eski Japonya Başbakanı Nakasone, eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing, Amerikalı banker Rockefeller ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger arasında yapılan bir toplantıda Giscard d'Estaing'in şunları söylediği sanılmaktadır: "Avrupa federal bir devlet olacak ve siz de kendinizi buna hazırlamalısınız. Buna nasıl tepki vereceğinizi, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin bununla etkileşime girmesine nasıl izin vereceğinizi ya da nasıl bunun bir parçası olacağınızı bizimle ve Avrupalı liderlerle birlikte çalışmalısınız, hazırlıklı olmalısınız." Vladimir Bukovksy'nin de belirttiği gibi, 1989 yılında (19921) Maastricht anlaşması henüz taslak halindeydi. "Giscard d'Estaing 15 yıl içinde neler olacağını nereden biliyordu? Ve sürpriz, sürpriz, nasıl oldu da (2002- 03'teJ Avrupa anayasasının yazarı oldu? Komplo kokuyor, değil mi?" 


Evet, buram buram komplo kokuyor. Bu, 1980'lerde, medyanın çoğunun ulus devletlere boyun eğdirecek bir siyasi birlikten bahsetmeyi hala korku tellallığı olarak gördüğü bir dönemdi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı ve Amerikan Anayasası'ndaki denge ve denetleme mekanizmalarının hiçbirine sahip olmayan yüzlerce sayfalık aşılmaz bir tuğla kitap olan korkunç AB Anayasası'nınl31 başyazarı Valery Giscard d'Estaing, 2005 yılında Fransa ve Hollanda'da yapılan referandumlarda Anayasa'nın reddedilmesinin "düzeltilmesi gereken bir hata olduğunu" savundu. "Anayasa'ya ikinci bir şans verilmelidir." Fransız halkının "muhakeme hatası" ve "cehaletten" dolayı Hayır oyu verdiğini söyledi ve "Sonunda metin kabul edilecek" diye ısrar etti. "Referandum sürecini kullanmak bir hataydı, ancak bir hata yaptığınızda bunu düzeltebilirsiniz." Sayın Giscard d'Estaing şunları söyledi 


anlaşmanın ikinci bir referandumla Fransız seçmenlere sunulabileceğini ya da Fransız parlamentosu tarafından onaylanabileceğini söyledi. "İnsanlar fikirlerini değiştirme hakkına sahiptir. İnsanlar hata yaptıklarını düşünebilirler(41" diyerek olası yeni bir referandumu değerlendirdi. Bat Ye'or tarafından tanımlanan Avrupa ile Arap-İslam dünyası arasındaki kasıtlı birleşme olan Eurabia'nın "sadece bir komplo teorisi" olup olmadığını hala sorgulayan herkes Giscard d'Estaing'in bu açıklamalarını okumalıdır. AB'nin önde gelen yetkilileri tüm kıtanın geleceğini etkileyecek perde arkası anlaşmalar yaparlarken, kamuoyu önünde bu konuda hiçbir şey söylemezlerse ya da gündemleri hakkında açıkça yalan söylerlerse neden şaşıralım? AB on yıllardır, hatta en başından beri bu şekilde çalışmaktadır. 


Avrupa entegrasyonu başlangıcından bu yana Fransız liderliğinde bir girişim olmuştur. 
Fransız siyasi elitlerinin Avrupa üzerindeki liderliklerini hala sürdürmek istedikleri gerçeği Irak savaşı sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Chirac|5)| 2003 yılında Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nin ABD'nin pozisyonunu desteklemesiüzerine "Susmak için iyi bir fırsatı kaçırdılar" demiş ve eklemişti: "Bu ülkeler çok iyi davranmadılar ve kendilerini Amerikan pozisyonuyla çok hızlı bir şekilde aynı hizaya getirme tehlikesine karşı oldukça umursamaz davrandılar." Hiçbir zaman kamu görevine seçilmemiş olan Fransız ekonomist Jean Monnet, birçok kişi tarafından Avrupa entegrasyonunun mimarı olarak kabul edilir. Monnet, Avrupa birliğinin kademeli olarak oluşturulması için perde arkasında çalışan, iyi bağlantıları olan bir pragmatistti. EU Referendum|6)| blogunun yayıncısı ve The Great Deception kitabının ortak yazarı Richard North: Avrupa Birliği Hayatta Kalabilir mi? 
kitabının Christopher Booker ile birlikte yazarı olan Richard North, Jean Monnet'nin yıllarca, en azından 1920'lerden itibaren, nasıl bir "Avrupa Birleşik Devletleri" kurmayı hayal ettiğini anlatıyor. Monnet'nin gerçekte aklında bir devletin tüm niteliklerine sahip bir Avrupa varlığı yaratmak olmasına rağmen, "bu hayalin, hükümetler arası bir başka organa dönüştürülerek sulandırılmasını zorlaştırmak amacıyla kasıtlı olarak sade bir ifade seçilmiştir. Ayrıca, amacının egemenliklerini geçersiz kılmak olduğunu vurgulayarak ulusal hükümetleri korkutmamak için de bu şekilde ifade edilmiştir." AB'nin tarihine ilişkin analizlerinde yazarlar, AB'nin pek çok kişinin düşündüğü gibi 2. Dünya Savaşı'ndan doğmadığını iddia etmektedir. Bundan en az bir nesil önce planlanmıştı. 


Yaygın olarak Avrupa Birliği'ne yönelik çabaların başlangıcı olarak sunulan|7)| ve "Avrupa Günü "nde anılan 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu, "Avrupa federasyonunda bir ilk adım" olduğunu ve "bu önerinin bir Avrupa federasyonunun ilk somut temelinin gerçekleşmesine yol açacağını" belirten ifadeler içermektedir. AB'yi eleştirenlerin de belirttiği gibi, Deklarasyon'a atıfta bulunulduğunda bu siyasi hedefler genellikle atlanmaktadır ve çoğu insan bunların varlığından bile haberdar değildir. Bir federasyon elbette bir devlettir ve "yine de on yıllardır AT/AB entegrasyonunun şampiyonları böyle bir plandan haberdar olmadıklarına dair yeminler etmektedirler. AET/AT/AB sürekli olarak uluslarüstü bir federasyonun daha fazla özelliğini kazanmıştır: bayrak, marş, Parlamento, Yüksek Mahkeme, para birimi, yasalar." AB kurucuları "vatandaşlarına sadece projelerinin iyi huylu özelliklerini göstermeye dikkat etmişlerdir. Proje, devam eden bir süreç olarak aşamalı bir şekilde uygulanmak üzere tasarlanmıştı, böylece projenin hiçbir aşaması onu durduracak ya da rayından çıkaracak kadar muhalefet uyandırmayacaktı." Booker ve North, Avrupa Birliği'ni, demokratik süreci yavaş yavaş ve dikkatlice bir kenara itmek ve Avrupa'nın eski ulus devletlerini kamuoyu önünde söylemeden bastırmak için tasarlanmış "ağır çekim bir darbe: tarihteki en muhteşem darbe" olarak adlandırıyor. 


2005 yılında Brüksel'deki tüm İngiliz siyasi gruplarının liderleri tarafından daha önce benzeri 
görülmemiş bir ortak deklarasyonla Başbakan Tony Blair'e Avrupa mevzuatının kapalı kapılar ardında kararlaştırıldığı "ortaçağ" uygulamasınal8) son vermesi çağrısında bulunuldu. 
Eleştirmenler, İngiltere'deki yasaların üçte ikisine (ve tüm Batı Avrupa ülkelerindeki yasaların çoğunluğuna) karar veren AB'nin en yüksek yasa yapma organı olan Bakanlar Konseyi'nin "Kuzey Kore ve Küba'daki komünist diktatörlükler dışında yasaları gizlice geçiren tek yasama organı olduğunu" iddia ediyor. İmzacılardan birinin ifade ettiği gibi: "AB'de hala ortaçağdan kalma bir karar alma yöntemimiz var; insanlar diğer üye devletlerin arkasına saklanıyor ve onları suçluyor. Bu durum insanların sinizm duygusunu arttırıyor, oysa ihtiyacımız olan şey biraz açık konuşmak." İngiliz Muhafazakar Partisine göre 


siyasetçi Daniel Hannan'a|(9J göre AB bu şekilde tasarlanmıştır. "AB'ninkurucuları, Avrupa'nın kadim uluslarını tek bir yönetim altında birleştirme yönündeki cüretkâr planlarının, birbirini izleyen her iktidar devrinin onay için seçmenlere geri gönderilmesi durumunda asla başarılı olamayacağını en başından anlamışlardı. Bu nedenle kurnazca, en yüksek gücün atanmış memurların elinde olduğu, kamuoyundan muaf bir yapı tasarladılar." "Gerçekten de AB'nin yapısı demokratik olmaktan çok anti-demokratiktir." 


Vladimir Bukovksy de demokrasinin hızlı, sistematik ve çok tutarlı bir şekilde ortadan kaldırıldığı bir dönemde yaşadığımız konusunda uyarıyor. "Şu Yasama ve Düzenleme Reformu Yasa Tasarısına bir bakın. Bakanları, Parlamento'ya ya da herhangi birine haber verme zahmetine katlanmadan yeni yasalar çıkarabilecek yasa koyucular haline getiriyor." 
"Bugünkü durum gerçekten çok vahim. Büyük siyasi partiler yeni AB projesine tamamen kapılmış durumdalar. Hiçbiri buna gerçekten karşı çıkmıyor. Çok yozlaşmış durumdalar. 
Özgürlüklerimizi kim savunacak?" Seçilmiş ama büyük ölçüde güçsüz Avrupa Parlamentosu gibi kurumların bu gelişmeleri engelleyebileceğine pek inanmıyor. "Avrupa Parlamentosu nispi temsil esasına göre seçiliyor, ki bu gerçek bir temsil değil. Peki neyi oyluyor? 
Yoğurttaki yağ oranı, bu tür şeyler. Bu çok saçma." "Örneğin Avrupa Parlamentosu'nun bana Yüksek Sovyet'i hatırlatması tesadüf değil. Yüksek Sovyet'e benziyor çünkü onun gibi tasarlandı. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu'na baktığınızda da Politbüro'ya benziyor." SSCB'de iktidarın gerçek merkeziydi, kimseye hesap vermezdi, hiç kimse tarafından doğrudan seçilmezdi. 


Bir başka eski SSCB vatandaşı olan Vi/ius Brazenas|10) da AB ve Sovyet kurumları arasındaki bu benzerliklerden bazılarına dikkat çekmiştir. "Eski Sovyet diktatörü Mikhail Gorbachev 
2000 yılında İngiltere'yi ziyaret ettiğinde, Avrupa Birliği'ni doğru bir şekilde "yeni Avrupa 
Sovyeti" olarak tanımladı. Bunu açıkça onaylayarak söyledi, zira 1987'de yazdığı Perestroyka kitabında tanımladığı gibi, gelişmekte olan AB'nin "Atlantik'ten Urallara" uzanan "ortak bir Avrupa evi" vizyonunu gerçekleştirdiğini düşünüyor. Bay Gorbaçov yaşamı boyunca komünist olmuştur." "Mikhail Gorbaçov gibi üst düzey bir Marksist-Leninist'in Batılı liderlerle "ortak Avrupa evi" konusunda böylesine yakınlık kurması ve 13 yıl sonra bu ortak evin Sovyet modeline giderek yaklaştığını onaylayarak belirtmesi son derece önemlidir." "Booker ve North, Avrupa'da "Bay Sosyalist" olarak tanınan Belçika Başbakanı Paul-Henri Spaak'ın, AB'nin kurucu babalarını "projelerinin siyasi amacını gizlemenin en etkili yolunun, onu sadece ticari engelleri ortadan kaldırmaya dayalı ekonomik ortak çalışma ile ilgili olduğu iddiasının arkasına gizlemek olduğuna ikna etmekten sorumlu olduğunu yazıyor: bir 'ortak 


pazar'. 


Bu arada, devasa ve şişirilmiş AB bürokrasisi, sadece yoğurttaki yağ oranını değil, Avrupa'da akla gelebilecek her konuyu en ince ayrıntısına kadar düzenlemek için kolları sıvadı. 
Almanya'daki bira tiryakileri 2005 yazında AB'nin Bavyeralı barmaidlere örtünme zorunluluğu getirme planları karşısında ağızları köpürmüştü. Önerilen AB yönergesinin amacı onları güneşin zararlı ışınlarından korumaktı. Ancak sözde "bronzlaşma yasağı"(11) bira fabrikaları, politikacılar ve barmaidler tarafından saçma bulunarak kınandı. Sonunda geri çekildi. İsveç'te mağazalarda satılan kıyafetlerin çoğunda yıkama talimatlarını içeren etiketler bulunmaktadır(12J. Ancak bu etiketler AB düzeyinde serbest ticaretin önünde bir engel olarak görülüyordu, zira İsveç'te satılan ve bu etiketlere sahip olmayan yabancı giysilere karşı önyargılıydı. İsveç Tüketici Ajansı tarafından yaptırılan bir anket, her on İsveçliden sekizinin yeni giysilerini yıkamadan önce yıkama talimatlarını okuduğunu ve her on kişiden altısının da &iysi satın almadan önce bu talimatları okuduğunu göstermiştir. 


Bunlar AB mekanizmasının daha gülünç ya da komik yönlerinden örnekler. Ancak bunun çok daha kötücül bir tarafı da var: Çok kültürlülüğü|13) teşvik eden, ulus devlet düzeyinde demokrasilerini korumak isteyen herkesi "yabancı düşmanı" ve Üçüncü Dünya göçünü sınırlamak isteyenleri "ırkçı" olarak suçlayan resmi, "Avrasyacı" bir federal ideolojinin teşvik edilmesi. AB'nin ırkçılık izleme örgütünün bir raporunda Avrupa'nın ırkçılık ve "İslamofobi" ile mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiği belirtildi. Yeni ayrımcılık karşıtı 


Norveç'te olduğu gibi, Müslüman göçmenlerin ayrımcı söylemler de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde ayrımcılıkla suçlanmaları halinde Norveçlilerin kendi masumiyetlerini kanıtlamak zorunda oldukları(15) İslamofobi ile mücadele yasaları çıkarılacaktır. AB ayrıca "İslami terörizm" gibi saldırgan ve kültürel olarak duyarsız terimlerden kaçınan resmi bir sözlüğül16) teşvik etmek istiyor. 


AB dış politika şefi Javier Solana|17J, 2006 yılı başlarında Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'de yayınlanan Muhammed karikatürlerinin yarattığı dalgalanmaların ardından Orta Doğu'ya giderek İslami liderlerle "basın özgürlüğünün sorumluluk ve sağduyu gerektirdiği ve tüm dinlerin inanç ve ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiği" yönünde ortak açıklamalarda bulundu. Solana, "dini sembollerin korunabilmesini" sağlayacak araçları görüştüğünü söyledi. Bu tür adımların çeşitli mekanizmalar yoluyla ve belkide BM'de oluşturulan yeni insan hakları komisyonu içinde atılabileceğini söyledi. Sünni İslam'ın en yüksek öğrenim merkezi olan El Ezher Üniversitesi'nden Şeyh Muhammed Sayed Tantawi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Moussa ile görüşmelerde bulundu. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) lideri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüşen Solana, "dini duyguların incinmiş olmasından duyduğumuz samimi üzüntüyü dile getirdim|(181" dedi ve "insanların kalplerinin ve zihinlerinin bir daha incinmemesini sağlamak için... elimizi uzatacağız" sözünü verdi. Hollanda gazetesi De Telegraaf, Hollanda'nın Avrupa İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Atzo Nicolai'nin, Bay Solana tarafından kullanılan yatıştırıcı tonu "şok edici" olarak nitelendirdiğini aktardı. Sadece birkaç yıl önce, ozaman NATO Genel Sekreteri olan Sayın Solana bir konuşmasında|19) "Avrupa ve ötesindeki çatışmaların temel nedeni doğrudan demokrasi ve açıklığın yokluğuna bağlanabilir. Demokratik söylemin baskı vanasının yokluğu bu toplumların şiddete patlamasına yol açabilir." Daha sonra kendisinin de İslami sansür ve konuşma kurallarını teşvik ederek Avrupa'daki demokratik söylemi kısıtlamaya çalışması ironisi anlaşılan onu etkilememişti. 


Fransa'daki AB Anayasası referandumu öncesindeki tartışmaları yorumlayan gazeteci Nidra Poller(201, AB liderlerinin Müslümanların talepleri karşısında takındıkları bu kasıtlı ve teslimiyetçi tavrın başka örneklerine de dikkat çekmiştir. "Avrupa-Akdeniz "Diyaloğu" tam bir teslimiyet şaheseridir. Avrupa Birliği, Avrupa kültürünün eritilmesi ve Müslüman ummana çok benzeyen muazzam bir kültürel görecelik cennetinde yeniden şekillendirilmesi çağrısında bulunan uğursuz bir Avrupa projesinin ara aşaması olarak işlev görmektedir. Bu, Birliğin uysal vatandaşları için hazırladığı şeyin daha doğru bir vizyonu değil mi? Yıkıcı yatıştırma "Diyalog" perdesinin arkasına saklandığında, asil "Anayasa" kelimesi hangi tarifsiz emelleri gizliyor olabilir?" 


Aklı başında insanlar yıllardır bu gelişmeye karşı uyarılarda bulunuyor. İngiliz filozof Roger Scruton, The West and the Rest: Küreselleşme ve Terör Tehdidi|21) ve İngiltere ve Uluslara Duyulan İhtiyaç|22) gibi kitaplarında şu uyarılarda bulunmaktadır: "Avrupa'da bizler tarihimizin bir dönüm noktasında bulunuyoruz. Parlamentolarımız ve hukuk sistemlerimiz hala bölgesel egemenliğe sahiptir. Bunlar hala Fransızların, Almanların, İspanyolların, İngilizlerin ve İtalyanların 'biz'demelerini ve bununla kimi kastettiklerini bilmelerini sağlayan tarihsel yerleşim modellerine karşılık gelmektedir. Avrupa'nın ulus devletlerini oluşturan yasama yetkilerini ve yürütme usullerini geri kazanma fırsatı hala mevcuttur. Aynı zamanda, parlamentolarımızın ve mahkemelerimizin kalan egemenliğine el koyacak, yetki alanlarımız arasındaki sınırları ortadan kaldıracak, Avrupa'nın milliyetlerini ne dil, ne din, ne gelenekler, ne de miras kalan egemenlik ve hukukla birleşmiş, tarihsel olarak anlamsız bir kolektivite içinde eritecek bir süreç başlatılmıştır." "Ulus devlete karşı dava doğru dürüst açılmadı ve ulus ötesi alternatif için dava hiç açılmadı. Bu nedenle, Avrupa ve dünya için felaket olabilecek kararların eşiğinde olduğumuza ve mirasımızı değerlendirmek ve yeniden sahiplenmek için sadece birkaç yılımız olduğuna inanıyorum." 


Ronald Reagan ve Margaret Thatcher hayranı olan Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus|231, 


çoğu Orta ve Doğu Avrupa'daki eski Komünist ülkeler olmak üzere on yeni üye ülkeyle genişlemesinin "AB'nin demokrasi açığını arttırdığını" söyledi. "AB, insan yaşamının ve insan faaliyetlerinin neredeyse her yönüyle ilgilenen mevzuatının sayfa sayısını hızla arttırmaya devam etti" uyarısında bulundu. Klaus ayrıca ulus-devletin "her türlü 'Reich', imparatorluk ve devletler topluluğunun aksine demokrasinin değişmez garantörü olduğunu" vurguladı. 


Vladimir Bukovksy'ye göre, "en olası sonuç Avrupa'da ekonomik bir çöküşün yaşanmasıdır ki bu da harcamalar ve vergilerdeki bu artışla zaman içinde gerçekleşecektir. Rekabetçi bir ortamın yaratılamaması, ekonominin aşırı düzenlenmesi, bürokratikleşme, ekonomik çöküşe yol açacak." "Bu konuda hiç şüphem yok. Sovyetler Birliği'nin çöküşüne benzer bir şekilde Avrupa Birliği de çökecektir. Ama unutmayın ki bu tür şeyler çöktüğünde öyle bir yıkım bırakır ki toparlanması bir nesil alır. Bir de ekonomik kriz olursa neler olacağını düşünün. 
Uluslar arasındaki suçlama çok büyük olacaktır. Ortalık karışabilir. Şu anda Avrupa'da yaşayan Üçüncü Dünya ülkelerinden gelen çok sayıda göçmene bakın. Bu Avrupa Birliği tarafından teşvik edildi. Eğer ekonomik bir çöküş olursa onlara ne olacak? Muhtemelen Sovyetler Birliği'nin sonunda olduğu gibi, akıllara durgunluk verecek kadar çok etnik çekişme yaşayacağız." "Bence Sovyetler Birliği gibi Avrupa Birliği de demokratikleştirilemez. Gorbaçov onu demokratikleştirmeye çalıştı ve patladı. Bu tür yapılar demokratikleştirilemez." 


Richard North|24) şöyle yazıyor: "Her şeye rağmen Anayasa devam ederse, bu düdüklü tencerenin kapağını kilitleyip emniyet valfini kapatmak gibi bir şey olacaktır. Dağılma biraz daha uzun sürebilir, ancak gerçekleştiğinde patlayıcı olacaktır." Christopher Booker ile birlikte yazdıkları kitapta yazarlar şu sonuca varıyor: "Kısacası, uluslarüstücülüğün yüce ideallerinin ardında, Platon'un Muhafızları gibi oturan ve Avrupa'nın işlerini ulus devletlerin küçük bencilliklerinin ve rekabetlerinin çok üstünde bir düzlemde yönlendiren Komiserler imgesini çağrıştıran Monnet'nin yola koyduğu proje, büyük, köhne, kendi kendini kandıran bir canavardı: Kısmen kendi bürokrasisi içinde boğucu; kısmen bireylere ve kolektiflere hemcinslerini alt etmek ve sömürmek için sonsuz fırsatlar sunan yozlaşmış bir curcuna; kısmen de İrlandalıların ve İspanyolların çoğundan daha başarılı olduğu, ancak Fransa'nın rakipsiz bir usta olduğu 'sistemi nasıl çalıştıracağını' bilen ülkelerin ulusal çıkarlarını desteklemek için güçlü bir motor. Projenin hiçbir zaman olamayacağı tek şey, çünkü tanımı gereği hiçbir zaman olması amaçlanmamıştı, en uzak anlamıyla demokratikti." Bu nedenle AB'nin mahkum olduğuna ve "arkasında korkunç bir yıkım|251, Avrupa halklarının içinden çıkmasının uzun yıllar alacağı bir çorak arazi bırakacağına" inanıyorlar. 


AB'nin yıkılmasının Avrupa'da "istikrarsızlığa" neden olabileceği yönündeki endişeleri anlıyorum. Yaratacaktır. Ancak AB'li Arapların buradaki Müslümanların sayısına bakılırsa, muhtemelen yine de bir miktar "istikrarsızlık" yaşayacağız. Ayrıca, eğer "istikrar" Eurabia'ya doğru istikrarlı bir gidiş anlamına geliyorsa, ben biraz istikrarsızlığı her gün kabul ederim. 
Başka bir seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Gerçek şu ki Avrupa kendini yine kötü bir duruma soktu ve bu noktada ne yaparsak yapalım önümüzde çalkantılı ve sancılı yıllar ve on yıllar olacak. Seçim, Avrupa'nın galip geldiği bir acı ile Avrupa'nın Batılı, kültürel bir varlık olarak varlığının sona erdiği bir acı arasında. 


Bazıları AB'de "reform" yapabileceğimizi, AB'nin "olumlu" yönlerini koruyabileceğimizi ve 

" bebeği banyo suyuyla birlikte atmayacağımızı" umuyor. Ben aynı fikirde değilim. Bir zamanlar ben de naiftim ve AB'nin olumlu yönleri olduğunu düşünüyordum. Ama yok ya da kalması için yeterli değil. 


AB'de banyo suyu var, bebek yok. 


İşte bu yüzden Bukovksy'nin dediği gibi, "AB ile işimiz ne kadar çabuk biterse o kadar iyi. Ne kadar erken 


çöktüğünde bize ve diğer ülkelere daha az zarar vermiş olacaktır. Ancak hızlı olmalıyız çünkü Avrokratlar çok hızlı hareket ediyor. Onları yenmek zor olacaktır. Bugün hala çok basit. Eğer bugün bir milyon kişi Brüksel'e yürürse bu adamlar Bahamalar'a kaçacaktır." 


Eurabia'nın yaratılması, Brutus ve Judas'ın çağından bu yana, iki bin yıllık Batı uygarlığı tarihindeki en büyük ihanet eylemidir. Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sında Brutus ve Judas Iscariot, Muhammed'in bile altında, cehennemin en sert bölümüne yerleştirilmişlerdir. 
Dante bugün yaşasaydı, muhtemelen Vale&ry Giscard d'Estaing ve Avrasyalı yandaşlarına da Sıcak Yer'de yer açardı. AB elitleri kendilerini Julius Caesar ya da Octavian olarak görüyorlar ama sonunda Brutus oluyorlar. Akdeniz'in her iki yakasında, "ortak Yunan mirasına" yapılan bazı muğlak atıflarla birbirine bağlanmış Roma İmparatorluğunu yeniden yaratmak istiyorlar. 
Bunun yerine, barbarlar kıtayı istila ederken Batı Avrupa'nın büyük bölümünde bir medeniyet çöküşü yaratıyorlar. AB, Roma İmparatorluğu'nu yeniden yaratmak istiyor ve sonunda Roma'nın ikinci çöküşünü yaratıyor. 


Eurabia'nın raydan çıkarılması ancak onu yaratan örgütün yokedilmesiyle mümkün olabilir: Avrupa Birliği. 
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2.5 Birleşmiş Milletler'i Boykot Edin! 


Fjordman tarafından 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Wilder'ın Fitna filmini "saldırgan bir şekilde İslam karşıtı" olduğu gerekçesiyle kınadı(1| ve "Nefret söylemi ya da şiddete teşvik için hiçbir gerekçe yoktur" dedi. Bu, BM'nin şimdi her ikisini de yapan Kuran'ı yasaklayacağı anlamına mı geliyor? Robert Spencer'ın yorumladığı gibi, "Kur'an ayetlerinden alıntı yapmak ve ardından Müslüman vaizlerin bu ayetleri kullanarak insanları şiddet eylemlerine teşvik etmesini ve Müslümanların bu ayetlerden ve diğerlerinden esinlenerek gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerini göstermenin 'nefret söylemi' ile tam olarak ne ilgisi var?" 


Mart ayının başlarında|2J, Müslüman ülkelerin çoğunlukta olduğu BM İnsan Hakları Konseyi, dinlere hakaret edilmesinden derin endişe duyduğunu belirten ve hükümetleri bunu yasaklamaya çağıran bir karar kabul etti. Belirtilen tek din İslam'dır. Belge, Suudi parasının sponsorluğunda BM'deki en büyük oy bloğu olan İslam Konferansı Örgütü tarafından ortaya konmuştur. 


Uzun zamandır İslam ülkelerine "demokrasi" ihraç etmeye çalışmanın anlamsız olduğunu söylüyorum. İslam, oy hakkı ve çoğunluk yönetimi gibi sınırlı bir anlamda "demokrasi" ile uyumlu olabilir, ancak bu hiçbir zaman otomatik olarak bireysel özgürlük anlamına gelmemiştir. (Bkz. çevrimiçi kitapçığım İslam Demokrasi ile Uyumlu mu ?/31) 


Müslümanlar bize şeriat ihraç ederken, Amerikan askerlerinin Irak'a "demokrasi" ihraç etmek için kelimenin tam anlamıyla ve Amerikan vergi mükelleflerinin de mali olarak kanının akması iğrenç bir şaka. Özgürlük ifade özgürlüğüdür, en basit ve belki de en doğru tanımı budur. Müslümanlar BM'yi dünya genelinde ifade özgürlüğünü sınırlandırmak için kullanmaya çalışıyorlar ki bu da temelde tüm dünyayı İslami yönetim altına almak anlamına geliyor. 


Birleşmiş Milletler(4J) hakkındaki görüşüm oldukça nettir: En iyi ihtimalle alakasızdır. En iyi ihtimalle. 


Giderek, bizim tarafımızdan finanse edilen ama bize saldırmak için kullanılan açık bir düşmana dönüşüyor. Başkalarını bilmem ama ben içeride ve dışarıda düşmanlara sponsorluk yapmaktan bıktım. BM'nin boykot edilmesi, fonlarının kurutulması ve nihayetinde BM'den çekilmek suretiyle gerçekten önemsiz hale getirilmesi taraftarıyım. 


Zayıf birdönemde olsak bile, ki öyleyiz, hala çok üstün kaynaklara sahip bir medeniyetiz. 
Müslümanların çok fazla petrolü, çok fazla bebeği ve çok fazla saldırganlığı var, ama sahip oldukları tek şey bu. Aksi takdirde, muhteşem bir başarısızlıktırlar. Bizim onlara çok az ihtiyacımız var. Onların ise neredeyse her şey için bize ihtiyacı var. En büyük kusurları kibirleri. Müslümanlar kibirli eziklerdir. 


Bundan faydalanmalıyız. Kendimizi İslam dünyasından mümkün olduğunca ayırmalıyız. 
Onlar bu durumdan bizden çok daha fazla zarar göreceklerdir. Artık küresel şeriat için bir araçtan biraz daha fazlası olan BM'yi ve 1967'de İsraillilerin toplu olarak kıçlarına tekmeyi basmasının ardından kendilerini "Filistinliler" olarak yeniden icat eden ve BM'de sızlanmaya başlayan Batı Şeria ve Gazze'deki Arap Müslümanları boykot ederek başlayabiliriz. 


Eski Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad'ın|5) dünya genelindeki Müslümanları Hollanda ürünlerini boykot etmeye çağırdığını fark ettim. Müslümanların ve Müslümanlar tarafından yapılacak boykotlara varım. Ne kadar çok, o kadar iyi. Birileri unuttuysa, Sayın Mahathir 2003 yılında İİT konferansında Yahudilerin dünyayı vekaleten yönettiğini ve Müslümanların onlara karşı nihai bir zafer elde etmek için birleşmeleri gerektiğini söylediği meşhur konuşmasını yapmıştı. Ayrıca "Avrupalıların Müslümanların ayaklarının dibinde diz çökmek zorunda kaldığı" dönemle övündüğünü de herkes 


hatırlamıyor. 


kendi skolastik miraslarına erişmek için akademisyenler." 


Birisi ona İslam'ın sözde "altın çağının" hala çoğunlukta olan ya da çoğunluğa yakın gayrimüslim nüfusun bir sonucu olduğunu hatırlatmalıdır. Taciz ve ayrımcılık nedeniyle bu çoğunluk azalır azalmaz, İslam dünyası asla toparlanamadı. Malezya bazen ekonomik açıdan başarılı bir Müslüman ülke olarak gösterilir, ancak bunun nedeni kısa bir süre önce çoğunluğu Müslüman olması ve hala büyük bir Çinli, Hintli ve diğer gayrimüslim azınlığa sahip olmasıdır. İslam daha saldırgan hale geldiğinden ve Müslümanlar gayrimüslimlere yönelik ayrımcılığı arttırdığından, kafirler ülkeyi terk edecek ve Malezya yavaş yavaş başarısız bir şeriat devletine dönüşecektir. 


Müslümanlar bizi boykot ederse hepimiz mutlu olmalıyız. Ülkelerimize gelmeyi bırakacak kadar hoş karşılanmadıklarını hissettiklerinde ilerleme kaydetmiş olacağız. 


Batı için Tavsiyeler - 1(6) 


İslam dünyasıyla başa çıkmanın en iyi yolu, onunla mümkün olduğunca az ilişki kurmaktır. 
Müslüman göçünü yasaklamalıyız. Bu, vatandaşlarının terörist faaliyetlerde bulunduğu bilinen ülkelerden göçün yasaklanması gibi yaratıcı ve dolaylı yollarla yapılabilir. Halihazırda Batı'da bulunan vatandaş olmayan tüm Müslümanları ülkeden çıkarmalıyız. Ayrıca yasalarımızı değiştirerek şeriatı savunan, cihadı, "kafirlerin" ve kadınların eşitsizliğini vaaz eden Müslüman vatandaşların vatandaşlıklarının iptal edilmesini ve geldikleri ülkelere geri gönderilmelerini sağlamalıyız. 


İslam'ın uygulanmasının zorlaştırıldığı bir ortam yaratmalıyız. Müslüman vatandaşlar ya laik yöntemlerimizi kabul etmeye ya da şeriat istiyorlarsa ülkeyi terk etmeye zorlanmalıdır. 
Bunun büyük bir kısmı ayrımcı olmayan bir şekilde, sadece Müslümanlara özel ricalara izin vermeyi reddederek yapılabilir. Diğer inançları rencide edici olduğu için İslami kamusal ezana izin vermeyin. Kız ve erkek tüm çocuklar okulun ve toplumun tüm sportif ve sosyal faaliyetlerine katılmalıdır. Peçe tüm kamu kurumlarında yasaklanmalı, böylece kadınların geleneksel olarak boyun eğdirilmesinin kırılmasına da katkıda bulunulmalıdır. 

Şirketler ve kamu binaları Müslümanlar için mescit inşa etmeye zorlanmamalıdır. Aile birleşimi yasalarının istismarını ortadan kaldıracak yasalar çıkarın. Müslümanların Batı medyasına ya da üniversitelerine büyük yatırımlar yapmasına izin vermeyin. 


Şu anda Müslümanlar her iki dünyanın da en iyisini yaşayabiliyor: Ortaçağ dini yasalarını takip ederken 21. yüzyıl medeniyetinin meyvelerinden faydalanabiliyorlar. 
Müslümanların artık aşırı nüfuslu, kendi kendini ilkelleştirmiş devletlerinde sürekli Batılı ya da kafir yardımına güvenemeyeceklerinden emin olarak İslami modelin tamamen başarısız olduğunu göstermeliyiz. 


Ben İslam dünyasının izole edilmesini savunuyorum, Batı'nın değil. Müslüman olmayan herkesin topraklarımıza özgürce yerleşmesine izin veremesek bile, bu onların bizim düşmanımız olması gerektiği anlamına gelmez. Cihat sadece Batı'ya karşı değil, tüm gayrimüslim dünyaya karşı yürütülmektedir. 

Müslümanların "kalplerini ve zihinlerini kazanmaya" çalışmayı bırakmalı ve gayrimüslimlere ulaşmaya başlamalıyız. 


Avrupa için şu anda yapılması gereken en önemli şey, Avrupa Birliği'ni mevcut haliyle dağıtmak ve sınırlarımız ve yasalarımız üzerindeki ulusal kontrolü yeniden kazanmaktır. 
AB bir organizasyon olarak o kadar derin bir şekilde kusurludur ve Avrasyacı ve İslam yanlısı düşünce tarafından o kadar yoğun bir şekilde sızmıştır ki, reforme edilmesi mümkün değildir. Ve Avrasyacıların teşvik ettiği Filistinlilere yönelik aptalca desteğe son verelim ve kültürel mirasımızı desteklemeye başlayalım. 


Kuzen), İsrail. 


Gelecek Neden İslam'a Ait Olmayabilir|7| 


Seaborne birçok insanın İslam'ın gücünü hafife aldığına inanıyor. Belki, ancak Mark Steyn ve Bay Seaborne'un kendisi de dahil olmak üzere bazı gözlemciler bunu abartıyor olabilir. 
İslam'ın pek çok zayıf yönü olduğu gerçeğini göz ardı ediyorlar. Düşmanınızı hafife almayın. Müslümanlar bizim zayıflıklarımızı akıllıca kullandıkları için takdir edilmeli, ancak bu "hepimiz mahvolduk ve çoktan kaybettik" teması abartılıyor. 


İslam dünyasına yönelik bir çevreleme politikası uygulamalıyız. Yapmamız gereken tek şeyin çevreleme olduğunu söylemiyorum ama kabul edilebilir olan en asgari şey budur. Belki de küreselleşmenin en karanlık yüzü olan nükleer silah teknolojisinin yayılması, bir noktada İslam dünyası ile geniş çaplı bir savaşı tetikleyecektir. Bundan kaçınmanın tek yolu, Müslümanları bu teknolojiden mahrum bırakmak için askeri olanlar da dahil olmak üzere adımlar atmaktır. 


Onların bize fiziksel olarak zarar verme kabiliyetlerini kısıtlamalıyız. Bunu tamamen engelleyemeyiz ama mümkün olduğunca sınırlamalıyız. Müslümanlar bizi terörizm yoluyla yıpratmaya çalışıyor. Alay ve eleştiri yoluyla yıpratılmaları gerekir. Ayrıca, her İslami terör saldırısında, Müslümanların silahlarımızdan daha çok korktukları bu çabaları arttıracağımızı açıkça belirtmeliyiz. Bu terörün yeni dengesidir. 


Belçika'nın en iyi oryantalistlerinden biri olan Dr. Koenraad Elst, "etkileyici demografik ve askeri yükselişine rağmen İslam'ın düşüşte olduğunu" düşünüyor - Dr. Elst'e göre bu sadece bir "son ayaklanma". Ancak bu düşüşün biraz zaman alabileceğini (en azından bireysel insan ömrü açısından) ve İslam'ın çökmeden önce Avrupa'da çoğunluk dini olmayı başarmasının mümkün olduğunu kabul etmektedir. 


Dalrymple, İslam'ın sekülerleştirilemeyecek bir "ya hep ya hiç" dini olduğunu söylerken muhtemelen haklıdır. Mark Steyn'in öne sürdüğü gibi gelecek İslam'a ait olmayabilir. 
İslam'ın birkaç nesil içinde herhangi bir öneme sahip küresel bir güç olmaktan çıkacağı düşünülebilir, ancak bu arada Avrupa'dan Hindistan'a ve Güneydoğu Asya'ya kadar komşuları için sürekli bir tehlike kaynağı olacaktır. İyi haber şu ki, İslam arzuladığı dünya hakimiyetini elde edemeyebilir. Kötü haber ise bir dünya savaşına yol açabilecek olmasıdır. Yapabileceğimiz tek şey onu mümkün olduğunca kafeslemek ve bunun olmasını engellemeye çalışmaktır. 


Birleşmiş Milletler'e Elveda mı?(8)| 


Tarihçi David Littman, Dünya Eğitim Derneği'nin Birleşmiş Milletler (Cenevre) temsilcisidir. 
Yıllarını BM'de İslami etkinin yükselişini izleyerek geçirmiştir. Littman'a göre, "Son yıllarda bazı Müslüman devletlerin temsilcileri Birleşmiş Milletler'de özel muamele talep etmiş ve çoğu zaman da görmüştür." "Sonuç olarak, 'dine hakaret' ve 'İslam'a hakaret' gibi diplomatik olmayan terimler Birleşmiş Milletler sistemine sızdı ve Müslüman olmayan hükümetlerin İslam hukukuna (Şeriat) uygun belirli davranış kurallarını kabul ettiği ve İslam'a değinen konularda kendi kendine dayatılan bir sessizliğe razı olduğu bir duruma yol açtı." 


BM sonrası dünyanın nasıl olacağına dair tüm cevaplara sahip değilim. Bu noktada en önemli ilke İslam dünyasını izole etmek ve kontrol altına almaktır. Düşmanlarımızın politikalarımız üzerinde doğrudan etkiye sahip olmasına izin veremeyiz, ki BM aracılığıyla bunu kısmen yapabiliyorlar. AB ve BM'nin çöküşünden bahsetmek gerçekçi değil mi? 
Bilmiyorum. BM 2. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Soğuk Savaş'ı atlattı ama 


Şimdi hızla yeni bir dünya savaşına giriyoruz. Benim iddiam, yakın gelecekte dünya meselelerinde, en az BM'nin temellerini atanlar kadar büyük değişiklikler göreceğimiz yönünde. BM'nin sahip olabileceği her türlü yararlılık on yıllar önce kayboldu. Bugün bizim için çok az, ama düşmanlarımız için önemli bir faydası var. Birleşmiş Milletler'e veda etme zamanı gelmiştir. 


Kaynak: http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/03/boycott-united-nations.html 


- http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020483.php 

. http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/020474.php 

. http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/04/is-islam-compatible-with-democracy.html http://www.brusselsjournal.com/node/1224 http://www.jihadwatch.org/archives/020490.php 

. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/10/recommendations-for-west.html 

. http://www.globalpolitician.com/22560-islam 

- http://www.brusselsjournal.com/node/1224 


ONMYUARUNP 


Batı için Tavsiyeler - 2 


Fjordman tarafından 

Batı, 21. yüzyılın başında kültürel bir özgüven eksikliğinden muzdariptir ve bazı açılardan Batı medeniyetinin anlamı üzerine bir iç mücadeleye girişmiştir. Bu ideolojik "Batı içi savaş", çok kültürlülük inancımızı ve Müslüman göçünü kabul etmemizi zayıflık işareti olarak gören ve Batı'nın medeniyet kökleriyle temasını kaybettiğini düşünen Müslüman Cihatçılar tarafından yürütülen fiziksel "Batı'ya karşı savaşın" önünü açmaya yardımcı olmuştur. 


Belki de Batı'ya karşı savaşı kazanmadan önce Batı'nın içindeki savaşı çözmemiz gerekecek. 
Polonya kralı Jan Ill Sobieski gibi Batılılar 1683 Viyana Savaşı'nda birliklerini Türklere karşı zafere taşırken, bir dizi nedenden ötürü savaştılar: Diğer şeylerin yanı sıra ülkeleri, kültürleri ve dinleri. İnsanların sadece yaşamaya değil, uğruna yaşayacakları ve savaşacakları bir şeye ihtiyaçları vardır. Biz İslam'a karşıyız. 

Biz ne için varız? 


Uğruna mücadele etmemiz gereken şeylerden birinin ulusal egemenlik ve kendi kültürümüzü koruma ve gelecek nesillere aktarma hakkı olduğunu söyleyebilirim. Bizler kendi yasalarımızı ve ulusal politikalarımızı belirleme hakkı için mücadele ediyoruz; solcu ütopyacılar, hesap vermeyen STK'lar, ulusötesi ilericiler ya da gerçeğin kendi kendini tayin eden koruyucuları tarafından rehin alınmak için değil. 


Çokkültürlülük yanlıştır çünkü tüm kültürler eşit değildir. Bununla birlikte, gizli bir gündemi olan gruplar tarafından da savunulmaktadır. Çokkültürlülük, yönetici elitlerin insanları kandırmak, ulusal sınırlar üzerindeki kontrollerini kaybettiklerini ya da kasıtlı olarak boşalttıklarını bilmelerini engellemek için kullandıkları bir araçtır. Batı medeniyetinden hoşlanmayan solcular, hoşgörü kılığına bürünmüş bir nefret ideolojisi olan çokkültürlülüğü bu medeniyetin altını oymak için kullanırlar. Bazılarına göre çokkültürlülük, Batı kültürünün tek taraflı olarak yok edilmesine eşittir ki bu da Batı'nın tek taraflı olarak yapabileceği tek eylemdir. 


İnsanı yalnızca ekonomik işlevlerinin toplamı, ucuz işgücü ve tüketiciler, homo economicus olarak gören bazı özgürlükçü sağcılar ve Büyük İşletme destekçileri de vardır. Sadece serbest piyasalara değil, serbest göçe de inanırlar ve kültürün etkisini küçümseme eğilimindedirler. Onlar Batı'ya karşı mücadelede İslam'ın kullanışlı aptallarıdır. 


Solcular daha agresif olma eğiliminde olsalar da, belki de kendi içlerindeki ayrım çizgisi 


Batı'daki mücadele Sol ve Sağ arasında değil, ulusal egemenliğe ve Batı kültürüne değer verenler ile vermeyenler arasındadır. "Farklılıklarımızı kutlama" saçmalığına son verin. 
Aynılığımızı ve bizi birbirimize bağlayan şeyleri kutlamalıyız. Batı karşıtı duygularla enfekte olmuş tarih kitaplarımızı ve okul müfredatımızı temizlemeliyiz. 


Küreselleşme, terörizm ve kitlesel göç çağında ulusal sınırların korunması daha az değil daha fazla önem kazanmıştır. Siyasi sistemi ne olursa olsun hiçbir ulus toprak bütünlüğünü kaybetmeden ayakta kalamaz, özelliklede demokratik devletler. Ulusal sınırları korumak istemeyenler aslında ulus devletlere dayanan demokratik sistemimizin temellerini yıkmaktadırlar. Dolayısıyla ulusal egemenlik için verilen mücadele demokrasi için verilen mücadelenin ta kendisidir, zira şu ana kadar hiç kimse uluslarüstü bir demokrasinin ikna edici bir modelini ortaya koyamamıştır. 


Artık zamanlarının çoğunu dünyayı dolaşarak geçiren bir siyasi sınıfımız var. Artık kendilerini temsil etmeleri gereken insanlara geçmişte olduğu kadar bağlı hissetmiyorlar. Bu belki de kaçınılmaz bir durum, ancak sıradan insanlar ile sözde liderleri arasında giderek artan bir kopukluk hissini besliyor. Siyasi liderlerimize, ulusal sınırlarımızı korumaları gerektiği için ulusal vergiler ödediğimizi hatırlatmamız gerekiyor. EĞSer bunu yapamazlarsa, toplumsal sözleşme ihlal edilmiş olur ve artık vergilerimizi ödememiz gerekmez. Ulusal vergiler, ulusal sınırlar yeni bir miting sloganı haline gelebilir. 


Batı, dünya nüfusunun yüzdesi olarak azalıyor ve nüfusu hızla artan daha yoksul ülkelerden gelen göçle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya. 

Batılıların 21. yüzyılda daha az baskın olmak için kendi imajımızı ayarlamaları gerekiyor. Bu nedenle, Mesihçi fedakârlıktan da vazgeçmemiz gerekiyor: Batı her şeyden önce kendini kurtarmalıdır. İslam dünyasını "kurtarmak" gibi bir yükümlülüğümüz yok ve istesek bile bunu yapacak mali güce ya da demografik sayıya sahip değiliz. Her şeye gücümüz yetmez ve Üçüncü Dünya'nın tamamını yoksulluktan kurtaracak konumda değiliz, hele ki hepsinin buraya taşınmasına izin vererek hiç değiliz. 


Halihazırda ülkelerimizde bulunan kişileri özümsemek ve asimile etmek için en azından bir nesil boyunca kitlesel göçe, aynı zamanda Müslüman olmayan göçe ara vermeliyiz. Batı göçten o kadar bunalmış durumda ki bu durum yakın gelecekte birçok Batı ülkesinde iç savaşları tetikleyebilir. Zaten büyük şehirlerimizde devasa Üçüncü Dünya gettoları var. 
Gelecekteki göçün daha sıkı kontrol edilmesi ve SADECE Müslüman olmayanlardan oluşması gerekmektedir. 


Bu göç molası, Batı'nın artık diğer ülkelerdeki aşırı nüfus artışı için çöplük görevi görmeyeceğini açıkça göstermek için kullanılmalıdır. Bizim de korumak istediğimiz kültürlerimiz ve ülkelerimiz var ve diğer ülkelerden sınırsız sayıda göçmen kabul etmemiz beklenemez ve beklenmemelidir. Ancak her şeyden önce Batı ve Müslüman olmayan dünya, ülkelerimizi İslam dostu olmaktan çıkarmalı ve Darül İslam'ı çevreleme politikası uygulamalıdır. Bu, hem kendimizi kurtarmak hem de hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler arasındaki can kayıplarını sınırlamak için yapabileceğimiz en medeni şeydir. 


İslam dünyasıyla başa çıkmanın en iyi yolu, onunla mümkün olduğunca az ilişki kurmaktır. 
Müslüman göçünü yasaklamalıyız. Bu, vatandaşlarının terörist faaliyetlerde bulunduğu bilinen ülkelerden göçün yasaklanması gibi yaratıcı ve dolaylı yollarla yapılabilir. Halihazırda Batı'da bulunan vatandaş olmayan tüm Müslümanları ülkeden çıkarmalıyız. Ayrıca yasalarımızı değiştirerek şeriatı savunan, cihadı, "kafirlerin" ve kadınların eşitsizliğini vaaz eden Müslüman vatandaşların vatandaşlıklarının iptal edilmesini ve geldikleri ülkelere geri gönderilmelerini sağlamalıyız. 


İslam'ın uygulanmasının zorlaştırıldığı bir ortam yaratmamız gerekiyor. Müslüman 


Vatandaşlar ya laik yöntemlerimizi kabul etmeye ya da şeriat istiyorlarsa ülkeyi terk etmeye zorlanmalıdır. Bunun büyük bir kısmı ayrımcı olmayan bir şekilde, sadece Müslümanlara özel ricalara izin vermeyerek yapılabilir. Diğer inançları rencide edici olduğu için İslami kamusal ezana izin vermeyin. Kız ve erkek tüm çocuklar okulun ve toplumun tüm sportif ve sosyal faaliyetlerine katılmalıdır. Peçe tüm kamu kurumlarında yasaklanmalı, böylece kadınların geleneksel olarak boyun eğdirilmesinin kırılmasına da katkıda bulunulmalıdır. 

Şirketler ve kamu binaları Müslümanlar için mescit inşa etmeye zorlanmamalıdır. Aile birleşimi yasalarının istismarını ortadan kaldıracak yasalar çıkarın. Müslümanların Batı medyasına ya da üniversitelerine büyük yatırımlar yapmasına izin vermeyin. 


Washington Times köşe yazarı Diana West'in de belirttiği gibi, demokrasi yanlısı bir saldırıdan şeriat karşıtı bir savunmaya geçmeliyiz. Buna Terörle Savaş demek bir hataydı. Gates of Viennablogundan Baron Bodissey "Kültürü Geri Al" sloganını öneriyor ve böylece Batı kültürü için verdiğimiz iç mücadeleye odaklanıyor. Bir başka olasılık da "Apartheid'a Karşı Savaş". Şeriatın kadınlar ve erkekler, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki eşitsizliği göz önüne alındığında, fiilen dini bir apartheid sistemidir. Bu mücadeleyi apartheid'a karşı bir öz savunma olarak adlandırmak, Batılı Solcuların bunu reddetmesini daha zor hale getirecektir. 


İnsanlar cihat ve şeriatın gerçekleri konusunda eğitilmelidir. Gayrimüslimleri İslam konusunda eğitmek muhtemelen Müslümanları eğitmekten daha önemlidir, ancak her ikisinide yapmalıyız. Yetkililer ya da kendini İslam'a adamış bireylerden oluşan gruplar, İslam'ın Mümin ve Kafir arasında öğrettiği ayrımı, Darül İslam ve Darül Harb arasındaki daimi savaş durumunu ve dini aldatma olarak takiyye ve kitman kullanımlarını vurgulayarak İslam'ın gerçek doğasını açıklamak için çaba sarf etmelidir. 


Jihad Watch'tan Hugh Fitzgerald'ın dediği gibi, İslam'ın neden İslam ülkelerinde despotizmi (çünkü Müslüman olduğu sürece yöneticiye biat edilir), ekonomik felci, entelektüel başarısızlığı (otorite kültü, özgür ve şüpheci sorgulamaya düşmanlık) teşvik ettiğini açıklamalıyız. Müslümanların, siyasi, ekonomik, sosyal, entelektüel ve ahlaki başarısızlıklarının tamamının İslami öğretilerin bir sonucu olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlamalarına izin verin. 


Fitzgerald ayrıca İslam dünyası içindeki pek çok çatlaktan yararlanmayı da öneriyor: Böl ve fethet. Böl ve moralini boz. İslam'ın evrenselci iddiaları vardır ancak Araplardan "halkların en iyisi" olarak bahseder ve Arap üstünlüğü için, Arapların Arap olmayan daha zengin halkları fethetmesini teşvik etmek için bir araç olmuştur. Araplar ve Arap olmayan Müslümanlar arasındaki bölünmelere ek olarak, Şiiler ve Sünniler arasındaki mezhepsel bölünme ve petrol ve doğalgaz zengini Arap devletleri ile yoksul Müslüman ülkeler arasındaki ekonomik bölünme de söz konusudur. 


İslam içindeki hem mezhepsel hem de ekonomik bölünmeler en iyi Kafirlerin hiçbir şey yapmamasıyla istismar edilir. Batı dünyası Mısır, Pakistan, Ürdün ve Filistinlilere gerçekte cizyenin gizlenmiş bir biçimi haline gelen "yardım" vermeyi keserse, bu psikolojik havayı temizleyecektir. Bu da yoksul Arapları ve diğer Müslümanları destek için zengin Araplara gitmeye zorlayacaktır. 


Şu anda Müslümanlar her iki dünyanın da en iyisini yaşayabiliyor: Ortaçağ dini yasalarını takip ederken 21. yüzyıl medeniyetinin meyvelerinden faydalanabiliyorlar. 
Müslümanların artık aşırı nüfuslu, kendi kendini ilkelleştirmiş devletlerinde sürekli Batılı ya da kafir yardımına güvenemeyeceklerinden emin olarak İslami modelin tamamen başarısız olduğunu göstermeliyiz. 


Ayrıca Arapları ve Müslümanları Batı cizyesinin diğer biçimlerinden de mümkün olduğunca mahrum bırakmalıyız ki bu da dış yardımlara son vermek ve Arap petrolünden bağımsız olabilmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelik bir Manhattan Projesi başlatmak anlamına gelmektedir. 


Ve Bay Fitzgerald'ın sorduğu gibi: "Batı dünyası, tıpkı İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece Alman hükümetinin değil, bireysel olarak Almanların sahip olduğu mülklere yapıldığı gibi, Batı'daki mülklerine düşman yabancıların malvarlığı olarak el koymaya karar verse zengin Araplar ne yapardı? Peki ya Batılı tıbbi bakıma kolay erişimden kalıcı olarak mahrum bırakılırlarsa ne yaparlardı?" 


"Neyle savaşırsan ona dönüşürsün" argümanını da reddetmemiz gerekiyor. İngilizler, Amerikalılar ve Kanadalılar Nazi Almanya'sıyla savaşırken Nazi olmadılar, değil mi? Gerçek şu ki, eğer onlarla savaşmaz ve onları ülkelerimizden uzak tutmazsak Müslümanlara benzeyeceğiz, çünkü onlar bizi zorla bastıracak ve İslamlaştıracaklar. Batı'dan "zalim" olduğumuz için korkulmuyor, çökmüş ve zayıf olarak algılandığımız için hor görülüyoruz. 


Evet, İslam dünyasını çevreleme politikası uygulamalıyız, ancak bunun işe yaraması için bazen Arapların büyüklük iddialarını ezmek üzere askeri harekata girişmemiz gerekecektir. Orta Asya'nın Budistleri şüphesiz Müslümanlarla ilişkilerde "ahlaki üstünlüğü" ellerinde tutuyorlardı. Artık hepsi öldü. En azından, ideolojik savunmalarımızı belirli durumlarda güç kullanarak desteklemeye hazır olmalıyız. Daha yüksek bir ahlaki standarda sahip olmak, yeni bir Holokost tehdidinde bulunan nükleer başlıklı bir İran Cumhurbaşkanını yenmeye yetmeyecektir. 


Yazar Raymond Kraft Batı'nın yumuşaklığını çok iyi açıklıyor: İslami hareket "Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın nezaketini bir silaha dönüştürdü ve bize karşı kullandı. 
Nezaketi silah haline getirdi, şefkati silah haline getirdi, Batı Medeniyetinin temel nezaketini silah haline getirdi. Düşmanlarımızı yenemeyecek kadar medenileştik, belki de hayatta kalamayacak kadar medenileştik." 


Kraft, Hizbullah, Hamas, El Kaide ve tüm İslami Cihad'ın eylemlerinin bir grup "devlet dışı aktör" tarafından yapıldığına inanarak saflık ettiğimizi düşünüyor. Gerçek hayatta bu aktörler, Batı'yı vekalet savaşıyla zayıflatmak isteyen ulus devletlerin (İran, Suriye, Suudi Arabistan, bazen Rusya ya da Çin) ajanlarıdır. 


Çinliler ve Ruslar Amerikalılarla açık bir savaşa girmek istemiyorlar, ancak ABD'nin biraz küçüldüğünü görmekten son derece memnun olurlar, ta ki Avrupa Birliği'nin şu anda olduğu gibi herkes için bir tehdit haline gelene kadar, "böylece Çinliler ve Ruslar küresel gösteriyi uygun gördükleri gibi yönetebilir, petrolü paylaştırabilir ve karı cebe indirebilirler." 


Ancak arada büyük bir fark var: İslam dünyası her zaman bizim düşmanımız olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Çin ve Rusya düşmanımız olmak zorunda değil, ancak büyüklükleri ve kendi Büyük Güç hırsları nedeniyle ilişkilerimiz karmaşık olacaktır. En iyi ihtimalle onları bize doğrudan karşı çıkmanın bir işe yaramayacağına ikna edebiliriz. 


Çevreleme seçeneğine yönelik çeşitli itirazlar duydum. Bazıları çok sert olduğunu ve bu nedenle uygulanmayacağını iddia ediyor; diğerleri ise yetersiz olduğunu ve uzun vadede işe yaramayacağını söylüyor. 


Mevcut siyasi durumda şeriat yanlısı Müslümanların sınır dışı edilmesinin gerçekleşmeyeceği doğrudur. Ancak mevcut siyasi durum uzun sürmeyecek. 


Bu göç nedeniyle birçok Batı ülkesinde iç savaşlar çıkacaktır ve Fransa'da, İngiltere'de ve diğer ülkelerde Müslüman göçmenlerle artan çatışmalar göz önüne alındığında bunun ilk işaretlerini şimdiden gördüğümüz iddia edilebilir. Bu durum nihayetinde durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterecek ve diğer Batılı ülkeleri Müslüman göçünü yasaklamaya ve Müslüman vatandaşlara asimile olmaları ya da ülkeyi terk etmeleri yönünde baskı yapmaya zorlayacaktır. 


İslam dünyasını yapay bir Maginot Hattı'nın arkasına hapsetmenin pratikte mümkün olmadığına dair yorumlar duydum. Moğollar, Çin Seddi'nin etrafından dolaşıp 


Ortaçağ'da Çin'i nasıl kontrol altına aldıysa, 21. yüzyılda da modern iletişim teknolojisiyle kimseyi kontrol altına almak mümkün olmayacaktır. 


Bu itirazı anlıyorum. Hayır, kolay olmayacak ama en azından denemek zorundayız. Sınırlama, kabul edilebilir olan en düşük düzeydir. Belki de nükleer teknolojinin yayılması bir noktada İslam dünyası ile büyük çaplı bir savaşı tetikleyecektir. Bundan kaçınmanın tek yolu, Müslümanları bu teknolojiden mahrum bırakmak için askeri olanlar da dahil olmak üzere adımlar atmaktır. Cihat askeri, siyasi, demografik ve diplomatik araçlarla yürütülmektedir. 
Cihada karşı savunma da aynı derecede çeşitli olmalıdır. 


Ayrıca, çevreleme ve Müslüman olmayan göçü bile sınırlama ihtiyacından bahsetmem, dostsuz bir Batı'nın kuşatma zihniyetini çağrıştırdığı için eleştirildim. Her şeyden önce, daha sıkı göç kontrolü politikası izolasyonizme değil, gerçekçiliğe dayanmaktadır. İnsanlık tarihinin en büyük nüfus patlamasının ve en büyük göç dalgalarının ortasındayız. Basit gerçek şu ki, Batı'da yaşamak isteyenlerin sayısı, içeri alabileceğimizden çok daha fazla. 


Teknolojik küreselleşme, insanların başka ülkelere seyahat etmelerini kolaylaştırdı, ancak aynı zamanda sanki hiç ayrılmamışlar gibi anavatanlarıyla bağlantıda kalmalarını da kolaylaştırdı. Göç oranlarını asimilasyon seviyelerine çekerek bu gerçekle başa çıkmak zorundayız, yoksa toplumlarımız ve tabii ki demokratik sistemimiz yavaş yavaş çökecektir. 


Dahası, ben İslam dünyasının izole edilmesini savunuyorum, Batı'nın değil. Tüm gayrimüslimlerin topraklarımıza özgürce yerleşmesine izin veremesek bile, bu onların bizim düşmanımız olması gerektiği anlamına gelmez. Cihat sadece Batı'ya karşı değil, tüm gayrimüslim dünyaya karşı yürütülmektedir. Müslümanların "kalplerini ve zihinlerini kazanmaya" çalışmayı bırakmalı ve gayrimüslimlere ulaşmaya başlamalıyız. 


Birleşmiş Milletler'e büyük ölçüde İslami gruplar sızmış durumda. BM'yi fon açlığına mahkum etmeli ve her fırsatta alay konusu etmeliyiz. BM'ye alternatif olarak sadece demokratik devletlerin üye olabileceği bir örgüt kurabiliriz. Bir başka olasılık da NATO'nun genişletilmesidir. Bu noktada en önemli ilke İslam dünyasını kontrol altına almaktır. 
Düşmanlarımızın politikalarımız üzerinde etkili olmasına izin veremeyiz, ki bunu kısmen BM aracılığıyla yapıyorlar. 


Batı'nın yapması gereken, siyasi ideallerimiz ve hedeflerimizden bazılarını paylaşan Batılı olmayan devletlerle stratejik ittifaklar kurmaktır. Buna Japonya ve Hindistan gibi Müslüman olmayan ülkeler, belki Tayland, Filipinler ve diğerleri de dahildir. Ancak yine de Rusya ve Çin ile bir anlayışa ve her ikisiyle de istişarelerde bulunmak için bir mekanizmaya ihtiyacımız olacaktır. Belki de yeni ve resmi bir örgüt yerine, en etkili ülkeler, ortaya çıkan sorunları ele almak üzere geçici ittifaklar kuracaklardır. 


Avrupa'daki Eski Batı'da durum şu anda Yeni Batı'dan, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan daha ciddi. 


Avrupa için şu anda yapılması gereken en önemli şey, Avrupa Birliği'ni mevcut haliyle dağıtmak ve sınırlarımız ve yasalarımız üzerindeki ulusal kontrolü yeniden kazanmaktır. 
AB bir organizasyon olarak o kadar derin bir şekilde kusurludur ve Avrasyacı ve İslam yanlısı düşünce tarafından o kadar yoğun bir şekilde sızmıştır ki, reforme edilmesi mümkün değildir. Ve Avrasyalıların teşvik ettiği Filistinlilere yönelik aptalca desteğe son verelim ve kültürel kuzenimiz İsrail'i desteklemeye başlayalım. 


Avrupalılar ayrıca, muhtemelen zaten sonu gelmiş olan refah devletini de terk etmelidir. 
Refah devleti o kadar da kötü değildi, ancak refah devleti ekonomileri, düşük maliyetli ülkelerdeki milyarlarca kapitalistin olduğu bir dünyada rekabet edemez. Ayrıca refah devleti köpeklerin birbirini yediği bir dünyada sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor ve Cihad'a karşı mücadelede çok tehlikeli olan bir pasifliği besliyor. Ayrıca birçok ülkede düşük doğum oranlarına da dolaylı olarak katkıda bulunabilir. 


Avrupa ülkeleri. 


Bunun yerine parayı sınır kontrollerimizi güçlendirmek ve güvenilir ordular inşa etmek için kullanmalıyız. Batı Avrupalılar o kadar uzun süre Pax Americana altında yaşadılar ki kendimizi nasıl savunacağımızı unuttuk. Bunun bir an önce değişmesi gerekiyor. 


Avrupalılar, ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alan Amerikan Anayasası'ndaki Birinci Değişikliğe benzer bir mevzuatı kabul etmelidir. Avrupalı yetkililerin sansür çabalarında giderek totaliterleşmelerinin nedeni, bırakın ulusal sınırlarımızı, vatandaşlarının en temel güvenliğini bile artık korumak istemedikleri ya da koruyamadıkları gerçeğini gizlemektir. 
Avrupa'nın ifade özgürlüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. 


Yenilgicilik ve inkar arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Evet, Avrupa'daki durum şu anda çok ciddi, ancak tamamen kaybedilmiş değil. Henüz değil. Danimarka Karikatür Cihadı, İslami kibirlerinin Müslümanları çok erken, çok agresif olmaya ve dolayısıyla ellerini fazla oynamaya teşvik ettiğini göstermiştir. Bizim asıl sorunumuz kendimiziz. 
Avrupa'nın seçkinleri halkla, halk da gerçeklikle temasını yitirdi. Batı Avrupa şu anda çok kültürlülük, refahçılık, radikal feminizm ve ulus-aşırıcılık gibi farklı ütopyaların bir araya gelmesinden oluşuyor ve bunların hepsi yakında çökecek. Önemli olan soru, bununla nasıl başa çıkacağımızdır. 


Evet, kendi liderlerimiz tarafından ihanete uğradık ama bu yine de sorunun sadece bir parçası. İnsanlar hak ettikleri hükümetleri alma eğilimindedirler. Belki de zayıf olduğumuz için ya da bizi istedikleriyeregötürmek için zihniyetimizdeki zayıflıkları istismar edebildikleri için zayıf liderlere sahip oluyoruz; özellikle de anti-Amerikancılık, anti-Semitizm, aşırı uzlaşı arzumuz ve muhalefeti bastırmamız, Sosyalizmden kalan bireysellik karşıtı miras ve refah devleti bürokrasisinin getirdiği pasiflik. Müslümanlar kendi sorunlarına ve yozlaşmış liderlerine takılıp kaldılar ve kendi başarısızlıkları için herkesi suçluyorlar çünkü bunların kültürlerindeki derin kusurlardan kaynaklandığını asla kabul edemiyorlar. Biz de aynı hatayı yapmamalıyız. Avrupalılar şarap ihraç eder; Araplar ise sızlanma. Olması gereken de budur. 


Avrupa'nın Batılı bir kültürel varlık olarak var olmaya devam edip etmeyeceğini büyük olasılıkla önümüzdeki nesil belirleyecek. Ancak, İslam'ın Avrupa'nın zayıflığının nedeni olmayıp ikincil bir enfeksiyon olması gibi, İslami tehdidin de Avrupa'yı kendinden kurtarmak gibi öngörülemeyen ve ironik bir etkisi olabileceği düşünülebilir. Avrupa kan kaybedecek ama ölmeyecek. 


Hollywood klasiği "Üçüncü Adam" filminde söylendiği gibi: 


"...İtalya'da Borgialar döneminde 30 yıl boyunca savaş, terör, cinayet ve kan döküldü ama Michelangelo, Leonardo da Vinci ve Rönesans ortaya çıktı. İsviçre'de kardeşçe sevgi vardı - 
500 yıl demokrasi ve barış vardı ve bu ne üretti? Guguklu saat." 


Bazıları bunun İsviçrelilere biraz haksızlık olduğunu söyleyebilir. İsviçre uzun zamandır pek çok teknolojik gelişmenin ön saflarında yer alıyor ve biz de sık sık yapılan referandumlar ve doğrudan demokrasiyle onların örneklerinden bir şeyler öğrenebiliriz. Ancak Avrupa'daki yenilemelerin karmaşık olabileceği de bir gerçek. 


Müslümanlar her zaman Rönesans'ı İslami etkilerin tetiklediğini iddia ederler. Bu doğru değildir. Ama belki de bu sefer öyle olacak. Belki de İslam'la girdiğimiz bu ölüm kalım mücadelesi, medeniyetimizi yeniden toparlamak ve canlandırmak için tam da ihtiyacımız olan tokattır. Avrupa'da bir kez daha İslami bir istilayı püskürtmek için hala yeterli güç var mı? Eğer öyleyse, Müslümanlar gerçekten de bir Batı Rönesansını, İkinci Rönesansı tetiklemekten sorumlu olabilirler. 


Bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da bir hüsnükuruntu olup olmadığı henüz belli değil. Avrupa ne yazık ki her iki durumda da bazı savaşlar yaşayacak. Bu bir Michelangelo mu yoksa bir Muhammed mi yaratacak? Bunu sadece zaman gösterecek. 


Kaynak: 


http://www.globalpolitician.com/22568-west 


2.6 Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kültürel Marksistlerin kontrolünde bir siyasi oluşumdur 


Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1950 yılında devletlerin insan haklarına saygısını denetlemek üzere kurulmuş uluslararası bir yargı organıdır. 

Ancak bu mahkeme, Avrupalı olmayan herkese ve özellikle de Müslümanlara karşı saldırgan olduğu düşünüldüğünden, ana görevi Avrupa geleneklerini, kültürünü ve kimliğini yıkmak olan tanınmaz bir canavara dönüşmüştür. Kültürümüzü ve mirasımızı hala korumak istediğimizden, mahkemede reform yapmaktan (mevcut yetkileri önemli ölçüde sınırlamak veya kültürel Marksist yargıçları kültürel muhafazakar olanlarla değiştirmek) ya da mahkemeyi tamamen ortadan kaldırmaktan başka bir alternatif göremiyorum. Bu yapılana kadar hiçbir şekilde uygulanmamalıdır. Mahkeme kararları ve ilkeleri, kültürel Marksistler tarafından ya doğrudan kültürel muhafazakarlara karşı kullanılmak ya da Avrupa kültürünü, geleneklerini, kimliklerimizi sistematik ve aşamalı olarak yok etmek ve ulus devletlerin egemenliğini sınırlamak için sıklıkla "emredilmektedir". 


Buna bir örnek 2009 yılında İtalya'da görülen haç davasıdır. AİHM haçın saldırgan bir sembol olduğu sonucuna vardığı için tüm haçların devlet sınıflarından kaldırılmasını emrettiler. 
Ancak aniden bir direnişle karşılaştılar. İtalya'da ezici bir çoğunluk bu karara karşı çıktı. 
Bunun yerine birçok lider daha fazla haç dağıtılmasını ve devlet dairelerine yerleştirilmesini emretti. Birdenbire daha dindar hale geldikleri için değil, haç en önemli kültürel ve tarihi sembol olduğu için. Haç Avrupa'dır. 


Bu ve benzeri davaların gösterdiği şey, AİHM'nin Avrupa siyasi doğruculuğunun/kültürel Marksizmin/çokkültürlülüğün temellerini korumak ve bunlara hizmet etmek üzere tasarlanmış bir kurum haline geldiğidir. Bu nedenle Strazburg'daki AİHM, "hümanist" kamuflajı altında sadece verili çok kültürlü doktrinlere ideolojik gerekçe yaratmaya ve sunmaya hizmet eden ırkçı ve soykırımcı bir siyasi oluşumdur. Kültürel Marksistler tarafından kullanılan bir araçtan, ideolojik bir balyozdan başka bir şey değildir. 


Şu an itibariyle Strazburg'daki AİHM, çok kültürlülüğün ve Avrupa kültür ve kimliklerinin yapısökümünün propagandasını yapmaktadır. Dolayısıyla, kendisini yaratan insanların altını oymaya çalışan Avrupa karşıtı bir siyasi nefret kurumudur. Strazburg'daki AİHM reforme edilmelidir. Bu yapılana kadar, kültürel Marksizm propagandası yapan düşmanca bir siyasi oluşum olarak görülmelidir. 


2.7 Churchill'i mi Godot'yu mu bekliyorsunuz? 


Fjordman tarafından 


Bir keresinde Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı absürdist tiyatro oyununu izleme zevkine erişmiştim. Vladimir ve Estragon adında iki adam oturmuş Godot adında bir adamı beklemektedir. Tabii ki Bay Godot asla ortaya çıkmaz. Yıllar önceydi ama nedense geçenlerde Avrupa'daki siyasi durumu izlerken aklıma geldi. 


Muhammed karikatürleri krizinin en yoğun olduğu dönemde Fjordman, bunun Avrupa ve Batı için iyi bir haber olduğunu düşünen azınlığın arasındaydı. Amerikalılara saçma gelse de, 
bu oldukça masum karikatürler Avrupalıların İslami tehdide karşı gözlerini açmak için 11 
Eylül terör saldırıları, Londra ve Madrid bombalamalarının toplamından daha fazlasını yapmış olabilir. Bu kadar aptalca bir şey yüzünden elçilikleri yakıp yıkabilen insanların bizimle hiçbir ortak noktası yoktur ve demokratik toplumlarımızda işlev göremezler. 
Müslümanlar belki de çok ileri gittiler, çok erken davrandılar ve böylece neredeyse komaya girmiş olan Avrupa kıtasına biraz canlılık getirdiler. Bu yorumun doğru olabileceğine ve gidişatın gerçekten de değişmekte olduğuna dair bazı işaretler görüyorum. Son kamuoyu yoklamaları, İslam'ın barışçıl bir din olduğu yönündeki beyin yıkamalara artık inanmayan sıradan Avrupalıların kritik bir kitle oluşturduğunu gösteriyor. 


Almanya'da Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi tarafından yaptırılan bir araştırmayal|1| göre, Almanların yüzde 56'sı halihazırda bir "kültürler çatışması" olduğuna inandıklarını söyledi. Yüzde 71'i İslam'ın "hoşgörüsüz" olduğuna inandığını söylerken, yaklaşık yüzde 91'i İslam'ı kadınlara yönelik baskıyla ilişkilendirdiğini ifade etmiştir. Bazı İslam ülkelerinde kilise inşası yasak olduğu sürece Almanya'da cami inşasının yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği sorulduğunda, yüzde 56'lık bir kesim buna katıldığını ifade etmiştir. Hatta Almanya'nın anayasal hakkı olan din özgürlüğünün İslam'la ilgili olarak sona erdirilmesi için önemli bir destek vardı. Ülkeyi korumak için Almanya'da İslam'ın uygulanmasına katı sınırlar getirilip getirilmemesi gerektiği sorulduğunda, yüzde 40 bu tür adımları destekleyeceğini söyledi. 
Hollanda'da|2) ise katılımcıların yüzde 63'ü İslam'ın modern Avrupa yaşamıyla bağdaşmadığını düşünmektedir. Siyasi Doğruculuğun arafı İsveç'te bile kamuoyu yoklamaları her üç İsveçliden ikisinin/31 İslam'ın İsveç toplumuyla/4J bağdaştırılabileceğinden şüphe duyduğunu ortaya koymuştur. Son zamanlarda, İsveç'te kamusal tartışma üzerindeki sansür duvarında ilk kez gözle görülür çatlaklar olduğunu gördüm. Tüm Avrupa'da değişim havası esiyor. 


Avrupalılar artık yavaş yavaş çokkültürlülük, Siyasi Doğruculuk ve Müslüman göçünün büyüsünden uyanmaya başladılar, ancak hala tavşan deliğinin ne kadar derin olduğunu bilmiyorlar. Birçoğu hala Eurabia'yı ya da Avrupa Birliği'nin, kendilerine emanet edilen temsilcileri de dahil olmak üzere, kıtaya kitlesel Müslüman göçünü aktif olarak teşvik ettiği gerçeğini duymadı. Bunu yapana kadar AB'yi yıkmak daha zor olacaktır ve bana göre Avrupa'nın bundan galip çıkması için bu kesinlikle gereklidir|51. Hayır, AB Avrupa'nın tek sorunu değil ama açık ara en kötüsü ve AByönetimde olduğu sürece diğer sorunlarımızı çözme konusunda teorik bir şansımız bile yok. Tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Saat geç oldu. Çok mu geç? Çok geç olmasa bile, ne yapılabilecekse bir an önce yapılmalıdır. 


Peki, bundan sonra ne yapmalı? Neyi bekliyoruz? Belki de iyi bir liderin öne çıkmasını? Peki, neredeo lider? 1930'ların sonundaki yatıştırma sürecinde Churchill zaten oradaydı ve gerektiğinde devreye girmeye hazırdı. Sorun şu ki, şu anda onun seviyesinde birini göremiyorum. Tony Blair mi? Irak savaşı dışında, hem İngiltere'de hem de yurtdışında İslam'la ilgili yaptığı her şey kesinlikle yanlıştı. Bazı açılardan Chamberlain'den bile daha kötü bir yatıştırıcı. Gordon Brown'ın daha iyi olacağından şüpheliyim. 

Chirac rüşvetçi bir sahtekar, de Villepain Napolyon kompleksi olan kendini beğenmiş, Eurabian bir palyaço, Sarkozy çok kötü değil ama yeterince iyi değil ve Fransa'nın başı Avrupa'nın geri kalanı için bir şey yapamayacak kadar belada. Ayrıca, Eurabia'yı ilk yaratan da Fransa'ydı. Onları saymıyorum. İspanya geçmişine dair her şeyi unuttu ve 


El-Kaide tarafından iktidara getirilen Zapatero gibi yatıştırıcı bir sosyalist sansar başbakan. 
İtalya kısa bir süre önce sağcı hükümetini, solcu, süper Avrokrat Romano Prodi ve Kuzey Afrika'dan gelen Müslümanların ülkeye girmesi için kapıların açılmasını isteyen Komünist bakanlar lehine görevden aldı. Bu da Almanya'nın Angela Merkel'ini büyük ülkeler arasında en az kötülider olarak bırakıyor. Ancak Bayan Merkel bir Thatcher değil ve kesinlikle bir Churchill de değil. 

Korkunç AB Anayasasına verdiği destek, Avrupa'nın Avrupalılaştırılmasının potansiyel bir lideri olarak onu gözden düşürmek için yeterli olmalıdır. İktidarda omurgaya benzer bir şeye sahip tek Batı Avrupalı lider Danimarka'daki Anders Fogh Rasmussen, ancak Danimarka buna liderlik etmek için çok küçük. Umarım bir Churchill'in öne çıkmasını bekliyoruzdur ama bazen Godot'yu beklediğimizden korkuyorum. 


Zayıf liderlerden şikayet ediyoruz, ama belki de halk olarak zayıf olduğumuz için zayıf liderler üretmeye devam ediyoruz? Ve eğer sonunda bir Churchill bulursak, basın bulabildikleri her kusur için onu parçalayacak mı? Gerçek Churchill bugün seçilebilir miydi, yoksa medya onu çok içki içtiği için canlı canlı yer ve yerine kurnaz bir izci çocuğu mu getirirdi? Ve eğer güçlü bir lider öne çıkarsa, demokratik bir zihniyete mi sahip olacak yoksa daha karanlık bir gündemi mi olacak? Churchill İslam'ı kesinlikle anlamıştı. Daha 1899 yılında yazdığı "Nehir Savaşı" adlı kitabında Muhammed'in takipçileri hakkında şunları yazmıştı 


"Muhammedanizm'in taraftarlarına yüklediği lanetler ne kadar da korkunç! Bir insanda köpekteki hidrofobi kadar tehlikeli olan fanatik çılgınlığın yanı sıra, bu korkunç kaderci ilgisizlik de var. Etkileri birçok ülkede açıkça görülmektedir. Peygamber'in takipçilerinin hüküm sürdüğü ya da yaşadığı her yerde kötü alışkanlıklar, özensiz tarım sistemleri, hantal ticaret yöntemleri ve mülkiyet güvensizliği mevcuttur. Alçaltılmış bir duygusallık bu yaşamı zarafet ve incelikten, sonraki yaşamı ise saygınlık ve kutsallıktan yoksun bırakır. Muhammed'in hukukunda her kadının bir erkeğin mutlak mülkü olarak, ya bir çocuk, ya bir eş ya da bir cariye olarak ona ait olması gerektiği gerçeği, İslam inancı insanlar arasında büyük bir güç olmaktan çıkana kadar köleliğin nihai yok oluşunu geciktirmelidir. Bireysel olarak Müslümanlar muhteşem nitelikler gösterebilirler - ancak dinin etkisi, onu takip edenlerin sosyal gelişimini felç eder. Dünyada bundan daha güçlü bir gerici güç yoktur. Can çekişen bir din olmaktan çok uzak olan Müslümanlık militan ve din değiştiren bir inançtır. Daha şimdiden Orta Afrika'ya yayılmış ve her adımda korkusuz savaşçılar yetiştirmiştir; ve eğer Hıristiyanlık, boşuna mücadele ettiği bilimin güçlü kollarına sığınmamış olsaydı, modern Avrupa'nın uygarlığı, antik Roma'nın uygarlığı gibi çökebilirdi." 


Churchill'in konuşmaları 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler için büyük bir ilham kaynağı olmuş, ancak aynı zamanda "kan, emek, gözyaşı ve terden başka sunacak bir şeyim yok" sözünü de vermiştir. Britanya Savaşı'ndan önce şu ölümsüz sözü söyledi: "Adamızı savunacağız, bedeli ne olursa olsun, sahillerde savaşacağız, çıkarma alanlarında savaşacağız, tarlalarda ve sokaklarda savaşacağız, tepelerde savaşacağız; asla teslim olmayacağız." Bugünün yozlaşmış ve zevk düşkünü Batılıları benzer bir konuşmaya nasıl tepki verirdi? Sanırım Winston bu konuşmayı şu şekilde yeniden yazmak zorunda kalırdı: "Kıtamızı savunacağız, bedeli ne olursa olsun, dondurma kamyonlarında savaşacağız, kablolu TV araçlarında savaşacağız, jakuzilerde ve kaplıcalarda savaşacağız, tırnak salonlarında savaşacağız; asla teslim olmayacağız." 


Basit bir çöküşün yanı sıra, Avrupa'da hiçbir şeyin, hele de silahlı mücadele yoluyla, uğruna savaşmaya değmeyeceğine dair yaygın bir ideolojik duygu var. Büyük Gerçekler yoktur, her şey eşittir. Herhangi bir durumda savaşın anlamsızlığı fikrinin Avrupa zihnine nereden girdiğini anlamak istiyorsak, kelimelerle arası iyi olan bir başka Britanyalı Wilfred Owen'ın şiirlerini okumalıyız. Belki Avrupa'nın kendine olan inancı Auschwitz'de öldü ama bundan on yıllar önce, Birinci Dünya Savaşı siperlerinde ağır bir yara almıştı. Avrupa'yı radikalleştiren, Rus Devrimi'ni ve Sovyet Komünizmi'nin yükselişini tetikleyen Birinci Dünya Savaşı'ydı ve Adolf Hitler adlı genç bir onbaşı da dahil olmak üzere Almanya'yı intikam arzusuyla dolduran ve 1930'larda iktidara gelmeleri için ihtiyaç duydukları mühimmatın çoğunu sağlayan da Birinci Dünya Savaşı'ydı. 


Wilfred Owen, Somme Savaşı'na katılan ve daha sonra mermi şoku nedeniyle tedaviye gönderilen bir asteğmendi. Gaz savaşı ve siperlerdeki yaşam hakkında yazdığı korkunç şiirler ona 1. Dünya Savaşı'nın önde gelen şairi statüsünü kazandırmıştır. Wilfred Owen 4 Kasım 1918'de, savaşın bitiminden sadece bir hafta önce çatışmada öldürüldü. En ünlü şiirlerinden biri "Ölüme Mahkum Gençlik Marşı "dır(61:" 


Sığır gibi ölenler için hangi geçiş çanları? 
-Sadece silahların korkunç öfkesi. 

Sadece kekeleyen tüfeklerin hızlı 

çıngırakları Aceleci nutuklarını 

patlatabilir. 

Artık onlar için alay yok; Ne dualar ne de çanlar; Ne de korolardan başka yas sesi,- 

Feryat eden mermilerin tiz, çılgın koroları; Ve hüzünlü kıyılardan onları çağıran borazanlar. 
Onları hızlandırmak için hangi mumlar tutulabilir? Erkeklerin ellerinde değil ama gözlerinde parlayacak vedaların kutsal ışıltıları. 
Kızların kaşlarının solgunluğu onların solgunluğu olacak; Çiçekleri sabırlı zihinlerin şefkati, Ve her yavaş alacakaranlık perdelerin çekilmesi. 


Wilfred Owen'ın neden savaşın beyhude olduğunu düşündüğünü, anlamadığı bir amaç uğruna siperlerde çürüyüp gittiğini anlayabiliyorum. Ancak savaşın her şeyden daha kötü olduğu doğru değil. Şeriat savaştan daha kötüdür. Avrupa medeniyetinin bu yüzyılda ayakta kalamayacağına dair iddialar duydum. Bir yüzyıl çok uzun bir zaman, bunu unutmayın. Avrupa'nın gerçekten güçlü ve kuvvetli olduğu 1906 yılında (Churchill hariç) herhangi biri Avrupa'nın Cezayirliler ve Pakistanlılar tarafından alt edilme sürecinde olduğunu tahmin edebilir miydi? Her şey değişir. Daha kötüsü için değişebilirler ama daha iyisi için de değişebilirler. EĞer yeni bir dünya savaşı çıkarsa, ki bu giderek daha olası görünüyor, bu Avrupa medeniyetinden geriye kalanları sonsuza kadar bitirebilir. 
Ancak teorik olarak tam tersi bir etki de yaratabilir; şok dalgaları şu anda gördüğümüz çökmüş, nihilist Avrupa'dan farklı bir Avrupa yaratabilir. Örneğin Hıristiyanlığın yeniden canlandırılması gibi. Evet, bu olabilir. Daha önce de garip şeyler oldu. Atalarımız, bizden daha iyi erkekler ve kadınlar, bin yıldan fazla bir süre boyunca İslam'a karşı durdular ve kıtaları için kanlarını feda ettiler. Bunu yaparak sadece Avrupa'nın kalbini ve dolayısıyla Batı medeniyetinin kendisini korumakla kalmadılar, aynı zamanda büyük olasılıkla genel olarak dünyayı tartışmasız İslam hakimiyetinden korudular. Şimdi söz konusu olan riskler o zamankinden daha az değil, muhtemelen daha fazla. 


Bazı insanlar Avrupa'nın uğruna savaşmaya değmediğini ve buradaki pek çok insanın başına gelecekleri hak ettiğini iddia ediyor. Evet, önemli bir kısmı hakediyor. Evet, İsviçre'deki banka hesapları, Suudi Arabistan ve Arap Birliği ile iyi ilişkileri, Val&ry Giscard d'Estaing ve onun yarım milyar insan için demokrasiyi yok edecek berbat AB Anayasası ile AB dış politika şefi Javier Solana gibi insanlar başlarına gelecek her şeyi hak ediyorlar. Sorun şu ki, bunun için cezalandırılmayı en çok hak edenler, bedel ödemesi en az muhtemel olanlardır. 
Eurabia'nın yaratıcıları, işler zorlaştığında kıtadan ilk kaçanlar olacak ve Eurabia'nın adını bile duymamış ve yaratılmasını asla onaylamamış olanları savaşmaya bırakacaklardır. 


Edmund Burke, eğer bir toplum bir sözleşme olarak görülebiliyorsa, sözleşmenin taraflarının çoğunun ya ölmüş ya da henüz doğmamış olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyordu. Ben bu fikri seviyorum, yani bir ülke için savaşırken sadece şu anda orada olanlar için değil, daha önce orada yaşayanlar ve gelecekte orada yaşayacak olanlar için de savaşırsınız. Eğer Avrupa'nın bugünkü hali için savaşmak istemiyorsak, o zaman bir zamanlar olduğu hal için savaşalım, 


ve belki, sadece belki, bir kez daha ne olabileceği için. Bu kıtada bir zamanlar gerçek bir büyüklük vardı. Şimdi çok uzun zaman önce gibi görünüyor, ama belki oraya tekrar ulaşabiliriz. 

Avrupa Parlamentosu üyesi Finlandiyalı Hannu Takkula|7|) İsrail ve Avrupa'nın kaderinin daha önce hiç bu kadar birbirine bağlı olmadığını söyledi. "İsrail'den nefret eden aynı güçler Avrupa'dan danefret ediyor" diyen Takkula, Avrupa'nın İsrail'i destekleyerek Yahudi-Hıristiyan köklerine sadık kalması gerektiğini sözlerine ekledi. Takkula, Avrupa'nın mirasının "Atina, Roma ve Kudüs olmak üzere üç şehir üzerine kurulduğunu" söyledi. Müslümanlar, tıpkı Doğu Roma Konstantinopolis'i fethettikleri gibi Roma'yı da yakında fethedecekleri konusunda açıkça övünüyorlar, Kudüs'ü kuşatma altına alıyorlar ve Atina'nın kültürel mirasını "koruduklarını" ve Batı'ya "aktardıklarını" iddia ederek gasp ediyorlar. 
Geçmişimize sahip çıkmanın ve böylece geleceğimizi geri kazanmanın zamanı geldi. 


Fjordman kötümser olmakla suçlanıyor. Diğerlerinden daha kötümser olup olmadığımdan emin değilim. Avrupa'nın çoktan kaybedildiğini düşünen pek çok insan var. Ben de bunun olası birkaç sonuçtan yalnızca biri olduğunu ifade edenler arasındayım. 
Avrupa şu anda tarihin akışının her iki yöne de gidebileceği o meşhur kavşaklardan birinde bulunuyor. Avrupa'nın zayıflığı ve İslam'ın hızla yayılması göz önüne alındığında, Müslümanların bunu kazanabileceği ihtimalini göz ardı etmek aptallık olur. Ancak ben bir başka ihtimalin de İslam'ın Avrupa savaşını kaybetmekle kalmayıp bu yüzyılda küresel bir güç olarak yok olabileceği yönünde olduğunu düşünüyorum. Belki de garip bir şekilde, Avrupa'nın sömürgecilik sonrası suçluluk kompleksinden kurtulmak için kendisinin de bir sömürgeleştirme ve sömürgecilikten arındırma döneminden geçmesi gerekiyordur? 


İslam'ın Avrupa'ya, Batı'ya ve aslında insanlığa karşı yürüttüğü bu savaş 1300 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Bu üçüncü büyük Cihad, Batı'nın kalbini zapt etmeye yönelik üçüncü İslami girişimdir. Bunu kanıtlayamasam da, bunun aynı zamanda son girişim olacağına dair çok güçlü bir his var içimde. Dördüncü bir cihat olmayacak. Ya Müslümanlar bu kez kazanacak ya da İslam'ın kendisi bir yenilgiye uğrayacak ve bir daha asla toparlanamayacağı kadar güçlü bir darbe alacak. Bu belki de insanlık tarihinin en uzun ve kesintisiz savaşıdır. Ve önümüzdeki on yıllar içinde karara bağlanmak üzere. Tüm bunların nasıl sonuçlanacağından emin değilim. Bildiğim tek şey, her şeyin benim gözetimimde karara bağlanabileceği ve atalarımın 1300 yıl boyunca sağlam tuttuğu bir şeyin zayıf halkası olmak istemediğim. 


Churchill'den alıntı yapacak olursak: "Bu bir son değil. Sonun başlangıcı bile değil. Ama belki de başlangıcın sonudur." Umalım da yakında onun gibi biri ortaya çıksın. Ona ihtiyaç olacak. 


Kaynak: http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-8B99760A-E931-4EE8-8AC7-EBO47E8A67B8 


. http:/Ylittlegreenfootballs.com/weblog/?entry-20665&only 

. http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewltem/item!D/12143 

. http://www.faithfreedom.org/oped/Fjordman60527.htm 

. http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dIl/article?AlD-/20051028/SAMFUND/510270362 

. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/06/why-eu-needs-to-be-destroyed-and-soon.html 

- http://www.hcu.ox.ac.uk/jtap/warpoems.htm#7 

. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid-1145961320675&pagenamez-/JPostW2FJPArticleY92FShowrFull 


NOUBUNP 


Şeytanın adı: kültürel Marksizm, çok kültürlülük, küreselleşme, feminizm, duygusallık, intihara meyilli hümanizm, eşitlikçilik - bir felaket reçetesi 


"Neden dikildiğini bilmeden bir çiti asla yıkmayın." Robert Frost 


2.8 Batı Feminizminin Başarısızlığı 


Fjordman tarafından 


Daha önce Batı feminizminin zararlı etkileri üzerine birkaç yazı yazmıştım. Şu anda Batı şehirlerindeki büyük şiddet dalgası ve özellikle tecavüzler beyazlara karşı bir savaş biçimidir ve bunun böyle kabul edilmesinin zamanı gelmiştir. Gallia Watch'taki bu yazıda|1|) belirtildiği gibi: 


Savaşta olduğu gibi, kazananlar kendi kadınlarını korurken yerli kadınları ele geçirirler. 
Avrupalı kadını ya da Fransa'yı aşağılamayı amaçlayan tüm söylem ('Fransa'yı bir fahişe gibi beceriyorum' diyor rap grubu Sniper) Avrupalıların kadınsılaştırılmasının, Avrupa'nın fethedilecek bir toprak, her türlü yağmaya açık bir yaşam alanı olduğu fikrinin bir parçasıdır. 
Kötü şöhretli 'toplu tecavüzler' Avrupalı kadınlara yönelik kolektif şiddetin bir başka örneği değil midir, tıpkı Rus askerlerinin 1945'te harabeye dönmüş Berlin'de Alman kadınları ele geçirirken yaptıkları gibi. Hepsi bir arada. Kadınlarını korumayan bir kabile, savaşı çoktan kaybetmiş gibi davranıyor demektir. Çoğumuz bunu bilmiyoruz. Ama düşmanlarımız biliyor. 


Batılı bir erkek olarak, Batılı kadınların bunu bir ölçüde kendi başlarına getirdiklerini söylemek isterim. Birkaç nesildir Avrupalı erkeklere karşı ideolojik, psikolojik ve ekonomik bir savaş yürütüyorlar ve bunun sizi "özgür" kılacağına inanıyorlar. Bunun gerçek sonucu, siz ve arkadaşlarınız tarafından desteklenen göçmen politikalarının doğrudan bir sonucu olarak, her zamankinden daha az hareket özgürlüğüne ve güvenliğe sahip olmanızdır. 


Gerçek şu ki, Avrupalı erkekler dünya üzerindeki neredeyse tüm diğer büyük medeniyetlerin erkeklerine kıyasla kadınlara daha saygılı davranmışlardır. Sadece modern çağda değil, yüzyıllar boyunca. Yine de en çok şeytanlaştırılan ve saldırıya uğrayan erkek grubu biziz, oysa beyaz olmayan erkeklere çok daha fazla saygı gösteriliyor. Beyaz erkeklerin bundan anladığı, beyaz Batılı kadınların kendilerine bok gibi davranan erkekleri tercih ettikleri ve kendilerine saygılı davranan erkeklere saygısızlık ettikleri. Saygın bir muamele görmek istiyorsanız bu pek de akıllıca bir davranış değildir. 


Gerçek şu ki, herhangi bir ulus dış saldırılara karşı her zaman erkekler tarafından korunur. 
Kadınlar bu konuda destekleyici bir rol oynayabilir ama asla bundan fazlasını yapamazlar. 
Bugünlerde filmlerde gördüğünüz "kız gücü" ve "kıç tekmeleyen kadınlar" hakkındaki tüm konuşmalara rağmen, eğer "kabilenizin" erkekleri sizi koruyamayacak kadar zayıf ya da moralsizse, siz daha "Vajina Monologları" diyemeden diğer "kabilelerin" erkekleri tarafından köleleştirilir ve ezilirsiniz. Yani erkeklerin erkekliklerini, kendilerini ve ailelerini savunma istek ve yeteneklerini kırarsanız, ülkeyi yok edersiniz. Batılı kadınların son kırk yıldır yaptığı da tam olarak bu. Öyleyse sonuçlara neden şaşırıyorsunuz? 

Dediğiniz gibi, Doğa Ana'yı kandıramazsınız. Onu uzun süre kandırmaya çalıştınız ve şimdi bunun bedelini ödüyorsunuz. 


Batılı kadınlar, sizi kendi medeniyetinize karşı bir kitle imha silahına dönüştürmeyi amaçlayan sistematik Marksist endoktrinasyona maruz bırakılmıştır ve bu strateji oldukça başarılı olmuştur. İşte Robert Spencer'ın Barış Dini kitabından bir alıntı: 


Hıristiyan tarihine ve doktrinine yönelik saldırılar, Hıristiyan olmayan Avrupalı ve Amerikalı gençlere bile kültürel bir utanç duygusu aşılamaya yönelik daha büyük bir çabanın ayrılmaz bir parçasıdır - Batı'nın savunulmaya değer olduğunu düşünmelerine karşı militan bir utanç. 
Beyaz bir Amerikalı öğrenci olan 'Rachel', 2001 yılında Kızılderili profesör Dr. David 

Yeagley'e şunları söylediğinde farkında olmadan bu tutumu özetlemiştir: 'Bakın Dr. Yeagley, kültürümde gurur duyulacak hiçbir şey göremiyorum. Hepsi bir hiç. Benim ırkım sadece bir hiç... Kültürünüze bakın. 

Amerikan Kızılderili geleneğine bakın. Bence bu gerçekten harika. Gurur duyacak bir şeyiniz var. Benim kültürüm hiçbir şey. Yeagley düşündü: "Cheyenne halkının bir sözü vardır: Bir ulus, kadınlarının kalpleri yere düşene kadar asla fethedilemez... Rachel halkını kınadığında, bunu ayin okuyan bir Baş Rahibenin dingin özgüveniyle yaptı. Eleştirilmekten ya da kınanmaktan korkmadan söyledi. Ve hiçbir eleştiri almadı. Diğer öğrenciler sessizce dinlediler, gözleri çekingen bir şekilde benimle Rachel arasında gidip geliyordu, sanki hangimizin daha yüksek bir otorite teşkil ettiğinden emin değilmişiz gibi... Rachel'ın halkını kim fethetmişti? Onlara saygısızlık etmesine ne sebep olmuştu? Neden yenilmiş bir kabilenin kadını gibi davranıyordu? 


Aklın İntiharı kitabından bir alıntı eklemek istiyorum: Radikal İslam'ın Batı'ya Tehdidi, yazan Lee Harris: 


"Müslümanlar alfa erkek çocuklarını sert, agresif ve acımasız olmaya teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz çocuklarımıza iyi öğrenciler olmayı, büyük ve güvenli şirketlerde iyi işler bulmayı hedeflemeyi, emeklilikleri için ihtiyatlı planlar yapmayı öğretiyoruz. 
Oğullarının kutsal savaşçılar olmasını istiyorlar. Oğullarımız iyi bir üniversiteye girerse gurur duyarız; oğulları şehit olarak ölürse gurur duyarlar. Toplumunuzu yüksek testosteronlu alfa erkeklerden kurtarmak barış ve huzur getirebilir; ancak sizden fanatik bir şekilde nefret etmek üzere eğitilmiş ve sizi yok etmeye ant içmiş alfaerkeklerden oluşan bir ordu kuran bir düşmanınız varsa, intihar etmiş olursunuz. Ne yaptığınızın farkına varmanız yıllar ya da on yıllar alabilir, ancak o zamana kadar gidişatınızı tersine çevirmek için çok geç olacaktır. Batı'da testosteronun sona ermesi tek başına tarihin sonunu getirmeyecektir, ancak Batı'nın sonunu getirebilir." 


Kaynaklar: 


http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/08/failure-of-western-feminism.html 
1. http://galliawatch.blogspot.com/2008/08/endangered-species.html 


2.9 Feministlerin "Erkek Çocuklara Karşı Savaşı" İslam'ın Önünü Nasıl Açtı? 


Fjordman tarafından 


Bazı yorumcular, İtalyan yazar Oriana Fallaci/1J ve diğerlerini(21 örnek göstererek, Batı'nın en tutkulu ve en cesur savunucularının birçoğunun kadın olduğuna işaret etmekten hoşlanmaktadır. Ancak Bayan Fallaci gibi kadınlar, ne kadar cesur olurlarsa olsunlar, Batılı kadınları temsil etmiyorlar. Yakından bakarsanız, ortalama olarak Batılı kadınların Batılı erkeklere kıyasla çok kültürlülüğü ve kitlesel göçü daha fazla desteklediğini fark edeceksiniz. 


İskandinavya'daki Müslüman kadın karşıtı şiddet hakkındaki yazılarıma çok sayıda yorum|3) aldım. Okuyucularımdan bazıları İskandinav erkeklerinin bu konuda ne yaptığını sordu. Ne yapıyorlar 


O Vikinglere ne oldu ki? Valhalla'da çok mu fazla bal likörü içtiler? Bugün onları çevreleyen romantik gizeme rağmen, Vikingler çoğunlukla vahşi barbarlardı. Ancak kızları Müslümanlar tarafından taciz edilirken görmezden geleceklerinden şüpheliyim. Bu durum bazı açılardan günümüz İskandinavlarını Vikinglerden daha kötü barbarlar haline getiriyor. 


Bu tepkisizliğin nedenlerinden biri, sorunun tüm boyutlarını kamuoyundan gizlemek için ana akım medyadaki kasıtlı ve yaygın sansürdür. Bununla birlikte, en önemli nedenin İskandinavya'ya onlarca yıldır nüfuz etmiş olan feminizmin aşırı erkek karşıtlığı ile ilgili olduğundan şüpheleniyorum. Erkeklerin koruyucu içgüdüsü harekete geçmiyor çünkü İskandinav kadınları geleneksel erkeklik kokan diğer her şeyle birlikte bunu da ortadan kaldırmak için yorulmadan çalıştılar. Bu nedenle feminizm İskandinavya'yı ve belki detüm Batı medeniyetini büyük ölçüde zayıflatmıştır. 


Norveç'te Müslüman göçü çılgınlığına ciddi bir şekilde karşı çıkan tek büyük siyasi parti sağcı İlerleme Partisi'dir. Bu parti oyların yaklaşık üçte ikisini, hatta 70'ini erkeklerden almaktadır. Ölçeğin diğer ucunda ise üçte iki ya da 9670 kadın oyuna sahip Sosyalist Sol Parti yer almaktadır. Mevcut göçü en çok eleştiren partiler genellikle erkek partileriyken, Çok Kültürlü toplumu övenler feministlerin hakimiyetindedir. Atlantik'in öte yakasında, eğer sadece Amerikalı kadınlar oy kullansaydı, 11 Eylül sırasındaki ABD Başkanının adı George Bush değil Al Gore olurdu. 


Ülkemde oy verme kalıplarındaki bu cinsiyet farklılığının standart açıklaması, erkeklerin daha açık fikirli ve yabancılarla dayanışma gösterme becerisi daha yüksek olan kadınlara kıyasla daha "yabancı düşmanı ve bencil" olduklarıdır. Bu olasılıklardan biri. Bir diğer olasılık ise erkeklerin geleneksel olarak "kabileyi" koruma ve düşmanı tespit etme sorumluluğuna sahip olmalarıdır ki bu da köpeklerin birbirini yediği bir dünyada bir gerekliliktir. Kadınlar daha naiftir ve yüzleşmekten kaçınmanın ya da hoş olmayan gerçeklerle şimdi yüzleşmenin uzun vadeli sonuçlarını rasyonel bir şekilde düşünmeye daha az isteklidir. 


Feministler her zaman sürücü koltuğunda kadınların oturmasıyla dünyanın daha iyi bir yer olacağını, çünkü kendi çocuklarını feda etmeyeceklerini iddia etmezler miydi? Peki, şu anda yaptıkları da tam olarak bu değil mi? Gülümseyerek Müslüman göçüne kapıları açık tutan partilere oy veriyorlar, yarın çocuklarına saldıracak olan aynı Müslümanlara? 


Bir başka olasılık da Batılı feministlerin ideolojik nedenlerle Müslüman göçüne karşı çıkmamalarıdır. Birçoğu İslam'ın kadınlara yönelik baskısına sessiz kalıyor çünkü onlar da "Üçüncü Dünyacılığı" ve Batı karşıtı duyguları benimsemiş durumdalar. Bu tezi destekleyen bazı kanıtlar görüyorum. 


Amerikalı yazar Phyllis Chesler, The Death of Feminism (Feminizmin Ölümü) gibi kitaplarında kız kardeşlerini sert bir dille eleştirmiştir. Çok sayıda feministin özgürlüğe olan bağlılıklarını terk ederek " korkak sürü hayvanları ve gaddar totaliter düşünürler haline geldiklerini" ve böylece İslami terörizmle yüzleşmede başarısız olduklarını düşünmektedir. 
Günümüz ABD üniversite kampüslerinin, sol söylemin öncülük ettiği "yeni ve şeytani bir McCarthycilik" ile dolu bir portresini çiziyor. 


Chesler haklı. Birçok feministin söylemine bakılırsa, dünyadaki tüm baskılar hem kadınları hem de Batılı olmayan erkekleri ezen Batılı erkeklerden kaynaklanıyor. 
Müslüman göçmenler bu önyargının "diğer kurbanlarıdır". En iyiihtimalle ataerkil domuzlar olabilirler ama Batılı erkeklerden daha kötü değillerdir. Pek çok Batı üniversitesinde erkeklere karşı nefretle dolu dersler vardır ve bunun tersi düşünülemez. 
Bu yüzden İskandinav feministler İskandinav erkeklerini daha geleneksel bir erkeklik sergilemeye ve onları Müslüman erkeklerin saldırganlığına karşı korumaya çağırmıyor. 
Norveçli feministlerin çoğu aynı zamanda Müslüman göçünü sınırlamaya yönelik her türlü adıma "ırkçılık ve yabancı düşmanlığı" olarak karşı çıkacak tutkulu ırkçılık karşıtlarıdır. 


Norveç'teki totaliter feministler, cinsiyet eşitliği adına ekonomide Sovyet tarzı bir düzenleme yaparak, 2007 yılına kadar yönetim kurullarına en az yüzde 40 oranında kadın üye almayı reddeden|4) özel şirketleri kapatmakla tehdit ediyorlar. Sosyalist politikacıların ve solcu yorumcuların, örneğin çokkültürlülük yanlısı ve feminist - eleştirmenler buna kadın üstünlükçülüğü de diyebilir - Dagbladet gazetesi gibi bazı gazetelerde, Müslüman göçmenler için de kotalar olması gerektiğini savunan yorumlarını okudum. 


Radikal feminizm olarak başlayan şey giderek eşitlikçiliğe, her türlü "ayrımcılığa" karşı mücadeleye, tüm insan gruplarının her şeyden eşit pay alması gerektiği ve bunun gerçekleşmesini sağlamanın devletin sorumluluğu olduğu fikrine dönüşmüştür. Bunun en iyi örneği, 2006 yılında Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Ombud'u haline gelen Norveç'in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ombud'udur|5J. Ombud'un görevleri "eşitliği teşvik etmek ve cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve yaş temelinde ayrımcılıkla mücadele etmektir." 


Batılı feministler Batı'da, mağdurlar hiyerarşisindeki konumunuzla siyasi güç kazandığınız bir mağduriyet kültürü geliştirmişlerdir. Birçok açıdan Politik Doğruculuk da bununla ilgilidir. Ayrıca sözde tarihsel önyargılarını gidermek için tarih kitaplarının yeniden yazılmasını talep ettiler ve büyük ölçüde de başardılar; kendi dünya görüşleri okul müfredatına girdi, medyada sanal bir hegemonya kazandı ve kendilerini eleştirenleri "yobaz" olarak göstermeyi başardılar. Hatta kullandığımız dili daha az saldırgan hale getirmek için değiştirmeyi bile başardılar. Radikal feministler PC'nin öncüleridir. 


Her şeyden önce kendilerini mağdur olarak sunmayı seven Müslümanlar Batı ülkelerine girdiklerinde, işlerinin çoğunun kendileri için zaten yapılmış olduğunu görürler. Mağdur olduklarını iddia etme, devlet müdahalesi talep etme ve belki de bunu ele almak için kotalar koyma, tarihin tamamen yeniden yazılması ve bağnazlık ve nefret söylemine karşı kamu kampanyaları gibi önceden oluşturulmuş bir geleneği kullanabilirler. Batılı feministler böylece Batı feminizmini parçalayacak güçlerin önünü açmış ve kendilerini köleleştirmek isteyen insanlarla bazen kelimenin tam anlamıyla aynı yatağa girmişlerdir. 


İsveçli Marksist politikacı Gudrun Schyman, İsveçli erkekleri kadınlara yönelik şiddet nedeniyle toplu olarak vergilendirecek bir yasa tasarısı|6| önerdi. Aynı Schyman 2002 yılında yaptığı bir konuşmada İsveçli erkeklerin Taliban gibi olduğunu söylemişti. Aftonbladet gazetesinde bir erkek köşe yazarı Schyman'ın haklı olduğunu söyleyerek yanıt verdi|71J: Bütün erkekler Taliban gibidir. 


Buradaki ironi, Taliban'ın Afganistan'da kurduğuna benzer bir İslam devletinde, belirli insan gruplarının, bu durumda gayrimüslimlerin, kazandıklarından dolayı değil, sadece kim olduklarından dolayı özel bir ceza vergisi ödemeleridir. Bayan Schyman gibi radikal feministler bu nedenle Taliban'a Batılı erkeklerden daha yakındır, ancak bu ironinin onlar tarafından tamamen gözden kaçırılacağından oldukça eminim. 


Schyman'ın savaş çığlığı "Çekirdek aileye ölüm!" Aynı sloganın son yıllarda Norveçli genç feministler tarafından da tekrarlandığını duydum. Schyman günümüz aile biriminin "kadınların erkeklere tabi olduğu geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri temeli üzerine inşa edildiğini" söylüyordu. Kadına yönelik şiddetin nihai ifadesi olduğu toplumsal cinsiyet hiyerarşisi pekiştirilmiştir." "Nuhafazakârlar aileyi güçlendirmek istiyor. Bunu ciddi bir endişe kaynağı olarak görüyorum." 


2000 yılında İsveçli feminist Joanna Rytel ve Unf**ked Pussy eylem grubu Miss Sweden 
yarışmasının canlı yayını sırasında sahneye çıktı. Ayrıca 2004 yılında İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet için "Asla Beyaz Bir Adam Doğurmayacağım|81" başlıklı bir makale yazdı. Rytel, beyaz erkeklerden neden nefret ettiğini -bencil, sömürücü, kibirli ve seks delisi olduklarını- açıklıyor ve her şeyi netleştirmek için "beyaz erkek olmasın lütfen... Üzerlerine kusuyorum, çok teşekkür ederim" diye ekliyordu. 


Erkek düşmanlığı olan misandri, kadın düşmanlığı olan misojiniden daha az yaygın değildir. 
Aradaki fark, ilkinin sosyal olarak çok daha kabul edilebilir olmasıdır. 


Eğer tüm baskılar Batılı erkeklerden geliyorsa, onları mümkün olduğunca zayıflatmaya çalışmak mantıklı olacaktır. Bunu yaparsanız, gökkuşağının diğer tarafında barış ve eşitlik cenneti bizi bekliyor. Batı Avrupalı kadınlara tebrikler. Kendi oğullarınızı erkeksi içgüdülerinin çoğunu bastırmaları için taciz etmeyi ve onlarla alay etmeyi başardınız. Şaşırtıcı bir şekilde, feminist bir Nirvana'ya girmediniz, ancak gelişmekte olan bir İslami cehennemin yolunu açtınız. 


Feministlerin iddia ettiği gibi, aşırı kadınsı bir toplumun aşırı erkeksi bir toplum kadar yıkıcı olmadığı doğrudur. Çok yumuşak bir toplumla ilgili sorun, sürdürülemez olmasıdır. Daha geleneksel ve agresif olanlarla karşılaştığı anda ezilecektir. 

Batılı kadınlar "ner şeye sahip olmak" yerine her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya. 
Liberal feministler saldırgan bir Müslüman genç çetesiyle karşılaştıklarında ne yapacaklar? 
Sütyenlerini yakıp üzerlerine Vajina Monologları'nın cep baskısını mı fırlatacaklar? 


Belki kadınlar erkekleri paspasa çevirmeyi başarabilirler, ancak bunun bedeli ulusları ve uygarlıkları olacaktır. İtalyan asıllı Amerikalı feminist Camille Paglia'ya göre, "Eğer medeniyet kadınların eline bırakılmış olsaydı, hala ottan kulübelerde yaşıyor olurduk." Bu bir abartı olabilir, ancak erkek enerjisi her dinamik kültürde kesinlikle itici bir güçtür. 


Batı'daki kadın karşıtı Müslüman şiddeti, feminist Ütopya'nın çöküşünün bir belirtisidir. 
Özgürlükler şiddet ya da inandırıcı şiddet tehdidi ile uygulanmalıdır, aksi takdirde anlamsızdırlar. Kadınlar kendilerini korumak için adımlar atabilseler bile, korumanın birincil sorumluluğu muhtemelen her zaman erkeklere ait olacaktır. Dolayısıyla kadınlar ancak erkeklerinin onlara garanti etmeye istekli ve muktedir olduğu kadar özgürlüğe sahip olacaklardır. Birçok feminist teorinin bunu kabul etmemesi büyük bir kusurdur. 


Kadın hakları ile kadın yanılsamaları arasındaki fark bir Smith and Wesson tarafından tanımlanır, bir Betty Friedan ya da bir Virginia Wolf tarafından değil. 


Danimarka'da yaşayan yazar Lars Hedegaard, kadınların Müslüman göçünü akıl dışı bir saflık ya da ideolojik bir inançla onayladıkları teorisine inanmıyor. "Boyun eğme hayali" başlıklı köşe yazısında da belirttiği gibi, kadınların sadece bunu istediğini düşünüyor.O da benim gibi, kadınların daha fazla Müslüman göçüne açık olan partileri destekleme olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu fark ediyor. 


Dünyada kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olduğu neredeyse tek bir Müslüman çoğunluk bölgesi olmadığı düşünüldüğünde bu neden böyle? Ve Hedegaard kışkırtıcı bir soru soruyor: Kadınlar erkeklerden daha mı aptal ve daha mı az aydınlar ki bu kadar çok sayıda kadın kendi teslimiyetlerinin yolunu açıyor? Aynı derecede kışkırtıcı bir yanıt veriyor: "Kadınlar şeriatın önünü açıyorsa, bunun nedeni muhtemelen kadınların şeriat istemesidir." Özgürlük istemiyorlar çünkü itaatkârlık ve boyun eğme onları cezbediyor. 


İngiliz yazar Fay Weldon, "Kadınlar için boyun eğmenin cinsel açıdan çok çekici bir yanı vardır" demiştir. Hedegaard'ın kurnazca belirttiği gibi, birçok kadının aradığı şey boyun eğmekse, kadınsılaşmış Danimarkalı erkekler, izinsiz dışarı çıkmanıza izin vermeyen çöl şeyhlerine kıyasla sıkıcıdır. Müslümanlar, Batı'da İslam'ı seçen kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğuna işaret etmekten hoşlanırlar ve bu aslında kısmen doğrudur. 
İslam "teslimiyet" demektir. Boyun eğmenin bazı kadınlara çoğu erkeğe olduğundan daha cazip gelen bir yanı var mı? Kadınlar güce daha mı kolay boyun eğiyor? 


İslam'ı seçen İsveçli kadınlarla ilgili bir gazete makalesindel9), İslami aile hayatının cazibesi, İslam'ı seçen kadınlar arasında ortak bir özellik gibi görünmektedir. Bazıları İslam'da erkeğin daha rasyonel ve mantıklı, kadının ise daha duygusal ve şefkatli olduğunu belirtmektedir. Bu da kadının çocuklarla ilgilenmesi ve ev işlerini yapması, erkeğin ise çalışması ve ailenin geçimini sağlaması gerektiği anlamına geliyor. Kadınların çoğu hayatlarının bir amaçtan yoksun olduğunu düşünmektedir, ancak Hıristiyanlık onlara uygun bir alternatif gibi görünmemektedir. 


Modern toplumumuzdaki dış görünüş saplantısı ve hem kariyer yapıp hem de ev işleriyle ilgilenmesi gereken kadınlar için daha zor olan yaşam koşulları da bunda rol oynamaktadır. Oprah Winfrey gibi modern talk show sunucularının da teşvikiyle "her şeye sahip olmaktan" bahsedenlerin erkekler değil, bizzat kadınlar olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu durum oldukça ilginçtir. Erkekler kimsenin "her şeye sahip olamayacağını", bir şey elde etmek için bir şeylerden vazgeçmek gerektiğini bilirler. Belki de kadınlar çalışma hayatının o kadar da abartıldığı gibi olmadığını keşfetmişlerdir? Ne de olsa erkekler dünyanın her yerinde kadınlardan yıllar önce ölmektedir. 


Romancı Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi'nin konusu, Hıristiyanlığın modern tarihinin, kadınları bundan önce, "kutsal dişil" ve her zaman yalınayak ve hamile olan bereket tanrıçaları çağında sahip oldukları varsayılan haklardan mahrum etmek için büyük, ataerkil bir komplo olduğudur. Peki durum böyleyse, neden Avrupa'da kiliseye gidenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor? Neden kadınlar kendi özgür iradeleriyle bu baskıcı, ataerkil dinleri arıyorlar? Belki de Fransız filozof Ernest Renan, kadınları "dindar seks" olarak adlandırırken bir şeylerin farkındaydı. Kadınların dine erkeklerden daha mı çok ihtiyacı var? 


Bazı feministler cinsiyetler arasında yeni bir denge bulma umuduyla erkeklerin sınırlarını mı test ediyorlar, yoksa hangi erkeklerin taleplerine karşı koyabilecek kadar güçlü olduğunu ve dolayısıyla hangi erkeklerin onlar adına diğer erkeklere karşı koyabileceğini bulmak için mi erkekleri test ediyorlar? 1970'lerde ateşli bir feminist olan bir kadının daha sonra ne kadar çok aileyi parçalayıp yok ettiklerinden yakındığını duydum. 
Erkeklerin tepkisine ya da tepkisizliğine şaşırmıştı: "Biz korkunçtuk. Neden bizi durdurmadınız?" 


Psikiyatride, saldırganlıklarını dışa yöneltme eğiliminde olan erkeklere kıyasla, kadın hastalarda kendini yaralama veya kendine zarar verme davranışları daha sık görülmektedir. 
Pek çok kadının istismarcı kocaları için kendilerini suçladıkları ve istismarcılarının davranışları için bahaneler ürettikleri de bilinen bir gerçektir. Batı, kadın ruhunun bazı olumsuz özelliklerini benimsedi mi? Yeni kadınsılaşan Batı, Arap ve İslam dünyası tarafından saldırıya uğramakta, kendini suçlamaya devam etmekte ve aynı zamanda tacizcilerinden etkilenmektedir. Böylece, tacizci bir erkeğe karşı kendinden nefret eden bir kadın gibi davranmaktadır. 


Virginia Woolf Kendine Ait Bir Oda adlı kitabında William Shakespeare'in dehasını över|10J: "Eğer bir insan eserini tam olarak ifade edebilmişse, bu Shakespeare'dir. Eğer bir zihin akkor haline gelmişse, engellenmemişse, diye düşündüm, tekrar kitaplığa dönerek, bu Shakespeare'in zihniydi." "Gerçeklere ulaşmak çok zor olduğu için, Shakespeare'in Judith adında olağanüstü yetenekli bir kız kardeşi olsaydı ne olurdu diye hayal etmeme izin verin." 
"Diyelim ki olağanüstü yetenekli kız kardeşi evde kaldı. O da en az Shakespeare kadar maceracı, hayal gücü kuvvetli ve dünyayı görmek için sabırsızlanıyordu. Ama okula gönderilmedi. Bırakın Horace ve Virgil'i okumayı, gramer ve mantık öğrenme şansı bile yoktu." "Bir kış gecesi kendini öldürdü ve şimdi Elephant and Castle'ın dışında omnibüslerin durduğu bir kavşakta gömülü yatıyor." 


Feministler, kadınların siyasette ve bilimde erkekler kadar yer alamamasının nedeninin erkeklerin kadınlar üzerindeki baskısı olduğunu iddia etmektedir. Bunun bir kısmı doğrudur. 
Ancak hikayenin tamamı bu değildir. Erkek olmak, bir şeyi kanıtlamak, bir şeyi başarmak zorunda olmak anlamına gelir, hem de kadınlar için olduğundan daha büyük bir şekilde. 
Buna ek olarak, çocuk sorumluluğu 


yetiştirmek her zaman kadınlara erkeklerden daha fazla düşecektir. Modern bir toplum bu kısıtlamaları azaltabilir, ancak asla tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Bu pratik nedenlerden ötürü, kadınların siyasette ya da iş dünyasının en üst kademelerinde hiçbir zaman erkekler kadar çok sayıda yer alması olası değildir. 


Erkek Çocuklara Karşı Savaş kitabının yazarı Christina Hoff Sommers,(11) "neredeyse 40 yıllık feminist ajitasyon ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen zamirlerden sonra, siyasi makamlara aday olma, şirket kurma, patent başvurusunda bulunma ve bir şeyleri havaya uçurma olasılığı kadınlardan çok daha yüksek olanların hala erkekler olduğuna işaret etmektedir. Fıkraların çoğunu erkekler anlatmaya, başyazıların ve editörlere yazılan mektupların büyük çoğunluğunu erkekler yazmaya devam ediyor. Ve -toplumsal androjenlik özlemi çeken feministlerin hayallerini suya düşüren- erkekler, ev işlerinde ya da çocuk bakımında eşit pay alma konusundaki isteksizliklerinden neredeyse hiç ödün vermiyorlar. Dahası, kadınlar erkeksi erkeklerden hoşlanıyor gibi görünüyor." 


Ayrıca, "Washington'da en az ziyaret edilen anıtlardan biri, Titanik'te ölen erkeklerin anısına dikilen bir sahil heykelidir. Kadın yolcuların yüzde yetmiş dördü 15 Nisan 1912'deki felaketten sağ kurtulurken, erkeklerin yüzde 80'i hayatını kaybetti. Neden mi? Çünkü erkekler 'önce kadınlar ve çocuklar' ilkesine uymuşlardır. "Kollarını yana açmış 18 metrelik granit bir erkek figürü olan anıt, 1931 yılında 'Amerika'nın kadınları' tarafından minnettarlıklarını göstermek üzere dikilmiştir. Yazıtta şöyle yazmaktadır: "Titanik'in enkazında can veren cesur erkeklere. (Onlar, kadınlar ve çocuklar kurtulabilsin diye hayatlarını feda ettiler." 


Simone de Beauvoir ünlü bir sözünde "İnsan kadın olarak doğmaz, kadın olur" demiştir. 
Kadınların doğanın, toplumun ve geleneksel ahlakın tüm telkinlerini reddetmeleri gerektiğini kastetmiştir. Beauvoir, evliliği ve aileyi kadınlar için bir "trajedi" olarak kınamış ve çocuk doğurma ve yetiştirmeyi kölelikle karşılaştırmıştır. 


Gariptir ki, onlarca yıllık feminizmden sonra, birçok Batılı kadın şimdi Batılı erkeklerin evlenmekten çekinmesinden yakınıyor. İşte köşe yazarı Molly Watson|12): 


Bizim neslimizin neden çocuk sahibi olmayı ertelediği konusunda da oldukça bilgiliyiz - ve bunun işverenler ya da sağlık planlamacıları tarafından başarısızlığa uğratılmakla hiçbir ilgisi yok. Ayrıca, gazetelerin bu konudaki bitmek bilmeyen haberlerine rağmen, iş kadınlarının kariyerlerini bebeklerinin önüne koymalarıyla da pek ilgisi yok. Benim deneyimlerime göre, salgının temel nedeni, bizim yaşımızdaki erkeklerin kolektif bir sinir bozukluğu yaşamasıdır. 
I...J Benim yaşımda olup da sonsuza dek mutlu yaşamayı temelde editör, kıdemli ortak, cerrah ya da baş danışman olmaya bağlayan bir kadın tanımıyorum. Ancak evliliği ölmeden önce yapacakları son şey olarak gören, duygusal açıdan olgunlaşmamış bir erkek nesliyle karşı karşıyayız ve beklemekten başka seçeneğimiz yok. 


"Bir kadının bir erkeğe, bir balığın bisiklete ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacı vardır" sloganına ne oldu? Bayan Watson'a hatırlatmak isterim ki, şu anda Batı'nın büyük bir kısmına nüfuz etmiş olan "bekarlık en iyisidir" kültürünü başlatanlar aslında kadınlardı. Boşanmaların çoğunu kadınlar başlattığından ve boşanma bir erkek için potansiyel olarak mali yıkım anlamına geldiğinden, pek çok erkeğin bu işe karışmaktan çekinmesi çok da şaşırtıcı olmamalı. Bir erkeğin söylediği gibi: "Tekrar evleneceğimi sanmıyorum. Sadece hoşlanmadığım bir kadın bulup ona bir ev vereceğim." Aynı zamanda, son birkaç on yılda kadınlar evlenmeden kız arkadaş sahibi olmayı çok daha kolay hale getirdi. Yani kadınlar evlenmeyi daha riskli ve bekar kalmayı daha kolay hale getiriyorlar ve sonra da erkeklerin neden "bağlılık göstermediğini" merak ediyorlar. Belki de pek çok kadın bu feminizm dalgasına kapılmadan önce bu konuyu yeterince düşünmemiştir? 


Radikal feminizmin son dalgası Batı dünyasının aile yapısını ciddi şekilde yaralamıştır. 
Kadınlara çocuk yetiştirme konusunda değer verilmeden ve kadın ve erkeklerevlenmeye istekli olmadan doğum oranlarını ikame seviyesine yükseltmek mümkün değildir. İnsanlar sosyal yaratıklardır, yalnız değil. Bizler yaşamak için yaratıldık 


eşlerle. Evlilik "kadınları ezmek için bir komplo" değildir, burada olmamızın sebebidir. Ve dini bir şey de değildir. Katı, ateist Darwinizm'e göre yaşamın amacı üremektir. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma|J13)J erkeklerinevlenmelerinin önündeki başlıca engelleri belirlemiştir. Listenin başında, evlenmeden geçmişe kıyasla daha kolay seks yapabilmeleri yer alıyordu. İkinci sırada ise evlenmek yerine birlikte yaşayarak bir eşe sahip olmanın avantajlarından yararlanabilmeleri yer alıyor. Rapor, Aile ve Toplum Hizmetleri Bakanı'nın parlamento sekreteri Ross Cameron'ın Avustralyalı erkekleri azarlayan ve Avustralya'nın yaklaşmakta olan doğurganlık krizini erkeklerin bağlanma fobisine bağlayan sözlerine ağırlık kazandırıyor. "Genç kadınların çocuk sahibi olamadıklarını söylemelerinin başlıca nedeni, sevdikleri ve kendilerini adamaya istekli bir erkek bulamamalarıdır" dedi. "Avustralyalı erkeklerdeki bu bağlılıktan kaçınma hali gerçek bir sorun." 


Barbara Boyle Torrey ve Nicholas Eberstadt, Kanada ve ABD arasında doğurganlık konusunda önemli bir farklılaşma olduğunu yazmaktadır: "Kanada ve Amerika'nın ilk evlilik yaşı, ilk doğumlar ve nikahsız birlikteliklerdeki uzun vadeli eğilimlerinin seviyeleri, iki ülkedeki toplam doğurganlık oranlarındaki farklılaşmayla tutarlıdır. Ancak bu yakın değişkenlerin hiçbirindeki farklılaşma, doğurganlıktaki çok daha büyük farklılaşmayı açıklayacak kadar büyük değildir." "ABD ve Kanada'da değişen değerler doğurganlıktaki farklılaşmaya katkıda bulunuyor olabilir. ABD ailelerinde erkeklerin daha güçlü kavramsal rolü ve Amerikalıların daha dindar olması doğurganlıkla olumlu yönde ilişkilidir ve ikincisi aynı zamanda kürtaja yönelik olumsuz tutumların da güçlü bir belirleyicisidir. Kanada'daki kadınlar nikahsız birlikteliklere daha sık girmekte, evlenmek için Amerikalı kadınlardan daha uzun süre beklemekte ve daha geç ve daha az çocuk sahibi olmaktadır." 


Newsweek, Avrupa'da kurt sürülerinin Orta Avrupa bölgelerinde nasıl geri dönüş yaptığını yazıyor: "Yüz yıl önce, gelişen, toprağa aç bir nüfus Almanya'nın son kurtlarını da öldürdü." "Avrupa'yı kartpostallarda gördüğümüz gibi, her karış toprağın uzun zamandır tarıma açıldığı, çitlerle çevrildiği ve yerleşime açıldığı bir kıta olarak görüyoruz. Ancak geleceğin kıtası oldukça farklı görünebilir. Berlin Nüfus Geliştirme Enstitüsü Başkanı Reiner Klingholz, "Avrupa'nın büyük bölümü yeniden doğallaşacak" diyor. Avusturya'da ayılar geri döndü. İsviçre'nin Alp vadilerinde çiftlikler azalıyor ve ormanlar yeniden büyüyor. Fransa ve Almanya'nın bazı bölgelerinde yaban kedileri ve ospreyler menzillerini yeniden oluşturdular." 


"İtalya'da 2,6 milyon çiftçinin yüzde 60'ından fazlası en az 65 yaşında. Onlar öldüğünde, çiftliklerinin çoğu zaten terk edilmiş olan 6 milyon hektara (İtalyan tarım arazilerinin üçte biri) katılacak." "Sadece AB'nin bile yaklaşık 

2050 yılına kadar çalışma çağındaki nüfusu sabit tutmak için mevcut seviyenin üzerinde 
yılda 1,6 milyon göçmenin Avrupa'ya gelmesi gerekirken, aynı süre içinde genç nüfusları neredeyse iki katına çıkacak olan Avrupa'nın Müslüman komşuları çok daha muhtemel bir göçmen kaynağı olacaktır." 


Phillip Longman'ı "Ataerkilliğin Geri Dönüşü|l16|" öngörüsünde bulunmaya ve "muhafazakârların dünyayı miras alacağını" ilan etmeye iten işte bu gibi rakamlardır:" 


"2004 yılında Başkan George W. Bush'a oy veren eyaletlerde doğurganlık oranı, Senatör John Kerry'ye oy veren eyaletlere kıyasla yüzde 12 daha yüksek." "Kendilerini "dünya vatandaşı" olarak tanımlama olasılığı en yüksek olan Avrupalıların aynı zamanda çocuk sahibi olma olasılığı en düşük olanlar olduğu ortaya çıktı." "Seküler bireyciler ile dini ya da kültürel muhafazakârlar arasındaki doğurganlık oranlarındaki büyük fark, modern toplumlarda demografik temelli büyük bir değişimin habercisidir." "Dolayısıyla, yarının çocukları çoğunlukla toplumun nispeten dar ve kültürel açıdan muhafazakar bir kesiminin torunları olacaktır." 


“Toplumun muhafazakar kesimlerinin daha fazla doğurgan olmasının yanı sıra, nüfusun yaşlanması ve azalması nedeniyle refah devletinin gerilemesi, bu unsurlara ek bir hayatta kalma avantajı sağlayacaktır." "İnsanlar altın yıllarını güvence altına almak için daha fazla çocuğa ihtiyaç duyacak ve geleneksel dini değerleri aşılayarak çocuklarını kendilerine bağlamaya çalışacaklardır." 


Bu son nokta üzerinde durmaya değer. Batı Avrupa'daki ayrıntılı refah devleti modeli sıklıkla "dadı devleti" olarak adlandırılmaktadır, ancak belki de "koca devleti" olarak da adlandırılabilir. Neden mi? Geleneksel bir toplumda erkeklerin ve kocaların rolü, kadınlarını fiziksel olarak korumak ve finansal olarak geçindirmektir. Modern toplumumuzda bu görevin bir kısmı basitçe devlete "devredilmiştir", bu da kadınların genel olarak yüksek vergilendirme ve refah yanlısı devlet partilerine neden orantısız bir destek verdiğini açıklamaya yardımcı olur. 

Devlet basitçe, eski kocalarının vergileriyle desteklenen yedek bir koca haline gelmiştir. 


Bu refah devletinin herhangi bir nedenle, örneğin Müslüman göçünün neden olduğu ekonomik ve güvenlik baskıları nedeniyle(17) işlevini yitirmesi durumunda, Batılı kadınların aniden erkeklerden sandıkları kadar bağımsız olmadıklarını keşfedeceklerini belirtmek gerekir. Bu durumda, insanlar ve özellikle de kadınlar idare etmek için çekirdek ve geniş ailenin desteğine ihtiyaç duyacağından, modern geleneksel "sağla ve koru" erkekliğine geri dönüşü göreceğimiz düşünülebilir. 


Bir diğer husus ise, Norveç ve İsveç gibi ülkeler kendilerini toplumsal cinsiyet eşitliğinin cenneti olarak lanse etseler de, bu ülkelere gelen ziyaretçilerden, cinsiyetlerin burada muhtemelen dünyanın herhangi bir yerinden daha uzak olduğu yorumunu duydum. Ben de buna yürekten inanıyorum. Radikal feminizm işbirliği değil, şüphe ve düşmanlık doğurmuştur. Dahası, feminen kadınlar ile maskülen erkekler arasındaki temel cinsel çekimi hiçbir şekilde ortadan kaldırmamıştır. İnsanlar bunu kendi ülkelerinde bulamazlarsa, bulmak için başka bir ülkeye ya da kültüre seyahat ederler ki bu da küreselleşme çağımızda her zamankinden daha kolaydır. Çarpıcı sayıda İskandinav erkeği eşlerini Doğu Asya, Latin Amerika ya da kadınlığa daha geleneksel bakan diğer uluslarda bulurken, bazı kadınlar da daha muhafazakar ülkelerden eşler buluyor. Elbette herkes değil, ancak bu eğilim açık ve önemli. İskandinavlar "cinsiyet eşitliğini" kutluyor ve gerçekten evlenmeye değer birini bulmak için dünyanın öbür ucuna seyahat ediyor. 


Özetlemek gerekirse, radikal feminizmin hem kültürel hem de demografik açıdan Batı medeniyetinin mevcut zayıflığının en önemli nedenlerinden biri olduğu söylenmelidir. 
Genellikle Marksist bir dünya görüşüne sahip olan feministler, Batı uluslarında Siyasi Doğruculuğun boğucu kamu sansürünün oluşturulmasında çok önemli bir bileşen olmuştur. Ayrıca Batılı aile yapısını ciddi şekilde zayıflatmışlar ve Batı'nın Müslümanlardan gelen saldırganlıkla başa çıkamayacak kadar yumuşak ve kendinden nefret eder hale gelmesine katkıda bulunmuşlardır. 


Feminizm aşırılığa kaçmış olsa da bu, tüm fikirlerinin yanlış olduğu anlamına gelmez. 
Kadın hareketi kalıcı değişiklikler yapacaktır. Kadınlar sadece birkaç on yıl önce düşünülemeyecek pozisyonlara gelmiştir. Bazı şeyler geri döndürülemez. 


Kadınlar neredeyse erkeklerin özel hayatlarını yönetiyor. Evlilik eskiden bir ticaretti: Erkeğin finansal ve sosyal güvencesine karşılık kadının beslenmesi ve desteği. Modern dünyada kadınlar erkeklerin maddi desteğine eskisi kadar ihtiyaç duymayabilirken, erkekler de kadınların duygusal desteğine her zaman olduğu kadar ihtiyaç duyuyor. Güç dengesi kadınlar lehine değişmiştir, ancak bu durum sonsuza kadar sürmeyebilir. Bu kötü olmak zorunda değil. Kadınlar hala bir partner istiyor. Ancak bu durum erkeklerin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya daha fazla odaklanmalarını gerektiriyor. 


Kopenhag Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, boşanmanın özellikle erkekler arasında kötü sağlık durumuyla yakından bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır|(18). Araştırma, 40-50 yaş arası bekar veya boşanmış erkeklerde ölüm oranının diğer gruplara göre iki kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırma, erken ölüme yol açabilecek - akıl hastalığı ve kötü sosyal koşullar altında büyümüş olmak gibi - başka faktörlerin olup olmadığını da dikkate almıştır. "Parçalanmış ailelerde büyüyen çocukların sayısının ne kadar yüksek olduğu düşünüldüğünde, bu araştırmanın son dereceyerinde olduğuna inanıyoruz. "Boşanmanın ciddi sonuçları olabileceğini ve bir önleme stratejisine ihtiyaç duyabileceğimizi kanıtlıyor." Psikolog ve boşanma konusunda çok sayıda kitabın yazarı John Aasted Halse de aynı görüşte. 


Mikro düzeyde kadın egemenliği ile makro düzeyde erkek egemenliği arasındaki bariz çelişki, "daha zayıf/güçlü cinsiyet" bağlamında kolayca açıklanamaz. Erkek olmanın her şeyden önce bir tür sinir enerjisi olduğunu, kanıtlamanız gereken bir şey olduğunu varsayacağım. Bunun hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olacaktır. Erkeklerin bilim ve siyasette olduğu kadar suç ve savaştaki sayısal üstünlüğü de bununla bağlantılıdır. Kadınlar kendilerini kanıtlama dürtüsüne erkekler kadar sahip değildir. Bazı açılardan bu bir güçtür. Bu nedenle erkekler için "Huzursuz Cins" ve kadınlar için "Kendi Kendine yeten Cins" terimlerinin daha uygun olduğunu ve farklılıkları daha iyi açıkladığını düşünüyorum. 


Daniel Pipes radikal İslam'a karşı cevabın ılımlı İslam olduğunu söyleyip duruyor. Ilımlı İslam diye bir şey olmayabilir, ancak ılımlı bir feminizm ve buna uygun olgun bir erkeklik olabilir. 
Harvey C. Mansfield, Erkeklik adlı kitabında erkekliğin mütevazı bir savunusunu yapmaktadır. Dediği gibi, "Erkeklik, bununla birlikte, yarı yarıya iyi ve kötü gibi görünüyor." 
Erkeklik, Titanik'te "önce kadınlar ve çocuklar" için hayatlarını feda eden erkekler gibi asil ve kahramanca olabileceği gibi, aptalca, inatçı ve şiddet yanlısı da olabilir. Pek çok erkek İslami şiddetin ve namus cinayetlerinin erkeklikle bir ilgisi olduğunu duymayı rahatsız edici bulacaktır, ancak vardır. 

İslam, erkekliğin en karanlık yönlerinin sıkıştırılmış bir versiyonudur. Bunu reddetmeliyiz. 
İslam'da sadece kadınlar değil, erkekler de istediklerini düşünme ve söyleme özgürlüklerini kaybediyor. 


Ancak feminizmin ılımlı bir versiyonu bile İslam için ölümcül olabilir. İslam, kadınların aşırı derecede boyunduruk altına alınmasıyla ayakta kalır. Bundan mahrum bırakılırsa boğulacak ve ölecektir. Batı'nın 21. yüzyılda kadın ve erkek arasındaki mükemmel dengenin formülünü hala bulamadığı doğru ama en azından biz bu konu üzerinde çalışıyoruz. İslam 7. yüzyılda takılıp kalmış durumda. Bazı erkekler modern dünyada erkeklik duygusunun kaybolmasından yakınıyor. Belki de anlamlı olan, kız kardeşlerimizin ve kızlarımızın eğitim ve özgür yaşam hakkına sahip oldukları bir dünyada büyümelerini sağlamak ve onları İslami barbarlığa karşı korumak olabilir. Buna ihtiyaç olacak. 
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VONOUSUNP 


2.10 Feminizm Kadınların Ezilmesine Yol Açıyor 


Fjordman 


Heather MacDonald'a|J1)| göre Harvard'ın feministler tarafından ele geçirilmesi çok yakın. 
Üniversite, Lawrence Summers'ın çok kısa süren saltanatının ardından radikal feminist Drew Gilpin Faust'u yeni rektörü olarak atamak üzere. Summers'ın bilimdeki kadınlarla ilgili pervasızca dürüst spekülasyonları, fakülte işe alımları ve terfileri üzerindeki feminist hakimiyeti güçlendirdi. Görev Gücü, Harvard'da fakülte "çeşitlilik çabalarını" artırmak için 
50 milyon dolarlık bir taahhüt kazandı. 


Lawrence Summers 2005 yılında Üniversite Rektörü olarak yaptığı bir konuşmadal|2) erkekler ve kadınlar arasındaki doğuştan gelen farklılıkların erkeklerin neden kadınlardan daha fazla üst düzey bilim insanı olarak yer aldığını açıklayabileceğini öne sürme cüretini göstermiştir. Bu akla yatkın bir tezdir. Dr Paul Irwing'e görel3| 

Manchester Üniversitesi'nde 120 ve üzeri 10'ya sahip erkeklerin sayısı kadınlardan iki kat, 
170 ve üzeri 10'ya sahip erkeklerin sayısı ise 30 kat daha fazladır. Aşırı yüksek zekaya sahip 
olanlar arasında benzer, orantısız sayıda erkek olduğunu gösteren başka çalışmalar da vardır. 


Ayrıca, Summers yanılmış olsa bile, önemli konuların hiç tartışılmadığı bir yola girmek tehlikelidir. Batı medeniyetinin ayırt edici özelliklerinden biri, her şey hakkında soru sormaya olan açlığımız olmuştur. Dolayısıyla Siyasi Doğruculuk hem biçim hem de niyet olarak Batı karşıtıdır. Bu durumda feministlerin, üniversitelerimizi İslami tehdide karşı körleştiren aynı ideoloji olan PC'ninl/4J öncülerini oluşturduğunu belirtmek gerekir. 


Akademideki diğer feministlerin peçenin, hatta burkanın "alternatif bir feminizmi" temsil ettiğini iddia ettiklerini bilmek durumu daha da kötüleştiriyor. Dr. Wairimu Njambi Florida Atlantic Üniversitesi'nde "Kadın Çalışmaları" alanında Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarının büyük bir bölümünü kadın sünnetinin (FGM) aslında Feminizm için bir zafer olduğu ve aksini iddia etmenin nefret uyandırıcı olduğu fikrini geliştirmeye adamıştır. Njambi'ye göre "kadın sünneti karşıtı söylem, 'normal' bir beden ve cinselliğin belirli bir Batılı imgesini evrenselleştirerek sömürgeci bir varsayımı sürdürmektedir." 


Harvard Üniversitesi kısa bir süre önce Suudi Kraliyet Ailesinin bir üyesi olan Prens Al- 
Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud'dan İslami çalışmaları finanse etmek üzere 20 
milyon dolarlık bir bağış|5J aldı. Bu bağış şüphesiz müfredatı daha dostane ve daha az "İslamofobik" hale getirmek için kullanılacaktır. Böylece Harvard gibi üst düzey Batılı yüksek öğrenim kurumları aynı anda hem Suudi İslam propagandasının hem de solcu radikal feministlerin çıkış noktası haline geliyor. Bu durum yüzeysel bir paradoks gibi görünebilir, ancak her iki grup da farklı şekillerde "baskı ve adaletsizlik tarihini" vurgulayarak geleneksel Batı kültürünü itibarsızlaştırmakta ve her ikisi de ideolojik muhalefeti bastırmakta ve kutsal doktrinlerine yönelik eleştirileri bastırmaktadır. Belki de feministler, "Özgürlüğün en büyük düşmanı her zaman iyiye dair bir vizyon olmuştur"(6) uyarısında bulunan Harvard Profesörü Charles Fried'i dinlememişlerdir. 


Feminizm, entelektüel ikiyüzlülüğün halk tarafından kabul edilmesini teşvik ederek bize zarar verdi ve bu da daha sonra İslami sızmanın önünü açtı. Resmi mantra, kadın ve erkeğin sadece eşit değil aynı zamanda özdeş olduğu ama aynı zamanda kadınların da bir şekilde üstün olduğu yönündedir. 

Bu iddiaların her ikiside mantıken aynı anda doğru olamaz, ancak her ikisi de aynı anda yapılmaktadır. Bu kaba çifte standart, tüm kültürlerin eşit olduğu ancak Batı kültürünün aşağı ve kötü olduğu çokkültürlülük anlayışını yakından yansıtmaktadır. 


Bu, 1965 yılında kültürel Marksist Herbert Marcuse tarafından Baskıcı Hoşgörü olarak adlandırılan bir tekniktir. Kısaca söylemek gerekirse, "baskın" gruplara ait olduğu düşünülenler 


toplumdaki "kurumsal baskıyı" düzeltmek için ilericiler ve radikaller tarafından ifade özgürlükleri bastırılmalı ve tartışma forumlarına erişimleri engellenmelidir. Marcuse'nin fikirleri(7) 1960'lar ve 70'lerde büyük bir etki yaratmıştır. Ayrıca insanları dini ahlaktan kurtarmanın bir yöntemi olarak herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest seksi savunmuştur. 


Dr. Bernard Lewis The Jerusalem Post'taki yazısında|8)| İslam'ın yakında Avrupa'da baskın güç olabileceği uyarısında bulunarak "Avrupalılar kendi özgüvenlerini kaybediyorlar" dedi. 
"Kendi kültürlerine saygıları yok" ve İslam'la ilgili her konuda "kendini aşağılama ve siyasi doğruculuk" ruh hali içinde "teslim olmuş durumdalar". Her ne kadar Sn. 

Lewis böyle söylemedi, bu büyük ölçüde radikal feministler de dahil olmak üzere solcu akademisyenlerin on yıllardır sürdürdüğü şeytanlaştırmanın sonucudur. Radikal feminizmin amacı hiçbir zaman cinsiyetler arası eşitlik olmamış, çekirdek ailenin ve genel olarak toplumun iktidar yapılarının yıkılması olmuştur. 


Kendini demokratik sosyalist ilan eden ve 1969'da radikal bir feminist grup olan Redstockings'in kurucusu olan Ellen Willis'in 1981'de sol görüşlü The Nation'a(/9| belirttiği gibi: "Feminizm sadece bir mesele ya da bir grup mesele değil, kültürel ve ahlaki değerlerde bir devrimin en uç noktasıdır. (Yasal kürtajdan |...) çocuk bakım programlarına kadar her feminist reformun amacı geleneksel aile değerlerinin altını oymaktır." Feminist ikon Simone de Beauvoir, "hiçbir kadına evde kalıp çocuklarını büyütme yetkisi verilmemelidir (|...| çünkü böyle bir seçim yapılırsa, çok sayıda kadın bu seçimi yapacaktır" demiştir|10|. 


İkinci Dalga Feminizm'in iki neslinden sonra Bayan Willis ve Bayan Beauvoir istediklerini elde ettiler: Batı'da boşanma oranları hızla artıyor ve doğum oranları düşüyor, bu da bizi kültürel ve demografik bir boşluğa sürüklüyor, bu da bizi İslam tarafından ele geçirilmeye açık hale getiriyor. Ve feministler hala tatmin olmuş değil. 


İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nden oyuncak araştırmacısı Anders Nelson, oyuncakların son on beş yılda giderek cinsiyete göre ayrıştığı konusunda uyarıda bulundu|11): "İnsanlar genellikle (oyuncak alımlarını| erkek ve kız çocuklarının farklı şeyler istediğini söyleyerek açıklıyor. Ancak çocukların aldıkları (oyuncaklar|J üzerinde düşünebilmeleri için yetişkinlerin gözlerini (içkin toplumsal cinsiyetl yapılarına açmaları gerekir. Çocuklar için bu |toplumsal cinsiyeti rolleri daha sorgulanmamış ve içgüdüseldir." Bay Nelson ebeveynleri daha cinsiyet ayrımı gözetmeyen Noel hediyeleri vermeye teşvik etti. Başka bir deyişle, kızlar için Barbie bebek ve erkekler için araba yok. Bu, Politik Doğruculuk tarafından yok edilen bir kültürün sonucudur. 


İsveçli Marksist politikacı Gudrun Schyman, İsveçli erkekleri kadınlara yönelik şiddet 
nedeniyle toplu olarak vergilendirecek bir yasa tasarısı önerdi|12J. Aynı Schyman 2002 
yılında yaptığı bir konuşmada İsveçli erkeklerin tıpkı Afganistan'daki İslami Taliban rejimi gibi olduğunu öne sürmüştü. Ulusal gazete Aftonbladet'in bir erkek köşe yazarı Schyman'ın haklı olduğunu söyleyerek yanıt verdi: Tüm erkekler Taliban gibidir. 


Erkek düşmanlığı olan misandri, kadın düşmanlığı olan misojiniden daha az yaygın değildir. 
Aradaki fark, ilkinin sosyal olarak çok daha kabul edilebilir olmasıdır. 


Genç politikacı Kjetil Vevle, Norveç'in Bergen kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde o yılki protesto gösterilerini planlayan bir toplantıya|(13|) katıldığında, tutkulu feministler olmalarına rağmen erkeklerin toplantıda oy hakkı olmadığı söylendi. Liderler, erkeklere cömertçe görüşlerini dile getirme hakkı verildiği, ancak karar verme hakkı verilmediği için şikayet edilecek bir durum olmadığını düşündüler. 


Norveç ve İsveç gibi ülkeler kendilerini toplumsal cinsiyet eşitliğinin cenneti olarak göstermeyi sevseler de|J14), ziyaretçilerden burada cinsiyetlerin muhtemelen dünyanın herhangi bir yerinden daha ayrı olduğu yorumunu duydum. Radikal feminizm işbirliği değil, şüphe ve düşmanlık doğurmuştur. Ve hiçbir şekilde temel cinsel çekiciliği ortadan kaldırmamıştır. 


kadınsı kadınlar ve erkeksi erkekler arasında. İnsanlar bunu kendi ülkelerinde bulamazlarsa, bulmak için başka bir ülkeye seyahat ediyorlar ve bu da artık her zamankinden daha kolay. Çarpıcı sayıda İskandinav erkek eşlerini Doğu Asya, Latin Amerika ya da daha geleneksel bir kadınlık anlayışına sahip diğer ülkelerde bulurken, bazı kadınlar da daha muhafazakar ülkelerden eşler buluyor. Elbette herkes değil, ancak eğilim açık. İskandinavlar "cinsiyet eşitliğini" kutluyor ve gerçekten evlenmeye değer birini bulmak için dünyanın öbür ucuna seyahat ediyor. 


Norveç ve İsveç boşanma oranlarının son derece yüksek olduğu ülkelerdir. Erkek çocuklar, erkekliğin şeytanlaştırıldığı bir ortamda büyümekte, eksik kız çocukları olarak görüldükleri bir okul sistemine devam etmekte ve medya tarafından erkeklerin modasının geçtiği ve yakında zaten yok olacakları söylenmektedir. 


Feminist bir kültür eninde sonunda ezilecektir, çünkü erkekler ya kadınlarını koruyamayacak kadar demoralize olmuş ve zayıf düşmüşlerdir ya da sürekli alay edilmekten o kadar bıkmışlardır ki artık umurlarında değildir. Eğer Batılı erkekler domuzsa ve ne yaparsak yapalım "Taliban gibi" olacaklarsa, neden zahmet edelim ki? O zaman Batılı kadınlar diğer kültürlerden gelen daha agresif erkekler tarafından ezilecekler ki şu anda Batı Avrupa'da olan da tam olarak bul15). İronik olan şu ki, kadınlar 1960'larda ve 70'lerde İkinci Dalga Feminizmi başlattıklarında oldukça güvendeydiler ve bana göre çok da baskı altında değillerdi. Feminizmin uzun vadeli etkileri nihayet ortaya çıktığında, Batılı kadınlar pekala İslam'ın çizmesi altında gerçekten ezilmiş olabilirler. Dolayısıyla radikal feminizm kadınların ezilmesine yol açmaktadır. 


Virginia Wolf'un bunun olacağını görüp görmediğini merak ediyorum. Belki bugün hayatta olsaydı, İslami peçeyi "feminizme giden alternatif bir yol" olarak selamlar ve Kendine Ait Bir Burka adlı bir kitap yazardı. Biraz şansla, bu ona Harvard'da Çeşitlilik Bursu bile kazandırabilirdi. 


Kaynaklar: 
http://www.brusselsjournal.com/node/1908 


. http://www.city-journal.org/html/e0n2007-02-09hm.html 

. http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/dn/opinion/points/stories/040305dnediallen.35261.html - http://education.independent.co.uk/higher/article2024763.ece 

- http://www.globalpolitician.com/node/1300 

. http://www.globalpolitician.com/node/1282 

. http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/12.07/11-fried.html 

. http://www.globalpolitician.com/node/975 

- http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/015022.php 

. http://www.grecoreport.com/gramsci a method to the madness.htm 

10. http://www.reason.com/news/show/33291.html 

11. http://www.spectator.se/stambord/index.php?p-412 

12. http://www.spectator.se/stambord/index.php?p-240 

13. http://hablog.motime.com/post/642151/KjWC3Y6B8nnskampen*krever*-nyetofre 
14. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/09/western-feminism-and-need-for.html 
15. http://fjordman.blogspot.com/2005/12/immigrant-rape-wave-in-sweden.html 


VONOUSUNP 


2.11 Düşük Doğum Oranlarının Nedeni Nedir? 


Fjordman tarafından 


Düşük doğum oranlarının nedeni nedir? Bu konuyu blog yazarı "Muhafazakar İsveçli" ile uzun uzun tartıştım. Sıklıkla belirtilen nedenler arasında refah devleti, feminizm ve laiklik yer alıyor. Ancak, çeşitli ülkelerin istatistiklerine yakından bakarsanız, tablo oldukça karmaşık bir hal alıyor ve düşük doğum oranları ile bu faktörlerden herhangi biri arasında otomatik bir korelasyon yok gibi görünüyor. 


Amerika Birleşik Devletleri Batı'daki en yüksek doğum oranlarına sahiptir, ancak bu büyük ölçüde etnik azınlıklardan kaynaklanmaktadır. Beyaz Amerikalıları beyaz Avrupalılarla karşılaştırırsanız, Amerikan doğum oranının İskandinav dadı devletlerinden biraz daha yüksek olduğunu, ancak yine de ikame seviyesinden daha düşük olduğunu görürsünüz. Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri ayrıntılı refah devletlerine, yüksek derecede feminizme sahiptir ve çok dindar değildir, ancak yine de Batı dünyasındaki en yüksek doğum oranlarından bazılarına sahiptir (yine de ikame seviyesinin altındadır.) 
Avrupa'nın belkide en muhafazakar dindar ülkesi olan Katolik Polonya'dakinden kesinlikle çok daha yüksektir. Ve daha geleneksel cinsiyet rollerine sahip olan ve bugünlerde Hıristiyanlığın patlama yaptığı Güney Kore'den de çok daha yüksektir. 


Doğum oranlarında Batı dünyası ile İslam dünyasıl/1)J arasındaki uçurumun dini faktörlerden kaynaklandığı açıktır, ancak sanayileşmiş uluslar arasındaki farklılıkları açıklamak çok daha zordur. Eğer sebep refahçılık, feminizm ya da laiklik değilse, ozaman nedir? 


Anne yapmak: Üreme ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Kanada'da bebek açığı var. 
Kadınlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ödeme yapmak yardımcı olacak mı?J2| 


Ne gariptir ki, tam da mumya endüstrisi patlama yaşarken, biz bir bebek fiyaskosunun pençesindeyiz. Kanada'nın doğurganlık oranı on yıllardır serbest düşüşte. Ancak son yıllarda kadın başına yaklaşık 1,5 çocukla tüm zamanların en düşük seviyesinde seyrediyor (kendimizi yenileyeceksek 2,1'e ihtiyacımız var). Sosyal analistler bu durumu kadınların eğitimi ve mali özerkliği, sekülerleşme, doğum kontrolü, Sex and the City, kişisel özgürlük için artan arzu ve terörizm, küresel ısınma ve Lindsay Lohan'la boğuşan bir dünyaya çocuk getirme konusunda artan belirsizliğe bağlıyor. Bizimki gibi aşırı bireyci, aşırı metalaştırılmış bir kültürde annelik, iyi ya da kötü, hayatın bir gerçeğinden ziyade başka bir yaşam tarzı tercihidir. 


Gelişmiş dünyanın her yerinde aynı durum söz konusudur. Rusya, İngiltere, İrlanda, Avustralya, İspanya, İtalya ve düzinelerce başka ülke, ikame seviyelerinin çok altında doğurganlık oranlarıyla mücadele ediyor. Almanya'da üniversite mezunu kadınların yüzde kırkı çocuksuz. Doğum oranının 1.26 ile rekor düşük seviyeye indiği Japonya'da aile planlama grupları interneti suçluyor, doğurgan erkek ve kadınların internette çok fazla zaman geçirdiğini ve yeterince seks yapmadığını iddia ediyor. 


Çocukları Değersiz Kılmak: Sosyal Güvenliğin Doğurganlık Krizine Katkısı|3| 


Günümüzde pek çok insan yaşlılık güvencesi için neden çocuk sahibi olunduğunu anlamakta zorlanıyor. İnsanların sadece sevdikleri için çocuk sahibi olduklarını düşünüyorlar. Yine de sık sık insanların daha fazla çocuk sahibi olmak istediklerini ama buna güçlerinin yetmediğini söylediklerini duyuyorlar. Dahası, az gelişmiş ülkelerdeki insanlar, gerçek gelirleri ancak geçimlik düzeye ulaşsa bile, geniş ailelere sahip gibi görünüyorlar. 


Görünüşte çelişkili olan bu gözlemleri ne açıklayabilir? Gerçek şu ki, yokluğunda 


geniş aile, çocuk doğurmayı ekonomik açıdan faydalı hale getiren gayri resmi bir sosyal sigorta mekanizmasıdır. Ancak büyük sosyal güvenlik sistemlerine sahip ülkelerde, insanlar artık doğurganlık için yaşlılık güvencesi güdüsüne sahip değildir, çünkü sosyal güvenlik doğurganlığı ekonomik olarak akılsızca hale getirmiştir. 


Elbette doğurganlık oranlarının düşmesinin tek nedeni sosyal güvenlik değildir. Bir kere refah devleti, aileye bağlılığı devlete bağlılıkla değiştirmeyi amaçlayan zorunlu kamu eğitimi gibi birçok başka yolla da ailenin altını oymaktadır. Dahası, refah devleti 

Doğurganlık için yaşlılık güvencesi güdüsü, yaşlılığı karşılamanın diğer yolları mevcut olduğunda zayıflamalıdır... 


Gelişmiş Batı ülkeleri arasındaki farklılıklara da bakılabilir. Bu ülkeler arasında bebek ölüm oranlarında, kadınların işgücüne katılım oranlarında ve doğurganlık düşüşünün diğer standart açıklamalarında neredeyse hiçbir farklılık yoktur. Yine de toplam doğurganlık oranları büyük farklılıklar göstermektedir - ve tam da sosyal güvenlik sistemlerinin büyüklüğünün öngördüğü şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğurganlık oranı 2.09 iken, Avrupa Birliği'nde ortalama 1.47'dir. 


Sosyal güvenlik yardımlarının tehlikeli derecede cömert olduğu Avrupa'da da ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. En cömert programlardan bazıları Almanya, Fransa ve Akdeniz ülkelerinde bulunmaktadır - aynı şekilde bölgedeki en düşük doğurganlık oranları da bu ülkelerdedir. Görünüşte, eskiden aile odaklı ve koyu Katolik olan ülkelerde bu durumun görülmesi şaşırtıcıdır. Ancak ekonomik teşvikler davranışları, davranışlar da kültürü şekillendirir... 


En iyi çözüm aynı zamanda en basit olanıdır: devleti aradan çıkarmak. 


Laiklik yüzünden ölüm: Bazı istatistiksel kanıtlar|4| 


Geçen yıl 1994 tarihli The Empiy Cradle (Boş Beşik) adlı kitabını incelediğim Phillip Longman da dahil olmak üzere birçok yazar kısırlığın seküler dünyayı öldürdüğünü gözlemlemiştir. Ateizmin nesiller boyu devlet politikası olarak hüküm sürdüğü eski Sovyet imparatorluğunda, Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar Rusya Federasyonu için 9622'den Ukrayna için neredeyse 9650'ye varan aşırı nüfus düşüşleri öngörmektedir. Laik Batı Avrupa nüfusunun “4 ila 9612'sini kaybederken, kiliseye giden Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu artmaya devam edecektir. Suçlu laiklik mi? Rakamlar aksini göstermiyor. 


Geçmişte de belirttiğim gibi, insanoğlu ölümsüzlük vaadi olmadan ölümlülüğün dehşetine dayanamaz. Dinin yokluğunda insan toplumu depresif bir uyuşukluğa gömülür. 

Dolayısıyla seküler toplum bir oksimorondur, çünkü dinin ölümü toplumun da ölümüne yol açar. 


Avrupa neden yok olmayı seçiyor|5)| 


Demografi kaderdir. Kayıtlı tarihte hiçbir zaman müreffeh ve barışçıl uluslar yeryüzünden silinmeyi seçmemiştir. Ancak Avrupalılar bunu yapmayı seçtiler. American Enterprise Institute uzmanı Ben Wattenberg, 1348 yılında Avrupa'nın hıyarcıklı veba ve muhtemelen bir tür deli dana hastalığının birleşimi olan Kara Ölüm'e maruz kaldığını gözlemliyor. "Veba, tahmini Avrupa nüfusunu yaklaşık üçte bir oranında azalttı. Önümüzdeki 50 yıl içinde Avrupa nüfusu bu veba demografisini ağır çekimde yeniden yaşayacak ve 2050 yılına kadar nüfusunun yaklaşık beşte birini, on yıllar geçtikçe de daha fazlasını kaybedecek." 


Eski Zaman Dinini geri getirin|6| 


ISekülerizm hayata karşı daha kısa vadeli ve hedonist bir tutumu teşvik eder. Laik insanlar Tanrı'ya ya da ölümden sonraki yaşama çok az inandıklarından, "Yiyin, için ve neşelenin, çünkü yarın öleceğiz" tutumunu benimseme eğilimindedirler. Elbette tüm seküler insanlar böyle değildir. Ancak genel olarak laiklik bu tür tutumları teşvik eder. 


Dolayısıyla zaman ufukları kendi yaşam süreleridir. Öte yandan dindar insanlar daha uzun vadelidir. Gözleri sonsuzluktadır. Avrupa'ya giderseniz, yapımı yüzyıllar süren pek çok Katedralle karşılaşırsınız. Örneğin Köln Katedrali'nin tamamlanması 300 yıldan fazla sürmüştür. 


Ortaçağ Hıristiyanları neden hiçbirinin tamamlandığını göremeyeceği bir projeye başladılar? 
Cevap, onların ahirete bakıyor olmalarıdır. Onların arzusu Tanrı'yı memnun etmek ve cennete gitmekti. İnancın dağları yerinden oynatabileceği söylenir. İşte Avrupa'nın büyük Katedrallerini inşa etmek için kelimenin tam anlamıyla bir taş dağı yerinden oynatıldı. 


Peki ya şimdi Hıristiyanlık sonrası Avrupa'daki seküler insanlar? Zaman dilimi sadece hayatlarının geri kalanı olan insanların ekonomik sonuçları nelerdir? 


Başlangıç olarak, (genel olarak) hayatlarının tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorlar. Bazıları için bu, ekonomiye hala üretken olan işçilerin kaybıyla erken emeklilik anlamına gelebilir. 
Diğerleri içinse daha az çocuk sahibi olmak ya da hiç çocuk sahibi olmamak anlamına gelebilir, çünkü çocuklar sorumluluk ve kendilerini şımartmak için kullanabilecekleri kaynaklar üzerinde bir vergi anlamına gelmektedir. Amerika'daki istatistikler düzenli olarak kiliseye gidenlerin nadiren gidenlere kıyasla daha fazla çocuk sahibi olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. 


O halde soru şu: üremeyi teşvik etmek için bireylerden taleplerde bulunup, muhtemelen bireysel özgürlükleri kısıtlayacak mıyız, yeni teşvik biçimleri mi getireceğiz yoksa yapay rahimler geliştirmek için milyarlarca yatırım yapıp ebeveynliği yeni bir nüfus endüstrisine mi ihale edeceğiz? Belki de doğurganlık oranlarını arttırmak için üçüncü dünya koşullarına ve değerlerine geri dönmeliyiz? 


Asıl sorun çalışan kadınlar. Ben buna karşı değilim. Hatta tamamen destekliyorum. 
Mesele şu ki, çocuk sahibi olmak isteyen ancak bunu yapamayan çok sayıda kadın var çünkü bu durum, artık giderek artan bir şekilde vergi ve faiz ödemelerinin bir sonucu olan giderlerini azaltmadan gelirlerini azaltacaktır. Bu yüzden çalışıyorlar ve 30 yaşından sonra doğurganlık istatistiklerinin en iyi ihtimalle korkunç göründüğünü fark etmeden daha geç yaşta çocuk sahibi olabileceklerini düşünüyorlar. 


Şahsen, aşağıdaki teşvikin başarılı olacağını düşünüyorum: 


Devlet (3 çocuklu bir aile için tasarlanmış) X miktarda konuta yatırım yapar/satın alır/inşa eder. 
Üç çocuğu olan tüm evli çiftler, üçüncü çocuk doğduktan hemen sonra bu konutlardan birine sahip olma ayrıcalığına sahip olacaktır. En küçük çocukları 18 yaşına gelene kadar bu konutta yaşama hakkına sahip olacaklardır. Eğer çift ayrılırsa aile konut hakkını kaybedecek ve taşınmak zorunda kalacaktır. Bu hem aile bütünlüğü için büyük bir teşvik olacak hem de insanları 2'den fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edecektir. Ayrıca, 3 veya daha fazla çocuğa bakarken tam zamanlı bir işte çalışan annenin üzerindeki mali baskıyı da azaltacaktır. Konutlar ulusal standartlardan daha cazip olmalıdır (çünkü asıl mesele konutları yeterince cazip kılmaktır) ve zemin katta ücretsiz kreşler bulunabilir. Gerekirse, 3 veya daha fazla çocuklu aileler için "konut birimi teşviki "ne, ortalama 2,1 veya hatta istenirse 2,5 doğum oranına ulaşana kadar daha fazla teşvik eklenebilir. Açıkçası, bu büyüklükte bir proje, günümüz Batı Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı vizyoner liderler gerektirecektir. 


Yukarıdaki çözüm mükemmel değildir, ancak büyük olasılıkla o ülkenin doğum oranını önemli ölçüde artıracak (ve aile birliğine katkıda bulunacak) basit ve etkili bir yöntemdir. 
Ancak, böyle bir yöntemin çok etkili olduğu kanıtlanacak ve bu nedenle 


çokkültürlülüğün mevcut gerekçelerini (temel mantra: yaşlanan nüfusumuzun yerini doldurmak için daha fazla Müslümana ihtiyacımız var!) 


Kaynaklar: http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/05/what-is-cause-of-low-birth-rates.html 


. http://www.jihadwatch.org/archives/015598.php 

- http://www.macleans.ca/article.jsp?content-20070528 105313 105313 
. http://www.mises.org/story/2451 

- http://www.atimes.com/atimes/Front Page/GHO2Aa01.html 

- http://www.atimes.com/atimes/front page/EDO8A4a01.html 

. http://www.faithfreedom.org/oped/Ohmyrus50810.htm 


WU BUNP 


2.12 Babasız Uygarlık 


Fjordman tarafından 


"Tarihe yapılacak bir otopsi, tüm büyük ulusların intihar ettiğini gösterecektir." 


Arnold Toynbee 


Amerikalı köşe yazarı Diana West, Batı medeniyetinin çöküşünü son iki neslin sürekli gençlik isyanlarına dayandırdığı Yetişkinlerin Ölümü adlı kitabını geçtiğimiz günlerde yayınladı. 1960'ların ilk yarısından 1970'lerin ilk yarısına kadar olan on yıllık dönem, ABD'de Batılı olmayan kitlesel göçün başlaması, Batı Avrupa'da Eurabia'nın doğuşu ve çok kültürlülük ile radikal Feminizmin yükselişiyle Batı tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. 


Paradoks şu ki, kendi medeniyetlerine acımasızca saldıran insanlar on yıllardır kesintisiz ekonomik büyümenin tadını çıkarırken, Marksist esintili ideolojileri benimsemiş ve ayrıcalıklı hayatlar yaşamalarını sağlayan toplumun altını oymaya karar vermişlerdir. Belki de bu göründüğü kadar garip değildir. Karl Marx'ın kendisi, başarılı bir sanayicinin oğlu olan Friedrich Engels'in servetinden yardım almıştır. 


Bu aynı zamanda Batı Avrupa'da sömürgecilikten kurtulma ve ABD'de ayrımcılıktan kurtulma çağıydı ve bu da Batı medeniyetinin kötü olarak görüldüğü bir atmosfer yarattı. Sebebi ne olursa olsun, o zamandan beri kendi medeniyetimize karşı ebedi bir muhalefet örüntüsü içinde sıkışıp kalmış durumdayız. Bu sorunların bazılarının kökleri daha eskiye dayanıyor olabilir, ancak 1960'larda daha önce görülmemiş ölçüde kurumsallaştılar. 


Diana West'ef1| göre, kitabının temel tezi "kültürel otoritenin son yarım yüzyılda yetişkinlerden ergenlere eşibenzeri görülmemiş bir şekilde aktarılmasının Batı dünyasının hayatta kalması açısından vahim sonuçları olduğudur." Doğal gelişimimizi yetişkinlikten ve olgunluktan uzaklaştırarak pop-etkisindeki sonsuza dek havalı gençlik pozunu - her zaman açık, yargılamayan, bencil olmayan, kimlikarayışında (ya da sadece yoksun) - vermek için yönlendirdik ve aynı özelliklerin damgasını vurduğu bir toplumu teşvik ettik. Kısacası: Batılılar sürekli bir ergenlik hali ve buna bağlı olarak da sürekli bir kimlik krizi içinde yaşıyorlar. West, olgunluğun, her türlü otorite figürünü hiçe sayan "dünya tarihindeki en büyük öfke nöbeti" olan 1960'lardaki isyankarlık döneminde modasının geçtiğini düşünüyor. 


Ayrıca, geçmişten en radikal kopuşun 60'lar ve 70'lerde gerçekleşmiş olmasına rağmen, Batı gençlik kültürünün köklerinin 1950'lerde rock and roll müziğin, Elvis Presley'in ve James Dean gibi aktörlerin doğuşunda bulunduğuna inanmaktadır. Pop grubu The Beatles 60'ların başında bunu somutlaştırmış, ancak 1970'e yaklaştıklarında uyuşturucu ve yerleşik bilgeliğin reddi lehine radikal bir şekilde değişmiş ve bu değişim tüm kültüre yansımıştır. 


Şahsen 1980'lerde en sevdiğim filmlerden biri Geleceğe Dönüş'tü. Sahnelerden birinde aktör MichaeljJ. Fox zamanda yolculuk yaparak 1985'ten 1955'e gider. 1985'ten ayrılmadan önce, "Belediye Başkanını Yeniden Seçin" sloganını duyar.İlerleme onun göbek adıdır." Aynı 

sloganı 1955 yılında sadece farklı bir isimle tekrarlanmıştır. Politika her çağda politikadır. 
Senaristler Robert Zemeckis ve Bob Gale, filmin geçtiği 1955 yılını seçmelerinin nedeninin bu yılın gençlik kültürünün doğduğu çağ olması olduğunu belirtmişlerdir: Ergen o zaman yönetmeye başladı ve o zamandan beri de yönetiyor. 


West'in dediği gibil|21, İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden on yıllardaki ekonomik patlamada birçok şey değişti: "Savaş sonrası dönemden bahsettiğinizde, muazzam yeni refah, kültürün ergen arzusuna yeniden yönlendirilmesinde büyük bir faktördür. Kültürel otoritenin gençlere geçtiğini görüyorsunuz. Ev masraflarına yardımcı olabilmek için bir işe girebilecek çocuklar yerine, birdenbire bu cep harçlığı devasa yeni bir kültürün üretimine gidiyordu. Bu da ergenlik dönemine daha önce hiç olmayan bir önem kazandırıyordu." Nesiller boyu süren bu gençlik kutlamalarından sonra yetişkinlerin kendilerine güveni kalmadı: "Çocuklar pahalı geziler planlıyor, refakatsiz dışarı çıkıyor, içki içiyor, hovardalık yapıyor, tamamen çıldırıyorlar, ancak ebeveynler 'Bu konuda hiçbir şey yapamam' diyor. Ebeveynler ergenlerin arzularına boyun eğmek için sorumluluklarından feragat ediyorlar." 


"Kadınlığın bugün durduğu yer, yetişkinliğin ölümünden derinden etkileniyor. 
Cinselleştirilmiş kadının bahsettiğim fenomenin bir parçası olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden yetişkinliğin ölümüne karşı bağışıklıkları olduğunu düşünmüyorum. 
Kadınlar hala genç modayı taklit ediyor. Seksin daha ulaşılabilir olduğu yerlerde, bir zamanlar olgunlaşma sürecine yönelik büyük bir motivasyon olan evlilik hayatına yönelik aynı teşvikler artık yok." 


O haklı mı? Büyümeyi reddeden bir Peter Pans uygarlığına mı dönüştük? Eski olan her şeyi modası geçmiş diye küçümseyerek geçmişten koptuk mu? Friedrich Nietzsche'yi seven Muhafazakar İsveçli blog yazarının "köle ahlakından" muzdarip olduğumuzu düşündüğünü biliyorum, ancak bazen köle ahlakından ziyade çocuk ahlakından muzdarip olup olmadığımızı merak ediyorum. Ancak burada iş başında olan başka güçler de var. 


Refah devleti, insanların başkaları tarafından bakılarak çocukluklarına geri döndükleri bir toplum çocuklaşmasını teşvik etmektedir. Bu sadece gençliğe takıntılı bir kültür değil, aynı zamanda ergen sorumsuzluğu da yaratmaktadır. Pek çok insan sadece ebeveynlerine değil, uluslarına, kültürlerine ve medeniyetlerine karşı sürekli bir isyan halinde yaşamaktadır. 


Yazar Theodore Dalrymple,|(3)J Batı toplumlarındaki kendini yok etme salgınının bir nedeninin de can sıkıntısından kaçınmak olduğunu düşünüyor: "Hayatlarının aşkın bir amacı olmayan ve (örneğin) kültürel bir geleneğe katkıda bulunarak bir amaç icat edemeyen, başka bir deyişle dini bir inancı ve onları harekete geçirecek entelektüel ilgileri olmayan insanlar için kendini yok etmek ve hayatlarında krizler yaratmak, anlamsızlıktan korunmanın bir yoludur." 


Ona göre, şu anda gördüğümüz şey|4| "insanların aşağı yukarı istedikleri gibi, yani kaprisli bir şekilde, kaleydoskopik olarak değişen arzularına uygun olarak davranmayı talep ettikleri, aynı zamanda devletin kurumları tarafından kendi davranışlarının doğal sonuçlarından korundukları bir toplumdur. Sonuç, Sodom ve Gomore ile geniş ve kişisel olmayan bir refah bürokrasisinin birleşimidir." 


Refah devleti sizi yaptığınız işten kendinize saygı duyma imkanından mahrum bırakır. Bu durum bir kişinin öz saygısını zedeleyebilir, ancak erkeklerin öz saygısı kadınlardan daha fazla zedelenir çünkü eril kimlik başkalarının geçimini sağlamaya sıkı sıkıya bağlıdır. Bundan mahrum bırakılan erkeğin kendine saygısı azalır ve toplum da onunla birlikte azalır. 
Dalrymple ayrıca babalığın sona ermesinden endişe duyuyor ve en kötü çocuk istismarcılarının|5) çocuk istismarı ve ihmalinin en olası olduğu koşulları teşvik eden hükümetler olduğuna inanıyor: "Tek ebeveynliği teşvik eden kişi çocukların kaderine kayıtsızdır." Babalık, en basit biyolojik anlam dışında, neredeyse hiç yoktur: 


"Hintli göçmenlerin çocukları olmasaydı, orada doğan çocukların gayrimeşru olma oranının yüzde yüze yaklaşacağı bir hastanede çalıştım. Genç bir insana babasının kim olduğunu sormak neredeyse nezaketsiz bir soru haline gelmişti; sanki her an değişebilirmiş ve aslında daha önce birkaç kez değişmiş gibi, 'Şu anda babamı mı kastediyorsunuz' diye sorulması benim için hala şaşırtıcı bir şeydi." 


Çünkü "kadınlar, onları yetiştirme becerilerine, masraflarını kimin karşılayacağına yada çocukların başına geleceklere bakılmaksızın, devlet tarafından kendilerine tanınmış bir hak olarak, sadece istedikleri için çocuk sahibi olacaklardır. Erkekler sürekli olarak çocuklaştırılacak, gelirleri özünde kendi zevkleri için harcayabilecekleri bir cep harçlığı olacak ve (vergi ödemenin ötesinde) hiçbir ciddi sorumlulukları olmayacaktır. Bundan böyle devlet çocuğun babası, baba da devletin çocuğu olacaktır." 


İsveçli yazar Per Bylund'un açıkladığı gibil6J: "Çoğumuz ebeveynlerimiz tarafından yetiştirilmedik. Bebeklikten itibaren devlet kreşlerinde yetkililer tarafından yetiştirildik; daha sonra devlet okullarına, devlet liselerine ve devlet üniversitelerine itildik; ve daha sonra güçlü işçi sendikaları ve onların eğitim dernekleri aracılığıyla kamu sektöründe istihdam edildik ve daha fazla eğitim aldık. Devlet her zaman mevcuttur ve birçokları için hayatta kalmanın tek yoludur - ve refah yardımları bağımsızlık kazanmanın mümkün olan tek yoludur." 


İsveç tartışmasız uç bir örnek olsa da, yazar Melanie Phillips İngiltere'de de aynı eğilimleri fark ediyor|7): "Kültürümüz şu anda keşfedilmemiş bir bölgenin derinliklerinde. Nesiller boyu süren aile parçalanması, medeni insan davranışının temellerini çözüyor. Kendini adamış babalar, çocuklarının duygusal gelişimi için hayati önem taşır. Ancak elitlerimizin hesapsız sorumsuzluğunun bir sonucu olarak, babalar son otuz yıldır harcanabilir ve tek kullanımlık olarak görülüyor. Yalnız ebeveynlik bir utanç kaynağı olmaktan çıkıp bir kadının devredilemez hakkı haline geldi. Devlet, çocuk parası, belediye daireleri ve diğer sosyal yardımlar aracılığıyla kadınlara, babaları olmadan çocuk sahibi olmaları için giderek daha fazla teşvik sağladı. Bu durum, duygusal açıdan muhtaç kız çocuklarının sıklıkla kendi çocuklarını istismar ve ihmal eden umutsuzca yetersiz anneler haline geldiği ve onların da bu yıkıcı örüntüyü sürdürdüğü, yalnızca kadınlardan oluşan haneler yaratmıştır. Bu durum kültürel açıdan intihardan başka bir şey değildir." 


Bazen modern Batı'nın ve özellikle de Batı Avrupa'nın Babasız Uygarlık olarak adlandırılıp adlandırılmaması gerektiğini merak ediyorum. Babalar bir karikatüre dönüştürüldü ve geleneksel erkek değerlerine yönelik çarpıcı bir şeytanlaştırma var. Geleneksel erkek değerlerinden olan kuralları ve otoriteyi uygulamaya çalışan herkes faşist olarak görülmekte ve Baba Tanrı'dan başlayarak alay konusu edilmektedir. Sonuçta, heran annelerin keyfine göre değiştirilebilecek belirsiz babalardan oluşan bir toplum ortaya çıkıyor. Anneler bile çocukların yetiştirilmesini okullara, anaokullarına ve televizyona bırakarak büyük ölçüde çekildiler. Moda ve yaşam tarzında anneler kızlarını taklit ediyor, tersi geçerli değil. 


Batı Avrupa'daki ayrıntılı refah devleti modeli sıklıkla "dadı devleti" olarak adlandırılıyor, ancak belki de "koca devleti" olarak da adlandırılabilir. Neden mi? Geleneksel bir toplumda erkeklerin rolü kadınlarını fiziksel olarak korumak ve onlara maddi destek sağlamaktı. 
Modern toplumumuzda bu görevin bir kısmı devlete "devredilmiştir", 


Bu da kadınların genel olarak neden yüksek vergilendirme ve refah yanlısı devlet partilerine orantısız destek verdiklerini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Antropolog Lionel Tiger'a göre, bir anne, bir çocuk ve bir babadan oluşan eski birim, tek eşlilikten "bureaugamy "ye, bir anne, bir çocuk ve bir bürokrata dönüşmüştür. Devlet yedek koca haline gelmiştir. Aslında sadece kocanın yerine geçmiyor, tüm çekirdek ve geniş ailenin yerine geçiyor, çocukları yetiştiriyor ve yaşlılara bakıyor. 


Sosyalist Sol Parti'den Eğitim ve Araştırma Bakanı olan ve anaokulundan liseye ve doktora seviyesine kadar Norveç eğitiminden sorumlu olan ystein Djupedal şöyledemiştir|8!: "Çocukları en iyi ebeveynlerin yetiştirebileceğine inanmanın çocuk yetiştirme konusunda yanlış bir görüş olduğunu düşünüyorum. Hillary Clinton 'Çocukların bir köye ihtiyacı var' demişti. Ama bizde böyle bir şey yok. Zamanımızın köyü anaokullarıdır." Daha sonra bu ifadesini geri çekerek, çocuk yetiştirme konusunda asıl sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu, ancak "anaokullarının çocuklar için harika bir araç olduğunu ve çocukların okula başlamadan önce anaokulunda zaman geçirmelerinin iyi olduğunu" söyledi. 


Sorun şu ki, bazı meslektaşları anaokulunu tüm toplum için, hatta yetişkinler için bile bir plan olarak kullanıyor. 2007 sonbaharında Norveç'in merkez sol hükümeti, yönetim kurullarında devlet tarafından zorunlu kılınan yüzde 40 kadın kotasını hala yerine getirmemiş olan 140 şirkete bir uyarıda bulundu. Eşitlik Bakanı Karita Bekkemellem,(9) birçoğu açık deniz petrol endüstrisi, gemicilik ve finans gibi geleneksel olarak erkek odaklı dallarda olmasına rağmen kotayı karşılayamayan şirketlerin istem dışı fesihle karşı karşıya kalacağını belirtti. Yasayı "tarihi ve radikal" olarak nitelendirdi ve uygulanacağını söyledi. 


Bekkemellem böylece Devlet Ana'nın dediklerini yapmayı reddeden yaramaz çocukları cezalandırıyor, bu çocuklar özel şirketler olsa bile. Devlet, size maddi destek sağlama anlamında babanın yerini alıyor, ancak riskleri ortadan kaldırma ve toplumu dondurma ve konuşma kurallarıyla rahat, düzenlenmiş bir anaokuluna dönüştürme konusunda daha çok bir anne gibi davranıyor. 


Blog okuyucusu Tim W. kadınların karşı cinse karşı erkeklerden daha bencil olma eğiliminde olduğunu düşünüyor|10|: "Erkekler kadınlara ve çocuklara ilgi gösterirken, Kadınlar. 2. sek Ml e NİL al a alen İL aaa leş Saka ki e Şey, onlar kendileri ve çocukları için endişe gösterirler. Tek tek kadınların kocaları veya erkek kardeşleri için endişe duymadıklarını söylemiyorum, ancak bir grup (veya oy bloğu) olarak erkeklerin refahına özel bir ilgi göstermiyorlar. Kadınların sorunları her zaman büyük bir endişe kaynağıdır ancak erkeklerin sorunları değildir. Her siyasi adayın kadınların kaygılarını ele alması beklenir, ancak erkeklerin ele alınmaya değer kaygıları olabileceğini kabul eden bir aday bile dışlanır." Ya erkekler kadınlardan ortalama beş yıl sekiz ay daha uzun yaşasaydı? Eğer durum böyle olsaydı, bunun sonunu asla duymazdık: "Feministler ve kadın adaylar, kendilerine ve dünyaya bu korkunç eşitsizliği sürekli hatırlatmak için üzerlerinde 'beş yıl, sekiz ay' yazılı düğmelerle dolaşırlardı. Bunun olması, ki kesinlikle olacaktır, erkek ve kadın seçmenlerin farklı doğaları hakkında bir şeyler söylüyor." 


Bernard Chapin Frontpage Magazine'de Dr. John Lott|/11| ile bir röportaj yaptı. Lott'a göre, "Bence kadınlar genellikle erkeklere kıyasla riskten daha fazla kaçınıyor ve hükümeti hayatın değişkenliklerine karşı sigorta sağlamanın bir yolu olarak görüyorlar. Ayrıca özellikle boşanmış ve çocuklu kadınların korunmak için devlete yöneldiğini düşünüyorum. Sadece kadınlara oy hakkı verilmesi bile yaklaşık 45 yıl boyunca devletteki büyümenin en az üçte birini açıklamaktadır." 


Ona göre bu durum "hem ABD'de hem de dünyanın geri kalanında hükümetin son yüzyıldaki büyümesinin büyük bir kısmını açıklıyor. Eyaletler kadınlara oy hakkı verdiğinde, hükümet harcamaları ve vergi gelirleri, enflasyon ve nüfusa göre ayarlandıktan sonra bile, hiç artmazken on yıl içinde iki kattan fazla arttı. Kadınlar seçmenlerin giderek daha büyük bir bölümünü oluşturdukça, hükümetin büyüklüğü de artmaya devam etti. 


Bu durum, oy hakkı ilk çıktığında oy kullanmaya alışkın olmayan yaşlı kadınların yerini yavaş yavaş genç kadınların almasıyla 45 yıl boyunca devam etti. 1960'lara gelindiğinde, hükümetteki büyümenin devam etmesi boşanma oranlarının artmasından kaynaklanmaktadır. Boşanma, çocuklu kadınların hükümet programlarına çok daha fazla yönelmesine neden oluyor." Kürtajın serbest bırakılması da daha fazla tek ebeveynli aileye yol açmıştır. 


Diana West, 1960'ların karşı kültüründe gördüğümüz şeyin, hem öğrenme hem de otoriteye ilişkin her türlü hiyerarşinin düzleştirilmesi(121 olduğunu düşünüyor. Bundan kültürün ve dolayısıyla çok kültürlülüğün düzleştirilmesi ortaya çıktı. Ayrıca bu eğilimi dadı devlet ile de ilişkilendirmektedir: 


"Giderek daha paternalist bir dadı devleti ile yetişkinlerin ölümü arasındaki güçlü bağlantıları düşünürken, Tocgueville'in (elbette) uzun zaman önce bu bağlantıları kurduğunu gördüm. Despotizmin hangi koşullar altında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelebileceğini hayal etmeye çalıştı. Bir yanda, 'ruhlarını doyurdukları küçük ve sıradan zevklerin peşinde sürekli dönüp duran, birbirine benzer ve eşit sayısız insan kalabalığı', diğer yanda ise devletin 'muazzam koruyucu gücü' ile karakterize edilen bir ulus vizyonuna ulaştı. 
'Sıradan zevkler' ve 'muazzam devlet gücü' 19. yüzyılın ortalarında kulağa düpedüz bilim- kurgusal gelebilirdi; 21. yüzyılın başında ise kulağa fazlasıyla tanıdık gelmeye başladı. 
Gerçekten de, her şeye gücü yeten devletten bahsederken şöyle yazıyordu: 'Eğer bir baba gibi, yükümlülerini bir erkeğin yaşamına hazırlamaya çalışsaydı, ebeveyn otoritesine benzerdi, ama tam tersine, onları sadece sürekli çocuklukta tutmaya çalışıyor. Belki de hem liberaller hem de muhafazakârlar olarak devletimizin ebeveyn otoritesini ne ölçüde kabul ettiğimiz, bir kültür olarak Tocgueville'in 'sürekli çocukluk' durumuna ne kadar yaklaştığımızı göstermektedir." 


Bu sorun, ABD'den daha ayrıntılı refah devletlerine sahip olan ve nesiller boyunca Amerikan askeri şemsiyesi altında yaşamış olan Batı Avrupa'da daha da kötüdür, dolayısıyla ergen davranış eğilimini daha da artırmaktadır. 


Alexis de Tocgueville tarafından 1830'larda Amerika'da Demokrasiadlı kitabında dolaylı olarak ortaya atılan soru şudur: Eğer geneloyhakkı demokrasisi herkesin fikrinin herkesinki kadar iyi olduğu anlamına geliyorsa, bu er ya da geç herkesin seçimlerinin de herkesinki kadar iyi olduğu bir toplumadönüşerek kültürel göreceliliğe yol açmaz mı? 
Tocgueville sadece erkeklerin oy hakkına sahip olduğu bir dönemde yazmıştır. Genel oy hakkı aynı zamanda kadınların kendilerini oylayarak erkeklerin mali kaynaklarına sahip oldukları, otoritelerini azalttıkları ve her şeyin devlet tarafından güçlü bir şekilde düzenlendiği bir duruma yol açacak mı? 


Bunun cevabını bilmiyorum. Bildiğim tek şey mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı. 
Babalığın yokluğu sosyal patolojilerle dolu bir toplum yarattı ve erkeklerin özgüven eksikliği bizi düşmanlarımız için kolay bir av haline getirdi. Eğer Batı hayatta kalmak istiyorsa, sağlıklı bir dozda erkek otoritesini yeniden tesis etmeliyiz. Bunu yapabilmek için de refah devletini geriletmemiz gerekiyor. Belki de Batı Feminizminin|/13)| bazı aşırılıklarını da geri almamız gerekiyor. 


Kaynaklar: 
http://www.brusselsjournal.com/node/2572 


. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-1C138B13-6680-446B-AA80-FF317A0901B9 . http://www.msnbc.msn.com/id/20519355/site/newsweek/ 

. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-(D2C70DCE-BF86-4761-9788-03AB7FAB2608) . http://dansk-svensk.blogspot.com/2007/08/angst-der-nationer-op.html 

. http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtmi? 
xmlz/opinion/2004/01/22/do2201.xml1&sSheet-/opinion/2004/01/22/ixopinion.html' http://48.864.2.327subf37:KTynmwf396737684766PbH> 

6. http://www.mises.org/story/2190 

7. http://www.melaniephillips.com/articles-new/?p-503 
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. http://gatesofvienna.blogspot.com/2006/08/welfare-state-is-dead-long-live.html - http://www.aftenposten.no/english/business/article2045491.ece 


10. http://www.amnation.com/vfr/archives/008277.html 

11. http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID-efa81694-2e09-4b51-ad36-19e1d125aef0 
12. http://tabacco.blog-city.com/diana west author of the death of the grownup how americ.htm 
13. http://www.brusselsjournal.com/node/1908 


2.13 Batı Avrupalı kültürel Marksist/çokkültürcü entelektüel elit - kim bunlar? 


Kültürel Marksistler, intihara meyilli hümanistler ya da kapitalist küreselleşmecilerin hepsi çokkültürcüdür. "Çokkültürcü", çokkültürlülüğü (daha önce "sosyal mühendislik" olarak adlandırılan) destekleyen bireyler için kullanılan bir etikettir; Avrupa kültürlerimizi, ulusal bütünlüğümüzü ve Hıristiyanlığı (başka bir deyişle Batı medeniyetinin kendisini) yok etmek için yaratılan Avrupa nefret ideolojisidir. Çoğu insan hala daha bilinen basmakalıp etiketleri kullanmaktadır: "sosyalistler", kolektivistler, feministler, hümanistler, eşitlikçiler, eşcinsel ve engelli aktivistleri, hayvan hakları aktivistleri, çevreciler vs. Ancak, sözkonusu grupların hepsi kültürel Marksist olarak kabul edilmemektedir. Kültürel Marksistlerin tanımlanmasındaki ortak unsur, İslami demografik savaşın başlatılmasına olanak sağlayan bir siyasi ideoloji olan çok kültürlülüğe verdikleri destektir. 


Kültürel Marksistler/çokkültürcüler olarak adlandırılan grup, başta "MA 100" olarak bilinen Avrupalı siyasi partiler ittifakından (Batı Avrupa'da çokkültürlülüğü destekleyen siyasi partiler) olmak üzere siyasetçilerden ve AB parlamenterlerinden oluşmaktadır. Bunlar seçilmiş ve seçilmemiş parlamenterler, onların danışmanları ve çokkültürlülüğün yayılmasının meşrulaştırılmasına dolaylı ya da doğrudan karışmış ve karışmakta olan tüm kamu ve/veya şirket görevlileridir. 


Bu kişiler çeşitli meslek gruplarından bireylerden oluşmaktadır (ancak bunlarla sınırlı değildir): politikacılar, siyasi danışmanlar, çeşitli STK liderleri, gazeteciler, öğretmenler, üniversite profesörleri, çeşitli okul/üniversite yönetim kurulu üyeleri, yayıncılar, radyo yorumcuları, roman yazarları, karikatüristler ve sanatçılar. Ayrıca teknisyenler, bilim adamları, doktorlar ve hatta Kilise liderleri gibi meslek gruplarından birçok kişiyi de kapsamaktadır. Bu entelektüeller, modern toplumun bilgi ve fikirleri yaymak için geliştirdiği organlardır ve kitlelere ulaşmadan önce tüm yeni kavramların geçmesi gereken elek olarak işlev gören onların kanaat ve görüşleridir. 


Bugün en parlak ve başarılı öğretmenlerin kültürel Marksist olma olasılığı daha yüksektir. 
Bunun nedeni daha zeki olmaları değil, en iyi beyinler arasındaki kültürel Marksistlerin çok daha yüksek bir oranının kendilerini modern toplumda kamuoyu üzerinde belirleyici bir etki sağlayan entelektüel uğraşlara adamalarıdır. Kültürel Marksist düşünce gençlere hitap etmesini büyük ölçüde vizyoner karakterine borçludur. Entelektüel, tüm mizacı gereği, teknik ayrıntılar ya da pratik zorluklarla ilgilenmez. Ona çekici gelen şey geniş vizyonlardır. 


Kültürel Marksizm/çokkültürlülük hiçbir zaman ve hiçbir yerde ilk başta bir işçi sınıfı hareketi olmamıştır. Bu, teorisyenlerin ve entelektüellerin, "ikinci el fikir tüccarlarının" bir inşasıdır. Tipik bir entelektüelin fikirlerin yayılmasında aracılık rolünü yerine getirebilmesi için herhangi bir konuda özel bir bilgiye sahip olması, hatta özellikle zeki olması bile gerekmez. 


Bildiğimiz şekliyle özgür toplum kendi yıkımının güçlerini kendi içinde taşır; özgürlük bir kez elde edildiğinde kanıksanır ve değer görmez hale gelir ve özgür bir toplumun özü olan 


fikirlerin özgürce gelişmesi, dayandığı temellerin yıkılmasına neden olur. 


Avrupa'nın en tehlikeli kültürel Marksistlerinden iki örnek: 


İ. Jos& Manuel Durâo Barroso - Avrupa Komisyonu Başkanı 
2. Tony Blair - muhtemelen geleceğin Avrupa Komisyonu Başkanı 


Bay Barroso'nun geçmişi siyasi bakış açısını ortaya koymaktadır. Üniversite yıllarında yeraltı Maoist MRPP'nin (Proletarya Partisinin Yeniden Örgütlenme Hareketi, daha sonra PCTP/MRPP Portekiz İşçilerinin Komünist Partisi/Portekiz Proletaryasının Devrimci Hareketi) liderlerinden biriydi. 


Buna rağmen Muhafazakârlar ve sözde "Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler" grubunun geri kalanı, Lizbon Antlaşması'nın ve AB'nin dışişleri, göç, sınır kontrolü ve savunma gibi neredeyse tüm ulusal hakları ele geçirme yetkisinin genişletilmesinin en büyük savunucularından biri olduğu gerçeğini göz ardı ederek Sayın Barroso'ya oy verdiler. 


Bunu daha iyi açıklamak için, son zamanlarda öne çıkan birkaç habere göz atalım: 


2.14 Blair ve Straw'un eski danışmanı, İşçi Partisi'nin çok kültürlü bir Birleşik 


Krallık yaratmak için kitlesel göç istediğini söylüyor. 


Yazan: Tom Whitehead, İçişleri Editörü - Yayınlanma Tarihi: 6:42PM BST 23 Ekim 2009 


Eski bir Hükümet danışmanı, İşçi Partisi'nin "gerçekten çok kültürlü" bir ülkenin sosyal mühendisliğine yardımcı olmak için İngiltere'nin sınırlarını kitlesel göçe açtığını açıkladı. İddia, eski bir İşçi Partisi danışmanının, Hükümetin İngiltere sınırlarını kısmen sağcı göç karşıtlarını küçük düşürmek için açtığını söylemesinin ardından ortaya atıldı. 


Tony Blair, Jack Straw ve David Blunkett'in eski danışmanlarından 
Andrew Neather'a göre, son on yılda göçmen sayısındaki büyük artış, kısmen bakanların ülkeyi kökten değiştirme ve "sağın burnunu çeşitliliğe sürtme" yönündeki siyasi amaçlı girişimlerinden kaynaklanıyordu. 


İşçi Partisi'nin kontrolleri gevşetmesinin "Birleşik Krallık'ı kitlesel göçe açmak" için kasıtlı bir plan olduğunu ancak bakanların gergin olduğunu ve "çekirdek işçi sınıfı oylarını" yabancılaştıracağı korkusuyla böyle bir hareketi kamuoyu önünde tartışmaya isteksiz olduklarını söyledi. 


Sonuç olarak, kamuoyunda göçle ilgili argümanlar daha ziyade ekonomik faydalar ve daha fazla göçmene duyulan ihtiyaç üzerine yoğunlaşmıştır. 


Eleştirmenler, ifşaatların Hükümet içinde "alaycı" siyasi nedenlerle kitlesel göçü dayatmaya 


yönelik bir "komplo" olduğunu gösterdiğini söyledi. 


Bay Neather, 2000'li yılların başında Tony Blair için Downing Street'te ve Jack Straw ve David Blunkett için İçişleri Bakanlığı'nda çalışmış bir konuşma yazarıydı. 


Evening Standard gazetesindeki yazısında, göç politikasındaki "büyük değişimin" 2001 
yılında Downing Street'teki Kabine Ofisi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu olan Performans ve İnovasyon Birimi'nin bir politika belgesinin yayınlanmasının ardından gerçekleştiğini 


açıkladı. 


Dönemin göç bakanı Barbara Roche için 2000 yılında büyük ölçüde raporun taslaklarına dayanan önemli bir konuşma kaleme aldı. 


Raporun yayınlanan son versiyonunun göç için işgücü piyasası durumunu desteklediğini ancak yayınlanmamış versiyonların ek gerekçeler içerdiğini söyledi. 


Şöyle yazdı: "Gördüğüm daha önceki taslaklar da itici bir siyasi amaç içeriyordu: Hükümetin Birleşik Krallık'ı gerçekten çok kültürlü hale getirmesinin yolu kitlesel göçtü. 


"Bazı tartışmalardan, politikanın - asıl amacı bu olmasa bile - Sağ'ın burnunu çeşitliliğe sürtmek ve argümanlarını güncelliğini yitirmiş hale getirmek için tasarlandığına dair net bir hisle ayrıldığımı hatırlıyorum." 


2000'li yılların sonlarından yeni puan tabanlı sistemin uygulamaya konulduğu "en azından geçtiğimiz Şubat ayına kadar" izlenen "kasıtlı politikanın" Birleşik Krallık'ı kitlesel göçe açmak olduğunu söyledi. 


Geçen ay sessizce açıklanan Whitehall tahminlerine göre, o zamandan bu yana nüfusa yaklaşık 2,3 milyon göçmen eklendi. 


Perşembe günü Soru Saati programında Bay Straw'a İşçi Partisi'nin göçmen politikalarının BNP'ye açık kapı bırakıp bırakmadığı soruldu. 


Neather köşesinde, işgücü piyasasındaki boşlukları doldurmak için yüz binlerce göçmen getirmenin yanı sıra, göç politikasının arkasında "itici bir siyasi amaç" olduğunu söyledi. 


Kitlesel göçün Britanya'yı "zenginleştirdiğini" ve Londra'yı daha çekici ve kozmopolit bir yer haline getirdiğini söyleyerek politikayı savundu. 


Ancak "gergin" bakanların İşçi Partisi seçmenlerini küstürmekten korktukları için o dönemde bu politikadan hiç bahsetmediklerini kabul etti. 


"Hükümet, kısmen tesadüfen, kısmen de tasarlayarak, uzun zamandır arzuladığı göç patlamasını yaratmıştı. 


"Ancak bakanlar bu konuda konuşmadılar. Muhtemelen kısmen çekirdek seçmenlerinin muhafazakarlığının farkına vardılar: Bakanlar daha çeşitli bir toplumu tutkuyla destekliyor olsalar da, bu Sheffield ya da Sunderland'deki işçi kulüplerinde yapmak isteyecekleri bir tartışma değildi." 


Migrationwatch düşünce kuruluşunun başkanı Sir Andrew Green şunları söyledi: "Şimdi en azından gerçek ortaya çıktı ve bu bir dinamit. 


"Pek çok kişi uzun zamandır İşçi Partisi dönemindeki kitlesel göçün sadece bir hata değil aynı zamanda bir komplo olduğundan şüpheleniyordu. Haklıydılar da. 


"Bu Hükümet, tehlikeli ekonomik kamuflajla gizlenen sinik siyasi nedenlerle üç milyon göçmeni kabul etmiştir." 


Partiler arası Dengeli Göç Grubu başkanları, Milletvekilleri Frank Field ve Nicholas Soames şunları söyledi: "Eski bir danışman tarafından yapılan ve tüm ülkenin doğru olduğunu 


bildiği bu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz. 


"Bu, Britanya'daki göçmenlik meselesine resmi olarak ışık tutan ilk gerçek ışınıdır." 


Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi: "Yeni esnek puan tabanlı sistemimiz, Avrupa dışından çalışmak ya da eğitim almak üzere gelenler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamızı ve yalnızca Britanya'nın ihtiyaç duyduğu kişilerin gelebilmesini sağlamaktadır. 


"Britanya'nın sınırları her zamankinden daha güçlü; yabancı uyruklulara kimlik kartları dağıtıyoruz, yasadışı işçi çalıştıranlara hukuki cezalar getirdik ve önümüzdeki yılın sonundan itibaren elektronik sınır sistemimiz Birleşik Krallık'a giriş ve çıkışların yüzde 95'ini izleyecek. 


"Britanya halkı göçün kontrol altında olduğundan emin olabilir." 


Ayrıca şu da ortaya çıktı: 


» Açık kapı politikasına öncülük eden İçişleri Bakanı Barbara Roche, göçmenlerin dilencilik yapmasını 'aşağılık' olarak nitelendirdiği için solcuların saldırısına uğramasının ardından İşçi Partisi'nin itibarını geri kazanmak istedi. 


» Göçraporunu yazan devlet memuru Jonathan Portes, Gordon Brown'ın konuşma yazarıydı ve şu anda Kabine Sekreteri Sir Gus O'Donnell'in kıdemli yardımcısı. 


* İşçi Partisi yöneticileri, Muhafazakâr Parti liderleri William Hague ve Michael Howard'ı gizli girişimi eleştirmekten caydırmak için onları ırkçı olarak damgalamaya karar verdi. 


Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Ara Raporu No67 - Göç başlıklı bir rapor: An Economic And Social Analysis (Göç: Ekonomik ve Sosyal Bir Analiz) başlıklı rapor, Ocak 2001'de, o zamanlar Bay Straw tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. 


Temel istatistiklerin çoğu Bay Portes liderliğindeki bir PIU ekibinden geldi. Rapor kitlesel göçün pembe bir tablosunu çiziyor ve şöyle diyor: 'Yerli işçilerin göçten zarar gördüğüne dair çok az kanıt var. Göçmenlerin daha büyük bir kısmının çalışma yaşında olması ve göçmenlerin yerlilerden daha yüksek ortalama ücretlere sahip olması nedeniyle daha geniş mali etkinin olumlu olması muhtemeldir. 


Devam ediyor: "İngilizlerin çoğu göçün İngiliz kültürü üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşünmektedir. 


Kaynaklar: 

a.http://w w w.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawa ndorder/6418456/Labour-wanted-mass-immigration-to-make- 
UK - more-multicultural-says-former-adviser.html 


2. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222613/Labour-let-migrants-engineer-multicultural-UK.htmil? 
ITO-1490&referrer-yahoo 


3. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1222769/Dishonest-Blair-Straw-accused-secret-plan-multicultural-UK.html 


Hikayenin devamı: 


2.15 Çirkin gerçek ortaya çıktı: İşçi Partisi bize söylemeden Britanya'nın tüm yapısını dönüştürmek için sinsice plan yaptı 


Melanie Phillips tarafından 


Yani artık bıçak kemiğe dayandı. Yıllardır, Britanya'ya gelen göçmenlerin sayısı kontrolsüz bir şekilde artarken, bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği sorusu soruluyordu. 


Bir dalgınlık ya da büyük bir beceriksizlik sonucu mu oldu? Yoksa hiç de kasıtsız değil, kasıtlı mıydı? 


İkinci açıklama çok çirkin görünüyordu. Ne de olsa, kasıtlı bir kitlesel göç politikası, seçmenlere haber vermeden bu ülkenin yapısını değiştirme girişiminden başka bir anlama gelmezdi. 


Tüm demokratik sürecin bundan daha vahim bir şekilde suiistimal edilmesi söz konusu olamazdı. Ancak şimdi öğreniyoruz ki olan tam da buymuş. İşçi Partisi hükümeti kasıtlı ve gizli bir ulusal kültürel sabotaj politikasına girişmiştir. 


Bu şaşırtıcı ifşaat geçtiğimiz hafta sonu bir gazetede Andrew Neather tarafından kaleme alınan bir makalede oldukça tesadüfi bir şekilde ortaya çıktı. Kendisinin Tony Blair, Jack Straw ve David Blunkett için konuşma yazarlığı yaptığı ortaya çıktı. 


Ve Eylül 2000'de dönemin göç bakanı Barbara Roche tarafından yapılan ve göç kontrollerinin gevşetilmesi çağrısında bulunan dönüm noktası niteliğindeki konuşmayı kaleme alan da oydu. Ancak bu yeni politikanın gerçek kapsamı ve amacı aktif bir şekilde gizlendi. 


İşçi Partisi 1997 seçim manifestosunda 'göç üzerinde sıkı kontrol' ve 2005'te 'istismarın önlenmesi' sözü verdi. 2001 yılındaki manifestosunda ise sadece göçmenlik kurallarının, beceri eksikliklerini gidermek için ekonomideki değişiklikleri yansıtması gerektiği belirtilmişti. 


Ancak tüm bunlar muazzam bir politika değişikliğini gizliyordu. Neather'ın yazdığına göre, artan tepkiler üzerine yabancı işçileri sınırlandırmak için yeni bir puana dayalı sistemin getirildiği 'en azından geçen yıl Şubat ayına kadar' Roche'un başlattığı politikanın amacı Birleşik Krallık'ı kitlesel göçe açmaktı. 


Bu başarılmıştır. 2001'den bu yana nüfusa yaklaşık 2.3 milyon göçmen eklenmiştir. 
Çalışma izinlerinin sayısı 1997'den bu yana dört kat artarak yılda 120.000'e ulaşmıştır. 


Politikalar değişmediği takdirde, önümüzdeki 25 yıl içinde Britanya'nın nüfusuna yedi milyon kişi daha eklenecek ve bu rakam seksenli yıllardaki artışın üç katı olacak. 


Böyle bir artış sürdürülemez. Britanya zaten Avrupa'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Ama şimdi bu politikanın gizlice uygulamaya konulmasının gerçek nedenine bakın. Neather, Hükümetin 'itici siyasi amacının' 'Birleşik Krallık'ı gerçekten çok kültürlü yapmak' olduğunu yazdı. 


Bu nedenle, bakanlar tarafından bu ülkenin temel yapısını ve kimliğini dönüştürmeye yönelik siyasi amaçlı bir girişimdi. İngiliz halkının ortak bir tarih, din, hukuk, dil ve geleneklerle tanımlanan bir toplumda yaşama hakkını yok etmek için yapılmıştır. 


Bu, kültürel olarak Britanyalı olmanın ne anlama geldiğini sonsuza dek yok etmek ve yerine başka bir 'çok kültürlü' kimlik koymak için yapıldı. Ve bu, İngiliz halkına ülkelerinin ve kültürlerinin bu şekilde dönüştürülmesini isteyip istemedikleri sorulmadan ya da söylenmeden yapıldı. 


Kin dolu bir şekilde, İşçi Partili bakanların motivasyonlarından biri de 'sağın burnunu çeşitliliğe sürtmek ve argümanlarını güncelliğini yitirmiş hale getirmek' olmuştur. 


Neather bile bu gereksiz sol kabadayılık unsurunu 'çok ileri bir manevra' olarak değerlendirmiştir. 


Ancak bunun dışında Neather, tarif ettiği politikada yanlış bir şey görmemektedir. Aslında şaşırtıcı samimiyetinin nedeni, bunun övünülecek bir şey olduğunu düşünmesidir. Kitlesel göçün, Londra'nın onsuz çalışamayacağı 'yabancı dadılar, temizlikçiler ve bahçıvanlar' sağladığını yazdı. 


Ne elitist bir kibir! Sanki çoğu insan dadı, temizlikçi ve bahçıvan çalıştırıyormuş gibi. Ve ne cehalet. Britanya'nın bu düzeyde bir göçle daha iyi durumda olduğu argümanının ekonomik açıdan cahilce olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır. 


Neather, göçmenlerin çoğunun Doğu Avrupalı olduğu izlenimini vermiştir. Ancak bunlar tüm göçmenlerin dörtte birinden daha azını oluşturmaktadır. 


Ve gerçek şu ki, aksini iddia etmesine rağmen, çok yüksek göç alan bölgelerdeki okullar, temel İngilizceye bile sahip olmayan bu kadar çok çocukla başa çıkmakta umutsuzca zorlanıyor. Sağlık ya da barınma gibi diğer hizmetler de benzer şekilde sayıların ağırlığı altında ezilmektedir. 


Ancak en sarsıcı ifşaat, bu kitlesel göç politikasının Neather gibilere dadı ya da temizlikçi üretmek için başlatılmadığıydı. Bu politika, Britanya'nın kimliğini yok etmek ve Britanya'ya özgü niteliklerin diğer ülkelerinkinden daha üstün bir statüye sahip olmayacağı çok kültürlü bir topluma dönüştürmek içindi. 


Bir miktar göç bir ülke için gerçekten de iyidir. Ancak bu politika, karışımı genişleterek İngiliz kültürünü ve toplumunu geliştirmek için değildi. Aksine, tanımlayıcı karakterini tamamen yok etmekti. 


Ayrıca, Seçim Komisyonu tarafından yakın zamanda yapılan bir anketin de ortaya koyduğu gibi, siyahların yaklaşık yüzde 90'ı ve Asyalıların dörtte üçü İşçi Partisi'ne oy verdiğinden, İşçi Partisi'ne oy veren seçmenlerin giderek artmasını da rahatlıkla garanti altına almıştır. 


Neather'ın hava geçirmez balonunda, kitlesel göçün faydaları o kadar büyüktü ki, bakanların bu konuda neden bu kadar gergin olduklarını anlayamıyordu. 


Yazdığına göre, artan göçün özellikle İşçi Partisi'nin çekirdek beyaz işçi sınıfı oyları için ne anlama geleceğini tartışmak istemiyorlardı. Bu yüzden bunu kasıtlı olarak gizli tuttular. 


Yaptıkları hakkında gerçeği söyledikleri takdirde seçmenlerin protesto için ayaklanacağını biliyorlardı. Bu yüzden bunu seçim bildirgelerinin dışında tuttular. 


Bu gerçekten de seçmenleri kendilerine oy vermeleri için kandırmaya yönelik bir komploydu. 
Yinede buinsanlar BNP'nin yükselişi karşısında kendilerini haklı gören bir şaşkınlıkla şişinme cüretini gösteriyorlar. 


Jack Straw'un geçen haftaki Soru Saati programında, BNP'ye artan desteğin arkasında Hükümetin göçü durdurmadaki başarısızlığının yatıp yatmadığı sorulduğunda bu kadar kaypak davranmasına şaşmamalı. 


Artık bunun bir politika hatası olmadığını biliyoruz. Kasıtlıydı. Çünkü Straw'un uzun süredir üyesi olduğu hükümet, ülkenin karakterini ve kimliğini değiştirmek için ülkeyi göçmenlerle doldurmayı gizlice planlamıştı. 


Nick Griffin'in bu kadar çok destek görmesinin en önemli nedeni de budur. YouGov'un Ouestion Time'dan sonra yaptığı bir ankete göre, İngiliz seçmenlerin en az yüzde 22'si BNP'ye oy vermeyi 'ciddi olarak düşünmektedir'. 


Britanya halkının yaklaşık dörtte birinin demokrasi, insan hakları ve genel ahlaka aykırı görüşlere sahip bir neo-Nazi partisine oy vermesi gerçekten dehşet vericidir. 


Bunun temel nedeni, yıllardır ülkelerinin manzarasının tanınmayacak şekilde dönüştürülmesini izlemeleri ve tüm ana akım partilerden politikacıların onlara ilk olarak bunun olmadığını, ikinci olarak da olsa bile buna itiraz ettikleri için ırkçı yobazlar olduklarını söylemeleri. 


Şimdi ise Andrew Neather'ın göz kamaştıran açık sözlülüğü sayesinde siyasi tablo bir gecede değişti. Artık biliyoruz ki İşçi Partili politikacılar bunun olmasına gerçekten neden oldular ve bunu kendi çekirdek seçmenlerini küçümseyerek yaptılar. 


Neather'ın alaycı bir şekilde belirttiği gibi, göçmen işçiler tarafından doldurulan işler 'kesinlikle Barking veya Burnley'den işsiz BNP seçmenleri tarafından alınmayacaktır - faşistbakıcı isteyen var mı? 


İşte Yeni İşçi Partisi, sözde savunmak için siyasette olduğu beyaz işçi sınıfına böyle bakıyor. 
İşçi Partisi onlara böyle davranırken, çekirdek oylarının bu kadar büyük bir oranda BNP'ye kaymasına kim şaşırabilir? 


Kendi ağzından kınanan Yeni İşçi Partisi, tüm ulusa karşı katıksız bir ihanet eylemiyle BNP'nin yükselişinden sorumludur. 


Kaynak: 


http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1222977/MELANIE-PHILLIPS-The-outrageous-truth-slips-Labour-cynically-plotted- transform-entire-make-Britain-telling-us.html 


Marx'ın sosyoloji bilimine en büyük katkıyı yapan kişi olarak kabul edilmesinin başlıca nedeni, kapitalist toplumları ve bunların ürettiği iddia edilen çeşitli adaletsizlikleri ve ekonomik başarısızlıkları analiz etmesi ve sosyalist çözümler önermesidir. Sosyoloji disiplini Marksistlere ve kendi sorunları için başkalarını suçlamaktansa bu sorunları kişisel olarak sahiplenmeyi tercih eden kanayan kalp liberallere hitap etmektedir. 


Sosyoloji disiplini, kültürel Marksizmin/çokkültürlülüğün kurumsallaşmasına katkıda bulunduğu için Marksist entelektüeller tarafından devrimci "değişim araçları" olarak tanımlanmaktadır. 
Modern sosyoloji, disiplini belirleyici bir şekilde şekillendiren Marx, Durkheim, Weber ve Comte'un önemli teorilerinin incelenmesini sağlar. 


Sosyoloji öğrencilerine, Marksist bir dünya görüşünü tasvir etmek ve yaymak için kamu aygıtının nasıl kullanılabileceği (istatistikleri kasıtlı olarak manipüle ederek ve biyolojinin tüm yönlerini reddederek) öğretilir. Dolayısıyla Avrupa dünyasındaki (ABD/Avrupa) tüm sosyoloji fakülteleri, öğrencilerin kamu kurumlarına nasıl sızacaklarını öğrendikleri ve sahte raporlar ve istatistikler sunarak toplumun karakterini değiştirmeye gizlice katkıda bulundukları Marksist endoktrinasyon kamplarıdır. 


Sosyoloji temelde anti kapitalist ve anti gelenekselcidir (anti milliyetçi, 

-ataerkil, - Hıristiyanlık) ve bu nedenle; tasarım gereği Avrupa karşıtı. Dahası, sosyologların büyük bir yüzdesi (2690-4) biyolojinin konuyla ilgili olduğunu kabul etmeyi reddetmekte ve bunun yerine çevrenin tüm insan davranışlarının nedeni olduğunu ilan etmektedir. 


Kültürel Marksistlerin/çokkültürcülerin en yıkıcı akademik silahlarından birini yenmek için sosyoloji disiplinini tamamen yok etmeli/yasaklamalıyız. 


Sosyoloji öğrencileri, dünyada neyin yanlış olduğunu (Marksist bir bakış açısıyla) öğrenerek endoktrine edilirler. Böylece akademik Marksist devrimcilere dönüştürülürler. 


Peki, İkinci Dünya Savaşı sonrası muhafazakâr Avrupalı seçkinler neden sosyoloji disiplininin var olmasına ve propagandacılarının üniversitelerimizde serbestçe faaliyet göstermesine izin verdi? 


O dönemde Avrupalı elitler, savunma (polis/asker), hukuk ve finans gibi toplumun "önemli yönlerini/sektörlerini" (kendi tanımlarına göre) doğrudan etkileyemediği için bu disiplini hafife aldılar. Söylemeye gerek yok, bu kritik bir hataydı çünkü Marksist sosyoloji disiplini daha sonra toplumlarımızın kültürel/toplumsal yapılarının şekillenmesine önemli ölçüde katkıda bulunacak ve bu da Avrupa dünyasında 68 kültürel Marksist isyanlarına yol açacaktı. 


Sosyolojinin savunucuları, aşağıdaki argümanları kullanarak disiplinin kaldırılmasını başarıyla engellemişlerdir: 


Sosyoloji ne olduğunu açıklamayı amaçlar, ne olabileceğini değil. Öğrenciler dünyada yanlış olan her şeyi (Marksist bir anlatıdan) öğrenirler, ancak "spesifik olarak" nasıl değiştirileceğini DEĞİL. Ancak, hepimizin bildiği gibi, öğrenciler Marksizmin diğer yönlerini incelerken dolaylı olarak toplumlarımızı nasıl değiştireceklerini öğrenirler. 


Şöyle düşünün: Sosyoloji öğrencileri dünyada neyin yanlış olduğunu Nazi söyleminden öğrendiler, yani Yahudinin tüm kötülüklerin kaynağı olduğunu. Bu onları, Nazi entelektüel eserlerini kendi kendilerine inceleyerek (Yahudilerin öldürülmesi gerektiği) kendi sonuçlarını çıkarmaya yönlendirmez miydi? Elbette götürürdü. Hangi ideolojik anlatı seçilirse seçilsin, öğrencinin beyni o ideolojik yönde yıkanacaktır. 


Marksist (kültürel Marksist) devrimci disiplinler (Frankfurt Okulu disiplinleri) sadece sosyoloji ile sınırlı değildir; felsefe ve gazetecilik de aynı düzeyde Marksist endoktrinasyondan oldukça etkilenmektedir. Akademik silahları, Marksist/çokkültürcü dünya görüşünü yüceltmek ve milliyetçi/muhafazakâr/kapitalist düşünceyi etkili bir şekilde baltalamak amacıyla istatistikler, raporlar ve makaleler aracılığıyla tahrif edilmiş ve bozulmuş Marksist dünya görüşlerini kasıtlı olarak yaymaktır. Bu kişiler genellikle toplumda çok etkili oldukları için hafife alınmamalıdır (9695'inin B kategorisi hainler olarak sınıflandırılmasının nedenidebudur). 


(İlgili meslekler: psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları) 


Siyaset sosyologları 
Sosyologların (ya da sosyoloji eğitimi almış kişilerin) sızdığı ofisler: Kamu idari pozisyonları (genellikle insan hizmetlerini yöneten hükümet ve kamu 


kurumları). 
Sosyoloji diploması/dersi almış bireylerin yoğun olarak sızdığı sektörler: 


Nüfus sayımı analisti 

Toplum organizatörü 

Danışman 

Ceza adaleti planlayıcısı Demograf 
Çeşitlilikle ilgili meslekler Sağlık ve 
Aile Planlaması Görüşmeci 

Jüri Danışmanı 

Çalışma ilişkileri 

Kolluk görevlisi Piyasa 

araştırmacısı Arabulucu 

Askeri 

Bakanlık 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 
(liderler) STK'lar (liderler) 

Personel Yönetimi 

Çeşitli kurumlardaki Planlama Departmanları 
Politika 

Nüfus analisti Kamuoyu 

araştırmacısı 

Yayıncılık - editörlük, araştırma ve satış 
Cezaevleri 

Psikiyatrik sosyal hizmet 

uzmanı Rekreasyon 

çalışanı Araştırmacı 

Kırsal sosyolog Okul 

sosyal çalışmacısı 

Sosyal hizmetler gönüllü koordinatörü 
Sosyal hizmet uzmanı 

Sosyoloji Profesörü 

Devlet ve Yerel Ajanslar 

Madde bağımlılığı danışmanı 

Öğretim ve danışmanlık - lise, kolej, üniversite Eğitim ve gelişim 


Sosyoloji lisans derecesi, yüksek lisans için altyapı olarak: 


Gazetecilik 
Hukuk Tıp 
İlahiyat 

Fakültesi Eğitim 
Siyaset Bilimi 
Ekonomi 

İşletme Yönetimi 


Apolitik sosyologlar 


Sosyologların küçük bir azınlığı apolitik oldukları için vatan haini olarak görülmemektedir. 


Sosyoloji disiplininin akademiden tamamen çıkarılması yerine bir alternatif 


Sosyoloji disiplinini ortadan kaldırarak yok etmek yerine, alternatif bir yaklaşım onu tamamen reforme etmektir; Marksist ideolojik görüşü muhafazakâr/anti Marksist bir bakış açısıyla değiştirmek ve bunun yerine aşağıdaki eserlerin/yazarların ideolojik 


temellerini kullanmak; 


İncil Machiavelli 
George Orwell 
Thomas Hobbes 
John Stuart Mill 
John Locke 
Adam Smith 
Edmund Burke 
Ayn Rand 
William James 


2.17 Kültürel Marksistlerin psikolojisi 


"Yatıştırıcı, en son kendisini yiyeceğini umarak bir timsahı besleyen 


kişidir." Winston Churchill 


Dünyamızın çılgınlığının en yaygın tezahürlerinden biri çokkültürlülüktür, bu nedenle çokkültürcülerin psikolojisine ilişkin bir tartışma, genel olarak Batı Avrupa'nın sorunlarına ilişkin bir tartışmaya giriş niteliği taşıyabilir. 


FREE PLUTO! 


ök 
EOUAL GRAVITY FOR ALL PLANETS! 


Peki ama çokkültürlülük ya da Kültürel Komünizm nedir? Hareket bölünmüş durumda ve kimin kültürel Marksist (olarak adlandırılabileceği net değil. Bu makalede kültürel Marksistlerden bahsederken aklımızda ağırlıklı olarak çokkültürlülüğü destekleyen bireyler var; sosyalistler, kolektivistler, "siyaseten doğru" tipler, feministler, eşcinsel ve engelli aktivistleri, hayvan hakları aktivistleri, çevreciler vs. Ancak bu hareketlerden biriyle ilişkili olan herkes çokkültürlülüğü desteklememektedir. Kültürel Marksistleri tartışırken ulaşmaya çalıştığımız şey, bir hareket ya da ideolojiden ziyade psikolojik bir tip, daha doğrusu ilişkili tiplerin bir toplamıdır. 


Kültürel Marksistlere ilişkin kavrayışımız arzu ettiğimizden çok daha az açık kalacaktır, ancak bunun için herhangi bir çare yok gibi görünmektedir. Yapmaya çalıştığımız tek şey, modern çokkültürlülüğün ana itici gücüolduğuna inandığımız iki psikolojik eğilimi kaba ve yaklaşık bir şekilde belirtmektir. Hiçbir şekilde kültürel Marksist psikoloji hakkında BÜTÜN gerçeği söylediğimizi iddia etmiyoruz. Ayrıca, tartışmamız sadece modern kültürel Marksistler için 


geçerlidir. 


Kültürel Marksistlerin temelinde yatan iki psikolojik eğilime "aşağılık duygusu" ve "aşırı toplumsallaşma" diyoruz. Aşağılık duygusu bir bütün olarak kültürel Marksizmin karakteristiği iken, aşırı toplumsallaşma kültürel Marksizmin sadece belirli bir kesiminin karakteristiğidir; ancak bu kesim oldukça etkilidir. 


Aşağılık duygusu 


"Aşağılık duyguları" ile yalnızca en katı anlamda aşağılık duygularını değil, aynı zamanda düşük öz saygı, güçsüzlük duyguları, depresif eğilimler, yenilgicilik, suçluluk, kendinden nefret etme vb. gibi ilgili özelliklerin bütününü kastediyoruz. Kültürel Marksistlerin bu tür duygulara (muhtemelen az ya da çok bastırılmış) sahip olma eğiliminde olduklarını ve bu duyguların kültürel Marksizmin yönünü belirlemede belirleyici olduğunu iddia ediyoruz. 


Bir kişi kendisi hakkında (veya kendisini özdeşleştirdiği gruplar hakkında) söylenen hemen her şeyi aşağılayıcı olarak yorumladığında, aşağılık duyguları veya düşük özsaygısı olduğu sonucuna varırız. Bu eğilim, haklarını savundukları azınlık gruplarına mensup olsunlar ya da olmasınlar, azınlık hakları savunucuları arasında belirgindir. Azınlıkları tanımlamak için kullanılan kelimeler konusunda aşırı duyarlıdırlar. Bir Afrikalı, bir Asyalı, bir engelli ya da bir kadın için kullanılan "zenci", "doğulu", "özürlü" yada "piliç" terimleri başlangıçta aşağılayıcı bir anlam taşımıyordu. "Broad" ve "chick" sadece "guy", "dude" veya "fellow" kelimelerinin dişil karşılıklarıydı. Bu terimlere olumsuz çağrışımlar bizzat aktivistler tarafından eklenmiştir. Bazı hayvan hakları savunucuları "evcil hayvan" kelimesini reddedecek kadar ileri gitmiş ve bunun yerine "hayvan arkadaşı" kelimesinin kullanılmasında ısrar etmişlerdir. Solcu antropologlar, ilkel halklar hakkında olumsuz olarak yorumlanabilecek herhangi bir şey söylemekten kaçınmak için büyük çaba sarf etmektedir. 

Artık "ilkel" kelimesinin yerine "okur-yazar olmayan" kelimesini kullanıyorlar. Neredeyse Herhangi bir ilkel kültürün bizimkinden daha aşağı olduğunu düşündürebilecek herhangi bir şey hakkında paranoyak. (İlkel kültürlerin bizimkilerden daha aşağı olduğunu ima etmek istemiyoruz. Sadece solcu antropologların aşırı duyarlılığına dikkat çekiyoruz). 


"Siyaseten yanlış" terminoloji konusunda en hassas olanlar ortalama bir siyah getto sakini, Asyalı göçmen, istismara uğramış kadın ya da engelli değil, çoğu "ezilen" bir gruba bile ait olmayan, toplumun ayrıcalıklı katmanlarından gelen azınlık bir aktivist grubudur. Politik doğruculuk, çoğunluğu orta sınıf ailelerden gelen heteroseksüel, etnik Avrupalılar olan ve rahat maaşlarla güvenceli işlere sahip devlet çalışanları, politikacılar, üniversite profesörleri ve devlet yayın kuruluşlarındaki gazeteciler ve yayıncılar arasında güçlü bir yere sahiptir. 


Birçok kültürel Marksist, zayıf (kadınlar), "sözde" ezilen azınlıklar, itici (homoseksüeller) ve "kurban hiyerarşisinde" yer alan diğer grupların sorunlarıyla yoğun bir özdeşleşme içindedir. Kültürel Marksistlerin kendileri de bu grupların aşağı olduğunu düşünmektedir. 
Bu tür duygulara sahip olduklarını kendilerine asla itiraf etmezler, ancak tam da bu grupları aşağı gördükleri için onların sorunlarıyla özdeşleşirler. (Kadınların, Müslümanların vs. 
aşağı olduğunu iddia etmiyoruz; sadece kültürel Marksist psikoloji hakkında bir noktaya değiniyoruz). 


Feministler, kadınların erkekler kadar güçlü ve yetenekli olduğunu kanıtlamak için umutsuzca endişelenmektedir. Kadınların erkekler kadar güçlü ve yetenekli OLMAYABİLECEĞİ korkusunun onları rahatsız ettiği açıktır. 


Kültürel Marksistler güçlü, iyi ve başarılı olma imajına sahip her şeyden nefret etme eğilimindedirler. Avrupa'dan, Amerika'dan, Batı medeniyetinden, beyaz erkeklerden ve rasyonellikten nefret ederler. Kültürel Marksistlerin Batı'dan nefret etmek için öne sürdükleri nedenler vs. açıkça gerçek güdüleriyle örtüşmemektedir. Batı'dan savaşçı, emperyalist, cinsiyetçi, etnosentrik vb. olduğu için nefret ettiklerini söylerler, ancak aynı hatalar sosyalist ülkelerde veya ilkel kültürlerde ortaya çıktığında, solcu bunlar için bahaneler bulur veya en iyi ihtimalle varolduklarını ŞÜKÜRLE kabul eder; oysa Batı medeniyetinde ortaya çıktıklarında bu hatalara HEYECANLA işaret eder (ve genellikle büyük ölçüde abartır). Dolayısıyla solcunun Avrupa, Amerika ve Batı'dan nefret etmesinin asıl nedeninin bu kusurlar olmadığı açıktır. Batı'dan güçlü ve başarılı oldukları için nefret etmektedir. 


un un 


"Özgüven", "kendine güven", "inisiyatif", "girişim", "iyimserlik" gibi sözcükler kültürel Marksist söz dağarcığında çok az rol oynar. Solcu bireysellik karşıtıdır, kolektivizm yanlısıdır. Toplumun herkesin ihtiyaçlarını onlar için çözmesini, onlara bakmasını ister. 
Kendi sorunlarını çözebileceğine ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dair içsel bir güven duygusuna sahip bir kişi değildir. Kültürel Marksist rekabet kavramına karşıdır çünkü içten içe kendini kaybeden biri gibi hisseder. 


Kültürel Marksist entelektüellere hitap eden sanat biçimleri, sefalet, yenilgi ve umutsuzluğa odaklanma eğilimindedir ya da sanki rasyonel hesaplama yoluyla herhangi bir şeyi başarma umudu yokmuş ve geriye kalan tek şey kendini anın hislerine kaptırmakmış gibi rasyonel kontrolü bir kenara atarak orgiastik bir ton alırlar. 


Kültürel Marksist filozoflar aklı, bilimi, nesnel gerçekliği reddetme ve her şeyin kültürel olarak göreceli olduğunda ısraretme eğilimindedir. Bilimsel bilginin temelleri ve nesnel gerçeklik kavramının nasıl tanımlanabileceği hakkında ciddi sorular sorulabileceği doğrudur. Ancak kültürel Marksist filozofların bilginin temellerini sistematik olarak analiz eden soğukkanlı mantıkçılar olmadıkları açıktır. Hakikat ve gerçekliğe yönelik saldırılarına duygusal olarak derinden dahil olmuşlardır. Bu kavramlara kendi psikolojik ihtiyaçları nedeniyle saldırmaktadırlar. Bir kere, saldırıları düşmanlık için bir çıkış noktasıdır ve başarılı olduğu ölçüde güç dürtüsünü tatmin eder. Daha da önemlisi, kültürel Marksist bilimden ve rasyonaliteden nefret eder çünkü bunlar belirli inançları doğru (yani başarılı, üstün) ve diğer inançları yanlış (yani başarısız, aşağı) olarak sınıflandırır. Kültürel Marksist aşağılık duygusu o kadar derindir ki, bazı şeylerin başarılı ya da üstün, diğerlerinin ise başarısız ya da aşağı olarak sınıflandırılmasına tahammül edemez. Birçok kültürel Marksistin akıl hastalığı kavramını ve |O testlerinin faydasını reddetmesinin altında da bu yatmaktadır. Kültürel Marksistler insan yetenekleri ya da davranışlarına ilişkin genetik açıklamalara karşıdır çünkü bu tür açıklamalar bazı kişileri diğerlerinden üstün ya da aşağı gösterme eğilimindedir. 
Kültürel Marksistler, bir bireyin yeteneği ya da yeteneksizliği için topluma kredi vermeyi ya da suçlamayı tercih ederler. Dolayısıyla eğer bir kiGi "aGağı" ise bu onun değil toplumun hatasıdır, çünkü düzgün yetiGtirilmemiğitir. 


Kültürel Marksist tipik olarak, aşağılık duygusu onu palavracı, egoist, kabadayı, kendi reklamını yapan, acımasız bir rakip yapan türden bir kişi değildir. Bu tür bir kişi kendine olan inancını tamamen kaybetmemiştir. Güç ve öz-değer duygusunda bir eksiklik vardır, ancak yine de kendisini güçlü olma kapasitesine sahip olarak düşünebilir ve kendisini güçlü kılma çabaları hoş olmayan davranışlarını üretir. (Ancak kültürel Marksist bunun için çok ileri gitmiştir. Aşağılık duyguları öylesine kökleşmiştir ki kendisini bireysel olarak güçlü ve değerli göremez; kültürel Marksistin kolektivizmi de buradan gelir. Kendini ancak büyük bir örgütün ya da kendini özdeşleştirdiği bir kitle hareketinin üyesi olarak güçlü hissedebilir. 


Kültürel Marksist taktiklerin mazoşist eğilimine dikkat edin. Kültürel Marksistler araçların önüne yatarak protesto yaparlar, polisi ya da ırkçıları kendilerine kötü davranmaları için kasıtlı olarak kışkırtırlar vs. Bu taktikler çoğu zaman etkili olabilir, ancak pek çok kültürel Marksist bunları bir amaca ulaşmak için değil, mazoşist taktikleri TERCİH ettikleri için kullanır. Kendinden nefret etmek kültürel Marksist bir özelliktir. 


Kültürel Marksistler aktivizmlerinin merhamet yadaahlaki ilkeler tarafından motive edildiğini iddia edebilirler ve ahlaki ilkeler aşırı sosyalleşmiş kültürel Marksist tip için bir rol oynar. Ancak merhamet ve ahlaki ilke kültürel Marksist aktivizmin ana motifleri olamaz. 
Düşmanlık kültürel Marksist davranışın çok belirgin bir bileşenidir; güç dürtüsü de öyle. 
Dahası, kültürel Marksist davranışların çoğu, yardım etmeye çalıştıklarını iddia ettikleri insanlara fayda sağlayacak şekilde rasyonel olarak hesaplanmamıştır. Örneğin, pozitif ayrımcılığın Müslümanlar için iyi olduğuna inanılıyorsa, pozitif ayrımcılığı düşmanca ya da dogmatik terimlerle talep etmek mantıklı mıdır? Açıkçası, pozitif ayrımcılığın Müslümanlar için iyi olduğunu düşünen gayrimüslimlere en azından sözlü ve sembolik tavizler verecek diplomatik ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemek daha verimli olacaktır. 


onlara karşı ayrımcılık yapmaktadır. Ancak kültürel Marksist aktivistler böyle bir yaklaşımı benimsemezler çünkü bu onların duygusal ihtiyaçlarını tatmin etmeyecektir. 
Müslümanlara yardım etmek onların gerçek amacı değildir. Bunun yerine, İslam'la ilgili sorunlar, kendi düşmanlıklarını ve hayal kırıklığına uğramış güç ihtiyaçlarını ifade etmeleri için bir bahane işlevi görür. Bunu yaparken aslında Müslümanlara zarar verirler, çünkü aktivistlerin gayrimüslimlere yönelik düşmanca tutumu kızgınlığı veya nefreti yoğunlaştırma eğilimindedir. 


Toplumumuzun hiçbir sosyal sorunu olmasaydı, kültürel Marksistler yaygara koparmak için kendilerine bir bahane sağlamak üzere sorunlar İCAT etmek zorunda kalacaklardı. 


Yukarıda anlatılanların kültürel Marksist olarak kabul edilebilecek herkesi doğru bir şekilde tanımlama iddiasında olmadığını vurgulamak isteriz. Bu sadece kültürel Marksizmin genel eğiliminin kabaca bir göstergesidir. 


2.18 Demokrasi ve Medya Önyargısı 


Fjordman tarafından 


Demokratik toplumlarda basın, yani Dördüncü Kuvvet, hükümetin işini düzgün yapmasını sağlamalı ve kamu yararını ilgilendiren konuları gündeme getirmelidir. Pratikte ise, siyasi elitlerin medya ile işbirliği yaparak bazı konuların yetersiz ya da dengesiz ilgi görmesini, bazılarının ise tamamen gündem dışı kalmasını sağladıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bu durum tüm konular için geçerli olmamakla birlikte, özellikle çok kültürlülük, kitlesel göç ve ayrımcılık karşıtlığı ile ilgili olanlar başta olmak üzere, bazı konularda elitler arasında neredeyse bir uzlaşı varmış gibi görünüyor. Birlikte yeni bir siyasi sınıf oluşturuyorlar. Bu eğilim Batı dünyasının her yerinde fark edilebilir, ancak kısmen Avrupa'da daha fazla medya kuruluşunun devlet tarafından kontrol edilmesi ya da en azından desteklenmesi nedeniyle, ancak esas olarak siyasi sınıfın Avrupa Birliği aracılığıyla resmileşmesi nedeniyle Batı Avrupa'da ABD'den daha derin bir şekilde yerleşmiştir. 


Avrupa'da siyaset her geçen gün daha da boş bir ritüele dönüşüyor. Gerçek kararlar, halkın oy verme şansı bile olmadan alınıyor ve medya önemli konular hakkında dürüstçe konuşmuyor. Günlük hayatlarımız, giderek uluslar ötesi hale gelen şişirilmiş bir bürokrasi tarafından yönetiliyor. Herkes yavaş yavaş birey olmaktan çıkıp, sözde iyi niyetli yöneticiler ve teknokratlar tarafından yönetilen dev bir makinenin dişlisi haline geliyor. Sizi gerçekten umursadıkları yok; sadece kimsenin taşkınlık yapmasını istemiyorlar, bu yüzden de bürokratik mekanizmayı sürekli yalanlarla yağlıyorlar. 


2007 yılında eski Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog, parlamenter demokrasinin 

Avrupa Birliği'nin tehdidi altında olduğu uyarısında bulundu. 1999 ve 2004 yılları arasında Almanya'daki yasal düzenlemelerin yüzde 84'ü - ve tüm AB üyesi ülkelerdeki yasal düzenlemelerin çoğunluğu - Brüksel'den kaynaklanıyordu. Herzog'a göre, "AB politikaları endişe verici derecede demokrasieksikliğinden ve kuvvetler ayrılığının fiilen askıya alınmasından muzdariptir." Buna rağmen AB, 2005 Alman seçimlerinde büyük ölçüde konu 

dışı kalmıştır. İnsan gerçek meselelerin masanın dışında tutulduğu ve kamuoyunda tartışılmadığı hissine kapılıyor. 

Ulusal seçimler giderek boş bir ritüele dönüşüyor. Önemli konular kapalı kapılar ardında çoktan karara bağlanmış durumda. 


İngiliz siyasetçi Daniel Hannan'ın dediği gibi: "Tüm siyasetçiler aynı fikirde olduğunda, geri kalanımız sıradan vatandaşa karşı bir komplo olduğundan şüphelenmelidir. Tüm partilerin mutabakatı olmasaydı - ve bu sadece Almanya için değil, tüm Üye Devletler için geçerli - AB bulunduğu noktaya asla gelemezdi." AB'nin kasıtlı olarak bu şekilde tasarlandığına inanıyor: "Kurucu babaları 


Avrupa'nın kadim uluslarını tek bir yönetim altında birleştirme yönündeki cüretkâr planlarının, birbirini izleyen her iktidar devrinin onay için seçmenlere geri gönderilmesi durumunda asla başarılı olamayacağını en başından beri anlamışlardı. Bu nedenle kurnazca, üstün gücün atanmış memurların elinde olduğu, kamuoyundan muaf bir yapı tasarladılar. Aslında AB'nin yapısı antidemokratik olmaktan çok anti-demokratiktir." 


Amerikalı teorisyen Noam Chomsky'ye göre, "İnsanları pasif ve itaatkâr tutmanın en akıllıca yolu, kabul edilebilir görüş yelpazesini katı bir şekilde sınırlamak, ancak bu yelpaze içinde çok canlı tartışmalara izin vermektir." Bu şüphesiz doğrudur, bu nedenle Chomsky'nin şu anda en özgür mecra olan internetin "iğrenç bir zaman kaybı" olduğunu düşünmesi gariptir. 


Haziran 2004'te yapılan bir anket İsveçlilerin 9650'sinin daha kısıtlayıcı bir göç politikası istediğini göstermiştirl1). Kitlesel göç 2006 yılında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı, ancak o yıl yapılan genel seçimlerden önce tüm büyük partiler ve medya konuyu örtbas etmek için başarılı bir işbirliği yaptı. İsveç'te son birkaç seçim boyunca, kitlesel göç konusunda neredeyse hiç kamusal tartışma olmadı, ancak neredeyse tüm yarışmacıların kendilerini feminist olarak adlandırdığı ve sadece cinsiyetler arasında mutlak eşitliğin hangi yollarla uygulanacağı konusunda tartıştıkları "cinsiyet eşitliği" konusunda tutkulu bir tartışma yaşandı. Müslümanların yarattığı sorunlarla ilgili sansür ne kadar boğucu hale gelirse, heteroseksüelliğin deli gömleğinden kurtulmanın yolları da o kadar çok tartışılıyor. Bu açıkça vatandaşlara açık, özgür ve hoşgörülü bir toplumda yaşadıkları hissini vermek için yapılıyor. Cinsiyet çeşitliliği, siyasi görüş çeşitliliğinin yerine kullanılmaktadır. 


Yazar Bruce Bawer, başına buyruk siyasetçi Pim Fortuyn'un|2)J yükselişinden önce Hollanda siyaset sahnesinin büyük ölçüde kapalı bir kulüp olduğunu ve üyelerinin parti aidiyetinden bağımsız olarak mümkün olan en geniş anlamda benzer görüşleri paylaştığını anlatıyor. 
Gazetecilerin çoğu da aynı kulübe üyeydi. Halkın çoğunluğu en hassas konularda -ki bunların en hassası Müslüman göçüydü- bu samimi elitle tam olarak aynı fikirde değilse, bunun pek bir önemi yoktu. İktidar ve etki konumunda olan herkes temelde hemfikir olduğu için, halkın iradesi güvenle göz ardı edilebilirdi. 


Bawer'e göre, "Fortuyn sadece birkaç aydır aktif bir siyasetçiydi ama şimdiden işleri önemli ölçüde sarsmıştı. Ondan önce Hollanda siyaseti, üyeleri önemli konularda genel olarak benzer görüşleri paylaşan ve açık çatışmalardan nefret eden kapalı bir kulüptü." 
Gazeteciler ve rakip politikacılar - nasıl bir uyum içinde çalıştıklarına dikkat edin - ona "aşırı sağcı, ırkçı, yeni bir Mussolini ya da Hitler" olarak iftira atarak karşılık verdiler. 
Dolaylı olarak bu durum, Fortuyn'u azınlıklar için "tehlikeli" olduğu için Müslümanlar adına öldürdüğünü söyleyen solcu bir aktivist tarafından öldürülmesine yol açtı. 


Daha sonra İslam eleştirmeni Theo van Gogh güpegündüz öldürüldü. Bawer'in belirttiği gibi, "2006 yılında, hükümeti düşüren bir krizde, Bayan (Ayaanj| Hirsi Ali, bu baş belasından kurtulmak isteyen meslektaşları tarafından Parlamento'dan kovuldu. Geçen yıl Washington D.C.'ye taşındığında, anketler pek çok Hollandalının onu özlemeyeceğini gösterdi. 
Görünüşe göre elit kesim gücünü yeniden ortaya koymuş ve çatışmalardan bıkan Hollanda halkı statükoyubenimsemişti.(...) Beş yıl önce Fortuyn yaygın bir umut ve kararlılığa ilham vermişti. Bugün ise çok sayıda Hollanda vatandaşı şaşkın, korkmuş ve kademeli İslamlaşmaya boyun eğmiş görünüyor. Birçoğunun - özellikle de genç ve eğitimli olanların - Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yerlere göç etmesine şaşmamalı." 


Pim Fortuyn dolaylı olarak siyasi, kültürel ve medya elitleri tarafından öldürülürken, Theo van Gogh Müslümanlar tarafından öldürülmüştür. Ayaan Hirsi Ali ülkeden sürülmüştür. 
İslam eleştirmeni Geert Wilders hala orada, ancak Fortuyn'un ırkçı olduğuna dair benzer iftiralara maruz kalıyor, Müslümanlardan her gün tehditler alıyor ve müesses nizamdan Müslümanlara yönelik eleştirilerini yumuşatması gerektiğine dair pek de ince olmayan ipuçları alıyor. 


Göçmenlik. Hollanda ruhu en azından şimdilik kırılmış gibi görünüyor ve işler yavaş yavaş normale dönüyor. Genişletilmiş siyasi elitler bir kez daha kamusal tartışmayı sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve utanç verici köylü isyanı başarıyla bastırıldı. 


Daha önce yerli Avrupalıların topraklarının İslamlaşmasına karşı savaşırken aynı anda üç düşmanla karşı karşıya olduklarını öne sürmüştüm: Düşman 1, medyamızın ve akademinin Batı karşıtı önyargısıdır ki bu Batı dünyasında ortak bir temadır. Düşman 2, pan-Avrupa süper devleti lehine yerleşik ulus devletleri kasıtlı olarak parçalayan Avrasyacılar ve AB- federalistleridir. Düşman 3 ise Müslümanlardır. 2001'den 2007'ye kadar Hollanda, düşman 1, 
2 ve 3'ün sindirme ve sansür yoluyla ve devam eden kitlesel göçe karşı her türlü muhalefeti 
ezerek yerli nüfusun ruhunu kırma konusunda başarılı bir şekilde işbirliği yaptığı açık bir örnektir. 


Medya ve akademi mensuplarının ortalama halka göre siyasi olarak daha sol eğilimli, bazen de çok daha sol eğilimli oldukları İskandinav ülkelerinde çok iyi kanıtlanmış ve belgelenmiştir. 
İngiltere'de BBC'nin üst düzey üyeleri, taraflı olduklarını ve yayınlarında çok kültürlülüğü savunduklarını açıkça kabuletmektedir. 2005 yılındaki Müslüman ayaklanmaları sırasında, bazı Fransız gazeteciler, "sağcı partilerin" işine yaramasını istemedikleri için ayaklanmalarla ilgili haberleri küçümsediklerini açıkça ifade etmişlerdir. Anekdotsal bilgilere bakarak bu eğilimin tüm Batı dünyasında evrensel olduğunu varsaymak doğru olacaktır. 


MSNBC'nin araştırmacı muhabiri Bill Dedman, 2004'ten 2007'nin ilk çeyreğine kadar Amerikalı gazetecilerin siyasi kampanya bağışlarının|3| bir listesini yaptı. Ankete katılan 
143 gazeteciden 125'i Demokrat Parti'ye bağışta bulunmuştur. Bunlardan sadece 16'sı 
Cumhuriyetçi Parti'ye yada muhafazakar davalara, ikisi ise her iki partiye de bağışta bulunmuştur. 


İsrail Yayın Otoritesi radyosunun haber masasını yöneten Dr. Chanan Naveh, kendisinin ve meslektaşlarının kamuoyunu değiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği örneklerden hiç pişmanlık duymadan bahsetti: "Üç yayıncı - Carmela Menashe, Sheliy Yechimovich (daha sonra İşçi Partisi Knesset Üyesi| ve ben - 2000 yılına doğru Lübnan'dan çekilmeyi mümkün olan her şekilde zorladık... Kamuoyunda tartışma konusu olan bir çekilme gündemini desteklediğimizden hiç şüphem yok." Amerikan cihat karşıtı blog Little Green Footballs'tan Charles Johnson'ınJ4J yorumladığı gibi: "Gazeteciler artık sadece gerçekleri ve olayları haberleştirme işinde değiller; giderek artan bir şekilde işlerini 'aktivizm' olarak görüyorlar ve destekledikleri bakış açıları değişmez bir şekilde solcu ve ulusötesi. Dürüst gazeteciler bunu açıkça itiraf edeceklerdir ve bu bilgi manipülasyonu ve filtrelemenin zararlı etkilerini her yerde görüyoruz." 


Peki ama durum neden böyle? Bunun 1960'lar ve 1970'lerdeki Batı Kültür Devrimi'nin bir etkisi ya da alternatif olarak Soğuk Savaş'ın bir ürünü olduğu iddia edilebilir. Ancak saygıdeğer Friedrich Hayek'e inanacak olursanız, bu eğilim Soğuk Savaş henüz büyük bir etki bırakmadan önce, 1940'ların sonlarında bile fark edilebilirdi. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Akla yatkın bir hipotez, muhafazakar bakış açısına sahip olanların enerjilerini genellikle iş ve ticarete yönlendireceklerini, sol eğilimli olanların ise insanların zihinlerini etkileyebilecekleri pozisyonlara gelmeyi arzuladıklarını varsaymak olabilir. Bu da zaman içinde açık bir toplumda medya, akademi ve entelijansiyanın siyasi sola yöneleceği ve Ütopik fikirlere sempati duyan insanların hakimiyetine gireceği anlamına gelebilir. Kazandıkları konumlar nedeniyle, siyasi önyargıları genel kitlelere hangi bilginin nasıl sunulacağını önemli ölçüde etkileyecektir. 


Hayek, The Intellectuals and Socialism (Entelektüeller ve Sosyalizm) adlı makalesinde daha 1950'lerde "Sosyalizm hiçbir zaman ve hiçbir yerde ilk başta bir işçi sınıfı hareketi olmamıştır. 
Teorisyenlerin" ve entelektüellerin, "ikinci el fikir tüccarlarının bir inşasıdır. Tipik 


Entelektüelin fikirlerin yayılmasında aracılık rolünü yerine getirebilmesi için herhangi bir konuda özel bir bilgiye sahip olması ya da özellikle zeki olması gerekmez. Bu sınıf sadece gazetecilerden, öğretmenlerden, bakanlardan, öğretim görevlilerinden, yayıncılardan, radyo yorumcularından, roman yazarlarından, karikatüristlerden ve sanatçılardan oluşmaz." Aynı zamanda "bilim adamları ve doktorlar gibi birçok profesyonel adamı ve teknisyeni de içerir." 


"En parlak ve başarılı öğretmenlerin bugün sosyalist olma olasılığı daha yüksektir." Hayek'e göre bunun nedeni sosyalistlerin daha zeki olması değil, "en iyi beyinler arasında sosyalistlerin çok daha yüksek bir oranının kendilerini modern toplumda kamuoyu üzerinde belirleyici bir etki sağlayan entelektüel uğraşlara adamalarıdır. Sosyalist düşünce gençlere hitap etmesini büyük ölçüde vizyoner karakterine borçludur. Entelektüel kiGi, yapısı gereği, teknik ayrıntılara ya da pratik zorluklara ilgi duymaz. Ona çekici gelen şey geniş vizyonlardır." 


"Bildiğimiz özgür bir toplum kendi yıkımının güçlerini kendi içinde taşıyor olabilir, özgürlük bir kez elde edildiğinde kanıksanır ve değer görmez hale gelir ve özgür bir toplumun özü olan fikirlerin özgürce gelişmesi, dayandığı temellerin yıkılmasına neden olur. Bu, özgürlüğe ancak kaybedildiğinde değer verildiği, özgürlük güçlerinin yeniden güç kazanabilmesi için dünyanın her yerde sosyalist totalitarizmin karanlık bir aşamasından geçmesi gerektiği anlamına mı gelmektedir? Eğer böyle bir gelişmeden kaçınmak istiyorsak, hayal gücüne hitap eden yeni bir liberal program sunabilmeliyiz. Özgür bir toplumun inşasını bir kez daha entelektüel bir macera, bir cesaret işi haline getirmeliyiz." 


İsveçli bir arkadaşım ve Romanya'nın Komünist diktatörlüğünde büyümüş bir bayanla yaptığım bir sohbet sırasında, Batılıların en az Komünizmle olduğu kadar Siyasi Doğruluk ve çok kültürlülükle de beyinlerinin yıkandığı sonucuna vardık. Batı Avrupa'da hiçbir zaman evrensel olarak paylaşılan bir çokkültürlülük inancı olmadı ve Gerçek İnananların yüzdesi gün geçtikçe azalıyor. Yine de 1998 yılında Batı Avrupa'da çokkültürlülüğe inananların sayısının 
1978 yılında Doğu Avrupa'da komünizme inananların sayısından daha fazla olduğunu 
söylemek muhtemelen doğru olacaktır. Ama bu nasıl mümkün olabilir? 


İdeolojik endoktrinasyonun en etkili olduğu nokta, insanların özgür oldukları ve kendilerine dengeli bilgi sunulduğu yanılsamasını sürdürmeleridir. Komünist devletlerdeki vatandaşlar büyük ölçekli bir sosyal deneye katıldıklarını biliyorlardı ve ideolojik hegemonya silah zoruyla sürdürüldüğünden, bu projeye destek sağlamak için kendilerine propaganda yapıldığından şüphe duymaya pek yer kalmıyordu. Ancak sözde özgür Batı'da, tüm toplumumuzu dönüştürmeyi amaçlayan devasa bir Çokkültürlülük sosyal deneyine katılıyoruz ve hala medya tarafından ideolojik saçmalıklar servis edildiğini kabul etmeyi reddediyoruz. 


Özellikle Cihat ve göçmenlikle ilgili konularda, bloglarda ve bağımsız web sitelerinde|5) yer alan bilgiler ile yerleşik medya tarafından bize sunulan bilgiler arasındaki farklar o kadar büyük ki, her gün ne kadar çok sansürlü propagandayla beslendiğimizi anlayan pek çok sıradan vatandaş şoke oluyor. Bu deneyim, en azından bazıları için özgür, eleştirel ve bağımsız Batı medyası efsanesini yıktı. 


Blog yazarı Richard Landes'e göre medya, küresel cihadın başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Büyük medya kuruluşları "modern sivil toplumların gözü ve kulağıdır. 
Onlar olmadan kişisel alanımızın dışında neler olup bittiğini bilemeyiz, onlarla seçimlerde demokratik tercihlerimizi yapabilir, dış politikayı değerlendirebilir ve dünyanın dört bir yanındaki acılara insanca müdahale edebiliriz. Ancak her paleontoloğun size söyleyeceği gibi, gözleri ve kulakları çevre hakkında yanlış bilgi veren hiçbir canlı uzun süre hayatta kalamaz." 


Bu durum, kızgın ve aç bir kutup ayısı tarafından saldırıya uğramaya benzetilebilir. 


Gözleriniz ve kulaklarınız, yani medya, size onun sadece kucaklanmak isteyen sevimli bir koala ayısı olduğunu söylüyor. Bu arada, beyniniz çeşitlilik hakkında mutlu düşünceler düşünmeye ve doğası ya da niyeti ne olursa olsun tüm canlılara gülümsemeye alıştırılmıştır. Bugün Batı'nın tamamı hemen hemen böyle. 
Medyamızın ve eğitim sistemimizin ağır önyargısı, hayatta kalmamız için çok gerçek bir tehdit oluşturuyor. 


Kaynaklar: 


http://democracyreform.blogspot.com/2007/08/democracy-and-media-bias-by-fjordman.html 


. http://www.thelocal.se/212/ 

- http://www.nysun.comy/article/53818 

- http://www.msnbc.msn.com/id/19113455 

. http:/Ylittlegreenfootballs.com/weblog/?entry-25757 Israeli Media Admit Anti-War Agenda&only - http://www.brusselsjournal.com/node/2108 


uUuBUNP 


2.19 a. EUSSR/USASSR Medya hegemonyası 


"(Batı'dal resmi bir yasağa gerek kalmadan popüler olmayan fikirler susturulabilir ve uygunsuz gerçekler karanlıkta bırakılabilir." 


George Orwell, İngiliz yazar 


Batı medyası neden dünyada olup biten her şeyi her zaman haber yapmıyor? Dilin gerçekleri gizlemek ve fikirleri şekillendirmek için nasıl kullanıldığı. 


Batı Avrupa'da yaşarken bize haber medyasının (televizyon, gazeteler, radyo) özgür olduğu söylenir. Sansür için çok az hükümet komplosu olduğu kesinlikle doğrudur. Totaliter ülkelerin aksine, medya genellikle devlet tarafından yönetilmez ya da kontrol edilmez. Ancak bu hikayenin tamamı değildir. Medya küresel ekonominin bir parçası olduğu için, okuyucuların, izleyicilerin ve dinleyicilerin dünya olaylarına dengeli bir bakış açısına sahip olmalarını engelleyen bazı özellikleri vardır. 


Dünya olaylarına dengeli bir bakışın Batı Avrupa medyasında genel olarak kabul görmemesinin altı nedeni vardır: 
1. Gazetecilerin 2699'u çok kültürlülüğü destekliyor 


Bu konu zaten ele alınmıştır (bkz. diğer bölüm). 


2. Medya Sahipliği 
Gazetelerin, televizyon ve radyo istasyonlarının çoğu büyük ve güçlü çok uluslu şirketlere aittir. 
ABD'de NBC ve CBS (iki televizyon şirketi) General Electric ve Westinghouse gibi küreselciliği ve 


çok kültürlülüğü destekleyen uluslararası holdinglere aittir. Time-Warner ve CNN 1990'ların sonunda birleşerek ABD'nin en büyük televizyon şirketlerinden birini oluşturmuştur. 


Dünyanın en büyük haber ve medya tekelleri de küreselleşmeyi ve çok kültürlülüğü desteklemektedir. 


Çokkültürlülük ve küreselleşme ile ilgili sorunları vurgulayan hikayeler tamamen göz ardı edilmektedir. Medya sahiplerinin çıkarlarına yardımcı olan ve küreselleşme ile çokkültürlülüğün propagandasını yapan hikayeler ön plana çıkarılmaktadır. 


John Malone adında bir adam dünyadaki kablolu yayın kanallarının 9623'üne sahip. Sahibi olduğu Discovery Channel programları "piyasa onayından" sonra yayınlıyor ve "tartışmalı konulardan" kaçınıyor. Televizyonun ciddi konulardan ziyade dedikodu ve ünlülerin hikayelerine odaklanmasıyla birlikte "aptallaştırma" deyimi dilimize girmiştir. 


Batı Avrupa'da da durum benzerdir. Birleşik Krallık'ta News International (çoğunluğu Rupert Murdoch'a ait bir şirket) birçok gazetenin (The Times ve The Sun dahil), Sky Televizyonunun (Avrupa'nın büyük uydu operatörü), Star Televizyonunun (Asya'yı kapsayan) ve Harper Collins gibi yayıncıların sahibidir. 


Rupert Murdoch 1998 yılında Birleşik Krallık'taki günlük gazetelerin 9634'üne ve Pazar gazetelerinin 9637'sine sahipti. Birbirini izleyen Birleşik Krallık hükümetleri, medyaya verdiği destek karşılığında imparatorluğunun büyümesine izin verdi. 


İngiltere'deki gazete ve dergi dağıtımının 9653'ü sadece iki şirket tarafından kontrol edilmektedir: WH Smith ve John Menzies. 


Çapraz medya sahipliği ve az sayıda insanın bilgi edinme araçlarımızın çoğuna sahip olması, küreselleşmeyi ve çok kültürlülüğü kurumsallaştırdığı için bir tehdittir. 


3. Reklam ve derecelendirmeler 


"Bu televizyon kanalları için 3 milyar dolar ödedik. Haberlerin ne olduğuna biz karar vereceğiz. Biz ne dersek haber odur." 


David Boylan, İstasyon Müdürü WTVT, Tampa, 


Medya reklamlara bağlı olduğunda, reklam verenler baskı uygulayabilir. Büyük bir medya holdingi reklamveren kaybını absorbe edebilir ancak daha küçük, alternatif bir gazete ya da radyo istasyonu işsiz kalabilir. Reklamverenler kendi çıkarlarına zarar veren haberleri durdurmak için sıklıkla nüfuzlarını kullanırlar. 


1992 yılında İngiltere'de yapılan bir ankette, 150 gazete editörü, reklamverenlerinin 
2690'ının haberlere müdahale ettiğini; reklamverenlerin 970'inin haberleri durdurmaya çalıştığını belirtmiştir. Editörlerin 9640'ı reklamverenlerin baskısına boyun eğmiş ve talep edilen değişiklikleri yapmıştır. 


1990'da Birleşik Krallık'ta yeni yasalar TV haberlerinin kar etmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu durum ciddi haberlerin azalmasına ve "insani ilgi" hikayelerine ve ünlülerin "haberlerine" daha fazla ağırlık verilmesine yol açtı. Reklamverenler izleyici istiyor; reytingler bilgi vermekten daha önemli hale geliyor; haber şirketleri "halka istediğini vermek" için araştırmacı gazeteciliği terk ediyor. 


Deregülasyon, derinlemesine kamu işleri programları üretme gerekliliklerinin ortadan kalkması anlamına geldi. "Tartışmalı" konuları ele alan programlar geç saatlerde gösteriliyor ya da tamamen göz ardı ediliyor. 


Ticari radyo istasyonlarının sayısı arttıkça, yayınlar daha yavan ve daha tahmin edilebilir hale gelmektedir. 


4. Haber Kaynakları 


"Bazı istihbarat başarısızlık hikayelerini istihbarat başarı hikayelerine dönüştürmemize yardımcı olan muhabirlerle ilişkilerimiz var. Medyaya verilen bazı yanıtlar bir ... telefon görüşmesiyle halledilebilir." 


CIA Raporu 


Haberler genellikle hükümet kaynakları tarafından verilmektedir. 


Açıklamalar, istatistikler ve yeni politikalar kontrollü basın toplantılarında tanıtılır. Resmi çizgiyi sürekli olarak çok sert bir şekilde sorgulayan gazeteciler erişimden mahrum bırakılabilir. Bu, hızlı ve taze haberlere dayanan bir gazete için kötü bir durumdur. 


Bir çatışma durumunda, hangi bilgilerin verildiğini kontrol etmek için havuzlama adı verilen bir süreç kullanılır. Az sayıda gazeteci (bazen sadece bir gazeteci) ordu tarafından gözlem yapmak üzere götürülür ve haberler daha sonra diğer gazetecilerle paylaşılır. 
Bağımsız olarak haber almaya çalışan gazeteciler gelecekteki olaylardan dışlanabilirler. 


Dünyadaki haberlerin 9690'ı sadece üç ajanstan gelmektedir: Associated Press (ABD), Reuters ( İngiltere) ve Agence France Presse ( Fransa), hepsi de küreselleşmeyi ve çok kültürlülüğü desteklemektedir. Associated Press (AP) ve Reuters, finansal ve kurumsal bilgi satarak büyük karlar elde etmektedir. Dünyanın "serbest piyasa" görüşü bu nedenle çok kârlıdır. Alternatif görüşler şirketlere para kaybettirebilir, bu nedenle nadiren yayınlanır. 


Televizyonda haberler dört ana ajans tarafından sağlanmaktadır: Reuters ve BBC (İngiltere'den) ve World Television Network ( W TN) ve CNN (ABD'den), hepsi de globalizmi ve çok kültürlülüğü desteklemektedir. Reuters 85 ülkede 400'den fazla yayın kuruluşuna haber sağlamakta ve 500 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır. WTN ise 3,000 milyon kişiye haber sağlamaktadır. 


Yukarıdaki tüm ajanslar çokkültürlülüğü ve küreselleşmeyi desteklemektedir. Çok kültürlülüğü ve küreselleşmeyi eleştiren haberlerin dağıtılmasına nadiren izin verilmektedir. 


İnternet iyi bir alternatif haber kaynağı olduğundan, SSCB/ABD-SSCB hegemonyasının önümüzdeki on yıllarda alternatif haberleri sınırlandırmak için baskı yapması beklenmektedir. 


5. Olumsuz Yanıtlar 


Batı Avrupa'daki çokkültürcü rejimler, sadık tebaaları MSM'yi, brifingleri, röportajları ve yayınları kullanarak politikalarını aktif bir şekilde ortaya koymaktadır. 


Haber şirketlerinin 9698'ini oluşturdukları ve Batı Avrupa'daki haber dağıtımının “95'ini kontrol ettikleri için çokkültürcü MSM hegemonyasını etkili bir şekilde eleştirmek imkansızdır. İnternetteki alternatif haber dağıtımı da (95 ve giderek artıyor) saldırı altında ve muhtemelen yeni ABSR "nefret yasaları" gelecekte çokkültürlülüğü ve İslam'ı eleştirmeyi yasadışı hale getirecek. 


6. Şeytanlaştırma ve Dil Kullanımı 


"Kore'den editörlerin ve yayıncıların yayınladığı ve tamamen uydurma olan bazı gerçekler ve hikayeler var... Bu hikayeleri gönderenlerin birçoğu bunların yanlış olduğunu biliyordu, ancak bunları yazmak zorundaydık çünkü bunlar sorumlu askeri karargahlardan gelen resmi açıklamalardı ve sorumlu kişiler bunların doğru olmadığını bilmelerine rağmen yayınlanmak üzere serbest bırakıldılar." 


Robert C Miller, Kore Savaşı sırasında United Press muhabiri. 


Milliyetçiler/muhafazakarlar her zaman insanlıktan çıkarıcı bir şekilde tasvir edilmektedir. Muhalif görüşler, bu görüşlere sahip kişi veya kuruluşlar şeytanlaştırılarak zayıflatılır. 


Sağ kanat muhaliflerini "Faşist Geert" vb. sıfatlarla tanımlayan karalama kampanyaları Avrupa çapında, ulusal ve yerel düzeyde yaygındır. Vatanseverlerin/milliyetçilerin görüşleri, onları ucube olarak göstererek her zaman zayıflatılır (geçmişlerinden olumsuz vurgular kullanılır veya yaratılır). 


Muhalif görüşleri gizlemek veya çarpıtmak için belirli ifadeler kullanılmaktadır. Muhalif görüşler aşırı uç, bu görüşlere sahip olanlar da aşırı uç olarak tanımlanmaktadır. Diğerleri ırkçı, faşist, Nazi, komplo teorisyeni, militan ya da diğer aşağılayıcı isimlerle etiketlenir. Bu kişilerin görüşleri görmezden gelinmek istenir ve nadiren tutarlı bir şekilde karşı çıkılır. 


Batı Avrupa'daki çokkültürcü rejimler tarafından zulüm uygulandığında ve gelecekte daha da yoğunlaştığında, muhalifler şeytanlaştırılmakta ve eylem şu gibi bir ifade kullanılarak meşrulaştırılmaktadır: Faşizme Karşı Savaş 


Yasadışı Batı Avrupa çokkültürcü rejimlerine direnen güçler terörist ya da aşırı sağcı olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürcü rejimlere karşı genel bir direnişe işaret edeceği için yerli direniş, direniş savaşçısı aşamaları aslakullanılmamaktadır. 


2.19 b. Batı Avrupa'daki çokkültürcü rejimler çokkültürcü gazeteleri desteklemektedir 


İnsanlar, Batı Avrupa'daki Marksist/çokkültürcü kültürel rejimlerin, propaganda kanalları olan MSM'yi (ana akım medya) gizlice sübvanse ederken kullandıkları yöntemlerin farkında olmalıdır. Batı Avrupa'da sözde "özgür basın" bir efsanedir ve rejimlerimizin bize bunun böyle olduğunu anlatmak için durmaksızın gösterdikleri çabalara rağmen hiçbir zaman var olmamıştır. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda (hepsinde olmasa da) sadece çokkültürlülüğü destekleyen gazeteler ulusal rejim tarafından sübvanse edilmektedir ve bu durum kültürel Marksizm/çokkültürlülük ideolojisinin 50'li, 60'lı ya da 70'li yıllarda (ülkeye bağlı olarak) uygulanmaya başlamasından bu yana genellikle böyle olmuştur. Norveç ve İsveç için bu durum 70'li yıllardan beri mevcuttur. 


Aşağıdaki genel bakış, Norveç'teki çokkültürcü rejimin çokkültürcü propaganda gazetelerini (MSM) ancak eski SSCB'dekine benzetilebilecek bir düzenlemeyle nasıl desteklediğini belgelemektedir. Buna rağmen, Batı Avrupa rejimleri kendilerini demokratik olarak adlandırmaya cüret etmektedir. Çokkültürlülüğe karşı çıkan ya da eleştiren tüm gazeteler, aynı sübvansiyonları alma şansını kaybederek, ürünleri için etkin bir dağıtım sağlamakta ve dolayısıyla dünya görüşlerini pazarlamakta zorlandıkları bir senaryoyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu politikanın nihai sonucu, tüm medya şirketlerinin kendilerini çokkültürcü bir görüşe adapte olmaya ve bu görüşü benimsemeye meyilli hissetmeleridir (çoğunluk 70'ler ve 80'ler boyunca "devletgörüşüne" adapte olmuş ve bu görüşü benimsemiştir). Bu devlet sübvansiyonu düzenlemeleri 


Batı Avrupa'da çok kültürlülüğe eleştirel yaklaşan gazetelerin sayısının son derece az olmasının nedenlerinden biri. Norveç ve İsveç gibi pek çok ülkede kültürel muhafazakarları temsil eden tek bir gazete bile yok...! Aşağıdaki rehber, Norveç kültürel Marksist/çokkültürcü rejiminin, Norveç İşçi Partisi'nin küreselci/kültürel Marksist/çokkültürcü dünya görüşüne sadık kalmalarını ve bu görüşü yaymalarını sağlamak için MSM'yi nasıl demokratik olmayan bir şekilde sübvanse ettiğini göstermektedir. Tüm Batı Avrupa ülkeleri için benzer bir genel bakış oluşturamadım ancak benzer uygulamaların birçok ülkede var olduğunu biliyorum. 


Aşağıdaki genel bakış, Norveç'in kültürel Marksist/çokkültürcü elitlerinin propaganda kanallarını nasıl finanse ettiklerini göstermektedir: 


Destekleyen gazeteler Günlük Dağıtım Doğrudan Dolaylı 
Sübvansiyon Sübvansiyon* 
kültürel (2009) (2009 - Euro) (1999 - Euro) 
Marksizm/çok kültürlülük 
VG 262374 26 875 000 
Aftenposten 243 188 15 750 000 
Dagbladet 105 255 15 125 000 
Dagsavisen 31 400 4 800 000 1750 000 
Bergens Tidende 83 086 5 250 000 
Adresseavisen 75 835 4 625 000 
Bergensavisen 29300 4 200 000 1750 000 
Vârt Land 27 000 4 500 000 1500 000 
Stavanger Aftenblad 65 298 3 625 000 


Norveç'in kültürel Marksist/çok kültürlü rejiminden doğrudan veya dolaylı mali destek alan çok kültürlülüğü ve diğer aşırı sol yayınları destekleyen daha küçük yayınlar 


Nationen 16 000 3 125 000 
Klassekampen 11 400 2 625 000 (Marksist aşırı görüşler) 
Rogalands Avis 12 500 1500 000 
Dagen 10 700 1250 000 


Kültürel Marksist/çokkültürcü dünya görüşüne muhalif gazeteler 


Norge IDAGKayıp Muhafazakar Hristiyan gazetesi sübvansiyon 

2008 
Belge.noAsla onaylanmayacağı için uygulanmadı 


* Dolaylı sübvansiyon, gazetelerin ürünleri için satış vergisi ödemek zorunda olmadıkları anlamına gelmektedir. 


Kaynak: Doğrudan/dolaylı sübvansiyonlara ilişkin rakamlar 1999 yılına aittir, günlük yayıncılık rakamları 2009 yılına aittir ancak 1999 rakamlarından çok uzak değildir http://no.wikipedia.org/wiki/PressestWC3WB8tte 


"Basın sübvansiyonu" (pressestgtte) olarak adlandırılan bu yukarıdaki mali tazminat, sadece Norveç Kültür Bakanlığı veya daha spesifik olarak: kültürel Marksist / çokkültürcü üyelerden oluşan konsey olan Norveç Medya Kurumu (Medietilsynet) tarafından onaylandıktan sonra belirli şirketlere verilmektedir. 


Norveçli sağ kanat siyasi "muhalifler" arasında, bu departmandaki özel komitenin çok kültürlülüğe karşı olan tüm oluşumlara karşı son derece düşmanca bir bakış açısına sahip olduğu iyi bilinmektedir. Tek sağcı gazete olan Norge IDAG (Hıristiyan) 2008 yılında sübvansiyonunu kaybetti, çünkü Kültür Bakanlığı'ndaki kültürel Marksist komite "en iyisinin bu olduğuna" karar verdi. 


Çokkültürlülüğü desteklemek amacıyla gazetelere/haber ajanslarına kamu desteği verilmesi konusunda tüm Batı Avrupa ülkelerini araştırma imkanım olmadı ancak diğer Batı Avrupa rejimleri tarafından da eşdeğer sistemler kurulduğunu varsayıyorum. 

Basın/propaganda hegemonyalarını korumak öncelikli hedeflerinden biridir ve vatansever Avrupalıların 9690'ı tarafından bilinmeyen gizli bir diktatörlük yönetim biçimidir. 


MA 100 ittifakı gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. 


2.20 Müslüman yanlısı medya stratejileri 


Norveç Haber Şirketi VG'nin 20 Kasım tarihli aşağıdaki makalesi, Batı Avrupa'daki sözde "özgür gazeteciliğin" tipik bir örneğidir. Haberde, Yahudiler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen iki tahrip edilmiş Müslüman mezarı gösterilmektedir. 


Yahudi yerleşimciler El Halil'deki camiyi tahrip etti - 20.11.08 


http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid-534113 


Bu makalelerde tipik olan, VG'deki bilinmeyen bir gazeteci tarafından oldukça dikkatli bir şekilde seçilmeleri ve genellikle daha büyük haber veri tabanlarından, bu durumda NTB'den alınmalarıdır. Gazeteci bu makaleyi imzalamamıştır, bu nedenle bu eylemden hangi kişinin sorumlu olduğunu takip etmemiz mümkün değildir ancak belli ki VG yönetiminin onayını almıştır. 


Bu propaganda savaşı Batı Avrupa'da on yıllardır devam etmektedir. 


Şimdi, o gün burada bulunan Cihatçı saldırılar üzerinden İslamcı veri tabanını kontrol ettiğimizde: 


http://www.thereligionofpeace.com/attacks-2008.htm 


o gün 5 farklı Cihatçı saldırıda 28 kişinin öldürüldüğünü gösteriyor. Saldırıları 


özetleyelim: 


Tarih Ülke Alan Öldürüldü Yaralı Yorum 


2008.11.20 Pakistan Swat 1 (0) Yerli bir adam, bir çocuğa yardım ettiği için Taliban tarafından öldürüldü. 
Çinli mühendis kaçırılmaktan kurtuldu. 


2008.11.20 Pakistan Bajau 9 6 Bir intihar bombacısı rakip bir camiye girer ve dokuz r masumu öldürür. 

2008.11.20 Afganistan Khost 8 13 Bir Fedai intinar bombacısı bir ofisin önünde kendini 

patlattı 


sekiz Afgan'ı Allah'a gönderdi. 
2008.11.20 Irak Kut 5 (0) Sünni aşırılık yanlıları bir evi bastı ve ev sakinlerinden beşini öldürdü, 

Çocuklar da dahil. 
2008.11.20 Irak Musul 5 (0) tarafından öldürülen beş kişi arasında iki kadın da bulunuyor. 

araçlarında otururken teröristler. 


Bunlar sadece bu web sitesi tarafından belgelenen Müslüman vahşetiydi. Büyük olasılıkla o gün 100-200 yerli Avrupalının Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü, tecavüze uğradığını, dövüldüğünü ya da soyulduğunu da ekleyebilirsiniz ancak bu tür saldırıların rapor edilmesi siyaseten doğru değildir. 


Batılı gazetecilerin Müslümanlara yönelik ciddi saldırıları sistematik olarak görmezden gelip Yahudilere odaklanmaları, tüm Batılı gazetecilerin AB'nin Eurabia projesini desteklediğini, düşmanlarının (haberlerine dayanarak) İsrail ve çoğu zaman da Rus hükümeti olduğunu gösteren kanıtları daha da arttırmaktadır. 


Batı Avrupalı gazeteciler, editörler ve yayıncılar, Müslümanların işlediği suçları (Cihat) eksik haberleştirerek kolaylaştırmaktan suçludurlar. 


Müslüman yanlısı propagandanın bu birkaç örneği, Batı Avrupa nüfusunun her gün yanlışlarla kaşıkla beslendiğini göstermektedir. Her yıl binlerce benzer vaka yaşanmaktadır. 
Elbette İslam hakkındaki tüm makaleler olumlu değildir, ancak dolaylı ya da doğrudan İslam'ı koruyan orantısız bir denge söz konusudur. Cihatçı saldırılar Batılı gazeteciler tarafından sistematik olarak örtbas edilmekte, görmezden gelinmekte ya da hafifletilmektedir. Her ay 50'den fazla cihatçı terör saldırısı gerçekleşmektedir (çoğu Müslüman olmayan sivil hedeflere yönelik). Ancak bunlardan sadece bir ya da iki tanesinden haberdar oluyoruz ve bu saldırılara genellikle benzer dozda İsrail/Rusya karşıtı propaganda eşlik ederek gayrimüslimlerin de en az tüm Müslüman deliler kadar "kötü" olduğu yanılsaması yaratılıyor. 


Ay başına cihatçı saldırıları 


50 Cihatçıların Müslüman olmayanlara yönelik saldırıları (Genellikle yerli Avrupalılara ve 
Tayland, Filipinler, Çin, Dağıstan, Çeçenistan, Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Somali, Cezayir'de). Klasik Cihatçı kafa kesme vakalarına da birkaç örnek verilebilir (Avrupa'da değil). Müslüman ülkelerdeki Hıristiyanların, Hinduların çağdaş köleliğinden bahsetmeye bile gerek yok. Müslüman ülkelerdeki gayrimüslim kölelerin (İslam'ı benimsemeyi reddettikleri için köle olan) binlerce örneği var ve Batılı gazeteciler bunu sistematik olarak görmezden geliyor. 

Ayrıca Sudan'da, Suudi Arabistan ve hatta ABD'nin finansmanıyla 215t yüzyılın en büyük modern Cihadında sistematik olarak öldürülen birkaç yüz bin Hıristiyan ve Animist bulunmaktadır. Gazeteciler neden bu vahşeti belgelemeyi reddediyor? 


Cevap çok basit. Gerçeği söylemek çok kültürlülüğü (Avrupa'nın İslamlaştırılmasını) baltalayacaktır. 


Batılı gazeteciler ve BM, modern zamanların en büyük Cihatçı soykırımını görmezden geliyor ve bunun yerine genellikle sadece Kongo çatışmasına odaklanıyor (Ümmet burada yer almıyor, bu yüzden "siyaseten doğru" bir konu). 


Müslüman, suç, terörist gibi belirli kelimelerin kullanılmaması için bakanlık emirleri. 


Bazı Batı Avrupa ülkelerinde medya şirketleri ve parlamenterler tarafından takip edilmesi gereken "siyasi doğruluk" konusunda çeşitli kılavuzlar bulunmaktadır. 


Sekiz sayfalık Whitehall rehberi, kamuoyu önünde terörizm hakkında konuşurken kullanılmaması gereken kelimeleri listeliyor ve siyaseten doğru alternatifleri veriyor. 


Onlara İslam'ı şiddetle ilişkilendirdiği için Müslüman aşırılığından bahsetmemeleri söyleniyor. Bunun yerine, terörizm veya şiddet içeren aşırıcılıktan bahsetmeleri isteniyor. 


Fundamentalist ve Jihadi de Müslümanlar ile terör arasında "açık bir bağlantı" kurdukları için yasaklanmıştır. 


Bakanlar bunun yerine suçlular, katiller ya da haydutlar demelidir. Radikalleşme beyin yıkama olarak adlandırılmalı ve "toplumu böldüğü" için ılımlı ya da radikal Müslümanlardan bahsetmekten kaçınılmalıdır. 


İslamofobi de "Müslümanları dışlayan bir hakaret" olarak algılandığı için dışlanmıştır. 


İçişleri Bakanlığı bünyesindeki gizli Araştırma, Bilgi ve İletişim Birimi tarafından hazırlanan rehberde bakanlara terörizm konusunda "belirli (otoplulukların suçlu olduğunu ima etmekten kaçınmaları" söyleniyor. Kılavuzda 2,000'den fazla kişinin terör planlarına dahil olduğu belirtiliyor. 


Kılavuz dün gece eski Topluluklar Bakanı Hazel Blears'ın özel danışmanı tarafından "saçma" olarak nitelendirildi. Paul ş Richards şöyle dedi: "Neyle karşı karşıya olduğunuzu 
THE INTERNET IS N tanımlayamadığınız sürece onu asla yenemezsiniz. Bakanların RACIST & FASCIST > İslami aşırıcılık konusundaki tartışmalara öncülük etmeleri THE PARTY DEMANDS YOU WATC gerekiyor ve bir elleri arkadan bağlıyken bunu yapamazlar." 
ONLY STATE-APPROVED MEDLA 


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Bu, terörle mücadelede etkili olmak için uygun bir dil kullanmakla ilgilidir. Başka bir şey yapmak aptallık olur." 


Kaynak: 


http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2759618/Ministers-told-Dont-call-Islamic-extremists-Islamic-extremists.html 


2.21 Hükümetinizin ve haber ajanslarının izin vermediği sorular ve anketler 


Kendinize sorun, aşağıdaki anketler ve sorular neden gündeme getirilmedi ve Avrupalılara sunulmadı? 


. Kitlesel Müslüman göçünü destekliyor musunuz? 
. Avrupa'nın İslamlaşmasını destekliyor musunuz? 


. Hükümetinizin sunduğu istatistiklere ve kitlesel Müslüman göçüne ilişkin niyetlerine güveniyor musunuz? 


. Avrupa'nın İslam dünyası ile birleşmesini mi istiyorsunuz? 


1 

2 

3 

4. AB'nin Eurabia projesinin uygulanmasını destekliyor musunuz? 

5 

6. İslamlaşmayı Avrupa kültürleri ve Avrupa'nın gelecekteki istikrarı için bir tehdit olarak 

görüyor musunuz? 
7. Suudi Arabistan'da ve diğer İslam ülkelerinde Kilise inşa etmek yasadışı olduğu sürece 


Avrupa'da cami inşa edilmesini destekliyor musunuz? 


8. Müslüman olmayanlara karşı nefret veya hoşgörüsüzlük vaaz ettikleri kanıtlanırsa Müslümanların sınır dışı edilmesini destekler misiniz? 

9. Gayrimüslimlere karşı nefret dolu davrandıkları ve komplo kurdukları kanıtlanırsa Müslümanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini destekler misiniz? 


10 


Küresel İslam Ümmeti tarafından Avrupa'ya karşı yürütülen mevcut İslami demografik savaşı (kitlesel Müslüman göçü ve ortalama 3-4 doğum oranı yoluyla) durdurmaya çalışsalar hükümetinizi ve ordunuzu destekler miydiniz? 


11. Avrupa'daki Müslümanların sınır dışı edilmesini destekler misiniz? 

Avrupa'ya karşı İslami demografik savaşa (kitlesel Müslüman göçü ve ortalama 3-4 doğum oranı yoluyla) dahil mi? 

12. Hükümetinizin ve diğer seçilmiş yetkililerin, amacı Avrupa kültürünü, geleneklerini, Avrupa kimliğini, Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak (kültürel soykırım) olan bir ideolojiyi (çok kültürlülük) uygulayarak ve İslami demografik savaşa (Avrupalıların dolaylı soykırımı) izin vererek halka karşı komplo kurdukları kanıtlanırsa, silahlı direniş gruplarının oluşturulmasını destekler misiniz? 

13. Eğer bu silahlı direniş gruplarının (ve parlamentonun çoğunluğunun) Avrupa kültürünü ortadan kaldırmayı (kültürel soykırım) amaçlayan bir ideolojiyi uygulayarak ve İslami demografik savaşa (Avrupalıların dolaylı soykırımı) izin vererek halka karşı komplo kurdukları kanıtlanırsa, hükümetinize karşı bu silahlı direniş grupları tarafından başlatılan önleyici saldırıları destekler miydiniz? 


Bu sorular veya anketler sunulduğunda çoğunluğun nasıl yanıt vereceğini herkes biliyor. 


Soru 1,2,3,4,5, 7'ye ezici bir HAYIR ve 6, 8, 9'a ezici bir EVET, 
10, 11, 12,13 


HİÇBİR haber ajansının ya da devlet kurumunun bu soruları ya da anketleri sunmamasının nedeni budur. Batı Avrupa hükümetlerinin on yıllardır sistematik olarak (sistematik olarak hilekar davranarak) Avrupalıların çoğunluğunun isteklerine karşı hareket ettiği şüphe götürmez bir gerçektir. Ve etnik Avrupalılar çoğunluk olmaktan çıkana kadar da bunu sürdürmeyi planlıyorlar. 


2.22 Gazetecilerle anlaşmak - çok kültürlü PC basını tarafından kendi karakter suikastinize izin vermek. 


Karşı karşıya geldiğinizde, tüm gazetecilere aşırı önyargıyla yaklaşın. Çeşitli incelemeler, Batı Avrupalı gazetecilerin halkın görüşlerini temsil etmediğini, bunun yerine kültürel Marksist, hümanist ve küreselci bir dünya görüşünü temsil ettiklerini doğrulamaktadır. 
Norveç'te 2009 yılında yapılan bir anket, Norveçli gazetecilik öğrencilerinin 9698'inin çokkültürlülüğü destekleyen siyasi partileri desteklediğinil/1) (oysa yerli nüfusun sadece 9650'si desteklemektedir), 9670'inden fazlasının sosyalist partileri desteklediğini (oysa yerli nüfusun sadece ©650'si desteklemektedir) göstermiştir. Kültürel muhafazakarlar ve çokkültürlülük karşıtları olarak varsayılan olarak düşman olarak algılanıyoruz ve herhangi bir karşılaşma öncesinde bunun farkında olmalıyız. Avrupa haber ajansları hiçbir şekilde objektif değiller, özgür değiller. Bunun yerine gazeteciler, çok kültürlülüğün ve genel olarak siyasi doğruculuğun siyasi doktrinlerinin korunmasına katkıda bulunmak için sistematik olarak çalışan açık ve tanımlanmış bir siyasi gündeme sahip çok kültürcü siyasi savaşçılar ve ezici çoğunluğu sol kanat siyasi aktivistler olarak düşünülmelidir. Kültürel bir muhafazakar olarak, röportajları koşulsuz olarak kabul etmek, kendi "karakter suikastinize" izin vermekle aynı şey olacaktır. Herhangi bir röportajı kesip biçecekler ve sizi ırkçı, faşist ya da Nazi olarak yaftalayacaklardır. Eğer ırkçı, faşist ya da Nazilerle herhangi bir bağlantı yoksa, bu bağlantıları yaratacaklardır. Örneğin, tüm facebook bağlantılarınızı gözden geçirecek ve sizi ırkçı, faşist ya da Nazi olan herhangi bir şeyle ya da herhangi biriyle ilişkilendirmek için aktif olarak herhangi birini ya da herhangi bir şeyi (küçük önemsiz faktörleri bile) arayacaklardır. Eğer siyasi bir tehdit olarak algılanırsanız, sizi pedofil ya da deli olarak etiketlemeye çalışacak kadar ileri gideceklerdir. Karakterinizi (daha doğrusu isminizin güvenilirliğini) öldürmeye karar verdiklerinde büyük olasılıkla başarılı olacaklardır. Bunu zaten on binlerce Avrupalı siyasi muhalifle (kültürel muhafazakârlar) yaptılar ve bu etkili yöntemle devam edecekler. Onların amacı bu. Bunu unutmayın ve başarılı olmalarına izin vermeyin. Bunlar gazetecilerin bu kadar tehlikeli olmasının nedenlerinden bazılarıdır. 


Hepimizin bildiği gibi, Batı Avrupa bugün kültürel muhafazakâr haber ajansları dengesine sahip değildir. Ülkelerin çoğunda tarafsız ajanslar bulunmamakta, aksine tamamen çok kültürcü ajansların ya da daha ziyade siyasi oluşumların tekelinde bulunmaktadır. Bu oyunda usta olmadığınız sürece asla doğrudan röportaj vermemeli ve röportaj vermeyi koşulsuz olarak kabul etmemelisiniz. Kendinizi korumak için basına demeç vermeden önce açık ve net koşullar oluşturmalısınız. Bu koşullar haber ajansı adına imzalanmalı (sadece belirli bir gazeteci değil) ve verilen belirli yorumların veya röportajın gelecekteki tüm kullanımları için geçerli olmalıdır. 


Bir haber ajansına verilen koşullara ilişkin bir örnek: 


xxx şirketinin gazetecisi, ilgili olduğunu düşündüğü beş soruyu sunabilir (bu sorular büyük olasılıkla sizi veya davanızı baltalamaya çalışacak veya daha sonra bağlam dışında alıntılanabilecek hassas yorumlar yapmanız için sizi kışkırtacaktır). Mülakatı yapan kişi dijital kapak görsellerini ve beş soruyu (dolaylı/doğrudan davasını veya eylemlerini savunacak) sunacaktır. Tüm cevaplar yazılı olarak iletilir (sorular mülakatı yapan kişiye iletildikten ve her iki tarafça onaylandıktan sonra). 


On sorunun her birine verilen cevaplar (röportaj yapılan kişi tarafından verilen) değiştirilmeden yayınlanmalıdır. Haber ajansının görüntüleri sağlamasına izin verirseniz, genellikle röportaj nesnesinin çok az veya hiç iyi yönünü kabul etmek amacıyla hoş olmayan örnekler seçeceklerdir. 


Gazeteci bu şartları kabul etmezse röportaj yapılmayacaktır. Bu koşullar haber ajansı adına gazeteci tarafından imzalanmalı ve röportajın altına eklenmelidir (bu röportajda verilen yorumların bağlam dışında alıntılanmasına izin verilmez, aksi takdirde söz konusu kuruluşa dava açılır). 


Yazılı olarak yapılan bu anlaşma kişinin avukatı veya tarafsız bir üçüncü şahıs tarafından teyit edilmelidir. 


Her yıl "gazetecinin sağduyusuna güvenen ve sonunda yobaz olarak algılandığı için ciddi şekilde alay edilen ve zarar gören kültürel muhafazakârların onlarca örneğini görüyorum. Dışarıda kendi "karakter suikastlerine" dolaylı olarak izin veren çok fazla insan var. 


Düşmanlarınızın kim olduğunu ve oyunu oynamayı öğrenin! 


Kaynak: 


1. http://www.document.no/2009/05/intet nytt blant norske journa.html 


2.23 Çokkültürlülüğün ardındaki temelleri anlamak; Titanlar'dan Lemmings'e: Avrupa'nın İntiharı 


Reconguista tarafından 


Yorum - Titanlar'dan Lemmings'e - Bölüm 2 (2083'ün yazarı tarafından): 


Aşağıdaki makale, çokkültürlülüğün Avrupa karşıtı veya "beyaz karşıtı" ırkçı yönlerine ilişkin bir değerlendirme ve sonuçlar içermektedir. İlk başta ırk, beyaz veya etnisite kelimelerini içeren herhangi bir şeyi dahil etmekte tereddüt ettim, çünkü içgüdüsel olarak bu kelimelerle ilgili herhangi bir şey hakkında yazmaktan hoşlanmıyorum. Ben bu şekilde yetiştirildim (daha doğrusu 30 yıl boyunca çokkültürcü bir sistem içinde telkin edildim). 
Kısmen, kendimi herşeyden önce İslam'a karşı olduğuma ve ten rengi (ya da çok kültürlülük) hakkında yazmanın sadece bu mücadeleyi zorlaştıracağına ikna ettim. Bu bağlamda terimi daha uzlaşmacı ifadelerle değiştirmeye çalıştım: kültür, yerli Avrupalı veya etnik grup kelimeleri. 


Ancak, bir süre düşündükten sonra, bazı terimlere karşı ileri sürülen argümanların çok azının doğru olduğunu gördüm. İdeolojik sansürden bıktım. Tamamen dürüst bir değerlendirme yapmak ve çokkültürlülüğün Avrupa karşıtı veya "beyaz karşıtı" yönlerini anlamak istiyorsak, bazı terimleri tamamen görmezden gelemeyiz. Birçok durumda, bu terimi daha az "saldırgan" kelimelerle değiştirmek imkansızdır. Genel olarak konuşmak gerekirse, Avrupalılar genellikle kendilerini ABD'de tercih edilen beyaz kelimesiyle değil "Avrupalı" kelimesiyle tanımlamaktadır. Yazar birçok güzel noktaya değiniyor ve çokkültürlülüğün (Avrupalı/beyaz suçluluk kompleksi) birçok yönünü anlamak için bu kitabı okumanız şart. 
Batılı uluslar, Müslüman sömürgeciliğine/işgaline karşı asla savunma yapamazlar, eğer bu her zaman "ırkçılık" olarak reddedilirse. Ancak her şeyden önemlisi, eğer beyaz olmayan ırkçılığın var olduğuna inanıyorsanız, bu sorunla ve mağdurlarıyla ilgilenmemek aslında ahlaksızlıktır. Sadece beyaz olmayan ırkçılığın değil, özellikle beyaz karşıtı ırkçılığın gerçek olduğuna ve çok hafife alınan bir olgu olduğuna inanıyorum. 


Arka plan 


Avrupa'nın intiharı hakkındaki bu yazı dizisinin ilk bölümünde, Batı Avrupa'nın yerli halklarına ve kültürlerimize yapılanların acımasız ve kanlı bir soykırım anlamına geldiğini belirtmiştim. Şaşırtıcı bir şekilde, yerli Avrupalıların pek çok üyesinin gönüllü ve aktif bir rol oynadığı bir soykırım bu ve ben bir soru yönelttim: 


İnsanlık tarihinin en büyük ve en gelişmiş toplumlarını, tüm insanlık için en büyük umudu taşıyan toplumları yaratan bir kültür, nasıl olur da gelecekte hayatta kalmasının tehdit altında olduğu bir noktaya gelebilir? 


Yahudi-Hıristiyan dinleri bir zamanların güçlü Batı'sının inşasında önemli ve etkili bir rol oynamıştır ancak bu dinlerin, Batı Avrupa'nın yerli halklarının ve kültürlerimizin intiharla son bulmasının tohumlarını eken ciddi bir kusur içerdiğini de keşfettik. Bu kusur, parlak Alman filozof Friedrich Nietzsche tarafından "ahlakın tersine çevrilmesi" olarak tanımlanmıştır. 
Buna göre zayıflar, yoksullar, uysallar, ezilenler ve sefil olanlar erdemli olup Tanrı tarafından kutsanırken; güçlüler, zenginler, soylular ve kudretliler ahlaksız olup intikamcı yüce Yahova tarafından ebediyen lanetlenmektedir. 


Nietzsche, büyük bir içgörü ve kavrayışla, Hıristiyanlığın yirminci yüzyılda kitlesel olarak terk edileceğini, ancak Batılıların yine de bu tersine çevrilmiş ahlaka bağlı kalacaklarını belirtmiştir. Daha sonra Marksistlerin ve Liberallerin, Batı toplumunda azınlıkları oluşturan ancak "kurban statüleri" çoğunluğa ahlakı dikte etmek için kullanılan çok sayıda "kurban grubu" yaratarak ahlakın bu tersine çevrilmesini nasıl istismar ettiklerini anlattım. Batı -Avrupa- toplumlarında zayıflar artık güçlüleri yönetmektedir, aslında bu toplumlarda oynanan oyun zayıfı güçlü yapmak değil, güçlüyü zayıf yapmaktır. 


Herhangi bir kişi bu "mağdur" gruplardan herhangi birini eleştirme cüretini gösterirse, acımasızca karalanacak ve Liberal-Çokkültürlülük dininin yeni sapkınlığı olan sayısız nefret suçundan suçlu sayılacaktır. Bu durumun doğa anaya ters düştüğü için batıyı yok etmekte olduğu gerçeği - ki bu sadece yerli Avrupalıların yaptığı feci bir hatadır - bu yeni dindar engizisyoncular için zerre kadar önemli değildir. 


Çokkültürcüler, zayıf ve mazlum olarak gördükleri herkesin davasını gururla savunarak, kendini beğenmiş ahlaki haçlı seferlerini sürdürmektedirler. Kendini beğenmiş bir dindarlıkla körleşmiş ya da kendilerine duydukları nefretle hareket eden bu kişiler, insanlık tarihinde yaratılmış en doğal olmayan, en çocukça ve en nihayetinde en beyhude yanılsamalardan birinin peşinden şiddetle ve miyopça giderken, Batı Avrupa'nın yerli halklarını ve kültürlerimizi uçuruma sürüklüyorlar: 


Gökkuşağının Sonundaki Altın 


Liberallerin ve çokkültürcülerin temel ilkesi herkesin eşit olduğudur. Bu kibirli bağnazların kabarık tavşan la-la diyarında cinsiyetlereşittir; tüm etnik gruplareşittir; tüm cinselliklereşittir; tüm çocuklar eşittir ve çocuklar yetişkinlere eşittir; hayvanlar insanlara eşittir; tüm kültürler eşittir ve tüm dinler eşittir. Herhangi birinin bir başkasına karşı ayrımcılık yapması ve üstünlük iddiasında bulunması eşitsizlik tesis etmektir ve eşitsizliğe kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir, hatta gösterilmeyecektir. 


Bu, Shangri La'nın ebedi huzurunda kuzuyla birlikte yatan aslanın ütopik fantezi dünyasıdır. Dünya gezegenindeki yaşamın rekabetçi gerçekliğinin inkarını ve Doğa Ana'nın işlediği "hataları" düzeltmek için mahkum bir girişimle ahlakın sürekli olarak tersine çevrilmesini gerektiren, ulaşılamaz olanın beyhude, kendine zarar veren bir arayışı. 


Eşitlik arayışı çok kısa bir cümleyle doğru bir şekilde özetlenebilir: Eşitlik peşinde koşmak doğa anaile çatışmaktır. Doğa boşluktan nefret eder ama aynı zamanda eşitlikten de nefret eder ve bu kolayca kanıtlanabilir. 


Erkeklere ve kadınlara bakın. Bütün erkekler eşit midir? Bazı erkekler fiziksel güce sahipken diğerleri fiziksel olarak zayıftır. Bazıları uzun, bazıları kısa ve bazıları da ikisinin arasındadır. 
Bazı erkekler bir aslanın cesaretine sahipken, diğerleri bir Fransız oyuncak fino köpeğinin cesaretine sahiptir. Bazıları 


Bazıları büyük bir zekâya ve sorgulayıcı bir zihne, bazıları zanaatkârlık yeteneğine sahiptir; şanslı birkaç kişi her ikisine de sahiptir ve ne yazık ki birçoğu ikisine de sahip olmayacaktır. Bazı insanlar liderlik etmek için doğar, diğerleri ise takip etmek için. 


Adil cinsiyet arasında da eşitlik aynı derecede azdır. Kırmızı kanlı her erkeğin başını döndürebilecek güzel kadınlar olduğu gibi, hayranlık dolu tek bir bakışa bile maruz kalmadan günlük işlerine devam eden kadınlar da vardır. Ev kadını ve çok çocuklu anne olmak isteyen kadınlar da var, kariyerlerini her şeyin önüne koyan ve aile kurmak istemeyen kadınlar da. 
Aktif ve sporu seven kadınlarımız da var, daha hareketsiz bir yaşam tarzını tercih eden kadınlarımız da. Bir de alıngan ve neşeli kadınlar var, diğerleri ise sessiz ve utangaç. Tabii ki insanlar arasında daha pek çok farklılık var ama konu anlaşıldı. 


Beğenin ya da beğenmeyin, erkekler temelde fiziksel olarak kadınlardan daha güçlüdür ve doğa, tüm türlerde olduğu gibi insanların hayatta kalmasını sağlayan farklı görevler için cinsiyetleri evrimleştirmiştir. Tüm erkekler eşit değildir, tüm kadınlar eşit değildir ve cinsiyetler eşit değildir ve asla eşit olamaz. Bu, herhangi birinin diğerinden daha iyi olduğu ya da insan olarak daha değerli olduğu anlamına gelmez ve böyle bir iddiada bulunmak samimiyetsiz, kindar ve acı bir kızgınlıktan doğar. Türler arasında ve türler arasındaki eşitsizlik, insanlar da dahil olmak üzere tüm türler için dünya gezegenindeki yaşamın basit bir şeklidir. 


Örnek olarak feminizmi ele alalım. Feministler kadınların erkeklerin kurbanı olduğunu, erkeklerin yüzyıllardır kadınları ezdiğini ve cinsiyetlerin eşit olduğunu iddia ederler. Bunu inkar etmek "kadın düşmanı" ve "erkek şovenisti domuz" iftiralarına yol açacaktır. Ancak cinsiyetlerin eşitlenmesi Batı toplumunun sakatlayıcı bir şekilde kadınsılaşmasına yol açmıştır ve bu hayati öneme sahip konuyu bir dahaki sefere ayrıntılı olarak ele alacağım. Ancak kadınları ezilen kurbanlar ve erkeklerin eşitleri olarak resmetmek, eşitlik arayışının toplumumuzu yok etmek ve doğa ananın altını oymak -ve dolayısıyla onunla çatışmak- için nasıl kullanıldığının bir örneğidir. 


Trivial Pursuit 


Eşitlik arayışı, etnik grupların eşitliğine uygulandığında daha da beyhude hale gelmektedir. Eğer şöyle dersem: 


"Siyah Afrikalılar genel olarak diğer ırklardan fiziksel olarak daha güçlüdür ve sporda siyahlar genellikle en iyi boksörleri, en iyi sprinterleri ve uzun mesafe koşucularını oluştururlar. " 


Ama eğer şöyle dersem: "Beyazlar genellikle siyahlardan daha zeki ve yaratıcıdır ve insanlık tarihi boyunca doğa ananın insan ırkına sunduğu sorunları siyahlardan çok daha etkili bir şekilde çözmüşlerdir" dersem, ırkçı olmakla suçlanacağım. 


Yine de her iki ifade de sağlam temellere dayanmaktadır. 


Din konusunda da benzer bir hikaye var. Eğer şöyle dersem: "Yahudilik ve Hıristiyanlık, ahlak ve değerleri insanlığı diğer tüm dinlerden daha ileriye götüren iki dindir ve büyük ölçüde barışçıl ve hoşgörülü dinlerdir" dersem, bana katılmamak zor olacaktır. 


Ama eğer şöyle dersem: "İslam, kadınlara ve inanmayanlara saygı göstermeyi ve en temel insan haklarını vermeyi reddeden kötü, geri zekalı ve üstünlükçü bir ölüm tarikatıdır, çünkü İslam Allah'a boyun eğmeye zorlamak için şiddeti savunur" dersem, "İslam düşmanı" ve "ırkçı" olarak damgalanacağım. 


Sadece bu da değil, o zaman - birçok kez yaşadığım gibi - tüm dinlerin eşit olduğunu, Yahudilik ve Hıristiyanlığın da şiddet yanlısı fanatikleri olduğunu ve her şeyin bir "yorum" meselesi olduğunu haykıran çılgın bir liberali dinleme çilesine maruz kalacağım. 


Çocuksu Liberal eşitlik fantezisini desteklemek için, Nietzsche'nin ahlakı tersine çevirerek, güçlü Batı'yı sadece diğer insanları ezerek güçlendiğini ileri sürerek her zaman aşağılık olarak gösterme tanımına tam olarak uyan bir dizi yalan ve çarpıtma bunu takip etmektedir. Özellikle Haçlı Seferleri, Bizanslı Hıristiyanların "İslam inancını temsil etmeyen aşırılık yanlısı" Müslüman cihatçılar tarafından katledilmesine tepki olarak ortaya çıkmış olsa da, İslam'la ilgili tartışmalarda tercih edilen "koz” olmuştur. 


Ancak gerçekler, dindar Liberal-Çokkültürcü müritler tarafından istenildiği gibi göz ardı edilmektedir. Aksi takdirde ütopik eşitlik hayal dünyaları tamamen çöker. 


Muhalifleri karalamak ve düpedüz yalanlara ve tarihi çarpıtmalara başvurmak, eşitliği dayatmak için gerekli bir taktiktir ve bu saçma fantezinin peşinden gidenlerin zayıflığını ortaya çıkaran bir stratejidir. Eşitliği dayatmaya çalışmak, ideolojiyi sağlam kanıtların önüne koyduğu için gerçekliğin kasıtlı olarak inkarıdır. Liberal iyilikseverler için eşitlik fantezisi her şeyden önce gelir, bu nedenle gerçeklere güvenemeyen ve derin kusurlu bir ideolojiye bağlılıklarının tamamen kölesi olan Liberal-Çokkültürcüler, eşitliği sorgulamaya veya reddetmeye ve gerçekliği ön plana çıkarmaya cesaret eden insanlara açıkça yalan söyleyecek ve acımasızca karalayacaklardır. 


Muhalifleri susturma girişimlerinde başarısız olmaları halinde, yakın zamanda BNP'nin Avrupa seçimlerindeki başarısından sonra gördüğümüz gibi, fiili çete şiddetine varan şiddet tehdidi de kullanılacaktır. 


Bu tür mantıksız davranışlar aptallıktan çok daha fazlasıdır, büyük ölçekte bir psikolojik hastalığın somut kanıtıdır ve diğer ırklar ve kültürler eşitsizliğin tamamen doğal bir düzen olduğunu çok iyi bildiğinden, bu sadece beyaz ırka mensup insanları etkileyen bir akıl hastalığıdır. 


Liberal-Çokkültürcülerin gerçekte ne kadar akıl hastası oldukları bu makalenin geri kalanında açıkça ortaya çıkacaktır. 


Tek Yönlü Sokak 


Çokkültürlülük ve onun "tüm ırklar ve kültürler eşittir" mantrası hakkında göze çarpan bir gerçek var: 


Çokkültürlülük oyununu neden sadece Batı oynuyor? 


Eğer tüm ırklar eşitse, neden Çinliler, Japonlar, Koreliler, Araplar, Pakistanlılar, Hintliler, Afrikalılar kitleler halinde göçmenleri topraklarına kabul etmiyor ve yabancı kültür ve dinlerin kendi kültür ve dinleriyle eşit öneme sahip olmasına izin vermiyorlar? 


Ancak, çok kültürlü eşitlik oyununu sadece kendi topraklarını terk edip zengin Batı'yı istila etmek, sömürgeleştirmek ve yağmalamak için oynuyorlar. Kendi ülkelerinde kültürleri, dinleri ve yaşam tarzları her şeyden önce gelir ve eşitlik - cinsiyetler arasında, ırklar arasında ve kültürler arasında - tavuk dişleri kadar nadirdir! 


Eğer bundan şüphe duyuyorsanız, Güney Afrika, Zimbabve ve Orta Doğu'da beyazlara eşit muamele edilmesini talepeden lobi gruplarına ve azınlık gruplarına bakın. Güney Afrika demişken, siyahların beyazlara zulmettiği ve Boerleri katlettiği (şimdiden 3060 kişi katledildi - 
(11) için kendi halkına düşman olan ve onları "ırkçı" olarak şeytanlaştıran siyahları bulabilecek misiniz bir bakın. Bu tür suçluluk duygusu içindeki Liberal grupların sadece Batı'da var olması tuhaf değil mi? 


Dahası da var. Biraz daha basit sorular soralım: 


Eğer tüm etnik gruplar ve tüm kültürler eşitse, neden siyah Afrikalılar, Afro-Karayipli siyahlar, Pakistanlılar, Hintliler, Çinliler ve Doğu Avrupalılar Batı topraklarında yaşamak için kendi topraklarını topluca terk etmek istiyorlar? 


Demek istediğim, eğer hepimiz gerçekten eşitsek, neden dünyanın geri kalanı Batılı yaşam tarzını, esas olarak beyaz insanlar tarafından yaratılmış bir yaşam tarzını yaşamak istiyor? Tam olarak neden kapitalizmin bir parçası olmak, iş kurmak, beyaz adamın endüstrileri için çalışmak, beyaz adamın refahını talep etmek ve Batılı - beyaz - insanların yaratıcılığı ve marifetiyle yaratılan malları satın almak ve kullanmak istiyorlar? 


Neden beyaz adamın yarattığı şey için kendi halkınızı terk ederek başka topraklara akın ediyorsunuz? Bunun nedeni diğer ırkların güçlü ve gelişmiş toplumlar inşa edememesi olamaz çünkü hepimiz eşit değil miyiz? Dolayısıyla beyaz adamın yarattığı yaşam tarzının ve kültürün tadını çıkarmak için olmalı ki bu da mantıken insan ırklarının ve kültürlerinin kesinlikle eşit olmadığını kabul etmek anlamına gelir. 


Peki ya üçüncü dünyadan Batı'ya göç etmek isteyen ama göç edemeyen insanlar? Bu da "hepimiz eşitiz" saçmalığının bir başka kanıtı çünkü güçlüler zayıfları geride bırakıyor ve bu da zaten zayıf olan toplumları daha da zayıflatıyor. Tek eşitlik budur: Kitlesel göç Batı'ya akın ettikçe Batı zayıflıyor ve giderek daha fazla zayıf üçüncü dünyaya benziyor. 


Ve neden dünya beyaz Batı kültürünün ayrılmaz bir parçasını oluşturan futbol, rugby, kriket, boks gibi sporları oynamak istiyor? Eğer tüm kültürler eşitse neden diğer ırklar kendi iş ve ticaret sistemlerine bağlı kalıp kendi sporlarını yapmıyorlar? Elbette aklı başında hiç kimse kendi ticaret ve ticaret sistemlerinin ve kendi sporlarının Batı sporları kadar iyi olmadığını söylemez - bu eşitsizliğin var olduğunu ve Batı'nın üstün olduğunu ve buna sahip olamayacağımızı söylemek olur, oh hayır. 


Tersine, neden Batı'dan Afrika'ya, Çin'e, Orta Doğu'ya kitlesel göçler olmuyor? Hadi ama, eğer tüm ırklar, tüm kültürler ve tüm dinler gerçekten eşit olsaydı, bu dünyanın geri kalanı için apaçık ortada olurdu ve onlar da eşitlik ve çok kültürlülük adına halklarını çeşitliliğin nimetleriyle zenginleştirmek için dünyanın dört bir yanından gelen göçmen kitlelerini topraklarında ağırlamak için can atarlardı. 


Ayrıca, kitlesel göç fevkalade "ekonomi için iyidir", bu nedenle Afrika, Orta Doğu, Çin, Hindistan, Pakistan ve Doğu Avrupa, dünyanın dört bir yanından ama özellikle de gelişmiş Birleşik Krallık ve Avrupa'dan gelen göçmen ordularının topraklarında yaşamasına izin vermekten çok büyük fayda sağlayacaktır. 30 farklı dilde yayınlanan konut, sosyal yardımlar ve hak taleplerini nasıl talep edeceklerini açıklayan bilgilerin tümü ücretsiz olarak sağlanır, böylece buralara yerleşebilir ve yerli toplulukları dinleri, gelenekleri ve kültürleriyle zenginleştirebilir ve bayrağı düşen ekonomilerine çok ihtiyaç duyulan bir destek getirebilirler. 


Bu, onların daha az gelişmiş toplumlarını da daha güçlü ve varlıklı Batı toplumlarıyla eşit hale getirecektir. Bu paragrafı okuduktan sonra bir çan sesi duyuyor musunuz? 


Sizin için yüksek sesle ve net bir şekilde ifade edeyim: Eğer Batı'nın insanları - beyazlar - en gelişmiş, refah içinde ve adil toplumları yaratmışlarsa, üçüncü dünya ülkelerinin Avrupa'dan kitlesel göç programlarına başlamaları ve böylece göçmenlerin üçüncü dünyada, üçüncü dünyadan insanların milyonlarca akın ettiği aynı refah toplumlarını yaratmaları gerekmez mi? Ancak bu akraba, Çokkültürlülük oyunu değildir. Hem de hiç değil. 


Batılı insanların Afrika kabile yaşam tarzını yaşamak ve Afrika kabile kültürünü benimsemek için acele etmiyor gibi görünmeleri de komik. Siyah Afrikalıların bu vahşi kabile yaşam tarzını diğer kabilelere duydukları nefretle birlikte getirdiklerini fark ettiğinizde o kadar da komik değil 


Batılıların kapısının eşiğine kadar. Yine de Afrika kabile kültürü hakkındaki bu biraz sakıncalı gerçekten bahsetmeseniz iyi olur. Dindar, fanatik Liberal-Çokkültürcü sorgulayıcıların sizi siyah Afrikalı çetelerin - pardon kabilelerin - birbirlerine eşitlikten çok uzak bir şekilde davrandıklarını öne sürmekle suçlamalarını istemezsiniz. Nesin sen, bir tür ırkçı mı? 


Sizinle başka bir şey daha paylaşmama izin verin. Gelişmiş, zengin bir toplumda yaşarken eşitlik ve çok kültürlülük konusunda dindar olmak çok ama çok kolaydır. Şiddet dolu, adaletsiz ve daha az gelişmiş, yoksul bir toplumda yaşarken Çokkültürlülük ve eşitlik hakkında övgüler düzmek çok daha az kolaydır. Belki de bu durum, İran gibi ülkelerde eşitliğin dayatılmasını talep eden çok kültürlü müritlerin neden pek görülmediğini açıklamaktadır. 

Bunu yapmaya kalkarlarsa ne olacağını onlar da sizin kadar iyi biliyor. Halklar ve kültürler arasında eşitlik iddiasında bulunmanın aptallığı işte budur. 


Ve bu saçma eşitlik arayışında daha da aptallık var. 


Çok Eşitsiz Bir Eşitlik 


Çokkültürlülük sadece dünyanın geri kalanının Batı'ya akın ettiği ve bu göçmenlerin ulusları kendi kimliklerini ve kültürlerini korurken Batı'yı dramatik bir şekilde değiştirdiği tek yönlü bir yol olmakla kalmıyor, aynı zamanda Çokkültürlülük doktrini sadece Batılı - beyaz diyelim - insanlara karşı uygulanıyor. 


Kimlik siyaseti bunun iyi bir örneğidir. Siyahlar, Yahudiler, Müslümanlar, Sihler, Hindular, Çinliler, Pakistanlılar, Hintliler - tüm bu insanların ve daha fazlasının, tamamen ırk veya inanç temelinde kendi çıkarlarını korumak ve ilerletmek amacıyla kendi özel gruplarını oluşturmalarına izin verilmektedir. 


Ancak yerli Batılılar kendi özel çıkar gruplarını oluşturduklarında - örneğin İngiliz Ulusal Partisi veya Belçikalı Vlaams Belang - çirkin ve ikiyüzlü bir şekilde "ırkçı" ve "faşist" olarak karalanacaklar, ancak bir kez bile başka bir kimlik grubu 

- Örneğin Siyah Polis Memurları Derneği ya da daha da iyisi, insanoğlunun yarattığı en şeytani ve üstünlükçü ideolojilerden birini destekleyen Britanya Müslüman Konseyi şimdiye kadar "ırkçı" ya da "faşist" olarak karalanmıştır. 


"Siyah Kökenli Müzik" ödüllerinin nesinin eşit olduğunu sorabilir miyim? "/rkçılar!" diye bağıran mutaassıp Liberallerin bu aleni ırkçı ve eşitsiz etkinlikte ilginç bir şekilde yer almaması garip, değil mi? 


Yine de beyazları "ırkçı" olarak etiketlemek için en ufak bir bahane sürekli olarak aranmaktadır. Kreşlerde baharatlı yiyecekleri yemeyi reddeden küçük çocuklar bile, ebeveynlerin ailelerini "ırksal açıdan daha bilinçli ve diğer ırk ve kültürlere karşı daha duyarlı" hale getirmeleri konusunda ısrar edecek olan püriten Çokkültürlü sorgulayıcıların gazabına uğramaktadır. 


Siyah çete üyeleri birbirlerini bıçakladığında ya da beyaz bir genç kıza toplu tecavüzde bulunduğunda ya da Müslüman cihatçılar masum insanlarla dolu otobüs ve trenleri havaya uçurduğunda, çokkültürlülüğün koruyucularının ilk kaygısı bu olayların ırksal boyutunu en aza indirmek, yani gerçeğiinkar etmek olacak ve "yoksulluk yüzünden" ya da Marksist klasik "kurumsal olarak ırkçı bir toplum tarafından ezildikleri için" gibi uyduruk bahaneler bu mızmız Liberal özürcüler tarafından ortaya atılacaktır. 


Ancak tam tersine, bir grup beyaz adam siyahi bir genç kıza toplu tecavüz etse, bunun nasıl tasvir edileceğini siz de en az benim kadar iyi biliyorsunuz. 


Siz söyleyin - Liberal-Çokkültürlü la-la diyarında standartlar değişmezse eşitlik nasıl var olabilir? 


Liberaller tarafından desteklenen ırkçı söylemler sadece beyazlara mı uygulanıyor? Bu bariz ve çelişkili uygulama, bu kendini beğenmiş Çokkültürcüler sadece beyazların ırkçı olabileceğine inandıkları için ortaya çıkmaktadır çünkü beyazlar her zaman güçlü ve kuvvetli olarak tasvir edilirken diğer ırklar her zaman ezilen kurbanlar olarak tasvir edilmektedir. 
Dolayısıyla Liberal-Çokkültürcüler, beyaz olmayanlar tarafından işlenen ırkçı veya şiddet içeren eylemleri bilerek, kasıtlı olarak ve dolayısıyla haince çarpıtmakta, yanlış tanıtmakta ve düpedüz yalan söylemektedir. 


Bunun, ırklar arasında eşitlik arayışının aptalca olduğunun açık bir kanıtı olduğunu fark etmeleri için ne kadar açık olması gerekiyor? Çünkü eğer hepimiz eşit olsaydık, diğer ırkların da bu evrensel ahlaki Çokkültürlü eşitlik standartlarını desteklemeleri, teşvik etmeleri ve kendi ırkçılarına ve suçlularına uyguladıklarını görmek istemeleri gerekmez miydi? Ancak bildiğimiz gibi, gerçekler önemli değildir, sadece herkes için eşitlik fantezisi önemlidir. 


Bu çifte standart dünya siyaset sahnesinde de kendini göstermektedir. Neden Batılı liderlerin üçüncü dünya ülkelerine yaltaklandığını, basmakalıp ve anlamsız sözler söylediğini ve Batı'nın tarin boyunca ne kadar kötü davrandığına dair özürler dilediğini görüyoruz? 
Batı'da çok kültürlülük ve ırksal eşitlik politikalarıyla seçilen bu liderlerin bu politikaları üçüncü dünya halklarına hiç ama hiç tanıtmamaları tuhaf değil mi? Örneğin, hiçbir Batılı lider bir kez olsun Ortadoğu'da şöyle bir konuşma yapmamıştır: 


"Artık çok kültürlü küresel bir toplumda yaşıyoruz. Ortadoğu'nun Arap halkları, tüm insanların eşit olduğunu idrak etmeli ve her renkten ve her inançtan insanların topluluklar kurmasına ve ülkelerinize barış içinde yerleşmesine izin vermelidir. Müslümanların kadınlara ve diğer inançlardan insanlara yönelik mevcut tutumu ırkçı ve baskıcıdır, sona ermesi gereken bir apartheid'dır ve uluslararası toplum bu adaletsizliğe bir son verilmesini talep etmektedir." 


Batı'nın Güney Afrika ve Rodezya için söylediği de aşağı yukarı bu değil miydi? Marksist- liberal Batı, ırk ayrımcılığına son verilmesini dindarca talep ederken, BM yaptırımları ve dünya spor camiasından dışlanmayla destekledi. 


Eğer hepimiz gerçekten eşitsek, Orta Doğu'ya - ve diğer çok kültürlü olmayan uluslara - da aynı şekilde muamele edilmesi gerekmez mi? Ve bu uluslara, siyahların yönetimi altında Marksist ANC'nin beyazlara acımasızca zulmettiği, Boerlerin ölümcül bir soykırımla karşı karşıya olduğu ve unutmayalım ki pek çok siyahın şu anda apartheid döneminde çektiklerinden çok daha fazla acı çektiği modern Güney Afrika'yı, "Gökkuşağı Ulusunu" da dahil ediyorum. 


Körler gezegeninden gelen bir körün bile görebileceği kadar açıktır: Çokkültürlülük ve eşitlik fantezi dünyası sadece Batı için geçerlidir ve tam da Nietzsche tarafından öngörülen ve bu makalelerde tartıştığımız ahlaki tersine çevirme yöntemi kullanılarak uygulanmaktadır. Bu, hiç şüphesiz tüm beyaz ırkı uçuruma sürükleyen yaygın bir çılgınlıktır. 


Büyük Bir Aldatma 


Çokkültürlülük ve onun eşitlik mantrası, bir halk üzerinde oynanmış en büyük oyunlardan biridir. Tüm ana siyasi partiler Çokkültürlülüğü desteklemekte, yozlaşmış Avrupa Sosyalist Cumhuriyeti eşitliği ve çokkültürlülüğü yasalarla dayatmak için çalışmakta, çok az istisna dışında tüm Batı medyası Çokkültürlülüğü desteklemekte ve elbette Batı'da tapınılan, şöhret düşkünü ünlülerin çoğu da çokkültürlülüğü desteklemektedir ve bu durum eşitlik arayışının ne kadar saçma olduğu konusunda gerçekten ipucu vermelidir. 


Burada çokkültürlülük ve eşitlikten dem vuran ancak eşit olarak yaşamayan ya da davranmayan seçkin bir grup insan var. Kendi açgözlü ceplerini doldurmak için vergi mükelleflerinin paralarını çalarak kendilerine oy veren insanların güvenini suiistimal eden yozlaşmış, hırsız politikacılardan, BNP destekçilerini sürekli olarak "ırkçı ve faşist" olarak damgalayan ancak Glodwick, Leicester veya Brixton gibi "zenginleştirilmiş" Çokkültürlü kasabalarda yaşamayan Billy Bragg ve Ross Kemp gibi kendini beğenmiş, küçümseyici aptallara kadar. Bu ikiyüzlüler, Liberal-Çokkültürlülük dininin modern zamanlardaki "dediğimi yap, yaptığımı yapma" diyen vaizleridir. Bazı insanların sadece diğerlerinden daha eşit olmakla kalmayıp, diğerlerinden daha eşit olduklarına kesinlikle İNANDIKLARININ canlı kanıtıdırlar. 


İstediklerini elde etmek için konuşuyorlar, ama kesinlikle yürümüyorlar ve yürümeye de niyetleri yok. Eşitlik onlara göre değil ve bunu çok açık bir şekilde ortaya koydular. 


Saf ve safdil kitleler de kendi halkını hor gören ve halkı sağılacak kullanışlı aptallar ve para inekleri olarak gören seçkinler tarafından kendilerine kaşıkla yedirilen bu kokuşmuş Çokkültürlülük kusmuğunun her damlasına kucak açıyor. Ancak kendi doğruculuklarıyla körleşmiş çılgın Liberal-Çokkültürcüler bu oyuna geliyor ve kendilerini Liberal-Çokkültürcü ideolojinin kölesi haline getiriyor ve çıkarcı, hilekar efendilerinin emriyle beyhude, çocukça ve kendi kendini yok eden bir eşitlik arayışına giriyorlar. Gökkuşağının sonunda bir küp altın bulsalar daha başarılı olurlardı. 


Liberal-Çokkültürcülerin ve onların ırkların, kültürlerin ve cinsiyetlerin eşitliğine olan inançlarının sorgulanabilir zihinsel durumu budur. Çokkültürlülüğün ve eşitliğin erdemlerini savunan ve vaaz edenlerin bunu yaşamadıkları gerçeğine tamamen kördürler. Çokkültürlülüğü Batı'ya getiren ayrıcalıklı elit, toplum üzerinde bir deney yapmayı göze alabilir ve aptallıklarının ve ikiyüzlülüklerinin sonuçlarına katlanmayabilir. 
Birçoğu, İngiliz toplumlarını parçalayan ve Batı toplumlarını yok eden bu şeytani, doğal olmayan ideolojiyi teşvik ederek ve uygulayarak servet kazandı. 


Bir malikanede yaşarken, en iyi yemekleri yerken, bir Bentley kullanırken ve ünlülerin yaşam tarzında lüks yaşarken diğer insanlara acımanın, eşitlik ve çok kültürlülükten bahsetmenin bu kadar kolay olduğu dindar Liberal müritlerin aklına gelmiyor. 


Yapraklarla kaplı banliyölerde ve güvenli, nezih mahallelerde yaşayan, güzel arabalar kullanan, en moda tasarım kıyafetleri giyen ve Ermeni ve Japon restoranlarında yemek yedikleri, en yakın Pakistanlı tatlıcıdan düzenli olarak eve teslim köri sipariş ettikleri ve yılda iki kez "Yine İhtiyacı Olan Afrikalılar" hayır kurumlarına elli sterlin gönderdikleri için akşam yemeği partilerinde Çokkültürlülüğün harikalarını öven üst orta sınıf Liberaller için de kolaydır. Bu şımartılmış gerçekliğe yabancılar için çokkültürlülük ve eşitliğin anlamı budur. 


Onlar, mümkün olan en düşük ücretle iş bulmak için göçmen sürüleriyle rekabet etmek zorunda kaldıkları zenginleşmiş Britanya şehirlerinde yaşayan daha az şanslı akrabalarının katlandığı çeşitliliğin faydalarından mutlulukla habersizler. Çocukları zorbalığa uğrayan ve çete kültürüne itilen İngilizler, gençlik yıllarını ya ucuz alkolle körkütük sarhoş olarak ya da eroin, ot ya da daha kötüsü crack kokainle uçurtma gibi uçarak geçirecekler. 


Genç kızları beyazlardan nefret eden çeşitli ırklar tarafından cinsel istismara ve toplu tecavüze uğrayan Britanyalılar. Bunlar, kendilerine rızaları olmadan dayatılan Çokkültürlülüğün kabus gerçekliğini yaşayan ve zenginleşmenin ve çeşitliliğin faydalarının gerçekte ne olduğunu tam olarak bilen, eşit olmayan bir alt sınıf olan harcanabilir yerli Britanyalılardır. 


Bu Britanyalılar Marksist-Çokkültürlü sosyal deneyin laboratuar fareleridir. Birçoğu iyi bir eğitimden faydalanma fırsatı bulamamış ve kendileri adına konuşmaları ve toplumlarını korumaları için değerli oylarıyla güvendikleri hainler tarafından defalarca ihanete uğramışlardır. 


Bu Britanyalılar için çokkültürlülüğün acı gerçekliği sert bir şekilde yüzlerine çarpıyor ve kesinlikle eşit muamele görmüyor ya da eşit olarak kabul edilmiyorlar. Tehlikeli sosyal deneylerinden kaynaklanan feci sonuçlardan kaçınma lüksüne sahip olan ikiyüzlü elitlerin ikiyüzlülüğünün ve aptallığının sonuçlarına katlanıyorlar. 


Çokkültürlülüğün dehşetine her gün katlanan bu eşitsiz Britanyalılar, çeşitliliğin gerçek anlamını da çok iyi bilmektedir: Bu, nefret dolu, beyaz karşıtı, ırkçı göçmenler tarafından işlenen kana susamış bir soykırımla birlikte devlet destekli etnik temizlik yoluyla yaşam tarzlarının kasıtlı olarak yok edilmesinden ve topluluklarının sistematik olarak parçalanmasından başka bir şey değildir. 


Bunlar çokkültürlülüğün sonuçlarına katlanan Britanya halkıdır, bu yüzden bunu yapmayanlar "hepimiz eşitiz" mantrasıyla erdemli ve dürüst görünebilirken, kendi yuvalarını besleyen ve kendi bencil çıkarlarını korumak için her fırsatta yalan söyleyen ve aldatan üstler olarak hareket edebilirler. 


Tüm insanlar eşit mi? Lütfen. Beni güldürme. Ya da ağlatmayın. 
Sonuç 


Tıpkı Nietzsche'nin öngördüğü gibi, Marksizm'in Tanrısız dini, şeytani ikizi Liberalizm ve Çokkültürlülük ile birlikte, daha sonra ahlakı tersine çevirerek ve haksız baskılarını telafi etmek için toplumdan daha fazlasını talep ederek Batı toplumunu yok etmek için kullanılan "kurban grupları" yaratarak çalışır. 


Eşitlik, bu kurbanların davasını desteklemek için kullanılır. Cinsiyetlerin eşitliğinden ırkların eşitliğine kadar, Marksistler çürümüş ideolojilerinin gelişmesi için kurbanlara ihtiyaç duyarlar. 
Bu bir 


İnsanların beyinlerini, "adaletsizlik" ve "eşitsiz durumları" ahlaki açıdan yanlış olan zayıf kurbanlar olduklarına ve güçlü zalimlere - beyaz ırka - ahlaksız, haksız üstünlüklerinin bedelinin ödetilmesi gerektiğine inanmaları için yıkayan hastalıklı bağımlılık. Buna "suçluluk duygusunun anası" demek hafif kalır. 


Ancak bu eşitlik arayışı sadece Batılı, Liberal-Çokkültürlü toplumlarda ortaya çıkmakta ve dünyanın geri kalanı eşitlik oyununu sadece üçüncü dünyalı göçmen kitleleri Batı'ya akın ettiğinde ya da eski birinci dünya Afrika ülkeleri, apartheid ve beyaz sömürge yönetiminin "adaletsizliğini" ödemek için beyaz toplumlardan giderek daha fazlasını talep eden siyahların yönetimi altındaki üçüncü dünya ülkeleri haline geldiğinde oynamaktadır. 


Üçüncü dünyanın Batı'ya, yani beyazlara karşı tutumu basitçe şudur: Sizin olan bizimdir ve bizim olandabizimdir. Bu, Batı'yı diğer daha az gelişmiş ırklar için bir yaşam destek makinesine indirgeyen aşağılık bir tutumdur, ancak Batı'nın yerli halkı bu eşitsiz tutumu benimserse, diğer ırklar ve kendi ırklarından nefret eden Liberal-Çokkültürcüler tarafından "ırkçılar" ve "nefret edenler" olarak kötüleneceklerdir. 


Böylesine ikiyüzlü ve zayıf bir tutum, milyonlarca siyahı, Doğuluyu ve Asyalıyı Batı'nın bereketli sofrasında bedavaya yemek yiyen asalaklar olmaya teşvik etmektedir. Beyaz adamın yarattıklarını kıskançlıkla istiyorlar, beyaz adamın sahip olduklarına sahip olmayı hakları olarak görüyorlar çünkü beyaz adam bunu diğer ırkları ezerek elde etti ve yine detüm insan ırkını ilerletmek için çok az - eğer varsa - gerçek değerde katkıda bulunmaya devam ediyorlar. 


Ve dindar Liberal-Çokkültürcü müritler “hepimiz eşitiz" diye bağırdıkça, doğa daha bariz bir şekilde eşitsiz olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu tür kibirli, yanlış yönlendirilmiş aptallar, akıntıyı durdurmaya çalışan ancak aptallığının farkına varan ve doğa anayla savaşma girişiminden dolayı alçalan Kral Canute'a benzemektedir: 


"Herkes kralların gücünün ne kadar boş ve değersiz olduğunu bilsin; çünkü göklerin, yerin ve denizin sonsuz yasalarla itaat ettiği O'ndan başka bu isme layık kimse yoktur." 


Son elli yıldır beyaz ırk bu ebedi yasalara uymayı küstahça reddetmiştir ve doğa anaya karşı sürekli savaşmanın anlamsızlığını fark etmediği sürece bunun bedelini ağır ödeyecektir. Kral Canute bunu fark etti ve diğer insan ırkları da fark etmeye devam ediyor ancak çatlak beyinli Liberal-Çokkültürcü müritlerin Doğa Ana ile savaşma aptallıklarını fark edecek alçakgönüllülüğe sahip olup olmadıkları tamamen başka bir konu. 


Ancak hiç şüpheniz olmasın ki Doğa Ana, küstahlıklarının bedelini en ağır şekilde ödetecektir ve tüm beyaz ırkın da ödemek zorunda kalması zerre kadar umurunda olmayacaktır. Kendini beğenmiş Liberal-Çokkültürcülerin bile bedelini ödeyeceklerini görecekleri gibi, doğa ana acıma nedir bilmez, bundan tamamen emin olabilirsiniz. 


Düzenlenmemiş kaynak: 


http://isupporttheresistance.blogspot.com/2009/06/from-titans-to-lemmings-suicide-of.html 
1. http://sarahmaidofalbion.blogspot.com/ 


Reconguista'nın bu harika serisindeki tüm makaleleri okuyun: 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 1 


http://iluvsa.blogspot.com/2009/05/from-titans-to-lemmings-suicide-of.html 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 2 
http://iluvsa.blogspot.com/2009/06/from-titans-to-lemmings-suicide-of.html 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 3 
http://iluvsa.blogspot.com/2009/07/from-titans-to-lemmings-suicide-of.html 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 4 
http://iluvsa.blogspot.com/2009/08/from-titans-to-lemmings-part-iv.html 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 5 
http://iluvsa.blogspot.com/2009/08/from-titans-to-lemmings-suicide-of.html 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 6 
http://www.nationalpolicyinstitute.org/2009/09/13/xxxx/ 


Titanlar'dan Lemmings'e Bölüm 7 
http://www.nationalpolicyinstitute.org/2009/10/01/from-titans-to-lemmings-part-7/ 


2.24 Cehalet ve Çokkültürlülük Yok Edilmelidir 


D.L. Adams tarafından 


Batı'nın İslam'la olan bu varoluşsal çatışmaya etkili bir şekilde ya da hiç müdahil olmasını engelleyen iki kritik engel vardır. Cehalet ve çok kültürlülük (proto-meşrulaştırılmış ahlaki görecelilik) yapısöküme uğratılmalı ve gayrimeşrulaştırılmalıdır. 


Siyasal İslam'ın amaçları ve doktrini konusunda cahil olmak ahlaki ve etik bir başarısızlıktır. 
Varoluşsal bir düşmana karşı cehalet utanç verici ve savunulamazdır. Çokkültürlülük, cehaletin felaket getiren sahte felsefesi olduğu için ifşa edilmelidir. Cehalet ve aptalca ütopik anti-entelektüalizm üzerine kurulu olan çokkültürlülük, siyasal İslam'a yanıt vermemizi engellemektedir çünkü ahlaki açıdan iflas etmiş çokkültürlü dünyamızda bunu yapmak hoşgörüsüzlük olarak görülmektedir. Ulusunuzu kültürel ve gerçek anlamda yok edilmekten korumak "hoşgörüsüzlük" değil, vatanseverlik ve rasyonalitenin zirvesidir. 


Çokkültürlülüğün temel ikili kavramları "hoşgörü" ve "kapsayıcılık "tır. Bu son derece "hoş" kavramlar, tüm kültürlerin eşit değerde olduğu ve kültürler arasındaki farklılıkların uygun olduğunda kınanmak yerine alkışlanması ve "kabul edilmesi" gerektiği fikri üzerine kuruludur. Bir kültürün yozlaşmış ve hatta kötü olabileceği fikri, çokkültürcünün bozuk bilgi karşıtı dünyasında "bağnazlık" olarak reddedilir. Çokkültürlülük, İslam'ın içinde büyüdüğü kirli bir bahçedir. 


Siyasal İslam doktrinini bilen ve bunu kamuoyu önünde tartışma cüretini gösteren insanlar, çokkültürcüler ve cahiller tarafından bağnazlıkla suçlanmaktadır. Siyasal İslam'ın Sira, Kuran ve Hadis'te yer alan doktrini doğası gereği hoşgörüsüz ve dışlayıcıdır ancak bu durum çokkültürcüleri caydırmamaktadır. Onların dünyasında dile getirilmeyen bir üstünlük vardır; çok kapsayıcı, kabul edici ve "iyi" oldukları için kendilerini üstün görürler. Kötülüğün güçleri, Batı kültürlerinden gelen bu kucaklayıcı kapsayıcılığı aptalların eylemleri olarak görüyor. Bu aptalca eylemler siyasal İslam için çok değerlidir çünkü çokkültürcüler, sahte üstünlük duyguları içinde İslam için mükemmel "zimmiler", amaçları tamamen İslam'ı yok etmek olan totaliter bir ideolojinin mükemmel hizmetkarlarıdır. 


